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roboostenrijk

uitvaartbegeleiding !

Een uitvaart die precies past;
bij de overledene én bij u.

Betrokken, informeel enin alle rust leid ik

u langs alle keuzes die belangrijk zijn.

Zo krijgt de uitvaart gaandeweg
vorm en wordt het altijd een
persoonlijk afscheid.

o Vertrouwd met de christelijke
spiritualiteit

e Ongeacht waar en hoe u
verzekerd bent

e Gratis voorbespreking

Dag & nacht: 06 - 5424 1105
www.rob-costenrijk.nl info@rob-oostenrijk.nl

Els Schaap

Uw uitvaartondernemer
voor Deventer
en omstreken

@ Herman Bakker

0570 60 66 44 (dag en nacht bereikbaar)

Diepenveenseweg 76, Deventer
info@hermanbakker.nl « www.hermanbakker.nl




Bereikbaarheidsdienst
voor ziekenzalving en uitvaart

06 - 13 3244 06
Uitgelicht

;SRR g
Hoezo feest?

Sinds 24 februari is er oorlog in Oekraine. Bombar-
dementen, doden en gewonden, vluchtelingen,
onzekerheid, honger en dorst ... Alle inwoners van
Oekraine - en niet te vergeten ook in Rusland -
hebben hieronder te lijden. Wat hebben wij het
hier dan goed! Wij leven in een vrij en democra-
tisch land waar je jezelf mag zijn en voor je mening
mag uitkomen. We hopen natuurlijk allemaal dat
de oorlog snel voorbij zal zijn.

Het pastoraal team

deelt mooie 4
Paasoverwegingen.
Blz4,12,16 en 20

Pasen vieren!

- Pastor Gauthier de 10
Bekker legt de rites

uit.

Ook dit jaar is het Pasen. Pasen, het feest van hoop
en belofte. Veel mensen halen troost uit hun
geloof. Hun geloof dat niemand ze af kan pakken.
De zekerheid dat Jezus de dood heeft overwonnen.
Wat een mooie belofte voor de toekomst ...

Parochienieuws

Over vieren en meer 8 Samen doen 13

Rijk palet 18 Van de bestuurstafel 19

Nieuws uit de centra 21 Vieringenoverzicht 28
Onze dierbare overledenen 30

Lonneke ontleent haar Paasoverweging aan één van
de hele mooie teksten van Huub Oosterhuis. En -
toevallig of niet - in de column Kerkmuziek komt
Huub Oosterhuis uitgebreid aan de orde. Hoe
bijzonder is het als het je gegeven is om zulke
mooie teksten te kunnen schrijven waar zoveel

mensen troost uit kunnen putten? Rubrieken

Paasoverwegingen 4, 12, 16, 20 Kerkmuziek 6
EHBO bij katholieke begrippen 17

Meester Geertshuis 32 Column Josefien 33
Column Lonneke 35 Puzzel & recept 36
Agenda 37 Servicepagina 39

Wat ik hartverwarmend vind, is dat er zoveel
mensen blijken te zijn die de deuren openzetten
om mensen op te vangen. En dat er zo royaal is
gegeven voor hulp aan de inwoners van Oekraine.

Verder mogen we blij zijn dat de coronamaatregelen
van de baan zijn. Er kan en mag weer van alles. Zo

organiseert KeSa een Ontmoetingsdag op 3 mei. En BIJ de cover

kunnen we weer op bedevaart naar Kevelaer en B
Joit

Lourdes.
iconische woorden
een weggerolde steen
"Hij is niet hier",
wel waar mensen liefde
"waar"-maken

Juist nu is het de kunst om ondanks deze onzekere
tijd te blijven vertrouwen op de belofte die God ons
heeft gedaan: het leven overwint! Jezus heeft de
dood overwonnen! Dus ja, het is ook nu in deze
onzekere tijd feest. Zalig Pasen.

Jan Miltenburg, hoofdredacteur
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Dan zal ik leven

In de kerk waar ik parochiaan was in de beginjaren van mijn huwelijk klonk iedere Paasnacht het lied
"Het zal in alle vroegte zijn als toen. Dan zal ik leven" van Huub Oosterhuis, op muziek gezet door
Bernard Huijbers. De volheid van Pasen. Een vertaalslag naar een nu, dat altijd actueel blijft, en daarmee
naar onszelf.

Her zal in alle vroegte zijn als toen.
De steen is weggerold.

Ik ben uit de grond opgestaan.

Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet.

Ik spreek en versta mijzeH—.

Mensen komen mij tegemoet.

WlJ zijn in bekenden veranderd.

Het leven is lang niet altijd makkelijk. We hebben allemaal te maken met tegenslag, we hebben
allemaal te maken met de crises op het wereldtoneel of dat nu een pandemie, klimaat of oorlog
betreft. Met Pasen vieren we het feest van bevrijding. Soms ligt er een steen op mijn maag en kan
ik niet opstaan. Met dit lied mogen we woorden geven aan ons geloof, dat ellende, pijn, lijden,
crises en dood niet het laatste woord hebben.

Tegen alles in mogen en kunnen we opstaan.

Het zal in alle vroegte zijn als toen.

De ochtendmist trekt op.

Ik dacht een dorre vlakte te zien.

Volle schoven zie ik, Eange halmen,

aren, waarin de korrel zwelt.

Bomen omranden het bouwland.

Heuvels golven de verte in, bergopwaarts,

cn \-'\-’OI’CIE"I'I wo”(en.

Met dit lied laat ik me meenemen op de golven van de melodie, de parelende pianobegeleiding
en de volheid van de koorzetting. Dat is wat poézie en muziek, wat kunst doen: je meenemen
naar een andere wereld. Een andere wereld, die ons wordt aangezegd door God. God, die Zijn
verbond met ons gestand doet, ons telkens weer laat weten "ik ben er voor jou" en ons laat delen
in meer dan overvioed. Daarin word ik geroepen bij mijn naam, ben ik gekend en meer dan dat.
Dat voelt zo goed! Ik heb het nodig.

Daarachter, kristal geworden, verblindend,
de zee, die haar doden tc-rugga’f-.

Wij overnachten in elkaars schaduw.

‘Nij worden wakker van het eerste licht.

Alsof iemand ons bi] naam en toenaam heeft geroepen.

Dan zal ik leven.
Zeven keer worden deze laatste woorden gezongen.
Twee keer drie plus één, goddelijke Drie-Eenheid in alle heiligheid.
LEVEN heeft het laatste woord.

Lonneke Gunnink-van den Berg, pastoraal werker

4 - PAASOVERWEGING
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In de kerkmuziek van na het Tweede Vaticaans
Concilie (1962-1965) kunnen we niet om de haam
van Huub Oosterhuis heen, die werkte in nauwe
samenwerking met de componisten Bernard
Huijbers, Antoine Oomen en Tom Léwenthal.
Huub Oosterhuis heeft met zijn liedteksten en
gedichten de denkbeelden over liturgie en het
kerkelijk leven in Nederland sterk beinvioed.

Huub Oostferhuis werd geboren in 1933 en
volgde het door Jezuieten geleide gymnasium van
het Ignatiuscollege in Amsterdam. In 1952 trad hij
in bij de Jezuieten. Hij studeerde wijshegeerte,
Nederlandse letteren en theologie.

In 1964 werd hij tot priester gewijd. Het eerste
kerklied dat hij schreef was "Zolang er mensen zijn
op aarde". Door de Jezuietenpater Jan van
Kilsdonk werd hij uitgenodigd een bijdrage te
leveren aan de vernieuwing van de liturgie. Hij
vertrok naar Amsterdam, waar hij samen ging
werken met Bernard Huijbers, ook Jezuiet.

Na conflicten over het celibaat verwijderde de
generaal-overste van de Jezuieten QOosterhuis in
1969 en om diezelfde reden werd hij als priester
geschorst in het bisdom Haarlem.

Qosterhuis en zijn team besloten met de overgrote
meerderheid van hun gemeente van toen af
buiten verantwoordelijkheid van de bisschop van
Haarlem verder te gaan. In 2014 was de inmiddels
80-jarige Oosterhuis nog altijd voorganger binnen
deze ekklesia, zij het hu meer in de luwte; de
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Kerkmuziek:
Huub Oosterhuis
» Bernard Huijbers

= Antoine Oomen
Tom Lowenthal
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zeven teamgenoten van toen, allen inmiddels
ex-Jezuieten, haakten om diverse redenen al
spoedig af.

In 1970 trouwde Huub Oosterhuis met de
verpleegkundige en altvioliste Josefien Melief. Zij
kregen twee muzikale kinderen, de componist
Tjeerd en de zangeres Trijntje Oosterhuis, die
aanvankelijk samen optraden als het duo Total
Touch. Na zijn scheiding is Qosterhuis hertrouwd
met journaliste Colet van der Ven.

Huub Oosterhuis is wellicht de meest prominente
en permanente vertegenwoordiger van degenen,
die na het Tweede Vaticaans Concilie de rooms-
katholieke geloofsleer en -praktijk in Nederland
een nieuwe vorm hebben weten te geven. Zijj
wilden de eeuwenoude liturgische teksten als het
ware terugzetten in het leven en hun politieke
lading opnieuw laten klinken.
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Ditis het begin van de Missa Consolatrix Afflictorum, op initiatief van het
koor "Cantilene” uit Houten gecomponeerd in 2018 door Tom Lowenthal.
KERKMUZIEK - 5



QOosterhuis' sterk bijbels beinvlioede liturgische
poézie is mede bekend geworden dankzij de
verhieuwende muziek van bovengenoemde
Bernard Huijbers, later ook van Antoine Oomen,
Tom Lowenthal en anderen.

Met anderen was Oosterhuis betrokken bij de
ontwikkeling van vele officieel goedgekeurde
liturgische teksten, waaronder delen van de
Nederlandstalige eucharistische gebeden.
Tegelijkertijd zijn er (meestal gezongen) "tafel-
gebeden" van zijn hand, die niet door de bisschop-
pen zijn goedgekeurd, maar desondanks veel
gebruikt zijn in parochies.

Bijzonder om te vermelden, is de vertaling van de
Pentateuch, de eerste vijf boeken van het Oude
Testament, die Oosterhuis maakte met Alex van
Heusden. Elk boek is apart verschenen en de vijf
delen dragen de namen van de Hebreeuwse
beginwoorden: In den beginne (Genesis), En dit
zijn de namen (Exodus), Hij riep (Leviticus), In de
woestijn (Numeri) en Dit zijn de woorden (Deuter-
onomium). Deze Nederlandse vertaling probeert
zo dicht mogelijk bij de Hebreeuwse grondtekst
met zijn eigen idioom en kenmerkende stijlfiguren
te blijven. Aan de vertaling zijn verklarende aante-
keningen toegevoegd, die behalve op de moderne
bijbelwetenschappen ook geinspireerd zijn op de
oude rabbijnse en andere Joodse bronnen.

Eris veel te doen (geweest) over het feit, dat een
aantal liederen van Huub Oosterhuis niet meer
gezongen mocht worden. Desondanks klinken zijn
liederen tot op de dag van vandaag in de Neder-
landse liturgie. In januari 2021 ontving Oosterhuis
rond deze kwestie een "hele liefdevolle brief" met
een "hartelijke boodschap van geestelijke nabij-
heid" van oud-ordegenoot paus Franciscus.
Oosterhuis ziet het als een vorm van verzoening,
maar beseft ook dat het geen effect heeft op het
beleid van de bisschoppen.

Zoals al benoemd, heeft Oosterhuis vele jaren
samengewerkt met drie componisten. Allereerst

was er de samenwerking met

6 - KERKMUZIEK

Bernard Huijbers (1922-2003). Hij was voor-
loper van een nieuwe stroming in de kerkmuziek,
die zowel in de Katholieke Kerk als de Protestantse

Kerk in Nederland wordt gezongen.

Huijbers werd in 1954 tot priester gewijd. Hij ging
aan het Amsterdams Conservatorium studeren,
waar hij in 1960 afstudeerde. Tot 1969 was hij mu-
ziekleraar aan het Sint-Ignatiuscollege in Amster-
dam. Voor en tijdens het Tweede Vaticaans Con-
cilie zette hij de eerste stappen naar componeren
voor een Nederlandse liturgie.

In 1973 verliet Huijbers de Jezuietenorde. Reden
daarvoor was een verbod van de provinciaal over-
ste om nog langer medewerking te verlenen aan
de initiatizven in de Amsterdamse Dominicuskerk.
Na het Tweede Vaticaans Concilie maakte hij in
binnen- en buitenland naam als componist van
vele liturgische liederen.
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In de jaren zeventig kwam hij steeds verder af te
staan van zijn katholieke geloof en van de Katho-
lieke Kerk, maar ook van zijn medestander in die
jaren, Oosterhuis. Hij begreep steeds minder dat
Oosterhuis vasthield aan "Gij" en "God" en wilde
ook geen teksten van Oosterhuis meer compo-
neren. Oomen en Lowenthal namen de rol van
Qosterhuis' "huiscomponist” over.



Anfoine Oomen (geboren in 1945) zong in
Amsterdam als koorknaap in de Jozefkerk van
1951 tot 1955. Van 1955 tot 1958 was hij organist
in de Duifkerk en van 1958 tot 1963 in de Chassé-
kerk. Gedurende zijn schooltijd aan het Ignatius-
college was hij daar eveneens schoolorganist. Al
vanaf 1961 was Antoine Oomen organist, pianist,
koordirigent en - tot op vandaag - huiscomponist
in de Ekklesia Amsterdam. Hij studeerde piano
aan het Amsterdams Conservatorium. Een groot
deel van zijn leven trad hij op in binnen-en
buitenland, totdat het componeren al zijn tijd in
beslag begon te nemen.

Zijn oeuvre omvat ruim driehonderd composities

op teksten van Huub Qosterhuis. Hij is de compo-
nist van Het Lied van de Opstanding (De steppe zal
bloeien) dat in juni 2006 werd gekozen tot het
mooiste Nederlandse religieuze lied, en van het
Lied aan het licht (Licht dat ons aanstoot in de
morgen), dat in dezelfde verkiezing in de top tien
eindigde. Met het begin jaren negentig door hem
opgerichte Koor voor nieuwe Nederlandse reli-
gieuze muziek geeft hij regelmatig liturgische
concerten.

Als componist van kerkmuziek en uitvoerend kerk-
musicus is Oomen van belang als voorbeeld voor
veel kerkkoren. Zijn kerkmuziek is goed te gebrui-
ken door redelijk tot goed geschoolde amateur-
kerkkoren in "gewone" rooms-katholieke en pro-
testantse kerken in Nederland. Zijn composities
richten zich volledig op de tekst. Het is vooral deze
verhouding tussen woord en toon die veel kerk-
gangers in zijn composities aanspreekt. Veel

pianobegeleidingen vragen van de pianist een ge-
degen scholing en soms zelfs enige virtuositeit. Een
aantal belangrijke werken is door de componist
zelf ook bewerkt voor koor met orgelbegeleiding.

Tom Lowenthal (geboren in 1954) komt uit een
muzikaal gezin. Zijn grootvader was hoofdvak-
docent muziektheorie aan het Amsterdams
Conservatorium en kerkorganist. De eerste lessen
op muziekgebied ontving hij van Bernard Huijbers.
Na de HBS studeerde Lowenthal muziek en
compositie aan het Nederlands Instituut voor
Kerkmuziek en aan het Koninklijk Conservatorium
in Den Haag. Theater- en kerkmuziek strijden bij
Léwenthal om de voorrang.

Als muziekstudent van begin twintig al begon
Léwenthal melodieén te schrijven bij kerkliederen
van Huub Oosterhuis. Het werd in veertig jaar een
vast onderdeel van zijn werk — niet alleen voor
meerstemmig koor maar ook voor orkest. CD’s van
Oosterhuis en Lowenthal zijn onder meer Die mij
droeg, Missa Solemnis, Aanhef, Wees hier
aanwezig en Voor uw aangezicht.

ekt Pl Ocgtertoty Mok, Tom LDuienghl

Ook in het Duits zijn er cd's met vertaalde liederen
van Qosterhuis en op muziek van Léwenthal,
samen met de andere huiscomponisten Bernard
Huijbers en Antoine Oomen. Daarnaast leverde hij
composities voor liederen en cd’s van andere
dichters en dichteressen. Léwenthal is dirigent van
het koor van de Amsterdamse Studentenekklesia.
Daarnaast is hij zowel in Nederland als in Duits-
land actief op lieddagen ter bevordering van dit
repertoire.
Lonneke Gunnink-van den Berg

KERKMUZIEK - 7
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Uitnodiging voor de Chrismamis
Willem kardinaal Eijk nodigt iedereen van harte uit
voor deze indrukwekkende viering! Parochianen,
maar ook de volwassenen, catechumenen,
kinderen die het vormsel gaan of hebben
ontvangen ... leders aanwezigheid is een verrijking
voor de Chrismamis.

Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van
de olie voor de zieken en die voor de geloofsleer-
lingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat
gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de
priesterwijding.

Voorafgaand aan de Chrismamis is er gelegenheid
tot het ontvangen van het sacrament van boete en
verzoening (biecht). Van 18.00 uur - 18.45 uur
zullen daarvoor priesters beschikbaar zijn.
Woensdag 13 april 2022, 19.00 uur

Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, Apeldoorn

Uiteraard is het mooi als we met een groepje
mensen uit de parochie samen hier naar toe
kunnen gaan. Hebt u interesse? Stuur dan een
mailtje naar acomes@heiligelebuinus.nl. Geef ook even
aan of u nog plaats in de auto heeft en voor
hoeveel personen, of dat u een plekje zoekt om
mee te rijden ...

Is mailen een probleem, bel dan even naar het
centraal secretariaat: 0570-60 90 40

Q

De gemeenschap van Sant’Egidio Nederland
nodigt u uit voor de jaarlijkse

landelijke herdenkingswake
van de martelaren van onze tijd

Bisschop van de Oud Katholieke Kerk, mgr. Joris
Vercammen, is voorganger, geflankeerd door
hoogwaardigheidsbekleders van onder andere de
Syrisch Orthodoxe Kerk, Russisch-Orthodoxe Kerk,
Protestantse Kerk Nederland, de Koptische Kerk,
The Church of England en de Katholieke Kerk.

Elk jaar is het weer indrukwekkend als de
bisschoppen en priesters van de verschillende
kerken in hun prachtige liturgische gewaden
opkomen en hun gebed uitspreken en reciteren in
hun eigen taal. Ook dit jaar hopen wij elkaar als
gelovigen te ontmoeten als wij bidden voor vrede
en vrijheid van godsdienst in de wereld.

ledereen is van harte uitgenodigd om aan dit
gebed deel te nemen.

Dinsdag 12 april, 19.00 uur
0O.LVrouwekerk, Hoofdstraat 18, Apeldoorn
Meer info: Diaken Ronald Dashorst,
r.dashorst@rkapeldoorn.nl

Viering van Barmhartigheid
Donderdag 7 april, 19.00 uur Broederenkerk

Een mooie en warme viering die in Lourdes is
ontstaan en ontwikkeld. We beginnen met een
korte woorddienst met een gewetensonderzoek.
Daarna is er aanbidding van het H. Sacrament.
Er zal zang zijn, korte gedachten en er is stilte. Eris
gelegenheid om een kaarsje aan te ontsteken bij
het Allerheiligste. Onderwijl kan ook het
Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen
worden in een kort persoonlijk gesprek met de
pastor. Hopelijk komen veel parochianen
meevieren als voorbereiding op Pasen

Pastoor Ronald Cornelissen

Diaken Marc Brinkhuis
8- VIEREN EN MEER
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Oproep voor Stille Wake in
Broederenkerk Deventer

Na twee coronajaren waarin de wake niet door
mocht gaan, vindt dit jaar in de nacht van Goede
Vrijdag op Stille zaterdag (15 op 16 april) op het
hoogaltaar in de Broederenkerk gewaakt. In
blokken van één of meer uren kunt u—in stilte -
bidden en mediteren voor het lege tabernakel. De
wake duurt van 20.00 tot 08.00 uur.

ledereen is op elk moment van harte welkom,
maar als u zich tevoren opgeeft kunnen we ervoor
zorgen dat er elk uur minstens twee wakers
aanwezig zijn. Aanmelden kan bij Theo van
Leeuwen, tvi@mzleeuw.nl of 06 4011 8424,



Vrijdag 01-04-2022 Koken/sobere maaltijd
onder leiding van Wendy Savelberg en pastor
Gauthier de Bekker.

Aansluitend op het thema van de vastenactie,
koken we traditionele gerechten met aandacht
voor de lokale producten. Aanvang 16.30 uur
Graag opgeven via: titushrandsma@heiligelebuinus.nl

Donderdag 07-04-2022 Bijbelstudie
onder leiding van diaken Marc Brinkhuis. Deze
keer speciale aandacht voor de Kruiswoorden.
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur,
aanmelden niet nodig

Maandag 11-04-2022 en dinsdag 12-04-2022 Liturgisch bloemschikken

Onder leiding van Angela Dorland. We starten maandag om 19.00 uur en dinsdag om 14.00 uur.
Deelname in de kosten: € 7,00 Graag aanmelden voor 5 april via: titushrandsma@heiligelebuinus.nl.
Zijn de kosten een probleem, meld het even, we komen er vast wel uit!

Vrijdag 15 -04- 2022 Goede Vrijdag

18.00 wur: Kruisverering in stilte met bloemenhulde
Voor de bloemenhulde kunt zelf een bloemetje meebrengen.

Aansluitend de gebedsviering "de zeven kruiswoorden”
Met een overweging bij elk van de zeven kruiswoorden van Christus stippelen we letterlijk een weg naar
het Licht uit. Onder leiding van Hans Mol zingt het koor tijdens deze viering vierstemmige passiemuziek.

21.00 uur start wake in het TBH
Er is permanent iemand aanwezig in het TBH tot Paasochtend. ledereen is welkom voor een bezinnende

aanwezigheid in het huis. U blijft zolang als u wilt.

Zondag 17-04-2022 Pasen
06.34 uur Bij zonsopgang houden we een gebedsdienst op Paasochtend.
Aansluitend: Gezamenlijk ontbijt. Vooraf opgeven is niet nodig.

Wij wensen iedereen een inspiratievolle voorbereiding op Pasen en een Zalig Pasen

\ 4

Informatie bijeenkomst Lourdesreis op zondag 24 april

Zoals u in 't Zout van februari hebt kunnen lezen gaan we weer met de parochie naar Lourdes. Er heeft
zich al een flink aantal mensen aangemeld maar er is ook nog plaats voor u.

Daarom nodigen we iedereen die belangstelling heeft, zowel de al aangemelde alsook degenen die nog
twijfelen of die gewoon graag iets meer willen weten, van harte uit op onze informatiebijeenkomst.
Deze is op zondag 24 april om 14.30 uur in de parochiezaal naast de kerk van Boerhaar!

Mocht u verhinderd zijn maar toch graag meer willen weten dan kunt u contact opnemen met:

Mariét Kruit Wijhe / Boerhaar tel. 0570-52 53 20
Anja van Reem Deventer / Colmschate tel. 0570-65 74 65
Truus Albers Schalkhaar tel. 06-4098 74 10
Dinie Meijerink Lettele tel. 06-12 64 45 18
Lammie In 't Veld Olst / Boskamp tel. 06-57 03 81 76

VIEREN EN MEER-9
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Pastor Gauthier de BeRker neemt ons mee in de rituelen van de Goede Week

Op Witte Donderdag is er een feestelijke eucharistie. Het is
feest want we vieren de instelling van de eucharistie en het
priesterschap. In deze viering klinkt het gloria en de klokken luiden.

In het evangelie van deze viering horen we over het laatste
avondmaal bij de evangelist Johannes. Uniek aan deze evangelist is
dat hij het heeft over de voetwassing die tijdens de maaltijd plaats
heeft. Aan het einde het evangelie klinkt:

"Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? Gij spreekt Mij aan als Leraar en
Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik. Maar als Ik, de Heer
en Leraar, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij elkaar de

voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt

doen zoals Ik u gedaan heb.”

De voetwassing door Ford Maddox Brown

Na de preek doen we dus ook wat Jezus ons voordoet, en wast de priester ons de voeten. Aan het eind
van de viering begint als het ware de Goede Vrijdag. We brengen de hosties over in een plechtige
processie naar een rustaltaar. Om daar bij Hem te waken als was het in de hof van olijven. Jezus vraagt
daar tot drie maal toe aan Johannes, Jakobus en Petrus om daar één uur met hem te waken. Zo is er in
sommige parochies ook de traditie om bij de Heer de nacht door te waken. Na de viering wordt de kerk
versoberd om in de stijl van Goede Vrijdag te passen.

Goede Vrijdag: we overwegen het lijden en sterven van de Heer

De plechtigheden van Goede Vrijdag zijn het vervolg op de
wake van witte donderdag. Er is geen bel, geen openingslied maar
de plechtigheden beginnen met de priester (en assistenten) die
plat op de vloer gaat liggen gekeerd naar het altaar. Dit teken, wat
we verder alleen zien bij wijdingen en geloftes van religieuzen, is
symbool voor het delen in het sterven van de Heer. Hierna wordt
een gebed gebeden en gaan we luisteren naar de lezingen uit
Jesaja en de Hebreeénbrief beide over het offer van Jezus voor

~ ons. Om vervolgens te luisteren naar het lijdensverhaal volgens

~ Johannes.
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Daarna volgen de plechtige voorbedes. Dit zijn tien bedes
bestaande uit een oproep tot gebed, stilte en de bede tot God. Deze
bedes zijn voor de Kerk, de paus, de gelovigen en priesters, voor de
dopelingen, voor de eenheid van de christenen, voor het Joodse volk,
voor allen die niet in Christus geloven, voor allen die niet in God
geloven, voor de regeringsleiders en voor allen die in nood verkeren.

Na deze bede begint de Kruisverering. Het kruis wordt in drie keer
ontdaan van het doek terwijl de priester of diaken deze toont. Hierna
kan het kruis op gepaste wijze dank worden betuigd. Door te buigen,
kussen, bloemen te geven of een ander teken van eerbied te stellen.

Het derde en laatste deel van deze viering is de communierite. Het
altaar wordt bedekt met een dwaal en kaarsen, vervolgend wordt de
ciborie opgehaald en wordt de communie uitgereikt. Er wordt
besloten met een gebed. En zo stil als we gekomen zijn gaan we ook
weer.

Paaswake

Van oudsher worden in de Paaswake de
doopleerlingen door doop, vormsel en communie
opgenomen in de Kerk. Dit was vroeger ook een
wake die door de nacht heen werd gevierd. De
viering begint met de lichtrite en begint dan ook in
het donker. Buiten of in het portaal is een vuur
waar de Paaskaars aan ontstoken wordt. En zoals
gisteren het kruis in drie keer binnen werd
gedragen en getoond, wordt nu de Paaskaars, teken
van de opgestane Heer, binnen gedragen en
getoond. Tijdens het binnendragen wordt ook het
licht verspreid. Waarna de Paasjubelzang door de
diaken of priester wordt gezongen bij het licht van
de paaskaars.

Het tweede deel is een lezingen wake, waar tot
negen lezingen gelezen kunnen worden. Zeven uit
het oude testament, een uit de brieven en een
evangelie. Alle lezingen worden begeleid met zang
en een gebed. Vaak wordt er een deel van de
oudtestamentische lezingen gelezen. Tussen de
lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament klinkt
het Gloria, met schel en bel gelui.

Nadat alle lezingen en de homilie zijn geweest, is er de viering van het doopsel. Wanneer er geen
dopelingen zijn volgt de zegening van het doopwater en de hernieuwing van de doopbelofte. Ook
ontvangen de volwassen dopelingen het heilig Vormsel.mogen ontvangen. Als laatste deel van de
viering vieren we de dienst van de tafel waarin we het lijden, sterven en verrijzen van de Heer
herdenken. En we Zijn gave mogen ontvangen.
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Jezus sterft aan het kruis

De meeste indringende scene in de evangelién is
het sterven van Jezus aan het kruis. Alle vier
evangelisten vertellen deze indringende
gebeurtenis. leder doet het op zijn eigen wijze.
Daarmee belichten ze een ander aspect van dit
moment en geven er ook hun eigen betekenis aan.
Soms spreekt er ontreddering en wanhoop uit, de
andere keer meer berusting en zelfs vertrouwvolle
overgave. Je kunt je afvragen of de evangelisten
elkaar daarmee niet tegenspreken. Maar wie een
sterfbed van nabij heeft meegemaakt, weet dat
het vaak zo gaat. Angstige momenten worden
afgewisseld met vertrouwen en berusting. Bij
lezus, Zoon van God en mens als wij, is het niet
anders.

Het evangelie van Marcus (en bijna hetzelfde in
Mattels) beschrijft het sterven in alle rauwheid.
Op het negende uur riep Jezus met luide stem:
"“Eloi, Eloi, lema sabachtani?" Dat betekent: Mijn
God, mijn God, waarom hebt U Mij in de steek
gelaten? (Marcus 15,34; zie ook Mattelis 27,46).

Sprekend is dat Jezus hier geciteerd wordt in zijn
eigen taal, het Aramees, terwijl het evangelie
verder in het Grieks geschreven is. De eerste
betekenis van deze zin is dat Jezus zich door God
verlaten voelt. In de uiterst pijnlijke kruisiging is
Hij God kwijt. Hoe begrijpelijk en hoe troostvol!
Zelfs Jezus kent godverlatenheid in de bitterste
nood. En toch is er nog een dun lijntje, want Jezus
schreeuwt het wel uit naar God. Een klacht is ook
een gebed. Daarbij citeert Jezus Psalm 22: een
Psalm waarin aanvankelijk de godverlatenheid en
nood wordt uitgeschresuwd, maar die eindigt in
de ervaring dat God zich naar de mens in nood
toekeert.

Andere evangelisten beschrijven hoe Jezus
hangend aan het kruis toch nog aandacht heeft
voor mensen om Hem heen. Hij is zelfs
vergevingsgezind voor degenen die Hem kruisigen
omdat ze niet beseffen wat ze doen. "Vader,
vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen."
(Lucas 23,34) Hij luistert naar de berouwvolle
misdadiger die met Hem gekruisigd wordt en zegt
Hem vergeving van zijn zonden toe: "Ik beloof je,
vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.”
(Lucas 23,43).

12 - PAASOVERWEGING

Johannes beschrijft hoe Jezus =
vlak voor zijn dood zorg draagt i
voor zijn moeder Maria en daar- % o N e o
mee het gebod "Eer uw vaderen ¢ :
moeder" volbrengt. Hij geeft Maria |;
een zoon en daarmee een nieuw ¢
thuis. En deze zoon, de geliefde
leerling Johannes, ontvangt een
moeder. Daarmee wordt Maria als '
het ware één van ons, en zo aan
één van Jezus' leerlingen tot moeder | §
gegeven. Jezus zag zijn moeder, en
bij haar de leerling van wie Hij hield. Toen zei Hij
tegen zijn moeder: "Vrouw, daar is nu je zoon."
Vervolgens zei Hij tegen de leerling: "Daar is je
moeder." Toen, van dat uur af, nam de leerling
haar bij zich in huis op. (Joh. 19,26-27)

We keren terug naar Jezus zelf. "lk heb dorst,"roept
Jezus vanaf het kruis vermeldt Johannes (Joh. 19,28).
Het lijden maakt zijn mond droog, Hij wil zoals
zovelen op hun stervensbed dat zijn mond
bevochtigd wordt. Misschien mogen we het ook
als een verlangende kreet zien. Jezus heeft dorst
naar het einde, dorst naar de vrede bij de Vader.
Dat verlangen spreekt ook uit de laatste woorden
die Jezus bij Lucas spreekt. Toen riep Jezus |uid-
keels: "Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest."
Na deze woorden stierf Hij. (Lucas 23,46)
Vertrouwvol legt Jezus zijn leven in Gods handen.
Johannes brengt het aldus onder woorden: "Het is
volbracht." (Johannes 19,30)

Jezus heeft zijn levensopdracht tot een goed einde
gebracht. Zijn hele opdracht van de Doop in de
Jordaan tot op het Kruis is nu voltooid.

Dan is er nog een laatste woord, of eigenlijk een
woordeloze kreet, die zowel Marcus als Mattels
slaken. Maar Jezus had, na het slaken van een
luide kreet, de geest gegeven. (Marcus 15,37)

Maar Jezus schreeuwde opnieuw luidkeels en gaf
de geest. (Matteiis 27,50)

Deze kreet klinkt alle eeuwen door uit de mond van
zovelen die sterven in oorlog en geweld, van
mensen die ernstig lijden. Jezus’ kreet vermengt
zich met die ontelbare andere kreten. Met Pasen
zullen we ervaren dat zijn kreet en al die andere
kreten niet in de diepe duisternis aankomen, maar
gehoord zijn door God de barmhartige Vader.
Diaken Marc Brinkhuis
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Het is vroeg voorjaar, dit jaar. Na alle
beperkingen komen velen weer achter de
kachel weg. Elkaar ontmoeten: we weten het
wel, maar hebben de afgelopen twee jaar ook
gevoeld, hoe belangrijk dat is. Het is een soort
voeding voor je menszijn. Met je huisgenoten
om je heen redt je het wel, maar wat als je
geen huisgenoten hebt? Als je alleen staat? En
als je daarbij ook nog eens niet de financién
hebt om uit te gaan?

Dan is het toch heerlijk dat er inloophuizen
zijn. Plekken waar je een warm onthaal wacht.
Plekken waar je een kop koffie/thee kunt
drinken of een maaltijd kunt nuttigen.

Onze inloophuizen in onze parochie zijn zulke
plekken. Ze worden gerund door bewogen vrij-
willigers, die om niet hun tijd geven aan hen
die ook graag mensen ontmoeten, een praatje
willen maken.

Ondanks dat we weten dat de wereld in brand
staat, mogen we niet vergeten dat er ook in
onze parochie ook mensen zijn die hartelijke
aandacht verdienen.

Daarom willen we met Pasen deze mensen bij
u onder de aandacht brengen. Met Pasen
wordt er in onze parochie gecollecteerd voor
de inloophuizen.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk
te komen, dan kunt u uw gift ook overmaken
op bankrekening: NL 09 INGB 0659 9672 94
t.n.v. PCI H. Lebuinus Deventer.

Namens het Meester Geertshuis, het
Noaberhuus Olst-Wijhe, Titus Brandsma Huis,
Herberg van Ars en al hun bezoekers en
vrijwilligers alvast hartelijk dank.

Bestuur PCI

Diaconie
Gemeeﬂschapsopbouw Missiewerk
Vastenactie ;

Doe mee en geef warmte!

Ook onze parochie Geeft Warmte.

Op initiatief van het Kruispunt Diaconaal Deventer is
de actie Deventer Geeft Warmte gestart.

In Deventer is inmiddels het mooie bedrag van
£35.000,- opgehaald. Daarvan kunnen mensen in
Deventer gebruik maken. Onze parochie is groter dan
de gemeente Deventer.

Ook in de gemeente Olst-Wijhe, onderdeel van de
Heilige Lebuinusparochie, is deze actie opgestart. Kun
je de energiecompensatie missen ?

Help een dorpsgenoot die door de stijgende
energiekosten in de problemen komt.

Olst-Wijhe geeft Warmte!

Een actie van verbondenheid. Doe mee en geef een
beetje van uw warmte aan hen die het niet warm
kunnen krijgen, omdat de stookkosten de pan
uitrijzen. Kunt u uw energiecompensatie (gedeeltelijk)
missen? Daarmee helpt u een dorpsgenoot uit de
kou.

Maak een bedrag over op

NL63 RABO 0348 7289 56

t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis

o.v.v. Olst-Wijhe geeft Warmte.

Het Meester Geertshuis is een Anbi organisatie, uw
giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
Meer info? Mail naar

olstwijhegeeftwarmte@gmail.com
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otaenotenblieenkomstien) voor ouders die een kinad hebben verloren
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Het heeft even stil gelegen, maar we gaan weer Daarom deze oproep: hebt u zelf een kind verloren

2an de slag om een paar lotgenotenbijeenkom- of kent u iemand, die een kind heeft verloren,

sten te organiseren voor ouders, die hun kind van wie u vermoedt dat hij of zij (samen of alleen)

hebben verloren. wel deel zou willen nemen, laat het ons weten.
Dit kan via het secretariaat: 0570-609040 of

We kennen mensen en hebben henzelf ook info@heiligelebuinus.nl

benaderd met de vraag of ze deel willen nemen.

Maar we kennen ongetwijfeld niet iedereen, die Hartelijke groet,

een kind heeft verloren. mede namens onze betrokken vrijwilligers,

Lonneke Gunnink-van den Berg, pastoraal werker

4

WERKGROEP KESA ORGANISEERT

een ontmoetingsdag

voor Olst - Boskamp- Boerhaar - Wijhe
op dinsdag 3 mei 2022

in eetcafé Boskamp (voorheen zaal lsseldijk)

Elkaar ontmoeten en samen vieren en zingen

Deelname aan deze dag is niet aan leeftijd gebonden; ieder die zich aangesproken voelt door het
programma, is welkom. De zaal is open om 9.30 uur.

Voor deelname wordt € 12,00 p.p. aan eigen bijdrage gevraagd. Dat kunt u betalen bij binnenkomst.
U kunt dan ook een briefje afgeven met de namen van de personen voor wie u graag een intentie wilt
opgeven. Voor deze intenties kunt u een vrije bijdrage geven.

Het programma

10.00 uur: Viering met voorganger Lonneke Gunnink-van den Berg
10.45 uur: koffiedrinken

11.30 uur: een borreltje en een praatje

12.30 uur: buffet met soep en broodjes

13.30 uur: middagprogramma salonorkest "Abraham Gezien"
15.15 uur: meditatieve afsluiting

Het gehele programma is in eetcafé Boskamp

Opgeven?

Via de parochiéle contactpersonen en Lentebloesem, worden de folders met opgavenstrookje verspreid.
Wilt u deelnemen aan deze dag (of liever een halve dag aanwezig zijn) en heeft u geen

folder met opgavenstrookje ontvangen, dan kunt u dat melden bij de hieronder vermelde
telefoonnummers. U kunt ook bellen voor informatie en vragen, of hier opgeven dat u geen eigen
vervoer heeft. De organisatie kan dat dan voor u regelen.

Mariet van Vilsteren Raalterweg 6 8131 SC Wijhe tel.: 06-13 17 47 68
Ineke Middelkamp De Wandelingen 46 8131 WC Wijhe tel.: 5234 17
Wilhelmien Straatman Van Laakstraat 3 8121 HD Boskamp tel.: 56 20 70
Annelies Legebeke Van Limburg Stirumstraat 62 8121 DZ Olst tel.: 56 17 54
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4 mei dit jaar kunnen we weer een bijeenkomst houden om alle mensen te gedenken die
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in het geweld zijn omgekomen. We komen samen op

(7

woensdag 4 mei om 19.00 uur in de Dorpskerk aan het kerkplein in Diepenveen.

De herdenkingsrede zal worden uitgesproken door de heer Jan Terlouw, politicus en schrijver
van het boek "Oarlogswinter", met als thema : "Vrijheid in verbondenheid".
Het Doré Dubbel Kwartet zal enige liederen ten gehore brengen en Fredrik Kwakkel bespeelt het orgel.

Na de plechtigheid lopen we in stilte naar de gemeentelijke begraafplaats aan de Roeterdsweg in
Diepenveen. Op de begraafplaats staan we stil bij de oorlogsgraven en het monument voor de zeven

overleden RAF vliegeniers.

Sempre Crescendo is hier muzikaal aanwezig om de taptoe te blazen en het Wilhelmus te begeleiden.
De Stille Tocht vertrekt om ca. 19.45 uur vanaf de Dorpskerk.
Namens de Commissie Herdenking 4 mei Diepenveen, Albert Tiebot

Een dierbare naam in steen

Onze huidige Parochiekerk Broederen, een
monument van geloven, geschiedenis en cultuur,
is in de jaren 2012-2014 met veel subsidiegeld van
overheden en fondsen en met geld van
parochianen gerestaureerd. In het recente
verleden is er een aktie geweest om een
vlioertegel in de Broederenkerk te adopteren
mede om de financiering van deze vloer mogelijk
te maken.

Wat u misschien niet weet, is dat het nog steeds
mogelijk is een tegel te adopteren om daarop een
naam te laten graveren en zo voor een dierbaar
persoon een blijvende herinnering aan te brengen
in dit historische Godshuis. Het kan uw eigen

\ 4

naam zijn, maar ook die van een familielid, zoals
een (klein)kind. Ook een overledene kan -
desgewenst met een kruisje - worden vermeld.
De kosten bedragen € 55,- per tegel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met iemand van de parochie:

1 Telefonisch: Bij de spreekuurgroep (ma., wo.,
of vr. van 10.00-12.00 uur): 0570-61 23 60
Bij de contactpersoon voor deze activiteit,
dhr.C.Paauw: 0570-54 57 93

2 Per e-mail:
broederen@heiligelebuinus.nl OF
c.paauw@hetnet.nl

Cees Pauw
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Voor een synodaje Herk

Op zaterdag 19 maart hebben we in het Titus Brandsma Huis de
synodebijeenkomst gehouden voor parochianen. Een 20-tal mensen
was op de uitnodiging van de paus ingegaan om in gesprek te gaan over
een aantal thema's: Vieren, Zending van de kerk, en Dialoog.

Het is mooi dat je de kans krijgt om een keer in deze rustige setting naar
de verhalen van een ander kunt luisteren. Er hoefde geen standpunt te

worden verdedigd, ieders verhaal was waardevol zoals het was.

Er waren momenten van herkenning, en ook momenten van verrassing. Kortom, voedsel voor de
hongerige ziellEr wordt een samenvatting gemaakt van wat er uit deze ochtend naar voren kwam. Die
samenvatting zal vicaris Cornelissen aan het bisdom aanbieden.

Andrea Oomes
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De katholieke liturgie is een zintuigelijke. Er is iets te zien, te
horen er is iets te beleven. Een mooi voorbeeld daarvan vind
ik in de twee keer dat in het tridulim iets wordt binnen
gedragen. We tonen het kruis in drie keer. Het wordt
opgeheven en er wordt gezongen: "aanschouw het kosthaar
kruis waaraan de redder heeft gehangen." Elke keer gebeurt
. dit net een toontje hoger, en is er meer van het kruis te zien.

In de Paasnacht dragen we de Paaskaars binnen. Ook de
Paaskaars wordt in drie keer getoond en wordt bezongen:
"Licht van Christus", en als antwoord zingen we "Heer, wij
danken U."

We zien een parallel tussen beide momenten, het offer van de Heer, en Zijn verrijzenis.
We zien hierin ook de eenheid dat de dood niet het einde is maar door Zijn dood de verrijzenis wordt
bewerkt.

Na de tweede keer te hebben gezongen: "Licht van Christus", wordt het licht verspreid onder de
aanwezigen. En als kind, maar ook nu nog, is het een prachtig iets om het licht door te mogen geven en
te kijken naar het gezicht van de persoon die het ontvangt. Het is vaak een beeld van eenvoudige, bijna
kinderlijke vreugde. Daar moet ik vaak aan denken wanneer we zeggen dat we een blij geloof hebben!
Pastor Gauthier de Bekker

Het Monastiek Leerhuis Deventer is een initiatief om de eeuwenoude spiritualiteit en wijsheid
van de monniken toegankelijk te maken voor belangstellenden uit onze tijd. Het gaat dan om
bijeenkomsten rond Lectio Divina, meditatieve wandelingen, stilteretraites enz.

De protestantse gemeente (Lebuinuskerk) en onze parochiekerk (Broederen) werken hier aan
mee. Een eerste initiatief vindt u hieronder:

..

Wat is het verschil tussen een frisse neus halen en een wandelen met een
B intentie? Of tussen een wandelaar en een pelgrim? Hoe kun je al wandelend
¥ een diepere laag ontdekken?

Wil je je een ochtend laten inspireren door verhalen en ervaringen van
mensen die met een intentie op pad gingen? En zelf ervaren hoe een korte
it wandeling al van betekenis kan zijn?

Wees welkom bij *Van wandelaar naar pelgrim’, waar Thomas Hontelez,
pelgrim en schrijver van het boek Wandelen naar wijsheid onze gast is.

- pes Zaterdag g april 2022 10.00 - 12,30 Uur Lebuinuskerk Deventer
) o De toegang is gratis, er is gelegenheid iets bij te dragen in de onkosten
lmwoamip

voar da paigrin ", Georganiseerd door Monastiek leerhuis Deventer - puttend uit christelijke bron
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Eerste Hulp In elk Zout-nummer geven we dit seizoen langs de weg van het
zogenaamde ABC-alfabet een korte, sobere uitleg van een aantal
katholieke begrippen die we niet meer zo vaak tegenkomen.

We baseren ons hierbij op het boekje Eerste Hulp bij katholieke

begrippen, Uitgeverij Abdij van Berne

4 bij katholieke begrippen

Cantor
De naam komt van het Latijn: cantare = zingen
Een cantor is de leider van de zang in een kerk.

Cantorij
Dit is de benaming voor een kerkkoor, dat geleid wordt door een cantor.

Censor

lemand die beoordeelt of kerkelijke liederen en publicaties in overeenstemming zijn met wat de

katholieke kerk leert. Een censor wordt door een bisschop of bisschoppenconferentie

aangewezen. Is het oordeel gunstig (= nihil obstat/Latijn voor "niets staat in de weg"), dan kan

toestemming gegeven worden voor uitgifte (= imprimatur/Latijn voor "het worde gedrukt").

kd De censor veroorzaakte veel ophef nadat hij een aantal liederen van Huub Qosterhuis uit de lijst van goedgekeurde gezangen
schrapte.

Cherubijn

Komt uit het Hebreeuws: keroev.

Een cherubijn (ook wel "kerub" genaamd) is een engel, die op verschillende plaatsen in de Bijbel
wordt genoemd, vooral om de Hof van Eden (het "aards paradijs") te bewaken nadat Adam en Eva
eruit zijn verjaagd (zie bijvoorbeeld in het Bijbelboek Genesis 3, vers 24).

Confiteor

Latijn: "ik belijd"

Zo wordt de gemeenschappelijke schuldbelijdenis genoemd die aan het begin van een
eucharistieviering door priester en gelovigen gezamenlijk wordt uitgesproken. ‘Confiteor’ komt
van de Latijnse beginwoorden van de schuldbelijdenis: "Confiteor Deo omnipotenti” wat
betekent: "lk belijd voor de almachtige God".

Convent

De naam komt uit het Latijn: conventus = samenkomst.

Het is een ander woord voor "klooster". En onder meer ook wel voor een algemene gezamenlijke
ruimte in een klooster, of voor een vergadering van religieuzen.

Credo

Afkomstig uit het Latijn: ik geloof

Het credo is een ander woord voor "geloofshelijdenis": de uitdrukking van de kern van het
katholieke geloof in korte formuleringen. Er zijn meerdere geloofsbelijdenissen, maar de meest
gebruikte is de "apostolische geloofsbelijdenis", ook wel "Twaalf Artikelen van het Geloof"
genoemd, of "Credo" naar het beginwoord ervan. Het is één van de vaste gezangen van de
eucharistieviering en wordt normaliter alleen op zon- en feestdagen gezongen of uitgesproken na
de uitleg van het evangelie (ook wel "homilie" genoemd).

ke Het koor en de mensen in de kerk zongen samen het "Credo”,
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dans
lezingen
film concerten
theater
kunst

tentoonstelling

Zie de mens

Een theatervoorstelling

'Zie de mens" is een theatrale collage, geinspireerd op
auto-biografische geschiedenissen van mensen die in armoede leven.
Wij zijn een multiculturele theatergroep die weet hoe het is als het

leven niet over rozen gaat: de Joseph Wresinski Cultuur Stichting.

We laten de samenleving zien zoals wij die ervaren, van onderaf.
Mensen die niets in de melk te brokkelen hebben. Mensen die in de
politiek eigenlijk niet vertegenwoordigd zijn, maar wel de
consequenties dragen van beleid. Uiteindelijk voert dat ons tot de
vraag: Waar in deze samenleving ben ik veilig en thuis?

"Zie de mens" is een persoonlijk document waarmee wij onze kennis
van armoede voor het voetlicht brengen en oproepen tot solidariteit.

Waar:
Adres:

De Manege Hoogeweg
Hogeweg 8, 8101 NH, Raalte

Wanneer: Vrijdag 8 april en zaterdag 9 april om 20.00 uur

(ontvangst vanaf 19.15 uur)
Gratis. Vrije gift na afloop
www.wresinskicultuur.nl/aanmelden

Kosten:
Tickets:

We houden ons aan de geldende coronamaatregelen

Mede namens de KeSa en het Interkerkelijke Diaconaal Beraad Wijhe nodig ik graag iedereen (dus ook
vanuit onze hele parochie H. Lebuinus) uit voor "Zie de mens".

Lonneke Gunnink-van den Berg, pastoraal werker

De Andere Passie: Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude

Het Huygens Vocaal Ensemble bestaat dit jaar 25
jaar. Als eerste in de reeks lustrum concerten
brengt het ensemble een authentieke uitvoering
van Membra Jesu Nostri - een gevarieerd werk
bestaande uit zeven cantates voor koor, barok
strijkensemble, continuo en vijf solisten.

18- RIJK PALET

Buxtehude was bijna 50 jaar ouder dan Johann
Sebastian Bach. Volgens de overlevering heeft Bach
400 kilometer naar Libeck gelopen om Buxtehude
te bezoeken; hij bleef vier maanden weg van zijn
werk in Arnstadt. Dat Bach zoveel moeite heeft
genomen tijd met hem door te brengen zegt veel
over Buxtehude's compositorische kwaliteiten.
Membra Jesu Nostri is een belangrijke voorloper
van de grote passies van Bach.

9 april | 20.30u | Bergkerk Deventer

Kaarten:

voorverkoop € 20,- (normaal) € 10,- (Student/CIP)
en £5,- (jongeren tot 16 jaar). De kaarten zijn te
koop via onze website: www.huygensmusic.nl.

Aan de kassa kosten de kaarten € 25,- | 15,- | 10,-
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Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Op
deze pagina vindt u de mededelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast
zijn onze bestuursleden natuurlijk altijd aan te spreken voor uw vragen!

Parochie 2025

Het bericht, dat de geloofsgemeenschappen zich moeten voorbereiden op
de toekomst en dat er mogelijk kerken of andere gebouwen afgestoten
zullen worden, is nu ook buiten de parochie doorgedrongen. Van
verschillende kanten en uit onverwachte hoek melden zich
belangstellenden voor de gebouwen. Zij krijgen allemaal hetzelfde
antwoord : "Wij hebben kennis genomen van uw belangstelling en zullen
dit registreren. Vooralsnog heeft de parochie geen plannen om gebouwen
te vervreemden of te verhuren."

Op meerdere locaties zijn brede werkgroepen ontstaan, die ideeén
ontwikkelen over de plaats en functie van het kerkgebouw, al dan niet
met bijbehorende gebouwen, binnen de dorpskern. In deze werkgroepen
hebben soms codrdinatoren zitting en anders zijn ze er nauw mee
verbonden.

Voelden de geloofsgemeenschappen zich een jaar geleden nog overvallen,
nu gaan voor sommige locaties de ontwikkelingen niet snel genoeg. Het
bestuur wil echter gedegen te werk gaan. De beeldverhalen spelen hierin
een belangrijke rol. Zie 't Zout van maart 2022. De planning is, dat na de
zomer de beeldverhalen afgerond zijn en een basis kunnen vormen voor
een volgende stap.

Het bestuur is blij met de initiatieven, maar ze vragen ook veel overleg. Dit
overleg wordt meestal gevoerd door (leden van) de projectgroep,
bestaande uit Bernadet Albers, codrdinator, Theo Lam, Marc Brinkhuis, en
Harry Elshof, soms aangevuld met nog een ander bestuurslid. De
projectgroep en het bestuur vragen er begrip voor dat zij niet op elk
moment en liefst op meerdere plaatsen tegelijk beschikbaar zijn. Vragen
kunt u altijd kwijt bij Bernadet Albers, graag per mail.

Oekraine

De verschrikkelijke corlog in de Oekraine vraagt ook onze aandacht. Als
eerste is een gebedsestafette gestart en is er op 6 maart een collecte
gehouden voor de slachtoffers. Wat deze oorlog hog meer van ons gaat
vragen hebben we op dit moment nog niet duidelijk in beeld, maar zeker
is dat we hier niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. Volg onze website en
als u goede ideeén hebt, meldt ze dan bij het secretariaat.

Corona

De ene ramp volgt de andere op, maar gelukkig kunnen we Corona
grotendeels achter ons laten. De meeste maatregelen zijn vervallen en we
kunnen weer live vergaderen en koffie drinken na de viering. Wat blijft is
het volgende: handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog, geen
handen schudden, ook niet tijdens de vredeswens, goed ventileren en
thuis blijven bij klachten of positieve (thuis)test.
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Binnenkort vieren we de kerndagen van ons geloof
met als belangrijkste dag het hoogfeest van Pasen.
We vieren dat Christus leeft! Deze overwinning
wordt prachtig bezongen in psalm 118. Het is één
van mijn lievelingspsalmen. Al heel vroeg in de
kerkgeschiedenis kreeg deze psalm een plek in de
Paasliturgie. Ook bij het Joodse Paasfeest heeft
deze psalm een belangrijke plek; hij zal zeker
gezongen zijn bij het Laatste Avondmaal van Jezus
met zijn apostelen.

In deze lofpsalm klinkt voor mij, bekeken door een
christelijke bril, de essentie van de hele Goede
Week en onze verlossing met Pasen door.

In die laatste dagen van Jezus' aardse leven dook
deze psalm al steeds op, als een psalm die met
Jezus meeging.

Als Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt,
wordt hem uit volle borst toegezongen:

"Hosanna! Gezegend die komt in de naam van de
Heer!" - een zinnetje uit psalm 118.

En heel passend op Palmzondag: "Maakt open de
poort der gerechtigheid, daarbinnen wil ik de Heer
gaan danken!"

Kort na zijn intocht vertelt Jezus een schokkende
gelijkenis over een aantal wijnboeren die een
wijngaard huren en de zoon van de eigenaar
vermoorden. "Maar," sluit Jezus af, "de steen die
de bouwers hebben afgekeurd, die is tot
hoeksteen geworden" - weer psalm 118,

Even later trekt Jezus flink van |eer tegen de
Schriftgeleerden en Farizeeén, en sluit dan weéeér af
met psalm 118: "Jullie zullen me niet meer zien,
tot de tijd komt dat je zult zeggen: "Gezegend die
komt in de naam van de Heer!""

20 - PAASOVERWEGING

En dan is er nog het Joodse Paasmaal dat Jezus
vierde met zijn leerlingen, het Laatste Avondmaal:
aan het einde van die maaltijd, vlak voor zijn
arrestatie, zingt Jezus nog één keer met zijn
vrienden de lofzang, ook met verwijzingen naar
zijn lijden en sterven op Goede Vrijdag: "Zij
stootten mij weg en sloegen mij neer, maar Hij
heeft mij ondersteund." En daarmee is psalm 118
het laatste lied dat Jezus gezongen heeft voor
Pasen. Of het ook het eerste lied is dat Jezus zong
na zijn opstanding, dat weet ik niet, maar het zou
heel goed kunnen! Want deze psalm bidt hele-
maal naar Pasen toe: "Dit is de dag die de Heer
heeft gemaakt, wij zullen hem vieren in blijd-
schap". En: "Mijn God zijt Gij en ik dank U, mijn
God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de
Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn
erbarmen'.

Een prachtige psalm die we met Pasen zeker zullen
horen in de vieringen en die we ook eens voor
onszelf kunnen bidden of zingen.

Elke keer als ik deze psalm bid, word ik geraakt
door haar diepte en schoonheid. En bovenal door
de prachtige boodschap: "lk zal niet sterven, maar
blijven leven", want "eindeloos is zijn erbarmen".

Christus is verrezen, alleluia!l
Zalig Pasen en welkom om de kerndagen van ons
geloof mee te vierenl

Hartelijke groeten,
Ronald Cornelissen, pastoor



Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 6123 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Livestream

Regelmatig wordt er vanuit onze kerk een opname
via internet uitgezonden van de eucharistieviering
op een bepaalde zondag, een zogenoemde
livestream die men rechtstreeks thuis kan volgen.
Tot nu toe stonden de camera’s en de mensen die
het bedienen vooraan in de kerk. Sinds kort is er
nu een permanente opstelling met vaste camera’s
vanaf het balkon achterin.

Passiekruis

De bezoeker in de
kerk kan het niet
zijn ontgaan: het
Passiekruis bij
binnenkomst. Het
is al heel oud. Alsu
goed kijkt herkent
u onderdelen uit
het lijdensverhaal,
zoals de
geldbuidel, de
gesel, hamer en
spijker, lans en
spons. Aan de voet
van het kruis is
regelmatig een
verwijzing naar het
evangelie van de betreffende zondag. Zoals een
kruik met water en matses op een schaal, drie
kaarsen, verwijzend naar de berg Tabor, enz. In de
Goede Week willen wij, net als vorig jaar, het een
en ander weer neerzetten in het voorportaal. Dan
kunnen de bezoekers van de binnenstad vanuit de
straat het ook zien.

Vragen bij de Kruisweqg

Al een paar jaar staan er gedurende de vastentijd
bij elke statie tekstbordjes met een toepasselijke
vraag ter overdenking, dus veertien in totaal.
Bijvoorbeeld bij de vijfde statie: Simon van Cyrene
helpt Jezus het kruis dragen. Wie help jij in
moceilijke omstandigheden?

We merken dat menig bezoeker/toerist van de
kerk daar even bij stil blijft staan. Overigens: elke
vrijdag om 15.00 uur wordt in de kerk gezamenlijk
de Kruisweg gebeden.

Creaclub

Op zaterdag 9 en zondag 10 april is er weer een
verkoop van artikelen, gemaakt door de Creaclub.
De dames hebben lang moeten wachten omdat
het door coronabeperkingen niet mogelijk was.
Maar ... ze hebben thuis niet stil gezeten. Er zijn
0.a. kaarten, sieraden, babyspeeltjes, omslagdoe-
ken en natuurlijk paasspullen te koop. Alles
uiteraard ten bate van de kerk.

Programmagroep

Na een lange pauze is de Programmagroep van de
Broederen weer hij elkaar geweest. Er zijn
verschillende idee&n om wat te organiseren. Zo
komt er o.a. in de zomer een tentoonstelling over
de rijk versierde liturgische kleding die er in de
Broederen bewaard is. De komende tijd gebruiken
we om het een en ander nader uit te werken.
Wordt vervolgd.

Reminder

Denkt u nog aan onze oproep om hulpkrachten bij
het schoonhouden van de kerk? En ook de
kerkenwacht heeft behoefte aan gastheren en
gastvrouwen. Voor informatie kunt u contact

opnemen met ons secretariaat (zie bovenaan deze
bladzijde).
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Nicolaas Schalkhaar

Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur

E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801 Misintenties - NL 38 RABO 0162443331
Contactpersoon 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 65 11 69, e-mail dianbouwman@kpnmail.nl

Kaarsjes voor Oekraine in Oecumenische
gebedsviering
Vrijdag 11 maart is de oecumenische vieringen-

Pasen: een nieuw begin

Pasen is het feest van hoop, licht,
na een donkere periode. Het licht
dat ons vertrouwen geeft voor de
toekomst. Met de kinderen willen
we dat licht, in de Paasviering op
eerste Paasdag, symbolisch
verspreiden over de wereld ...

mocht het spits afbijten. Samen met de protestan- &
te gemeenschap in Diepenveen werd er gebeden
voor de vrede in Oekraine en Rusland. Het Brug-
koor verzorgde de zang waardoor de viering een
extra dementie kreeg.

Een kippenvelmomentje was het Oekraiense
volkslied, gespeeld door Hans van Dijk op het

orgel. Ook het Palmpasenstok maken
aansteken van Zaterdag 9 april 10 uur
B L P kaarsjes, die In het Koetshuis van de
" ] symbool staan Nicolaaskerk in Schalk-

b o it e e

T voor medeleven, haar. Zelf een kruisstok

bezorgdheid, hoop meenemen. Versierin-
eneenroepom  gen worden aangebo-
vrede was een den. Wel van te voren
mooi gebaar. aanmelden:

Mocht u zelf een 0570 - 62 28 34.
viering bijwillen  Op zondag 10 april om 10.30 uur nodigen wij jullie
wonen dan kan dat nog tot en met 22 april met  uit bij de gezinsviering in de Nicolaaskerk. Je kunt

uitzondering van 15 april (Goede Vrijdag). De dan Jezus op een ezel begroeten in de kerk met je
volgende viering in april is op de 8ste in zelf gemaakte palmpasenstok.

Schalkhaar , aanvang 19.00 uur. Zondag 17 april na de viering mogen de kinderen
Ook van harte aanbevolen voor kinderen! paaseieren zoeken rond de kerk.
Kinderkruisweg voor jong en oud Kindernevendienst

Goede vrijdag om 15.00 uur is er een kinderkruis- Vanaf april, weer elke laatste zondag van de maand,
weg. De Voorgangster is Lonneke Gunnink. The een kindernevendienst. We starten op 24 april. De
Youngest Voices onder leiding van Rob van de maanden juli en augustus is er vanwege vakantie
Berg zorgt voor de muzikale ondersteuning. geen kindernevendienst.

Eerste ontmoetingsviering

15 maart was de eerste ontmoetingsviering. Na
een mooie viering was er, onder het genot van
koffie met krentenwegge tijd om bij te praten,
Vervolgens werd het thema, Lente een nieuw
begin, uitgediept. Zeer de moeite waard. De
volgende bijeenkomst is op 21 juni.
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Nicolaas Lettele

E-mail:
Rekeningnr.:

Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 0570 - 65 13 28
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Bij vragen/bezoekje, contactpersoon Joke Haverkamp, tel. 0570-65 13 28

Contactpersoon 't Zout: Riky Westerbeek - e-mail rikywesterbeek@hotmail.com

Overleden

Op woensdag 23 februari is Ben Buurman

op 84-jarige leeftijd overleden. De uitvaartviering
heeft in onze kerk plaatsgevonden op donder-
dag 3 maart waarna hij is begraven op de RK-
begraafplaats in Musselkanaal te Groningen.

Het einde van de rode beuk

Tijdens de stormen van 18, 19 en 20 februari heeft
de oude beuk (ongeveer 200 jaar oud) op het
kruispunt het begeven en is het hekwerk om de
tuin vernield. ledersen heeft het over deze

bijzondere beuk maar de natuur heeft beslist enis
er een einde gekomen aan de beuk op het
kruispunt in Lettele.

Zaterdag 5 maart is met vele vrijwilligers begon-
nen met het opruimen van de boom, hout als
brandhout en de takken voor het paasvuur van
Lettele, wat dit jaar weer mogelijk is, daarna het
hekwerk herstellen. Dan is het vanaf het kruis-
punt een heel ander gezicht op de pastorie en de
kerk.

Op weg naar Pasen
Na de gezinsviering op
le paasdag mogen de
kinderen paaseieren
gaan zoeken in onze
pastorietuin. Terwijl

de kinderen zich vermaken bij het eieren zoeken,
wordt er aan de ouders een kop koffie/thee
aangeboden achter bij de pastorietuin, zodat zij
hun kroost ook een beetje in de gaten kunnen
houden. Alle aanwezigen zijn welkom.

Paaskaars

Een toelichting op de

symboliek.

Het triomferende Paaslam

met een vaandel is een

symbool van de opstanding $
van Christus. Een golvende

vlag met daarop een kruis -
is het symbool van de ™ ,41
overwinning op de dood, k

de banier van de

opstanding. Dit symbool is afgeleid van het visioen
van Constantijn de Grote, die de adelaar op de

Romeinse standaard verving door een kruisvormig
embleem.

Oekraine

De Nederlandse Bisschoppen hebben een oproep
gedaan om in het weekend van 5 en 6 maart een
collecte te houden voor de oorlog in Oekraine.
Deze collecte heeft het mooie bedrag van

€ 227,65 opgebracht.

Wij gaan zorgen dat het bedrag op de juiste
rekening terecht komt. Hartelijke dank voor deze
bijdrage.

Oecumenisch Vespers Bathmen

Zie vorige 't Zout. De vervolgdata in de Goede
Week zijn op maandag 11 april in Bathmen,

op dinsdag 12 april in Okkenbroek, en op
woensdag 13 april in Lettele. 's Avonds 19:00 uur.

Ziekenzalving

Op vrijdagmorgen 13 mei a.s. iserinde
eucharistieviering om 09.00 uur gelegenheid om
de ziekenzalving gezamenlijk te ontvangen. Graag
van u een berichtje als u hieraan wilt deelnemen.
U mag een mail sturen naar
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl of telefonisch
aanmelden bij Betsie Jansen, tel. 0570-55 16 62.
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Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Vieringen rond Pasen

Dit jaar is er op Goede Vrijdag om 15.00 uur en op
le Paasdag om 9.00 uur een viering in onze kerk.
Wilt u ook graag naar een Paaswake, dan kunt u
naar Schalkhaar of Deventer. Zie ook het vierin-
genrooster voor de Goede Week in dit Zout.

Bezinning op de Kruisweqg

Op Goede Vrijdag 15 april is er om 15.00 uur weer
een korte bezinning op de Kruisweg. Via de Kruis-
wegstaties - afbeeldingen die het lijden van Jezus
weergeven - wordt met tekst en passende muziek
stilgestaan bij de betekenis van het lijden in onze
tijd en in ons eigen leven. Momenten van stilte
nodigen ook uit tot eigen stille bezinning.
ledereen die aandacht wil geven aan zijn of haar
eigen weg in deze tijd naar Pasen is van harte
welkom.

Maandelijkse Ontmoetingsviering

Op woensdag 13 april bent u weer van harte
welkom bij de Ontmoetingsviering in De
Hoeksteen. Inloop en koffie om 10.30 uur en
aansluitend een communieviering in de kerk,
waarin diaken Marc Brinkhuis voorgaat. Daarna
gaan we samen van een maaltijd genieten. Het
doel is om elkaar op een ongedwongen manier te
spreken en samen te vieren. Wel graag even van
tevoren opgeven bij Annie, 06-54 24 69 06 of
Lammie, 06-57 03 81 76.

Informatiebijeenkomst Lourdesreis

In het vorige Zout hebt u al iets kunnen lezen over
de reis naar Lourdes van 22-27 september. Er zijn
al flink wat aanmeldingen binnen, maar er is nog
plaats. Wilt u meer over deze Lourdesreis weten,
dan bent u van harte welkom op de informatie-
bijeenkomst op zondag 24 april om 14.30 uur in de
parochiezaal van Boerhaar. U kunt ook contact
opnemen met Lammie In 't Veld, 06-57 03 81 76.
Zie ook blz. 9.

Oud papier: 2 en 3 juni.
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Kevelaer

Wilt u liever niet zo ver of niet zo lang weg, maar
hebt u wel behoefte om eens naar een Mariaoord
te gaan, dan kunt u dit jaar ook weer naar
Kevelaer. De tweedaagse bedevaartis op 16 en 17
augustus, de eendaagse bedevaart op zaterdag 3
september. Opgave bij Anton Kleinherenbrink,
06-50 88 60 90.

Jaarlijkse ontmoetingsdag van de KESA
Door corona is de KESA-ontmoetingsdag in 2019
voor het laatst gehouden. Gelukkig kan het nu
weer en daarom bent u van harte welkom op
dinsdag 3 mei in het Eetcafé in Boskamp. Meer
informatie hierover vindt u op blz. 14.

Bedankt

Een oproep in de Kerkwijzer, 't Zout en in de
Huis-aan-Huis/Reklamix om weer overgebleven
zegeltjes voor de PLUS-boodschappenpakketten in
te leveren is niet voor niets geweest. Vele
inwoners van Boskamp, Wesepe, Olst en
omgeving hebben weer meegedaan.

We zijn dan ook blij u te kunnen melden dat we
ruim 180 kaarten bij elkaar hebben kunnen
sparen! Samen hebben we velen die het even wat
moeilijker hebben iets extra's kunnen geven.
ledereen enorm bedankt!

De gezamenlijke kerken van Olst/Boskamp

Stil ...
de duisternis wacht
op het licht




Stationsweg 9
8131 DG Wijhe

 Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09INGBO0000911561
= Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
=4 't Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com

Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Het melkkannetje van de pastoor
Sinds de coronaperiode werd de
collectebus voor aparte collectes
achterin de kerk in Wijhe, dé bus
voor de wekelijkse collectes. Dus
op zoek naar een bus voor de
bijzondere collectes. Nu staat er
een blauwe emaille melkkan . Al
gauw kwamen er verhalen van,
vooral oudere parochianen over
het melkkannetje van/voor de pastoor. Deze
blauwe melkkan ging per toerbeurt naar de
boeren die hem dan vulden met melk voor de
pastoor, de kapelaan en de pastoorsmeid .
Natuurlijk moest daar de beste vette melk in en
als er werd geslacht ging er een goed stuk vlees
mee naar de pastorie.

Dit gebeurde in veel plattelands parochies. Ik denk
dat zeker onze oudere generatie herinneringen,
evt. anekdotes kent, over dit melkkannetje. Het
lijkt me leuk deze te verzamelen en ook anderen
hier deelgenoot van te maken.

Reacties kunt u mailen naar leerk063@planet.nl of via
de app.: 06-40 81 58 09.

Vastenactie

Je land is je leven. Deze vastentijd staat de
melkkan achterin de kerk voor inzameling van uw
gaven voor de vastenactie. Deze
heeft dit jaar het thema:
Landrechten. Niet alleen in de
' Oekraine maar in veel landen in
de wereld worden landrechten
van de bevolking zwaar
geschonden, zoals in West
Papoea, Guatemala, Brazilié enz.
Wij proberen deze mensen te
helpen. Tijdens de gebedsviering van zondag 3
april in Wijhe zal hier aandacht voor zijn. Na
afloop kunt u in het Klankbord wereldwinkel-
producten kopen. Vooral deze tijd leert ons veel
samen te delen en te bidden voor vrede!

Wilma Schilder heeft afscheid genomen van de
oecumenische werkgroep. 22 jaar heeft ze zich
ingezet voor de oecumenische vieringen. Zij was
namens deze groep de kontaktpersoon van de
Geloofsgemeenschap Engelbert. Wilma, héél
hartelijk dank voor je grote inzet. Ben Kruit zal
haar nu vervangen. We wensen Ben héél veel
succes toe.

Ontmoetingsviering donderdag 21 april

In de kerk van Boerhaar, wordt als aanvulling op
het minder wordende aantal weekendvieringen en
doordeweekse vieringen, een ontmoetingsviering
gehouden voor mensen die het fijn vinden om
elkaar te ontmoeten bij de koffie en daarna samen
een viering mee te maken en afsluitend samen
wat te eten. Vanaf 10.30 bent u van harte welkom
in onze parochiezaal voor koffie of thee. Om 11.00
uur is er dan een H. Mis. Voor deze viering is
opgave noodzakelijk in verband met soep en
broodjes. Mariét Kruit 0570-52 53 20.

Palmpasen

Op zondag 10 april is er een palmpasenviering op
de Boerhaar. Na deze viering is er een optocht
door de Boerhaar met medewerking van Amicitia.
De optocht wordt afgesloten onder het genot van
een glas limonade en een broodje.

Overleden in ons geloofscentrum

0Op 12 februari 2022 Marie van Riele-Blom op 97 jarige leeftijd.

0Op 2 maart 2022 T.J.M.Koekkoek-Middelkamp op 88 jarige leeftijd.
Op 7 maart 2022 Doortje Huisman op 79 jarige leeftijd.

0Op 11 maart Hans Mulder op 80 jarige leeftijd.

Agenda

12 april  Communieviering in het Weijtendaal

15 april Goede Vrijdag kruisweg om 15.00 uur met pastoor
Cornelissen te Wijhe

2 mei Parochieavond voor alle parochianen

Kopij voor deze bladzijde
Uiterlijk maandag 11 april 2022 inleveren via e-mail:

zoutengelbert@gmail com
ENGELBERT - 25



Secretariaat:
E-mail:
Rekeningnr.:

Titus Brandsma Huis (TBH)

T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18

dinsdag en woensdag 10.00 - 12.00 uur
titusbrandsma@heiligelebuinus.nl

NL 18 RABO 0314589937

Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl

Tevens Vietnamese parochie

Euphemia Groot Lipman

heeft zich diverse jaren ingezet voor
de bezoekersgroep. Niet alleen als
bezoekster van mensen die het nodig
hebben, maar ook als voorzitster.

Zij heeft dit vele jaren met plezier
gedaan, maar nu is het tijd om met
de werkzaamheden als voorzitster te
stoppen, wel blijft zij de mensen die
ze nu nog bezoekt, bezoeken.

Wij willen haar voor haar inzet als
voorzitster hartelijk danken en haar
opvolgster Trees Pelgrom welkom
heten. Euphemia, geniet van je vrije
tijd en Trees, succes als voorzitster.
Thea Engelen,

voorzitster beheergroep

Op donderdag 21 april is er weer een
ouderenmorgen bij onze "TiTUS".
Traditiegetrouw beginnen we om 10
uur met een kort, zinvol ochtend-
gebed. Na een kop koffie met vast iets
lekkers erbij, beginnen we om half elf
met het onderwerp van de ochtend.
Het wordt vast weer een boeiende en
gezellige donderdagmorgen. We
sluiten af rond 12.15 uur met een
passend gedicht.

Vragen? Bel Jannie Hilgers-Witteveen,
telefoonnr: 0570-65 26 93.

Afra en ik hopen jullie allen te zien op
21 april, tot dan! Afra en Jannie

Zaterdag 9 april komt de verhalenverteller Peter Vermaat
naar het Titus Brandsma Huis. Hij vertelt een verhaal over
Titus Brandsma . Het is zeker de moeite waard om hier naar
te komen luisteren. De middag begint om 13.00 uur, inloop
vanaf 12.45 uur, Daarna is het nog mogelijk, om onder het
genot van een kopje koffie/ thee nog even gezellig met
elkaar te praten. De toegang is gratis, het kopje koffie of
thee kost € 1, 00. Je hoeft niet te reserveren.

Graag tot 9 april om 13.00 uur!

Op blz. 9 vindt u het programma
uitgebreid beschreven. Wij
hopen u te mogen begroeten bij
één of meer activiteiten!

Vrijdag 01-04-2022, 16.30u

Koken/sobere maaltijd

Donderdag ~ 07-04-2022,20.00  Bijbelstudie
Maandag 11-04-2022, 19.00 of
Dinsdag 12-04-2022,714.00  Liturgisch bloemschikken
Vrijdag 15-04- 2022 Goede Vrijdag
19.00 uur: Kruisverering in stilte met bloemenhulde
21.00 uur; start wake in het TBH
Zondag 17-04-2022 Pasen
06.34: Bij zonsopgang houden we een gebedsdienst
Aansluitend: gezamenlijk ontbijt
Woensdag ~ 20-04-2022. Afsluitende bijeenkomst: na de eucharistieviering van

9.30 uur drinken we samen koffie en blikken we terug op de afgelopen weken.

Wij wensen iedereen een inspiratievolle
voorbereidingstijd en een Zalig Pasen!

Inspirerende film

Vrijdag 22 april, 20.00 uur:

twee jonge Joodse broers die in het
bezette Frankrijk volledig op zichzelf
aangewezen zijn. Dankzij een ongelo-
felijke dosis intelligentie, moed en
vindingrijkheid proberen ze om aan
de vijandige bezetter te ontsnappen
en met hun familie weer herenigd te
worden.

26 - TITUS BRANDSMA HUIS

BANDT BRIGINALE ¥ FI

15 mei 2022

Heiligverklaring Titus Brandsma!
Noteer alvast in de agenda:
Zaterdag 14 mei: eucharistieviering
in het Titus Brandsma Huis.

Zondag 15 mei: We kijken samen
live naar de Heiligverklaring !

En uiteraard komt er een mooi
programma rond de
heiligverklaring!

nar CHRISTIAN DUGUAY



Herberg van Ars

Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54

E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125
(otirdinator:  Jos Egberts

Aankondiging Paasbrunch

Na twee jaar wachten, kunnen wij weer een Paasbrunch organiseren
voor de gasten van de herberg. Hiervoor dient u zich wel aan te

melden. Dat kan op vier manieren:

o op de woensdagochtend in de Herberg van Ars bij één van de

herbergiers
* via het emailadres herbergvanars@heiligelebuinus.nl
¥ via het emailadres diaken@live.nl
. of via telefoonnummer 06-23 30 22 54
De Paasbrunch is in de

Herberg van Ars op Tweede Paasdag 18 april van 12 tot 14 uur

Film in de Herberg van Ars
Op weg naar Pasen vertoont de Herberg van Ars, op
woensdagavond 6 april 2022, om 19.30 uur, in speeltuin de

Diaken zijn rondom de

Lourdes, Lourdes, Lourdes, het was op die herberg-
dag een hot item. Op deze herberg-ochtend werd
ik door een niet nader te noemen dame gevraagd
om wat meer te vertellen over het geloof en
Lourdes. "Ja, ik ben niet gelovig zoals u hoor" was
de eerste zin die ze tegen mij sprak. Ik heb haar
nog een kopje koffie ingeschonken en ben bij haar
gaan zitten. Ze vroeg het hoe en wat van Lourdes,
ik vroeg wat ze daar dacht te vinden. Hier werd
het wat ingewikkeld, want ze was niet zo gelovig
en had ook weinig met Maria. Ze vertelt over haar
jeugd en huwelijk, over haar gelovige ouders. Haar
wijlen man was "zwaar" katholiek, maar zij had
dat gevoel niet, ze geloofde in liefde. Een mooi
gesprek over haar geloof en Lourdes waar ze toch
graag nog eens heen zou willen gaan om te
proeven wat dat nu is.

Herbergvieringen
Deze zijn op zaterdag 2 en 16
april. Aanvang 17.00 uur.

Driehoek aan de Rielerweg in Deventer de film Maria Magdalene,
het verhaal gaat over In de eerste eeuw ergens in Judea verlaat de
jonge vrouw Maria Magdalena haar dorp en familie met
traditionele gewoontes, op zoek naar een nieuwe manier van
leven. Die vindt ze bij een nieuwe sociale beweging geleid door
Jezus van Nazareth. Een reis die Maria maakt met de groep
volgelingen van Jezus zal eindigen in Jeruzalem. Daar is ze getuige
van de kruisiging van Jezus, en de eerste aan wie Jezus na zijn
opstanding verschijnt.

Koffie en thee zijn gratis en een vrije gift is altijd welkom om de
kosten te dekken. Tot 6 april!

Herberg van Ars

's Middags ging ik bij een echtpaar op huisbezoek
alwaar het gesprek ook over Lourdes ging. Over de
reizen die ze samen naar Lourdes hadden
gemaakt, zij iets vaker dan hij. Hoe ze daar heen
reisden per vliegtuig, mooie ervaringen van
gezamenlijke geloofsheleving. Ik kwam er in dit
gesprek achter dat het in Lourdes in de afgelopen
jaren was veranderd. Hotels gesloten, minder
bedevaartgangers. Maar ook hier in onze eigen
kleine geloofsgemeenschap, waar de fysieke kerk
op grotere afstand komt en men elkaar moet
opzoeken in kleinere gemeenschappen.

Ik ben benieuwd of dat wat gaat worden en hoe
het gaat met het nieuwe bedevaartseizoen in
Lourdes. Nog even wachten. Laat ons maar een
Wees Gegroet bidden. Ave, Ave.
Diaken Fokko de Graaf
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waar dag tijd
zaterdag 2 en zondag 3 april
Lettele za 19.00
Broederen 0 10.30
Schalkhaar 0 10.30
Wijhe z0  09.00
zaterdag 9 en zondag 10 april
Boskamp 7a 19.00
Lettele 20 09.00
Boerhaar 0 09.00
Broederen 20 10.30
Schalkhaar 0 10.30
donderdag 14 april

Broederen do  19.00
Schalkhaar do  19.00
Boerhaar do  19.00
vrijdag 15 april

Broederen vr 09.00
Lettele vr 09.00
Broederen vr 15.00
Schalkhaar vr 15.00
Boskamp vr 15.00
Wijhe vr 15.00
Titus Brandsma Huis ~ vr 15.00
zaterdag 16 april

Broederen za 21.00
Schalkhaar 7a 21.00

zondag 17 en maandag 18 april

Titus Brandsma Huis ~ zo

Boskamp 20
Lettele 0
Wijhe 70
Broederen 20
Schalkhaar 0
Boerhaar ma
Broederen ma

zaterdag 23 en zondag 24 april

Boerhaar za
Lettele 20
Boskamp 20
Broederen 70
Schalkhaar 0

06.34
09.00
09.00
09.00
10.30
10.30
09.00
10.30

19.00
09.00
09.00
10.30
10.30
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Naar de kerk in de

voorganger

M. Brinkhuis

H. Limbeek / M. Brinkhuis
J. Verweij
parochiaanvoorganger

G. de Bekker

G. de Bekker

R. Cornelissen

G. de Bekker / M. Brinkhuis
H. Limbeek

G. de Bekker / F. de Graaf
F. Zandbelt /

L. Gunnink-van den Berg
J. Verweij

G. de Bekker
parochiaanvoorganger
G. de Bekker / F. de Graaf
L. Gunnink-van den Berg
parochiaanvoorganger
R. Cornelissen
parochiaanvoorganger

G. de Bekker / F. de Graaf
F. Zandbeld /
L. Gunnink-van den Berg

parochiaanvoorganger

H. Limbeek

maqr. Woorts

F. de Graaf

mgr. Woorts

H. Brummelhuis

G. de Bekker

H. Limbeek / M. Brinkhuis

M. Brinkhuis
parochiaanvoorganger
L. Gunnink-van den Berg
J. Verweij

L. Gunnink-van den Berg

soort viering

koor

5e zondag van de 40-dagentijd

communie
eucharistie
eucharistie
communie

Palmzondag
eucharistie
eucharistie
eucharistie
eucharistie LIVE
eucharistie / gezin

Witte Donderdag
gebed LIVE
gebed

gebed

Goede Vrijdag
Kruisweg

Kruisweq
Plechtigheden LIVE
Kruisweq

Kruisweg

Kruisweg

7 Kruiswoorden

Paaszaterdag
eucharistie
eucharistie

Pasen

gebed
eucharistie
eucharistie / gezin
communie
eucharistie
eucharistie
eucharistie
eucharistie LIVE

2e zondag van Pasen
communie
communie
communie
eucharistie
communie

Cantor
Schola
Brugkoor
(aecilia

Ardente
Voce Magna
Caecilia

Youngest Voices XL

Magnificent
Brugkoor

Caecilia

Schola
Youngest Voices XL

vrijwilligerskoor

Cantorij
Nicolaaskoor

gemengd koor

(aedilia
(aedilia
Brugkoor
Spirit
(aecilia

Caecilia
Cantor
gemengd koor
(aecilia
Brugkoor



Heilige Lebuinus Parochie

soort viering koor
3e zondag van Pasen

waar dag tijd voorganger
zaterdag 30 april en zondag 1 mei

Lettele za 19.00 R.Cornelissen
Boerhaar 20 09.00 1 Verweij
Broederen  zo 1030 mgr Hoogenboom
Schalkhaar  zo  09.00 H.Limbeek

VASTE WEKELIJKSE VIERINGEN

eucharistie

eucharistie (aecilia
eucharistie
eucharistie

Magnificent

donderdag
Witte Donderdag 14 april zie vieringenoverzicht

08.00 Broederen Lezingendienst
en Lauden
08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed

vrijdag
Goede Vrijdag 15 april zie vieringenoverzicht

maandag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed

dinsdag

08.00 Broederen Lezingendienst
en Lauden

08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed

09.00 Vredeskapel Schalkhaar rozenkransgebed

09.30 Vredeskapel Schalkhaar Ev

18.30 Broederen Vesper

19.00 Broederen EV

woensdag

08.00 Broederen Lezingendienst
en Lauden

08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed

09.30 TBH EV

19.00 Broederen Taizé

ONTMOETINGSVIERINGEN

woensdag

09.30 Willibrordkapel 13

Over Ontmoetingsvieringen

08.15 Broederen aanbidding
08.30 Broederen biechtgelegenheid
09.00 Broederen Ev

09.00 Nicolaas Lettele BV
donderdag

10.30 Engelbert Boerhaar 21

Bij Ontmoetingsvieringen draait het niet allean om de viering zelf maar vooral ook om elkaar en de teamleden te ontmoeten als de
doordeweekse en/of de zondagsvieringen komen te vervallen. ledereen is welkom op de hierboven aangegeven tijd. Na de viering sluiten
we af met een eenvoudige maaltijd. Kijk voor alle details op de pagina's van de geloofscentra - soms is aanmelden noodzakelijk.

WOON- en ZORGCENTRA

maandag

09.30 Ludgerus, Deventer EV 7,21
1030  Averbergen Olst v 7
dinsdag

10.00 Weijtendaal, Wijhe v 8
woensdag

10.30  Park Braband, Schalkhaar EV 13
11.00  Willibrordkapel Boskamp EV 2,973

zaterdag

19.00 Sparrenheuvel, Diepenveen EV 5
zondag

1030 St Jozef, Deventer EV 2
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wonen bij God.

Gebedsintenties

2 en 3 april

Broederen - Marijke Windmeijer

Nicolaas Schalkhaar - Gerrit Schutte, Toos en Antoon van Oldeniel-
Marsman, Ans Elzer-Hofman, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Frans
Groot Koerkamp, Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen, Lenie en Ar-
nold Veldhuyzen-Kerkvliet, Marie en Herman Hoppen-Kappert, fam. Ver-
woolde-Groot-Koerkamp, fam. Haverkamp-Groot Koerkamp, Annie Bos-
man-Jansen van der Sligte, Mark Sanders, Hein Haverkamp, Gerard Kersten,
Wim Spikker, Hein en Mien Veldkamp, Hans Veldkamp

Nicolaas Lettele - Herman Meijerink (jgt), Ben Buurman, ouders De
Brouwer-Kruit, Dine en Jan Daggenvoorde-Oosterwijk, Johannes en Wil-
helmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes, Egbertus
Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Antoon Klein Koerkamp,
Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Hermanus Wichink
Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Erik Zandbelt,
Joop en Diny Zwiers-Nijland, fam. Meijerink-Daggenvoorde

Engelbert Wijhe - ouders Huisman, Harrie en Rikie, Herman en Riek
Hauptmeijer en fam. Hauptmeijer-Duteweerd, Hein en Marietje Elshof,
ouders Leerkes-Oosterwijk, ouders Hollegien-Tijhuis, Trees Koekkoek-
Middelkamp, Doortje Huisman, fam. Spithoven-Schoorlemmer

zaterdag 9 en zondag 10 april

Broederen - Riet Golbach, Renate Golbach

Nicolaas Schalkhaar - Ans Elzer-Hofman, ouders Dijkstra-Tutert en
zoon Harry, Annie Bosman-Jansen van der Sligte, Mark Sanders, Ank
Hettinga-Obdeijn, Hein Haverkamp, Wim Spikker

Nicolaas Lettele - Ben Buurman, gebr. Hermanus, Johannes, Eghertus
Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Wil-
helmina Kolkman-Rodijk, ouders Leerkes-Daggenvoorde en overleden fa-
milie, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Her-
manus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden
familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Vader Bouwmeester, Truus Elshof, Annie Huis
in 't Veld en Johan Elshof, Teun In 't Veld, fam. Van Rossum-Mentink, Jan,
Annie en Hans Tiebot, Jan Zwartjens

Engelbert Boerhaar - Marie van Riele-Blom, Gerhardus Antonius
Middelkamp, Betsie Kleinlangevelsloo, Mirjam Slinkman-van Gurp, Jurgen
Kempel, Mien Overmars-Schutte, Antoon Schrijver (jgt), jaargetijde ouders
Bruggeman-Elzebroek, Geert Heuver, Jan, Ria en Louis, ouders Van
Vilsteren-Kolkman en pater Van Vilsteren, Betsie Schurink-Schrijver

Witte Donderdag 14 april

Broederen - pastoor Schopman, pastoor Van 't End, pastoor Van
Oostrum, pastoor Van Eijden, pastoor Pothof, pater Emile Gemmekep

30 - ONZE DIERBARE OVERLEDENEN

* 4" Onze dierbare overledenen

" Een moment van bezinning voor hen die voortleven in ons hart en

Pasen 16 t/m 18 april

Broederen 16 april Paaswake - fam. v.d. Werf-Simons
Broederen 17 april - pastoor Schopman, pastoor Van 't End, pastoor
Van Oostrum, pastoor Van Eijden, pastoor Pothof, pater Emile Gemmeke,
Anton en Truus Nijboer-Kunne, Gerard en Marie Koolhof-Lokate

Nicolaas Schalkhaar 16 april - Hans Ganzeboom, Hein en Mien
Veldkamp, Hans Veldkamp

Nicolaas Schalkhaar 17 april - Rients en Ank Hettinga en Edward,
Ans Elzer-Hofman, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Hans Veldkamp,
Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen, Anton en Dien Schutte-
Oosterlaar, ouders Antoon en Marietje Kolkman, Lenie en Arnold Veldhuy-
zen-Kerkvliet, Piet en Hein Verwoolde, Anton Kleverkamp, Jan en Riet
Golbach-te Riele en Pieter, Frans Ossewold, ouders Hullegie-Mensink, Tom
Boevenbrink, ouders Broekman-Alberts, Ferry Bakker, Annie Bosman-
Jansen van der Sligte, Mark Sanders, Hein Haverkamp

Nicolaas Lettele - Gerrit en Marie Bloo-Groot Koerkamp, Ben Buur-
man, Dine en Jan Daggenvoorde, Bart Elferink, Johannes en Wilhelmina
Groot Koerkamp-Jonkman, Anton en Miny ten Have-Klein Swormink, gebr.
Hermanus, Johannes, Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Hermanus en
Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Hein Marsman, Johan en Mariet Ob-
deijn-Schiphorst, Wim Westerbeek, Anton en Wilhelmina Wichgers-Riet-
man en overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink
Kruit-Hofstede en overleden familie, Erik Zandbelt, Joop en Diny Zwiers-
Nijland

Willibrord Boskamp - Jan Logtenberg, Ferco, Marinda, Ingrid en
overleden familie, Teun In 't Veld, ouders Straatman-Kinds, Truus Elshof,
Annie Huis in 't Veld en Johan Elshof, Toos en Bernard Casteel, fam.
Kakkenberg-Schuurman, fam. Van den Berg-Logtenberg, Anton Hulman,
fam. Van Oldeniel-Smit, ouders Albers-Veldhuis en Harrie, Johan en Riek
Elshof, fam. Tiebot-Kolleman, ouders Viaskamp-Holtkuile, Wim Blanke,
Henk Maatman, Anton Kleinherenbrink, Herman ten Have

Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Marie
van Riele-Blom, Gerhardus Antonius Middelkamp, Betsie Kleinlangevels-
loo, Mirjam Slinkman-van Gurp, Jurgen Kempel, Mien, Jan, Oda en Marcel
Overmars, Graats en Miene Boerhof-Brouwer, fam. Boerhof, ouders Brug-
geman-Elzebroek, Jan, Ria en Louis, Martien, Bernard en Mien Groote
Schaarsherg-van der Weerd, Geert Overmars, Tonnie Logtenberg en
Miranda van den Berg, Bernard van den Berg, Gerrit Schutte

Engelbert Wijhe - Hein en Marietje Elshof, Herman en Riek Haupt-
meier en fam. Hauptmeijer-Duteweerd, Agaath Blaauwgeers-Scholten,
ouders Hollegien-Tijhuis, Trees Koekkoek-Middelkamp, Doortje Huisman



23 en 24 april

Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp, Elisabeth Hogenstijn-Nijmoller
Nicolaas Schalkhaar - Joop en Lisette Beltman, ouders Te Riele-
Geertman, Frans en Kaatje Biesterbos, Toos Hendriksen, ouders Dijkstra-
Tutert en zoon Harry, Anneke Benjamins-van Delden, Annie Bosman-
Jansen van der Sligte, Mark Sanders, Ank Hettinga-Obdeijn, Hein
Haverkamp, Wim Spikker

Nicolaas Lettele - Ben Buurman, Grada Leerkes-Daggenvoorde (jgt),
gebr. Hermanus, Johannes, Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-
ten Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Johannes
Leerkes, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie,
Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden
familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, fam.
Boerkamp-ten Have, Gerardus en Bennie Voetdijk

Engelbert Boerhaar - Marie van Riele-Blom, Gerhardus Antonius
Middelkamp, Betsie Kleinlangevelsloo, Mirjam Slinkman-van Gurp, Jurgen
Kempel, Mien, Jan, Oda en Marcel Overmars

30 april en 1 mei

Broederen - Hans Zwolsman

Nicolaas Schalkhaar - Gerrit Schutte, ouders Dijkstra-Tutert en zoon
Harry, Annie en Wim Mulder en Martin, ouders Hagen en zonen, familie
Verwoolde-Groot-Koerkamp, fam. Haverkamp-Groot Koerkamp, Lenie en
Arnold Veldhuyzen-Kerkvliet, Hein en Mien Veldkamp, Hans Veldkamp
Nicolaas Lettele - Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonk-
man, gebr. Hermanus, Johannes, Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haver-
kamp-ten Have, ouders Klein Swormink-Haverkamp en ouders Brinkman-
Aarnink, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Hermanus
Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Erik
Zandbelt, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Boerhaar - Marie van Riele-Blom, ouders Bruggeman-
Elzebroek, Geert Heuver, Hendrikus Johannes Mentink en Maria Theresia
Mentink-Punte, Jan, Ria en Louis, Herman Neulen, Geert Overmars, Betsie
Kleinlangeveldsloo, Betsie Schurink-Schrijver

Wij gedenken

Albertus Gerhardus (Bertus) Nijboer

T 05-02-2022 op 85-jarige leeftijd. Tijdens de crematieplechtigheid in
"Steenbrugge” hebben we stilgestaan bij zijn leven. Bertus is in Raalte
geboren en getogen. Hij hield van gezelligheid, even een praatje maken,
heel belangstellend voor de ander. Hij was een groot vogelliefhebber en
genoot van tuinieren. De mensen van de thuiszorg kwamen graag bij hem.
Nooit klagen, altijd vriendelijk. Afgelopen jaar waren hij en Miny 60 jaar
getrouwd. Ze hebben door corona deze dag samen met de kinderen, klein-
en achterkleinkinderen bescheiden maar dankbaar mogen vieren. Zijn
gezondheid liet hem meer en meer in de steek. Hij ontving vol overgave de
ziekenzalving. Tijdens de vitvaart klonken woorden uit psalm 15: Jij mag
nu thuis zijn bij de Verhevene, God is blij met jou. Dat Bertus mag rusten in
vrede en dat het eeuwig Licht hem mag verlichten.

Johanna Theodora Maria (Annie) Lubbers

T 10-02-2022 op 87-jarige leeftijd. Tijdens de uvitvaartviering in de St.
Nicolaaskerk in Schalkhaar hebben we haar herdacht. Ze is geboren en
getogen in Breedenbroek. In 1965 werd ze huishoudster bij pastoor Schop-
man op de pastorie van de Maria Koningin in Deventer. Annie was heel
gelukkig op de pastorie. Ze voelde zich als een vis in het water. Later zei ze
vaak: Deventer is het beste wat me is overkomen, Na het overlijden van de
pastoor in 1998 pakte ze de draad goed op. Ze genoot van haar familie,
buren, vrienden en bekenden. Ze was heel gastvrij en zorgzaam. Haar
gezondheid werd de laatste tijd steeds minder. Ze mocht de ziekenzalving
nog ontvangen en het was haar wens om te lezen uit boek Job: Ik zal God
zien met eigen ogen, mijn hart smacht van verlangen. We hebben haar
begraven op "Tjoenerhof”. Dat Annie nu haar Heer mag zien van aange-
zicht tot aangezicht.

Bernardus Buurman

T 23-02-2022 op 84-jarige leeftijd. Ben heeft 40 jaar in Lettele gewoond
samen met zijn viouw Cootje. Ze waren zeer sportief: skién, schaatsen,
wandelen. Ze hebben mooie reizen gemaakt. Ben heeft zich voor veel
zaken ingezet: de KRO-wandelingen, de Amazone-kinderen uit de derde
wereld via de MOV-groep, Heemschut, Natuurmonumenten. Vaak was hij
te zien op zijn duo-fiets waarmee hij met zijn fietsmaatje vele tochten
maakte. Hij had affiniteit met kloosters. Vrienden nam hij mee om ze het
kioosterleven mee te laten beleven. Na een kort ziekbed mogen we
geloven dat hij nu bij zijn hemelse Vader is aangekomen. Rust zacht, Ben.

Antonia Johanna Ruiter-Schiphorst

T 26 februari 2022 op 84-jarige leeftijd. Tonnie werd geboren in Kring van
Dorth. In Lettele leerde ze Bernard Ruiter kennen. Ze trokken in op de
boerderij aan de Diepenveenseweg in Olst, die ze later overnamen en
kregen vijf kinderen. Het overlijden van Bennie op jonge leeftijd heeft hen
veel verdriet gedaan. Tonnie werkte hard mee in het boerenbedrijf en was
een liefdevolle moeder voor haar kinderen. In 1985 verhuisden ze naar
Olst. Tonnie werd actief in het vrijwilligersleven en was een lieve oma voor
haar kleinkinderen. Het overlijden van Bernard in 2012 heeft haar veel
verdriet gedaan. De laatste tien jaar woonde ze op Averbergen. Na een
periode van afnemende gezondheid is ze gestorven. In het crematorium
hebben we afscheid genomen. Moge ze nu, verenigd met Bennie en
Bemard, in Gods vrede zijn.

Theodora, Hendrika, Gerarda (Doortje) Huisman
107-03-2022 op 79-jarige leeftijd. Doortje ging eerst op de Boerhaar naar
kerk en school. Na beéindiging van de boerderij verhuisde het gezin
Huisman naar de Oranjelaan in Wijhe waar Doortje met haar zus Rikie tot
ruim een jaar geleden is blijven wonen. Het laatste jaar heeft ze liefdevol
onderdak gevonden in het PW Jansen in Deventer. Regelmatig bezocht ze
samen met zus Rikie de vieringen in de kerk in Wijhe en gingen ze op
bedevaart naar Lourdes. Kerkmuziek boeide haar en ze dirigeerde o.a.
meer dan 12Y: jaar een kinderkoor in Broekland. Na een afscheidsviering in
kleine kring is ze begraven op het parochiekerkhof van Wijhe op 12 maart
2022. Moge zij rusten in vrede.
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Het blijft oefenen

Khaled ken ik inmiddels drie jaar. Op de één of
andere manier mocht ik hem wel. Khaled heeft
een spierziekte die hem ernstig belemmert in zijn
functioneren. Hij kan steeds minder. Hij kwam bij
het Meester Geertshuis omdat hij een briefadres
bij ons heeft gekregen. Er komen veel incasso’s
binnen met de post.

We zijn hem gaan helpen met een overzicht van
schulden en dat was best veel. Na verloop van tijd
kan hij niet meer bij vader slapen omdat vader uit
huis gezet is. Bij vrienden kan hij ook niet meer
logeren. Hij kan niet meer traplopen. Bij de nacht-
opvang mag hij ook niet naar binnen vanwege
incidenten die meer dan vijf jaar geleden plaats
hebben gevonden.

Uiteindelijk is Khaled geplaatst in Apeldoorn. Dit is
niet lang goed gegaan door een combinatie van
gedragsproblemen en een instelling die niet is
ingericht op de verzorging van een zwaar lichame-
lijk gehandicapte man.

Een andere plek vinden, is niet zomaar gebeurd.
Met Khaled zelf, een collega en ik, hebben we
meer dan 150 adressen gebeld om onderdak te
vinden. Zonder resultaat.

Uiteindelijk heeft Khaled drie weken in het Mees-
ter Geertshuis overnacht in de winter. Op straat
was geen optie. lemand die niet kan bewegen,
raakt onderkoelt. Gelukkig komt er met corona
ook verplicht onderdak voor daklozen. Khaled mag
nu naar beschermd wonen zolang als de
maatregelen gelden. Met zijn gedragsmoeilijkhe-
den en korte spanningsboog is dat erg lastig, want
de persconferenties worden het ijkpunt of hij mag
blijven of niet.

32 - MEESTER GEERTSHUIS

Het Meester Geertshuis biedt mensen een
luisterend oor, praktische hulp & ondersteuning,
budgetbegeleiding en verschillende activiteiten.
Er kemen zo'n 700 bezoekers per jaar die samen
meer dan achtduizend bezoeken brengen.

is algemeen codrdinator van het Meester Geertshuis, het oecumenisch
diaconaal inloopcentrum in het hart van Deventer. Zij doet verslag van
ervaringen in en rondom het Meester Geertshuis.

meester geertshuis

Khaled kan verbaal stevig uitpakken, dat helpt niet
om vrienden te maken. Uiteindelijk vliegt hij toch
uit beschermd wonen. Te moeilijk en te lastig.

Gelukkig weten zijn vrienden hem op een plekje te
krijgen waar hij illegaal kan onderhuren. Na
verloop van tijd mag ik weten waar hij is. Met
slapen gaat het niet. Via House of Hope komt er
een hoog-laagbed en een kastje waaraan hij zich
zelf tot staan kan opwerken.

Na nog een aantal omwegen en uitzettingen, is er
nu een plek gevonden in een andere stad. Hopelijk
pakt hij deze laatste kans met beide handen aan.
Anders rest hem ook een gedwongen kader.

Voor mij is hij een goede oefening in presentie
geweest, Luisteren, aansluiten en afstemmen,
maar ook: begrenzen en confronteren zonder het
contact te verliezen. Ik heb daarbij ook heel wat
keren in m'n eigen spiegel van ongeduld,
verwachtingen en mijn "beter weten" mogen
kijken. Gelukkig werken we in een team en helpen
collega's ook met spiegelen.




Deventer.

Column Joseflen

Josefien Kenkhuis is theologe en werkte in Tilburg tot aan haar pensionering
20 jaar als districtscatecheet & pastoraal werker. Sinds 2017 woont ze in

Pasen voor iedereen begint bij jezelf

Op het perron van station Colmschate ontmoette
ik een vrolijk klein meisje van ongeveer 5 jaar,
samen met haar moeder onderweg naar haar
jarige opa in Leeuwarden. Ze vroeg mij of ik ook
naar Leeuwarden ging. "Nee", zei ik. "Ik ga hier
samen met een groepje mensen nadenken over
van alles en nog wat." "En krijgen jullie ook een
taartje?" "Nou nee, want we hebben geen
feestje." Haar antwoord? "Dan ga ik toch liever
met mama naar opa." Hoe heerlijk is het als je nog
Zo onbevangen, nieuwsgierig en onbegrensd
dromend mag leven.

Peinzend loop ik verder naar het Titus Brandsma

Huis waar we onze inspiratiemorgen houden over

"Gelovig Samen op Weg zijn als parochie in deze

tijd, in deze omgeving: hoe doe je dat?"

De dag begon direct goed: samen zongen we in de

kring het altijd weer inspirerende lied "Kom

Schepper, Geest daal op ons neer".

Toen we daarna in drie groepen uit elkaar gingen,

kostte het ons geen enkele moeite meer op basis

van vier vragen goed naar elkaars verhalen te

LUISTEREN:

* Wat betekent "Samen op Weg zijn in geloof"
voor jou? En ken je daar voorbeelden van?

4 Kun je ook een paar mooie momenten met
ons delen die je daarbij meemaakte?

" Hoe zit dat met moeilijke dingen die er vast
ook wel eens zijn? Wat doet dat met je?

*

Trouwens: heeft het "samen op weg zijn in
geloof" je ook wel eens nieuwe inzichten
opgeleverd?

In mijn eigen groep luisteren we heel aandachtig
naar elkaars ervaringen in eigen leven en in de
parochie. En hoe verschillend die ook waren: het
viel mij op dat iedereen de volle aandacht kreeg.
Die luisterende houding voelde bijzonder goed.

Ik vroeg mij af: LUISTEREN we altijd zo goed naar
elkaar? Nou nee, hij lange na niet. Want dan
zouden we wel veel vaker overnemen wat een
ander zegt en doet en zien dat de Heilige Geest in
ieder van ons op haar eigen manier werkt, zodat

je allemaal je persoonlijke bijdrage kunt leveren
aan een mooiere wereld.

Na een tweede kopje koffie, met lekkere broodjes
en fruit volgde opnieuw een mooie
ONTMOETING tussen zeer verschillende
parochianen. Veel kansen en zorgen voor de
parochie van de toekomst kwamen voorbij. Wat
mij uit dit gesprek het meest is bijgebleven is dat
de vooruitgang van vrijwel alle dingen in een
parochie als de onze (maar ook in eigen leven) de
meeste kans van slagen hebben als je bij jezelf
begint, naar de ander toe stapt, steeds opnieuw.
En dat is lang niet altijd gemakkelijk.

Maar toch: als we BLIJVEN LUISTEREN NAAR
GODS GEEST, dan zullen we uiteindelijk
bereiken wat Jezus zelf ons door verdriet en dood
heen al voor leefde: de volheid van de
overwinning. Trouwens: zei de apostel Paulus in
zijn brief aan de Romeinen vrij vertaald niet, dat
wij als christenen ALLEMAAL delen in het
algemeen priesterschap van Jezus zelf en daarom
geroepen zijn ons eigen steentje bij te dragen aan
de heelwording van onze wereld?

Wel nu dan: goed luisteren naar elkaar en naar
Gods Geest, elkaar bij herhaling blijven
ontmoeten en samen de schouders er onder
zetten. Dan zal het lukken, nu of ooit. En op die
manier wordt het uiteindelijk Pasen voor
iedereen. Of moet ik misschien zeggen: dan wordt
ieder van ons weer als dat blije, onbevangen kind
op station Colmschate?
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@ BEGRAFENISVERENIGING

COLMSCHATE&OMSTREKEN

HAFKAMP

www.hafkampnatuursteen.nl

De Meente 7, 8121 EV ey
Al i ® \ertrouwd en betrouwbaar
Go®
® Respectvol

e . . . am
Hafkamp Natuursteen in Olst ontwerpt, Ruimte voor eigen ideeén

produceert & plaatst gedenkstenen. ® Kennis van gewoontes en mogelijkheden

@ Altijd dichtbij
® Ondersteunt en regelt in overleg met u
® Onafhankelijk van verzekeraars

® \ereniging zonder winstoogmerk

0570517411

dag en nacht bereikbaar
(alleen voor overlijdensberichten)

Uw herinnering geven wij vorm
Enkele & dubbele grafstenen
Staande letterplaten
Graf- en glasmonumenten
Urngraven
Ruwe veldkeien
Belettering & accessoires

_J :k// 7 ' \-_\‘\. Voor wijzigingen en informatie:

l \ { ,-1 ;| www.begrafenisverenigingcolmschate.nl
d:/‘\:“_l ‘,t:_-j "/ info@begrafenisverenigingcolmschate.nl
/ EGRAFENISVERENIGING Postadres:

COLMSCHATE&OMSTREKEN  Gooikersdijk 13, 7427 RC Deventer

A.P. Dijk en Zn.

Juweliers-Horlogers
Nieuwstraat 47-49
7411 LH Deventer
Tel. 0570-612786

WESSELS i De oudste juwelierszaak van de Hanzestad Deventer.

WONEN EN SLAPEN

Korenmol = tel. 05

Gevraagd: dirigent(e)/organiste(e)
Wegens pensionering van de huidige dirigente/organiste zijn we op zoek naar een enthousiaste vakbekwame
opvolger(ster) voor twee koren. Het betreft hierbij:

* het herenkoor( onderdeel van het gemengd koor van de Kruisverheffing)

& en het gemengd koor van de voormalige Pauluskerk.

Beide koren verzorgen vieringen op zaterdag of zondag in de basiliek van de H. Kruisverheffing te Raalte.

Het herenkoor zingt afwisselend Nederlandstalig en Gregoriaans, kennis van het laatste is een vereiste. Het
Pauluskoor zingt overwegend Nederlandstalig, zowel eenstemmig als meerstemmig.

Het herenkoor heeft de repetitie op donderdagavond en het Pauluskoor repeteert op dinsdagavond.

Een goede gedegen opleiding en kennis van de liturgie in de katholieke kerk is een pre. Bovengenoemde functies
kunnen evt. ook los van elkaar gezien worden. Salariéring: in overleg met het parochiebestuur.

Voor inlichtingen: Herenkoor, dhr. G.Pronk 06-11 167171

Pauluskoor, dhr. G.Bijvank 0572-35 21 55



Omzien naar elkaar en bezoekwerk

Wist u dat ...

Er nog altijd veel enthousiaste vrijwilligers zijn, die
mensen bezoeken die daar behoefte aan hebben?
Dit kunnen mensen zijn die ziek zijn, die alleen zijn
komen staan of die op een andere manier aan-
dacht bijzonder waarderen. In dorpen is in veel
gevallen (niet altijd!) nog wel helder wie prijs stelt
op een bezoekje.

En toch ... onze wereld wordt aan de ene kant
groter. We weten bij wijze van spreken wat er in
Australié gebeurt. En aan de andere kant kleiner.
Want wat weten we nog van onze buren of
mensen in de omgeving? Ook al hebben al die
bezoekers en ook de pastores een groot hart, we
kunnen niet "ruiken" dat iemand behoefte heeft
2an een bezoekje. Daar hebben we u bij nodig.
Daarom wijden we deze column aan het bezoek-
werk, zodat u weer eens weet hoe het ervoor
staat.

\

Vroeger was het veel overzichtelijker. In het dorp
stond de kerk. Daar woonde de pastoor naast.
Daar waren vaak ook nog een of meerdere kape-
laans. Wij kenden elkaar en zij kenden ons. Zo
kwamen zij met regelmaat op bezoek. Daar hoef-
de je niet zelf achteraan.

Maar dat is veranderd. Bij ons, pastores en

bezoekers, is lang niet alles bekend. Bovendien
hebben we te maken met privacywetgeving.
Verhuizingen, overlijdens worden niet meer
automatisch doorgegeven door de gemeente. Dat
moeten we zelf doen.

Gelukkig hebben we tegenwoordig kanalen, via
welke we elkaar makkelijk kunnen opsporen. Zo
ontving ik een tijdje geleden een telefoontje van
een dochter van iemand in onze parochie. De
dochter zelf woonde in het westen van het land,
maar kon ons makkelijk vinden via internet. Zo kan
het balletje dus makkelijk de andere kant op
rollen.

Afgezien van deze praktische kant willen wij blijven
benadrukken, dat "In ons geloof omzien naar
elkaar" een kernwaarde is. Vanouds zien we om
naar - zoals dat al beschreven wordt in de Bijbel -
vreemdeling, weduwe en wees.

Wij vertalen dat in onze parochie naar mensen die
al wat ouder zijn, die te kampen hebben met
verdriet, pijn of lijden, die hun dierbare moeten
missen. Kent u zo iemand of bent u zo iemand:
weet dat we er zijn.

Hoe bereikt u ons? Dat kan via de pastoraal codr-
dinatoren in onze locaties, de mensen die u van ge-
zicht kent als u naar de kerk komt of het secreta-
riaat bezoekt. Dat kan ook door dit door te geven
aan het centraal secretariaat (0570-60 90 40). Dan
komt het vanzelf bij ons en gaan we kijken wie van
onze bezoekers of wie van de pastores een be-
zoekje kan afleggen. U kunt het gerust aangeven
als u graag bezoek van een van de pastores wilt!
Dan gaan wij daar ruimte voor maken in onze
agenda.

Omzien naar elkaar - over en weer - hetekent dan
ook dat we dat alleen maar samen kunnen doen.
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Horizontaal T 23 4 5 6 |7 |8
1 Boheemse hoogleraar en voorloper van de Reformatie 9 :10
(1369/1370-1415) 9 Een zekere 10 Frans departement 11 Kle-

dingstuk 12 Gewapend geleide 14 Vernevelaar 16 Voormalig n 12 |13

Oostblokland 17 Midwinter 19 Schadelijke stof (afk.) 21 Bijbel-

deel (afk.) 22 Persoonlijke uitstraling 23 Vrijmetselarij 25 Be- & | [ 16

staan 26 Banaan (Ind) 27 Stad in Frankrijk 28 Sermoen 7118 T 2 1
31 Luxueus verblijfscomplex (Eng.) 33 Gemeente in Gelderland

35 Chinese dynastie 36 Bezieling, vuur 38 Grand prix (afk.) 22 3 24

39 Niet blinkend 41 Hit van Heintje 42 Loofboom 44 Ziel

46 Gemeente in Zuid-Holland 47 Griekse godin van de dage- - 0

raad 49 Vordering 50 Papegaai 51 Zuid-Afrikaanse geestelijke
en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1984,

Verticaal

1 Een van de grote profeten uit de Hebreeuwse Bijbel 2 Wind-
richting (afk.) 3 Reden voor de brandstapel in de middeleeu-
wen 4 Orgaan 5 Pauselijke zendbrief 6 Meedogenloos 7 Doven
8 Erwtensoep 13 Vruchtennat 15 Idee 18 Griekse sterkedrank
20 Duitse modeontwerper (1885-1948) 24 Opening 26 Welbe-
hagen 27 Wereldlike achternaam van paus Franciscus

28 Griekse letter 29 Bolvormig 30 Equipe 32 Ervaring als bron
van kennis 33 Rivier in Duitsland en Nederland 34 Hoogvlakte
37 Duits vorstenhuis 38 Daad van religie 40 Hartstochtelijk
43 Gemaquilleerde hardrockgroep 45 Watervogel 48 Afval van
hooi.

Hoewel het Paasweekeinde van oorsprong een christelijke traditie is, waarbij het kruisigen van Jezus herdacht wordt en de christenen zijn
verijzenis vieren, wordt het paasfeest zelfinmiddels op allerlei manieren door heel veel mensen (ook niet-christenen) overal ter wereld
breed gevierd. Door de eeuwen heen zijn er als symbool van het ontluikende voorjaar paaseieren en paashazen aan het feest toegevoeqd,
waardoor eieren en Pasen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn geraakt. Het duurde dan ook niet lang voor er paasrecepten met eieren
en nog veel meer bedacht werden om Pasen mee te vieren.

250 gram ongezouten roomboter / 75 gram Verwarm de oven voor op 200 graden C. Verdeel de papieren vormpjes alvast
kristalsuiker / 8 gram vanillesuiker / 2 middelgrote over de muffinvorm
eieren / 3 eetl. halfvolle melk / 125 gram zelfrijzend ™ Klop de helft van de boter met suiker en vanillesuiker in 4 minuten licht en
bakmeel / 12 paaseitjes praline mix / 125 gram luchtig met een handmixer. Klop de eieren er 1voor 1 door. Voeg het
poedersuiker / 6 eetl. paashagel x| volgende ei pas toe als het eerste helemaal is opgenomen. Klop tot slot het
beslag nog 3 minuten. Verwarm de melk tot deze lauwwarm is. Spatel het

L je ve nog nodig hebt zelfrijzend bakmeel voorzichtig door het beslag en voeg de melk toe
papieren muﬁ"nvormpjesf muffmvorm met 12 Verdeel 1/3 van het beslag over de muffin-holtes. Druk vervolgens in het
holtes (ingevet) /handmixer / spuitzak met midden van elke holte een paasei. Verdeel dan de rest van het beslag erover
kantelmondje zodat je de paaseieren niet meer ziet. Bak ze in het midden van de ovenin ca.
15 minuten goudbruin en gaar. Neem uit de oven en laat 5 minuten in de
vorm op een rooster afkoelen. Laat ze vervolgens uit de vorm op het rooster
minimaal 1 uur verder afkoelen
Klop de rest van de boter met de handmixer in ca. 3 minuten luchtig. Voeg de
poedersuiker in delen toe en klop tot deze suiker is opgenomen. Schep de
créme in een spmtzak en spunt mzelten ap de (upcakes Bestrooi ze tenslotte
met paashagel. G N EN \

"
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Agenda

1| | Koken/Sobere Maaltijd TBH | Titus Brandsma Huis | 16.30
2 Gebedsdag Mariale Beweging | Basiliek H.Kruis Raalte | 09.30
1,15,29| | Bij Titus op de koffie | Titus Brandsma Huis | 10.00-12.00
1,15,29 Christelijke meditatie | Meester Geertshuis | 10.00-12.00
2,16 | Herbergviering | Herberg van Ars 117.00
4,11,18,25 | Inspiratielezen/Lectio Divina | Parochiehuis 120.00
6,13,20,27 | ' Inloopochtend Herberg van Ars Herberg van Ars 10.00-12.00
6 Film "Maria Magdalena” Herberg van Ars 119.30
' Parochiekerk
7| | Viering van Barmhartigheid ' Broederen 119.00
7 Bijbelstudie Titus Brandsma Huis 20.00
8,9 Zie de Mens, toneelvoorstelling | Manege Hoogeweg | 20.00
Monastiek Leerhuis met Thomas
9 Hontelez ' Lebuinuskerk 110.00-12.30
Parochiekerk
9,10 | Creaclub: verkoopstand | Broederen
9 ' Palmpasenstokken maken | Schalkhaar .
9| | Peter Vermaat over Titus Brandsma | Titus Brandsma Huis | 13.00
Parochiekerk
10 | Gezinszondag, start in Lebuinuskerk 10.00 Broederen 110.30
10 | Palmpasenoptocht Boerhaar | Boerhaar _
11 Liturgisch bloemschikken Titus Brandsma Huis 19.00
11| | Oecumenische Vespers | Dorpskerk Bathmen | 19.30
12} | Communieviering 't Weijtendael | Weijtendaal 110.00
12 Oecumenische Vespers Okkenbroek 19.30
12, Liturgisch bloemschikken Titus Brandsma Huis  14.00
12 | Herdenkingswake Martelaren deze tijd zie pag 8 |
| 13| ' Oecumenische Vespers | Nicolaaskerk Lettele  19.30
13 | Chrismamis | zie pag 8
15 Goede Vrijdag | _
15  Kruisweg Wijhe 115.00
15 | Bezinning op de Kruisweg | Boskamp 1 15.00
15 De Zeven Kruiswoorden | Titus Brandsma Huis | 19.00
17 Pasen _ .
18 | Paasbrunch ' Herberg van Ars 112.00-14.00
20 Ontmoetingsviering TBH Titus Brandsma Huis | 10.00-12.15
21| | Ontmoetingsviering Engelbert Boerhaar  Boerhaar 110.30
21 ' Ouderenmorgen | Titus Brandsma Huis | 10.00
22 Filmavond "Un sac de billes" Titus Brandsma Huis | 20.00
Nicolaaskerk
24  Kindernevendienst Schalkhaar | Schalkhaar 110.30
24 Informatiebijeenkomst Lourdesreis Boerhaar 14.30

Kopij voor het aprilnummer dient bij de redactie bekend te zijn op 14 april 2022, vé6r 17.00 uur
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ran Vemde en Wilco Leukenhau OPTIEK

i . . Nieuwstraat 10 1 Deventer
it i iy Y. e enr o
U met uw wensen en vragen. Wij met onze kennis en ervaring. ety

Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. Cok als u niet of info@schullingoptieknl
elders verzekerd bent. www.schullingoptiekn|

Monuta Wilco Leukenhaus Mon uta
T 0 20490

wens monutawilcoleukerhaus.n W”CO LeUkenhaUS

makelaars
Kent u een makelaar
die uw huis het

best verkoopt?
Menstraat 24-28 // 7411 EZ Deventer // T 0570 613 001 W

‘g_welz.--

Bel oor een gratis waardebepaling 0570 600207

/[ particulieren // bedrijfsleven

ISR IR SE A bl 2
‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door George, Floor en Niels van DELA

il I | l ___,_"l/ _— e

2

Wat uw wensen ook Zijrl, ons ervaren team he|pt u graag om het

afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Voor leden en

5 ; ! v
ieder ander. Ga voor informatie naar dela.nl/deventer of bel DELA
055 204 00 99 voor een persoonlijk gesprek. voor elkaar
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Contact via het centraal secretariaat
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen
Vicevoorzitter: T.J.G.M. Lam

Secretaris: M. Buijs

Penningmeester: H. Elshof
Communicatie en PR: E. Alink

Mens & Organisatie: E. van Zuylen
Begraafplaatsen: T. Wellenberg
Namens pastoraal team: M. Brinkhuis

Pastoraal team

R.G.W. (Ronald)
Cornelissen
pastoor

0570- 619087
cornelissen@
aartshisdom.nl
ma. afwezig

AM.AL (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker

038 -45 27 475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

Bernadet Albers
opbouwwerker
06- 54 68 56 66
bernadet@bamca.nl

Parochiecentrum en

centraal secretariaat
Broederenstraat 18a1

7411 LB Deventer

0570-609040

info@heiligelebuinus.nl

Secretariaat: (aroline Legebeke
woensdag en vrijdag van 9.00 - 13.00 uur
financién en begraafplaatsen:

maandag t/m donderdag: 9.00-16.00 uur

G.J.1.S. (Gauthier)
de Bekker
parochievicaris
06-22339977
gdebekker@

d heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

EN. (Fokko) de Graaf
diaken
06-20533946

Vertrouwenspersoon
ongewenste omgangsvormen en integriteit

B. Engberink-Herder
06-39123497

vertrouwenspersoon.hlp@gmail.com

Bereikbaarheidsdienst

voor ziekenzalving en uitvaart

06 -13 32 44 06

Dopen
Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "Over ons/Financieel"

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Lucas Brinkhuis, Gabrie Gelissen, Marianne Kok en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie mei 2022
Kopij uiterlijk binnen 14 april 2022 vo6r 17.00 uur
Verschijningsdatum 3 mei 2022

Postadres redactie
Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NL89IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG

De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevenshescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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De Palmpasenstok, een stok vol symbolen.

Weet jij waar de versieringen voor staan?

De Palmpasenstok staat symbool voor de
levensboom.

Het getal drie komt een paar keer terug en niet
voor niets. Drie is een heilig getal, denk maar aan
de Drie-eenheid, vader, Zoon en Heilige Geest.
Buxustakjes: staan symbool voor de
palmtakken waarmee de mensen langs de weg
stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok. Ze zijn
symbool voor eeuwig leven.

Broodhaantje: verwijst naar het Laatste
Avondmaal (het brood). De haan zelf is symbool
voor het ontwaken van de geest. Het is de haan
die tot drie keer toe kraait om Petrus te laten
inzien dat hij Jezus tot drie keer toe verloochend
heeft wanneer Jezus gevangen genomen is. Ook
verwijst de haan naar de paasmorgen, de ochtend
van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de
paasmorgen begroet. Het broodhaantje wordt pas
met Palmpasen op de stok gezet.

Houten kruis: verwijst naar wat er op Goede
Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die zal sterven aan
het kruis, Op Palmzondag weten de mensen dat
nog niet; dan is het nog feest. Het kruis is nu nog
verborgen onder de versiering. Het verwijst ook
naar het kruis die iedereen in zijn leven te dragen
krijgt.

Versiering (crépepapier): benadrukt het
feestelijke karakter van de intocht.

De drie eieren: zijn een teken van nieuw leven,
en verwijzen ook naar het graf van Christus. Eieren
zijn van buiten kaal en koud maar binnenin
voltrekt zich een wonder. Net zoals het wonder
achter de steen bij het graf van Jezus Christus.
Citroen of sinaasappel: verwijst naar de
spons met zure wijn waar Jezus van mocht drinken.
slingers van rozijnen of krenten: verwijzen
naar de wijn van het Laatste Avondmaal. Twaalf
rozijnen verwijzen naar de twaalf apostelen.
Pinda's: aan de stok zouden 30 pinda's gehangen
kunnen worden die verwijzen naar de 30
zilverlingen die Judas krijgt voor het verraden van
Jezus.

Mocht u voor uw kind of kleinkind een
Palmpasenstok gaan maken dan wens ik u veel
plezier toe! '
Annemarie Bouwman

Zondag 10 april
Let op!:

We komen bij
elkaar om 10.00
uur in de

GEZINSZONDAG Lebuinuskerk!

Vanuit de Lebuinuskerk lopen we in een optocht
met alle kinderen uit de stad die willen meelopen
naar de Broederenkerk.

Mét onze Palmpasenstokken!

Als we de mooie stokken aan iedereen in de kerk
hebben laten zien, vieren we de eucharistie en
gaan we verder met het programma.

Tot dan!

Vragen? Mail gezinszondag@heiligelebuinus.nl

4

Palmpasen kinderoptocht Boerhaar
Dit jaar lijkt het dan toch weer mogelijk om
met de kinderen Palmpasen te vieren!

Op vrijdag 8 april wordt het voor de kinderen
van Mijnpleinschool Wijhe mogelijk
gemaakt om een Palmpasenstok te
versieren. Op zondag 10 april zullen deze
Palmpasenstokken voor en tijdens de dienst
tentoon gesteld staan in de Sint Willibrordus
op de Boerhaar. Na de viering zullen de
kinderen met hun Palmpasenstokken in een
optocht door de Boerhaar lopen onder
begeleiding van het showcorps Amicitia. De
optocht wordt afgesloten onder het genot
van een lekker glas limonade en een
broodje.

Schoolgaande kinderen worden via de
groepen 1t/m 3 uitgenodigd. Natuurlijk zijn
ook oudere kinderen van harte welkom om
met hun broertjes en zusjes samen een
Palmpasenstok te versieren.



