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Tussen Kerst en Pasen

Wat was het fijn dat er weer zonder beperkingen
Kerst gevierd kon worden! Ook was er in de Broe-
derenkerk weer een prachtige interactieve kerststal
opgezet onder leiding van Gerard Heerius waar veel
belangstelling voor was. Het was zeer de moeite
waard om de tentoonstelling te bezoeken.

Inmiddels zijn we onderweg naar Pasen. De winter
is een koude periode, maar we kunnen ons warmen
aan een fijne parochie met aandacht voor elkaar.
Het is buitengewoon knap dat het pastoraal team
ondanks de energiecrisis en een beperking in het
aantal vieringen er toch in is geslaagd om kerk-
bezoek mogelijk te maken.

In deze editie van 't Zout is veel aandacht voor de
actie Kerkbalans en de Vastenactie. Juist nu, in deze
dure tijden met meerdere crises, is het goed om
ons te realiseren dat onze parochie voor een
belangrijk deel aangewezen is op de actie
Kerkbalans. Zonder onze steun heeft de parochie
minder mogelijkheden voor allerlei activiteiten.
Ook de Vastenactie is ontzettend belangrijk.
Op blz. 12 staat als kop: Mensen onderweg. Dat is
niet voor niets zo. Niet alleen in Oekraine zijn veel
mensen ontheemd geraakt, maar ook in Zuid-
Soedan en andere regio's. Met uw hijdrage kan er
ter plekke hulp en ondersteuning worden geboden.

In de winter valt de 40-dagentijd. Een tijd om tot
bezinning te komen, na te denken en om inzicht te
krijgen. Om zelf stil te staan bij de 40-dagentijd is er
een stille tocht. Daarnaast worden er dit jaar ook
weer bedevaarten georganiseerd. Voedsel voor de
ziell Meer hierover leest u op blz. 10.

Het is goed om zelf stil te staan bij de vastentijd en
ernaar te handelen zoals Marc Brinkhuis dat be-
schrijft op blz. 9.

Jan Miltenburg, hoofdredacteur
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Terugblikken op een feestelijke Kersttijd

Kerstdiner 2022 in het Titus Brandsma Huis

Weken van voorbereiding gingen eraan vooraf.

Menu samenstellen, bedenken wie we dit jaar wel en wie
niet konden uitnodigen en bediening regelen. En dan ...
zijn er op vrijdag 23 december 42 gasten in het Titus
Brandsma Huis. 15 genodigden van het tweewekelijkse
donderdagdiner en 27 andere gasten.

De zaal is mooi versierd, de tafels zijn gedekt en
iedereen staat klaar. De koks van het donderdagdiner zijn
al druk geweest met de voorbereiding van de gerechten,
maar nu moet het écht gebeuren!

Een aantal leden van de diaconie ontvangen, rond
17.00 uur, de gasten. Vaak zijn die alleen en soms met zijn
tweeén. Een praatje, de jas ophangen en ze naar hun
plaats brengen. Een glaasje drinken en kennismaken met
de tafelgenoten, dan is het ijs ook snel gebroken.

Na de borrel volgt een welkomstwoordje, en opent
pastor de Bekker het diner met het openingsgebed.

De menukaart was geheel in het Italiaans, met de
langste naam voor het kleinste voorgerecht. Het was een
voortreffelijk diner. De gasten waren allemaal lovend en
hadden nog niet eerder zo lekker gegeten. Er werd de
opmerking gemaakt: "ze kunnen zo voor een restaurant
koken!"

In de keuken gebeurde ook van alles, voor elke gang 42 borden opmaken ... die werden dan
uitgeserveerd door de jeugd. Ondertussen werd de afwasploeg aan het werk gezet. En dit alles onder de
bezielende leiding van Wieger en Wendy in de keuken en Leida in de zaal.

Na afsluitende woorden en een kop koffie ging iedereen met een goed gevoel zijn eigen weg.
Net als alle gasten hadden ook de medewerkers een heel fijn gevoel op weg naar kerstmis.

In 2023 kunnen Wieger en Wendy dankzij de PCl weer een kerstdiner organiseren.

Vier Kerst
met ons

in onze kerken

Titus Brandsma iiuis, Colmschate
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H.Nicolaaskerk, Lettele

Kerstpakkettenactie

De Kerstpakkettenactie is weer geslaagd. De bezorgers(sters) hebben
weer veel blije gezichten gezien. 520 pakketten zijn weer
rondgebracht.

Wij zijn blij dat er weer zoveel mensen zich hier voor inzetten.
Ook de Caritas willen we weer bedanken voor de gulle gift!

Veel bezoekers voor onze interactieve kerststal

Direct na 8 januari begonnen de vrijwilligers met het opruimen van de kerststal in de Noordbeuk van de
Broederenkerk. Inmiddels is alles weer schoongemaakt en opgeborgen. Een aantal onderdelen worden
de komende tijd gerepareerd of verbeterd. Naar schatting hebben meer dan 13.000 bezoekers een
wandeling gemaakt door de interactieve kerststal. Door covid was dit 2 jaar niet mogelijk en werd het
met kerst 2019 voor het laatst georganiseerd. Vanaf 9 december tot en met 8 januari kon men in onze
eeuwenoude kerk in het centrum van Deventer door het kerstverhaal lopen. Vooral voor kinderen een
belevenis, want ze mochten overal dingen doen en van nabij bekijken. Dit jaar kwamen ook 28
schoolklassen van zowel basisscholen als het voortgezet onderwijs onder begeleiding van hun leerkracht
op bezoek. De |eerlingen konden voor openingstijd in alle rust rondlopen.

De interactieve kerststal draaide geheel op vrijwilligers die vanaf 14 november betrokken waren bij
de opbouw en later bij de openstelling van de kerk. Dat waren er dit jaar zo'n 75. Voor alle helpers een
plezierige tijd en ... het was te overzien qua inzetbaarheid. Men kon zich voor één of meer dagdelen
aanmelden en was na het kerstproject nergens aan gebonden. Kennelijk een ideale formule die je ook
wel bij gelegenheidskoren ziet.

Het viel ons op dat heel veel bezoekers uit alle delen van
het land kwamen, van Leeuwarden tot Naaldwijk, van
Coevorden tot Roermond. Het merendeel deed een dagje
Deventer en had geen weet van deze bijzondere kerststal. Het
was voor hen een aangename verrassing. Het is een groot
voordeel dat de kerk pal aan de winkelroute in de binnenstad
ligt. Gesterkt door alle positieve aandacht en complimenten
gaan we na een evaluatie ons voorbereiden op kerstmis 2023.




Hebt u al gereageerd op de uitnodiging om

mee te doen aan....

Hopelijk wel en doet u al royaal mee, want het is
harder nodig dan ooit tevoren. Misschien hebt

u het al wel gemerkt dat er tijdens de vieringen
veel minder wordt verwarmd in de kerk. Dit is
geen pesterij, maar pure noodzaak. De energie-
kosten zijn per 1 januari ongeveer drie keer zo
hoog geworden en zo u zelf ook ervaren zult
hebben, alles is een stuk duurder geworden.

Al met al betekent dit dat de kosten voor onze
parochie met ongeveer € 300.000,= stijgen.
Aangezien de parochie altijd al zuinig met de
financién is omgegaan, valt een dergelijk
bedrag niet weg te bezuinigen. Natuurlijk wordt
er naar alle bezuinigingsmogelijkheden gekeken
waaronder de energiekosten, maar zonder
extra inkomsten blijft er een flink gat over in de
begroting.

De belangrijkste inkomstenbron voor de
parochie is de actie Kerkbalans. Hopelijk kan
door extra inkomsten voor de actie Kerkbalans
een deel van het gat gedempt worden. Doe
daarom royaal (royaler) mee aan deze actie.
Misschien behoort u tot de mensen die in de
afgelopen maanden november en december
van de overheid twee maal een bedrag van
€190,= heeft ontvangen, maar die u niet echt
nodig had. Overweeg eens of u dit bedrag of
een deel hiervan kunt schenken aan de
parochie om extra inkomsten te krijgen. Dit kan
door een extra gift, maar ook door een hogere
bijdrage voor Kerkbalans. We laten elkaar toch
niet in de kou zitten?

Hebt u nog niet gereageerd, geen probleem. Het
kan nog steeds! Lever alsnog uw toezegging in
of maak een (royaal) bedrag over naar het
banknummer van uw geloofsgemeenschap, dat
u vindt op de door hen toegestuurde informatie
over Kerkbalans 2023. De parochie heeft uw
extra steun hard nodig om ook voor volgende
generaties inspirerend, gastvrij en zorgzaam te
zijn. Geef daarom vandaag voor de kerk van nu
en morgen. Wij rekenen op ul

Werkgroep Kerkbalans 2023
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Vieren

Elke 2e zondag van de maand is er gezinszondag.

Voor alle gezinnen!
Dus deze maand:

Zondag 12 februari: Gezinszondag!

Na de viering om 10.30 uur in de parochiekerk Broederen is er voor alle gezinnen gelegenheid om mee
te doen met de rest van het programma.

Eerst wordt er samen gegeten; wij zorgen voor een broodje, drankje en wat lekkers erbij. Daarna
gaat iedereen naar het groepje waar men bijhoort: ouders en kinderen in drie leeftijdsgroepen.
De voorbereiding op de sacramenten (Eerste H. Communie en Vormsel) worden daar gegeven. Het
programma is zo gemaakt dat het ook voor kinderen die geen voorbereiding doen, zinvol is om mee te
doen. Het programma loopt over drie jaar, dus je krijgt elk jaar weer andere dingen te horen!

Wil je aansluiten, en hebben wij je gegevens nog niet?

Mail dan even naar gezinszondag@heiligelebuinus.nl.

Da's wel zo handig om onze boodschappenlijst goed te kunnen maken ;-)
Tot 12 februari!

KRO
eucharistieviering

vanuit de
Broederenkerk
Contemplatief ] :
Deventer - Op zondag 12 maart wordt de
KRO eucharistieviering

uitgezonden vanuit de

= Parochiekerk Broederen!
M(fnastleke maandagavonden in de Broederenkerk: Daar zijn we natuurlijk toch
Luisterend lezen best wel trots op!

Op de maandagavonden bieden we in de Broederenkerk een programma van
Luisterend lezen aan. Het gaat om verschillende vormen van contemplatief lezen van
een bijbeltekst in de traditie van de monniken. Het is geen Bijbelstudie om de tekst

Het vraagt uitgebreide

te doorgronden, maar luisterend en bidden lezen om te ontdekken wat de tekst mij voorbereidingen, waar het
te zeggen heeft. pastoraal team en de

We doen verschillende vormen van lectio divina en bijbellezing. De avonden vrijwilligers van de

beginnen om 19.00 uur en duren tot een uur tot anderhalf uur. Broederenkerk graag samen
We komen samen in de zaal van de Broederenkerk, Broederenstraat 18 mee aan de slag gaan.

ingang deur direct rechts naast de kerk).
(ingang ) We houden u op de hoogte!
Deze avonden zijn een samenwerking van Contemplatief Deventer met de

Protestantse gemeente Deventer (Lebuinuskerk), de Gereformeerde kerk

(Koningskerk) en de RK H. Lebuinusparochie (Broederenkerk).

In februari en maart elke maandagavond. ledereen is van harte welkom!
Let op de gewijzigde aanvangstijd: 19.00u!
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Kracht ontvangen - Oecumenische vredesvesper 3 februari 2023
Ock in de februarimaand is er weer een oecumenische vredesvesper, dit keer in de
Dorpskerk in Diepenveen. Er is veel gaande in de wereld en ook dichtbij, veel om
zorgen over te maken of verdriet over te hebben. De Heilige Nicolaaskerk in
Schalkhaar en de Dorpskerk in Diepenveen besteden hier aandacht aan in de
maandelijkse vredesvesper op vrijdagavond. In deze vesperviering wordt gezongen,
gebeden en uit de Bijbel gelezen, er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken.
Meestal ondersteunt een koor de samenzang.

Het thema voor de vesperviering van 3 februari is "Kracht ontvangen".
We lezen over een vrouw die al twaalf jaar lang met haar gezondheid
tobt en hoopt genezing te vinden door de mantel van Jezus aan te
raken. Jezus ziet haar en zegt dat haar geloof haar heeft gered. Ze
ontvangt kracht in zijn naam en kan het leven weer aan.

In een wereld waarin zoveel mensen gebukt gaan onder zorgen of
verdriet schiet onze eigen kracht soms te kort. We mogen geloven dat
we van Godswege kracht mogen ontvangen. Het is vanuit die kracht dat
we ook iets voor anderen kunnen betekenen.

De vesperviering begint om 19.00 uur. Voorgangers zijn dhr. Dick
Bouwman en ds. Henk Spit. Met medewerking van jongerenkoor
"Magnificent".

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Voedselbank Deventer.

U bent allen van harte welkom!

CARNAVAL: een feest van alle tijden

De herkomst van het carnavalsfeest is heel oud en divers:
zelfs in meerdere antieke beschavingen vinden we er
elementen van terug, zoals in Mesopotami€, bij de Inca’s,
de Joden en de Chinezen. Sommigen menen dat het woord
"carnaval” afgeleid is van "carne levare” wat zoveel
betekent als het “opruimen/wegnemen van het viees". Dit
zou dan te maken hebben met de vastenperiode waarin de
rooms-katholieken geen vlees mochten eten. Echter: de
de gewone mensen in Europa aten tot laat in de
middeleeuwen zelden of nooit vlees. Het begrip "carnaval”
bestond toen al vele eeuwen.

Het is veel waarschijnlijker dat het woord "carnaval” afstamt van het Romeinse "carrus navalus”, wat
"scheepswagen" betekent: een kar die een belangrijke rol speelde in de lente-optochten van de oude Romeinen.
De meeste historici denken dat de herkomst van het carnavalsfeest een vermenging is van een Romeins
lentefeest en Germaans offerfeest, met ook nog wortels in het oude Egypte en Mesopothamié.

Omegang van de RK- Kerk met carnaval: kon zij al die heidense feesten rond de lente, nieuwjaar, carnaval
ombuigen? Dreigende verboden hadden weinig effect op het gelovige valk. Zij gingen gewoon door met hun
heidense feesten, ook al waren ze christen. Paus Gregorius (590-604) liet daarom bewust de vasten pas
ingaan op de dag na het heidense lente-feest (Aswoensdag). Dat is tot op de dag van vandaag wereldwijd zo
gebleven.

Eén ding is zeker: dit soort feesten kwam al vanaf de oudheid over bijna heel de wereld voor, zij het met
erote verschillen. En bijna altijd ging het over het nieuwe jaar en de lente, over verkleedpartijen, wijn, spotte-
rijen vruchtbaarheids- en wijngoden, boeren- en arbeidersvolk tegenover de hogere klassen. In feite was
carnaval eeuwenlang - samen met de kermis - het belangrijkste feest voor het gewone volk. Bijna alle andere

volksfeesten zijn pas later ontstaan.
8 - VIEREN EN MEER



Vasten is in beweging Romen!

Op woensdag 22 februari begint de veertigdagen- of vastentijd, waarin we op weg gaan naar Pasen.
Vasten is minderen in eten en drinken. In oude bijbelse tijden ging dit vaak gepaard met uiterlijke
tekenen van boete zoals het strooien van as over het hoofd en weeklagen.

De profeten zijn vaak kritisch over vasten dat alleen uiterlijk is en niet met een oprechte houding en
goed gedrag samen gaat. Jesaja zegt:

"Op de dag dat u vast zoekt u nog uw voordeel,
en beult u uw slaven af.

U kijft en krakeelt als u vast

en slaat er boosaardig met uw vuisten op los.
Zie, bij een vasten als dit

dringt uw stem niet in den hoge doaor.

|s dat soms het vasten dat Ik verkies,

is dat een dag waarop de mens zich vernedert?
Zijn hoofd als een riet laten hangen

en op de grond liggen in zak en as:

noemt u dat soms vasten,

en een dag die de HEER behaagt?

s dit niet het vasten zoals Ik het verkies:
boosaardige boeien losmaken,

de banden van het juk losmaken,

de onderdrukten hun vrijheid hergeven,

en alle jukken doorbreken?

Is vasten niet dit:

uw brood delen met wie honger heeft;

arme zwervers opnemen in uw huis;

een naakte kleden die u ziet

en U niet anttrekken aan de zorg voor uw broeder?”
(Jesaja 58,4-7)

Vasten komt in de bijbel regelmatig voor. Het is een uiting van verdriet, van boete. Door te vasten stel je
een concreet gebaar naar God. Je zou het soms een lichamelijk smeekgebed kunnen noemen. De
profeten in het Oude Testament zijn hierover nogal kritisch omdat het vaak alleen de buitenkant betrof.
De profeet Jesaja laat God aan het woord. God is uitermate kritisch over het soort van vasten dat Hij ziet.
Hoewel het vastentijd is wordt er ruzie gemaakt, worden mensen opgelicht en slaven afgebeuld. Het kan
wel zijn dat de zogenaamde vrome gelovigen een treurig gezicht opzetten en op de grond liggen, maar
dat is niet waar het in het vasten omgaat. Vasten is immers bekering, je tekorten onder ogen zien en je
opnieuw richten tot God en zijn geboden. Daarom zegt God dat Hij liever een vasten heeft waarbij
mensen vrij worden gemaakt uit knellende banden, hongerigen gevoed worden, zwervers onderdak
krijgen (bij jezelf thuis!), naakten gekleed worden en er omgezien wordt naar je eigen naasten. Vasten
komt tot uiting in concrete daden van barmhartigheid.

Dus als wij op Aswoensdag (zie voor de Aswoensdagvieringen het vieriingenoverzicht op blz. 26) een
askruisje komen halen, dan is dat geen vrijblijvend teken. Het is een aansporing om ook werkelijk 40
dagen ons extra te oefenen in geloof, hoop en liefde. In het evangelie van die dag spoort Jezus ons aan
om:
1 om te zien naar mensen die onze aandacht nodig hebben door werken van barmhartigheid te doen
2 door oprecht gebed dichterbij God te komen
3 door te vasten ons ook lichamelijk voor te bereiden op Pasen.
Vasten is in beweging komen.
Diaken Marc Brinkhuis
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Er zijn de komende maanden veel mogelijkheden voor iedereen die wel eens even tot bezinning wil
komen door op bedevaart te gaan. We zetten ze hier even op een rij.

In 2023 zal het Aartsbisdom Utrecht deelnemen aan de Stille
Omgang. Als Lebuinusparochie willen we ons daar bij
aansluiten. Het zou mooi zijn om met een groep (per trein of
bus) naar Amsterdam te reizen en daar om 21.00 uur de
feestelijke eucharistieviering bij te wonen in de St.
Nicolaasbasiliek. Deze kerk ligt viakbij het Centraal Station.
Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant tijdens deze viering; mgr.
Woorts, mgr. Hoogenboom en priesters uit het aartshisdom
zullen concelebreren.

Vooér of na deze viering kunnen de pelgrims de route van de Stille Omgang lopen. Hebt u
belangstelling dan kunt u voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met de werkgroep
pelgrimeren: Lammie In 't Veld, tel. 06-57 03 81 76 - lammie.intveld@hetnet.nl.

29 APRIL-6 MEI: BISDOMBEDEVAART LOURDES

De eerste informatiebijeenkomsten zijn al geweest en er zijn
al een flink aantal aanmeldingen voor deze bedevaart. Maar
er is ook nog plaats voor u en voor jou! Want het wordt weer
een prachtige reis met de bus en TGV naar Lourdes, die
bijzondere plek waar de hemel en de aarde elkaar lijken te
raken. Heb je wel belangstelling maar twijfel je nog of deze
reis geschikt voor je is, of als de prijs misschien een bezwaar
is, neem dan geheel vrijblijvend contact op met:

Mariet Kruit 06-11193471 WimKruit@hotmail.com
Anja van Reem 06-28 38 5408 anjavanreem@hotmail.com
Truus Albers 06-409874 10 TWM11@live.nl

Lammie In 't Veld 06-57 038176 lammie.intveld@hetnet.nl

29, 30 EN 31 MEI: DRIEDAAGSE BEDEVAART ECHTERNACH

Op 29 (Tweede Pinksterdag), 30 én 31 mei is er een
busbedevaart naar Echternach in Luxemburg! Tijdens deze
reis van het Aartshisdom wordt bij het graf van Sint
Willibrord, de "Springprocessie" gehouden. Daaraan nemen
we met onze groep deel.

De reisleiding en pastorale begeleiding zijn in handen van
vicaris Cornelissen.

Prijs: € 245 p.p. (0.h.v. een tweepersoonskamer en
halfpension)

Voor informatie en opgave:

Diocesane Werkgroep voor Bedevaarten van het Aartshisdom
Utrecht, Ben Lokate, lokate@aartshisdom.nl.
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Onrust rond beleid woord- en communievieringen

In veel parochies is onrust ontstaan over het beleid ten aanzien van de toekomst van woord- en
communievieringen in het aartshisdom Utrecht. Aanleiding is een schrijven van de kardinaal en
bisdomstaf getiteld: "Blijft dit doen om Mij te gedenken" - Beleidsplan betreffende eucharistievieringen,
woord- en communievieringen en gebedsvieringen in het Aartsbisdom Utrecht (27 oktober 2022).

Centrale plaats eucharistie

Kardinaal Eijks inzet is om de eucharistieviering weer zijn centrale plaats in het geloofsleven (terug-) te
geven. Het plan is de voortzetting van een langer durend proces. Zo schreef hij in kader van het Jaar van
de eucharistie (2020) hier al over. Ook is er gekeken naar de huidige verhouding tussen het aantal
eucharistievieringen en het aantal woord- en communievieringen. Na raadpleging van de Priesterraad
en het Kapittel is het beleidsplan tot stand gekomen. Belangrijk hierbij is dat het ontvangen van de
heilige communie zijn eigenlijke plek heeft binnen het kader van de eucharistieviering. Het is zelfs zo dat
de zogenoemde zondagsplicht betrekking heeft op het bijwonen van de eucharistie (en niet op het per
se ontvangen van de communie). Kortom het beleid richt zich op het meer gezamenlijk vieren van de
eucharistie en dus een sterk verminderd aanbod van woord- en communievieringen. De eucharistie is
immers onvervangbaar en bron en hoogtepunt van ons vieren.

Wat verandert én wat blijft mogelijk?

Het beleid moet gerealiseerd zijn per 1 januari 2028. Tot dan blijft (!) de mogelijkheid bestaan om op
de zondag (en zaterdagavond) woord- en communievieringen te houden. Op de zondag blijft in
uitzonderlijke gevallen de woord- en communieviering toegestaan (bij afwezigheid van de priester
wegens vakantie, retraite of ziekte) of bij het uitvallen van een geplande eucharistieviering als een
priester onverwachts verhinderd is.

Ook blijven de zogenoemde doordeweekse ontmoetingsvieringen in de vorm van een eucharistie-
of woord- en communieviering bestaan. In deze vieringen komen we op een doordeweekse dag samen
voor ontmoeting (met bijvoorbeeld koffie en een broodje) en vieren samen. In veel van onze
geloofsgemeenschappen is dit de laatste jaren een belangrijke viering geworden met name voor
ouderen die niet gemakkelijk elders naar de kerk kunnen. Ook in de zorginstellingen blijft de
mogelijkheid voor een woord- en communieviering (ook op de zondag).

In een aanvullend schrijven van 19 december 2022 heeft kardinaal Eijk aangegeven dat daar waar
mensen moeilijk naar een eucharistieviering op zondag kunnen komen de mogelijkheid blijft bestaan
om gebedsvieringen aan te bieden waarin mensen samen komen rond de Schrift en samen bidden.

Onrust
Niet altijd kwam in de pers het uitgestippelde beleid dat per 1 januari 2028 ingaat genuanceerd naar
voren. Dat neemt niet weg dat er onrust en ontevredenheid is. Zie ook de petities tegen het beleid die
rondgaan. Het pastoraal team wil dit serieus nemen. Eind januari spreken de pastorale teams van het
vicariaat Deventer (provincie Overijssel) met kardinaal Eijk over het beleidsplan en de ontstane onrust.
Wij zullen de gevoelens vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen daar zeker ter sprake brengen.
Vervolgens willen wij op 15 maart in gesprek gaan met parochianen die hierover met elkaar en met
ons willen praten. We organiseren voor de parochies H. kruis en H. Lebuinus op die dag twee
bijeenkomsten: 14.00 uur in de pastorie van de H. Kruisverheffing in Raalte en om

19.30 uur in het parochiehuis naast de Broederenkerk in Deventer.
Van harte welkom op een van deze bijeenkomsten! Het pastoraal team wil dit artikel ook aangrijpen om
allen die zich in onze geloofsgemeenschappen vrijwillig inzetten voor het verzorgen van de liturgie als
parochiaanvoorganger, lector, koorzanger, acoliet, koster enz. hartelijk te danken voor hun belangrijke
bijdrage en hopen dat ze dat ook in de toekomst blijven doen.
Pastoraal team H. Kruis en H. Lebuinus

PS. Voor onze vrijwilligers die voorgaan in vieringen bieden wij op 25 februari een dag van toerusting en
inspiratie aan. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

VIEREN EN MEER - 11
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Mensen onderweg

Het lijkt zo ver weg: mensen die hun huis
moeten verlaten in landen als Zuid-Soedan.
Totdat je - via de foto - twee vrouwen in de
ogen kijkt, die met hun kinderen op de
posters en PR-materiaal van Vastenactie
staan. Awut en Ajak kenden elkaar niet
toen ze hun huizen en echtgenoten
verloren in de gewelddadige burgeroorlog
van Zuid-Soedan.

Toen de man van Awut in de burgerooriog
was gedood, vluchtte ze met acht kinderen
weg van het geweld. Na een barre tocht
kwam ze bang en hongerig aan in Malek.
Maar zij en haar kinderen werden met
open armen ontvangen. "We leefden van
wilde vruchten", herinnert Awut zich die
moeilijke periode. "Toen kwam de lokale
partner van Vastenactie, die bood hulp en
dat veranderde ons leven. De bewoners van
Malek gaven me een stuk land en van de
hulporganisatie kregen we zaden. Nu plant
ik mijn eigen gewassen. Met hard werken
kan ik mijn familie onderhouden. Sterker
nog: we kunnen wat sparen en we lenen inmiddels zelf geld uit aan de gemeenschap."

Als snel kon Awut de steun en liefde die ze
zelf kreeg, doorgeven aan anderen. Zoals
aan de oorlogsweduwe Ajak, die met zeven
kinderen terugkeerde naar haar geboorte-
dorp Malek. "Awut verwelkomde ons en gaf
ons een plek vlak naast die van haar",

4 vertelt Ajak. "Vanaf de eerste dag zorgde zij
¢ dat we genoeg te eten hadden. Zelf had ik
helemaal niets, totdat zij ons hielp." De

® vrouwen zijn nu goede vriendinnen:

{ "Samen overleven is makkelijker dan alleen.
| En het allerbelangrijkste: bewaar de vrede.
Laten we als één volk in één wereld
samenleven!"

Dit verhaal, dat het verhaal had kunnen zijn van vrouwen in onze eigen buurt (ware het gelukkig zo, dat
wij niet in een oorlogssituatie verkeren), komt dichtbij. Als we deze vrouwen op de foto zien, kunnen we
ons er zoveel bij voorstellen.

12 - VASTENACTIE 2023



8§ Traditiegetrouw kent de Vastenactie een hongerdoek.
_ ; W Naast oorlogsellende ervaren landen met grote
v 3 e armoede het sterkst wat de klimaatcrisis met de

o
(J(g} mAakt

| wereld, met het land doet. Daarover gaat de

| hongerdoek. Deze is opgebouwd als een collage van

] . veel lagen uitgescheurde krantenknipsels. Knipsels
/ld V@hﬂ()/ﬂﬁ over politiek, oorlog, klimaatcrisis, narigheid van over
' : de hele wereld.

De kunstenaar Emeka Udemba componeert iets nieuws
uit deze knipsels. Hij confronteert en daagt uit, maar
geeft ook een hoopvolle boodschap mee. Tussen het
verontrustende nieuws fragmenten die hoop geven:
nieuw begin, aandacht voor de mens, verandering,
kleur bekennen.

De krantenknipsels kunnen voor ons het begin van een goed gesprek zijn over alle genoemde thema's.
Om te komen tot een antwoord op de vraag "Wat is heilig voor ons?"

Oorlog, onderdrukking, religieuze en politieke vervolging zijn van alle tijden. De eerste christelijke
gemeenschappen moesten al viuchten en emigreren. Jezus zelf moest aan het begin van zijn leven
vluchten naar Egypte.

In de missionaire agenda staat de prachtige column door de Argentijnse Alejandra Magliano. Via haar
moeder weet ze wat het betekent oorlog te moeten ontvluchten en op een heel andere plek verwel-
komd te worden. In haar column kunnen we lezen en leren, dat grenzen beweeglijk zijn. Armen, die zich
openen en anderen verwelkomen, voeden en verrijken de ziel. Hoe mooi is dat! Grenzen zijn beweeglijk
en als er liefde is, doet afstand er niet meer toe.

Laten wij op afstand onze armen openen en de mensen, die onderweg moeten zijn vanwege de
vele, vele brandhaarden op de wereld, verwelkomen door vanuit onze situatie iets te geven. Dat zal ook
onze ziel voeden en verrijken.

Tijdens de vastentijd zullen daarom de bussen voor de Vastenactie achter in onze kerken staan. U
kunt natuurlijk ook rechtstreeks geven via NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Meer
weten? Zie www.vastenactie.nl.

Mede namens onze diaconaal betrokkenen in de parochies H. Kruis en H. Lebuinus,
Lonneke Gunnink-van den Berg, pastoraal werker

Meedoen met de online retraite

. van de Jezuieten?
- a e n W U kunt gratis deelnemen.
i ‘ e ¥ A8 De teksten zijn geschreven door
e jezuiet Wiggert Molenaar.
ret ra Ite / ! Je kunt je voor deze gratis digitale

retraite inschrijven via

= _ ;
[ ' www.40dagenretraite.org.
' Deelnemers van de digitale retraite

krijgen dagelijks een gebedsmail
met bijbelteksten, meditatieve
vragen, citaten en technische
gebedstips. Het geheel vormt een
innerlijke reis om de 40-dagentijd
intensief en bewust te beleven.

www.40d ag e n retra ite. 0 rg Een productie van ignatiaansbidden.org.
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Onmoeting Dlaconle
Gemeenschapsopbouw Missiewerk
Vastenactie

Hartelijk, hartelijk dank voor uw gulle gift tijdens de
Parochiéle vieringen bij Kerstmis. Aan de deurcollecte is heel gul
gegeven en ook nog hebben velen ons gesteund door
rechtstreeks een bedrag te doneren op ons
rekeningnummer NL 09 INGB 0659 9672 94 t.n.v. PCI
Heilige Lebuinus Deventer. Dat heeft geresulteerd in het formidabele bedrag van € 5331,-.

Jezus, zelf geboren in een onooglijk onderkomen, predikt dat wij mensen toch vooral oog
moeten hebben voor de kleinen, de minderbedeelden. Er zijn tegenwoordig veel mensen die het niet
zo goed hebben.

De PCl wil er voor deze mensen en uiteraard alle mensen zijn. Het is onze missie om, binnen de
grenzen van onze mogelijkheden, hulp en perspectief te bieden aan mensen die in financiéle of
maatschappelijke nood verkeren. Dit jaar proberen wij meer in de locaties aanwezig te zijn en zo onze
missie handen en voeten te geven. In de inloophuizen in onze parochie vindt u een luisterend ook en
ook uw hulpvraag kunt u daar neerleggen. Onlangs steunden wij de initiatieven van de warme kamer
in het Meester Geertshuis en de Noaberkast in Lettele.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Ga naar onze nieuwe facebookpagina, wordt
"volger": https://www.facebook.com/caritaslebuinusparochie. Hierop kunt u lezen waar PCl mee bezig is en ook
kan via dit medium een hulpvraag gedaan worden. Tot zover.

Bestuur PCI

Caritas Instelling
Heilige Lebuinus

De kerk is daar
waar mensen zijn
die geven om elkaar.
Niet in de hoogte is hun God,
maar diep in hun bestaan.
De kerk is daar
waar mensen zijn
die mét hem durven gaan ...
Niet in de hoogte is hun God,
maar diep in hun bestaan!

14 - SAMEN DOEN



dans
lezingen
film concerten
theater
kunst
tentoonstelling

U zag ongetwijfeld al wel deze affiches. Het jaar 2023 wordt een

; - feestelijk jaar! In 2023 vindt het Hanzejaar plaats met een bomval
WHATm | programma als ode aan de Hanze. Tijdens het Hanzejaar staan de
- negen Hanzesteden in Oost-Nederland een jaar lang in het teken van

het Hanze-gedachtengoed met een uiteenlopend programma, van
serieus tot uitbundig en van cultureel tot economisch.

Gisteren, vandaag en de toekomst. Ze ontmoeten elkaar in de Hanzesteden. Deventer, Doesburg, Elburg,
Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Zutphen en Zwolle: negen parels in het costen. Al meer dan 800 jaar
verbonden door water en historie, uitblinkend in bedrijvigheid en gastvrijheid. Elk met een eigen gezicht, samen
de Hanzesteden. Met elkaar én op zichzelf, en volop in beweging. En dat wordt in 2023 gevierd!

We zijn trots te kunnen melden dat ook de Broederenkerk een locatie zal zijn
waar men een tentoonstelling kan bezoeken. Hein te Riele en Jos Paardekooper hebben het passend thema
gevonden:

"de Heilige Nicolaas en de Hanze"
Beide heren hebben al veel en grondig opzoekwerk verricht. Daardoor kan er straks een mooie, wetenschappelijk
verantwoorde tentoonstelling staan. En natuurlijk betrekken we ook "onze tijd" daarbij, en alle linkjes met onze
parochie.

De tentoonstelling is te bezichtigen van zondag 18 juni tot en met zondag 10 september 2023.

We zoeken voor die periode ook mensen die willen meedoen met de Kerkenwacht in de Broederenkerk.

Als u daaraan wilt meedoen, of u wilt meer informatie, meld u dan een keer bij de kerkenwacht op vrijdag of
zaterdag. Of stuur een mailtje naar aoomes@heiligelebuinus.nl. Dan nemen we contact met u op.

Filmavond
in de Herberg van Ars

Slipstream

Woensdag

i Slipstream
1februari om 19.30 uur

000 .

Euterpe Toonkunstkoor
zingt het Reguiem van Maurice Duruflé
Vrijdag 17 maart 2023, 20.00 uur | Broederenkerk,
Deventer
Met medewerking van: Niels de Klerk op orgel,
Simon Velthuis op cello, Sarah Konig: sopraan
Dirigent: Jurriaan Poesse
Toegang: € 22,50 via de website, € 25,- aan de zaal,
< 18 jaar gratis. www.toonkunstdeventer.nl
RUK PALET - 15




Voorzitter:
vicaris
R. Cornelissen

Vicevoorzitter:
TJ.G.M. Lam

Penningmeester:
H. Elshof

v | Begraafplaatsen:
' T. Wellenberg

Namens het
pastoraal team:
M. Brinkhuis
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Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Op
deze pagina vindt u de mededelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast
zijn onze bestuursleden natuurlijk altijd aan te spreken voor uw vragen!

De Kersttijd ligt achter ons en het duurt nog even tot het Aswoensdag is. We
leven in de "gewone" of de "groene” tijd, onder andere te herkennen aan de
kleur van het kazuifel van de priesters. We kijken terug op een prachtige
Kerstperiode, we konden weer volop Kerst vieren met elkaar, zonder beper-
kingen, zowel privé als in de kerk.

Weet u het nog? Vlak voor het vorige Kerstfeest, op 18 december 2021
vormde vrij onverwacht de omikronvariant van het coronavirus de aanleiding
tot een nieuw lockdown. Maar niet deze Kerst, dit keer konden we Kerst
vieren zoals we dat graag willen: veel vieringen en volle kerken!

Nadat het twee jaar niet kon, werd dit jaar in de Broederenkerk ook weer
een prachtige kersttentoonstelling ingericht. Tientallen vrijwilligers zijn weken
lang bezig geweest om de tentoonstelling op te bouwen en ze hadden eer van
hun werk. Exacte aantallen zijn niet bekend, maar ergens tussen de 12.000 en
de 14.000 mensen hebben de tentoonstelling bezocht. Ja, u leest het goed,
we kijken niet op een paar honderd bezoekers. Natuurlijk is dit bezoek anders
dan het reguliere kerkbezoek en natuurlijk zijn de bezoekers niet allemaal
even spiritueel geinspireerd. Maar er gebeurde wel wat. Mensen komen in de
kerk en nemen daar altijd wat van mee. Individuele mensen, groepjes mensen
en hele schaolklassen. Fantastisch om te zien en het gaf mij en vele anderen
een heel warm gevoel. Een groot compliment voor alle betrokkenen!

De Kerstperiode ligt achter ons, het nieuwe jaar is begonnen. U weet het, dat
betekent dat we aandacht vragen voor de actie Kerkbalans. Waarschijnlijk
heeft u de envelap al op de deurmat gehad met daarin de folder met teksten
van pastoor Cornelissen, de penningmeester en ondergetekende. Die teksten
spreken voor zich en elders in dit nummer van 't Zout wordt er ook nog meer
aandacht aan besteed. Doet u mee? Helpt u ons om in veranderende tijden de
kerk levend te houden? We hebben uw hulp hard nodig, als vrijwilliger maar
ook financieel. Op voorhand veel dank.

Zoals gezegd, de groene tijd is aangebroken. Ook voor ons als parochiebestuur
geldt dat de "gewone" zaken weer onze aandacht vragen. Gewone zaken, zoals
begraafplaatsen, gebouwen, financién, contracten, gesprekken met geloofs-
gemeenschappen en wat dies meer zij. Werk aan de winkel dus.

Helaas gaan we bij dat werk een belangrijke persoon missen. Margaret
Buijs, jarenlang secretaris van het parochiebestuur, gaat Deventer en daarmee
ook het parachiebestuur verlaten. Margaret was secretaris, maar deed veel
meer dan dat. Zodra ergens een juridisch luchtje aan zat, en dat is bij héél veel
zaken het geval, was Margaret erbij betrokken. Naast haar werk als secretaris
heeft ze ook als jurist heel veel toegevoegde waarde gehad voor onze parochie
en zullen we haar node missen.

We hebben er op andere plaatsen al aandacht aan besteed maar ook op
deze plaats wil ik Margaret Buijs heel graag bedanken voor haar enarme en
niet aflatende inzet voor de parochie. Heel veel dank Margaret!

Theo Lam,
vicevoorzitter



Column Lucas

Lucas Brinkhuis is theoloog en historicus. Daarnaast is hij lid van de
Provinciale Staten van Overijssel voor GroenLinks en hoofdredacteur van
De Linker Wang, het religiemagazine van GroenLinks.

Jongeren terug de kerk in

Het is een vraag die blijft spelen in de kerk: hoe
krijgen we jongeren terug de kerk in? In deze
column hoop ik daar een antwoord op te geven.

Het werkdocument voor de Synode (het door paus
Franciscus ingestelde proces om de behoeften van
de gelovigen van onderaf op te halen) spreekt
over radicale Inclusie. Laat dat even op je
inwerken. Radicale inclusie betekent niet het
proberen betrekken van mensen die op de
drempel van de kerk staan, toch al perfect binnen
de leer passen, nee, radicale Inclusie betekent dat
de kerk een plaats, een thuis voor iedereen moet
zijn. Het betekent dat we het kerkgebouw
moeten durven verlaten, dat christenen zich
moeten bevinden op plekken waar we ons
misschien minder comfortabel voelen.

De eerste stap is goed luisteren. Ook jongeren
voelen zich in de kerk niet altijd gehoord en
vinden het prettig als er naar hen geluisterd
wordt. En dan niet alleen maar spreken met de
jongeren die elke zondagochtend in de
kerkbankjes zijn, al moet je daar natuurlijk ook
naar luisteren, maar ook naar de jongeren die wel
in het koor zingen, maar die je verder niet ziet.

Maar wat mij betreft gaat radicale inclusie verder
dan luisteren en begrijpen, verder dan een
dialoog. Als we de verschillen tussen de
verschillende groepen in de kerk willen
overbruggen dan zullen ze ook serieus onderdeel
van de structuren van de kerk moeten zijn, dan
moet er een volwaardige plek aan tafel,
bijvoorbeeld die van het parochiebestuur, zijn
voor jongeren, vrouwen, migranten, de
LHBTI-gemeenschap. Pas dan kan je wat mij

betreft echt spreken van radicale inclusie en
kunnen wij ervoor zorgen dat het grote probleem
van de kerk wordt opgelost: dat niet iedereen in
de kerk zich volwaardig lid van de kerk voelt.

Wat ook niet meehelpt, is de tijdsdruk waar
jongeren onder staan, of het nu studie, werk of
sociale verplichtingen is. Vijf minuten mindfulness
klinkt voor veel jongeren simpelweg aantrekke-
lijker dan een ochtend in de kerk zitten.

Accepteer dat jongeren niet uit het niets in de ban-
ken zitten, maar bied ruimte aan allerlei initiatie-
ven die jongeren aantrekken. In Deventer doen we
dit al goed. We zeggen niet meteen: dit kan niet,
maar kijken hoe het wel kan. Aansluiting zoeken.
Zo is er een jongerenkoor dat prachtig in de
bestaande missen past, maar ook eigen gebeds-
avonden in de kerk voor een oecumenische groep
andere jongeren, er zijn Taizé-avonden, de
prachtige interactieve kerststal.

De kerk, ook buiten Deventer, moet dit blijven
doen, Neem een open houding aan tegenover
nieuwe initiatieven om zo te komen tot een grote
tent waarin iedereen welkom is, verschillen over-
brugd zijn, een thuis voor iedereen die goed doet
en God voelt of wil voelen. Een volwaardig thuis
voor alle jongeren.
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Secretariaat:
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 61 23 60
maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Terugblik kerstperiode

Met fijne herinneringen kijken velen terug op de
Kersttijd in onze Broederenkerk. Het is toch altijd
een bijzondere sfeer, niet alleen in de kerk maar
ook in de hele binnenstad. De aankleding van de
kerk zorgde ook voor een feestelijk gevoel.
Dankbaar kunnen we zijn voor de vele vrijwilligers
die hebben geholpen om iedereen een warm
welkom te bieden. En natuurlijk de vele duizenden
bezoekers die de interactieve kerststal hebben
bezocht. Zie ook elders in dit blad.

Schoonmaak

Direct na de sluiting van de kerststal zijn we
begonnen met het opruimen. Door de hulp van
veel vrijwilligers waren we daar binnen twee
weken mee klaar. Alles ligt weer keurig gesorteerd
in de kelders onder de pastorie en op diverse
plekken in de sacristie. Binnenkort komt een
schoonmaakbedrijf met speciale apparatuur om
de hele kerkvloer, dus van de noord- en zuidbeuk,
goed schoon te maken. Ock de staties van de
Kruisweg (en de muren waar ze tegenaan hangen)
worden stofvrij gemaakt.

Openstelling

De kerk is vanaf nu
alleen weer op de
vrijdag en zaterdag
opengesteld voor
publiek. Na de goede
ervaringen met
ingang via de
bidkapel tijdens de
kerstperiode, blijft dit
de komende
wintermaanden
gehandhaafd. Het
scheelt heel veel
koude lucht die de kerk binnenwaait. Om toch de
tocht in het voorportaal te verminderen, zijn
inmiddels speciale borstels onder de grote
kerkdeuren aangebracht. De temperatuur in de
kerk blijft op 14 graden afgesteld.

Ham binnen...

froex je de otilte?

18 - BROEDEREN

Stichfing Cultuurfonds Broederenkerk

Sinds het jaar 2000 werkt de Stichting Cultuur-
fonds Broederenkerk als extra bron van inkomsten
om ons kerkgebouw in stand te houden. Bij groot
onderhoud en restauraties heeft de stichting,
mede dankzij bijdragen van parochianen, investe-
ringen en activiteiten mede mogelijk gemaakt. Bij-
zonder succesvol was de actie om vlcertegels te
adopteren en desgewenst te laten graveren. Dat is
trouwens nog steeds mogelijk!

Met ingang van 1 januari 2023 is de oprichter
van de stichting, de heer dr. C.M. (Clemens)
Hogenstijn teruggetreden als voorzitter. Het is
verheugend dat onze parochiaan de heer drs. J.
(Joost) van Hest zich bereid heeft verklaard hem
op te volgen. De parochie dankt beiden voor hun
inzet respectievelijk beschikbaarheid.

Gevonden

Wist u dat er op het secretariaat een hele doos
met gevonden voorwerpen wordt bewaard?
Misschien mist u iets? Informeer gerust.

Kerkbalans

U heeft ondertussen de bekende envelop
ontvangen. Dank aan de Zoutlopers die in de
maand januari hun rondje hebben gelopen met de
Kerkbalans brieven. We hopen van harte dat u gul
wilt bijdragen; alleen dan kunnen we blijven
waarmaken waar we naar streven: een gastvrije
kerk, een plaats van gebed en stilte in de stad.

Plannen voor de bidkapel

We hopen binnenkort een wand in de bidkapel te
kunnen inrichten, zodat we ook als geloofs-
gemeenschap wat zichtbaarder worden. Nu krijgen
we nog het iets te vaak de opmerking van
bezoekers: "hier wordt zeker niet meer gevierd?"
Dat moet anders kunnen ...

Noteer alvast:

Vrijdag 17 maart: concert van Toonkoor Euterpe in
de Broederenkerk. Aanvang 20.00 uur. Zij zingen
het Requiem van Maurice Duruflé. Zie ook blz. 15.



Nicolaas Schalkhaar
Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur
E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801

Misintenties - NL 38 RABO 0162443331

Contactpersoon 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 65 11 69, e-mail dianbouwman@kpnmail.nl

Maria Lichtmis

Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht op aarde. Maria
Lichtmis of kortweg Lichtmis is in de overwegend christelijk feest dat op 2 februari
gevierd wordt. Het is de herdenking van de "Opdracht van de Heer in de Tempel" (zie
foto: Schilderij Rembrandt van Rijn: Simeon, Hanna en Jezus. Lucas 2:25-38) en het
zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse
wet moest brengen. Het is ook het einde van de donkere periode. De dagen lengen
en het kunstlicht maakt plaats voor de zon die steeds meer in kracht gaat winnen.

Aswoensdag

is de woensdag na het
carnaval; dit jaar is dat op
22 februari. Op deze dag

4 begint voor de christenen
de vastentijd. As staat
symbool voor de menselijke eindigheid en sterfe-
lijkheid. Enerzijds kan het besef van eindigheid ons
triest maken. Anderzijds kan het ons ook aanmoe-
digen om de kostbare tijd die we hebben zo zinvol
mogelijk in te vullen, zowel in de relatie met ons-

zelf, de ander, de natuur, als in onze verhouding tot

God. Bovendien heeft as een reinigende kracht. In

Ontmoetingsviering

Het is al weer even geleden. 18 oktober was de
laatste ontmoetingsviering. Fijn dat we de eerste
ontmoetingsviering in 2023 weer aan kunnen

kondigen en wel op dinsdag 14 februari 2023. Marc

Brinkhuis zal hierin voorgaan. De daarop volgende
ontmoetingsviering is op dinsdag 18 april. Macht u
vervoer nodig hebben dan kunt u zich aanmelden
bij het secretariaat.

primitieve culturen werd as zelfs gebruikt om te
wassen. Deze symboliek onthult dan ook dat de
vastenperiode gezien kan worden als een periode
van "reiniging".

De as die op zich al een heel diepe
symbolische betekenis heeft, wordt al sinds de
twaalde eeuw in de vorm van een kruisje
aangebracht. Dit kruisje geeft de kern van het
christelijk geloof weer: niet de dood heeft het
laatste woord, maar wel het goede, de verrijzenis.
Met dit kruisje geven christenen aan dat ze willen
""denken, spreken en doen" zoals Jezus . We
wensen u allen een vruchtbare vasten toe!!

Elke dinsdagochtend

is er om 9.30 uur een eucharisfieviering in de
H.Nicolaaskerk. Uiteraard zijn we daar dank-
baar voor. Onze dank gaat daarbij vooral uit naar
de twee emeriti die dat voor een groot gedeelte
mogelijk maken. We hebben het dan over
pastor Limbeek en pastor Brummelhuis. Op de
foto's ziet u hen op Eerste respectievelijk
Tweede Kerstdag 2022, Foto's Harry Mulder.

Oecumenische vredesvesper 3 februari 19.00 uur dorpskerk fe Diepenveen
Thema: Wees gerust, uw geloof heeft u gered!! met medewerking van "Magnificent".
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Nicolaas Lettele

E-mail:
Rekeningnr.:

Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 0570 - 65 13 28
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Bij vragen/bezoekje, contactpersoon Joke Haverkamp, tel. 0570-65 13 28

Contactpersoon 't Zout: Hanneke Miedema - e-mail am.miedema@gmail.com

Inzameling voedselbankactie groot succes
Tijdens de afgelopen advent werden er in onze
kerk voedsel en Douwe Egberts-punten ingeza-
meld. Velen van jullie hebben daar gehoor aan ge-
geven. Er werden maar liefst 10 kratten houdbaar
voedsel gedoneerd en 33.000 DE-punten. Hiermee
kon de voedselbank heel veel mensen blij maken.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

19 februari warme jassenviering

Vanwege de hoge stookkosten zijn er de komende
maanden heel beperkt vieringen gepland in onze
kerk. Toch willen we graag vaker samenkomen en
daarom is er op zondag 19 februari een woord- en
communieviering in een onverwarmde kerk. Trek
uw warme jassen aan en wees welkom op zondag
19 februari om 9.00. Na afloop zullen wij voor
warme koffie en thee zorgen.

Repetities “Project BOL-koor”
Het nieuwe project BOL-koor zingt in de 40-dagen-
tijd voor de eerste keer in een vesper. Hiervoor zijn
twee repetities gepland:
donderdag 16 februari van 16.30 tot 17.30,
donderdag 23 februari van 16.30 tot 17.30 of

van 20.15 tot 21.00.

De uitnodiging is aan allen die wel een keer samen
willen zingen, ook als je niet in een koor zingt.
Leden van bestaande koren zijn ook zeer welkom.
Kan je maar op een van de repetitie dagen? Geen
probleem. Het gaat er vooral om dat we een keer
samen zingen, en zien of het voldoende plezier en
voldoening geeft om een volgende keer te
plannen.

De Vesper vindt plaats op zaterdagavond 25
februari, om 19.00 in de Dorpskerk Bathmen. De
dienst duurt ongeveer 30 tot 40 minuten.

Het is uiteraard gratis en voor koffie en thee
wordt gezorgd. Aanmelden kan via
emwubbe@antenna.nl .
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Kerkbalans

De actie kerkbalans liep van 14 januari tot 28
januari 2023. Wij hopen dat er ook dit jaar weer
gul is gegeven, gezien de toegenomen kosten voor
energie, kaarsen en misboekjes, maar ook voor de
heerlijke koffie na de vieringen. Mocht u
onverhoopt nog geen gift hebben gedaan, dan
kunt u dit alsnog doen.

Voor 2022 mochten wij een bedrag van
£24.400,00 ontvangen. Dank aan onze
parochianen die de Heilige Lebuinus parochie een
warm hart toedragen.

QR-code voor collecte en plaatsengeld

We hebben niet meer altijd contant geld bij ons. In
onze kerk is het daarom binnenkort mogelijk om

in de kerk voor plaatsengeld en collecte een
bijdrage te doen via een QR-code. Op het eind van
de banken gaan wij de QR-code plaatsen. U kunt
deze code scannen met uw telefoon en via mobiel
bankieren uw bijdrage overmaken.

Vastentijd

Op Aswoensdag, 22
februaria.s., iser
geen viering in onze
kerk. Zie voor de
Aswoensdagvieringen
het vieringenover-
zicht op blz. 26. Op
woensdag 1 maart, 8
maart, 15 maart, 22
maart en 29 maart
a.s.iserom 19.00
uur een kruisweg-
meditatie.

Opbrengsten collectes
De jaarlijkse Adventcollecte heeft een bedrag van
€ 223,20 opgebracht. Hartelijk dank voor uw hij-
drage.

De Kerstcollecte voor de Parochiéle Caritas
Instelling heeft € 417,05 opgebracht.
Dank aan alle goede gevers.



Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Na alle mooie, inspirerende vieringen in
december, waar we met veel dankbaarheid
op terugkijken, gaan we aan het eind van
deze maand alweer toe naar de 40-dagen-
tijd. Een tijd met een eigen kleur: paars. De
kleur van inkeer en ingetogenheid, maar ook
van volharding en onstuitbaar leven. Daar
past deze versregel van ds. Okke Jager bij:

De krokus wijst beton zijn grens
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens

Maandelijkse Ontmoetingsviering

Op woensdag 8 februari bent u weer van harte
welkom bij de Ontmoetingsviering in "De Hoek-
steen". Inloop en koffie om 10.30 uur en aanslui-
tend een woord- en communieviering met diaken-
stagiair Jos Ramaker en pastor Gauthier de Bekker.
Daarna gaan we samen van een maaltijd genieten.
Het doel is om elkaar op een ongedwongen ma-
nier te spreken en samen te vieren. Wel graag even
van tevoren opgeven bij Annie 06-54 24 69 06,
Wilhelmien 06-13 26 85 54 of Lammie 06-57 03 8176.

Vieringen in St. Willibrord

In verband met de hoge stookkosten kerken we nu
twee keer per maand in de kapel van St. Willi-
brord. Een fijne en intieme ruimte waar het lekker
warm en fijn vieren is. U bent welkom op zondag
12 en 26 februari om 9.00 uur.

Ook is er twee keer per maand op woens-
dagochtend een viering in St. Willibrord met pastor
Limbeek. Parochianen uit onze dorpen zijn hier
ook van harte welkom: op 8 en 22 februari om
11.00 uur. Deze laatste viering is op Aswoensdag
en u kunt hier dan het askruisje halen.

Werkgroep Toekomst van de
Boskampse Kerk

We zijn heel blij dat zich vijf enthousiaste en
gemotiveerde mensen hebben gemeld om mee te
denken over de toekomstige functie en mogelijk-
heden van ons kerkgebouw. Mocht u zich daar ook
bij aan willen sluiten, dan bent u meer dan
welkom! Samen kunnen we door creatieve ideeén
onze prachtige kerk een nieuwe en voor de
gemeenschap inspirerende toekomst geven. U
kunt zich aanmelden bij Herman van der Linde,
Antoon Overmars of Lammie In 't Veld.

Oecumenisch bezinningsmoment in
de 40-dagentijd

Traditiegetrouw wordt er in de zes weken voor
Pasen op vrijdagavond een oecumenisch
avondgebed gehouden in de Dorpskerk in Olst.
Mensen uit verschillende tradities komen samen
om te bidden, te luisteren naar een psalmlezing
en andere teksten en om zich in stilte te bezinnen
op hun leven in relatie tot het komende Paasfeest.
Wilt u zich ook even terugtrekken uit deze jachtige
tijd en de weldaad voelen van een halfuurtje rust
binnen de eeuwenoude muren van de Dorpskerk,
dan nodigen we u van harte uit op 24 februari en
3,10, 17, 24, 31 maart, van 19.30-20.00 uur.

PLUS-boodschappenpakketactie
Evenals vorige jaren willen we als gezamenlijke
kerken uit Boskamp/Olst de niet gebruikte
zegeltjes van de PLUS-boodschappenpakketactie
verzamelen en deze beschikbaar stellen aan
mensen die het financieel (even) moeilijk hebben.
Als u mensen kent die dit boodschappenpakket
goed kunnen gebruiken, dan horen wij dat graag.
(Half)volle kaarten en/of losse zegels kunnen
worden afgegeven bij: Marian Timmer, Boskamp
3, Cees Vonk, Johan de Wittstraat 25, Frits
Polman, Koolmees 10, Corrie Jacobs, Averbergen
37 en Gerrie Holtkuile, Jan Schamhartstraat 24.
Doet u weer mee? Alvast hartelijk dank!
Gezamenlijke kerken Boskamp/Olst
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Stationsweg 9
8131 DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09 INGB 0000911561
= Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl

Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Opbrengst collectes Engelbert
Bisschoppelijke vastenactie € 292,70
PCI Caritas collecte: £662,61
Kerkbalans vorig jaar 2022: € 29.629,50
Alle gevers hartelijk dank.

Onderscheiding en afscheid

koorlid Doortje Logtenberg

Als bestuur van het zangkoor Caecillia hebben we
Doortje Logtenberg voorgedragen om tijdens de
Lebuinusdag op zondag 13 november de Lebui-
nuspenning te mogen ontvangen voor het vele
vrijwilligerswerk wat zij voor de locatie Engelbert
heeft gedaan en als dank voor haar 53 jaar trouw
koorlid van eerst Boerhaar en daarna van het
gefuseerde Caecilliakoor Wijhe /Boerhaar.

Voor maandag 2 januari hebben we van haar
een uitnodiging ontvangen om samen met haar en
haar familie haar 80e verjaardag te vieren. Ze
vond dit tevens een goed moment om als koorlid
afscheid te nemen. We hebben een mooi gedicht
gemaakt en een enveloppe met inhoud aange-
boden. We willen Doortje nogmaals bedanken
voor haar vele trouwe jaren en wensen haar met
haar gezin nog vele mooie jaren.

Tijd voor Taizé

Op woensdag 15 februari is er weer

een Taizévesper. Deze wordt

gehouden in de dagkapel van de R.K.

kerk in Wijhe tussen 19.00 en 19.30
uur. Bij de ingang ligt een voorbedenboek waarin
gebeden kunnen worden geschreven ook voor het
wereldgebeuren, die in de vesper worden voorge-
lezen. Dit zijn eenvoudige vespers met veel beken-
de Taizéliederen.

De liederen worden gezongen met gitaar-
begeleiding van Thom Letteboer. Dit zijn hele korte
gezangen, die herhaald worden en gemakkelijk om
mee te zingen. Samen zingen, samen bidden,
samen een stiltemoment. Gelovig of niet gelovig,
het is bedoeld voor iedereen. Juist in deze tijd
hebben we eenheid nodig en saamhorigheid.
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PKO-activiteiten

De bezoekersgroep (PKO)
Wijhe heeft dankzij de
kerkledenadministratie een
actueel overzicht van de
80+ers in de geloofs-
gemeenschap Engelbert.
Met deze gegevens wordt zeer vertrouwelijk
omgegaan. Na de zondagse viering in de kerk van
Boerhaar gaat de bloemengroet naar een zieke of
parochiaan van de Engelbert die wel wat bemoe-
diging kan gebruiken. Daarbij wordt uit privacy-
overwegingen de naam niet genoemd.

In de Kersttijd krijgen de 80-plussers en de
zieken van Engelbert Wijhe extra aandacht door
een bezoekje en een kerstattentie. Afgelopen jaar
bestond deze kerstattentie uit een tasje met wat
lekkers en een staande bureaukalender. Op deze
kalender staan foto's van binnen en buiten de kerk
in Wijhe, het Weijtendaal vanuit de toren, de
lJssel en onder de Gelder. Dankzij de ondersteu-
ning en de schappelijke prijs van Acora heeft het
ontwerp een mooi resultaat opgeleverd.

Uit de reacties van de ontvangers maken we
op dat de foto’s en de teksten herkenning en
waardering oproepen. De bezoekersgroep PKO
hoopt dat de kalender de ouderen en zieken veel
gemak oplevert en regelmatig gebruikt wordt.
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Overleden in ons geloofscentrum
11december Theo Kloppenberg 84 jaar

14 januari Diny Haarman-Freriks 88 jaar
Agenda

14 februari  wen c-viering 10.00 uur Weijtendaal
15februari  Taizéviering dagkapel om 19.00 uur

19 februari na de viering van 09.00 uur uitleg toekomst
geloofsgemeenschap Engelbert
23 februari  ontmoetingsviering 10.00 uur Boerhaar.

Kopij voor deze pagina
uiterlijk 13 februari voor de maand maart via
zoutengelbert@gmail.com



Titus Brandsma Huis (TBH)
T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 65 26 18
Secretariaat:  woensdag 10.00 - 12.30 uur

E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937
Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl Tevens Vietnamese parochie

Het nieuwe jaar is al weer een maand oud. De kerstversieringen zijn opgeruimd, het "normale" leven is
weer begonnen. Er zijn in deze Kersttijd diverse activiteiten en vieringen geweest en het jaar werd
afgesloten met een mooie dankviering. Een mooie en inspirerende Kersttijd. En dit alles in een prachtig
versierd Titus Brandsma Huis.

Ik wil dan ook graag iedereen bedanken die op zijn of haar manier een steentje heeft bijgedragen,
door te helpen, te organiseren, door aanwezig te zijn bij de vieringen en de activiteiten. Zonder jullie
was er geen sprake geweest van een mooie inspirerende kersttijd. Allemaal hartelijk dank.

Ook in 2023 zullen er diverse activiteiten plaatsvinden in het Titus Brandsma Huis. Wij zullen deze
vermelden in 't Zout en op de website en iedereen is hierbij van harte welkom.
Thea Engelen

Ontmoetingsvie Donderdag 16 februari is er weer

Woensdag 22 februari (Aswoensdag) is er om ouderenmorgen

9.30 uur een ontmoetingsviering, met als We beglnnen om 10 uur met een kort, maar zinvol

thema: Van lijden naar hoop op beter. Tevens ochtendgebed in onze kapel. Daarna gezamenlijk

is dit de start van de activiteiten in de een kop koffie drinken met vast iets lekkers erbij.

40-dagentijd. Pastor Fons Zandbeld en Om half elf komt Piet van Gaalen als gastspreker,

pastoraal werkster Lonneke Gunnink-van den een lezing geven over: VERSLAVINGSZORG. Het

Berg zullen samen in de viering voorgaan. wordt ongetwijfeld weer een boeiende en fijne
Het tweede deel van de ochtend wordt donderdagmorgen. We sluiten af om ongeveer 12

verzorgd door Lonneke Gunnink-van den Berg. uur 15 min. met een passend gedicht.

Zoals gewoonlijk wordt de ochtend afgesloten Voor vragen kunt u bellen met Jannie

met een eenvoudige lunch. ledereen van harte Hilgers-Witteveen, telefoon: 0570- 65 26 93

welkom, aanmelden is niet nodig. Tot 16 februari, Afra en Jannie

Vooraankondiging van de activiteiten in de 40-dagentijd

"Van lijden naar hoop op beter”

10 maart  20.00 uur: filmavond.

25 maart  13.00 uur: In deze tijd is het belangrijk elkaar te verstaan. Er gebeurt
veel in onze wereld. Met jongeren en volwassenen willen we samen een

ge maken. Luisteren naar elkaar en samen laten zien wat jou
beweegt op weg naar Pasen. Elkaar bevragen en samenwerken.
Aanmelden is noodzakelijk. Graag voor 18 maart bij Anneke Koch :
anneke@annekewiegers.nl. Wie doet mee?

31 maart 14. 30 16.00 uur ( inloop vanaf 14.00 uur) en 19.30 -21.00 uur ( inloop vanaf 19.00 uur ):
Creatief met groen. Aanmelden is noodzakelijk. Graag voor t/m 26 maart bij Angela

Dorland dorland angela@gman com

1 april 14.00-16.00 uur: Een h ars n 3
Aanmelden is ncodzakeluk Graag voor 26 maart bij Thea Engelen:
engelen.thea63@gmail.com
(Deelname aan deze actl\ntelten is grat}s een vrue gift is altijd mogelijk.)

7 april 19.00 uur (Goede vrijdag): Viering cruiswoorden. Na de wermg is de start van de wake.

9 april 6.52 uur (Paasochtend): Afslwten van de wake met een gebedsviering en ge enlijk ontbijt
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Herberg van Ars
Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54

E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125
(otirdinator:  Jos Egberts

Ontmoetingsochtend

Elke woensdag weer van 10.00 - 12.00 uur. Van harte

welkom.

Filmavond op woensdagavond 1 februari
Op woensdagavond 1 februari wordt in de herberg
van Ars de film Slipstream vertoond.

De film gaat over Felix Bonhoeffer. Hij is een
scenarioschrijver met een letterlijke deadline: hij is
stervende. Terwijl zijn laatste script wordt verfilmd,
raakt Felix langzaam zijn grip op de realiteit kwijt.
Personages uit zijn script duiken op in zijn leven en
hijzelf wordt een personage in het verhaal dat hij
heeft geschreven. Felix glijdt langzaam weg in een
surrealistische wereld waarin film, fantasie, droom,
nachtmerrie en werkelijkheid voortdurend met
elkaar in botsing zijn ...

De filmavond is op woensdagavond 1 febuari,
aanvang 19.30 uur, in de herberg van Ars, p/a
speeltuin de Driehoek aan de Rielerweg in Deventer.
Entree is gratis, evenals de koffie, thee en parkeren.
Een vrijwillige bijdrage is gewenst in verband met de
gemaakte kosten.

SELECTION

[xrected by Anthony Hopkine

Slipstream

.00 .

Diaken zijn in en rond de Herberg van Ars

En zo zijn wij beland in 2023, een jaar dat hopelijk
goede en mooie dingen voor ons allen gaat
brengen. Nog even en wij zijn weer in de
vastentijd, een tijd van bezinning, op weg naar
Pasen, terwijl de kersttijd voor mijn gevoel pas net
achter ons ligt.

Wat is er veel gebeurd! Het Joannes Vianney fonds
heeft zichzelf opgeheven en heeft een mooi
bedrag aan de herberg van Ars nagelaten. De
bestuursleden van dit fonds zijn in de herberg met
open armen ontvangen en wij hebben de gift in
dank aangenomen. Namens de bezoekers van de
herberg: heren, dank jullie wel!

Ook zijn leerlingen van Saxion op bezoek
geweest om een opdracht vanuit hun opleiding
HBO-Verpleegkunde te doen. Dit werd een bingo

24 - HERBERG VAN ARS

over oud Voorstad Oost. Dit was een daverend
succes, De dames en heer zijn voor deze opdracht
geslaagd en hebben ons nog een keer bezocht.
Op de kerstmarkt van mijn profane baan
hield een client mij staande en begon op zijn
bekende wijze mij de les te lezen en eindigde aan
het eind van zijn tirade met : "maar ik herken jou,
ik heb je gezien op tv! Jij bent diaken." Hij had mij
gezien op NPO 2, de eucharistieviering vanuit
Hengelo. Dat was verwarrend voor hem en
maakte hem onzeker en even later ook blij.

Allemaal bijzondere dingen, maar voor mij per-
soonlijk is het grootste cadeau dat ik onze
kleinzoon mag gaan dopen, erg bijzonder en een
hele eer. Alles bij elkaar een mooi begin van 2023.
Diaken Fokko de Graaf
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waar dag tijd
zaterdag 4 en zondag 5 februari
Kruisverheffing Raalte za 0930
Herberg van Ars 7 17.00
Lettele 7a 19.00
Nieuw Heeten 72 19.00
Boerhaar 0 09.00
Luttenberg 20 09.00
Broederen 20 1030
Kruisverheffing Raalte o 1030
zaterdag 11 en zondag 12 februari
Boskamp (kapel) zo  09.00
Mariénheem 0 09.00
Broederen 70 10.30
Kruisverheffing Raalte o 1030
Schalkhaar 0 1030
zaterdag 18 en zondag 19 februari
Herberg van Ars za 1700
Heeten 7a 19.00
Pastorie Kruisverheffing a 19.00
Wijhe 0 09.00
Broederen 0 1030
Haarle 20 1030
Kruisverheffing Raalte 20 1030
Schalkhaar 70 10.30

woensdag 22 februari

Kruisverheffing Raalte wo  09.00
Boskamp (kapel) wo 11.00
Broederen wo 1030
Heeten wo  19.00
Schalkhaar wo  19.00
zaterdag 25 en zondag 26 februari
Nieuw Heeten 7a 19.00
Boskamp (kapel) 20 09.00
Luttenberg 0 09.00
Broederen 70 1030
Kruisverheffing Raalte 0 1030
Schalkhaar 70 10.30

zaterdag 4 en zondag 5 maart

Kruisverheffing Raalte za 0930
Lettele 7 19.00
Boerhaar 20 09.00
Mariénheem 20 09.00
Broederen 20 1030
Kruisverheffing Raalte o 1030

26 - VIERINGENOVERZICHT

Naar de kerk in de

voorganger

R. Cornelissen
parochiaanvoorganger
G. de Bekker

). Verweij

H. Limbeek

G. de Bekker

). Verweij

G. de Bekker

H. Limbeek

L. Gunnink-van den Berg
G. de Bekker

). Verweij

H. Brummelhuis

parochiaanvoorganger

R. Cornelissen

M. Brinkhuis

H. Limbeek & M. Brinkhuis
(. de Bekker

L. Gunnink-van den Berg
R. Cornelissen
parochiaanvoorganger

R. Cornelissen & M. Brinkhuis
H. Limbeek
G. de Bekker

J. Verweij & L. Gunnink-van den Berg

G. de Bekker & M. Brinkhuis

G. de Bekker &

L. Gunnink-van den Berg
R. Cornelissen & F. de Graaf
M. Brinkhuis

R. Cornelissen & F. de Graaf
J. Verweij & M. Brinkhuis
G. de Bekker &

L. Gunnink-van den Berg

R. Cornelissen

J. Verweij

M. Brinkhuis

J. Verweij

H. Limbeek

R. Cornelissen & M. Brinkhuis

soort viering koor
5e zondag van het jaar
eucharistie

gebed

eucharistie (antors
eucharistie

eucharistie (aedilia
eucharistie

eucharistie Schola
eucharistie

6e zondag van het jaar
eucharistie gemengd
communie

eucharistie / gezinszondag  Ardente
eucharistie

eucharistie Nicolaaskoor
7e zondag van het jaar

gebed

eucharistie / gezin Sunshine
kringviering

eucharistie (Caecilia
eucharistie (aecilia
communie / carnaval

eucharistie / gezin

communie Spirit
Aswoensdag

eucharistie

eucharistie

eucharistie (aedilia
eucharistie gemengd
eucharistie Brugkoor

1le zondag van de veertigdagentijd
eucharistie

eucharistie gemengd
communie

eucharistie (aecilia
eucharistie

eucharistie Nicolaaskoor

2e zondag van de veertigdagentijd
eucharistie

eucharistie Voce Magna
gebed (Caedlia
eucharistie

eucharistie Schola
eucharistie



Heilige Lebuinus Parochie

Ontmoetingsvieringen

Bij ontmoetingsvieringen draait het niet alleen om de viering zelf maar vooral ook om elkaar en de teamleden te ontmoeten als de
doordeweekse en/of de zondagsvieringen komen te vervallen. ledereen is welkom op de hierboven aangegeven tijd. Na de viering sluiten
we af met een eenvoudige maaltijd. Kijk voor alle details op de bladzijden van de geloofscentra - soms is aanmelden noodzakelijk.

dag tijd waar
dinsdag 0930 Vredeskapel Schalkhaar

woensdag 0930 Titus Brandsma Huis Colmschate
10.30 Nicolaas Lettele
10.30 De Hoeksteen Boskamp

donderdag 10.30 Boerhaar

OVERIGE VIERINGEN

maandag 08.30 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 Ludgerus Deventer
10.30 Averbergen Olst

08.00 Broederenkerk Deventer
0830 Vredeskapel Schalkhaar
09.00 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 Vredeskapel Schalkhaar
10.00 Weijtendaal Wijhe

dinsdag

woensdag 08.00 Broederenkerk Deventer
0830 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 Titus Brandsma Huis Colmschate
10.30 Park Braband Schalkhaar
11.00 Willibrordkapel Boskamp
19.00 Broederenkerk Deventer
19.00 dagkapel Wijhe

donderdag 08.00 Broederenkerk Deventer
08.30 Vredeskapel Schalkhaar
19.00 Broederenkerk Deventer

vrijdag 08.15 Broederenkerk Deventer
08.30 Broederenkerk Deventer
09.00 Broederenkerk Deventer
09.00 Nicolaas Lettele

zaterdag  19.00 Sparrenheuvel Diepenveen

zondag 10.30 St. Jozef Deventer

soort viering
ontmoeting

ontmoeting
ontmoeting
ontmoeting

ontmoeting

morgengebed
eucharistie
communie

Lezingendienst en Lauden
morgengebed
rozenkransgebed
eucharistie

communie

Lezingendienst en Lauden
morgengebed

eucharistie

eucharistie

eucharistie

Taizé

Taizé

Lezingendienst en Lauden
morgengebed
Vesper

aanbidding
biecht

eucharistie
eucharistie

eucharistie

eucharistie

data
14

22
1
8

23

elke week
6,20
6

elke week
elke week
elke week
7,21,28
14

elke week
elke week
1,8,15

8

8,22

elke week
15

elke week
elke week
elke week

elke week
elke week
elke week
elke week

4
26

Vanaf 22 februari collecteren we in onze kerken voor de
Bisschoppelijke Vastenactie.
Geefin de kerken, of doneerop NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v.
Vastenactie, Den Haag.
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wonen bij God.

Gebedsintenties

4 en 5 februari

Nicolaas Schalkhaar - fam. Verwoolde-Groot-Koerkamp, fam. Ha-
verkamp-Groot Koerkamp, Bert Woerdman, Anton Schutte en Dien Schut-
te-Qosterlaar, Lenie en Arnold Veldhuyzen-Kerkvliet, Frans Groot Koer-
kamp, Jan Hagen, Hendekie Hoekstra, Anton Spikker, Mariet Drieman-
Eifrink, Toine van Dijk

Broederen - Elisabeth Hogenstijn-Nijmaéller, Marijke Windmeijer
Nicolaas Lettele - Johannes Leerkes (jgt},Gerrit en Marie Bloo-Groot
Koerkamp, Jan en Dine Daggenvoorde, Johannes en Wilhelmina Groot
Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny Huis in 't Veld, Gerrit Klein Swor-
mink, ouders Klein Swormink-Haverkamp, Hermanus en Joanna Kolkman-
Rodijk, Grada Leerkes-Daggenvoorde, Anton en Wilhelmina Wichgers-Riet-
man en overleden familie, Joop en Diny Wichink Kruit en ouders Wichink
Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland, uit dank-
baarheid

Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Diny
Freriks-Haarman, Annie ten Have-Holtkuile, fam. Boerhof, fam. ten Have-
Poppe, Gerrit Schutte, Martien, Bernard en Mien Groote Schaarsberg-van
der Weerd, Jan en Diene Schutte, Geert Overmars, Betsie Schurink-
Schrijver, Graats en Miene Boerhof-Brouwer

11 en 12 februari

Nicolaas Schalkhaar - Annette Hurenkamp-Mulder (jgt), ouders
Beltman-Hiethaar, Joop en Lisette Beltman, Annie Keyzer, Jan Hagen, Hen-
dekie Hoekstra, Anton Spikker, Mariet Drieman-Elfrink, Toine van Dijk
Broederen - Riet Golbach

Nicolaas Lettele - Anne Tiebot-Hazelekke (jgt), ouders de Brouwer-
Kruit, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Ha-
verkamp-ten Have, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Diny
Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Hendrikus Tiebot,
Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibroerd Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, Truus
Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan Elshof, Toos Casteel, Gerard Pohl-
mann, Jan, Annie en Hans Tiebot

18 en 19 februari

Nicolaas Schalkhaar - Johan Venneman, Jan en Riet Golbach-te
Riele en Pieter, Anne Beltman, ouders Van Beek-Klunder en Marian, Lenie
en Arnold Veldhuyzen-Kerkvliet, Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen,
Annie Keyzer, Jan Hagen, Hendekie Hoekstra, Anton Spikker, Mariet Drie-
man-Eifrink, Toine van Dijk

Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp

Nicolaas Lettele - Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonk-
man, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Ha-
verkamp-ten Have, Diny Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna Kolkman-Ro-
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dijk Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Herma-
nus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie,
Joop en Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Wijhe - ouders Hollegien-Tijhuis, fam. Spithoven-
Schoorlemmer, Thea Mulder, fam. Huisman-voor 't Hekke, Nol en Annie van
Vilsteren en fam. Van Vilsteren-Schrijver, Anton Veldhuis, Antoon van de
Berg, Henk Endeman, Theo Kloppenberg, ouders Leerkes-Oosterwijk, Hein
en Marietje Elshof, tante Doortje en oom Herman Veldhuis-Strijdveen

23 februari
Engelbert Boerhaar - Diny Freriks-Haarman, Annie ten Have-
Holtkuile

24 februari
Nicolaas Lettele - Bernard Aarnink en overleden familie

25 en 26 februari

Nicolaas Schalkhaar - Bert Woerdman, Anneke Benjamins-van Del-
den, Jan Braakman, ouders Van Beek-Klunder en Marian, Jan Hagen,
Hendekie Hoekstra, Anton Spikker, Mariet Drieman-Elfrink, Toine van Dijk
Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp

Nicolaas Lettele - gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny Huis in 't Veld, Gerrit Klein Swor-
mink, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Hermanus Wichink Kruit en
ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Erik Zandbelt, Joop en
Diny Zwiers-Nijland

Wij gedenken

Johannes (Johan) Gerhardus Masselink

T 14-09-2022 op 92-jarige leeftijd. Johan werd geboren in Uelsen {Duits-
land) waar hij als tweede zoon in een gezin van negen kinderen opgroeide.
In verband met het dreigende nazisme verhuisde het gezin in 1937 naar
Vasse. Na zijn HTS-opleiding in Enschede, werd hij kapitein bij de genie,
waarna hij werkzaam was bij Stork in Hengelo en Thomassen en Drijver in
Deventer. In 1967 trouwde hij met zijn grote liefde Ans, met wie hij drie
kinderen kreeg. Johan was een man van weinig woorden. In 1989 ging hij
met vervroegd pensioen en toen begonnen de jaren van genieten. Hij ge-
noot van zijn tuin en samen maakten ze lange verre reizen. Een uitspraak
van Johan was, dat hij zijn pensioenpremie er dik uitgehaald heeft. Ook
werd hij bestuurslid van de parochie van het H. Hart. Zijn gezondheid werd
de afgelopen jaren minder en april 2022 was er plaatsin "de Herbergier" in
Olst, waar hij tot het laatst toe liefdevol is verzorgd. Tijdens een gebeds-
viering in de Dorpskerk in Diepenveen hebben wij afscheid genomen van
Johan, waarna hij in familiekring is gecremeerd in Steenbrugge. Moge hij
rusten in Gods vrede.



Gerardus Wilhelmus Maria (Gerrit) Klein Swormink
105-11-2022 op 87 jarige leeftijd. Gerrit was op 10 mei geboren 1935 aan
de Assinksteeg bij de Bannink. Zijn hele leven was hij nauw verbonden met
de Lettelese gemeenschap. In 1962 trouwde hij met Rikie. Ze kregen drie
kinderen. Naast zijn dagelijks werk als boer stond Gerrit vol in de
maatschappij. Hij zat in diverse besturen waaronder de de ABTB, de
Rabobank en het Plaatselijk belang. Ook de kerk speelde een grote rol in
zijn leven. Toen hun zoon de boerderij overnam, verhuisden Gerrit en Rikie
naar Lettele. Samen woonden zij er 25 jaar met veel plezier. Ondanks de
verhuizing bleef Gerrit boer. Vrijwel dagelijks, tot een half jaar geleden,
bezocht hij zijn boerderij. Hij fietste graag langs de weilanden om de
runderen te controleren. Tijdens zijn fietstochten sprak hij veel mensen. De
laatste vijf maanden van zijn leven verbleef Gerrit in het verpleeghuis.
Gerrit vond dat hij een goed en mooi leven heeft gehad. Daar was hij
dankbaar voor. Dat hij mag rusten in vrede.

Geerhard Willem Maria (Gerard) Pohlmann

106-12-2022 op 85 jarige leeftijd. Gerard werd geboren aan de Usseldijk in
QOlst en hij heeft daar vrijwel zijn hele leven gewoond. Zijn leven werd
gekenmerkt door momenten van geluk maar ook van verdriet. Zijn eerste
verloofde Mariet stierf na een kort ziekbed. Daarna ontmoette hij Leny met
wie hij in 1966 trouwde en heel gelukkig was. Ze kregen drie kinderen,
Gerald, Myranda en Angelique en zeven kleinkinderen waar hij van genoot.
Veel verdriet was er door het overlijden van kleinzoon Daan. Gerard was
een actieve en blijmoedige man met veel oog voor zijn medemens. Stil-
zitten kon hij niet. Hij heeft zich naast zijn bedrijf enorm ingezet voor de
naaste in nood en was actief betrokken bij de Stichting Deventer helpt
Roemenié. Als voormalig garagehouder was hij de motor achter het om-
bouwen van een bus waarmee hulptransporten naar Roemenié werden
uitgevoerd. Zelf is hij ook meer dan twintig keer mee geweest met een
transport. Dat was zijn grote passie en Leny steunde hem hierin onvoor-
waardelijk. Het geloof speelde voor Gerard een belangrijke rol in zijn leven.
Hij was een trouwe kerkganger en het gaf zijn leven richting en troost. De
laatste jaren waren moeilijk. Zijn geest liet hem steeds meer in de steek en
hij werd liefdevol verzorgd in "De Hartkamp" waar Leny hem trouw elke
dag bezocht. Toch is hij nog plotseling overleden en thuis gekomen bij die
God die zijn leven heeft gedragen. Dat hij daar nu mag rusten in vrede.

Angelo Pusceddu
109-12-2022 op 83-jarige leeftijd. Angelo werd geboren op Sardinié waar
hij het vak van timmerman leerde. In de 60-er jaren kwam hij voor werk
naar Deventer. Hij werkte aanvankelijk bij Ankersmid en daarna tot de VUT
bij Auping. Hoewel hij terug had willen keren naar Sardinig, bleef hij "door
Corry" in Deventer. Ze trouwden en kregen drie kinderen. Angelo werkte
hard voor zijn gezin. Helaas hield zijn huwelijk geen stand. Hij was veel op
zichzelf, maar had wel een paar goeie vrienden waarmee hij graag ging
biljarten. Een aantal keren ging hij op vakantie naar Sardinié. Hij had een
grote hekel aan het reizen, maar als hij weer thuis was op zijn eiland was
hij erg gelukkig. Al 20 jaar had hij MS, de afgelopen jaren verslechterde zijn
zijn gezondheid steeds meer. De afgelopen maanden verbleef hij in het
Hospice. In kleien kring hebben we in de Vredeskapel in Schalkhaar af-
scheid van hem genomen. Moge hij rusten in Gods vrede.

Theodorus Joannes Maria (Theo) Kloppenberg

T 11-12-2022 op 84-jarige leeftijd. Theo is geboren op de Boerhaar in een
gezin met negen kinderen. Hij was getrouwd met Tonny Grooteschaars.
Twee weken na de verhuizing naar de Boerhaar verongelukte hun oudste
zoon Willy 100 meter van huis bij het oversteken van de Raalterweg. Theo
heeft de onderscheiding voor 60 jaar lidmaatschap van het kerkkoor ont-
vangen en was daarnaast als vrijwilliger actief bij het kerkhofonderhoud.
Zijn werkzame leven bestond in hoofdzaak uit veevoer bezorgen op de
boerderij, eerst in zakken en later met een grote bulkwagen. Theo stond
ook altijd klaar voor mensen in zijn omgeving die hulp in praktische vorm
nodig waren. Samen met Tonny was er nog net voor haar overlijden in
2018 een plek gevonden in het Weijtendaal in Wijhe, waar hij genoot van
de goede zorg en de contacten met mensen om hem heen. Moge hij rusten
in vrede.

Berendina Wilhelmina (Dienie) Harleman-Hekkert

1 25-12-2022 op 89-jarige leeftijd. Het was hard werken in Dienie's jeugd.
Toen er een leuke man gebak kwam brengen, kwam haar grote liefde in
haar leven: Henk Harleman. Ze waren drie jaar verloofd. Ze zijn getrouwd
toen ze een huurhuis konden krijgen. Dit was 60 jaar geleden. Ze kregen
twee kinderen. Hun huis was de zoete inval. Er was altijd iets te eten en er
werd altijd gekaart. Haar gezin, daar draaide alles om. Ze was gelukkig en
genoot van de kleinkinderen. Haar gezondheid ging achteruit maar ze was
ze heel hard voor zichzelf. Ze was heel blij met haar familie vooral toen er
ook nog achterkleinkinderen kwamen. Ze was dankbaar dat ze zo lang met
Henk heeft mogen samenleven en dankbaar voor de hulp van de kinderen,
haar schoondochter en schoonzoon. Dat ze nu mag rusten in vrede.

Gerritdina (Diene) Johanna Beltman-Kolkman

1 29-12-2022 op 96-jarige leeftijd. Zij is op 13 maart 1926 in Colmschate
geboren als tweede in een gezin van elf kinderen. Na de lagere school ging
ze in betrekking. Van haar eerst verdiende centjes kocht ze twee engeltjes,
die op haar rouwkaart zijn afgedrukt. In 1952 trouwde ze met Bats. Ze
kregen tien kinderen. Ze was erg verdrietig toen haar kind klein Jantje
overleed, slechts één dag oud. Ze bezocht minstens twee keer per week
trouw zijn grafje. Diene had een diep geloof en vertrouwde op H. Maagd
Maria, vereerde Maria van Frieswijk, ze had een vaste plaats in de kerk,
genoot van de liturgie en gezangen en was voorbidster bij het wekelijkse
rozenkransgebed. Daarnaast had ze veel foto's, gedachtenisplaatjes,
afbeeldingen van heiligen in diverse lijsten in haar huis opgehangen. Je
waande je in een souvenierswinkel in Lourdes. Haar familie, in het
bijzonder zoon Antoon, hebben haar tot het einde toe begeleid. De dag
voor haar uitvaart hebben we haar met heel haar familie en belang-
stellenden in processie overgebracht naar de kerk. Dat zij mag rusten in de
armen van God en in nabijheid van de H. Maagd Maria

Pius Nicolas Petrus (Pius) Kohler

T 31-12-2022 op 78-jarige leeftijd. Pius woonde de laatste jaren in de
Lindenhof in Schalkhaar. Je zag hem regelmatig rondwandelen met een
stok of rollator, en later in een rolstoel, die Mario voortduwde. Ze maakten
graag een praatje met bekenden die ze tegenkwamen. Pius was een
vriendelijke, zachtaardige en gelovige man. Voorheen heeft hij diverse
pastorale en diaconale taken behartigd met veel toewijding, ook twee jaar
in Suriname. Vooral zieken, bejaarden en thuislozen gingen hem ter harte.
De laatste jaren was Mario hem in alles een grote steun, waarvoor hij heel
dankbaar was. Op 31 december overleed hij in alle rust en vrede. Op 6
januari vond in alle eenvoud het afscheid plaats in besloten kring. Wij
mogen geloven dat hij nu is opgenomen in Gods eeuwige liefde.
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Hendrika Maria (Riek) Teunissen-van Duuren

103-01-2023 op 95-jarige leeftijd. Na een zeer arbeidzaam leven voor haar
gezin is Riek op hoge leeftijd overleden. Sinds 2000 heeft ze al haar man,
Henk, moeten missen. Samen kregen ze vijf kinderen. Na een lang en
actief leven lieten haar krachten haar de laatste jaren steeds meer in de
steek. Ze is de laatste jaren liefdevol verzorgd in Humanitas in Deventer.
Het motto van het overlijden en de crematie was: wat je vasthoudt, raak je
kwijt. Wat je loslaat, blijft bij je. Dit is een rake typering van ons verdriet
aan de ene kant, maar ook van de hoopvolle vreugde die Riek nu deelt met
haar man en haar hemelse Vader. Tijdens de plechtigheid in Steenbrugge
hebben zeer velen op een passende manier afscheid van Riek genomen
met woorden, herinneringen, beelden, gebed, zang, muziek, kaarsen en
wijwater. Dat Riek in vrede moge rusten.

Maria Martina Johanna (Ria) Mertens-Rozendal

T 13-01-2023 op 86-jarige leeftijd. Ria is geboren op 15 januari 1936 in
Hasselt. Haar ouders hadden daar een Hotel Café Restaurant "De Herderin".
Ze trouwde in 1965 met Theo. Ze woonden in Diepenveen. Met Theo maak-
ten ze verre reizen naar ltalié, Spanje en Joegoslavié. Theo heeft onder
werktijd een ernstig auto-ongeluk gehad. Lang voor zijn pensionering
werd hij als gevolg daarvan afgekeurd. Ria werd zijn mantelzorgster. Haar
lijfspreuk was: "Doe wel en zie niet om". Ria en Theo kerkten in het bejaar-
dencentrum "Sparrenheuvel” in Diepenveen. Op hoogtijdagen bezochten
ze de H. Nicolaaskerk in Schalkhaar. Toen Ria later naar het woonzorg-
centrum "het Averbergen” in Olst moest verhuizen, bezocht ze daar trouw
de maandelijkse communieviering. Tot slot bedanken we alle mensen die
om Ria heen stonden en haar regelmatig bezochten. Dat zij nu moge rus-
tenin vrede!

Christelijke symbolen door de eeuwen heen

Ontstaan van haar christelijke symboliek

De Sint Jacobsschelp

De Sint Jacobsschelp dankt haar naam aan de heilige Jacobus de
Meerdere, één van de apostelen van Jezus Christus. Als visser in
Galilea werd hij door Jezus opgeroepen hem te volgen. Al sinds de
middeleeuwen staat de schelp symbool voor deze Sint Jacobus.
Maar in het algemeen gaat haar symboliek veel verder terug. Er
zijn afbeeldingen van de schelp bekend die uit de Romeinse tijd
dateren en toen symbool stonden voor geboorte en
wedergeboorte.

Er zijn verschillende verhalen over de herkomst ervan. Zo wordt er over Jacobus gesproken als deze een
drenkeling uit het water redt. Deze vroeg de heilige Jacobus om hulp. Eenmaal aan land ontdekte hij dat

hij compleet bedekt was met schelpen.
Een ander, veel vaker voorkomend verhaal
is dat de schelp zo heet, omdat Sint
Jacobus in zijn graf bedekt was met
schelpen. In de christelijke symboliek
wordt de schelp gezien als beeld van het
graf dat de mens na zijn dood omsluit. Als
de schelp daarna weer opengaat, mag hij
weder opstaan. Qok staat hij voor
vruchtbaarheid en wordt hij regelmatig
afgebeeld op schilderijen met christelijke
taferelen (Botticelli; zie hiernaast).

Pelgrimsembleem

ornament.

Door de vernoeming naar Sint Jacobus is de schelp ook het insigne
geworden voor de bedevaart naar Santiago de Compostella. Daar ligt
vermoedelijk het graf van de heilige. Pelgrims dragen de Sint Jacobusschelp
om onderweg herkenbaar te zijn als bedevaartgangers en ook veel kerken
en andere belangrijke gebouwen op de route hebben zo'n schelp als

In het dierenrijk is de Jacobsschelp een grote mantelschelp die voorkomt in

de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan.
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Omzien naar mens, dier en schepping

Vaak word ik helemaal naar van alle berichten over
oorlog, geweld, misbruik, opwarming van de
aarde, chipoorlog, energiecrisis, korte lontjes en
ga zo maar door. Wat mensen elkaar aandoen, is
zo oud als de mensheid. Lees de verhalen er maar
op na in onze Bijbel.

En dan ineens een paar parels van berichten.

Een vader vertelt, dat zijn zoon van 16 een
feestelijke middag heeft georganiseerd voor men-
sen met een beperking. Gewoon omdat hij dat
mooi vond om te doen.

Op allerlei plekken worden kasten geplaatst
waar houdbare etenswaren in kunnen worden
gezet, zodat anderen - die dat nodig hebben - deze
er uit kunnen halen.

lemand is verongelukt, de nabestaanden
kunnen geen waardig afscheid betalen, er wordt
een actie op touw gezet en binnen de kortste
keren is het geld bij elkaar voor dit afscheid.

Mantelzorgers komen nooit in het nieuws,
maar verzetten onvoorstelbaar veel werk voor een
dierbare. Soms zeggen zij er zelfs een baan voor
op, zodat de dierbare niet mensonwaardig hoeft
te leven.

In een nieuwsbericht vertellen studenten van
een Technische Universiteit, dat ze druk bezig zijn
met nieuwe vindingen. Om bijvoorbeeld vliegtui-
gen te laten vliegen zonder CO2 uit te stoten.

Een boswachter vertelt dat hij 2000 bomen
heeft geplant, zodat er weer biodiversiteit kan
ontstaan en wilde dieren terugkomen waar ze ooit
waren.

Er is een nieuwe behandelmethode
ontwikkeld om huidkanker te behandelen, die
aanslaat. lemand met uitzaaiingen over het hele
lichaam mocht de (zeer zware) behandeling
ondergaan en was na zes weken schoon.
lemand wil een steentje bijdragen aan de vele
crises. Zij draagt bij aan de oplossing van de
woningnood, doordat de eerste microwoning

achter in haar tuin is geplaatst, waar nu een
student kan wonen.

Een tuin werd een bepaald soort zorg-
instelling, doordat jongeren uit speciaal onderwijs
er kunnen werken in het groen en met dieren.
Lekker wroeten in de aarde, buiten zijn, weg van
alle digitale schermen, zodat er rust in hun hoofd
ontstaat en zij zich gezien en gewaardeerd weten.

Het zijn van die kleine berichtjes. Maar ze brengen
licht in de duisternis van onze wereld. Vaak daar
waar we het niet verwachten. En juist op momen-
ten, dat je denkt: "waar gaat het naartoe met onze
wereld!"

Het zijn van die kleine berichtjes, waarvan ik
hoop dat ze ieder van ons inspireren niet bij de
pakken neer te gaan zitten. Dat we ons |aten raken
en in beweging komen. Dat we nieuwe ideeén
opdoen en zelf zo iemand worden, die omziet
naar mens, dier en schepping.

Gods Naam luidt "Ik zal er zijn". Wanneer we
omzien en er gewoon zijn naast de ander of in een
verdrietige situatie, dan mogen we daar iets van
God zelf zien. Dat we allemaal mensen zijn, die
omzien en er zijn. Dat we zo samen het verschil
maken. Tegen de stroom in, zoals Jezus deed.

o

 Patrick Hendry http://www.unsplash.com
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De RK-Kerk in Nederland in cijfers (vanaf 2012)

Vooraf

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat in de periode 2012-2021 de Nederlandse
bevolking toenam van 16.779.575 naar 17.590.672 miljoen mensen. Tegelijkertijd is de vergrijzing 34%
geworden. De komende jaren zal dit nog tot bijna 50% uitgroeien, verwacht het CBS. Verder behoorde
in 2019 volgens dit bureau nog 46% van de bevolking van 15 jaar en ouder tot een religieuze gemeen-
schap (20% katholieken - 15% protestanten - 5% moslims - 6% overige religies). In 2012 was dit nog 54%.

Onderzoek KASKI-instituut

Het KASKI deed over de jaren 2012-2021 een gedetailleerd wetenschappelijk cijfermatig onderzoek naar
de ontwikkelingen van de RK-Kerk in Nederland (rapport 667). Hieronder volgen een aantal cijferrubrie-
ken die duidelijk laten zien dat Nederland heden ten dage in allerlei opzichten - anders dan voorheen -
behoorlijk gekenmerkt wordt door secularisatie, individualisering, verzakelijking en cultureel en religieus
pluralisme. De cijfers nodigen ieder van ons uit na te denken over de toekomst: HOE NU VERDER? (Wel
even opletten: soms speelt de coronaperiode mee in de ontwikkeling/opbouw van der cijfers.)

1  Ontwikkeling aantal rooms-katholieken (2012-2021)

2012 inwoners Nederland 16.779.575, waarvan 4.044.000 rooms-katholiek (24,1%)
2021 inwoners Nederland 17.590.672, waarvan 3.667.000 rooms-katholiek (20,8%)
2 Kerkgang

2012 aantal kerkgangers 226100  (5,6% van de rooms-katholieken)

2019 aantal kerkgangers tot corona) 153.800  (4,1% van de rooms-katholieken)

2021 aantal kerkgangers (oktober) 89.800 (2,4% van de rooms-katholieken)

2022 (mei) aantal kerkgangers 98.600 (2,7% van de rooms-katholieken)

3 Aantal doopsels (van 0-17 jaar)

2012 19.680

2020 5170

2021 6.314

4 Eerste communies en vormsels

2012 aantal eerste communies 27.460 aantal vormsels 18.900

2020 aantal eerste communies 6.040 aantal vormsels 3.810

2021 aantal eerste communies 9500 aantal vormsels 5.800

5  Aantal toetredingen en uitschrijvingen uit de RK-Kerk

2012 aantal toetredingen 530 aantal uitschrijvingen ~ 15.766
2021 aantal toetredingen 385 aantal uitschrijvingen  10.867
6  Kerkelijke huwelijken

2012 2815

2021 660

7 Kerkelijke uitvaarten
2012 26.260
2021 14850
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8 Aantallen priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in de parochies
2012 aantal priesters 567 aantal diakens 179 aantal pastorale werkers 282
2021 aantal priesters 464 aantal diakens 149 aantal pastorale werkers 128

g Aantallen vrijwilligers (inc. Koorleden) in de parochies

2012 222.700 mensen (5.5% van alle katholieken)

2021 143.300 mensen (3,9% van alle katholieken)

10  Aantal kerkgebouwen en parochies

2012 aantal kerkgebouwen 1593 aantal parochies 948
2021 aantal kerkgebouwen  1.303 aantal parochies 641
11  Aantal priester- en theologiestudenten WO

2013 priesterstudenten 67 theologiestudenten 150
2022 priesterstudenten b5 theologiestudenten 145

Inderdaad: hoe nu verder?

Na bestudering van al deze cijfers is het misschien goed te bedenken, dat het er uiteindelijk om gaat dat
wij zo wel individueel als wel als parochiegemeenschap de kernbood-

schap van Jezus van Nazareth op al de gebieden van ons leven blijven praktiseren en doorgeven aan de

volgende generaties: geloof-hoop-liefde-gerechtigheid-vrede voor iedereen. Dus ja: werk aan de winkel
voor iedereen op alle niveaus .

NB: gedetailleerde informatie vindt u op: https://www.ru.nl/kaski/onderzoek/cijfers-rooms/.

?

1 Berouwvol 11 Voorvechter van een godsdienst 12 Wind-
richting (afk) 13 Vervelend 14 Kledingstuk 15 Schaakniveau
17 Tekort 18 Land in Azié 19 Franse herdershond 20 Optreden
(Eng) 21 Tweetal 22 Sportgebeurtenis (afk) 23 Predikants-
woning 25 Grieks eiland 26 Die van Amazon 28 Vanachter in
het klassement 32 Symbool voor platina 33 Loofboom
34 Hartstochtelijk 35 Verstikken 38 Tijding 39 Kameelkleurig
41 Vorstenvermaker 42 Dik stuk brood of viees 43 Spaanse
hertog (1507-1582) 45 Opperviaktemaat 46 Kijkkast 48 Schijn-
heilige, femelaar.

Horizontaal

Verticaal

1 Het Nederlandse en het Vlaamse fuseerden in 2021 2 Onder
voorbehoud (afk) 3 Koning in het land der blinden 4 Open
strook in een bos 5 Schimmig 6 Bloeiwijze 7 Symbool voor
argon 8 Groep rond Henny Vrienten 9 Stad in Turkije
10 Beroep 14 Natuurgebied 16 Ruimtehond (1954-1957)
17 Spelonk 19 Vervoermiddel 21 Marterachtig roofdier
23 Hooghartige houding 24 Voorteken (Lat.) 26 Doos zonder
deksel 27 'Tosca' bijvoorbeeld 29 Stakker 30 Deel van een
vishengel 31 Franse rivier en departement 34 Freak
36 Autochtone Nieuw-Zeelander 37 Oud-spits van Oranje

40 Politicus van de ChristenUnie 43 Hooghartige houding
44 Onafhankelijk 46 Predikante (Lat. afk.) 47 Persoonlijk viw.
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Eerste Hulp In elk Zout-nummer geven we dit seizoen langs de weg van het

zogenaamde ABC-alfabet een korte, sobere uitleg van een aantal
katholieke begrippen die we niet meer zo vaak tegenkomen.

We baseren ons hierbij op het boekje Eerste Hulp bij katholieke
begrippen, Uitgeverij Abdij van Berne

bij katholieke begrippen

\.

Monstrans

Latijn: monstrare = tonen.

Vaak een rijkversierde houder op een voet, met daarin in het midden een kleine glazen houder waarin
een geconsacreerde (gewijde) hostie wordt geplaatst. Een monstrans kan onder meer plechtig worden
rondgedragen of zeer zichtbaar ter aanbidding aan de gelovigen worden getoond.

Motu proprio

Latijn: uit eigen beweging

Wanneer de paus op eigen initiatief een schrijven publiceert als antwoord op vragen of verzoeken, kan
dit een motu proprio zijn. Het document heeft vaak de vorm van een brief. In een motu proprio wordt
bijvoorbeeld nieuwe kerkelijke wetgeving afgekondigd of een gunst verleend.

Nihil obstat

Latijn: niets staat in de weg.

Een nihil obstat wordt door een censor gegeven. Dat is iemand die beoordeelt of kerkelijke liederen en
publicaties in overeenstemming zijn met wat de katholieke kerk leert. Het betekent dat deze niets
mogen bevatten dat in strijd is met met die leer.

Nimbus

Heet ook wel aureool.
Zo wordt de ring of krans van licht genoemd om de hoofden van heiligen, engelen en de drie goddelijke
personen (Vader, Zoon en heilige Geest).

Noveen

Komt uit het Latijn: novem = negen

Het is een reeks van negen aaneengesloten gebedsdagen met elke dag een gebedsoefening om op

voorspraak van Maria of een andere heilige een gunst te verkrijgen. Vooral in een omgeving van

‘volksvroomheid’ wordt dan nog vaak een zgn. noveenkaars aangestoken die vervolgens negen dagen

kan branden. Het getal negen verwijst naar de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren die de

apostelen biddend doorbrachten. In deze periode wordt nog vaak de bekende ‘Pinksternoveen’

gebeden.

* De zusters van het Clarissen-klooster baden een noveengebed voor het verkrijgen van een qunst op voorspraak van de heilige Clara
van Assisi.

Oblaat

Latijn: oblatus = opgedragen.
Dit is iemand die niet in een klooster of religieuze gemeenschap leeft en geen geloften heeft afgelegd,
maar zich wel op enige manier verbindt aan zo'n klooster of gemeenschap.
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Oogsten

In dit seizoen van de stilte van de winterse periode
met de feestdagen achter de rug en het keren van
het licht, is het een mooi moment om stil te staan
bij wat de betekenis is geweest van het afgelopen
jaar. Het afgelopen jaar was een vruchtbaar jaar
waarin het Meester Geertshuis dankzij alle
betrokkenheid veel heeft kunnen oogsten.

In de prijzen gevallen

We zijn het afgelopen jaar genomineerd door
mensen om ons heen voor twee prijzen: de
Ariénsprijs en de Erven Wittenveenprijs. Het voelt
als een wonder, vooral door de uitgesproken
woorden van waardering voor onze open deur,
open harten en de onafhankelijke plek voor een
luisterend oor, advies en hulp. Samen vormen
vrijwilligers en bezoekers een warme plek om te
mogen zijn. Of zo als steeds meer bezoekers
zeggen: jullie zijn echt mijn familie geworden, ik
kan altijd bij jullie terecht. Onvoorwaardelijk.

Mooie structuur rondom acties

Samen met het Kruispunt Diaconaal Deventer is
het Meester Geertshuis gestart met Deventer
geeft Warmte en Vakantiegeld Samen Delen.
Deventer geeft Warmte is ondersteund door het
Kansfonds met een aanzienlijk bedrag. De motiva-
tie daarvoor was dat we hier in Deventer zo'n
mooie structuur hebben staan met de verschillen-
de diaconieén, de reguliere hulpverlening en het
Meester Geertshuis als scharnierpunt. De
samenwerking met het Kruispunt Diaconaal
Deventer (KDD) is hierin onmishaar.

Oog voor individuele nood
Het afgelopen jaar hebben we ook gezien hoe
hoog de individuele nood kon oplopen. Met onze

is algemeen codrdinator van het Meester Geertshuis, het oecumenisch
diaconaal inloopcentrum in het hart van Deventer. Zij doet verslag van
ervaringen in en rondom het Meester Geertshuis.

Het Meester Geertshuis biedt mensen een
luisterend oor, praktische hulp & ondersteuning,
budgetbegeleiding en verschillende activiteiten.
Er komen ruim 700 unieke bezoekers per jaar die
samen meer dan 7000 bezoeken brengen.

meester geertshuis

acties hebben we vaak heel praktisch en veel
vaker verschil kunnen maken. We hebben al bijna
400 extra mensen kunnen helpen met een bij-
drage uit de additionele donaties en fondsen. In
totaal hebben we met de afgelopen acties al meer
dan € 90.000 ingezameld. Het is hartverwarmend
om te zien hoeveel betrokkenheid en gulheid er is
in de Deventer samenleving en vooral ook uit de
kerkelijke gemeenschappen.

Een warm BAD bij het MGH

Het BAD heeft ons gevraagd te helpen met het
wegwerken van de wachtlijsten schuldhulpverle-
ning. Met een team budgetcoaches is dit project
met verve opgepakt. De resultaten zijn goed en de
klanten waarderen onze manier van werken die
zich onderscheid in betrokkenheid en presentie.
Uit deze groep hebben al veel mensen gebruik
gemaakt van Deventer geeft Warmte, het Fonds
Kinderhulp, De Lindafoundation en het Nood-
fonds.

Voor nu maken we in het huis naast het dagelijkse
werk een kleine, nog winterse pas op de plaats om
vorig jaar goed af te
ronden en focus aan te
brengen voor het
komende jaar. Zo
kunnen we straks in
het voorjaar met de
oogst van het
afgelopen jaar weer
verder gaan met
zaaien van warmte in
Deventer.

o
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Omnibus

Op de redactie komen regelmatig aankondigingen binnen over concerten, lezingen enzovoort die in
Deventer en omstreken georganiseerd worden. Hier vindt u onze keuze uit het aanbod van deze maand.
De Heilige Lebuinus Parochie staat niet in voor eventuele fouten en tekortkomingen in deze informatie.
Neemt u bij vragen altijd contact op met de organisatoren.

RADI@ MARIA

NEDERLAND | 5

Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24
uur per dag, 7 dagen per week uitzendt. Te beluisteren via
DAB+ en internet (website en de RM-app).

JAAR IN NEDERLAND

Op 2 februari 2008 zag Radio Maria Nederland het
levenslicht. Nu, 15 jaar later, zijn we duizenden
gebeden, vieringen, lezingen, interviews, boeken,
gesprekken en mooie muziek verder. Dat is alleen
maar mogelijk geweest door uw betrokkenheid en
steun.

Daar willen we op zaterdag 4 februari 2023
in dankbaarheid bij stilstaan met een viering om
12.30 uur in de Sint-Janskathedraal in 's-Herto-
genbosch, gevolgd door een receptie in het
Sint-Janscentrum. ledereen is van harte welkom!
Meer informatie: www.radiomaria.nl/15-jarig-jubileum.

4
Van het Team Joodse Lezingen

Voor het eerst hadden we rabbijn Shmuel Katz uit
Amsterdam als spreker in de reeks Joodse
Lezingen. Een levendig en enthousiast verhaal
over Chanoeka. Omlijst door drie liederen van een
zingende rabbijn. Dat was heel uniek. Degenen die
er bij waren zullen daar goede herinneringen aan
bewaren. Het smaakte om zo te zeggen naar meer.

De datum van de volgende lezing staat nog niet
vast. We denken aan februari. Maar een en ander
hangt ook af van de financiéle ruimte. Op dit
moment hebben we nog € 70 in kas. En dat is te
weinig om verder te kunnen. We hopen op uw
vrijgevigheid. We hopen ook op volgende
lezingen! En we zeggen daarom in vertrouwen: tot
ziens. Zie voor meer informatie www.joodselezingen.nl.
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Gospel-tentoonstelling

in het Museum Catharijne Convent

Nog te bezichtigen tot 10 april 2023.

Dompel je onder in de geschiedenis én actuele
betekenis van één van de invloedrijkste muziek-
stromingen sinds haar ontstaan in het slavernij-
verleden. Een reis langs het onderbelichte verhaal
van een muziekgenre en lifestyle. Met artiesten
als Mahalia Jackson en Aretha Franklin, maar ook
met Martin Luther King, Elvis Presley en Kanye
West. Gospel leeft en bruist nog steeds. Over de
hele wereld en zeker ook in Nederland.

Het is een tentoonstelling geworden die u eigenlijk
niet mag missen. Met allerlei activiteiten, objec
ten, video-voorstellingen en live-optredens.
Samengesteld door Rianneke van der Houwen
(conservator museum) en Shirma Rouse
(zangeres).Ga voor meer informatie naar de
website van het museum: www.catharijneconvent.nl

Qo
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makelaars

Kent u een makelaar
die uw huis het
best verkoopt?

Wa‘“ web..

Bel & voor een gratis waardebepaling 0570 600207




genda

Datum|Activiteit Info Tijd
1 Filmavond "Slipstream" Herberg van Ars 19.30
1,8,15,22 Inloopochtend Herberg van Ars Herberg van Ars 10.00-12.00
3/ 0ecumenische vesperviering Dorpskerk Diepenveen 19.00
3,10,17,24 Inloopochtend Hovenhuus Hovenhuus 10.00-12.00
3,17 Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-11.30
3,17 Christelijke meditatie Meester Geertshuis 10.00-12.00
4/ Gebedsdag Mariale Beweging Basiliek H.Kruis Raalte 09.30
4,18 Herbergviering Herberg van Ars 17.00
6,13,20,27 |Lectio Divina Broederenzaal 19.00
8 Ontmoetingsviering Boskamp De Hoeksteen 10.30
12 Gezinszondag Parochiekerk Broederen |10.30
14 Ontmoetingsviering Schalkhaar Schalkhaar
15 Taizevesper Dagkapel Wijhe 19.00-19.30
16 /Ouderenmorgen TBH 10.00
22|0ntmoetingsviering TBH 09.30
22 Aswoensdag
23|0Ontmoetingsviering Lettele 10.30
23|Bijbelstudie Titus Brandsma Huis 20.00
24 Oecumenische avondgebed Dorspkerk Olst 19.30-20.00

LIVESTREAM-vieringen

Elke zondag om 10.30 uur is er een livestream van de eucharistieviering te volgen. Vanaf 10.00 uur staat
er op de parochiewebsite www.heiligelebuinus.nl een duidelijke link.

Kopij voor de maart-editie dient bij de redactie bekend te zijn op
15 februari 2023, v66r 10.00 uur
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nemen d
Wesamen.

U met uw wensen en vragen, Wij mel onze kennis en ervaring.
Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. Cok als u niet of
elders verzekerd bent,

Monuta Wilco Leukenhaus
T O

WicoLe Monuta
wenmoratawicolutenteus WIlCO Leukenhaus
BEGRAFENISVERENIGING
COLMSCHATE & OMSTREKEN

® Vertrouwd en betrouwbaar
@ Altijd dichtbij en respectvol

05705174 11

— dag en nacht bereikbaar

{alleen voar overlijdansberichten)

www.begrafenisverenigingcolmschate.nl

. HAFKAMP

www.hafkampnatuursteen.nl

Hafkamp Natuursteen in Olst ontwerpt,
produceert & plaatst gedenkstenen.

Asl

Uw herinnering geven wij vorm
Enkele & dubbele grafstenen
Staande letterplaten
Graf- en glasmonumenten
Urngraven
Ruwe veldkeien
Belettering & accessoires

info@begrafenisverenigingcolmschate.nl

IN TECHNIEK

SSENDORP
T 0570613 001

Menstraat 24-28 // 7411 EZ Deventer

articulieren // bedrijfsleven

A.P. Dijk en Zn.

Juweliers-Horlogers
Nieuwstraat 47-49
7411 LH Deventer
Tel. 0570-612786

De oudste juwelierszaak van de Hanzestad Deventer,

Persoonlijk contact
is onze belangrijkste
kwaliteit.

24/7 bereikbaar / 0570 - 60 62 66
www.dwuitvaartverzorging.nl

Werkzaam in de regio's
Olst-Wijhe en Deventer.

de\\%erd

vilvearlverzorging




Servicepagina

Bestuur Parochiecentrum en

Contact via het centraal secretariaat centraal secretariaat
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen Broederenstraat 18a1

Vicevoorzitter: TJ.G.M. Lam 7411 LB Deventer

Secretaris: M. Buijs 0570 - 60 90 40

Penningmeester: H. Elshof info@heiligelebuinus.nl

Mens & Organisatie: vacant Secretariaat: (aroline Legebeke
Begraafplaatsen: T. Wellenberg woensdag en vrijdag van 9.00 - 13.00 uur
Namens pastoraal team: M. Brinkhuis financién en begraafplaatsen:

maandag t/m donderdag: 9.00-16.00 uur

Pastoraal team

R.G.W. (Ronald) G.J.J.S. (Gauthier)
Cornelissen de Bekker
pastoor parochievicaris

. 0570-619087 06-22339977
cornelissen@ | gdebekker@
aartshisdom.nl i heiligelebuinus.nl
ma. afwezig ma. afwezig

AM.AL (Lonneke) M.J. (Marc) Brinkhuis
Gunnink-van den Berg diaken

pastoraal werker 06-33756089
038-4527 475 mbrinkhuis@
lonnekegunnink@ heiligelebuinus.nl
hetnet.nl ma. afwezig

vrij. afwezig

Bernadet Albers
opbouwwerker
06- 54 68 56 66
bernadet@bamca.nl

FN. (Fokko) de Graaf
diaken
06-20533946

|

Vertrouwenspersoon

ongewenste omgangsvormen en integriteit
B. Engberink-Herder

06-39123497

vertrouwenspersoon.hlp@gmail.com

Bereikbaarheidsdienst

voor ziekenzalving en uitvaart

06-13 324406

Dopen
Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "Over ons/Financieel"

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Lucas Brinkhuis, Gabrie Gelissen, Marianne Kok en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie maart 2023
Kopij binnen 15 februari 2023 voor 10.00 uur
Verschijningsdatum 28 februari 2023

Postadres redactie
Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NL89IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
Parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG

De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevenshescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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Op zondag 12 februari zijn alle kinderen, mama's, papa's,
broers en zussen extra welkom in de Parochiekerk Broederen .
Om 10.30 uur vieren we samen de eucharistie, daarna eten we
samen een broodje. Tot slot gaan we in groepjes aan het werk.
Om 13.00 uur is het afgelopen.

GEZINSZON DAG Heel graag tot dan!

Kinderkamp Jong Aartsbisdom4

Wat zou jij doen als je koning of koningin was?
Hoe denk je dat het is om een land te regeren
en in een paleis te wonen? Wil jij eens een
weekje koning(in) zijn? Ga dan mee op het
kinderkamp van Aartshisdom Utrecht! We gaan

. tijdens het kinderkamp kijken naar verschil-
“lende verhalen uit de bijbel waar koningen en

koninginnen in voorkomen. Daarnaast
organiseren we allerlei leuke activiteiten, gaan
we spelletjes spelen, knutselen, keten,
zwemmen, lekker eten en nog veel meer!

Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en

Anne en Remco Peters
Kosten: € 125,- per kind.

Tienerkamp Jong Aartsbisdom

Goed nieuws: we gaan weer op reis! Dit keer
niet door de tijd, maar rond de wereld! We
bezoeken de hoogste bergtoppen en duiken in
de diepste zeeén. Zo maken we kennis met
allerlei verschillende culturen, dieren en
planten die onze prachtige aarde kent. Tijdens
de vele spellen krijg je de kans om je te
bewijzen als echte ‘globetrotter’. Daarnaast
staan er natuurlijk ook meerdere uitstapjes en
catecheses op het programma. Ga jij mee met
ons op avontuur? Meld je dan snel aan!

Tieners van 13 t/m 16 jaar

Priester Gauthier de Bekker, Rik Ledoux en
Bas Kolfschoten

€ 145,- p.p.

Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van

€ 75,- per extra kind

(voorbeeld 2 kinderen = € 200,- i.p.v. € 250,-)
Maximaal 30 kinderen

Wanneer: 12 tot en met 17 augustus 2023

€ 95,- per extra tiener
(voorbeeld 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-)
Maximaal 30 tieners
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“"‘5.{“ Waar: Kampeerboerderu de Heidebloem, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle

,-
"‘ql .Aanmelden: vodr 30 juni 2023 via Jongaartsblsdom nI/klnderkampen/klnderkamp -2023
Meer informatie via e-mail: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com.



