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We komen allemaal tijdens ons leven op een punt
waarop we op weg moeten. Om ons leven (op-
nieuw) vorm te geven, om stil te staan bij de keuzes
die we maken, om ons te bezinnen. Marc Brinkhuis
heeft vorig jaar een "bezinningstocht" gemaakt
waar hij nog lang veel inspiratie uit hoopt te halen.
Al kan lang niet iedereen op reis, toch is het goed
om bezinningsmomenten in te lassen. Zo kunnen
we op weg om tot persoonlijke groei komen.

We zijn op weg naar de vastentijd. Deze periode
kunnen we benutten om op weg te gaan naar een
"verbeterde versie" van onszelf. Tijdens de veertig-
dagentijd is het goed om af te wijken van de onze
gebruikelijke gewoontes om ons te focussen op "de
reinheid van onze ziel". Niet omdat het moet, maar
omdat het ons helpt om ons te bezinnen op onszelf,
onze relatie met elkaar en onze relatie met God.

Er worden regelmatig bedevaarten georganiseerd.
Degenen die zo'n reis meemaken, ervaren dat ze
intensiever contact hebben met elkaar en met God.
Ze komen "verrijkt" weer thuis. Op 16 maart is de
eerste mogelijkheid. Dan is er De Stille omgang te
Amsterdam. Zie blz. 13 voor meer info.

Wat ook een mogelijkheid is, is om in de voetsporen

te treden van iemand die van bijzondere betekenis
is geweest of iemand die als een "leermeester” het
goede voorbeeld heeft gegeven. lemand waar je
graag op zou willen lijken. Op de eerste plaats denk
ik daarbij natuurlijk aan Jezus, maar denk bijv. ook
aan onze eigen Titus Brandsma en aan Cusanus.
Over de laatsgenoemde leest u meer op blz. 12.

QOok als parochie zijn we op weg. Als u deze editie
van 't Zout leest, is de actie Kerkbalans net begon-
nen. Het is aan onszelf om ruimhartig te geven
zodat onze parochie een levendige en toekomst-
bestendige geloofsgemeenschap kan blijven.

Jan Miltenburg, hoofdredacteur
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Zalig Nieuwjaar en Dank

De drukke decembermaand ligt weer achter ons. Velen hebben zich ingezet om van alle vieringen rond
Kerstmis iets moois en feestelijks te maken. We kunnen terugkijken op mooie en goed verzorgde
vieringen. Veel dank dan ook aan de koren en hun dirigenten en organisten / musici, de kosters,
lectoren, acolieten, kribbebouwers en bloemengroepen, liturgische werkgroepen, parochiéle
voorgangers, makers van de boekjes. Allemaal heel veel dank voor jullie inzet, betrokkenheid en
enthousiasme! Graag wens ik alle lezers en lezeressen van 't Zout een heel Zalig Nieuwjaar!

Hartelijke groeten,

Pastoor Ronald Cornelissen
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Kerstmis 2023

Kerstmis werd gevierd in onze parochie! En hoe!
Met heel veel goed bezochte, feestelijke vieringen
en andere activiteiten!

Maar op heel veel plaatsen werden ook andere
activiteiten georganiseerd, waar het Kerstgevoel
vanaf straalde. Kortom, de vreugde werd gedeeld
met velen. Een kleine tour door de parochie.

Kerstmis bij Engelbert

Bij Engelbert kon men de stal bezichtigen in alle
vrijheid. Er waren kerstliederen te beluisteren,
begeleid op mondharmonica. De oecumenische
Kerstwandeling was ook een groot succes. Wel 340
mensen liepen mee!

Kerstmis in Boskamp

Wat kunnen we daar goed op terugkijken! Het was
drie dagen feest rondom de geboorte van Jezus,
met drie mooie vieringen en een heel goed
bezochte kerststal op 26 december.

. Dus er valt veel over te vertellen, maar we

begonnen op 24 december om 16.00 uur met een
blijde en vrolijke kinderkerstviering waarin ons
kinderkoor met dertien kinderen en een
enthousiaste dirigente en pianiste lieten horen wat
ze in vijf weken hadden geleerd. Er waren ook veel
jonge ouders met kleine en grotere kinderen en
opa's en oma's en natuurlijk was er een "echte
heilige familie" met een heel lief klein kindje die
met stralende open ogen in de voederbak lag en
"meeluisterde"” naar het prachtige kerstverhaal van
Dick Bruna.

j Alle kinderen uit de kerk zaten op kussentjes op de
| grond rondom het koor te luisteren. Aan het eind

| mochten ze met een muziekinstrumentje meedoen
met "Midden in de Winternacht".

Toen was het Kerstfeest echt begonnenl!
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Kerstmis in het Titus Brandsma Huis

In het Titus Brandsma Huis was het kerstdiner weer
een gezellig feest van ontmoeting en verbonden-
heid. Ondanks het slechte weer hebben de gasten
heerlijk gegeten en genoten van een feestelijk
diner. Pastoor Cornelissen las het kerstverhaal voor
en we hebben samen kerstliedjes gezongen.

Het diner is bereid door de koks van het donder-
dagavonddiner: elke donderdag in de even weken,
voor iedereen uit de wijk.

Wilt u ook een keertje meeéten? Stuur dan een
mailtje naar donderdagdiner@gmail.com. U bent van
harte welkom!

Kerstmis in Schalkhaar

In Schalkhaar deed de Nicolaaskerk mee met de
Kerstmarkt. Binnen mooie Kerstmuziek, buiten een
vrolijke sfeer.

Veel mensen bezochten de vieringen rond Kerstmis.
Ook het Kindje wiegen was druk bezocht.

Kortom: een geslaagde kerstperiode!

Kerstmis in Lettele

In Lettele kwam een heus
koperensemble het verhaal
"Rond de Stal" opluisteren.

' Op Kerstavond was er een
goed bezochte kinderviering
met Youngest Voices XL.

Kerstmis in de Broederenkerk
In de Broederenkerk mochten we
veel bezoekers voor de interactieve
kerststal ontvangen. Het kerstverhaal
spreekt mensen gelukkig nog steeds
aan! Het leidde ook weer tot veel
boeiende gesprekken en gesprekjes,
met mensen uit heel Nederland en
daarbuiten. Een mooie aanvulling op
de vele prachtige vieringen.
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De sabbatsreis van diaken Marc Brinkhuis
In het spoor van Benedictus en de Benedictijnen

In de zesde eeuw leefde in Midden-Italié de heilige Benedictus van Nursia.
Hij wordt wel de vader van het westelijke monnikendom genoemd.
Benedictijnen, Cisterciénzers, Trappisten enz. zien hem als een vader en
leven volgens zijn Regel (een soort huishoudelijk reglement voor de abdijen
met praktische en geestelijke richtlijnen).

De regel wordt wel kernachtig samengevat met ora en labora (bid en werk).
Eigenlijk hoort daar nog bij lege (lees!). Bidden, werken en lezen

(lectio divina) vormen de pijlers van het Benedictijnse monnikenleven.
Voor mij een inspirerende drieslag die ik als oblaat van de Benedictijner
abdij Gerleve (in de buurt van Munster in Westfalen) als leidraad in mijn
leven neem. Een oblaat is geen monnik, maar iemand die zich door een
belofte bindt aan een bepaald klooster en in "de wereld" probeert zijn of
haar leven te leiden volgens org, labora et lege.

Toen ik dus bij gelegenheid van 30 jaar werken in het pastoraat een aantal
weken sabbat mocht nemen, wist ik gelijk dat ik een tijd lang extra wilde
bidden en lezen &n langs bijzondere Benedictijnse kloosters wilde gaan.

Op 15 november begon ik in mijn eigen klooster Gerleve. Via een paar
kloosters in Duitsland en in Zuid-Tirol kwam ik aan in het gebied waar
Benedictus geleefd heeft: zijn geboorteplaats Norcia, Subiaco waar hij zich
als kluizenaar drie jaar lang terugtrok en Montecassino waar hij lange tijd
abt was van een door hem gesticht klooster en waar hij ook de Regel schreef.

Benecfictrlg, afgebeeld met
staf en de Regel...
in het klooster van Gerleve

Toen weer terug door Noord-Italig, Zwitserland en Duitsland om op 13 december via Kevelaer weer thuis
te komen. Ongeveer de helft van de tijd kon ik ook in de kloosters verblijven en daar meebidden met de
monniken. Waar het niet in het klooster kon had ik een B&B, huisje of hotelkamer in de buurt van een
klooster.

6 - ACTUEEL



Abdij van Montecassino

Labora - Werk

Werken heb ik niet gedaan. Het was immers juist de bedoeling om op adem te komen van het werk van
de afgelopen jaren. Wel heb ik teruggeblikt op mijn 30 jaar in het pastoraat. Werken in een krimpende
kerk en blijven geloven in Jezus en de kracht van zijn evangelie. Ik werd in elk geval gesterkt in mijn
overtuiging dat ik in deze kerk thuishoor en dat ik wil blijven bouwen aan kerk-zijn in onze tijd.

Ora - Bid

Aan bidden kwam ik volop toe. Meestal
kon ik de getijden meebidden met de
monniken of monialen in het Duits,
Latijn en Italiaans. Elk klooster heeft
daarbij zijn eigen boeken en gebruiken.
Dus altijd even wennen, maar wel
weldadig om je te voegen in een
traditie van het gebed van de
monniken. Minstens zo belangrijk als
het bidden van de getijden waren de
vele ogenblikken dat ik in een kerk of
kapel stil kon zijn, bidden bij een
tabernakel, mijmeren, ervaren dat
Jezus met mij, met ons meetrekt. Klooster van Scholastica (Subiaco)

Lege - Lees

Elke dag heb ik een paar keer tijd genomen voor het biddend langzaam lezen van de Schrift. Telkens
maar een paar regels. Wat staat er? Wat zegt het mij? Biddend luisteren hoe God door de tekst heen tot
mij spreekt en daarop in gebed antwoorden. Stil zijn in zijn aanwezigheid. Thuis lukt het niet elke dag,
maar nu kon ik er ongestoord de tijd voor nemen.

Dankbaar kijk ik terug op deze reis als pelgrim en monnik. Het heeft me goed gedaan. Ik heb prachtige
dingen gezien, mooie kloosters bezocht, mensen gesproken en mijn band met Christus verstevigd. Het is
goed om ook weer thuis te zijn bij gezin, familie en vrienden. Met plezier heb ik het pastorale werk weer
opgepakt. En ik probeer om de vruchten van deze tijd mee te nemen en hun werk te laten doen.

Diaken Marc Brinkhuis
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Q Vieren en verdiepen

Week van gebed voor de Eenheid

Dit jaar vinden er in Deventer in de week van gebed voor de Eenheid gebedshijeenkomsten plaats in
verschillende kerken en geloofsgemeenschappen. Hieronder vindt u het lijstje.

Zondag 21 januari 10.00 Oecumenische dienst Lebuinuskerk
10.00 Openingsviering week van gebed in de Nicolaaskerk in Lettele
10.00 Oecumenische viering in de Dorpskerk in Olst
19.00 Taizé viering in de Basiliek H. Kruisverheffing in Raalte
19.30 Gebedshijeenkomst Russisch Orthodoxe Kerk
Maandag 22 januari  19.30 Gebedshijeenkomst Broederenkerk i.s.m. alumni jongerenklooster
Dinsdag 23 januari 19.30 Gebedshijeenkomst + Lectio Divina Klooster Nieuw Sion
19.00 Oecumenische vesper in Okkenbroek
Woensdag 24 januari  19.00 Oecumenische vesper in de Nicolaaskerk in Lettele
19.30 Gebedshijeenkomst Lebuinuskerk
Donderdag 25 januari 19.30 Gebedsbijeenkomst + gebed op straat Leger des Heils
i.s.m. met Prayer Station
Vrijdag 26 januari 19.30 Gebedshijeenkomst Filadelfia Gemeente
Zaterdag 27 januari 19.30 Gebedshijeenkomst Koningskerk
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Carlo Acutis Lezing met Taizéviering

Lezingen met een verdiepend karakter binnen de parochies H. Kruis en H. Lebuinus.
Sprekers met gedegen kennis van zaken nemen ons mee in hun verhaal. Er is geen
voorkennis vereist. ledereen is van harte welkom. We hopen juist ook toehoorders
te interesseren uit andere christelijke kerkgenootschappen.

Om gestalte te geven aan de opening van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, is er op

zondag 21 januari om 19.00 uur:
Taizéviering in de Basiliek van de H. Kruisverheffing in Raalte

aansluitend een lezing uit het programma van Carlo Acutis Lezingen:
Protestant en katholiek: Kunnen ze elkaar liefhebben?
ds. Richard Slaar en diaken Marc Brinkhuis

Dit jaar is het thema van de gebedsweek: "Heb God lief en je naaste als jezelf." Zowel de viering als de
lezing zullen dit thema als uitgangspunt hebben. De Taizéviering wordt georganiseerd door de
oecumenische Werkgroep Taizé in Raalte. Aansluitend aan de viering wordt de lezing gehouden in de
vorm van een tweegesprek.

De viering en de lezing vinden plaats in de Basiliek van de H. Kruisverheffing, Kerkstraat 6 te Raalte. De
viering begint om 19.00 uur en de lezing om 20.00 uur. Tussen de viering en de lezing is er gelegenheid
voor een kop koffie of thee. De lezing duurt ongeveer 45 minuten. Na afloop is er gelegenheid om onder
het genot van een drankje na te praten met de sprekers en elkaar. De avond is gratis. Er is gelegenheid
om een vrije gift te geven ter bestrijding van de onkosten.
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Aswoensdag en de veertigdagentijd

Op weg gaan

Aswoensdag is een bijzondere dag in het kerkelijk jaar. We beginnen deze dag - dit
jaar op 14 februari - met de veertigdagentijd.

Het ontvangen van het askruisje is het kenmerkende ritueel van deze dag. Overigens
ontvangen we het askruisje viak nadat we Jezus in het evangelie horen zeggen:

"Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht om niet aan de mensen te
laten zien dat gij vast, maar vast voor uw VYader die in het verborgene is en uw
Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden."(Mattels 6,17-18).

Een beetje inconsequent: Jezus zegt dat we niet moeten laten zien dat we vasten en
wij ontvangen een zichtbaar teken op ons voorhoofd. Typische katholieke
inconsequentie? Misschien kun je zeggen dat we dat kruisje voor die ene dag op ons
voorhoofd dragen om zelf innerlijk goed aan deze tijd te beginnen.

Askruisje
De liturgie geeft twee opties als spreuk bij het ontvangen van het askruisje:

"Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.”

"Bekeert u en gelooft in het evangelie.”
De eerste spreuk klinkt zwaar en somber. Het benadrukt dat we sterfelijke wezens zijn. Toch is de
betekenis hetzelfde als het veel vrolijker klinkende spreekwoord "Pluk de dag". Het is een oproep om de
tijd ons gegeven goed te benutten.
De tweede spreuk wijst meer de richting van hoe we dat als Christenen moeten invullen. Bekeer je, dat
wil zeggen: richt je naar de goede kant. Geloof in het evangelie: richt je leven in naar de blijde
boodschap van Jezus. Het gaat daarbij om meer dan activisme. We hoeven niet van alles en nog wat te
doen, maar wat we doen, laat dat geinspireerd zijn op Jezus.

Barmhartigheid, vasten en gebed

Het evangelie van Aswoensdag (Mattels 6, 1-6.16-18) geeft ons voor de veertigdagentijd drie richtlijnen
mee over christelijk leven. We worden opgeroepen om aalmoezen te geven aan mensen in nood. Je zou
het ook kunnen vertalen met een barmhartige houding te hebben voor anderen. Niet alleen voor jezelf
leven, maar met oog en hart voor anderen en heel in het bijzonder voor hen die het zelf niet redden en
onze hulp en aandacht nodig hebben.

Daarnaast worden we opgeroepen om onze verhouding tot God goed te houden door tijd te maken voor
gebed, dat wil zeggen, stil worden en proberen te |uisteren naar zijn stem en daarop in woord en daad
antwoord geven.

Het derde is het vasten zelf: door te minderen (eten, drinken, sociale media enz.) te ontdekken waar we
aan "verslaafd" zijn en juist meer tijd te besteden aan wat er echt toe doet.

Telkens benadrukt Jezus dat we deze dingen in het verborgene moeten doen. Het gaat niet om de
buitenkant. Kijk mij eens! Jezus vraagt van ons dat we er met ons hart, onze ziel bij zijn, dat het echt en
integer is. God ziet wel wat we doen!

Aswoensdag roept ons op om de veertigdagentijd te maken tot een bijzondere "trainingstijd" in ons
gelovig leven. Aan het eind van de veertig dagen wacht ons Pasen. We vieren dan dat God Jezus uit de
dood naar zich toegehaald heeft. Bij God heeft de dood niet het laatste woord, maar het leven. Ook al
beginnen we de vastentijd met de herinnering aan onze sterfelijkheid en de oproep om de tijd ons
gegeven goed te gebruiken, toch is ons leven nadrukkelijk geen doodlopende weg. We zijn onderweg
naar Hem. Een goede veertigdagentijd met aandacht voor de naaste, God en je eigen innerlijk!
Diaken Marc Brinkhuis
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Verkenning in het Marcus-evangelie

Dit jaar (een zogenoemd B-jaar) lezen we in de zondags-
liturgie meestal uit het evangelie volgens Marcus. Elk van
de vier evangelién heeft zijn eigen karakter. Het Marcus-
evangelie is het kortste van de vier. Het is waarschijnlijk
ook het oudste en staat zo het dichtst bij het historische
optreden van Jezus rond het jaar 30. Het evangelie volgt
Jezus' activiteiten op de voet. Daarnaast is er een door-
gaande lijn over de identiteit van Jezus. Gaandeweg het
evangelie wordt steeds meer duidelijk wat het betekent
dat Jezus de Zoon van God is.

Op donderdagavond 25 januari biedt Marc Brinkhuis een
avond aan waarin we dit evangelie samen gaan
verkennen. Het is bijzonder bedoeld voor hen die als
parochiaanvoorganger voorgaan in vieringen (en soms
ook overwegingen maken). Andere belangstellenden zijn
ook van harte welkom,

Plaats: parochiehuis Broederenstraat 18-A. Tijd:
19.30-21.30 uur. Opgave via mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl.

4
Blasiuszegen
Het is een oud gebruik om op 3 februari, de gedachtenis van de heilige
Blasius, de Blasiuszegen uit te delen. Die moet de gelovigen beschermen
tegen keelaandoeningen en andere kwalen. Twee gezegende kaarsen
worden kruiselings voor de hals gehouden, terwijl de priester of diaken de

(o
T,

zegen uitspreekt. '
De heilige Blasius was bisschop van Sebaste in Armenié in de 3e eeuw. %‘. i
Volgens een legende kwam op een dag een wanhopige vrouw bij hem met
haar zoontje in de armen. De jongen was de verstikkingsdood nabij, omdat
een visgraat in zijn keel was blijven steken. Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel.
Uit dit verhaal is in de 13e esuw het gebruik van de Blasiuszegen tegen keelaandoeningen ontstaan.
In onze kerken wordt de zegen na de viering gegeven in het weekend van 3 en 4 februari.

4

MonastiekRe maandagavonden in de Broederenkerk: Luisterend lezen

Op de maandagavonden bieden we in de zaal van de Broederenkerk een programma van Luisterend
lezen aan. Het gaat om verschillende vormen van contemplatief lezen van een bijbeltekst in de traditie
van de monniken. Luisterend en biddend lezen om te ontdekken wat de tekst mij te zeggen heeft.

U bent van harte welkom op de volgende maandagavonden. Telkens om 20.00 uur: 15 en 29 januari, 12
en 26 februari, 11 en 25 maart en 8 en 22 april. Van harte welkom! Vooraf aanmelden is niet nodig.

Deze avonden zijn een samenwerking van Contemplatief Deventer met de Protestantse gemeente Deventer
(Lebuinuskerk), de Gereformeerde kerk( Koningskerk) en de RK H. Lebuinusparachie (Broederenkerk).

4

Bedevaart naar Rome en Assisi: laatste plaatsen beschikbaar!

Voor deze reis van 15-21 maart a.s. zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar gekomen. Dus wilt u nog
mee op deze mooie reis: neem uw kans! Neem contact op met Marc Brinkhuis 06 33756089, Johan
Haverkamp 06-21211917, Adeline Schotgerrits 06-23688636 of Lammie In 't Veld, 06-57038176.
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Het feest van Maria-Lichtmis

Elk jaar op 2 februari wordt Maria-Lichtmis gevierd. Dat is 40
dagen na Kerstmis, Jezus' geboorte. Het feest gaat terug op een
gebruik ten tijde van Jezus' geboorte. In het oude Israél was het
volgens de joodse wet verplicht dat ieder eerstgeboren jongetje
40 dagen na zijn geboorte naar de tempel werd gebracht om aan
God opgedragen te worden en dan tevens aan het volk werd
getoond.

Tegelijkertijd wordt op 2 februari ook herdacht dat Maria als
moeder volgens de joodse wet veertig dagen na de geboorte van
haar zoon Jezus een zuiveringsoffer aan de tempel moest
brengen. Vrouwen werden namelijk tot 40 dagen na de geboorte
van een jongetje als onrein gezien. En als een vrouw een meisje
had gekregen, dan mocht zij zelfs 80 dagen niet deelnemen aan
kerkelijke activiteiten.

Wat de Bijbel erover zegt
In de Bijbel vinden we het verhaal van de opdracht van Jezus in de tempel bij de evangelist Lucas. Hij
vertelt dat Maria en Jozef naar Jeruzalem afreisden om het kind aan God op te dragen. In de stad
woonde een zekere Simeon, die van de Heilige Geest de belofte gekregen had, dat hij niet zou sterven
voordat hij de Messias had gezien. Hij staat Maria en Jozef al op te wachten bij de tempel en herkent de
belofte van de Heilige Geest in het kind Jezus. Daarop looft hij God met de beroemde woorden:

“Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik

de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard

wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israél, uw volk * (Lucas 2, 29- 32).
Simeon zegent ook Maria en zegt:

"Deze jongen zal velen in |sraél ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn.

Ook door uw ziel zal een zwaard gaan — en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat”.

De naam Maria-Lichtmis

Jezus wordt door Simeon herkend als het Licht dat straalt voor alle volkeren. Dat verklaart al een deel
van de naam. En -mis staat vanzelfsprekend voor de misviering (vandaar de naam "Lichtmis"). Dat er
nog "Maria" aan werd toegevoegd, verwijst naar de oorspronkelijke Maria-invulling van het feest.
Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) wijzigde de naam naar "Opdracht van de Heer", omdat
officieel niet Maria centraal stond, maar de openbaring Christus als licht voor alle volkeren.
Traditioneel werden er op Maria-Lichtmis eeuwen lang kaarsen gewijd en hield men een een
kaarsenprocessie. In een aantal landen van de wereld gebeurt dat ook nu nog. In Nederland komt het
niet zo vaak meer voor.

Film: “Where are you, Adam?”
Zaterdag 20 januari 16.15uur | Het Penninckshuis, Brink 89, Deventer.

Uitzonderlijke Oekraiense documentaire over het tijdloze leven van een groep
Griekse monniken op het schiereiland Athos, met veel liefde gemaakt,

u aangeboden door de Deventer Stadshartkerken.

Een film van de Oekraiense filmmaker Oleksandr Plyska en regisseur Aleksandr
Zaporoshchenko. De film won al verschillende prijzen.

W H [ REART IS beelden in de film raken je in je ziel door de inzet van deze monniken.
YOU De opbrengst van deze filmvertoning komt geheel ten goede aan Oekraiense
/\ [) /\ !\/1 9/ vluchtelingen. We vragen een vrijwillige bijdrage naar draagkracht, richtprijs €10
. . o
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in de voetsporen van

Sant

Van 9 t/m 11 februari 2024 organiseert het Titus Brandsma Instituut Nijmegen een evenement in Deventer over
Cusanus als belangrijke inspirator voor het gesprek tussen verschillende religies en culturen. Op zondag 11
februari is er vanuit diverse levensovertuigingen her en der in de stad aandacht voor deze bijzondere
middeleeuwer: in de Grote Kerk, de Loge van de Vrijmetselaars en de Centrum Moskee.

In de Broederenkerk is er om half elf een pontificale H. Mis waarin monseigneur Ted Hoogenboom, hulpbisschop
van het aartsbisdom Utrecht, voorgaat, geassisteerd door diaken Marc Brinkhuis. Pastoor Ronald Cornelissen
concelebreert. De liturgie wordt muzikaal ondersteund door de gregoriaanse schola Sancti Lebuini.

Cusanus de bruggenbouwer
Nicolaus van Cusa (1401-1464), gewoonlijk
aangeduid met Cusanus, was de aanzienlijkste
filosoof van de 15e eeuw en stond op het
scharnierpunt tussen middeleeuwen en
humanisme. Hij was de eerste die onderwees over
de oneindigheid van de wereld, wat de overgang
naar de wiskundige wetenschap van de nieuwe
tijd betekende. Hij schiep een wereldbeeld dat
door de wetenschap van de moderne tijd - van
Copernicus tot Einstein - als juist werd bevestigd.
Cusanus' grondprincipe dat
+ de werkelijkheid bij ieder
individu opnieuw begint,
~ bleek ook een waardevol
- beginsel voor de dialoog
tussen mensen. Dit besef
® opent niet zozeer de weg
naar relativisme, maar biedt
ruimte voor vrijheid en creativiteit. Cusanus slaat
daarmee bruggen tussen mensen en levenshe-
schouwingen.
Nicolaus was de zoon van een wijnhandelaar en
kreeg zijn basisopleiding hoogstwaarschijnlijk aan
de Latijnse school van Deventer. Hij bracht het tot
kardinaal en vertrouweling van de paus.
Als pauselijk diplomaat bezocht hij in 1451
Deventer. In zijn testament liet hij een flinke som
geld na voor de opvang en studie van leerlingen
van de Deventer Latijnse school: de bursa cusana.

Een middeleeuws balspel

In het najaar 1463 schreef Cusanus het boek De
ludo globi (Over het balspel) ten behoeve van
twee jongere zonen van de hertog van Beieren.
Hierin beschrijft hij een door hemzelf bedacht spel
dat de spelers tot dieper inzicht in zichzelf en hun
verhouding tot het goddelijke
moet brengen. Het bijzondere
aan dit spel is dat de bal niet
rond is. In de bal bevindt zich
een gat waardoor hij de meest
onvoorspelbare bewegingen
maakt. Het spel leert de speler
met deze onvoorspelbaarheid om te gaan. Het is
wel degelijk mogelijk om te leren dichter bij het
middelpunt te komen. Dit middelpunt staat voor
het vinden van het eigen centrum: samen vallen
met wie men bedoeld is te zijn. Wie het
middelpunt bereikt - en dat is steeds weer anders
- krijgt 34 punten. Dit is, in de opvatting van de
15de eeuw, het aantal levensjaren van Christus, de
mens die in de ogen van Cusanus het menselijke
en het goddelijke wist te verenigen.

In de middeleeuwse kelder van het museum Geert
Groote Huis is van half januari tot half april dit
spel te spelen.

Zie www.runl/titusbrandsmainstituut/kennis-evenementen/sympasia/cusanus/ voor het volledige programma, evenals op
de site ‘Filosoferen in Deventer': www filosoferenindeventer.nl/
De ticketsite is te vinden via: https://eventix.shop/d6ke957s
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Voor veel mensen is een bedevaart belangrijk in het geloofsleven.
Alleen of in groep, om te bidden voor genezing, of te danken.

Uit bijzondere verering voar een heilige, een plaats of een mirakuleuze
gebeurtenis....er zijn veel goede redenen om op bedevaart te gaan.

Dit jaar zetten we een aantal bedevaartsoorden extra in de kijker.

Amsterdam:

De Stille Omgang
16 maart 2024

Het Mirakel van Amsterdam

Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een
huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet
een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig
Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het nuttigen van de hostie
moest de zieke overgeven en werd het braaksel in het brandende
haardvuur van zijn kamer geworpen.

De volgende dag bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd
had uitgebraakt, maar bovendien dat het vuur het deze niet had
aangetast. Was dat nog niet opmerkelijk genoeg: de hostie die de
volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer
was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke
wijze in het huis van de man terug. Dit herhaalde zich daarna nog
eens tweemaal.

Het gold als een bevestigingsmirakel waarmee werd aangegeven dat men in de verschijnselen de hand
Gods diende te herkennen en de plaats waar het eerste mirakel was gebeurd, moest inrichten als
heiligdom. De betrokkenen handelden dienovereenkomstig en verbouwden de woning met daarin de
haardstede tot een devotie- of bedevaartkapel, de kapel van de Heilige Stede. In de 14e en 15e eeuw
werd er jaarlijks een (pompeuze) sacramentsprocessie gehouden, tot het verboden werd door het
toenmalige protestantse stadsbestuur.

Eind negentiende eeuw werd een document teruggevonden dat de preciese route van de middelesuwse
processie beschreef. Sindsdien nam de verering de vorm aan van de jaarlijkse Stille Omgang.
Ock dit jaar weer, op 16 maart. Vanuit het aartshisdom Utrecht is een programma voor deelnemende
parochies: 20.00 uur: Pontificale Eucharistieviering in de basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam met
Z.E. kardinaal Eijk als hoofdcelebrant.
21.30 uur: Deelname aan de Stille Omgang (ongeveer 1 uur lopen).

Jongeren worden in het bijzonder uitgenodigd om met het aartshisdom deze Stille Omgang te beleven.
Meer informatie over het jongerenprogramma is verkrijghaar bij jongerenwerker Sarah Mijhad, e-mail:

jongerenpastoraat@aartshisdom.nl.

De aanbevolen reisroute is per trein. Het treinschema kunt u uiteraard vinden op www.ns.nl. Maar we
zullen het ook op onze eigen website (www.heiligelebuinus.nl) plaatsen.
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é- Met en voor elkaar

Parochiale &HQ Afscheid van het Caritas-bestuur,
=

Caritas Instelling

Hellige Lebuinus //,ﬁ;g na 10 jaar als secretaris

Bij het aantreden in het bestuur waren de zeven werken van barmhartigheid de leidraad: de hongerigen
te eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden,
de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. De zeven werken van
barmhartigheid zijn ontleend aan Mattels 25:31-46 "Wat ge voor de minsten van onze broeders hebt
gedaan hebt ge voor mij gedaan.”

Veel werk is door voorgaande besturen al in aparte organisaties gezet. Denk daarbij aan voedselbank,
kledingbank, inloophuizen, stichting kerstpakketten, vluchtelingenhulp. In Deventer is het Meester
Geertshuis opgezet met 0.a. een spreekuur "hulpvragen" waar mensen ook terecht kunnen voor
leefgeld.

Wat was er te leren in de loop der jaren?

De vrager met een lege koelkast, vroeg niets voor zichzelf maar voor de huisdieren. Gelukkig bestaat er
tegenwoordig ook een Dierenvoedselbank. Voor kinderen die niet mee kunnen met de uitstapjes van
school of geen verjaardag kunnen vieren op school, blijkt dat ook jeugdfondsen veel kunnen doen.
Kleding voor baby’s van viuchtelingen komt binnen via vrijwilligers en tweedehandswinkels. Met de hulp
van vrijwilligers en aankoop van huisraad via 't Goed voor iemand die uit de gevangenis komt, is er toch
met weinig geld veel te realiseren.

Heeft het bestuur dan niets meer te doen?

Nee, zo is het niet. Elke keer zijn er gewijzigde omstandigheden die nieuwe initiatieven nodig maken.

Zo was de oorlog in Oekraine aanleiding om gastgezinnen en opvang te zoeken. De hoge gasprijzen
waren de aanleiding om de energietoeslag te verdelen via "Deventer geeft Warmte". De tijd dat
Nederland op slot zat in de coronacrisis gaven we aandacht door "eitjes" rond te brengen.

Het steunen van kerstmaaltijden werd vervangen door ontmoetingsmaaltijden op stille momenten in het
jaar. En inloophuizen organiseerden het Soepcafe met overgebleven groenten om een wekelijkse
maaltijd te organiseren. En het is echt merkbaar dat steeds meer mensen krap bij kas zitten. Dat merken
bijvoorbeeld de inloophuizen, waar voor de koffie een vrije gift geldt. Altijd was dat voldoende om de
koffie van te betalen, maar nu niet meer.

Door samenwerkingen met andere kerken en organisaties is er
meer mogelijk. Het is mooi om daar onderdeel van te zijn.
Dankbaar voor de contacten met andere vrijwilligers. Dankbaar
voor de bijdrage die ik via Caritas heb mogen leveren. Dat maakt
voor mij dat het vrijwilligerswerk voor de Caritas naast het
goed-doen voor de medemens ook voor mezelf leerzaam en
verrijkend is.

Ik geef de pen door aan mijn opvolgende secretaris Erik.
Hartelijke groet, Anita Straatmans

Wil je helpen of reageren? Mail dan naar P(l@Heiligelebuinus.nl
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Actie

Kerkbalans §
¥

N
sofaar et

GEEF

VANDAAG
VOOR DE
KERK VAN
MORGEN

In onze parochie werken vele vrijwilligers.
Als gastvrouw of gastheer bij koffie-inloop.
Om de begraafplaatsen netjes te houden.
Als koorlid, of in een bloemengroep.

In bezoekersgroepen, of als
parochievoorganger in vieringen en
uitvaarten. Teveel taken om alles op te
noemen.

Zij helpen het pastoraal team met de vele
taken die er zijn in een parochie.

De vrijwilligers werken onbezoldigd en dus
"om niet". Maar er blijven veel kosten die
betaald moeten worden. Denk aan kaarsen
en bloemen voor de vieringen. Aan hoekjes
bij de liturgie. Koffie na de viering. Op de
begraafplaats is gedegen materiaal nodig
zoals grasmaaiers en tuinmateriaal.

En, erg belangrijk: het pastoraal team moet
elke maand het loon uitbetaald krijgen ...

Actie
KERKBALANS

In het weekend van 13 en 14 januari is de officiéle aftrap
gegeven van de Actie Kerkbalans.

Wellicht kreeg u ook de "rode envelop" in de brievenbus,
samen met de parochiefolder.

Daarin leggen pastoor Cornelissen, vicevoorzitter Theo
Lam en penningmeester Harry Elshof uit waarom uw
bijdrage voor de H. Lebuinusparochie onmisbaar is!

Met Actie Kerkbalans zamelen elk jaar duizenden
vrijwilligers geld in voor hun plaatselijke kerk.

De kerk is voor duizenden mensen van grote waarde,
voor iedereen op een andere manier. Maar parochies
krijgen geen subsidie vanuit de overheid. Om zinvol te
blijven bijdragen aan het leven van parochianen en aan
de samenleving, hebben kerken een financiéle bijdrage
nodig van hun leden. Daarom doen wij een beroep op ul

¢

Wij rekenen op u allen. Met uw bijdrage bouwt u mee
aan een financieel gezonde parochie, die aan ieder iets
te bieden heeft!

Samen slagen we erin om ons geloof in Jezus Christus
vorm te blijven geven en verder uit te dragen!

En uw bijdrage is daarin onmishaar!

GEEF

en draag bij aan

een warme,
ondersteunende
parochie-
gemeenschap!
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VASTENAC IE Leven in een veranderde wereld

Vanaf 14 februari 2024 zijn we al weer in de stortregens die de oogsten laten mislukken.
vastentijd. Tijd van eenvoud en bezinning. Vastenactie heeft de bevolking gevraagd plannen
Tevens ook de tijd dat de Nederlandse bisschop- te maken voor gezamenlijke moestuinen, het
pelijke vastenactie aandacht vraagt voor mede- aanleggen van waterpompen, waterreservoirs en
mensen overal in de wereld, die het moeilijk leidingen, zonnepanelen enz. Bovendien komen
hebben. er naaiateliers met naaimachines .

De plaatselijke caritas in Zimbabwe vraagt onze Zodoende komt er gezonde voeding bij de

hulp. bewoners op het menu en komt er geld voor

scholing voor kinderen , jongeren en
Dit jaar vraagt de plaatselijke caritas in Zimbabwe  volwassenen.
aandacht voor vijf plattelandsdorpen in het
Afrikaanse land . Door het veranderde klimaat zijn  Tijdens de gehele vastentijd staat de vastenactie-
er lange periodes van droogte en 'n enkele keer collectebus weer achterin de kerk.

4

Kerstpakkettenactie bedankt u Stichting
Bijna 500 Kerstpakketten zijn weer door veel vrijwilligers k@'/ a eﬁten

bezorgd bij mensen die al jaren een minimum inkomen of gezamenlijke Kerken Deventer
minder hebben. Van verschillende bezorgers(sters)

hoorden wij dan ook weer hoe blij de mensen er mee waren,

En dat dit weer geslaagd is komt door uw geldelijke hijdrage, dames en heren! Ook de Caritas en
diaconién hebben hun bijdrage geleverd. Daarom iedereen heel hartelijk bedankt voor uw gift.

Maar ook bezorgers(sters) hartelijke dank!

Wil Wientjes-Sas, penningmeester

4

Terugblik op de Minima voor Minima actie
OP 11 december hebben we aan 76 gezinnen en alleengaanden in

Wijhe een Kerstpakket kunnen aanbieden! En daar zijn we heel erg

VOOR blij mee. Dit was echter niet gelukt zonder de steun van heel veel
mensen. Wij danken daarom:
* ten eerste: al die mensen die vertrouwen in ons hadden en een
pakket hebben aangevraagd

* alle goede gevers van kleine en grote geldbedragen en
levensmiddelen waardoor er prachtige kerstpakketten samengesteld konden worden
* alle enthousiaste vrijwilligers die hielpen bij het inzamelen, sorteren en verspreiden.
* de Wijhese ondernemers die door geld, goederen en/of ruimte deze actie hebben ondersteund
* mevr. Bosscher die haar winkelruimte beschikbaar stelde om alle goederen te verwerken
* de beide Wijhese kerken die menskracht en financién beschikbaar stelden
* Huis-aan-Huis-Reklamix die zelfs twee keer ruimte in het weekblad maakte voor berichtgeving.
Door de inzet van al deze mensen is er weer sprake van een geslaagde Minima voor Minima actie; zo
willen wij gemeenschap zijn!
Tot slot wensen wij iedereen een gezond Nieuwjaar.
Medewerkers organisatie actie Minima voor Minima
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Engelbert =en

In 2023 heeft de werkgroep "Lichtend Vuur" van
de geloofsgemeenschap Engelbert niet stil
gezeten. Inmiddels bestaat de werkgroep uit de
twee sub-werkgroepen "herbestemming RK-kerk
Wijhe" en "gemeenschapsopbouw".

De sub-werkgroep Gemeenschapsopbouw buigt
zich vooral over de vraag hoe we in de toekomst in
Wijhe en Boerhaar samen kerk kunnen zijn. Hoe
smeden we van twee voormalige parochies één
vitale gemeenschap, die klaar is voor de
toekomst? Dit klinkt zo eenvoudig, maar is het
niet; natuurlijk kan dit niet zonder uw hulp.

Bijeenkomst contactpersonen

Op 27 november 2023 werd voor de contact-
personen een bijeenkomst georganiseerd, waarbij
het net werd opgehaald. Hoe zien zij de toekomst
voor zich en wat moet er veranderen?

Ideeé&n kwamen naar boven zoals het opzetten van
een "eigen" nieuwsbrief, die een spreekbuis kan
zijn van alles dat in de geloofsgemeenschap
speelt. Hoe zetten we het Engelbert-secretariaat
goed in haar rol? Gaan we een "dank-je-wel"-
avond organiseren? Hoe brengen we vrijwilligers in
contact met elkaar, zodat dit een voedingshodem
kan worden voor meer samenwerking?

In 2024 willen we hierover apart in gesprek met de
clusters Liturgie en Diaconie.

Werkgroep

Momenteel bestaat de werkgroep uit Mariet
Leerkes, Gerda Strijdveen en Thom Letteboer en
zij worden met raad en daad bijgestaan door Eddy
Oude Wesselink (voorheen opbouwwerker hij het
dekenaat Salland). Graag wil de werkgroep
uitbreiding.

Meld je dus hiervoor aan bij Thom Letteboer:
e-mail: thom.letteboer@telfort.nl of bel: 06-47268707.

=B-EEWEE-G-EN-G

Vanuit de werkgroep Lichtend Vuur/
herbestemming Kerkgebouw

is te melden dat er alvast voorbereidende stappen
zijn gezet om te kijken naar de toekomst van het
kerkgebouw.

In november heeft de werkgroep een gesprek
gehad met Natasja Hulsebosch, de projectleider
van de gebiedsontwikkeling Stationsweg om de
plannen van de gemeente toe te lichten.

Er is een enquéte uitgezet zowel voor de
omwonenden als in de gehele
geloofsgemeenschap.

De resultaten uit deze enquéte zullen na
inventarisatie van de reacties bekendgemaakt
worden.

Voor degene die nog niet in de gelegenheid zijn
geweest om de enquéte in te vullen; het enquéte-
formulier staat nog op de website van de
Engelbert geloofsgemeenschap. Dus meedoen kan
nog steeds.

Voor de aanvragen van benodigde subsidies voor
herbestemming van het kerkgebouw is de vorming
van een stichting een vereiste. Voor de realisering
zullen in 2024 concrete plannen gemaakt worden.

De werkgroep, bestaande uit Henk van Vilsteren,
Frans van Vilsteren, Bernadette en Robert
Damman en Gerda Nijboer zal nog worden
uitgebreid met buurtbewoners uit de Stationsweg
en belangstellenden uit de geloofsgemeenschap.

Wandel voor een ander!

Elke woensdagmorgen in de veertigdagentijd tussen de 7 en 10 km op pad voor de Vastenactie in de
parochie H. Kruis! U kunt elke woensdag meedoen, u kunt ook één of meerdere tochten aansluiten.
Wandel mee in de parochie Heilig Kruis alle windrichtingen op! We starten steeds met een eenvoudige
viering, aansluitend is er een ontbijt (brood of iets anders zelf meebrengen, koffie en thee worden
verzorgd) waarna de wandeling begint. Onderweg zijn er bezinningsmomenten rond een van de werken
van barmhartigheid. De volgorde van de locaties (Raalte, Broekland, Heeten, Nieuw Heeten/Holten,
Luttenberg, Mariénheem, Haarle) is nu nog niet bekend, maar hebt u interesse: neem contact op met
pastoraal werker Lonneke Gunnink (lonnekegunnink@hetnet.nl).
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jier Spiritualiteitscafé Raalte, een initiatief van Parochie Heilig Kruis,
organiseert bijeenkomsten op het raakvlak van kunst, cultuur,
religie en samenleving die leiden tot bezinning en inspiratie.

20000 I
........,:. parochie
%ee:t HEILIG
[ ] ....
Spiritualiteit achter gesloten deuren 0::’:.0. KRUIS

Een lezing vanuit het Justitiepastoraat door dhr. Fons Flierman, adjunct hoofdaalmoezenier bij het ministerie
van Justitie en Veiligheid en werkzaam als geestelijk verzorger in de gevangenis van Grave

Net als in de samenleving bestaan in de gevangenis verschillende geloofsrichtingen naast elkaar. Het is
een wettelijk recht om tijdens detentie het eigen geloof vrij te beleven. Maar hoe werkt dat in de
praktijk? Wat doen geestelijk verzorgers en hoe is dit van waarde voor de gedetineerden?

We vergeten wel eens dat daar mensen zitten zoals wij, met een verleden, een heden en een toekomst.
Maar er is één verschil: deze mensen hebben een delict gepleegd, waarmee zij voor zichzelf in het reine
moeten zien te komen. Aspecten als oordeel en vooroordeel, maar ook tolerantie vanuit de
maatschappij spelen hierin een rol. Ock al hebben mensen een delict gepleegd, zij blijven mensen en
kunnen veranderen. Krijgen zij een nieuwe kans wanneer zij hun straf hebben uitgezeten? Als we
denken aan Jezus en hoe Hij met mensen omging, dan kunnen we veel van Hem leren. Jezus
confronteert, maar oordeelt niet. Wat doen wij?

Deze lezing vindt plaats op dinsdag 20 februari 2024 in het parochiecentrum van de H. Kruisverheffing,
Kerkstraat 8 te Raalte. Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur. We sluiten af om 21.30 uur.
We vragen een eigen bijdrage van € 10,00 per persoon, graag contant te voldoen.

Aanmelden kan tot vrijdag 17 februari op emailadres: spiritualiteitscafe@parochieheiligkruis.nl
Mocht u vragen hebben over deze avond dan kunt u die sturen naar het genoemde email adres.

4

In december werd er in 3 kerken een Amnesty
AMNESTY é handtekeningenactie gehouden voor 3
verschillende gevangenen

Boskamp , 3 december, voor de gevangen Russische oppositie leider Aleksei
Navalny (47 jaar). Wij hebben direct de handtekeningen gestuurd naar de
gevangenis waar hij op dat moment verbleef. Nadat Aleksej Navalny drie weken
spoorloos was, is hij terug gevonden in een onherbergzame Siberische strafkolonie
in de Oeral, waar de winters lang en koud zijn. Waarschijnlijk is hij overgeplaatst
omdat er in Rusland in maart presidentverkiezingen zijn. De regering van Poetin is bang voor
tegengeluiden van Navalny en zijn aanhangers. Volgens de media gaat het naar omstandigheden goed
met hem, maar bewijzen zijn er niet .

Broederen Kerk Deventer, 10 december, voor de Iraanse "Nobelprijs voor de vrede
2023": Narges Mohammadi (51 jaar). Zij zit een gevangenisstraf in Iran uit van al
met al 30 jaar. Haar man en kinderen die in Frankrijk wonen, namen haar prijs in
ontvangst in Oslo op 11 december jl. Helaas bleef haar stoel leeg. Dit omdat ze van
jongs af aan, op kwam voor de vrouwenrechten in Iran. Onze handtekeningen
werden via de Iraans ambassade naar de gevangenis in Iran gestuurd.

Wijhe, 17 december, handtekeningen voor de Iraans-Koerdische Man Reza
Rasaei (34 jaar). Hij nam in september deel aan vreedzame landelijke protesten
tegen de Iraanse overheid, véor meer vrijheid van meningsuitingen, vooral voor
vrouwen., Op 21 september 2023 legde de rechter hem na een oneerlijk proces de
doodstraf op. Hij kan elk moment worden geéxecuteerd.

Hopelijk hebben we hen, hun medegevangenen en familieleden gesteund!
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Cotoermn Lonneke

Lonneke Gunnink-van den Berg is pastoraal werker
met aandachtsgebied diaconie.

Zij schrijft over wat haar raakt, boeit en opvalt in
haar diaconale ontmoetingen.

Nieuwe ontmoeting met een vertrouwde groep

In november ontmoette de groep ouders, die een
kind hebben verloren, elkaar weer na esn periode
van ruim een jaar. Het werd een warm weerzien.

Natuurlijk begonnen we met bijpraten, want in een
jaar kan veel gebeuren. We hadden de kinderen in
elkaars verhalen inmiddels leren kennen, maar er
opnieuw iets over kunnen vertellen is fijn.

Deze ouders wilden andere mensen - meestal
degenen die heel dichthij je staan - er niet zoveel
meer mee lastig vallen. Het verhaal was tenslotte
al zo vaak verteld. Maar in deze groep mocht er
opnieuw iets van klinken.

Het bijzondere vond ik als buitenstaander (ik heb
geen kind verloren), dat er in die verhalen een
andere toon klonk dan bij eerdere ontmoetingen.
Niet alleen waren de scherpste kantjes er af, er
was vooral ook ruimte voor iets anders. De
meesten verwoordden dit als dankbaarheid.

Uiteraard deden het gemis en verdriet nog altijd
pijn. Dat is een pijn die nooit over zal gaan. Maar

de dankbaarheid voor wie hun kind geweest was,
was groter geworden. Ook was er dankbaarheid,
omdat iemand niet meer hoefde te lijden. Het
klinkt misschien als een cliché, maar dit doet
goed.

We hebben ons deze ochtend bezig gehouden met
wat iedereen nieuwe kracht en moed geeft om
verder te gaan.

* Voor de een was een bedevaart naar Lourdes
een keerpunt geweest.

* Voor de ander een teruggevonden shawl.

* Er was een klein kaartje met een bemoedigende
tekst. Het kaartje was ooit als een kleinood
gegeven, maar intussen was het heel veel gaan
betekenen.

* Bij een echtpaar was het werkelijk een zegen
geweest dat dit eigen volwassen kind weliswaar
uit huis was gegaan, maar dat hij nog iedere dag
de warme maaltijd met hen had gegeten.

Je zou denken, dat het gemis dan extra groot is,
maar de dankbaarheid dat beide ouders hem
zoveel meer tijd hadden mogen meemaken dan
hun andere kinderen overheerste.

Er werd ook deze ochtend af en toe een traantje
weggepinkt, maar er werd zeker ook gelachen.
Het voelde als een warme familie, die iets heel
intiems en kostbaars samen kon delen.

Persoonlijk kan ik alleen maar dankbaar zijn, dat ik
daar deelgenoot van mag zijn. Over zo'n anderhalf
jaar gaan we elkaar weer ontmoeten. In de
tussentijd gaan we ieder onze eigen weg. Maar we
nemen allemaal iets van elkaars verhaal mee.
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Inspirerende film
Een biografie van pater
Damiaan (1840-1889), de
~ apostel der melaatsen.
De film vertelt het
inspirerende, waargebeurde
verhaal van de missionaris
Damiaan die zich vrijwillig op
= het Hawaiaanse eiland
Molokai vestigde. Hij bood
daar steun aan de met lepra besmette bewoners,
die om deze reden naar het eiland verbannen
werden.
Woensdagavond 7 februari, aanvang 19.30 uur, in de
herberg van Ars, p/a speeltuin de Driehoek aan de
Rielerweg in Deventer. Entree is gratis, evenals de
koffie, thee en parkeren. Een vrijwillige bijdrage is
gewenst in verband met de gemaakte kosten.

PATER
DAMIAAN

MR

Rijk palet

Oekraiens ensemble Vitaduo in Wijhe

Zondag 4 febrauari rond 14,30 uur geeft Duo Vita

(Maria Nemtsova op piano en Vitaly Vatulya op
saxofoon) een concert
in de Nicolaaskerk.

Dit duo wordt gezien
als een van de meest
interessante ensem-
bles in de kamermu-
ziekwereld.

Lees alles hierover op
de Engelbertpagina,
blz 26.

Warm aanbevolen!

4

Horizontaal

1 De kerkdienst betreffend 9 Van gaatjes voorziene sproeier
van een gieter, douchekop 10 Bezitloos 12 Schutsluis 14 Ja-
pans badhuis 16 Lectori salutem (afk.) 177 Gemeente in Gelder-
land 18 Onvriendelijk 20 Typische tieneraandoening 22 Klave-
cimbelachtig instrument 24 Boom voor viechtwerk 26 Bolge-
was van de leliefamilie 27 Verlaagde toon 28 Stad in de VS
29 Persoon van rang en stand 30 Land in Azié met 1,4% christe-
nen 31 Lid van een Russische volksstam 33 Gemeente in
Limburg 37 Punctueel 40 Kopergravure 41 Duitse rivier
43 Symbool voor rodium 44 Symbool voor radon 45 Het
geheimzinnige, al wat slechts door ingewijden doorgrond kan
worden 47 Diocees 49 Zoon van anemoonvissen Marlin en
Coral(ie) 50 Gekheid! 51 Succesvol lied 53 Oude lengtemaat
54 Gedane moeite 56 Voordeel 57 Tussen nov. en jan. 59 Slij-
mige vis van de karperfamilie 61 Zestiende-eeuws schisma
binnen het westerse christendom.

Verticaal

1 Niet vasthouden 2 Terbeschikkingstelling (afk.) 3 Bijbelse
stad 4 Wijnkleur 5 Boek dat volgens de traditie door Mozes is
geschreven 6 Internationaal ruimtestation (Eng. afk.) 7 Ketting-
zang 8 Kroatié (op auto’s) 11 Het hartstochtelijk streven naar
een persoonlijke vereniging van de ziel met God 13 Religieuze
onthouding 15 Onvergelijkelijk 17 Ooit 19 Pijnlijke aandoe-
ning 21 Symbool voor neon 23 Medaille 25 Goed 29 Land van
de tovenaar 32 Nabij 33 Plechtige overeenkomst van God en
de mens 34 Volksgroep 35 Spoorwegbedrijf 36 Samenwer-
kingsverband van 38 landen (afk.) 37 Opnamelocatie 38 Eerste
verflaag 39 Specialiste in de godgeleerdheid 42 Kanunnik
45 Hier ontspringt een rivier die zich daarna vertakt in de Pison,
de Gichon, de Hiddegel en de Frat 46 Muzieknoot 48 Effect
waarmee een bal tennisgespeeld wordt (Eng) 52 Artikel
55 Windrichting (afk.) 56 Voormalig staatsbedrijf 58 Zoon van
Juda 60 Stad in de VS (afk.).
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Voorzitter:
vicaris
R. Cornelissen

Vicevoorzitter:
T.Lam

Penningmeester:
H. Elshof

Secretaris:
LKil

Namens het
pastoraal team:
M. Brinkhuis

Mens en
Organisatie:
W. Legebeke,
adviserend lid

Gebouwen en
onderhoud:
G. Strijker,
adviserend lid

Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede woensdag van de maand. Op deze pagina vindt u de
mededelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast zijn onze bestuursleden natuurlijk altijd aan te
spreken voor uw vragen!

Het eerste bestuurstafelbericht van het nieuwe jaar kan natuurlijk niet anders
beginnen dan met een oprecht "Zalig nieuwjaar!” Ik wens iedereen die dit
leest, alle parochianen én de parochie als geheel een heel mooi 2024 toe. Na
de feestelijke adventperiode, met veel prachtige en goed bezochte vieringen
en weer een zeer succesvolle tentoonstelling in de Broederenkerk, kijken we
Weer vooruit.

Voor ons als parochie zal 2024 een spanend jaar worden. Dat gaat over aardse,
maar zeker ook over meer spirituele, religieuze zaken. Met elkaar zullen we
werken aan een nieuwe manier van kerk zijn, met minder kerkgebouwen maar
met minstens zoveel behoefte aan zingeving in de moeilijke gepolariseerde
tijd waarin we - nationaal en internationaal - leven.

In 2024 zullen we gaan werken aan een nieuw beleidsplan voor de parochie.
Het vorige loopt in 2025 op zijn eind en dus wordt het tijd om weer vooruit te
kijken. Daarbij komen vragen aan de orde zoals hoe we verwachten dat de
toekomst eruit zal zien, welke positie we als parochie in willen nemen in die
toekomst, en hoe we denken dat te realiseren met de middelen die we
hebben.

Spannende vragen waarbij aardse zaken een rol spelen, maar die veel verder
gaan dan dat. Daarom zullen we er ook zo veel mogelijk mensen bij betrekken:
vrijwilligers, codrdinatoren, parochianen, iedereen zal de kans krijgen om zich
te laten horen. We hebben uw inbreng nodig!

In de laatste bestuursvergadering van 2023 hebben we uitgebreid stil gestaan
bij onderwerpen zoals financién, gebouwen, veiligheid, begraafplaatsen en za-
ken rondom vrijwilligers. Veel van deze punten staan maandelijks op de agen-
da, maar in de aanloop naar het nieuwe jaar stellen we de nieuwe plannen vast.
Omdat die plannen nu eenmaal gepaard gaan met kosten, hebben we het dan
dus veel over "aardse zaken". Het is goed en het is nodig dat we daar veel tijd
aan besteden, want ook als parochie kunnen we een euro maar één keer uit-
geven. Met enorme kostenposten zoals onroerend goed, personeel en energie
zal het niet meevallen om financieel positief te draaien. We hebben uw bij-
drage hard nodig en ik beveel de actie Kerkbalans dan ook van harte bij u aan.

Grote uitdagingen dus voor het nieuwe jaar, op vele viakken. Maar we treden
het met vertrouwen tegemoet. We hebben een pastoraal team dat actief is in
drie parochies en eigenlijk veel te druk is, maar waar we op kunnen bouwen,
en dat er is als het nodig is. We hebben een parochiebestuur dat haar uiterste
best doet om het zo veel mogelijk mensen naar de zin te maken en tegelijker-
tijd op de toekomst voorbereid te zijn. En we hebben, en dat is ontzettend
belangrijk, een enarm grote groep actieve parochianen. Vrijwilligers die, klein
of groot, een steentje bijdragen en zo de parochie levend houden. ledereen
enorm bedankt daarvoor!
Theo Lam, vicevoorzitter
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Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 61 23 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Overleden

Op zaterdag 6 januari overleed Ton Hunink op
84-jarige leeftijd. Ton was een man met het hart
op de juiste plaats, en twee gouden handjes. Hij
was jarenlang vrijwilliger bij de Broederenkerk, en
één van de onvermoeibare kerststalbouwers van
het eerste uur.

De laatste tijd liet zijn gezondheid het afweten.
Maar Ton bleef toch kleine klusjes doen.

Hij zal gemist worden in de Broederenkerk!

Wij wensen Mary heel veel sterkte toe!

Sinds december is er elke vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur een inloopuurtje. Wie zin heeft in een
kop koffie of thee, of even gezelschap wil, is
welkom. Kom zoals je bent,
wij zorgen voor de koffie, de
gasten zorgen voor het
gesprek. En dat mag ook
over koetjes en kalfjes gaan!
Voel je welkom!

De Kerststal: een daverend succes!

Ruim 17.000 keer klikten de kerkenwachters op de
bezoekersteller. En dan hebben we het nog niet
over de ongeveer 500 schoolkinderen die een
bezoek brachten ...

Veel mensen uitten hun bewondering voor de
prachtige uitvoering, én de diepgang.

Want het verhaal van Kerstmis wordt wél opnieuw
verteld aan al die bezoekers.

Onnoemelijk veel dank aan al die vrijwilligers die
bouwden (en weer opruimden), kerkenwachters
en herbergiers. Zonder al die menskracht is dit
niet uit te voeren.

Hulde aan onze "Opperstalmeester" Gerard
Heerius, die met veel fantasie telkens weer
nieuwe dingen bedenkt!

Actie L

Kerkbalans

=
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Kerstvieringen
We kunnen
terugkijken op hele
mooie vieringen in de
Broederenkerk. Een
goed bezochte
kinderkerst-

viering, waarin Spirit
mooie kerstliedjes liet
horen. De nachtmis
op Kerstavond, die
ongeveer 340
bezoekers trok!
Magnificent raakte met hun mooie muzikale
klanken heel veel mensen, en pastoor Cornelissen
wist met zijn overweging veel mensen te
ontroeren.

Ook veel dank aan het Caeciliakoor en aan de
Schola voor de verzorgde vieringen op Eerste en
Tweede Kerstdag. Aan alle kosters, acolieten,
bloemendames en andere assistenten voor hun
grote inzet in deze periode. De mooie
kerstboodschap werd waardig verkondigd!

Ontmoetingsvieringen in de Broederenkerk
We zijn blij u te melden dat ook in de
Broederenkerk 2x per jaar een ontmoetingsviering
zal georganiseerd worden. Pastoraal werker
Lonneke Gunnink zal hierin voorgaan. De eerste
ontmoetingsviering vindt plaats op woensdag 6
maart. Het concept is als volgt:

* inloop vanaf 10.30 met koffie

* om 11.00 uur een communieviering

* aansluitend soep met een broodje en vooral: in
gesprek met elkaar en met Lonneke.

Noteer 6 maart vast op de kalender!

Veel aandacht voor de Actie Kerkbalans in dit Zout. Uw bijdrage doet
ertoe! Heeft utoch geen enveloppe ontvangen? Spreek ons even aan
in de kerk, of neem een blanco exemplaar mee uit de bidkapel.

Rekeningnummer NL31 INGB 00011729 68



Nicolaas Schalkhaar
Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur
E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801

Misintenties - NL 38 RABO 0162443331

Contactpersoon 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 65 11 69, e-mail dianbouwman@kpnmail.nl

Aswoensdag

In de vroege middelesuwen werd het opleggen
van as bij de mannen over het gehele hoofd en bij
de vrouwen over het voorhoofd gestrooid als start
van de boetetijd. Dit ritueel was alleen maar
bestemd voor zondaars die officieel tot boete
werden veroordeeld. Later werd dit een algemeen
gebruik omdat men ervan uitging dat iedereen
tegen God of zijn medemensen gezondigd had.
Men spreekt van een symbool, wanneer
verschillende betekenissen in één beeld vervat
zijn. Bij het verbranden van de palmtakjes van het
vorig jaar, (gebruik dat in de 14e esuw ontstaan
is), legt de priester de nadruk op het kwade in het
leven van de gelovige (= zondigheid), dat moet
worden verbrand. Dat is de bekering (= anders
leven) waartoe christenen telkens worden
uitgenodigd.

=

"Schuif gezellig aan”

Een nieuw kleinschalig initiatief om eenzaamheid
te voorkomen door meer ontmoetingsmomenten
te creéren. We komen een keer in de maand bij
elkaar in de voormalige pastoriekeuken. De locatie
is geschikt voor tien gasten, om tegen een bedrag
van € 5,- een hapje te eten.

De eerste keer dat we gezellig samen gegeten
hebben, was een succes. Er werd gezellig gekletst,
alleen tijdens het eten kon je een speld horen
vallen.

De volgende "Schuif gezellig aan" is op woensdag
14 februari om 17.00 uur. Mocht u een keer mee
willen eten dan kunt u zich aanmelden bij het
secretariaat. Het is aan te raden om er snel bij te
zijn gezien het geringe aantal plaatsen.

Tijdens een asviering staat men even stil bij de dood, om vervolgens voluit aandacht te hebben voor de
kansen om een nieuw leven (= vruchtbaarheid) op te bouwen. Als teken van berouw en vasten komt het
gebruik van as in de Bijbel vaak voor. De boeteling strooide zich as over het hoofd.

De Aswoensdagviering is in de Heilige Nicolaaskerk op 14 februari om 19.00 uur
Voorgangers: pastor Gauthier de Bekker en diaken Marc Brinkhuis

Ontmoetingsviering
Dinsdag 20 februari om 10.30
uur: ontmoetingsviering in de
Vredeskapel.

Op de foto de ontmoetings-
viering van 19 december. Het
was een ware ontmoetings-
viering waar veel werd
uitgewisseld in een
ontspannen gezellige sfeer.
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Nicolaas Lettele

E-mail:
Rekeningnr.:

Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 06 - 10 86 37 18
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Bij vragen/bezoekje, contactpersoon Joke Haverkamp, tel. 06-1086 37 18

Contactpersoon 't Zout: Hanneke Miedema - e-mail am.miedema@gmail.com

Toekomst geloofsgemeenschap

De op handen zijnde sluiting van de kerk zal verandering teweegbrengen in onze
geloofsgemeenschap. Het bestuur heeft ons daarom gevraagd om een beeldverhaal te
maken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Hier zijn we al geruime tijd
mee bezig, in samenwerking met de verschillende werkgroepen binnen de kerk en het
bestuur. We zullen in het voorjaar dit verhaal met de hele geloofsgemeenschap delen.

Overleden

Op 19 november 2023 is op 87-jarige leeftijd
Bernard Tibben overleden. De uitvaart en
begrafenis hebben plaatsgevonden op 24
november.

Op 7 december 2023 is Gerrit Elferink uit Bathmen
overleden op de leeftijd van 89 jaar. Zijn uitvaart
en begrafenis waren op 15 december.

Dat zij mogen rusten in vrede,

Bezoekgroep

In Lettele, Okkenbroek en Bathmen is de
bezoekgroep van de Nicolaas parochie Lettele
actief in het bezoeken van 80+ers rond hun
verjaardagen, indien gewenst. Ook wordt
aandacht besteed aan de zieken in onze parochie,
ongeacht de |eeftijd. Mocht u behoefte hebben
aan contact vanuit onze werkgroep of kent u
medeparochianen die hiervoor mogelijk in
aanmerking komen, dan horen wij dat graag.
Omdat wij niet alle parochianen kennen, doen we
bij deze een oproep aan u en/of uw medemens
zich aan te melden bij Gemma Daggenvoorde, tel.

06-20951649 of per mail wgdaggenvoorde@hotmail.com.

Actie Kerkbalans 2024

Ik geef vandaag voor de kerk van morgen! Vanaf
zaterdag 13 januari t/m 27 januari start de actie
kerkbalans. U ontvangt een brief met inteken-
formulier en de folder actie kerkbalans. Op het
intekenformulier kunt u aangeven hoe u de kerk
wilt steunen. Wij zijn u zeer erkentelijk voor de
bijdrage.

Als u het 't Zout ontvangt, zou het
fijn zijn als u daar een kleine
bijdrage voor over hebt. U kunt een L
periodiel«_a gift do_en in verband met ;cerﬁ(balans
uw belastingaangifte.
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Ontmoetingsviering

De volgende ontmoetingsviering is op woensdag
21 februari met pastor de Bekker. Inloop met
koffie of thee vanaf 10.30 uur met om 11.00 uur
de viering. Opgave voor 19 februari bij Frans
Brinkhof.

Gebedsweek

De openingsviering van de gebedsweek voor de
eenheid van de Christenen is dit jaar in Lettele op
zondag 21 januari om 10.00 uur en ook is er een
viering op woensdagavond 24 januari om 19.00
uur in Lettele.

Aswoensdag B
Op Aswoensdag 14 februaria.s.iser's ﬂ-%
avonds om 19.00 uur een woord-

communieviering met oplegging van het

askruisje. Voorganger is Lonneke Gunnink-van den
Berg.

Vastentijd

Tijdens de vastentijd is er op de woensdagen 21 en
28 februari en 6, 13 en 20 maart 's avonds om
19.00 uur een kruiswegmeditatie. De korte
gebedsvieringen op de woensdagochtenden gaan
ook in de vastentijd gewoon door.

Er staan tijdens de vastentijd achter in de kerk
weer collectebussen klaar voor uw bijdrage aan de
vastenactie. De opbrengst is dit jaar bestemd voor
een project in Zimbabwe.

De Zondag voor de Oecumene bracht €21,50 op.
De Nationale Jongerencollecte leverde het mooie
bedrag van €62,35 op.

De Adventcollecte heeft £160,42 opgebracht. Alle
gevers hartelijke dank voor uw bijdrage.



Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Weekendvieringen in St. Willibrord

In verband met de hoge stookkosten in de kerk vie-
ren we vanaf januari weer twee keer per maand
eucharistie in de kapel van St. Willibrord. Een
intieme ruimte waar het lekker warm en heel fijn
vieren is. De vieringen zijn op zondag 28 januari en
11 en 25 februari om 9.00 uur.

De viering van Aswoensdag is voor alle parochia-
nen ook in St. Willibrord en wel op woensdag 14
februari om 11.00 uur. U kunt hier dan ook het
askruisje halen.

PLUS-boodschappenpakketactie

Als gezamenlijke kerken Boskamp/Olst zamelen we
ook dit jaar weer de niet-gebruikte PLUS-zegeltjes
in voor mensen die het financieel (even) wat
moeilijker hebben. De actie loopt t/m 24 februari.

In de Dorpskerk/Bastiaan en in de Willibrordkerk/
Hoeksteen staan dozen om uw zegels in te doen.
(Half)volle kaarten en/of losse zegels kunnen ook
naar: fam. Timmer, Boskamp 3, fam. Vonk, Johan
de Wittstraat 25, fam. Polman, Koolmees 10, fam.
Jacobs, Averbergen 37 of fam. Holtkuile, Jan
Schamhartstraat 24.

Kent u mensen die een boodschappenpakket goed
kunnen gebruiken, dan horen wij dat graag. Alleen
het adres doorgeven mag ook.

Hartelijk dank, namens de gezamenlijke kerken

Week van Gebed voor de Eenheid

Van 21-28 januari wordt in veel landen weer de
jaarlijkse internationale Week van Gebed voor de
Eenheid van de Christenen gehouden. Het thema
is: "Heb God lief ... en je naaste als jezelf". Op
zondag 21 januariis er om 10.00 uur in de
Dorpskerk in Olst een oecumenische viering.
Voorgangers zijn gastpredikant ds. Melania
Hadnagy uit Dalfsen en Lammie In 't Veld.

Koor Spirit onder leiding van Maria Ganzeboom
verzorgt de zang.

Maandelijkse ontmoetingsviering

Op woensdag 7 februari bent u weer van harte
welkom bij de ontmoetingsviering in De
Hoeksteen. Inloop en koffie vanaf 10.30 uur en
aansluitend een eucharistieviering met pastor
Gauthier de Bekker. Daarna samen genieten van
een lunch. Opgeven bij:

Annie 06-54246906
Wilhelmien 06-13268554 of
Lammie 06- 57038176

Bedevaart naar Rome en Assisi

Voor deze reis van 15-21 maart zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. Mocht u belangstelling
hebben, neem dan contact op met Lammie In't
Veld, 06-57038176.

Oecumenisch avondgebed in de
40-dagentijd

Traditiegetrouw wordt er in de zes weken voor
Pasen wekelijks op vrijdagavond een oecumenisch
avondgebed gehouden. We hopen u te ontmoeten
op 16 en 23 februarienop 1, 8, 15 en 22 maart
van 19.30 - 20.00 uur in de Dorpskerk in Olst.

In actie
Opbrengst collecte

De huis-aan-huis-collecte voor hulp aan kinderen

in Oekraine heeft het mooie bedrag van € 2069,26
opgeleverd.

Wilt hier nog graag aan bijdragen, dan kan dat op

rekeningnr. NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in

Actie te Utrecht o.v.v. huis-aan-huis-collecte hulp
kinderen in Oekraine. Hartelijk dank!
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. Stationsweg 9
N 8131DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09 INGB 0000911561
88— Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
=4 't Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com

Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl (
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Handtekeningenactie
In december werden erin
drie kerken een Amnesty
handtekeningenactie
gehouden voor drie
verschillende gevangenen.
In de Engelbertlocatie was dit op 17 december
voor de Iraans-Koerdische Man Reza Rasaei, (34
jaar) . Hij nam in september 2022 deel aan vreed-
zame landelijke protesten tegen de Iraanse over-
heid. Hij streed vodr meer vrijheid van meningsui-
ting , vooral voor vrouwen.

Op 21 september 2023 legde de rechter hem na
een volstrekt oneerlijk proces de doodstraf op.
Reza Rasaei werd zwaar gemarteld om hem te
laten bekennen dat hij een agent had gedood en
in deze demonstratie mee had gedaan met het
verstoren van de openbare orde. Hij kan elk
moment worden geéxecuteerd .

Hopelijk hebben we hem gesteund, maar ook zijn
medegevangenen en familieleden.

AMNESTY

INTERNATIONAL

Oekraiense viering en concert in Wijhe
Zondag 4 februari 2024 is voor Wijhe een
bijzondere dag. Niet alleen voor Oekraiense
vluchtelingen, maar ook voor iedereen die komen
wil, organiseert de "Stichting Vrienden
Nicolaaskerk" samen met de katholieke
geloofsgemeenschap Engelbert een kerkdienst en
een ontmoetingslunch. Het programma eindigt
met een concert van Vitaduo. Doe mee met het
hele programma, maar voel je vrij als je bij één of
twee onderdelen aanwezig wil zijn.

Viering en lunch. De dag begint om 11.00 uur
met een Oekraiense eucharistieviering in de
RK-kerk van Wijhe. Priester Dmitry
Vinitsky uit Rotterdam zal in de
viering voorgaan en het gehee| zal
van passende zang worden
voorzien. Na de viering is iedereen
welkom voor een ontmoetingslunch
in het Langhuus om 12.30 uur.

26 - ENGELBERT

Optreden. Rond 14.30 uur geeft Vitaduo (Maria
Nemtsova op piano en Vitaly Vatulya op saxofoon)
een concert in de Nicolaaskerk. Dit duc wordt
gezien als een van de meest interessante
ensembles in de kamermuziekwereld en is
oprichter van het
beroemde "Music
for Peace"-project;
een liefdadig
muzikaal project
dat als doel heeft
jonge muzikanten
te helpen diein de
hedendaagse
conflictgebieden
leven.

Noteer dus in uw agenda:

Kerkdienst RK-kerk om 11.00 uur (Rk-kerk Wijhe;
Stationsweg 9);

Ontmoetingsiunch om 12:30 uur (Langhuus;
Langstraat 29);

Optreden Vitaduo om 14:30 uur (Nicolaaskerk;
Kerkstraat 15).

Engelbert in beweging.
Zie uitgebreid bericht van de werkgroep Lichtend
Vuur blz. 17.

Agenda

17 januari en 21 februari. Taizéviering 19.00 uur dagkapel
21 januari. Eenheid van kerken 10.00 uur Nicolaaskerk

23 januari. Ontmoetingsviering 10.30 uur Weijtendaal

4 februari. Oekraiense viering 11.00 uur R.K.Kerk Wijhe

13 februari. Woord en Communieviering 10.00 uur Weijtendaal
18 februari. Vastenproject Missie Ontwikkeling Vrede (M.0.V.)
22 februari. Ontmoetingsviering 10.30 uur Boerhaar

Kopij voor deze pagina

Voor de periode 27 februari tot en met 2 april
uiterlijk 5 februari 2024,
zoutengelbert@gmail.com



Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl

Titus Brandsma Huis (TBH)

T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18

Secretariaat:  woensdag 10.00 - 12.30 uur
E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937

Tevens Vietnamese parochie

Het Titus brandsma Huis gaat twee weken dicht

In het vorige Zout stond al een berichtje, dat er in het huis nieuwe vioerbedekking komt. Het Titus
Brandsma Huis is daarom van 15 januari tot en met 27 januari gesloten. In deze periode zullen er dan
ook GEEN activiteiten plaatsvinden en de woensdagochtendviering komt dan ook te vervallen. Maandag
29 januari ligt overal de nieuwe vioerbedekking en starten de activiteiten en de

woensdagochtendvieringen weer.

Kaarten maken

Maandag 29 januari van 14.00 - 16.00 uur starten
we weer met het maken van kaarten. Als je eens
wilt kemen kijken of zelf meedoen, dan bent u van
harte welkom . De kaarten die we maken,
verkopen we. De opbrengst hiervan is voor het te
maken beeld van Titus Brandsma. Voor informatie
kun je contact opnemen met Thea Engelen,

tel: 06-12155319

Aswoensdag

14 februari, 9.30 uur, Aswoensdag, gaat pastor
Zandbelt voor in de eucharistieviering. Er is dan
ook de mogelijkheid om een askruisje te halen.
ledereen is hierbij van harte welkom.

Donderdag 15 februari

Onze eerste ouderenmorgen in dit pas
begonnen jaar 2024.

We beginnen deze morgen zoals gewoonlijk, om 10
uur met een kort maar zinvol ochtendgebed, in
onze TITUS-kapel.

Daarna drinken we gezamenlijk een kop koffie met
ongetwijfeld iets lekkers erbij.

Vandaag hebben we een GASTSPREKER: Douwe
Janssen uit Assen, verhalenverteller, die het
thema van deze donderdagmorgen zal verzorgen.
We starten om half elf en sluiten af om ongeveer
12 uur 15 min, met een passend gedicht.
Ongetwijfeld wordt het weer een boeiende en
fijne morgen!

Voor vragen kunt u bellen met Jannie Hilgers-
Witteveen, telefoonnr: 0570-652693.

Afra en ik hopen dat jullie allen zullen komen.

Tot 15 februari,

Jannie en Afra

Ontmoetingsviering

21 februari is er in het Titus Brandsma Huis weer
een Ontmoetingsviering. Pastor Fons Zandbelt
gaat dan samen met Lonneke Gunnink voor. De
viering begint om 9.30 uur. We sluiten de morgen
rond 12.00 uur af met een eenvoudige lunch.
ledereen is van harte welkom.

Lebuinuspenning voor Wieger Wijchgel
Op Lebuinusdag werden de penningen uitgereikt.
Vanuit het Titus Brandsma Huis was Wieger
voorgedragen. Met een list werd Wieger naar de
Broederenkerk gelokt. Maar ... de dag ervoor werd
hij ziek, en kon de penning toen niet ontvangen.
Ondertussen heeft hij de penning gekregen en was
er zeer blij mee.

Wieger is al jaren de drijvende kracht achter het
donderdagdiner. Wieger, wij danken je voor zoveel
jaren trouwe inzet!

In het spoor van de Engel

In de adventstijd hadden we mooie activiteiten ter
voorbereiding op Kerst, Zo was er de Kerst Sing-in,
waarin gebed,
mooie teksten,
evangelielezing en
uiteraard ook
Kerstliederen
elkaar afwissel-
den. Met dank aan
Hans Mol en zijn
ad hoc
kamerkoor!

De workshop Muziek in de advent werd door een
aantal enthousiaste mensen bijgewoond, en bij de
workshop "werken met groen" kwamen de
mooiste creaties op tafel. Veel dank aan ieder die
bijdroeg!
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Herberg van Ars
Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54

E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125
(otirdinator:  Jos Egberts

Herbergviering
De volgende herbergviering is op zaterdag 3 februari om 17 uur in
speeltuin de Driehoek, Rielerweg.

Ontmoetingsochtend

Deze is op woensdagochtend vanaf 10 uur tot 12 uur. Voor de
liefhebber starten wij om 9.30 uur met het getijdengebed, dit duurt
tot ongeveer 945 uur. U bent van harte welkom om mee te bidden.

GEVRAAGD:
Vrijwilliger in de
Herberg van Ars

voor op de
woensdagochtend
van 10 tot 12 uur

Diaken zijn in en rondom de herberg van Ars

Het Kerstkind is geboren en wij hebben gebeden voar
hoop op vrede en gerechtigheid voor alle mensen, dat
de kinderen in deze wereld in vrede mogen opgroeien
en dat de overvioed van rijkdom en voedsel evenredig
gedeeld mag worden. Dat wij deze gebeden komend
jaar in nog meer daden mogen omzetten en
voOruitgang mogen ervaren.

In de vorige column vertelde ik dat ik met pensioen
ging en dan is het nu al zover. En of het rustiger is
geworden, nou nee. Er kwamen veel zaken op mijn pad

Filmavond op woensdagavond 7 februari

De film die wij willen vertonen, vertelt het inspirerende waargebeurde verhaal van
de missionaris Damiaan die zich vrijwillig op het Hawaiaanse eiland Molokai
vestigde om daar steun te bieden aan de met lepra besmette bewaoners, die om
deze reden naar het eiland werden verbannen. Damiaan heeft zich vele jaren
ingezet om het leven zo draaglijk mogelijk voor deze mensen te maken. Pater
Damiaan werd gebaren in Tremelo op 3 januari 1840. Zijn echte naam luidde Josef
Deveuster. Hij overleed op 15 april 1889. Pas in 1940 kwam een medicijn tegen

lepra beschikbaar (Dapsone).

De filmavond is op woensdagavond 7 februari, aanvang 19.30 uur, in de herberg van
Ars, p/a speeltuin de Driehoek aan de Rielerweg in Deventer. Entree is gratis,
evenals de koffie, thee en parkeren. Een vrijwillige bijdrage is gewenst inverband g

met de gemaakte kosten.
28 - HERBERG VAN ARS

waardaar ik bijna drukker was dan anders. Nog even
de Kerstvieringen voorbereiden en daarna voor een
paar dagen naar het klooster; tijd voor God en mijzelf.
Ik verlang er naar om alleen naar God gekeerd te zijn.
Eris dagelijks zoveel te doen en voor je het weet is
de dag alweer om en ben je alleen bezig met de waan
van de dag. Ik heb gemerkt dat ik te weinig tijd
besteed aan mijn relatie met God. Een doel van mij is
in elk geval om daar meer tijd aan te besteden.
Diaken Fokko de Graaf

Op deze plek zou een reportage staan over Chris Kappert. Hij zou in december de
Herbergpenning 2023 krijgen. Helaas werd Chris ziek. Ondertussen heeft Chris de
penning in januari uitgereikt gekregen en krijet u in de volgende editie van 't Zout

! de foto's te zien. Chris is al een paar jaar elke woensdagochtend en bijna elke

| zaterdagse herbergviering aanwezig als vrijwilliger in de Herberg van Ars. Hij
serveert koffie en thee en gaat het gesprek aan met de bezoekers zoals een
pastheer betaamt, hij heeft mooie ideeén voor de herberg en heeft als wijkbewoner
mooie contacten op de andere dagen van de week met de bewoners in de wijk. Dus
de medaille is dik verdiend. Proficiat. Wij zijn blij met jou Chris!
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Marianne Kok

is algemeen codrdinator van het Meester Geertshuis, het oecumenisch
diaconaal inloopcentrum in het hart van Deventer. Zij doet verslag van
ervaringen in en rondom het Meester Geertshuis.

Het Meester Geertshuis biedt mensen een luisterend
oor, praktische hulp & ondersteuning,
budgetbegeleiding en verschillende activiteiten.

Er kamen ruim 700 unieke bezoekers per jaar die
samen meer dan 7000 bezoeken brengen.

meester geertshuisJ

Verbinding

Nadat we Oud en Nieuw hebben gevierd, is het
een mooi moment om eens te achterom te kijken.
Voor veel mensen was 2023 geen gemakkelijk jaar.
Laten we eens kijken wat het afgelopen jaar ons
heeft gebracht. En wat het Meester Geertshuis
samen met kerken en donateurs heeft kunnen
betekenen voor mensen die het moeilijk hebben.

Bij het Meester Geertshuis hebben we een
turbulent jaar gehad met een toestroom van
bezoekers. Maatschappelijk gezien is het thema
bestaanszekerheid heel actueel geworden. Wij
met elkaar wisten dit al veel langer. Wie goed kijkt
en luistert zoals wij in het Meester Geertshuis, ziet
al lange tijd een aanloop naar steeds minder
makkelijk kunnen leven en meer overleven voor
veel mensen met een minimuminkomen. De
tweedeling wordt steeds groter.

Wat hebben we als kleine organisatie verschil
kunnen maken voor mensen die in hun bestaan
worden aangetast en het hoofd zo moeilijk boven
water kunnen houden. We zijn opgevallen in wat
we doen en dat wordt gewaardeerd met een
verdubbeling van de subsidie van de gemeente
Deventer. Ons werk wordt ondersteund door al
die donaties van gewone mensen die iets konden
missen. Het varieerde in bedragen van vijf tot
vijfduizend euro. Het kwam allemaal uit een goed
hart. Ook het Kansfonds heeft het Noodfonds
ondersteund omdat wij een goede samenwerking
hebben met kerken, met de gemeente en met de
hulpverlening.

Maar al dat geld op zichzelf is helemaal niets als
we niet zulke mooie, betrokken, deskundige en

open vrijwilligers hebben. Zij zorgen met hun
deskundige én liefdevolle ondersteuning dat dat
op de goede plekken terecht komt. Juist die twee
kwaliteiten samen maken dat een en een zoveel
meer is dan twee. Samen met al die mensen die
doneren en daarmee ook energie en liefde
toevoegen, kunnen we dan de wereld een stukje
mooier maken.

We |aten weten dat het geld van het Noodfonds
afkomstig is van kerken en ruimhartige donateurs
en dat het Meester Geertshuis dit mag doorgeven.
Hier wil ik dan ook al die dank van onze bezoekers
overbrengen naar u. U kreeg zelfgebakken brood,
een bloemetje, een dikke knuffel, mooie en war-
me woorden, een helpende hand, een stralende
lach en veel, heel veel dank je wels.
Het is mooi om te

-_ AN ervaren dat er zoveel

:’ mensen hun
verschillende steentje
willen bijdragen aan
het Meester
Geertshuis. Samen
kunnen we een steen
verleggen in een rivier op aarde, zoals Bram
Vermeulen zingt.

Lieve mensen, ik ben trots op ons en zo dankbaar
om wat we met elkaar zijn, met elkaar hebben en
met elkaar betekenen. Zo kunnen we daadwerke-
lijk verschil maken en tegelijkertijd ten diepste
mens zijn met elkaar. Dat is hard nodig in een
wereld die meer behoefte heeft aan verbinding
dan aan polarisatie.
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Naar de kerk in de

waar dag tijd

zaterdag 20 en zondag 21 januari
Deventer, Lebuinuskerk 0 10.00
Lettele 70 10.00
Qlst, dorpskerk 0 10.00
Wijhe, Nicolaaskerk 70 10.00
Broederen 0 1030
Schalkhaar 70 1030

zaterdag 27 en zondag 28 januari
Boskamp, kapel Willibrord ~ zo 09.00

Lettele 20 09.00
Broederen 20 10.30
Schalkhaar 20 10.30

zaterdag 3 en zondag 4 februari

Raalte, Kruisverheffing 72 09.30
Herberg van Ars za 17.00
Lettele 72 19.00
Boerhaar 0 09.00
Broederen 70 1030
Schalkhaar 70 1030
Wijhe 70 11.00
zaterdag 10 en zondag 11 februari
Boerhaar zo  09.00
Boskamp, Kapel Willibrord ~ zo  09.00
Lettele zo  09.00
Broederen 70 1030
Schalkhaar 70 1030
woensdag 14 februari

TBH wo 0930
Broederen wo 1030

Boskamp, kapel Willibrord ~ wo ~ 11.00

Lettele wo  19.00
Schalkhaar wo  19.00
zaterdag 17 en zondag 18 februari
Lettele z 19.00
Wijhe 0 09.00
Broederen 20 10.30
Schalkhaar 0 10.30

zaterdag 24 en zondag 25 februari
Boskamp, kapel Willibrord ~ zo  09.00

Lettele 20 09.00
Broederen 20 10.30
Schalkhaar 20 1030
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voorganger

P. Dullaert & S. Hoogendijk

parochiaanvoorganger
parochiaanvoorganger
parochiaanvoorganger
H. Limbeek

parochiaanvoorganger

L. Gunnink-van den Berg
F. de Graaf

Rector Kuipers & F. de Graaf

L. Gunnink-van den Berg

R. Cornelissen
parochiaanvoorganger
J. Verweij

R. Cornelissen & F. de Graaf

J. Verweij
H. Limbeek & P. Dullaert
eigen voorganger

parochiaanvoorganger
G. de Bekker
parochiaanvoorganger

mgr. Hoogenboom, R. Cornelissen en

M. Brinkhuis
G. de Bekker

F. Zandbelt

G. de Bekker &

L. Gunnink-van den Berg
H. Limbeek

L. Gunnink-van den Berg

@. de Bekker & M. Brinkhuis

G. de Bekker

(. de Bekker

J. Verweij & M. Brinkhuis
parochiaanvoorganger

L. Gunnink-van den Berg
parochiaanvoorganger
G. de Bekker

M. Brinkhuis

soort viering koor

3e zondag van het jaar
oecumene

oecumene Voce Magna
oecumene Spirit
oecumene (antorij Wijhe & Caecilia
eucharistie (aedilia
communie (antorij
Gebed voor de eenheid
communie gemengd
communie Voce Magna
eucharistie (aecilia
communie Brugkoor
5e zondag van het jaar
eucharistie

gebed

eucharistie (antores
eucharistie (aedilia
eucharistie (aedilia
eucharistie Nicolaaskoor

Oekraiense eucharistie

6e zondag van het jaar

communie (aecilia
eucharistie gemengd
communie Voce Magna
eucharistie / Schola
Cusanusmis

eucharistie / gezin ~ Youngest Voices XL
Aswoensdag

eucharistie Cantor
eucharistie Schola
eucharistie

communie (Cantores
eucharistie Brugkoor

1e zondag van de veertigdagentijd

eucharistie Ardente
eucharistie Caecilia
eucharistie Caecilia
communie Magpnificent

2e zondag van de veertigdagentijd

communie gemengd
communie Voce Magna
eucharistie (aecilia
communie Nicolaaskoor



Heilige Lebuinus Parochie ﬁ

Ontmoetingsvieringen

Bij ontmoetingsvieringen draait het niet alleen om de viering zelf maar vooral ook om elkaar en de teamleden te ontmoeten als de
doordeweekse en/of de zondagsvieringen komen te vervallen. ledereen is welkom op de hierboven aangegeven tijd. Na de viering sluiten
we af met een eenvoudige maaltijd. Kijk voor alle details op de bladzijden van de geloofscentra - soms is aanmelden noodzakelijk.

dag tijd waar soort viering data
dinsdag  10.30 Vredeskapel Schalkhaar ontmoetingsviering 16jan, 20 feb
1030 0.LV.0.0. Wijhe ontmoetingsviering 23jan
woensdag 09.30 Titus Brandsma Huis ontmoetingsviering 21feb
10.30 De Hoeksteen Boskamp ontmoetingsviering 7feb
10.30 Nicolaas Lettele ontmoetingsviering 17 jan, 21 feb
donderdag 10.30 Willibrordus Boerhaar ontmoetingsviering 22 feb
Overige vieringen
maandag 0930 Ludgerus Deventer eucharistie 5feb, 19feb
10.30 Averbergen Olst communie 5feb
dinsdag  08.00 Broederenkerk Deventer lezingendienst en lauden elke week
09.30 Vredeskapel Schalkhaar eucharistie 23 jan, 6 feb, 27 feb
10.00 Weijtendaal Wijhe communie 13 feb
woensdag 08.00 Broederenkerk Deventer lezingendienst en lauden elke week
09.30 Titus Brandsma Huis eucharistie 31jan, 14 feb
09.30 Titus Brandsma Huis communie 7 feb, 28 feb
11.00 Willibrordkapel Boskamp eucharistie 24 jan, 7 feb, 21 feb
19.00 Broederenkerk Deventer Taizé elke week
19.00 Dagkapel Wijhe Taizé 17 jan, 21 feb
donderdag 08.00 Broederenkerk Deventer lezingendienst en lauden elke week
19.00 Broederenkerk Deventer vesper elke week
vrijdag 08.15 Broederenkerk Deventer aanbidding elke week
08.30 Broederenkerk Deventer biecht elke week
09.00 Broederenkerk Deventer eucharistie elke week
15.00 Broederenkerk Deventer Kruisweq bidden 16 feb, 23 feb, 1 mrt
zaterdag  19.00 Sparrenheuvel Diepenveen eucharistie 3feb
zondag 10.30 St. Jozef Deventer eucharistie 28jan, 25 feb

Livestream en Salland 1
Met ingang van dit jaar wordt in het eerste weekend van de maand de viering van zaterdagavond in
Raalte door Sallandl uitgezonden op hun televisiekanaal. Deze uitzending is ook als stream te zien via

het YouTubekanaal van de parochie: RK Zuidwest Overijssel. De overige weekenden worden de
zondagsvieringen verder live gestreamd.

Vanaf Aswoensdag zullen in alle kerken collecte-
VASTE NAC IE bussen staan voor Vastenactie. Warm aanbevolen!
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Gebedsintenties

20 en 21 januari

Broederen - Pien Zomerhuis-Arling, Luz Amparo Sanchez

Nicolaas Schalkhaar — Bernard, Rita en Herman Klei Overmeen,
Annie Keyzer, Henk Nijhuis, Arnold en Lenie Veldhuijzen-Kerkvliet
Nicolaas Lettele - Anton te Riele (jgt) en ouders te Riele-Huis in 't
Veld, Johannes en Gerharda Spikker-Huisman (jgt), Johannes en Wilhelmi-
na Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Eghertus Ha-
verkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus Wichink-Kruit en
ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny
Zwiers-Nijland

27 en 28 januari

Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp, Luz Amparo Sanchez
Nicolaas Schalkhaar - Anneke Benjamins-van Delden, Bert Woerd-
man, Jos Mulder, Johan Masselink, Henk Nijhuis

Nicolaas Lettele — gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haver-
kamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit en Naatje Qosterwijk-Huis
in 't Veld, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie,
Hermanus Wichink-Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden
familie, Erik Zandbelt, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp — fam. Logtenberg-van Rossum, Doortje Ha-
gen-Elzebroek, Jan Haarman, Marietje Boerkamp-Jansen

3 en 4 februari

Broederen - Elisabeth Hogenstijn-Nijmaller, Marijke en Fried Wind-
meijer, Luz Amparo Sanchez

Nicolaas Schalkhaar - Truus Bolink-de Haan, Tonny Roering-van
Gemst, Annie Keyzer, Anton en Dien Schutte-Oosterlaar, fam. Verwoolde-
Groot Koerkamp, fam. Haverkamp-Groot Koerkamp, Henk Nijhuis, Arnold
en Lenie Veldhuijzen-Kerkvliet

Nicolaas Lettele - Johan Bloemenkamp (jgt), Johannes Leerkes (jgt),
Gerrit Elferink, Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr.
Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, Grada Leerkes-Daggenvoorde, Hermanus Wichink-Kruit en ouders
Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Juul
Dokman-Boerhof, Wilco van Dartel, Albertus en Marie Logtenberg-Geerts,
Wim en Jo Stegeman namens de geloofsgemeenschap Engelbert , Geert
Overmars, Theo Giesen, fam. Boerhof, Martien, Bernard en Mien Groote
Schaarsberg-van der Weerd, Betsie Schurink-Schrijver, José Smeenk-ten
Have, Ria, Louis, Jan en Betsie

32 - LIEFEN LEED

Lief en leed

10 en 11 februari

Broederen - Riet Golbach

Nicolaas Lettele - Johan en Ans Bloemenkamp-Grondhuis, ouders de
Brouwer-Kruit, Gerrit Elferink, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Ha-
verkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit en Riek Hoekman-Klein
Swormink en Annie, Hendrikus Tiebot, Anton en Wilhelmina Wichgers-
Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink-Kruit en ouders Wichink
Kruit-Hofstede en overleden familie, ouders Zwiers-Bosman, Joop en Diny
Lwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan
Eishof, Lucie Spekschate-Visscher, Herman Boerhof, Doortje Hagen-Elze-
broek, Jan Haarman, Marietje Boerkamp-Jansen

Engelbert Boerhaar - Juul Dokman-Boerhof, Wilco van Dartel, Geert
QOvermars, Jan en Diene Schutte

17 en 18 februari

Nicolaas Schalkhaar - Diny Swartjes-Bril, Johan Venneman, Annie
Keyzer, Riet en Jan Golbach-te Riele en Pieter, Arnold en Lenie
Veldhuijzen-Kerkvliet

Nicolaas Lettele - Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonk-
man, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Ha-
verkamp-ten Have, Hermanus Wichink-Kruit en ouders Wichink Kruit-Hof-
stede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Wijhe - Hein en Marietje Elshof, ouders Leerkes-
Oosterwijk, ouders Hollegien-Tijhuis, Truus en Bernard Mulder en
dochter Willemien, Anton Temmink, Anton Vrolijken

22 februari
Engelbert Boerhaar - Juul Dokman-Boerhof, Wilco van Dartel

24 en 25 februari

Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp

Nicolaas Schalkhaar - Anneke Benjamins-van Delden, Bert Woerd-
man

Nicolaas Lettele - Hendrika Timmermans (jgt), gebr. Hermanus, Jo-
hannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Anton
en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Hermanus
Wichink-Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Erik
Zandbelt, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Jan Straatman, Jan Logtenberg, Ferco, Marin-
da, Ingrid en Kaylee, Toos (asteel-Dollenkamp, Herman en Annie Roesink-
Bosgoed, Jan Haarman, Marietje Boerkamp-Jansen

Er breekt een zonnesfraal door als we
in de loop van de tijd met een
glimlach kunnen terugdenken aan onze
dierbare overledenen die alfijd een
speciaal plekje houden in ons hart



Wij gedenken

Paulus Antonius Andreas (Paul) Meijer

1 21-09-2023 op 94-jarige leeftijd. Tijdens de uitvaartviering in de
St. Nicolaaskerk in Schalkhaar hebben we hem herdacht en in onze
gebeden toevertrouwd aan de levende God. Hij overleed op zijn
trouwdag. Die ochtend zouden hij en zijn vrouw Truus nog een
lekker gebakje bij de koffie nemen, maar hij bleef onbewogen in de
stoel zitten. Tot op het laatst genoot Paul van het leven. Van Gods
mooie schepping ... de natuur ... de tuin. Van de kleine dingen des
levens. En hij zat graag buiten om wat te mijmeren over het leven.
Over het grote Mysterie van God ook! Hij was een diep gelovig
mens. Dat Hij nu verenigt mag zijn met de Bron van alle liefde en
God mag zien van aangezicht tot aangezicht. Vanuit dat ver-
trouwen hebben we hem begraven op Tjoenerhof in Diepen-
veen. Dat hij mag rusten in vrede.

Josephina Gerarda Maria (Pien) Zomerhuis-Arling
109-10-2023 op 65-jarig leeftijd. We hebben Pien herdacht in een
uitvaartviering in De Broederenkerk. Er klonken mooie persoonlijke
woorden van haar dierbaren. Ze was een sterke vrouw. Acht jaar
lang chemokuren en elke keer zag ze weer een lichtpuntje ... was er
weer hoop! Ze heeft geknokt voor het leven! In het voorjaar bleek
er geen behandeling meer mogelijk. Ze putte moed en kracht uit
haar geloof. Ze had een grote devotie tot Maria, de moeder van
Jezus waar ze terecht kon met haar vragen en zorgen. Regelmatig
vierde ze de eucharistie mee, vaak in Lettele. Daar ging ze graag
naar toe. Het gaf haar rust en vertrouwen, net zo als de Zieken-
zalving eind augustus, omringt door Fred, de kinderen en klein-
kinderen en haar zussen. Na de uitvaart hebben we haar begeleid
naar de laatste rustplaats op de RK-begraafplaats aan de Ceintuur-
baan. Dat Pien mag uitrusten van al haar zorg en inzet hier op aarde
en thuis mag zijn bij haar en onze Schepper.

Lamberdina Jacoba (Diny) Bodifee-Lichteveldt

1 10-11-2023 op 96-jarige leeftijd. Diny werd in 1926 geboren in
Broekhuizen. Ze heeft een vol leven gehad, altijd bezig: thuis voor
het gezin en de familie en op het werk. Met bewondering kijken we
terug op hoe zij haar grote en intense verdriet de laatste jaren heeft
gedragen. Het overlijden van haar zoon Chiel in 2009, van haar
grote liefde, haar man Gerard, in 2015, haar schoonzoon Ben in
2019 en vooral het overlijden van haar dochter Gerda in 2022, Dat
heeft haar ongelooflijk aangegrepen. Dat alles betekende een
grote aanslag in haar leven. Diny had grote interesse en liefde voor
haar kinderen, en bij de komst van de kleinkinderen juist ook voor
hen, maar haar achterkleinkinderen konden zich verheugen in een
innige liefde die, hoe oud ze ook werden, steeds wederzijds was.
Haar liefde voor de roos, ontstaan in haar jonge jaren Limburg, was
een levensmotto voor Diny. Bij elke verjaardag werd ze verblijd met
het aantal rozen van haar levensjaren. Graag had de familie nog
een bos van 97 rozen bezorgd. Bij de uitvaartplechtigheid in de

kerk klonk er in de muziek en in de rozen grote dankbaarheid. We
hebben Diny op de katholieke begraafplaats aan de Ceintuurbaan
bij haar man te ruste gelegd.

Anton Kamphuis

1 18-11-2023 op 88-jarige leeftijd Als evangelie heeft de familie
gekozen voor Mattheus (5, 1-12a). In dit evangelie wordt duidelijk
gemaakt waar het in het leven om draait. De boodschap ervan
(verzoening en oog hebben voor mensen in nood) heeft Anton, in
praktijk gebracht, ook in zijn werk als banketbakker. We herinneren
ons Anton als een vriendelijke man, zeer makkelijk aanspreekbaar,
in voor een grapje en geweldig trots op zijn familie. Maar hij was
ook heel gelovig. Hij bezocht wekelijks de vieringen in Schalkhaar.
Niet alleen met de mond, maar ook in de praktijk. Zo hielp hij bij
het opknappen van 't Koetshuis en de pastorie, samen met zijn
vrouw Rieky en zus Tonny. Hij was jarenlang lid van de koffiegroep.
We vertrouwen er dan ook op dat er boven een mooi plaatsje voor
hem s gereserveerd.

Bernardus Jozef (Bernard) Tibben

1 19-11-2023 op 87-jarige leeftijd. De uitvaart voor Bernard in de
St. Nicolaaskerk van Lettele was met een vleugje dialect. Hij kwam
uit Bathmen en sprak altijd dialect, dus was de preek dit keer ook in
het "plat". We hoorden over de Goede Herder als beeld van God die
omziet naar al wat leeft. Bernard leefde vanuit dit vertrouwen. Bij
mooi weer zat hij buiten onder een parasol en was dan af en toe
aan het knikkebollen. Ook maakte hij graag een praatje. De laatste
jaren werd de gezondheid steeds minder. Hij kreeg steeds meer
lichamelijke ongemakken en de pijn nam steeds meer toe. Het
lopen ging op het laatst niet meer en hij had steeds meer zorg
nodig. Langzaam maar zeker ging het kaarsje uit. We hebben hem
begraven bij zijn vrouw Dinie op het kerkhof in Lettele. Dat Bernard
nu mag rusten in vrede en dat het Eeuwig Licht hem mag
verlichten.

Johannes Antonius (Jan) Haarman

122-11-2023 op 78-jarige leeftijd. De uitvaart van Jan is gevierd in
de St. Willibrordkerk van Boskamp. Geheel in traditie is Jan in een
rouwkoets vanuit huis naar de kerk gebracht. Hij was een groot
paardenliefhebber. Dat was zijn lust en zijn leven. Hij is maar heel
kort ziek geweest. Tijdens de Ziekenzalving werden door zijn
dochters mooie herinneringen opgehaald en er werd gezongen,
gehuild en gelachen. Een heel warm en dierbaar moment, omringt
door Tonnie en zijn kinderen en kleinkinderen. Daarna ging het
heel snel. Hij had zich erbij neergelegd dat hij het aardse leven
moest loslaten om het hemelse te ontvangen. We hebben Jan
begraven op het kerkhof in Boskamp. Dat hij nu thuis mag zijn in
het hemels Vaderhuis en dat hij de liefdevolle God mag zien van
aangezicht tot aangezicht.
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Marietje Boerkamp- Jansen

1 01-12-2023 op 86-jarige leeftijd. Een sterke en moedige vrouw,
moeder en oma is niet meer op haar vertrouwde plek op de boer-
derij op Fortmond. Daar was ze op haar plaats, als geliefde en altijd
hardwerkende spil in het gezin Boerkamp. Ze zorgde met veel
liefde en trouw voor haar man Anton en "de jongens', haar drie
zoons. ledereen was altijd welkom. Ze was gastvrij en hartelijk en
had ook altijd belangstelling voor anderen. Marietje was een
gelovige vrouw die samen met Anton, voor corona, ook altijd trouw
de maandelijkse communieviering in het Averbergen bezocht. De
laatste jaren kreeg ze te maken met een ernstige ziekte waartegen
ze het met al haar wilskracht en moed opnam. Ze wilde volhouden
en blijven werken voor haar man en de jongens tot het echt niet
meer ging en ze zich over moest geven. Tijdens het intieme mo-
ment van de Ziekenzegen was ze ervan overtuigd dat ze "naar
boven" ging en daar werd opgewacht. Zo kon ze haar voltooide
leven overgeven in de handen van God. Tijdens een gebedsviering
werd er in de kerk van Boskamp afscheid genomen van een sterke
vrouw die op haar eigen plekje voor velen van grote betekenis is
geweest. Dat zij nu mag rusten in vrede.

Gerrit Cornelis Elferink

107-12-2023 op 89-jarige leeftijd. "wie wat bewaart, die hef wat".
Deze levensregel paste heel goed bij Gerrit. Het vak schoenmaker
heeft hij al op jonge leeftijd van zijn vader geleerd. En deze vader

had het weer geleerd van zijn vader. In 1942 vertrok meneer
Elferink vanuit Steenderen naar Bathmen en tot 2006 kon men in
Bathmen bij Elferink zijn schoenen laten repareren. Gerrit had een
mooie verzameling oud gereedschap bewaard en vertelde er graag
over. Zijn levenspartner Bets Achtereekte overleed in 2022. Hij
miste haar. Na een kort ziekbed is hij op 7 december overleden. Dat
hij mag rusten in vrede.

Cornelis Adrianus (Kees) Beerepoot

25-12-2023 op 90-jarige leeftijd. Kees werd geboren op een boer-
derij in Westwoud (West-Friesland). Hij studeerde in Wageningen
en ontmoette daar zijn grote liefde Yvonne Sangen met wij hij in
1965 trouwde. Na een studietijd in de Verenigde Staten, woonden
ze in Heelsum en later in Deventer. Inmiddels waren Gabrielle, Els-
beth en Dirk geboren. Kees was docent en later directielid en lid van
(ollege van bestuur van de Landbouwhogeschool (Larenstein). Zijn
grote hobby's waren reizen en filosofie. Hij schreef voor intimi een
dik boek waarin hij zijn eigen filosofisch systeem uiteenzette. Hij
zag het leven als een cirkel van uitgaan en terugkomen. Hij genoot
van het samenzijn met zijn kinderen en kleinkinderen. De laatste
twee jaar is hij liefdevol verzorgd op PW-Jansen. Hij stierf op Eerste
Kerstdag. Na de uitvaart in Nieuw-Sion hebben wij hem te rusten
gelegd op begraafplaats Tjoernerhof in Diepenveen. Moge hij nu
thuis zijn bij God.

XX

“Lef/lev”

Jaarlijks wordt er binnen de Rooms-Katholieke
Kerk rond 17 januari aandacht besteed aan de
bijzondere band die er met het Jodendom is. Deze
"Dag van het Jodendom" is ca. 15 jaar geleden
door het Vaticaan ingesteld, om iedereen binnen
de Kerk kennis te laten maken met de Joodse
wortels van het Christendom, door ontmoeting
met het Jodendom van nu. De dag heeft geen
politieke oogmerken.

De Dag van het Jodendom is niet alleen een
symbolische viering of herdenking, maar heeft
een actief en inhoudelijk karakter, met een
jaarthema.

Voor 2014 luidt het thema: "Lef/lev". Lef heeft
alles te maken met moed. Met moed die
samengaat met bewogenheid en inspiratie. Moed
die energie geeft om werk of zelfs bergen te
verzetten. Er is momenteel meer dan genoeg in
onze wereld, in onze samenleving, in onze
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woensdag 17 januari 2024

DAG VAN HET JODENDOM:

geloofsgemeenschappen om somber over te zijn.
We hoeven hierbij alleen maar te denken aan de
terreuraanslag van 7 oktober jl. door Hamas in
Israél en het grove geweld daarna in
Gaza/Palestina en Israél tot nu. Maar in het
Jodendom en Christendom blijven wij geloven in
de toekomst en in onze blijvende inzet daarvoor.
Binnen onze eigen gemeenschappen en ook
daarbuiten. Vandaar het thema van de Dag van
het Jodendom: LEF/LEV!

De datum 17 januari is gekozen omdat een dag
later de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid
van de Christenen begint. Daarmee wilden de
bisschoppen uitdrukken dat alle christelijke
kerken wortelen in het Jodendom.

Actuele informatie over activiteiten in het kader
van de Dag van het Jodendom 2024 is te vinden
op de website: www.dagvanhetjodendom.nl



Gabrie Gelisser
woont b'l rl_\ 21

studie relig

Mijn belezen en bereisde
tante ruimde haar boeken-
kast op. We mochten komen
snhuffelen. Mijn oog viel op
een statig boek: Metafysical
Bible Dictionary - meta-
fysische Bijbelwoordenboek -
geschreven door de Ameri-
kaan Fillmore rond 1930.
Metafysica is de tak van de
filosofie die niet met de
zintuigen de werkelijkheid
onderzoekt, maar zoekt naar
wat daar achter zit, naar het

Column Gabr/e

als lerares Duits, met h

0 in He "Iml kre

land te ontdekken. Alle twaalf melden
bij wederkomst dat het land vrucht-
baar is en rijk. Twee verkenners sporen
het volk aan om het land in te nemen.
Maar de tien anderen zien dat anders:
de inwoners van dat land zouden veel
te sterk zijn.

De uitkomst is bekend: het volk
verkiest te luisteren naar de negatieve
boodschap en een lange woestijn-
tocht met veel ontberingen volgt. Pas
veertig jaar later staan ze weer op
 hetzelfde punt en trekt het volk het
beloofde land binnen.

wezen van die werkelijkheid.

U begrijpt dat ik direct geboeid was: achter de
materiéle zaken zoeken naar de geestelijke
waarheden. Personen en plaatsen uit de Bijbel
moeten we hier niet letterlijk zien, maar eerder als
symbolen, van (karakter)eigenschappen bijvoor-
beeld of bewustzijnniveaus. Ik zal aan de hand van
het verhaal van Mozes uitleggen hoe dat er dan
ongeveer uit kan zien.

Mozes (ons bewustzijn van God) heeft het
Hebreeuwse volk (onze emoties en gewoonten)
gered uit de macht van farao (het zelfzuchtige ik).
Maar de reis die daarop volgt, is niet zonder
obstakels: het volk staat geregeld tegenover
Mozes. Fillmore legt uit: onze emoties in lijn
brengen met geestelijke waarheden, vergt tijd en
doorzettingsvermogen - af en toe verliezen we ons
geduld.

Vanaf de Sinai vertrekt het volk naar de rand van
Israél. Mozes stuurt twaalf verkenners - twaalf
verstandelijke vermogens - op pad om het nieuwe

Die metafysica is opmerkelijk herkenbaar.
Verhelderend bovendien. Hoe vaak immers laten
we ons |leiden door onze of andermans negatieve
gedachten. Zien we beren op de weg. Schenken
we meer waarde aan onze twijfels en angsten dan
aan gedachten dat het goed komt. En dan die
verhouding: tegenover elke hoopvolle gedachte,
hebben we vijf tegenwerpingen! Vijf keer dus
zouden we "nee" moeten weerstaan om het ene
ja" te kunnen volgen.

Nu word ik echt nieuwsgierig. Wat zegt Fillmore
over Jeruzalem? De stad die zowel in joodse als de
christelijke en islamitische geschriften van grote
betekenis is.

Natuurlijk is Jeruzalem hier geen stad van steen,
die met geweren tegen andere volkeren en religies
verdedigd moeten worden. Jeruzalem is juist die
éne plek waar alle religies één zijn. Jeruzalem
staat voor het hoogste bewustzijn van vrede.
Jeruzalem staat voor het hart: daar waar God
daadwerkelijk leeft.
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Op de redactie komen regelmatig aankondigingen binnen over concerten, lezingen enzovoort die in Deventer en

omstreken georganiseerd worden. Hier vindt u onze keuze uit het aanbod van deze maand

. De Heilige Lebuinus

Parochie staat niet in voor eventuele fouten en tekortkomingen in deze informatie. Neemt u bij vragen altijd

contact op met de organisatoren.

Publiekspresentatie

Vooronderzoek Deventer en Slavernij
Eind 2022 verleende de gemeente Deventer
opdracht voor het onderzoek naar de rol van het
toenmalige Deventer stadsbestuur en haar
inwoners met betrekking tot slavernij. Het werd
uitgevoerd door Esther van Velden en Siert
Wieringa van de Overijsselacademie. Verder is er
een begeleidingsgroep betrokken geweest bij het
onderzoek welke samengesteld was uit een groep
mensen uit onder meer de Surinaamse en
Molukse gemeenschap en een vertegenwoor-
diging van het Etty Hillesum Centrum.

Eind juni 2023 werd het afgeronde vooronder-
zoeksrapport "Deventer en Slavernij" aangeboden
aan de gemeenteraad. Dat er verbanden
bestonden tussen het slavernijverleden en
Deventer was al langer bekend, maar met de
publicatie van het vooronderzoek zijn de
verschillende verbindingen samengevoegd.

Tijdens de Publiekspresentatie in het Pennincks-
huis in Deventer kunnen de aanwezigen kennis van
dit alles nemen en vragen stellen.

Voor de presentatie zijn vier onderzoekers uitge-
nodigd die ieder een korte inleiding zullen geven:
Esther van Velden/Martin van der Linden/Coen
van Galen/Clemens Hogenstijn.

Na de inleidingen kan het publiek vragen stellen en
kunnen de historici op elkaar reageren.

Zie ook: deventer.nl/slavernijverleden

Het volledige PDF document kunt u inzien en
downloaden via
www.deventer.nl/vooronderzoek-deventer-en-slavernij

* gratis - wel reserveren via ettyhillesumcentrum.nl
* woensdag 24 januari 2024, 19.30-21.30 uur
* Penninckshuis, De Brink 89 Deventer

4

Op vrijdag 9 februari komt het wereldwijd bekende ensemble voor oude muziek Graindelavoix naar de
Bergkerk in Deventer. Bjorn Schmelzer, dirigent en leider van het ensemble heeft speciaal voor dit
concert een programma samengesteld met polyfone muziek uit de 15e eeuw, die resoneert met het
veelstemmige denken van Nicolaus Cusanus (1401-1464), een denker die centraal staat op het

evenement In de voetsporen van Cusanus.

Het ensemble Graindelavoix heeft de |laatste jaren
furore gemaakt met gedurfde interpretaties van de
intrigerende polyfone werken uit de 15de eeuw.
Het gaat dus om een uniek concert met een
duidelijk thema. Het concert past in een groter
evenement dat geheel gewijd is aan dit
veelstemmige denken van Cusanus, die een
intensieve band met Deventer had .

Kaartjes kosten £€25,00 en zijn te bestellen via
bergkerkdeventer.nl/evenement/grandelavoix
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A.P. Dijk en Zn.

Juweliers-Horlogers
Nieuwstraat 47-49

7411 LH Deventer
Tel. 0570-612786

De oudste juwelierszaak van de Hanzestad Deventer.




JANUARI Activiteit Info Tijd
10|Ontmoetingsviering Boskamp Hoeksteen 10.30
13t/m 28 Actie Kerkbalans
16 Ontmoetingsviering Schalkhaar Vredeskapel 10.30
17 Ontmoetingsviering Lettele Nicolaaskerk 10.30
17 Dag van het Jodendom
17,24,31 Inloopochtend Herberg van Ars Herberg van Ars 10.00-12.00
17,24,31 Ochtendgebed Herberg van Ars 9.30-9.45
19,26 |Inloopochtend Hovenhuus Hovenhuus 10.00-12.00
19,26 Koffie-inloop Broederenkerk 11.00-12.00
20|Film "Where are you, Adam?" Het Penninckshuis, Brink 89 16.15
21-28 Week van gebed voor de Eenheid
21 |Taizéviering en Carlo Acutis Lezing Basiliek H.Kruis Raalte 19.00
23 Ontmoetingsviering Wijhe 0..v.0.0 10.30
24 |Presentatie "Deventer en Slavernij" | Het Penninckshuis, Brink 89 19.30
24,31|Wandel voor een ander Parochie H. Kruis, zie pag 17
25 |Verkenning Marcus-evangelie Parochiehuis 19.30-21.30
26 Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-12.00
26 | Christelijke meditatie Meester Geertshuis 10.00-12.00
29 Lectio divina: luisterend lezen Broederenzaal 20.00
FEBRUARI | Activiteit Info Tijd
2 Maria Lichtmis
2,9,16,23 Inloopochtend Hovenhuus Hovenhuus 10.00-12.00
2,9,16,23 Koffie-inloop Broederenkerk 11.00-12.00
3/Gebedsdag Mariale Beweging Basiliek H.Kruis Raalte 09.30
3|Herbergviering Herberg van Ars 17.00
4|0ekraiens ensemble Vitaduo Nicolaaskerk in Wijhe 14.30
4 Oekraiense viering en lunch 0.L.V.0.0 Wijhe 11.00
7/0ntmoetingsviering Boskamp Hoeksteen 10.30
7,14,21,28 |Inloopochtend Herberg van Ars Herberg van Ars 10.00-12.00
7,14,21,28 |Ochtendgebed Herberg van Ars 9.30-9.45
7,14,21,28 Wandel voor een ander Parochie H. Kruis, zie pag 17
9t/m11 In de voetsporen van Cusanus zie blz. 12
9,23 Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-12.00
9,23 | Christelijke meditatie Meester Geertshuis 10.00-12.00
11 Gezinszondag Nicolaaskerk Schalkhaar ! 10.30-13.00
12 |Filmavond : "Pater Damiaan" Herberg van Ars 19.30
12,26/ Lectio divina: luisterend lezen Broederenzaal 20.00
14| Aswoensdag
15 Ouderenmorgen Titus Brandsma Huis 10.00
16,23 | Oecumenisch avondgebed Dorpskerk Olst 19.30-20.00
20 Ontmoetingsviering Schalkhaar Vredeskapel 10.30
20 Spiritualiteit achter gesloten deuren | H. Kruis, Kerkstraat 8, Raalte 19.30
21 Ontmoetingsviering Lettele Nicolaaskerk 10.30
21|0Ontmoetingsviering TBH Titus Brandsma Huis 09.30
21,28|Kruiswegmeditatie Nicolaaskerk Lettele 19.00
22 |Ontmoetingsviering Boerhaar Willibrordus Boerhaar 10.30

Kopij voor de maart-editie dient bij de redactie bekend te zijn op
7 februari 2024, v66r 10.00 uur
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U met uw wensen en vragen. Wij mel onze kennis en ervaring.
Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. Cok als u niet of
elders verzekerd bent,
Monuta Wilco Leukenhaus Mon uta
T 0370-620490 .

wvnsmanutawilcoleukenhaus.n Wl I CO Le u ke n ha U S

BEGRAFENISVERENIGING
COLMSCHATE & OMSTREKEN

® Vertrouwd en betrouwbaar
@ Altijd dichtbij en respectvol

05705174 11

— dag en nacht bereikbaar
i {zlleen vaar overlijdansberichten)
- — Woor wizigingen en informatie
www.begrafenisverenigingcolmschate.nl
info@begrafenisverenigingcolmschate.nl

IN TECHNIEK

SSENDORP
T 0570613 001

Menstraat 24-28 // 7411 EZ Deventer

/ bedrijfsleven
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GRATIS WAARDEBEPALING?

| SCAN MLJ!

HAFKAMP

www.hafkampnatuursteen.nl

Hafkamp Natuursteen in Olst ontwerpt,
produceert & plaatst gedenkstenen.

Uw herinnering geven wij vorm
Enkele & dubbele grafstenen
Staande letterplaten
Graf- en glasmonumenten
Urngraven
Ruwe veldkeien
Belettering & accessoires

Persoonlijk contact
is onze belangrijkste
kwaliteit.

24/7 bereikbaar / 0570 - 60 62 66
www.dwuitvaartverzorging.nl

Werkzaam in de regio's
Olst-Wijhe en Deventer.

de\%erd

vilvearlverzorging
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Bestuur Parochiecentrum en Dopen

Contact via het centraal secretariaat centraal secretariaat Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen Broederenstraat 18a1 www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”
Vicevoorzitter: TJ.G.M. Lam 7411 LB Deventer

Penningmeester: H. Elshof 0570- 60 90 40 Tarieven kerkelijke diensten

Secretaris: J. Kil info@heiligelebuinus.nl De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
Begraafplaatsen: T. Wellenberg Secretariaat: Caroline Legebeke onder "Qver ons/Financieel"

Namens pastoraal team: M. Brinkhuis woensdag en vrijdag van 9.00 -13.00 uur

Mens & Organisatie: W. Legebeke, adviserend lid  Financién en begraafplaatsen: Bereikbaarheidsdienst voo

Gebouwen & onderhoud: G. Strijker, adviserend lid - maandag t/m donderdag: 9.00-16.00 uur ZiekenZGlVing en uitvaart
06 - 13 32 44 06

Pastoraal team Colofon
R.G.W. (Ronald) 6.J.LS. (Gauthier)  |verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens
Cornelissen de Bekker
pastoor parochievicaris Redactie
0570 -.61 9087 06-22339977 Josefien Kenkhuis, Andrea Oomes,
comnelissen@ : | gdebekker@ Jan Miltenburg (hoofdredacteur)
aartsbisdom.nl heiligelebuinus.nl
ma. afwezig ma. afwezig Vaste medewerkers

M.J. (Marc) Brinkhuis Lucas Brinkhuis, Gabrie Gelissen, Marianne Kok en de
contactpersonen van de geloofscentra

AM.AL (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker
038-4527475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

B.A.M.J. (Bernadet)
Albers

. opbouwwerker

. 06- 5468 56 66

diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

Editie maart 2024
Kopij binnen7 februari véor 10.00 uur
Verschijningsdatum 27 februari 2024

Postadres redactie

EN. (Fokko) de Graaf |Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer
diaken zout@heiligelebuinus.nl
06-20533946
Advertenties

Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage
Vertrouwenspersoon Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

ongewenste omgangsvormen en integriteit Een vrijwillige bijdrage is welkun_1 op: reketjingnr.
B. Engberink-Herder NL8IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus

06-39123407 Parochie onder vermelding van 't Zout
vertrouwenspersoon.hlp@gmail.com e
P = Adreswijziging

Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Actuele informatie op onze website Vrijwaringsclausule

Komt u weleens op onze website www.heiligelebuinus.nl?  |pe redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
U vindt er allerlei informatie over onze parochie, u leest er de laatste korten of niet te plaatsen

nieuwsberichten, u kunt er foto's bekijken van gebeurtenissen binnen de
parochie, vieringenroosters raadplegen en rechtstreeks inloggen voorde  |AVG

live streams. De website en 't Zout vullen elkaar vitstekend aan. De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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Zondag 11 februari vieren we Gezinszondag in de
Nicolaaskerk in Schalkhaar!

Zoals altijd word je om 10.30 uur verwacht in de kerk.
Na de viering eten we samen een broodje en gaan daarna in

GEZINSZONDAG de groepjes aan het werk. Om 13.00 uur sluiten we af.

Het weekend van 10 en 11 februari is het Carnavalsweekend.
Misschien mag je ook wel verkleed naar school de dag
ervoor!

Je mag nog even uit je bol gaan, en je verkleden, lekker gek
doen en misschien krijg je ook wat lekkers.

Sommige mensen zetten een masker op met Carnaval: even
doen alsof je iemand anders bent...Op sommige plaatsen in
Nederland heeft zelfs de pastoor een bijzonder kazuifel om
de Carnavalsmis te vieren,

En dan, op woensdag 14 februari is het Aswoensdag. In de kerk tekent de priester

met as een kruis op je voorhoofd. Hij zegt daarhij:
"Gedenkt dat je stof bent en tot stof zult wederkeren".

Met andere woorden: we hebben niet het eeuwige leven, dus gebruik je tijd
goed, zodat God en de andere mensen blij worden van jou!

P
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Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. We bereiden ons dan 40 dagen lang voor op het feest van

Pasen. Dat doen de volwassenen door veertig dagen lang te bidden, te vasten en aalmoezen te geven.
Maar ook jij kunt wat doen!

Bidden, dat doen jullie wellicht ock al, in de kerk en thuis.
Ga jij ook proberen om elke dag een kort gebedje te doen?

Vasten betekent dat je alles met mate gaat doen.
En dat kan best veel moeite kosten.
Misschien kun je proberen om 40 dagen lang minder televisie te kijken, of een paar dagen geen
computerspelletjes te spelen. Of door de week niet snoepen...

Aalmoezen geven betekent dat je geld geeft aan iemand die niets heeft.
Natuurlijk kun je vragen aan je ouders of zij het goed vinden dat je een beetje van je zakgeld in de
collectebus voor de Vastenactie doet, bijvoorbeeld.
Maar je kan ook een keer thuis wat extra helpen, een mooi kaartje maken voor oma of opa... Of
een keer spelen met een kind op school dat nooit wordt gevraagd om mee te spelen...

God, Wij bidden

ze zeggen: U bent er altijd. dat papa en mama en wij

U luistert naar alle mensen. het niet te druk hebben,

Heeft U het dan niet druk? dat ons hoofd niet veel te druk is,
Hoe kan het dat U altijd tijd hebt? dat we tijd hebben voor rustige en
U roept ons om echt tijd te hebben gezellige en belangrijke dingen,

voor elkaar. daarvoor bidden wij. Amen.



