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Bevlogen inzet

In deze editie zijn twee interviews opgenomen van
mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet
voor onze parochie.

Fokko de Graafis binnenkort 12,5 jaar diaken. Op
blz. 4 e.v. is hij uitgebreid aan het woord over zijn
roeping die bepaald niet over rozen is gegaan.
Verder is er een interview op blz. 10 e.v. met Johan
Grobbeée. Hij heeft in zijn vele jaren als vicevoorzit-
ter vaak met pijn in het hart moeilijke beslissingen
moeten nemen rond herstructureringen van de
parochie.

Beide mannen zijn ieder op hun eigen manier
geroepen. Beiden gaan ervoor hun taken en
functies zo goed mogelijk waar te maken.

Ze gaan geen problemen uit de weg maar proberen
daar wat aan te doen. Met het gemeenschappelijke
doel van ons allemaal voor ogen: een levendige
parochie waarin er plaats is voor iedereen. Waarin
iedereen zich thuis voelt. Ook in moeilijke tijden.

Er zijn gelukkig meer mensen die zich met veel elan
inzetten. Het bijzondere aan deze bevlogen mensen
is, dat ze anderen weten te enthousiasmeren. Of
het nu de vele vrijwilligers zijn die hun steentje
bijdragen, of mensen die zich inzetten voor de
goede zaak op wereldniveau.

Zo laat Lonneke ons kennis maken met de
katholieke klimaatbeweging die zich onder de
bezieling van Paus Franciscus inzet voor een
gezonde aarde en een betere verdeling van de
welvaart.

Voorbeeld doet volgen. Ock in het klein kunnen we
ons inzetten om de wereld een beetje beter te
maken. Doet u mee?

Jan Miltenburg, hoofdredacteur

Bereikbaarheidsdienst
voor ziekenzalving en uitvaart
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Fokko de Graaf:

Geef het verzet niet op, maar geef het een plek

Aan het woord is Fokko de Graaf. Kardinaal Eijk heeft hem op 6

december 2009 in de Broederenkerk gewijd tot onbezoldigd permanent
diaken. Hij is op 6 juni 2021 12,5 jaar diaken in onze Lebuinus
Parochie. Een mooie aanleiding om hem uit te nodigen voor een
interview. Fokko is een bevlogen man die vol passie praat over zijn

§ werk als groepsleider/teamcoach en over zijn diaken-zijn. Een
combinatie van twee functies die op het oog niets met elkaar te maken
lijken te hebben terwijl het tegendeel waar is.

Je kunt stellen dat zijn gezin, zijn reguliere werk en zijn diaken-zijn sa-
men van grote invloed zijn geweest op zijn denken, doen en laten. Het
heeft hem gevormd tot de man die hij nu is. In alle opzichten een so-
ciaal bewogen mensen-mens, recht door zee en zonder vooroordelen. In
staat om de mens achter de persoon te blijven zien, wat deze ook heeft
gedaan of misdaan. De titel van het interview is niet zomaar gekozen.
Deze uitspraak heeft iets in hem wakker gemaakt, getriggerd, waardoor
hij meerdere keren in zijn leven bewuste keuzes heeft gemaakt.

Wat wil je met ons delen over jezelf, over je achtergrond?

Ik ben opgegroeid in Wijhe in een gezin waar het
geloof geen rol speelde. Sterker nog: ik was heel
kritisch naar het geloof. In 1977 heb ik Magrit le-
ren kennen. Zij was overtuigd "genetisch bepaald"
katholiek. Dus ik kwam als niet-gelovige in een
heel katholiek, vroom gezin terecht. Op een gege-
ven moment ging ik op de zondagen mee naar de
kerk. Want je denkt dat dat zo hoort en dat wordt
ook min of meer van je verwacht.

Ik hou van zingen en ging samen met Magrit vanaf
begin jaren '80 naar het koor in de Broederenkerk.
Daar kwam ik pastor Van 't End tegen. Hij heeft
Magrit en mij in 1985 getrouwd.

Met een kleine onderbreking wonen we 34 jaar in
het QOostrik achter de Scheg. In juni verhuizen we
naar Goor, maar ik blijf actief als diaken bij onze
parochie. Magrit en ik hebben twee zonen: Jeroen

en Bram. Die zijn allebei acoliet in de Broederen-
kerk.

Eerst heb ik de opleiding MBO Inrichtingswerk
gevolgd. Later ben ik hierop afgestudeerd op HBO-
niveau. Daarna heb ik de opleiding Gestalt Counse-
lor gevolgd. Ik ben 42 jaar groepsleider van beroep
en het laatste jaar, op verzoek van het team, ook
teamcoach. Ik ben begonnen in een tehuis voor
kinderen in een moeilijke opvoedingssituatie. Mijn
carriére heb ik voortgezet in orthopedagogische
tehuizen, het gevangeniswezen, forensische zorg
en uiteindelijk de laatste 18 jaar bij de instelling
Trajectum. Daar werk ik met sterk gedrags-
gestoorde, licht verstandelijk gehandicapte
volwassenen en ths'ers. Tot mijn aanstelling bij
Trajectum was ik ook enkele jaren Gestalt
Counselor met een eigen praktijk aan huis.

Kun je iets vertellen over je roeping tot diaken?

Mijn roeping is gaandeweg gekomen. Door keuzes
die ik zelf heb gemaakt en door keuzes waartoe
anderen mij hebben aangezet. Mijn roeping ging
zeker niet zonder slag of stoot. Samen met mijn
vrouw heb ik een heel traject doorgemaakt. Zij zag
mij veranderen doordat het geloof een steeds
grotere invlioed op mijn leven kreeg. Dat heeft tot
2an mijn diakenwijding af en toe spanningen
veroorzaakt.

Met name de roeping tot dopen heeft mij erg
geraakt. In de Paasnacht van 2000 werd er iemand
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gedoopt. Peter Dullaert was hier toen pastor en
Lidwien Meijer was pastoraal werker. Lidwien zei:
"Geef het verzet niet op, maar geef het een
plek". Want ik verzette mij altijd tegen de
katholieke kerk en het geloof in de breedste zin,
maar was wel zoekende.

Door en tijdens de Gestalt-opleiding werd ik
gedwongen om toch wel heel erg over mezelf na
te denken. Op een gegeven moment kwam er een
man bij mij in de huispraktijk. Als therapeut had ik



hem driekwart jaar behandeld en was hij naar mijn
mening klaar met zijn therapie. Maar toen begon
hij levensvragen te stellen waar ik geen antwoord
op had. Over het leven na de dood. Wat is de zin
van het leven? Hoe zit het dan met de Bijbel, met
God en met Jezus? Daar wist ik niks van.

Ik moest terug denken aan wat Lidwien Meijer zei:
"Geef het verzet niet op, maar geef het een
plek". Het was voor mij een kantelpunt. Als je
ergens in gaat, dan moet je eerst ook ergens uit
gaan, want anders kun je iets anders niet in. Stap
je het geloof in, dan moet je wat achterlaten.
Jezus zegt dat ook. Je moet je gezin, alles achter je
laten wil je bij Mij kunnen kemen. Uiteindelijk ben
ik in 2002 gedoopt in de Paasnacht.

In augustus 2003 ben ik gestart met de opleiding
theologie aan de KTU, maar dat was niet mijn
ding. Peter Dullaert heeft mij toen opgegeven
voor de diakenopleiding. Hierdoor kreeg mijn
roeping een vervolg. Deze opleiding zat me als een
jas.

Voor mijn doop heb ik meegewerkt aan het tele-
visieprogramma "Word toch katholiek.nl". Dit
programma werd op twaalf zondagochtenden
uitgezonden door de KRO. Ik werkte toen net bij
Groot Hungerink, een onderdeel van Trajectum.
Als ik op zondagochtend dienst had, wou ik
natuurlijk mezelf wel even zien. Ook de bewoners
van Groot Hungerink, mijn collega's en leidingge-
venden keken dan met mij mee. Ze vonden het
allemaal heel bijzonder.

De directrice en het team gaven mij de ruimte. Er
werd op alle mogelijke manieren rekening
gehouden met mijn dienstaanvragen. Zo werd ik
bijvoorbeeld op zondagochtend meestal niet meer
ingepland waardoor ik hier de vieringen mee kon
maken. Wat ik een persoonlijk succes en ook heel

Hoe geef je invulling aan je diaken zijn?
In mijn begintijd wilde ik van alles. Ik had veel
energie. Zo had ik veel vergaderingen en waren
Magrit en ik de huwelijksvoorbereiders van de
parochie.

Ook was en ben ik nog steeds nauw betrokken bij
de Herberg van Ars. Verder doe ik natuurlijk
huisbezoeken. Het is zo mooi om de ander zo ten
dienste te zijn, samen te bidden. De meeste
mensen ervaren het toch als heel erg prettig om
gehoord en gezien te worden. Ik laat dan ook zien

bijzonder heb gevonden, is dat men op mijn werk
ging bidden voor het eten.

Toch heb ik zelfs tot op de dag van mijn diaken-
wijding (6 december 2009) nog getwijfeld aan mijn
roeping. Ik lag daar voor het kruis in het oude
liturgisch centrum van de Broederenkerk op het
oudste mooie rode kleed. Toen werd de litanie van
Alle Heiligen gezongen. Ik wou opstaan en dacht:
ik kan dit niet. Dit wil ik niet. Maar toen ging de
zon schijnen. Ik voelde het in mijn nek branden.
En ik zag een vlinder langs me heen vliegen. Toen
dacht ik: dit is Gods genade. Het moet wel. Ik kan
niet anders meer.

Een paar jaar later waren we op vakantie in
Frankrijk. In het "vakblad" voor diakens las ik een
artikel over de wijding. Dat ging erover dat Jezus
bij diakens tijdens de wijding een symbolisch
brandmerk maakt dat je vroeg of laat gaat voelen.
Toen ik dat las, heb ik gehuild. Ik voelde het
gloeien in mijn nek. Mijn vrouw vroeg: wat is er
met jou aan de hand? Op dat moment voelde ik
me echt geroepen en kon ik het woorden geven,
duiden.

wat het kerk-zijn is, dat wij bij de mensen zijn. Ver-
der organiseer ik samen met de andere herber-
giers de herbergvieringen in de Herberg van Ars en
hebben wij één keer per maand op de eerste
woensdagavond van de maand een filmavond.

Daarnaast assisteer ik regelmatig de priesters in de
eucharistie waarin ik dan wel of niet de verkondi-
ging mag verzorgen en een enkele maal leid ik zelf
een woord- en communieviering.
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Ik ben, als hotelpastor, regelmatig met bedevaar-
ten naar Lourdes meegegaan. Daar kan ik mijn
herderlijke kwaliteiten goed in kwijt. Dan heb ik
wel iemand naast me nodig die het werk voor mij
organiseert, maar ik vind het fijn om mensen te
begeleiden, gesprekken te voeren.

Als we in Lourdes langs de kruiswegstaties lopen,
bid ik niet een standaardgebed bij elke statie,
maar probeer ik de mensen te laten ervaren wat

Jezus heeft ervaren en probeer ik dat naar het hier
en nu te krijgen. Daar krijg ik veel positieve en
soms negatieve reacties op, maar ik zie dat het de
bedevaartgangers raakt.

En dan de regelmatige retraites in de Willibrord-
abdij in Doetinchem. Ik heb dat nodig. De rust,
regelmaat, gebed, het alleen zijn, in stilte, met
God. En natuurlijk, niet onbelangrijk: het getijden-
gebed.

Bij mijn wijding was de eerste lezing "God heeft de
woorden op mijn lippen gelegd eer ik geboren
was'. Dat profetische van Jeremia heb ik wel. 1k
kan niet tegen onrecht. Dan vind ik het moeilijk
om mijn mond te houden. Ik ben net iets meer
profetisch dan herderlijk.

Liturgie vieren vind ik fantastisch. Daar komt vooral
het priesterlijke aspect van mijn diaken-zijn tot
zijn recht.

Binnenkort vier je je 12,5-jarig jubileum. Heb je je takenpakket zien veranderen?

Mijn takenpakket voor mijn functie als diaken is
niet kleiner maar anders gewaorden. Ik ben begon-
nen met het jongerenpastoraat. Dat was niets voor
mij, net als het organiseren van diaconale activi-
teiten. Simpelweg omdat ik er de tijd niet voor heb
met mijn wisselende diensten.

Vroeger hadden Magrit en ik soms wel 20 paren in
het jaar die wij groepsgewijs begeleidden bij hun
huwelijksvoorbereiding. Drie avonden van verbin-
ding, mooi om de mensen tot elkaar te zien ko-
men. Helaas komen de huwelijksvoorbereidingen
vrijwel niet meer voor.

Mijn taken zijn meer liturgisch geworden. Zo
verzorgen de herbergiers en ik gebedsvieringen bij
de Herberg van Ars.

Verder ga ik regelmatig op huisbezoek maar door
corona is dat veel minder geworden, ook vanwege
mijn werk. |k assisteer nu vaker in vieringen, wel
minder in mijn werkweekenden omdat dan de
druk te groot wordt. Ik geniet van een mooie
liturgie. Ik kan mij dan ook door God gevoed
voelen.

Mijn familie wordt ouder. Die doet nu ook meer
een beroep op mij. Zo ben ik onlangs door een
tante gevraagd voor de ziekenzegening. Een paar
dagen later overleed ze. Toen heeft de familie mij
gevraagd of ik ook de uitvaart wilde verzorgen.
Dat doe ik dan graag, omdat ik zo mijn diaconaat
voor de familie kan doen. Begraaf de doden is
toch één van de werken van barmhartigheid.

Je werkt als groepsleider/teamcoach en als diaken. Kun je daar iets meer over

vertellen?

In het werk bij Trajectum zijn je gemoedstoestand
of persoonlijke omstandigheden van grote invioed
op je functioneren als groepsleider. Dus deel je die
vaak met je collega's. De directe collega’s op mijn
werk kennen me dan ook soms beter dan dat mijn
vrouw mij kent.

Het taalgebruik is bij Groot Hungerink veel ruwer
en grover. Die taal, omdat ik nu al ruim 40 jaar
groepsleider ben, heb ik natuurlijk ook in me. In
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mijn werk als groepsleider is de manier van praten
met collega’s en de omgang met elkaar veel
directer. Daardoor kan ik soms wat onbehouwen
uit de hoek komen.

In mijn werk moet ik professioneel in staat zijn om
naar mensen te kijken, wat die mensen ook
hebben gedaan. Mijn gevoel moet ik daarbij uit
kunnen schakelen. Anders kan ik geen goede
hulpverlener zijn. Maar als een bewoner van de



instelling tijdelijk in een isoleercel moet worden
opgesloten omdat hij/zij een gevaar is voor
zichzelf of de ander, raakt mij dat. Dan bid ik altijd
de rozenkrans.

Als diaken wordt er weer iets heel anders van mij
verwacht. Als er verbale of fysieke agressie tegen
elkaar, de groepsleiding of tegen zichzelf is ge-
weest op mijn werk, dan is het voor mij moeilijk
om op zo'n dag goed te functioneren als diaken.
Dan blijft dat een tijdje aan je kleven. En als een
Jehovagetuige dan voor de viering of voor een
huisbezoek bij mij aan de deur staat en willens en
wetens met mij in discussie wil terwijl ik mij aan
het voorbereiden ben, heb ik daar ook de hele dag
last van.

Vroeger toen ik naar mijn werk toe ging, kon ik
gemakkelijker schakelen tussen beide functies.
Tegenwoordig is dat anders. Nu ik ouder word,
heb ik daar meer tijd voor nodig. Maar ook door

de verandering van het groepswerk is het steeds
moeilijker om te schakelen. Het is agressiever
geworden allemaal. Vandaar dat ik nu vaak
assisteer in mij vrije weekenden.

8 Het diaken-zijn heeft veel
" facetten. Het is niet altijd
© makkelijk en zeker nietin
. combinatie met mijn
andere werk. Daarom is
thuis mijn veilige haven.
Thuis kan ik helemaal
mezelf zijn. Daar kan ik
mijn ziel en zaligheid
L kwijt bij mijn gezin en bij
God. Mijn thuis vind ik
ook in Lourdes en in de
Willibrordabdij in Doetinchem waar ik als oblaat
mee verbonden ben. Daar trek ik me met zekere
regelmaat terug, daar heb ik ook mijn geestelijk
leidsman.

Als je straks bijna 65 bent, ga je met pensioen. Heb je al plannen gemaakt?

In mijn werk heb ik veel te maken met geestelijke
en lichamelijke agressie. Ik heb maar weinig
mensen in mijn vak hun pensioen zien halen.
Daarom hebben Magrit en ik gespaard om eerder
te kunnen stoppen.

Vervelen zal ik me niet zo gauw. Natuurlijk heb ik
dan nog steeds mijn werk als diaken. En binnen-
kort word ik opa. Verder heb ik veel hobby's zoals,
fotograferen, wandelen in de natuur, lezen, mijn
spoorbaan, iconen schilderen. En niet te vergeten
Saab rijden. Ik ben een echte Saab-fanaat.

Hoe zie je de toekomst van de kerk/de parochie?

De plannen voor de
parochie zijn veelbelo-
vend. De Herberg van Ars
krijgt weer een vaste plek
en er gaat ook weer wat
meer aandacht komen
voor de diaconie en daar
ben ik heel erg blij mee.
Als je het hebt over de kerk van de toekomst dan
heb je dat wel nodig. Ik hoop dat we als parochie
een echte ontmoetingsplaats kunnen zijn voor alle
kerkgangers. Dat we naar elkaar omzien en weten
wie we tegenkomen. Saamhorigheid en betrokken
zijn op elkaar zijn daarbij belangrijk.

Misschien kunnen we een voorbeeld nemen aan
Zuidwest-Friesland. Daar rijd je op zondag van de
ene kerk naar de andere. De ene week bijvoor-
beeld naar de kerk in Lemmer en de andere week
naar de kerk in Hindelopen. Als je regelmatig in
zuidwest Friesland naar de kerk gaat, zie je

steevast dezelfde bezoekers die je een week
eerder in een andere kerk in een andere plaats
bent tegen gekomen. Daar is het heel gewoon dat
je soms 50 km moet rijden om naar de kerk te
gaan ...

Om mee te besluiten: Geef het verzet niet op,
maar geef het een plek. Bedenk waar de weer-
stand vandaan komt. Het geloof zit niet in stenen.
Het zit in je hart.

Als je je hart niet opent, als je het niet toelaat, niet
ergens uit durft te gaan, dan kom je ook nooit tot
het nieuwe. En dan was ik nooit zover gekomen
als ik niet de ondersteuning had gehad van Magrit,
waarmee ik 36 jaar ben getrouwd en een gezin
heb. We hebben het diaconaat, min of meer,
samen gestalte gegeven. Je bent eerst diaken voor
je gezin, dan voor je werk en daarna voor de kerk.

Fokko, bedankt voor het interview.
Namens de kernredactie, Jan Miltenburg
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Op de voorzijde van dit nummer
staat het woord "bevlogen". Wat
het ook precies betekent, het
wordt toegepast op de twee
mensen die in het kader van dit
parochieblad zijn geinterviewd.
Het wil daarmee het nodige
zeggen over hoe zij hun
activiteiten voor parochie en
anderszins vorm hebben
gegeven, En als zodanig mag je
zeggen, denk ik, dat het ook iets
zegt over hun persoonlijke

Gegrond

spiritualiteit. Het maakt er
kenmerk en onderdeel van uit
en is als zodanig herkenbaar.
Dit opschrift is een dichterlijk
uitvloeisel van een tamelijk
bekende tekst uit het evangelie,
bij met name Mattheus (6,
24-34), waarin Jezus spreekt
over de lelie en de vogel. En de
wijze waarop Hij over hen
spreekt is dat zij leermeesters
voor ons zijn. Dat betekent dan
ongetwijfeld met name

leermeesters in onze leefwijze,
in onze spiritualiteit ofwel de
wijze waarop wij in het leven
stzan en in ons geloven. Wat
een opmerkelijk en origineel
beeld; een plant en een dier als
voorbeeld stellen en dit zo
rechtstreeks mogelijk uit de
mond van de Heer zelf, in Zijn
Bergrede. En dat mag toch
voorbeeld zijn van onderwijs in
optima forma.
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bevlogen

Met een zekere graagte en liefde heeft de Deense filosoof Séren Kierkegaard dit thema opgepakt in
enkele van zijn toespraken. Die vormen een wezenlijk deel van een veel uitgebreider oeuvre, dat met
name filosofische werken omvat. (*1) Daarop ga ik nu niet verder in, al is dat ook heel interessante
materie. Hier nu enkele gedachten van hem over de lelie en de vogel. Enigszins aforisme-achtig
vanwege de beperktheid in ruimte, in tegenstelling tot die van de vogel.

"Let op de vogel van de hemel, kijk naar de lelie op het veld"

Deze toespraak gaat over "zwijgen" en wordt
ingeleid met het volgende gebed:

Vader in de hemel!

In het gezelschap van mensen,

vooral in het mensengewemel,

komen we zo moeilijk aan de weet

wat het is om mens te zijn,

en wat in religieuze zin de eis is

die aan het mens-zijn gesteld wordt.

En als we het ergens anders

wel aan de weet zijn gekomen,

dan wordt het in gezelschap van mensen,

vooral in het mensengewemel,

weer zo gemakkelijk vergeten.

Geef dat we het leren of, als het vergeten is,

geef dat we het dan opnieuw leren

van de lelie en de vogel.

Geef dat we het leren,

is het niet alles in één keer,

dan toch iets ervan, en steeds wat meer.

Geef dat we deze keer

van de vogel en de lelie leren:

te zwijgen, te gehoorzamen en blij te zijn!

De dichter kan het zo mooi verwoorden: het
verlangen om als een vogel te zijn. Licht, vrij om te
vliegen, overal naartoe; nergens rekening mee te
hoeven houden. Die dichterlijke woorden lijken
veel op wat het evangelie zegt over het zijn zoals
de vogel ...

Het ontbreekt de dichter aan iets. Het ontbreekt
hem aan ernst, hij mist de ernst van het evangelie.
Die ernst komt erop neer dat het evangelie zegt: je
moet! Het gaat niet om te troost van de wens
maar om een opdracht in de werkelijkheid!

Zoals hij over de vogel schrijft en elders over de le-
lie, zo schrijft hij ook over "worden als een kind".
"Ik wou dat ik een kind was", zegt de dichter, "dat
ik op een kind leek - een kind onschuldig en blij -
maar vroeg ben ik oud geworden, en schuldig en
bedroefd."

Het evangelie zegt het anders, het zegt eenvoudig:
"je moet worden als een kind". Een kind krijgt uit-
eindelijk geen andere reden om iets te doen dan
dat het moet, een kind komt niet weg met "ik kan
het niet", een kind dan zich niet verschuilen ach-
ter verontschuldigingen, een kind hoeft niet einde-
loos na te denken. Zo worden we door het evange-
lie aangesproken. Ernstig aangesproken. Laten we
met die ernst in gedachten de vogel en de lelie als
leermeesters nemen. En laten we dan van ze leren

stil te worden, leren te zwijgen

Het is het voorrecht van de mens dat hij kan
spreken. Maar dat voorrecht brengt hem ook
gemakkelijk in verleiding. Het kan hem vandaan
houden bij wat hij opgedragen krijgt:

"Zoek eerst Gods rijk en zijn rechtvaardigheid."

Moet ik een bepaalde functie krijgen? Werk vinden
dat bij mij past? Heel mijn bezit aan de armen
geven? Erop uitgaan en het evangelie verkondi-
gen? Nee, je moet eerst het rijk van God zoeken! In
zekere zin is er niets wat we hoeven doen. In diep-
ste zin moeten we onszelf tot niets maken, niets
worden voor God. Dat is Gods rijk zoeken, en dat
begint met zwijgen. De natuur is al "stil", wij
moeten "stil worden" voor God.

Pastor Ge Nijland

{*1) Geert Jan Blanken, Kierkegaard in gewone taal. 2020 KokBoekencentrum, blz. 168-169.
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Hoe ben je in Deventer terecht gekomen?
Ik ben een echte Sallander, in 1940 geboren in
Dalfsen. Mijn vader had daar een schildersbedrijf.
In de jaren van wederopbouw na de oorlog
trokken mijn ouders naar Utrecht. Daar ben ik ben
verder opgegroeid. In Utrecht zijn Joke en ik
getrouwd, is ons gezin met vier kinderen gesticht
en opgegroeid. Ik was daar destijds met mijn 30
jaren een jonge voorzitter van het parochiebe-
stuur De Blijde Boodschap op Overvecht ...

Op enig moment werd ik lid van de Raad van Be-
stuur van de Sociale Verzekeringsbank, de SVB.
Toen de SVB een nieuw landelijk kantoor bouwde

En in de parochie?

Inburgeren moet je natuurlijk toch echt zelf doen.
Ik was een actieve schaatser, dus ging ik bij een
schaatsclub, de Deventer lisclub. Daar werd ik al
snel voorzitter. Via de schaatsclub had ik veel
andere contacten. Maar ook via de kerk, waar
Rutger Jan van Woerden mij af en toe in de kerk
zag. Er werd op dat moment gezocht naar een
nieuwe voorzitter van de toen nog onafthanke-
lijke Broederenparochie. Ik ben op zijn vraag
ingegaan.

Daarnaast werd ik gevraagd een nieuwe stichting
in het leven te roepen voor het Museum Geert
Groote Huis in Deventer, en ben ik daar ook

voorzitter geworden.
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Johan Grobbée

Binnenkort draagt hij zijn taken als
bestuurder van de parochie over na ruim
acht jaar inzet.

Andrea Oomes blikte in een openhartig
gesprek met hem terug op zijn jaren als
bestuurder én vooruit naar de parochie
van morgen.

in Amstelveen, zijn we daar naartoe verhuisd.
Vanuit Amstelveen heb ik als opdrachtgever door
het hele land regiokantoren gebouwd van de SVB.
Dat bracht mij in die zoektocht ook in deze buurt.
Uiteindelijk kwam er hier een kantoor op de Mr.
de Boerlaan.

Deventer sprak ons wel aan, ook op cultureel
gebied: een kleine stad, actief. Na overal in het
land te hebben rond gekeken waar we ons na mijn
pensioen wilden vestigen, hebben we in 2003
gekozen voor het mooie Deventer en zijn we hier
naartoe verhuisd.

In 2010 kwam het fusietraject tussen de onafhan-
kelijke parochies in Salland. In 2013 zocht de
toenmalige pastoor hier, Joachim Skiba, een
vicevoorzitter voor het nieuw te vormen bestuur.
Hij was getipt vanuit Utrecht: "vraag Johan
Grobbée maar" ... Ik heb pas ja gezegd na even
goed overpeinzen; er moest namelijk ook gelijk
een heel nieuw hestuur komen. Dat is allemaal
goed gelukt en in 2013 zijn we gestart met het
nieuwe bestuur.

Vele uitdagingen lagen er te wachten. Het bestuur
en de pastores vormden een goed team en zijn
enthousiast aan de gang gegaan.



Dat is een lange geschiedenis aan voorzitterstaken. Als je vergelijkt hoe het was om
voorzitter te zijn toen, en nu als vicevoorzitter?

Toentertijd, dat is dus al wel 50 jaar geleden, had
je nog het rijke Roomse leven. In die tijd hadden
we heel veel ruimte om dingen te doen. Ook Joke
was actief in het parochieleven. We begeleidden
jongerengroepen, het waren hoogtijdagen.

Het was de tijd van de verzuilde maatschappij en

de katholieke zuil was natuurlijk ook goed uitge-
bouwd. Kort daarna begon de ontmanteling, het
afkalven. Ik heb dus wel die neergang meege-
maakt, letterlijk van drie kerken in de wijk
Overvecht, naar nu nog ééntje.

Hadden jullie toen al het idee dat die neergang zich verder zou blijven aftekenen?

Dat hoopte je van niet, maar je wist wel beter. Je

zag het in je eigen gezin: kinderen die steeds meer

afstand namen van de kerk. Niet dat ze daarom

het geloof terzijde schoven, maar het praktise-
rende aspect was weg. Dat gebeurde overal een
beetje.

Wat is jouw idee over hoe de Kerk van morgen eruit zal gaan zien?

Ik denk dat de Kerk zich in de toekomst op een
hele andere manier zal bewegen. Daar zijn we ook
in onze parochie al mee bezig. Vroeger zag je volle
kerken, maar wel vol mensen waarvan velen
kwamen uit gewoonte, om tradities in stand te
houden. Zo was je ook opgevoed.

Ik denk dat het wat kleinschaliger wordt, meer
gericht op groepen mensen die heel actief
betrokken willen zijn en niet alleen consumeren.
Mensen die ook willen mee opbouwen aan
nieuwe samenwerkingsverbanden. Daarmee
bedoel ik wat we in ons plan 2025 nu omschrijven
als de katholieke presentie in dorpen en in wijken.
Bij de mensen zelf aankloppen en vragen "Wat wil
je nou doen? Hoe wil je met elkaar kerk zijn?" "Op
welke wijze willen wij ons geloof belijden en
verdiepen en onze God eren en dienen?" De

mensen die we over houden, zullen echt betrok-
ken zijn en ook echt zelf wat willen doen. Het zal
een kleinere groep zijn.

Ons pastoraal team wordt ook kleiner. Er zijn nog
wel vacatures, maar niemand om ze in te vullen.
Dat betekent dat de professionals die over blijven
ons kunnen begeleiden, initiéren en stimuleren
maar niet de activiteiten zelf allemaal uitvoeren.
Dat moeten wij doen, als betrokken parochianen
die de schouders eronder willen zetten om met
elkaar die geloofsgemeenschap te vormen.

Dat betekent dat je ook echt een appel moet doen
op die mensen: "Doe actief mee, want als we het
zelf niet doen, gebeurt er niks." En dan hopen we
het z0 te kunnen organiseren dat het ook finan-
cieel haalbaar is.

Daarmee komen we op het financiéle aspect van een parochiebestuur. Je kwam
terecht hier in een parochie die bijna failliet was. Hoe begin je aan het saneren van

zo een groot geheel?

Ik heb altijd in een team gewerkt; in een team steek N N

je elkaar ook aan. Ook nieuwe visies groeien door
gesprekken met elkaar te voeren, door goed te

kijken naar wat er nog wel kan en wat er niet meer
kan. Als team van parochiebestuurders en pastores

moet je eenheid uitstralen en dat deden we en
doen we nog steeds.

Ons Rooms-Katholieke geloof is vrij strak
gereguleerd, dus je kan niet heel veel zijspoortjes

uitproberen. Binnen dat kader van de RK-kerk moet

je dus blijven. Het heeft geleid tot de
herstructurering in 2010. Een noodzaak, want we
waren zowat failliet, met jaarlijkse tekorten die
opliepen tot wel bijna £ 200.000 per jaar.
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De meeste parochianen hadden niet door hoe
slecht we er financieel voor stonden.

We hadden een klein vermogen dat als sneeuw
voor de zon opging. We moesten fors bezuinigen
en de hele parochie reorganiseren. Daarmee
konden we ook perspectief bieden aan de
parochianen. "Het is niet het eind, we proberen
hier weer uit te komen en nieuw perspectief voor
de toekomst te bieden."

Dat konden we helaas alleen waar maken door
toch een aantal kerken te moeten sluiten en geld
uit stenen te halen om in de pastorale zorg te
stoppen.

Ons geloof belijden en verdiepen is een kern-
activiteit, dat wil je blijven doen met begeleiding
van pastores. Dus wil je vooral het pastoraal team
op de loonlijst kunnen houden.

Het sluiten van kerken gaat gepaard met veel pijn
en verdriet. Mensen hebben veel emotionele
binding met een kerkgebouw, waar ze gedoopt
zijn, eerste communie gedaan, gehuwd, afscheid
genomen hebben van geliefden. Als je beslist om
die gebouwen te sluiten, ervaar je zelf ook pijn en

verdriet om wat je anderen afneemt. Zelfs als je
weet dat het noodzakelijk is om de toekomst te
borgen.

Nu staan we er financieel heel goed voor, mee
door ons voorzichtig beleid. We werken met de
centjes die door de parochianen ter beschikking
zijn gesteld. Mensen zeggen terecht: "Dat hebben
we met dubbeltjes en kwartjes bij elkaar
gespaard".

Dan moet je ook als goed huisvader met de centjes
omgaan, dat ben je de parochianen verschuldigd.
Dat geld hebben we nu weer in de kas samen-
gebracht en besteden we aan onze parochie, aan
onze kerk, dus ook aan jouw kerk.

Wij zijn als parochie geen onroerend-goedbeheer-
ders. We gebruiken onze gebouwen om onze
vieringen mogelijk te maken. Alle stenen die we
hebben zijn nodig, wat we niet nodig hebben
moeten we wegdoen. Gebouwen zijn een
hulpmiddel om kerk te zijn en gemeenschap te
vormen. En sluiten of herbestemmen kost
verdriet, maar het is ook een noodzaak.

Niet iedereen heeft je de bestuursbeslissingen in dank afgenomen, uiteraard. Als

hoge boom heb je veel wind gevangen. Nooit gedacht: "ik kap ermee ... ?'

De parochie is geen bedrijf, het is een geloofs-
gemeenschap, een vrijwilligersorganisatie. Ik heb
vanaf mijn 35ste als directeur kleine en grote
bedrijven geleid, zoals een scholings- en
vormingsinstituut van de FNV maar zeker ook de
SVB met 5000 medewerkers als ook via het
bestuur van de Radboud universiteit en het UMC
Radboud, allemaal professionele organisaties.
Maar een vrijwilligersorganisatie zoals onze
parochie stuur je op een hele andere manier aan.

Als je belast bent met de verantwoordelijkheid
om beleid te maken en te besturen, moet je ook

1

achter het beleid blijven staan waar je met je
bestuur voor gekozen hebt, anders ben je geen
knip voor je neus waard.

Natuurlijk is het lastig als je veel modder over je
heen krijgt. Waar ik wel eens moeite mee heb, is
dat mensen denken dat wij als bestuursleden het
allemaal voor ons plezier en ons eigenbelang
doen.

Maar mijn belang gaat niet verder dan mezelf als
parochiaan. Je bent weleens teleurgesteld in
mensen die de kont tegen de krib gooien en
afhaken omdat ze het eigenbelang niet kunnen
optillen tot het gemeenschappelijk belang.

Je hebt de reputatie te gaan voor je besluiten ...

Ja, maar ook omdat we als bestuur heel erg zorg-
vuldig gewikt en gewogen hebben. Daar hebben
we lang over gedaan. Ons doel was het overeind
houden van de geloofsgemeenschap om mensen
in staat te stellen - nu en in de toekomst - om hun
geloof te belijden en te verdiepen.
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Je kunt natuurlijk in je eentje gaan geloven, maar
wie zich bij de kerk aansluit, wil dat in gemeen-
schap doen. Daarom investeren we in een toe-
komstplan. En we staan daar niet alleen in, kijk
maar naar andere RK-parochies in Nederland.



Vaak lijkt de beslissing bij de achterban dan toch "onverwacht" te komen. Zijn er
kansen onbenut gebleven om de communicatie te verbeteren?

We hebben communicatie steeds heel belangrijk
gevonden. We waren al bezig met onze inventa-
risatierondes en bij alle geloofsgemeenschappen
geweest. We werden midden in het proces
overvallen door corona. Stilzetten was geen optie,
ook vanwege de consequenties voor de inzet van
ons team in de parochie H. Kruis én in onze H.
Lebuinus Parochie.

We stonden met de rug tegen de muur. Je kunt in
deze coronaperiode geen bijeenkomsten organi-
seren terwijl je dat wel zou moeten doen. We
hebben schriftelijk gecommuniceerd en vanaf de
preekstoel. Een klein aantal parochianen heeft

vanuit een actieve betrokkenheid wel dingen
meegekregen, maar het is een hele taak om nu
ook de parochianen die wat afwachtender zijn
hierin te betrekken.

Dat dat traject van communiceren deels mislukt is,
is heel jammer, dat wreekt zich. Het heeft onge-
noegen veroorzaakt, veel mensen hebben het
wordingsproces niet meegemaakt en hebben geen
gelegenheid gehad om hun opmerkingen, kritiek
en verwachtingen te formuleren. Ze voelen zich
overvallen. Het resulteerde in schriftelijke reacties,
via brieven en de krant. Het was een logische
reactie.

De laatste jaren heb je meerdere bestuursfuncties tegelijk ingevuld: vicevoorzitter,
penningmeester, gebouwen en communicatie. Dat zijn heel veel petten op één

hoofd. En dus heel veel tijdsinvestering
Wat mij motiveert om bezig te zijn in een
parochie, sportclub, museum ... is het adagio dat
me met de paplepel is ingegoten: als je wat
gebruikt van de samenleving, doe er dan ook iets
voor terug. Als jouw kinderen gebruik maken van
de sportvereniging, doe dan iets terug. In welke
vorm dan ook: bardienst, of rij met je auto naar
een wedstrijd, of als bestuurder. Doe wat ...

Als ik belijdend lid ben van de parochie, prakti-
serend en betrokken, en men doet een appél op
me, dan is het vanzelfsprekend dat te doen,
conform je vermogen en je capaciteit. Daarom
ben ik, naast mijn drukke baan, ook steeds actief
betrokken geweest bij de kerk. Bovendien krijg je
er ook energie van terug: omdat iets lukt, omdat
je ziet dat je daarmee toekomstperspectief
schetst, nieuwe mogelijkheden creéert voor

kinderen, jeugd,
jezelf en anderen.
Het is wellicht ook
een beetje eigen
aan mezelf dat ik de
taken waarvoor
niemand zich
beschikbaar stelt
niet zomaar laat
vallen, dan probeer
ik de gaten te vullen
en neem meer
taken op me totdat
anderen bereid zijn
zo'n functie te
vervullen.

Vooruitblikkend: er komt op korte termijn een nieuwe vicevoorzitter en een nieuwe
penningsmeester. Stel dat je je taken als een doosje kon overdragen, wat zou je dan

zeggen bij de overdracht?

Dat gesprek heb ik binnenkort. Ik zal daarbij
overdragen dat de parochie wel hier en daar wat
aspecten heeft van een bedrijf, maar in de eerste
plaats is het een geloofsgemeenschap.

Hoe bewaar je de eenheid binnen je bestuur? Daar

hecht ik heel erg aan en gelukkig met mij ook de
bestuursleden. De pastoor heeft als voorzitter de
leiding en is ook eindverantwoordelijke, maar mag
niet de kop van Jut zijn. Hij mag in zijn pastorale
taken niet belemmerd worden door allerlei

profane zaken. Ik heb altijd geprobeerd de
pastores voor wat betreft de profane zaken uit de
wind te houden, ook al heeft dat geresulteerd in
best wat bagger en modder over ons heen, ook in
naam.

Niet dat ik het altijd makkelijk van me af kan
schudden. Dzt je publiekelijk in eigen persoon
heel veel oneigenlijks krijgt toegeschoven, heb ik
als heel kwetsend ervaren. Daar had ik een publie-
kelijke rechtzetting wel heel erg gewaardeerd.
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Wat ga je doen met je vrije tijd?

Dat vraagt iedereen ... Gaten vullen zich weer, net
als ruimte in je huis. Ik heb nog een aantal andere
activiteiten: één dag in de week een betaalde
functie bij het verbond van verzekeraars, de
KNMG en de patiéntenfederatie, voorzitter van
het museum, functie in Geert Groote Huis,
Voorzitter van de arbitragecommissie van het FNV

... En dan natuurlijk mijn vrouw Joke, kinderen en
kleinkinderen.

Ik heb veel hobbies: sporten (schaatsen,
wielrennen, hardlopen), stapels boeken. En ik
bouw modelspoortreinen op stoom, met veel
metaalbewerking, frezen, boren ... Ik val zeker niet
in een zwart gat.

Als je terugkijkt op de afgelopen jaren, op alles wat er verwezenlijkt is, hoe zou je dat
omschrijven? Bijna letterlijk: hoe smaakt dat? Wat was zoet? Wat was zuur, bitter en

zout? En wat was umami?

Zoet:

Dat binnen onze geloofsgemeenschap veel mensen
met jou dezelfde kaart trekken, de teamgeest. Dat
er zoveel mensen tijd, inzet energie aan de kerk
willen besteden. De gezamenlijke inzet van
mensen, zo moet je ook kerk zijn ...

Bitter:

We zijn soms door een hel gegaan bij de her-
structurering van de parochie. Maar je weet dat je
erdoor moet voor het hogere doel. En dan na
zoveel tijd toch te zien dat het goed komt. Je kan
het vooraf niet helemaal taxeren.

We veranderden de bestuursstructuur, met de
introductie van codrdinatoren. We hebben dat
gedaan rond pastorale activiteiten, gebouwen,
veiligheid in de gebouwen, financieel ... veel meer
betrokken op elkaar, weg met de eilandjes, meer
eenheid. De bitterheid van het begin is uiteinde-
lijk uitgemond in een gezond hart. En ik hoop dat
we dit ook voor deze ronde weer kunnen
bereiken.

Zuur:

Dat er altijd nog mensen zijn die niet bereid zijn
mee de schouders eronder te zetten terwijl je
weet dat ze het eigenlijk prima zouden kunnen.
Het strookt niet met mijn beleving en idee over
inzet. En het feit dat eigenbelang bij velen toch
nog voorgaat op het belang van de parochie als
geheel.

"lk heb er alle vertrouwen in dat
onze kerk blijft bestaan mits

we daar zelf ook onze verant-
woordelijkheid in nemen."
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Zout:

Zout geeft ook vitaliteit en energie. Het samenwer-
ken en de gezamenlijke inzet van codrdinatoren
samen met onze bestuursleden, het pastoraal
team en heel veel andere vrijwilligers geeft me
veel energie. Mijn complimenten voor al die inzet
van zoveel mensen. Maar ook bijvoorbeeld het
nadenken over hoe het nu verder moet met de
katholieke presentie in Salland. Hoe moeten we
kerk gaan vormen met elkaar? Veel mensen
vertalen dat onmiddellijk naar gebouwen. Maar
wat moet er gebeuren als we met elkaar een
geloofsgemeenschap willen blijven vormen. Wat
heb jij nodig, en jij, en jij? Laat iedereen vooral
ook zelf meewerken om dat waar te maken.

Umami:

Wat mij het meest beweegt: je moet een doel
hebben in het leven bij alles wat je doet, in een
bedrijf, maar ook in een parochie. Dat doel moet
je met elkaar creéren en waarmaken.

Ik hoop dat we de consumenten in onze rangen
ook zullen kunnen bewegen om actief deel te
nemen, niet alleen aan vieringen maar ook aan
activiteiten.




Voorzitter: Vicevoorzitter/ Begraafplaatsen: Secretaris: Namens het Mens en
vicaris R. Cornelissen  penningmeester: T. Wellenberg M. Buijs pastoraal team: Organisatie:
J. Grobbée M. Brinkhuis E. van Zuylen

Van de bestuurstafel
Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Wij vinden het belangrijk dat u goed
op de hoogte bent van de ontwikkelingen binnen de parochie. Daarvoor is deze plek in 't Zout bedoeld.

Daarnaast kunt u natuurlijk altijd één van de bestuursleden aanspreken en uw vragen stellen die we dan
zo goed mogelijk beantwoorden.

Nieuwe bestuursleden

Er zijn twee nieuwe kandidaat-bestuursleden voor benoeming voorgedragen aan het bisdom. Dit zijn
prof. dr. T.J.G.M. (Theo) Lam uit Deventer voor de functie vicevoorzitter. Theo heeft vele functies en
heeft 0.a. ervaring als bestuurslid en vicevoorzitter van een parochie in Zutphen.

En Harry Elshof uit Olst voor de functie penningmeester. Ook Harry heeft vele functies en is nu onder
meer penningmeester van de PCl. Het bestuur en pastoraal team zijn verheugd, dat Theo en Harry
bereid zijn genoemde functies op zich te nemen. Als de benoeming een feit is, zullen zij zich in de
volgende 't Zout aan u voorstellen.

Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 is ter goedkeuring ingediend bij het bisdom. Er is een positief saldo van ruim
€50.000,- ten aanzien van de reguliere bedrijfsvoering. Dit saldo is onder meer het gevolg van
bestaande vacatures bij het pastoraal team. Als deze functies vervuld zouden zijn, dan zou de
jaarrekening negatief afgesloten zijn. Dit mede door vermindering van inkomsten.

Het exploitatieoverzicht van het eerste kwartaal van 2021 laat een sterke daling van de inkomsten uit de
actie kerkbalans zien. Als dit zo blijft, zal het ook om financiéle redenen niet meer mogelijk zijn de
vacatures binnen het pastoraal team op te vullen, terwijl het pastoraal team natuurlijk de drijvende
kracht van de parochie is.

Versoepeling coronamaatregelen

De kerken hebben een nieuwe regeling afgesproken, die erop neer komt, dat 10% van de zitplaatsen in
de kerk bezet mag worden. Dit betekent, dat het aantal toegestane bezoekers bij een viering per kerk
kan verschillen. Aanmelding en registratie is nog steeds verplicht. Bij het aanmelden ziet u vanzelf
hoeveel mensen er toegelaten kunnen worden. Omdat in de parochiekerk "de Broederen" het aantal
toegestane bezoekers verhoogd wordt van 30 naar 50 personen komt per 1 juni 2021 de extra
eucharistieviering op zaterdag te vervallen. Er wordt naar gestreefd om dan op zaterdag andersoortige
vieringen te organiseren.

Bijeenkomsten PCG, BAB en BOG

De bijeenkomsten van de codrdinatorengroepen hebben een tijd lang stil gelegen vanwege de
coronamaatregelen. Onlangs zijn de PCG-codrdinatoren weer bij elkaar geweest en ook de BAB- en
BOG-codrdinatoren worden weer bij elkaar geroepen. In alle groepen valt het nodige te bespreken.
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Hoogfeesten in juni

In juni staan een aantal bijzondere dagen op de liturgische kalender die we in onze parochie viersn:

Sacramentsdag - zondag 6 juni

Officieel het Hoogfeest van het heilig sacrament van het lichaam en bloed van
Christus. Op deze dag (tweede zondag na Pinksteren) staan we stil bij de gave van
Jezus' lichaam en bloed in de tekenen van brood en wijn. Je zou het een
feestelijke herhaling van Witte Donderdag kunnen noemen.

Vieringen in het weekend van 5 en 6 juni volgens het rooster.

Heilig Hart van Jezus - vrijdag 11 juni

Op dit Hoogfeest gaat de aandacht uit naar het hart van Jezus, symbool van
zijn oneindige liefde voor ons mensen. Deze liefde vindt zijn hoogtepunt in
het offer van zijn leven aan het kruis.

Het wordt gevierd op de tweede vrijdag na Pinksteren.

Vieringen op vrijdag 11 juni in de Broederenkerk (9.00 uur),

H. Nicolaas in Lettele (9.00 uur)

Geboorte van St. Jan de Doper -
donderdag 24 juni

Zes maanden voor Jezus werd Johannes de Doper geboren. Zijn
geboorte op het moment dat de zon het hoogst aan de hemel staat
wordt als een Hoogfeest gevierd.

Viering in de Broederenkerk op 24 juni om 19.00 uur,

H. apostelen Petrus en Paulus - dinsdag 29 juni
Petrus en Paulus gelden als onze voornaamste apostelen. Ze zijn wel
verschillend: Petrus heeft Jezus' optreden meegemaakt, Paulus is een
bestrijder van de eerste Christenen en ontmoet de verrezen Jezus in
een visioen. Petrus richt zijn optreden tot de Joden, Paulus is de apostel
van de heidenen. Beiden vinden de marteldood in Rome.

Viering in de H. Nicolaas in Schalkhaar om 9.30 uur.
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Coronamaatregelen versoepeld

De coronapandemie is helaas nog niet voorbij. In ons land zijn gelukkig steeds meer mensen gevacci-
neerd en worden de maatregelen versoepeld. Ock voor de kerken is er enige versoepeling. In grotere
kerken mag nu 10% van de capaciteit benut worden mits de anderhalve meter afstand gerealiseerd kan
worden. In Schalkhaar kunnen nu 60 mensen per viering worden toegelaten, in de Broederenkerk 50,
maar in sommige kerken blijft het 30. Bij een uitvaart mogen er nog meer mensen worden toegelaten,
nl. tot maximaal 100 (maar wel met inachtneming van de regel anderhalve meter afstand).

De andere maatregelen blijven nog steeds van kracht:

¥ Reserveren
# Mondkapje bij verplaatsen in de kerk (in de bank mag het kapje af)
* Handhygiéne bij binnenkomst en communiegang.

Laten we ons goed aan de maatregelen blijven houden en hopen dat we de komende maanden
langzamerhand weer "naar normaal" gaan.

Pinksteren in het voorportaal

In de noveen van Pinksteren (tussen Hemelvaart
en Pinksteren) stond in het voorportaal van de
parochiekerk Broederen een nieuwe installatie.
Samen met de bijpassende poster brachten we zo
het Pinksterfeest onder de aandacht van de
winkelende voorbijgangers, en willen we met een
uitnodigend gebaar ons geloof zichtbaar maken
nu de kerk onder coronatijd niet zo vaak gewoon
open kan zijn.

Gerard Heerius, Gerrit Oosterbroek en Ton Hunink
zorgden ook dit keer voor een mooie uitwerking
van het idee.

Dank aan de heren met de gouden handjes!

~

CO’\

A

En heel even waren we bang dat de brandweer
onze Pinkstervlammetjes er wel heel echt vond
uitzien, en dat ons mooie Pinkstervuur zou
worden geblust, toen deze brandweerwagen werd
gespot.

Loos alarm, gelukkig!
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Onmoeting Dlaconle
Gemeenschapsopbouw Missiewerk
Vastenactie

Geslaagde Paasattentie-actie

In aanloop naar Pasen zijn er vele gele tasjes verspreid met een palmtakje, een lichtje, een Paasgroet,
een boekje met de Lichtweg en een zakje met chocolade eitjes. Heel veel vrijwilligers hebben zich
hiervoor ingezet. Daar zijn we enorm dankbaar voor. Met 't Zout zijn bovendien kaarten met die
Paasgroet rondgebracht en in alle locaties zijn extra boekjes met de Lichtweg verspreid.

We mochten er vele warme reacties voor ontvangen. Wat fijn te horen, dat het u inderdaad bemoedigd
heeft. Daar deden we het voor. Heel veel dank van onze kant.

Pastoraal team, PCl-bestuur en Parochiebestuur parochie H. Lebuinus

?

Pastor Brummelhuis, gefeliciteerd!!!

Op 15 juni mag pastor Brummelhuis maar liefst 90 kaarsjes uitblazen!
Als pastor emeritus concelebreert hij nog regelmatig.

En zoals u kunt zien, vinden ook parochianen het contact nog steeds erg
gezellig!

Wij wensen pastor Brummelhuis nog jaren in goede gezondheid!

Wie dit wenst kan de verjaardagswensen opsturen naar het centraal
secretariaat, Broederenstraat 18A1, 7411 LB Deventer of via
info@heiligelebuinus.nl. We zorgen dan dat ze goed terecht komen.

E=S R Leaf aaues™
18 - SAMEN DOEN




Waar bent G goed in?

We blijven het gewoon vragen: welk talent kunt u inzetten in de parochie?

Het afgelopen coronajaar heeft er ook onder onze actieve vrijwilligers goed ingehakt. Mensen zijn soms
slecht hersteld na ziekte, of weten de draad niet goed op te pakken na zolang "stilte in de kerk". Wij zijn
dus op zoek naar nieuwe vrijwillige collega's, met name voor de Parochiekerk Broederen.

Wij zijn vooral op zoek naar:

- mensen die willen kosteren bij uitvaarten;
u kunt bijdragen aan een een mooie, waardige
uitvaartviering.

., Broederen

- mensen die willen meedoen in het rooster van de

Qc?f gelo of kerkenwachten;
%@ u verwelkomt bezoekers in de kerk en maakt ze wegwijs.
-
e Maar voor alle talenten is ruimte: meld u zich vooral,
gra ag gedaan we ontmoeten u graag!
Mail broederen@heiligelebuinus.nl
;a]ent Kom langs op het secretariaat van de de Broederen op
amen woensdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur:

Broederenstraat 18
of bel op deze tijden: 61 23 60

Kan ik dat wel maken als de Broederenkerk niet "mijn" kerk is?

Jazeker! De coérdinatoren van de verschillende geloofsgemeenschappen begrijpen de noodzaak van
onderlinge steun. Er zijn al veel vrijwilligers die taken doen voor de hele parochie. Het is niet gek als u af
en toe een paar uur kerkenwacht wilt doen in de parochiekerk!

Kan ik zelf bepalen hoeveel tijd ik wil besteden?
De tijd die u investeert is uiteraard afhankelijk van de taak die u wilt opnemen. Maar u kunt aangeven

hoe vaak u kunt ingeroosterd worden.
En zoals overal geldt ook hier: vele handen maken licht werk ...

Kom erbij, doe mee!

04 2 B LA (T |
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‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

Geregeld naar wens door George, Floor en Niels van DELA

N,

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk
en bijzonder te maken. Op een waardige manier afscheid nemen, is bij DELA zonder
verzekering al mogelijk vanaf € 1.450.

ér g r dela.nlfdeventer of bel
05520400 99.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook bij u in de buurt is een
van onze teams beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij
codperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

DEL’A

voor elkaar



Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 6123 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Het afgelopen jaar in de Broederen

Sinds maart vorig jaar gaat onze samenleving en
dus ook onze parochie gebukt onder het corona-
virus en de maatregelen ter bestrijding daarvan.
Vanuit een situatie met een actieve Broederen-
raad, die voor veel l[evendigheid zorgde (openstel-
ling van de kerk op de vrijdag en zaterdag, exposi-
ties, kooroptredens, verkoop door de creaclub,
kerstproject, Allerzielenviering, open monumen-
tendagen en zo meer) kwamen we terecht in de
lockdown die tot op heden nog grotendeels van
kracht is. Daarbij past geen grootschalige inzet van
onze vrijwilligers.

Wel was er ruimte voor kleinere initiatieven.

Zo was er een expositie tijdens de Kerst- en
Paastijd in het portaal.

De livestream bood de (nieuwe) mogelijkheid om
vanuit huis vieringen te volgen. Velen maakten
daarvan gebruik. Vanaf juli 2020 werden vieringen
in de kerken weer mogelijk met maximaal 30
kerkgangers. Er kwam een reserveringssysteem.
Een groep van 15 vrijwilligers zorgt elke zaterdag/
zondag voor een team van gastdames/-heren.
Onze bidkapel bleef dagelijks geopend voor het
opsteken van een kaarsje, een persoonlijk gebed
of gewoon een stil moment. Daar werd en wordt
veel gebruik van gemaakt.

Intussen heeft onze klussengroep ook niet stil
gezeten. Er werd en wordt op diverse plekken
klein onderhoud gepleegd. Eind april is de koor-
zolder geheel ontruimd. De koorzolder wordt op-
geknapt en niet langer als opslagplaats gebruikt.
Ook het Maria-altaar is weer in zijn volle glorie te
aanschouwen.

Het in het februarinummer van 't Zout beschreven
groot onderhoud van het parochiehuis/de pasto-
rie aan de Broederenstraat is inmiddels afgerond
en heeft geleid tot een fraai resultaat. Alle opge-
slagen meubelen e.d. zijn weer terug geplaatst. De
kerk is geheel opgeruimd en weer echt "kerk",

Eucharistisch centrum

Per 1 april 2021 heeft de aartsbisschop van Utrecht
ons geloofscentrum Broederen aangewezen als
eucharistisch centrum van de Heilige Lebuinus
Parochie. Daarmee is de Broederenkerk de
parochiekerk geworden. Wat dat betekent, hebt u
kunnen lezen in de extra krant die u bij 't Zout van
februari jl. hebt ontvangen. De plannen van
pastoraal team en parochiebestuur zijn daarin
uitgebreid beschreven. Zie ook de parochiesite
www.heiligelebuinus.nl. Voor de wekelijkse
vieringen op donderdagavond, vrijdagmorgen,
zaterdagmiddag en zondagmorgen verwijzen we u
naar het vieringenrooster in 't Zout.

Gelet op de snelle voortgang van de vaccinaties
hopen we dat men het coronavirus later dit jaar
onder controle zal krijgen zodat we bestaande
activiteiten weer kunnen oppakken en nieuwe
initiatieven kunnen ontplooien. Wanneer de kerk
ook weer op vrijdag en zaterdag open kan, hopen
we weer een beroep te kunnen doen op de
kerkenwachten.

| Wij hopen dat u allen,
voor zover dat nog
niet het geval is, de
weg zult vinden naar
de Broederenkerk als
parochiekerk vooral
om samen te vieren
en ons geloof te
beleven. We zien uit
naar uw komst,
Wellicht bent u be-
reid uw bijdrage te
leveren als vrijwil-
liger, bijvoorbeeld als kerkenwacht. Er zijn diverse
mogelijkheden. Zie blz. 19, Er is vast wel iets voor
u bij. U bent van harte welkoml|

Marga, Ger en Ben,

codrdinatoren geloofscentrum Broederen
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Nicolaas Schalkhaar

Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur
E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801

Misintenties - NL 38 RABO 0162443331

Contactpersoon 't Zout: Matthijs Brinkhuis, e-mail matthijsjpbrinkhuis@gmail.com

Eerste gebedsviering met parochiaanvoorganger
Op 18 april heeft de eerste (in lange tijd) viering
geleid door een parochiaanvoorganger plaats-
gevonden. Een mooie, ingetogen viering met als
thema "De angst voorbij". Hoe toepasselijk. Het
was mooi om de volgeboekte kerk te kunnen zien.
Met de preek over vrede en onvoorwaardelijke
liefde nog steeds in onze gedachten, verheugen
we ons op volgende gebedsvieringen.

Versoepeling aantal zitplaatsen in de kerk

Vanaf mei zijn de regels omtrent het aantal
kerkgangers per viering wat versoepelt. Voor onze
kerk betekent dit concreet dat het aantal plaatsen
omhoog is gegaan naar 60. Reserveren voor
vieringen blijft nog steeds van toepassing.

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief van onze geloofs-
gemeenschap ontvangen? Meldt u zich aan via:
nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Wim Meussen gestopt met ledenadministratie
Wim Meussen is na 17 jaar gestopt met het
verzorgen van de ledenadministratie. Hij heeft het
stokje overgedragen aan Hans Haverkamp. Wim,
hartelijk bedankt voor al jouw inzet! Hans, heel
veel succes!

Nieuwe koster voor onze geloofgemeenschap
Ik ben Claartje
Zomer en word
momenteel
opgeleid tot
koster van de
Nicolaaskerk.
Ik vind het \
belangrijk dat l
de kerk een
bakenisin én

voor het dorp, waar iedereen zich welkom voelt.
Daar wil ik graag aan bijdragen. Hebt u vragen of
kan ik u ergens mee helpen in de kerk, laat het
vooral weten.
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Ik ben moeder van vier kinderen (Karel, Mieke,
Geert en Bart) en getrouwd met Wouter. We
wonen in Schalkhaar. Ik zie u graag in de kerk.
Groeten, Claartje

Claartje, we verwelkomen jou van harte als koster
in de Nicolaaskerk. We wensen je, namens de
geloofsgemeenschap, een fijne tijd toe in jouw
nieuwe functie.

Thuis de heilige communie ontvangen

Door de coronapandemie zijn velen van u mis-
schien al bijna een jaar niet meer in de gelegen-
heid geweest een eucharistieviering bij te wonen.
Indien u thuis graag de heilige communie wilt ont-
vangen, kunt u zich aanmelden bij ons secretariaat,
onder vermelding van uw naam, adres en tele-
foonnummer. Het pastorale team zorgt dan dat u
thuis de heilige communie ontvangt.

Rozenkransgebed in mei

Gedurende de Mariamaand, hebben we in onze
kerk op woensdagavond de rozenkrans kunnen
bidden. Een prachtig initiatief die we hopen voort
te kunnen zetten!

Schermers/dansers op het kerkplein

Mlisschien hebt u ze gezien: de dansers of de
schermers op het kerkplein die hun kunsten
uitoefenen. Regelmatig vragen verschillende
organisaties of ze gebruik mogen maken van de
kerkelijke ruimtes. Zowel binnen als buiten. Helaas
mogen we niet alle aanvragen positief beantwoor-
den. Toch zijn we blij om dienstbaar te kunnen zijn
aan ons dorp door het kerkplein beschikbaar te
kunnen stellen voor de trainingen. Hopelijk leidt
het tot nog meer samenwerking in onze geloofs-
gemeenschap.

Nieuwe bewoners pastorie

Sinds een tijdje heeft de pastorie nieuwe
bewoners. Lucas woont al langer op de pastorie,
maar nu zonder zijn ouders en broer. Nieuw zijn
Tom, Eline en Mirjam. Ze kenden elkaar al van het
jongerenkoor Magnificent.



Nicolaas Lettele

Secretariaat:
E-mail:
Rekeningnr.:

maandag 9.30 - 11.30 uur

Bathmenseweg 35, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 0570 - 65 13 28

nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl
Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Contactpersoon 't Zout: Riky Westerbeek - e-mail rikywesterbeek@hotmail.com

Voortgang catechese in deze coronatijd
U vraagt zich mogelijk
af hoe het toch gaat
met de catechese in
deze coronatijd.

Graag willen Paulien en
Jacqueline u hierover
iets vertellen.

In het voorjaar van 2020
kwam alles stil te liggen
in verband met de
coronamaatregelen. De
vormselgroep heeft in oktober 2020 alsnog het
heilig vormsel kunnen ontvangen. Met de
communiegroep zijn we in de loop van 2020 ook
weer verder gegaan. Helaas kwam dit traject
opnieuw stil te liggen.

Op 4 juli staat voor de communicantjes de viering
gepland. Voortaan zal de voorbereiding voor het
vormsel, de eerste communie en de catechese
niet meer in Lettele plaatsvinden. De groep
kinderen uit Lettele en andere dorpen die hier nog
aan deelnam werd steeds kleiner.

Het pastoraal team heeft daarom besloten om

de catechese voortaan centraal te regelen. Omdat
ook dit centrale programma niet kon doorgaan in
verband met coronamaatregelen wordt aan de
voorbereiding nu digitaal vorm gegeven.

De vrijwilligers die normaal gesproken mee zouden
helpen met het begeleiden van de groepen maken
nu, onder begeleiding van pastoor Gauthier de
Bekker en Helga Baars, stagiaire catecheet

H. Kruisverheffing Raalte filmpjes die de kinderen
thuis kunnen kijken. Hierin zijn ook opdrachten
verwerkt, waar ze thuis aan kunnen werken
samen met hun ouders.

Het is natuurlijk jammer dat de kinderen elkaar
niet kunnen ontmoeten en ook de begeleiding op
afstand moet. Toch zijn we blij dat straks

in juni /juli een mooie groep kinderen hun eerste
heilige ommunie en het sacrament van het
vormsel mogen ontvangen.

Gebedsdiensten op de woensdagochtend

Een team vrijwilligers van de Nicolaaskerk in
Lettele verzorgt al maanden een gebedsdienst op
elke woensdagochtend om 9.00 uur. Dit is een
korte viering, met teksten en gebeden om de
saamhorigheid van onze geloofsgemeenschap te
ondersteunen in covid-tijd.

Een mooi moment om in deze soms onwerkelijke
tijd even tot bezinning te komen. U kunt deze
dienst meteen volgen op facebook en via de site
van de Nicolaaskerk in Lettele. Als u klikt op het
kopje Facebook, kunt u de viering livestreamen of
ook later nog bekijken.

Vijf vieringen in de maand mei

Op 9 mei in de gebedsviering werd o0.a. ook
aandacht geschonken aan de moeders en aan de
hemelse Moeder.

De oecumenische viering met Hemelvaart werd via
livestream gevolgd.

Op 15 mei en met Pinksteren was er een
eucharistieviering.

In de communieviering op 29 mei werd extra hulde
gebracht aan Maria.

Al deze vieringen waren de moeite waard!

Vastenactie en Roepingenzondag 2021

Dit jaar heeft de deurcollecte voor de Vastenactie
€ 134,40 opgebracht. Voor de Roepingenzondag
een bedrag van € 71,50.

Alle gevers hartelijke dank voor uw bijdrage.

Oecumenische Openluchtviering 2021

Als de situatie rondom corona het toelaat, zal er
op zondag 27 juni a.s. om 10.00 uur een
oecumenische openluchtviering plaatsvinden.
Afhankelijk van de situatie rondom corona zal er,
indien nodig, een livestreamuitzending plaats-
vinden vanuit de kerk in Bathmen.

Als er meer bekend is, wordt dit via de
mededelingen in het weekend, op de website
H. Nicolaaskerk en in de Bathmense krant
gepubliceerd.
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Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

En het wordt zomer...

Beste parochianen,

Er zijn tunnels en tunnels. De ene is kort zoals het
fietstunneltje dat in Olst wordt aangelegd; de
andere is lang zoals bijv. in de Alpen. En er zijn ook
spreekwoordelijke tunnels, sommige waaraan
geen einde lijkt te komen. Daar bevinden we ons
in deze coronatijd in. Telkens wordt ons licht aan
het einde van de tunnel beloofd. Daar hopen we
ook nu weer op, nu we de zomer ingaan. Toch valt
het op dat we steeds minder wachten op dat
einde van de tunnel en ook al in de tunnel zelf
lichtpuntjes ontdekken of zelf lichtjes aan gaan
steken, ter bemoediging of troost. Ook lijken we in
bepaalde beperkingen de goede dingen te
ontdekken of ze zelfs te gaan waarderen.
Natuurlijk is er veel eenzaamheid geweest in de
lange donkere winter, maar we kunnen ons nu
weer verwonderen over de zon op een stralende
voorjaarsdag, het licht in de glimlach van een kind,
de lieve kaart op je deurmat of een telefoontje op
een onverwacht moment.

Het licht houdt niet op, hoe donker ook, het breekt
door. Mag dat je hoop zijn in bange tijden. Mag
dat de kracht zijn voor vandaag, voor morgen en
altijd. Er is hoe dan ook licht, ook in de tunnel.

We wensen u allen een goede zomer!
Coérdinatoren Willibrord Boskamp: Herman van
der Linde, Antoon Overmars, Lammie In 't Veld

Waardering

Graag willen we onze grote waardering uitspreken
voor al die vrijwilligers die zich op welke manier
dan ook trouw blijven inzetten voor de kerk.
Zonder iemand te kort te willen doen denken we
hierbij aan de mensen die wekelijks de begraaf-
plaatsen in Olst en Boskamp onderhouden, aan de
organiste en de leden van de koren die elke week
de vieringen ondersteunen, de lopers van 't Zout
en aan de vele anderen die ondanks corona of
dreigende kerksluiting hun werk voor de kerk
blijven doen.

Jullie zijn de lichtjes in de tunnel!
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Eerste heilige cCommunie

Ook één van die lichtpuntjes is dat er dit jaar toch
door een groot aantal kinderen eerste heilige
communie kan worden gedaan. Tien kinderen uit
Olst en Boskamp doen dat op zaterdag 12 juni. Als
geloofsgemeenschap wensen we de kinderen een
hele mooie viering en een fijne dag toe!

Deze vieringen zijn in verband met de coronaregels
niet toegankelijk voor parochianen.

Weekendvieringen

Het aantal aanwezigen in een weekendviering in
onze kerk mag uitgebreid worden naar 40. De 1,5
meter afstand, het mondkapje en het reinigen van
de handen blijven noodzakelijk, evenals het vooraf
aanmelden voor een viering. Dit kan via de
website van de Lebuinusparochie bij "reserveren
viering", of op vrijdagochtend tussen 9.30 en
10.30 uur bij ons secretariaat (tel. 563843).

Elke eerste zaterdag van de maand is er een
eucharistieviering om 13.00 uur in Boskamp. Zo
ook op zaterdag 5 juni. Hiervoor hoeft u zich niet
aan te melden.

Misinenties doorgeschoven

In de weekenden van 5/6 en 12/13 juni zijn er
geen reguliere vieringen in onze kerk. De
misintenties die voor beide weekendvieringen
waren opgegeven schuiven door naar zondag 20
juni.

Dankbetuiging

Overweldigend!

Zo veel kaarten en brieven met zo veel lieve en
warme woorden van medeleven en troost na het
overlijden van mijn dierbare man Teun In 't Veld.
Het is onmogelijk om u allen hiervoor persoonlijk
te bedanken, maar op deze wijze wil ik laten
weten dat het me zeer heeft geraakt en gesteund.
Lammie In ‘'t Veld

Oud papier: 24 en 25 juni



Geloofsgemeenschap Engelbert
Stationsweg 9 Boerhaar 41
8131 DG Wijhe NL 09INGBO0000911561 81315V Boerhaar
— Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
- 'tKlankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com !
Misintenties: Wijhe - secretariaat Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Vloerzeilramp 1945 Wijhe begeleidt de communicantjes. Wij wensen de
Bij de vloerzeilramp op 7 mei 1945 in Wijhe communicanten en hun ouders een mooie viering
kwamen negentien slachtoffers om het leven. en een fijne dag toe.

Zeven van deze slachtoffers liggen begraven op de
RK begraafplaats te Wijhe. Het grafmonument van
zes slachtoffers is eind april voorzien van nieuw
split. Dit split werd door de gemeente gratis ter
beschikking gesteld. Door de tuingroep werd het
oude split verwijderd en het nieuwe opnieuw
aangebracht. Het grafmonument ziet er nu weer "De Oude Pastorie"

verzorgder uit. Dit prachtige pand aan de Stationsweg 9a naast de
kerk is weer bewoond door TREVIN en draagt
bovengenoemde naam.Er is in totaal plek voor
negen (jong)volwassenen met een verstandelijke
beperking.

Op maandag 5 april zijn de deuren weer geopend
en is er gestart met wonen onder begeleiding. He-
laas kon er als gevolg van de huidige coronamaat-
regelen geen open huis georganiseerd worden. Wij
wensen buurvrouw Lilian Nijland héél veel succes
toe.

Agenda

Elke woensdag in juni om 19.00 uur H. Mis op de
Boerhaar.

Vrijdag 18 juni 9.30 uur H. Mis te Wijhe.

Zondag 13 juni feestdag van de H. Antonius.

Oecumenische viering Kopij voor deze bladzijde
Zondag 27 juni is er een Oecumenische viering. Het Voor de maanden juli en augustus
thema is "te gast bij elkaar". Zang door enkele uiterlijk woensdag 2 juni 2021

leden van het Wijhes Mannenkoor. Aanvang: 9.30  zoutengelbert@gmail.com
uur in de Nicolaaskerk. Voorgangers zijn: pastor
Marinus van den Berg en ds. Martje Veenstra.
Aanmelden bij scriba Johanna Boverhuis, tel.
522235, en het is te volgen op
www.kerkdienstgemist.nl (zoek op wijhe).

Eerste heilige communie

Op zondag 4 juli doen 4 kinderen hun eerste heilige
communie te Wijhe. Door de coronamaatregelen
kunnen alleen de familieleden aanwezig zijn.
Priester Gauthier de Bekker is de voorganger en
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Titus Brandsma Huis (TBH)
T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18
Secretariaat:  dinsdag en woensdag 10.00 - 12.00 uur

E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937
Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl Tevens Vietnamese parochie

In 1985 is hij zalig verklaard.
Dat is een eerste stap naar de
heiligverklaring.

Om zalig verklaard te worden,
moeten er posthuum twee
wonderen gebeurd zijn die
aan de voorspraak van de
Zalige worden toegeschreven.
Door Titus Brandsma is in
Florida een man van kanker
genezen. Door onderzoek is
aangetoond dat het om een
wonder gaat.

| Het is wachten op de beslis-
sing van de paus dat Titus

| heilig verklaard wordt. Er

| wordt gefluisterd dat er op 25
mei 2021 verheugend nieuws
uit Rome zal komen.

Op dit moment spelen er,

Maandag 3 mei was er een
uitzending van Kruispunt. Deze
uitzending stond in het teken
van de verwachte
heiligverklaring van Titus
Brandsma, een eerbetoon aan
de priester, karmeliet, schrijver
en journalist die in 1942 in
Dachau werd vermoord.

Hij was een behulpzaam man.
Eenvoudig en oprecht. Een man
die stond voor vrede en
verdraagzaamheid.

Titus Brandsma streed voor
onafhankelijke journalistiek en
tegen onrecht. Hij ging uit van
het goede van de mens. Al
waren dat zijn vijanden.

In de jaren dertig waarschuwde
hij al voor het oprukkende

nazisme en tijdens de bezetting : overal ter wereld , dezelfde
leverde hij openlijk kritiek. Dit heeft hem zijn problemen als toentertijd. Ook nu is er lang niet
leven gekost. Hij werd verraden en gevangen overal persvrijheid, vrijheid van meningsuiting ,
genomen. Eerst kwam hij in kamp Amersfoort heeft men geen tot weinig respect voor een ander,
terecht. Van daaruit is hij via het Oranjehotel en voor iemands ideeén, geloofsovertuiging enz. Wij
kamp Kleef uiteindelijk naar Dachau gedepor- kunnen nog steeds Titus Brandsma als voorbeeld
teerd. Tijdens zijn gevangenschap ging zijn nemen van hoe we met elkaar om kunnen gaan en
gezondheid door mishandeling erg achteruit. er voor elkaar kunnen zijn!

Maar toch bleef hij steeds zijn medegevangenen
bemoedigen en opbeuren.

Oproep aan creatieve handen:

kom mee kaarten maken in het Titus Brandsma Huis.

00

Op maandagmiddag van 14.00 — 16.00 uur maken we met een klein groepje kaarten.
Deze worden verkocht en de opbrengst is voor de nieuwe vitrage in het Titus Brandsma Huis.
Het is altijd erg gezellig . Er wordt gezorgd voor een kopje thee/koffie en voor de materialen.
Heb je nog nooit kaarten gemaakt, dat is geen probleem. Kom gewoon eens een keer kijken
en proberen.

Voor informatie kun je bellen of mailen naar Thea Engelen.

Telefoon: 06-12155319

Mail: engelen.thea63@gmail.com
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Herberg van Ars
Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54

E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125
(otirdinator:  Jos Egberts

Voortgang!?

Nu ik achter mijn bureau zit voor het aanleveren

van copy voor de juni-editie, weet ik net als
iedereen dat de regering de regels IETS
versoepeld heeft, maar van verdere
versoepeling nog niets wil weten. Dus blijven
we maar wachten op beter nieuws en bidden
we elke dag de "oefening van geduld" om vol te
kunnen houden.

In de ons overvloedig toegeworpen vrije tijd,
kwam ik weer eens het boekje Aan de voet van
de Berg tegen (reeds sinds 1992 in mijn bezit),
met verhalen voor de levensbeschouwelijke
kant van het het leven (auteurs: Henri Rijksen,
Mieke Aarts en Eveline Dessens; uitgeverij J.H.
Kok BV 1991; ISBN: 9789024291410). Nu we
het met z'n allen o zo druk hebben over onze
samenleving, ons milieu en klimaat, trof mij het
volgende hoofdstuk , dat ik jullie niet wil
onthouden.

an de
voet vande

Berg

L

Verhalen voor het leven

Apen over mensen

In een klapperboom zitten enkele apen met elkaar te
praten.

"Weet je", zegt een van de apen, "de mensen zeggen dat
ze van ons afstammen’.

"Dat kan toch niet", protesteren de anderen.

"Wij apen zetten toch nooit hekken rond onze klapper-
bomen om te zorgen dat andere apen daar niet bij
kunnen. De klappers zijn toch voor iedereen”.

"Nou, weet je wat mensen ook doen’, zegt een volgende
aap, "ze nemen elkaar gevangen en vermoorden elkaar
zelfs. Dat komt bij ons apen niet voor”,

"En bij de mensen is het verder ook zo dat de én genoeg
te eten heeft en dat de ander doodgaat van de honger.
Wij apen zorgen voor elkaar’, zegt weer een andere aap.
"Bovendien maken mensen om zich heen alles kapot.
Overal waar ze komen laten ze rommel achter. Wij
apen zijn veel verstandiger”.

"Nee, mensen gedragen zich slechter dan dieren.
Daarom geloven we er niets van dat mensen
afstammen van apen", komen de apen samen tot de
slotsom.

HERBERG VAN ARS - 27



Naar de kerk in de

waar dag tijd voorganger soort viering koor
zaterdag 5 en zondag 6 juni Sacramentsdag

Boskamp 7a 13.00 G. Nijland eucharistie

Herberg van Ars 7a 17.00 parochiaanvoorganger gebed

Lettele za 19.00 G. Nijland eucharistie (Cantors
Wijhe 0 09.00 H. Limbeek eucharistie Caecilia
Broederen 70 10.30 J. Verweij / F. de Graaf eucharistie Schola
Schalkhaar 70 10.30 L. Gunnink-van den Berg communie Nicolaaskoor

zaterdag 12 en zondag 13 juni

1le zondag van het jaar

Boerhaar 0 09.00 parochiaanvoorganger gebed (aecilia
Lettele o 09.00 parochiaanvoorganger gebed Voce Magna
Broederen 70 10.30 G. Nijland eucharistie LIVESTREAM (aecilia
Schalkhaar 70 10.30 R. Cornelissen / . de Graaf  eucharistie Brugkoor
zaterdag 19 en zondag 20 juni 12e zondag van het jaar

Lettele 7a 19.00 G. de Bekker eucharistie Voce Magna
Boskamp 0 09.00 G. Nijland eucharistie

Wijhe zo  09.00 L. Gunnink-van den Berg communie (Caecilia
Broederen 70 10.30 G. Nijland eucharistie LIVESTREAM (Caecilia
Schalkhaar 70 10.30 parochiaanvoorganger gebed Spirit
zaterdag 26 en zondag 27 juni 13e zondag van het jaar

Boerhaar za 19.00 M. Brinkhuis communie (aecilia
Boskamp 0 09.00 M. Brinkhuis communie

Wijhe, Nicolaaskerk  zo  09.30 M.vd.Berg/M.Veenstra  oecumene

Lettele, openlucht  z0  10.00 parochiaanvoorganger oecumene

Broederen 70 10.30 J. Verweij eucharistie (Caecilia
Schalkhaar 70 10.30 H. Limbeek eucharistie Brugkoor

4

Wijhe

Hellige Lebuinin Parochie - Deventer-Olst-

v g s e 4 B wire, e s s
e e s o e g s e gt

Reserveren voor de zondagsvieringen

Zelfs nu we met iets meer mensen in de kerk mogen vieren,
blijft het reserveren voor de vieringen verplicht.

U kunt eenvoudig reserveren via de parochiewebsite
www.heiligelebuinus.nl/vieren/vieringreserveren. Kies de

LET OP: u moet wellicht even naar beneden scrollen aan de

Rvieri ng waar u naartoe wilt. Vul de gegevens in.

zijrand van het invulscherm. Scroll naar beneden tot u op de
knop Versturen kunt klikken. Vervolgens krjgt u een automa-
tisch mailbericht: of u bent aangemeld, of u staat op de

wachtlijst.

Krijgt u geen mailbevestiging, controleer dan ook even uw

spam mailbox. Zit ook daar geen bevestiging in, neem dan

even contact met info@heiligelebuinus.nl. We helpen u dan
graag verder.
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Heilige Lebuinus Parochie

woon- en zorgcentra - vieringen onder
voorbehoud van corona-afspraken

maandag maandag
10.30  Averbergen Olst v jun:7 08.30 Vredeskapel Schalkhaar
woensdag dinsdag

11.00 Willibrordkapel Boskamp EV  jun:9,23 08.30 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 Vredeskapel Schalkhaar

19.00 Broederenkerk Deventer

woensdag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 TBH Colmschate

18.30 Willibrordus Boerhaar
19.00 Broederenkerk

19.00 Willbrordus Boerhaar

donderdag

vaste wekelijkse vieringen

08.30
18.00
18.30
18.45
19.00

Vredeskapel Schalkhaar
Broederenkerk Deventer
Broederenkerk Deventer
Broederenkerk Deventer
Broederenkerk Deventer

vrijdag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar
09.00 Broederenkerk Deventer
09.00 Nicolaas Lettele

09.30 0.LV.0.0. Wijhe

morgengebed

morgengebed
Ev
avondgebed

morgengebed

Ev
rozenkransgebed
Taizé avondgebed
Ev

morgengebed
aanbidding
biechtgelegenheid
vesper

Ev

morgengebed

Ev

EV

EvV jun: 18

Digitale collecte

Mogen wij u vragen een collectebijdrage over te maken? De collectegelden zijn hard nodig om onze

parochie in deze tijden financieel gezond te kunnen houden!
Bij voorbaat dank voor uw gulle gave!

U kunt uw collectegeld veilig betalen via iDeal vanop onze website. Oaok kleine bedragen zijn welkom!

Of maak uw giften over op NL8O9RAB00118202944!
Hartelijk dank.
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U Gebedsintenties

5 en 6 juni

Broederen - Elisabeth Hogenstijn-Nijmoller

Nicolaas Schalkhaar - Frans Groot Koerkamp (jgt), fam. Verwoolde-
Groot Koerkamp, fam. Haverkamp-Groot Koerkamp, Jan en Riet Golbach-te
Riele en Pieter, ouders Huis in 't veld-Roddeman, Henny Huis in 't Veld,
Tom Boevenbrink, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Riek van Oldeniel,
Lies Oosterwegel-Klein Swormink, Wim Jonkman, Stef Melger

Nicolaas Lettele - Hennie Schiphorst (jgt)Bart Elferink, Johannes
Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Herma-
nus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have,
Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Willy en Diny Obdeijn-
Walraven, Herman Wichink Kruit, overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede
en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Wijhe - Hein en Marietje Elshof, Rikie Huisman, Herman en
Riek Hauptmeijer en overleden fam. Hauptmeijer-Duteweerd, overleden
ouders Hollegien-Tijhuis

9 juni
Engelbert Boerhaar - Wim Koekoek

12 en 13 juni

Broederen - Riet Golbach

Nicolaas Schalkhaar - Jan Brinkman, Bert Woerdman, Lenie en
Arnold Veldhuyzen-Kerkvliet, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Riek
van Oldeniel, Hans Ganzeboom, Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen
Nicolaas Lettele - Herman Lubbers (jgt), gebr. Hermanus, Johannes
en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit en Riek
Hoekman-Klein Swormink en Annie, Hermanus en Joanna Wilhelmina
Kolkman-Rodijk, Jo Lubbers-de Ruiter, Anton en Wilhelmina Wichgers-
Rietman en overleden familie, Herman Wichink Kruit, overleden ouders
Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Jan,
Oda en Marcel Overmars, Wim Giesen (jgt), overleden fam. Boerhof, Geert
Heuver, overleden fam. Hendriks, Jan, Ria en Louis, Martien, Bernard en
Mien Groote Schaarsherg-van der Weerd, overleden fam. Ten Have-Poppe,
Betsie Schurink-Schrijver, Gerrit Schutte, Bernard van den Berg, Anne en
Antoon van den Berg

19 en 20 juni

Broederen - Marijke Windmeijer

Nicolaas Schalkhaar - Gerard Pelgrom, ouders Dijkstra-Tutert en
zoon Harry, Hein en Mien Veldkamp-de Haan, Antoon en Riek van Oldeniel
(namens de buren), Ed en Ans Berg-de Groot

Nicolaas Lettele - Johan en Ans Bloemenkamp-Grondhuis, Gerrit en
Anny Bloemenkamp-Huis in 't Veld, Gerrit en Marie Bloo-Groot Koerkamp,
Jan en Dine Daggenvoorde-Oosterwijk, Johannes Groot Koerkamp en Wil-
helmina Groot Koerkamp-Jonkman, Hein van Gurp, gebr. Hermanus, Johan-
nes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Piet en
Marietje Huijsmans-Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna Wilhelmina
Kolkman-Rodijk , Hennie Schiphorst en overleden fam. Schiphorst-Huis in
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't Veld, ouders Westerbeek-Koerkamp, Herman Wichink Kruit, overleden
ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny
Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld, Johan Els-
hof, Albertus Albers, Wilhelmina Albers-Veldhuis, overleden fam. Van Olde-
niel-Smit, Mia Beijleveld-Dohmen, Ben Koerhuis, Diny lsseldijk-Bouw-
meester, overleden ouders lJsseldijk-Overmars, Johannes Bouwmeester,
Reinier Pol, overleden fam. Tiebot-Kolleman, Herman Stegeman en Teun In
't Veld namens de KBO

Engelbert Wijhe - Hein en Marietje Elshof, Rikie Huisman, Herman en
Riek Hauptmeijer en overleden fam. Hauptmeijer-Duteweerd, overleden
ouders Hollegien-Tijhuis

26 en 27 juni

Broederen - Anneke Benjamins-van Delden, ouders Hunink-v.d. Kamp,
Bert Soons

Nicolaas Schalkhaar - Anton en Dien Schutte-Oosterlaar, Toos
Hendriksen-Buiting, Bert Woerdman, Lenie Veldhuyzen-Kerkvliet, ouders
Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Riek van Oldeniel, Mariet Schiphorst-
Pijnappel, Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen

Nicolaas Lettele - Marietje Huijsmans-Huis in 't Veld (jgt), gebr. Her-
manus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Piet Huijsmans,
Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk , Anton en Wilhelmina
Wichgers-Rietman en overleden familie, Herman Wichink Kruit, overleden
ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Wilhelmus Zandbelt
en Wilhelmina Zandbelt-Bloemenkamp, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, Ben en
Riet Koerhuis-Visser, Mia Beijleveld-Dohmen namens de KBO




Wij gedenken

Antonius Wilhelmus (Teun) In 't Veld

1 07-04-2021 op 70-jarige leeftijd. Teun was het derde kind in een groot
gezin en hij was voor zijn ouders een steun en toeverlaat en voor de jon-
gere broers een groot voorbeeld. Teun was een verbinder en hij had oog en
aandacht voor iedereen. Die eigenschap bleef karakteristiek in zijn hele
leven. Hij was sociaal en had een groot hart voor de mensen om hem heen.
Zijn werk in de buitenlucht en zijn liefde voor de natuur waren helpend als
het leven soms moeilijk was maar hij kon ook genieten van wandelingen
en mooie fietsvakanties samen met Lammie. Door de ziekte van Parkinson
werd zijn wereld echter steeds kleiner maar hij droeq zijn lot zonder klagen
en zijn geloof hielp hem daarbij. Op 14 april hebben we in liefde afscheid
van Teun genomen en hem teruggegeven in de handen van God die aan
het begin en einde van het leven staat. En wij mogen "met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen en verpakken in de goede gedachten ter her-
innering ... en niet vergeten'.

Johannes Wilhelmus (Jan) Tomassen

1T 15-04-2021 op 94-jarige leeftijd. Hij was een vriendelijke zorgzame man
die in Deventer bekend stond als een bedreven en goede fietsenmaker. Dit
heeft hij met veel toewijding en liefde gedaan. Als iets nog half gebruikt
kon worden dan probeerde hij het weer te gebruiken. Hij was een
liefhebbende echtgenoot, vader en opa. Doordat hij een bedrijf aan huis
had, was hij er altijd. Ook nadat het bedrijf gesloten was, was hij altijd
betrokken en stak hij graag een handje toe als dit nodig was. Samen met
zijn vrouw heeft hij lang van zijn welverdiende pensioen mogen genieten.
Hij was trots op zijn kinderen en kleinkinderen. Tot het einde toe was hij
nog vitaal en gaf veel liefde en zorg aan zijn echtgenote. Zij zal hem
misssen, samen met zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn liefde en zorg
maken dat hij dankbaar zal worden herdacht.

Henrikus, Wilhelmus, Maria (Erik) Groot Koerkamp

1 18-04-2021 op 57-jarige leeftijd. Erik is als zondagskind geboren, geto-
gen en gestorven op Frieswijk. Als oudste zoon volgde hij zijn vader op in
melkveebedrijf "Erve de Meier”. Het was zijn lust en zijn leven. Erik was al-
tijd vrolijk, en woordgrapjes maken was zijn kenmerk. Hij had een hechte
vriendengroep. Samen hebben ze menig tentfeest bezocht. Tien jaar
geleden leerde hij Annette Scheepstra kennen. Twee totaal verschillende
mensen: zij uit de stad, hij van de boerderij. Het klikte geweldig en ze had-
den een gelukkig huwelijk. Erik was erg gastvrij, koffie of lunch of warm
eten, altijd was er tijd voor een praatje. Hij was ook een goede werkgever
voor zijn medewerkers. Hij had nog volop plannen voor zijn bedrijf. Helaas
stierf hij onverwacht in het bijzijn van zijn kalfjes een vroege dood. Dat hij
mag rusten bij God.

Jadey Kepel
T 19-04-2021 verongelukt op 17-jarige leeftijd. Ze had samen met haar
moeder de wens katholiek te worden. Door corona mocht dit er niet van
komen. Ze was zorgzaam voor de mensen om haar heen en nam veel op
haar schouders. Ze zal door haar familie en vrienden dan ook heel erg
gemist worden.

Johannes Maria (John) van den Beld

T 27-04-2021 op 74-jarige leeftijd. John is na een kort ziekbed overleden.
Na zijn schooljaren is hij gaan werken en stond bekend als een vakman.
Wat zijn ogen zagen konden zijn handen maken. Hij was een man met een
sterke geest die graag de touwtjes in handen hield tot het einde toe. Zijn
echtgenote, kinderen en kleinkinderen zullen hem missen.

Hendrikus Theodorus (Theo) Holtkamp

1 06-05-2021 op 82-jarige leeftijd. Theo is geboren in de Smedenstraat in
Deventer op 2 december 1938. Hij was 55 jaar gehuwd met Trees Pol. Ze
woonden in de Jacob Reviusstraat, waar Theo tot het laatst is blijven
wonen. Theo had een groot hart voor de gemeenschap en was graag onder
de mensen. Hij was bekend bij velen in de buurt. Jarenlang was hij ook
actief bij onderhoud aan de Heilig Hartkerk waarvoor hij materiaal
beschikbaar stelde uit het schildershedrijf. Woensdag 12 mei is in
Schalkhaar afscheid genomen met een gebedsviering. Hij is begraven bij
Trees op de begraafplaats bij de kerk. Moge Theo rusten in vrede.

Er breekt een zonnestraal door als we in de loop van de tijd met een
glimlach kunnen ferugdenken aan onze dierbare overledenen die altijd een

speciaal plekje houden in ons hart.
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"Die hoeft wellicht niet te wachten bij de hemel in de rij"

De titel is ontleend aan een lied van Daniél Lohues. In deze reeks maakt u kennis met mensen die hun
geloof vertaalden in concrete daden. Of het nu gaat om verzet tegen elke vorm van onrecht, of een
bijzonder engagement in kerk of maatschappij. Voorbeelden voor ons allen.

*15-02-1938 +24-11-1939
Toni Zweifel werd geboren
op 15 februari 1938 in
Verona, Italié. Hij is de zoon
van een ltaliaanse vrouw,
Antonia, nee di Benedetto,
en de Zwitserse textiel-
fabrikant Giusto Zweifel. Toni
bracht enkele jaren van de
Tweede Wereldoorlog door
in Zwitserland met zijn moeder en jongere zus
Anna Rosa. In 1944 ging hij naar school in San
Giovanni Lupatota bij Verona. Tussen 1949 en
1957 ging hij naar de middelbare school en het
vervolgonderwijs in Verona. Daarna ging naar
Zirich om werktuighouwkunde te studeren aan de
Eidgendssische Technische Hochschule (ETH, het
Zwitsers Federaal Instituut voor Technologie).

Aan het eind van zijn ingenieursstudie kwam Toni
begin 1961 via medestudenten voor het eerst in
aanraking met de nieuw in Zirich geopende
Fluntern studentenresidentie die spiritueel onder
leiding van Opus Dei staat. Deze katholieke
organisatie spoort haar leden onder meer aan
midden in de wereld naar het voorbeeld van Jezus
van Nazareth in overeenstemming met het geloof
te leven.

Tegelijkertijd werd het christelijke geloof dat Toni
in zijn jeugd ijverig had beoefend, steeds zwakker
in zijn leven. Jarenlang leefde hij in een wereld die
werd geregeerd door een exclusief technische kijk
die weigerde plaats te maken voor de "God-hypo-
these".

Bovendien leek het geloof geen echte plaats te
hebben in zijn zelfvoorzienende en succesvolle
leven. Toni deed het briljant in zijn studie en had
onbeperkte professionele vooruitzichten. Hij ging
regelmatig uit met de dochter van een professor.
Als zoon van een zeer succesvolle zakenman had
hij geen financiéle zorgen. Menselijk gesproken
kon het nauwelijks beter gaan.

Ondanks alles begon Toni te beseffen dat het hem
op de lange termijn niet genoeg voldoening zou
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geven. Hij miste iets, Daarom is hij op retraite
gegaan op advies van Ferdinand Rancan, een
priester die hij kende uit de tijd dat hij nog in
Verona woonde.

Op 19 maart 1962 verzocht Toni om toelating tot
Opus Dei. In juni 1962 rondde hij zijn studie af en
begon zijn eerste baan in particuliere industrie in
Zirich. In 1964 werd Toni lid van het wetenschap-
pelijk team bij het ETH Institute for Thermodyna-
mics. Twee jaren later werd hij ook directeur van
de studentenresidentie. Als onderdeel van zijn
werk daar organiseerde hij jaarlijkse introductie-
cursussen in de twee hogescholen in Zirich voor
afgestudeerden van de openbare middelbare
scholen.

Tijdens een workshop in Rome ontmoette Toni in
1969 de inmiddels heilig verklaarde Jozefmaria
Escriva, de stichter van het Opus Dei. Mede deze
ontmoeting heeft hem geinspireerd om een
carrigreswitch te maken in 1972. Hij werd het
hoofd van de nieuw georganiseerde Limmat
Stiftung (Limmat Foundation) in Zirich. Deze
stichting helpt bij de ontwikkeling van honderden
educatieve projecten en initiatieven voor sociale
dienstverlening in meer dan 30 landen op vijf
continenten. De stichting heeft sinds haar bestaan
meer dan 300 miljoen Zwitserse frank (278
miljoen euro) geinvesteerd. Op dit moment heeft
Limmat Foundation 14 substichtingen en 39
geoormerkte fondsen.

Toni is tot aan zijn dood in 1989 aan deze stichting
verbonden gebleven. Op 19 februari 1986 hoorde
Toni dat hij leed aan leukemie. Op 24 november
1989 overleed Toni Zweifel. Hij werd slechts 51
jaar oud. Toni werd begraven in de Fluntern
Cemetery in Zlrich.

Er komen veel mensen bij zijn graf om te bidden en
zijn hulp te vragen. Er worden meer dan 500
gebedsverhoringen uit 40 landen aan Toni Zweifel
toegeschreven. Daarom heeft Opus Dei een traject
gestart om hem zalig te laten verklaren. Het
dossier dat naar Rome is gestuurd, richt zich
echter op zijn voorbeeldige christelijke leven en
werk.



De film begint op het conclaaf van 2005. Ratzinger
is bekend met Bergoglio's daden en heeft zijn me-
ning over hem klaar: wie gescheidenen en
homoseksuelen zonder schroom de hostie reikt,
gaat door de knieén en verkwanselt het geloof.
Beide kardinalen ontvangen stemmen op het
conclaaf. Ratzinger krijgt er vele meer. Zo wordt hij
Benedictus XVI.

Een aantal jaar later ontmoeten de twee elkaar
weer. Bergoglio wil aftreden als kardinaal — liever
is hij weer pastoor — en heeft daarvoor de pause-
lijke goedkeuring nodig. In de dagen die volgen,
zullen de mannen elkaar diep in de ogen kijken.
Allereerst zijn er de verwijten: waarom sluit je
compromissen, vraagt Benedictus. De waarheid
immers kan niet daartoe worden verlaagd. Nee,
zegt Bergoglio. Dat zie je niet goed. |k heb geen
compromissen gesloten. Ik ben veranderd. Zoals
ook de kerk zal moeten veranderen en de hand
moet reiken naar de wereld die voortdurend in
beweging is. Benedictus verstrakt: Bergoglio's
woorden staan diametraal tegenover de zijne.
Ergerlijker nog dan dat is Bergoglio's houding. Een
compromisloze houding. Niet omdat hij geen
tegenspraak zou dulden, maar omdat hier tegen-
over elke tegenspraak domweg als sneeuw voor de
zon verdwijnt. Het is Christus' compromisloze
houding, die diep verbonden is met het innerlijke
weten, Benedictus zelf is nog het meest verrast,
maar hij wenst wat hij ziet niet te negeren. Want
juist in Bergoglio's stem hoort hij wat hij reeds
maanden niet gehoord heeft: Gods stem.

Prachtig is ook dat we zien hoe de houding van de
beide mannen is gevormd. Bergoglio heeft de
zijne ontwikkeld in de schade en de schande van
het leven. Zelf fouten maken, en de moeilijke weg

Column Gabrie

Gabrie Gelissen woont met haar gezin in Deventer. Zij studeerde
religiewetenschappen aan de Radboud universiteit en is geestelijk
ve 1‘}5(’11“1_‘,('1‘,

Compromisloos

Op Netflix draait een prachtige film. Een aanrader. The Two
Popes. Deze op de werkelijkheid geinspireerde film biedt
een blik in de hoofden van onze twee laatste kerkvaders.

gaan om die recht te zetten. Benedictus heeft zijn
kennis vooral uit de boeken. En hij ziet het uitein-
delijk, hoe zijn absolute, enige waarheid enkel op
papier kan bestaan. En hoe juist dit, deze papieren
waarheid, zijn blik heeft vertroebeld om het juiste
te doen in de wereld.

Ik vind het een zeer troostrijke gedachte: dat
slechts wie zich persoonlijk engageert en (dus)
fouten maakt, zich daadwerkelijk kan ontwikkelen.
Ook Benedictus heeft fouten gemaakt. Grove fou-
ten zoals weldra wereldkundig wordt gemaakt. Hij
biecht het aan Bergoglio op. En nog voor Bergoglio
hem de absolutie geeft, stelt Benedictus het zelf
vast: dat ook hij is veranderd, dat het inder-

daad geen compromis is. Ook Bergoglio trouwens
komt herboren uit Rome terug. De mannen
hebben elkaar de ogen geopend.

Een jaar later treedt Benedictus af. Wat ooit zijn
grootste angst was, is nu als zijn grootste wens
uitgekomen: Bergoglio is hem als Franciscus |
opgevolgd. En met de wereld hoopt hij, dat heel
de kerk en alle mensen via hem Gods stem
kunnen horen.

MUSIC FROM THE WETFLIX FILM

THE TWO POPES

5

omiginaL sconc 8y BRYCE DESSNER
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Catholic Climate Movement

Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Kent u die
uitdrukking nog? Ik dacht er aan toen ik in de
nieuwsbrief van het bisdom een item tegenkwam
over de Dag van de aarde op 22 april jl. Die Dag
van de aarde was ik ook al tegengekomen in het
tijdschrift over tuinieren, waarop ik geabonneerd
ben. Daarin trof ik een zakje bloemenzaad van
inheemse planten aan - samengesteld door de
bijenstichting - die wilde bijen hard nodig hebben.
Als mens hebben wij die wilde bijen weer hard
nodig. Telkens als ik met het groen, de aarde,
maar ook met armoede, omzien naar elkaar en
naar alles om ons heen bezig ben, raakt het me
hoe alles met elkaar

samenhangt.

Dat bleek opnieuw toen ik wat
doorzocht op "Catholic Climate
Movement". Sinds 2015 geeft
onze kerk een eigen invulling
aan die dag van de aarde. Onze
paus Franciscus heeft bijzonde-
re aandacht gevraagd voor deze
belangrijke kwestie in zijn ency-
cliek Laudato Si'. Wat mij opvalt
is het verband dat hij (terecht)
legt tussen de klimaatverande-
ring en armoede. "Hear the cry
of the Earth and the cry of the
Poor", zegt hij in een oproep
aan ons. Hoewel je misschien
denkt, dat zorg voor de natuur,
concreet het zaaien van bloemenzaad of het
planten van een boom(pje), helemaal los staat van
mensen in armoede, blijkt dit meer met elkaar
verbonden dan je op het eerste gezicht zou
denken. Ik probeer het te verhelderen met een
voorbeeld. Nog altijd wordt er massaal hout
gekapt in bepaalde delen van de wereld. Wij in het
Westen van de wereld protesteren tegen die

34 - COLUMN LONNEKE

EELY
amn

Ww

GLOBAL
CATHOLIC
CLIMATE
MOVEMENT

b . {
. ‘ ﬁ& ..' achtergrond lezen we de

ontbossing. Bomen helpen tegen de opwarming
van de aarde en dus is het logisch, dat daarmee
gestopt moet worden. Ga je ter plaatse kijken, dan
kom je arme boeren tegen. Zij moeten zien te
overleven. Door bomen te kappen en van het stuk
grond, dat daardoor vrij komt, landbouwgrond te
maken, kun je eten verbouwen. Eten is
(over)leven. Wij in het Westen proberen verder
vooruit te kijken, maar dat is makkelijk als je
genoeg eten op je bord hebt. Door massale
ontbossing hebben modderstromen bij extreme
regenval vrij spel en worden de hutjes van de
allerarmsten weggevaagd.

Ik kan persoonlijk het probleem
van zo'n arme boer niet
oplossen. Wat ik wel kan doen,
is in mijn eigen leefomgeving de
natuur helpen, door bomen te
planten en bloemzaad te
zaaien, om zo groen en dier en
uiteindelijk dus ook de mens te
helpen. Verbeter de wereld en
begin bij jezelf. Dat is de oproep
vanuit Laudato Si' en vanuit het
Catholic Climate Movement.
Met de foto van onze paus - die
een boompje plant - op de

" oproep te bidden voor de

/% schepping, sober te leven, op te

komen voor ons gemeen-

schappelijk huis de aarde en zo arme en
toekomstige generaties te beschermen. Ik sluit me
er van harte bij aan. U vindt het gebed voor onze
aarde hiernaast.
Voor wie meer wil weten:
www.catholicclimatemovement.global
www.dagvandeaarde.nl
www.hijenstichting.nl



Gebed voor onze aarde

Almachtige God

die aanwezig bent in heel het universum

en in het kleinste van Uw schepselen,

Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft,
stort over ons de kracht van Uw liefde uit opdat
wij het leven en de schoonheid beschermen.
Dompel ons onder in vrede opdat wij

als broeders en zusters leven

zonder iemand schade te berokkenen.

0O God van de armen,

help ons de verwaarloosden te hulp te komen
en degenen die op deze aarde vergeten worden
en in Uw ogen zo veel waarde hebben.

Genees ons leven,

opdat wij beschermers zijn van de wereld

en geen roofdieren,

opdat wij schoonheid zaaien

en geen vervuiling noch vernieling.

Raak de harten

van hen die alleen winst nastreven

ten koste van de aarde en de armen.

leer ons de waarde van ieder ding

te ontdekken, met bewondering te beschouwen,
te erkennen dat wij ten diepste één zijn

met alle schepselen

op onze weg naar Uw oneindig licht.

Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent.
Ondersteun ons, zo bidden wij U,

in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.

HET TOPPUNT
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GODS

SCHEPPING

Oprecht betrokken
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Vegetarische groentesoep

Wie beseft dat minder vlees eten een weldaad is voor het milieu, moet zeker deze goed gevulde
vegetarische groentesoep eens proeven. De soep bevat extra veel groenten en vitamines en geen vlees.
Heel gezond en je knapt er zeker van op!

Ingrediénten (4 per persoon)

1 liter water / 1 blokje groentebouillon / 200 gram prei (fijn gesneden) / 150 gram wortel / 1 rode
paprika / 1 grote ui / 50 gram vermicelli / snufje peper en zout / 1 blaadje laurier / paar takjes selderij /
boter om te bakken.

Bereiding (ca. 25 minuten)

5 Hak de ui fijn, verhit een soeppan en verhit hierin een beetje
boter. Fruit de ui een paar minuutjes. Snijd de paprika in stukjes
en de wortels in dunne plakjes of als je grotere wortels hebt in
blokjes. Voeg de paprika en de wortel toe aan de ui en bak deze
een paar minuten mee. Voeg vervolgens de gesneden prei toe en
roerbak deze ook een minuutje mee.

% Giet dan het water erbij en kruimel het bouillonblokje er
doorheen. Voeg eventueel voor de smaak op het laatst nog een
beetje zout en peper toe. Maak de soep af met het laurierblaadje en wat grof gehakte selderij.

" Breng dan de groentesoep aan de kook, voeg na ca. 10 minuten de vermicelli toe en |aat het
geheel nog even 5 minuten doorkoken. Proef even en voeg zo nodig opnieuw een beetje zout en peper
toe. Verwijder tenslotte het laurierblaadje en serveer de soep bijvoorbeeld met wat (stok)brood. Eet
smakelijk!

Horizontaal

1 Devoot 11 Protestantse evangeliedienaar 12 Lusthof
13 Griekse god der weiden en bossen 14 Muzieknoot
15 Turntoestel 16 Meidenpopband van You're the Greatest
Lover 17 Wijnstop 18 Bestuurder van het oude Venetié
19 Biljartterm 20 Vervoering 24 Megabyte (afk.) 25 Kunst-
stof 26 Muziekalbum 28 Opbrengst 29 Stad in Duitsland
30 Bijbelse naam van de Egyptische stad Heliopolis 31 Spijt
32 Omgeving waarin iets zich afspeelt 33 Teken 35 Bloed-
baan 37 Centrale verwerkingseenheid (afk.) 38 Mon-
seigneur (afk.) 39 Symbool voor hectare 40 Afslagplaats
(golf) 41 Hoofdstad van het voormalige West-Duitsland
42 Chemische stof 44 Deel van een kerkinterieur.

Verticaal

2 Reukwater 3 Aanspreektitel voor priesters in Italié
4 Maanstand (afk.) 5 Tegenaanval 6 Reus (nephil) en zoon
van Arba 7 Vorm van boeddhisme 8 Fries water 9 Exorcisme
10 Cleresij 14 Insect 16 Bijbelse figuur uit Sodom 18 Austra-
lische munt 19 Man met Pieten 21 Stad in Frankrijk
22 Zeewier 23 Opgooien 24 Spijskaart 26 Tarwe 27 Heilige
Italiaanse pater (1887-1968) 31 Calvinistische struikrover
32 Aanwijzend vnw. 34 Hoofdrolspeelster van de zondeval
36 Op afstand bestuurde vliegmachine (Eng.) 38 De witte
motor 40 Dicht 41 Huisvogel 42 Voorzetsel 43 Film van
Spielberg uit 1982,
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De judasboom

De judasboom (cercis siliquastrum) is een kleine,
bladverliezende boom uit de vlinderbloemenfami-
lie. Hij behoort tot de zogenoemde "naaktbloei-
ers", wat betekent dat het een boom is die bloeit
op het moment dat er (nog) geen blad aan de
takken zit. Daardoor vallen de bloemen extra op.

Kenmerken

De judasboom groeit niet snel en wordt
uiteindelijk ca. 10 meter hoog. In Nederland bloeit
hij - gecultiveerd - vooral in maart-april. De boom
heeft een lage, onregelmatige kroon die
koepelvormig is. De boomschors is paarsachtig.
Als de boom ouder wordt, krijgt de schors een
roze-grijze kleur met fijne bruine groeven. Aan de
roodbruine twijgen zitten donkerrode knoppen
van 3-5 cm.

De bladeren zijn bijna cirkelvormig met een hart-
vormige voet en gave rand. Ze zijn geelachtig of
donkergroen, aan de onderzijde iets bleker dan
2an de bovenzijde en ongeveer 10 x 10 cm groot.
De bladsteel is ca. 5 ¢cm lang. Na de bloei lopen de
bladeren uit en worden de platte, lange peulen
met zaden gevormd. Deze hangen verticaal, zijn
ongeveer 10 cm lang en hebben een heldere,
bleekpaarse kleur. Later worden ze donkerbruin
en blijven ‘s winters aan de boom hangen.

De bloemen zijn roze tot wit, vlindervormig en
staan meestal in groepjes van drie tot zes bij
elkaar. Ze groeien vooral direct aan de stam en
minder aan de twijgen. De bloemen zijn eetbaar
en hebben volgens kenners een zoetzure smaak.

Herkomst, geschiedenis en naam

In het wild komt de judasbhoom al eeuwenlang
voor in bergachtige streken in Zuid-Europa, het
Middellandse Zeegebied en in het Midden-Qos-
ten. In West-Europa (en dus ook in Nederland)
wordt de gecultiveerde sierboom of -struik vooral
gekweekt vanwege zijn mooie bladeren en
bloemen. De judasboom groeit het best op een
beschutte, zonnige plaats. Hij verkiest een
kalkrijke, goed doorlatende, vochtige bodem. Hij
doet het goed op leem- en kleigrond, maar ook op
een vruchtbare (met compost verrijkte) zandgrond
en in elke goede tuingrond. Hij bevat stuifmeel en
nectar, waar veel bijen op afkomen,

De soort waartoe de judasboom behoort, werd in
1753 voor het eerst beschreven door de Zweedse
geleerde Carl Linneaus (1707-1778), plantkundige,
zobloog, arts en geoloog. Hij was de eerste
bedenker van wetenschappelijke namen voor
planten, bomen en dieren, een beschrijvingssys-
teem dat tot op de dag van vandaag dienst doet.
Zo gaf Linneaus de judasboom de specifieke
bijnaam siliquastrum welke is afgeleid van het
Latijnse woord siliqua, wat "peul" betekent. De
officiéle naam cercis komt van het Griekse kersis,
wat "shuttle" betekent, Deze naam verwijst naar
de gelijkenis die de platte, houtachtige zaaddozen
hebben met de schietspoel, een werktuig dat een
wever vroeger gebruikte bij het weven van textiel.

De judasboom en de Bijbel

De boom heet in het Frans arbre de Judée, wat
betekent "Boom van Judea" (Israélisch/Palestijns
gebied) en waarschijnlijk verwijst naar het land
waar de boom vroeger veel voorkwam.

Over de naam "judasboom" bestaan ook veel my-
thes en legendes. Zo zou de apostel Judas Iskariot,
de verrader van Jezus, zich na zijn daad aan zo'n
boom verhangen hebben. Een andere mythe zou
te maken hebben met het feit dat de corspron-
kelijk witte bloemen vanwege het verraad van
Judas uit schaamte dieprood kleurden.

Trouwens: wist u dat de judaspenning, een plant
die in Nederland in het wild voorkomt (zij het
sporadisch), zijn naam kreeg omdat de zaaddozen
van de peulen nogal lijken op de 30 zilveren
penningen die Judas kreeg voor zijn verraad van
Jezus (Mattelis 27, 3-5)?
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uvitvaartbegeleiding .

Een uitvaart die precies past;
bij de overledene én bij u.

Betrokken, informeel en in alle rust leid ik

u langs alle keuzes die belangrijk zijn.

Zokrijgt de uitvaart gaandeweg
vorm en wordt het altijd een
persoonlijk afscheid.

e Vertrouwd met de christelijke
spiritualiteit

e Ongeacht waar en hoeu
verzekerd bent

o Gratis voorbespreking

HAFKAMP

Grafwerken en Natuursteen b.v.

De Meente 7 - 8121 EV Olst
DR e e e Tel: 0570-562648 - Fax: 0570-561354
E-mail: info@haftkampnatuursteen.nl
~ WWW.HAFKAMPNATUURSTEEN.NL

www.rob-oostenrijk.nl info@rob-oostenrijk.nl

“Mensen weten
vaak niet wat er

bij een uitvaart
allemaal moeelijk is.
WOREEED het :
graagvooru.”
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Bestuur

Contact via het centraal secretariaat
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen
Vicevoorzitter/penningmeester: J. Grobbée
Begraafplaatsen: T. Wellenberg

Secretaris: M. Buijs

Namens pastoraal team: M. Brinkhuis
Mens & Organisatie: E. van Zuylen

Pastoraal team

R.G.W. (Ronald)
Cornelissen
pastoor
0570-619087
cornelissen@
aartshisdom.nl
ma. afwezig

G.JJ.S. (Gauthier) de
Bekker

priester
0570-622328
gdebekker@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

AM.AL (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker
038-4527 475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

Parochiecentrum en
centraal secretariaat
Broederenstraat 18a1

7411 LB Deventer
0570-609040
info@heiligelebuinus.nl

ma. di. wo. do. 9.00 - 16.00 uur

Bereikbaarheidsdienst

voor ziekenzalving en uitvaart

06-13 32 44 06

- GJ.(Gé) Nijland

b | parochievicaris
06-5888 2805
pastornijland@
parochieheiligkruis.nl
ma. afwezig

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
vrij. afwezig

EN. (Fokko) de Graaf
diaken
06-20533946

Vertrouwenspersoon
ongewenste omgangsvormen en integriteit

M.C.C). (Maria)
van Mierlo
06-22126638

Dopen
Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "Over ons/Financieel"

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Gé Nijland, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Gabrie Gelissen, Lucas Brinkhuis en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie juli & augustus
Kopij uiterlijk binnen10 juni véor 17.00 uur
Verschijningsdatum 29 juni

Postadres redactie
Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NL8IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG
De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevenshescherming (AVG)

van 25 mei 2018
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Eindelijk is het dan zover!

In juni en juli ontvangen in de hele parochie de kinderen de Eerste Heilige Communie.

Door alle maatregelen rond Corona kon hun voorbereiding niet zijn zoals andere jaren.

De kinderen en hun ouders hebben een digitaal project gevolgd. De vieringen zijn in kleine groepjes,
zodat er toch wat familie bij kan zijn .

We feliciteren alvast de Communicantjes en wensen hen een hele feestelijke dag toe, op 12 juni in
Boskamp, op 26 juni in de Parochiekerk Broederen en op 4 juli in Wijhe en Lettele.

3 - g
ol
Ock de Vormselvoorbereiding was dit jaar in de vorm van een digitaal project.

Op 25 juni komt monseigneur Hoogeboom naar de Parochiekerk Broederen om de jongens en meisjes te
vormen. Een bijzonder moment, waarbij zij in het sacrament de kracht van de Heilige Geest ontvangen,
om te kunnen groeien in geloof, Wij feliciteren hen hartelijk met hun mooie keuze om zich te laten

vormen!

Vanwege de vele beperkingen door corona, zijn deze viering uitsluitend voorbehouden aan de gezinnen
van communicantjes en vormelingen. Andere parochianen kunnen helaas niet aanwezig zijn. De
vieringen worden dan ook niet opgenomen in het reserveringssysteem.



