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Onze parochie organiseert veel activiteiten. We
doen veel samen. Dat kan dankzij een betrokken
bestuur, een betrokken pastoraal team en uiteraard
betrokken parochianen die vanuit hun overtuiging
graag meedoen.

Zo worden er regelmatig bedevaarten georgani-
seerd. Voor veel mensen is dat een bijzondere bele-
venis. In mei was de bisdombedevaart naar Lour-
des. U leest er meer over op blz. 7. In augustus is er
een fietsbedevaart naar Kevelaer. Inschrijven kan
nog steeds. Zie blz. 8.

Op 13 mei was de eerste nationale misdienaarsdag.
Als een dankjewel en ter inspiratie zijn ze die dag
naar Kevelaer geweest. Overigens, ook andere
vrijwilligers worden geregeld in het zonnetje gezet.
Soms is er een gezellige avond, een andere keer
wordt er een bbq georganiseerd.

Als u een betrokken parochiaan bent, word dan
vrijwilliger. Er is altijd behoefte aan mensen die hun
handen uit de mouwen willen steken, dus aarzel
niet.

"Samen" heeft weer een heel andere invulling als
we het hebben over de actie Vakantiegeld samen
delen. Op blz. 14 |eest u over dit geweldige initiatief
om iets te kunnen doen voor mensen die het
financieel moeilijk hebben.

Vanuit de Radboudgemeenschap was er een reiinie
georganiseerd. Deze was ontstaan vanuit de be-
hoefte om elkaar te ontmoeten. ledereen voelde
zich verbonden met elkaar. Het was goed weer
eens samen te komen.

Samen zijn en samen doen is belangrijk. Het zorgt
voor een gevoel van verbondenheid. Daarbij passen
ontmoetingen en samen iets voor elkaar beteke-
nen. Samen kunnen we meer.

Jan Miltenburg, hoofdredacteur
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Stap voor stap op weg in ons leven met God

In de maanden mei en juni vinden in onze parochie - en op heel veel andere plaatsen - de Eerste Heilige
Communievieringen en de Vormselvieringen plaats.

Mooie en belangrijke momenten voor de kinderen die zich maandenlang voorbereiden en hun familie.
Samen met het Doopsel vormen ze de initiatiesacramenten.

Pastor Gauthier de Bekker geeft graag nog een woordje uitleg bij deze sacramenten.

De sacramenten van de Rooms-Katholieke Kerk zijn de zichtbare tekenen van Gods genade die ons door
Jezus Christus worden aangeboden. Er zijn zeven sacramenten: doop, eucharistie, vormsel, biecht,
ziekenzalving, huwelijk en wijding. De eerste drie sacramenten, ook wel de initiatiesacramenten
genoemd, zijn bijzonder belangrijk omdat ze ons stappen laten zetten in ons leven met God.

Het eerste van de initiatiesacramenten is het doopsel. Dit is het
sacrament waarbij we worden gereinigd van de erfzonde en
worden opgenomen in de kerk. Het doopsel is de eerste stap in
ons leven als christen en opent de deur naar de andere
sacramenten. Het doopsel wordt toegediend door de priester
of diaken door het onderdompelen in water of het gieten van
water op het hoofd van de dopeling, terwijl de woorden "Ik
doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest"
worden uitgesproken. Het doopsel kan op elke leeftijd worden
ontvangen en is een vereiste voor deelname aan de andere
sacramenten.

Na het doopsel kunnen we het sacrament van de eucharistie ontvangen.
Dit sacrament is het hoogtepunt van ons geloofsleven, omdat het ons in
staat stelt om deel te nemen aan de heilige maaltijd van het lichaam en
bloed van Christus. De eucharistie is een herinnering aan het laatste
avondmaal van Jezus met zijn apostelen en is een voortdurende
aanwezigheid van Christus in ons midden. Het ontvangen van de
eucharistie verenigt ons met Christus en met elkaar als zijn lichaam. De
eucharistie wordt toegediend tijdens de mis, waarbij de priester het
brood en de wijn, in persoon van Christus zegent, waardoor ze
veranderen in het lichaam en bloed van Christus.

Het derde initiatiesacrament is het vormse/. Dit sacrament
bevestigt en voltooit de genade die in het doopsel is
ontvangen. Het vormsel wordt toegediend door een bisschop
door handoplegging en het zalven van het voorhoofd van de
gevormde met heilige olie. Het vormsel geeft ons de kracht
van de Heilige Geest om onze verantwoordelijkheid als
getuigen van Christus te aanvaarden en om te groeien in ons
geloof. Het vormsel kan worden ontvangen door katholieken
die de leeftijd van zeven jaar hebben bereikt en die zijn
voorbereid op het sacrament.
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De initiatiesacramenten zijn belangrijke momenten in ons geloofsleven. Met het doopsel begint onze
reis als christen. Het opent de deur naar de andere sacramenten. De eucharistie verenigt ons met
Christus en met elkaar als zijn lichaam. Het vormsel bevestigd en verdiept onze relatie met God en geeft
ons de kracht van de Heilige Geest om te getuigen van ons geloof.

Het ontvangen van de initiatiesacramenten vereist voorbereiding en geloof. Omdat het voorbereiden van
baby’s en hele jonge kinderen nog niet gaat, worden de ouders voorbereid en gaan zij hun kinderen in
het geloof voor. Bij de eerste heilige communie en het vormsel is er een voorbereiding om niet alleen
meer kennis te krijgen over het geloof, maar ook in te groeien in het geloof door naar de kerk te gaan en
actief mee te doen in de vieringen.

Waar we het doopsel en vormsel maar één keer ontvangen, kunnen we de eucharistie elke dag
ontvangen. In het bijzonder mogen we dit als katholiek elke zondag en elk feest doen. Zo is het niet
alleen een stap om ons binnen te leiden in de Kerk, maar mag het elke keer ons sterken en helpen omin
de relatie met God en elkaar te groeien.

Het is van essentieel belang dat we de initiatiesacramenten niet zien als een eenmalige gebeurtenis,
maar als een voortdurende bron van genade en groei in ons geloofsleven. We moeten blijven groeien in
ons begrip van deze sacramenten en ons blijven openstellen voor de genade die ze ons bieden. Maar
bovenal vanuit deze sacramenten leven, leven als gedoopte, als deelgenoten aan de maaltijd van de
Heer en zijn gezalfde. Om zo in de wereld getuigen te zijn van Zijn liefde.

De initiatiesacramenten zijn kostbare gaven die de Rooms-Katholieke Kerk aan haar gelovigen biedt. Ze
stellen ons in staat om ons geloof te belijden en te vieren, en om onze relatie met God en de
gemeenschap te verdiepen. Laten we deze sacramenten met vreugde ontvangen en ze koesteren als
tekenen van Gods liefde en genade in ons leven.
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Hebt u verdere vragen, of overweegt u voor uzelf Doopsel,

Eerste Communie en/of Vormsel?

De parochie organiseert jaarlijks een catechumenengroep. Deze

groep is bedoeld voor (jong)volwassenen die zich willen 6
verdiepen in het katholiek geloof. Eventueel volgt daaruit een )
Doopsel, Eerste Communie of Vormsel.

Deze groep start in de adventsperiode, dus sind november.

Uw kind laten dopen in de H.Lebuinusparochie? Graag! In onze
parochie worden kinderen gedoopt in gezamenlijke A :
doopvieringen, die op verschillende plaatsen in de parochie

plaatsvinden. Aan de doop gaat een voorbereidingsmoment voor de ouders vooraf.

De Eerste Heilige Communie- en Vormselvoorbereiding vinden in de

parochie plaats tijdens de Gezinszondagen. Elke tweede zondag van de

% \ maand vanaf november.

We beginnen die dag met de eucharistieviering, eten samen, en gaan dan

in groepjes uit elkaar voor de catechese.

Wilt u meer informatie of wilt u zichzelf of uw kind alvast opgeven, neem

GEZlNSZONDAG dan contact op met het centraal secretariaat: tel. 0570 - 609040 of mail
naar info@heiligelebuinus.nl.
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Q Vieren en verdiepen

Het is bijna zover! X2

Na maanden van voorbereiding zullen de vormelingen op zaterdag 3 juni
het H. Vormsel ontvangen.

Mgr. Woorts zal de kinderen vormen in de Basiliek van de H. g'f j?
Kruisverheffing in Raalte. Vooraf gaan zij nog in gesprek met de /‘“/; /”‘}” \
monseigneur. Als voorbereiding daarop heeft hij hen een brief ( j} \:J} ( {—'J}Jj
geschreven. - / ,

Wij feliciteren alle vormelingen met deze belangrijke stap in hun leven

met God!

Op zondag 11 juni doen de kinderen die zich daarop voorbereid hebben
hun Eerste Heilige Communie in de Broederenkerk. Een feestelijke
gebeurtenis voor de communicanten en hun familie, maar ook als
parochiegemeenschap zijn we hier erg verheugd om!
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Synodaal samen op weg en in gespreR

Weet u het nog, dat onze paus ons heeft opgeroepen elkaar als
gelovigen te ontmoeten, in gesprek te gaan en samen op weg te gaan in /
onze eigen parochie? Luisterend, met respect voor ieders verhaal, open. O / v

We hebben in beide parochies zulke ontmoetingen gehouden en we
willen er een vervolg aan geven. Want we ontmoeten elkaar in en na de
vieringen, actief als werkgroepen en bij inloopmomenten. Maar hoe
mooi is het elkaar ook te ontmoeten als gelovigen met ieder ons eigen
geloofsverhaal.

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden hierbij te zijn, houden we ontmoetingen op
zaterdagochtenden van 10.00-12.00 uur. Op zaterdag 17 juni in Raalte in de pastorie van de
Kruisverheffing en op zaterdag 7 oktober in Deventer.

Hebt u zin hieraan mee te doen? Noteer deze data in uw agenda.

Van welke parochie u ook bent, u bent welkom op beide data.

We hebben deze ontmoetingen een thema meegegeven: op 17 juni is dat "Emmals" en op 7 oktober
"Maak alles nieuw",

Gauthier de Bekker, pastor en Lonneke Gunnink, pastoraal werker
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Een hele mooie Lourdesreis

Van 29 april tot 6 mei gingen we met 26 parochi-
anen van onze Lebuinusparochie mee met de
Bisdombedevaart naar Lourdes. De heenreis
verliep voorspoedig. Na de tocht met bus en TGV
kwamen de pelgrims in de avond aan in Lourdes.
Na de maaltijd gingen enkelen nog naar de Grot,
maar de meesten gingen na de lange reisdag op
tijd naar bed want het was de andere dag vroeg
op voor de eerste zondag in Lourdes.

Deze dag begon met de mooie viering aan de Grot,
altijd weer een hoogtepunt, en vandaag natuurlijk
helemaal: met ruim 1300 Nederlanders samen

e b i -l

TG Bkl NS PAROCHIE

vieren met de kardinaal en dan via de tv ook nog
te volgen voor de thuisblijvers in Nederland. Heel
bijzonder. De gestaag neervallende regen gaf hier-
bij ook bijna een thuisgevoel.

In de middag volgde de kennismaking met het hei-
ligdom. Tijdens de wandeling vertelde onze hotel-
pastor, diaken Richard Meijer, veel over deze bij-
zondere plaats op zarde. Daarna sloten we aan bij
de sacramentsprocessie, ook een indrukwekkende
ervaring.

Na deze eerste bijzondere dag volgden er nog vijf
prachtige dagen met heel veel hoogtepunten:

* de altijd mooie lichtprocessie

* de bijzondere en emotionele kleine Kruisweg
waarin mgr. Woorts voorging

LOURDES METZ2023

* de internationale hoogmis in de gigantische
ondergrondse Pius X basiliek waarin kardinaal Eijk
de hoofdcelebrant was

* een ontroerende viering met handoplegging die
veel mensen bijzonder raakte

* de gezamenlijke foto met alle Nederlanders, de
Grote Kruisweg, 's ochtends om 6.00 uur waarin
we in een emotionele ervaring van donker naar
licht gingen

* de prachtige dag- of middagexcursie naar de
Pyreneeén op die mooie zonnige dag

* de stadswandeling naar de begraafplaats en de
huisjes waar Bernadette met haar familie heeft
gewoond

* op 4 mei een hele mooie intieme Dodenherden-
king samen met Richard
in ons eigen hotel en
natuurlijk elke dag een
eucharistieviering in de
verschillende kerken.

Deze lijst met bijzondere

ervaringen is groot, maar

daar tussendoor hadden

i we ook tijd om samen op

een terrasje koffie te

W drinken, de winkeltjes te
el bezoeken en souvenirs

kopen, een kaars op te

steken voor onze dier-

baren, op eigen houtje

® nog wat bijzondere

- dingen te doen zoals de

lichtprocessie van

@ "'bovenaf" bekijken of

gewoon met elkaar een

spelletje spelen of met elkaar een gesprek te

voeren en van gedachten te wisselen.

Na deze bijzondere week gingen we op zaterdag 6
mei heel voldaan weer met de TGV en de bus
terug naar onze startplaats in Wesepe. Daar
werden we door familie opgewacht en ging ieder
weer zijn of haar weg naar huis,

Het was een prachtige bedevaart waarin we Maria
en elkaar op een bijzondere manier hebben leren
kennen en waar we nog heel lang met veel vol-
doening en dankbaarheid aan terug zullen
denken!!l

PS. Wilt u mooie foto's zien en dagverslagen lezen,
ga dan naar www.heiligelebuinus.nl, klik op Verdieping en
vervolgens op Bedevaarten.
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Misdienaarsdag in Kevelaer

Op 13 mei vond de eerste nationale misdienaarsdag
plaats in Kevelaer! Een dag die bedoeld was om de
misdienaars en acolieten te bedanken en als teken
van waardering voor hun trouwe inzet voor de kerk.
Vanuit de parochies Heilig Kruis en Heilige Lebuinus
zijn we met een mooie groep misdienaars afgereisd
naar deze dag. In totaal waren er 360 misdienaars uit
het hele land, een mooie grote groep! We hebben
met zijn allen de mis gediend in de grote

Mariabasiliek. De pastoor van Kevelaer had nog nooit 7
zo'n grote groep misdienaars in liturgische kleding bij
elkaar gezien!

Na de viering konden we gezellig picknicken in de

1 tuin van de pastorie. We hadden zelf een broodje

‘ meegenomen en we kregen ook nog een lekker
broodje braadworst aangeboden, we waren
natuurlijk in Duitsland.

Nadat we ons broodje hadden opgepeuzeld, hebben
we met onze groep de speurtocht door Kevelaer ge-
daan. We moesten eerst op zoek naar waar bepaalde
foto's genomen waren om vervolgens daar een
vraag over te beantwoorden. Dat was erg leuk!

Na de speurtocht zijn we in processie met alle mis-
dienaars en acolieten naar de genadekapel gelopen

Y om Maria te danken voor deze mooie dag.

Daarmee was de mooie dag alweer voorbij, tijd om huiswaarts te keren. De begeleiding had ons nog
een ijsje beloofd, maar daar was het nog niet van gekomen ... dus op weg naar huis hebben we bij
McDonalds in Deventer alsnog een ijsje gegeten. Hierna ging iedereen met een blij gevoel terug naar

huis!
?
4-daagse fietsbedevaart

naar Kevelaer met de Broederschap voor Zwolle en omgeving

Vanuit de Broederschap Zwolle en Omstreken wordt er van maandag 21 tot en met donderdag 24
augustus 2023 een fietshedevaart naar Kevelaer georganiseerd. In Kevelaer sluiten we op dinsdag 22
augustus aan bij de deelnemers van de 2-daagse busbedevaart. We nemen samen met hen deel aan de
vieringen in Kevelaer. De volgende dag stappen we rond 13.00 uur weer op de fiets, op weg naar het
volgende hotel. We fietsen die dagen rond de 60 & 80 km per dag. Er wordt in één groep gefietst.

We denken op basis van 2-persconskamers uit te

komen rond de € 310,00. Dit is inclusief vier warme
maaltijden, 3 overnachtingen + ontbijt. De overnach- Q
ting kan zijn op een 1-persoonskamer meerprijs, »
2-persoons- of 3-persoonskamer in het priesterhuis.

U wordt op volgorde van aanmelding ingeschreven.
Vol is vol. Voor informatie en opgave kunt u terecht
bij: Jan Arink, tel. 06- 25 17 68 56, jaarink53@gmail.com

Ans van den Berg, tel. 06-33 848 933,

ansvdberg15@hotmail com
8 - VIEREN EN VERDIEPEN




18 juni Filipijnse viering Heeten

Op zondag 18 juni zal in de kerk Maria Onbevlekt Ontvangen van Heeten een bijzondere viering plaats-
vinden. We verwelkomen de Filipijnse gemeenschap. Een Filipijns koor komt zingen. Het thema in deze
viering is "Dankbaarheid". U zult begrijpen, dat de manier van vieren op de Filipijnen anders is dan in
ons land. lets van die sfeer hopen we te kunnen proeven en aan u mee te kunnen geven.

De viering begint om 10.30 uur. Komt u ocok?

De uitgangscollecte is voor de eigen stichting. Truus Schoorlemmer is aan deze stichting verbonden en
zal er zorg voor dragen, dat het geld een goede bestemming op de Filipijnen krijgt.

Mede namens Truus Schoorlemmer,

Lonneke Gunnink, pastoraal werker en voorganger in deze viering

Nieuwe leden gezocht!

Het Caeciliakoor dat enkele keren per maand de
viering in de Broederenkerk van muzikale
begeleiding voorziet is op zoek naar versterking.
Vooral tenoren, bassen en alten die belangstelling
hebben worden uitgenodigd een repetitie

bij te wonen. Het koor repeteert op donderdagavond
van 20.00 tot 22.00 uur.

En kent u mensen die misschien belangstelling
hebben? Geef het door!

In de kerk kunt u dirigent Ton Zwartkruis of voorzitter
Jennie Haitsma benaderen voor informatie.

Of informatie via w.haitsma@kpnmail.com.
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Vieren in het groen

Op donderdag 18 mei vierden we op het

Vogeleiland Hemelvaart in een goed

bezochte oecumenische viering. Pastoraal
werker Lonneke Gunnink-van den Berg en

# ds. Saar Hoogendijk gingen hierin voor. Aan

de hand van het "Lied van de Zonnebloem"

van Bette Westera werden als onze zin-

tuigen geprikkeld tijdens deze viering in

" Gods mooie natuur.

Het oecumenisch koor Con Amore zorgde voor mooie
muzikale omlijsting onder leiding van dirigent Ingrid
Tiemes en met Hans Mol aan de toetsen. De mensen van
de Stichting Vogeleiland zorgden voor alle technische
installaties en comfortabele stoelen. Een fijn begin van een
mooi Hemelvaartweekend!
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Christelijke symbolen door de eeuwen heen

Het labarum
Het labarum (XP) staat

symbool voor de eerste
twee Griekse letters
van het woord
"Christus": X (chi) en P
(rho). Maar een andere
traditie denkt dat het
Griekse afleidingen zijn
van de beginletters van
het Latijnse "Christus
Rex", wat staat voor

"- "Christus is Koning".

In combinatie met het kruis wordt het door de
christenen gezien als een symbool voor de kruisiging
en opstanding van Christus.

Historie

Het labarum met het symboaol "Chi-Rho’ kwam waar-
schijnlijk het eerst voor op een militaire standaard.
Volgens verschillende archeologen was het vrijwel
zeker de Romeinse keizer Constantijn de Grote
(285-337) die ermee begon hem als vlaggenstan-
daard in het leger te gebruiken. Er wordt gezegd dat hij
dat deed naar aanleiding van een visioen waarin hem
door Christus zelf werd voorspeld: "In hoc signo
vinces" (in dit teken zult gij overwinnen). Vervolgens
wint hij in 312 inderdaad de Slag bij de Milvische brug
over de Tiber in Rome. Keizer Constantijn stond als
eerste het Christendom toe in zijn Romeinse Rijk en
werd zelf de eerste Romeinse christenkeizer (hij
bekeerde zich op zijn sterfbed).

Er zijn verschillende versies van dit visioenverhaal:
soms speelt alleen het kruisteken een grote rol, dan
weer het Chi-Rho-symbool of het staurogram, een
voorchristelijk symbool dat staat voor de Griekse
letters "tau"(T) en "rho"(P) en gevonden wordt op
koperen munten, geslagen door Herodes rond het jaar
37 voor Christus. Deze zouden een muntwaarde
aangeven.

In de ene versie is er sprake van een visioen en een
droom vlak voor de Slag bij de Milvische brug, maar er
is ook een versie waarin het visioen al jaren eerder tot
Constantijn zou zijn gekomen en pas later christelijk
is geinterpreteerd. Hoe dan ook: keizer Constantijn
heeft een onmiskenbare rol gespeeld bij het gebruik
van de Chi-Rho als een christelijk symbool.

10 - CHRISTELIJKE SYMBOLEN

In de eeuwen voor Christus was het XP-teken al wel
bekend, maar het werd vooral neutraal gebruikt als
een afkorting voor Griekse woorden waar de letters
Chi en Rho in vaorkwamen. Christenen hadden
destijds meer met symbolen als de vis, het anker, de
duif of de palmtak.

Talisman

Na de overwinning bij de Milvische brug gebruikten
Constantijn en andere Romeinse machthebbers het
XP-teken vaker op helmen, schilden en vlaggenstan-
daarden. Het werkte, naast een verwijzing naar
Christus, als een soort talisman die bescherming en
overwinning moest brengen.

Het teken paste bovendien prachtig binnen de neutrale
politiek die Constantijn in het begin van zijn regeer-
periode voerde. Christenen zouden het XP-teken
herkennen als een verwijzing naar Jezus, maar het
was niet zo expliciet als het kruisteken dat voor
niet-gelovigen waarschijnlijk moeilijk te verteren zou
zijn.

Bescherming

Vanaf Constantijns bewind werd het Christogram
steeds vaker ook op grafmonumenten geplaatst. De
context is hier is duidelijk: het Chi-Rho-teken staat
voor het geloof van de overledenen in Christus, in de
overwinning op de dood. Met het XP-teken op je graf
liet je zien dat je geloofde in de opstanding der doden.
En was jouw graf direct ‘gemerkt’ voor de dag van de
Verrijzenis.

Niet alleen op graven en militaire voorwerpen is de
Chi-Rho door de eeuwen heen teruggevonden, maar
ook op munten, ringen, edelstenen, lepels en andere
gebruiksvoorwerpen.

Het XP-teken blijft door de eeuwen heen samen met
het Ichthus-ymbool (het vissymbool) een belangrijk
teken. Het komt bijvoorbeeld terug in middeleeuwse
manuscripten, waar het evangelie van Matthels is
versierd met prachtige Chi-Rho-miniaturen. Het is een
symbool dat vanaf de heerschappij van keizer
Constantijn de Grote in de laat-antieke wereld tot op
de dag van vandaag nog steeds in allerlei vormen/
afbeeldingen voorkomt.



Boerderijviering

Begin mei hielden we in Mariénheem een boerde-
rijviering, georganiseerd door de werk- en klank-
bordgroep KIP (Kerk In Platteland). Het haalde de
krant. Dat is heel mooi, want we willen zichtbaar
zijn. Het heeft ook een andere kant, want iede-
reen kijkt door zijn of haar eigen bril en zo kwamen
er bepaalde accenten in de krantenartikelen te
staan. Inhoudelijk kwam de boerderijviering er
minder goed in naar voren en dat dwong mij - in
reactie op die artikelen - scherper te formuleren
waarom wij eens per jaar een hoerderijviering
houden. Dat wil ik hier graag met u delen.

Ock in de parochie H. Lebuinus hebben we een
werk- en klankbordgroep, namelijk de groep
Landbouw en Kerken, die haar gezicht laat zien in
Lettele, Bathmen, Okkenbroek. Met die klank-
bordgroep organiseren we eens in de twee jaar
een oecumenische boerderijdienst.

Onze beide parochies H. Kruis en H. Lebuinus
bestaan voor een groot deel uit platteland. Daar
maakt de agrarische sector een wezenlijk onder-
deel van uit. Ook al hebben we steeds minder
agrarische bedrijven, heel veel parochianen zijn
verbonden aan deze sector. In gesprekken bij
mensen thuis, aan de koffie na een viering of op
ontmoetingsdagen gaat het vaak over de boer-
derij. Dankzij mijn klankbordgroepen heb ik meer
inzicht in wat daar speelt. Aan vreugde, maar ook
verdriet en pijn. Bovendien leer ik dat wat in de
media komt van een andere kant te bekijken.

Het platteland is dus de context van onze
parochies en daarom wil ik hier aandacht voor
hebben. Omdat we veel mensen willen bereiken
en laten weten waar we mee bezig zijn, kiezen we
voor een viering, waarbij we direct bij de boer
komen, een boerderijviering. Een boerderijviering
is dus geen reguliere viering op een andere |locatie

dan de kerk. Er komen veel mensen op af. Waar-
om komen die mensen, wordt vaak gevraagd.
Natuurlijk spelen nieuwsgierigheid en het anders
vieren een rol. Maar vaak gaat het juist over de
inhoud.

Dit jaar was ons thema "Van betekenis zijn". Zo'n
thema wordt bewust gekozen. Op de boerderij
zien we de kern van ons leven: mens, dier en plant
zijn met elkaar en met ons gelovige leven verbon-
den. Daar wordt voor ons voedsel gezorgd en dat is
van betekenis voor ons allemaal. We hebben
elkaar daarin nodig, anders kunnen we niet leven.

We |leven in een "maakbare" samenleving, in een
tijd waarin we alles zelf kunnen oplossen. Denken
we. Op de boerderij zien we letterlijk, dat dat niet
zo is. Het leven, de schepping, is ons gegeven. We
hebben natuurlijk de nodige invloed, maar uitein-
delijk zijn we afhankelijk van een aantal factoren.
Waarom groeit bijvoorbeeld het ene zaadje wel
uit tot een goede plant en het andere niet?

Boeren zijn van betekenis voor onze voedselketen.
Uiteindelijk zijn we allemaal van betekenis, mogen
we er zijn zoals we zijn. Daarom lazen we in de
viering uit psalm 139 (God die mij kent). Dat geldt
voor onze boeren, dat geldt voor ons allemaal,
met onze eigen taken, talenten, eigenaardigheden
én betekenis in onze wereld.
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Hoogfeest van de HH.Apostelen Petrus en Paulus - 29 juni

Ter inleiding

Hoogfeesten zijn in de Rooms-Katholieke Kerk de dagen waarop belangrijke gebeurtenissen uit de
heilsgeschiedenis van de kerk worden herdacht en gevierd. Voorbeelden daarvan zijn Kerstmis, Pasen en
Pinksteren, Maria-tenhemelopneming (15 augustus), de Heilige Jozef (19 maart), Drievuldigheidszondag
(de zondag na Pinksteren) en Allerheiligen (1 november). De Rooms-katholieke kerk kent 21 hoog-
feesten en de Oosters-Orthodoxe Kerk twaalf. Het Paasfeest is in de Rooms-Katholieke Kerk het
belangrijkste hoogfeest.

Historie van het hoogfeest

Al'in de vierde eeuw werd zowel in het Westen als in het Oosten het martelaarschap van Petrus en
Paulus gevierd en in Rome zelfs al in de derde eeuw. De oudst bekende melding die van het feest wordt
gemaakt, dateert van het jaar 258. Daarin wordt aangegeven dat het toentertijd op 29 juni gevierd werd
in de Via Appia ad Catacumbas, vlak bij de kerk San Sebastiano fuori le Mura. 29 juni was namelijk de
dag waarop de relieken (...) van de apostelen daarnaartoe waren gebracht. Later werden de relieken
weer teruggebracht naar hun oorspronkelijke graven, die van Paulus naar de Via Ostiensis en die van
Petrus naar het Vaticaan. Op de oorspronkelijke plaats van de relieken (Ad Catacumbas) bouwde men
vervolgens een kerk ter ere van de twee apostelen een kerk.

Op een hoogfeest wordt een hoogmis gevierd. Wanneer 29 juni op een zondag valt, dan heeft dit
hoogfeest liturgisch gezien voorrang op de gewone zondagse liturgie. In Rome begint "Petrus en Paulus"
elk jaar op 28 juni 's avonds met de pontificale vespers in de basiliek van San Paolo fuori le Mura. Op 29
juni zelf gaat de paus voor in de hoogmis in de basiliek van de Sint Pieter. De evangelielezing van de
hoogmis wordt dan genomen uit het Mattelis-evangelie (16, 13-20):

Christus zei tegen Simon nadat hij Christus erkend had als de Zoon van God: "Gij zijt Petrus ((Tu es
Petrus) en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen" (Matteus 16, 13-20).

In sommige landen is de feestdag van Petrus en Paulus nog steeds een vrije dag zoals in Qostenrijk,
Beieren, Malta, Vaticaanstad, delen van Zwitserland en Peru. Zowel de Oosters-orthodoxe kerk als de
Rooms-katholieke kerk vieren elk jaar op donderdag 29 juni het Hoogfeest van de Heilige Apostelen
Petrus en Paulus.

Petrus: de eerste paus

Simon, een visser uit Galilea, was éen
van de eerste volgelingen van Jezus van
Nazareth. Hij kreeg van Hem de
bijnaam Petrus, afgeleid van het
Griekse woord "Petra" dat "Rots"
betekent.

Na de Verrijzenis van Jezus was Petrus
als eerste der apostelen leider van de
christengemeente in het Heilige Land.
Op latere |eeftijd vertrok hij naar Rome.
Daar stierf hij waarschijnlijk rond 64 na
Christus de kruisdood.
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Volgens een overlevering stierf hij in het Circus van Nero op de
Vaticaanse heuvel. Petrus voelde zich niet waardig om op dezelfde als
Jezus van Nazareth te sterven en verkoos daarom met zijn hoofd naar
beneden aan het kruishout vastgespijkerd te worden.

Petrus wordt gezien als de stichter en eerste |leider van de Katholieke
Kerk. Zijn opvolgers, de pausen, zijn de sleutelbewaarders.

Petrus is onder meer de patroonheilige van de pausen, slagers,
pottenbakkers, vissers, loodgieters en smeden en patroonheilige tegen
diefstal, slangenbeten, koorts en bezetenheid.

Paulus: de apostel der heidenen
Paulus wordt ook wel de "Apostel der heidenen" genoemd.
Oorspronkelijk heette hij Saulus ("de Gevraagde" en/of "Om wie
gebeden is"). Hij was afkomstig uit een joodse familie uit Zuid-Turkije en
had Romeinse burgerrechten. Saulus volgde een opleiding tot joodse
wetgeleerde aan de tempelschool in Jeruzalem en was Farizeeér en christenvervolger. Maar door een
visioen kwam hij tot bekering en veranderde daarna zijn naam in Paulus (de Geringe).
Na zijn bekering tot het christendom werd hij door het college van de Twaalf apostelen erkend als
nieuwe apostel. Het was zijn missie om Christus aan de niet-joden te verkondigen. Na vele reizen
wegens godslastering door het Sanhedrin ter dood veroordeeld. Omdat hij Romeins burger was, beriep
hij zich op het recht om bij de Keizer in hoger beroep te gaan. Echter: uiteindelijk werd hij tijdens de
christenvervolging onder Nero in Rome door het zwaard onthoofd.
Paulus is onder andere patroonheilige van de katholieke pers, zielzorgers, wevers, en ook patroonheilige
tegen angst, kramp en oorpijn.

4

We vernamen het overlijden van Pater Willy Weemaes op
14 mei jl.

Hij was één van de paters Maristen die een aantal jaren
een communiteit vormden bij de Broederenkerk.

"Na een arbeidzaam leven als missionaris in de Stille
Zuidzee en jaren van pastorale arbeid op meerdere
plaatsen in Nederland is hij in alle rust heengegaan."

Hij werd geboren op 4 juli 1938 te Sint Jansteen, deed op
12 september 1960 zijn relogieuze professie in de
Sociéteit van Maria, en werd op 5 maart 1966 tot priester
gewijd.

Pater Willy was erg geliefd. Velen bewaren goede
herinneringen aan hem.

De binnentuin van de Broederen was zijn grote passie. Hij
bouwde er een kapelletje en zorgde mee voor de planten
in de tuin.

Pater Willy Weemaes
1938 ou Correspondentieadres voor condoleances:
Communiteit Maristen, Zandstraat 10, 4561 SC Hulst
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Vakantiegeld Samen Delen in Deventer

Samen delen verrijkt iedereen, zowel wie geeft als wie

ontvangt.

Dat is de gedachte achter de actie Vakantiegeld Samen
Delen, die de gezamenlijke kerken van Deventer, verenigd
in het Kruispunt Diaconaal Deventer, dit jaar organiseert

in samenwerking met het Meester Geertshuis.

Vanaf 15 mei tot en met 30 juni 2023 kunt u een gift

geven of een aanvraag indienen.

Verschillen groeien

In mei ontvangen veel mensen vakantiegeld.
Voor de één is dat veel, voor de ander weinig
of niets. Er zijn grote verschillen in inkomen.
Verschillen die de afgelopen jaren alleen maar
groter zijn geworden. Deze actie vanuit de
kerken is een gebaar van verbondenheid en
solidariteit. Wie een ruim inkomen heeft,
wordt uitgenodigd te delen met een
plaatsgenoot die het financieel minder goed
heeft.

Ruimte voor iets extra’s

Steeds meer kerken doen mee om deze actie tot
een succes te maken. De giften komen geheel
ten goede aan mensen die van weinig inkomen
moeten leven. Met uw gift stelt u hen in staat
een keer iets extra’s te doen. Bijvoorbeeld een
dagje uit met de (klein-)kinderen, het
aanschaffen van kleding of andere spullen voor
het nieuwe schooljaar, een bijdrage in de
vervanging van een wasmachine of behang voor
het opknappen van een kinderkamer.

Vakantiegeld

samen

Aanmeldingen
De adressen worden voorgedragen door
diaconieén, wijkteams, het Meester Geertshuis
en de voedsel- en kledingbank, Stichting
Leergeld en schuldhulpverleners. Mensen
kunnen zich ook zelf melden om in aanmerking

te komen voor een eenmalige schenking.

Een deel van het geld zal worden ingezet voor
groepsactiviteiten voor
eenzaamheid.

mensen in

Buurtbewoners worden geinfarmeerd over de
actie door middel van folders die door de kerken
worden verspreid bij zorginstellingen, scholen
en buurthuizen. Ook wordt er een pershericht in
de lokale kranten geplaatst.

Met de gemeente Deventer zijn afspraken
gemaakt zodat de ontvangers niet in de
problemen komen met hun uitkering. Alle
relevantie en actuele informatie staat op:

www.meestergeertshuis.nl/vakantiegeldsam
endelen

Geven? Dat kan door rechtstreeks over te maken op

NL 63 RABO 0348 7289 56 t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis o.v.v. vakantiegeld delen

of via de QR-code

* Kruispunt

Diaconaal Deventer

Giften komen geheel ten goede aan Vakantiegeld Samen Delen via de rekening van het noodfonds van het Meester Geertshuis
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*’...;@.f. parocnie

@ 006, o H E |L| G Het Spiritualiteitscafé Raalte, een initiatief van Parochie Heilig Kruis,
..:. .... ; organiseert bijeenkomsten op het raakviak van kunst, cultuur,

co®. 00, o . s o -
0e0.0.0 K R U | S religie en samenleving die leiden tot bezinning en inspiratie.

Avondexcursie leylijnen en labyrint op de Luttenberg

Het spiritualiteitscafé parochie Heilig Kruis houdt op woensdagavond 21 juni 2023 een excursie bij
natuurgebied "de Luttenberg" in Luttenberg. Henk Holtmaat vertelt over de geschiedenis van de berg,
over de leylijnen en het labyrint. Op een deel van de Luttenberg komen bijzondere, niet zichtbare, maar
(voor sommigen) wel voelbare, etherische energie lijnen (leylijnen) samen. Dat zorgt voor boeiende
verhalen.

De avond start om 19.00 uur bij museum De Laarman in Luttenberg.
De kosten bedragen € 7,50 p.p.
Graag op de avond zelf contant te voldoen.

Ben je ook benieuwd naar dit bijzondere verhaal, meld je aan via
spiritualiteitscafe@parochieheiligkruis.nl en ga mee.
Heb je vragen, dan kun je deze aan dit e-mailadres sturen.

4

Op vrijdag 12 mei en zaterdag 13 mej heeft Theater Onbeperkt in het Titus Brandsma Huis de
voorstelling "Zelluf Doen" gespeeld. Sinds oktober 2022 is de groep, bestaande uit mensen met en
zonder beperking, bezig geweest om samen deze voorstelling te maken.

Spelenderwijs onderzochten ze
de voor- en nadelen van
zelfstandigheid . Men ging aan
de slag met vragen zoals: ben
je zelfstandiger dan dat
mensen denken. Of: is het
stiekem ook wel fijn als er iets
voor jou wordt opgelost?

De scenes en liedjes vormden
een vrolijke montagevoor-
stelling. Theater Onbeperkt
heeft met veel enthousiasme
en plezier "Zelluf Doen"
gespeeld, het publiek heeft
genoten en is over het
onderwerp aan het denken
gezet. Het waren dus zeer
geslaagde avonden!
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Radboud Reiinie

Op zondagmiddag 23 april 2023 vond er in het
Hovenhuus op de Worp een relinie plaats.
Bezoekers van de voormalige Radboudkapel aan
de Twelloseweg kwamen bijeen om elkaar na
lange tijd weer te ontmoeten en terug te kijken op
de afgelopen decennia. In het bijzonder werd
natuurlijk gekeken naar de "goede oude tijd" toen
er nog een hechte geloofsge-
meenschap was.

De relinie bracht niet alleen
mensen bij elkaar, maar ook
verhalen. Er werden verhalen
verteld over hoe de kerk vroe-
ger zo vol zat, over de prachtige
evenementen en vieringen, over de pastor die
altijd een praatje maakte met de parochianen na
de dienst. Er werd gelachen, herinneringen
werden opgehaald, oude videobeelden vertoond
en geluisterd naar liederen van de vele koren die
de Radboud rijk was. Er werd gesproken over hoe
het leven was, maar ook hoe het nu is. Gesprek-
ken over de veranderingen en uitdagingen die de
kerk heeft gekend. Over de afnemende belang-
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stelling, over de sluiting van de Radboud en de
verhuizing van de parochie naar een andere kerk.

Maar ondanks deze veranderingen blijkt de
verbondenheid tussen de voormalige parochianen
nog altijd sterk en waardevol. Het is een verbon-
denheid die voortkomt uit gedeelde ervaringen,
waarden en emoties. Het is een
verbondenheid die sterker is dan de
veranderingen die de kerk heeft
gekend en die nog steeds kan
bestaan, ook al is de geloofsheleving
niet meer zo vanzelfsprekend.

De stemming was nostalgisch en tegelijkertijd
positief. Oude vrienden werden weer herenigd. De
relinie in het Hovenhuus toonde aan dat de kracht
van gezamenlijke herinneringen, het delen van
verhalen en het opzoeken van oude vrienden niet
te onderschatten is. Het was een middag die
warmte en verbondenheid uitstraalde en waarop
mensen zich weer even thuis voelden bij elkaar.
Sommige banden zijn onbreekbaar en sommige
vriendschappen blijven voor altijd.




Marianne Kok

is algemeen codrdinator van het Meester Geertshuis, het oecumenisch
diaconaal inloopcentrum in het hart van Deventer. Zij doet verslag van
ervaringen in en rondom het Meester Geertshuis.

Het Meester Geertshuis biedt mensen een luisterend

\

oor, praktische hulp & ondersteuning,
budgetbegeleiding en verschillende activiteiten.
Er komen ruim 700 unieke bezoekers per jaar die
samen meer dan 10 000 bezoeken brengen.

meester geertshuis J

Pleegzorg Anonymus

Onlangs liep er een meneer - ik noem hem hier
Hans - bij ons binnen. Hij kwam via een oud-
bestuurslid van het Meester Geertshuis bij ons. Zij
hadden samen uitgebreid gesproken. Het oud-
bestuurslid is langs geweest om een verkennend
gesprek te voeren tijdens een kopje koffie op het
kantoor. Dit doet hij vaker omdat hij - weliswaar
op leeftijd - nog steeds bruikbare ideeén heeft
voor het Meester Geertshuis.

Hans komt een week later. Hij zegt dat hij wat geld
over heeft en wil daar graag iets mee betekenen
voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. Hij
heeft gehoord dat het Meester Geertshuis veel
mensen kent die een steuntje in de rug nodig
hebben. Hij komt dan af en toe langs om zijn gift
anoniem te doneren.

Ons team heeft direct iemand voor ogen aan wie
wij hem kunnen koppelen. We kennen een
alleenstaande moeder die uit een diep dal is
geklommen en zich ontworsteld heeft aan
huiselijke geweld en misbruik. Samen met haar
twee kinderen, bouwt ze aan een nieuw bestaan.
Eris geen familie in Nederland die haar kan
steunen. Van een terneergeslagen vrouw heeft ze
zich ontwikkeld tot een onafhankelijke en
zelfbewuste vrouw met gevoel voor humor.

Met de energiecrisis en de hoge inflatiekosten, kon
ze het hoofd niet meer boven water houden. De
energiekosten rezen de pan uit met haar oude en
niet-geisoleerde huurwoning. Geld voor bood-
schappen was net wel, net niet genoeg. Geld voor
de eigen bijdrage van medicijnen voor één van
haar kinderen, was er niet.

Met het steuntje in de rug van Hans is er nu geld
voor medicijnen, kan mevrouw een klein spaar-
potje aanleggen voor bijvoorbeeld fietsen en
fietsreparaties of voor kleding voor snelgroeiende
kinderen. In de schoolvakanties kunnen ze nu ook
af en toe een dagje uit. Zo kwam ze de foto's laten
zien van een gezellig dagje uit in Arnhem.

Trots kwam ze vertellen dat het gelukt was om de
energietoeslag te krijgen. Het wekelijkse bedrag
dat wij haar gaven om de eindjes aan elkaar te
knopen, heeft ze niet meer nodig. "Geef het maar
aan anderen die het beter kunnen gebruiken", is
de motivatie voor haar afmelding. "Met deze
donatie kan ik zelfs wat sparen." Het maandelijks
extraatje van Hans geeft haar en haar kinderen
positieve energie. En zo investeert Hans zijn geld
in maatschappelijk betrokken anonieme
"pleegzorg". Onbetaalbaar!

"Geen mens kan
iedereen helpen,

maar iedereen
kan iemand helpen”
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Inspirerende film:

Hors Normes (The specials)

Titus Brandsma Huis

Vrijdag 9 juni 2023, 20.00 uur
ledereen is welkom. Toegang: vrije gift

Twee vrienden, Bruno en Malik, zetten alles op alles om voor een zo
goed mogelijk leven te zorgen voor een groep autistische kinderen en
kansarme jongeren, die door andere instellingen worden geweigerd.
Tijdens dit traject wisselen humoristische en confronterende situaties
zich af en ontstaan er bijzondere vriendschappen.

Deze Franse film uit 2019 is van de regisseurs van Les Intouchables WP el R
en is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Zondag 18 juni wordt in de Broederenkerk de tentoonstelling "de Heilige Nicolaas en de Hanze" feestelijk
geopend. We vieren eerst de eucharistie. Voor deze gelegenheid zingt het Nicolaaskoor uit Schalkhaar in
de viering. Commissaris van de Koning Andries Heidema zal na de eucharistieviering de tentoonstelling
officieel openen.

De tentoonstelling is samengesteld door Hein te Riele en Joseph

Paardekooper, die zich met veel inzet en zorg hiervoor hebben ingezet.
Gerard Heerius en Gerrit Oosterbroek hebben, samen met de klusclub,
* gezorgd voor alle technische realisaties. Onze hartelijke dank aan allen!

Naast de tentoonstelling is ook een stadswandeling opnieuw
uitgegeven. Ook is er, in samenwerking met het Fietsgilde een fietstocht
uitgewerkt die u langs alle zeven Nicolaaskerken in de regio brengt.
Beide zijn gratis, maar uitsluitend te verkrijgen in de Broederenkerk.

“Icolaas ledereen is van harte welkom bij de feestelijke opening op 18 juni!
«ricijanze

Deze tentoonstelling kan bezocht worden op:
woensdagen en donderdagen van 13.00 tot 16.00 uur

vrijdagen en zaterdagen van 11.00 tot 16.00 uur

We zijn nog steeds blij met mensen die onze reguliere kerkenwacht willen versterken voor deze periode.
Op vrijdag en zaterdag wordt gewerkt in twee ploegen, van 11.00 tot 13.30 en van 13.30 tot 16.00 uur.
U kunt zelf aangeven wanneer u wel en niet kunt. De kerkenwachters krijgen vooraf een aparte
rondleiding en uitleg. Zo kunt u eventuele vragen met kennis van zaken beantwoorden.

Hebt u een paar uurtjes te besteden? Doe dan mee! Het is altijd gezellig, en er is ruimte voor
ontmoeting met bezoekers.

Eerst meer informatie? Dat kan bij Andrea Oomes, tel. 06 - 54 951 604 of via acomes@heiligelebuinus.nl.
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Voorzitter:
vicaris
R. Cornelissen

Vicevoorzitter:
T.J.GM. Lam

Penningmeester:
H. Elshof

Secretaris:
J.Kil

Begraafplaatsen:
T. Wellenberg

| Namens het
pastoraal team:
M. Brinkhuis

. Mensen

Organisatie:
W. Legebeke,
#2p adviserend lid

Gebouwen en

onderhoud:

G. strijker,
adviserend lid

Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede woensdag van de maand. Op deze pagina vindt u de
mededelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast zijn onze bestuursleden natuurlijk altijd aan te
spreken voor uw vragen!

Binnen onze parochie is het een goed gebruik dat het parochiebestuur op
verschillende momenten overleg heeft met de codrdinatoren van de ver-
schillende geloofscentra. Deze overleggen vinden geregeld separaat
plaats met de coérdinatoren pastoraat, gebouwen of financién. Daar-
naast is er minstens éénmaal per jaar overleg met het gehele parochiebe-
stuur op locatie met alle cordinatoren. Minstens want u kunt zich
mogelijk voorstellen dat het ingezette beleidstraject Parochie 2025 om
veel overleg, afstemming en gesprek vraagt.

Over Parochie 2025 gesproken, in alle geloofsgemeenschappen wordt er
hard gewerkt en intensief nagedacht over de toekomst. In beeldverhalen
wordt er beeldend per geloofsgemeenschap beschreven hoe de pasto-
rale toekomst eruit gaat zien. Daarnaast zijn er verschillende ontwikkelin-
gen gaande rond een nieuwe bestemming (of gebruik) van de (kerk)ge-
bouwen.

In Lettele wordt — ondersteund door een gespecialiseerd bureau- met alle
belanghebbenden in de geloofsgemeenschap en het dorp gesproken

over de mogelijke herbestemming van de (kerk)gebouwen. De herbe-
stemming van het kerkgebouw staat in het breder perspectief van ontwik-
kelingen in de dorpskern.

De werkgroep Lichtend Vuur van het geloofscentrum Engelbert heeft een
plan voor de toekomst gepresenteerd waarin het verder samen gaan van
de beide deellocaties Boerhaar en Wijhe de eerste prioriteit heeft. Daar-
naast is de gemeente Olst-Wijhe proactief bezig met de herontwikkeling
van het gebied Stationsweg rond kerkgebouw en de Jozefschool in Wijhe.

Op de Boskamp is een brede werkgroep ingesteld. In deze werkgroep zijn
codrdinatoren ook vertegenwoordigd. Het parochiebestuur volgt de ont-
wikkelingen met grote belangstelling en hoopt dat het leidt tot een goede
herbestemming voor het dorp en de geloofsgemeenschap. Ook voor de
Boskamp geldt dat er intensief contact is met de partners in de gebieds-
agenda "Hart voor de Boskamp".

Bij de informatieavond die in vorig najaar in Schalkhaar gehouden is, is
aangegeven dat we in gesprek zijn met de werkgroep Dorpshuis Schalk-
haar die mooie plannen heeft ontwikkeld voor pastorie en het Koetshuis.
In nauw overleg met de coérdinatoren wordt er onderzocht hoe dit voor
alle "partijen" op de beste wijze vormgegeven zou kunnen worden.

Een uitdagend traject met als uitgangspunt dat de kerk niet dicht hoeft
maar dat het een gezamenlijke inspanning van geloofsgemeenschap,
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codrdinatoren, bestuur en pastoraal team vraagt De Broederenkerk als parochiekerk heeft zo zijn
om dit ook duurzaam naar de toekomst te reali- eigen uitdagingen. Hoe blijf je de "stilte plek in de
seren. stad", de missionaire parochiekerk met een breed
en mooi aanbod en de plaats waar je veel mensen
Voor het Titus Brandsma Huis is het beeldverhaal  van buiten kunt trekken met inspirerende ten-

gepresenteerd aan de geloofsgemeenschap en toonstellingen. In de komende periode gaan we
wordt er hard gewerkt om de beschreven met deze vraag als uitgangspunt aan de slag
uitdagingen voor de toekomst te realiseren. samen met het pastoraal team.

4

Aartspriester Theodoor van der Voort krijgt een koninklijke onderscheiding
Theodoor van der Voort werd zondag 14 mei jl. benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De aartspriester van de Russisch-Orthodoxe Parochie in Deventer ontving deze onderscheiding uit de
handen van locoburgemeester Thomas Walder.

Vader Theodoor is sinds 1984 aartspriester, rector en deken van
de Russisch-Orthodoxe parochie van de H.H. Eersttronende
apostelen Petrus en Paulus in Deventer. Ook is hij deken van
Nederland voor het aartsbisdom-exarchaat van de Orthodoxe
Kerken in West-Europa. In die hoedanigheid bedient hij al
tientallen jaren orthodoxe parochies in Nederland en Belgié.
Daarnaast is de aartspriester ook lid van de Raad van het
Aartshisdom - zetelend in Parijs - en de adviesraad van de
Stichting Orthodoxe Kerk in Nederland.

Van der Voort speelde ook een rol bij veel projecten in Rusland
en is nu betrokken bij de opvang van vluchtelingen, vanwege
zijn kennis van de Russische taal. Verder is hij hoofdredacteur
voor het Jaarboek van de Vereniging van Orthodoxen en levert hij daarvoor kopij aan.

In Deventer neemt de Russisch-Orthodoxe Parochie, onder zijn leiding, deel aan het Stadshartkerken-
overleg. Wij feliciteren aartspriester Theodoor van harte met zijn onderscheiding.

L 4

Gedenksteen voor overleden Molukse militairen

B Op vrijdagmorgen 19 mei om 10. 30 uur
B heeft de gemeente Deventer op onze
begraafplaats aan de Ceintuurbaan een
=l gedenkmonument geplaatst. Er liggen 60
oud-militairen begraven. Het monument
is voor de Molukse gemeenschap een
"erkenning van het aangedaan onrecht en
: een eerbetoon aan de Molukse militairen
L van het Koninklijk Nederlands-Indisch
Leger (KNIL) en hun echtgenotes".
| Deventer schenkt nabestaanden van de
| overledenen ook een kleinere gedenk-

* steen, die ze zelf op het graf kunnen

! plaatsen. Op deze kleinere stenen staat
het KNIL-embleem, de naam en leger-
nummer van de overleden militair.
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Column Joseflen

Josefien Kenkhuis is theologe en werkte in Tilburg tot aan haar pensionering 20
jaar als districtscatecheet & pastoraal werker. Sinds 2017 woont ze in Deventer.

Geroepen om te dienen

Ik weet niet of u 6 mei jl. gekeken hebt naar de
kroning van Charles Il van Groot-Brittannié. Ik
wel. Want ik was best benieuwd naar alle pracht
en praal waarmee deze plechtigheid omgeven
werd én naar de liturgische viering in de Angeli-
caanse Westminster Abbeykerk waar de kroning
plzats vond. Al waren er veel momenten met
prachtige rituelen, zang, gebeden en woorden,
maar ik was vooral onder de indruk van de preek
van aartshisschop Justin Welby. Daarom geef ik er
hier graag een beknopte samenvatting van.

Welby zegt onder meer:

"lezus Christus kondigde een Koninkrijk aan waarin
de armen en onderdrukten bevrijd zullen worden
van alle onrecht. Daartoe stelt dit Koninkrijk
rechtvaardige doelen aan alle overheden, alle
gezagsdragers en ieder mens en geeft het ons alle
middelen. Want Jezus' levensstijl berust niet op
macht en gezag en maakt geen aanspraak op
status:

Hij, de koning der koningen, Jezus Christus, werd niet
gezalfd om gediend te worden. Nee, hij kwam om te
dienen. En daarmee schiep hij de onveranderlijke wet
van goed gezag, namelijk: als je het privilege van
macht, gezag, bezit, gezondheid en wat dies meer zij
krijgt, dan heb je ook de plicht om te dienen.”

Na de uitleg van deze grondregel voor alle
christenen geeft aartsbisschop Welby een aantal
voorbeelden uit de Engelse samenleving, zoals: de
actieve liefde in de zorg voor de meest kwetsba-
ren, voor de manier waarop we kinderen en
jongeren opvoeden en aanmoedigen, in de
bescherming voor de natuur, Ja, iedereen is door
God geroepen om te dienen.

Zo'n grote taak is volgens Webey alleen te dragen
door de Geest van God in ons leven toe te laten
die ons de kracht geeft ons leven in dienst te

stellen voor anderen. De Geest geeft ons iets wat
geen enkel gezag, macht of heerser ooit kan
verwerven door zijn wil, politiek, oorlog of
tirannie. Nee, de Heilige Geest zet ons aan tot
"Dienst - liefde in actie". Hoe dat er ook uitziet in
ons eigen leven. leder van ons kan die weg van
God kiezen, elke dag, elk uur.

Als ik dan al deze
woorden, deze
preek van
aartshisschop
Welbey in de
kroningsviering van
Koning Charles Il in
de Westminster
Abbeykerk aan-
hoor, dan moet ik
ook denken aan
het ontelbaar
aantal landen dat
door oorlog, onderdrukking, armoede, gebrek aan
goede gezondheidszorg en ongelijkheid op allerlei
niveaus niet of nauwelijks iets van die "Liefde -
dienst in actie" aan elkaar kan doorgeven.

En dan vraag ik mij onwillekeurig af: is onze dienst-
baarheid aan elkaar als christenen in de wereld van
nu wel voldoende zichtbaar, dichtbij huis en in de
macro-wereld? In de politiek, de economie, de
cultuur en in de religies en kerken? Nee, nu nog
lang niet, maar: "ja" uiteindelijk komt het toch
goed. Het Paasfeest heeft ons daarop al het
ultieme antwoord gegeven en Pinksteren schenkt
ons eind juni de Heilige Geest die ons steeds weer
zal aanzetten tot "Liefde - in actie".

Vaak kleine acties. Maar o zo belangrijk. Daar gaan
we gewoon mee door, ieder op zijn eigen manier,
privé, in onze parochie en op macro-niveau.
Uiteindelijk komen we er wel. Zalig Pinksteren!
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Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 6123 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, email colofon@hetnet.nl

Binnentuin van de Broederenkerk

Na de viering op het Vogeleiland op Hemelvaarts-
dag was de binnentuin van de Broederenkerk te
bezichtigen. Fien Minis mocht ongeveer 50
mensen verwelkomen. Er waren veel lovende
woorden en veel verwondering over dit pareltje
midden in de stad. Met dank aan Anja Timmer-
mans, de tuinvrouw die hier hart en ziel in legt.

Vlag

Met de afgelopen Nationale feest- en gedenkdagen
is het een vertrouwd beeld: veel vlaggen in de
straten. Van menige kerktoren wappert ook de
nationale driekleur, zoals helemaal bovenin de
grote Lebuinustoren.

Bij ons in de Broederen steken we de vlag aan de
voorkant van de kerk uit, door een speciaal daar-
voor gemaakte opening. Maar ... dan moet er wel
iemand bereid zijn om 's morgens naar boven te
klauteren langs de smalle wenteltrap, over een
looppad boven de gewelven naar de voorkant van
de straat en dan de grote mast met vlag naar
buiten schuiven. En aan het eind van de dag alles
in omgekeerde volgorde.

De vlag komt van de voormalige H.Hart kerk, de
oranje wimpel is speciaal voor de Broederen
gemaakt. Door ervaringen wijzer geworden is dit
jaar de onderrand van de vlag verzwaard met zand
zodat hij mooi naar beneden blijft hangen.

Tentoonstelling Nicolaas en de Hanze
Zondag 18 juni wordt de grote tentoonstelling
Nicolaas en de Hanze officieel geopend door
Commissaris van de koning Andries Heidema.

We vieren eerst een feestelijke eucharistieviering,
opgeluisterd door het Nicolaaskoor uit Schalkhaar.
ledereen is van harte welkom!

Op blz. 18 leest u meer, ook over de oproep voor
extra kerkenwachters!

Ontruimingsoefening

Op maandagavond 5 juni houdt het calamiteiten-
team een ontruimingsoefening in de kerk. We
oefenen wat we echt nooit in de praktijk hopen te
brengen: wat te doen bij brand, ongelukken of
andere calamiteiten....

Op 27 juni oefent hetzelfde team reanimatie-
techniek, onder officieel toezicht.

U bent de komende tijd weer verzekerd van veilig
kerkbezoek!

ORGELCONCERT
raterdag 17 juni 2023
wan 15:00 - 16:00 uur

BROEDERENKERK

Orgelconcert Ak
Zaterdag 17 juni speelt
Wim Diepenhorst van
15:00 - 16:00 uur op het
grote Ibach orgel in de
kerk. Hij zal alle registers
van het historische orgel
benutten, wat niet zo _
vaak voorkomt. T

Een greep uit het srsbare: ﬁ
programma:

Orgelbewerkingen van een clavecimbelwerk van
Bach, van pianomuziek van Grieg en vioolmuziek
van Mendelssohn. Het geheel wordt afgesloten
met de monumentale Ciacona uit de Sonane voor
orgel, van de Duitse componist Karg-Elert.
Organisatie: Stichting Zaterdagmiddag Concerten.

Wim Diepenhorst op het IBACH crgel met
Duitse orgelweriken
|o.a. Back, Mendeissohn, Grieg, Reger)

Virije inloop
Gilt bij vertrai

4

Wist u dat ...

* Er een kapotte hardstenen trap
is vervangen voor de deur van
het secretariaat? Een plaat zat
los en voordat er dan iemand
valt ...
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* in het werkplaatsje van de kerk
al druk wordt gewerkt aan de
voorbereidingen voor de grote
Nicolaastentoonstelling?

* binnenkort het voorportaal van
de Broederenkerk wordt
opgeknapt?

* dan de verf die nu afbladdert
wordt verwijderd en er een
frisse , nieuwe laag over komt?



Nicolaas Schalkhaar
Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur
E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801

Misintenties - NL 38 RABO 0162443331

Contactpersoon 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 65 11 69, e-mail dianbouwman@kpnmail.nl

Dodenherdenking 4 mei

Een oude traditie is weer in ere hersteld. Het was een
waardig herdenken waar naast parochianen ook veel
burgers uit Schalkhaar aanwezig waren, waaronder veel
jongeren. Sanne in 't Hof, het Schalkhaarse schaatstalent,
heeft een krans gelegd voor de 48 Canadese soldaten die
bij de bevrijding van Schalkhaar zijn omgekomen.
Kinderen van de Nicolaasschool leverden ook een
bijdrage, waaronder Fynn van Dijk die zijn eigen gedicht
voorlas.

Gedicht Fynn van Dijk van de Nicolaasschool
Mijn vrijheid

Wat betekent vrijheid voor mij?

Lekker schommelen, gamen en spelen
Maar ook gedachten en gevoelens kunnen
delen

Een spelletje of een dagje uit

Of even twijfelen, voordat ik besluit
Vrijheid maakt me gewoon wel blij

Vrijheid is zelf kunnen bepalen wat ik wil

Op de trampoline of liedjes spelen op mijn
gitaar

Maar ook gek doen en lachen, zonder angst
of gevaar

Naar de Scouting en pionieren in de natuur
Of even rustig chillen bij het kampvuur

Ooh, wat betekent vrijheid ongelooflijk veel

* Toch vraagt vrijheid daarmee om structuur

Samen leven met regels en afspraken

En soms wat ruimte voor anderen maken
Maar ook voor alles wat leeft

Dat is waar hopelijk ook jij naar streeft

Want rekening houden met elkaar maakt ons
samen zo puur

Vrijheid dus met respect voor het leven
Fouten makend en dingen uitproberen
Met vallen en opstaan, probeer ik te leren
Maar met een stevige basis en een veilige
stek

Met verstand en het hart op de juiste plek
Dan is er geen oorlog, maar kun je liefde
geven

Vrijwilligersfeest 16 juni vanaf 18.00 uur
Wat zouden we beginnen zonder vrijwilligers. Gelukkig

staan er veel mensen klaar om hun steentje bij te dragen.
Dat is geweldig en geeft heel veel energie aan de geloofs-
gemeenschap. Dus een feestje is wel op z'n plaats.
ledereen die zich als vrijwilliger inzet, is samen met part-
ner van harte uitgenodigd op het barbecue feest. Véoér 9
juni aanmelden i.v.m. de catering bij het secretariaat via
een mail, telefonisch of een briefje door de brievenbus.

Ontmoetingsviering

Dinsdag 18 juli om 9.30 uur is er weer een
ontmoetingsviering waarvoor u allemaal van harte bent
uitgenodigd. Na de eucharistieviering is er weer koffie,
thee en iets lekkers. Vervolgens gaan we rond een thema
met elkaar in gesprek. Voorganger is pastor Gauthier de
Bekker. Graag van te voren aanmelden bij het secretariaat,
ook als u vervoer nodig hebt, kunt u daarvoor contact
opnemen met het secretariaat.
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Nicolaas Lettele

E-mail:
Rekeningnr.:

Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 06 - 10 86 37 18
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Bij vragen/bezoekje, contactpersoon Joke Haverkamp, tel. 06-1086 37 18

Contactpersoon 't Zout: Hanneke Miedema - e-mail am.miedema@gmail.com

niddag zondag 9 juli

Om alle vrumlhgers in onze geloofsgemeenschap
te bedanken voor hun inzet organiseren we op
zondag 9 juli een vrijwilligersmiddag. U bent
samen met uw partner en/of gezin van harte
welkom van 13.30 - 17.00 in de tuin van de
pastorie waar we gezellig samenzijn en samen
lekker zullen eten. Vrijwilligers kunnen zich
aanmelden voor deze middag door het
bijgevoegde formulier in te vullen.

Oproep voor nieuwe bezorger 't Zout
Wij zijn op zoek naar een bezorger voor 't Zout in
Bathmen. Het parochieblad verschijnt 1 x per
maand, behalve in augustus en januari, dan komt
het blad niet uit.

Het gaat om een wijk in Bathmen.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen
naar: nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl.

Mocht u nog vragen hebben dan kan u contact
opnemen met Joke Haverkamp: 06-10863718.

Openluchtviering

Op zondag 25 juni a.s. vindt om 10.00 uur de
jaarlijkse oecumenische openluchtviering plaats
van de kerken van Bathmen, Okkenbroek en
Lettele op het terrein van camping "De Flierweide"
te Bathmen. Voorgangers zijn ds. Gert Wijnstok en
Elsheth Wubbe.

Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een
kop koffie of thee.

Dit weekend is er geen andere viering in onze kerk.
U bent allen van harte welkom.

De re||g|euze markt wordt verplaatst naar het
weekend van 11 en 12 mei 2024. Het bestuur van
de Stichting Vrienden van de Heilige Nicolaaskerk
Lettele heeft besloten om in het vervolg haar
religieuze markt om de twee jaar te houden.

De eerstvolgende keer vindt deze plaats in het
weekend van 11 en 12 mej 2024. Traditiegetrouw
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Vrijwilliger bedankt
Voor wie je bent
Voor alles wat je doet
Altijd uit je hart
Nooit omdat het moet

werd deze gehouden tijdens de kermis in Lettele.
Voortaan zal deze plaatsvinden rond de naamdag
(15 mei) van Sint Isidorus, de patroonheilige van
de boeren, waarvan een beeld aanwezig

is in de kerk van Lettele.

Spullen die bestemd zijn voor de markt kunnen
zoals gewoonlijk worden ingebracht door

te bellen naar Victor Munster, M: (06) 250 67 603,
voorzitter van de stichting. Voor nadere informatie
zie de website: www.vriendenvandenicolaas.nl.

Ontmoetingsviering

Op woensdag 28 juni a.s. is er om 11.00 uur weer
een ontmoetingsviering met als thema:
"Gastvrijheid". Voorganger tijdens de viering is
pastoraal werker Lonneke Gunnink-van den Berg.

U bent vanaf 10.30 uur van harte welkom voor een
kop koffie/thee met iets lekkers. Na de woord-
communie viering is er ter afsluiting soep met een
broodje.

Opgave voor de ontmoetingsviering graag voor 26
juni a.s. bij Frans Brinkhof, tel. 0570-551580.

Collecte

De collecte voor de inloophuizen van de Lebuinus
parochie heeft € 200,22 opgebracht.

Collecte voor Roepingzondag heeft € 27,50
opgebracht.

Wij willen iedereen die aan deze collectes heeft
gegeven hartelijk danken voor de bijdrage.



Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202 Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293
Beheerder:  parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08

Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Zomer Waardering

De dagen worden langer, ze lijken ook langer, Graag willen we onze waardering uitspreken voor

dus neem rustig de tijd om gelukkig te zijn. alle vrijwilligers die zich op welke manier dan ook

Want tijd is geen snelweg tussen wieg en graf, volhardend blijven inzetten voor onze kerk.

maar ruimte om te parkeren in de zon. We zijn heel dankbaar dat zij, ondanks de onzeker-
heid over de toekomst, toch trouw hun werk blij-

We wensen u allen een mooie zomer! ven doen.

4

Oecumenische viering

Op zondag 4 juni is er om 10.00 uur weer een in het kerkelijk jaar dan ook graag wederzijds
oecumenische viering in de kerk van Boskamp. verrijken en bemoedigen.

Deze zondag staat in het teken van de Drie- Voorgangers zijn pastor Lonneke Gunnink-van den
Eenheid en dat vieren we samen, omdat we als Berg en ds. Hanneke Diermanse. Voor het eerst
gelovigen allemaal gedoopt zijn in de naam van de  gaan twee koren met en voor u zingen! Het ge-
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als leden van mengd koor en koor Ardente zullen samen deze
de gezamenlijke kerken van Olst en Boskamp feestelijke viering muzikaal ondersteunen. En we
willen we elkaar op deze bijzondere dag drinken na afloop natuurlijk samen koffie!

Toekomst kerkgebouw Boskamp

Dit voorjaar is er een denktank gestart die plannen gaat maken voor ons kerkgebouw, dat in 2025 aan de
eredienst zal worden onttrokken. In deze groep zitten 15 vertegenwoordigers uit de dorps- en
geloofsgemeenschap. Samen proberen we een zo passend mogelijke bestemming voor de kerk te
vinden. Meer informatie volgt t.z.t.

Warme Jassen Actie

Samen met Wijhe gaan we meedoen met de Warme Jassen Actie van de PCl. Hebt u
winterjassen, mutsen, sjaals en/of handschoenen die u niet meer gebruikt? Bewaar ze
dan voor deze actie, die ten goede komt aan mensen die we de komende winter niet in
de kou willen laten staan. Meer hierover leest u in de Huis-aan-Huis-Reklamix. Wilt u
ook graag meehelpen om deze actie tot een succes te maken, meldt u dan aan als
vrijwilliger bij Gerda Nijboer, 06-26956283.

Maandelijkse ontmoetingsviering op 14 juni

Elke tweede woensdag van de maand is er een Aanmelden kan bij:

zogenoemde ontmoetingsviering. Als u het fijn Annie 06-542465906

vindt om in een kleine, intieme kring een viering Wilhelmien 06-13268554 of

mee te maken en daarna met elkaar te eten en Lammie  06-57038176

van gedachten te wisselen, dan bent u van harte

welkom. We starten om 10.30 uur met een kopje We hopen op uw komst!

koffie of thee in De Hoeksteen en daarna is er een Voor vervoer kan worden gezorgd.

communieviering waarin deze keer pastoraal
werkster Lonneke Gunnink-van den Berg zal
voorgaan.
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Stationsweg 9
8131 DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09 INGB 0000911561
= Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
=4 'tKlankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com ”
Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl ¢
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Activiteiten in en rondom de Willibrorduskerk

Op 7 mei is onder grote belangstelling van pa-
rochianen en genodigden een eucharistieviering
gevierd, voorgegaan door pastoor Ronald Corne-
lissen die aansluitend aan deze viering, onder per-
fecte weersomstandigheden, de door een donatie
en door vrijwilligers gebouwde Mariakapel heeft
ingezegend samen met Marinus van den Berg.

Een kapel die een plek is voor een rustmoment,
het overpeinzen van een gedachte, het opsteken
van een kaarsje, of gewoon een ontmoetingsplek
voor een praatje met een andere bezoeker. De
kapel is dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur open.

Na afloop van de inzegening werd er onder het
genot van een kop koffie, met een toepasselijk
"Mariakapel-gebakje", nog gezellig nagepraat. Het
is mooi om te zien, dat deze en andere activiteiten
zoals de Witte Donderdag/Paasviering voor de
basisscholen uit Wijhe en Boerhaar, en Roomse
herrie nog mogelijk zijn door de inzet van velen
die achter de schermen al tijden bezig waren met
de voorbereidingen hiervoor.

Klankbord

Het schoolbestuur heeft een dringend beroep op
ons gedaan om gebruik te mogen van het Klank-
bord. Het aantal leerlingen op de Mijnpleinschool
Stationsweg 7 is zo hoog, dat het momenteel niet
meer verantwoord is om deze allemaal te huis-
vesten. Vanaf 8 mei maakt de school gebruik van
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het Klankbord tot de grote vakantie. De avond-
activiteiten van de parochie kunnen gewoon
doorgaan. Dit is afgesproken met de schoolleiding.
Kleine bijeenkomsten kunnen gehouden worden
in de Mozaiek.

Oecumenische werkgroep
Deze is niet meer weg te denken in geloofs-
gemeenschap Engelbert. Geregeld hebben we
oecumenische bijeenkomsten. 4 mei was het de
laatste viering in deze werkgroep voor Ben Kruit.
Ben, hartelijk dank voor je geweldige inzet.
Gelukkig zijn er weer drie
personen bereid om de groep
te versterken. Dit zijn: Mariet
Leerkes, Willie van Bussel en
Truus Bergevoet. Wij wensen
hen veel succes toe.

Afscheid dominee Martje Veenstra

We waren met een behoorlijke delegatie van de
RK-kerk uitgenodigd en wat was nog passender
dan een icoon van een kerststal met Maria, Jozef
en het kind Jezus cadeau te geven. Vele gezinnen
kwamen op Kerstavond bij ons in de kerk naar de
kerststal waar Martje het Kerstverhaal vertelde.

Overledenin ons geloofscentrum
21-04-2023 Dinie van den Berg-Overmars 85 jaar
06-05-2023 Johan Zwakenberg 88 jaar

Agenda

13 juni 10.00 uur 't Weijtendaal woord- en
communiedienst door Cor van den Berg

18 juni 9.00 uur Vaderdag Rouw- en Trouwkoor
22 juni 10.30 uur Ontmoetingsviering Boerhaar
met pastor Gauthier de Bekker + eenvoudige
lunch. Opgave bij Mariét Kruit tel. 0570-525320
30 juni Kerk Wijhe. Concert Wijhes Mannenkoor +
Wijhese Harmonie

Kopij voor deze pagina uiterlijk 5 juni védr 12.00
uur. Let op: voor de maanden juli en augustus.
via zoutengelbert@gmail.com



Titus Brandsma Huis (TBH)

T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18

Secretariaat:  woensdag 10.00 - 12.30 uur

E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937

Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl

Tevens Vietnamese parochie

Kaarten maken

Op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur maken wij met een aantal vrouwen kaarten voor de
verkoop. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan het Titus Brandsma Huis. ( Op dit moment

sparen we voor de gordijnen. )

Wij kunnen voor het kaarten maken nog wel wat versterking gebruiken. Ben je een beetje creatief, heb je
tijd op maandagmiddag, hou je van gezelligheid en vind je het leuk om met schaar, lijm en papier bezig
te zijn, kom dan eens een keer op maandagmiddag kijken. Het verplicht je tot niets. Wil je kijken of het
wat voor je is: voor de eerste keren hebben wij wel de materialen om mee te werken. Daarna is het de
bedoeling dat je zelf voor een schaartje enz. zorgt. Voor karton en plaatjes om kaarten te maken,

zorgen wij. De laatste keer dat we voor de vakantie bij elkaar komen, is maandag 19 juni. Wij starten

daarna weer op maandag 21 augustus.

Misschien zien we jou wel op de maandagmiddag. Voor vragen kun je contact opnemen met : Thea
Engelen. Tel: 06-12155319 of mail engelen.thea63@gmail.com.

Schoonmaak

Elke donderdagmorgen van 9.00 tot
ongeveer 10.00 uur maken we het
Titus brandsma Huis schoon.

Als we klaar zijn met "poetsen”
drinken we samen een kopje koffie.
Het is altijd erg gezellig en kun je om
wat voor reden dan ook een keer
niet, is dat geen bezwaar.

Wij zijn op zoek mannen en vrouwen
die ons team willen komen
versterken. Het kost je maar ruim een
uurtje in de week. Kun je niet
wekelijks, dan kom je gewoon op de
donderdagen wanneer het voor jou
wel mogelijk is. Kom gerust een keer
binnen lopen op de donderdag-
morgen om te kijken wat er allemaal
schoongemaakt wordt en om een
kopje koffie mee te drinken.

Voor informatie kun je contact
opnemen met Doortje Verstrijden :
06-30340414

Een nieuwe lijst
De lijst die om het
geschilderde protret
van Titus zat, was aan
vervanging toe. Nu
Titus heilig is verklaard,
kozen we voor een
mooie donkerrode lijst,
die refereert aan zijn
martelaarschap, met
een klein gouden
accent, dat verwijst
naar zijn heiligver-
klaring. Het geheel is
sprekend, maar sober
vormgegeven; geheel in
de stijl van Titus zelf.

Bijbelstudie

Dinsdag 20 juni hebben we de volgende bijeenkomst,
onder leiding van Marc Brinkhuis. We starten om 20.00
uur. Vooraf aanmelden is niet nodig, u bent welkom!

Filmavond
Vrijdag 9 juni, 20.00 uur: "Hors Normes" (zie ook blz. 18).

Eucharistieviering
Elke woensdag om 9.30 uur.
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Herberg van Ars

Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54
E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125

(otirdinator:  Jos Egberts

Elke woensdagochtend van 9.30 uur T St
tot 9.45 uur ochtendgebed. ' R
Elke woensdagochtend, aansluitend
bij ochtendgebed, ontmoetings-
ochtend van 10 tot 12 uur.
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IRRESISTIBLE HILARANT
JUBILATOIRE JOUISSIF REJOUISSANT

Vanaf 1 juli is er alleen op de eerste zaterdag
van de maand een gebedsviering. We star-
ten met koffie en thee en eindigen met soep.

Herbergfilm
Op woensdagavond 7 juni vertonen we voor de zomerstop een
zogenoemde " feel good movie". Het verhaal gaat erover dat

h R 3' [ wanneer Abel hoort dat zijn moeder op het punt staat te

trouwen met een man in de gevangenis, hij in paniek raakt.
ROSCMDY ANOUR wolun Lovn 2 5 A
i WANDS  ERMT e Met de hulp van zijn beste vriend doet hij alles om haar te

9 beschermen. Maar een ontmoeting met zijn nieuwe stiefvader
l ,'.ocfn zou hem wel eens een nieuw perspectief kunnen bieden.
Plaats: speeltuin de Driehoek aan de Rielerweg, Aanvang 19.30
s U S uur, koffie en thee gratis.
cindanl Een vrije gift is welkom vanwege de gemaakte kosten.

Diaken in en rond de Herberg van Ars

In 't Zout van mei staan, op biz. 11 onderaan, een negental kleine gebaren van liefdetips van paus Franciscus.
Deze tips zorgden bij mij voor het gevoel dat de herberg zijn werk doet. Automatisch begroeten wij de
bezoekers op de ontmoetingsochtend met: "goedemorgen ..." en serveren dan koffie of thee met een koekje.
Ongedwongen. De ene keer verval ik even in een stilte om te checken hoe de ander erbij zit; heeft diegene gelijk
zin in een praatje? De andere keer wacht ik op het initiatief van de ander. Deze situatie zorgt soms voor wat
ongemak. Je zit namelijk allemaal aan een grote tafel en verder zijn er geen zitjes. Voorheen in de pastorie van
de Vianneykerk was dat gemalkkelijker. In de pastorie had je diverse zitjes dichtbi] of veraf van de gemeen-
schappelijke tafel. Wat mij trof in de tekst uit 't Zout was: iemand bij naam noemen en groeten. Weinigen
zeggen hier iets over. Toch is er een mevrouw die al een paar maal heeft benoemd hoe fijn het is om je naam te
horen met een groet door iemand die je ook aankijkt en aandacht heeft. Dan voel je je toch weer gezien in de
eenzaamheid van alle dag.

Dan kan de stilte aan een drukke, soms luidruchtige, tafel toch ook intimiteit voortbrengen, in de zin van
persoonlijke aandacht, door elkaar even aan te kijken, stilte, of gewoon de vraag; hoe gaat het met je? Ik
verwacht niets, maar door deze aandacht voelt de ander zich gezien en gehoord. Dat is de aandacht die wij
willen geven in de Herberg van Ars. Misschien moeten wij toch een zitje organiseren voor een persoonlijk
gesprek of om even rust te hebben.

De herberg is er voor iedereen, even de eenzaamheid doorbreken, rust, een ontmoeting met een wijk- of stads-
genoot, of een persoonlijk gesprek. Net als pastoor Joannes Vianney dat bood in het kleine Franse dorpje Ars.

Diaken Fokko de Graaf
28 - HERBERG VAN ARS



Eerste Hulp In elk Zout-nummer geven we dit seizoen langs de weg van het
zogenaamde ABC-alfabet een korte, sobere uitleg van een aantal
katholieke begrippen die we niet meer zo vaak tegenkomen.

We baseren ons hierbij op het boekje Eerste Hulp bij katholieke

begrippen, Uitgeverij Abdij van Berne

% bij katholieke begrippen

Plebaan

De pastoor van een kathedraal heet "plebaan". De gangbare informele aanspreektitel is "plebaan". Bij
officiéle schriftelijke communicatie luidt de aanhef "Hoogeerwaarde heer",

Pontifex

Latijn: bruggenbouwer. Het is de titel van een bisschop (wordt in ons land niet vaak meer gebruikt).

Pontifex maximus
Latijn: grootste bruggenbouwer, Eretitel van de paus.

Pontificiaat
De officiéle ambtsperiode van een paus

R.I.P.

Latijn: requiescat in pace = rust in vrede
Deze afkorting wordt vaak gebruikt in rouwadvertenties, bij "in memoria" of op grafzerken. R.L.P. staat
niet voor het Engelse "rest in peace", alhoewel de betekenis hetzelfde is.

Rector

Een rector is verantwoordelijk voor de geestelijke verzorging in een rooms-katholieke instelling, zoals
een woonzorgcentrum, ziekenhuis, klooster voor zusters, of priesteropleiding. Hij is niet aan een
parochie verbonden. Een rector is altijd een priester. Bij schriftelijke communicatie is de aanspreektitel
"De zeereerwaarde heer" en luidt de aanhef "Zeer eerwaarde heer". De gangbare informele
aanspreekvorm is "rector".

Retabel

Zo wordt een decoratieve achterwand van een altaar genoemd. De versieringen kunnen bestaan uit
schilderijen en/of beeldhouwwerken. Veel retabels hebben zijstukken die dicht kunnen worden geklapt.
In sommige retabels is een tabernakel (= een meestal rijkversierd brandwerend kluisje) opgenomen
waarin de heilige hosties worden bewaard die zijn overgebleven uit de Heilige Mis. Retabels waren met
name in de late middeleeuwen populair. Maar ook in neogotische kerken van de 19e en begin 20e esuw
komen nog regelmatig retabels voor.

Retraite

Frans voor: afzondering.

Periode van een aantal dagen van afzondering voor geloofsverdieping, naar het voorbeeld van Jezus die
zich terugtrok in de woestijn voor gebed. Een retraite kan individueel of groepsgewijs gehouden
worden, al dan niet begeleid. Als locatie wordt vaak een klooster gekozen. Maar er zijn ook speciale
retraitecentra. In zogenoemde "stille retraites" wordt zoveel mogelijk stilte in acht genomen.
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Naar de kerk in de

waar dag tijd voorganger
zaterdag 3 en zondag juni
Herberg van Ars 7a 17.00 parochiaanvoorganger gebed
Lettele 7a 19.00 R. Cornelissen
Boerhaar 70 09.00 M. Brinkhuis
Boskamp 70 10.00 L.Gunnink-vandenBerg &
H. Diermanse
Broederen 70 1030 H.Limbeek
Schalkhaar 0 1030 M. Brinkhuis

zaterdag 10 en zondag 11 juni

Boskamp za 19.00 G.de Bekker

Lettele 0 09.00 parochiaanvoorganger
Broederen 20 1030 G. de Bekker

Schalkhaar 70 1030 H.Limbeek & M. Brinkhuis

zaterdag 17 en zondag 18 juni

Herberg van Ars 7 17.00 parochiaanvoorganger
Lettele 7a 19.00 G.de Bekker

Wijhe 0 09.00 H.Limbeek

Broederen 0 1030 R. Cornelissen & M. Brinkhuis
Schalkhaar 70 1030 parochiaanvoorganger

Titus Brandsma Huis 0 1530 eigen voorganger

zaterdag 24 en zondag 25 juni

Boskamp zo  09.00 parochiaanvoorganger
Bathmen 70 10.00 parochiaanvoorganger
Broederen 70 1030 J. Verweij
Schalkhaar 70 1030 P Dullaert

zaterdag 1 en zondag 2 juli

Herberg van Ars 7a 17.00 parochiaanvoorganger
Boerhaar 70 09.00 H.Limbeek
Lettele zo  09.00 parochiaanvoorganger
Broederen 0 1030 G.de Bekker
Schalkhaar 70 1030 parochiaanvoorganger
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soort viering koor
Heilige Drie-eenheid

eucharistie (antors
communie (Caecilia
oecumene Ardente en
gemengd
eucharistie Schola
communie Brugkoor
Sacramentsdag
eucharistie gemengd
communie Voce Magna
eucharistie / EHC Youngest Voices XL
eucharistie Nicolaaskoor

1le zondag van het jaar

gebed

eucharistie Voce Magna
eucharistie rouw/trouwkoor
eucharistie Nicolaaskoor
communie Spirit
Vietnamese viering

12e zondag van het jaar

communie gemengd
oecumene

eucharistie (Caecilia
communie Brugkoor

13e zondag van het jaar

gebed

eucharistie (aeilia
communie Cantors
eucharistie Schola
communie Brugkoor



Heilige Lebuinus Parochie ﬁ

Ontmoetingsvieringen

Bij ontmoetingsvieringen draait het niet alleen om de viering zelf maar vooral ook om elkaar en de teamleden te ontmoeten als de
doordeweekse en/of de zondagsvieringen komen te vervallen. ledereen is welkom op de hierboven aangegeven tijd. Na de viering sluiten
we af met een eenvoudige maaltijd. Kijk voor alle details op de bladzijden van de geloofscentra - soms is aanmelden noodzakelijk.

dag tijd
woensdag 10.30
1030

donderdag 10.30

waar
De Hoeksteen Boskamp
Nicolaas Lettele

Willibrordus Boerhaar

Overige vieringen

maandag 08.30
09.30
1030

dinsdag  08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
19.00

woensdag 08.00
08.30
09.00
09.30
11.00
19.00

donderdag 08.00
08.30
19.00

vrijdag 08.15
08.30
09.00
09.00
zaterdag  19.00

zondag 10.30

Vredeskapel Schalkhaar
Ludgerus Deventer
Averbergen Olst

Broederenkerk Deventer
Vredeskapel Schalkhaar
Vredeskapel Schalkhaar
Vredeskapel Schalkhaar
Weijtendaal Wijhe
dagkapel Wijhe

Broederenkerk Deventer
Vredeskapel Schalkhaar
Vredeskapel Schalkhaar
Titus Brandsma Huis
Willibrordkapel Boskamp
Broederenkerk Deventer

Broederenkerk Deventer
Vredeskapel Schalkhaar
Broederenkerk Deventer

Broederenkerk Deventer
Broederenkerk Deventer
Broederenkerk Deventer
Nicolaas Lettele

Sparrenheuvel Diepenveen

St. Jozef Deventer

soort viering
ontmoeting
ontmoeting

ontmoeting

morgengebed
eucharistie
communie

Lezingendienst en Lauden
morgengebed
rozenkransgebed
eucharistie

communie
rozenkransgebed

Lezingendienst en Lauden
morgengebed
morgengebed

eucharistie

eucharistie

Taizé

Lezingendienst en Lauden
morgengebed
Vesper

aanbidding
biecht

eucharistie
eucharistie

eucharistie

eucharistie

data
14
28

22

elke week
519
5

elke week
elke week
elke week
elke week
13

elke week

elke week
elke week
elke week
elke week
14,28

elke week

elke week
elke week
elke week

elke week
elke week
elke week
elke week
3
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Lief en leed

T i

Gebedsintenties

3 en 4 juni

Broederen - Elisabet Hogenstijn-Nijméller, Marijke en Fried Windmeij-
er, To Brouwer-ten Winkel

Nicolaas Schalkhaar - Jan en Riet te Riele en Pieter, fam. Ver-
woolde-Groot Koerkamp, fam. Haverkamp-Groot Koerkamp, Lenie en Ar-
nold Veldhuijzen-Kerkvliet, Bertus Nijboer, Henk Beltman, Minie Maatman-
Jansen, Trees van Maastrigt-Severins, Maria Drost-van Oldeniel, Annette
Hurenkamp-Mulder

Nicolaas Lettele - gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk,
ouders Leerkes-Daggenvoorde en overleden familie, mevr. Schokker-Elfe-
rink, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en over-
leden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Her-
man van Oosterhout, Dinie Bril-Oosterlaar, Diny Freriks-Haarman, Annie ten
Have-Holtkuile, fam. Boerhof, ouders Bruggeman-Elzebroek, Hendrikus Jo-
hannes Mentink en Maria Theresia Mentink-Punte, Wim en Jo Stegeman
namens de geloofsgemeenschap Engelbert, Betsie Schurink-Schrijver,
Martien, Bernard en Mien Groote Schaarsberg-van der Weerd, Geert Over-
mars, Marietje Harleman-Grooten

10 en 11 juni

Broederen - Riet Golbach

Nicolaas Schalkhaar - Jo Nijboer (jgt), Frans Groot Koerkamp (jgt),
Annie Keyzer, Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen, Marianne Hagen-
Frazer en ouders, Hans Ganzeboom, Henk Beltman, Minie Maatman-
Jansen, Trees van Maastrigt-Severins, Maria Drost-van Oldeniel

Nicolaas Lettele - Herman Lubbers (jgt), Jan en Dine Daggenvoorde,
Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Jo-
hannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit
Klein Swormink en ouders Klein Swormink-Haverkamp, Hermanus en Jo-
anna Kolkman-Rodijk, Jo Lubbers-de Ruiter, Anton en Wilhelmina Wichgers
Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink
Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp - Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan
Elshof, Reinier Pol, Diny Bouwmeester, ouders Linthorst-Franken, Diny
Meen-Geerdink, Jan Boksebeld, Miny Zwiers-Brouwer, Wilhelmina Albers-
Veldhuis, Albertus Albers, Gerardus en Bennie Voetdijk, Jan Straatman,
Bertus Verwoolde, Jan Jansen, overleden familie Tiebot-Kolleman

16 juni
Nicolaas Lettele - Antoon Kolkman

17 en 18 juni

Broederen - huwelijk Antoinette Driehuis en Eelco van Galen
Nicolaas Schalkhaar - Jos Mulder (jgt), Anton en Dien Schutte-
Oosterlaar, Johan Masselink, Annie Keyzer, Herman Evers, Lenie en Amold
Veldhuijzen-Kerkvliet, ouders Hein en Mien Veldkamp, Hans Veldkamp,
Henk Beltman, Minie Maatman-Jansen, Trees van Maastrigt-Severins,
Maria Drost-van Oldeniel

Nicolaas Lettele - Hein van Gurp (jgt), Johan en Ans Bloemenkamp-
Grondhuis, Gerrit en Anny Bloemenkamp Huis in 't Veld, Gerrit en Marie
Bloo-Groot Koerkamp, Anton en Miny ten Have-Klein Swormink, gebr. Her-
manus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Anton te Riele, mevr. Schok-
ker-Elferink, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en
overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Wijhe - Dinie van den Berg-Overmars, Betsie Dokman-
Tutert, mevr. Homringhausen-van Rossum, Dolf Huis in 't Veld-Klijnhout,
Theo Kloppenburg, Betsie Vastenavond-Overmars, Johan Zwakenberg

22 juni
Engelbert Boerhaar - Herman van Qosterhout, Dinie Bril-Oosterlaar,
Diny Freriks-Haarman, Annie ten Have-Holtkuile

24 en 25 juni

Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp

Nicolaas Schalkhaar - Anneke Benjamins-van Delden, Jan Braak-
man, Herman Evers, Diene Beltman-Kolkman, Henk Beltman

Nicolaas Lettele - Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonk-
man, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Ha-
verkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Anton en Wilhel-
mina Wichgers-Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en
ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Erik Zandbelt, Joop en
Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, Jan
Jansen

Er breekt een zonnestraal door als we in de loop van de tijd met een
glimlach kunnen terugdenken aan onze dierbare overledenen die altijd een

speciaal plekje houden in ons hart
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Wij gedenken

Johanna Wilhelmina (Hanneke) Eggermont-van Beek

T 19-03-2023 op 80-jarige leeftijd. Hannekes leven kende een moeilijke
start: ze werd geboren in een Japans interneringskamp op Java en bracht
daar haar eerste levensjaren door. Vervolgens verhuisde ze met haar
ouders en zus naar Argentinié. In haar middelbare schooltijd pendelde ze
tussen Nederland en Bolivia waar haar ouders toen woonden. Ze besloot
culturele antropologie te studeren in Nijmegen. Daar leerde ze Paul Egger-
mont kennen met wie ze in 1965 trouwde. In hun huis aan Parksingel in
Park Brabant groeiden hun drie kinderen Bas, Patricia en Pieter op. Voor
Hanneke - voor wie een gezin stichten een droom was - waren het gelukki-
ge jaren. Ze was een gastvrije en kritische moeder. Toen de kinderen de
deur uit waren, was er tijd voor andere dingen. Zo liep ze in 1994 met haar
vriendin Liesheth van Spaendonck-Terhorst een groot deel van de pel-
grimstocht naar Santiago de Compostella. Het was €én van de hoogtepun-
ten van haar leven. Ook vond ze het fijn dat ze met Paul opa en oma wer-
den van twee kleinkinderen. In 2021 overleed hun jongste zoon Bas. Dat
was een voor haar moeilijk te verwerken gebeurtenis. Haar gezondheid
ging achteruit. Ze verhuisde naar verzorgingshuis Park Braband. Daar heeft
ze nog een goede tijd gehad. Kort voordat een ongelukkige val haar fataal
werd, luisterde ze nog met haar zoon Pieter naar liederen van Huub
Oosterhuis waarvan ze hield, zoals "de Steppe zal bloeien". Moge de hoop
op een nieuw leven die daar wordt uitgesproken haar deel zijn. Dat zij
moge rusten in vrede.

Tonny Roering-van Gemst

1 18-04-2023 op 87-jarige leeftijd. Tonny werd geboren in Wageningen.
Vanwege het beroep van haar vader verhuisde ze in haar jeugd meer dan
20 keer. Daar kwam bij dat ze door de oorlog de school niet kon afmaken.
Later heeft ze dit erg betreurd. Na het huwelijk met Gé Roering kwamen ze
uiteindelijk in Schalkhaar te wonen. Ze kregen twee dochters: Conchita en
Louise. Als militair was Gé vaak weg, waardoor Tonny voor een groot deel
voor de opvoeding van de dochters zorgde, wat ze met veel liefde en zorg
deed. Tonny wilde er altijd verzorgd uitzien en hield van mooie kleren. Ze
was een lieve en zeer belangstellende oma voor haar kleinkinderen. De
laatste twintig jaar van haar leven heeft ze veel geleden van een reuma-
tische aandoening. Met name de laatste jaren moest ze steeds meer inle-
veren, wat ze heel erg moeilijk vond. Voorzien van de laatste sacramenten
is ze gestorven. Na de uitvaart in de Nicolaaskerk hebben we haar op het
kerkhof te rusten gelegd. Moge ze nu thuis zijn bij God.

Geziena Geertruida Maria (Siny) Kral-Oude Reimer

1 20-04-2023 op 95-jarige leeftijd. Siny is geboren in Hengelo. Ze was de
oudste in het gezin van vijf kinderen. Ze hielp al vroeg mee in de winkel
van haar ouders. In 1953 trouwde ze met Geert. Ze kregen drie kinderen. Ze
begonnen een winkel in woninginrichting. Ze wist steeds haar volle aan-
dacht aan de winkel en aan het gezin te schenken. Ook vriendjes en vrien-
dinnetjes wisten Siny en haar liefde en gastvrijheid te vinden. Ze hield van
kinderen. Alle kinderen waren welkom. Er zaten regelmatig kinderen
boven te lezen met een kop thee terwijl de eigen kinderen er niet waren.
Maar ook heeft ze veel zorg besteed aan mensen die het moeilijk hadden.
Ze ging naar zieke familieleden om te helpen. Zo verzorgde ze de oude dag
van haar vader: mantelzorger voor het woord bestond. Toen ze in 1984 met
de winkel moesten stoppen, heeft Siny ondanks de zware teleurstelling en
tegenslag, de draad weer opgepakt en is ze jarenlang gastvrouw in het zie-
kenhuis geweest. Veel heeft ze hier betekend: niet alleen voor de bezoe-

kers, maar ook voor collega's. Siny was zeer gelovig en gaf dat ook door aan
haar omgeving. Vooral de heilige Gerardus van Majella had een bijzondere
plaats in haar leven. Mooi en indrukwekkend was het dat één van de klein-
kinderen tijdens de viering dat benoemde en vervolgens zelf voor haar oma
een gehed tot Gerardus uitsprak! Alin 2013 , het jaar waarin ze 60 jaar ge-
trouwd waren, moest ze helaas haar zo geliefde Geert missen. Maar ze is
bepaald niet in dat verdriet blijven steken. "De benen eronder" was haar
lijfspreuk voor anderen maar ook voor haarzelf. Pas het laatste jaar verliet
de gezondheid haar zowel fysiek als geestelijk: ik geloof dat ik een beetje
de kluts kwijt ben... Er was een spoedopname in Humanitas gepland, maar
Siny had een akkoordje met boven: ze is vredig in de nacht een paar dagen
voor de geplande opname door haar Gerardus opgehaald. We hebben een
maooi leven gehad. We hebben Siny na de vitvaartviering in de Nicolaas in
Schalkhaar te ruste gelegd bij haar Geert op het kerkhof aan de Ceintuur-
baan. Moge ze rusten in vrede.

Everdina Hendrika (Dinie) van den Berg-Overmars

T 21-04-2023 op 85-jarige leeftijd. Dinie was geboren 16 april 1938 in
Raalte. Zij was getrouwd met Antoon van den Berg uit Zwollerkerspel.
Samen woonden ze tien jaar op een boerderij in Brabant. Ze hadden daar
een melkveebedrijf. Daar werden ook de oudste vijf kinderen geboren. De
jongste is geboren nadat ze in 1972 via Lemelerveld verhuisden naar een
boerderij met meer grond bij het bedrijf aan de Kappeweg in Wijhe. Dinie
dijferde zichzelf weg door met veel plezier hard te werken in gezin en
bedrijf. "Je moet een keer tevreden zijn" typeerde haar instelling. Vrijdag
28 april 2022 was er een gebedsviering in de kerk in Wijhe, waar ze lang lid
was van het Caeciliakoor. In crematorium Steenbrugge in Diepenveen vond
het laatste afscheid plaats. Moge zij rusten in vrede

Minie Groot Zwaaftink

T 21-04-2023 op 84-jarige leeftijd. Minie is geboren in Averlo als dochter
van Dieks en Dina Groot Zwaaftink. Ze groeide op in een gezin van zeven
kinderen. Haar moeder overleed op 35-jarige leeftijd. Minie nam haar taak
over en broer Antoon speelde hierbij een belangrijke rol. Toen Minie met
Johan Maatman ging trouwen, kwamen ze te wonen aan de Timmermans-
weg, het ouderlijk huis, waar ook de vijf jongens werden geboren. Op zon-
dagmiddag kwamen alle buren, kameraden, familie en vrienden bij hun op
bezoek. Het was er een zoete inval. Later verhuisden ze naar de Ganze-
boom. Haar hobby's waren zingen in het koor en gymnastiek. Ze hield erg
van haar hondjes en het gezang van de kanaries. Naar de supermarkt ging
ze voor de nieuwtjes en daarna pas voor de boodschappen. Alle klein-
kinderen hebben een fantastische tijd bij haar gehad en kwamen graag op
bezoek. Alles kon en mocht. Ze bleven graag logeren. Zondags maakte ze
een grote pan met tomatensoep. De laatste jaren woonde ze in Holten in
de Diessenplas. Het bezoek aan haar zus Gerda in Heeten was haar laatste
wens die gelukkig nog in vervulling is gegaan.

Corrie Mulder - Woertman

T 27-04-2023 op 87 jarige leeftijd. Na het overlijden van haar man, leefde
Corrie in de stilte van haar appartement op park Braband. In deze omge-
ving voelde zij zich veilig en vertrouwd. Het contact met de verzorging was
voor haar voldoende. Tijdens een gebedsviering in de Vredeskapel hebben
wij in besloten kring afscheid genomen van deze bijzondere vrouw. Wij
bidden dat zij vrede mag vinden in de palm van Gods hand.
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Pim Bende

T 03-05-2023 op 87-jarige leeftijd. Pim werd geboren in Amsterdam en
groeide uit tot een vriendelijk en sociaal persoon. Van jongs af aan wilde
hij arts worden, waardoor hij veel omging met mensen. Hij trouwde met
Mia. Ze kregen twee kinderen. Naast zijn contact met de medemens hield
Pim van lezen. Hij had grote interesse in diverse geloofsovertuigingen.
Verder hield hij van hockey, kegelen, tennis en het maken van grote
wandeltochten. Daarnaast is hij ruim 27 jaar colonne-commandant ge-
weest bij het Rode Kruis. De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit. De
diagnose Alzheimer werd gesteld, maar zijn karaktertrekken bleven zicht-
baar. Dankbaar was hij voor zijn opvang op zorgboerderij 't Hamelt in Wijhe
en later voor de "onovertroffen” (zijn eigen woorden) verzorging in ver-
pleeghuis “het Venenhuis” in Deventer. Wij hebben tijdens een gebedsvie-
ring afscheid genomen van Pim, een welgemeend, een oprecht en een niet
oordelend persoon. Wij bidden dat hij mag rusten in de vrede van Christus.

Lambertus Gerhardus Brinkhof

T04-05-2023 op 90-jarige leeftijd. Bert begon zijn loopbaan bij de politie.
Daarna werkte hij bij "Sterk" radio- en tv-zaak aan de Boxbergerweg.
Velen zullen hem daarvan nog kennen. Daar verkocht en repareerde hij
toestellen van het legendarische wereldmerk "Bang & Olufsen”. Het con-
tact met de klanten was zijn lust en leven. De hele familie voerde dit merk.
Ook is hij huismeester geweest van het verpleegsterflat van het Deventer
Ziekenhuis. In de Broederenkerk zette hij zich in voor de geloofsgemeen-
schap. Zo was hij jarenlang collectant, koster en hielp hij met de opbouw
van de grote kerststal in die kerk. Bert was een echte vereerder van Maria.
Uit zijn liederenkeuze van de uitvaart in het crematorium was dit duidelijk
te merken. Bert kon maken wat zijn ogen zagen. Hij gooide nooit bruikbare
materialen weg: je wist nooit hoe het ooit te pas zou komen. Hij had al
vroeg een camper, waarmee hij samen met Joke diverse Europese landen
heeft bezocht. Hij nam zijn vader soms ook mee op reis. Bert heeft genoten
van zijn zoons, schoondochters, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Hendrika Teresia (Trees) Mulder-Tiebot

T 06-05-2023. Trees was een liefdevolle, open, eerlijke en behulpzame
vrouw. In 1956 trouwde ze met Piet Mulder, en werd zo de gelukkige
moeder van Harry, Riney en Frans. Zij schreven op het gedachtenisprentje:
"Heel trots zijn wij zo'n moeder te hebben gehad: een vrouw die altijd voor
anderen klaar stond; mensen helpen die ondersteuning nodig hadden.
Niets was haar teveel. Haar stralende lach maakte anderen blij". Toen haar
man Piet overleed, was dat een groot verlies, maar gelukkig bleef zj
positief ingesteld en had ze veel contacten. Op de gezegende leeftijd van
96 jaar overleed zij, aan de Molenweg in Diepenveen. Voor haar was de
uitvaartviering op 13 mei in de H. Nicolaaskerk te Schalkhaar, waarna ze
werd begraven op de begraafplaats Tjoenerhof. We mogen geloven dat zij
nu is opgenomen in het hemels Vaderhuis.

Jlohannes (Johan) Zwakenberg

106-05-2023 op 88-jarige leeftijd. Johan is geboren op 2 augustus 1934 in
Lemelerveld. Hij fietste acht jaar lang, zes dagen in de week naar Meester
in Wijhe. Hij was getrouwd met Lidy Hurenkamp uit Luttenberg. Samen
woonden ze ruim 60 jaar in Wijhe, in de Veerstraat, Wijhezicht en Johan de
laatste acht maanden op de Dotterbloem in Het Weijtendaal. Aan de
Veerstraat werden ook hun vier kinderen geboren. Meer dan 50 jaar was
Johan lid van het kerkkoor en deed hij vele jaren tuinonderhoud bij kerk en
school. Inzamelen van oud ijzer, blikken en koperdraad, tuinieren en
fietsen waren zijn invulling nadat hij in de VUT mocht. Maatschappelijk
maakte hij zich verder verdienstelijk als collectant voor het Verenigd
Comité en KWF met grote wijken. Donderdag 11 mei 2023 was er 's avonds
een gebedsviering in de kerk in Wijhe en gelegenheid tot afscheid nemen
en condoleren. In crematorium Steenbrugge in Diepenveen vond 12 mei
het afscheid in kleine kring plaats. Moge hij rusten in vrede.
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Kleine gebaren van liefde - tips van paus Franciscus
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Halt houden om iemand te helpen

lemand met verdriet troosten

In actie komen met vriendelijkheid

De schepping, het leven, de planeet beschermen
De ander aanvaarden zoals die is

Wie je nabij is respecteren

Solidair zijn met hen die lijden

Bidden voor een familie met problemen

Zorg dragen voor je eigen spullen en die van



Horizontaal

2___ente licht bevonden (Dan. 5:27) 9 Argentijnse oud-presi-
dent en man van Evita (1895-1974) 11 Britse zangeres
13 Bijzonder aantrekkelijk 14 Rivier in Rome 15 Deel van een
deur 16 Schuilnaam 20 Rood (heraldiek) 21 Stad in Duitsland
24 Achterkant 26 Huisbediende 27 Opwelling 28 Beat
32 Tegenhouden 33 Stad in Zwitserland 37 Het sterrenbeeld
Ram (Lat/Eng.) 38 Trek van een pen 39 Tweede koning van het
Verenigd Koninkrijk Israél 40 Broeksluiting 43 Abrahamitische
religie 45 Café 48 Windrichting 49 Schildersplankje 50 Zoon
van Jakob en Bilha (Gen. 30:7-8).

Verticaal

1 Die is Babylonisch volgens de Bijbel 2 Grootverdiener
3 Tijdseenheid 4 Woordenboek der Nederlandsche Taal (afk.)
5 Opening 6 Azijn 7 Staat in de VS 8 Gaat en (15,1)
10 Kippenproduct 12 Bijbelse vrouw (o0.a. Gen. 29:17)
17 Watering 18 Voegwoord 19 Spoedig 22 Plaaggeest
23 Telwoord 25 Stad in Denemarken 29 Europeaan 30 Olympi-

sche sport 31 Honingwijn 34 Uitroep van besef 35 Italiaans
gerecht 36 Liefkozing 41 Fotografische term 42 Aartsmoeder
(o.a. Gen. 20:12) 44 Lijmgebonden vezelplaat (afk.) 45 Kilopas-
cal (afk.) 46 Watervogel 47 Fries water.

N Tijdens de Vogeleilandvieri.ng op Hemelvaart, lanceerde de

Routeb?e_k]fe - -?‘ Al Lebuinuskerk Deventer een duurzame
4 groene pelgrimstochten \ / 7 pelgrimstocht-fietsroute. Op de fiets langs inspirerende,

duurzame plekken in en rond Deventer waar mensen vanuit
verschillende drijfveren werken aan een duurzame aarde,
bezig zijn met een groene leefomgeving of bezinning. De
tocht voert langs pluktuinen en boerderijen, een voedselbos,
aardehuizen, de Broederentuin in Deventer, de abdij Sion in
Diepenveen en woon-werkgemeenschap Overkempe in Olst.
Er zijn 4 routes uitgestippeld: West-Diepenveen 28 km,
West-Olst 39 km, Noordoost 33 km en Oost 42 km. Maar ook
zijn kortere varianten mogelijk.

Het routeboekje is te downloaden via www.lebuinuskerk.nl.
Eris ook een papieren versie beschikbaar in het winkeltje in
bk Nevanlar de Lebuinuskerk. Naast de routebeschrijvingen vindt u ook
Beleef en raak bezield informatie over de duurzame plekken en ook teksten voor
bezinning. U kunt de routes op eigen gelegenheid fietsen.
De routes blijven ook na Hemelvaartsdag beschikbaar.
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Op de redactie komen regelmatig aankondigingen binnen over concerten, lezingen enzovoort die in Deventer en
omstreken georganiseerd worden. Hier vindt u onze keuze uit het aanbod van deze maand. De Heilige Lebuinus
Parochie staat niet in voor eventuele fouten en tekortkomingen in deze informatie. Neemt u bij vragen altijd
contact op met de organisatoren.

Samen mystieke teksten lezen

\ In het Meester Geertshuis komen we samen om ons te laten

.. inspireren door schrijvers uit vroegere en recente tijden. Teksten die
ons een spiegel voorhouden, ons bemoedigen, ons terugbrengen bij de
Bron van het Leven. Dit jaar zijn Meister Eckhart, Thomas Merton en
Etty Hillesum onze spirituele gidsen.

We lezen samen een tekst, zoeken naar de betekenis en delen met
elkaar waar het raakt aan je eigen leven. Begeleiding: Paula
Tielemans, lid van de Karmelorde en verbonden aan

§ https://karmelcentra.nl/twente/ en Hans Kerklaan, gepensioneerd pastor.

Wilt u vooraf informatie of wilt u zich aanmelden dan kan dat via
S D.tielemans@karmel.nl

Data

In 2023 op donderdag: 21 september, 2 navember, 14 december.
In 2024 op donderdag: 25 januari, 7 maart, 18 april en 30 mei.
Tijd: van14.156 tot 16.15 uur.

Kosten voor het hele jaar € 70,--. Vermindering in overleg mogelijk.
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Kloosterwandelen met de wandelmaat

Hou je van de sfeer van een klooster en wandel je ledereen is welkom

graag? Overweeg dan eens een kloosterwandeling of Belangrijk is dat je open staat en respect hebt voor
pelgrimsreis van De Wandelmaat. Bij De Wandelmaat de kloosterlingen en reisgenoten.

vind je klooster- en pelgrimsachtige wandelingen De Wandelmaat organiseert jaarlijks circa 25
waarbi] "ontmoeten, stilte, onthaasten en verwonde- wandelingen vanuit kloosters in Nederland en Belgié.
ring’ centraal staan. Het is dus meer dan wandelen Meer informatie zie www.dewandelmaat.nl.

alleen.

Tijdens een kloosterwandeling ben je gedurende twee
tot zeven dagen te gast in het klooster. Het dagritme
van de broeders of zusters wordt gevolgd met
“getijden” in de kapel en de maaltijden.

Daarnaast wordt gewandeld met een gids. De deel-
nemers trekken met elkaar op in kleine groepjes van
drie tot twaalf reisgenoten onder leiding van een
ervaren gids.

Klooster bij Denekamp
36 - OMNIBUS



§ Agenda

Datum|Activiteit Info Tijd
2,9,16,23,30 Inloopochtend Hovenhuus Hovenhuus 10.00-12.00
3|Gebedsdag Mariale Beweging Basiliek H.Kruis Raalte 09.30
3|H. Vormsel Basiliek H.Kruis Raalte 17.00
3,17 |Herbergviering Herberg van Ars 17.00
4/0ecumenische viering Willibrordkerk Boskamp 10.00
7|Filmavond "L'Innocent” Herberg van Ars 19.30
7,14,21,28|Inloopochtend Herberg van Ars Herberg van Ars 10.00-12.00
9|Vrijwilligersmiddag Lettele Lettele 13.30
9|Filmavond "Hors Normes" Titus Brandsma Huis 20.00
9,23 Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-12.00
9,23 | Christelijke meditatie Meester Geertshuis 10.00-12.00
11|Eerste Heilige Communieviering Parochiekerk Broederen 10.30
14|0Ontmoetingsviering Boskamp De Hoeksteen 10.30
16|Vrijwilligersfeest Schalkhaar Schalkhaar 18.00
17|Synodegesprek Pastorie Kruisverheffing Raalte 10.00-12.00
17|0rgelconcert Wim Diepenhorst Broederenkerk 15.00
18|0pening "Sint Nicolaas en de Hanze" | Parochiekerk Broederen 10.30
20|Bijbelstudie Titus Brandsma Huis 20.00
21 Avondexcursie leylijnen en labyrint Mus. Laarman Luttenberg 19.00
22|0Ontmoetingsviering Boerhaar Willibrordkerk Boerhaar 10.30
25 /0penluchtviering BOL Camping Flierweide 10.00
28|0ntmoetingsviering Lettele Lettele 10.30
30|Concert Wijhes Mannenkoor Kerk Wijhe

A.P. Dijk en Zn.

Juweliers-Horlogers
Nieuwstraat 47-49

7411 LH Deventer
Tel. 0570-612786

De oudste juwelierszaak van de Hanzestad Deventer.

LIVESTREAM-vieringen

Elke zondag om 10.30 uur is er een livestream van de eucharistieviering te volgen. Vanaf 10.00 uur staat
er op de parochiewebsite www.heiligelebuinus.nl een duidelijke link.

Kopij voor de zomereditie dient bij de redactie bekend te zijn op
7 juni 2023, vo6r 10.00 uur.
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van Vemde en Wilco Leukenhau

U met uw wensen en vragen. Wij mel onze kennis en ervaring.
Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. Cok als u niet of
elders verzekerd bent.

Monuta Wilco Leukenhaus

T 0570-62049) Monuta
el I‘.:.I"Jl-ll.‘l‘;\u":((Jh—‘l]kr‘:"l’l.ill".fl Wl I CO I_e U ke n ha U S
BEGRAFENISVERENIGING
COLMSCHATE & OMSTREKEN

W

® Vertrouwd en betrouwbaar
@ Altijd dichtbij en respectvol

05705174 11

—\ dag en nacht bereikbaar
\ ) {alieen voar overlidensberichien)
- Woar wijzigingen an informatic
www.begrafenisverenigingcolmschate.nl
info@begrafenisverenigingcolmschate.nl

IN TECHNIEK

SSENDORP
Menstraat 24-28 // 7411 EZ Deventer // T 0570 613 001

articulieren // bedrijfsleven

makelaars

Kent u een makelaar
die uw huis het
best verkoopt?

Wé{_ web...

Bel oor een gratis waardebepaling 0570 600207

HAFKAMP

www.hafkampnatuursteen.n|

Hafkamp Natuursteen in Olst ontwerpt,
produceert & plaatst gedenkstenen.

Uw herinnering geven wij vorm
Enkele & dubbele grafstenen
Staande letterplaten
Graf- en glasmonumenten
Urngraven
Ruwe veldkeien
Belettering & accessoires

Persoonlijk contact
is onze belangrijkste
kwaliteit.

24/7 bereikbaar / 0570 - 60 62 66
www.dwuitvaartverzorging.nl

Werkzaam in de regio’s
Olst-Wijhe en Deventer,

de\%erd

vilvaarlverzorging
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Bestuur Parochiecentrum en Dopen

Contact via het centraal secretariaat centraal secretariaat Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen Broederenstraat 18a1 www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”
Vicevoorzitter: TJ.G.M. Lam 7411 LB Deventer

Penningmeester: H. Elshof 0570- 609040 Tarieven kerkelijke diensten

Secretaris: J. Kil info@heiligelebuinus.nl De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
Begraafplaatsen: T. Wellenberg Secretariaat: Caroline Legebeke onder "Qver ons/Financieel"

Namens pastoraal team: M. Brinkhuis woensdag en vrijdag van 9.00 -13.00 uur

Mens & Organisatie: W. Legebeke, adviserend lid  Financién en begraafplaatsen: Bereikbaarheidsdienst voo

Gebouwen & onderhoud: G. Strijker, adviserend lid - maandag t/m donderdag: 9.00-16.00 uur ZiekenZGlVing en uitvaart
06 - 13 32 44 06

Het centraal secretariaat is gesloten op

Pastoraal team 2en9juni CoLoon
R.G.W. (Ronald) 6.J.LS. (Gauthier)  |verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens
Cornelissen de Bekker
pastoor parochievicaris Redactie
0570 -.61 9087 06-22339977 Josefien Kenkhuis, Andrea Oomes,
comnelissen@ - | gdebekker@ Jan Miltenburg (hoofdredacteur)
aartshisdom.nl heiligelebuinus.nl
ma. afwezig ma. afwezig Vaste medewerkers

M.J. (Marc) Brinkhuis Lucas Brinkhuis, Gabrie Gelissen, Marianne Kok en de
contactpersonen van de geloofscentra

AM.AL (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker
038-4527475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

Editie juli & augustus 2023
Kopij binnen 7 juni 2023 vaér 10.00 uur
Verschijningsdatum 27 juni 2023

Postadres redactie
EN. (Fokko) de Graaf |Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer

diaken zout@heiligelebuinus.nl
06-2053 3946

Bernadet Albers
opbouwwerker
06- 54 68 56 66
bernadet@bamca.nl Advertenties

Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage
Vertrouwenspersoon Pamclﬁar?ernnntfangenftZoutgratis: ‘
ongewenste omgangsvormen en integriteit Een vrijwillige bijdrage |swelk0n_1 ‘up.rekel‘ungnr.
B. Engberink-Herder NI_SQH{\B[) 0118202944‘t.n.v, H?lllge Lebuinus
06-39123497 Parochie onder vermelding van 't Zout
vertrouwenspersoon.hlp@gmail.com -
P = Adreswijziging

Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Actuele informatie op onze website Vrijwaringsclausule

Komt u weleens op onze website www.heiligelebuinus.nl? | pe redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
U vindt er allerlei informatie over onze parochie, u leest er de laatste korten of niet te plaatsen

nieuwsberichten, u kunt er foto's bekijken van gebeurtenissen binnen de
parochie, vieringenroosters raadplegen en rechtstreeks inloggen voorde  |AVG

live streams. De website en 't Zout vullen elkaar vitstekend aan. De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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Blccl ol Lorenzo

Hellige Micalaas redt zeelieden

2023
HANZEJARR

11433 - 1435

deHeilige
Nicolaas
encel{@nZe@

Broederenstraat 18 - toegang gratis

Open: wo + do: 13 =16 uur
v+ za: 11 =16 UUr

het o : www.nicolaasenhanze.nl
Deventer =
Varhaal : = Cultuur ionds www.hanzejaardeventer.nl

Barmhar




