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Hoop en vertrouwen ﬁ;’g;i‘;‘”! verdriet, 9
We zitten in de vastentijd. Een tijd van bezinning en vertrouwen

een tijd waarin we ons beperken. In deze periode is  pgrochie | 2025
niet voor niets de Vastenactie. Er zijn veel mensen

die zijn aangewezen op de opbrengst van de .
Vastenactie. Dit jaar is er speciale aandacht voor
onderwijs. Uiteraard komt in deze editie ook het
plan Parochie 2025 uitgebreid aan de orde.

— e Mensen als Patrick ] G
] - hebben dankzij het

onderwijsproject

van de Vastenactie

een betere toe-

Het is alweer bijna een jaar geleden dat we te komst

maken kregen met het coronavirus. Sindsdien

hebben we te maken met allerlei maatregelen die

ons beperken in ons dagelijks leven. Wat dat

betreft zou je kunnen zeggen dat de vastentijd "een

gewoon onderdeel" van ons "nieuwe normale

leven" is.

Het is voor veel mensen in deze bizarre periode niet

gemakkelijk om hoop te hebben. Het hebben van

vertrouwen dat het uiteindelijk weer goed komt,

ontbreekt vaak helemaal. Mensen krijgen een

korter lontje.

Velen missen een toekomstperspectief. We moeten

ons blijven realiseren dat we het virus alleen onder ~ Parochienieuws
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roept 2021 uit tot 34
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aan diens weg van
verantwoordelijk-

heid, gerechtigheid
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de sociale media, we (video)bellen meer en we
(kunnen) zorgen dat de kwetsbare mensen worden
geholpen. Bijvoorbeeld door het (online) doen van
boodschappen.

Bij de cover

Al'lijkt alles dor en droog,
in de kleine wondertjes
laat God zien dat hij ons
nooit in de steek laat.

We zijn onderweg naar Pasen, het feest van de
hoop en van het vertrouwen. Bezie op dezelfde
manier het coronatijdperk. Er komen betere tijden.
Jan Miltenburg, hoofdredacteur
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Allen
broeders
en zusters

Paus Franciscus|

Encycliek over
broederlijkheid
en

sociale

Pastor Gé Nijland

"Fratelli tutti" ofwel allen broeders en zusters.
Over de encycliek van paus Franciscus over
broederlijkheid en sociale vriendschap, d.d. 4
oktober 2020, feestdag van de heilige Franciscus.

"Fratelli tutti”, laatste gedeelte van
bespreking van deze laatste encycliek

Hoewel goede wijn geen krans behoeft, lijkt het
passend het laatste grote schrijven van paus
Franciscus toch uitdrukkelijk onder de aandacht
te brengen. Het is namelijk een opmerkelijk
schrijven omdat hij hier weliswaar als paus
spreekt maar in zekere zin nieuwe paden
betreedt.

Hij dialogeert met een hogere islamitische
geestelijke, spreekt over niet direct kerkelijke
aangelegenheden — hoewel vrede natuurlijk daar
wel toe behoort — en laat zich van een
profetische kant zien. Hij is medegids richting een
toekomst waarin mensen elkaar zien staanin
plaats van naar het leven staan. Dat wil zeggen,
hij geeft raadgevingen of aanwijzingen wat er
nodig is voor een wereld waarin de onderlinge
liefde de leidraad is. Daar dient echter veel voor
te worden overwonnen.

Vanuit de analyse in het begin dat er donkere
wolken hangen boven een gesloten wereld, een
eerder pessimistische dan opbeurende gedachte,
zoekt hij zijn hulp in het woord van God. Het is
de parabel van de barmhartige Samaritaan die
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door hem wordt uiteengezet en die uitzicht
biedt. De grote, onmisbare begrippen "liefde" en
"menselijke waardigheid" vinden daarin een
beeldende beschrijving.

De paus maakt duidelijk dat je bereid dient te zijn
hem in zijn gedachtegang te volgen, dat wil
zeggen je erin te verdiepen. Anders lijkt het
onrealistisch wat hij zegt, te mooi om waar te zijn
of teveel gevraagd, gezien het hart van de mens.
Een verandering, verbetering of ommekeer in
denken en doen is in zekere zin voorwaarde voor
het werkelijkheid worden van het beschreven
ideaal.

Paus Franciscus maakt duidelijk, halverwege zijn
schrijven, dat een betere politiek noodzakelijk is,
om werkelijk ten dienste te staan van het
algemeen welzijn. Vormen van populisme en van
liberalisme vormen een sta-in-de-weg in deze.
Over het probleem van de werkgelegenheid zegt
hij onder meer het volgende:

"Want de ergste vorm van armoede is die
waarin men de mens berooft van werk en
van de waardigheid van het werk. In een
echt ontwikkelde menselijke samenleving is
werk een essentiéle dimensie van het
maatschappelijk leven. Het is immers niet
alleen een manier om zijn brood te
verdienen, maar ook een mogelijkheid voor
persoonlijke groei, voor het opbouwen van
gezonde relaties, zelfontplooiing en de
uitwisseling van talenten. Werk geeft ons
een gevoel van gedeelde verantwoordelijk-
heid voor de ontwikkeling van de wereld en
uiteindelijk voor ons leven als volk.”

De paus schrijft met name over het onmisbare,
positieve belang van het begrip "volk". Dat
veronderstelt onder meer gemeenschappelijke
en culturele banden. Denk ook aan de kerkelijke
uitdrukking van het volk Gods, zoals dat op
Vaticanum |l zijn intrede doet. Dat begrip staat
wel degelijk voor een concreet iets en is dus
meer dan een abstracte constructie.



Via de lidmaten van het "volk" komt hier ook het
begrip "naaste" in beeld en daarmee ook dat van
de naastenliefde. Dat doorbreekt alle grenzen
van natie, land, religie of anderszins.

Ware naastenliefde is in staat om verandering ten
goede te bewerken in een proces dat alles
omvat, Dat wil zeggen, het heeft betrekking ook
op instellingen, recht, technologie en allerlei
andere vormen van sociale organisatie. De paus
zegt dat ware naastenliefde in staat is al die
elementen te integreren in haar zorg voor
anderen. In het geval van persoonlijke
ontmoetingen, ook met een verre broeder of
vergeten zuster, kan zij dit doen door gebruik te
maken van de verschillende middelen die de
instellingen van een georganiseerde, vrije en
creatieve samenleving kunnen creéren. Zelfs de
barmhartige Samaritaan had een herberg nodig
voor de ondersteuning die hij niet persoonlijk
kon bieden.

Ik zou nu een passage willen citeren die wat mij
betreft een as is waaromheen al het andere
draait. Te midden van alle eventuele politieke
maatregelen en oplossingen dienen we ons altijd
het volgende te realiseren:

"Alles hangt (dus) af van ons vermogen in te
zien dat we ons hart, onze gewoontes en

onze levensstijl moeten veranderen. Anders
zullen de politieke propaganda, de media en

de opiniemakers een individualistische en
onkritische cultuur blijven stimuleren,
waarmee ze tegemoet komen aan de
ongebreidelde economische belangen en
aan een maatschappelijke organisatie in
dienst van diegenen die al te veel macht
hebben. Maar mijn kritiek op het
technologische paradigma houdt meer in
dan alleen maar te denken dat we veilig zijn
als we de excessen onder controle kunnen
houden. Het grootste gevaar komt immers
niet van specifieke dingen, materiéle
realiteiten of instellingen, maar van de
manier waarop mensen ze gebruiken. Het
probleem is de menselijke zwakheid, de
voortdurende neiging tot egoisme die deel
uitmaakt van wat de christelijke traditie
"begeerte” noemt: de menselijke neiging om
zich alleen met zichzelf, zijn groep, zijn
eigen kleingeestige belangen bezig te
houden. Die begeerte is geen gebrek van
onze tijd alleen. Ze is van het begin van de
mensheid aanwezig en ze verandert snel en
eenvoudig, ze neem door de eeuwen
verschillende vormen aan, door gebruik te
maken van de middelen die elk moment in
de geschiedenis ter beschikking stelt. Maar
met Gods hulp kan ze overwonnen

worden."




Hij spreekt vervolgens over de noodzaak van
sociale en politieke naastenliefde, dus
bovenindividueel en georganiseerd.

"Erkennen dat alle mensen onze broeders
en zusters zijn, en zoeken naar sociale
vriendschap die iedereen insluit, is niet
zomaar een utopie. Het vereist vastbe-
radenheid en het effectieve zoeken naar
wegen om dit doel te realiseren. Elk
engagement in die richting wordt een
nobele oefening in naastenliefde. Want een
individu kan een persoon in nood helpen,
maar wanneer hij zich bij anderen aansluit
om sociale processen van broederlijkheid
en gerechtigheid voor iedereen te creéren,
betreedt hij het terrein van de grootste
vorm van naastenliefde, de politieke liefde.
Het is een kwestie van streven naar een
sociale en politiecke orde waarvan de ziel de
sociale liefde is. Opnieuw roep ik op tot het
in eer herstellen van die politiek die een
nobele roeping is. Ze is een van de meest
waardevolle vormen van naastenliefde,
want ze zoekt het algemeen welzijn."

Overigens grijpt hij hier terug op uitspraken van
paus Pius Xl en van hemzelf in zijn apostolische
exhortatie Evangelii gaudium, de vreugde van het
Evangelie.

Deze politieke liefde heeft een duidelijke werking.
Ze vraagt offers maar ze integreert en ze brengt
samen, aldus de opschriften van de volgende
passages. Hij zegt ten slotte in deze context dat
voor ogen dient te worden gehouden dat

{7
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vruchtbaarheid hier belangrijker is dan succes.
Want grote successen zijn nu eenmaal niet altijd
mogelijk.

"De grote doelen van onze dromen en
plannen, kunnen slechts gedeeltelijk
bereikt worden. Maar wie de politiek
liefheeft en ze niet langer ziet als een
zoektocht naar macht is er zeker van dat
wat we met liefde hebben gedaan, niet
verloren zal gaan, zoals geen enkele van
onze eerlijke zorgen om de anderen en net
zomin zal geen enkele daad van liefde
tegenover God verloren gaan, geen enkele
genereuze krachtsinspanning, geen enkele
pijnlijke volharding. Dat alles doordringt de
wereld als een kracht van leven.”

De paus zoekt naar dan wel pleit voor een
authentieke sociale dialoog, naar een basis voor
consensus en naar waarheid opdat een nieuwe
cultuur kan worden opgebouwd. Naar een
levensstijl die gericht is op het cregéren van een
"veelvlak", waarvan de vele facetten samen een
bonte eenheid vol nuances vormen omdat het
geheel boven het deel gaat.

Het veelvlak vertegenwoordigt een samenleving
waarin verschillen naast elkaar bestaan en elkaar
aanvullen, verrijken en verhelderen, zelfs als dit
discussies en wantrouwen met zich mee brengt;
want men kan van iedereen iets leren, niemand
is nutteloos, niemand is overbodig.

Welnu, laten we leren van deze mens en zijn
woorden ter harte nemen.




Gebed
tot de
slapende
Jozef

19 maart
Feest van de heilige Jozef

Paus Franciscus heeft 2021
uitgeroepen tot een Jozef-jaar.
Op de bladzijden 34 en 35 is
uitgebreid aandacht voor
Sint-Jozef.

Dat de paus een bijzondere
devotie heeft tot deze heilige,
is genoegzaam bekend sinds hij
in 2013 daarover sprak in een
interview met de
Jezuiet/journalist Antonio
Spadaro.

In zijn slaapkamer heeft de
paus een beeldje van de
slapende Sint-Jozef. 's Avonds
schrijft hij al zijn zorgen en
vragen op een briefje, legt dat
onder het kussen van de
slapende Jozef, en vraagt de
Heer op zijn voorspraak hem
Zijn engelen te sturen ...

Ook wij mogen natuurlijk in
volle vertrouwen een beroep
doen op de voorspraak van
Jezus' pleegvader.

Gegroet,

hoeder van de Verlosser,

Echtgenoot van de Heilige Maagd Maria.
Aan u heeft God zijn enige Zoon
toevertrouwd;

op jou stelde maria haar vertrouwen;
met jou werd Christus mens.

Gezegende Jozef, ook voor ons,

toon jezelf een vader

en leid ons op het pad van het leven.
Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid
en moed,
en verdedig
Amen.

ons tegen alle kwaad.
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Van de bestuurstafel

Namens het

Secretaris: Mens en
M. Buijs pastoraal team: Organisatie:
M. Brinkhuis E. van Zuylen

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Wij vinden het belangrijk dat u goed
op de hoogte bent van de ontwikkelingen binnen de parochie. Daarvoor is deze plek in 't Zout bedoeld.
Daarnaast kunt u natuurlijk altijd één van de bestuursleden aanspreken en uw vragen stellen die we dan
zo goed mogelijk beantwoorden.

In het kader van de notitie "de H.Lebuinusparochie op weg naar 2025" heeft het parochiebestuur
aan de aartsbisschop, kardinaal Eijk, gevraagd om het Eucharistisch Centrum te verplaatsen van de H.
Nicolaaskerk in Schalkhaar naar de Broederenkerk in Deventer. De bisschop heeft hiermee ingestemd
en per 1 april 2021 de Broederenkerk aangewezen als eucharistisch centrum van de Heilige Lebuinus
Parochie. Daarmee gaat per 1 april de Broederenkerk van start als parochiekerk voor de gehele pa-
rochie. Concreet betekent dit dat in Schalkhaar niet elke zondag meer een eucharistieviering zal zijn.
Maar er zullen daar wel vieringen blijven (eucharistie, woord- en communievieringen en vieringen
van woord en gebed). In de Broederenkerk zal op zondagochtend de vaste eucharistieviering zijn.

Aanstelling Bernadet Albers als opbouwwerker

Na het vertrek van pastoraal werkers Harry Bloo, Evelien Reeuwijk en Clazien Broekhoff was er dringend
behoefte aan aanvulling van het pastoraal team. Het blijkt echter niet gemakkelijk te zijn om een
pastoraal werker aan te trekken. Er dienen zich niet of nauwelijks goede nieuwe krachten aan. En elders
is de onderbezetting van de pastorale teams minstens zo groot als bij ons. Vandaar dat we voorlopig een
ander pad hebben bewandeld. Al enige tijd begeleidt Bernadet Albers met grote tevredenheid ons team

en het afgelopen jaar ook de parochiebesturen van de Heilige Kruis Parochie en de Heilige Lebuinus

Parochie.

Aangezien we onszelf een grote opdracht hebben gegeven met de veranderingstrajecten in beide
parochies (opbouw parochiekerken en realisering pastorale presentie op locatie) is er veel werk te
verzetten op het gebied van de opbouw. Daarom hebben de besturen van de parochies H. Kruis en H.
Lebuinus Bernadet Albers in dienst genomen om deze opbouw te ondersteunen. Zij is geen pastoraal
werker, maar door haar inzet kunnen andere teamleden meer tijd aan het eigenlijke pastoraat besteden.
Haar taken omvatten de begeleiding van het pastorale- en bestuurlijke traject Parochie 2025 en
ondersteuning van het pastoraal team in organisatie van het pastoraat.

Corona

In verband met de corona-pandemie en ter bescherming van
koorleden en kerkgangers is het koren helaas niet toegestaan om
te repeteren. Tijdens de viering mogen er maximaal 4 koorleden
zingen op 1,5 m afstand van elkaar. Inzingen mag vanaf een half
uur voor de viering.

Ook zijn de P(G, BOG en BAB bijeenkomsten, mede op verzoek van
de leden, tot nader order opgeschort. Dringende zaken worden per
mail of telefoon afgehandeld.
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Datalekken

De makers van DocBase, het systeem waarin de ledenadministratie
is opgenomen en wordt bijgehouden, hebben naar aanleiding van
de datalekken bij de GGD een schrijven gestuurd, waarin hiervoor
gewaarschuwd wordt. Dit schrijven is naar alle ledenadmini-
strateurs gestuurd. De ledenadministrateurs hebben een
aanzienlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot het
zorgvuldig beheer van de ledenadministratie en hebben daarom
ook een VOG moeten aanvragen en gekregen en ze hebben een
geheimhoudingsverklaring ondertekend.



De H.Lebuinusparochie op weg naar 2025

In 't Zout van oktober schreef ik al over de moeilijke keuzes waarvoor we als team en bestuur staan. We
gaan die keuzes niet uit de weg! Het is onze taak om te besturen en leiding te geven. Dat doen we. En
dat is wellicht meteen de grootste kritiek die we deze dagen krijgen. We wachten niet af tot de Kerk in
ons mooie Salland in elkaar zakt als een kaartenhuis. We kiezen voor toekomst ... op alle locaties, in alle
geloofscentra, als het aan ons ligt. Uiteraard hebben we daar mensen in de locaties voor nodig. We
hebben SAMEN een weg te gaan.

Als pastoraal team en parochiebestuur hebben we daar een lange tijd voor uitgetrokken. De komende
vier jaar hoeft er nog niet al te veel te veranderen. Een mooie periode om samen te kijken naar de
toekomst van de parochie. En als blijkt dat het over vier jaar in uw locatie groeit en bloeit dan zal
uiteraard de deur niet zomaar dichtgaan. Wij geloven in Gods Geest die waait waar Hij wil. Dat geeft
moed, hoop, vertrouwen.

Dat neemt niet weg dat we op dit moment ook beschikken over keiharde cijfers die een krimp laten zien
in kerkelijke betrokkenheid. Vandaar ook onze toekomstvisie. Een visie die niet in beton gegoten is. We
willen er graag over in gesprek. Dat hadden we van meet af aan willen doen, maar corona speelt ons
parten. Vandaar als eerste aanzet de infokrant die via 't Zout is verspreid en nog te vinden is op onze
website. En zo gauw het kan in deze tijd van corona, informatieavonden en — middagen in onze diverse
geloofscentra.

In dat artikel van oktober schreef ik ook over fatsoen. |k herhaal hier een kort fragment: "Er zal soms
verschil van inzicht zijn. Niet iedereen zal het met iedere keuze eens zijn. Dat is heel begrijpelijk. Als er
iets verandert, dan roept dat weerstand op. Een normaal menselijke reactie. Er kan begrip zijn,
opluchting, instemming maar ook teleurstelling, verdriet, boosheid. Er mag zoals ik al schreef discussie
zijn. Vrijheid van meningsuiting is immers een groot goed!"

En dan deze BELANGRIJKE ZINNEN: "Wel doe ik bij dezen een oproep aan ieder van u om elkaar steeds
met respect en fatsoen te bejegenen. In het verleden zijn bestuursleden en pastores wel eens
uitgescholden voor "rotte vis" en erger. Zo gaan we in een geloofsgemeenschap niet met elkaar om! Dat
is ongepast, onfatsoenlijk en dat doet geen recht aan de mensen die zich inzetten voor onze parochie.
Ik vertrouw er dan ook op dat de discussies respectvol en fatsoenlijk gevoerd worden."

Op onze toekomstvisie 2025 hebben we veel reacties mogen ontvangen. Parochianen die hun dank en
waardering uitspreken dat team en bestuur keuzes durven maken voor de toekomst van onze parochie.
Anderen reageren met teleurstelling omdat men denkt dat hun kerkgebouw nu al dicht gaat. Ook blijkt
uit die reacties dat niet hij iedereen duidelijk is dat onze geloofscentra blijven — ook als ooit het
kerkgebouw sluit. Er blijven activiteiten. Ik moet helaas constateren dat mijn uitgesproken vertrouwen
door sommigen wel is beschaamd. Team- en bestuursleden, maar ook vrijwilligers, zijn middels brieven,
publicaties en andere uitingen bejegend op een wijze die de grenzen van het fatsoen hebben over-
schreden. Bijzonder jammer, want dat drukt een stempel op de verdere communicatie met elkaar.

Wij hadden rekening gehouden met boze en verdrietige reacties van parochianen op ons besluit; dat is
heel begrijpelijk. Maar we zien ook enkele reacties die vooral verwijtend en beledigend zijn. Dat stelt mij
echt teleur! Ik herhaal graag nog de laatste regel van het gedicht in het oktobernummer:

Liefdevol, trouw en respect naar elkaar, dat wens ik u voor alle dagen.
Met deze gedachte willen wij als team en bestuur vanuit de kern van ons geloof samen verder bouwen
2an een mooie toekomst voor onze H. Lebuinus Parochie. Doet u mee?
Hartelijke groeten, ook namens parochiebestuur en pastoraal team,
Ronald Cornelissen, pastoor
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De H.Lebuinusparochie op weg naar 2025

Ik weet het nog goed

Toen ik op de lagere schoal zat zijn we tot twee keer toe van kerk(gebouw) veranderd, omdat onze kerk
gesloten werd. Het gebeurde wederom toen ik — pas getrouwd — dirigent/organist was. Het koor, waar ik
aan verbonden was, werd verdeeld. Een deel ging naar de ene kerk, een deel naar een andere kerk. We
waren samen zoekende naar een niesuwe gemeenschap. Het gebeurde nog een keer vlak voordat ik
afstudeerde als theoloog. Mijn gemeenschap viel helemaal uit elkaar. Ik was een thuis kwijt.

Nu sta ik "aan de andere kant". Het voelt, net als de genoemde keren, dubbel. Het ene moment is er de
pijn van het afscheid nemen, iets dat voorgoed voorbijgaat. De pijn ook van de onzekerheid: hoe zal het
verder gaan. Zoals zo vaak in het leven. Zoeken naar nieuwe wegen. Het andere moment bezie ik het
wat rationeler, want we willen ook in de toekomst nog kerk kunnen zijn. En wel samen, niet allerlei
individuen in een eigen huiskamer. Dat was vroeger al zo en ik ervaar dat ook nu weer op eenzelfde
manier.

Zoals altijd staat er dan toch een overlever in me op. Want het leven gaat wel verder. Anders, dat wel,
maar ik ben niet alleen. Mijn gedachten gaan dan alweer verder: hoe kunnen we kijken naar de
toekomst? Waar zie ik een nieuw perspectief? En vooral: hoe kunnen we samen kerk zijn, omzien naar
elkaar, tijd maken voor bezinning? Want dat verdwijnt niet.

Dat is ook precies wat ik nu doe. Niet in mijn eentje, integendeel. Samen met allerlei — voor mij veelal
diaconaal betrokken - vrijwilligers, met mooie, creatieve nisuwe ideeén.

Ik hoop, dat ik mijn steentje in dit proces kan bijdragen en ik hoop vooral, dat ik u daarin vind en dat we
samen op de een of andere originele manier op een nieuwe manier kerk kunnen zijn.

Lonneke Gunnink — van den Berg,

pastoraal werker met aandachtsveld diaconie

s




Bedenkingen van pastores

Verdriet om de kerk

Sluipend maar onontkoombaar zag ik in 28 jaar pastoraat onze kerken leger worden. Het ging heel
langzaam: van 1000 naar 900 naar 810 naar 729 naar ... Elk jaar 10% minder kerkgangers. Het lijkt wel
mee te vallen. Maar als je het over een aantal jaren bekijkt is het veel. Elk jaar per school twee eerste
communiegroepen, toen nog één, en dan steeds kleiner en dan toch maar samen met de buurkerk ... In
Enschede is de kerk waar ik gedoopt werd nog als kerk in gebruik, maar de kerk waar ik in mijn jeugd
kwam, communie en vormsel deed, in kinderkoor en jongerenkoor zong is gesloten. Ook de kerk waar
we trouwden in Nijmegen is afgebroken. De kerk waar ik gewijd werd in Raalte gaat bijna dicht.

Ik word er soms wel eens moedeloos van. Hebben we het dan niet goed gedaan? Heb ik het als
pastoraal werker en diaken niet goed gedaan? Zeker, veel had anders en beter gekund. Hadden we, had
ik, het tij kunnen keren? lk weet wel zeker van niet. Het is een proces dat al meer dan een halve esuw
gaande is in onze cultuur in Nederland en met nuances in heel de westerse wereld. Mensen vinden
steeds minder zin in het geloof in een God die ons te boven gaat. We verbinden ons minder voor
langere tijd aan een club. Vaste rituelen en oude verhalen spreken minder tot de verbeelding.

En toch blijf ik erin geloven! Niet in volle kerken, niet terug naar het "rijke Roomsche leven"”, maar wel in
Jezus van Nazareth en Zijn Vader in de hemel. Ik blijf geloven in een groep mensen die inspiratie haalt
uit de oude verhalen van de bijbel, die samen komt, het leven deelt en Hem aanwezig weet in Brood en
Wijn.

Daarom wil ik niet dat de laatste het licht uit doet, dat we kleiner en kleiner worden en het niet meer
gaat, onbetaalbaar wordt ... Daarover gaat ons beleid. Met pijn in het hart onze parochie saneren om
toekomst te kunnen bieden. We ontkomen dan niet aan pijnlijke beslissingen, aan het moeten sluiten
van kerken. Maar we willen dat ook doen door te bouwen en behouden. Bouwen aan een parochiekerk
waar mensen thuis mogen zijn, waar het geloof gevierd wordt, waar het leven gedeeld wordt, waar we
een plek bieden aan mensen om op adem te komen, om het Geheim van het leven te ontdekken.

Maar ook behouden. Op aangepaste schaal kerk zijn op al die plekken waar nu mensen samen komen. lk
hoop dat er op den duur groepen zijn die elkaar ook door de week vinden in gebed en gesprek, dat we
af en toe ook samen kunnen blijven komen om de eucharistie te vieren, dat we in onze dorpen onze
doden kunnen blijven begraven.

Misschien kunnen die activiteiten in en rond de kerk plaats vinden, misschien moeten we andere
plekken vinden of realiseren. Het zal pijn doen als een kerk niet meer op vertrouwde wijze kerk kan zijn.
Maar het zou onvergeeflijk zijn als we niet proberen de schat van ons geloof te bewaren en door te
geven aan de komende generatie.

Mare Brinkhuis, diaken

Toekomst 2025

U hebt van ons bij de vorige 't Zout een infokrant ontvangen over de toekomstplannen en op onze
site staat de volledige notitie, waarin de plannen ontvouwd worden met onderbouwing van cijfers
en overwegingen, die geleid hebben tot de gemaakte keuzes.

Degenen, die nog eens op een andere manier de beweegredenen voor de genomen besluiten willen
horen, kunnen |uisteren naar de uitzending Hoogtij van 31 januari 2021, RTV Qost, waarin
programmamaakster en journaliste Ina Brouwer kritische vragen stelt aan pastoor Cornelissen. U
vindt deze uitzending op

https://www.rtvoost.nl/radio/programma/131/Hoogtij/aflevering /571445
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De H.Lebuinusparochie op weg naar 2025

"...dat we het uit de krant moesten halen..."
een woordje over de logistiek van 't Zout

De berichten over de plannen voor de parochie-
hervorming hebben begrijpelijkerwijs veel
reacties teweeggebracht. Van begrip en steun tot
teleurstelling, ongeloof, boosheid tot excessen in
extreme uitingen als persoonlijke beledigingen,
lasterlijke beschuldigingen en scheldtirades aan
het adres van leden van het pastoraal team en
het bestuur.

We ontvingen zorgvuldig opgestelde brieven,
maar werden in de pers ook op onprettige wijze
neergezet.

De logistiek van 't Zout

Een veel gehoord argument is ... dat we het uit
de krant moesten halen ...".

Reden voor ons om even heel duidelijk de
logistiek rond 't Zout met u te delen.

't Zout wordt in de week dat u het ontvangt op
dinsdagochtend geleverd in het Titus Brandsma
Huis. De 6000 exemplaren worden vervolgens
verdeeld (= lees: deels met de hand afgeteld en
vervoerd) onder de verschillende geloofscentra.
Dit is een grote klus waar meerdere mensen voor
nodig zijn.

In het geloofscentrum wordt alles verdeeld in de
kleinere stapeltjes die de lopers rondbrengen.

De vrijwilligers die 't Zout ronddelen en bij uin de

bus doen, zijn veelal mensen op leeftijd of
mensen die dit naast hun werk doen. Zij kiezen
zelf een geschikt moment om hun ronde te doen.
In de praktijk betekent dat, dat u 't Zout op
dinsdag, maar mogelijk pas woensdag, donder-
dag of vrijdag ontvangt.

En ook hier geldt: hoe meer handen, hoe lichter
de klus. Dus: meld u aan als vrijwilliger!!

Er is voor gekozen om de mededeling rond
Parochie 2025 op dezelfde dag (19 januari)
kenbaar te maken op zoveel mogelijk platforms:
Zout, website en pers. Als parochie vinden wij
het daarnaast ook belangrijk dat we de kans
krijgen het plan in zijn geheel en in onze
bewoordingen naar buiten te brengen.

Media met verschillende snelheden

U begrijpt ongetwijfeld dat we met een papieren
blad en de distributie zoals hierboven uitgelegd,
qua tijdsplanning niet kunnen concurreren met
de razendsnelle (digitale) media. We begrijpen
dat het heel vervelend is als u het eerst in de
krant heeft gelezen, maar we rekenen wel op uw
begrip.

... een eucharistisch centrum in de stad?
Belachelijk, hoe verzinnen jullie het...??"

Blijkbaar wordt de stad door veel mensen ervaren
als een plek waar je alleen naar toe gaat voor de
"wereldlijke geneugten", maar niet als een
passende plek voor geloofsbeleving. In
tegenstelling tot wat velen denken zijn in de
uiteindelijke keuze voor de Broederenkerk als
eucharisch centrum heel veel aspecten
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meegewogen. Wij verwijzen hiervoor nogmaals
graag naar de informatiekrant die u allemaal
heeft ontvangen bij het vorige Zout.

De krant is ook nog steeds te raadplegen via onze
parochiewebsite : De H. Lebuinusparochie op
weg naar 2025.



Veel gehoorde reacties

"...en nu kan er in onze kerk niks meer...."?

Ons beleid is erop gericht om de huidige kerkbetrokken generatie de mogelijkheid te bieden om hun
geloof in hun eigen omgeving te beleven. Hoe we dat willen vormgeven lijkt een beetje onder-
gesneeuwd door alle emotie en de media storm. Voor alle duidelijkheid herhalen we hier de informatie.

Het pastoraal team verzorgt de komende jaren, tot 2025,
weekendvieringen in alle kerken.

Vanaf zondag 1 april
- vieren we elke zondag de Eucharistieviering in de Broederenkerk.
- zijn er Eucharistievieringen of Woord- en Communieviering door het pastoraal team
- in de Nicolaas Schalkhaar, Engelbert (Boerhaar en Wijhe): 3 x per maand
- Willibrord Boskamp en Nicolaas Lettele: 2 X per maand
- kunnen er vieringen onder leiding van een parochiaanvoorganger op alle overige zondagen en
zaterdagavonden, indien gewenst door de geloofsgemeenschap.

Vieringen die belangrijk zijn voor de streek (Maria van Frieswijk, Oogstdankvieringen, Tentvieringen e.d.)
zullen blijvend ondersteund worden.

En vanaf 2025?

In de komende jaren zullen we in de verschillende geloofscentra starten met een maandelijkse
ontmoetingsviering: we vieren samen en ontmoeten elkaar met koffie en een lunch. Zo blijven we
samen ook kerk, dichthij huis rond het huidige geloofscentrum.

Waar houden we onze uitvaarten?

Zolang een kerkgebouw nog niet aan de eredienst onttrokken is, kan er een Mis worden opgedragen bij
een uitvaart. Daarna niet meer, maar elke geschikte zaal (of het voormalige kerkgebouw), kan dan door
een geloofsgemeenschap gebruikt worden voor gebedsvieringen met absoute.

"...Ik heb geen kans gekregen mij hierover
als parochiaan uit te spreken..."

Terechte opmerking! In de originele planning stonden al gespreks/informatie-avonden met alle
parochianen gepland. Die plannen werden gedwarsboomd door alle coronabeperkingen.

Zodra het kan, zullen deze avonden alsnog worden georganiseerd, gaan wij met u in gesprek. U begrijpt
dat we hier en nu geen concrete data kunnen vastleggen.

Wij zullen daar uw vragen beantwoorden, de zorgen die in de brieven aan ons geformuleerd zijn kunnen
besproken worden, maar we hopen ook met u te kunnen spreken over onze plannen.

Tot slot

We snappen dat deze besluiten door u als zeer pijnlijk kunnen worden ervaren. We begrijpen ook dat
men deze gevoelens wil uiten en met ons wilt delen.
\We roepen echter iedereen op om op een respectvolle manier te communiceren over de feiten!
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Pelgrimage [

sacramenten] O€rusting™ Q

BeZinning EersteHeiligeCommunie

Viering van Barmhartigheid

Op zaterdag 27 maart is er weer een viering van Barmhartigheid, om 16.00 uur in de
Broederenkerk.

In deze meditatieve viering kunt u vrij in-en uitlopen. Het staat u vrij 2 uur lang te blijven
of een kwartiertje. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, voor persoonljk gebed
en Aanbidding van het Allerheiligste.

Ook kunt u het sacrament van boete en verzoening ontvangen door middel van een
biechtgesprek.

U bent van harte welkom!

Verdieping in de veertigdagentijd

Het licht van Uw gelaat
.40 dagen online retraite
\{vww.ignatiaansbidden.org
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Diaconie
Gemeenschapsopbouw Missiewerk
Vastenactie

Juist in deze tijd, waarin we veelal in afzondering
van elkaar onze tijd moeten zien door te kamen, is
er gelukkig ook aandacht voor degenen, die
behoefte hebben aan contact. Deventer Doet
heeft een paginagrote advertentie geplaatst onder
de titel "Deventer belt". Een prachtig initiatief.
Wie daaraan mee wil doen, roepen we van harte
op mee te doen. Er was ook een webinar aan
gewijd, waarin veel organisaties elkaar online
hebben ontmoet.

Uit reacties op het initiatief "Deventer belt" bleek,
dat vooral mensen die iemand anders willen
bellen, hebben gereageerd. Helaas niet degenen,

die wel een belletje van een ander kunnen
waarderen,

Gelukkig hebben wij in onze kerkelijke
gemeenschap van nature ook onze antennes naar
elkaar uit staan. Vanuit onze bezoekersgroepen
wordt veel gebeld met mensen, die zij normaal
gesproken bezoeken. En dat blijven ze doen.
Hulde!

Maar: mocht u dit lezen en denken ‘ik heb ook wel
behoefte aan een praatje en ik word nooit gebeld’,
laat het ons weten via het secretariaat (0570 —
609040). Dan leggen wij contact met iemand die
dit op zich wil nemen.

Voorafgaand aan de vastentijd wordt normaal
gesproken carnaval gevierd. De vastentijd begint
na de vastenavond middernacht, dus op
Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest.
Hoewel er 46 dagen verlopen tussen Aswoensdag
en Pasen (het einde van de vastentijd), wordt er
binnen onze kerk niet gevast op de zes zondagen
tijdens deze periode, waardoor de totale duur van
de vastentijd op 40 dagen uitkomt. Vandaar de
andere naam voor de vastentijd: de 40-dagentijd.

De 40-dagentijd is een periode van bezinning. In
deze periode is het de bedoeling dat we ons
volgens de Nederlandse Bisschoppenconferentie
van 1989 (vrijwillig en naar ons eigen geweten)
beperken in eten en drinken, in roken of in andere
genoegens. Van origine is het de bedoeling dat het
geld, dat hiermee wordt uitgespaard, wordt
bestemd voor de naasten die honger lijden of
anderszins gebrek lijden. Daarom is er ook de
Vastenactie. Zie blz. 16.

Daarnaast is er in deze periode meer aandacht, tijd
en ruimte om te bidden of uit de Bijbel te lezen.
Bidden voor en na het eten, maar ook om kracht,

steun en voor de mensen die het moeilijk hebben.
Bidden voor een betere wereld. Bidden dat deze
afschuwelijke periode waarin we worden gegijzeld
door het coronavirus snel voorbij is. Het is goed te
bedenken dat bidden "praten met God" is. Ook in
deze coronatijd kunnen we zonder problemen
contact houden met God.

Dit jaar verloopt de 40-dagentijd als gevolg van
corona anders dan andere jaren. Zo mag er geen
carnaval worden gevierd en krijgen we bijv. geen
askruisje, maar wordt de as op het hoofd
gestrooid. We kunnen maar met weinig mensen
tegelijk naar de kerk.

Op het moment dat u deze editie van 't Zout leest,
leggen we onszelf al een jaar beperkingen op.
Corona dwingt ons om na te denken over hoe we
met elkaar in contact kunnen blijven ondanks de
maatregelen van het RIVM.

Juist in de 40-dagentijd is het goed om stil te staan
bij wat we wel hebben en bij wat we wel kunnen.
Laten we in deze periode extra ons best doen om
er te zijn voor de ander en vertrouwen te hebben
in de toekomst.

Kernredactie 't Zout
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Vastenactie 2021

Wie kennis vergaart, heeft veel te delen

Wie een ambacht leert kan iets doorgeven

Wie vaardigheden heeft, kan anderen begeleiden
Wie een goede leraar durft te zijn, krijgt vele
leerlingen ...

Het grootste geschenk aan een jonge mens is hem
of haar te leren volwaardig mens te zijn die kan
geven en delen en léven!

Vastenactie heeft er dit jaar voor gekozen door te
gaan met het thema van vorig jaar: "Werken aan
je toekomst". Op woensdag 17 februari —
Aswoensdag — gaat de vasten officieel van start en
daarmee ook Vastenactie 2021, Projecten rond
beroepsonderwijs en ondernemerschap kunnen
worden ondersteund met het geld, dat wij tijdens
de vasten inzamelen. Daarmee draagt Vastenactie
bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoe-
len van de Verenigde Naties voor 2030, te weten
goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen.
Opnieuw ontmoeten we Patrick Siluyele (23), die
werd opgevoed in een weeshuis in Zambia, waar
hij een opleiding kon volgen.

Tegenwoordig geeft hij naailes aan gehandicapten.

In verband met de coronamaatregelen vragen we u
geld over te maken naar NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie Den Haag.

Geeft u liever geld voor noodhulp, omdat corona
juist ook de allerzwaksten in Afrika treft, dan kunt
u op hetzelfde rekeningnummer geld overmaken
o.v.v. "corona noodhulp". Alle steun voor de
kwetsbare gemeenschappen is welkom!

Vastenactie draagt naast de traditionele actie
ideeén aan om zelf op een alternatieve manier de
vastentijd te beleven. Twee ideeén willen wij u
graag doorgeven: Thuis wandelen door Afrika
(voor degenen die zin hebben in een flinke
uitdaging) en een kleinschaliger pelgrimstocht.
Wat van toepassing is: Hierover meer op de
volgende pagina's. Of: Hierover meer in de
komende afleveringen van
Alleman/Kevertje/Dorpshlad/BIB/MIK/Informatieb
lad Haarle/Samen Verder ...

Van harte bij u aanbevolen.

Diaconaal betrokkenen parochies H. Kruis en H.
Lebuinus en Lonneke Gunnink-van den Berg

aan
toekomst

Door corona liepen veel jongeren grote
leerachterstanden op.

In 2021 steunt Vastenactie daarom projecten

die zorgen voor beroepsonderwijs. Daarmee
kunnen mensen werken aan een goede toekomst.

Helpt u mee?
Technische leerboeken

voor een hele klas kosten
bijvoorbeeld € 24.

VASTENAC IE
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Thuis wandelen door Hfrika

Altijd al eens in de prachtige natuur van Kenia willen wandelen? De mensen in Sierra Leone willen
ontmoeten? De zon zien ondergaan in Zambia? We gaan het gewoon doen! Op woensdag 17 februari
start de virtuele wandeltocht "Wandel voor een ander". We lopen van Sierra Leone naar Zambia, dwars
door Afrika via onder andere Congo, Kameroen en Burkina Faso. De tocht is maar liefst 9200 kilometer!

Gelukkig doen we het samen: u kunt thuis "gewoon" uw
wandelingen maken — of uw fietstocht of hardloopronde —en u
meldt vervolgens op de speciale actiewebsite hoeveel kilometer
8. U hebt afgelegd. Uw kilometers worden toegevoegd aan de reis
en zo leggen we samen de duizenden kilometers in ruim zes
weken af. U ontvangt tussentijds regelmatig updates over de
landen en plaatsen waar we doorheen lopen en over de
ervaringen van medewandelaars.

Sponsortocht deelname kost € 25. Met onze reis door Afrika
willen we, naast de al bestaande activiteiten, ook fondsen
werven voor onze projecten.

Daarom vragen we u om na aanmelding minimaal € 25 over te
maken aan Vastenactie, rekeningnr. NL21 INGB 000 000 5850
o.v.v. Wandel voor een ander deelname.

Tien jaar pelgrimstocht!

Wandelen is goed voor lichaam en geest. Even naar buiten nu we door de coronamaatregelen meer aan
huis gebonden zijn. Een frisse neus halen en rustig op adem komen, wandelen onthaast en zorgt voor
nieuwe inspiratie. Sinds 2010 organiseert Vastenactie elk jaar een driedaagse pelgrimstocht.

De tiende editie zou in 2020 van start gaan, maar door de coronapandemie ging de tocht niet door.
Daarom hebben we een selectie gemaakt van zeven inspirerende wandelingen uit tien jaar Vastenactie
pelgrimstochten. Deze zijn gebundeld in een boekje. Via pastoraal werker Lonneke Gunnink kunt u de
nodige gegevens per mail ontvangen. Het volstaat een mailtje te sturen naar info@heiligelebuinus.nl
onder vermelding "Pelgrimstocht”

Elke wandeltocht kunt u op twee manieren volgen. Er is een
routebeschrijving inclusief kaartje opgenomen die u kunt
uitprinten. Maar u kunt ook de link aanklikken naar een
wandelkaart op www.afstandmeten.nl. U kunt zo de route op
uw mobiele telefoon volgen.

De meeste routes gaan door het buitengebied van dorpen en
steden. Het is daarom aan te raden zelf eten en drinken mee te
nemen. U bent dan ook voorbereid in het geval er vanwege
coronamaatregelen geen horecagelegenheden open zijn.

Team Vastenactie en wij, diaconaal betrokkenen uit de parochies
H. Kruis en H. Lebuinus en pastoraal werker Lonneke Gunnink,
wensen u veel wandelplezier, inspiratie en een goede vastentijd!
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K. Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
A. Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

K. Omdat Gij zijt zoals Gij zijt,

zie naar mij om en wees mij genadig,
want op U wacht ik, een leven lang.

A. Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

K. Zijt Gij het, Heer, die komen zal,

of moeten wij een ander verwachten?
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

A. Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

K. Gij geeft Uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn
vreugde,

naar U gaat mijn verlangen, Heer.

A. Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding

steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
lied naar psalm 25 uit “Vijftig psalmen”/m. B.Huijbers



VEIrZorger.

Troost

Onze paus bakt bepaald geen zoete broodjes voor
de gelovigen. Integendeel. Qok niet in zijn
kerstboodschap. "Ook dit jaar", zei Franciscus,
"kan het Kerstkind troost bieden. Zijn ontwapende
liefde herinnert ons eraan dat we geen
zelfmedelijden moeten hebben, maar de tranen
moeten wegnemen van anderen die lijden." Het is
een prikkelende gedachte: troost die je ontvangt,
juist als je die geeft. Niet vragen om zelf getroost
te worden, maar een ander troosten.

Maar wat nou als je niet ziet waar er getroost kan
worden, als je andermans lijden niet herkent? En
wat, als je de troost niet ziet die je wordt
aangereikt?

Een vriendin vertelde over haar |astig afgelopen
jaar. Eindelijk had ze haar ouders verteld dat ze in
haar jeugd nogal last had gehad van haar vaders
opdringerige gedrag. En het gegeven dat haar
vader de aandacht had gehad van allen, terwijl zij
juist over het hoofd was gezien. Haar bekentenis
was een teleurstelling geworden: vader herkende
zich niet in het verhaal en moeder wilde deze
oude koeien niet nader bekijken. En haar enige
zus had het verhaal twee keer beluisterd en vond
dat genoeg: zij had de jeugdjaren anders ervaren,
dus zo was het vooral haar zus’ verhaal gebleven.
De lang gedragen wens van mijn vriendin gezien te
worden, liep ook hier dood. Ze vertelde het aan
mij, aan een buurvrouw en haar echtgenoot, hoe
diep juist dat haar weer geraakt had. Beter
bezocht ze haar zus maar niet meer, om niet weer
de pijn te moeten voelen.

Had de zus zich moedwillig afgewend van haar zus’

verdriet? Had zij niet meer moeten doen om te
zien wat haar zus bedoelde? De buurvrouw en
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religiewetenschappen aan de

Column Gabrie

Gabrie Gelissen woont met haar gezin in Deventer. Zij studeerde

Radboud universiteit en is geestelijk

mijn vriendin vonden van wel: waar immers zijn
we als we niet meer door anderen gezien worden?
En is deze wens ook niet de meest menselijke? De
echtgenoot koos een andere invalshoek: ziet je zus
wel wat je bedoelt? En als niet (het waarschijnlijke
antwoord): kun je je zus haar onvermogen dan
kwalijk nemen? Ook ik gooide het over een
andere boeg. Kan je verdriet en je verhaal, zo vol
details en persoonlijke gevoelservaringen, wel ooit
zo diep gezien worden door een ander als jij wil?
En: is het niet reeds gezien, door God, die je kent
in alles wat je denkt en voelt?

Pas dagen later zag ik het. Hoe ook ikzelf juist dit
jarenlang over het hoofd zag: dat we in onze wens
om door die ene gezien te willen worden, blind
zijn voor hen die ons wél zien. De buurvrouw over
het hoofd zien, terwijl je haar juist vertelt over
niet gezien worden..

Niet opgaan in dnze wensen en gevoelens dus,
zegt ook Franciscus, maar leren te zien wat er voor
ons ligt: troost die gegeven én die genomen kan
worden.




Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar
Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag 18.30-19.30 uur en donderdag 9.30 - 12.00 uur
E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801

Misintenties - NL 38 RABO 0162443331

Contactpersoon 't Zout: Mathijs Brinkhuis, e-mail matthijsjpbrinkhuis@gmail.com

Beste medeparochianen,

Wij richten ons graag tot u na een bijzondere en
heftige maand voor u als parochiaan (en
vrijwilliger). Er zijn kerksluitingen per uiterlijk eind
2024 aangekondigd. Dat bericht is zwaar voor u,
maar ook voor ons als codrdinatoren, en voor het
pastoraal team en bestuur, die deze besluiten
hebben genomen. We richten ons hier echter
specifiek tot de parochianen en belangstellenden
van de locatie Schalkhaar, waar naar onze mening
"de klap veel harder aankomt" door het verlies
van het eucharistisch centrum in een hele mooie,
grote kerk, centraal gelegen in de parochie.

Als codrdinatoren en parochianen herkennen wij
de ontvangen berichten van boosheid, teleurstel-
ling en verdriet, over zowel de inhoud van de
uiteindelijke boodschap, als ook over het
gevoerde proces. Dit geldt ook voor ons. De
beperkingen rond corona hebben ertoe geleid, dat
u zeer beperkte mogelijkheden hebt gehad om uw
vragen te stellen en uw meningen te delen.

We willen op dit moment niet verder ingaan op de
genomen bes|uiten en het gevoerde proces. Wel
willen we u als parochiaan van de locatie Schalk-
haar, als vrijwilliger of als belangstellende, aan-
dacht vragen voor de situatie van vandaag en
morgen van onze locatie. Want wat de codrdina-
toren betreft, geldt: alleen uw mening geven is
niet voldoende, er is meer betrokkenheid nodig!

Onze |ocatie kent een grote groep vrijwilligers, die
zeer betrokken is en veel werk verzet. Daar zijn wij
als coérdinatoren zeer blij mee. Bij dit compliment
zit echter direct een grote "maar": de groep is niet
groot genoeg om alle werkzaamheden goed te
kunnen blijven uitvoeren. Daarbij voelen meer-
dere mensen "druk” om meer te blijven doen dan
gewenst. Meer handen maken lichter werk.

De afgelopen jaren is het ons als codrdinatoren en
vrijwilligers in Schalkhaar, maar ook als pastoraal

team en bestuur niet gelukt om voldoende nieuwe
vrijwilligers in Schalkhaar te werven. De gemid-
delde leeftijd van de vrijwilligers ligt ver boven het
gemiddelde. De aanwas van met name jongeren is
veel te laag. Zonder aanwas van nieuwe vrijwil-
ligers komt het daadwerkelijk kunnen uitvoeren
van vieringen en andere activiteiten al op korte
termijn in gevaar.

Nogmaals: we begrijpen en delen uw boosheid,
teleurstelling en verdriet over sluiting van de kerk
na 2024, maar we hopen dat dit niet leidt tot
"afwijzen". Dit kan in meerdere vormen
plaatsvinden: stoppen of bevriezen van
kerkbijdragen; stoppen of verminderen van
beschikbaarheid als vrijwilliger. Er is juist een
omslag nodig om de kerk in Schalkhaar open te
houden tot en met 2024, Dat gaat niet vanzelf.

In oktober 2020 hebt u een brief ontvangen,
waarin gevraagd is om uw mening te vormen
omtrent de kerk in Schalkhaar en om mogelijke
betrokkenheid als vrijwilliger daarbij. Wij hebben
daarop circa 100 reacties ontvangen met de
strekking dat de kerk in Schalkhaar moet blijven,
echter "minder dan een handvol" reacties van
mensen die daadwerkelijk willen helpen om dat
mogelijk te blijven maken.

Wij doen nu nogmaals dat beroep op u. Om de
kerk in Schalkhaar open te kunnen houden en
wekelijks vieringen te kunnen houden, zijn meer
vrijwilligers nodig. Dat geldt op velerlei gebied:
o.a. codrdinatoren, kosters, tuin/klusploeg,
verzorging bloemen, kinderkerk, communie-/
vormselactiviteiten.

Mocht u interesse hebben, misschien "zonder
precies te weten wat wel of niet past”, dan gaan
we graag in gesprek. U kunt zich ook opgeven via
een formulier achter in de kerk.

De codrdinatoren van Schalkhaar,
Martin Kortstee en Beata Sosinska
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Broederen

Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 6123 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur

E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Bezorgers 't Zout gezocht wel binnen als buiten zijn werklieden in de weer.
Ons parochieblad 't Zout is een zeer belangrijk Maar velen komen al een tijd niet meer in de bin-
communicatiemiddel binnen onze H. Lebuinus nenstad. Daarom op deze pagina een foto van het
Parochie. Met dank aan alle trouwe bezorgers/ pand dat helemaal in de steigers staat.
bezorgsters. Het secretariaat van de Broederen is tot half maart
Af en toe ontstaat er een vacature wegens gesloten vanwege schilderwerkzaamheden. Als
afnemende gezondheid/hoge leeftijd enz. Zo ook die klaar zijn, volgt er een herinrichting en natuur-
nu. We zoeken enkele vrijwilligers die eenmaal in lijk de verhuizing van het parochiesecretariaat van
de maand 't Zout in hun eigen woonomgeving de Kerkstraat naar de binnenstad. Voér 1 april
willen rondbrengen. Het gaat om het gebied van moet alles klaar zijn.

de voormalige Maria Koningin Parochie. Met Ook in de kerk wordt gewerkt. Zo zijn begin

name de Boerhaavelaan, de Dreef en omgeving, februari camera's opgehangen in de bidkapel en
de Bredenhorst en omgeving (beide in de wijk worden kleinere klussen ter hand genomen.

Borgele) alsmede het Rode Dorp (Enkstraat en
omgeving). U zou ons zeer helpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met mevrouw R. Peters, tel 0570-592094,

Verbouwing pastorie

Misschien maakt u nog wel eens in deze tijd een
wandelingetje door de binnenstad. Je bent er
even uit en spreekt vaak nog wel een bekende.
Het kan dan niet zijn ontgaan dat er gewerkt
wordt aan de pastorie in de Broederenstraat. Zo-
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Nicolaas Lettele

Secretariaat:
E-mail:
Rekeningnr.:

maandag 9.30 - 11.30 uur

Bathmenseweg 35, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 0570 - 65 13 28

nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl
Kerkbalans - NL75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Contactpersoon 't Zout: Riky Westerbeek - e-mail rikywesterbeek@hotmail.com

Op weg naar Pasen
Wij bereiden ons
voor op Pasen!

Als u deze bladzijde
leest, zijn we met
de voorbereiding
alweer een week
onderweg.

Een beperkt aantal aanwezigen heeft vanwege
de coronaregels Aswoensdag in de kerk kunnen
vieren.

De Kruiswegmeditatie in de 40-dagentijd wordt
niet in de sacristie maar op de volgende woens-
dagavonden om 19.00 uur in de kerk gehouden.

Meditatieviering

Elke woensdag zijn we er vanuit Lettele. Een idee
voor gebedsdiensten door vrijwilligers is in de
eerste coronagolf uit Mariénheem overgewaaid
haar Lettele. Tot aan de zomer hebben we
dagelijks een dienst verzorgd en gemerkt dat ze in
een behoefte voorzien. Daarna zijn we even
gestopt, maar nu corona aanhoudt en het
bezoeken van kerkdiensten nog altijd lastig is, zijn
we weer van start gegaan.

Maar dat is niet de enige reden. Wij denken dat
gebedsdiensten of meditatieve momenten ge-
waardeerd worden door onze eigen parochianen
die via de kerktelefoon mee |uisteren, maar ook
ver buiten onze eigen geloofsgemeenschap omdat
we live uitzenden en de diensten terug te kijken
zijn. Misschien hebben we een nieuwe manier van
geloofsbheleving te pakken die ons als
gemeenschap kan verbinden.

Wij hebben nu dit initiatief met vier dames, de
koster en Annie Aarnink genomen en zijn voor-
nemens om meer mensen erbij te betrekken. Dit in
de hoop dat we uiteindelijk het jaar rond de
diensten kunnen verzorgen. Meeluisteren en
kijken kan via de kerktelefoon in Lettele, via de
Facebook-pagina van de Nicolaaskerk Lettele en
via YouTube.

Vastenactie 2021

Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin
iedereen, waar dan ook, een goed leven kan
leiden. Een wereld waar mensen zelf werken aan
hun waardigheid én beschikken over de mogelijk-
heden en voorwaarden daarvoor. Dat mensen
goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en
dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld
binnen gemeenschappen.

De collectebussen staan vanaf 17 februari t/m 3
april 2021 na afloop van de vrijdagmorgenviering
en na elke viering in het weekend achter in het
kerkportaal.

Kerkbalans 2021
Deze actie is weer
gestart. U allen
hebt een envelop

van de Kerkbalans Actle
in 't Zout ontvan-

. Kerkbalans
gen. Daarin staat

dat de bedoeling is de retourenvelop zelf in de
brievenbus van de kerk te deponeren. Wij rekenen
dan ook op uw medewerking. Alvast bedankt!

Eucharistieviering op vrijdagmorgen

Elke vrijdag is in onze locatie om 9.00 uur een
eucharistieviering (reserveren hoeft niet).
Voor degene die teleurgesteld is een plaats te
reserveren voor het weekend is er altijd nog de
mogelijkheid om op vrijdagmorgen aan deze
viering deel te nemen.

Afscheid

Afgelopen jaar 2020 hebben enkele parochianen
afscheid genomen als vrijwilliger:

Fien Zandbelt 8 jaar bij het secretariaat

Rikie Klein Swormink ruim 20 jaar als lector

Trees Schiphorst 44 jaar als koorlid en

Ans van Breen 32 jaar als lekenvoorganger in de
oktobermaand voor het rozenkransgebed.

Allen werden bedankt voor hun jarenlange trouwe
inzet in onze geloofsgemeenschap.
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Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 (W Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Verder in de komende jaren

De berichten over de toekomst van onze kerk
zullen ongetwijfeld vragen en onzekerheid bij u
hebben opgeroepen. We begrijpen heel goed dat
het voor velen van u verdrietig is om te beseffen
dat de plek waar u in lief en leed naartoe gaat en
die u troost en vreugde geeft, over een tijd niet
meer voor de eredienst in gebruik zal zijn.

Op de korte termijn verandert er echter nog niet
2o heel veel. We blijven de komende jaren
vieringen houden in onze kerk, hoewel
waarschijnlijk niet meer elke week. Vanaf april zal
er tweemaal per maand in het weekend een
eucharistie- of communieviering zijn met een
voorganger vanuit het pastorale team. Op de
overige zondagen zijn er zo veel mogelijk gebeds-
en andersoortige vieringen, bijv. cecumenische.
Ook zal er één keer per maand een doordeweekse
eucharistieviering zijn met - zodra het weer kan -
een ontmoetingsbijeenkomst.

We willen niet zomaar opgeven wat er in
generaties is opgebouwd en daarom willen we
graag samen met u op zoek naar manieren om
toch als geloofsgemeenschap door te gaan. We
hopen van harte dat u als parochiaan en/of
vrijwilliger mee wilt blijven denken en doen.
Daarom vragen we iedereen die ideeén heeft over
vieringen of andere activiteiten, deze aan ons
kenbaar te maken. Ook als u vragen, zorgen,
teleurstelling of onbegrip over de situatie hebt,
hopen we dat u daar niet mee blijft rondlopen,
maar dat u contact opneemt met één van ons (zie
onder). Zodra het in verband met corona kan,
zullen leden van het parochiebestuur en het
pastorale team in een bijeenkomst met u van
gedachten wisselen over de nieuwe situatie.
Codrdinatoren H. Willibrordkerk Boskamp, Herman
van der Linde, Antoon Overmars, Lammie In 't Veld
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Actie Kerkbalans 2021

De Actie Kerkbalans verloopt dit jaar heel anders
dan gewoonlijk. Op het moment van schrijven van
dit artikel zijn nog geen echte resultaten bekend,
maar de eerste tekenen wijzen erop dat het resul-
taat van de actie niet tegenvalt. Mocht u uw
bijdrage nog niet hebben overgemaakt of het
strookje nog niet hebben ingeleverd, dan vragen
wij u dit z.s.m. te doen.

Als u ons wilt machtigen om een bedrag van uw
rekening af te schrijven, dan hebben wij het
strookje met handtekening echt nodig.

U kunt uw strook ook inscannen en mailen naar
hermanwgvanderlinde@gmail.com. Als u gewend
bent om later in het jaar de kerkbijdrage aan ons
over te maken, dan vragen wij u ook om het
strookje met de toezegging in te leveren, zodat wij
weten waar we aan toe zijn. ledereen die reeds
zijn bijdrage heeft overgemaakt of het strookje
heeft ingeleverd, alvast heel hartelijk bedankt.
Voor vragen kunt u bellen met 06 - 53 70 15 45.

Bemoediging

In deze tijd is het erg moeilijk om
vanuit de kerk met elkaar mee

te leven. ledereen zit op zijn
eigen eiland om maar afstand

te kunnen houden. We horen en
weten veel minder van elkaar,
zien elkaar weinig en even bijpraten

op 1,5 meter met een mondkapje

op is ook niet ontspannen en uitnodigend. Daarom
bieden we vanuit de geloofsgemeenschap H.
Willibrord Olst-Boskamp op deze manier iedereen
die door ziekte, lijden, verdriet of eenzaamheid is
getroffen een "bloemetje" aan. Wij wensen u veel
sterkte, kracht en uithoudingsvermogen toe.

Geen enkele winter duurt eeuwig
Geen enkele lente slaat een beurt over



. Stationsweg 9
v 8131 DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09INGB0000911561
' Secretariaat: vrijdag 9.30- 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
't Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com !
Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl | &
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

In het intentieboek van de kerk in Wijhe
Open kerk is niet meer weg te denken in Wijhe,
Prachtige teksten worden aangebracht in het

intentieboek, ook in allerlei talen.
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Betreft een Armeense tekst:

Heilige maagd God, spreek voor mijn natie

en de Artsakh-wereld en onze soldaten en voor
onze grenzen. Denk aan alle kinderen in mijn
dorp, en help hen, de naam van geen enkele
Soldaat te missen. Denk aan de Heer en heb
gcnadc. (Met dank aan Hans Mulder voor de vertaling)

VASTENAC IE

Wie kennis vergaart heeft veel te delen

Wie een ambacht leert kan iets doorgeven

Wie vaardigheden heeft, kan anderen begeleiden
Wie een goede leraar durft te zijn, krijgt vele
leerlingen.

Het grootste geschenk aan een jonge mens is hem
of haar te leren volwaardig mens te zijn die kan
geven en delen en léven! Miljoenen mensen doen
ongeschoold, slecht betaald werk, vaak in onac-
ceptabele omstandigheden. Ondanks een zware
baan leven ze in grote armoede. Een goede oplei-
ding kan daar verandering in brengen. Dit is in
Nederland heel normaal, maar in ontwikkelings-
landen een uitzondering. Daarom pleit vastenactie

voor beroepsonderwijs, voor jongens en meisjes.
In tijden van corona mogen en kunnen velen niet
werken of naar school. Eris geen inkomen, dus er
is veel armoede, Daarom pleit de vastenactie de
komende tijd voor noodhulp en voorlichting.

In Wijhe is tijdens de viering van 7 maart hier aan-
dacht voor. De collectebus staat achterin de kerk.
Uw gift is tevens meer dan welkom op:

NL21 INGB 0000 005850 t.n.v. "corona noodhulp".

Palmzondag

Zondag 28 maart 9.00 uur

; Palmzondag op de Boerhaar
met emeritus pastoor Verweij.
Het ziet er momenteel niet naar
uit, dat er een optocht mogelijk
is. Er worden in de viering wel
palmen gewijd. René Brinkhuis,
de kartrekker van de gezinsvie-
ring, zorgt namens deze groep voor drie palmpaas-
stokken in de kerk, dit als gezinssymbool. De
gewijde palmtakken komen ook achterin beide
kerken te staan.

Taizévieringen

Woensdag 24 maart laatste Taizéviering van dit
seizoen 2020-2021 in de Nicolaaskerk te Wijhe om
19.00 uur. Deze Taizévieringen sluiten goed aan bij
onze geloofsgemeenschappen PKN en Engelbert.
Inmiddels vieren we dit al sinds september 2014
samen. Deze vieringen zijn oecumenisch. De zang
is kort en bondig en gemakkelijk om mee te
zingen. De gebeden zijn zeer hij de tijd en de 10
minuten stilte doet ons allen goed. Wij hopen u ht
volgend seizoen ook weer te ontmoeten.

Agenda

24 maart 19.00 uur Taizéviering Nicolaas kerk.
26 maart 09.30 uur H.Mis te Wijhe.

Donderdags om 19.00 uur H.Mis te Boerhaar.

Kopij voor deze pagina inleveren
uiterlijk maandag 1 maart 2021 zoutengelbert@gmail.com
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Titus Brandsma Huis (TBH)

T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18

Secretariaat:  dinsdag en woensdag 10.00 - 12.00 uur

E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937

Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl

Tevens Vietnamese parochie

Dank je wel!

Wij willen Rasha Alk-Houry
bedanken voor haar inzet als
vrijwilligster voor het Titus
Brandsma Huis. Zij had als
vrijwilligster diverse petten op.
Ze was gastvrouw en maakte
kaarten. In november 2020
was ze door het bestuur
aangesteld als BAB-er.
(Coérdinator voor het Titus
Brandsma Huis voor de
ledenadministratie en
budgetbeheer).

Zij was nog graag doorgegaan
met haar werkzaamheden,
maar door haar huwelijk en
verhuizing naar Roosendaal in
Brabant is het voor haar niet
mogelijk om als vrijwilligster
werkzaam te blijven.

Rasha bedankt voor je inzet en
wij wensen je , samen met je
man , veel geluk voor nu en in
de toekost.

Thea Engelen

Ock dit jaar kunt u tot en met 14 maart een huis Paaskaars
bestellen op het bestelformulier in de hal van het Titus Brandsma
Huis. Er zijn vier verschillende motieven. Zie afbeelding.

De kaarsen zijn in onderstaande maten verkrijgbaar.

Motief 60x8cm 50x7 cm 30x6cm 20x7 cm

A X X X X
B X X X
G X X X
D X X

Ock dit jaar zoeken wij weer een sponsor voor
de Paaskaars in het Titus Brandsma Huis. De .
kaars zal dan van Pasen 2021 tot Pasen 2022 + "l"

in het TBH worden gebruikt, daarna kuntu v

hem meenemen naar huis. U mag zelf het T % ?
motief uitzoeken. De kosten: rond de £€50,00 ‘

euro. Voor opgave bel het secretariaat: L apn
0570 - 652618 of mail: e o b e
titusbrandsma@heiligelebuinus.nl ABRBECHED

Op 8 februari overleed na een kort ziekbed de echtgenoot van ds
Trijnie Plattje, Jan Post Hospers, op 67-jarige leeftijd.

Trijnie ging meerdere malen mee voor in de oecumenische
vieringen. Wij wensen haar veel sterkte, maar vooral Gods troost
en liefde in deze moeilijke tijd!

Corona weet van geen wijken. Soms denk je dat het de goede kant op gaat,
maar dan ineens schieten de positieve geteste aantallen weer omhoog. Je
zou de moed hierdoor de moed een beetje gaan verliezen. Maar daar staat
tegenover dat we kunnen blijven hopen dat het beter zal gaan worden.
Want er is ook een lichtpuntje: er is een vaccin. En uiteindelijk zal het
leven weer "normaal” worden. Maar voordat het zover is zullen we toch
zo goed en zo kwaad als het gaat door deze periode , met de strenge
maatregelen, heen moeten.

Ik vond dit gedicht van Toon Hermans. Een gedicht over "Hoop". Misschien
kunnen we hier een beetje kracht en hoop uit putten, zodat we samen
door deze moeilijke tijd komen. Al zullen we bij sommige dingen geduld
moeten hebben.

Help en steun elkaar. Let op elkaar en wees er voor elkaar. Maar vooral
verlies de moed niet en blijf hopen dat er een tijd komt, waarin de
maatregelen versoepelen en uiteindelijk zullen verdwijnen. En wij , op al
die plekken die in het gedicht genoemd staan, de hoop kunnen

— ' verspreiden.

26 - TITUS BRANDSMA HUIS



Herberg van Ars

Rielerweg 110, 7416 ZJ Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54

E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL87 RABO 014615125
Cotrdinator:  Jos Egherts

Ontmoetingsochtenden

Op de dag dat de februari-editie van 't Zout
uitkwam, werden wij en onze bezoekers
overrompeld met een nieuwe lockdown. Met als
gevolg dat we wederom al onze activiteiten
moesten stopzetten.

Bij het aanleveren van onze copy voor de maart-
editie is net door de regering aangekondigd dat de
lockdown is verlengd tot 2 maart. Conclusie: wat
vermelden voor maart? Wat niet?

Wat zit de pandemie ons toch ontzettend in de
weg. Maar goed, als we in maart weer wat mogen
doen, dan houden we iedereen via de tamtam op
de hoogte

Het nieuwe normaal
Uit het VOORSTER NIEUWS wil ik jullie het artikel
van Louise Kapitein niet onthouden:

Het nieuwe normaal

heeft een plek gekregen in onze taal

onze omgangsvormen zijn aangepast

maar heeft ook de spontaniteit aangetast.
Kussen, knuffelen en omarmen

dat kon ons hart verwarmen.

Daar kan geen schoen tegenop

en ook de elleboogstoot is niet bepaald top.
Ondanks de vele vermanen

begint de voorzichtigheid te tanen.

Toch blijft de 1,5 meter

voor onze gezondheid beter.

Wij moeten waakzaam blijven met z'n allen
en ons leven niet vergallen.

Herbergvieringen

De vieringen zijn op zaterdag 6 en 20 maart als het
dan weer mag. Tot die tijd houden we op
woensdag en zaterdag een digitale viering. Een
grote groep geinteresseerden kijkt hier elke keer
met verlangen naar uit.

Filmavond

We gaan ervan uit dat dat op één dag na de
persconferentie, dus op 3 maart, nog niet door
kan gaan. Mocht het wel kunnen dan vertonen we
de film die voor februari gepland stond.
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Naar de kerk in de

waar dag tijd voorganger soort viering koor
zaterdag 27 en zondag 28 februari 2e zondag vastentijd

Wijhe 73 19.00 R. Cornelissen eucharistie (aecilia
Boskamp zo  09.00 G. Nijland eucharistie

Lettele 0 09.00 parochiaanvoorganger gebed

Broederen 0 10.30 G. Nijland eucharistie (aedilia
Schalkhaar 70 10.30 G. de Bekker eucharistie Brugkoor
zaterdag 6 en zondag 7 maart 3e zondag Vastentijd

Boskamp 73 13.00 G. Nijland eucharistie

Herberg van Ars za 17.00 parochiaanvoorganger gebed

Lettele 7a 19.00 G. de Bekker eucharistie samenzang
Boskamp 0 09.00 parochiaanvoorganger gebed

Wijhe zo  09.00 L. Gunnink-van den Berg communie (aecilia
Broederen 0 10.30 G. de Bekker eucharistie Spirit
Schalkhaar zo 1030 H.Limbeek / F. de Graaf eucharistie Schola
zaterdag 13 en zondag 14 maart 4e zondag Vastentijd

Boskamp 73 19.00 R. Cornelissen eucharistie

Lettele 0 09.00 G. de Bekker eucharistie Voce Magna
Wijhe zo  09.00 R. Cornelissen eucharistie Caecilia
Broederen 0 1030 M. Brinkhuis communie (aedlia
Schalkhaar 0 1030 G. de Bekker eucharistie  LIVESTREAM Brugkoor
zaterdag 20 en zondag 21 maart

Lettele 73 19.00 F. Zandbelt eucharistie Voce Magna
Wijhe za 19.00 G. Nijland eucharistie Ardente
Boskamp zo  09.00 G. Nijland eucharistie

Broederen 20 10.30 G. Nijland eucharistie (aecilia
Schalkhaar 0 1030 R. Cornelissen / M. Brinkhuis ~ eucharistie ~ LIVESTREAM Nicolaaskoor
zaterdag 27 en zondag 28 maart Palmzondag

Broederen 73 16.00 G. de Bekker Viering van Barmhartigheid

Boskamp 7a 19.00 G. de Bekker eucharistie

Boerhaar zo  09.00 J. Verweij eucharistie Caecilia
Lettele 0 09.00 G. de Bekker eucharistie samenzang
Broederen 0 1030 H.Limbeek / M. Brinkhuis  eucharistie (aedilia
Schalkhaar 70 10.30 G. de Bekker eucharistie Youngest Voices XL
donderdag 1 april Witte Donderdag

Boerhaar do  19.00 H.Limbeek / M. Brinkhuis ~ eucharistie Caecilia
Broederen do  19.00 G. de Bekker eucharistie Magnificent
vrijdag 2 april Goede Vrijdag

Boskamp vr 15.00 parochiaanvoorganger Kruisweg

Broederen vr 15.00 G. de Bekker / . de Graaf Plechtigheden

Lettele r 15.00 parochiaanvoorganger Kruisweg

Schalkhaar vr 15.00 M. Brinkhuis Kinderkruisweg Youngest Voices XL
Wijhe vr 15.00 L. Gunnink-van den Berg Kruisweg vrijwillig koor
Boerhaar vr 19.00 R. Cornelissen / M. Brinkhuis ~ Plechtigheden

28 - VIERINGENOVERZICHT



Heilige Lebuinus Parochie

vaste wekelijkse vieringen

maandag donderdag
08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed 08.30 Vredeskapel Schalkhaar ochtendgebed
19.00 Willibrordus Boerhaar EV
dinsdag
08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed vrijdag
09.30 Vredeskapel Schalkhaar EV 08.30 Vredeskapel Schalkaar ochtendgebed
19.00 Broederenkerk Deventer avondgebed 09.00 Broederenkerk Deventer EV
09.00 Nicolaas Lettele EV
woensdag 0930 0.L.V.0.0. Wijhe EV  mrt:26
08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed
09.30 Titus Brandsma Huis Colmschate EV
18.00 Vredeskapel Schalkhaar aanbidding
18.30 Vredeskapel Schalkhaar biecht
18.45 Vredeskapel Schalkhaar vesper
19.00 Vredeskapel Schalkhaar EV

NL21 INGB 0000 0058 50

VASTENAC IE tv. Vestenacie, Den Haog

Dit jaar speciaal gericht op
onderwijs. Zie blz. 16.

'Werken aan je toekomst'.
We laten zien hoe belangrijk
het is dat kinderen niet alleen
naar de basisschool kunnen,
maar ook een vervolg-
opleiding krijgen om een vak
leren. Dat vergroot hun
kansen op werk, waarmee ze
een redelijk inkomen kunnen
verdienen. In de campagne
maken we onder meer kennis
met Dennis uit Zambia. Hij
vertelt hoe graag hij weer
naar school wil, omdat hij
leraar wil worden.

VIERINGENOVERZICHT - 29



U Gebedsintenties

7 en 8 maart maart

Nicolaas Schalkhaar - Anton en Dien Schutte-Oosterlaar, fam. Ver-
woolde-Groot Koerkamp, familie Haverkamp-Groot Koerkamp, ouders Dijk-
stra-Tutert en zoon Harry, Antoon van Oldeniel (namens de buren), Henny
Huis in 't Veld, Lenie en Arnold Veldhuyzen-Kerkvliet, Bernard, Rita en
Herman Klein Overmeen, Frans Groot Koerkamp, Jan Broekman, Henk van
Uitert, Harry Zwiers

Broederen - fam. v.d. Werf-Simons, Elisabeth Hogenstein-Nijmaller,
Tonny Lemmerman

Nicolaas Lettele - Jan Daggenvoorde (jgt), Dine Daggenvoorde-
Oosterwijk, Gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp , Jan
en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en
Annie, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Willy en Diny
Obdeijn-Walraven, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden
familie, Herman Wichink Kruit en overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede
en overleden familie

Willibrord Boskamp - Jan Logtenberg, Ferco en Marinda en over-
leden fam. Logtenberg-Van Rossum, Albertus Albers

Engelbert Wijhe - Wim Strijdveen, Toos Hollegien-Tijhuis, Jan Oosthof
en overleden familieleden, Hein en Marietje Elshof, Herman en Riek Haupt-
meijer en overleden fam. Hauptmeijer-Duteweerd

13 en 14 maart

Nicolaas Schalkhaar - ouders Slinkman-de Grutter en Diny en Her-
man (jgt), Antoon Kleverkamp, Miene van Duren-Koers, ouders Dijkstra-
Tutert en zoon Harry, ouders Albers-Swartjes, Jan Brinkman, Tom Boeven-
brink, Bert Woerdman, Jan Broekman, Henk van Uitert, Harry Zwiers
Broederen - Riet Golbach, Tonny Lemmerman

Nicolaas Lettele - Riek Bijsterveld-Daggenvoorde (jgt), Jo Lubbers-de
Ruiter (jgt), Theo Bijsterveld, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina
Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haver-
kamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina
Kolkman-Rodijk, Herman Lubbers, Gerrit en Naatje Oosterwijk-Huis in 't
Veld, Antonius Hendrikus Timmermans, Hendrika Maria Timmermans,
Harrie Wichers Schreur, Herman Wichink Kruit overleden ouders Wichink
Kruit-Hofstede en overleden familie

Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, Truus Els-
hof, Annie Huis in 't Veld en Johan Elshof, Ben en Riet Koerhuis-Visser
Engelbert Wijhe - Toos Hollegien-Tijhuis
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20 en 21 maart

Nicolaas Schalkhaar - Wim Wouters, Bernard Lenferink, ouders Dijk-
stra-Tutert en zoon Harry, Lenie en Arnold Veldhuyzen-Kerkvliet, Bernard,
Rita en Herman Klein Qvermeen, Frans Ossewold, Jan Broekman, Henk van
Uitert, Harry Zwiers

Broederen - Marijke Windmeijer

Nicolaas Lettele - Trees en Jan Brinkman-Oosterhuis, Anton en Miny
ten Have-Klein Swormink, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haver-
kamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit en Riek Hoekman-Klein
Swormink en Annie, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk,
Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Herman
Wichink Kruit en overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden
familie

Willibrord Boskamp - overleden ouders lsseldijk-Overmars, over-
leden fam. Van Rossum-Mentink, Bertus Mentink

Engelbert Wijhe - Toos Hollegien-Tijhuis, Hein en Marietje Elshof,
Maria Wiggers-in 't Veld, Wim Nijkamp, Herman en Riek Hauptmeijer en
overleden fam. Hauptmeijer-Duteweerd

27 en 28 maart

Nicolaas Schalkhaar - Christine Dioncre-van Boxtel (jgt), ouders
Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Jan en Riet Golbach-te Riele en Pieter, Toos
Hendriksen-Buiting, Bert Woerdman, Joop van Raan, Jan Broekman, Henk
van Uitert, Harry Zwiers

Broederen - fam. v.d. Werf-Simons, Anneke Benjamins-van Delden,
ouders Hunink-v.d. Kamp

Nicolaas Lettele - Jan en Dine Daggenvoorde-Oosterwijk, Johannes
Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Herma-
nus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have,
Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Herman Wichink Kruit
en overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie
Willibrord Boskamp - overleden ouders Kleinherenbrink-Pronk
Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Theo
Giesen, Bernard van den Berg, Anne en Antoon v.d. Berg, overleden fam.
Boerhof, Geert Heuver, Antonius Marinus Franciscus ten Have, Hendrikus
Johannes Mentink en Maria Theresia Mentink-Punte, Jan, Ria en Louis,
Martien, Bernard en Mien Groote Schaarsberg-van der Weerd, overleden
fam. ten Have-Poppe, Annie Neulen, Jan en Diene Schutte, Miranda van
den Berg en Tonnie Logtenberg, Betsie Schurink-Schrijver, Wim Koekoek en
overleden familie

Er breekt een zonnestraal door

als we in de loop van de tijd

met een glimlach kunnen terugdenken

aan onze dierbare overledenen die altijd
een speciaal plekje houden in ons hart



Wij gedenken

Bernardus Antonius Johannes (Ben) Smit

T 08-11-2020 op 78-jarige leeftijd. Ben was 55 jaar getrouwd met Annie
Klein-Overmeen. Ze kregen drie kinderen. Hun zoontje Leon overleed toen
hij nog geen 5 jaar oud was. Ben en Annie woonden al 45 jaar met veel
plezier in Diepenveen. Ben heeft zijn hele werkzame leven gewerkt bij
Coberco, waar hij geholpen heeft de ondernemingsraad op te richten. Toen
Coberco dicht ging, heeft hij veel mensen begeleid en advies gegeven. Hij
deed veel vrijwilligerswerk. Hiervoor heeft hij een koninklijke onder-
scheiding gekregen. Moge Ben rusten in vrede.

Franciscus Arnoldus (Frans) Ossewold

T 08-11-2020 op 78-jarige leeftijd. Frans woonde met Riet pas twee jaar in
Bathmen. Hij kon toen bijna niets meer zien, maar bleef optimistisch. De
eerste 25 jaar van zijn leven groeide hij op in Deventer. Na zijn trouwen
woonden ze 25 jaar in Twente (met zoon en dochter), waar hij actief werd
in het schoolbestuur. Daarna 25 jaar in Soest, waar hij vicevoorzitter werd
van het parochiebestuur in een tijd van fusies. Hij kon goed luisteren en
verbinden, vooruit kijken en doorpakken. Hij was betekenisvol als vader en
opa, op zijn werk (HR) en in de kerk. Hij heeft veel van de wereld mogen
zien en genoten van Gods schepping. Moge hij nu voor eeuwig genieten
"in het huis van de Vader, waar ruimte is voor velen".

Elisabeth Wilhelmina Maria (Lies)

Oosterwege-Klein Swormink

T 17-01-2021 op 90-jarige leeftijd. Ze was een kleine barmhartige Samari-
taan. In de kraam kon ze daar haar talent om te zorgen goed kwijt. Het
liefst was ze bij mensen die het niet zo breed hadden. Ze wist, met vier
kinderen in twee jaar tijd, wat het was om aan te pakken en te zorgen voor
iedereen. Het was geen makkelijke tijd, ver van de familie en ze was dan
ook blij dat ze weer terug naar haar geboortegrond kon. Daar pakte ze na
een aantal jaren ook haar liefde voor de kraam weer op, tot haar lichaam
aangaf dat het zorg behoefde. Dat vond Lies maar moeilijk. Ze gaf eraan
toe, tot haar man ziek werd en ze voor hem moest zorgen om bij elkaar te
blijven. Haar lichaam was moe, haar geest wilde zoveel meer dan haar
lichaam kon. Ze mocht het moede hoofd neerleggen, in alle rust.

Maria Jozefa (Mia) Beijleveld-Dohmen

1 08-01-2021 op 82-jarige leeftijd. Mia werd geboren in Heerlen en ze
trouwde in 1960 met Wim. Meteen daarna emigreerden ze naar Amerika
waar Wim werk vond. Ze kregen een zoon en drie dochters. In 1970 keer-
den ze terug naar Nederland en gingen in Olst wonen, Hier voelde Mia zich
helemaal thuis, ze genoot van het sociale leven en maakte gemakkelijk
contacten. Mia en Wim waren zeer betrokken parochianen van de H.
Theresiakerk en daarnaast deed Mia vrijwilligerswerk in het AZC in Schalk-
haar. Ze genoot enorm van hun negen kleinkinderen die altijd bij oma en
opa terecht konden. De laatste jaren kreeg ze gezondheidsproblemen en
ging ze samen met Wim in Het Averbergen wonen. Hier is ze na een gevuld
en rijk leven in haar slaap overleden. Op 16 januari is er in een persoonlijke
dienst in dankbaarheid afscheid genomen van een geliefde vrouw, moeder
en oma en werd haar lichaam ter ruste gelegd op het RK Kerkhof in Olst.

Johannes Bernardus Maria (Jan) Klein Rouweler

T 09-01-2021 op 68-jarige leeftijd. Wie Jan Klein Rouweler noemt, die
denkt direct aan zijn mooie tenorstem en de vele kerkdiensten waar hij in
het koor heeft gezongen. Dat was zijn passie van jongs af aan. Door te
zingen, verbond hij zich met mensen. Hij vond het vooral belangrijk om
gewaardeerd te worden om wie hij was. Zo ging hij ook met mensen om
en was daarin duidelijk. Wie Jan zag, zag ook zijn honden. Buiten zijn gezin
was dat de kern van zijn leven, want zijn basis was voor hem belangrijk.
Loals Jan stemvast was, zo was hij dat in zijn overtuiging ook. Daarin
leerde hij ook afstemmen op de mensen die hem lief waren. Toen de ziekte
opnieuw toesloeg, kon hij opnieuw afstemmen. De slotzang was ingezet
en hij kon in zich uit handen geven.

Antonia Maria (Toos) Hollegien-Tijhuis

T 15-01-2021 op 94-jarige leeftijd. Op 21 januari jongstleden is in de
parochiekerk van Wijhe, te midden van haar gehele familie, afscheid geno-
men van Toos Hollegien-Tijhuis. Zij is in alle vrede gestorven te midden van
haar dierbaren. Ze was sinds 2002 weduwe, een lot dat zij dapper heeft
gedragen en zich mee wist te verenigen, al bleef het gemis altijd voelbaar.
Toos was een gelovige vrouw, iemand met gouden handen en in dat op-
zicht een handig iemand en een flinke vrouw; ze stond begripvol in het
leven. Het eerbetoon in "Als ik aan mijn moeder denk” van één van de
kinderen, spreekt boekdelen als het gaat om hun liefde, respect en dank-
baarheid. Dat ze moge rusten in vrede, we geloven en vragen het op
voorspraak van de moeder Gods

Arnoldus Johannes Maria (Jan) Overmars

T 06-02-2021 op 94-jarige leeftijd. Hij trad 64 jaar geleden in het huwelijk
met Mien Schutte. Ze woonden aan de Waterstraat, dichthij de ouderlijke
boerderij, waar ze een nieuw bedrijf zijn begonnen. Later verhuisden ze
naar de Akkerwinde en vervolgens de Julianalaan in Wijhe. Sinds vorig jaar
juli werd zorg verleend in Sparrenheuvel en in het Weijtendaal. Jan had
een groot hart voor de gemeenschap en was graag met Mien onder de
mensen. Hij was een optimist, had een sterke wil en hield van opschieten.
Jarenlang was hij ook actief bij het kerkhofonderhoud achter de parochie-
kerk van Boerhaar, waar hij met Mien trouw bezoeker was. Vrijdag 12
februari is in de parochiekerk afscheid genomen met een gebedsviering. In
kleine kring is hij begraven bij Oda en Marcel, hun beide te vroeg overleden
kinderen, op de Boerhaar. Moge Jan rusten in vrede.
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‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

Geregeld naar wens door George, Floor en Niels van DELA

N,

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk
en bijzonder te maken. Op een waardige manier afscheid nemen, is bij DELA zonder
verzekering al mogelijk vanaf € 1.450.

ér g r dela.nlfdeventer of bel
05520400 99.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook bij u in de buurt is een
van onze teams beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij
codperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

DEL’A

voor elkaar



Waarom niet eerder?

Op de dag, die bekend staat als Blue Monday,
mocht ik deelnemen aan een inspiratiesessie over
vroegsignalering en voorkoming van zelfdoding.
Vooraf aan de online meeting mochten we de film
"Waarom niet eerder?" bekijken, die dezelfde
avond in premiere ging. In Nederland zijn ons in
2019 vijf personen per dag ontvallen door
zelfdoding. Dat vind ik persoonlijk een schokkend
getal. In deze tijd, waarin het coronavirus ons
stevig in zijn greep houdt, wordt een toename van
het aantal zelfdodingen verwacht. Op het moment
dat wij met elkaar hierover spraken, was dat
overigens nog niet zo. Er was wel een toename
van het aantal mensen, dat een beroep deed op
113 zelfmoordpreventie.

In het voorjaar van 2018 is het project "Zelfmoord?
Praat erover!" in de regio lJsselland van start
gegaan. Doel is het taboe op praten over
zelfdoding te doorbreken en professionele hulp
sneller in te zetten. Het is bekend dat praten helpt
om de eenzaamheid te doorbreken en zelfs een
enorme opluchting kan zijn.

Mochten we met iemand in contact komen, die het
leven wel erg zwaar inziet, dan hebben we de
neiging juist niet over zelfdoding te praten. Stel je
voor, dat je iemand op dat idee brengt!

Het tegendeel blijkt waar te zijn. In de film komen
mensen aan het woord, die zelfmoordgedachten
hadden. In die donkere periode in hun leven
kwamen zij in aanraking met een luisterend oor,
een hulpverlener, wie dan ook, die ervoor zorgde
dat ze open en eerlijk konden benoemen waar zij
mee zaten. Dankzij dat contact bleek er een
enorme last van hun schouders te zijn gevallen.
Dat raakte me.

Wie respectvol luistert, zo leerden we op deze
bijzondere maandag, hoeft niet bang te zijn een
verkeerde vraag te stellen. Als je oprecht
nieuwsgierig contact maakt en werkelijk wilt
begrijpen wat speelt in het hoofd van de ander,
kan dat de ander juist helpen. Je hoeft niets op te
lossen, alleen maar te |uisteren.

In de film wordt duidelijk hoeveel impact het heeft
wanneer een dierbare uit het leven stapt, zeker
wanneer de omgeving dit niet heeft zien aan-
komen. Achteraf wordt bepaald gedrag, dat de
ander vertoonde, of worden bepaalde woorden
alsnog als signalen herkend. Maar in een aantal
gevallen wordt zelfs achteraf terugkijkend geen
enkel signaal opgemerkt. Dat maakt dat dierbaren
zich schuldig voelen. "Had ik iets moeten zien,
moeten doen?"

Laat het helder zijn, dat je het niet altijd kint
opmerken of dat je het kunt voorkomen! Maar het
zou wel mooi zijn als we iets meer handvatten
hebben. Mochten we iets opmerken of mochten
we met iemand in gesprek zijn, die met deze
gedachten rondloopt, dan is het goed te weten
dat je met luisteren veel kunt betekenen. En
nogmaals: je hoeft niets op te lossen. Je kunt altijd
doorverwijzen naar 113,

Wil je meer weten, kijk op: www.113.nl Wil je je
hart luchten: bel of chat 113 of bel gratis
0800-0113. Deze site en nummers zijn 24/7
bereikbaar.

113

zelfmoord
e o o .O
preventie
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2021: het Jozef-jaar

Op 19 maart viert de Katholieke Kerk jaarlijks het
hoogfeest van de heilige Jozef. Hij was timmer-
man in Nazareth, de man van Maria en de
(wettige) vader van Jezus. Jozef was een
rechtschapen man en een nazaat uit het geslacht
David. Samen met zijn vrouw Maria mocht hij
Jezus beschermen, opvoeden en zien opgroeien.
Later wordt Jozef niet meer genoemd, terwijl
Maria dat wel wordt. Mogelijk was hij al
overleden toen Jezus optrad. Hij was veel ouder
dan Maria. De laatste keer dat hij in de Bijbel
wordt genoemd, is als Jezus 12 jaar is, terwijl
Maria nog leefde toen Jezus werd gekruisigd.

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het
jaar van Sint Jozef, Hij maakte dit bekend op 8
december 2020, op de feestdag van Maria
Onbevlekt Ontvangen, in een nieuwe
apostolische brief met de titel: "Patris corde"
(Met het hart van een vader). Het was die dag
namelijk precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX
op 8 december 1870 de heilige Jozef uitriep tot
patroon/beschermer van de universele Kerk.

Op 8 december 2021 wordt het speciale Jozef-jaar
afgesloten.

De heilige Familie op het Jozefaltaar van de gebroeders Custers in
de Paterskerk in Eindhoven (1909): vader, werkman, echtgenoot!

Jozef als rolmodel

Volgens paus Fanciscus zou Jozef een bijzonder
rolmodel kunnen zijn voor katholieken in deze
moeilijke (corona)tijden. Jozef kende zijn
verantwoordelijkheden en gedroeg zich er naar.
Ock als het moeilijk was, zette hij zijn schouders
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er onder en ging door met zijn opdracht die de
Heer hem gegeven had.

De paus looft Jozef - net als veel stille, onbekende
helden in deze coronapandemie - om zijn
creatieve moed, discretie, bescheidenheid,
gehoorzaamheid, tederheid en verantwoorde-
lijkheid.

Historisch merkt de paus verder nog op, dat de
katholieke kerk zich op Maria na met geen enkele
andere heilige zo nadrukkelijk heeft
beziggehouden als met de heilige Jozef.

Jozef door de eeuwen heen

De verering van sint Jozef ontstond in de vijfde
eeuw in het Oosten en we weten dat hij vanaf
ongeveer de tiende eeuw voorkwam in verschil-
lende westerse kerkkalenders en er op de datum
19 maart speciaal aan hem gedacht werd.
Uiteindelijk werd deze datum in 1479 opgeno-
men in de universele Romeinse kalender.

Sinds de 19de eeuw waren er meerdere pausen
die speciale aandacht besteedden aan de heilige
Jozef: toen de kerk in de 19de eeuw moeilijke
tijden doormaakte, riep Pius de IX hem in 1870
uit tot patroon van de universele kerk. Daarna
beklemtoonde paus Leo XIll (1878-1903) de
relatie nog eens die deze bijzondere timmerman
had met de wereld van de arbeid. En in 1937
schreef paus Pius XI een encycliek tegen het
communisme waarin hij Sint-Jozef uitriep tot de
grote verdediger van de kerk.

Dit alles resulteerde er uiteindelijk in dat Pius de
Xll in 1955 het feest van Jozef de Werkman of te
wel patroon van de Arbeid introduceerde.
Johannes de XXIIl ten slotte zorgde er op zijn
beurt voor dat de naam van Sint-Jozef
toegevoegd werd aan de lijst van heiligen in de
canon van de Romeinse mis.

Nu schrijft paus Franciscus dan zijn apostolische
brief over Jozef. Eigenlijk kun je zeggen, dat Jozef
in de loop van de geschiedenis nog steeds met de
kerk meetrekt. De heilige Jozef wordt binnen de
Katholieke Kerk - ook nu nog - wereldwijd door
velen beschouwd als patroon, zoals door
echtparen, gezinnen, arbeiders, opvoeders,
reizigers. Ook bij oogaandoeningen, hopeloze
zaken en tegen bekoringen en woningnood
komen we hem tegen.



St. Jozef in de Bijbel

Om zijn heilsplan te kunnen verwezenlijken,
vertrouwde God aan Jozef van Nazareth een
bijzondere zending toe: er voor te zorgen dat
Jezus op wettige wijze kon worden opgenomen in
het geslacht van David, waaruit volgens de belofte
de Messias geboren moest worden (vergelijk 2
Samuel 7, 5-16; 1 Kronieken 17, 11-14), en tevens
voor Hem als vader en beschermer/bewaker te
dienen. De vier evangelisten hebben niet veel
aandacht aan Jozef besteed. Marcus wijdt
nauwelijks aandacht aan Jozef en Johannes noemt
Jozef slechts enkele keren. Alleen in de zogenoem-
de kindheidsverhalen van Mattelis en Lucas wordt
uitvoerig verteld over Jozef.

Mattels schrijft zijn evangelie voor christenen uit
het Jodendom. Bij hem is Jozef als de zoon van
David heel prominent aanwezig: dank zij Jozef
mag Jezus zich dan ook zoon van Koning David
noemen. Vooral in de hoofdstukken 1 en 2 van
Mattels komt Jozef vaak voor.

Lucas, de evangelist voor de armen, geeft Jozef
maar een bescheiden rol. Dat kwam omdat Lucas
de Heilige Familie tegenover de groten van die tijd
plaatste. Tegenover keizer Augustus en Quirinius
landvoogd van Syrig, kozen Jozef en zijn familie de
kant van de armen om zo Gods grootheid te
benadrukken: terwijl bij Mattels de wijzen als
koningen op bezoek kwamen, staan bij Lucas de
herders centraal aan het kindje Jezus in een
kribbe, in een voerbak voor dieren (Lucas 2,
15-16).

De dromen van Jozef

Jozef had regelmatig dromen. Als je met name
Mattelis er zorgvuldig op na leest, dan blijkt dat
die dromen in feite steeds op dezelfde manier
verlopen:

Jozef droomt

er verschijnt hem een engel in de droom
de engel draagt hem iets op

hij ontwaakt uit zijn droom

vervolgens doet Jozef wat hem in zijn droom
is opgedragen.
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Over vier centrale dromen willen we hier iets meer
vertellen:

*in Mattels 1,20-24 verschijn er een engel aan
Jozef die hem zegt niet bevreesd te zijn en hem
opdraagt Maria tot zich te nemen. Als hij dan

ontwaakt, doet Jozef wat de engel hem bevolen
heeft en neemt Maria tot zijn vrouw.

*in Mattels 2, 13-15 verschijnt er opnieuw een
engel in een droom aan Jozef nadat de Wijzen na
hun bezoek aan Maria, Jozef en hun pas geboren
Jezus-kind weer vertrokken zijn. De engel zegt
tegen hem dat hij met Maria en het kind moet
vluchten naar Egypte, omdat koning Herodus het
kind wil doden. Als Jozef dan wakker wordt, doet
hij wat de engel hem in zijn droom zegt en wijkt
hij met zijn gezin uit naar Egypte.

* Als Herodus gestorven is, heeft Jozef opnieuw
een droom waarin een engel tegen hem zegt, dat
Israél weer veilig voor hen is en ze terug moeten
keren naar hun eigen land Israél. Als Jozef
ontwaakt, doet hij wat de engel hem had verteld
en vertrekt met Maria en Jezus naar Juda in Israél
(Mattels 19-21)

*Echter: aangekomen in Israél hoorde Jozef dat de
zoon van Herodus de nieuwe heerser is geworden
van Juda en heeft hij grote vrees daar te blijven.
En ook dan verschijnt hem een engel die hem
beveelt verder te trekken. Wakker geworden
besluit hij met zijn gezin naar het gebied van
Galilea te gaan. Daar aangekomen vestigt hij zich
uiteindelijk met zijn gezin in de stad Nazareth
(Mattels 22-23).

Jozef in volksspreuken

Vooral in weerspreuken kom je heden ten dage
Jozef nog steeds op allerlei manieren tegen. Een
paar voorbeelden:

*Als ‘t helder is op Sint-Jozefdag,

een goed jaar dat men verwachten mag.
*Sinte-Jozef sta ons bij,

of de winter gaat niet voorbij.

Ten slotte

Ondanks alle coronaperikelen zullen we Jozef in
2021 in het door paus Fraciscus uitgeroepen Jaar
van Sint-Jozef op allerlei manieren tegenkomen,
zeker ook in veel Nederlandse parochies.

Als iemand dat verdient, dan is het Jozef wel, de
verantwoordelijke, vaardige, o zo belangrijke stille
kracht naast Maria die in zijn tijd het visioen van
vrede en gerechtigheid op een toekomst voor
iedereen levend wist te houden en ernaar
handelde.

Misschien is 2021 wel het goede moment om in de
Broederenkerk in Deventer naast het Maria- en
Antoniusbeeld nu ook een Jozefbeeld te plaatsen.
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De kaneelboom

Het woord kaneel
komt van het
latijnse woord
"canella", wat
"rolletje"/"stokje"
betekent . Het is
een tropische,
altijd groene, snel
groeiende boom
die wel zeven tot
negen meter
hoog kan worden.
Hij heeft grote,
langwerpige
bladeren met
witte bladnerven
die eerst rood, later

donkergroen kleuren. Kaneel bloeit in het vroege
voorjaar met kleine, onopvallende, witgroene
bloemetjes die zich tot eironde purperen besjes
ontwikkelen.

De voor commerciéle doeleinden bestemde kaneel
wordt met name verkregen uit de donkerder ge-
kleurde binnenbast, maar ook uit de bladeren en
onrijpe bessen. Zowel bast als bladeren geuren.
Tevens wordt er aromatische olie uit de bast
gewonnen.

Gecultiveerd is hij heesterachtig en meestal niet
hoger dan circa drie meter. De twee bekendste
kaneelsoorten zijn de echte ceylonkaneel (zoet) en
de cassiakaneel.

Door H. Zell - Eigen werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org curid=9500160

Herkomst

De kaneelboom groeit alleen in een tropisch,
vochtig klimaat en dan nog het liefst aan de kust.
Oorspronkelijk komt de boom vooral voor in Sri
Lanka, Java, Brazilié en verder ook in Egypte en
Israél. Rond 2800 voor Christus wordt kaneel al
genoemd in het kruidboek van de Chinese keizer
Shennung. Pas vele eeuwen later komt deze
specerij (net als nootmuskaat en kruidnagelen) in
de vorm van olie/zalf, medicijn en zoetstof via het
Midden-Oosten en de Hanzekooplieden naar
Europa/Nederland (17de eeuw).

Teelt en oogst
Kaneel zoals wij die kennen, is de gedroogde
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binnenbast van de kaneelboom. De takken en
stammetjes worden in stukjes gekapt en van de
bast ontdaan door de buitenste kurklagen af te
schaven. De binnenbast wordt tot zogenaamde
"quills" in elkaar geschoven en dan eerst in de
schaduw, daarna in de zon gedroogd. Na enkele
dagen drogen in de zon krijgt de kaneelbast een
roodbruine kleur en krult op tot pijpjes.

Het gebruik van kaneel

In de Europese keuken wordt veel kaneel gebruikt
en dan vooral om gerechten zoeter te maken zoals
appelmoes, stoofperen, wentelteefjes en pasta.
Trouwens: wie kent niet de kaneelstok van de
kermis? Er zijn meerdere soorten zalfolién en
parfums waarin kaneel is verwerkt. Ook kennen
we likeuren met kaneel, zoals Bénédictine, en
komt het voor in meerdere gearomatiseerde
theesoorten.

In de volksgeneeskunde speelt kaneel al honder-
den esuwen een belangrijke rol. Zo zou het anti-
bacterieel, bloeddrukverlagend, maag versterkend
werken en de bloedsuikerspiegel verlagen. En ook
zou kaneelolie ongewenste insecten, zoals mug-
gen en vliegen al in hun larvenstadium kunnen
vernietigen.

Toch is er tot op heden nauwelijks wetenschap-
pelijk bewijs voor de werking van kaneel als
medicijn gevonden. In grotere hoeveelheden en
over langere tijd genuttigd zou het zelfs leverbe-
schadigingen en kankertumoren kunnen veroor-
zaken. Zwangere vrouwen wordt Uberhaupt
afgeraden kaneel te gebruiken. Oppassen dus en
er nooit té veel van gebruiken!

Kaneel in de Bijbel

Ook in de Bijbel wordt kaneel hoog gewaardeerd:
*in Exodus 30, 23-29 krijgt Mozes de opdracht
zowel zoete kaneel als cassia-kaneel te gebruiken
voor de zalfolie van het tabernakel en omgeving;
*Salomo haalt in het Hooglied (4,13-14)
zinnebeeldig de kaneelboom aan om de
schoonheid van zijn beminde bruid te beschrijven;
*en in het Boek der Openbaring (Opb., 11-13)
behoort kaneel tot de artikelen die de reizende
kooplieden aan Babylon de Grote verkochten
totdat de stad ten gronde ging aan haar eigen
mateloze weelde.



Horizontaal

1 Kerkvergadering 5 Stad met zeven pelgrimskerken 9 Plaats in
Overijssel 10 Heisa 11 Enak was er een 12 Bestemd voor (afk.)
13 Symbool voor radon 14 Timide 16 Bijbels moordslachtoffer
17 Okselverfrisser 18 Kerkelijke gemeente mbt. haar geeste-
lijke leider 20 Die is Goed op 2 april 2021 23 De jongere (Lat.
afk.) 24 Houtsoort 25 Vrij van doping (Eng) 27 Herinstel-
lingsknop (Eng.) 28 Indische taal 29 Grote sportgebeurtenis
(afk.) 30 Zonnebaden 31 Religieuze liedvorm 32 Spinnenweb
34 Motorvloeistof 35 Onderdeel van een tijdschrift 38 Het
onderbewuste (in de psychologie) 39 Vaartuig van Noach
40 Vrijzinnig-protestantse Radio-omroep (afk.) 41 Niets
43 Compagnie (afk.) 44 Een van de geschenken van de Wijzen
uit het Oosten voor de jonge Jezus 45 Sacraal.

Verticaal

1 Die is Babylonisch volgens Genesis 11:7-9 2 Amper 3 Gewicht
4 |nternetextensie van Duitsland 5 Nederlandse auteur
(1923-2006) 6 Overdosis (afk.) 7 Seintaal 8 Wat je niet zonder
ergernis kunt aanzien volgens Numeri 33:55 (5 woorden)
10 Ziener van David 12 Achteruit 15 Gemeente in Gelderland
18 Duitse filosoof (1724-1804) 19 Raaigras 21 Boerenwerktuig
22 Voor een stukje 23 Kostbaar bleekgroen gesteente 25 Zoon
van Noach 26 Tenniswedstrijd tussen twee personen 30 Licht
van gelaatskleur 31 Persoonsgebonden budget (afk.) 33 Ge-
luid (voorvoegsel) 36 Militaire expeditie in vijandelijk gebied
(Eng.) 37 lerland (op auto's) 40 Romeinse 742 Internetextensie
van Hongarije 43 Symbool voor cerium.

www.wimdeweerdt.com

Wentelteefjes met kaneel

Ingrediénten

50 gram amandelspijs / 1 eetlepel citroensap / 50 gram boter
/ 4 sneetjes oud witbrood / 1 ei / 2,5 deciliter melk / 2
theelepels kaneelpoeder / 200 gram appel- compote.

Bereidingswijze

1 Meng het amandelspijs (50 gram) met citroensap (1
eetlepel) en 1 eetlepel boter (50 gram) door elkaar

2 Snijd de boterhammen schuin door.

3 Klop in een kom het ei (1 stuk) los met de melk (2,5
deciliter) en kaneelpoeder (2 theelepels)

4 Wentel de sneetjes brood erdoor.

5 Bestrijk 4 driehoekjes geweekt brood met het
amandelspijsmengsel (50 gram) en leg de andere driehoekjes erop.

6 Verhit de rest van de boter (50 gram) in een koekenpan en bak de wentelteefjes in 4 minuten bruin
in de oven (of in de koekenpan — duurt wat langer).

7 Leg ze tot slot alle 4 op bordjes en schep er appelcompote (200 gram) naast.
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uvitvaartbegeleiding .

Een uitvaart die precies past;
bij de overledene én bij u.

Betrokken, informeel en in alle rust leid ik

u langs alle keuzes die belangrijk zijn.

Zokrijgt de uitvaart gaandeweg
vorm en wordt het altijd een
persoonlijk afscheid.

e Vertrouwd met de christelijke
spiritualiteit

e Ongeacht waar en hoeu
verzekerd bent

o Gratis voorbespreking

HAFKAMP

Grafwerken en Natuursteen b.v.

De Meente 7 - 8121 EV Olst
DR e e e Tel: 0570-562648 - Fax: 0570-561354
E-mail: info@haftkampnatuursteen.nl
~ WWW.HAFKAMPNATUURSTEEN.NL

www.rob-oostenrijk.nl info@rob-oostenrijk.nl

“Mensen weten
vaak niet wat er

bij een uitvaart
allemaal moeelijk is.
WOREEED het :
graagvooru.”

—
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Els Schaap Harry Maalderink

3 . ) w uitvaartondernemer

Do sl s Uw uitvaartonderneme
Uitvaartleider VOOF De\/@ﬂter

en omstreken

= UITVAARTVERZORGING

v
W vredehof ;-% Herman Bakker

& ’

0570 60 66 44 (923 en nacht verelkvaer)

Vredehof/Roelofs Uitvaartverzorging Diepenvesnseweg 76, Devente ﬁ[gpenvggn‘sgwe_g 74, bevmtgr
Bel (0570) 622 535 www.redehot.nl infoc@hermanbakker.nl + www.hermanbakker,nl
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Bestuur

Contact via het centraal secretariaat
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen
Vicevoorzitter/penningmeester: J. Grobbée
Begraafplaatsen: T. Wellenberg

Secretaris: M. Buijs

Namens pastoraal team: M. Brinkhuis
Mens & Organisatie: E. van Zuylen

R.G.W. (Ronald)
Cornelissen
pastoor
0570-619087
cornelissen@
aartshisdom.nl
ma. afwezig

G.J.J5. (Gauthier) de
Bekker
parochievicaris

06 - 22339977

- gdebekker@

heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

AM.A.L (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker

038 - 4527 475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

Parochiecentrum en
centraal secretariaat
Kerkstraat 1

7412 XM Deventer
0570-6090 40
info@heiligelebuinus.nl

ma. di. wo. do. 9.00 - 16.00 uur

Bereikbaarheidsdienst
voor ziekenzalving en uitvaart

06-13 32 44 06

| GJ.(Gé) Nijland
parochievicaris

06 -58 88 28 05
pastornijland@
parochieheiligkruis.nl
ma. afwezig

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
vrij. afwezig

EN. (Fokko) de Graaf
diaken
0570-651054

Vertrouwenspersoon
ongewenste omgangsvormen en integriteit

M.C.CJ. (Maria)
van Mierlo
06-22126638

Dopen
Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "Over ons/Financieel”

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Gé Nijland, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Gabrie Gelissen, Lucas Brinkhuis en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie april (onder voorbehoud)
Kopij uiterlijk binnen 4 maart voor 17.00 uur
Verschijningsdatum 30 maart

Postadres redactie
Kerkstraat 1, 7412 XM Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NL8IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG
De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

van 25 mei 2018
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