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Samen p weg

De titel impliceert het al: we staan er niet alleen
voor. Na meer dan een jaar vol coronabeperkingen
mogen we weer vooruit kijken. We kunnen elkaar
weer ontmoeten. Bij blijde gebeurtenissen en ook
bij verdrietige momenten gaan we samen op weg.

Het is geweldig dat we Willibrordzondag weer
kunnen vieren. We focussen ons op wat ons
verbindt en niet op wat ons verdeelt. Dat is de
kracht van de oecumene.

Ook de column van Lucas Brinkhuis gaat over
verbinding. Die draagt bij aan verdraagzaamheid en
begrip voor de ander. We geloven immers in de-
zelfde God.

De bisschoppen willen met de gelovigen in gesprek
over hoe we met elkaar de kerk in de toekomst
vorm willen geven. Het is de start van een lange
weg samen, met een synode in 2023 als stip aan de
horizon.

Mensen zijn ook letterlijk samen op weg gegaan. De
klimaatpelgrims vragen met hun voettocht van
Polen naar Glasgow aandacht voor een leefhare
planeet, ook in de toekomst. Ik kan het niet laten in
dit verband te wijzen op de pauselijke encycliek
Laudato Si. We zijn het aan elkaar verplicht.

Ook bij verdrietige momenten kunnen we er weer
zijn voor elkaar. Na een jaar waarin elkaar ontmoe-
ten bijna niet mogelijk was, is er nu weer een praat-
groep lotgenoten voor ouders die hun kind hebben
verloren.

Praten met elkaar, in gesprek zijn met elkaar. Niet
alleen over de leuke dingen, maar ook over serieu-
ze zaken en verdrietige onderwerpen. Zo zijn we
samen op weg om vol vertrouwen te werken aan
een betere toekomst.

Jan Miltenburg, hoofdredacteur
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Zoekt wat boven 1s...
Kol. 3:1

Gevallen blad, herfst en novembernevel staan ook dit jaar niet in de weg bij het openen van de hemel voor
ons mensen. Dat wil zeggen, Allerheiligen en Allerzielen bieden daartoe alle gelegenheid. Beide dagen
hangen sterk samen en vanuit het hoogfeest van Allerheiligen gedenken we hoopvol onze dierbaren
overledenen. Hieronder een gedachte in deze context.

God zaait op zijn akker en laat het graan rustig opgroeien tot de dag van de oogst. Jezus gebruikt dat
beeld ook in de gelijkenis van die al te ijverige knechten, die de akker steeds maar willen wieden. Ze
moeten de akker met rust laten van de Heer. Pas op de dag van de oogst worden onkruid en graan van
elkaar gescheiden. En heiligen zijn degenen die op de akker van God tot volle wasdom zijn gekomen, die
uitgegroeid zijn tot gave mensen en die vrucht hebben gedragen.

Maar waar het vooral om gaat, is het besef
dat wij al eeuwen lang op deze feestdag al
diegenen eren die voor eeuwig leven bij
God en dan is het daarbij dus niet van
belang of ze nu door de kerk zijn heilig ver-
klaard of niet. Nee, het gaat om alle gelovi-
gen van wie mag worden aangenomen dat
ze voor eeuwig leven bij God. Zij vormen
de ontelbare menigte die Johannes zag
rondom het Lam en voor de troon van God:
welgevallig aan de Vader omwille van
Christus’ bloed. Waarom is dat vooral van
belang? Omdat zij de bemiddelaars zijn
voor de biddende kerk op aarde, zij zijn de
voorsprekers in de hemel voor ons en voor
met name de lijdende en strijdende
broeders en zusters.

Wanneer je dit alles zo goed mogelijk tot je laat doordringen en daarmee dus de betekenis van dit feest
probeert te peilen, dan zal het je niet verbazen dat de gedachte aan een grote familie zich manifesteert,
een grote groep van broeders en zusters die zich mag verheugen in de aanschouwing van God. En door
ons geloof mogen we ons verbonden weten met die familieleden, als ik het zo mag zeggen, die door
datzelfde geloof en door een goede levenswandel zich in Gods nabijheid mogen weten. En dat laatste is
synoniem voor niets meer te wensen hebben, voor volmaaktheid en voor eeuwige vreugde.

We mogen hopen en geloven dat onze dierbare overledenen hierin nu al mogen delen dan wel daarnaar
op weg zijn. Vanuit die hoopvolle gedachte is er alle reden om door herfststormen en novembernevel
heen, de blik blijvend naar boven te richten. En al die zogenoemde hemelingen mogen een blijvende
voorspraak zijn voor ons en voor Gods kerk in deze wereld. Een kerk die hoopvol op weg is. Zie daartoe
mede de info over de bisschoppensynode van 20230p blz. 13.

Pastor Ge Nijland

4 - ACTUEEL



Wanneer een dierbare overlijdt...

Of het overlijden onverwachts komt of na een lang ziekbed, het afscheid van een dierbare is ingrijpend. De
uitvaartondernemer staat u als nabestaanden bij in allerlei praktische zaken.

Wenst u een vorm van kerkelijke betrokkendheid bij de uitvaart, dan neemt u contact op met de
bereikbaarheidsdienst van de parochie: 06 - 13 32 44 06.

Jan den Hartog, Caroline Legebeke en Ben Schotgerrits

bemensen sinds jaren de noodtelefoon bij toerbeurt.

Zij lichten u in over de mogelijkheden die er zijn:

begrafenis of crematie, in welke kerk, of alleen in het

M crematorium of op de begraafplaats, de datum van de
begrafenis of crematie. Ze bespreken met u uw

bijzondere wensen ...
De voorganger in de uitvaartviering neemt vervolgens

M contact met u op voor een gesprek.

M In onze parochie gaan naast de teamleden ook vier
8 parochiaanvoorgangers voor bij uitvaarten.

Overigens, wanneer u een ziekenzalving wilt aanvragen voor een dierbare, kan dat ook via de

bereikbaarheidsdienst!

Uitvaartvieringen

Het goed vieren van de uitvaart vinden we in onze
parochie van groot belang. Met zorg willen leden
van het pastoraal team, assistenten en parochiaan
voorgangers de uitvaart vormgeven. Daarbij
vinden we de inbrng van de nabestaanden van
groot belang. Het moet immers de uitvaart van
hun geliefde worden.

In een kerkelijke uitvaart is altijd de kerkelijke en
de persoonlijke kant aanwezig. Het gaat om deze
persoon en diens leven, maar het gaat ook om
gelovig en met vertrouwen op het eeuwig leven
deze overledene aanbevelen in Gods aanwezig-
heid. Het is meestal zoeken naar de goede balans
hierin. Daar komen we overigens altijd uit.

In de coronaperiode waren de uitvaarten aanvan-
kelijk alleen in de vorm van een gebedsviering met
absoute. Daardoor was het hygiénisch beter te
realiseren en duurde de plechtigheid ook niet te
lang.

Ook toen het strikt genomen niet meer hoefde,
hebben we als pastoraal team aan de gebeds-
viering zonder communie vastgehouden. We

merkten namelijk dat in bijna alle gevallen de
uitvaart in de vorm van een gebedsviering het
beste aansluit bij de wensen van de nabestaan-
den. In een eucharistieviering of een woord- en
communieviering zijn we immers veel meer
gebonden aan liturgische voorschriften enis er
minder ruimte voor persoonlijke inbreng. Een
enkele keer werd de communie overigens wel
gemist. Anderzijds merkten we in het verleden dat
het uitreiken van de communie voor velen iets
onbekends was en regelmatig voor verwarring
zorgde.

Het pastoraal team heeft onlangs besloten dat
een gebedsviering de normale wijze van de
uitvaart in onze parochie blijft, ook als er een
priester voorgaat. Bij nadrukkelijke wens van de
familie en als de eucharistie voor de overledene
en of diens nabestaanden heel waardevol was of
is, willen we hier een uitzondering voor maken.
Het pastoraal team geeft al dan niet toestemming
hiervoor.

Namens het pastoraal team,
Diaken Mare Brinkhuis
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Kerkmuziek:

Jan Pieterszoon

Sweelinck
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In deze reeks artikelen over kerkmuziek kan ik niet ~ Sweelincks moeder stierf in 1585 en Jan

om Jan Pieterszoon Sweelinck heen. Hij werd Pieterszoon nam de verantwoordelijkheid voor
geboren in april of mei 1562 in Deventer, waar zijn  zijn jongere broer en zus op zich. Zijn salaris van
vader en grootvader organist waren. Hij overleed 100 florijn werd het jaar daarop verdubbeld,

400 jaar geleden, op 16 oktober 1621. Hij was de vermoedelijk om zakelijk te helpen. Bovendien
oudste zoon van Peter Swybbertszoon en Elske kreeg hij 100 gulden extra aangeboden in het
Sweeling en kort na zijn geboorte verhuisde het geval hij zou trouwen. Dat deed hij in 1590. Hij
gezin naar Amsterdam, waar zijn vader vanaf circa  trouwde met Claesgen Dircxdochter Puyner uit
1564 organist was van de Oude Kerk. Medemblik. Ook kreeg hij de keuze tussen nog
Vermoedelijk heeft Jan Pieterszoon zijn eerste eens 100 gulden of gratis onderdak in een huis
muzieklessen van zijn vader gehad, die in 1573 van de stad. Hij koos voor het |aatste.

stierf. Er is niet veel bekend over zijn muziek-

opleiding na het overlijden van zijn vader, maar Hij wordt beschouwd als Nederlands grootste

een countertenor en schalmeispeler in Haarlem componist ooit. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij zijn
en de opvolger van zijn vader in de Oude Kerk hele leven in Amsterdam doorgebracht en bezocht
hebben hierin waarschijnlijk een grote rol hij slechts af en toe andere steden in verband met
gespeeld. zijn professionele activiteiten.

Hij werd er gevraagd om orgels te inspecteren en
advies te geven over orgelbouw en -restauratie.
Deze taken resulteerden in korte bezoeken aan
Enkhuizen en Haarlem (1594), Middelburg (1603),
Nijmegen (1605), Harderwijk (1608), Rotterdam
(1610), Delft en Dordrecht (1614), Rhenen (1616),
en Deventer, zijn geboorteplaats (1595, 1616).
Sweelincks langste reis was naar Antwerpen in
1604, toen hij van de Amsterdamse autoriteiten
de opdracht kreeg om een klavecimbel voor de
stad te kopen.

Jan Pieterszoon Sweelinck, gravure van Jan Muller uit 1624.
6 - KERKMUZIEK



Muzikaal talent tussen twee geloofsovertuigingen
Over de religieuze gezindheid van Sweelinck is in
onze tijd veel gediscussieerd. Na de zogenoemde
Alteratie van Amsterdam (1578) werd de
katholieke liturgie in de Oude Kerk vervangen
door de gereformeerde eredienst, waarin geen
ruimte meer bestond voor orgelspel. Maar in
overheidsdienst kreeg Sweelinck als organist de
opdracht elke dag minstens een uur het orgel van
de Oude Kerk te bespelen.

Met de zetting van het Psalmboek uit Genéve
(Geneefs psalter), waarover later meer, heeft hij
als toondichter een eigen keuze gemaakt waar
eerder een muzikale inspiratie spreekt dan een
geloofsovertuiging. De Latijnse motetten in de
Cantiones Sacrae hebben een rooms-katholieke
connotatie. Het merendeel van die teksten past
echter evengoed in de protestantse traditie. We
kunnen niet in het religieuze hoofd en hart van
Sweelinck kijken. Laten we het erop houden, dat
hij bijzonder tolerant is geweest naar beide
geloofsovertuigingen en vooral een goed
vakmanschap heeft neergezet.

De "maker van organisten”

Zijn werk gaf hem tijd om les te geven, waarvoor
hij even beroemd zou worden als voor zijn
composities. Hij was tot ver over de landsgrenzen
bekend: stedelijke overheden en adellijke vorsten
(vooral in Duitsland) stuurden hun veelbelovende
jonge orgeltalenten naar "Meester Jan" van
Amsterdam om daar de vakkennis op het hoogste
niveau op te doen. Tot de leerlingen van Sweelinck
behoorde de kern van wat later de Noord-Duitse
orgelschool zou worden: Jacob Praetorius II,
Heinrich Scheidemann, Paul Siefert, Melchior
Schildt en Samuel en Gottfried Scheidt.

Studenten van Sweelinck werden gezien als musici
waartegen andere organisten werden afgemeten.
Zo stond Sweelinck in Duitsland bekend als de
"maker van organisten”, "der deutsche
Organistenmacher". Daarnaast heeft hij grote
invloed gehad op de ontwikkeling van de
Nederlandse orgelschool, zoals blijkt uit het werk
van latere componisten als Anthoni van Noordt.
Sweelinck was de belangrijkste componist van de
muzikaal rijke "gouden tijd" van Nederland.

Maar ook al was hij in zijn tijd geroemd als
organist, pedagoog en deskundige op het gebied
van orgelbouw, zijn muziekhistorische betekenis
ontleent hij vooral aan zijn werkzaamheden als
componist. Hij schreef een omvangrijk oeuvre
voor toetsinstrumenten (orgel, klavecimbel) en zo
mogelijk een nog groter aantal vocale werken.
Tijdens zijn leven is het merendeel van zijn vocale
werken in druk verschenen, terwijl de klavier-
muziek alleen in handschriften bewaard is
gebleven. Daaruit spreekt het belang van de
vocale werken voor Sweelinck zelf.

Van zijn vocale werken kennen we composities op
wereldlijke teksten, zoals madrigalen, rimes en
chansons. Zijn eerste gepubliceerde werken
dateren van circa 1592-1594. Het waren drie
delen met chansons. Daarvan is alleen het laatste
deel overgebleven, dat in 1594 werd gepubliceerd.
Uit die publicatie - van de titelpagina - blijkt, dat
hij als componist de achternaam van zijn moeder
aannam. Waarom hij dat deed, is onbekend.

o
L -“‘\

). Goeree, "De Oude Kerk van binnen naar ‘t Westen te zien, 1765".
Stadsarchief Amsterdam. Collectie Atlas Dreesmann.
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amsterdam 10 februari 1971
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Vele Nederlanders kennen het gezicht van Jan Pieterszoon Sweelinck van
het bankbiljet van 25 qulden.

Naast de composities op wereldlijke teksten vol-
tooide hij een complete meerstemmige zetting van
het Geneefse psalter, dat in de literatuur als zijn
magnum opus, zijn levenswerk wordt beschouwd.
Alle 150 psalmen, sommige zelfs meerdere keren
getoonzet, zijn in vier bundels verschenen.
Sweelinck publiceerde drie van de vier bundels in
1604, 1613 en 1614, Het laatste deel is in 1621
postuum uitgegeven. Daarnaast gaf hij een bundel
Cantiones sacrae uit met 37 motetten op Latijnse
teksten.

Sweelinck gebruikte voor zijn psalmzettingen teks-
ten uit het Franstalige psalmboek van Clément
Marot en Théodore de Béze. De keuze voor deze
Franstalige teksten geeft aan, dat hij niet aan toe-
passing binnen de kerkdienst dacht. Voor gebruik
in de kerkelijke eredienst zou de Nederlandse be-
rijming van Petrus Datheen, in de meeste kerken in
gebruik, logischer zijn geweest.

Sweelinck had zingende gezelschappen in de huise-
lijke kring voor ogen. Gezelschappen uit de gegoe-
de burgerij, waar de Franse taal in hoog aanzien
stond. Dit is af te leiden uit de opdrachten in de
eerste twee boeken aan burgemeesters en een
groep calvinistische kooplieden.

Door onbekende oorzaak stierf Sweelinck op 16 ok-
tober 1621. Hij werd begraven in de Oude Kerk. Hij
liet zijn vrouw met vijf van hun zes kinderen ach-
ter. Nog in 1621 volgde Dirck Janszoon, de oudste,
zijn vader op als organist van de Oude Kerk.

Op 20 oktober 1621 werd het lichaam van Jan Pie-
terszoon Sweelinck aan de aarde toevertrouwd. In
het grafschrift dat Joost van den Vondel voor hem
dichtte, klinken bewondering en genegenheid
door.

Op [leester Joan Pieter Swelinck.
Phoenix der [Slusijcke en Orgelist
van Amsterdam

Bits Sweelinck's sterfelyk deel;
ten troost ons nagebleven;
't Ontsterfelyk hout de maer
by Godt in 't eeuwig leven;
Daer streckt hy, meer dan hier
omvatten ons gehoor,
Een goddlycke galm
in aller Enghlen oor.

Lonneke Gunnink-van den Berg

s

Eerste Hulp

bij katholieke begrippen

.

In elk Zout-nummer geven we dit seizoen langs de weg van het
zogenaamde ABC-alfabet een korte, sobere uitleg van een aantal
katholieke begrippen die we niet meer zo vaak tegenkomen.

We baseren ons hierbij op het boekje Eerste Hulp bij katholieke
begrippen, Uitgeverij Abdij van Berne

Qa rtsengel

Het woord "engel" komt van het Griekse woord "angelos" wat "bode" betekent. Het zijn geestelijke
wezens die God dienen en optreden als Zijn boodschappers. Traditioneel worden engelen in de Bijbel
onderverdeeld in negen categorieén die samen "engelenkoren" genoemd worden. Drie daarvan zijn de

Serafijnen, Cherubijnen en Aartsengelen.

Een aartsengel is een engel met een hogere rang. De drie aartsengelen zijn: Michaél (de "hemelse"
legeraanvoerder uit het bijbelboek Apocalyps), Gabriél (die Maria vertelde dat ze zwanger zou worden)
en Rafaél (de mysterieuze "geneesheer" uit het Bijbelboek Tobit). De duivel Lucifer die in de bijbel

voorkomt is een "gevallen" aartsengel.

*\olgens de Apocalyps eren en loven de engelen hun God in de hemel zonder ophouden.

8 - KERKMUZIEK
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Even voorstellen

‘Helga Baars

parochiecatecheet

Ik ben Helga Baars en woon in Heino samen met mijn man Clemens, hond
Koos en kater Tobias. Het afgelopen jaar heb ik in onze parochie stage
mogen lopen voor mijn opleiding tot catecheet. In 2018 ben ik met deze
opleiding gestart bij het Ariénsinstituut in Utrecht. Samen met pastor
Gauthier de Bekker en de stuurgroep heb ik een online traject
gerealiseerd voor de Eerste Heilige Communie en het sacrament van het
Vormsel. Dit omdat door het coronavirus samenkomen niet mocht en wij
de kinderen wél een stukje catechese wilden aanbieden.

In juni heb ik mijn opleiding met succes mogen afronden, iets waar ik heel

blij mee ben. Samen met pastor Gauthier en de stuurgroep gaan we ons
nu richten op de Gezinszondag. Een zondag waarbij de viering en het samenkomen erna, volledig
gericht zijn op kinderen van alle leeftijden. Met daarbij uiteraard ook de voorbereiding voor de Eerste

Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel.

Behalve als catecheet ben ik ook nog actief op diverse andere fronten, o.a. bij Gevangenenzorg
Nederland. Ik bezoek gedetineerden en geef trainingen gericht op herstel, op de tijd na hun detentie.
Ook organiseer ik lezingen en workshops bij het Dorpshuus in Heino. In de zomermaanden zit ik ook nog

achter de kassa bij de Tippe, het zwembad.

Ik ben een lange afstandloper, geniet van wat ik zie en raak nogal eens in gesprek met mensen die ik dan
ontmoet. Langer geleden ben ik samen met mijn man naar Santiago de Compostella gefietst, dat was
heel bijzonder! Ik hoop er nogmaals heen te gaan, of op de fiets, of anders lopend. Het laatste vanuit
Porto (Portugal) een 300 km lopen. Door corona is het daar nog steeds niet van gekomen, maar wie

weet volgend jaar.

Voor nu ben ik blij dat we elkaar weer mogen ontmoeten en ook met de kinderen echt mogen gaan
vieren, in plaats van dat dit digitaal gebeurt. Ik hoop u dan ook te mogen ontmoeten op een
Gezinszondag in Deventer of misschien wel in Raalte. Met een hartelijke groet en graag tot ziens.

Helga Baars

Dankwoord van pastor Limbeek

Lieve mensen, heel, heel hartelijk dank voor jullie
felicitaties, mondeling en schriftelijk . De sympa-
thieke woorden - met het adres waaraan ze te
richten - van pastoor Ronald Cornelissen in 't
Zout hebben hun uitwerking niet gemist! Ook
mocht ik vele, vaak verrassende giften en gaven
ontvangen. Het was werkelijk overstelpend. Het
is fijn en dankbaar om nog zoveel voor mensen
te mogen betekenen en samen het geloof, de
hoop en de liefde van de Heer te vieren.

Ik hoop er nog een tijdje mee door te kunnen
doorgaan en neem een voorbeeld aan mijn

4

onverwoestbare collega pastoor Herman
Brummelhuis, maar we hebben het natuurlijk
niet in eigen hand. De viering van mijn jubileum,
de prachtige zang, de goede woorden van
pastoraal werker Lonneke Gunnink en de inzet
van zovelen zijn een krachtige stimulans voor mij
om door te gaan op de weg, die ik eenmaal
begonnen ben en met vallen en opstaan tot nu
toe met Gods hulp heb mogen volbrengen.
Lieve mensen, nogmaals heel veel dank en tot
spoedig ziens.

Henk Limbeek em.pr.
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Zondag 14 november: een extra feestelijke zondag in de Parochiekerk
de eerste Gezinszondag én Lebuinusdag!

Om 10.30 uur beginnen we in de Broederankerk
met een kindvriendelijke eucharistieviering.
Tijdens deze viering kunnen de kinderen ook
meehelpen in de liturgie, bijvoorbeeld door iets
voor te lezen of de misdienaars te helpen. Het
kinderkoor Youngest Voices XL zingt in deze
viering.

Daarna lunchen we gezellig samen.

Na de lunch is er aansprekende catechese in
verschillende groepen.

Er is een groep voor de voorbereidende
catechese voor de Eerste Heilige Communie en
het Vormsel.

En er is een programma waaraan alle kinderen
kunnen meedoen. De ouders hebben hun eigen

groep. Voor de allerkleinsten voorzien we creche.

GEZINSZONDAG

We nodigden actief de mogelijke communicanten
en vormelingen voor het seizoen 2021-2022 uit,
en de communicanten en vormelingen van het
afgelopen jaar. Maar: ook zonder uitnodiging
zijn jullie/bent u van harte welkom!

Kennen jullie andere gezinnen die het leuk
zouden vinden om aan te sluiten? Geef het aan
hen door! ledereen is van harte welkom, want
hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

De gezinszondagen zijn steeds op de tweede
zondag van de maand. Zet dus ook vast 12
december, 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10
april, 8 mei en 12 juni in de agenda. We hopen
dat de gezinszondagen een thuis te worden voor
de gezinnen in onze parochie, waar ze elkaar
kunnen vinden en leren kennen.

Pastor Gauthier de Bekker

namens het pastoraal team

14 november

koffie meegenieten!
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Dit jaar vieren we gelukkig weer ons parochiefeest!

Om 10.30 uur vieren we een kindvriendelijke eucharistieviering,
opgeluisterd door de vrolijke jonge stemmen van Youngest Voices XL.

Na de viering: Uitreiking van de Lebuinuspenningen
De penningen zijn een uiting van de bijzondere waardering van het pastoraal team en
het parochiebestuur voor vrijwilligers die zich jarenlang inzetten voor de parochie.

Hierna is er tijd om uitgebreid bij te praten! Wij zorgen voor koffie, een hapje en een
drankje. Maar we willen ook graag de mooie traditie weer in ere herstellen:

Heel Lebuinus bakt!

Bent u een enthousiaste thuishakker? Tovert u uit uw oven heerlijke cake, muffins,
taartjes, cupcakes, koekjes of ander gebak? Breng iets mee, en iedereen kan bij de

Het pastoraal team en het parochiebestuur kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen!



Op de maandagavonden in de Broederenkerk:

Inspiratie Lezen en Lectio Divina

Sinds enige tijd heeft het pastoraal team een goede samenwerking met het Jongerenklooster in Deventer.
Op de maandagavonden organiseert het Jongerenklooster samen met enkele leden van het pastoraal team
een bezinnende maandagavond in de Broederenkerk of het parochiehuis ernaast. Het hoofdprogramma is
Inspiratie Lezen of Lectio Divina.

Bij Inspiratie Lezen wordt een bijbelgedeelte gelezen en
samen besproken wat de tekst betekent. Een beetje uitleg,
maar vooral uitwisseling.

Bij Lectio Divina wordt een korte Schrifttekst biddend
gelezen. In een aantal stappen — en met veel stilte — zoek
je wat deze tekst jou te zeggen heeft. Wie wil, mag delen
wat de tekst haar of hem zegt. Aan het eind van de avond
is er gelegenheid om in de kerk het nachtgebed mee te
bidden met de jonge kloosterlingen.

Data voor 2021:

1,8,15 en 22 november: Inspiratie Lezen

29 november en 6 december: Lectio Divina

13 en 20 december: Inspiratie Lezen

We starten telkens om 20.00 uur.

Vooraf aanmelden is niet nodig. Catharinus van den Berg en Marc Brinkhuis

4

Antoniusbrood

In de negentiende eeuw ontstond de gewoonte om zogenoemde Antoniusbroden te
geven aan arme mensen met de bedoeling op die manier de heilige Antonius van
Padua te vragen een goed woordje voor de arme te doen bij God voor meer
welstand of hem te bedanken voor het brood.

Ook nu nog vind je in meerdere katholieke kerken zogenaamde "offerblokken" met daarop de tekst
"Antoniusbrood". Dat is een kluisje of houten kistje dat meestal verankerd is aan een muur of
ingemetseld om diefstal te voorkamen. Via een smalle gleuf in zo'n kluisje kan er geld in worden
gedeponeerd dat bedoeld is voor arme mensen of een gift of vergoeding is voor een kaars of iets
dergelijks. En nog steeds zijn er parochiekerken waar na een kerkviering op de naamdag van de heilige
Antonius (13 juni) Antoniusbroodjes worden uitgedeeld.

Apostelkruisje

Op de binnenmuren van een kerk worden bij de bouw ervan twaalf kruisjes aangebracht die door de
bisschop bij het in gebruik nemen van de kerk (de kerkwijding) met heilige olie worden gezalfd. Ze
herinneren aan de de twaalf volgelingen/apostelen van Jezus.

Avondwake

Dit is een viering binnen de katholieke traditie waarin gebeden wordt voor een overledene op de avond
voorafgaand aan een uitvaart. Zo'n samenkomst is ook bedoeld om extra troost te bieden aan de
nabestaanden. In de avondwake is er vaak meer ruimte voor de gedachtenis aan een overledene dan bij
de uitvaartviering. Zo kunnen meerdere sprekers iets zeggen over de gestorvene of kan er geluisterd
worden naar diens muziek.
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7 november 2021

Willibrordzondag

De tijden zijn onzeker. Het valt nauwelijks te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal
gaan. Gelukkig bieden de hijbelteksten die op deze zondag gelezen kunnen worden enig houvast in het
omgaan met de toekomst.

Dit jaar staat de cecumenische Willibrordzondag in het
teken van "Boodschappers van Vreugde". Ook in de BOOdschapper va“ vre“gde
21ste eeuw vertelt het evangelie ons over de blijde ‘1

boodschap die al van generatie op generatie is door- E‘"’g

gegeven. :

Het was de heilige Willibrord die vanuit Engeland in de
vroege middeleeuwen (658-739) als eerste grote
geloofsverkondiger de oversteek waagde naar de Lage
Landen om samen met zijn metgezellen de basis te
leggen voor christelijke geloofsgemeenschappen welke
in alle eeuwen daarna veel hoogte- en dieptepunten
hebben gekend. En telkens kwam de vernieuwende en
levendmakende kracht van het evangelie weer boven.

Nu staan alle christenen meer dan ooit voor de
uitdaging om de boodschap van het evangelie op een
eigentijdse, aansprekende manier uit te leggen en door
te geven. Om welke keuzes gaat het nu en welke
vormen passen bij onze tijd? Zijn we heden ten dage
nog wel de brengers/doeners van die blijde boodschap
waardoor anderen geraakt worden of wachten we er
eerder op zelf geraakt te worden?

Eén van de mogelijke evangelielezingen op Willibrordzondag is er eigenlijk heel duidelijk over: Jezus
zendt zijn leerlingen de wereld in om het goede te doen en belooft hen tegelijkertijd: IK BEN MET U
ALLE DAGEN TOT AAN DE VOLEINDING VAN DE WERELD (Mattels 28, 16-20). Een opdracht van vreugde
voor ons allemaal, ook nu nog.

Josefien Kenkhuis

Oecumenlsche Willibrordviering op Nieuw-Sion

e e 28 Op 7 november, de feestdag van de heilige Willibrord, de stichter van

B8 de Kerk in onze streken, is er een unieke oecumenische viering in de
kloosterkerk van Nieuw-Sion. De viering is een samenwerking van de
Protestantse Gemeente Deventer (Lebuinuskerk), onze Lebuinus

il Parochie en Nieuw-Sion. Voorgangers zijn Peter Dullaert van

4 Nieuw-Sion, dominee Saar Hoogendijk (PKN) en diaken Marc Brinkhuis
(RK). De viering begint om 10.00 uur. Na de viering is er gelegenheid
om koffie en thee te drinken. Ook kunt u meedoen aan een rondleiding
over het kloostercomplex. Uit verschillende tradities, maar in het
voetspoor van dezelfde Willibrord, willen we op een mooie en
feestelijke wijze onze verbondenheid vieren. Van harte welkom!

@ Diaken Marc Brinkhuis
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Voor een synodale flerk
iaetatls morgen.
Uiteindelijk zal dit de inbreng zijn voor een
bijzondere bisschoppensynode in oktober 2023 te
Rome. Op zondag 10 oktober is in Rome een begin
gemaakt met het synodale proces; in de
bisdommen werd het begin gevierd op zondag 17
oktober met een eucharistie waarbij speciaal
gebeden is om de hulp van de Heilige Geest. Ook
in ons bisdom en in onze parochie zullen we in
gesprek gaan over thema's die zijn aangereikt.

Kernwoorden voor de hele synode zijn:
Communio - Gemeenschap: het gaat om
verbinding met God en met mensen.

Participatio - Participatie: de weg van de
synodaliteit impliceert een actieve participatie van
alle gelovigen aan de missie van de Kerk.

Missio - Zending: De missie van de Kerk is het
verkondigen van de blijde boodschap en het
maken van nieuwe leerlingen.

Naar een synodale kerk

Paus Franciscus roept alle bisdommen op om in gesprek te gaan met de
gelovigen om te komen tot een synodale kerk. Synode komt van het Grieks
“samen op weg". De paus nodigt alle gelovigen uit om samen na te denken, te
bidden en te spreken over belangrijke thema's van de Kerk van vandaag en

Als deelthema's hebben de Nederlandse
bisschoppen gekozen voor:

Vieren: hoe zijn gebed en liturgie de kern van ons
geloven? Hoe inspireren vieringen ons, en hoe zijn
we er allemaal bij betrokken?
Medeverantwoordelijk voor missie: Hoe kunnen
we als gedoopten samen verantwoordelijkheid
nemen voor de opdracht die we als Kerk hebben?
Hoe zijn we echt leerlingen van Jezus?

Dialoog in kerk en samenleving: Hoe worden we
een kerk — wereldwijd, op bisdomniveau, in de
eigen parochie en geloofsgemeenschap — waarin
we met elkaar in dialoog zijn? Hoe gaan we om
met verschillen in visie, met conflicten? Hoe
treden we in contact met andere sectoren in de
samenleving?

Een spannend en hoopvol proces om met elkaar in
te gaan. Hoe één en ander verder gaat, zult u nog
horen en lezen. We staan aan het begin.

Diaken Marc Brinkhuis

WI) STAAN VOOR U,
HEILIGE GEEST

Grbed voor de bisschoppensynade Yoor een

synodale Kerk: communio, parlicipalla, mbsske’ {2023)

:.:‘f’\ % Deze genedskaart is een uitgave van de Nederlandse
= Blsschoppenconferentie irikkerk, nl)

VIEREN EN MEER - 13



Onmoeting

Diaconie

Gemeenschﬂg_l__psopbouw Missiewerk

Vastenactie

Nieuwe groepen lotgenoten

parochianen die hun partner hebben verloren en voor ouders die hun kind hebben verloren

Beste allemaal,
Het is intussen een paar jaar geleden dat we
gestart zijn met verschillende lotgenotengroepen.

We hebben een groep bij elkaar gehad vanuit de
voormalige Heilig Hartlocatie, Lettele en het TBH.
We hebben een groep bij elkaar gehad vanuit de
locaties Wijhe-Boerhaar (Engelbert) en Boskamp-
Olst (Willibrord).

Daarnaast zijn we samengekomen met ouders, die
hun kind (jong en ouder) moesten verliezen. Elke
ontmoeting weer was bijzonder waardevol.

Naast deze groepen willen we mensen de
gelegenheid bieden met ons samen te komen in
een nieuwe groep. Daarom deze uitnodiging:
Hebt u interesse uw verhaal te delen met anderen
die weten wat het is een partner of een kind te
moeten missen, laat het ons weten.

’

Dan willen we graag een nieuwe groep beginnen.
Waar en wanneer? Dat is nog geheel open, want
dat willen we met u samen afstemmen.

U kunt zich opgeven

via het secretariaat: 0570-609040 of mail naar
info@heiligelebuinus.nl of door een bezoek aan
de Broederenstraat 18al in Deventer.

U mag het ook altijd doorgeven via het secretariaat
in uw eigen geloofscentrum.

Mede namens de codrdinatoren van de bezoekers-
groepen in de gehele H. Lebuinus Parochie,
Lonneke Gunnink-van den Berg, pastoraal werker

?

PCl inspiratie dag 2021
\Weer een coronajaar
ten einde. Wat zijn we
blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten.

We hebben daarom onze inspiratiedag gepland op
zaterdagochtend 6 november 2021. Vanaf 9.30
uur is de inloop en om 10.00 uur starten we in het
Titus Brandsma Huis in Colmschate.

Parochiéle \.& ,/[
Caritas Instelling | =
Hailige Lebuinua I‘ﬁu "\\\

Het lijkt of er weinig is gedaan het afgelopen jaar.
Veel bezoekwerk is in andere vorm doorgegaan en
ook de inloophuizen zijn in aangepaste vorm open
gebleven. Wat zeg je tegen elkaar na een jaar
stilte? We hopen op enige uitwisseling.

Het bestuur bespreekt op welke manier we ban-
den weer kunnen aanhalen en wat voor nieuwe
activiteiten uitgezet kunnen worden.

De actie van de Stichting Kerstpakketten komt er
weer aan. We merken dat onderlinge contacten

14 - SAMEN DOEN

en samenwerken met andere organisaties steeds
belangrijker wordt. Dat zal voor ons ook een
speerpunt zijn. En we zijn zoekende naar leden die
ons bestuur komen versterken of aanspreekpunt
voor geloofscentra zijn.

We hopen codrdinatoren, vrijwilligers en geinte-
resseerden in het diaconale werk te zien op 6 no-
vember,

Het onderwerp van de inspiratiedag van de PCl
Heilige Lebuinus is:

Een luisterende houding: wat is dat? Hoe laat je
die ander in zijn waarde?

Dit noemen we "presentie". Marianne Kok van het
Meester Geertshuis gaat daarover vertellen.

Ook nieuwsgierig? Van harte welkom! Laat ons
even weten dat je komt op mailadres:
pci@heiligelebuinus.nl

Bestuur PCI



Bij de najaars inzamelingsactie van Sam’s kledingactie werd in Schalkhaar
810 kilo kleding opgehaald en in Colmschate (Titus Brandsma Huis) 205
kilo. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat voor het grootste
gedeelte naar projecten in Oeganda om kinderen en hun ouders te
ondersteunen om na de coronatijd weer naar school kunnen. Dank u wel

) voor uw steun! Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s

e
KLEDINGACTIE

Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet
mag worden ingeleverd? Of wilt u misschien zelf als vrijwilliger voor de
stichting aan de slag? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl.

Bij Titus op de koffie!

U bent welkom op vrijdag in de oneven weken
voor een goed gesprek bij een goede kop koffie.
Titus Brandsma Huis:

Vrijdag 12 en vrijdag 26 november van 10.00 uur
tot 11.30 uur.

Donderdagdiner

in het Titus Brandsma Huis

Jal We mogen weerl! ...

Ook het donderdagdiner is weer begonnen.

Vanaf donderdag 21 oktober wordt er weer om de
week gekookt door de koks van het
donderdagdiner in het Titus Brandsma Huis. Voor
€5,- kun je er genieten van een heerlijke maaltijd
met een toetje en koffie of thee met wat lekkers
na. Inloop is vanaf 17 uur, we eten om 17.30 uur.
Wil je ook graag een keertje mee eten, dan kun je
je aanmelden via donderdagdiner@gmail.com.

De kookgroep is op zoek naar nieuwe
enthousiaste koks die willen meekoken! Lijkt je
dat wat? Stuur dan een mailtje naar
donderdagdiner@gmail.com!

SOEPCAFE WIJHE

.

L

Het eerste soepcafé in Wijhe op zaterdag 9
oktober was meteen een succes.

In het Noaberhuus in de Langstraat was plaats
voor 20 bezoekers en de vrijwilligers om te eten.
Daarnaast werden er nog een paar bakjes soep
afgehaald.

We aten een heerlijke groentesoep en
wortel-paprikasoep gemaakt door pastor
Lonneke en predikant Martje.

Het soepcafé wordt georganiseerd om mensen te
verbinden, maar ook met het doel duurzaam-
heid en omzien naar elkaar.

De ingrediénten voor de soep konden worden
gehaald bij de plaatselijke supermarkten en een
fruitbedrijf. Met bloemen van de plaatselijke
bloemisten kon alles feestelijk worden
aangekleed.

Zij kunnen deze producten niet meer verkopen
vanwege de houdbaarheidsdatum, maar voor de
vrijwilligers prima te gebruiken in de soep en op
tafel.

Gezien de geanimeerde gesprekken tijdens het
eten en de complimenten over de soep is het
zeker voor herhaling vatbaar.

Het volgende soepcafé is dan ook op zaterdag 13
november van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Locatie: Noaberhuus Wijhe, Langstraat 69
Aanmelden kan bij

Trees Fletterman 06-19 69 96 05 of

Sannie van Ravenhorst 06-17 67 73 43
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In balans blijven

Sommige zaken werpen hun schaduw vooruit, zo
ook de actie Kerkbalans 2022, Inmiddels zijn de
reacties op de actie Kerkbalans 2021 met de
daaraan gekoppelde informatie over de toekomst
van onze parochie wat geluwd en kunnen we er
wat beter mee omgaan.

Tevens is afgelopen zomer een deels nieuw
parochiebestuur aangetreden, die met nieuw
elan naar de toekomst kijkt. Er wordt duidelijk de
tijd genomen om samen met de parochianen
voor elke geloofsgemeenschap de best mogelijke
oplossing te vinden. Dit is niet gemakkelijk en
vraagt veel van ons allen.

Ondertussen gaat het leven in de parochie
gewoon door en worden er overal vieringen
gehouden en lopen de kosten door, Daarom
vragen wij u om, als u afgelopen winter niet heeft

ingetekend voor de actie Kerkbalans 2021, dit
alsnog te overwegen, zodat wij financieel gezond
aan onze toekomst kunnen gaan bouwen. Kijk
ook eens op de website van de parochie onder
het kopje: "financieel" naar de extra fiscale
mogelijkheden om uw gift aftrekbaar te maken.

Actie L

Kerkbalans

Ondertussen wordt er al weer
hard gewerkt aan de voorbe-
reidingen van de actie Kerkbalans
2022. Over ruim twee maanden
valt de bekende (witte) envelop
weer in uw brievenbus en hope-
lijk beseft u dat ook de parochie niet zonder uw
bijdrage kan. Denk er nu alvast over na. In het
volgende nummer van 't Zout komen we hier
uiteraard nader op terug.

Herman van der Linde,

voorzitter commissie Kerkbalans

INIMA

MiNIMA

Gezocht: vrijwilligers voor de
Kerstpakkettenactie in Wijhe!

Ock dit jaar organiseren de gezamenlijke kerken in
Wijhe weer de kerstpakkettenactie "Minima-voor-
Minima". Deze actie is bedoeld om bij mensen met
een minimaal inkomen en wonend in Wijhe of in de
buurdorpen Herxen, Elshof en Boerhaar een
kerstpakket te bezorgen.

Om de kerstpakketten te vullen, wordt op vrijdag 10
en zaterdagmorgen 11 december 2021 aan
supermarktbezoekers gevraagd of ze één of
meerdere extra producten willen kopen en deze in
willen leveren ten behoeve van de actie van
Minima-voor-Minima. Deze producten komen
uiteraard in de kerstpakketten.

Voor de organisatie van deze actie zijn op de
genoemde dagen veel vrijwilligers nodig. Wij vragen
van deze vrijwilligers of ze 1 uurtje willen helpen bij
één van de beide supermarkten in Wijhe. Wilt u
meehelpen, neem dan contact op met Jet Hillebrand
(jethillebrand@gmail.com ) tel: 0570-522803 of
Gerda Nijboer (gamnijboer@hetnet.nl)

tel: 0570-523097
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Stichting

kerstgaﬂetten

menlijke Kerken Deventer

Veel gezinnen leven al jaren van een
minimuminkomen of minder, door bijv.
scheiding of werkloosheid. Dan is het
moeilijk de dure decembermaand door te
komen, laat staan iets extra’s te kopen.
Vaak zijn de kinderen de dupe.

Daarom proberen wij namens de kerken
veel mensen een mooi en verantwoord
Kerstpakket te geven.

Voor onze jaarlijkse 500 pakketten hebben
we ongeveer € 15.000,00 nodig. Helpt u
mee? Maak uw bijdrage over op:
Bankrek. NL RABO 0139253491 t.n.v. St.
Kerstpakketten gezamenlijke Kerken te
Deventer.

En kunt u ons helpen met bezorgen van de
pakketten vanaf 14 december?

Meld je dan aan! mevr. Hummels
annekejufhum@gmail.com. Of
wtwientjes@gmail.com

Alvast vriendelijk bedankt.
Wil Wientjes-Sas,
penningmeester




dans

lezingen
film concerten q
theater “TN\ . 4
kunst :

tentoonstelling

Een theatervoorstelling, een theatrale collage, geinspireerd op
autobiografische geschiedenissen van mensen die in armoede leven. Wij
zijn een multiculturele theatergroep die weet hoe het is als het leven niet
over rozen gaat: de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. We laten de
samenleving zien zoals wij die ervaren, van onderaf. Mensen die niets in
de melk te brokkelen hebben. Mensen die in de politiek eigenlijk niet
vertegenwoordigd zijn, maar wel de consequenties dragen van beleid.
Uiteindelijk voert dat ons tot de vraag: Waar in deze samenleving ben ik
veilig en thuis? Zie de mens is een persoonlijk document waarmee wij
onze kennis van armoede over het voetlicht brengen en oproepen tot
solidariteit.

Op dit moment is het verplicht dat u zich aanmeldt voor de voor-

stelling ( www.wresinskicultuur.nl/aanmelden) en dat u beschikt over een
coronapas. Uitvoeringen:

Zie de mens

Roto Smeets De Manege Hoogeweg
Hunnerperkade 4, 7418 BT Deventer Hogeweg 8, 8101 NH, Raalte
Vrijdag 5 en zaterdag 6 nov, 20.00 Vrij 26 en zat 27 nov, 20.00

Kosten: Gratis. Vrije gift na afloop
Mede namens het Kruispunt Diaconaal Deventer en caritas en diaconieén
van de Gezamenlijke Kerken in Raalte: van harte welkom!

Themaschilderdag "Wachten............Verwachten"
7 December in het Titus Brandsma Huis, van 09.45 uur-16.00 uur

Welke gedachten komen erbij je op als het om We maken schetsen, een compositie n.a.v. de
deze twee woorden gaat? schetsen en we bepalen dan zelf wat we hier mee
Deze begrippen kun je van veel kanten bekijken en  willen uitdrukken. We schilderen met acryl.

dat is precies wat we gaan doen tijden de eerste Er kunnen maximaal 6 mensen deelnemen! De
Themaschilderdag in de Titus. Ze zullen ons kosten voor deze dag inclusief materiaal, koffie en
inspireren tot een gesprek dat breder is dan dit thee: £€5,00. Samen zorgen we voor iets bij de
onderwerp. koffie en iets voor de lunch, zodat we niet alleen
Graag nodig ik eenieder uit, die samen praten en ons gesprek delen. Over wie wat meeneemt word
vervolgens schilderen een goede mix vindt. je later geinformeerd.

Wil je reageren voor 20 november? Daarna krijg je de overige informatie. Graag tot 7 december!
Anneke Koch | anneke@annekewiegers.nl | 0570-52 61 96

De adventsgedachte vorm gegeven: een adventsspiraal maken

Ock in het thema "Wachten....verwachten': geen adventskalender, maar een adventsspiraal. Onze
handen geven vorm aan de klei, terwijl we ons laten inspireren door adventshezinning.

De adventsspiraal brengt je elke dag een stapje dichter bij Kerst.

Vrijdag 26 november in het Titus Brandsma Huis om 14.00 uur.

Graag even aanmelden bij andrea@vanduffel.nl
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Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Op
deze pagina vindt u de mededelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast
zijn onze bestuursleden natuurlijk altijd aan te spreken voor uw vragen!

Overlijden ing R van Heijst

Ruud van Heijst was vanaf juni 2007 adviseur vastgoed van het aartshisdom. Hij is op 10 oktober
2021, op 64 jarige leeftijd, overleden. Aanvragen voor een machtiging om bouwwerkzaamheden
te (laten) verrichten werden door hem behandeld. Het bisdom verzoekt geen berichten naar zijn
e-mailadres te sturen. Eris nog geen vervanging voor hem geregeld. Dit betekent, dat de
behandeling van aanvragen gedurende enkele maanden vertraging zal oplopen. Ruud was een
deskundig en gewaardeerd curiemedewerker. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met het
verwerken van zijn verlies en bidden voor zijn zielenrust.

Medewerker catechese

Helga Baars heeft een zendingshrief van de bisschop ontvangen. Zij zal op vrijwillige basis
catechese gaan verzorgen in de H. Lebuinus- en de H. Kruisparochie. Zij heeft de catecheten-
opleiding bij het bisdom gevolgd.

Informatieavonden

Aan de voorbereiding van de informatieavonden per locatie wordt druk gewerkt. Het is de
bedoeling, dat nog dit jaar alle locaties bezocht zijn. De voorbereiding vindt plaats in overleq met
de codrdinatoren van de desbetreffende geloofsgemeenschap. Bernadet Albers heeft de leiding
over dit traject. Op de avonden zullen een aantal bestuursleden aanwezig zijn, waaronder in elk
geval de vicevoorzitter Theo Lam.

Begroting 2022

Aan de codrdinatoren PCG, BAB en BOG is gevraagd een activiteitenplan met bijbehorende
begroting in november in te leveren. In de bestuursvergadering van december 2021 zal de
volledige begroting besproken en vastgesteld worden, zodat deze tijdig naar het bisdom kan.

Koorzang

Veel koren willen weer graag zonder beperkingen gaan zingen en repeteren. Het bisdom houdt
echter als regel aan dat er met maximaal 12 personen gezamenlijk gezongen mag worden. Het
maximum van 12 vervalt als zingen op 1,5 m afstand te realiseren valt. Zodra er een wijziging
komt in deze regel, zal dit aan de koren bekend worden gemaakt.

Administratie begraafplaatsen

Tot nu toe is de administratie van de begraafplaatsen nog niet gecentraliseerd. Door beheerders of
administrateurs van grafrechten enz. worden verschillen registratiesystemen gehanteerd. De
bedoeling is, dat deze administratie overgeheveld wordt naar ons centrale administratiesysteem
op Exact of DocBase, zodat een betere controle op de grafrechten mogelijk is, wat ook weer van
belang is voor de verantwoording van de jaarrekening. De plannen hiervoor zullen op korte
termijn met de administrateurs besproken worden.



15 uur p/w

Heilige
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Lekenpersoneel Aartsbisdom Utrecht.

van Zuylen voor 24-12-2021.
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Vacature Secretariaatsmedewerker

De Heilige Lebuinus Parochie is op zoek naar een
secretariaatsmedewerker voor 15 uur per week op het centrale
parochiesecretariaat aan de Broederenstraat 18a1 in Deventer.

Wil je graag betrokken zijn bij onze parochie en ben je o.a. accuraat, dienstverlenend en
zelfstandig werkend dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.
Kijk op de website [verwijzing pagina noemen] voor een uitgebreide functiebeschrijving.

Het betreft een betaalde functie. Inschaling en arbeidsvoorwaarden volgens richtlijnen

Je motivatiebrief met curriculum vitae mag je sturen naar info @heiligelebuinus.nl t.a.v. Elise

Op zaterdag 18 september 2021 vond in de Grote
of Lebuinuskerk in Deventer deze wijding van
kanunnik Bernd Wallet plaats. Deze bisschop
staat tevens aan het hoofd van de internationale
samenwerking van oudkatholieke kerken de Unie
van Utrecht.

De wijding vond in de voormalige kathedraal van
Deventer plaats omdat de coronaregels onvol-
doende ruimte boden in de St. Gertrudis-
kathedraal van de oudkatholieke kerk in Utrecht.
Daarmee wordt tevens de historische band
tussen Utrecht en Deventer, als eerste en tweede
stad van het middeleeuwse bisdom Utrecht tot
uitdrukking gebracht.

Bisschoppen van oud-katholieke, anglicaanse en
episcopale kerken uit heel Europa namen aan de
wijdingsplechtigheid deel.

Vanuit de rooms-katholieke kerk was hulpbisschop
mr. T. Hoogeboom van Utrecht aanwezig.
Consecrator (eerstwijdende bisschop) was mgr.
D.J. Schoon, oud-katholiek bisschop van Haarlem.
De Lebuinuskerk, indrukwekkend maar als
protestants bedehuis sober qua inrichting en
stoffering, was met het rijke erfgoed van de
oud-katholieke kerk, omgevormd tot een
kathedraal. Historische objecten als de staf en het
dienstboek van de bisschop van Deventer uit de
16de eeuw, keerden voor deze gelegenheid naar
Deventer terug.
Van beide kanten wordt het als verheugend
ervaren, dat de onderlinge betrekkingen tussen
de in 1723 ontstane oud-katholieke en de
rooms-katholieke kerken als positief en
constructief wordt gezien. De Lebuinus Parochie
heeft de nieuw bisschop gelukgewenst en hem
een reliekkastje aangeboden. De gastvrijheid die
de protestantse gemeente Deventer betoonde
past daar uitstekend bij.
Alle genoemde kerken kunnen zich immers vinden
in de wapenspreuk van de nieuwe bisschop: "In
Christo Gaudium", Vreugde in Christus. Dat be-
schouwt de nieuw gewijde als zijn inspirerende
motto.
dr. C.M. Hogenstijn
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Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 6123 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Allerzielen

Op dinsdag 2 november a.s. herdenken we 's
avonds om 19.00 uur al onze dierbare over-
ledenen in een gebedsviering. In het bijzonder
noemen we de namen van hen die de afgelopen
twee jaren vanuit ons geloofscentrum Broederen
uitgedragen zijn. Tevens zal het gedachteniskruisje
worden overhandigd aan de nabestaanden. In
enkele gevallen is dat vorig jaar reeds gebeurd. De
viering zal worden verzorgd door parochiaan-
voorgangers en de muzikale begeleiding is in
handen van Jurgen van der Ent. Na de viering
nodigen we u graag uit voor een kopje koffie of
thee. U bent allen van harte welkom.

Houtworm

Bij het uitkomen van dit nummer van 't Zout is de
bestrijding van de houtworm nagenoeg afgerond.
Nog net op tijd voor het jubileum van pastoor
Ronald Cornelissen.

Op de parkeerplaatsen naast de kerk is daartoe
diverse apparatuur geplaatst, die af en toe wel
eens lawaaiig is geweest.

Alle beelden zijn voor de behandeling van de
sokkels naar beneden gehaald en op een rij
tentoongesteld voor de bezoekers van de
bidkapel. Dit oogstte veel enthousiaste
opmerkingen van de bezoekers.

20 - BROEDEREN

Dat de behande-
ling noodzakelijk
| was, is door diver-

| se partijen gecon-
~ stateerd, o.a. de
Monumenten-
wacht en de Rijks-
dienst voor Cultu-
| reel Erfgoed.
Bijgaande foto laat
bijv. de staat zien
van het kruis dat
bovenop de preek-
stoel stond. Inder-
daad omdat het er
anders eerdaags zeker zou zijn afgevallen ...

Kerststal

Bij het schrijven van de kopij voor deze bladzijde
(begin oktober) is het nog niet zeker of het kerst-
project in de noordbeuk van de kerk doorgaat. We
hebben goede hoop. Eind oktober krijgen alle vrij-
willigers uit het verleden nader bericht.

Inmiddels zijn we wel met voorbereidingen be-
gonnen. Controleren, en zo nodig: repareren en
verbeteren. Ook is er een geheel nieuwe platte-
grond getekend van waar alles moet komen te
staan. Over een
eventuele route met
éénrichtingsverkeer is
eveneens nagedacht.

Lijkt het u leuk om
mee te helpen bij de
kerststal? Er zijn
verschillende klusjes,
en u bepaalt zelf hoe-
veel tijd u wilt inve-
steren. Meld u aan :
info @heiligelebuinus.nl
en wij nemen contact
met u op!



Nicolaas Schalkhaar
Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur
E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801

Misintenties - NL 38 RABO 0162443331

Contactpersoon 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 65 11 69, e-mail dianbouwman@kpnmail.nl

Sam's kledingactie

Heel blij zijn we met de opbrengst van Sam's kledingactie.
Maar liefst 160 volle zakken met kleding maar ook
meerdere prachtige schoenen heeft het opgeleverd.

Veel dank aan de gevers maar uiteraard ook aan de
vrijwilligers die de buit in ontvangst mochten nemen en
niet te vergeten in het busje hebben gepropt. Hij was tot
de nok toe gevuld. Geweldig!!

Gerarduskalender2022

De Gerarduskalenders zijn er weer.
Ze zijn verkrijgbaar bij Bea Driessen,
Kon. Julianaweg 24

7433 DA Schalkhaar.

Tel: 0570-623 426 / 06-5212 2220
E-mail: Bea@Driessen.net

Ze kosten £ 8,50 per stuk.

Maria van Frieswijk

De weergoden waren ons niet gunstig gezind maar geluk-
kig bood de Nicolaasschool uitkomst. Dank daarvoor. Het
werd een warm samenkomen.

Foto: Harry Mulder

Huize Magnificent stelt zich voor

Hallo! Wij zijn Lucas Brinkhuis, Eline Lips, Tom van den Berg en
Mirjam Deckers. Met z'n vieren zijn wij de huidige bewoners van
de pastorie in Schalkhaar. Lucas woonde daar al jaren met zijn
familie. Zijn vriendin Eline is er tijdens de coronatijd ingetrokken.
Tom en Mirjam wonen er sinds afgelopen maart. We kennen
elkaar van jongerenkoor Magnificent dat af en toe zingt in de

Lebuinus Parochie.

Laat je lichtje schijnen op Sint Maarten

6 november om 17.00 uur zijn alle
kinderen van harte welkom in de Nicolaas
kerk in Schalkhaar. Neem een lantarentje
mee en jullie gaan het Sint Maarten
verhaal samen
beleven. Voor

8 verdere informatie
zie nieuwsbrief
H.Nicolaas.

Nieuwsbrief

Met grote regelmaat wordt er een digitale
nieuwsbrief uitgegeven. Hierin houden we u
op de hoogte van actuele zaken en geven
we de parochianen een gezicht. Wilt u op
hoogte blijven van wat er zoal speelt in
Schalkhaar geef u dan op voor deze
nieuwsbrief door een mail te sturen naar
nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl
onder vermelding van "de nieuwsbrief". In
de vredeskapel liggen ook meeneem-
exemplaren klaar.
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Nicolaas Lettele

Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 0570 - 65 13 28

Secretariaat:  maandag 9.30 - 11.30 uur
E-mail: nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:

Kerkbalans - NL75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Contactpersoon 't Zout: Riky Westerbeek - e-mail rikywesterbeek@hotmail.com

Allerzielen

Op dinsdag 2 november is om 19.00 uur een Aller-
zielenviering in de kerk. Diaken Marc Brinkhuis zal
hierin voorgaan. Na de viering worden, bij goed
weer, de graven op het kerkhof gezegend. U bent
van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Gedicht

Vandaag brand ik een extra kaarsje
en gedenk jouw leven.

Elke afdruk van jouw wezen

dat jij mij hebt meegegeven.

De liefde is nog steeds aanwezig
waardoor ik weet heb van verdriet.
Omdat het slaat in elke hartslag
waar ik je niet meer voel of zie.

Jouw lach, jouw stem

en jouw verschijning,

zijn verdwenen uit mijn dag.

Maar ik ga voor een nieuwe toekomst
waarvan ik weer genieten mag.

Jij bent bij mij in elke stap
jij hoort bij mij waar ik ook ga.
Wanneer ik niet meer verder kan

Ik krijg de kracht om het licht te vinden
ik heb de moed voor elk moment.

En ik hoef niet meer te twijfelen

omdat ik weet dat je bij me bent.

Heilige communie thuis

In onze geloofsgemeenschap is de mogelijkheid
thuis de heilige communie te ontvangen. Voor
parochianen die niet meer in de kerk kunnen
komen door ziekte of ouderdom en toch de
behoefte hebben om thuis de communie te
ontvangen, is er de mogelijkheid om zich aan te

melden bij Frans Brinkhof, telefoon 0570- 551580.

22 - LETTELE

Feestmiddag voor de leden van de KBO

Op woensdag 3 november viert KBO Lettele haar
50 jaar bestaan.

De middag begint om 14.00 uur

met een viering in de kerk. A
Pastoraal werker Godelieve .
Pieper gaat hierin voor. Daarna

wordt het feest voor de leden KBO
voortgezet in zaal: "De Koerkamp."

Lebuinusdag

Op zondag 14 november is het weer Lebuinusdag.
Een parochiefeest waar alle locaties zijn uitgeno-
digd. Er is dan geen weekendviering in onze kerk.

Voedselbank

Tijdens de advent, vanaf 28 november a.s. is de
inzameling voor de Voedselbank. In het volgende
't Zout leest u hierover meer.

Adventsactie
Tijdens de advents-
periode, de periode
van vier weken
voorafgaand aan
Kerstmis, vragen we
via de Adventsactie
aandacht voor de
hoop. Hoop op de
komst van het Licht. Hoop op een betere wereld.
Hoop dat iedereen kan delen in overvioed en dat
op een dag alle mensen een waardig leven kunnen
leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend.
Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die zich
richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en
kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de
periode daarna. De bussen hiervoor staan achter
in de kerk.




Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Novembel

Een tijd van stormen, maar ook van warmte en van
schuilen bij elkaar. We gedenken in deze maand
onze overledenen, maar we vinden ook troost en
beschutting in de verschillende momenten van
samenzijn en samen vieren. Want we hoeven het
niet alleen te doen op onze weg door het leven.
Dat we dat ook deze maand weer mogen ervaren.

Allerzielenviering

We gedenken op

, dinsdag 2 november
| om 19.00 uur de
dierbaren die ons
het afgelopen jaar
zijn ontvallen.
Tijdens een gebedsviering zullen we hen in het
licht zetten, hun namen noemen en zo de
herinnering levend houden. We gedenken ook alle
dierbare overledenen van wie we de namen in ons
hart bewaren. We zullen hen nooit vergeten en
willen daar uiting aan geven met mooie teksten,
gedichten, gebeden en passende zang.

emis
Als je iemand mist, betekent dit dat jouw hart
laat weten dat je van deze persoon houdt.
Koester datgene wat iemand voor je
betekende. De liefde en de betekenis zullen
altijd blijven bestaan!

Oecomenische viering Willibrordzondag

Ooit werd het geloof door de H. Willibrord in onze
streken verkondigd. Het werd omarmd door allen,
zonder onderscheid. Later kwam er door allerlei
oorzaken een splitsing tussen de verschillende
kerken. Gelukkig vinden we nu weer dat je ook
samen kunt geloven. Daarom komen we als
gelovigen uit Olst en Boskamp regelmatig samen
in één kerk om met elkaar te beleven wat ons als
christenen aanspreekt en in beweging zet.

U bent van harte welkom voor een oecumenische
viering op zondag 7 november om 10.00 uur in
Boskamp. Voorgangers zijn diaken Fokko de Graaf
en dominee Wim Davelaar.

De misintenties die voor deze zondag waren
opgegeven zijn doorgeschoven naar 13 november.

De jaarlijkse Lebuinusdag
wordt gevierd op zondag
14 november in de
Broederenkerk. Aanvang
10.30 uur. Verdere info
hierover elders in dit Zout.
Hebt u vervoer nodig, neem
dan contact op met Lammie
In’t Veld, tel. 06-57038176.

Omfmoeting

Ontmoetingsviering

Vanaf november zullen er elke maand in elke
geloofsgemeenschap van de Lebuinusparochie
doordeweekse ontmoetingsvieringen worden
gehouden voor mensen die het fijn vinden om
samen koffie te drinken, samen een viering mee te
maken en daarna samen wat te eten en na te
praten. Wij mogen in ons geloofscentrum het spits
afbijten op woensdag 10 november. Vanaf 10.30
uur bent u welkom in parochiezaal De Hoeksteen
voor een kopje koffie of thee, Om 11.00 uuris er
dan een communieviering in de kerk, waarna we
in De Hoeksteen aan tafel gaan voor soep en
broodjes. De voorgangers in de viering zijn leden
van het pastoraal team. Zij vinden het fijn om u
daarna ook op een ongedwongen manier te
kunnen ontmoeten. U kunt zich voor deze
ontmoetingsbijeenkomst opgeven bij Annie van
den Berg, tel. 06-54246906 of Lammie In 't Veld,
tel. 06-57038176.

Oud papier: 16 en 17 december.
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 Stationsweg 9
8131 DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09INGBO0000911561

88— Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
=4 't Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com

Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl

Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Ceaciliaviering

Op zondag 21 november vindt de jaarlijkse Caeci-

liaviering (patrones van de kerkkoren) plaats in de
kerk te Wijhe, aanvang 9.00 uur. Tijdens deze vie-

ring wordt ons koorlid Dora Tijhuis gehuldigd van-
wege haar 50-jarig lidmaatschap van ons koor. Na
de viering is er in de kerk gelegenheid om haar te

feliciteren.

Allerzielenviering in Wijhe en Boerhaar

Dinsdag 2 november is de kerk in Wijhe open van

11.00 tot 16.00 voor gebed, voor het halen van

een gedachteniskaars of voor stilte. Gedurende

die uren is er passende muziek te horen en wor-
den de namen van de overledenen van het afgelo-
pen jaar een aantal keren genoemd.

's Avonds om 19.00 uur gaat parochievicaris
Gauthier de Bekker voor in een
korte gebedsviering. Hierna kunt
u mee gaan naar het dan ver-
lichte kerkhof. Bij het graf van uw

dierbare kunt u een gedachteniskaars plaatsen.

Parochievicaris Gauthier de Bekker gaat langs alle

graven met gebed en zegen. Het Rouw- en Trouw-

koor zingt.

De kerkopenstelling overdag en de viering 's

avonds zijn nadrukkelijk bedoeld voor alle pa-

rochianen, dus niet alleen voor wie het afgelopen
jaar een naaste heeft verloren.

We hopen dat de viering in de kerk niet belem-

merd wordt door coronamaatregelen. Bij erg

slecht weer vervalt de viering op het kerkhof.

Allerzielen op de Boerhaar

's Avonds om 19.00 uur is er een gebedsviering
door parochiaanvoorgangers. Deze viering is
nadrukkelijk bedoeld voor alle parochianen, dus
niet alleen voor wie het afgelopen jaar een naaste
heeft verloren. Hierna kunt u mee gaan naar het
dan verlichte kerkhof. Bij het graf van uw dierbare
kunt u een gedachteniskaars plaatsen.

Het Ceaciliakoor zal zingen. Bij erg slecht weer
vervalt de viering op het kerkhof.

24 - ENGELBERT

Vieringen in 't Weijtendaal

Eris overleg gaande om op de tweede en de vierde
dinsdag van de maand weer vieringen op te star-
ten in het Weijtendaal. We hopen u in het volgen-
de Zout meer informatie hierover te kunnen ver-
strekken.

Kaarsje branden in de Nicolaaskerk.

In oecumenisch verband opent op zaterdag 6
november de Nicolaaskerk de deuren van 14.00
uur tot 16.00 uur voor mensen die een dierbare
hebben verloren. Ze kunnen in de kerk een kaarsje
aansteken, luisteren naar muziek, rustig zitten of
wat rondlopen.

Het idee is zes jaar geleden ontstaan vanuit de
Protestantse gemeente Wijhe en de rooms-katho-
lieke Heilige Lebuinus Parochie, locatie Engelbert
Wijhe-Boerhaar.

De kerkgemeenschappen realiseren zich dat niet
iedereen zich geroepen voelt om naar de kerke-
lijke vieringen te komen die hiervoor worden geor-
ganiseerd, Maar de kerkgemeenschappen vinden
dat er voor ieder mens een plaats van ontmoeting
mag zijn. Niet alleen voor vreugde, maar juist ook
om verdriet te verwerken. Daarom zetten we de
kerkdeuren open.

Deurcollecte Kerstattenties

Zondag 21 november na de viering van 9.00 uur in
Wijhe, wordt er door de leden van het Parochieel
Contact Orgaan gecollecteerd om de zieken en
80-plussers een kerstattentie te bezorgen.

Agenda

Iondag 7 november Patroonsfeest H. Willibrord

Zondag 14 november Lebuinusdag in de Broederenkerk.
Dinsdag 18 november Taizéviering in de Nicolaaskerk

Kopij voor deze pagina
Uiterlijk maandag 1 november 2021 inleveren via e-mail:
zoutengelbert@gmail.com



Titus Brandsma Huis (TBH)
T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18

Secretariaat:  woensdag 10.00 - 12.30 uur
E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr..  NL 18 RABO 0314589937

Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl

Tevens Vietnamese parochie

We ontvingen de klimaatpelgrims

Op zaterdag 2 oktober liep een groepje gemeenteleden van
de Ichtuskerk de pelgrims in Bathmen tegemoet. Lonneke
Gunnink zorgde voor een mooi bezinnend ontvangst-
moment. Een kookploeg, met ook weer mensen uit beide
kerken, heeft een fantastische maaltijd bereid, bij mensen
uit gemeente en parochie kon worden gedouched, en
vervolgens hebben ze een deugddoende nachtrust genoten

in het TBH. Met een flink ontbijt achter de kiezen en de zegen door ds. Henk Schuurman hebben ze
hun tocht vervolgens - in de gietende regen- voortgezet richting Twello. Een bijzondere ontmoeting
voor ons als gastgemeenschap, en een mooie samenwerking met de Ichtuskerk: Het was zeker de
moeite waard! Dank aan iedereen die zich (spontaan) heeft ingezet!

Titus Brandsma Huis op weg naar Parochie 2025!

Vanaf 1 december starten we in het TBH met de Ontmoetingsviering. Em. Fons Zandbelt blijft op de
woensdagochtenden in de eucharistieviering voorgaan zolang dit kan. Elke eerste woensdag van de
maand zal een lid van het pastoraal team daarbij zijn, en is er ook ruimte voor ontmoeting. We drinken

koffie vooraf en delen een bescheiden maaltijd na de viering.

Daarnaast bieden wij 3 keer per jaar een programmacyclus aan, telkens rond een bepaald thema. Voor

december is dat "Wachten...Verwachten"
alvast de volgende data en activiteiten!
Vrijdag 26-11: adventsspiraal maken (zie blz. 17)
Woensdag 1-12: ontmoetingsviering

Donderdag 2-12: Bijbelstudie

Dinsdag 7-12: themaschilderdag (zie ook blz. 17)

Themaschilderdag 7 December in het Titus Brandsma Huis:

"Wachten......... Verwachten”

Anneke Koch verzorgt een inspirerende thema-schilderdag,
waarbij het gesprek minstens zo belangrijk is als het
schilderen. Kijk op blz. 17 voor meer informatie!

Dinsdag 7 December van 09.45 uur-16.00 uur, graag tot dan!
Wil je reageren voor 20 november? Daarna krijg je de overige
informatie.

Anneke Koch | anneke@annekewiegers.nl | 0570-52 61 96
Blader snel even terug naar blz. 17 voor meer informatie!

. We komen er in december uitgebreid op terug, maar noteer

Donderdag 9-12: filmavond

Zondag 19-12: kerst- meezingmiddag met
kerstverhalen

Ma 20-12 e/o di 21-12: liturgisch bloemschikken
voor Kerst

Donderdag 18 november:

Ouderenmorgen

We starten om 10.00 uur en sluiten af
rond 12.15 uur.

Ongetwijfeld wordt het opnieuw een
gezellige, boeiende donderdag.

Afra en ik kijken uit naar jullie komst!
Vragen? Bel Jannie Hilgers-Witteveen,
telefoonnr: 0570- 652693.

Tot 18 november!

Afra Janssen en Jannie Hilgers
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Herberg van Ars
Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54

E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125
(otirdinator:  Jos Egberts

Filmavond in de herberg van Ars

Op woensdagavond 3 november om 19.30 uur draaien wij in de
Herberg van Ars de film Beautiful Boy, een aangrijpende film over

toewijding, overleven en familie.

Journalist David Sheff (Steve Carell) en zijn getalenteerde tienerzoon
Nic (Timothée Chalamet) zijn twee handen op één buik. Wanneer
David ontdekt dat Nic worstelt met een drugsverslaving, stort zijn
wereld plots in. David besluit om alles in het werk te stellen om zijn

zoon te begrijpen en te redden.

U bent van harte welkom op
woensdagavond 3 november om 19.30 uur

in de Speeltuin de Driehoek aan de Rielerweg,
geen entree wel een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten.
Koffie, thee en parkeren zijn gratis.

Gedreven Salland beleven
Thema: november slachtmaand

BEAUTIFUL BOY

AFLW I
FELDX VAN GROENINGEN b o

kK

; * Xk K

Op de 11e van de 11e, het feest van Sint Martijn, slacht elke arme zijn zwijn

De boer was tot 1955 verplicht de huisslachting te
melden bij de gemeente en vrijwillig bij de
pastorie. De gemeentelijke keurmeester keurde
het levende varken vooraf en beoordeelde deze
door middel van een stempel met G (goed) of A
(afgekeurd). De geestelijkheid kwam een dag voor
de slacht het varken zegenen voor een goede
gezonde opbrengst voor het gezin en het pastorie
personeel. De hygiéne, kwaliteit en kennis van de
boerin stonden borg voor heerlijke
streekproducten.

Na 1955 werd er verplicht geslacht op het
gemeentelijk abattoir en het geslachte beest werd
verwerkt door een plaatselijke slager. Tot verse
worst gehakte ribbetjes, speklapjes, karbonades,

Herbergvieringen

enz, enz. werden afgeleverd in het plaatselijke
diepvrieshuis of thuis bij de boerin. De boerin
kreeg op verzoek het niervet, het darmvet en
dobbelsteentjes vetspek om hiervan zelf reuzel of
kaantjes te maken (heerlijk roggebrood met
koaj’n, oftewel kaantjes). En van de varkenskop
bereidde ze zure zult oftewel hoofdkaas. Gelukkig
hebben wij nog enkele ambachtelijke slagers die
heerlijke Sallandse streekgerechten —
specialiteiten kunnen maken, bijvoorbeeld
balkenbrij en voestworst. Vraag: hoe heet
erwtensoep de volgende dag (snert)?

Vriendelijke groet,
Willem de Witte
www.deventerstadsmosterd.nl/lezingen/kwis

Deze zijn zaterdag 6 en zaterdag 20 november.
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Column Lucas

Lucas Brinkhuis is theoloog en historicus. Daarnaast is hij lid van de
Provinciale Staten van Overijssel voor GroenLinks en hoofdredacteur van
De Linker Wang, het religiemagazine van GroenLinks.

Samen of alleen? De katholieke kerk en andere religies

Op 18 september werd in de Grote Kerk van
Deventer Bernd Wallet gewijd tot de nieuwe
bisschop van de Oud Katholieke kerk. De viering
staat symbool voor de goede band die erin
Nederland tegenwoordig is tussen de verschillen-
de Christelijke kerken. Aanwezig waren verder
namelijk ook de scriba (hoogste dominee) van de
PKN, een Protopresbyter (aartspriester) van de
Oosters Orthodoxe kerken en hulpbisschop
Hoogenboom namens de Rooms Katholieke kerk.
Waar eeuwenlang flinke strijd was tussen de
verschillende kerken is nu samenwerking en
wederzijds respect.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is
respect hebben voor andermans geloof altijd al
het officiéle standpunt van de katholieke kerk
geweest. De laatste jaren is hier echter door de
kerk zelf veel meer aandacht aan besteed. Niet
alleen mede-christenen worden gerespecteerd,
maar ook andere religies. Het belangrijkste
document hierin is Nostra Aetate, tot stand
gekomen tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie.
In dit document beschrijft de katholieke kerk hoe
ze kijkt naar andere religies dan het christendom.

Nostra Aetate begint met een stuk over het
boeddhisme en hindoeisme. Hierin staat dat we
veel kunnen leren van deze religies om zo zelf
beter met onze geest bezig te kunnen zijn.
Interessant zijn vooral de passages over het
jodendom en de islam, deze twee religies hebben
een speciale positie voor de katholieke kerk. Dit
komt vooral omdat ze geloven in dezelfde Ware
God. Bij de islam wijst het document over het
gedeelde geloof in Jezus en Maria. Bij het
jodendom wordt vooral gewezen op de gedeelde
bond van Abraham die joden delen met
christenen. Ook wordt anti-semitisme stellig
afgekeurd.

In 2019 bracht paus Franciscus een gedeelde
verklaring uit met Ahmed el-Tayeb, één van de
meest prominente geestelijken binnen de
moslimwereld. Hierin riepen ze christenen en
moslims op om in vrede samen te leven en elkaar
te proberen begrijpen. De verklaring was in het
bijzonder gericht op wereldleiders, die ze
oproepen religie niet te misbruiken om
tegenstellingen te vergroten, maar om juist de
samenwerking op te zoeken. Deze verklaring is
tekenend voor hoe de laatste pausen met andere
religies omgaan: meer nadruk op overeenkomsten
en samenwerken, minder op tegenstellingen.

Het standpunt van de kerk is dus duidelijk: zoek
naar overeenkomsten en niet naar verschillen als
je met een andere religie te maken hebt. Door
samen te werken bereiken we veel meer dan
wijzen naar de fouten van de ander. De laatste
decennia is er steeds meer samenwerking met
andere christelijke kerken, dit gaat al goed. Nu is
het tijd om die samenwerking ook meer te zoeken
met boeddhisten, hindoestanen, joden en
moslims.
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Naar de kerkin de

waar dag tijd voorganger soort viering koor
zaterdag 30 en zondag 31 oktober 31e zondag van het jaar

Lettele 7a 19.00 ). Verweij eucharistie Voce Magna
Boskamp 0 09.00 L. Gunnink-van den Berg communie Ardente
Broederen 70 10.30 R. Cornelissen en anderen eucharistie /jubileum LIVESTREAM  Cantorij
Schalkhaar 0 10.30 P. Dullaert communie Nicolaaskoor
Begraaf. Ceintuurbaan zo 15.00 G. Nijland gebed Schola
Schalkhaar 20 16.30 (. de Bekker gebed

maandag 1 november Allerheiligen

Broederen ma 1030 G. de Bekker eucharistie Schola

Wijhe ma 19.00 G. Nijland eucharistie Caecilia

dinsdag 2 november Allerzielen
Broederen di 10.30 G. de Bekker eucharistie (aecilia
Boerhaar di 19.00 parochiaanvoorganger gebed (Caecilia
Boskamp di 19.00 parochiaanvoorganger gebed gemengd
Broederen di 19.00 parochiaanvoorganger gebed pianist
Lettele di 19.00 M. Brinkhuis communie cantors
Wijhe di 19.00 G. de Bekker eucharistie Rouw/trouwkoor
zaterdag 6 en zondag 7 november H. Willibrord
Boskamp 7a 13.00 G. Nijland eucharistie
Herberg van Ars 7a 17.00 F. de Graaf gebed
Lettele za 19.00 G. de Bekker en M. Brinkhuis  eucharistie Ardente
Boerhaar z0  09.00 parochiaanvoorganger communie Caecilia
Boskamp 70 10.00 F. de Graafen W. Davelaar ~ oecumene
Nw. Sion 20 10.00 M. Brinkhuis, P. Dullaert, oecumene

5. Hoogendijk
Broederen 20 10.30 H. Limbeek eucharistie Schola
Schalkhaar 0 10.30 H. Brummelhuis eucharistie Nicolaaskoor
Titus Brandsma Huis ~ zo 16.00 eigen voorganger Vietnamese viering
zaterdag 13 en zondag 14 november Lebuinusdag
Boskamp za 19.00 R. Cornelissen eucharistie Spirit
Broederen 70 10.30 pastoraal team eucharistie Youngest Voices XL
zaterdag 20 en zondag 21 november Christus Koning
Herberg van Ars 7a 17.00 parochiaanvoorganger gebed
Lettele 7a 19.00 G. Nijland eucharistie Voce Magna
Boskamp 0 09.00 parochiaanvoorganger communie gemengd
Wijhe zo  09.00 H. Limbeek eucharistie Caecilia
Broederen 70 10.30 G. Nijland eucharistie LIVESTREAM Caecilia
Schalkhaar 70 10.30 parochiaanvoorganger communie Magnificent
zaterdag 27 en zondag 28 november le zondag van de advent
Boerhaar 7a 19.00 R. Cornelissen eucharistie Caecilia
Boskamp 20 09.00 G. Nijland eucharistie gemengd
Lettele zo  09.00 parochiaanvoorganger communie cantors
Diepenveen 0 10.00 M. Brinkhuis en H. Spit oecumene
Broederen 70 10.30 G. Nijland eucharistie Caecilia
Schalkhaar 70 10.30 L. Gunnink-van den Berg communie Youngest Voices XL
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Heilige Lebuinus Parochie

VASTE WEKELIJKSE VIERINGEN

maandag donderdag
08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed 08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed
18.00 Broederenkerk Deventer aanbidding
dinsdag 18.30 Broederenkerk Deventer biecht
08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed 18.45 Broederenkerk Deventer vesper
09.30 Vredeskapel Schalkhaar Ev 19.00 Broederenkerk Deventer EvV
19.00 Broederenkerk, Deventer avondgebed 9,16,23,30  19.00 0.L.V.0.0. Wijhe Taizéviering
woensdag vrijdag
08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed 0.900 Broederenkerk Deventer EV
09.30 TBH Colmschate Ev 09.00 Nicolaas Lettele Ev
19.00 Willibrordus Boerhaar EvV 0930 0.LV.0.0. Wijhe Ev
WOON- en ZORGCENTRA
maandag zaterdag
09.30 Ludgerus, Deventer EV 19.00  Sparrenheuvel, Diepenveen v
1030  Averbergen Olst v 4
zondag
woensdag 1030 St Jozef, Deventer EV
10.15  Park Braband, Schalkhaar EV 3
11.00  Willibrordkapel Boskamp EV 10, 24

Pastoor fionald Cornelissen 25 jaar priester

Op 19 oktober 1996 werd Ronald Cornelissen
Door kardinaal Simonis priester gewijd.
Dit heugelijke feit vieren we op

Zondag 31 oktober om 10.30 uuwr
Parochiekerk Broederen

Na de viering is er gelegenheid de jubilaris

geluk te wensen bij een hapje en een drankje.

Er is plaats genoeg in de kerk voor iedereen die wil meevieren.

We vragen om praktische redenen wel om u even aan te melden. Dat kan
via www.heiligelebuinus.nl, via het secretariaat van uw geloofscentrum of
een briefje in de brievenbus op Broederenstraat 18al, 7411 LB Deventer.
Wenskaarten kunt ook naar dit adres sturen.

Als jubileumcadeau ontvangt hij graag een gave voor projecten van de
Ridderorde van het H. Graf, waarbij hij persoonlijk betrokken is. Zij zetten zich
in voor de Palestijnse Christenen in het H. Land, die het erg zwaar hebben

U kunt een bedrag overmaken naar bankrekening NL36 ABNA 08 1382 8457,
t.n.v. RK Aarsbisdom Utrecht, ovv jubileumcadeau Cornelissen
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U Gebedsintenties

30 en 31 oktober

Broederen - Anneke Benjamins-van Delden, ouders Hunink-v.d. Kamp,
Elisabeth Hogenstijn-Nijméller, Riet Golbach, fam. Thamas Groenink,
Marijke Windmeijer, fam. De Kort-Holtkamp

Nicolaas Schalkhaar - (10.30 uur) - Hans Ganzeboom
Nicolaas Schalkhaar - (16.30 uur Allerzielenviering) -
Gerard Pelgrom, ouders en kinderen Albers-Swartjes, Jan Brinkman, Mien
Kanters-Blom, ouders Antoon en Marietje Kolkman, Anton en Dien Schut-
te-Oosterlaar, Toos Hendriksen-Buiting, Marie en Herman Hoppen-Kappert,
Wim en Mies Huis in 't Veld-Hekkert, Hein en Mien Veldkamp-de Haan,
Piet en Hein Verwoolde, Ed en Ans Berg-de Groot, Femy van Eunen-Schip-
horst, ouders Nas-Willemsen, Toos en Antoon van Oldeniel-Marsman,
ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Annette Hurenkamp-Mulder, ouders
Mulder-Maatman, ouders Groot Zwaaftink-Veldmaat, Hein en Herman
Groot Zwaaftink, fam. Hassink-Elshof, Gerard Oldenhof, Anton Kleverkamp,
Hein en Truus Achtereekte-Zuidland, Marijke Ganzehoom-Voorhorst,
Bertus en Toos Pleizier-Evers, Dini Nijkamp-Spikker, Ferry Bakker, ouders
Broekman-Albers, ouders Verwoolde-Venneman, ouders Verwoolde-Belt-
man, Annie en Rikie en Marietje Beltman, ouders Bril-Hagen en zoons, Her-
man Vloedgraven, Hennie Kogelman, Bernard, Rita en Herman Klein
Overmeen, Ben en Thilda Roudijk-Maatman

Nicolaas Lettele - lohannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot
Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp - Jan en Annie Tiehot-Walraven en Hans Tiebot

1 en 2 november

Broederen - pastoor Schopman, pastoor van 't End, pastoor Van
QOostrum, pastoor van Eijden, pastoor Pothof, Pastoor Emile Gemmeke, (lé
Nijméller

Nicolaas Lettele (Allerzielenviering) - Hein Marsman (jgt), Jan
en Riek Aarnink-Huis in't Veld en Theo, Johan en Ans Bloemenkamp-
Grondhuis , Gerrit en Anny Bloemenkamp-Huis in 't Veld, Gerrit en Marie
Bloo-Groot Koerkamp, ouders de Brouwer-Kruit, Bart Elferink, Bernard Huis
in 't Veld, Jan en Marie Huis in 't Veld-Kleine Koerkamp en Gerard, Joop en
Riek Kleine Koerkamp-Walraven, ouders Leerkes-Daggenvoorde en over-
leden familie, Herman en Jo Lubbers-de Ruiter, Johan en Mariet Obdeijn-
Schiphorst, Willem en Riek Oosterwijk-Groot Koerkamp, Gerrit en Cato Oos-
terwijk-Vrielink, ouders Schiphorst-Lammertink, Dinie Tibben-Evers,
overleden ouders Tiebot-Hazelekke, Herman Wichink Kruit, ouders Wichink
Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp (Allerzielenviering) - ouders Kleinheren-
brink-Pronk, ouders Straatman-Kinds, fam. Van Rossum-Mentink, Ben en
Riet Koerhuis-Visser, Anton Hulman, ouders Albers-Veldhuis en Harrie, Toos
en Bernard Casteel, fam. Van Oldeniel-Smit, fam. Tiebot-Kolleman, Betty
van der Vegt-Bloemen, Herman ten Have, Jan Logtenberg, Ferco, Marinda,
Ingrid en overleden familie, fam. Boerkamp-Jansen, Bertus Mentink,
ouders Van der Linde-lJsseldijk, Gerardus Henricus Groot Koerkamp, Hein
en Annie Groot Koerkamp-Havekes, Gerardus en Bennie Voetdijk
Engelbert Boerhaar - voor de overleden leden van de KBO-PCOB
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Boerhaar-Wijhe, Jan, Oda en Marcel Overmars, ouders Bruggeman-
Elzebroek, Jan, Ria en Louis, Annie en Herman Neulen, Tonnie Logtenberg
en Miranda van den Berg, Gerrit Schutte, ouders Beumer-Voshaar
Engelbert Wijhe - voor de overleden leden van de KBO-PCOB Boer-
haar-Wijhe, Herman en Riek Hauptmeijer, fam. Hauptmeijer-Duteweerd,
ouders Leerkes-Oosterwijk, ouders Hollegien-Tijhuis, fam. Spithoven-
Schoorlemmer, overleden ouders Huisman,Harrie en Rikie, Willem
Kattenbeld

3 tot en met 7 november

Broederen - Elisabeth Hogenstijn-Nijmaller, fam. Thomas-Groenink
Nicolaas Schalkhaar - Frans Ossewold (jgt), Miene van Duuren-
Koers, Tom Boevenbrink, Wim en Mies Huis in 't Veld-Hekkert, ouders Dijk-
stra-Tutert en zoon Harry, Jo Nijboer, Frans Groot Koerkamp, Tinus van
Engelen, Ferry Bakker

Nicolaas Lettele 5-11 - Antoon Kolkman

Nicolaas Lettele - Nicolaas Lettele - Gerrit en Anny Bloemenkamp-
Huis in 't Veld, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en
Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Ro-
dijk, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Herman
Wichink Kruit, overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden
familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Boerhaar 3-11 - Wim Koekoek en fam. Koekoek- van
den Berg

Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Marie
Blanke-van der Vegt, Rieky van Vilsteren-Hoogenkamp, Henk Poppe, Diny
van den Beld-Elzebroek, Frans Doorn, Wim Damman, Geert Overmars, Jo
Mentink, Jan, Oda en Marcel Overmars, Jan, Ria en Louis, fam. Boerhof,
Geert Heuver, Martien, Bernard en Mien Groote Schaarsherg-van der
Weerd, Betsie Schurink-Schrijver, Gerrit Schutte, Bernard van den Berg,
Willem Groot-Zwaaftink, Marietje Harleman-Grooten

13 en 14 november

Broederen - Riet Golbach, Clé Nijmoller

Nicolaas Schalkhaar - Frans Biesterbos, Jan Brinkman, Bernard, Rita en
Herman Klein Overmeen

Nicolaas Lettele - ouders Brinkman-Aarnink en uit dankbaarheid, Jo-
hannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr.
Hermanus, Johannes en Eghertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, ouders Klein Swormink-Haverkamp, Hermanus en Joanna Wilhelmi-
na Kolkman-Rodijk, Antonius Hendrikus Timmermans, Hendrika Maria Tim-
mermans, Harrie Wichers Schreur, Herman Wichink Kruit, ouders Wichink
Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - ouders Isseldijk-Overmars, Truus Elshof, An-
nie Huis in 't Veld en Johan Elshof, Anton Lubbers en fam. Lubbers-Hegteler

20 en 21 november

Broederen - Marijke Windmeijer

Nicolaas Schalkhaar - Marietje Kolkman-Giesen (jgt), Wim Jonkman (jgt),
Miene van Duuren-Koers, Gerard Pelgrom, Wim en Mies Huis in 't Veld-



Hekkert, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Tinus van Engelen, Jan en
Riet Golbach-te Riele en Pieter, ouders Te Riele-Geertman, Joop van Raan
Nicolaas Lettele - Ans Bloemenkamp-Grondhuis (jgt), Bertus Aarnink
en overleden familie, Jan en Dine Daggenvoorde-Oosterwijk, gebr. Herma-
nus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have,
Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Anton en Wilhelmina
Wichgers-Rietman en overleden familie, Herman Wichink Kruit, ouders
Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, Annie
Bijsterveld, Mia Beijleveld-Dohmen

Engelbert Wijhe - Herman en Riek Hauptmeijer, fam. Hauptmeijer-
Dute-weerd, Agaath Blauwgeers-Scholten, Fien Bouwmeester-Ruiter, Hein
en Marietje Elshof, Leerkes Oosetrwijk, ouders Hollegien-Tijhuis, ouders
Huisman, Harrie en Rikie

27 en 28 november

Broederen - Anneke Benjamins-van Delden, ouders Hunink-v.d. Kamp
Nicolaas Schalkhaar - Toos Hendriksen-Buiting, Wim en Mies Huis in
't Veld-Hekkert, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Bernard, Rita en
Herman Klein Overmeen

Wij gedenken

Mariet Schiphorst-Pijnappel

107-01-2021 op bijna 82-jarige leeftijd. Mariet kreeg samen met haar man
Harry drie dochters. Ze was een sociale, eerlijke, zorgzame, liefdevolle,
actieve en creatieve vrouw. Ze was de spil binnen de familie. ledereen was
welkom en ze stond altijd voor anderen klaar. Een groot gemis was het
overlijden van haar man Harry in 2014. Mariet haalde weer veel plezier vit
het leven door samen met haar kinderen, kleinkinderen, familie en
vrienden leuke activiteiten (reizen, klaverjassen enz.) te doen. Haar dood
kwam voor velen totaal onverwachts. In haar laatste uren heeft zij afscheid
genomen van haar kinderen en kleinkinderen, waarna zij vredig is inge-
slapen. Ze zal door velen worden gemist. Rust zacht.

Geertruida Maria Theresia Achtereekte-Revenberg

1 02-08-2021 op 89-jarige leeftijd. Truus was nieuwsgierig, scherp, actief,
vol humor en een ware waterrat. WO |l maakte een onuitwisbare indruk
door de noodgedwongen evacuatie van het hele gezin. Doordat haar vader
vroeg wegviel, hielp ze haar moeder met de jongste kinderen. Met haar
man Herman, met wie ze in 1955 trouwde, kreeg ze drie kinderen: twee
dochters en één zoon. Ondertussen startten ze een groothandel in vlees-
waren en conserven. Truus en Herman hadden een gelukkig huwelijk. De
ziekte reuma die zich bij Truus openbaarde, was frustrerend. Na verkoop
van de zaak hadden ze een rustiger en plezierig leven samen en maakten
ze vele reizen binnen en buiten Europa. Truus genoot met volle teugen van
de drie kleinkinderen. Op latere leeftijd kwakkelde Truus steeds meer met
haar gezondheid en kreeg ze 0.a. hulp van haar beide dochters waarvoor ze
heel dankbaar was. De afscheidsdienst vond op 6 augustus plaats, waarna
ze werd begraven op begraafplaats Tjoenerhof in Diepenveen.

Hermannus Hendrikus (Harm) Raamsman

1 16-09-2021 op 97-jarige leeftijd. Harm moest in de oorlog onderduiken.
Deze tijd heeft een grote indruk op hem gemaakt. In 1954 kocht hij boer-
derij de Steerne aan het kanaal. Met Diene Vree stichtte hij daar een gezin
met zes kinderen. Harm was melkrijder van beroep. Hij ging graag naar

Nicolaas Lettele - Dinie Tibben-Evers (jgt), Johannes Groot Koerkamp
en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en
Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en
Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Herman Wichink Kruit, ouders
Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp - Gerritdina Johanna sseldijk-Overmars (jgt),
Harm Stegeman, Jan Logtenberg, Ferco, Marinda, Ingrid en overleden fa-
milie, Gerardus en Bennie Voetdijk, Diny Bouwmeester-Isseldijk
Engelbert Boerhaar - Marie Blanke-van der Vegt, Rieky van Vilste-
ren-Hoogenkamp, Henk Poppe, Diny van den Beld-Elzebroek, Frans Doorn,
Wim Damman, Geert Overmars, Jo Mentink, Jan, Oda en Marcel Overmars,
Jan, Ria en Louis, fam. Boerhof, Geert Heuver, Martien, Bernard en Mien
Groote Schaarsberg-van der Weerd, Betsie Schurink-Schrijver, Gerrit Schut-
te, Bernard van den Berg, ouders Beumer-Voshaar, fam. Harleman-Grooten
Engelbert Wijhe - Agaath Blauwgeers-Scholten, Fien Bouwmeester-
Ruiter, Hein en Marietje Elshof, Herman en Riek Hauptmeijer en overleden
fam. Hauptmeijer-Duteweerd

rommelmarkten en wist van oude spullen weer iets nieuws te maken. Zijn
mening stak hij niet onder stoelen of banken. Hij kon de mooiste verhalen
vertellen over wat hij in zijn lange leven had meegemaakt. 20 jaar geleden
overleed zijn vrouw Diene. Het was een zware periode voor hem. Toch kon
hij weer verder, geholpen door zijn doorzettingsvermogen en positieve
kijk. De laatste tijd namen zijn krachten wat af, maar hij bleef helder van
geest. In de tuin hebben we afscheid van hem genomen en hem daarna te
rusten gelegd bij zijn vrouw op het kerkhof in Schalkhaar.

Wilhelmina Maria (Minie) Kakkenberg-Schuurman
25-09-2021 op 82-jarige leeftijd. Minie was een bescheiden, eenvoudige
vrouw. Een echte moeder voor haar kinderen, van wie Alfons al op 7-jarige
leeftijd stierf. Dat was voor haar een grote slag. Ze pakte de draad weer
moedig op, want er waren nog drie kinderen die haar zorg nodig hadden.
Haar geloof was haar daarbij tot grote steun. Zij was een trouwe kerkgan-
ger, die samen met haar man Bertus, koster in Boskamp, al vroeg in de kerk
was. Minie maakte zich ook verdienstelijk in de dorpsgemeenschap. Nadat
bij haar de ziekte van Parkinson geconstateerd was, werden haar activitei-
ten buitenshuis noodgedwongen steeds minder. De plotselinge dood van
haar man maakte noodzakelijk dat ze in St. Willibrord werd opgenomen.
Moge zij verenigd zijn met haar dierbaren in Gods liefde.

Henrica Johanna (Rieky) van Vilsteren-Hoogenkamp

T 26-09-2021 op ruim 85-jarige leeftijd. Rieky is geboren aan de Eikelhof-
weg in Olst. Zij was 47 jaar gehuwd met Jo van Vilsteren. Ze woonden aan
de Boerhaar op een kleine boerderij. Het gezin werd gezegend met drie
kinderen. Later verhuisden ze naar de Beatrixlaan in Wijhe, waar 3 mei
2010 afscheid van Jo moest worden genomen. Rieky was een vrolijk
iemand, zorgzaam voor gezin, de boerderij en haar omgeving. Haar han-
den konden niet stilstaan. Lange tijd maakte ze ook schoon in de kerk en
verzorgde de gewaden van pastoor en misdienaars. Zaterdag 2 oktober is
in de kerk van Boerhaar afscheid genomen met een gebedsviering. Ze is
begraven bij Jo op het parochiekerkhof. Moge zij rusten in vrede.
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Gezina Maria (Marie) Blanke-van der Vegt

T 27-09-2021 op 88-jarige leeftijd. Haar moeder overleed al toen Marie 4
jaar oud was. Ze trouwde met de buurjongen Gait Blanke. Ze kregen zeven
dochters. Ze hadden het niet ruim, maar Marie was er altijd voor haar
kinderen. Ze was zorgzaam, niet oordelend en bood vrijheid. Thuis was
iedereen welkom. Ze genoot van bezoek van kinderen en kleinkinderen. En
van de uitstapjes en vakanties samen. Maandagavond was steevast de
kaartavond. Het overlijden van Gait in 2010 heeft haar pijn gedaan. Groot
was het verdriet toen haar dochter Els vorig jaar overleed. Zelf begon ze
steeds meer met haar gezondheid te klungelen. Ze was uiteindelijk klaar
om te sterven. Het is goed zo. We hebben haar na de vitvaart in de kerk
van de Boerhaar begeleid naar het kerkhof. Moge ze verenigd met haar
man Gait en met Els in Gods vrede rusten.

Afscheid
nemen doen

we Sdaimen.

U met uw wensen en vragen, Wij met onze kennis en ervaring. Bel ons gerust
voor een vrijblijvend gesprek. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta ¥
Wilco Leukenhaus

Monuta Wiko Leukenhaus
T 0570 - 620490
| v menutawdlcoke kachai o
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Hermanus Gerardus Maria (Herman) Nijboer

03-10-2021 op bijna 74-jarige leeftijd. Hij woonde met echtgenote Tonny
aan de Kupe 11 in Wijhe en werkte bij Meester, later Stegeman als portier
en hoofd beveiliging. Herman had veel belangstelling voor alles om hem
heen, wilde zich graag voor de gemeenschap inzetten zoals de EHBO,
hobbyclub de Bevers en als scheidsrechter. Na een periode van geleidelijke
achteruitgang, is hij thuis overleden. Zaterdag 9 oktober is in de parochie-
kerk in Wijhe afscheid genomen met een gebedsviering. Aansluitend is hij
begraven op het parochiekerkhof. Moge Herman rusten in vrede.

Barbara Maya Al Shamas

5 oktober 2021 op 88-jarige leeftijd. Babu werd geboren in een gezin in
Karamlish (Irak) dat behoorde tot de Katholiek-Chaldeeuwse kerk, waar
haar vader diaken was. Ze was moeder van tien kinderen. Drie stierven er
al jong. In de oorlog met Iran verloor ze nog een zoon. Een andere zoon
was negen jaar krijgsgevangene in Iran. Deze gebeurtenissen in de corlog
hebben haar veel verdriet gedaan. De meeste kinderen vluchtten naar het
buitenland. Uiteindelijk is ze zelf in 2021 naar Nederland gekomen. Haar
dochter en kleinkinderen woonden in Deventer. Ze was een trouw bezoek-
ster van de eucharistie in de H. Hartkerk en later in Schalkhaar. Toen dat
niet meer ging, bracht haar kleindochter haar de communie. Ze was een
lieve, sterke en gelovige vrouw, die veel steun had aan het rozenkrans-
gebed. Na een val twee maanden geleden ging haar gezondheid sterk
achteruit. Na een viering in haar moedertaal het Aramees is ze begraven
op het kerkhof in Schalkhaar. Moge ze rusten in vede/shlama.




Klimaatpelgrimstocht

Rond 15.00 uur zaterdagmiddag 2 oktober vertrok
een groep parochianen en gemeenteleden van het
Titus Brandsma Huis en de Ichtuskerk richting
Bathmen om een grotere groep wandelaars tege-
moet te lopen. Deze grotere groep pelgrims was in
augustus vertrokken vanuit Polen door Duitsland
en kwam in de dagen voorafgaand aan 2 oktober
in Nederland aan, in Twente. Ze zijn op weg naar
Glasgow. Vanwaar deze tocht? Waarschijnlijk hebt
u er al eerder over gelezen: de pelgrimstocht is op
weg naar de 26e klimaatconferentie in Glasgow.

Het Titus Brandsma Huis mocht gastvrouw zijn
voor een internationale groep pelgrims. Zweden,
Italianen, Zwitsers, Duitsers en Nederlanders,
vanuit meerdere christelijke tradities. In wisse-
lende samenstelling lopen zij om aandacht te
vragen voor wat er op dit moment gebeurt op
onze aarde: de klimaatverandering.

De vrouwen en mannen van onze eigen geloofs-
gemeenschap van het Titus Brandsma Huis hebben
de pelgrims
werkelijk gastvrij
ont-

vangen. Uiteraard
dat belangrijke
woord: Welkom (en
dat in alle talen)!
Na een tocht die
dag van een kleine
30 kilometer waren
ze toe aan een kop
koffie of thee. Daarna zijn de wandelaars uit onze
eigen omgeving, die hun tegemoet waren
gelopen, weer uitgezwaaid.

We hebben een kort gebedsmoment gehouden,
waarin we samen zongen en hebben gebeden. We

kozen voor teksten van onze paus Franciscus uit
zijn encycliek Laudato Si. Intussen was er een
geweldig buffet klaargezet voor onze gasten.
Verschillende parochianen en gemeenteleden
hebben de pelgrims letterlijk een warme douche
geboden,

Die avond hebben de pelgrims het rustig aan
gedaan: in een ontspannen sfeer samen zingen bij
gitaarspel en op tijd onder de wol. Want de
volgende ochtend vroeg was daar, na een ontbijt
en een zegen, alweer het afscheid. Door naar de
volgende pleisterplaats.

Het was een intensieve voorbereiding en voor we
het wisten was het ook alweer voorbij. Maar het
was heel goed om dit samen te doen, om ons
eigen kleine steentje bij te dragen aan deze
bijzondere pelgrimstocht voor het klimaat. Laten
we hopen en bidden, dat de klimaatconferen-

tie in Glasgow iets oplevert. Maar laten we vooral
ook zelf kijken wat we in onze eigen omgeving
kunnen doen (of
veranderen) om hij te
~ dragen aan een beter
klimaat en leefom-
standigheden voor
& alle leven op onze
aarde. Ons
gemeenschappelijke
} huis, zoals paus
Franciscus onze aarde
zo treffend benoemt.

God van de Schepping, wees bij ons op onze tocht

en help ons de wonderen van uw schepping
steeds dieper te ontdekken. Amen.
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Oprecht betrokken
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UITVAARTZORG

24 uur bereikbaar 06 43 02 90 85
dehanzeuitvaartzorg

“Mensen weten
vaak niet wat er
bij een uitvaart
allemaal moeelijk is.
Wij regelen het

graagvooru.

Yeror. Bestzlorewrire

Ultvaartieider

w» vredehof

UITVAARTVERZORGING

4 - # r— y
A, s e B

Vredehof/Roelofs Uitvaartverzorging Diepenvernsewss 7

Bel (0570) 622 535 www.vredehof.nl

roboostenm K

uitvaartbegeleiding .

Een uitvaart die precies past;
bij de overledene én bij u.

Betrokken, informeel enin alle rust leid ik
u langs alle keuzes die belangrijk zijn.

Zo krijgt de uitvaart gaandeweg
vorm en wordt het altijd een
persoonlijk afscheid.

e Vertrouwd met de christelijke
spiritualiteit

e Ongeacht waar en hoe u
verzekerd bent

o Gratis voorbespreking

Dag & nacht: 06-5424 1105
www.rob-oostenrijk.nl info@rob-oostenrijk.nl

Els Schasp Harry Maalderink

Uw uitvaartondernemer
voor Deventer
en omstreken

;-,’9 Herman Bakker

0570 60 66 44 (deg en nacht bereikbaar)

Diepenveenseweq 76, Deventer
info@hermanbakker nl » www. hermanbakker nl




Omnibus

Op de redactie komen regelmatig aankondigingen binnen over concerten, lezingen enzovoort die in

Deventer en omstreken georganiseerd worden. Hier vindt u onze keuze uit het aanbod van deze maand.
De Heilige Lebuinus Parochie staat niet in voor eventuele fouten en tekortkomingen in deze informatie.

Neemt u bij vragen altijd contact op met de organisatoren.

Toonkunstkoor Euterpe zingt het

Requiem in C van Luigi Cherubini

in een uitvoering met strijksextet en piano
Dirigent is de jonge, veelbelovende Jurriaan Poesse

toonkunstkoor

Zondag 14 november, 15.00 uur, Lebuinuskerk Deventer, kaarten € 15,- <10 jaar gratis

Informatie en tickets www.toonkunstdeventer.nl

Cherubini’s Requiem in ¢ (1816) is een juweel.
Het komt qua opzet dicht bij het overbekende
Requiem van Mozart. Het bezit geweldige
muzikale vondsten die vaak blijheid en
opgewektheid uitstralen, om even later in
hartstocht en diepzinnigheid over te gaan. Het
koor heeft de hoofdrol omdat het een stuk is
zonder solisten.

Luigi Cherubini (1760-1842) kwam uit Italié maar
heeft furore gemaakt in Frankrijk. Hij werd er
dirigent van het theaterorkest van koningin Marie

Antoinette. Later was Napoleon een groot bewon-
deraar van hem. De keizer kroonde hem als profes-
sor aan het Parijse conservatorium. In 1821 werd
hij daar zelfs directeur.

Ludwig van Beethoven was een groot bewonde-
raar van zijn composities. Franz Schubert verklaar-
de Médée tot zijn favoriete opera.

Johannes Brahms vond zijn werk het absolute
hoogtepunt van de klassieke muziek. Ondanks die
grote waardering is Cherubini in onze tijd minder
bekend dan zijn beroemde tijdgencten.

meer vrijwilligers.

contact.

Het doel van het project is dat de Deventenaren de
nieuwkomers wegwijs maken in de stad, helpen
de Nederlandse taal en cultuur beter te begrijpen
en contact met elkaar te hebben. Dat gaat op in-
formele wijze. Bijvoorbeeld door samen naar de
markt te gaan, te wandelen, samen te eten of hel-
pen met het opstellen van een sollicitatiebrief. In
ruim drie jaar tijd zijn er tientallen Deventenaren
en nieuwkomers aan elkaar gekoppeld. De laatste
paar maanden verliep het contact vanwege het
coronavirus vooral digitaal.

Nu de maatregelen tegen de verspreiding van het
coronavirus worden versoepeld, komt er weer
meer ruimte voor contact tussen de nieuwkomers
en de maatjes.

Wie daarbij wil helpen als vrijwilliger, kan zich
melden bij Humanitas of stichting Present. Ook
wie eerst meer wil weten over dit project en de

Match & Connect, het project van Stichting
Present en Humanitas is op zoek naar

Match & Connect brengt Deventenaren en jonge
nieuwkomers of nieuwkomersgezinnen met elkaar in

—

STICHTING

present

inhoud van het vrijwilligerswerk, kan contact
opnemen. Contactpersonen zijn Petra de Vries
(petra.de.vries@presentdeventer.nl of
06-40263404) en Anna Claudia Wellner
(a.wellner@humanitas.nl of 06-28024175).
Meer informatie is ook te vinden op de website
van Stichting Present:
stichtingpresent.nl/deventer/matchconnect/.

ledereen die zich wil inzetten voor dit project is
welkom. Wel is er met name behoefte aan meer
Deventerse gezinnen en mannen die vrijwilliger
willen worden. Er zijn veel jonge mannelijke
nieuwkomers die een maatje zoeken van ongeveer
dezelfde leeftijd om bijvoorbeeld mee te sporten,
voetbal te kijken, samen te eten, helpen met het
huiswerk of Nederlands te oefenen. Daarnaast zijn
er ook steeds meer nieuwkomersgezinnen die zich
aanmelden.
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Horizontaal

1 Onstoffelijk, tot de geest behorend 9 Protestantse
evangeliedienaar 11 Album 13 Deel van een hanenkop
14 Symbool voor cerium 15 Loofboom 17 Steekwapen
19 Groente 20 Durf 21 Terug naar afzender 23 Handvat
24 Gedicht 25 Geen ding 27 Tand 28 Gemeente in Gelderland
29 Buitengewoon hevige stormwind 32 Geribde groente
33 Gek 36 Brandnetel 38 Naaldboom 39 Vervolgens 41 Viugge
vaart 42 Boerenplaats 43 Mondzweertje 45 Slaperig 46 Editie
(afk.) 48 Zwarte barnsteen 50 Voorzetsel 51 Vroombheid
54 Viering.

Verticaal

1 Spitsvondige Bijbelse uitspraak 2 Hetzelfde (afk.) 3 Kleding-
stuk 4 Islamitische geestelijke 5 Tijdschakelklok {(Eng.} 6 United
Nations (afk.) 7 Gelofte 8 Fries water 10 Die zijn zalig volgens
Mattelis 5:3 12 Vouw 14 Aanwijzing (Eng.) 16 Productnaam
18 Bruinige kleur 19 Gemeente in Utrecht 22 lver 26 Werk-
weigeraar 27 Bijbels bruiloftsoord 30 Afstamming 31 Strijd-
toneel 34 Bijbelse figuur die 930 jaar oud werd (Genesis 5:5)
35 Intens plezier 37 Inborst 40 Valse godheid 44 Springaapje
47 Op grote afstand 49 Gelijke stand (Eng.) 51 Internetextensie
van Duitsland 52 Verenigd Koninkrijk (afk.) 53 Voegwoord.

www.wimdeweerdt.com

Soefganiotten

Tijdens het Chanoeka-lichtjesfeest eten Joodse mensen vaak soefganiotten (een soort
zoete oliebollen) en andere lekkernijen die in olie gebakken worden. Deze olie symbo-
liseert het wonder van het Chanoekafeest: het kleine kruikje olie, normaal genoeg voor
één dag en nacht licht, was na de overwinning van de Joodse Makkabeeén op de Syriérs
(in 165 voor Chr.) voldeende voor acht dagen licht, wat nét voldoende was om de ver-
woeste tempel van Jeruzalem weer op te bouwen en in te wijden. De speciale Chanoeka-
kandelaar heeft negen kaarsjes (inclusief de aansteekkaars). Volgens de officiéle Joodse
feestdagen-kalender begint het achtdaagse Chanoekafeest dit jaar op zondagavond 28

november.

Ingrediénten (voor 4-6 personen)

500 gram zelfrijzend bakmeel / 5 eierdooiers /
4 eetlepels suiker / 4 pakjes vanillesuiker /

4 eetlepels olijfolie of zonnebloemolie /

1 theelepel zout / 2 geraspte citroenschillen /
% liter magere yoghurt / zonnebloemolie om te
frituren / jam en poedersuiker / aardbeien

Bereidingswijze

* Meng alle ingrediénten tot deeg (behalve de
jam en de poedersuiker), net als voor olie-
bollen en kneed alles goed door elkaar

3 Verwarm de olie in een frituurpan tot 170
graden

36 - PUZZEL & RECEPT

Vorm met twee eetlepels van het deeg bol-
len, laat die rustig in de hete frituurolie glij-
den en bak ze goudbruin. Wel één keer
omdraaien

De bollen op keukenpapier laten uitlekken en
afkoelen tot ze hanteerbaar zijn

Snijd daarna elke bol voor een deel open, zo-
dat hij met jam kan worden gevuld (ca. 2 eet-
lepels, naar gelang de grootte van de bollen).
Hiervoor kun je eventueel een spuitzak
gebruiken. Druk ze daarna weer dicht

Als laatste bestrooien met poedersuiker (of
grove kaneelsuiker).

Eet smakelijk!



Agenda

Data Activiteiten Info Tijd
1 Hoogfeest van Allerheiligen
2 Allerzielen
3,10,17,24 Inloopochtend Herberg van Ars 10.00-12.00
3,10,17,24 Aanbidding H. Sacrament Parochiekerk Broederen 18.00- 19.00
Filmavond: Beautiful Boy Herberq van Ars 19.30
5,12,19,26 Inloopochtend Hovenhuus Hovenhuus 10.00-12.00
5,6 Theater "Zie de mens” Roto Smeets gebouw Deventer (pag 17 20.00
6 Eerste zaterdagviering H. Willibrord Boskamp 10.00-14.30
Mariale Priesterbeweging, biechtgelegenheid
6 PC Inspiratiedag Titus Brandsma Huis 9.30
6 Kaarsje branden Nicolaaskerk in Wijhe 14.00-16.00
6,20 Herbergviering Herberg van Ars 17.00
7 Oecumenische viering Nieuw-Sion Abdij Nieuw-Sion 10.00
7 Willibrordzondag
12,26 Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-12.00
12,26 Christelijke meditatie Meester Geertshuis 10.00-12.00
13 Soepcafé Noaberhuus Wijhe 17.00-19.00
14 Lebuinusdag Parochiekerk Broederen 10.30
14 Gezinszondag Parochiekerk Broederen 1030
14 Concert Euterpe Lebuinuskerk Deventer 15.00
18 Quderenmorgen Titus Brandsma Huis 10.00
18 Taizéviering Nicolaaskerk Wijhe 19.00
26 Adventsspiraal maken Titus Brandsma Huis 14.00
26,27 Theater "Zie de mens” Manege Hoogeweg Raalte 20.00
29 Lectio Divina Parochiekerk Broederen 20.00

Kopij voor de editie december 2021 & januari 2022 dient bij de

redactie bekend te zijn op 4 november, voor 17.00 uur

Actuele informatie op de website

Komt u weleens op onze website www.heiligelebuinus.ni? U vindt er allerlei informatie over onze parochie, u
leest er de laatste nieuwsberichten, u kunt er foto's bekijken van gebeurtenissen binnen de parochie,
vieringenrooster raadplegen en rechtstreeks inloggen voor de live streams.

De website en 't Zout vullen elkaar uitstekend aan.
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BEGRAFENISVERENIGING
COLMSCHATE&OMSTREKEN
® Vertrouwd en betrouwbaar &
® Respectvol e

® Ruimte voor eigen ideeén SCHUILING

OPTIEK

® Kennis van gewoontes en mogelijkheden

Nieuwstraat 10 1 Deventer
@ Altijd dichtbij

Tel. 0570 612984
® Ondersteunt en regeltin overleg met u Info@schullingoptieknl

® Onafhankelijk van verzekeraars v schullingoptieknt

@ Vereniging zonder winstoogmerk

057051 74 11

dag en ndchi bele:kbadr
overlijdensbenchte
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BEGRAFENISVERENIGING
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De oudste juwelierszaak van de Hanzestad Deventer.
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Servicepagina
Bestuur

Contact via het centraal secretariaat
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen
Vicevoorzitter: T.J.G.M. Lam
Penningmeester: H. Elshof
Begraafplaatsen: T. Wellenberg
Secretaris: M. Buijs

Namens pastoraal team: M. Brinkhuis
Mens & Organisatie; E. van Zuylen

Broederenstraat 18a1
7411 LB Deventer
0570- 609040

Parochiecentrum en
centraal secretariaat

info@heiligelebuinus.nl
ma. di. wo. do. 9.00 - 16.00 uur

Bereikbaarheidsdienst

voor ziekenzalving en uitvaart

06-13 32 44 06

Pastoraal team

R.G.W. (Ronald)
Cornelissen
pastoor

0570- 619087
cornelissen@
aartsbisdom.nl
ma. afwezig

G.J.J.S. (Gauthier)
de Bekker
parochievicaris
06- 2233 9977
~ gdebekker@

| heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

AM.A.L (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker

038 -4527 475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

Bernadet Albers
opbouwwerker
06- 54 68 56 66
bernadet@bamca.nl

Vertrouwenspersoon

M.C.CJ. (Maria)
van Mierlo
06-22126638

G.J. (Gé) Nijland
parochievicaris
06-58882805
pastornijland@
parochieheiligkruis.nl
ma. afwezig

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

FN. (Fokko) de Graaf
diaken
06-20533946

ongewenste omgangsvormen en integriteit

Dopen
Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "Over ons/Financieel”

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Gé Nijland, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Gabrie Gelissen, Lucas Brinkhuis en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie december 2021 & januari 2022
Kopij uiterlijk binnen 4 november voér 17.00 uur
Verschijningsdatum 23 november

Postadres redactie
Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NL8IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG

De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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GEZINSZONDAG

Eerste hulp bij

moeilijke woorden in de kerk

Op 1 november vieren we Allerheiligen, op 2 nhovember Allerzielen.
We denken op die dagen speciaal aan alle mensen van wie we vee|
gehouden hebben en die overleden zijn.

Mensen branden een kaarsje, of zetten bloemen op de begraafplaats.

Moet je ook iemand missen die je heel erg lief vond?
Misschien kan het je troosten als je eraan denkt dat God goed zorgt
voor iedereen, ook voor de mensen die je mist!
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Op 14 november is het zover!

Dan starten we met de Gezinszondagen. Alle gezinnen zijn van harte
welkom in de Broederenkerk in Deventer.

Om 10.30 uur is er eucharistieviering. Het jeugdkoor Youngest Voices XL
komt zingen.

En als je het leuk vindt, mag je meehelpen in de viering: misschien wil je
een stukje lezen?

Of de misdienaars helpen?

De papa's en mama's kunnen alle informatie lezen op blz. 10.

Bij de Gezinszondagen wordt ook catechese gegeven.

Dat is een moeilijk woord....maar het betekent dat je uitleg krijgt over
alles wat te maken heeft met geloven in God, in Jezus.

Als je Eerste Communie wilt doen, of Vormsel, is het belangrijk dat je
een aantal dingen weet en begrijpt.

Maar... het wordt geen saaie les, hoor !

In de kerk hoor je soms woorden en denk je: "huh?"
Ken jij het woord "Apostel" ?

Apostel

Het woord ‘apostel’ komt van het Griekse woord ‘apostolos’. Dat
betekent "hij/zij die gezonden is, die gestuurd is".

Een apostel is één van de twaalf eerste leerlingen van Jezus (bijw.
Andreas, Bartolomels, Filippus, Matteiis, Simon Petrus en Johannes).



