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Juist nu is de PAX
Vredesweek belangrijk. 1 2
U kunt meelopen in de

Walk of Peace op 17
september
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Bruggen bouwen
Internationale spanningen, de energiecrisis en een
torenhoge inflatie zorgen ervoor dat veel mensen
niet meer rond kunnen komen. Daarnaast heeft de
hele wereld te maken met een veranderend kli-
maat. Het heeft er voor de boeren veel van weg dat
zij moeten opdraaien voor de stikstofproblematiek
terwijl ook de industrie en u en ik ook ons steentje
zouden moeten/kunnen bijdragen. Boeren komen ten on-

rechte (te) vaak negatiefin 3 3
~  het nieuws. Er zijn ook

- andere positieve verhalen

waar u veel te weinig over

hoort

De overheid hoort het goede voorbeeld te geven
maar heeft veel menselijk leed veroorzaakt. Op
grond van een "aparte" achternaam kregen veel
huishoudens ten onrechte een stigma waardoor ze
het slachtoffer zijn van de Toeslagenaffaire. Heel
Nederland heeft decenialang geprofiteerd van de
gaswinning in Groningen maar het vergoeden van
schade door aardbevingen is nog steeds niet afge-
wikkeld. Mensen moeten noodgedwongen jaren-
lang wachten op betaalbare woonruimte. En dat ter-
wijl er daarnaast ook veel problemen spelen bij het
opvangen en huisvesten van asielzoekers. Dit alles
leidt tot maatschappelijke onrust, polarisatie en
protesten.

Parochienieuws

Over vieren en meer 7 Samen doen 9 Van de bestuurstafel 16
Rijk palet 18 Nieuws uit de centra 19 Vieringenoverzicht 26
Onze dierbare overledenen 28

Rubrieken

Actueel & Column Josefien 15

Puzzel & Chritelijke symbolen door de eeuwen heen 32
Column Lonneke 33 EHBO bij katholieke begrippen 34
Meester Geertshuis 35 Agenda 37 Servicepagina 39

Onwillekeurig moet ik terugdenken aan de encykliek
Laudato Si. Wij zijn rentmeesters van deze aarde,

wij hebben zorgplicht voor elkaar en onze planeet.
Daarbij past geen polarisatie, egoisme en onver-
draagzaamheid. Meer hierover in de column van
Josefien Kenkhuis op blz. 15.

Vaak zijn boeren negatief in het nieuws. In de
column van Lonneke Gunnink op blz. 33 leert u de
boeren van een heel andere kant kennen. -
Bij de cover
3,2,1... Start! Vol energie en
nieuwe ideeén, en vol goede
moed.

&8 Onder Gods zegen gaan we weer

Het wordt hoog tijd dat we naar elkaar |uisteren en
bruggen gaan bouwen om met elkaar de proble-
men het hoofd te bieden. Ock in het klein kunnen
we hijdragen aan het oplossen van problemen door
oog en oor te hebben voor de ander. Zonder voor- aan de slag in onze kerken, maar
oordelen. Doet u mee? ook met en voor elkaar

Jan Miltenburg, hoofdredacteur I 02arbuiten.

TEN GELEIDE-3



_‘; geste parochianen,

Voor de meesten van ons zit de zomervakantie er weer op. Hopelijk was het een goede en ontspannen
tijd. Even wat rust voor lichaam en geest.

De parochie, de kerk was niet op zomervakantie. Integendeel. De vieringen gingen gewoon door. Mooie
ontmoetingsvieringen hadden we in Boerhaar, Boskamp en Wijhe. Ook zag ik deze zomer nog tal van
werkgroepen even samenkomen. Koorleden zongen, acolieten dienden, lectoren lazen, kosters deden
hun taak. Gelukkig kwamen velen van u ook gewoon meevieren, ook op de soms wel erg warme dagen.
Dan is liturgische kleding niet erg praktisch, kan ik u verzekeren.

Nu staat september voor de deur. De scholen gaan weer beginnen en iedereen pakt de draad weer op.
Als parochie gaan we ook weer gewoon verder met vieren, leren, dienen en we proberen elkaar zoveel
mogelijk te ontmoeten en te bemoedigen. Van harte nodig ik u daartoe uit. Op mijn vakantie in Frankrijk
zag ik een gebedje om zegen voor de kerkgemeenschap die we samen zijn.

Dat wij ons in het komende werkjaar weer mogen laten leiden door de heilige Geest:

Heilige Geest van God.

woon in ons en breng ons thuis bij U
- in de ruimhartigheid van de Vader
en in de trouw van de Zoon —

in de moed ook van de apostelen

en in de lofzang van Maria.

Wees in ons de Geest die ons aanvuurt

bij de uitvoering van Gods plan :

Hij geeft ons de moed om voluit te leven

en te vertrouwen in uw werk in ons.

Zo mogen we — door ons werk — delen

in de groei van onze geloofsgemeenschappen
en kunnen ook andere christenen antwoord geven op hun roeping.

Wees in ons de Geest die de mensheid voortdurend vernieuwt,
de Geest die onze vrijheid herstelt als ze verloren raakt,

de Geest die hoop wekt te midden van geweld,

de Geest die over geen enkel mens wanhoopt,

zelfs niet over wie niets meer van U verwacht.

Wees in ons de Geest die de Kerk van Christus wakker schudt,

de Kerk die zo kwetsbaar is en Hem toch zo nauw aan het hart ligt,
de Kerk die zo zwak is en toch soms zo moedig,

de Kerk die zo beproefd wordt en toch blijft vertrouwen.

Geef dat we allen onze plaats vinden in dat grote Lichaam van de Heer.
Maak dat we ons helemaal toeleggen op de groei ervan

zodat de wereld kan leven in overvloed :

een leven dat je vindt als je het eigen leven prijsgeeft

samen met U

en dankzij U,

Gij, Meester van het onmogelijke.

Dat we zo samen kerk zijn, in de kracht van de heilige Geest.
Hartelijke groeten,
Pastoor Ronald Cornelissen
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Kwaliteit in nuances

Clemens Nieuwenhuis

dirigeert de Schola Gregoriana Sancti Lebuini

Soms wordt een eucharistieviering begeleid door Gregoriaanse zang. Hoe beleeft de kerkbezoeker deze
eenstemmige zang die al meer dan twaalf eeuwen oud is? Is het een kunstje geworden of dragen de
gezangen bij tot een diepere beleving van de liturgie? Hoe bijzonder is het dat onze parochie nog een
schola (groep van zangers die Gregoriaans zingt) heeft? Jurgen van der Ent zingt in de Schola Gregoriana
Sancti Lebuini en gaat in een interview met dirigent Clemens Nieuwenhuis op zoek naar antwoorden.

Wie is Clemens Nieuwenhuis?

In mijn Twitter-account staat "Musicus, ex-bankier, wereldnieuwsverteerder en filosofisch spiritueel
geinteresseerd gezinshoofd", maar samenvattend kun je zeggen dat ik een genuanceerd man ben die
zich altijd openstelt voor nieuwe inzichten. Ik heb in de jaren zestig les gehad bij Everhard Krukkert en
pas later, vanaf 1978, heb ik een driejarige dirigentenopleiding gevolgd via de F.N.Z. (nu Koornetwerk
Nederland) in Zwolle bij Harry Camstra. Ik ben nu al ruim 63 jaar als organist en dirigent werkzaam
binnen de kerkmuziek. Ik ben gelukkig getrouwd en woon met mijn Truus in Raalte. Maar voel me
evenzeer verbonden met mijn (klein)kinderen die verder weg wonen.

Hoelang bent u al dirigent van de schola?

De schola bestaat sinds 1993 en vierde in 2018 haar 25-jarig jubileum met concerten en een cd. lkzelf
ben eind 2010 gekomen als opvolger van professor Jan Bernards. Toen ik werd aangenomen heb ik
mezelf wel voor de moeilijke taak gesteld om de schola het Gregoriaans te laten zingen zoals ik en veel
meer koorzangers het hebben geleerd. Het viel mij op dat het Gregoriaans was vervallen tot het zingen
van enkel de noten. De kerkbezoekers verloren daarmee de aansluiting met de liturgische handelingen.
Nu na twaalf jaar kan ik zeggen dat de schola zingt zoals ik dat voor ogen heb. De schola is een bijzonder
koor binnen de parochie, waar ik best trots op ben.

Nou is er veel te doen over het Gregoriaans en hoe dit moet
worden uitgevoerd. Wat is uw visie dan wel interpretatie?
Ik ben grootgebracht met het Gregoriaans volgens de uitvoeringswijze
door de monniken van Solesmes in de tweede helft van de 19e esuw.
Zij kwamen met een eenvoudige ritmische notatie. In de jaren '70 zijn
diverse oude handschriften opnieuw geinterpreteerd, wat heeft geleid
tot evenzovele verschillen in de uitvoeringspraktijk.
| Vanuit de "oude" Solesmes-praktijk probeer ik nu de nadruk te leggen
op dictie en verstaanbaarheid. De teksten krijgen zo meer betekenis

. zonder het mystieke karakter van de aloude zang te verliezen. De
verschuiving van ritmisch accent naar woordaccent doet wonderen en laten melismatische (reeks noten
op één lettergreep) en syllabische gezangen (één noot op elke lettergreep) vioeien als levend water in
de woestijn. Ik hoop zo dat de kerkbezoekers door onze zang, en betekenis daarvan, een diepere
beleving ervaren van de liturgie en er zo een samensmelting ontstaat in de eucharistieviering.
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U hebt een moeilijk anderhalf jaar achter de rug. Wat is er allemaal gebeurd?

Het jaar 2021 moet ik maar gauw vergeten. Twee openhartoperaties achter elkaar en een vaatoperatie
in het been hebben mij aardig uit de roulatie gelaten. Door mijn conditie ben ik wonderbaarlijk snel
hersteld en ben ik weer volop aan het spelen en dirigeren.

Wat is de toekomst van de schola binnen de kerk en specifiek binnen onze parochie?

Als schola heb we de meeste verbinding met het ordinarium (vaste gezangen) en het proprium
(wisselende gezangen die liturgisch horen bij een bepaalde zon- of feestdag in het kerkelijk jaar). Samen
vormen deze misgezangen de eucharistie.

Ik hoop vurig dat wij als schola nog vele malen de eucharistie in de verschillende kerken van onze
parochie mogen blijven ondersteunen, hoewel we wel te kampen hebben met zangers die afvallen
wegens leeftijd en gezondheid. Nieuwe "verse" zangers zijn zeer welkom en kunnen zorgen voor de
toekomst van de schola.

Wat doet de schola eraan om zich te profileren binnen de parochie?

Kwaliteit leveren. Ik zal nooit genoegen nemen met het maar even doornemen en dan komt het wel
goed. Nee, de kwaliteit van de zang en de wijze van interpretatie van het Gregoriaans is iets dat ons gaat
onderscheiden van andere schola's en ons profileert binnen de parochie.

Verder is het goed om de kerkgangers wat meer mee te nemen in de werkelijke functie van de gezangen
door middel van een extra bijlage met de vaste gezangen. De lector (die vaak de gezangen aankondigt)
kan hierbij behulpzaam zijn. Ook de voorganger zou meer kunnen duiden hoe de gezangen aansluiten
bij de lezingen en de eucharistie.

Als laatste kunnen we wellicht voor de viering de samenzang doornemen met de kerkbezoekers.

De laatste tijd komen vrouwelijke schola steeds meer in beeld. Wat vindt u daarvan?

Ik zeg daar absoluut geen nee tegen. Het gezang blijft hetzelfde en waarom zou je dat vrouwen
ontnemen? Dat is in het verleden ook wel geweest. Een schola met vrouwen- en mannenstemmen
samen is minder geschikt, zeker niet octaverend. Dat komt het Gregoriaans niet ten goede. Een aparte
vrouwenschola zou de taken van de huidige schola kunnen verlichten.

Het zou mooi zijn om na een oproep te kijken of we een keer met een aantal vrouwen een viering
kunnen opluisteren met Gregoriaanse gezangen.

Zou u ook Leiding willen geven aan een vrouwelijke schola?
Het zou me een eer zijn om de start van een vrouwelijke schola mogelijk te maken. Als het echt gaat
lopen, doet de parochie er verstandig aan om een jonge maar ervaren dirigente aan te trekken.

Bent u een mannelijke zanger en heeft u interesse om mee te gaan
zingen in de schola? Neem dan contact op met Theo van Leeuwen,
tvl@mzleeuw.nl.

Oproep: zangeressen die interesse hebben in het Gregoriaans:
Neem contact op met Andrea Oomes via aoomes@heiligelebuinus.nl. We zijn op zoek naar dames om te
komen tot oprichting van een vrouwelijke schola binnen onze parochie.
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Bezinning EersteHeiligeCommunie

Vieran

Elke tweede zondag van de maand staan de

gezinnen in onze parochie centraal.

We starten met een eucharistieviering om

10.30 uur.

Kinderen kunnen helpen bij de viering, of een

stukje lezen.

G EZI N SZO N DAG Na de viering eten alle gezinnen samen een
broodje met wat lekkers te drinken erbij, en er

is tijd om samen te spelen.

We gaan weer van start!

De eerste gezinszondag van dit seizoen
Zondag 1] September Na de maaltijd kan iedereen voor deze eerste

10.30 uur -13.00 uur bijeenkomst meedoen aan een speciale
speurtocht in de kerk.

Parochiekerk Broederen Omdat het die dag ook Open Monumentendag

is, kom je ook op plekjes in de kerk waar je
Deve nter normaal gesproken niet komt ...

Voor alle gezinnen

We willen jonge gezinnen de kans geven kennis te maken met elkaar. Verbonden in geloof kunnen
mensen elkaar ontmoeten. De eerste twee bijeenkomsten in september en oktober is er nog geen
aparte catechese per leeftijdsgroep. Vanaf november bieden we voor alle leeftijdsgroepen catechese
aan. Ook ouders hebben een aparte groepsbijeenkomst.

Ook voorbereiding voor Eerste H. Communie en Vormsel vindt plaats op gezinszondagen
Alle gezinnen waarvan we weten dat er kinderen zijn die in aanmerking komen om Eerste Communie of
Vormsel te doen, kregen een uitnodigingsbrief. Kreeg u die brief niet, en wilt u toch uw kind opgeven:
geen probleem. Vraag een inschrijfformulier aan via info@heiligelebuinus.nl.

Voor alle vragen kunt u natuurlijk ook terecht op de Gezinszondag zelf in de kerk.

Mijn kind deed vorig jaar Eerste Heilige Communie of Vormsel
Dan bent u nog steeds welkom met het hele gezin in de gezinszondagen! We bieden een programma aan
dat loopt over drie jaren, dus dit jaar wordt weer heel anders dan het vorige.

We verwelkomen u graag op 11 september.

Om de catering goed te laten verlopen horen we graag even op voorhand
met hoeveel mensen u komt.

Een kort berichtje naar info@heiligelebuinus.nl is al voldoende.

Tot dan!
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De voorbereiding en de viering van de Eerste H. Communie en
het Vormsel voor het eerst centraal in de Broederenkerk

In 2021 is aangekondigd dat de
voorbereiding voor de Eerste H.
Communie en het Vormsel
voortaan centraal zou plaats-
vinden in de Broederenkerk.

Met enige weemoed hebben we
de organisatie van de catechese
en de voorbereiding op de
sacramenten in Lettele moeten
loslaten. Het was zo heerlijk
vertrouwd om dit in je eigen
kerk vorm te geven met de
mensen die je kent op de
manier die we na vele jaren
steeds verder hadden
opgebouwd en ontwikkeld.

Tegelijkertijd was er ook begrip
voor deze keuze, aangezien het
overgrote deel van de kinderen
niet uit Lettele maar uit andere
plzatsen afkomstig was en de
begeleiding door het pastoraal
team op zoveel verschillende
locaties geboden moest worden
dat dit niet langer haalbaar was.
Dus besloten we om er samen
de schouders onder te zetten en
er ook in de Broederenkerk een
mooi verdiepend samenzijn van
te maken.

Jacqueline de Winter

Dit jaar is er een start gemaakt
met gezinszondagen waarbij de
kinderen tijdens een hijeen-
komst samen spelenderwijs
leren over het geloof en wan-
neer dit bij hen leeftijd past, ook
de Eerste H. Communie of het H.
Vormsel ontvangen.

Elke tweede zondag van de
maand ontmoetten we elkaar in
de Broederenkerk waar werd
gestart met de eucharistie-
viering om 10.30 uur. Daarna
was er gelegenheid om met de
gezinnen die deelnamen aan de
gezinszondag te lunchen op het
nabije schoolplein waar de
kinderen even lekker konden
spelen en ravotten. Vervolgens
gingen de gezinnen in verschil-
lende groepen uiteen. De
groepen waren ingedeeld op
leeftijd. Ook voor de ouders was
er gelegenheid om elkaar te
spreken en ontmoeten in een
bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomsten heb-
ben de kinderen veel verhalen
gehoord uit de Bijbel, geknut-
seld en hebben ze een rondlei-

ding gehad in de kerk. Samen
hebben we een Palmpaasstok
gemaakt waarmee we tijdens
Palmpasen samen met de gezin-
nen uit de Lebuinuskerk in
optocht door de stad zijn getrok-
ken. Een mooi verbindend
samenzijn.

Vanuit Lettele hebben het afgelo-
pen seizoen drie kinderen de
Eerste H. Communie gedaan en
drie kinderen het Vormsel. Hun
broertjes en zusjes hebben de
bijeenkomsten ook gevolgd. De
kinderen hebben plezier beleefd
aan het hele proces en veel
geleerd. Met als prachtige
afsluiter natuurlijk het feest van
de Communie of het Vormsel
met aandacht, taart, nieuwe
kleren en cadeaus.

Voor de ouders was het gemis
van het vertrouwde dorpse waar
de lijnen naar elkaar kort waren,
soms wennen. Maar dat hoort
bij verandering. Al met al kun-
nen we terugkijken op een
mooie tijd die vormend was
voor ans en onze kinderen en
hen hopelijk richting geeft en
steun op hun levensweg.

4

Mannen gevraagd voor het St. Nicolaaskoor Schalkhaar

Het St. Nicolaaskoor is een fijn vierstemmig koor onder leiding van Paul Bonenkamp in de Nicolaaskerk in
Schalkhaar. We zingen Latijnse liturgie, maar ook wel Duitse, Engelse en Nederlandse stukken. Ook

zingen we soms Gregoriaans.

We zijn op zoek naar mannelijke koorleden.
Vind je het leuk om mee te zingen tijdens de viering in koorverband meld je dan vrijblijvend bij ons aan.
Onze repetities zijn op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Geinteresseerd? Neem dan contact op met Ben Besselink. Telefoonnummer 06-46 54 79 43,
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Onmoeting

Diaconie

Gemeenschapsopbouw Missiewerk

Vastenactie

Parochible
Carltas Instelling
Heilige Lebuinus

SAZ
A

Een heidag noemen ze dat in het bedrijfsleven.
Deze vakantieperiode hadden we een zeer
inspirerende bijeenkomst om Missie en Visie van
de PCl helder te krijgen. Het bestuur van de PCI
had daartoe van elke locatie willekeurig twee
parochianen uitgenodigd om mee te denken over
het beleidsplan.

Samen kwamen we tot de volgende omschrijving
van onze missie: een menswaardig bestaan voor
iedereen.

Er kwamen veel suggesties over acties en ideeén
over beleid op tafel. De vakantie wordt gebruikt
om al deze input verder uit te werken. Het PCI-
bestuur zal keuzes moeten maken over welke
thema's uitgediept gaan worden.

Het was een inspirerende bijeenkomst. Het was
goed om eens te horen hoeveel groepen er actief
zijn in de diverse gemeenschappen en wat dat aan
samenhang geeft. De deelnemers waren zelf ook

Nood lenigen is onze hoofdtaak!

enthousiast om van elkaar te horen wat er
gebeurt en zijn geinspireerd om dit waardevolle
werk voort te zetten.

Er werden vele grote problemen genoemd waar
we in de samenleving mee te maken hebben, Het
is duidelijk dat er veel te veel onderwerpen zijn
waar de PCl mee aan de slag kan. Het PCl-bestuur
zal samen met de deelnemers dit proces van
beleid maken verder uitwerken en vormgeven.
Het resultaat zal te zijner tijd worden bekend
gemaakt.

Wel werd ons op het hart gedrukt dat we meer
zichtbaar moeten maken wat we doen en met
welke vragen u bij ons kunt aankloppen. Dat
aankloppen kunt u altijd doen wanneer u nood
ziet en mensen geholpen moeten worden. Immers
nood lenigen is onze hoofdtaak!

Het PCI Bestuur

4

Vakantiegeld Samen Delen

Voor het eerst dit jaar hebben het Kruispunt Diaconaal Deventer en het
Meester Geertshuis de actie "Vakantiegeld Samen Delen" opgezet. Deze
actie die in Apeldoorn en Wageningen al enkele jaren liep heeft als
inspiratie gediend om dit in Deventer ook te gaan starten.

Er zijn in totaal 113 aanvragen binnengekomen voor deze actie. Aan

donaties is er een totaal bedrag van £ 15.561,75 ontvangen. Een mooi bedrag met een mooi aantal
bijbehorende aanvragen. Met deze succesvolle "eerste vingeroefening"” kijken we met vertrouwen uit

naar volgend jaar.

Namens Kruispunt Diaconaal Deventer en het Meester Geertshuis hartelijk dank voor uw gift!

4

Kerstpakketten-actie: wie denkt daar nu al aan?

RABO CLUBSUPPORT is een actie van de bank, waarbij leden organisaties kunnen steunen.

Wij doen met onze actie al jaren mee en wij vragen u ons ook punten te willen geven, die door de bank
omgezet worden in geld. Het kost u geen geld alleen even wat moeite.

Namens onze organisatie onze hartelijke dank.
Wil Wientjes-Sas

SAMEN DOEN -9



Oecumenische boerderijvieringen g

De werkgroep Kerk in de Samenleving (KeSa) zal zich de komende jaren gaan
richten op boerderijvieringen in oecumenisch verband.

De nadruk zal daarbij, net als bij de oogstdank-
vieringen, liggen op de afhankelijkheid van de
natuur. Dat betekent dat niet alles maakbaar is en
er onzekerheid heerst over alles wat we niet in de
hand hebben, zoals de extreme droogte die we nu
meemaken.

De boeren ervaren deze onzekerheid het meest
door alle maatregelen waar zij mee geconfron-
teerd worden. Daarbij is het van het grootse
belang te beseffen hoe belangrijk het is dat de
boer zelf de regie houdt over zijn bedrijf en dat de
visie van de boeren, hoe verschillend ook, ge-
hoord wordt.

Dat er iets moet veranderen is wel duidelijk, maar
het gaat om de manier waarop veranderingen tot
stand komen. Het gaat er om gehoord te worden
en te ervaren dat er geluisterd wordt.

In de toekomst moeten we immers toe naar
landbouw die klimaatneutraal is, het milieu
minimaal belast, het landschap onderhoudt en
zorgdraagt voor biodiversiteit.

Het is zeker is dat het klimaat verandert en dat
deze ontwikkeling grote gevolgen kan hebben
voor de toekomst van ons allemaal. Maar het is de
verantwoordelijkheid van ons allemaal om
bewuste keuzes te maken en onze dankbaarheid
te tonen voor al het moois waar we zuinig op
moeten zijn.

Deze dankbaarheid kan tijdens een boerderijvie-
ring centraal staan, maar het kan ook tot uiting
komen in ons dagelijks leven door te beseffen
waar ons voedsel vandaan komt en hoe het
geproduceerd wordt.

De zuivelfabriek, de handelaren, de supermarkt en
de consument willen zo gunstig mogelijke prijzen.
Bij een rechtvaardiger verdeling zou voortdurende
schaalvergroting niet meer nodig zijn.

Werken aan een betere toekomst voor de wereld is
een opdracht voor iedereen. Het begint bij de
intentie om meer begrip voor elkaar te hebben,
boer en burger, elkaar te respecteren en naar
elkaar te luisteren.

De aarde snakt naar adem

Wij leven van de aarde die ons is toevertrouwd

Dan kiezen wij het leven en delen zee en land.

Andries Goovaart

Gemaakt uit deze aarde, zijn wij met haar verwant.

Wij groeten broers en zusters, de zon, de maan, het land.
‘Wij gaan over de aarde: zij draagt en duurt en voedt.
‘Wij lopen in verwondering en proeven; het is goed.

Wij danken voor de schepping, staan in voor haar behoud.

Toch reiken wij naar sterren en plukken zonder maat.
Ontsluieren geheimen, herscheppen grond en zaad.

En lopen zo verloren, is er een weg terug?

De aarde snakt naar ademen raakt snel uitgeput.

De witte bergen smelten, de grond wordt grauw en droog.
Gerooid worden de wouden, met storm en vloed als oogst.

God, schenk opnieuw uw adem, de geest die wijsheid schenkt.
Die keert verharde harten, het dor verstand doordrenkt.

En ieder plukt de vruchten, van wat hij heeft geplant.
De zon schijnt in het water, de lucht klaart op , wordt licht.
De zee krioelt van leven, de schepping uw gedicht.

Geschreven in opdracht van kerk in actie bij de klimaatloop t.g.v. de klimaattop in Parijs 2015
De muziek van Christiaan Winter bij dit lied is te beluisteren op www.anderszins.eu
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Ontmoeten in Lettele/Okkenbroek/Bathmen

Wist u dat de bezoekgroep zieken/ouderen uit Lettele sinds mensenheugenis enkel uit vrouwen bestaat,
maar dat blijkt dat hiervoor ook interesse is bij mannen?

En dat ook oudere/zieke medeparochianen soms hun eigen interesses makkelijker delen met mannen?
Gelukkig hebben enkele mannen zich aangemeld om gemiddeld één keer per maand een bezoekje te
brengen aan de medemensen die dit wensen.

En wat blijkt: het worden bijzonder gezellige uurtjes waar zowel de medeparochiaan als de bezoek(st)er
ruim van tevoren naar uit kijken.

Hieronder beschrijft éeén van de mannelijke bezoekers zijn eigen ervaring.

Mocht u ook behoefte hebben aan een gezellige morgen, samen met één van onze bezoek(st)ers, laat
het ons weten via nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl.

Mme - o,
e nord camlling = Abwrsnise MEAIER
& ; _

Son @ Ben avdi S priame s @ér SOA
‘ g oA Aad Lo & ©

te ol

5 o ~aln

L) et @4~

plae 14 AWy Damds

; : et &
o L% ‘/']c,',--»_z.. dr. ormoled L €A
7 /It 3
Vel o 7 g
. ;& Fh @ v ol
e U otad 4 Aen gerat wwen & Mz ofec
y a ol ©€e (o
O v ) , o ‘
y g e e euen @l AL FeER /“"X (.-/
y s S rtrnev ) =
/ / Lk YT l goecol crech JE el vy /W',"‘ e
VA, T cn 2+ 7 v
5 / , vy _/j»{:f s ned Lea
e /?.7 -1 LA P

O itn QhanSLaa -

;‘// /4.-"-( b LR .-;9 o7 e A

e /17‘.,'-‘-(,1 /-/,1, an L

/ !/Z el bl /f'/“{;'" e ’{5 LA BN o Rowiepl
M = 2

’ 9 ] e 2 ¢l
e Ol e o A 2= ‘.;%‘{ 2

@i ea oldx
?/‘ S u Z

& . .I/c—./«_.e..‘ft
Ot ot e //2-? ade o 74 gn Ad al #epld Naes e

s br ‘/4.4.4-*;/)-% S o g ;4;—.-.‘/;‘;__,,%'-

/ A_ (| ('A_.J?c/n, o-Le I ga e oo £ v Ml l':t,f/ Lee £ er NoTpy

2 o/ by A e Ls /;;/-2.\ aoi,

2 et & & évi'.' dam
g A >
Ii/e / /'!4-7-;.-’/ et 8 /‘ ‘1'“'-7} }ir /c'- 4 - A i /l(‘ L
[
L"é{' /f'r'ﬁ zﬂ'{t Z£1 /} Lt /-)/)&' ~— I Do f Lhdae pEaéd pe~ A & e ;; k
/- I/I_- jri/."\c/ ,&- -("; € Ly / ‘{ (-‘a?/d\' /trl'-/ll"’/.:. - 0//\ /”L‘?h/t

Nt A pr 21 - Lo Ra A e P L@ L7  otlréa. ';/:4'-9(,)“'2 e in ched

cet' \/ gt En A ok ‘g ;, r /J-.Z./' .J.t‘ o hen {’"‘“/lyz

?'/\,‘ Yo s et e o

e frJ.-... jl‘lu_, 4

SAMEN DOEN - 11



Vredesweek

Over de hele wereld vechten de mensen. En over
de hele wereld komen mensen in liefde en
vastberadenheid bij elkaar om samen te werken
aan een toekomst van vrede en compassie. Zoals

Desmond Tutu al zei: "We zijn allemaal gemaakt
om goed te doen, liefde te geven en compassie te
voelen."

Daarom komen we tijdens de Vredesweek in
Deventer bij elkaar voor ontmoeting en
uitwisseling, met dialoog, spel, muziek, gebed en

nog veel meer gratis activiteiten voor jong en oud.

De Deventer Vredesweek, van vrijdag 16 tot en
met zondag 25 september 2022, staat bol van de
laagdrempelige en gratis activiteiten voor jong en
oud.

Los van de vredesdiensten van de verschillende
geloofsgemeenschappen in Deventer is er op
vrijdagmiddag 16 en 23 september een Coventry
Vredesgebed in de Magistraatskapel van de
Lebuinuskerk.

Op zaterdag 17 september kunnen kinderen
terecht in de Lebuinus voor een kinderknutsel-
middag met verhalenverteller.

Op woensdag 21 september is het de
Internationale Dag van de Vrede. Dan houden we
in de crypte van de Lebuinuskerk een wake met
aansluitend een gesprekskring voor Oekraine. Op
die avond gaat Wendela de Vries met ons in
gesprek over het verband tussen klimaat en vrede
in het Geert Groote Huis.

Uiigﬂlfczht' Zaterdag 17 september

bde Walk of Peace tijdens r*

i"e /enter Dag van de Vrede. L

Net als bij de andere activiteiten van de Deventer
Vredesweek, ligt de nadruk op ontmoeting en
uitwisseling in een gemoedelijke sfeer. We willen
op die manier met elkaar compassie, begrip en
vrede in het moment beleven, en vrede voor
iedereen dichterbij brengen.

Het thema van 2022 is "Het kleine en het grote
gebaar". Het symbool dat daarbij hoort is de
kraanvogel.

Tijdens de verschillende activiteiten vouwen we
kraanvogels voor de vrede. Op zaterdagmiddag 24
september worden deze naar de Ichtuskerk
gebracht, waar ze worden verzameld en
tentoongesteld. Na afloop van de vredesweek
worden de gevouwen kraanvogels opgestuurd
naar het kindervredesmonument in Hiroshima.

Volop gelegenheid dus om op een laagdrempelige
manier stil te staan bij vrede. Wil je er ook bij zijn?
ledereen kan meedoen, iedereen is welkom.
Deelname is gratis.

De organisatie is in handen van de initiatiefgroep
Deventer Vredesweek en alles wordt mede
mogelijk gemaakt door de Deventer Cultuur Club,
Stichting Erven Witteveen en de Raad van Kerken
Deventer.

Kijk voor het volledige programma, meer
informatie en aanmelden op
www.deventervredesweek.nl of bel

Esther Klaassen (06-14 12 02 68).

.00p mee!

Rond 10.30 uur verzamelen kleine groepen wandelaars z:ch op vier plekken in Deventer: het Stations-
plein, de Bergkerk, de Kapjeswelle (voetpad onder de spoorbrug) en de Bolwerksmolen. Ze zijn in het wit
gekleed. Vanuit vier windrichtingen lopen ze een korte meditatieve wandeling voor de vrede, de Walk of
Peace.

Rond 10.45 uur vertrekken de groepen richting het Grote Kerkhof, waar de vredesvlam brandt. Ze
worden met muziek onthaald. Daarna is er nog een kort praatje en twee minuten stilte. Het programma
eindigt rond 12.15 uur. Degenen die dat willen, kunnen op eigen gelegenheid nog een terrasje of een
bankje opzoeken om nader kennis te maken of na te praten.
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vrijdag 16 t/m zondag 25 september

¥
2
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7% 1 Stichting
IL A Erven Witteveen

2 K
e _ _ e | _
::..Ei»_,:n- . De hele week zijn er gratis activiteiten voor jong en oud, in het teken van vrede en verbinding. ledereen is welkom! [
:_ZE‘ Het aantal plaatsen is wel beperkt, dus vergeet niet van tevoren aan te melden
E. ML J  AGENDA - MEER INFO - AANMELDEN : Ga naar deventervredesweek.nl of bel 06-14120268

Ook in verschillende van onze kerken wordt aandacht besteed aan de Vredesweek.

In Engelbert wordt gecollecteerd voor Pax Christi

PAX CHRISTI is de grootste vredesorganisatie van Nederland. Ze werkt aan de bescherming van burgers
tegen ocorlogsgeweld, aan het beéindigen van gewapend geweld en aan het opbouwen van inclusieve
vrede. Dit doen ze in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als
wij, vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.

Dit jaar willen zij speciaal de Peace Engineers steunen.
Dit zijn de hulpverleners die ontredderde vluchtelingen opvangen en steunen.
Ze praten met hen om ze in balans te krijgen en geven de crisishulp die
men op dat moment nodig heeft. De peace engineers volgen een korte
scholing en hebben o0.a. vervoers- en communicatiemiddelen nodig
voor hen zelf.

En natuurlijk heel veel middelen om slachtoffers te helpen en te
steunen.

Daarom staat de collectebus voor Pax Christi tijdens de vredesweek van
17 t/m 25 september in de kerk. U kunt ook steunen door een gift te
storten op : NLO3 TRIO 0390 5150 00

Bij voorbaat dank.
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Sam'’s Kledingactie voor schoolkinderen in Burundi

Elk voorjaar en najaar organiseert Sam's Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo
extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan
schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer corona voorbij is, weer terug naar schoal
kunnen.

Actiedagen in Schalkhaar en Colmschate

De honderden vrijwilligers van Sam's Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en
schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of
kerk.

Op vrijdag 23 september en zaterdag 24 september kunt u in Schalkhaar en Colmschate kleding en
schoenen - die u niet meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel blij van wordt -
inleveren. Dit kan in Schalkhaar bij Het Koetshuis aan de Timmermansweg 32 en in Colmschate bij het
Titus Brandsma Huis aan het Titus Brandsmaplein 2. De Sam's vrijwilligers zijn dan op vrijdag van
18.30-19.30 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen,
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas
niet aannemen.

Uw steun is onbetaalbaar

Een totale financiéle bijdrage van £ 75.000,- biedt kinderen aan 45.000 kinderen in Burundi iets
onbetaalbaars: door naar school te gaan, maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en
een betere toekomst voor zichzelf te creéren! Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt
Sam's Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de kinderen die niet (meer) naar school gaan of na
Covid-19 niet terug zouden komen, na de heropening toch weer naar school gaan of op school blijven.
Hoe meer kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk en hoe beter hun
toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun kinderen. We hopen samen met u
hiervoor te kunnen zorgen.

Projecten

Wilt u meer informatie over het werk van Sam'’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over
wat er wel en niet mag worden ingeleverd? Of wilt u misschien zelf als vrijwilliger voor de stichting aan
de slag? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl.
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Deventer.

Column Josefilen

Josefien Kenkhuis is theologe en werkte in Tilburg tot aan haar pensionering
20 jaar als districtscatecheet & pastoraal werker. Sinds 2017 woont ze in

Er is jou gezegd wat goed is ...

Ik reis regelmatig met de trein en dan maak je af
en toe best dingen mee die je stof tot nadenken
geven,

Zo stapte ik eens in een overvolle trein met heel
veel mensen in het gangpad. Maar als door een
wonder zag ik toch nog één lege zitplaats.
Tenminste: dat dacht ik ... Toen ik namelijk aan de
al zittende jongedame met een tas naast zich
beleefdheidshalve vroeg: "lk kan hier zeker wel
naast je komen zitten?" was haar antwoord
doodleuk: "Nee, u ziet toch wel dat mijn tas daar
staat?" Ik was verbijsterd en zei spontaan: "Maar
nu niet meer", zette haar tas in het gangpad en
ging zitten. Daar zaten we dan: wél naast elkaar,
maar allebei bozig en doodstil. En wie weet voor
hoe lang ...

Waarom ik dit vertel?

Het zette me aan het denken over hoe we tegen-
woordig steeds vaker met elkaar omgaan. Ik maak
mij behoorlijk zorgen over hoe onze wereld er
anno 2022 uitziet. Of het nu gaat om de grote
maatschappelijke issues of om de kleine dingen
die we zelf dagelijks meemaken.

Naar mijn idee nemen egoisme, oppervlakkigheid,
individualisme, verruwing, polarisatie, gebrek aan
aandacht / empathie, en ga zo maar door, hand
over hand toe.

Persoonlijk denk ik, dat we de strijd tegen al deze
negatieve tendensen alleen maar kunnen winnen
als daar op alle fronten tegen gevochten wordt.

In haar boek "Heilige STRIJD" gaat Beatrice de
Graaf op zoek naar naar een nieuwe (Bijbelse)
visie op geweld, het kwaad en de veiligheid waar
elke mens, elke organisatie, in het klein of in het
groot, steeds weer naar op zoek is en naar
verlangt.

Eén van haar invalshoeken was een echte
eyecatcher voor mij: "Kwaad moet altijd en overal
bestreden worden, maar begint allereerst bij het
bestrijden van het kwaad in jezelf".

Daarbij baseert ze zich op onder meer op het
woord van de oudtestamentische profeet Micha:
"Er is jou, mens, gezegd, wat goed is, je weet wat
de HEER van je wil: niets anders dan recht te
doen, trouw te betrachten en nederig de weg te
gaan van je God" (hoofdstuk 6, vers 8).

Allereerst dus terug naar je eigen kern. Om van
daar uit dienstbaar te leren zijn aan je omgeving,
waar en hoe dan ook. Had ik bijvoorbeeld, hoe
klein het ook klinkt, mijn eerder genoemde trein-
incident niet heel anders en vrijwel zeker succes-
voller kunnen oplossen? Maar ja, in de sleur van
de dag, wil reflectie op je eigen functioneren er
nog weleens bij in schieten ...

Trouwens: hoe zit dat bij u? Staat u er wel eens bij
stil wat uw eigen rol is in het kwaad dat u regel-
matig meemaakt?

Paus Franciscus verwijst er in zijn encycliek "Fratelli
tutti" over broederlijkheid en sociale vriendschap
naar met een tekst van de evangelist Matteis
(hoofdstuk 7, vers 12): "Welnu, behandel de
mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie
behandelen. Want dat is de Wet en de Profeten".

Dat alles ging door me heen toen ik in de trein
naast mijn bozige medepassagier zat. En ik
bedacht: ik moet meer stilstaan bij het kwaad in
mijzelf en soms dingen anders doen, thuis, in onze
parochie, en op tal van andere plaatsen waar ik
mensen zoals u en ik tegenkom. Want ik wil leven
vanuit de hoop dat het ooit voor iedereen goed
komt., En u?
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Voorzitter:
vicaris
R. Cornelissen

Vicevoorzitter:
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Penningmeester:
H. Elshof

A, U Begraafplaatsen:
\ T. Wellenberg

Namens het
pastoraal team:
M. Brinkhuis
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Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Op
deze pagina vindt u de mededelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast
zijn onze bestuursleden natuurlijk altijd aan te spreken voor uw vragen!

Vertrek bestuurslid Elise van Zuylen

Elise van Zuylen heeft in juli haar laatste bestuursvergadering bijgewoond.
Ze is ruim zes jaar bestuurslid geweest met de portefeuille Mens en
Organisatie. In die hoedanigheid heeft ze veel contact gehad met
personeel en vrijwilligers.

Arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, overeenkoms-
ten met vrijwilligers, grote kans dat Elise deze heeft opgesteld. Functione-
ringsgesprekken, overleg met vrijwilligers, musici enz., inrichting van het
nieuwe parochiehuis, maar ook het regelen van een bloemetje voor wie
het nodig had, het hoorde allemaal tot haar takenpakket.

De notitie Vrijwilligersbeleid is van haar hand en ze heeft het VOG-beleid
vorm gegeven. Elise was zeer betrokken hij alles wat er in de parochie
gebeurde en had een heel eigen, originele en waardevolle inbreng
tijdens bestuursvergaderingen.

Het parochiebestuur bedankt Elise voor haar enorme inzet voor de
parochie en heeft haar tijdens laatste vergadering een prachtige bos
bloemen aangeboden.




Begraafplaatsen

In de afgelopen tijd is veel gesproken over de toekomstvisie van de geloofsgemeenschappen in onze
parochie. Daarbij is tot nu toe eigenlijk nog nauwelijks aandacht besteed aan de begraafplaatsen. Ook
voor de begraafplaatsen geldt echter dat je je af moet vragen hoe je deze, met respect voor alles wat
we als katholieken belangrijk vinden, in de toekomst gaat beheren. Omdat grafrechten vaak lang
doorlopen, hebben beslissingen die nu genomen worden langdurige gevolgen, waarbij we moeten
bedenken hoe beheer en onderhoud in de toekomst plaats gaan vinden. Om die reden heeft het
parochiebestuur het initiatief genomen ook voor de begraafplaatsen een toekomstvisie te gaan
schrijven. Dit zal in de komende maanden plaatsvinden.

Jongeren

Tijdens parochieavonden wordt vaak gezegd dat jeugd en jongeren ontzettend belangrijk zijn voor de
toekomst van de parochie, en eigenlijk meer aandacht verdienen. Het parochiebestuur wil graag gehoor
geven aan die oproep. Natuurlijk zijn er de gezinszondagen in de Broederenkerk en worden in de
diverse geloofsgemeenschappen activiteiten voor jeugd en jongeren georganiseerd. We zijn heel blij
met deze activiteiten en omarmen ze van harte.

Toch denken we dat er nog iets te winnen is! Bijvoorbeeld door de verschillende activiteiten op elkaar af
te stemmen zodat ze niet gelijktijdig plaatsvinden, van elkaars ideeén en successen te leren, of in
bepaalde gevallen als verschillende geloofsgemeenschappen de handen in elkaar slaan en samen iets te
organiseren.

Om dat te realiseren, is onder leiding van pastor Gauthier de Bekker en Andrea Oomes een eerste
bijeenkomst georganiseerd van mensen die in de verschillende geloofsgemeenschappen met jeugd en
jongeren werken. We verwachten veel van dit belangrijke initiatief!

4

Kardinaal Eijk opent tentoonstelling Broederenkerk

Op zondag 25 juli hadden we als parochie de eer kardinaal Eijk als gast en als voorganger te mogen
ontmoeten in de Broederenkerk. De kerk was goed gevuld op deze zonnige zondag en we hadden een
prachtige eucharistieviering. Na afloop van de eucharistieviering was het feest nog niet over. In de
voorafgaande weken was hard gewerkt om een nieuwe tentoonstelling te realiseren, met als onderwerp
"Kunstig versierde paramenten uit de kasten van de H. Lebuinus Parochie". Nadat de kardinaal de
tentoonstelling feestelijk had geopend, konden de bezoekers zich vergapen aan de tientallen opgestelde
kazuifels, albe's, stola's en andere liturgische voorwerpen van textiel.

Veel vrijwilligers droegen een steentje bij aan de realisatie van deze
tentoonstelling, maar Gerard Heerius, Frans Stelling, Gerrit
QOosterbroek en Ton Hunink verdienen het om nog eens extra
genoemd te worden. Zij waren wekenlang elke dag druk met niet
alleen de inhoud van tentoonstelling maar ook de opstelling ervan,
de informatiebordjes, de afzethekjes, het fotowerk en wat niet al.
Alles gedaan met zo min mogelijk kosten, maar geweldig
professioneel!

Het is absoluut de moeite waard om uitgebreid de tijd te nemen om
de tentoonstelling te bekijken én om daarbij ook andere mensen
die misschien niet zo vaak in de kerk komen eens mee te nemen.
Prachtig dat in onze kerk, waar bijna 700 jaar katholieke
geschiedenis leeft, nu ook deze mooie liturgische kunstschatten te
zien zijn. Veel dank voor de initiatief nemers en van harte aanbevolen!
Theo Lam

Vicevoorzitter H. Lebuinus Parochie
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OPEN

MONUMENTENDAG

it

zaterdag 10 en
zondag 1
september 2022

Open Monumentendag, een uitgelezen kans om plaaatsen te bezichtigen waar je normaal niet

binnenkomt.

QOok in onze parochie zetten een aantal geloofsgemeenschappen de deuren open voor bezoekers,
en misschien ook nog wel wat extra binnendeuren, waarachter u een kijkje kunt nemen.

Warm aanbevolen, dus.

Neem zeker een kijkje bij:

¥ de Willibrorduskerk in Boskamp:
zaterdag van 10.00 -16.00 uur
zondag van 12.00 -16.00 uur

*

Parochiekerk Broederen in Deventer:
zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
zondag van 12.00 - 17.00 uur

Open voor bezoek, met een uitgebreid programma, van orgelmuziek tot koorzang, van de

koorzolder tot de binnentuin ...

Naast het bezoek aan de monumenten zijn er nog diverse activiteiten in en om de kerken:

"Langs Heilige huisjes”
Vanaf zaterdag 10 september
(Open Monumentendag) is er &

een mooie fietsroute beschik-  EEFFSTES
baar door ons prachtige Huisjes
West-Sallandse land.
De fietstocht voert langs alle plaatsen waar
ooit in het verleden gekerkt is. En dat is op
meer plaatsen dan u misschien denkt. In de
kerken van Olst, Boskamp, Wijhe en Boerhaar
vindt u een boekje met de routebeschrijving.
En uiteraard zijn er ook een aantal heilige
huisjes te bezichtigen!

Op zondag 11 september bespeelt Frank
Delnoy van 16.00 uur tot 17.00 uur in de RK
Kerk van Wijhe het Maarschalkerweerdorgel.

18- RIJK PALET

Geloof in steekijes

Allerlaatste kans om deze prachtige
tentoonstelling van liturgische
gewaden te zien!

Na Open Monumenten dag wordt
het echt definitief afgesloten, en
worden deze fantastische stukken
weer voor langere tijd

opgeborgen.

Broederenkerk Deventer

Religieuze Boekenmarkt
QOok in de Broedernkerk dit
weekend:

een religieuze boekenmarkt.
Kom gerust even snuffelen in het
aanbod!



Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 6123 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Boekenmarkt
Van 3 t/m 7 augustus was er in de kerk een religieuze boekenmarkt. Een
groot deel was afkomstig van de paters Maristen die het aan de kerk

schonken toen zij verhuisden.

Na de laatste boekenmarkt in 2019 hadden wij die boeken bewaard in de
kelder. Ook verschillende parochianen hebben nu weer boeken ingebracht.
Het goede doel was het Meester Geerts Huis, diaconaal centrum uit de

Assenstraat.

De opbrengst van deze vijf verkoopdagen is maar liefst £ 618,35. Alle gevers
en kopers heel hartelijk dank. En ... er komen nog vijf verkoopdagen van

woensdag 7 t/m zondag 11 september.

Monumentendagen

Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2022 doet
onze kerk weer mee met de Nationale Monumen-
tendagen.

Bezoekers zijn op zaterdag welkom vanaf 10.00
uur tot 17.00 uur.

Op zaterdagmiddag komt er drie keer een koor
optreden:

13.30 uur Euterpe

14.30 uur Scola Dynamica

15.30 uur Deventer Vocaal Ensemble

Zij zijn onderdeel van het programma "Korenlint"
dat op meerdere plekken in de stad optredens
verzorgt.

Oock de Creaclub is deze zaterdag met een
verkooptafel in de kerk aanwezig.

Op zondag is er eerst een gezinsviering maar
daarna loopt het programma weer door tot 17.00
uur.

Het is het |laatste weekeinde dat de tentoonstelling
"Geloof in steekjes” kan worden bezocht.
Ock zetten we nog één keer de verkooptafels met
tweedehands religieuze boeken in de kerk.

Op beide dagen is tevens de binnentuin open
voor publiek, geven kosters uitleg over alles wat er
in de sacristie wordt bewaard en kunnen

bezoekers naar de koorzolder alwaar de
organist regelmatig het orgel zal bespelen. Door
de inzet van zo’'n 20 vrijwilligers kunnen we dit
allemaal organiseren. Daar zijn we best trots op.

Wist u dat
* De kerk na 11 september alleen weer op
vrijdag en zaterdag open is voor bezoekers

¥ We de extra inzet van alle kerkenwachters
zeer waarderen

* Er een armband is gevonden tussen de
boeken in de kerk
De koorzolder wordt opgeknapt
De tentoonstelling in de kerk veel bezoekers
trekt

* We te horen waren op radio Qost in het
programma Hoogtij

*

Onderdelen van het kerstproject zijn
geschilderd
» We dat in de binnentuin doen

Het beter nu kan dan straks in de winter
» De afzetlijnen bij de parkeerplaatsen
zichtbaarder zijn gemaakt

* Na 11 september de Noordbeuk twee
maanden leeg zal zijn

* Na 13 november daar het kerstproject
hopelijk komt

*

We dat vorig jaar ook hoopten en het toen
niet door ging
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Nicolaas Schalkhaar
Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur
E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801

Misintenties - NL 38 RABO 0162443331

Contactpersoon 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 65 11 69, e-mail dianbouwman@kpnmail.nl

“De Zonnebloem"

Wanneer je op vakantie Frankrijk inrijdt en je de eerste

zonnebloemvelden bespeurt, begint het echte
vakantiegevoel: vrolijkheid, warmte, ruimte, rust,

zonkracht, zo kun je nog wel even doorgaan. Geen
wonder dat de zonnebloem het herkenningsteken is van
een organisatie die er wil zijn voor mensen die wel extra

vrolijkheid en aandacht kunnen gebruiken.

11 September is de nationale ziekendag. Zoals gebrui-
kelijk wordt er tijdens de viering op deze zondag extra
aandacht besteed aan dit goede doel. Na afloop is er een
deurcollecte voor "De Zonnebloem" die we van harte

willen aanbevelen.

KLEDINGINZAMELING,

MENSEN IN NOOD

Puilt uw kledingkast uit en wordt het hoog tijd om daarin
opruiming te houden, dan kan Sam's kledingactie u
misschien stimuleren het nu te doen.

Op 23 en 24 september is er weer kledinginzameling
voor de mensen in nood.

Vrijdag 23 september van 18.30 uur tot 19.30 uur en

zaterdag 24 september van 10.00 tot 12.00 uur kunt u
uw kleding en schoenen inleveren bij "Het Koetshuis".

Maria van Frieswijk in een nievw jasje

De jaarlijkse viering voor Maria van Frieswijk staat gepland op 9 oktober. Na de
eucharistieviering van 10.30 uur zal er in "Het museum van Frieswijk" een lunch
worden aangeboden. Vervolgens zal de geschiedenis vanaf 1400 in vijf momenten
worden uitgebeeld: de Legende, de reformatie, de Napoleon-periode, vondst van het

beeldje van Maria van Frieswijk, huidige tijd.

Aansluitend is er lof. Er zal gezongen worden door jong en oud. Voor vervoer van de
kerk naar "Het museum van Frieswijk" kan gezorgd worden. Opgave hiervoor bij het

secretariaat.

Nievwe geluidsinstallatie

Het heeft even geduurd, maar we hebben een
nieuwe geluidsinstallatie. We hopen dat vanaf nu
iedere voorganger luid en duidelijk te verstaan is
voor iedereen.

Communie ontvangen

Marlies Lucassen, Betty van Oldeniel en Dick
Bouwman delen maandelijks of tweemaandelijks,
al naar de wens van de communicant, de
communie thuis uit.

Mocht u niet in staat zijn om naar de kerk te
komen maar wel de communie willen ontvangen,
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dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van
de Nicolaaskerk: 0570-62 28 34.

Uitnodiging

INFORMATIEBIJEENKOMST in de H. Nicolaaskerk te
Schalkhaar op dinsdag 30 augustus van 20.00 tot
21.30 uur.

De toekomst van de H. Nicolaaskerk te Schalkhaar
zal dan worden besproken. We hopen op veel
belangstelling van de parochianen.

Want DE KERK dat zijn we samen!!!



Nicolaas Lettele

E-mail:
Rekeningnr.:

Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 0570 - 65 13 28
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Bij vragen/bezoekje, contactpersoon Joke Haverkamp, tel. 0570-65 13 28

Contactpersoon 't Zout: Riky Westerbeek - e-mail rikywesterbeek@hotmail.com

Overleden

* Op 1 juli 2022 overleed Maria Theresia
Wesselink-Hulman op 87-jarige leeftijd

De uitvaart vond plaats in besloten kring

* Op 17 juli overleed Jan Klein Koerkamp op
74-jarige leeftijd. De crematie heeft

in besloten kring plaatsgevonden

= Op 17 juli overleed Egbertha Wilhelmina
(Bets) Achtereekte op 96-jarige |eeftijd

Op 22 juli heeft de uitvaart plaatsgevonden

in de H. Nicolaaskerk in Schalkhaar

* Op 18 juli overleed Marcel Bos op 58-jarige
leeftijd. De crematieplechtigheid vond plaats in
besloten kring

Op zondag 12 juni ontvin-
gen communicantjes de
Eerste Heilige Commu-
nie en op zondag 2 juli
ontvingen de vormelin-
gen het sacrament van
het Vormsel. Jacqueline
de Winter is één van de
ouders die meehielp bij de voorbereidingen van
de vormelingen en communicantjes tijdens de
gezinszondagen. Op blz. 8 schrijft zij een terugblik
op de voorbereidingen.

Oogstdankviering
Op zaterdag 1 oktober is er een oogstdankviering
gepland om 19.00 uur. Het belooft een fijne
gezinsviering te worden waarin we danken voor
de gewassen en bloemen die de natuur ons geeft.
Oock dit jaar nodigen wij u weer uit om oogst uit
uw eigen tuin mee te brengen. Deze oogst komt
ten goede aan de voedselbank Deventer. Groente,
fruit en andere levens-
middelen kunnen voor
' aanvang van de
. viering achter in het
kerkportaal
neergelegd worden.

Bezoekgroep

Wist u dat de bezoekgroep voor Ly -
zieken en ouderen tot voor kort  __ ==
alleen uit vrouwen bestond? g

Maar dat daar sinds kort ook / ~

mannen deel van uitmaken? ¥y
Lees er meer over op blz. 11. En hebt u behoefte
aan een gezellige morgen, samen met één van
onze bezoek(st)ers? Laat het ons weten via
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl.

Op zondag 11
september is het
Nationale Ziekendag.
Om 9.00 uuris er
een woord- en
communieviering
waarin speciaal
aandacht besteed wordt aan de zieken en aan
mensen, die leven met een beperking of
chronische kwaal. De Zonnebloem probeert deze
mensen wat aandacht te geven door een bezoekje
aan huis of af en toe een uitje.

Op woensdag 7 september is de tweede
ontmoetingsmorgen. Vooraf is om 10.30 uur de
inloop met een kop koffie/thee, Vervolgens zal om
11.00 uur Gauthier de Bekker in de viering
voorgaan. Na de dienst gaan we in gesprek en
sluiten de morgen af met een kop soep en
broodjes.

Opgave is mogelijk tot 5 september bij Frans
Brinkhof tel. 0570-55 15 80 of via e-mail:
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl.

Gerardus Kalender

Vanaf 1 september is de Gerardus kalender 2023
weer verkrijgbaar na elke weekendviering bij de
kerk of anders contact opnemen met Frans
Brinkhof, tel. 0570-55 15 80. De kosten zijn € 9,00.
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Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans- NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Qvermars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Splobet

y

In september gaan we ons weer opmaken voor een mooie nazomer met
verschillende activiteiten in en om de kerk.

Owmoeting

Ontmoetingsviering op 14 september

Voor velen al bekend, voor anderen misschien
(nog) niet. De ontmoetingsviering op de tweede
woensdagochtend van de maand is een hele
mooie gelegenheid om in een kleine groep en op
een rustige en aansprekende wijze een
eucharistie- of communieviering bij te wonen in
de kerk en daarna in de parochiezaal met elkaar te
genieten van een kop soep en een broodmaal-
tijd. Op woensdag 14 september zal pastor
Gauthier de Bekker voorgaan in deze viering en
hij zal ook met ons mee-eten. ledereen is van
harte welkom vanaf 10.30 uur. Wel graag even
van te voren aanmelden bij Annie van den Berg
06-54246906, Wilhelmien Straatman 06-
13268554 of Lammie In 't Veld 06-57038176.
Voor vervoer kan zonodig worden gezorgd!

"Langs Heilige huisjes”

Vanaf zaterdag 10 september
(Open Monumentendag) is er

. een mooie fietsroute beschikbaar
door ons prachtige West-Salland-
se land. De fietstocht voert langs
alle plaatsen waar ooit in het
verleden gekerkt is. En dat is op
meer plaatsen dan u misschien denkt. In de
kerken van Olst, Boskamp, Wijhe en Boerhaar
vindt u een boekje met de routebeschrijving. Voor
meer informatie zie blz. 18.

Heilige
Huisjes

Oud papier school Boskamp: 6 en 7 oktober

22 - BOSKAMP

Kerken present op jaarmarkt Olst

Als gezamenlijke kerken van Olst en Boskamp zijn
we ook dit jaar weer aanwezig op de jaarmarkt die
plaatsvindt op 17 september. U vindt ons op de zo
zoetjesaan bekende standplaats naast Boekhandel
Korten. We vinden het belangrijk om ook hier
weer te laten zien dat we actief deel uit willen
maken van de gemeenschap van Olst en Boskamp
en ook metterdaad betrokken zijn bij het sociale
en maatschappelijke leven van alledag. Komt u
ook even langs? De koffie staat in elk geval klaar!

pen Open Monumentendag
MONUMENTENDAG  Onze kerkisop 10en 1l
september open. Op

zaterdag van 10-16 uur en
op zondag van 12-16 uur. Misschien een mooie
gelegenheid om met familie of vrienden nog eens
even binnen te lopen.

Oecumenische tentviering Olst

Tijdens de Olster feestweek gaan we ook dit jaar
weer een oecumenische
viering houden in de
feesttent. Wilt u deze
bijzondere viering ook
weleens meemaken, kom dan
op zondag 18 september om
9.30 uur naar de feesttent in Olst. Voorgangers zijn
pastoraal werker Lonneke Gunnink-van den Berg
en dominee Henk Jan Damstra. Muzikale
medewerking wordt verleend door het
interkerkelijk koor "Con Amore" uit Deventer. Na
afloop drinken we met elkaar koffie in de tent.
ledereen is van harte welkom!!



Stationsweg 9
8131 DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09INGBO0000911561
B— Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
=4 't Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com

Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Oecumenische viering d.d. 17 juli

Het was een prachtige oecumenische viering in het
kader van 75 + 2 jaar vrijheid, waarin ds. Martje
Veenstra-Oving samen met pastor Marinus v.d.
Berg mochten voorgaan. Eindelijk, zouden we
willen zeggen, ’

want in 2020 en
2021 konden we
het vanwege
Covid-19 niet
uitbundig vieren,
zoals we graag
zouden willen.
Het Wijhese mannenkoor zong onder leiding van
Tromp van Goor, WillemienSchaap-Riezebos speel-
de op de dwarsfluit.

We vermoeden dat iedereen het heeft ontroerd, zo
ook het prachtige Oekraiense lied, gezongen door
Anastasia en het Kyrie samen met het koor door
de moeders en tot slot het Oekraiense Onze Vader
gebeden door de hele Oekraiense familie.

Het was goed om zo over grenzen heen samen
kerk te zijn, waarbij het Kyrie en het Onze Vader
verbindende factoren zijn. Het maakt dan niet uit
welke taal je spreekt. Zeker voor herhaling vat-
baar. De totale opbrengst van de collecte bedroeg
€ 796,50 en is bestemd voor Oekraine.

Jubileum

Op zondag 31 juli heeft in
| een extra viering meuvr.

| Jeanne ten Have een
onderscheiding
ontvangen voor haar 40
jaar actief lid van het
Caecilliakoor. Haar zoon
Henry ging in deze viering
voor. De koorleden hebben op passende wijze
haar bedankt voor haar jarenlange inzet. Verder
kreeg zij een oorkonde , een boeket namens de
parochie en een cadeaubon namens het koor. Na
de viering die goed werd bezocht, kon een ieder
haar feliciteren en nog even gezellig napraten bij
een kopje koffie met cake in het parochiezaaltje.

Ziekenzalving Engelbert

Tijdens de eucharistieviering van dinsdag 11 okto-
ber 10.00 uur in de aula van 't Weijtendaal. Na de
viering drinken we samen koffie/thee. Hebt u
vervoer of hulp nodig dan kunt u dit kenbaar
maken. Opgave bij:

het secretariaat op vrijdag van 9.00-11.00 uur, tel. 0570-52 40 86
Ineke Huis in "t Veld, tel.0570-52 37 86

Jan Arink, tel. 0570-52 32 47

Rikie Nijkamp, tel. 0570-52 25 21

"Langs Heilige Huisjes" is dé fietstocht die je
niet mag missen. Deze voert door het mooie Sal-
landse landschap langs plaatsen waar in de ge-
meente Olst-Wijhe coit gekerkt is. Vanaf zaterdag
10 september liggen de fietsroutes in de kerken
van Wijhe, Boerhaar en Boskamp.

Uiteraard zijn in het weekend van 10 en 11
september tijdens "Open Monumentendag”,
meerdere "Heilige Huisjes" ook van binnen te
bewonderen! Op zondag 11 september hespeelt
Frank Delnoy van 16.00 uur tot 17.00 uur in de RK
Kerk van Wijhe het Maarschalkerweerdorgel. Na
afloop koffie/thee in 't klankbord.

Overleden in ons geloofscentrum
Op 10 juli 2022 Bernard Korenromp 80 jaar

Op 10 juli 2022 Marie Holtkuile-Veneman 98 jaar
Op 27 juli 2022 Grada Dollenkamp -Stigt 90 jaar
Op 11 augustus 2022 Tonnie Geerts 64 jaar

Op 15 augustus 2022 Thea Bosman-Poppe 70 jaar
Op 17 agustus 2022 Henk Endeman 75 jaar

Agenda

4 sept. oecumenische tentviering

10-11sept.  Open Monumentendag. Zie ook blz. 18

13 sept. 10.00 uur viering aula Weijtendaal
20sept. vredesvesper Nicolaaskerk om 19.00 uur
27 sept. 10.30 uur ontmoetingsviering met Lonneke

Gunnink, opgave bij Joke Biezeman 06-24 16 0105
of Minie Strijdveen 0570-52 27 54

Kopij voor deze bladzijde uiterlijk 5 september voor

de oktober-editie inleveren via e-mail: zoutengelbert@gmail.com
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T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18

Secretariaat:  woensdag 10.00 - 12.30 uur
E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937

Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl

Titus Brandsma Huis (TBH)

Tevens Vietnamese parochie

f""“‘lf
'\ eptember, de vakantie is weer voorbij. Alle activiteiten beginnen weer aan een nieuw seizoen.
Itg\f?‘j Je ziet na een lange periode je teamgenoten, je medecursisten, je kennissen en je collega’s weer.
" Gezellig bijpraten en dan weer met frisse moed aan het werk. Ock onze vrijwilligers hebben hun
accu weer opgeladen en beginnen weer met veel plezier aan hun taak. Met andere woorden, ook bij
ons beginnen de activiteiten weer. ledereen is welkom om mee te doen of om alleen eens te kijken of
je het iets voor je vindt. Kom gewoon eens binnen lopen.

Ontmoetingsviering

7 september is er in het TBH
een ontmoetingsviering met
als thema : Bidden.

Wij beginnen om 9.30 uur met
een eucharistieviering, waarin L
pastor Fons Zandbelt en

pastoraal werkster Lonneke Gunnink-van den Berg samen
voorgaan. Na de viering is er koffie/thee en wisselen wij
met elkaar van gedachten over het thema "Bidden".
Lonneke zal dit deel van de morgen verzorgen. Wij sluiten
rond 12.00 uur deze bijeenkomst af met een eenvoudige
lunch. ledereen is van harte welkom, aanmelden niet nodig.

Strak in de lak
Als je naar ons Titus Brandsma huis komt of er langs fietst,
dan heb je het misschien al wel gezien: Het roestige hek is
geverfd! Dit is gedaan door een bedrijf en het kan nu weer
heel wat jaartjes mee. De voorbereidende werkzaamheden,
het schilderen van de paaltjes en het terug plaatsen is door
onze eigen vrijwilligers gedaan. Het ziet er allemaal weer
erg netjes en verzorgd uit.

ek Uitnodiging parochie-avond
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We zullen jullie ook informeren waar we mee bezig zijn in het kader van
Parochie 2025. Zo hebben we een beeldverhaal gemaakt waarin onze plannen
zijn weergegeven. Dit verhaal met start van aanpak zullen we gaan
presenteren. Een afvaardiging van het bestuur en het pastorale team is
daarom aanwezig bij deze avond. Daarna is het vooral gezellig samen zijn,
zodat we na de vakanties elkaar weer spreken en zien. Natuurlijk zorgen we

Zondag 25 september is er een
oecumenische Vredesviering in de
Ichtuskerk. Deze viering begint om 10.00
uur. ledereen is van harte welkom. Meer
over het programma van de Vredesweek
vindt u op blz. 12 en 13.

Zondag 25 september ié er in het TBH
een Vietnamese viering. Deze viering
begint om 13.30 uur.

Ouderenmorgen

Ook de ouderenmorgen gaat weer van
start, en wel op

donderdag 15 september om 10.00 uur.
Afsluiting rond 12.15 uur.

Jannie en Afra kijken ernaar uit jullie
weer te ontmoeten en bij te praten na
de zomertijd!

Op vrijdag 16 september houden we een parochie-avond waar iedereen welkom is.
De inloop is vanaf 19.00 uur, we starten om 19.30 uur.

De avond is bedoeld als bedankje voor iedereen die zich inzet voor het Titus
Brandsma Huis in elke zin. Vrijwilligers zijn welkom, maar ook alle andere
parochianen, die ons een warm hart toedragen.

voor iets lekkers te eten en te drinken. Aanmelden hoeft niet, deelname is vrij.
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Herberg van Ars

Rielerweg 110, 7416 ZJ Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54
E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125

(odrdinator:  Jos Egberts

Herbergvieringen
Op zaterdag 3 en 17 september. Zoals gebruikelijk om 17.00 uur.

Inloopochtenden
Deze zijn tijdens de vakantie gewoon doorgegaan. ledereen is zo-
als altijd van harte welkom op elke woensdag van 10.00-12.00 uur.

aunnden

Na de zomerstop starten wij weer op w

10 20 unr in de

¢ met onze filmavonden.

De film die dan wordt vertoond, is "Woman in Gold". Het
indrukwekkende Woman in Gold is gebaseerd op het waargebeurde
verhaal van Maria Altmann, een Holocaust-overlevende die al jaren
in gevecht is met de Qostenrijkse overheid over een iconisch
schilderij van Gustav Klimt. Het beroemde schilderij is op wrede
wijze van haar familie afgenomen door de nazi's, net voordat de
Tweede Wereldoorlog uitbrak. Samen met haar advocaat strijdt ze
tot aan de Hoge Raad om het familiestuk naar huis te brengen.

W(?OLD

LE TRUE STORY

S£D ON THE INCREDTE

Diaken zijn rondom de Herberg van Ars

Afgelopen zaterdag 6 augustus mocht ik de herbergviering leiden, voor mij toch altijd een dingetje. Het tijdstip, vooral in combinatie met
een vroege dienst op mijn werk, daarnaast de voorbereiding van de viering; op tijd beginnen, hoeveel mensen komen er, en dan de
verkondiging. [k probeer voor de verkondiging steekwoorden te vinden in wat Jezus met zijn boodschap van de komende zondag wil
zeggen en dat vertalen naar de dag van vandaag en zijn actualiteit.

Vaak heb ik weinig tot geen voorbereiding voor die verkondiging en "knijp" hem meestal wel
of ik wel genoeq inspiratie krijg en of de heilige Geest wel in Deventer is op dat moment.
Mooi is dat dit een interactief gebeuren mag zijn, dus vragen stellen tijdens en over de
verkondiging, mijn uitdaging is het om weer op het ingeslagen pad terecht te komen. In de
parochiekerken heb ik hier het lef niet voor, stel dat ik maar geen inspiratie zou hebben en
stil zou vallen of ga lopen stotteren of volkomen de plank mis sla, toch?!

Voor de viering beginnen wij met koffie en/of thee , en om 17.00 uur klinkt het
kloosterbelletje, om rondom de kaars van de herberg en beeld van Vianney plaatst te nemen.
Aan het eind van de viering, na ongeveer 30 minuten, gaan wij weer soep en brood delen en
| wordt er nagepraat over de zaken die spelen en/of de verkondiging. Ten tijde van corona
mocht de soep niet, maar in september willen wij hier weer mee beginnen.

Ik hoop u op 4 september om 16.30 uur te ontmoeten in de herbergviering in speeltuin "de Driehoek” aan de Rielerweg, met koffie en thee
vooraf en soep na afloop.
Diaken Fokko de Graaf
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waar dag tijd
zaterdag 3 en zondag 4 september
Herberg van Ars 7a 17.00

Lettele 7a 19.00

Wijhe zo 0930
Broederen 70 10.30
Schalkhaar 70 10.30

Naar de kerk in de

voorganger

parochiaanvoorganger
(. de Bekker

L. Gunnink-van den Berg
H. Limbeek

F. Zandbelt

zaterdag 10 en zondag 11 september

Boskamp za
Lettele 0
Wijhe 70
Broederen 20
Schalkhaar 0

19.00
09.00
09.00
10.30
10.30

G. de Bekker
parochiaanvoorganger
M. Brinkhuis

G. de Bekker

H. Limbeek

zaterdag 17 en zondag 18 september

Herberg van Ars 7a
Lettele 7a
Boerhaar 0
Boskamp/Olst 0
Broederen 20
Schalkhaar 20

17.00
19.00
09.00
0930
10.30
10.30

parochiaanvoorganger
F. Zandbelt

H. Limbeek

L. Gunnink/Ds Damstra
J. Verweij
parochiaanvoorganger

zaterdag 24 en zondag 25 september

Wijhe za
Boskamp 70
Lettele 20
Broederen 70
Schalkhaar 20

Titus Brandsma Huis  zo

19.00
09.00
09.00
10.30
10.30
13.30

F. Zandbelt
parochiaanvoorganger
parochiaanvoorganger
kardinaal Eijk

H. Brummelhuis

gigen voorganger

soort viering

23e zondag van het jaar

gebed
eucharistie

oecumenische tentviering

eucharistie
eucharistie

koor

Voce Magna

Schola
Nicolaaskoor

24e zondag van het jaar. Ziekenzondag

eucharistie

woord- en communie
woord- en communie
gezinsviering eucharistie
eucharistie

gemengd koor
Voce Magna
(Caecilia
samenzang
Brugkoor

25e zondag van het jaar. Vredeszondag

gebed
eucharistie
eucharistie

(Cantors
Caecilia

oeucmenische tentviering (zie blz. 22) Con Amore

eucharistie
woord- en communie

26e zondag van het jaar

eucharistie
woord- en communie
woord- en communie
eucharistie
eucharistie
eucharistie

Caecilia
Spirit

Ardente
gemengd koor
Cantors
(aecilia
Brugkoor

katholieke geloof.

.

Ook diaconale activiteiten zijn een belangrijke pijler van ons

Jaarlijks wordt daarom de Ariensprijs voor Diaconie uitgereikt.
Hiervoor zijn vijfentwintig initiatieven genomineerd.

Naast de Ariéns Prijs voor Diaconie wordt dan ook de
PublieksPrijs uitgereikt: daarvoor kan vanaf nu worden gestemd
op https://www.aartshisdom.nl/stembus.

Deze openbare stemronde duurt tot 15 oktober 2022.

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 22 oktober in het Titus Brandsma Huis te Deventer.
Qok uit onze parochie zijn initatieven genomineerd, dus kijk en stem!

De Ariensprijs voor Diaconie

i
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Heilige Lebuinus Parochie

VASTE WEKELLJKSE VIERINGEN

maandag
08.30 Vredeskapel Schalkhaar

dinsdag
08.00 Broederenkerk Deventer

08.30 Vredeskapel Schalkhaar
09.00 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 VredeskapelSchalkhaar
18.30 Broederenkerk Deventer
19.00 Broederenkerk Deventer

woensdag
08.00 Broederenkerk Deventer

08.30 Vredeskapel Schalkhaar

09.30 Titus Brandsma Huis
Colmschate

19.00 Broederenkerk Deventer

ONTMOETINGSVIERINGEN

dinsdag
1030 Weijtendaal Wijhe

donderdag
10.30 Willibrordus Boerhaar

Over Ontmoetingsvieringen

morgengebed

Lezingendienst
en Lauden
morgengebed
rozenkransgebed
EV

Vesper

EV

Lezingendienst

en Lauden

morgengebed

Ev 14,21,28

Taizé

27

N

donderdag

08.00 Broederenkerk Deventer Lezingendienst
en Lauden

08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed

19.00 Broederenkerk Deventer Vesper

vrijdag

08.15 Broederenkerk Deventer aanbidding

08.30 Broederenkerk Deventer biecht

09.00 Broederenkerk Deventer Ev

09.00 Nicolaas Lettele Ev

woensdag

09.30 Titus Brandsma Huis Colmschate 7

10.30 Nicolaas Lettele
10.30 Willibrord Boskamp

Bij Ontmoetingsvieringen draait het niet alleen om de viering zelf maar vooral ook om elkaar en de teamleden te ontmoeten als de
doordeweekse en/of de zondagsvieringen komen te vervallen. ledereen is welkom op de hierboven aangegeven tijd. Na de viering sluiten
we af met een eenvoudige maaltijd. Kijk voor alle details op de pagina's van de geloofscentra - soms is aanmelden noodzakelijk.

WOON- en ZORGCENTRA
maandag

09.30 Ludgerus Deventer

10.30 Averbergen Qlst

woensdag
10.30 Park Braband Schalkhaar
11.00 Willibrordkapel Boskamp

zaterdag

19.00 Sparrenheuvel Diepenveen

EV 519
v g

EV 14

EV 14,28
EV 3

dinsdag
10.00 Weijtendaal Wijhe

zondag
10.30 St. Jozef Deventer

EV 25
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Gebedsintenties

3 en 4 september

Broederen - Marijke Windmeijer, Mieke Scholten-5Stoelinga

Nicolaas Schalkhaar - Henk Hassink (jgt), Gerrit Schutte, Anton
Schutte en Dien Schutte-Oosterlaar, Frans Groot Koerkamp, Marie en Her-
man Hoppen-Kappert, fam. Verwoolde-Groot Koerkamp, fam. Haverkamp-
Groot Koerkamp, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Lenie en Arnold
Veldhuyzen-Kerkvliet, Rinus Scholten, Annie Gerritsen-Keizer, Annette
Hurenkamp-Mulder, Annie Mulder-Maatman

Nicolaas Lettele - Hermanus Kolkman (jgt), Johan en Ans Bloemen-
kamp-Grondhuis, Dine en Jan Daggenvoorde-Oosterwijk, Johannes en Wil-
helmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus
Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny Huis in 't Veld, Joanna
Wilhelmina Kolkman-Rodijk, M.J. Schokker-Elferink, Mieny Tibben-Kolk-
man, Marietje en Anton Wesselink-Hulman, Hermanus Wichink Kruit en
ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Erik Zandbelt, Joop en
Diny Zwiers-Nijland

10 en 11 september

Broederen - Riet Golbach

Nicolaas Schalkhaar - ouders Beltman-Hiethaar, ouders Dijkstra-
Tutert en zoon Harry, Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen

Nicolaas Lettele - Hein en Harry Wichers Schreur (jgt), Gerrit en Marie
Bloo-Groot Koerkamp, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna
Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Gerrit en Naatje Oosterwijk-Huis in 't Veld,
Mieny Tibben-Kolkman, Antonius Timmermans, Hendrika Timmermans,
Marietje en Anton Wesselink-Hulman, Anton en Wilhelmina Wichgers-
Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink
Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, Truus Els-
hof, Annie Huis in 't Veld en Johan Elshof, Harrie Albers, Ria Hulsman-Grob-
bee, Tonnie Ruiter-Schiphorst, Annie Hagen-Bouwhuis, Gerard Oosterwijk
Engelbert Wijhe - Grada Dollenkamp-Stigt, Diny Schuiling-Tijhuis,
Marietje Temmink-Zwijnenberg, Doortje Veldhuis-Strijdveen, Anton Kleine
Schaars, Anny van Vilsteren-Kloppenberg, Annie van Vilsteren-Schrijver,
Grada Dollenkamp-Stigt, fam. Spithoven-Schoorlemmer, Agaat Blauw-
geers-Scholten, fam. Huisman-voor 't Hekke, ouders Hollegien-Tijhuis,
ouders Leerkes-Oosterwijk, Hein en Marietje Elshof

17 en 18 september

Nicolaas Schalkhaar - Hans Ganzeboom (jgt), Gerard Pelgrom,
ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Lenie en Arnold Veldhuyzen-
Kerkvliet, Annie Gerritsen-Keizer

Nicolaas Lettele - Hennie Achtereekte-Varenbrink (jgt), Antonia
Maria Rodijk (jgt), Bets Achtereekte, Johannes en Wilhelmina Groot
Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny Huis in "t Veld, ouders Klein Swor-
mink-Haverkamp en ouders Brinkman-Aarnink, Hermanus en Joanna Wil-
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helmina Kolkman-Rodijk, Mieny Tibben-Kolkman, Marietje en Anton Wes-
selink-Hulman, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede
en overleden familie, Erik Zandbelt, Joop en Diny Zwiers-Nijland, overleden
ouders en familie

Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Bernard
Korenromp, Hein Holtkuile, Gerard Overweg, Frans Doorn (jgt), Geert
Heuver, Wim en Jo Stegeman namens geloofsgemeenschap Engelbert,
Geert Overmars, Diny van den Beld-Elzebroek, Betsie Schurink-Schrijver,
Marietje Harleman-Grooten, fam. Harleman-Grooten, fam. Boerhof, Jan,
Ria en Louis, Martien, Bernard en Mien Groote Schaarsberg-van der Weerd,
Tonnie Logtenberg en Miranda van den Berg, Betsie Kleinlangeveldsloo,
Gerrit Schutte, Wim Koekoek en Jara

24 en 25 september

Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp, Elisabeth Hogenstijn-Nijmaller
Nicolaas Schalkhaar - ouders Beltman-Lammertink, Toos Hendrik-
sen, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Johan Venneman, ouders Van
Beek-Klunder en Marian, Anneke Benjamins-van Delden, Jan en Riet
Golbach-te Riele en Pieter, Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen
Nicolaas Lettele - Bart Elferink (jgt), Dine en Jan Daggenvoorde, gebr.
Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, Diny Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-
Rodijk, Mieny Tibben-Kolkman, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en
overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-
Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp — fam. Kakkenberg-Schuurman, fam. Van Olde-
niel-Smit, Wim en Greet Huijsmans, Ria Hulsman-Grobbee, Tonnie Ruiter-
Schiphorst, Annie Hagen-Bouwhuis

Engelbert Wijhe - Grada Dollenkamp-Stigt, Diny Schuiling-Tijhuis,
Marietje Temmink-Zwijnenberg, Doortje Veldhuis-Strijdveen, Anton Kleine
Schaars, Anny van Vilsteren-Kloppenberg, Annie van Vilsteren-Schrijver,
fam. Huisman-voor 't Hekke, Hein en Marietje Elshof




Wij gedenken

Emma Helena Johanna Bonke

T22-05-2022 op 83-jarige leeftijd. Emmy bracht haar jeugd door in Schalk-
haar. Ze werkte als cheffin bij (&A in Apeldoorn en later bij V&D in Deven-
ter. De liefde voor mooie kleren heeft ze uit die tijd altijd gehouden. Ze
trouwde met Koos Nieland. Ze was dolgelukkig met haar kinderen Katja,
Koos(je) en Marieke. Katja overleed op 4-jarige leeftijd aan leukemie. Het
verdriet was zo intens dat ze het eigenlijk nooit te boven is gekomen. Een
groot deel van haar leven bracht ze daarna in beschermde omgevingen
door. De laatste 30 jaar op de Brinkgreven (Dimence). Ze werd er trouw be-
zocht door Koos en Marieke. Maar ondanks haar geestelijk lijden was ze ook
vrolijk, kon ze opgetut stralen als een dame, was ze lief en geinteresseerd.
Met Koos en Marieke aan haar zijde is ze gestorven. Bij haar uitvaart zon-
gen we het Lied van Maria van Frieswijk. Moge zij op voorspraak van Maria
nu thuis zijn in Gods vrede.

Johanna Gerharda (Annie) van Vilsteren-Schrijver
105-06-2022 op 82-jarige leeftijd. Tijdens de vitvaartviering in de kerk van
Wijhe hebben we stilgestaan bij haar leven en haar de laatste eer ge-
bracht. Annie was een vrouw die harmonie zocht. Niemand beledigen, te-
kort doen, of laten vallen. Die woorden klonken uit psalm 15. Ze was trouw
en betrouwbaar. Heel betrokken op haar gezin. Ze was een zorgzame
moeder en oma. Hartelijk en gastvrij. Een heel betrokken parochiaan. De
eucharistie was in haar leven heel belangrijk. Ze was een biddende vrouw.
Menigmaal ging ze op bedevaart naar Kevelaer, Lourdes of Fatima. Zwaar
had ze het na het overlijden van haar man Nol in 2016. Helaas ging haar
gezondheid de laatste jaren achteruit. Dementie sloeg toe. Ze ging wonen
op Het Weijtendaal. Op Eerste Pinksterdag, het feest van de heilige Geest,
gaf zij de geest, nadat ze nog het H. Sacrament der Zieken had ontvangen.
We hebben haar begeleid naar de RK-hegraafplaats in Wijhe waar we haar
bij Nol hebben begraven. Dat ze mag rusten in vrede.

Anneliese Maria (Annelies) Brouwer-Sanders

T 06-06-2022 op 93-jarige leeftijd. Annelies was een echte Amsterdamse.
Door haar huwelijk met Theo Brouwer kwam ze echter in Schalkhaar te-
recht. Ze kregen drie kinderen: John, Els en Annelies. Met veel plezier
woonden ze aan de Laarmanskamp. Ze genoot met Theo van de natuur,

van vakanties met het gezin in Duitsland. Theo werkte hard voor het gezin.
Thuis was het domein van Annelies. Helaas werd Theo met 60 jaar al afge-
keurd. In zijn ziekteperiode heeft ze veel voor hem gezorgd. Het vergde veel
van haar. De laatste jaren ging het langzaam slechter met haar. John kwam
dagelijks bij haar om voor haar te zorgen. Uiteindelijk ging ze een paar
dagen naar de Hartkamp in Raalte waar ze overleden is. Annelies was een
trouw kerkganger. Na de uitvaart hebben we haar te rusten gelegd op het
kerkhof bij haar man Theo. Moge ze nu thuis zijn bij God.

Maria Hubertha Elisabeth (Mieke) Scholten-Stoelinga

T 30-06-2022 op 91-jarige leeftijd. Mieke droeg al jong verantwoordelijk-
heid voor de schoenen- en lederzaak Stoelinga in de stad. Haar vader was
jong overleden en samen met haar moeder zette ze de zaak voort. Geluk-
kig kwam na hun huwelijk Albert Scholten de zaak versterken. Hij kwam
zelf ook vit de schoenenbranche. Ze vormden een hecht paar, een hecht
team in de zaak, maar Mieke zorgde ervoor dat ze altijd 's middags thuis
was als de kinderen uit school kwamen. De kinderen kregen een gedegen,
traditionele opvoeding met alle waarden die daar bij hoorden. Kerk en
geloof speelden daarbij een vanzelfsprekende rol. Ze was punctueel in alles
en ook wel wat rechtlijnig. Ze was niet zo van het knuffelen. Toen ze ziek
werd, liet ze meer en meer haar kwetsbare kant zien en deelde ze haar ge-
voelens van onmacht. Na een kort verblijf in het hospice, wat voor haar en
de familie een veilige haven was, is ze in alle overgave overleden. We zijn
dankbaar voor haar sterke persoonlijkheid die steeds meer groeide in
menszijn als waarachtig beeld van God.

Bernardus Gerhardus (Bernard) Korenromp

110-07-2022 op bijna 89-jarige leeftijd. Bernard is geboren op 28 augustus
1933 in Raalte. Na het vroege overlijden van moeder ging hij met zijn jon-
gere zus bij oom en tante wonen in de Kloosterstraat in Middel. Na zijn hu-
welijk met Annie woonden ze op die boerderij. Ze hadden een gemengd
bedrijf. Daarnaast ging Bernard uit werken. Hij heeft zich veel ingezet voor
de parochie Boerhaar en verenigingen. In 2008 verhuisden ze naar Wijhe-
zicht in Wijhe. De laatste jaren moest hij inleveren qua gezondheid en
kreeg hij passende zorg in Willibrord op de Boskamp. 16 juli 2022 is af-
scheid genomen met een gebedsviering in de kerk op de Boerhaar. Bernard
is daarna begraven op het parochiekerkhof. Moge hij rusten in vrede.

Na een liefdevol leven samen, namen we in korte tijd afscheid van het echtpaar Huijsmans

Wilhelmus Johannes Maria (Wim) Huijsmans

T 22-06-2022 op 88-jarige leeftijd. Wim was een man van weinig woor-
den, eenvoudig en heel gewoon. Hij was een noeste werker, niet alleen bij
zijn werkgever, maar ook bij de vele organisaties waar hij vrijwilligerswerk
deed. Wim heeft een leven gehad van werken en plicht. Vooral de laatste
jaren waren zwaar voor Wim omdat Greet zijn vrouw ernstig dement werd.
Dat maakte hem verdrietig: ruim 50 jaar getrouwd en dan elkaar zo los
moeten laten. Helaas raakte Wim de laatste jaren aan een rolstoel gebon-
den, maar de verzorging, de aandacht en liefde die hij heeft ontvangen van
medewerkers en vrijwilligers van Averbergen deden hem erg goed. Hij ge-
noot er enorm van. Op 22 juni 2022 is Wim na een korte ziekte overleden.
Op 29 juni hebben we hem te ruste gelegd op het kerkhof in Boskamp.

Gerarda Johanna Magdalena (Greet) Huijsmans-van
Oldeniel

122-07-2022 op 86-jarige leeftijd. Precies een maand na het overlijden van
haar man Wim is Greet overleden. Voor wie achterbleven aan de ene kant
veel te snel, aan de andere kant was het ook goed. Ze overleed op haar

geboortedag, de feestdag van de heilige Maria Magdalena, naar wie ze
vernoemd was. Greet was een hetrokken moeder. Samen met Wim kreeg
ze twee kinderen en twee kleinkinderen. Greet hield van eenvoud en zag
daar de schoonheid van in, was heel zorgzaam voor haar kinderen en
kieinkinderen, maar ook voor wie wat extra aandacht nodig had. Sociaal
voelde ze zich begaan met hen, die het minder goed hadden getroffen.
Vanuit een eigen ervaring wilde ze, dat het verhaal van de ander gekend
zou zijn, dat de ander mocht weten "ik mag er zijn". In de opvoeding gaf ze
de kinderen mee: doe goed voor anderen en word daarmee goede burgers.
Ze was een echte Van Oldeniel met de kenmerkende "eigenwijzigheid".
Daarmee mogen we zeggen, dat ze waarschijnlijk geinspireerd was door
Maria Magdalena, die voor veel vrouwen een voorbeeld van barmhartig-
heid en emancipatie is. Helaas heeft dementie het laatste deel van haar
leven bepaald. Met grote liefde werd ze verzorgd, niet op de laatste plaats
door de vaste bezoekjes van Wim. We hebben haar op 28 juli bij haar man
op het kerkhof in Boskamp te rusten gelegd. Dat Wim en Greet nu samen
thuis mogen zijn in Gods eeuwige Barmhartigheid en Liefde.
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Wilhelmus Antonius (Wim) Linthorst

T 11-07-2022 op bijna 92-jarige leeftijd. Wim werd geboren in Wilp
Achterhoek waar hij opgroeide in een groot gezin. In 1958 trouwde hij met
Annie. Ze gingen in Boskamp wonen en kregen drie kinderen die dankbaar
terugkijken op een hele fijne jeugd. Wim was een hardwerkende en opge-
wekte man en vader die op zijn werk ook wel "de Blije" werd genoemd
omdat hij altijd positief was. Dat tekende zijn hele leven. Hij kon van veel
dingen genieten, was sociaal en ook heel muzikaal. Toen hij gebruik mocht
maken van de vervroegde pensicenregeling, kon hij zijn vrouw veel werk
uit handen nemen en ook veel voor zijn kinderen betekenen. Want helpen
was zijn diepste passie, hij gaf meer om de ander dan om zichzelf. Na het
overlijden van zijn vrouw ging Wim in het Averbergen wonen. Daar was hij
een trouwe bezoeker van de communievieringen want hij was een diepge-
lovige man. De afgelopen maanden ging het kaarsje van deze altijd blij-
moedige vader en opa echter langzaam uit. Een paar dagen voor zijn
overlijden heeft hij de ziekenzegen mogen ontvangen en daar reageerde
hij helder op met een oprecht en ontroerend: “Dank je wel voor de zegen!”
In een mooie gebedsviering in de kerk van Boskamp werd in dankbaarheid
afscheid van Wim genomen. Dat hij nu, verenigd met Annie, mag rusten in
vrede.

Egbertha Wilhelmina (Bets) Achtereekte

1 17-07-2022 op 94-jarige leeftijd. Tijdens de vitvaartviering in de 5t. Nico-
laaskerk in Schalkhaar hebben we haar herdacht en toevertrouwd aan de
levende God. Bets is geboren en getogen op boerderij De Stege, toen nog
gemeente Diepenveen. Ze hield in haar jonge jaren van dansen en ge-
zelligheid. Ze had humor. Na haar schooltijd ging ze in betrekking. Zo kwam
ze uiteindelijk bij de familie Elferink in Bathmen, om er nooit meer weg te
gaan. Moeder Elfrink was overleden en vader en Gerrit hadden een schoe-
nenzaak en ze zochten een huishoudster. Er groeide een hechte band tus-
sen haar en Gerrit. Ze hadden het goed met elkaar, Helaas werd een paar
jaar geleden de diagnose dementie gesteld. Twee jaar geleden ging ze
naar "Dijkhuis". Ze werd er goed verzorgd en haar familie en Gerrit bezoch-
ten haar trouw. In de vitvaart klonken de woorden: "In het huis van mijn
Vader is plaats voor velen". We hebben haar begraven op het kerkhof in
Schalkhaar. Dat ze nu thuis mag zijn bij de hemelse Vader.

Gerharda Johanna Maria (Grada) Dollenkamp-Stigt

T 27-07-2022 op 90-jarige leeftijd. Grada is geboren op 4 juni 1932 in
Iwollerkerspel. Zij trad in het huwelijk met Antoon Dollenkamp van de
Boskamp. Ze woonden tot voor drie jaar aan de Stationsweg in Wijhe. De
laatste jaren in Het Weijtendaal. Het gezin werd gezegend met drie
jongens. Naast zorg voor het gezin, was Grada werkzaam voor gezinnen in
Wijhe, in het verenigingsleven en de kerk. Dinsdag 2 augustus is in de kerk
van Wijhe afscheid genomen met een gebedsviering. Grada is begraven op
het parochiekerkhof. Moge zij rusten in vrede.

Antonie Johannes (Ton) Steenbergen

105-08-2022 op 84-jarige leeftijd. Ton leefde met volle teugen, samen met
zijn vrouw, Julia, en kinderen en zijn wielerclub. Die sportiviteit kwam ook
naar voren in het schaatsen, elke winter op de ijshaan van De Scheg. Ton
was ook een harde werker, heeft veel in de bouw gewerkt als timmerman
en later ook als vitvoerder. Ton was onlangs 60 jaar getrouwd. Helaas heeft
hij het beoogd feestje in september niet meer mogen meemaken. Zij kre-
gen drie kinderen. Ton had voor zichzelf vaste leefregels: doe één klus-
je/werkje per dag, bij voorkeur 's morgens. Dan heb je ‘s middags vrij. En de
tweede: lekker fietsen op woensdagmorgen en zaterdagmorgen! Verder
ontgingen hem weinig sportwedstrijden op TV. Maar ook was hij een fer-
vent lezer. Hij kwam regelmatig bij de bieb langs. Samen met Julia hebben
ze vele reizen naar soms verre landen gemaakt. Ton kon daar intens van
genieten. Ton heeft jarenlang met heel veel plezier in de Cartesiusstraat
gewoond. De mensen daar is hij nooit vergeten. De laatste jaren woonde
hij tot volle tevredenheid in een appartement in Colmschate. Lekker dicht
ook bij de kinderen. We hebben met een condoleance en een gebedsdienst
in Steenbrugge afscheid van een geliefd man, vader, opa en fietsmaat
genomen. Dat hij de rust mag vinden bij God, zijn Heer en Vertrouwen.

Wilhelmina Johanna (Mieny) Tibben-Kolkman

1 07-08-2022 op 86-jarige leeftijd. Mieny is opgegroeid op de boerderij aan
de Colmschaterstraatweg. Tijdens de oorlog is hun boerderij afgebrand.
Mieny trouwde in 1963 met Anton Tibben. Ze gingen wonen in zijn ouder-
lijk huis aan de Hoge Wegen in Lettele. Ze werd de moeder van vijf
kinderen, van wie Karin slechts drie dagen heeft geleefd. Dit heeft haar
diep geraakt. Mieny was een liefdevolle moeder voor haar gezin. Ze verloor
haar man in 2013. Daarna is ze gaan wonen in de Lindenhof in Schalkhaar,
een mooi centraal punt voor haar kinderen en kleinkinderen, die haar
veelvuldig bezochten; ze vond dat heerlijk. In 2021 werd Mieny ziek. De
laatste weken verbleef ze in hospice De Winde, waar ze op 7 augustus over
leed. Haar afscheidsviering en begrafenis vonden plaats op 10 augustus in
Lettele.

Ton Dijk

T 12-08-2022 op 93-jarige leeftijd. Hij was een markante familieman die
als pater familias genoot van zijn kinderen en kleinkinderen. Waar hij maar
kon, stond hij klaar met raad en daad. Ton was een gepassioneerd juwelier
met veel kennis van zaken. De firma Dijk is echt een begrip in Deventer. De
klant was bij hem koning. Klokken hadden zijn speciale belangstelling. Hij
heeft zich erg ingezet voor de oecumene, dat was zijn stokpaardje. Waar hij
maar kon vroeg hij aandacht hiervoor. Dat hij nu mag rusten in vrede.
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Moeten wij gaan

langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,

laat ons leven dan nooit
verlopen in angst.

Laten er mensen zijn

die ons vasthouden:

wees Gij zelf aanwezig

in de handen die mij verzorgen,
in de woorden mij toegesproken,
en ontbreek mij niet

in mijn zuchten en mijn bidden,
in de liefde die blijft spreken.

Wees aanwezig als een vriend,

en beschut mij, en omarm mij.
Houd mij vast wanneer ik wankel,
nu de schaduw langer wordt.

Wees aanwezig bij ons allen,

die mij lief zijn.

Dat nooit de nacht zo diep kan zijn
of Gij zijt daar.

Sytze de Vries, Bij gelegenheid.
Gebedsteksten van week tot week, van
feest tot feest, Zoetermeer 2004, 388.



Horizontaal

2 ___ente licht bevonden (Dan. 5:27) 9 Argentijnse oud-presi-
dent en man van Evita (1895-1974) 11 Britse zangeres
13 Bijzonder aantrekkelijk 14 Rivier in Rome 15 Deel van een
deur 16 Schuilnaam 20 Rood (heraldiek) 21 Stad in Duitsland
24 Achterkant 26 Huisbediende 27 Opwelling 28 Beat
32 Tegenhouden 33 Stad in Zwitserland 37 Het sterrenbeeld
Ram (Lat/Eng.) 38 Trek van een pen 39 Tweede koning van het
Verenigd Koninkrijk Israél 40 Broeksluiting 43 Abrahamitische
religie 45 Café 48 Windrichting 49 Schildersplankje 50 Zoon
van Jakob en Bilha (Gen. 30:7-8).

Verticaal

1 Die is Babylonisch volgens de Bijbel 2 Grootverdiener
3 Tijdseenheid 4 Woordenboek der Nederlandsche Taal (afk.)
5 Opening 6 Azijn 7 Staat in de VS 8 Gaat en (15.1)
12 Bijbelse vrouw (o.a. Gen. 29:17)
17 Watering 18 Voegwoord 19 Spoedig 22 Plaaggeest

10 Kippenproduct

23 Telwoord 25 Stad in Denemarken 29 Europeaan 30 Olympi-
sche sport 31 Honingwijn 34 Uitroep van besef 35 Italiaans
gerecht 36 Liefkozing 41 Fotografische term 42 Aartsmoeder
(o.a. Gen. 20:12) 44 Lijmgebonden vezelplaat (afk.) 45 Kilopas-
cal (afk.) 46 Watervogel 47 Fries water.

Christelijke symbolen door de eeuwen heen

Het Ichthus- of Vis-symbool

Op auto’s kom je regelmatig het Ichthus-teken tegen. Sommige
mensen denken dat het een logo van een visvereniging is of van
een geheim genootschap. Maar nee, dit symbool is een van
oorsprong christelijk teken uit de eerste eeuw van onze jaartelling
en ook nu nog bedoeld als herkenningssymbool voor christenen

onder elkaar, min of meer een soort geloofsbelijdenis.

ICHTHUS is het Griekse woord voor "vis". Tegelijk vormen de
letters van het woord Ichtus een christelijke afkorting van de Griek-
se woorden:

I - Resous (Jezus) / CH — Chyristos (Christus) /

TH - Theou (Gods) / U —Uios (Zoon) /

S — Soter (Verlosser-Redder-Bevrijder).

Het teken werd door de christenen in de eerste eeuw vooral bedacht
en gebruikt om elkaar zo veilig mogelijk te kunnen herkennen in
tijden van vervolging, zoals bijvoorbeeld tijdens het bewind van

32 - PUZZEL & CHRISTELI/KE SYMBOLEN

keizer Nero (54-68 na Christus). Zo konden ze dit symbool ter
hegroeting snel met de voet in het zand tekenen (en even snel
weer wissen als dat veiliger was).

Het Ichtus-symbool is zeer eenvoudig te tekenen. Het bestaat uit
louter twee boogjes die over elkaar zijn geleqd.

In het Qude en Nieuwe Testament wordt er in algemene zin
regelmatiq over "vissen" gesproken, zoals in Genesis 1, 26 (het
scheppingsverhaal), in Leviticus 11, 9-12 (over welke waterdieren
je wel of niet mag eten) en Jonas werd verslonden door een grote
vis (Jonas 2,1). Verder was vis in Bijbelse tijden belangrijk
volksvoedsel (Mattelis 14,17). Zo werd er in het meer van Galilea
veelvuldig gevist (Lucas 5, 4 en Johannes 21, 3). En bij Jezus zelf
staat het uitwerpen van de visnetten symbool voor: "Komt, volgt
Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt" (Marcus 1, 17).



Hij moet vdrt, nie mer trug (7: 3

Misschien herkent u deze
beelden. Ze staan bij mijin de
keuken om me te herinneren
aan de herkomst van mijn
voedsel, en wie daar bij
betrokken zijn. Meer mensen
(en God!) dan alleen de boer
en de boerin, maar zij staan er
toch symbool voor.

Bij meerdere parochianen
kwam ik dezelfde beelden
tegen. Dat schept een band. Ik
heb ze gekregen van mijn
moeder, die deze beelden
geen plek meer wilde gevenin
haar woonzorgcentrum. Ze hebben een hijzondere
betekenis voor ons, omdat de Brabantse boer en
boerin het land vertegenwoordigen waar wij
vandaan komen.

Ze doen me uiteraard ook denken aan de huidige
situatie in de agrarische sector. Daar is volop
reuring op het moment dat ik dit schrijf. Eris
onzekerheid, onrust, onvrede, pijn, verdriet en
zelfs woede. Ondertussen is mij wel duidelijk
geworden dat geen enkele situatie hetzelfde is.
Tegelijkertijd voelen boeren zich met elkaar
verbonden. Hoewel ik zelf geen boer ben en ook
niet van een boerderij kom, voel ik me, door mijn
afkomst, toch met de boeren verbonden. (*1)

Maar: ik wil en kan geen partij kiezen. Wat ik wél
kan doen is aandacht geven, aandacht voor deze
sector vragen en luisteren naar ieders verhaal. De
afgelopen maanden heb ik nog meer verhalen
gehoord dan in de jaren daarvoor. En dat was
goed. Ik ben overigens niet de enige, die cog en
oor heeft voor de problemen. Ik trek op met veel
agrarisch betrokken parochianen.

In de media hoor je vooral negatieve
geluiden rondom de boeren voorbij
komen. Maar ik mag met boeren
| spreken, die mij iets anders laten
. zien. |k zie bloeiende akkerranden,
| bijvoorbeeld. Ik zie bossen, die door
hen worden beheerd. Ik zie alterna-
§ tieve energieopwekking. Ik zie allerlei
innovatieve technieken. Ik zie
~ nieuwsgierige en heel tevreden
koeien, in tegenstelling tot de
beelden van uitgemergelde koeien
die op televisie worden getoond.
Maar ik zie natuurlijk ook zorgen.
Meerdere Natura-2000-gebieden
liggen binnen het territorium van
onze parochies. En ik zie zeker ook creativiteit en
fantastisch ondernemerschap. Vroeger kon je nog
laatdunkend zeggen: "Hij kan altijd nog boer
worden". Maar dat gaat allang niet meer op. Je
moet van goede huize komen en gestudeerd
hebben, wil je tegenwoordig nog goed kunnen
boeren.

Het zijn ontwikkelingen, die lang geleden door de
mensheid zijn ingezet. We kunnen de klok niet
meer terugdraaien en dus zullen we om moeten
gaan met wat er ligt, ook met de problemen.

Het is zoals het gedicht bij één van mijn beelden
zegt: "Hij moet vort, nie mer trug" (Hij moet
vooruit, kan niet meer terug). Zo moeten wij
allemaal vooruit, wat die toekomst ons ook
brengt.

(*1) Het is wel zo, dat mijn beide opa's bij de toenmalige CHY,
(odperatieve Handelsvereniging van de NCB, Noordbrabantse
Christelijke Boerenbond, werkten. De graansilo, inmiddels
Rijksmonument, is naar één van mijn opa's genoemd en staat op
het terrein van de CHV aan de Veghelse haven te midden van
diverse andere bedrijfsgebouwen ensilo's.
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Eerste Hulp In elk Zout-nummer geven we dit seizoen langs de weg van het
zogenaamde ABC-alfabet een korte, sobere uitleg van een aantal
katholieke begrippen die we niet meer zo vaak tegenkomen.

We baseren ons hierbij op het boekje Eerste Hulp bij katholieke

begrippen, Uitgeverij Abdij van Berne

& bij katholieke begrippen

Heilige
Een heilige is in de Rooms-Katholieke Kerk een man of vrouw die in zijn of haar leven voorbeeldige
(religieuze) kwaliteiten heeft waargemaakt. In de begintijd van het christendom werden alleen marte-
laren als heiligen vereerd. Later gebeurde dat tevens bij tal van andere vaak vooraanstaande personen,
maar ook bij mensen die door grote groepen gelovigen als heilige werden beschouwd.
In 1171 bepaalde paus Alexander Ill dat een heiligverklaring voortaan alleen nog maar kon worden
afgegeven door het bestuursorgaan van de paus. Deze procedure werd in 1634 door paus Urbanus VIII
definitief vastgelegd. Na het overlijden van een kandidaat-heilige kan met het proces tot heiligverklaring
begonnen worden. Een bisschop start dit proces door een verzoek tot onderzoek in te dienen bij het
Bestuur voor Zalig- en Heiligenverklaringen in Rome. Een dergelijk onderzoek kan tientallen jaren duren.
Als iemand uiteindelijk heilig is verklaard, wordt zijn of haar naam op de zgn. heiligenkalender van de
Rooms-Katholieke Kerk geplaatst.
NB: gelovigen "aanbidden" geen heiligen, zoals regelmatig in de media wordt vermeld, maar "vereren"
ze, hetgeen wil zeggen dat ze voor alle gelovigen vrome voorbeelden zijn geweest in hun stijl van leven.
% In de Bonifatiuskapel in Dokkum worden nog steeds dagelijks tientallen kaarsen aangestoken voor de uit Engeland komende
heilige Bonifatius die daar in 754 bij één van de terpen van Dokkum door de Friezen werd vermoord.

Heilige olién

De chrisma-olie, de catechumenen-olie en de zieken-clie zijn in de Rooms-Katholieke Kerk de drie heilige
olién. Ze worden bewaard in een olie-doosje. Jaarlijks wijdt een bisschop op de donderdag voor Pasen

(= Witte Donderdag) of op de avond ervodr de chrisma-olie tijdens de zogenaamde chrismamis en
zegent hij de de catechumenen-olie en de zieken-olie. De chrisma-olie wordt gebruikt als iemand
gedoopt of gevormd wordt of een wijding ontvangt. De catechumen-olie wordt gebruikt bij de zegening
van een catechumeen (iemand die zich voorbereidt op het doopsel), en de zieken-olie bij de
ziekenzalving.

Heilige Stoel

Uit het Latijn: Sancta Sedes.

Het is de informele benaming voor het (soevereine) bestuursorgaan van de (stads)staat vATICAANSTAD (ook
wel "Vaticaan" genoemd). De Heilige Stoel is een zelfstandig rechtspersoon en is in die zin niet ge-

lijk aan de ROOMS KATHOLIEKE KERK als rechtspersoon. Staat en Kerk komen echter wel samen in de
persoon van de paus. Het bestuursorgaan van de Heilige Stoel heet "Romeinse Curie". In de grondwet
van de Heilige Stoel staat de (wereldlijke) macht van de paus als staatshoofd van Vaticaanstad
beschreven.

e De Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel bood zijn geloofshrieven aan paus Franciscus aan.

Herderlijk schrijven

Komt uit het Latijn: littera pastoralis
Dit is een officiéle brief van een bisschop of hisschoppen aan gelovigen in hun bisdom. Meestal worden
er in een herderlijk schrijven actuele thema’s besproken en geduid vanuit katholiek perspectief.
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Sterk verhaal

We zitten in ons teamoverleg op donderdagoch-
tend om 9.00 uur en worden daarin gestoord door
de telefoon. Die ligt bij ons omdat we een afge-
sproken telefoontje verwachten maar niet eentje
van Samir.

Samir belt vanuit het politiebureau in Arnhem. Hij
is opgepakt omdat hij boetes niet heeft betaald.
Doorplaatsing naar de penitentiaire instelling in
Lelystad kan hij voorkomen door nu te betalen. Of
wij hem kunnen helpen door geld over te maken.
Hij betaalt het direct terug na ontvangst van zijn
uitkering. Ook is zijn batterij van de telefoon bijna
leeg. We moeten opschieten.

We voelen nattigheid maar voor hetzelfde geld kan
het ook waar zijn ... Eerder heeft hij elders vastge-
zeten en hebben we inderdaad boetes betaald aan
justitie van zijn uitkering die op onze rekening
binnenkwam. Hij kwam daardoor weer op vrije
voeten. We zeggen hem dat we zijn verhaal gaan
verifiéren en laten de rest in het midden.

Het blijkt dat er niemand met zijn naam bekend is
op het cellencomplex van de politie in Arnhem.
Inmiddels belt Samir terug. Hij staat naast de hulp-
officier van justitie. Die wil ons graag te woord
staan en het verhaal bevestigen. Met de telefoon
op de luidspreker staan we de man te woord. Hij
stelt zich voor als Hofman en iemand uit het team
fluistert zacht "bedrijfsrecherche",

We checken omdat we met Samir al het nodige
hebben meegemaakt. Wat is het adres van het
cellencomplex in Arnhem? Dan horen we een
achtergrond geluid van verkeer. We confronteren
de heer Hofman ermee. Hij valt uit zijn rol en zegt
geirriteerd dat hij niet aan het papegaaien blijft.
Zo komt Samir weer aan het woord.

Het Meester Geertshuis biedt mensen een
luisterend oor, praktische hulp & ondersteuning,
budgetbegeleiding en verschillende activiteiten.
Er kemen ruim 720 unieke bezoekers per jaar die
samen een kleine achtduizend bezoeken brengen. meester geertshuis

is algemeen codrdinator van het Meester Geertshuis, het oecumenisch
diaconaal inloopcentrum in het hart van Deventer. Zij doet verslag van
ervaringen in en rondom het Meester Geertshuis.

Dan komt de volgende aap uit de mouw. Samir
wordt onder druk gezet en bedreigd door degene
die we net aan de lijn hadden. Hij is verwikkeld in
iets met drugs en kan niet betalen. Ineens roept
hij hard: "Auw, auw, niet slaan, stop, stop, niet
schoppen."

We schieten in de lach en zeggen Samir toe hulp in
te schakelen van beschermd wonen en via hen de
politie. Hij schrikt zich een hoedje en laat door-
schemeren de zorg ook op prijs te stellen.

We dragen situatie snel over aan beschermd
wonen waar hij verblijft. Zij bellen Samir en de
politie. Voor negenennegentig procent weten we
dat zijn verhaal niet klopt. Maar toch, je weet
maar nooit ... In Deventer is hij wel daadwerkelijk
bedreigd door zijn oude netwerk en via de
reclassering acuut elders ondergebracht.

Als collega's zijn we het er wel over eens dat hij
zeker als acteur aan de slag kan als hij een baan

zoekt en zo hebben wij er weer een sterk verhaal
bij.
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Korenmaolen 2

Actuele informatie op de website
www.heiligelebuinus.nl

Komt u weleens op onze website www.heilige lebuinus.nl?

U vindt er informatie over onze parochie, u leest er de laatste
nieuwsberichten, u kunt er foto's bekijken van gebeurtenissen
binnen de parochie, vieringenrooster raadplegen en rechtstreeks
inloggen voor de live stream vieringen.

De webhsite, de nieuwsbrief en 't Zout vullen elkaar uitstekend aan.




Agenda

2 Bedevaart Kevelaer
2,9,16,23,30|Inloopochtend Hovenhuus Hovenhuus 10.00-12.00
2,16,30 Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-12.00
2,16,30| Christelijke meditatie Meester Geertshuis 10.00-12.00
1,7,8 Expositie Geloof in steekjes Broederenkerk 13.00-16.00
2,3,9,10,11 |Expositie Geloof in steekjes Broederenkerk 11.00-16.00
3/ Gebedsdag Mariale Beweging Basiliek H.Kruis Raalte 09.30
3,17 Herbergviering Herberg van Ars 17.00
5,12,19,26|Lectio Divina Broederenzaal 20.00
7 Ontmoetingsviering Lettele 10.30
7 Ontmoetingsviering TBH 09.30
7 Filmavond "Woman in Gold" Herberg van Ars 19.30
7,14,21,28 Inloopochtend Herberg van Ars Herberg van Ars 10.00-12.00
10,11|0Open Monumentendagen zie blz 18
11|Gezinszondag Parochiekerk Broederen 10.30
11|Ziekenzondag
15/0uderenmorgen TBH 10.00
16 /Parochie avond TBH 19.00
17-25|Pax Vredesweek
20|Vredesvesper Nicolaaskerk Wijhe 16.00-17.00
23/Sam's kledingactie inzameling Koetshuis Schalkhaar , TBH 18.30-19.30
24/Sam's kledingactie inzameling Koetshuis Schalkhaar , TBH|10.00-12.00
25 Vietnamese Viering Titus Brandsma Huis 13.30
26/0ntmoetingsviering Engelbert Boerhaar Willibrordus Boerhaar 10.30
27/0Ontmoetingsviering Engelbert Wijhe 10.30

LIVESTREAM-vieringen

Elke zondag om 10.30 uur is er een livestream van de eucharistieviering te volgen. Vanaf 10.00 uur staat
er op de parochiewebsite www.heiligelebuinus.nl een duidelijke link.

Kopij voor de oktober-editie dient bij de redactie bekend te zijn op
14 september 2022, véér 10.00 uur
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Bestuur Parochiecentrum en

Contact via het centraal secretariaat centraal secretariaat
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen Broederenstraat 18a1

Vicevoorzitter: TJ.G.M. Lam 7411 LB Deventer

Secretaris: M. Buijs 0570 - 60 90 40

Penningmeester: H. Elshof info@heiligelebuinus.nl

Mens & Organisatie: vacant Secretariaat: Caroline Legebeke
Begraafplaatsen: T. Wellenberg woensdag en vrijdag van 9.00 - 13.00 uur
Namens pastoraal team: M. Brinkhuis Financién en begraafplaatsen:

maandag t/m donderdag: 9.00-16.00 uur

Pastoraal team
R.G.W. (Ronald) G.J.).S. (Gauthier)
Cornelissen de Bekker
pastoor parochievicaris

0570- 619087
cornelissen@
aartshisdom.nl
ma. afwezig

AM.AL (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker

06-22339977
gdebekker@

l heiligelebuinus.nl

ma. afwezig

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken
06-33756089

038 -4527 475 mbrinkhuis@
lonnekegunnink@ heiligelebuinus.nl
hetnet.nl ma. afwezig
vrij. afwezig
Bernadet Albers EN. (Fokko) de Graaf
opbouwwerker diaken

| 06-54685666 06-20533946

bernadet@bamca.nl

Vertrouwenspersoon

ongewenste omgangsvormen en integriteit
B. Engberink-Herder

06-39123497

vertrouwenspersoon.hlp@gmail.com

Bereikbaarheidsdienst
voor ziekenzalving en uitvaart

06-133244 06

Dopen
Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "Qver ons/Financieel"

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Lucas Brinkhuis, Gabrie Gelissen, Marianne Kok en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie oktober 2022
Kopij binnen 14 september 2022 véor 10.00 uur
Verschijningsdatum 27 september 2022

Postadres redactie
Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NLB9RABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
Parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG

De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevenshescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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Terug naar school!

"Hoe was jouw vakantie?" Dat vraagt iedereen aan
elkaar op het schoolplein!

Wij hopen natuurlijk dat je een mooie vakantie hebt
gehad. Zon en warmte was er in elk geval in
overvioed!

Hallo lieve Heer,
ik ben er ook weer.
Ik wil even zeggen deze dag,

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is :
dat ik weer naar school toe mag.

het goed om te bedenken waar je blij van D :

: e hele dag ga ik weer spelen,
wordt en waar je heel dankbaar voor bent. Zigen e lapan.
Daar kun je God voor danken. Zo groeien uit kinderen,
Maar natuurlijk mag je ook Zijn hulp vragen echte dames en heren.
als het moeilijk gaat... Ik zal proberen lief te zijn,

; o ; . voor de kinderen om me heen.
Hiernaast vind je een kort gebedje om je op Wilt U me dsarmea helpen

weg te helpen. want ik kan het niet alleen!

Ook in de kerk start in september een nieuw werkjaar.
Elke tweede zondag van de maand zijn alle mama's en
papa's en alle kinderen heel bijzonder welkom in de kerk.
We ontmoeten jullie graag op zondag 11 september in de
Broederenkerk in Deventer, om 10.30 uur!

GEZINSZONDAG

In het tweede weekend van september is er elk jaar
Ziekenzondag. Dan denken we in het bijzonder aan
mensen die ziek zijn of gehandicapt.

Misschien heb je ook al wel eens gehoord van "Stichting
Zonnebloem'". Daar proberen ze mensen die ziek en/of
eenzaam zijn af en toe een bezoekje te brengen. Of een
leuk dagje uit te bezorgen.

Ken jij iemand in de buurt die ziek is, of oud?

Vraag aan je ouders of je een tekening of een kaart mag
maken, en in de brievenbus doen ...




