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Dankbaar
De vakantietijd zit er voor de meeste mensen
alweer op. Vakantie is voor veel mensen luxe. Het is
echt iets om dankbaar voor te zijn. Niet iedereen
kan ver weg met vakantie, maar iedereen heeft het
nodig om eventjes afstand te nemen van de
dagelijkse beslommeringen en zorgen. Ik hoop van
harte dat die momenten er voor iedereen zijn
geweest Zodat u met nieuwe energie ertegenaan
kunt.

We mogen dankbaar zijn voor veel zaken die voor
ons normaal zijn maar voor hele bevolkingsgroepen
bijzonder. Dankbaar dat we niet te maken heb-

ben met corlogsgeweld zoals in Oekraine. En in een
rechtstaat leven met goede saciale voorzieningen,
een dak boven ons hoofd hebben.

Waar ik heel blij van word, is van de goede initiatie-
ven om mensen uit hun isolement te halen. Zie het
artikel op blz. 12, Hoe bijzonder is het dat juist de
bevolking van arme landen zo gastvrij is. Er is een
bijzondere Filipijnse viering geweest met het thema
"dankbaarheid". Zie blz. 11. Dat raakt je echt.

Theo Lam beschrijft in de "bestuurstafel" op blz. 21
de uitdagingen waar wij als parochie mee van doen
hebben. Gelukkig hebben we een betrokken
pastoraal team en bestuur, die ook bij hele lastige
beslissingen cog houden voor de noden van de
geloofsgemeenschappen.

Wat te denken van onze emeriti. Het is heel
bijzonder dat onze emeriti zichzelf op hun hoge
leeftijd trouw blijven inzetten voor de parochie.
Verder zijn er ook veel vrijwilligers die zich inzetten
voor de parochie.

Veel lijkt gewoon maar is toch heel bijzonder. We
mogen dankbaar zijn voor het alledaagse. Dank-
baar dat er Eén is die over ons waakt, in goede en in
slechte tijden.

Jan Miltenburg, hoofdredacteur

Uitgelicht

.~ [Fenzaamheid. Het komt
steeds vaker voor. Mensen
lopen er niet mee te koop.
Wat kunnen wij doen om
- hunsociaal isolement te

- doorbreken?
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In het najaar worden drie
ochtenden georganiseerd
voor mantelzorgers van
partners
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9en 10 september: Open
Monumentendagen.
Bezoek de Hanzetentoon-
stelling in de Broederenkerk
of de quilt-tentoonstelling
in de Willibrordkerk in
Boskamp
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waar anderen weer mee aan de
slag kunnen: samen kerk zijn!
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Een aantal jongeren uit de parochie ging samen met pastor
Gauthier de Bekker op bedevaart naar de Wereld Jongeren
Dagen in Portugal en wij mogen meekijken in het foto-album.

LISSABON

Op 24 juli vertrokken we met de bus vanaf Utrecht met
zo’n 80 medepelgrims uit het bisdom. Via tussenstops in
Parijs, waar we de mis vierden, Lourdes, waar we twee
vieringen bij de grot hadden, de sacraments- en
lichtprocessie liepen, en Burgos, waar we vierden in de
prachtige kathedraal en tijd hadden de stad te
verkennen, kwamen we aan in het Portugese bisdom
Guarda.

In dit bisdom kwamen we terecht in
gastgezinnen. Wij kwamen in een klein
Portugees dorpje genaamd Caria terecht. De

" enkele dagen in het gastgezin waren vooral
bedoeld om de cultuur van Portugal en die regio
in het bijzonder te ontdekken. ledereen was zeer
gastvrij — iets waar wij in Nederland nog wat van kunnen leren — en het was een bijzondere ervaring om
enkele dagen onderdeel te worden van een familie. Via bedevaartsoord Fatima zijn we vervolgens naar
Lissabon vertrokken.

In Lissabon sliepen we met alle Nederlandse pelgrims in klaslokalen of gymzalen van een middelbare
school. Ock enkele groepen uit andere landen
sliepen hier. Drie ochtenden hadden we met alle
Nederlanders gezamenlijk catechese over
achtereenvolgend integrale ecologie, sociale
vriendschap en barmhartigheid, de zogeheten Rise
Up bijeenkomsten. Over deze thema's gingen we in
onze deelgroepjes in gesprek aan de hand van een
aantal vragen. Hier kwamen interessante
gesprekken en gedachtewisselingen uit voort. In de
middag was er vaak wat tijd om Lissabon te
verkennen of naar een van de vele
festivals/activiteiten te gaan die speciaal voor de
WID waren opgetuigd.

4 - ACTUEEL




Het grote internationale programma begon op dinsdag 1 augustus met een viering waarin de patriarch

van Lissabon voorging.

Op donderdag onthaalden we vervolgens de paus en op vrijdag baden we samen met de paus de
kruisweg. Matthijs had het geluk dat zowel bij het onthaal van de paus als de kruisweg de paus op

enkele meters afstand langsreed —
een hele mooie ervaring. De
kruisweg zelf was een prachtig
geheel: Taizéliederen werden
afgewisseld met prachtige dans die
de staties uitbeelden en er waren
enkele zeer indrukwekkende
getuigenissen van jongeren uit de
hele wereld te zien.

Zaterdag begonnen alle aanwezige
jongeren — volgens de Portugese
autoriteiten 1,5 (!) miljoen - aan de
voettocht naar het grote veld waar
in de avond een wake met
uitstelling van het Heilig Sacrament
was.

Aansluitend bleef iedereen slapen op het veld en was het nog
lang gezellig. De volgende ochtend werden we al vroeg gewekt
door een technoversie van onder meer het alleluia, uitgevoerd
door Padre Guilherme, een Portugese priester die ook DJ is.
Niet iedereen was hier even blij mee. (‘.}

Terwijl de paus een rondje reed over het veld, kwam hij ook
vlak langs ons vak waar wij sliepen! Vervolgens was het tijd
om met die anderhalf miljoen jongeren samen de eucharistie
te vieren. De paus had, net als bij de andere vieringen in
Lissabon, weer een inspirerende en aansprekende preek.

De avondwake en ochtendmis, met zoveel mensen uit zoveel
landen, met allemaal een andere achtergrond, een eigen
verhaal, maar tegelijkertijd ook met hetzelfde geloof, was erg
indrukwekkend om mee te maken. Uiteindelijk is dat ook een
van de dingen wat de WID zo bijzonder maakt: het
samen-op-weg-zijn met jongeren over de hele wereld.
Terugkijkend was het voor ons al met al een indrukwekkende,
mooie, gezellige maar ook vermoeiende bedevaart; een hele
bijzondere ervaring.

Lucas, Matthijs en Eline Brinkhuis
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Hoopvol kerkenpad door Frankrijk

De afgelopen zomer hebben Moni, Matthijs en ik o Ak ‘@
een "Tour de France" gemaakt langs kerken en abdijen. Zelfs op «6‘ G o g
vakantie willen we kerken zien. Niet alleen als toerist, maar ook © Ot‘."‘ %5

als pelgrim en pastoraal nieuwsgierige.

Op een doordeweekse regenachtige dag kwamen we in Veézelay in de
Morvan. Boven op een heuvel ligt een 1000-jarige basiliek gewijd aan

de H. Maria Magdalena. Nadat we de kerk bekeken hadden, bleek er een
mis te zijn. Ruim 50 mensen op een gewone dinsdag met veel jongeren.
Enkele religieuzen zongen. Prachtig.

Verder naar het zuiden kwamen we in de oudste bedevaartsplaats van Frankrijk Rocamadour waar
Maria vereerd wordt met een beeld van de zwarte Madonna. Het was bloedheet en flink klimmen.
Voor de kerk werden wij ontvangen door een jonge priester met zijn ontvangstteam. Ze boden ons
koud water aan en een gesprek. Laagdrempelig laten zien waar je als kerk voor staat. Mooi.

De zondag erop waren we in Moissac in zuidwest Frankrijk.
Een oude abdij met een schitterende kruisgang. De kerk is nu
parochiekerk. Typisch Frans: allerlei mensen liepen rond voor
de mis om alles te regelen, elkaar uitgebreid te begroeten, er
worden blaadjes uitgereikt voor wie in het koor wil zingen.

il Een minuut voor de geplande aanvang komt de priester
binnen — waarschijnlijk van een eerdere mis een paar dorpen
verderop — en gaat ook nog eens twintig mensen uitgebreid
begroeten. Maar dan wordt er mooi gevierd met weer volop
gezinnen en jongeren in de kerk. En ook de gasten en

Abdij in Moissac, zuidwest Frankrijk toeristen worden erbij betrokken en voelen zich welkom.

Ons belangrijkste doel was Lourdes. Gewoon een paar dagen daar zijn zonder dat je bezig bent een
bedevaart te begeleiden of te organiseren. Wat heerlijk om er rond te lopen, de kerken te
bezichtigen, de processies mee te lopen en te bidden, te vieren in de grote Pius X-basiliek, met zijn
drieén de kruisweg te lopen. Even tot rust, bezinning en geloofsverdieping komen.

Weer viel me op hoeveel jongeren — voornamelijk uit Frankrijk — er waren en vrolijk aan het
pelgrimeren waren. Hoe jong en oud, gezond en ziek samen kerk is. En ook op onze verdere tocht
prachtige kerken en abdijen. Zeker, ook kerken waarin niet of nauwelijks nog gevierd werd. De
secularisatie is ook aan Frankrijk niet voorbijgegaan. Toch opvallend dat er verspreid over het land
plekken zijn waar vitaal geloofsleven is.

Aan het begin van het nieuwe seizoen neem ik mijn vakantie-ervaringen met me mee. Is dit niet waar
wij in onze parochie aan bouwen? We kunnen niet meer overal volop kerk zijn zoals vroeger, Maar we
kunnen wel in een paar kerken op zondag samen komen, waar jong en oud, ziek en gezond,
parochiaan, voorbijganger, belangstellende enz. zich welkom voelen. En waar in en rond de
parochiekerk door de week volop activiteiten zijn.

Daarnaast zijn er de kleinere geloofsgemeenschappen waar mensen op gezette tijden samen komen,
omzien naar elkaar, deel uitmaken van de dorpssamenleving. Met kapellen of devotieruimtes waar
mensen even stil kunnen worden, bidden en een kaarsje kunnen aansteken.

Diaken Marc Brinkhuis
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Q Vieren en verdiepen

We g aanh weer van Sta rt: We verwelkomen iedereen, maar vooral onze

gezinnen in de Nicolaaskerk in Schalkhaar. Daar
Z 0] nd d g 10 se pt em b er wordt het feest van Maria van Frieswijk gevierd.
- Het programma van die dag:
10.30 uur: eucharistieviering
Aansluitend lunch, een
activiteit voor de kinderen,
en tot slot een processie in
het "Pastoorsbosje", waarna
we afsluiten met een kort lof

GEZINSZON DAG rond 14.00 uur.

. Het jeugdkoor Youngest
Nicolaaskerk Schalkhaar, voicesxtzingt.

10.30 uur Kom ookt
| 4

Overweegt u voor uzelf als volwassene Doopsel, Eerste Communie _ e
en/of Vormsel? i &
De parochie organiseert jaarlijks een catechumenengroep.
Deze groep is bedoeld voor (jong)volwassenen die zich willen
verdiepen in het katholiek geloof. Eventueel volgt daaruit een
Doopsel, Eerste Communie of Vormsel.

Deze groep start in de adventsperiode, dus eind november.
Aanmelden kan via info@heiligelebuinus.nl

4
Pastor Zandbelt schrijft:

Dank u voor uw hetrokkenheid.

Eind juni ben ik getroffen door een (licht) herseninfarct en daardoor via het
ziekenhuis in het revalidatiecentrum St. Jozef te Deventer terecht gekomen.
Wat mij opviel, was de grote betrokkenheid en het meeleven van de velen,
die mij een kaart of een email toestuurden. Vaak heel persoonlijk! Hartelijk
dank daarvoor!

Het heeft mij diep geraakt en bemoedigd Momenteel ( eind juli - noot van
de redactie) ben ik bezig om mijn revalidatie vanuit mijn huisadres te

| organiseren ( De Lindenhof 39, 7433 BE Schalkhaar), waardoor ik meer
huiselijkheid ervaar.

Nogmaals dank voor uw betrokkenheid, meeleven en gebed. Het heeft mij
goed gedaan, gesteund en bemoedigd. Hopelijk weer eens "tot ziens"!
Pastor Fons Zandbelt
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ProjectkRoor Lourdesviering Raalte

Voor de Lourdesviering in de basiliek H. Kruisverheffing is een projectkoor
opgestart. De basis is gelegd, het hart klopt al.

De Lourdesviering in Raalte is een kopie van de Internationale Hoogmis in de
basiliek Pius X in Lourdes. Het zal een herbeleving zijn voor wie de
indrukwekkende viering ooit heeft meegemaakt. Voor anderen een
kennismaking. Een korte Mariale Lichtprocessie besluit de plechtigheid.

Een troostend feest van bidden en zingen.

De viering is gepland op 28 oktober a.s. Voor het projectkoor zijn in de weken daarvoor een viertal
repetities nodig. Waarschijnlijk op het eind van de dinsdag- en/of donderdagmiddagen. Dat hangt af van
de beschikbaarheid van de koorzangers. Ze worden gehouden in het parochiecentrum tegenover de
basiliek.

U kunt zich opgeven voor het projectkoor door te mailen naar cmanieuwenhuis@gmail.com of te bellen naar
06-17914460 of 0572-356077.

Clemens Nieuwenhuis, dirigent/organist

4

Contemplatief
Deventer

Leven van het kloosterleven

Een platform van het Monastiek Leerhuis

Monastieke maandagavonden in de Broederenkerk: Luisterend lezen

Op de maandagavonden bieden we in de zaal van de Broederenkerk een programma van Luisterend lezen aan. Het gaat om
verschillende vormen van contemplatief lezen van een bijbeltekst in de traditie van de monniken, Luisterend en biddend
lezen om te ontdekken wat de tekst mij te zeggen heeft.

We starten na de zomer opnieuw op maandag 11 september om 20.00 uur. Vervolgens hebben we elke 14 dagen een
bijeenkomst. Van harte welkom! Vooraf aanmelden is niet nodig.

Deze avonden zijn een samenwerking van Contemplatief Deventer met de Protestantse gemeente Deventer (Lebuinuskerk), de
Gereformeerde kerk( Koningskerk) en de RK H. Lebuinusparochie (Broederenkerk).

v

Op 20 juli was pastor Brummelhuis 65 jaar priester!

Op 3 september wordt dit jubileum gevierd in een
eucharistieviering in de H.Nicolaaskerk in Schalkhaar.

Pastor Brummelhuis, onze oprechte felicitaties!
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Bedevaart naar Rome en Assisi
Voor deze reis die in maart 2024 zal
plaatsvinden, is al veel belangstelling, dus
de reis gaat zeker door. De komende
maand wordt het volledige reisprogramma
samengesteld en komt er meer en concrete
informatie beschikbaar. Daarna wordt er
een informatiebijeenkomst gepland. Meer
hierover vindt u in 't Zout van oktober en
op de website van de parochie. Mocht u
ook belangstelling hebben voor deze mooie
reis dan kunt u dat nu ook al kenbaar
maken bij:

Marc Brinkhuis 06-33756089,
Johan Haverkamp 06-21211917,
Adeline Schotgerrits  06-23688636,
Lammie In 't Veld 06-57038176

KATHOLIEKE VERENIGING VOOR Tog ethe r 2023

O EC U M E N E oecumenisch gebed in Rome

Paus Franciscus moedigt ons aan om samen kerk te zijn en samen verantwoordelijk te zijn voor het
christelijk getuigenis in deze wereld. Gewijd en niet-gewijd, vrouw en man, jong en oud. Daarbij spoort
hij aan naar elkaar te luisteren: hoe beleef jij het Evangelie, hoe zie jij de kerk, wat heb je nodig om mee
te kunnen werken aan haar missie? Daarbij wil hij niet alleen luisteren naar katholieken, maar naar alle
christenen.

Ook heeft hij hun gebed gevraagd voor het proces in onze kerk. Op 30 september 2023 zal daarom een
oecumenisch gebed plaatsvinden in Rome, waarvoor jonge christenen uit andere kerken in het bijzon-
der uitgenodigd worden. Het heet "Together: Samenkomst van Gods Volk" en is een idee van Taize.

Namens de Katholieke Vereniging voor Oecumene en geholpen door
een groepje bevlogen jonge christenen uit verschillende kerken,
onder wie onze priester Gauthier de Bekker, organiseer ik een reis
ernaar toe. Het is bijzonder om te zien met hoeveel enthousiasme
een groep andere christenen zich heeft opgegeven om met ons mee
te gaan om voor de eenheid en de toekomst van de kerk te bidden.
Bemoedigend ook, dat we vandaag de dag over kerkgrenzen heen
mee kunnen leven met wat er speelt in andere geloofsgemeen-
schappen. Dat ze bereid zijn mee te gaan naar Rome op het moment dat het synodaal proces een
beslissende fase ingaat tijdens de synode die enkele dagen later start.

Bidt u mee op 30 september? Voor het proces dat zich in onze kerk voltrekt, wereldwijd maar ook hier
lokaal? En bidt u mee voor de eenheid van de christelijke gemeenschap, ook hier in onze eigen
omgeving? Paus Franciscus gaat voor in dit gebed samen met |eiders van andere kerken die hij daartoe
heeft uitgenodigd. Onder hen is mgr. Bernd Wallet, die in 2021 in Deventer werd gewijd tot
oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht. Zo wordt de groeiende verbondenheid tussen de nog
gescheiden kerken prachtig zichtbaar, daar in Rome. In kerkleiders én in de veelkleurigheid van de
gelovigen die ingaan op deze bijzondere uitnodiging.

Dr. Fokke Wouda is lid van de geloofsgemeenschap van de Broederenkerk in Deventer

en codrdinator van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.
VIEREN EN VERDIEPEN - 9



Thuis in je geloof

Onder dit thema organiseert het Aartshisdom Utrecht op zondag 24 september een

diocesane Gezinsdag in Nijverdal.

Het programma in een notedop:

Eucharistieviering St. Antonius van Padua (Grotestraat 148, 7443 NB Nijverdal)
Verzorgde lunch (De Wilgenweard, Sportlaan 6, 7443 RA Nijverdal)

Kompasmysterie, een kompaswandeling met catechese

12-16 jaar Navigatie Challenge, een GPS-wandeling met catechese

10.30 uur
12.00 uur
13.00 uur 0-4jaar  creche
5-11 jaar
Ouders
16.00 uur Gezamenlijke afsluiting met drankje

creatieve workshop: geloof in ons eigen huis een plekje geven

Aanmelden graag voor 8 september via https://forms.gle/ZvRZvXhPTPp24afEA (u vindt de link ook terug op de

website heiligelebuinus.nl).

De kosten voor deze dag zijn €25 per gezin. Deze kunt u overmaken op RK AARTSBISDOM UTRECHT
NLO3 ABNA 0812 0067 12 o.v.v. Gezinsdag 2023 + naam

?

SYNODAAL SAMEN OP WEG EN IN GESPREK

Een verslag van de eerste bijeenkomst op 17 juni in Raalte

Op een mooie zaterdagochtend ging ik welgemoed
naar de pastorie van de Kruisverheffing in Raalte
voor het bovenstaande thema omdat de uitnodi-
ging hiervoor in 't Zout van juni me aansprak.
Want ja, we ontmoeten elkaar in onze parochie
natuurlijk regelmatig rondom verschillende
activiteiten en zijn dan in gesprek over alles wat er
in praktische zin met en rondom onze geloofs-
gemeenschappen gebeurt of moet gebeuren. En
dat is heel goed maar soms heb je toch ook
behoefte aan wat meer verdieping en aan
bezinning op wie of wat je daartoe gaande houdt.

Op deze zonnige
ochtend was het
doel dan ook om
met elkaar in
gesprek te gaan
over ons eigen
geloofsverhaal. En
wat was dat fijnl!

Voor gen synodale Nerk

Met een heel klein groepje zaten we in de
prachtige stille pastorietuin in Raalte. We
begonnen met een meditatie over het thema
"Emmaus, samen op weg".

10 - VIEREN EN VERDIEPEN

Daarna gingen we na een korte introductie in
tweetallen uiteen voor een drietal gespreks-
momenten, steeds met een andere partner en
met behulp van een openingsvraag.

Deze een-op-een gesprekken waren weldadig
omdat je in alle rust hardop je eigen antwoord aop
die vraag kon zoeken en al vertellende steeds
meer en dichterbij je eigen kern terecht kwam,
terwijl de ander respectvol luisterde. Hierdoor
ontdekte ik weer bepaalde geloofswaarden in mijn
leven die af en toe een beetje ondergesneeuwd
leken te zijn.

Na 10 minuten mocht de ander haar/zijn antwoord
op dezelfde vraag ontdekken en na drie rondes
met verschillende vragen en verschillende
gesprekspartners werd er door de aanwezigen

met veel voldoening teruggekeken op deze
prachtige, zinvolle en inspirerende ochtend!

De volgende bijeenkomst op 7 oktober kan ik dan
ook alleen maar van harte hij iedereen
aanbevelen.

Lammie In 't Veld

Zaterdag 7 oktober van 10.00-12.00 uur in het
parochiehuis Broederenstraat 18a (naast de kerk)



Een bijzondere Filipijnse viering

Op zondag 18 juni jl. hadden we in de viering van
Heeten een Filipijns koor te gast. Samen met dit
koor en met Truus Schoorlemmer - die met haar
man Jo vele, vele jaren op de Filipijnen, maar cok
vanuit Heeten de mensen op de Filipijnen
geholpen heeft - hebben we de viering
voorbereid, zodat er een mooi geheel kon
ontstaan.

Het thema was “"dankbaarheid”
Dankbaarheid is inderdaad iets dat ik in en om de
hele viering mocht ervaren. Dankbaarheid voor de
geloofsgemeenschap van Heeten dat we zoveel
aandacht mochten hebben voor de Filipijnen,
dankbaarheid voor zalle hulp die geboden is,
dankbaarheid dat deze Filipijnse dames hier in
Nederland een goed leven hebben en ga zo maar
door.

Een voelbare levenshouding. Vele vrijwilligers, die
zich al tientallen jaren lang inzetten voor de HHCP
(Heeten Helpgood Center Philippines), waren
aanwezig in de viering als ook echtgenoten van de
zangeressen in het koor.

Het begon al met een bijzondere intrede. Maria
kreeg een ereplaatsje voor in de kerk en bij haar
werden kaarsen geplaatst. Deze werden plechtig
binnen gedragen. De dames van het koor waren
bijzonder kleurrijk gekleed in gewaden van mooie
stoffen. Zo ook Truus Schoorlemmer in zonnig
geel. Hoewel wij, Nederlanders, de liedteksten -
ook al stonden ze afgedrukt in het boekje - niet
helemaal konden volgen, het feestelijke karakter
ervan ontging ons niet. Zo hebben we samen
volop genoten.

De voorbede was Indrukwekkend. We bidden vaak
voor hijvoorbeeld natuurrampen en andere
ellende en lijden in onze wereld, maar dit keer
kwam het dichtbij. Het kreeg een gezicht en het
gaf het gevoel samen wereldkerk te zijn.

Bij de collecte werden niet alleen het geld, dat
ingezameld werd tijdens de viering, maar ook de
hapjes die we na de viering mochten delen in een
plechtige processie (door jong en oud!) naar voren
gedragen. We liepen niet gewoon naar voren,
maar deden dat bijna dansend in een cadans, een
zeer eerbiedige cadans.

Op het eind van de viering hebben we de kaarsen,
die tijdens de viering bij het Mariabeeld voor het
altaar in de kerk hadden gebrand, naar Maria
(rechts voor in de kerk in Heeten) gebracht.
Onderwijl zongen we (in het Filipijns) het
Lourdeslied. De mensen in de kerk zongen van
harte het "Ave, ave, ave Maria" mee. Opnieuw dat
wereldkerkgevoel.

Er was niet alleen dankbaarheid, maar ook
gastvrijheid. Hoewel zij bij ons te gast waren,
hebben de Filipijnse dames ons grote gastvrijheid
betoond met alle hapjes na afloop van de viering
bij de koffie en de thee. En niet te vergeten de
prachtige ontmoetingen en de foto's die daarvan
gemaakt werden.

> |k denk dat
iedereen,

# inclusief ikzelf,
=a vanaf nu toch
(weer) anders
naar beelden
zal kijken, die
vanuit de
Filipijnen op
ons beeld-
scherm
verschijnen.

Bedankt
voor je

komst!
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Caritas Instelling zq-
AS

Hellige Labuinus

Jezelf leren kennen

een analyse voor eenzaamheid
Eenzaamheid en de rol die je als buitenstaander (bezoeker) hebt. Daarover ging het tijdens de
inspiratiedag op 8 juli. Georganiseerd door uw PCI (caritas); voor allen in onze parochie die hiermee te
maken kunnen hebben of geinteresseerd zijn in het onderwerp. We waren met ca. 25 deelnemers

bijeen in de Titus Brandsmakerk.

Professor Jenny de Jong-Gierveld zegt: Alleen zijn of alleen voelen is niet hetzelfde. Eenzaamheid is het
subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan bepaalde sociale relaties.

Vanuit deze definitie komen de vragen vanzelf: subjectief? Dus niet voor iedereen gelijk. Wat is dan
onplezierig en wat is ontoelaatbaar en wat is gemis aan sociale relaties. Het gaat dus ook over sociale

relaties. lets wat zich tussen mensen afspeelt.

"Jezelf leren kennen" is volgens de professionals belangrijk om eenzaamheid te voorkomen

Dat vergt zelfonderzoek. Bewustwording dat het
negatieve gevoel waar mensen last van hebben,
een gevoel van eenzaamheid is, of daarmee
samenhangt. Om jezelf te leren kennen is zo'n
zelfonderzoek heel goed. Daarbij spelen je eigen
karakter, denkpatroon en je eigen gedragingen
een grote rol.

In kleine groepjes bespraken we deze informatie.

De verhalen kwamen vanzelf. Maar ook kwamen er

vragen. Sommigen vertellen dat zij in hun jeugd
niet goed hebben geleerd om hun gevoelens en
emoties te benoemen en te bespreken. Dat had te
maken met een gesloten familiecultuur. Dat je je
overleden oma miste, daarover werd niet
gesproken. Door te leren meer open te zijn over

gevoelens, en die te bespreken, kwam er
verlichting. Het delen van gevoelens gaf al
opluchting op zich, omdat "stoom afgeblazen" kon
worden en het gevoel er alleen voor te staan
verminderde.

Goed voor jezelf zorgen, jezelf niet verwaarlozen.
Helpt je eigenwaarde hoog te houden. Een goed
gevoel helpt om gevoelens van eenzaamheid
buiten de deur te houden.

Structuur biedt houvast en voorkomt het
"wegzakken" in gevoelens van somberheid en
eenzaamheid. Bij structuur gaat het om alledaagse
zaken zoals op een vaste tijd opstaan en
activiteiten plannen, een maaltijd bereiden, een
dagelijkse wandeling.

Volgens de definitie heeft eenzaamheid iets te maken met sociale relaties

Daarom is, zo kwam ter tafel, het inderdaad
belangrijk om contact te hebben met
gelijkgestemden. Het gaat om divers contact.
Bijvoorbeeld met goede vrienden, hechte
familierelaties. Maar ook om contact met mensen
in een vergelijkbare situatie (zelfhulpgroep),
studiegenoten. Of contact met mensen met
dezelfde hobby en interesse (zoals bijvoorbeeld
een specifieke vorm van kunst of cultuur). Contact
met gelijkgestemden praat makkelijker, geeft het
gevoel begrepen te worden. Dat geeft positieve
energie. Je klaart ervan op.

lezelf wegcijferen, altijd maar klaar staan voor die
ander. Goed doen om geaccepteerd te worden
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door anderen. Toch kun je jezelf heel alleen
voelen, ondanks een drukke agenda.

Hoe kan een bezoeker signalen van eenzaamheid,
alleen zijn ontdekken?

Parochiaan Piet komt uit een gesloten gezin heeft
nooit geleerd om zijn gevoelens te uiten en de
regel was om de vuile was niet buiten te hangen.
Maar nu merkt hij dat hij met niemand over de
diepgaandere onderwerpen kan praten. Eigenlijk
weet hij ook dat hij zelf de eerste stappen moet
zetten, maar ... Alleen al het feit dat dit
onderwerp ter tafel komt, zet de deur open voor
ondersteuning.



Op de inspiratiedag is besproken hoe we deze
parochiaan zouden kunnen stimuleren om
stappen te nemen. Belangrijk is om de tijd te
nemen om te luisteren naar zijn verhaal en niet
meteen met oplossingen te komen. Navragen wat
voor hem kan werken en zoeken naar welke
stappen passen bij hem. Bijvoorbeeld "communie
thuis brengen”. Dit gaat gepaard met enkele

gebeden en kan aanleiding zijn voor diepgaande
gesprekken. Een ander heeft veel aan een
"lotgenotengroep" waar verbinding is met
parochianen die eenzelfde levensgebeurtenis mee
maken. Soms kan een gezamenlijk project een
ontmoetingsplaats zijn, zoals de supermarkt die
door vrijwilligers gerund wordt en waar veel
ontmoetingen plaatsvinden.

Duidelijk is dat bijna nooit iemand zichzelf meldt, maar dat we er bij toeval achter komen.

En wees reéel: er zijn mensen die aan drie goede
contacten genoeg hebben. Mensen die graag stilte
om zich heen hebben. Eenzaamheid heeft niet te
maken met kwantiteit.

Tussen de regels door gaven de deelnemers elkaar
tips. Niet op het puntje van je stoel gaan zitten. "Ik
had nog een kwartiertje voor u" is cok zo'n
dooddoener. De tijd nemen voor een gesprek,
proberen goed te luisteren. En dan niet gelijk een

oplossing aandragen. (NIVEA = niet invullen voor
een ander).

Geef de gast ruimte en tijd om de omslag te
maken, om stappen te zetten. Een veilig gevoel
geeft durf om een stap te zetten . Maar misschien
moet je wel drie keer vragen of de gast wil
meegaan naar de ontmoetingsviering, voordat
hij/zij dat uit zichzelf gaat doen.

Het was werkelijk een inspiratiedag.

4

Ontmoetingsgroep mantelzorgers najaar 2023

We krijgen steeds meer te maken met dierbaren, die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Daardoor
verandert je relatie, want mantelzorger zijn is niet hetzelfde als de vertrouwde gelijkwaardige relatie die
je ooit had. Bent u, ben jij mantelzorger van uw/jouw partner en zou je anderen willen ontmoeten die
in dezelfde situatie verkeren? Wij organiseren, net als afgelopen voorjaar, een reeks van drie ochtenden:

Maandag 9 oktober
Maandag 30 oktober

deze wordt gehouden in het Langhuus in Wijhe
deze wordt gehouden in de Bastiaan in Olst

Maandag 13 november deze wordt gehouden in de Hoeksteen in Boskamp

We ontmoeten elkaar gedurende drie ochtenden, delen verhalen met elkaar én we delen onze zorgen,
verdriet en hopelijk toch ook dankbaarheid met God in een moment van bezinning. Het delen van je
verhaal met iemand, die jouw ervaringen herkent, maakt dat je je sterker en bemoedigd voelt. Daar

doen we het voor. We sluiten af met een eenvoudige maaltijd.

De ochtend ziet er als volgt uit:

9.30-10.00 uur  inloop met koffie/thee
10.00-11.30 uur gesprek, delen

11.30-12.00 uur bezinningsmoment in de kerk
12.00-13.00 uur eenvoudige maaltijd

We vragen u zich aan te melden voor maandag 2 oktober. En we vragen u voor de eerste keer een foto
van uzelf en een van uw partner mee te nemen. Hebt u geen vervoer of zijn er andere praktische
bezwaren, neem dan contact met één van ondergetekenden op en we gaan kijken hoe we dit kunnen
oplossen. En ook als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen.

Vanuit PG samenwerkingsverband Klein Salland en de parochies H. Lebuinus en H. Kruis,

Lonneke Gunnink, pastoraal werker parochies H. Lebuinus en H. Kruis, lonnekegunnink@parochieheiligkruis.nl of telefoon 038-4 5274 75
Els Hogenboom, ouderling-kerkrentmeester PKN Olst, acehogenboom@kpnmail.nl of telefoon 0570- 67 77 63
Dorien Koetsier, kerkelijk werker PG Wijhe, dorien.koetsier@pgwijhe.nl of telefoon 06-24 12 06 55
Ans Krijt, ouderling-scriba PKN Wesepe, scribapknwesepe@gmail.com of telefoon 06-24 72 82 27
Richard Slaar, predikant PKN Raalte richardslaar@pknraalte.nl of telefoon 06-15 9060 12
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Werken aan duurzaamheid

Evenals de voorgaande jaren waarin er geen Oogstdankviering werd georganiseerd door de werkgroep
Kerk in de Samenleving willen wij toch aandacht besteden aan het thema met een artikel in 't Zout.
Twee augustus 2023 was het Earth Overshoot Day, ofwel
de dag waarop de mensheid meer van de natuur heeft
gebruikt dan de aarde in een heel jaar kan produceren.
Als iedereen zou leven als de Nederlanders zou die
hoeveelheid grondstoffen al op 12 april gebruikt zijn.
Onze overconsumptie is een belangrijke oorzaak van de
klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.
Maar als we leren kijken naar de mooie natuur en ons
verwonderen over de kleine dingen die het leven zin
geven, zullen we ontdekken dat er mooie en duurzame
ontwikkelingen zijn, ook in Nederland.

In kwetsbare natuurgebieden zoals op de Veluwe zijn naast omvangrijke boerenbedrijven met mega-
stallen ook nieuwe initiatieven die een kans krijgen. Zoals een beginnend circulair agrarisch bedrijf met
veel ambities Waarbij de eigenaar naast het runnen van een bedrijf ook zijn steentje wil bijdragen aan
de samenleving en een beter en schoner milieu. Zijn ommezwaai van een grote vleeskalverenhouder
naar groentekweker en multi-activiteiten boerderij is een stap waarbij het vaste inkomen vervangen
moet worden door iets nieuws. Dit proces vergt tijd, geld en creativiteit.

Oock in onze eigen omgeving zijn pareltjes te ontdekken van ondernemers die iets nieuws durven te
beginnen. Dat zijn naast boerenbedrijven ook vrijwilligersorganisaties die zich belangeloos inzetten voor
meer natuur, hergebruik in plaats van overconsumptie en de bewustwording van de gevolgen van onze
leefstijl.

Om vertrouwen te kunnen krijgen in onze toekomst en in die van de generaties na ons, is geloof in

een betere wereld nodig. Een wereld waaraan wij ook zelf ons steentje kunnen bijdragen door te denken
in kleine oplossingen en mogelijkheden in de kansen die ons geboden worden.

De kerken kunnen hierin niet achterblijven; door boerderijvieringen te organiseren worden meer
mensen zich bewust van het feit dat we moeten geloven in een betere wereld voor iedereen, omdat we
samen meer kunnen bereiken. Zoals in een gedicht uit het gebedenboekje van de PCl wordt verwoord:

S TR ;___‘_."',.';*":r ; oty ey Dl Ay
K'fk naar dé 20n %% ' 2
tas * Die ons haar rijkdom schenkt en het leven op aarde mogelijk maakt =
"~ Die warmte schenkt azn al wat leeft. X
~ . Kijk naar de wolken die het water opzuigen uit zee, de aarde doordrenken S
" Enal wat dorst heeft te drinken geeft. ?

" Kijk naar de vruchtbare grond die zich laat ploegen en bewerken.
Die schitterende gewassen voortbrengt om mens en dier te voeden.

" Kijk naar de mensen die kinderen baren, beschermen en opvoeden.
. Die mensen genezen, verzorgen en koesteren uit liefde voor het leven.

b3

:,-‘ “Kuk om je heen: Vrouwen, mannen, kinderen die aandacht willen hebben -
J}T?‘ Voor mensen, planten en dieren. Die zorg dragen voor voedsel en natur.

e |

¢' Kijk naar jezelf: je staat in dienst van het leven, up jouw plaats, op jouw manu.=.n~-|
?' Binnen jouw mogelijkheden. We kunnen je niet missen. QP A

o ; |

Y o § AN s oy . . Werkgroep KeSa
s Lo e e S & e NS Te ot SN Augustus 2023

14 - MET EN VOOR ELKAAR



@Rpﬁk[&ﬁﬁ@ﬂ

gezamenlijke Kerken Deventer

Werkgroep Kerstpakketten denkt al vooruit aan
Kerst. Dat komt door actie van de RABO bank, in

september: RABO Clubsupport

ledereen die bij deze bank bankiert krijgt 5
punten om weg te geven, aan caritatieve
instellingen bijvoorbeeld.

Ook aan de werkgroep Kerstpakketten kunt als
klant punten doneren. Het kost u geen geld, u
dient alleen het formulier dat de bank u thuis
stuurt in te vullen.

De Stichting gebruikt het geld om in december
alleenstaanden en gezinnen met minima een
goed gevuld Kerstpakket te kunnen bezorgen,
vorig jaar meer dan 500 stuks!

Een eenvoudige manier om anderen blij te
maken!

Update Warme Jassen Olst-Wijhe

Ook het komende najaar zullen er door hoge
energiekosten en andere redenen weer veel mensen
zijn die moeilijk financieel rond kunnen komen.
Basisscholen hebben niet eerder zo veel aanvragen
gedaan bij het jeugdeducatiefonds als in het laatste
kwartaal van 2022. Daarbij ging het om eerste
levensbehoeften zoals eten en warme jassen. Een
signaal dat in onze samenleving noad is en behoefte
bestaat aan warme jassen.

Daarom wordt in november 2023 de actie "Warme
Jassen Olst-Wijhe" georganiseerd door een
oecumenische voorbereidingsgroep. Deze actie is
gericht op alle inwoners van Olst en Wijhe ongeacht
de leeftijd.

In de Huis-aan-Huis Reklamix en de Kerkbladen van de
RK-parachie en de protestante kerk zijn dit voorjaar al
persberichten geplaatst om de actie aan te kondigen.
Het concept van "Warme Jassen Olst-Wijhe' is
eenvoudig: Mensen die jassen, handschoenen, sjaals,
mutsen en sokken over hebben, kunnen deze brengen
naar een nog nader te bepalen locatie in of vlakbij Olst
of Wijhe. De ingeleverde kleding moet natuurlijk wel
schoon en heel zijn.

Er zijn een aantal mogelijke locaties genoemd die nog
nader bekeken worden op haalbaarheid en
toegankelijkheid . Mensen die een warme jas nodig

hebben, kunnen dan daar gratis een jas e.d. ophalen.
Voordat de actie gestart kan worden, moet er veel
georganiseerd worden. Daar is de voorbereidings-
groep mee aan de slag gegaan in samenwerking met
Goede Buren en ondersteuning van de initiatief-
nemer. de Parochiéle Caritas.

Voor het dagelijkse
uitvoerende werk worden nog
vrijwilligers gevraagd (ook
mannen) die 1 a 2x per dag
de locatie bezoeken om de
jassen recht te hangen en te
rangschikken.

Heb jij/ hebt u interesse om als vrijwilliger mee te
denken of mee te doen met de actie "Warme Jassen
Olst- Wijhe", stuur dan een mailtje naar
NoaberhuusWijhe@gmail.com of kom daar even langs op
Langstraat 69.

We zijn nog op zoek naar kledingrekken en hangers om
de jassen op te kunnen hangen, zodat het aanbod
overzichtelijk blijft.

Wil je / wilt u reageren, op de hoogte blijven van de
voortgang of meer lezen over de actie “Warme
Jassen" kijk dan op de Facebookpagina van de
Caritas Heilige Lebuinus Parochie of ap
www.NoaberhuusOW.nl
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Sam’s Kledingactie voor onderwijs in Kamuli e

leder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale 1andelijke actiedagen, om
zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor gratis
basisonderwijs voor alle kinderen in Kamuli (Oeganda), maar gebrek aan kennis en innovatie bij
leraren, les- en leermateriaal en beperkte schoolinfrastuctuur (klaslokalen in open lucht)zorgen ervoor
dat slechts 57% van de kinderen de lagere school afmaakt.

Veel van deze leerlingen bereiken niet het minimumniveau van lezen, schrijven en rekenen waardoor
slechts 24 % doorgaat naar het voortgezet onderwijs. Schrikbarende cijfers!

Een direct gevolg hiervan is dat vele kinderen onvoldoende kans hebben te ontsnappen aande
armoedecirkel en worden beperkt in het creéren van een betere toekomst.

Actiedagen in Schalkhaar en Colmschate

De honderden vrijwilligers van Sam'’s Kledingactie zamelen het hele jaar door kleding en schoenen in
voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.

Op vrijdag 22 september en zaterdag 23 september a.s. kunt u in Schalkhaar en Colmschate kleding
en schoenen -die u niet meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel blij van wordt-
inleveren. Dit kan in Schalkhaar bij Het Koetshuis aan de Timmermansweg 32 en in Colmschate bij het
Titus Brandsmahuis aan het Titus Brandsmaplein 2. De vrijwilligers zijn dan op vrijdag van 18.30-19.30
uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen.

Wat mag u allemaal inleveren?

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve
uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed,
knuffels en huishoudtextiel in de vorm van
dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen),
lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes
en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kleding
verpakt in een gesloten plastic zak.

%

Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vioerbedekking,
tuinkussens en tafelkleden aan.

Aanvullende informatie
Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie of wilt u misschien zelf als vrijwilliger
voor de stichting aan de slag? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl.
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Marianne Kok

is algemeen codrdinator van het Meester Geertshuis, het oecumenisch
diaconaal inloopcentrum in het hart van Deventer. Zij doet verslag van
ervaringen in en rondom het Meester Geertshuis.

Het Meester Geertshuis biedt mensen een luisterend
oor, praktische hulp & ondersteuning,
budgetbegeleiding en verschillende activiteiten.

Er komen ruim 700 unieke bezoekers per jaar die
samen meer dan 7000 bezoeken brengen.

meester geertshuis )

Bijzondere hulp

Er zijn regelmatig mensen die het geluk hebben
vanuit dak- of thuisloosheid een woning te vinden.
Maar dan begint het. Je hebt meestal niet kunnen
sparen. Als je in de crisisopvang zit en een
uitkering hebt ben je meer dan de helft kwijt aan
huurlasten. Die betaal je achteraf. De woning-
bouw vraagt huur vooraf. Anders krijg je de woning
niet. Spullen zijn er ook niet, laat staan
gereedschap. De meesten zijn hun netwerk
onderweg ook kwijtgeraakt, dus geen hulp. Huur
je net na de eerste van de maand, dan heb je die
maand ook geen recht op huurtoeslag. En het
duurt soms ook meer dan twee maanden voordat
je die ontvangt.

Waar te beginnen?! Het Kansfonds heeft dit
probleem onderkend. Zij hebben een programma
ontwikkeld waarbij het een speerpunt is dat
iedereen een dak boven z'n hoofd heeft.

Eén van de fondsen is Bureacratievrij Geld. Met dit
fonds worden mensen geholpen om schuldenvrij
een goede start te maken. Er is geld voor de
maand huur voor achteraf, geld voor de maand
huur vooraf, een maand energiekosten,
vloerbedekking, gordijnen, wasmachine, koelkast
en verdere inrichting als dit niet ergens vandaan
komt.

Na een jaar samenwerking hebben we nu veertien
huishoudens geholpen: een gezin met vier
kinderen, aantal eenoudergezinnen,
alleenstaande ouderen en alleenstaande
jongeren.

Zodra er een huis is, de aanvraag de deur uit is,
wordt er binnen twee dagen een besluit genomen
door het Kansfonds.

Vanuit het Noodfonds kunnen we dan voorfinan-
cieren. Het is prachtig om te zien welke energie er
dan in deze mensen loskomt. Ze gaan aan de slag
met schoonmaken, schilderen, een vioer
uitzoeken, gordijnen enz. En allemaal stuk voor
stuk zijn ze zo creatief met geld en zo
kostenbewust! We maken het van dichtbij mee
omdat we vanuit het Meester Geertshuis de
online bestellingen doen. Af en toe moeten we
onze bezoekers echt bewegen een nieuwe
wasmachine of koelkast aan te schaffen zodat ze
de eerstkomende jaren geen vervangingsinveste-
ring hoeven te doen.

Het is mooi om te zien dat de één een opleiding
gaat doen als ervaringsdeskundige, de ander een
baan in de horeca heeft aangenomen en een
jongere de moed heeft gevonden in therapie te
gaan voor de verwerking van opgelopen trauma's.
Stuk voor stuk maken ze grote stappen van
overleven naar leven. |k ben trots op deze mensen
en dankbaar dat we samen met het Kansfonds een
steentje hebben mogen bijdragen.

B}

Meer weten?
Doneren?

www.kansfonds.nl

=
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Inspirerende film:

The butler

Vrijdag 8 september 2023
Titus Brandsma Huis
20.00 uur

Cecil Gaines, een Afro-Amerikaanse man
uit het zuiden, is ruim 30 jaar butler in het
Witte Huis. In die tijd maakt hij 8
presidenten mee, de Viethamoorlog, de
apartheid en de moord op John F
Kennedy. Hoe gaan hij en zijn thuisfront
om met deze invioeden?

Deze film (2013) uit de Verenigde Staten is
gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
ledereen is welkom. Toegang: vrije gift.

v v wsiy 4
| “-» in concert

Rijk palet

Mgr. Woorts over
"Kunst in de Kerk" <<

Binnen de parochies Heilige Lebuinus en Heilig Kruis
hebben wij het initiatief genomen om maandelijkse
lezingen te organiseren met een verdiepend karakter.
Voor de lezingen worden sprekers uitgenodigd die ons
met gedegen kennis van zaken kunnen meenemen in
het onderwerp.

Er is geen voorkennis vereist, iedereen is van harte
welkom. We hopen juist ook toehoorders te interes-
seren uit andere christelijke kerkgenootschappen.

De eerste lezing vindt plaats op dinsdag 5 september
in het parochiecentrum van de basiliek van de H.
Kruisverheffing te Raalte om 19.00 uur.

Spreker is mgr. H. Woorts, hulpbisschop van Utrecht.

Hij spreekt over "Kunst in de Kerk". Mgt. Woorts
studeerde kerkelijke kunst in Rome. Hij is binnen het
Aartshisdom Utrecht verantwoordelijk voor de
kerkelijke kunst en relieken.

Na afloop van de lezing kunt u, onder genot van een
kopje koffie of thee, nog napraten met elkaar of
eventueel de basiliek van binnen bekijken.

Namens de projectgroep Carlo Acutis Lezingen,
William Rensen en Fabian Kappert

Cies— 2. <% Zondag3september

e .~ . .| concertvanhet koor"Brassa” (Omarming)

pitte Brassa Fo | in het Titus Brandsma Huis in Colmschate, in het kader van het

. | - traditionele verjaardagsconcert van Hans Mol. Het programma

) bestaat uit een divers repertoire van verschillende talen en stijlen.

Het concert begint om 15.00 uur en duurt ongeveer een uur.

)
b e il
T i 3
Ver_jéardag?concért Haris Mol
18 - RUK PALET

§
. ,fl_. 4@\““ ”Wﬁ;g,;yﬁ’i y | Na het concert bent u welkom voor een hapje en een drankje.




In het weekend van 9 en 10 september vinden de landelijke Open
Monumentendagen plaats.

Daar doen ock een aantal van onze kerken aan mee.

Zo kunt u op beide dagen terecht voor een open dag:

OPEN

MONUMENTENDAG

In de H. Willibrordkerk in Boerhaar waar rondleidingen worden gegeven.
In de H. Willibrordkerk in Boskamp waar u een bijzondere quilt-tentoonstelling kunt bezoeken en

in de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Wijhe waar op zaterdag
Thom Letteboer een rondleiding geeft van 11.00-12.00 uur, en waar op
zondag van 14.00-15.00 uur door organist Franc Delnoy op het
Maarschalkerweerd orgel wordt gespeeld. Op beide dagen is er een
beeldscherm in de kerk waarop beelden met geluid informatie wordt
gegeven over de kerk "Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen" als
monument.

In de Broederenkerk in Dewvs I kunt u de kerk bezoeken. In de
sacristie geven de kosters wtleg over het liturgische vaatwerk en de
paramenten. De koorzolder is te bezoeken, en uiteraard de bijzondere

binnentuin. Op zondagmiddag zijn we gastlocatie voor het korenlint. Op "mm
zaterdagavond vanaf 20.00 uur zijn we gastlocatie voor de Nacht van '""Ham
Goud. Rienus Oude Kempers dirigeert dan het orkest van de Tosep K Deventer
Luchtmacht. =

En laatste kans voor wie 'm nog niet zag:
Overal genoeg te beleven, dus! Ga eens kijken!

Het kerststalproject van de H. Lebuinus Parochie in de Broederenkerk

We zitten nog in de zomer, maar toch is er al een groep druk bezig met voorbereidingen voor het
interactieve kerststalproject. voor de opbouw in de halve kerkruimte, en door vrijwilligers uit
verschillende locaties. We beginnen met de opbouw op maandag 13 november 2023. Dat is dus een
dag na het grote parochiefeest Lebuinusdag op zondag. Die maandag hebben wij heel veel
vrijwilligers nodig die alle materialen naar de kerk brengen.

Vorig jaar leverde deze oproep voor die maandag 25 enthousiaste mensen op!

Uiteraard hopen we dat velen van u (opnieuw) meedoen. Met de opbouw, of tijdens de openingsuren
als kerkenwacht of hulp in de herberg, of anderszins. Hebben wij uw gegevens al? Dan krijgt u eind
oktober/begin november nog nader bericht via e-mail. Maar we hopen uiteraard op veel nieuwe
gezichten! Interesse of vragen? Loop eens binnen in de Broederenkerk, of mail kerststal@heiligelbuinus.nl.

Elk jaar bedenken wij nieuwe dingen voor het kerstproject. Ook gaat er wel eens wat stuk of raakt
versleten en moet vervangen worden. Hebt u thuis nog wat liggen dat u toch niet meer gebruikt,
misschien komt het bij dit project nog goed van pas:

* een goed werkende vijverpomp * restanten kunstgras

* diverse gelijkstroom-adapters van 3 tot 5 Volt. * diverse kunstplanten met groen blad

* motortje van een grill (draait extra langzaam) (varen, palm, buxus, grassen)

* oude kerstboom of andere kunstboom * kerstbeelden ( tussen de 25 - 30 cm hoog)
* goed werkende kerstverlichting, moet wel LED zijn * restanten muurverf op waterbasis

Indien mogelijk kunt u het afgeven bij ons secretariaat aan de Broederenstraat ( op ma., woe., vr. tussen
10.00 en 12.00 uur), of tijdens de openingsuren van de kerk in het weekend. Bij voorbaat hartelijk dank!
Gerard Heerius
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Het Spiritualiteitscafé Raalte, een initiatief van Parochie Heilig Kruis,

organiseert bijeenkomsten op het raakviak van kunst, cultuur,

religie en samenleving die leiden tot bezinning en inspiratie.

SANGG BRIERIEY Filmavond 12 ¥ jarig jubileum Spiritualiteitscafé
L I Donderdagavond 7 september 2023
O N Het Spiritualiteitscafé van de parochie Heilig Kruis bestaat 12,5 jaar en dat willen we
“"""“"9"";“"‘"" graag met u en jullie vieren. Ooit zijn we begonnen met de film ‘As it is in heaven'. Ons

4 jubileum vieren we met de film ‘Lion’.

# De film gaat over een 5-jarige Indiase jongen die verdwaald raakt in de straten van

11 Calcutta, duizenden kilometers van huis. Hij averleeft vele uitdagingen waarna hij
door een stel in Australié wordt geadopteerd. 25 jaar later besluit hij op zoek te gaan
naar zijn verloren familie.

Kom allemaal, wie ooit heeft deelgenomen aan een van de vele inspirerende
activiteiten van het Spiritualiteitscafé. We hopen velen van u en jullie (opnieuw) te
ontmoeten! En natuurlijk is iedereen, die geinteresseerd is, van harte welkom.

Na afloop nabespreking onder het genot van een hapje en een drankje.

Wanneer: donderdagavond 7 september; inloop vanaf 19.15 en start van de film om 19.30 uur. De film duurt tot
ongeveer 21.30 uur.

Waar: Annahuis Raalte, De Plas 8, 8102 CS Raalte

We vragen een bijdrage van £ 10 p.p. (contant)

Aanmelden kan tot en met donderdag 31 augustus via email-adres secretariaat@parochieheiligkruis.nl. Heb je
vragen, deze kun je ook aan dit e-mailadres sturen.

4

2 Profeet uit de Hebreeuwse Bijbel 9 Sportgebeurtenis (afk.)
11 Gemeente in Utrecht 12 Symbool voor cerium 13 Gek
15 Veldgewas 16 Veel geld 17 Ingrediént van pastis 19 Span-
nend einde van een race 20 Afstammeling 22 Ongrijpbare
opslag 23 Moerassig naaldwoud 24 Akkeronkruid 25 Scherm-
uitroep 27 Biersoort 28 In orde 29 Hip, trendy 30 Groet
32 Middel voor positiebepaling (Eng. afk.) 33 Eerste vrouw van
Jakob 34 Loofboom 35 Plaats in Overijssel 37 Aandoening
zoals muisarm (Eng. afk) 39 Zingende Roy (1936-1988)
43 Weefselvioeistof 44 Erg late namiddag 45 Voormalige
Noord-lerse terroristen 46 Kaukasiér 47 Dooier 49 Smal
50 Honorarium 51 Tijdseenheid 53 Overspoeld rivierdal
54 Titel (afk.) 55 Vaartuig 57 Symbool voor tin 58 Onrechtzin-
nig.

Horizontaal

Verticaal

1 Waarmee we iets kunnen bedekken wolgens Gen. 9:23
3 Bloedgroep 4 Zangstem 5 Zesde stad van Vlaanderen naar
inwonertal 6 Nauwsluitend 7 United Nations (afk.) 8 Dreigende
waarschuwing volgens Dan. 5:5 10 Oude streek die het huidige
Israél, de Palestijne gebieden, Libanon en delen van Jordanié
en Syrié omvatte 12 Kerkvergadering 14 Zeurderig 16 Hoofd-
tooi 18 Slowaakse topwielrenner 21 Bloeiwijze 24 Typische
middeleeuwse zondebok voor misoogsten of de dood van
dieren of mensen 26 'Beroep' van Johannes 31 Lid van een oud
volk in Mesopotamié 32 Wildebeest 36 Zitmeubel 38 Beeld
(Eng./Fr) 40 Speelgoed 41 Echopeiling 42 Strijdig met de
goede zeden 46 Zonder bedekking 48 Verharde huid
52 Ontkenning 55 Internetextensie van Zweden 56 Public
relations (afk.).
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Voorzitter:
vicaris
R. Cornelissen

Vicevoorzitter:
TJ.GM. Lam

Penningmeester:
H. Elshof

Secretaris:
J.Kil

Begraafplaatsen:
T. Wellenberg

Namens het
pastoraal team:
M. Brinkhuis

Mens en
Organisatie:
' W. Legebeke,
adviserend lid

Gebouwen en
onderhoud:
G. strijker,

y adviserend lid

&Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede woensdag van de maand. Op deze pagina vindt u de
mededelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast zijn onze bestuursleden natuurlijk altijd aan te
spreken voor uw vragen!

De zomer is over haar hoogtepunt heen en we bereiden ons voor op een nieuw seizoen. In de
zomerperiode is alles vaak net iets rustiger en kom je toe aan andere dingen. Dat geldt ook voor
het parochiebestuur. Door vakanties en om andere redenen vergaderen we net een tikje minder
vaak en kunnen we iets meer afstand van de lopende zaken nemen, en dat is goed.

Met het nieuwe seizoen starten allerlei activiteiten weer op. Eén van eerste zaken waar we ons op
verheugen is de viering ter gelegenheid van het vijfenzestigjarig priesterjubileum van pastor

Brummelhuis op 3 september. Wat geweldig dat deze aimabele pastor zo lang onder ons mag zijn
en dat we zo lang van zijn priesterwerk mochten en mogen genieten. Er is veel om dankbaar voor

te zijn!

Tegelijkertijd is de realiteit dat pastor Brummelhuis, en dat geldt ook voor onze andere emeriti,
niet meer de activiteiten ontplooit die hij in het verleden ontplooide. Naast de hoge leeftijd speelt
bij hen ook de gezondheid parten en we kunnen daar natuurlijk niet aan voorbij gaan. We zijn
enorm dankbaar voor de vele jaren waarin zij — ook na hun emeritaat — bereid waren in onze
parachie voor te gaan, maar we willen en kunnen niet meer van hen vragen wat we in het
verleden van hen vroegen. En dat zal vanzelfsprekend gevolgen hebben voor het vieringen-
rooster, het is helaas niet anders.

Het nieuwe seizoen gaat ook gepaard met een volgende fase in de uitvoering van ons parochieel
beleidsplan. Inmiddels zijn we zover dat we van de beeldverhalen waar we het al zo vaak over
hadden, nu één parochieel verhaal kunnen maken. In oktober zal daar een bijeenkomst over
worden georganiseerd met de codrdinatoren van alle geloofsgemeenschappen. Een stapje verder
in de richting van 2025, het jaar waarin we — helaas — toch een aantal kerken aan de eredienst
zullen moeten onttrekken.

Als parochiebestuur zijn we actief in gesprek met de verschillende gemeentes waar we als
parochie mee te maken hebben. Het spreekt vanzelf dat het daarbij veel over kerkgebouwen gaat.
We vertellen hen wat we ook aan de geloofsgemeenschappen verteld hebben: we staan open
voor lokale initiatieven voor een goede herbestemming van het gebouw en gaan daarover graag
in gesprek. Ook de gemeente staat open voor gesprekken met initiatiefnemers en zal die waar
mogelijk ook ondersteunen.

Voor ons als parochie is er echter iets dat nog belangrijker is dan kerkgebouwen, hoe lief ze ons
ook zijn, en dat is het geloofsleven. We willen heel graag dat het geloofsleven ook zonder
kerkgebouw blijft bestaan, en juist daarom zijn die beeldverhalen zo belangrijk. De kerk wordt
anders en ons geloofsleven wordt anders. We hebben minder voorgangers, er komen minder
mensen in de kerk en de inkomsten lopen terug. ledereen snapt dat er iets moet gebeuren. Maar
hoe? Dat is moeilijk.

lk ben er dan ook echt trots op dat de geloofsgemeenschappen die handschoen hebben opgepakt.
Onze toekomst maken we namelijk zelf.

Een nieuw seizoen? We gaan ervoor!

Theo Lam, Vicevoorzitter
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Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 61 23 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Werkzaamheden

De afgelopen weken is er gewerkt aan de entree
van de bidkapel. De muren zijn glad

gemaakt en wit geverfd, het veegrooster
geschuurd en gelakt, de toegangsdeur werd in de
mooie kleur ossenbloedrood geschilderd.
Binnenkort worden de deuren aan de binnenkant
behandeld. Op komst: aanpak van de hoofdingang,
aanbrengen geluidsabsorberende platen

in de kerk, herstel deur sacristie, leggen
vloerbedekking op de koorzolder en restauratie
van de preekstoel.

TV-mis: vele handen ..

Open Monumentendagen

Het is weer zover. Op 9 en 10 september zetten we
de deuren weer open voor het brede publiek. Op
beide dagen is de kerk open van 10.00 tot 17.00
uur. Ook dit jaar kan men het Ibach-orgel van nabij
bekijken op de koorzolder. De sacristie is
toegankelijk, waar onze kosters uitleg geven over
kerkelijke gebruiksvoorwerpen en natuurlijk

de mooie binnentuin. Vorig jaar kwamen er
mensen speciaal voor die tuin naar onze kerk.

Op zaterdag is er 's middags twee maal een groot
koor te gast: om 14.00 uur het Bouwkunde-

koor en om 15.00 uur Euterpe.

Zondag 20 augustus werd de eucharistieviering door de KRO uitgezonden vanuit de Broederenkerk.
Het gemengd koor van de Basiliek van Raalte o.l.v. Wim van Lenth en de organist Jan Wanders zorgden

voor een prachtige muzikale begeleiding.

Wat op de televisie appeltje-eitje lijkt, is het resultaat van veel werk van veel mensen. Er wordt
natuurlijk goed nagedacht over de liturgie door het pastoraal team, acolieten en kosters. Maar ook de

bloemengroep, de klusgroep, het
welkomstteam, de koffiedames ... iedereen
helpt mee om de kerk op zijn fraaist te
tonen.

En dan zijn er nog de helpende handjes
achter de schermen, die zorgen voor koffie,
broodjes en soep voor ons team en de
mensen van de KRO.

Hartelijk dank aan iedereen die iets bijdroeg
aan deze zeer geslaagde viering!

Complimenten

Gedurende de afgelopen vakantieperiode waren er heel veel
toeristen in de stad en in de Broederen.

Zo af en toe komt het tot een ontmoeting en kort gesprek. Vaak
krijgen we dan te horen; "wat een mooie kerk", "mooi

"o non

onderhouden”, "er is hier veel te zien en te doen’, "goed dat er
een tafel staat speciaal voor kinderen”, "mooie tentoonstelling",
enz. Vaak wordt alles nog eens nadrukkelijk op de foto gezet. Een
van de bezoekers stelde zich voor als de beheerder/conservator
van de Sint Bavo in Haarlem. Hij was vooral onder de indruk zoals

de Broederen een mooie scheiding had aangebracht tussen de

liturgische kant (de zuidbeuk) en de expositiekant (de
noordbeuk). Qok het stemmige zwart van de tentoonstellings-
panelen viel zeer in de smaak. De man is zelfs nog een tweede
keer terug gekomen om alles met foto's vast te leggen.

Kort geleden zijn er ook twee vrijwilligers van de
St.Stephanuskerk uit Borne op bezoek geweest, speciaal om te
zien en te horen hoe wij het interactieve element (puzzels,
spellen) in de kerkruimte gebruiken. Al met al redenen om trots
te zijn op onze mooie Hanzestad en Broederenkerk en ...
natuurlijk op de vele vrijwilligers die dit alles mogeljk maken!
Gerard Heerius
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Nicolaas Schalkhaar
Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur
E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801 Misintenties - NL 38 RABO 0162443331

Contactpersoon 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 65 11 69, e-mail dianbouwman@kpnmail.nl

Collecte voor de
Zonnebloem op 10
september, afdeling
Schalkhaar doet hier aan

mee.

De vrijwilligers van de
afdeling zorgen ervoor dat
de zieken in Schalkhaar
een bloemetje krijgen. Die
extra aandacht is meer
dan welkom!

De Zonnebloem doet
natuurlijk meér. De twee
pijlers waarop deze
landelijke organisatie rust,
zijn: bezoekwerk en
activiteiten. Inwoners uit
Schalkhaar en omgeving
met een fysieke beperking
kunnen zich bij ons
aansluiten. Zij krijgen
regelmatig een bezoekje
en een uitnodiging voor
een uitstapje of een
gezellige middag.
Aansluiten is gratis, voor

een activiteit wordt een
bescheiden bijdrage
gevraagd.

Hoewel de kosten zo laag
mogelijk worden
gehouden, is er natuurlijk
wel geld nodig. Daarom
helpt de Nicolaaskerk een
handje mee. Op 10
september, direct na de
viering, staan twee dames
van de Zonnehloem klaar
met een collectebus. De
opbrengst zal zéker goed
worden besteed.

Mocht u geen contant geld
bij u hebben, neem dan
uw telefoon mee. Eris
een QR-code beschikbaar.
Doen! of overmaken op
rekeningnr.

NL17RABO 0146210662
t.n.v. Nationale Vereniging
de Zonnebloem,

afdeling Schalkhaar

Maria van Frieswijk

Over de hele wereld wordt bij Maria
gebeden. Mensen knielen met al hun
verdriet, zorgen en vreugde bij Maria neer
en steken een kaarsje op om haar
voorspraak te vragen. Denk maar aan
Lourdes, Kevelaer maar ook in Schalkhaar
bij Maria van Frieswijk. Maria van Frieswijk,
die steun en vertrouwen gaf in de tijd van
de schuilkerken.

Het is uit die
tijd dat deze
beeltenis van
haar stamt en
nu 5 eeuwen
later worden
zondags nog
steeds heel
veel kaarsen
bij Maria van
Frieswijk
opgestoken.

Zondag 10 september vieren we dat
Maria van Frieswijk op 12 september 1954
door Aartshisschop Alfrink tot "Koningin en
Moeder van Overijssel" gekroond is. Dit jaar
met om 10.30 uur een gezinsviering,
een lunch, een activiteit voor de kinderen
en tot slot een processie in het
"Pastoorsbhosje", waarna we afsluiten met
een kort lof. We hopen veel mensen te

Sam’'s KLEDINGSACTIE
Elk jaar in septemberis er
weer een kledingactie voor
mensen in nood. Hebt u
kleding in de kast hangen
die er al jaren hangt en nooit meer gedragen wordt of is
het een maatje te klein of te groot, denk dan aan Sam's
KLEDINGACTIE.

Inzameling op 22 september van 18.30 uur tot
20.00 uur en op 23 september van 10.00 tot
12.00 uur in het Koetshuis

mogen begroeten waaronder veel kinderen.

Ontmoetingsviering

Dinsdag 19 september om 10.30 uur in de
H.Nicolaaskerk. Voorganger diaken Marc
Brinkhuis.

Mocht u niet zelfstandig naar de kerk
kunnen komen, geen nood we halen u graag
thuis op. Hiervoor wel aanmelden bij het
secretariaat.
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E-mail:
Rekeningnr.:

Nicolaas Lettele
Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel, 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 06 - 10 86 37 18
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl
Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Bij vragen/bezoekje, contactpersoon Joke Haverkamp, tel. 06-10 8637 18
Contactpersoon 't Zout: Hanneke Miedema - e-mail am.miedema@gmail.com

Nationale ziekendag

Op zondag 10 september is het Nationale
Ziekendag. Wij van de Zonnebloem afdeling
Lettele-Okkenbroek sluiten ons hierbij graag aan.

Het is goed om de zieken en gehandicapten, hun
begeleiders en mantelzorgers eens wat extra
aandacht te geven. Wij gaan bidden en zingen om

voorspoed en kracht.

In de woord-en-communieviering bent u allen van
harte welkom. De viering is op zondag 10
september om 09.00 uur en het koor Voce Magnha
onder leiding van Jannie Ribbink zal bijpassende

liederen ten gehore brengen. Na afloop is er een deurcollecte voor onze plaatselijke
Zonnebloemafdelingen. En natuurlijk is er koffie. Graag tot ziens.

Overleden

Op 9 juli 2023 is oud parochiaan
Gerrit Hulman overleden op 84
jarige leeftijd. Gerrit verbleef al
geruime tijd op de Hartkamp te
Raalte.

Ontmoetingsviering

Op woensdagmorgen 20
september a.s. vindt er weer een
ontmoetingsviering plaats om
11.00 uur, met als voorganger
vicaris Ronald Cornelissen.

Vanaf 10.30 uur bent u van harte
welkom om eerst samen te
genieten van een kopje koffie of
thee met iets lekkers erbij.

Na afloop van de eucharistie
viering, gaan wij onder het genot
van een kop soep en een broodje,
in gesprek over een thema.
Aanmelden graag voor 18
september bij Frans Brinkhof, tel.
0570551580.

Voor vervoer kan gezorgd worden;
dit kan aangegeven worden bij
opgave.
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Oogstdankviering

Op zaterdagavond 30 september
vindt de oogstdankviering plaats.
Pastoraal werker Lonneke Gunnik-
van den Berg zal voorgaan in de
viering.

In deze viering willen wij onze
dankbaarheid uitspreken voor alle
gewassen die de natuur ons biedt.
U mag zelf ook iets uit uw groente
tuin meebrengen.

Achter in het kerkportaal wordt
een mand geplaatst, waar u uw
meegebrachte groente, fruit of
andere producten in kunt leggen.
Dit wordt aan het begin van de
viering aan de voet van het altaar
geplaatst. Deze producten worden
aan de voedselbank gegeven.

Gerardus kalender
Vanaf 1 september is de
Gerardus kalender weer
verkrijgbaar; elk weekend
na de weekend viering

of bij Frans Brinkhof, tel.
0570551580. De kosten

zijn £9,75.



Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Als vooruit kijken je bang maakt en
achteromkijken je pijn doet,

kijk dan omhoog naar het Licht, dat je
optilt en moed geeft.

Ontmoetingsviering 13 september

Het is elke keer weer fijn om in een kleine, intieme
groep in de parochiezaal een eucharistie- of
communieviering bij te wonen en daarna met
elkaar te genieten van een kop soep, een brood-
maaltijd en een fijn gesprek.

ledereen is van harte welkom vanaf 10.30 uur.
Graag even aanmelden bij Annie van den Berg,
06-54246906, Wilhelmien Straatman,
06-13268554, of Lammie In 't Veld, 06-57038176.
Voor vervoer kan worden gezorgd!

Open Monumentendagen 9 en 10 september
Onze kerk is beide dagen open van 10-16 uur.
Tijdens deze dagen is er een bijzondere
quilt-tentoonstelling die zeer de moeite waard is!
Misschien een mooie gelegenheid om met familie
of vrienden eens even binnen te lopen.

Kerken aanwezig op de jaarmarkt Olst
Als gezamenlijke kerken van Olst en Boskamp zijn
we ook dit jaar aanwezig op de jaarmarkt, die op
16 september plaatsvindt. Komt u ook even langs?
U vindt ons naast boekhandel Korten en de koffie
staat in elk geval klaar!

Oecumenische tentviering in Olst

Op zondag 17 september om 9.30 uur gaan we
weer een oecumenische viering in de feesttent
houden tijdens de Olster feestweek. Voorgangers
zijn diaken Fokko de Graaf en dominee Elly Urban.
Zang en muziek worden verzorgd door
interkerkelijk zang- en gospelkoor Freedom uit
Raalte. Na afloop is er koffie en thee.

Walking Dinner
Aan het eind van het oecumenische weekend
wordt er vanaf 17.15 uur een zgn. Walking Dinner

georganiseerd. Dit houdt in dat je in een wisselend
samengesteld groepje bij iemand thuis een
hoofdgerecht eet en hij een ander een nagerecht.
Zo kom je tijdens het eten in gesprek met mensen
die je niet zo vaak spreekt. Meer info hierover in
de Huis-aan-Huis/Reklamix.

Rabo Clubsupport 2023

De Stichting Boskampse Willibrordkerk doet weer
mee met de actie Clubsupport van de Rabobank.
Rabobank-leden kunnen elk jaar hun stem
uitbrengen op hun favoriete club of stichting. Dit
jaar kan dat van 4 t/m 26 september. Het geld
wordt besteed aan de instandhouding van het
kerkgebouw.

Nieuw toegangshek kerkhof

Zoals u misschien al hebt gezien, is er een nieuw
toegangshek gekomen op het kerkhof. Dit is
mogelijk gemaakt dankzij een schenking van een
overleden parochiaan.

Ontmoetingsgroep mantelzorgers, najaar
Een mooie gelegenheid om gedachten en

ervaringen met elkaar te delen. Meer hierover zie
blz. 13.

Warme Jassenaktie: zie blz. 15.

Romereis: zie blz. 9.
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Stationsweg 9
8131 DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09 INGB 0000911561

88— Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
=4 't Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com

Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl

Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Vredesweek : 16 t/m 24 september
Thema: ( On) vrede en nu ?
Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en

inmiddels ook op ons eigen continent in Oekraine:

oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld.
Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de
vlucht, maakt ongelijkheid groter en werkt de
klimaatcrisis in de hand.

De oorlog in Oekraine laat ons des te meer
beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is,
maar een gezamenlijk project waar elke dag aan
moet worden gebouwd. Zeker in een tijd waarin
de wereld om ons heen snel verandert, nieuwe
dreigingen op ons afkomen en grote vraagstukken
over veiligheid op tafel liggen.

Wij willen graag nadenken en bidden voor vrede
op 20 september 2023 tijdens de Taizéviering om
19.00 uur in de dagkapel van de RK-kerk in Wijhe.
Ook in de vieringen tijdens de weekenden zal
aandacht geschonken worden aan vrede. Tevens
zal er een collecte zijn voor Pax Christi, deze zet
zich in voor contacten met volkeren die in oorlog
leven of vervolgt worden.

Tentviering

3 september Wiejese Diekdagen oecumenische
viering, aanvang 09.30 uur. Deze is bedoeld voor
de hele gemeenschap. Komt u ook? (Zie ook het
vorige Zoutnummer, blz. 26.)

Monumentendag

In overleg met Boerhaar, Boskamp en Wijhe
houden wij op 9 en 10 september OPEN DAG van
10.00 -16.00 uur. Boerhaar geeft rondleidingen,
Boskamp heeft een quilt-tentoonstelling en in
Wijhe geeft Thom Letteboer op zaterdag een
rondleiding van 11.00-12.00 uur, en op zondag is
er orgelspel van 14.00-15.00 uur door organist
Franc Delnoy op het Maarschalkerweerd orgel.
Op beide dagen is er een beeldscherm in de kerk
waarop beelden met geluid informatie wordt
gegeven over de kerk "Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen" als monument.
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Taizévieringen

In de dagkapel van de RK-kerk te Wijhe. We starten
weer op woensdag 20 september om 19.00 uur
met de Vredesviering met als thema (On) vrede en
nu? De Taizévieringen zijn uiterst geschikt voor
jong en oud, gelovig/niet gelovig, oecumenisch,
voor iedereen. Er wordt veel gezongen met
gitaarbegeleiding van Thom Letteboer. Ook is er
een stiltemoment.

De volgende vieringen zijn op de woensdagen: 20
september, 18 oktober, 22 november, 17 januari,
21 februari en 20 maart.

Ontmoetingsviering

26 september in de aula van het Weijtendaal

met pastoraalwerkster Lonneke Gunnink. Inloop
met koffie vanaf 10.30 uur, woord- en
communiedienst om 11.00 uur.

Daarna een eenvoudige lunch: soep met broodjes.
Ook mensen uit het dorp zijn van harte welkom.
Kunt u niet zelfstandig komen, neem dan kontakt
op met Minie Strijdveen 0570-522754 of met Rikie
Nijkamp 0570-522521 of 06-13611986.

Kevelaerlof

Zondag 1 oktober zal het jaarlijkse Kevelaerlof
gehouden worden in de Broederschapskerk
Kruisverheffing te Raalte, aanvang 15.30 uur met
medewerking van het korps uit Heeten, het koor
uit Ommen en het koor van de Kruisverheffing.

Overleden in ons geloofscentrum
28-06-2023 Anton Dollenkamp 93 jaar
01-07-2023 Truus Mulder-Beltman 95 jaar

AGENDA

1 sept. bedevaart naar Kevelaer

3 sept. 9.30 uur tentviering

9 en 10 sept. Monumentendag

12 sept. 10.00 uur woord- communiedienst
in de aula van 't Weijtendaal.

20 sept. 19.00 uur Taize-vredesviering

26 sept. 10.30 uur ontmoetingsviering

1 okt. 15.30 uur Kevelaerlof in Raalte



Titus Brandsma Huis (TBH)

T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18
Secretariaat:  woensdag 10.00 - 12.30 uur

E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937

Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl Tevens Vietnamese parochie

Op woensdag 11 oktober 2023 wordt er in het
Titus Brandsma Huis een gezamenlijke ziekenzal-
ving gehouden, tijdens de wekelijkse eucharistie-
viering om 9.30 uur m.m.v. pastoor F. Zandbelt of
een vervanger.

De ziekenzalving is een sacrament. Het wordt
toegediend aan personen die ziek zijn of aan
personen die door dit sacrament gesterkt willen
worden of er behoefte aan hebben. U kunt de
Ziekenzalving meerdere keren ontvangen.

Wilt u de Ziekenzalving ontvangen? Meld u zich
voor 25 september aan bij het secretariaat van het
Titus Brandsma Huis. Opgave kan per mail:
titusbrandsma@bheiligelebuinus.nl of op tel. nr.
652618 (elke woensdag van 10.00 tot 13.00 uur).
Wie zich aanmeldt, ontvangt ongeveer 14 dagen
van te voren een tekstboekje als voorbereiding.
Meer informatie via mevrouw Anny Oosterhuis,
tel. nr. 651129.

Werkgroep Diaconie Titus Brandsma Huis

Het beeldverhaal

Zoals jullie misschien nog wel weten hebben we in een
beeldverhaal aangegeven wat onze plannen voor 2025
zijn. Wij zijn al een keer samen gekomen om hier over
te praten en om samen te kijken hoe we invulling
kunnen geven aan het beeldverhaal. Voor de vakantie
hebben we via de mail aan jullie gevraagd waar jullie
als eerste mee aan de slag zouden willen gaan. Hieruit
kwam naar voren dat men graag met het stukje
geloofsverdieping (vieringen) aan de slag ging.

Graag wil ik jullie uitnodigen op dinsdag 19 september
om 19.30 uur in het Titus Brandsma Huis om verder te
gaan met het uitwerken van dit thema. ledereen is
welkom om mee te praten en te denken over dit
onderwerp. Thea Engelen, pastoraal coérdinator

Ontmoetingsviering

Woensdag 20 september is er opnieuw een
ontmoetingsviering. Marc Brinkhuis gaat
samen met pastor Fons Zandbelt voor (mits
de pastor weer hersteld is). Marc zal ons na
de viering vertellen over de symbolen en
de symboliek in de eucharistieviering.

De viering begint om 9.30 uur en we sluiten
af met een eenvoudige lunch. ledereen is
van harte welkom.

Kaarten maken

21 augustus starten we van 14.00 - 16.00
uur weer met het maken van kaarten. Het
is altijd erg gezellig. Kom gerust eens
kijken!

Het eerstvolgende programma van de (VVTB) Viouwen
Vereniging Titus Brandsma is een interessante avond met een
dialezing van Dhr. Rob van Eck over de 7 wereldwonderen. Wilt u,
dames, ter kennismaking deze avond bijwonen, dan bent u van
harte welkom. De prijs bedraagt €5,-, dat is voor koffie-thee en
lief- en leedverloting. Besluit u hierna lid te worden wordt € 2,- in
mindering gebracht op de resterende jaarcontributie van £ 15,-
Opgave voor deze avond is niet verplicht.

Wie weet tot ziens op maandag 18 september!

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Trees Pelgrém - Miny Geerdes — Lidy Jeurnink — Mia Biesterbos

Ook de ouderenmorgen begint aan

een nieuw seizoen op donderdag 21

september. Jannie en Afra

verwelkomen jullie graag!

We beginnen om 10 uur met een kort

gebed. Na de koffie volgt

het onderwerp van deze

donderdagmorgen:
VAKANTIEVERHALEN!

leder van ons heeft vast wel een

anekdote te vertellen van de

afgelopen drie maanden.

We sluiten af om kwart over twaalf

met een passend gedicht.

Vragen? Bel Jannie Hilgers:

telefoonnr: 0570-652693.
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Herberg van Ars

Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54
E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125

(otirdinator:  Jos Egberts

Elke woensdagochtend Aandacht voor het volgende
van 9.30 uur tot 9.45 uur: ochtendgebed Vanaf 1 september is er alleen op de eerste
van 10 tot 12 uur: ontmoetingsochtend zaterdag van de maand een gebedsviering. We

starten met koffie en thee en eindigen met soep.

Diaken in en rond de herberg van Ars

Tja, en dan zit de vakantie er weer op. De woensdagen in de herberg zijn gewoon doorgegaan, met soms
wat regelwerk in verband met ziekte, ziekenhuisbezoeken en vakanties van de herbergiers. Zo
langzamerhand komen wij weer in onze routine. Over vakantie gesproken: mijn vrouw en ik stonden op
een camping in Zeeuws-Vlaanderen, nabij het stadje Breskens. Mijn vrouw is vaak bezig met wat er in de
buurt te toen is, ontdekte de kerk van parochie St. Barbara
in Breskens (NB. collega herbergier had mij al hiervan
verteld, ik dacht toen: "dat zien we nog wel".) De in 2017
overleden pastoor van die kerk: Omer Gielliet had een
hobby, namelijk houtsnijden. In eerste instantie had ik het
vooroordeel van kneuterigheid wat wordt uitvergroot
(over vooroordeel gesproken). Toen wij er min of meer
toevallig langs reden, besloten we toch even te kijken. Wat
wij zagen, was mooi: uit zwerfhout gesneden beelden,
onder andere de kruisweg, met mooie teksten, die,
wanneer het weer Goede Vrijdag is, ik hoop te mogen
uitspreken. Ik had weer geleerd niet te snel te zijn met
oordelen, proberen te zien en te ervaren en je hart te
laten spreken. Zo leer ik zelfs op vakantie weer van mijn
eigen blinde vlekken.

Diaken Fokko de Graaf

Herbergfilm woensdagavond 6 september

Het Koreaanse gezin Yi besluit het stadse leven in te ruilen voor het |landelijke

Arkansas om daar hun "American dream" waar te maken. Jacob hoopt dat een
M I NARI boerderij zijn gezin aan een beter leven zal helpen, maar de nieuwe omgeving
brengt flink wat uitdagingen met zich mee.
Financieel gaat het ze niet voor de wind en de hartafwijking van hun zoon
David, houdt de familie constant op hun hoede. Toch proberen ze samen een
weg te vinden in het boerenleven. Maar als grootmoeder onverwachts bij ze
intrekt, wordt het gezin pas echt op de proef gesteld.
Op woensdagavond 6 september. Plaats: speeltuin de Driehoek aan de
Rielerweg. Aanvang 19.30 uur. Koffie en thee gratis. Een vrije gift op prijs
gesteld in verband met de gemaakte kosten.

Vooraankondiging
Op woensdagavond 4 oktober draaien wij de film Fabelmans van Spielberg.

28 - HERBERG VAN ARS



Eerste Hulp In elk Zout-nummer geven we dit seizoen langs de weg van het

zogenaamde ABC-alfabet een korte, sobere uitleg van een aantal
katholieke begrippen die we niet meer zo vaak tegenkomen.

We baseren ons hierbij op het boekje Eerste Hulp bij katholieke
begrippen, Uitgeverij Abdij van Berne

& bij katholieke begrippen

Springprocessie

(Komt van Latijn: "processio" - voortgaan)

Een stoet van biddende gelovigen die ter ere van de heilige Willibrord in het Luxemburgse Echternach op
de maat van de muziek telkens drie stappen voorwaarts doen en vervolgens twee stappen

achterwaarts. "Springprocessie" wordt als woord ook wel gebruikt om aan te geven dat een bepaalde
gang van zaken onnodig traag of ondoelmatig verloopt.

Stabilitas loci

Latijn: stabiel van plaats zijn

De gelofte (toezegging aan God) van monniken en monialen om verbonden te blijven met het klooster
waar zij wonen vanaf het moment dat ze daar zijn ingetreden.

Steunbeer
Verzwaringen tegen de buitenmuur van een kerkgebouw bedoeld om de zijdelingse druk van gewelven
(gebogen bouwconstructies) of kappen op te vangen.

Stipendium

Bedrag dat een priester ontvangt voor het opdragen van een H. Mis voor een bepaalde intentie.

Stool (Stola)

Latijn: stola = gewaad)

Om de schouders gehangen brede band (sjerp) in liturgische kleur, die door de priester en diaken op
verschillende wijze) afhangend om de hals voor de borst wordt gedragen bij een liturgische viering en
bij het toedienen van sacramenten.

Straalkapel

Kapel met een eigen altaar in de kooromgang van een kerk. De meeste kerken uit het gotische tijdperk
hebben drie of vijf straalkapellen. De St.Janskathedraal in 's Hertogenbosch heeft er zelfs zeven. Ze
werden "straalkapellen" genoemd omdat ze de stralenkrans om het hoofd van Jezus symboliseerden.

Terna

Latijn voor: terna nomina = drie namen

Geheim document met daarin de namen van drie kandidaten die tot bisschop gewijd kunnen worden als
in een bisdom de bisschopszetel vacant is. Volgens het huidige kerkelijke wetboek heeft de nuntius
(ambassadeur van de Paus/Heilige Stoel in een land waarmee het Vaticaan politieke banden
onderhoudt) een bemiddelende rol bij de benoeming van aartsbisschoppen en bisschoppen. Na overleg
met het bestuurscollege van een kathedraal (kathedraal kapittel) stelt de nuntius een zogenaamde terna
op en stuurt deze naar de paus. De paus kan afwijken van de voordracht en een eigen keuze maken.
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Naar de kerk in de

waar

dag tijd voorganger

zaterdag 2 en zondag 3 september

Kruisverheffing 72
Herberg van Ars 7a
Lettele 7
Boskamp 70
Wijhe, tent 0
Broederen 70
Schalkhaar 0

09.30 G.de Bekker

17.00 parochiaanvoorganger
19.00 G. de Bekker

09.00 H.Limbeek

09.30 M. Veenstra

1030 J. Verweij

1030 R. Cornelissen en H. Brummelhuis

zaterdag 9 en zondag 10 september

Lettele 20
Broederen 20
Schalkhaar 20

zaterdag 16 en zondag 17 september

Lettele 7a
Boerhaar 0
Olst, tent 70
Broederen 0
Schalkhaar 70

09.00 parochiaanvoorganger
1030 H.Limbeek
1030 G. de Bekker & M. Brinkhuis

19.00 R.Cornelissen

09.00 H.Limbeek

0930 F deGraaf

1030 G. de Bekker

1030 parochiaanvoorganger

zaterdag 23 en zondag 24 september

Boskamp 20
Lettele 20
Wijhe 0
Broederen 20
Schalkhaar 70

09.00 parochiaanvoorganger
09.00 parochiaanvoorganger
09.00 parochiaanvoorganger
1030 J. Verweij

1030 L. Gunnink-van den Berg

zaterdag 30 september en zondag 1 oktober

Lettele 7a
Boerhaar 70
Broederen 0
Schalkhaar 20
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19.00 L. Gunnink-van den Berg
09.00 R.Cornelissen

1030 H.Limbeek

1030 L. Gunnink-van den Berg

24e zondag van het jaar

soort viering

koor

22e zondag van het jaar

eucharistie

gebed

eucharistie

eucharistie

oecumeng

eucharistie

eucharistie / jubileum-
viering: pastor Brrummelhuis
65 jaar priester

Ziekenzondag
communie

eucharistie

eucharistie / Maria van
Frieswijk

eucharistie
eucharistie
oecumene
eucharistie
communie

Vredeszondag
communie
communie
communie
eucharistie
communie

Voce Magna
gemengd

Wijhes Mannenkoor
Schola

Brugkoor &
Nicolaaskoor

Voce Magna

Spirit

Youngest Voices XL
& Magnificent

Ardente
(Caecilia
Freedom
(aedilia
Nicolaaskoor

gemengd
(Cantores
(aecilia
(aecilia
Brugkoor

26e zondag van het jaar

communie
eucharistie
eucharistie
communie

Voce Magna
(aecilia
Schola



Heilige Lebuinus Parochie ?

Ontmoetingsvieringen

Bij ontmoetingsvieringen draait het niet alleen om de viering zelf maar vooral ook om elkaar en de teamleden te ontmoeten als de
doordeweekse en/of de zondagsvieringen komen te vervallen. ledereen is welkom op de hierboven aangegeven tijd. Na de viering sluiten
we af met een eenvoudige maaltijd. Kijk voor alle details op de bladzijden van de geloofscentra - soms is aanmelden noodzakelijk.

dag tijd

dinsdag 1030
1030

woensdag 10.30
09.30
1030

waar
Vredeskapel Schalkhaar
Weijtendal Wijhe

De Hoeksteen Boskamp

Titus Brandsma Huis Colmscate

Nicolaas Lettele

Overige vieringen

maandag 08.30
1030

dinsdag  08.00
09.00
09.30
10.00

woensdag 08.00
09.30
11.00
19.00
19.00

donderdag 08.00
vrijdag 08.15
08.30
09.00
zaterdag 19.00

zondag 10.30

Vredeskapel Schalkhaar
Averbergen Olst

Broederenkerk Deventer
Vredeskapel Schalkhaar
Vredeskapel Schalkhaar
Weijtendaal Wijhe

Broederenkerk Deventer
Titus Brandsma Huis
Willibrordkapel Boskamp
Broederenkerk Deventer
Dagkapel Wijhe

Broederenkerk Deventer
Broederenkerk Deventer
Broederenkerk Deventer
Broederenkerk Deventer

Sparrenheuvel Diepenveen

St. Jozef Deventer

soort viering
ontmoeting
ontmoeting

ontmoeting
ontmoeting
ontmoeting

morgengebed
communie

Lezingendienst en Lauden
rozenkransgebed
eucharistie

communie

Lezingendienst en Lauden
communie

eucharistie

Taizé

Taizé

Lezingendienst en Lauden
aanbidding

biecht

eucharistie

communie

eucharistie

data
19
26

13
20
20

elke week
4

elke week
elke week
411,25
12

elke week
elke week
6,20

elke week
20

elke week
elke week
elke week
elke week

2

24
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Lief en leed

-

Gebedsintenties

Vrijdag 1 september
Bernard Aarnink en overleden familie

2 en 3 september

Broederen - Elisabeth Hogenstijn-Nijmaller, Marijke en Fried Wind-
meijer

Nicolaas Schalkhaar - Henk Hassink (jgt), Anton en Dien Schut-
te-Oosterlaar, familie Verwoolde-Groot Koerkamp, fam. Haverkamp-Groot
Koerkamp, ouders Hein en Mien Veldkamp, Hans Veldkamp, Lenie en
Arnold Veldhuijzen-Kerkvliet, Hanneke Eggermont-van Beek, Jo Hollegien,
Bernard en Rita en Herman Klein Overmeen, Piet en Trees Mulder-Tiebot
Nicolaas Lettele - Hermanus Kolkman (jgt), gebr. Hermanus, Johan-
nes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit Hul-
man, Gerrit Klein Swormink en ouders Brinkman-Aarnink, Hermanus en Jo-
anna Kolkman-Rodijk, Joanna Kolkman-Rodijk; Anton en Wilhelmina Wich-
gers-Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en ouders
Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp - Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan
Elshof, Bertus Verwoolde, Bernard en Mien Schutte-Wellenberg, fam.
Jansen-Tiebot, Annie Kleinmeulman-de Laak, Miep Diender, Jan Nijboer,
Theo Klunder

9 en 10 september

Broederen - Riet Golbach

Nicolaas Schalkhaar - ouders Beltman-Hiethaar, Johan Masselink,
Annie  Keyzer, Annette Hurenkamp-Mulder, Annie Mulder-Maatman,
Hanneke Eggermont-van Beek, Jo Hollegien, Piet en Trees Mulder-Tiebot
Nicolaas Lettele - Harrie Wichers Schreur (jgt), Johan en Ans Bloe-
menkamp-Grondhuis, Gerrit en Marie Bloo-Groot Koerkamp, Jan en Dine
Daggenvoorde, Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr.
Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, Gerrit Hulman, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Gerrit en
Naatje Oosterwijk-Huis in 't Veld, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman
en overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-
Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

16 en 17 september

Nicolaas Schalkhaar - Hans Ganzeboom (jgt), Anton Kleverkamp,
Diene Beltman-Kolkman, Annie Keyzer, Lenie en Arnold Veldhuijzen-Kerk-
vliet, Tonny Roering-van Gemst, Hanneke Eggermont-van Beek, Gerard
Pelgrom

Nicolaas Lettele - Antonia Maria Rodijk (jgt), Hennie Achtereekte-
Varenbrink, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek
Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Hermanus
Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop
en Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, fam.
Boerhof, Diny van den Beld-Elzebroek, Wim en Jo Stegeman namens ge-
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loofsgemeenschap Engelbert , Betsie Schurink-Schrijver, Wim Koekoek en
Jara, Marietje Harleman-Grooten, Ria, Jan, Louis en Betsie, Martien, Ber-
nard en Mien Groote Schaarsberg-van der Weerd, Geert Overmars, Tonnie
Logtenberg en Miranda van den Berg

23 en 24 september

Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp

Nicolaas Schalkhaar - Jan en Riet Golbach-te Riele en Pieter, ouders
Beltman-Lammertink, Anneke Benjamins-van Delden, Jan Braakman,
Truus Bolink-de Haan, Johan Venneman, Hanneke Eggermont-van Beek,
Ferry Bakker, Bernard en Rita en Herman Klein Overmeen

Nicolaas Lettele - Bart Elferink (jgt}, Johannes en Wilhelmina Groot
Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk,
Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Hermanus
Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Erik
Zandbelt, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, fam. Van
Oldeniel-Smit, Harrie Albers, Jan Jansen, fam. Boerkamp-Jansen, Bernard
en Mien Schutte-Wellenberg, fam. Jansen-Tiebot, Annie Kleinmeulman-de
Laak, Miep Diender, Jan Nijboer, Theo Klunder, fam. Kakkenberg-Schuur-
man

Engelbert Wijhe - ouders Hollegien-Tijhuis, ouders Leerkes-Ooster-
wijk, Anton Veldhuis en familie, Hein en Marietje Elshof, Truus Mulder-Belt-
man, Anton Dollenkam, voor een dierbare overledene, Dinie van de
Berg-Overmars, Johan Zwakenberg, Wim Zwartjes

30 september en 1 oktober

Broederen - Elisabeth Hogenstijn-Nijmaller, Marijke en Fried Wind-
meijer

Nicolaas Schalkhaar - Anton en Dien Schutte-Oosterlaar, fam. Ver-
woolde-Groot Koerkamp, familie Haverkamp-Groot Koerkamp, Hanneke
Eggermont-van Beek, Lenie en Arnold Veldhuijzen-Kerkvliet

Nicolaas Lettele — gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haver-
kamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Kolkman-
Rodijk, Willem en Riek Oosterwijk-Groot Koerkamp, Anton te Riele, Herma-
nus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie,
Joop en Diny Zwiers-Nijland






8 september: Feest uan Maria’s Geboorte

Op 8 september vieren de Rooms-katholieke én de
orthodoxe kerk "Maria Geboorte",

De H. Anna en de H. Joachim worden beschouwd
als de ouders van Maria. Te zamen met Jezus en
Johannes de Doper behoort Maria tot de weinigen
van wie de biologische geboorte wordt herdacht.

Tekstbron

Maria's geboorte wordt voor het eerst beschreven
in de tweede eeuw in het apocriefe ("verborgen")
proto-evangelie van Jacobus. In dit kindheids-
evangelie vertelt Jacobus op ontroerende wijze
over de emotionele ontmoeting tussen Anna en
Joachim bij de Gouden Poort in Jeruzalem, nadat
zij 40 dagen van elkaar gescheiden waren. Een
verhaal dat in de Middeleeuwen talloze keren is
afgebeeld.

Hieronder bijvoorbeeld door Giotto.

Deze ontmoeting wordt gezien als de wonder-
baarlijke conceptie van Maria.

Jacobus vertelt over haar ouders en opvoeding,
over haar huwelijk met Jozef van Nazareth, hun
reis naar Betlehem, de geboorte van Jezus en de
gebeurtenissen direct daarna*.

Paus Innocentius verwierp dit apocriefe evangelie
in de 5e eeuw, dat daarmee dan ook geen goed-
gekeurd evangelie uit het Nieuwe Testament is
geworden. De tekst werd desondanks een zeer
invioedrijke bron in de zogenaamde
Maria-theologie.

Maria, "Moeder van God"

Het concilie van Efese verklaart in 431 het
Goddelijk Moederschap van Maria tot dogma.
Hiermee werd ook aangenomen dat Maria van het
begin af aan gevrijwaard was gebleven voor elke
zonde, dus ook voor de erfzonde.

Deze bijzondere genade wordt door de Rooms-
katholieke gelovigen tot op heden nog steeds
gevierd op Maria's Onbevlekte Ontvangenis, 8
december.

Precies negen maanden later, op 8 september,
vieren we dus de dag van haar geboorte.
Historisch gesproken is niet precies bekend op
welke dag Maria geboren is. Het feest werd in de
6e eeuw ingevoerd in de Kerk van Rome, maar
aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem op 8
september als kerkwijdingsfeest van de basiliek
H.Anna. Uiteindelijk was het in de 11e eeuw
verspreid over de gehele kerk.

* Een Nederlandse vertaling van het proto-evangelie van
Jacobus is op internet te vinden, 0.a. op de site van de
Katholiek Universiteit Leuven.

In 1762 werd dit Maria-gebed geschreven in de Jezuietengemeenschap uan Brugge:

Moeder Maria,

wees mijn voorbeeld van overgave en inzet.
Verkrije voor mij

een hart dat eerlijk is en zuiver,

een hart dat ruimte biedt aan allen,
een hart dat moedig en groot is

om de moeilijkheden te overwinnen,
een hart dat nederig genoeg is

om steeds te herbeginnen

dat alles verwacht van Jezus,

uw Zoon, onze Heer. Amen
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Weerspreuken 8 september
"Mooi weer op Maria Geboorte
duurt acht weken voort"

"Op Maria Geboort'
trekken de zwaluwen voort".



Daar zaten we dan, mijn vrouw, mijn broer en ik,
in een bus die ons in een dag en een nachtin
Lourdes zou brengen. Daarna nog verder om
uiteindelijk in Lissabon uit te komen. We houden
alle drie niet van grote groepen mensen, toch
waren wij onderweg naar het grootste
terugkerende evenement ter wereld: de Wereld
longeren Dagen. Wat bezielde ons en anderhalf
miljoen andere jongeren om hierheen te gaan?

De Wereld Jongeren Dagen zijn wellicht het beste
te omschrijven als een combinatie van een
bedevaart, een culturele uitwisseling en een
jongerenvakantie. Een bedevaart omdat geloof
centraal staat, er elke dag een mis is en het doel
van de reis is om samen het geloof te beleven. Een
culturele uitwisseling omdat je in contact komt
met de cultuur van het gastland tijdens het
weekje dat je in gastgezinnen zit. Een
jongerenvakantie vanwege de leeftijd van de
deelnemers, maar ook vanwege de sfeer van het
slapen in sportzalen en lange busritten. De sfeer
en de beleving van de Wereld Jongeren Dagen zijn
echter niet in woorden uit te drukken. Je moet er
geweest zijn om het te begrijpen.

Na weer thuis te zijn realiseerde ik het me pas:
volgens mij heb ik de toekomst van de kerk gezien.

r—

Column Lucas

Lucas Brinkhuis is theoloog en historicus. Daarnaast is hij lid van de
Provinciale Staten van Overijssel voor GroenLinks en hoofdredacteur van De
Linker Wang, het religiemagazine van GroenLinks.

WERELD
JONGEREIN
DAGEIN

Deze toekomst is inclusief: een kerk voor
iedereen,

In zijn openingsspeech sprak paus Franciscus (in
het Spaans) de woorden: "De kerk is voor
iedereen". Het duurde niet lang of 500.000
jongeren antwoorden spontaan "Todos!" (Spaans
voor iedereen).

Gedurende de hele week hoorde je overal om je
heen in het Spaans "Wij zijn de kinderen van de
paus". Wat mij betreft het teken dat de nieuwe
generatie achter de lijn van deze paus staat: een
inclusieve synodale kerk midden in de wereld. Niet
de regels, maar het geloof centraal.

Niet alleen begrijpen jongeren deze paus, deze
paus begrijpt ook jongeren. Jongeren over de hele
wereld maken zich zorgen over de toekomst.
Bestaanszekerheid, klimaatverandering,
geestelijke gezondheid na de coronatijd. Met
anderhalf miljoen aanwezigen op het grote veld
legde paus Franciscus zijn voorbereide tekst weg,
keek de jongeren aan en zei: "Wees niet bang,
maak het stil en zeg tegen jezelf: wees niet bang”.

Na een enorm indrukwekkende reis is het lastig om
het gevoel van de Wereld Jongeren Dagen ook in
Nederland vast te houden, maar als dit de
toekomst van de kerk is en als deze jongeren het
voorbeeld mogen zijn om te bouwen aan de
toekomst van de wereld dan ben ik niet meer
bang.
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Op de redactie komen regelmatig aankondigingen binnen over concerten, lezingen enzovoort die in Deventer en
omstreken georganiseerd worden. Hier vindt u onze keuze uit het aanbod van deze maand. De Heilige Lebuinus
Parochie staat niet in voor eventuele fouten en tekortkomingen in deze informatie. Neemt u bij vragen altijd
contact op met de organisatoren.

REIS NAAR DE STILTE

De Laatste brieven van H. Titus Brandsma
19 januari — 26 juli 1942

De eerste uitgave van dit boek verscheen 26 juli 2023. Het is een integrale weergave en beschouwing van
de laatste brieven van pater Brandsma, geschreven in Nederlandse en Duitse gevangenschap tot zijn
dood in het kamp Dachau (26 juli 1942). De karmeliet Titus Brandsma werd op 15 mei 2022 heilig
verklaard door paus Franciscus. De brieven zijn geordend per gevangenislocatie waar Titus
achtereenvolgens verbleef: Scheveningen, Amersfoort, Kleef en Dachau.

Inigo Bocken (Titus Brandsma Instituut) schreef bij elke brief een beschouwing, telkens begeleid door
mooie gedichten en foto’s. De brieven zijn vertaald door Peter Sauermann en geredigeerd door
Anne-Marie Bos (Titus Brandsma Instituut), onder redactie van Lammert de Hoop (historicus).

Het boek is een co-productie van uitgeverij Adveniat en het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. ISBN 9789493279506 / € 19,95.

Expositie "Geert Groote en de Kloof"

Museum Geert Groote Huis (Lamme van De expositie ‘Geert Groote en de Kloof' vertelt u

Dieseplein 4, Deventer) organiseert ter gele- over de kansenongelijkheid in de tijd van de Hanze

genheid van het Hanzejaar 2023 de expositie en nu. Laat u inspireren door verhalen en objecten

"Geert Groote en de Kloof". en doe inspiratie op door het indrukwekkende

De Hanze was in de middeleeuwen een kunstwerk van Gerard Lentink. Test vervolgens uw

internationaal samenwerkingsverband van eigen kloven-bewustzijn met betrekking tot onze

handelaren rond de Noord- en Oostzee en haar eigen tijd anno 2023 met het nisuwe interactieve

rivieren. Ruim 70 steden maakten er deel van uit. klovenspel, een spel dat gemaakt is door

De bloei van het Hanzeverbond lag tussen 1356 en  Front404. Eigenlijk een tentoonstelling die u niet

circa 1450. mag missen. De expositie is er nog tot 14
december 2023.

Geert Groote (geb. 1340 te Deventer) was een Meer informatie: " www.geertgrootehuis.nl" Expositie

theoloog, schrijver, kloosterhervormer en Geert Groote en de Kloof"

boeteprediker binnen de Katholieke Kerk. Hij
preekte in de landstaal, stelde misstanden aan de
kaak en streefde naar eenvoud. Hij kwam met
zijn beweging ‘De Moderne Devotie’ op voor de =m
mensen die niet mee profiteerden van de grote A- P- Dl] k en ZI‘I .
welvaart die de Hanze bracht. Via het onderwijs Juweliers-Horlogers

en het vertalen en verspreiden van zijn boeken Nieuwstraat 47-49

werden de humanistische ideeén van Geert 7411 LH Deventer

Groote tijdens de middeleeuwen al snel door Tel. 0570-612786

heel Europa uitgedragen. el.

De oudste juwelierszaak van de Hanzestad Deventer.
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§ Agenda

Datum|Activiteit Info Tijd
1|Bedevaart naar Kevelaer
1,15,29|Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-12.00
1,15,29 Christelijke meditatie Meester Geertshuis 10.00-12.00
1,8,15,22,29 Inloopochtend Hovenhuus Hovenhuus 10.00-12.00
2 Gebedsdag Mariale Beweging Basiliek H.Kruis Raalte 09.30
2|Herbergviering Herberg van Ars 17.00
3/ Tentviering Wiejese Diekdagen 09.30
3/ Concert Brassa Titus Brandsma Huis 15.00
5/ Carlo Acutis lezing door Mgr Woorts | Parochiecentrum Raalte 19.00
6/ Film "Minari" Herberg van Ars 19.30
6,13,20,27 Inloopochtend Herberg van Ars Herberg van Ars 10.00-12.00
7|Film "Lion" Annahuis Raalte 19.30
8 Film "The Butler" Titus Brandsma Huis 20.00
9 &10|0pen Monumenten Dagen
10 Ziekenzondag
10| Gezinszondag H.Nicolaaskerk Schalkhaar 10.30
10 Maria van Frieswijk H.Nicolaaskerk Schalkhaar 10.30
11,25 Lectio divina Broederen parochiecentrum 20.00
13 Ontmoetingsviering Boskamp 10.30
17/0ecumenische tentviering Olst 09.30
18 Vrouwenvereniging Titus Brandsma "de 7 Wereldwonderen" 20.00
19/ Ontmoetingsviering Schalkhaar 10.30
19|Gesprek Beeldverhaal Titus Brandsma Huis 19.30
20|0Ontmoetingsviering Lettele 10.30
20 Ontmoetingsviering Titus Brandsma 09.30
20| Taizéviering Dagkapel Wijhe 19.00
21 Ouderenmorgen Titus Brandsma Huis 10.00
22 Kleding inzameling SAM Koetshuis Schalkhaar + TBH 18.30-19.30
23 Kleding inzameling SAM Koetshuis Schalkhaar + TBH 10.00-12.00
24| Diocesane gezinsdag Nijverdal
26 Ontmoetingsviering Engelbert Wijhe  Weijtendaal 10.30
30| Oogstdankviering H.Nicolaaskerk Lettele 19.00
1-t/m 10|H. Nicolaas en de Hanze Broederenkerk Deventer

LIVESTREAM-vieringen

Elke zondag om 10.30 uur is er een livestream van de eucharistieviering te volgen. Vanaf 10.00 uur staat
er op de parochiewebsite www.heiligelebuinus.nl een duidelijke link.

Kopij voor de oktober-editie dient bij de redactie bekend te zijn op
13 september 2023, v66r 10.00 uur
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van Vemde en Wilco Leukenhau

U met uw wensen en vragen. Wij mel onze kennis en ervaring.
Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. Cok als u niet of
elders verzekerd bent.

Monuta Wilco Leukenhaus

T 0570-62049) Monuta
el I‘.:.I"Jl-ll.‘l‘;\u":((Jh—‘l]kr‘:"l’l.ill".fl Wl I CO I_e U ke n ha U S
BEGRAFENISVERENIGING
COLMSCHATE & OMSTREKEN

W

® Vertrouwd en betrouwbaar
@ Altijd dichtbij en respectvol

05705174 11

— dag en nacht bereikbaar

{alleen voor overlijdensberichten)

— Woor wizigingen en informatie
www.begrafenisverenigingcolmschate.nl
info@begrafenisverenigingcolmschate.nl

IN TECHNIEK

SSENDORP
Menstraat 24-28 // 7411 EZ Deventer // T 0570 613 001

articulieren // bedrijfsleven

makelaars

Kent u een makelaar
die uw huis het
best verkoopt?

Wac(_ web..

Bel & voor een gratis waardebepaling 0570 600207

HAFKAMP

www.hafkampnatuursteen.n|

Hafkamp Natuursteen in Olst ontwerpt,
produceert & plaatst gedenkstenen.

Uw herinnering geven wij vorm
Enkele & dubbele grafstenen
Staande letterplaten
Graf- en glasmonumenten
Urngraven
Ruwe veldkeien
Belettering & accessoires

Persoonlijk contact
is onze belangrijkste
kwaliteit.

24/7 bereikbaar / 0570 - 60 62 66
www.dwuitvaartverzorging.nl

Werkzaam in de regio’s
Olst-Wijhe en Deventer,

de\%erd

vilvaarlverzorging
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Bestuur

Contact via het centraal secretariaat
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen
Vicevoorzitter: TJ.G.M. Lam
Penningmeester: H. Elshof

Secretaris: J. Kil

Begraafplaatsen: T. Wellenberg

Namens pastoraal team: M. Brinkhuis

Mens & Organisatie: W. Legebeke, adviserend lid
Gebouwen & onderhoud: G. Strijker, adviserend lid

Pastoraal team

Parochiecentrum en

Broederenstraat 18al
7411 LB Deventer
0570- 609040

centraal secretariaat

info@heiligelebuinus.nl

Het centraal secretariaat is gesloten op 22 en
29 september 2023

R.G.W. (Ronald)
Cornelissen
pastoor
0570-619087
cornelissen@
aartshisdom.nl
ma. afwezig

AM.AL (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker
038-4527475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

Bernadet Albers
opbouwwerker
06- 54 68 56 66
bernadet@bamca.nl

Vertrouwenspersoon

Secretariaat: Caroline Legebeke
woensdag en vrijdag van 9.00 - 13.00 uur
Financién en begraafplaatsen:

maandag t/m donderdag: 9.00-16.00 uur

G.J.J.S. (Gauthier)
de Bekker
parochievicaris
06-22339977
gdebekker@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

FN. (Fokko) de Graaf
diaken
06-20533946

ongewenste omgangsvormen en integriteit

B. Engberink-Herder
06-39123497
vertrouwenspersoon.hlp@gmail.com

Actuele informatie op onze website

Komt u weleens op onze website www.heiligelebuinus.nl?
U vindt er allerlei informatie over onze parochie, u leest er de laatste
nieuwsberichten, u kunt er foto's bekijken van gebeurtenissen binnen de
parochie, vieringenroosters raadplegen en rechtstreeks inloggen voor de
live streams. De website en 't Zout vullen elkaar vitstekend aan.

Dopen
Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "Over ons/Financieel"

Bereikbaarheidsdienst voo

ziekenzalving en uitvaart
06 - 13 32 44 06

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Lucas Brinkhuis, Gabrie Gelissen, Marianne Kok en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie oktober 2023
Kopij binnen13 september 2023 vdor 10.00 uur
Verschijningsdatum 3 oktober 2023

Postadres redactie
Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NL8IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
Parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG

De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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GEZINSZONDAG

In september starten weer met de maandelijkse gezinszondagen in onze parochie! Op deze zondagen
komen we gezellig samen om te vieren, elkaar te ontmoeten en in de cathesemomenten samen ons
geloof te verdiepen. De data zijn de volgende zondagen:

10 september 2023 14 januari 2024 14 april 2024
08 oktober 2023 11 februari 2024 12 mei 2024
12 november 202 10 maart 2024 09 juni 2024
10 december 2023

Bij vragen, neem contact op met ons via gezinszondag@heiligelebuinus.nl

Gezinszondag is:

* Elke 2e zondag van de maand;

* Om 10.30 uur een viering in de Broederenkerk in Deventer;

LET OP: 10 SEPTEMBER KOMEN WE SAMEN IN DE H.NICOLAASKERK IN SCHALKHAAR!
* Kinderen mogen helpen tijdens de viering;

* Na de viering koffie, thee, ranja en een broodje in het parochiehuis

* Tot slot tijd voor catechese tot 13.00 uur.

De catechese is:

ingedeeld in vier leeftijdsgroepen: kinderen tot 6 jaar, 7 tot 9 jaar, vanaf 10 jaar en volwassenen.

Voor iedereen is er een passend programma.

De voorbereiding van de Eerste Heilige Communie (voor kinderen in groep 4) en het Vormsel (voor
kinderen in groep 8) vindt ook plaats op deze gezinszondagen. De catechese is leuk voor alle kinderen,
ook als je niet je Eerste Communie gaat doen (op 12 mei 2024) of het Vormsel (datum volgt nog).

ledereen is van harte welkom!

Uw kind opgeven voor de Eerste Heilige Communie of voor het H. Vormsel?
Dat kan! Stuur een mailtje naar info@heiligelebuinus.nl!

4

Werelmissiedag van de
kinderen 2023

In het eerste weekend van oktober vieren we
in de katholieke kerk Wereldmissiedag van de
kinderen. Dit jaar is dat op 7 en 8 oktober.
Overal ter wereld helpen kinderen andere
kinderen. Dat doen ze door van hun zakgeld
een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje
van Missio te doen.

Dit jaar helpen we de kinderen in Libanon.

- g iy GB 0110 20
Kijk op Missiokids.nl e T




