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\)kie? Vakantie!

De zomerperiode is weer aangebroken. Een tijd
waarin veel mensen op vakantie gaan. Even afstand
nemen van alles wat je bezighoudt en jezelf opla-
den. Mooie herinneringen maken met je dierbaren.

Dat is niet voor iedersen weggelegd. Niet iedereen
kan het zich veroorloven om met vakantie te gaan.
Voor sommige mensen zijn de zomermaanden de
meest eenzame tijd van het jaar. Hoe fijn is het dan
als iemand een praatje met je maakt en écht
geinteresseerd vraagt hoe het met je gaat!

Niemand hoeft zich alleen te voelen. Tijdens de
vakantiemaanden wordt er van alles georganiseerd.
Zo bent u van harte welkom bij de inloopochtenden
in de Herberg van Ars, of bij Titus op de koffie. Ook
de ontmoetingsvieringen bij onder meer Boskamp
gaan gewoon door.

Verder zijn er gratis "vakantie-evenementen". Zo
kunt ut/m 10 september de Hanze-tentoonstelling
in de Broederenkerk bezoeken. In het kader van dit
Hanze-jaar is er een speciale fietstocht uitgezet die
langs alle Nicolaas-kerken leidt. Deze route is bij de
tentoonstelling vrij verkrijgbaar. In de kerk van
Schalkhaar zijn er rondleidingen.

U kunt nog mee op bedevaart naar Kevelaer, met de
bus, of op fietsbedevaart. Zie blz. 10 en 11.

Er is lemand die nooit vakantie heeft. We kunnen
allemaal alles wat ons bezighoudt, neerleggen bij
God. Ongeacht of het nu gaat om verdriet, zorgen,
of pijn. Ongeacht of je je diep ongelukkig voelt of
juist omdat je dankbaar bent.

Juist als we op vakantie zijn, is tijd maken voor God
belangrijk. De missaal-app kan dan een beetje
helpen. Kijk maar op blz. 8.

Ik wens iedereen dan ook van harte een zinvolle,
inspirerende en prettige vakantietijd.
Jan Miltenburg, hoofdredacteur
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0Op 15 augustus vieren we
Maria Tenhemelopneming.
Pastoor Cornelissen deelt

zijn gedachten en gebeden
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Mantelzorger zijn van je
partner vergt heel veel van
iemand. Voor deze groep
mensen wordt er in het
najaar een reeeks van drie
ontmoetingsochtenden
georganiseerd.
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Samen genieten van de zomer,

& De vakantie komt eraan, met

W 'zeeénvan tijd".

Waar u ook naartoe gaat:

Vaya con Dios: Ga met God!

En geef ook Hem wat van uw tijd...
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Vakantie

De vakantietijd breekt weer aan. Hoeveel mensen zien er niet naar uit? Als ik mensen tegenkom en
hen vraag, hoe het met hen gaat, is niet zelden het antwoord: "Druk, druk." We leven blijkbaar in een
jachtige samenleving, waarbij het er vooral gaat om veel en goed presteren.

Het woord "vakantie" is afkomstig van het Latijnse "vacare", dat leeg zijn, vrije tijd hebben, betekent.
Op de poort van de benedictijnenabdij van Egmond staat op de poort: "Deo vacare". Dat betekent
zoiets als "Vrij zijn voor God". Jezelf leegmaken en tijd inruimen voor waar het in essentie om gaat. lk
las hier dezer dagen een mooi gedicht over van de hand van Peter Vermaat ofs (Orde van
Franciscaanse Seculieren - www.ofsnederland.nl):

je draaft maar door, je haast je, holt wat af
je zwoegt en zweet, voor eten is geen tijd
men duwt en trekt aan jou, verzoekt en
vraagt

wanhopig voel je "ik verlies aan kracht"

de eisen zijn hoog, worden hoger, hoogst
je denkt "ik schiet tekort” en veel heet hier
steeds weer te weinig, nooit is het genoeg
je levenslust vervliegt, "waar is het voor?"

dan roept de eenzaamheid, de lege stilte
't verlangen groeit om slechts een slak te zijn
een huisje op je rug, gesteelde ogen

vacare deo voor verdriet en vreugde
je steekt je voelhoorns uit, je proeft en ruikt
je raakt opnieuw bewogen en bevlogen

U allen een ontspannen vakantietijd toegewenst.
Pastoor Ronald Cornelissen



& . -
Q Vieren en verdiepen

Op 3 juni hebben vijf kinderen uit de parochie het H.
Vormsel ontvangen in een mooie viering in de Basiliek
van de H. Kruisverheffing in Raalte, samen met de
vormelingen van de parochie H. Kruis.

De ouders hadden de kerk de avond ervoor feestelijk
versierd, en iedereen had geoefend met lezen of andere
taakjes in de viering.

Monseigneur Woorts was de vormheer. De vormelingen
hadden een brief ontvangen waarin hij zichzelf
voorstelde. De groep had samen met de hulpbisschop
een lang gesprek in de tuin van de pastorie.

Het Heilig Vormsel

g |n zijn overweging sprak hij over de Heilige Geest als influencer. Een influencer
op internet probeert mensen te overtuigen bepaalde dingen te doen, of
bepaalde producten te kopen. Zo wil de Heilige Geest je helpen om te leven
als mens naar Gods hart.

Het jongerenkoor Magnificent zorgde met prachtige liederen weer voor een
fantastische muzikale omlijsting. We feliciteren Samuel, Olivia, Lucas, Dennis
en Julian van ganser harte met hun Vormsel.

1 Veel vreugde en geluk gewenst op jullie levenspad, met God aan je zij!

Op zondag 11 juni was de Broederenkerk in Deventer feestelijk
versierd voor de Eerste Heilige Communieviering. Onze hartelijke
felicitaties aan Maxwell, Olivia, Ryszard, Julia, Antoni, Maxwell,
Zuzanna en Justin! ledereen zag er piekfijn uit, de mama's en
papa's hadden de kerk mooi versierd, echt feest, dus!

Pastor Gauthier ging voor in de viering en legde in zijn
overweging haarfijn uit waar het om gaat als je bij Jezus aan tafel
mag. Het jeugdkoor Youngest Voices XL zorgde voor de
feestelijke nootjes, onder leiding van dirigent Rob van den Berg
en pianiste Lisanne Stoelinga-van der Sande.

Eerste
Heilige
Communie

Lijkt het je leuk om mee te zingen met het jeugdkoor? Dan kun je
een mailtje sturen naar de dirigent: Rob.vandenberg@live.nl.

VIEREN EN VERDIEPEN - 5



Overweegt u voor uzelf als volwassene Doopsel, Eerste Communie
en/of Vormsel?

De parochie organiseert jaarlijks een catechumenengroep.

Deze groep is bedoeld voor (jong)volwassenen die zich willen
verdiepen in het katholiek geloof. Eventueel volgt daaruit een
Doopsel, Eerste Communie of Vormsel.

Deze groep start in de adventsperiode, dus eind november.

4

Thuis in je geloof
Onder dit thema organiseert het Aartshisdom Utrecht op zondag 24 september een
diocesane Gezinsdag in Nijverdal.
Het programma in een notedop:
10.30 uur Eucharistieviering St. Antonius van Padua (Grotestraat 148, 7443 NB Nijverdal)
12.00 uur Verzorgde lunch (De Wilgenweard, Sportlaan 6, 7443 RA Nijverdal)
13.00 uur 0-4jaar  créche
5-11 jaar Kompasmysterie, een kompas wandeling met catechese
12-16 jaar Navigatie Challenge, een GPS wandeling met catechese
QOuders creatieve workshop: geloof in ons eigen huis een plekje geven
16.00 uur Gezamenlijke afsluiting met drankje
Aanmelden graag voor 8 september via https:/forms.gle/ZvRZvKhPTPp24aftA (u vindt de link ook terug op de
website heiligelebuinus.nl).
De kosten voor deze dag zijn €25 per gezin. Deze kunt u overmaken op RK AARTSBISDOM UTRECHT
NLO3 ABNA 0812 0067 12 o.v.v. Gezinsdag 2023 + naam

\ 4

Zondag 18 juni: officiéle opening van de tentoonstelling "de H.Nicolaas en de Hanze"

J Pastoor Cornelissen ging samen met diaken Marc Brinkhuis voor in een
drukbezochte, plechtige eucharistieviering. Hij opende met een schets van
de H. Nicolaas als veel aanroepen Heilige in de Middeleeuwen. Diaken Marc
Brinkhuis legde in zijn overweging het accent op de wonderverhalen die

§ over Nicolaas verteld worden. Die gaan in de kern altijd over hoe hij de
armen, de sociaal minder bedeelden, de onterecht veroordeelden helpt. Niet
alleen met morele steun, maar ook concreet. En
ook hoe wij als gelavigen eigenlijk allen geroepen
Zijn tot diezelfde actie om onze naaste, dichtbij

# enver weg, te helpen. Het Nicolaaskoor uit

§ Schalkhaar zong de vaste gezangen uit de "Messe
. Rosa Mystica" van Noyon en een aantal liederen.

| De heer Andries Heidema, Commissaris van de

** Koning van Overijssel, nam de eerste lezing op
zich als lector. Hij sprak de aanwezigen toe na de
viering en bracht niet alleen het historisch belang
van de Hanze onder de aandacht, maar ook de
samenwerking tussen de oude Hanzesteden heden ten dage. Aan hem ook
de eer om de officiéle openingshandeling te verrichten: het openen van de
replica van het retabel van Tallin. Tot slot kon iedereen nog onder het genot
van een kopje koffie of thee en een plak echte Deventer Koek de expositie
bewonderen. Al met al een feestelijke, geslaagde dag! Dank aan iedereen
die hier een steentje aan bijdroeg!
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Pastor Brummelhuis 65 jaar priester

Aan de vooravond van zijn 92e verjaardag (15 juni)
blikt pastor Brummelhuis vooruit op zijn jubileum
op 20 juli, de dag dat hij 65 jaar geleden priesteris
gewijd. Hij concludeert dat er van de 30 gewijden
al niet veel meer in leven zijn. Hij beseft goed dat
hij een bevoorrecht mens is, om op je 92e nog zo
af en toe vieringen te kunnen verzorgen (Vredes-
kapel en Park Brabant). Dat is echt een uitzonde-
ring.

Op de mededeling dat we in de
H.Nicolaaskerk te Schalkhaar op 3
september een eucharistie-
viering ter ere van zijn jubileum
geven, reageert hij met een brede
grijns "ik vind alles goed maar ga
niets meer organiseren". Gelukkig
kunnen we hem daarin
geruststellen, hij hoeft niets
anders te doen dan alleen maar
ontvangen. De mededeling dat
vicaris Cornelissen dan de
hoofdcelebrant is, stelt hem
helemaal gerust.

In 1958 werd hij samen met twee seminaristen uit
het bisdom Groningen en 28 uit het bisdom
Utrecht tot priester gewijd. Hij is op vele plekken
pastoor geweest. "Alle parochies waar ik gewerkt
heb, zijn me dierbaar, maar Raalte was wel een
bijzondere en hele mooie tijd. Het was heel hard
werken met de twee kerken die onder mij vielen,
nl. de Pauluskerk in Raalte en de Marcellinuskerk
in Broekland. Vier vieringen op één dag. Het
mooie was dat ik veel vrijheid had en een goede
verstandhouding met de pastoor van de andere
kerk in Raalte: de kerk van de heilige Kruisver-
heffing." Zijn stelling was altijd: niet te lang op één

plek, na acht jaar weer een nieuwe uitdaging aan-
gaan.

Wat is een valkuil voor een pastoor? Zorgen dat je
ruzies uit de weg gaat, is zijn advies en je nooit
bemoeien met erfenissen. Erfenissen leiden nogal
eens tot heftige ruzies. Als pastoor moet je daar
verre van blijven, is zijn cordeel.

Hebt u ooit getwijfeld aan uw
geloof of aan uw roeping? "Wel
nee, Gods geest waait overal”, is
zijn nuchtere antwoord. Het
priesterschap past goed bij hem,
vooral de zorg en aandacht voor

y de mensen.

Pastoraal bezig zijn was en is heel
boeiend. "De diaconie, dienstbaar
zijn vanuit je roeping aan de
mensen, is prachtig", aldus pastor
Brummelhuis. Riet Rijntjes, zijn
huishoudster, was daarin ook een
goed voorbeeld voor hem. Riet
was heel verbindend.

"Ik kijk ook heel dankbaar terug op de tijd in
Schalkhaar. Dat is een fijne geloofsgemeenschap
en ook de ligging dicht bij Deventer is een
pluspunt. Er komt een keer een eind aan je werk.
Het is goed geweest. Mooi geweest, klaar."

ledereen die de pastor kent, weet dat hij op
afstand toch nog wel betrokken zal blijven,
hopelijk tot zijn laatste ademsnik.

Pastor Brummelhuis, we maken er een mooi feest
van! Het ga u goed.
Annemarie Bouwman

4

Zo'n 1000-tal jongeren reizen vanuit Nederland af naar de

Wereldjongerendagen

N Wereldjongerendagen (1-6 augustus).

mee te beleven.

LISSABON

Vanuit de parochies H. Lebuinus en H. Kruis gaat een groep van 10
jongeren op reis naar Lissabon om daar de Wereldjongerendagen

Wij wensen hen een inspirerende tijd en een behouden reis toe.
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Kermisdienst in Wesepe: welke kant gaan we op?

Gaan we naar de kerk, blijven we thuis om via de
televisie ergens bij te horen? Voelen we ons nog erbij
horen? Kunnen we het wel doen of voelen we ons toch
te onzeker?

Deze tijd waarin alles weer normaal lijkt te zijn is het
helemaal niet. Er zijn zoveel vragen die we kunnen
stellen en maar zo weinig antwoorden die ons gerust
stellen.

In de wereld is zoveel in beweging. De strijd voelen we
overal om ons heen. Het moeilijke is dat juist de
gewone mens, de zwaksten uit de samenleving er de
wrange vruchten van plukken. En het gekke is dat we
nooit alleen bij de sterken en machtigen horen. Het is
maar waar je huis staat, waar je familie vandaan

komt, waar je staat in de tijd, wat je nodig hebt, of je

juist dan bij de zwakken hoort. Soms lijkt het een

race van geluk of het voor jou toevallig de goede kant
op gaat.

Wat we nodig hebben, zijn onze waarden die ons leiden
door het leven én een gemeenschap waarin we ons
gesteund en gedragen voelen. Bij de kermisdienst op
zondag 20 augustus om 10:00 uur gaan we kijken,
vieren en luisteren welke kant het met ons allemaal
opgaat.

De voorgangers zijn ds. Reinier Gosker en Godelieve
Pieper, geestelijk verzorger.

De collecte is voor Stichting Madre Rosetta:
www.madrerosetta.nl

™ > p— k1 5~
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Voor velen is het een traditie om tijdens hun
vakantie in het buitenland kerken te bezoeken,
een moment van stilte en bezinning te vinden.
Het bijwonen van kerkdiensten tijdens de vakantie
versterkt ook het gevoel van wereldkerk en
gemeenschap. Mensen van verschillende culturen
en achtergronden komen samen om hun geloof te
belijden, waardoor er een gevoel van verbonden-
heid ontstaat dat grenzen overstijgt.

Dus, bij je volgende vakantie, overweeg dan om
een moment te nemen om een kaarsje aan te
steken of aan een viering deel te nemen in een
lokale kerk. Het kan een prachtige toevoeging zijn
aan je vakantie-ervaring, een moment van
verbinding met iets groters dan onszelf.

De lezingen in de Katholieke Kerk zijn over heel de

wereld elke dag bijna hetzelfde.
Om de viering te volgen, kun je
de missaal-app downloaden.

Zo kun je ook in het buitenland
gewoon de viering volgen en

meelezen en bidden. Hieronder
de QR- codes:

voor Anarolia

1 voor Apple

Koorzangers voor de Lourdesviering

De Internationale Hoogmis in de grote basiliek Pius X
is én van de hoogtepunten van een bedevaart naar
Lourdes. Tijdens de Aartsbisdombedevaart in mei
hebben veel van onze parochianen dat kunnen

ervaren.

Sinds 2004 bestaat in parochie H. Kruis de traditie om
deze indrukwekkende Hoogmis te herbeleven. De
plechtige viering wordt afgesloten met een korte
Mariale Lichtprocessie in de sfeer van die op de
Esplanade in Lourdes.

Evenals vorig jaar vindt deze gebeurtenis plaats in de
basiliek H. Kruisverheffing. Die staat gepland op
zaterdag 28 oktober a.s. om 17.00 uur.

In Lourdes wordt meestal een koor gevormd door
pelerims die op dat moment het heiligdom bezoeken.
Voor de viering in de basiliek stellen we parochianen in

8 - VIEREN EN VERDIEPEN

de gelegenheid zich hier-
voor aan te melden.

Het "Lourdesprojectkoor”
moet goed zijn voorbereid.
Daarom zijn de vier dins-
dagen voorafgaand aan 28
oktober gepland als
repetitie van 1 uur.
Afhankelijk van aanmelding en beschikbaarheid
tussen 16.30 en 20.00 uur in het parochiecentrum
van de H. Kruisverheffing.

Wie wil helpen om deze Lourdesviering tot een
(muzikaal) feest te maken, kan zich alvast melden
door te mailen naar cmanieuwenhuis@gmail.com.
Clemens Nieuwenhuis, dirigent/organist




Maria Tenhemelopneming

Dinsdag 15 augustus vieren we het feest van Maria Tenhemelopneming. In het liturgisch rooster kunt u
vinden in welke kerken we dit feest vieren.

In het Evangelie van deze dag horen we Maria in haar Magnificat zingen over het vertrouwen dat God
haar geschonken heeft, over een wereld die wordt omgekeerd, over kleine mensen met wie God
grootse plannen heeft. Het is magnifiek!

Maria ziet in één blik de aarde en de hemel, zij is dankbaar omdat God omziet naar haar en naar de
armen en kleinen in deze wereld. Zo zal zij haar weg gaan en deel worden van het Grootste Verhaal dat
God ooit heeft verteld.

Zij zal Jezus nabij zijn, van de kribbe tot onder het kruis.

Zij zal Hem verliezen en voorgoed vinden wanneer Hij verrijst.

Maria zal moeder zijn voor de apostelen en hen leren omzien en vooruitzien, met hoop in hun hart,
totdat het Pinksteren wordt.

Wij vieren Maria tenhemelopneming.

Wij gedenken dat Maria sterft

en in de hemel thuishoort.

Wij dragen haar voorbeeld, haar geloof

met ons mee en prijzen haar de hemel in,

Het is een feest om met een glimlach te vieren.
De weg van Maria is een weg ten leven.
Luister naar haar lofzang.

Waar kleinen gezien worden,

waar handen open gaan en delen,

waar geloof vertrouwen wekt,

daar wordt onze weg op aarde een weg naar God.
God zij dank voor Maria.

God zij dank voor zoveel vrouwen en mannen,
die trouw zijn, elkaar niet laten vallen,

een stukje hemel vinden in de zorg om elkaar.
God zij dank voor gelovigen,

die trouw blijven aan wat hen heilig is,

die hun handen vouwen om te bidden

en ze uitstrekken naar wie hen nodig hebben;
die elkaar vasthouden omdat ze geloven

dat God ons allen vasthoudt.

Dat is een weg die niet dood loopt

maar die uitmondt in het eeuwig leven.

Pastoor Ronald Cornelissen

Maria, U die onze moeder bent,
de hemelkoningin,

geef ons die eenvoud van hart
waardoor we met U

zullen leven in eeuwigheid.
Amen

VIEREN EN VERDIEPEN - 9



Bedevaart naar Kevelaer

Al eeuwen is het Duitse stadje Kevelaer een veel bezocht bedevaartsoord ter ere van Maria.

Zij wordt er vereerd als Troosteres van de Bedroefden. Ze is een troosteres en voorspreekster voor wie
met haar of zijn zorgen maar ook dankbaarheid tot haar gaan.

Jaarlijks komen een kleine miljoen pelgrims naar Kevelaer. Het is daarmee het grootste bedevaartsoord
in Noord-West Europa.

Ook vanuit Salland gaan pelgrims trouw naar Kevelaer. Ook dit jaar organiseert de broederschap van
Raalte en omgeving een daghedevaart naar Kevelaer, op vrijdag 1 september.

Het thema in Kevelaer is in 2023:

Houd moed! 1k ben het...

Vertrouw Mij maar, Ik ben het en draag jou in mijn hand. Woorden van hoop
en geinspireerd op het evangelie van Mattels (14,27). Woorden die Jezus
spreekt en die ons laten weten dat Hij bij ons is op de weg van ons leven.
Dat Hij ons niet verloren |aat lopen. Niet in de steek |aat. Onze levensweg
niet dood laat lopen. Doe het maar! Vertrouw Mij maar. Deze woorden
mogen het hart raken. Mogen ons sterk maken. Dat is wat Maria boven
alles wil. De Moeder van Jezus die we in Kevelaer mogen ontmoeten als

'Habt
Vertrauen -
Ich bin es...

(M 1427}

] IHOFFENUNGSIWIORTE |

Moeder en Troosteres van allen die bedroefd zijn. Bedrukt en

terneergeslagen door het leven gaan. leder van ons kent van die momenten. Voor sommigen van ons
duren ze jaren en jaren. We mogen weten en ervaren: Maria is er voor ons. We mogen weten: Maria
wijst ons op haar zoon Jezus. Zoals Zij dat steeds heeft gedaan. Luister naar Hem! In alle droefheid, ook
als je je terneergeslagen en bedrukt voelt, luister naar Hem. En Jezus zegt: "Vertrouw Mij. Ik ben het.
Houd moed. Wees niet bang. Ik draag jou in mijn hand. En allen die jou lief zijn." Ook dit jaar mogen we
weer op bedevaart gaan naar Kevelaer. Hopelijk met velen.

Het programma van vrijdag 1 september
Net als vorig jaar gaan we op een vrijdag. Het is dan veel
rustiger dan in het weekend. Dat geeft veel meer mogelijk-
heden om bijvoorbeeld in de prachtige basiliek van Kevelaer
te vieren.

In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:

Vrijdag 1 september vertrekken de bussen rond 8.00 uur
vanuit een aantal opstapplaatsen in Salland, o.a. vanaf
Domineeskamp. Aankomst in Kevelaer is rond 10.15 uur.
Dan is er even een koffiepauze.

Om 11.00 uur trekken de bedevaartgangers in processie naar
de basiliek waar om 11.30 uur de eucharistieviering wordt
gehouden en het aanbieden van de bedevaartkaars bij de
Genadekapel. Aansluitend is er gelegenheid voor de lunch.
Om 14.45 uur vertrek vanaf de Genadekapel naar het park
voor de grote kruisweg. Voor degenen die niet zo ver kunnen
lopen, is er om 15.00 uur kruisweg bidden in de biechtkapel.
Om 18.00 uur Plechtig Lof in de basiliek en aansluitend tegen
19.00 uur vertrek huiswaarts.

Rond 21.00 uur zijn we die dag weer thuis in Salland.

De vieringen worden verzorgd door de leden van de pastorale teams uit Salland. Het themakoor
Intermezzo uit Ommen zal zingen en fanfare St. Caecilia uit Heeten zorgt voor de muziek.
10 - VIEREN EN VERDIEPEN



Kosten, informatie en opgeven

De reis- en processiekosten bedragen € 30 voor volwassenen;

voor kinderen / jongeren € 15 euro. Dit is zonder maaltijd.

Mensen die op eigen gelegenheid gaan, krijgen een boekje en het programma en dragen € 5 bij aan de
kosten.

Voor inlichtingen en aanmelding voor deelname kunt u contact opnemen met één van de
broedermeesters / contactpersonen:

Adeline Schotgerrits 06-23688636 ab.schotgerrits@home.nl
Anton Kleinherenbrink 0570-563933 of 06-50886090 anskhb@gmail.com

Ans van den Berg 06-33 848 933 ansvdbergl5@hotmail.com
Jan Arink 0570-523247 jaarink53@gmail.com

Rikie Nijkamp 0570-522521 of 06-13611986 hijkamp-wiggers@kpnmail.nl

Opgave en info vragen is ook mogelijk
Zondag 9 juli in’t Klankbord te Wijhe na de
viering van 9.00 uur

Zondag 9 juli in de Broederenkerk te
Deventer na de viering van 10.30 uur

Opgave voor 26 augustus bij één van
bovengenoemde contactpersonen.
Hopelijk gaat u dit jaar ook mee!

Hartelijke groeten namens de broederschap
van Raalte e.0.

Ben Lokate, hoofdbroedermeester

Pastoor Ronald Cornelissen

Fietsend op bedevaart naar Kevelaer

De Fietsbedevaart is van maandag 21 t/m donderdag 24 augustus.
Op dinsdag 22 augustus sluit deze groep zich aan bij de deelnemers van de 2-daagse busbedevaart.
Pastor Gauthier de Bekker zal ook één dag meefietsen. Opgave bij Ans van den Berg en Jan Arink.

Tweedaagse busbedevaart

De tweedaagse bedevaart is op dinsdag 22 en woensdag 23 augustus Reiskosten € 45,00 p.p. De kosten
voor overnachting en maaltijden is £ € 80,- In principe overnachten we in het priesterhuis. Dit staat
midden in het centrum van waaruit alles goed te bereiken is. Helaas is er dit jaar geen lift aanwezig in
verband met restauratie. Parochievicaris Gauthier de Bekker zal ons begeleiden.

Opgave voor 15 juli bij: Ans van den Berg, Adeline Schotgerrits of Rikie Nijkamp.

Het Kevelaerlof
is in Raalte op ZONDAGMIDDAG 1 oktober: 15.30 uur. Ook met medewerking van het korps en het koor
uit Ommen. Nadere informatie volgt nog.
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— : W Vooraankondiging

Rome en Assisi

E Een mooi reisdoel in het voorjaar van 2024

! Na een fors uitstel door de coronaperiode heeft de Werkgroep
Pelgrimeren nu opnieuw het plan opgevat om in maart 2024 een geheel
verzorgde reis naar Rome en Assisi te organiseren. Hebt u belangstelling

voor deze reis dan kunt u dit telefonisch kenbaar maken bij onderstaande
personen. Zij kunnen u, indien bekend, ook relevante informatie verschaffen.
Zodra de bedevaartorganisatie groen licht voor de reis heeft gegeven, nodigen we alle belangstellenden
uit voor een informatiebijeenkomst waarin u volledig geinformeerd wordt over het programma en alle

aspecten van deze reis.

Op de website van de Lebuinus Parochie, onder het kopje Verdieping / bedevaarten vindt u zo mogelijk
alvast meer relevante en actuele informatie. Voor het telefonisch stellen van vragen of het melden van
uw voorlopige belangstelling kunt u contact opnemen met Marc Brinkhuis, 06-33756089, Johan
Haverkamp, 06-21211917, Adeline Schotgerrits, 06-23688636, Lammie In 't Veld, 06-57038176.

6 t/m 10 oktober 2023:

Vijfdaagse najaarsbisdomsbedevaart naar Banneux, in de Belgische Ardennen

Hier verscheen Maria in 1933 aan Mariette Beco. Er
gaat een arts mee, en er zijn verpleegkundigen, bran-
cardiers en vrijwilligers aanwezig. U stapt in uw eigen
regio in de bus. U kunt hulp krijgen bij het in- en uit-
stappen, bij het eten en drinken, met douchen en het
naar bed gaan. We hebben voldoende rolstoelen en
rollators. Als u dat wenst gaat iemand met u mee om
een kaarsje op te steken of voor het kopen van een
souvenirtje. In deze vijf dagen volgen we een com-
pleet pelgrimsprogramma. Elke dag is er een eucharis-
tieviering. We bidden een kruisweg. We hebben een
viering met handoplegging, bidden samen bij de bron
en brengen kaarsen en/of een bloemhulde aan Maria.

Monseigneur Woorts
is aanwezig, en alle
vieringen zijn in het
Nederlands. Er is vol-
doende tijd voor rust
en ontspanning. Dit al-
les voor de prijs van =

€ 365,- alles inbegrepen. Toeslag 1 pers Kamer € 50,-
U kunt verdere inlichtingen krijgen (eventueel bij u

aan huis) of zich opgeven bij:

Marianne van den Berg 06- 5192 7986 of

Jan Arink 06-2517 6856.

Let op! Opgave mogelijk tot uiterlijk 10 september.

Vijftig jaar oecumenische vespers in Bathmen!!

,600"@ Afgelopen winter, van oktober tot
N 4’{0 Pasen, hebben we in de Dorps-
kerk in Bathmen voor het vijftig-
ste seizoen vespers gevierd. Elke
tweede en vierde zaterdagavond
van de maand komt een groepje
van twaalf tot vijftien bezoekers samen voor
bezinning, zang, en teksten die voorbereiden op
de dienst van de volgende zondag. Deze vespers
worden voorbereid en voorgegaan door veelal
leken uit de kerken van Bathmen, Okkenbroek en
Lettele, dus in BOL-verband.

Speciale activiteiten van deze vespergroep zijn het
jaarlijks deelnemen aan de organisatie van de

"Week van Gebed voor de Eenheid" in de maand
januari. De afgelopen jaren hebben we ook
gezamenlijk diensten vormgegeven in de eerste
drie dagen van de Goede Week, in de drie kerken.
12 - VIEREN EN VERDIEPEN
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Daarvoor hadden we dit jaar het thema gekozen:
hoe zouden de omstanders die de lijdensweg van
Jezus hebben meegemaakt over Hem denken, wat
heeft het met hen gedaan? Zoals, wat betekende
Jezus voor Judas? voor Maria Magdalena? Voor
Veronica?

Ook hebben we dit jaar een ad-hoc BOL-koor
gevormd, met twee repetities, om de eerste
vesper in de veertigdagen tijd muzikaal te
begeleiden. We hebben samen geprobeerd de
liederen die bij het thema passen in te studeren.
De resultaten geven moed om het komend jaar dit
nog eens op te pakken.

Begin oktober zal er opnieuw aandacht worden
gevraagd voor deze vespervieringen, en komen de
data weer op de sites en in de kerkbladen. U bent
van harte welkom om dan mee te vieren.

Elsbeth Wubbe



Cursus/gespreksgroep "Bijbellezen door rabbijnse bril”

Rabbijnen lezen de bijbelverhalen anders dan in de
christelijke traditie gebruikelijk is; zij vragen zich af
wat de tekst van het Oude Testament (Tenach) te
zeggen heeft voor het dagelijks leven. Door het
stellen van vragen aan de tekst wordt gezocht

naar wat de verhalen en voorschriften mensen te
zeggen hebben. De antwoorden laten ruimte voor
discussie en meerdere interpretaties.

Dit najaar zal het verhaal over Bileam besproken
worden. We doen dit aan de hand van teksten uit
het Cahier "Weg van de Tora", geschreven door
mw. Dodo van Uden, docente Judaica, verbonden
aan de Stichting LEV (Leren En Vernieuwen). De
eerste bijeenkomst op 12 september houden we
een excursie: een wandeling door Joods Zutphen.
De deelnemers aan de leergroep komen uit
verschillende tradities en leren en discussiéren
met elkaar. Zij doen dit vanuit het besef dat de
bijbelse geschriften jocdse bronnen hebben en

gaan uit van de klassieke joodse bijbeluitleg.
Bijbelkennis is niet vereist, wel het bezit van een
bijbel.

Deze groep bestaat al enige jaren, maar ook
zonder enige voorkennis kunt u aansluiten. Waar
nodig praten we u bij.

Data najaar 2023

12 en 19 september, 3, 17 en 31 oktober,

13 en 28 november, 12 december

Kosten: excursie 7,50 p.p., aanschaf "Weg van de
Tora" deel 3 €7,00

Plaats van samenkomst:

Het Penninckshuis, Brink 89, Witteveen kamer
(ingang Spijkerboorsteeg),

op dinsdagen van 14.00 - 16.00 uur

Voor informatie en opgave
Ariane Roell, e-mail: a.roell@telfortglasvezel.nl
tel.: 0570-785883
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Begin van een nieuw oecumenisch tijdperk
Koptische martelaren op katholieke heiligenkalender

Op de Rooms-Katholieke heiligenkalender verschij-
nen sinds kort twintig koptisch-orthodoxe mannen.
Zij werden in 2015 door islamitische ISIS-terroris-
ten vermoord. Volgens bisschop Brian Farrell van
het Vaticaanse Dicasterie (onderdeel van de
Romeinse Curie-kantoren) voor de Eenheid van de
Christenen is dit pauselijk besluit "het begin van
een nieuw tijdperk" en een "betekenisvolle
primeur",

De 21 mannen, twintig koptische Egyptenaren en
een Ghanees, werden in februari 2015 in oranje
pakken op de Libische kust onthoofd. Sindsdien
erkent de Koptisch-Orthodoxe Kerk hen als heilige
martelaren en nu heeft paus Franciscus besloten
hen op 15 februari eveneens in de Rooms-Katho-
lieke heiligenkalender op te nemen.

De paus maakte dat onlangs bekend tijdens een
bezoek van de koptisch-orthodoxe paus Tawadros
Il aan het Vaticaan. Tijdens deze ontmoeting met
zijn collega-paus zei Franciscus dat "deze marte-
laren zijn gedoopt, niet slechts in het water en de
Geest, maar ook in het bloed, een bloed dat het
zaad is voor alle volgelingen van Christus”.

De opname in de heiligenkalender is volgens de
paus "een teken van de geestelijke gemeenschap
die onze twee kerken verenigt".

Alhoewel er in 2011 en 2015 ook al een aantal
oosters-orthodoxe heiligen in de katholieke
heiligenkalender werden opgenomen (zij leefden
tussen de elfde en veertiende eeuw), is dit de
eerste keer dat hedendaagse martelaren met
toestemming van de desbetreffende kerk zelf op
de Rooms-Katholieke heiligenkalender komen.
Deze geste is opnieuw een uiting van wat paus
Franciscus "de oecumene van het bloed" hoemt:
als mensen christenen vanwege hun geloof
ombrengen, vragen zij immers niet of zij katholiek,
protestant, anglicaan, orthodox of evangelisch
zijn, vindt de paus. Zij worden omgebracht
vanwege Christus, niet vanwege de kerk waartoe
zij behoren.

Er zijn wereldwijd zo'n tien miljoen koptisch-
orthodoxe gelovigen, van wie 90% in Egypte
woont. De Koptisch-Orthodoxe Kerk is volgens de
overlevering gesticht door de apostel Marcus in
Alexandrié. Het is de grootste christelijke kerk in
Egypte.
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Marianne Kok

is algemeen codrdinator van het Meester Geertshuis, het oecumenisch
diaconaal inloopcentrum in het hart van Deventer. Zij doet verslag van
ervaringen in en rondom het Meester Geertshuis.

Het Meester Geertshuis biedt mensen een luisterend

\

oor, praktische hulp & ondersteuning,
budgetbegeleiding en verschillende activiteiten. E
Er komen ruim 700 unieke bezoekers per jaar die
samen meer dan 10 000 bezoeken brengen.

meester gecrtshuisi

Heel veel warmte

Als ik aan het Meester Geerthuis denk dan zie ik
onze bezoekers staan, een grote groep mensen die
hier in een jaar komen. Zie je het voor je op de
Brink, wel achthonderd mensen! En achter die
achthonderd mensen staan onze vrijwilligers en
betrokken mensen van allerlei organisaties die
hen een warm hart toedragen. Maar niet alleen
de vrijwilligers en anderen die direct met onze
bezoekers werken, helpen. Neg, dat zijn ook jullie!
Kerkleden, lezers van het kerkblad, familieleden
en vrienden die geraakt zijn door de praktische
hulp die het Meester Geertshuis geeft. En dat
kunnen we doen dankzij jullie hulp.

Het afgelopen jaar hebben jullie met elkaar zoveel
gegeven! Via collectes en donaties voor Deventer
geeft Warmte, donaties voor het Noodfonds en
donaties voor Vakantiegeld Samen Delen. Als je de
leden van alle kerkgenootschappen optelt, komen
we wel aan zo’n achtduizend mensen. En als je die
optelt bij al die mensen, die je al voor je zag op de

Brink, dan staan er samen wel zo'n achtduizend
mensen die verschil maken. Samen. Met elkaar.
Voor elkaar. Wat zijn we trots op deze community!
Zo sprak ik laatst iemand die ook graag persoonlijk
wilde doneren voor de langere termijn. We
hadden een fijn gesprek. Hij had ook een kleine
opmerking: "Het zou zo fijn zijn als ik ook eens een
bedankje zou krijgen."

Ik ben het met hem eens. Hij heeft echt een punt
en ik heb mijn hoofd er al lange tijd over gebroken
hoe dat te doen. Voorheen stond op ieder
bankafschrift naast de naam ook het adres van
gulle gevers. Dan kon je nog eens een bedankje
sturen. Dat is niet meer in verband met de
toegenomen regelgeving over privacy. Dus vindt u
het fijn wat te horen, laat dan even weten hoe we
u kunnen bereiken.

In elk geval bedanken we u — ook namens onze
bezoekers - vanaf deze plek hartelijk voor uw gulle
gift en het warme hart waarmee gegeven wordt.
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é- Met en voor elkaar

Nieuwe reeks ontmoetingsochtenden voor partner-mantelzorgers
Tussen Pasen en Pinksteren hebben we een eerste reeks ochtenden met een ontmoetingsgroep partner-
mantelzorgers gehouden. Een aantal andere mensen had hier graag aan deelgenomen, maar kon dat
niet vanuit praktisch oogpunt.

Omdat we opnieuw een aantal namen hebben van mensen die willen deelnemen, gaan we "een reeks
van drie ochtenden" aanbieden in het najaar. Net als vorige keer in drie locaties: Wijhe (Langhuus), Olst
(De Bastiaan) en Boskamp (De Hoeksteen).

De indeling voor elk van de ochtenden ziet er als volgt uit:
9.45-10.00 uur  inloop met koffie/thee

10.00-11.30 uur gesprek, delen

11.30-12.00 uur bezinningsmoment in de kerk
12.00-13.00 uur eenvoudige maaltijd

Bent u partner-mantelzorger en hebt u interesse om deel te nemen aan deze reeks? Laat het ons weten,
want er is zeker ruimte voor meer mensen. Wees welkom! We denken aan maandagochtenden in
oktober en begin november. Maar dat stemmen we nog af met degenen, die deel willen nemen.

Vanuit de PG Wijhe, PKN Qlst, PKN Wesepe, parochie H. Lebuinus, locaties Engelbert en Willibrord,

Lonneke Gunnink pastoraal werker parochie H. Lebuinus  lonnekequnnink@hetnet.nl 038-4 52 74 75
Els Hogenboom ouderling-kerkrentmeester PKN Olst acehogenboom@kpnmail.nl  0570-67 77 63
Dorien Koetsier kerkelijk werker PG Wijhe dorien.koetsier@pgwijhe.nl  06-24 12 06 55
Ans Krijt ouderling PKN Wesepe anskrijt@hotmail.com 06-24 72 82 27

De organisatie van Kermis Boerhaar nodigt
parochianen uit voor de brunch!

Deze wordt georganiseerd op zondagochtend 9 juli om 11.00 uur, in de
feesttent midden op de Boerhaar (recht voor de kerk). ledereen die zin
heeft in een broodje en gezelligheid is van harte welkom om aan te
schuiven!

A.P. Dijk en Zn.

Juweliers-Horlogers

Nieuwstraat 47-49
7411 LH Deventer
Tel. 0570-612786

De oudste juwelierszaak van de Hanzestad Deventer.
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PCI Inspiratiedag 8 juli 2023
Eenzaamheid

Eenzaamheid is verdriet over iets wat je niet hebt, maar wel had willen
hebben. Hoeveel vrienden je hebt, zegt niet zoveel over je kans op
eenzaamheid. Het gaat er vooral om hoeveel vrienden je had willen
hebben en hoe zinvol je huidige relaties zijn. Je kunt nog zoveel gezellige
contacten hebben, maar als je daarbij niet een diepere laag raakt, kun je je
toch eenzaam voelen.

Zo beschrijft de "eenzaamheidsprofessor" het thema.

le af en toe eenzaam voelen, hoort bij het leven. Vaak gaat dat gevoel
vanzelf over. Anders is het als eenzaamheid aanhoudt. Dan kan het leiden

Parochiéle
Caritas Instelling
Heilige Lebuinus

tot serieuze gezondheidsproblemen.

Er komt meer aandacht voor eenzaamheid in Nederland, omdat

eenzaamheid toeneemt door individualisering en doordat ouderen langer thuis wonen.
Gemeenten en andere professionals zijn plannen van aanpak aan het opstellen over het voorkomen en

verminderen van eenzaamheid.

Als PCI willen we met onze vrijwilligers aan de slag ten behoeve van de parochianen. Wat bieden we aan
activiteiten om het gevoel te verminderen? Hoe stellen we de juiste vragen aan bezoekers van onze
activiteiten om te weten of we het juiste organiseren? Moeten we andere activiteiten gaan doen om

gevoelens van eenzaamheid te verminderen?

Alle belangstellenden zijn welkom en speciaal worden de parochianen uitgenodigd die een taak (willen)
vervullen binnen het diaconale veld. We denken dat het zeer interessant is voor de leden van de

bezoekersgroepen die parochianen bezoeken.

Start bijeenkomst 10.00u in het Titus Brandsma Huis te Colmschate.
Voor de organisatie van de bijeenkomst is het belangrijk dat we weten hoeveel mensen er komen. Geef
daarom zo spoedig mogelijk en in elk geval voor 28 juni op als u wilt komen.

Bestuur parochiéle Caritas Instelling H. Lebuinus
pci@heiligelebuinus.nl
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MIVA-collecte 2023:
Doorbreek armoede,
maak onderwijs bereikbaar

miva

Op we met sen missie

In het uitgestrekte noorden van Kenia, werkt
Zuster Pauline dag en nacht om onderwijs
bereikbaar te maken voor allerarmsten.

Het leven is er bikkelhard. Meer dan 50 procent
van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
Omdat ouders op zoek moeten naar een bron van
inkomen of eten, of zelfs omdat ze zijn omge-
komen, blijven kinderen alleen achter. Ze gaan niet
naar school. Terwijl juist onderwijs de vicieuze
cirkel van armoede kan doorbreken. Pauline
spoort verlaten kinderen op en helpt ze naar
school, soms wel op meer dan vier uur afstand.
Regen bleef al meer dan drie jaar uit in dit gebied.
Mensen lijden honger. En vooral kinderen raken
ondervoed of komen zelfs te overlijden.

Bijna dagelijks redt Pauline kinderen uit deze
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benarde situatie. De enorme afstanden (1000
kilometer wegennetwerk)en slechte infrastructuur
(zand-en gravelwegen) maken haar werk extreem
uitdagend. Vervoer is cruciaal om iedereen te
bereiken. Alleen met hulp van Zuster Pauline
kunnen verlaten kinderen naar school. Maar één
auto is voor Zr. Pauline en haar collega’s niet
genoegin dit
enorme
gebied. Dus
zamelt MIVA
geld in voor
nog vier
stevige auto’s
die opgewas- .
senzijntegen =

het ruige landschap in Kenia. Zodat nog meer
kinderen naar school kunnen. Helpt u mee met
een donatie?

Collectes in onze kerken op 26 en 27 augustus.




Ontmoetingsgroep mantelzorgers, een imp')ressi'e

Drie keer mochten we bij elkaar komen met een
groep van acht personen, die mantelzorger zijn
van een dierbare partner met dementie of
psychische problemen. Onze reeks begon met
kennismaken. leder mocht vertellen wie hij of zij
is. Maar al snel ging het natuurlijk over de partner
voor wie ze zorg dragen. Toch hebben we (Dorien
Koetsier, kerkelijk werker PG Wijhe, en Lonneke
Gunnink, pastoraal werker parochie H. Lebuinus)
steeds gevraagd: "en hoe is het met jou?"

Het werden drie zeer kostbare ochtenden.
Allereerst zijn we dieper gedoken in het begrip
mantelzorger. We vertelden daarbij over de H.
Martinus, die de helft van zijn mantel weggaf aan
iemand, die de nacht anders in de kou moest
doorbrengen. En we noemden de mantel-
madonna: Maria bij wie we onze zorgen, verdriet,
maar ook onze dankbaarheid en vreugde in de
zakken van haar mantel mogen stoppen.

Dorien vertelde drie bijbelverhalen op prachtige
wijze opnieuw, door samen met de deelnemers de
loop van het verhaal weer voor de geest te halen.
Het verhaal van Jezus, die zegt: |k ben de goede
herder. Het verhaal van de storm op het meer en
het verhaal van Naomi, de schoonmoeder van
Ruth. In alle verhalen zitten herkenbare elemen-
ten. Het doet goed te voelen, dat al vanouds
mensen worstelen met wat er zich in hun leven
aandient.

Wat geef jij de ander en wat mag je, ook al is het
misschien minimaal, van de ander ontvangen? Een
spannende vraag, die soms confronteerde, maar
vaker nog ontroerde. Dorien en ik zijn geraakt
door de wijze waarop iedereen met elkaar omging
en hoe er serieus nagedacht was over hoe hij of zij
dit zelf mocht ervaren.

Met elkaar onderzochten we in de derde bijeen-
komst waar verlies ervaren wordt en hoe je
opnieuw kracht opdoet. Elke ontmoeting sloten
we af met een bezinningsmoment in de kerk. We
zongen, we baden en staken een kaarsje op voor
wat ons op dat moment het meest bezighield.

Bij de laatste ontmoeting kwam alles bij elkaar.
ledereen had thuis gezocht naar een tekst, een
lied, een gedicht of een beeldje dat hem of haar
kracht geeft. Of er werd een eigen tekst geschre-
ven. Dorien en ik mochten deze ochtenden
begeleiden, maar uiteindelijk waren het de
deelnemers zelf die elkaar de nodige wijsheden
teruggaven. Daarnaast ontstonden contacten
onderling. Wij kunnen alleen maar hopen, dat
deze contacten onderling door mogen gaan. Want
de drie ontmoetingen zijn nu geweest en afge-
rond, maar ieders leven gaat natuurlijk door. Met
al het vallen en opstaan, dat daarmee gepaard
gaat.

Dorien en ik willen jullie van harte danken voor je
deelname en je vaak ontroerende bijdrage. Boven
alles wensen we jullie alle sterkte en alle goeds bij
alles wat op je pad komt.

Voor de reis wens ik je dat de weg je tegemoet
komt,

de wind steeds in je rug is, de zon je gezicht
verwarmt

en zachte buien je velden beregenen.

En dat God, tot ons weerzien, je bewaart in de
palm van Zijn hand.

Dorien Koetsier en Lonneke Gunnink

In het najaar willen we een nieuwe reeks
ontmoetingsochtenden houden. Zie de
aankondiging op blz. 15.
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Op zondag 3 september geeft het koor "Brassa” (Omarming) een concert
in het Titus Brandsma Huis in Colmschate, in het kader van het
traditionele verjaardagsconcert van Hans Mol. Het programma bestaat
uit een divers repertoire van verschillende talen en stijlen.

Rijk palet

i Brassa -

Brassa is een "zingen-voor-je-leven-koor", ontstaan binnen het ll _' - In concert
Kenniscentrum Oncologie te Deventer, dat in november 2011 werd x D i .
opgericht. Het koor is toegangkelijk voor iedereen. e §Q\““ ”W&W T
Brassa repeteert op woensdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur onder T T ‘WH \_ 7 |
leiding van Hans Mol. Kijk voor meer info over het kenniscentrum op |_' ;
www.kenniscentrumoncologie.nl. : - 3
Het concert begint om 15.00 uur en duurt ongeveer een uur. Verjaardagsconcert Haris Mol

Na het concert bent u welkom voor een hapje en een drankje.

Mgr. Woorts over
"Kunst in de Kerk"

Binnen de parochies Heilige Lebuinus en Heilig Kruis
hebben wij het initiatief ggnomen om maandelijkse
lezingen te organiseren met een verdiepend
karakter,

Voor de lezingen worden sprekers uitgenodigd die
ons met gedegen kennis van zaken kunnen
meenemen in het onderwerp. Er is geen voorkennis
vereist, iedereen is van harte welkom. We hopen
juist ook toehoorders te interesseren uit andere
christelijke kerkgenootschappen.

De eerste lezing vindt plaats op dinsdag 5
september in het parochiecentrum van de basiliek
van de H. Kruisverheffing te Raalte om 19.00 uur.

Spreker is mgr. H. Woorts, hulpbisschop van Utrecht.
Hij spreekt over "Kunst in de Kerk". Na afloop van de
lezing kunt u, onder genot van een kopje koffie of
thee nog napraten met elkaar of eventueel de
basiliek van binnen bekijken.

Namens de projectgroep Carlo Acutis Lezingen,
William Rensen en Fabian Kappert
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26 augustus, 15.00 uur, Broederenkerk
een accordeonconcert door Pieternel
Berkens (1986) en Renee Berkens(1985).
Zij noemen zich Toeac. Programma:
Nordic Reflections. Een verzameling
werken van Scandinavische komaf,
waarin TOEAC het accordeon in een
breed spectrum presenteert. Het
programma is een eerbetoon aan het
repertoire van Scandinavié, In dit
programma presenteert TOEAC voor het
eerst hun eigen compositorische en
improviserende werk, in combinatie met
elektronica. Het repertoire, in
combinatie met werken van 1.5, Bach,
viert hun tijd rondom Kopenhagen en
nieuwe ontwikkelingen daarbuiten. Het
omarmt meerdere genres en geeft naast
een reflectie op de studietijd een frisse
blik op de toekomst.

Vrije toegang, vrije gift.



Voorzitter:
vicaris
R. Cornelissen

Vicevoorzitter:
' TJ.GM. Lam

Penningmeester:
H. Elshof

Secretaris:
J.Kil

Begraafplaatsen:
T. Wellenberg

Namens het
pastoraal team:
M. Brinkhuis

Mens en
Organisatie:

L W. Legebeke,
adviserend lid

Gebouwen en

onderhoud:

G. strijker,
adviserend lid

Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede woensdag van de maand. Op deze pagina vindt u de
mededelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast zijn onze bestuursleden natuurlijk altijd aan te
spreken voor uw vragen!

De zomer is in het land. Op het moment dat ik dit schrijf, begin juni, is het écht zomer, 30 °Cwas
het vandaag en naar het zich laat aanzien blijft het voorlopig zo. Voor sommigen fijn voor
anderen een stuk minder, want het wordt wel erg droog zo langzamerhand. Voor mijzelf is het
even wennen. Ik ben een tijdje aan de andere kant van de wereld geweest, letterlijk, en daar was
het winter. Ik was op studiereis, zoals Jan Kil het een tijdje geleden in deze rubriek zo mooi
noemde. Dat was een goed gekozen woord, want ik heb veel gezien en veel geleerd, onder
andere over duurzaamheid in de landbouw. Ik vertel u er graag over, maar deze column is daar de
plaats niet voor. Wat ik hier wel kan vertellen, is dat mijn echtgenote en ik een geweldige tijd
hebben gehad. Maar dat het ook fijn is om weer terug te zijn: familie, vrienden, je sociale clubjes,

je sportclub en natuurlijk de parochie. Op afstand merk je hoe dierbaar het allemaal is.

Net voor Pinksteren waren we weer thuis. Inmiddels, een paar weken later, zit ik weer helemaal in
mijn oude leven, en het parochiebestuur maakt daar een wezenlijk onderdeel van uit. In het
laatste bestuursbericht voor mijn vertrek, in maart, heb ik de nieuwe samenstelling van het
parochiebestuur en haar adviseurs met u gedeeld. Na mijn terugkomst heb ik al weer diverse
vergaderingen met hen mogen houden en het doet goed om te merken dat het ondanks de
moeilijke tijden waarin we leven als kerk, goed gaat met de parochie.

Natuurlijk zijn er af en toe issues, maar wat wil je bij zo'n grote parochie, die maar een beperkt
aantal professionals in dienst heeft en het verder voor een belangrijk deel van vrijwilligers moet
hebben? De belangrijkste dingen gaan echter goed en dat zie je vooral als je een tijdje weg bent
geweest. Financieel loopt het volgens plan. De inkomsten uit Kerkbalans 2023 zijn in lijn met die
van vorig jaar en aan de inkomstenkant gaat het, mede door incidentele meevallers, gelukkig
goed. Ook aan de uitgavenkant loopt een en ander volgens plan, onder andere omdat er zo hard
gewerkt is aan de besparing op energieverbruik. Hulde voor iedereen die daar aan meegewerkt

heeft!

Nog belangrijker dan financién zijn echter het geloofsleven en de activiteiten in onze parochie.
leder geeft daar op eigen wijze invulling aan, maar er gebeurt echt enorm veel. [k noem een paar
dingen die ik op afstand heb kunnen volgen: De Paaswake in Deventer, via internet op de hele
wereld te volgen. De enorme groep mensen die onder begeleiding van een groot deel van ons
pastoraal team naar Lourdes is geweest. De gezinszondagen, waar de kinderen voorbereid
worden voor hun Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. De tentoonstelling "de Heilige
Nicolaas en de Hanze": prachtig! En niet te vergeten natuurlijk de beeldverhalen en organisatie-
plannen van de verschillende geloofsgemeenschappen die zo langzamerhand hun voltooiing
naderen: wordt binnenkort vervolgd.

Er worden op veel vlakken echt meters gemaakt. De Heilige Lebuinus Parochie leeft, volop, en daar

mogen we met zijn allen trots op zijn!
Theo Lam, vicevoorzitter
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Onze religieuze volkstaal als eerste en voornaamste "bij de tijd gebracht”
door H. Oosterhuis  (1933-2023)

"Laten we eerst kijken wat we bidden, dan weten we ook beter wat we geloven". Dat zei paus Johannes
XXII1 bij het begin van het Concilie in Rome (1962-1965). Bidden ligt dicht bij het hart en bij wat we
ervaren van God. We moesten van de "catechismus uit het hoofd", vanuit ons verstand, meer naar
beneden: wat we voelen in ons hart. Daarvoor was het ook nodig dat naast de officiéle taal van het
Latijn in de wereldkerk ook de zogenoemde "volkstaal” werd ingevoerd in de kerk.

Huub Oosterhuis, oorspronkelijk van de Jezuietenorde net als paus Franciscus, heeft ons na de
Nederlandse Synode vanaf 1970 als één van de eersten een nieuwe religieus-kerkelijke taal aangereikt
in de RK-Kerk van Nederland en later ook in de Hervormde kerk. Dat begon al met zijn eerste drie
boekjes "Bid om Vrede" en "In het voorbijgaan" en "Vijftig Psalmen", waarna er nog heel veel zouden
volgen.

Als student theologie twintig plus was ik zeer blij met die eerste Nederlands-kerkelijke geloofstaal. Na de
plotselinge dood van mijn vader in 1968 gebruikte onze nieuwe jonge pastoor in de avondwake in de
kerk direct Nederlandse Psalmen en het Absoute-gebed in de volkstaal. Wat een verademing ...

Het smoesje dat het Nederlands in de zondagsliturgie "het mysterie van ons geloof weg zou halen", ging
helemaal niet op. Integendeel. Ook de nieuwe tafelgebeden waren minder dogmatisch (= verstandelijk)
en meer spiritueel (= gevoelsmatig) van aard, dus minder verstandelijk en dichter bij het mysterie van
ons hart. Kortom: het lag dichter bij onze religieus-spirituele ervaring.

Huub Oosterhuis leerde ons als eerste in de volkstaal het verschil tussen de alledaagse taal (bijv. "dit is
volkorenbrood") en de meer beeldende taal(bijv. "dit brood is mijn lichaam"). Wat mooi dat zijn teksten
nu nog klinken in onze vieringen!

Wil Boerkamp O Carm

4

1 Vertaling van het Griekse woord ecclesia’ 5 Verrader 10 Ge-
hakte biefstuk 12 Behoefte 14 Nederlandse topschaker (1901-
1981) 16 Vorm van boeddhisme 17 Spie 19 Ook 20 Brandafval
21 Deel van het schilderij 'Het Laatste Avondmaal' van Leonar-
do da Vinci 23 Voegwoord 24 Behaagziek 26 Groep aange-
zichtshaartjes 28 Plaats in Overijssel 29 Hoofdrolspeelster van
de zondeval 30 Doemprofeet (1503-1566) 32 Staat in de VS
39 Europese vrouw 40 Byzantijnse voorstelling van Christus
42 Jeremy de Britse acteur die de rol van paus Alexander Vi
speelde in The Borgias' 44 Buislamp (Fr. afk.) 45 Bijtend ge-
zegde 47 Bijbeldeel (afk) 48 Zachte stoot 50 Niet contra
51 Leer van het heldendicht 54 Vertraagde weergave 56 Kaas-
stof 57 Het niet-stoffelijke van een mens 58 Godvrezend.

Horizontaal

Verticaal

2 FElitaire kostschool in Engeland 3 Scheepsstuur 4 Symbool
voor krypton 5 Huwelijksuitroep 6 Verenigde Arabische
Emiraten (op auto's) 7 Slaginstrument 8 Hinderlijk iets of
iemand naar 1 Petrus 2:7 en Jes. 8:14 9 Geheel ontmoedigd zijn
naar Est. 4:1, 3 en Dan. 9:3 11 Vrouwtjeshond 13 Economisch
overlegorgaan van westerse landen (afk.) 15 Stemmingmaker
17 R.-k. ordesgeestelijke 18 Hiervoor wordt de orantehouding
vaak gebruikt 21 Kampeergerei 22 Gesteente in vloeibare
vorm 25 Geldkoffertje 27 Oude vochtmaat 31 Franse rivier en
departement 33 Vliegende schotel 34 Bundel bananen 35 Tip,
wenk 36 Continent 37 Kapitein uit de eerste reeks van "Star
Trek’' 38 Windrichting (afk.) 41 Sierspeld 43 Standaard 46 Inter-
netextensie van Spanje 49 Stuk fruit 50 Eerste startpositie
(Eng.) 52 Roem 53 Toverheks 54 Politieke partij (afk.) 55 Dak-
plaat.

DWim De Weerd: - www.cros idecommurication.com

VY LAe yveerdl - WWW.OroSsSWoriocommunecalion.co
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als lerares Duits,

Voor de verandering trakteer ik u op een
vakantietip: een uitstapje naar Miinster. In de
bestrating van de winkelstraat leest u de namen
van Nederlandse en Duitse steden en ontdekt u de
connectie tussen hen en de gaststad: het zijn de
Hanzesteden. Op de zaterdagmarkt nuttigt u
tussen de locals koffie of bier met iets hartigs of
zoets in een tent die aan de kerstmarkt doet
denken. Daarnaast, in de St. Paulusdom, komt u
met gemak een hele middag ogen te kort: het
16e-eeuwse astronomisch uurwerk bijvoorbeeld
en de belangrijke schatkamer met goud uit de
Karolingische tijd. En natuurlijk het borstbeeld van
bisschop Von Galen, "de Leeuw van Minster", die
zich ferm verzette tegen het Nazi-gedachtegoed,
omdat "man Gott mehr gehorchen muss als den
Menschen". Daar wil ik ook nog wel eens een
column over schrijven.

Ook in de voormalige Dominicanerkerk in de
SalzstraPe is iets bijzonders: een slinger van
Foucault. Of beter: een kunstwerk van Gerhard
Richter getiteld "twee grijze dubbele spiegels voor
een pendel". Bovenin de gewelven bungelt aan
een 28 meter lang koord een ijzeren bal. Precies
daaronder een magneet. Eenmaal in slingerbe-
weging gebracht, zorgt de magneet ervoor dat de
slinger blijft bewegen. Wie "webcam Miinster
pendel" googlet, gaat zien wat ik bedoel: traag
maar toch ook snel slingert de kogel heen. En
weer, Hij volgt de aardse (magnetische) wetten
van "aantrekken en afstoten”, maar behoudt een
onverstoorbare, haast majestueuze eigenheid, die
iets opmerkelijks stils heeft. Op de grond ligt een
380 miljoen jaar oud gesteente in een 6 meter
ronde cirkel, verdeeld in 12 segmenten. Wie wat
tijd heeft en observeert, ziet dat de pendel zich als

Column Gabrie

Gabrie Gelissen groeide op in Heerlen, kreeg kinderen in Rotterdam en
woont sinds 2008 met haar gezin in Deventer. In 2020 rondde zij een
studie religiewetenschappen af. Inmiddels staat ze weer voar de klas
hernieuwde energie en vee! plezier.

Passanten van de eeuwigheid

een klok over de cirkel verplaatst. Hier in Minster,
verwijderd van de noordpool, cirkelt hij in 30 uur
rond. Althans, zo zien mensenogen dat.

Want het is niet de pendel die draait: die hangt
aan één punt, hoog in de hemel. Het is de aarde
die draait. En daarop mee draait de nietig kleine
mens. Dat voel je ineens tot in je vezels, als je dit
wetenschappelijke feit tot je door laat dringen.

En dan zijn er nog de spiegels, in twee tinten grijs.
Ze spiegelen het wit barokke interieur van de kerk,
die in de grijsheid haar scherpte verliest, maar
daardoor wint aan neutraliteit. Zo heeft de kun-
stenaar het bedoeld. En in de grijsheid trekt de
kogel voorbij. Onvermoeibaar. Naar links, naar
rechts. En, minder punctueel, de bezoekers van de
kerk. Ook zij verliezen hun aanblik. Grijze silhou-
etten passeren de spiegels. Passanten naast de
eeuwige slinger, die onverstoorbaar en in stilte
blijft voortgaan. Passanten van de eeuwigheid.
Ook dat besef dringt daar tot in de diepte door.

|| :'I i
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Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 61 23 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Oefenen in hulpverlening

Enige maanden geleden is er een hulpverlenings
team gevormd en zijn er codrdinatoren calamiteit
aangesteld. De meeste hulpverleners zijn goed
bekend met EHBO en reanimatie. Begin juni
hebben 17 vrijwilligers uit onze locatie Broederen
geoefend in de kerk onder leiding van de firma
Schuurman Veilig-
heidstrainingen. We
hopen natuurlijk
dat het nooit nodig
is maar in geval van
onwelwording,
ordeverstoring,
rookontwikkeling ...
staan een aantal
hulpverleners in de
kerk paraat, met
een hesje aan, om
de kerkgangers
aanwijzingen te geven en hulp te verlenen. Elke
viering is er altijd een codrdinator calamiteit
aanwezig en meerdere hulpverleners.

Geen boekenmarkt

Dit jaar zal er rondom de Deventer boekenmarkt
(6 augustus) geen boekenmarkt in onze kerk zijn,
vanwege ruimtegebrek met de zomertentoonstel-
ling over de H. Nicolaas en de Hanze. Wie weet
volgend jaar weer.

KRO-viering

Op zondag 20 augustus zendt de KRO opnieuw uit
vanuit de Broederenkerk. Dat betekent dat de
viering om 10.00 uur begint!

En natuurlijk is het fantastisch als er die dag ook
veel parochianen gewoon in de kerk meevieren!
Het gemengd koor van de Basiliek van de Kruisver-
heffing in Raalte zal de viering opluisteren.

Op komst

Op zaterdag 9 en zondag 10 september zijn weer
de Nationale Open Monumentendagen. Voor dat
tweede weekeinde in die maand komt er nog een
speciaal rooster voor vrijwilligers om te helpen.
Ook zin om die dagen gastheer of gastvrouw te
zijn? Meld u aan bij ons secretariaat (gegevens zie
bovenaan deze pagina).

We zijn op zaterdagavond 9 september ook
gastlocatie voor de Nacht van Goud. In de
avonduren (tussen 21.00 en 22.30) zingt het koor
van de Luchtmacht onder leiding van Rienus Oude
Kempers in de Broederenkerk. Ook voor deze
bijzondere belevenis zoeken wij nog een aantal
mensen die gastheer/gastvrouw willen zijn.

Bedankavond vrijwilligers

Zet alvast op de kalender: vrijdag 22 september,
vanaf 17.00 uur.

Het wordt lekker én gezellig!

Ontmoetingen in de bidkapel van de Broederen
Sinds jaren sluit ik een aantal keren per week de bidkapel van de
Broederenkerk. Kaarsjes uitblazen, tekstaanwijzing op de het
evangelieboek veranderen, deuren dicht, hek dicht, klaar.

Maar regelmatig heb ik bijzondere ontmoetingen. Soms ligt er
iemand te slapen. Die probeer ik dan met zachte dwang te
bewegen elders het dutje voort te zetten. Dat lukt meestal wel,
soms moet de dwang iets steviger ingezet worden.

Soms zit iemand verzonken in gebed. Dan wacht ik een tijdje
rustig totdat het gebed begindigd is. Meestal gaatiemand dan
rustig weg, maar soms wil iemand zijn of haar verhaal even kwijt.
Verdrietige verhalen, maar ook mooie, ontroerende verhalen heb
ik gehoord.

Onlangs zat er een ouder echtpaar. Zij waren lang geleden uit
Nederland naar Australié geémigreerd en waren nu op zoek naar
plaatsen uit het verleden. Meneer vroeq zich af of het doopboek
waarin zijn doop was opgetekend er nog was.

Ik heb hen uitgenodigd mee te gaan naar het secretariaat, heb het
betreffende boek opgezocht en daar stond zijn naam.

Ook zijn zussen (meneer had zes zussen) stonden in het boek. De
vijf zussen waren gedoopt in de nu gesloten Vianneykerk. Die
boeken staan in de kluis. Ook deze zussen hebben we gevonden.
Deze mensen waren zo blij en dankbaar en hadden ook weer een
bijzonder verhaal.

De bidkapel, een mooie plaats van ontmoeting.

Fien Minis
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Nicolaas Schalkhaar

Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur

E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801 Misintenties - NL 38 RABO 0162443331
Contactpersoon 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 65 11 69, e-mail dianbouwman@kpnmail.nl

Pastor Brummelhuis 65 jaar priester

Op 20 juliis pastor Brummelhuis 65 jaar priester. Aan dit
gedenkwaardige jubileum willen we extra aandacht besteden
en wel op zondag 3 september om 10.30 uur in de
H.Nicolaaskerk in Schalkhaar. Er wordt dan een feestelijke
eucharistieviering gehouden. Hoofdcelebrant is vicaris Ronald
Cornelissen. Pastor Brummelhuis wordt dan in het zonnetje
gezet. Zie verder het interview op blz. 7.

Maria van Frieswijk, Koningin van Overijssel
| Maria, moeder van de kerk en voorspreekster tussen Jezus en de
. mensen. Hoe bijzonder is het dat het beeldje van Maria van

! Frieswijk in de H.Nicolaaskerk een plaats heeft gekregen. Elke

| zondag weer steken veel mensen een kaarsje op om haar voor-
spraak te vragen voor alle zorgen die ieder mens op zijn levens-

| pad tegen komt. Maar ook uit dankbaarheid worden kaarsen

. opgestoken.

| Op 12 september 1954 is dit beeldje gekroond en is Maria van

| Frieswijk uitgeroepen tot koningin van Overijssel. Het feest van
Maria van Frieswijk werd altijd gevierd op de tweede zondag van
september. Een aantal jaren is daar vanaf geweken, maar nu is
een oude traditie weer in ere hersteld.

Dit jaar is zondag 10 september de datum. We starten om 10.30
uur met een gezinsviering, tussen de middag een lunch en een
activiteit met de jongeren. Vervolgens een prossessie in het
Pastoorsbosje en we sluiten af met een korte viering in de kerk.
Voorgangers zijn op deze dag pastor Gauthier de Bekker en
diaken Marc Brinkhuis. De koren Youngest Voices XL en
Magnificent zullen de viering muzikaal opluisteren.

Op deze dag is het ook nationale Ziekendag. De zonnebloem zal
dan een deurcollecte houden.

Foto Harry Mulder

Vakantie

Veel mensen trekken er in de zomervakantie op uit, maar er zijn er ook genoeg die het dichter bij
huis zoeken. Hoe dan ook, wij wensen u allen een prachtige zomer toe. Voor de thuisblijvers is
er elke zondag een viering om 10.30 uur. Op 18 juli is er een ontmoetingsviering waarin pastor
Gauthier de Bekker zal voorgaan. Graag hiervoor aanmelden. Zoals gebruikelijk wordt er, indien
nodig, voor vervoer gezorgd. Op zondag 13 augustus is er een Taizé-eucharistieviering waarin
pastor Fons Zandbelt zal voorgaaﬂ In deze wermg zmgen cantors de prachUge Taize-liederen.

1 op de donderdagocht n van 9.30 tot 12.00 u
In verband met de tentoonstelling "de Hemge Nicolaas en de Hanze is er een fletstacht quezet lar;gs alle
H.Nicolaaskerken van de H. Lebumuspamcme Ook langs de H.Nicolaaskerk in Schalkhaar. Daarom geeft Coen
Van Haaren op de zaterdagen 15 juli en 19 augustus van 14.00 uur tot 16.00 uur rondleidingen in onze kerk.
Kaoffie en thee staan klaar.

Hat o o inli an an
HET secretar |’]c1'1 I"H in 1 JUi en ati
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Nicolaas Lettele

E-mail:
Rekeningnr.:

Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 06 - 10 86 37 18
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Bij vragen/bezoekje, contactpersoon Joke Haverkamp, tel. 06-1086 37 18

Contactpersoon 't Zout: Hanneke Miedema - e-mail am.miedema@gmail.com

Overleden

Op maandag 29 mei jl. is onze parochiaan Annie
Zwiers-Bosman op de leeftijd van 92 jaar
overleden. De uitvaartviering en begrafenis
hebben plaats gevonden op 6 juni 2023.

Vieringen in juli en augustus

In verband met de vakantie is er zowel in juli als
in augustus slechts in twee weekenden een
pastoraal voorganger beschikbaar.

De overige weekenden hebben wij, in overleg
met onze parochiaan voorgangers Annette,
Marijke, Elsbeth en Marlies proberen in te vullen.
Alleen in het weekend 8/9 juli is er geen viering
in onze kerk. Ook onze voorgangers mogen
genieten van een vakantie.

50 jaar cecumenische vespers in Bathmen
Afgelopen winter, van oktober tot Pasen, hebben
we in de Dorpskerk in Bathmen voor het vijftigste
seizoen vespers gevierd. Deze vespers worden
voorbereid en voorgegaan door veelal leken uit
de kerken van

Bathmen, Okken- *00”40.
broek en Lettele N\ 4
(BOL). Opblz. 12int ©
Zout leest u meer
over het vieren van
de vespers en andere
oecomenische activi-
teiten in BOL verband.

IR~

Gezinsviering

Zaterdag 15 juli is er om 19.00 een gezinsviering
in onze kerk om het schooljaar af te sluiten. De
kinderen van Youngest Voices XL zullen de viering
opluisteren met hun vrolijke liedjes.

Wij nodigen iedereen, en vooral ouders met
kinderen, uit om dit met ons mee te vieren.

Ontmoetingsviering
Om alvast in uw agenda te noteren: De
eerstvolgende ontmoetingsviering is op
woensdag 20 september.
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Nadere mededelingen over deze viering in de
volgende uitgave van 't Zout.

Kermisviering

B.g.v. de kermis vindt op zondag 6 augustus de
dialectviering weer om 9.30 uur plaats in de
feesttent op het kermisterrein met als
voorganger diaken Marc Brinkhuis. Er is dit
weekend geen viering in de kerk.

Dopelingen

Tijdens het Pinksterweekend
werden op 28 mei twee
kinderen gedoopt in onze
kerk. Lara Anne Maria de
Bakker en Floor Ido Dex
Geluk zijn door het H.
Doopsel in onze parochie
gemeenschap opgenomen.
Onze hartelijke felicitaties aan ouders en
kinderen. Dat zij onder Gods zegen mogen
opgroeien in een liefdevolle omgeving.

=
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Collecte viering met Hemelvaart

De opbrengst van de collecte op Hemelvaartsdag
voor het werk van pater Jan Brinkhof bedraagt
£80,85. Alle gevers hartelijk dank.

Vakantiegroet!

Namens de Werkgroep Pastoraat en de
Codrdinatoren wensen wij iedereen die er op uit
trekt, maar ook iedereen die thuis blijft, een
mooie en fijne zomer toe, zodat iedereen na de
vakantie weer met veel energie aan de slag kan
gaan.

Vergeet uin deze
periode niet om ook
aandacht te schenken
aan mensen in uw
omgeving die vaak
alleen zijn.
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Willibrord Boskamp
Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43
Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur
E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202 Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293
Beheerder:  parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

"Voor wie dankbaar is, wordt alles een geschenk,
omdat hij weet dat hij absoluut nergens recht op heeft."
(Dietrich Bonhoeffer)

De zomertijd is een tijd waarin alles even op een lager pitje wordt gezet om, zo mogelijk buiten, de
zinnen wat te verzetten, de zonnewarmte te voelen en de accu weer wat op te laden.

Maar de zomer kan voor sommigen ook wel erg stil zijn, vooral als je wat ouder bent. Daarom kunt u ook
in deze maanden terecht bij de verschillende activiteiten in en om de kerk.

We wensen u allen een goede en verkwikkende zomertijd toe!

Elke dinsdagmiddag gezelligheid in parochiezaal "De Hoeksteen"

Als u misschien een beetje tegen die stille zomermaanden aankijkt omdat er dan zoveel mensen weg zijn
en wellicht ook de kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn, dan bent u elke dinsdagmiddag van harte
welkom in parochiezaal "De Hoeksteen". Hier kunt u een kopje thee of koffie drinken, een praatje

maken of met elkaar spelletjes doen. Er is altijd veel plezier en saamhorigheid op deze middagen, dus
kom gewoon eens langs van 14.00-16.00 uur!

Ontmoetingsvieringen in de zomer

We merken dat de maandelijkse ontmoetingsvieringen op de tweede woensdag van de maand voorzien
in een behoefte van mensen die niet meer naar de weekendvieringen in de kerk kunnen komen. Zij
vinden het waardevol om samen te vieren en daarna met de pastor en elkaar na te kunnen praten.
Daarom gaan we ook in de zomermaanden door met deze bijeenkomsten. Op woensdag 12 juli is er een
communieviering waarin pastor Lonneke Gunnink zal voorgaan en op woensdag 9 augustus is er een
eucharistieviering waarin pastoor Cornelissen voorganger is. Inloop vanaf 10.30 uur, daarna een viering
en aansluitend een eenvoudige broodmaaltijd. Graag even aanmelden bij Annie van den Berg,
Wilhelmien Straatman of Lammie In 't Veld.

Sterkte voor de zieken en eenzamen

Het is soms niet goed mogelijk om te weten wie er in onze geloofsgemeenschap ziek is of anderszins
moeilijke tijden doormaakt. Daarom willen we ook vanaf deze plaats iedereen die te kampen heeft met
gezondheidsproblemen, die zorgen heeft over dierbare naasten of die zich eenzaam voelt, heel veel
steun en moed toewensen. En als u er graag eens over wilt praten, of als we op een andere manier iets
voor u kunnen betekenen, dan hopen we dat u ons dit laat weten. U kunt daartoe contact opnemen
met Lammie In 't Veld, 06-57038176.

Bedevaarten

De data voor de bedevaarten naar Kevelaer in augustus en september zijn bekend; u kunt dit vinden in
het Zout van juni. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus als u mee wilt kunt u zich nog opgeven bij Anton
Kleinherenbrink.

In maart 2024 staat er een reis naar Rome en Assisi op het programma. Voor deze reis moet u wel goed
ter been zijn. Zie ook blz. 12. Meer info via Lammie In 't Veld, 06-57038176.
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Stationsweg 9
8131 DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09 INGB 0000911561
= Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
=4 't Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com -
Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl . 48
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Bedevaarten Kevelaer

De vierdaagse fietshedevaart van Zwolle en
omstreken is van 21 t/m 24 augustus.
Tweedaagse busbedevaart Zwolle en omstreken is
op 22 en 23 augustus.

De eendaagse busbhedevaart is op vrijdag 1
september

Meer info zie blz. 10 en 11.

Ontmoetingsvieringen

In Wijhe op dinsdag 25 juli Ontmoetingsviering
met pastoraal werker Lonneke Gunnink. Opgave
bij Joke Biezeman 06-24160105 of bij Minie
Strijdveen 0570-522754.

In Boerhaar op donderdag 24 augustus H. Mis met
pastor Gauthier de Bekker.

Opgave bij Mariét Kruit 0570-525320.

Voor beide vieringen geldt: inloop met koffie vanaf
half 11. Aanvang viering 11.00 uur en daarna
eenvoudige lunch soep met broodjes. Ook
mensen uit het dorp zijn van harte welkom bij
beide vieringen. Kunt u niet zelfstandig komen
neem dan contact op met bovenstaande
personen.

Schoolvieringen
Er zal nog een slotviering komen op 19 juli. Tijd en
locatie zullen nog bekend gemaakt worden.

Wiejese Diekdaegen

Tijdens de Wiejese Diekdaegen wordt er, zoals
gebruikelijk, een oecumenische dienst gehouden
in de feesttent. Deze begint op zondag 3
september om 9.30 uur en is voorbereid door de
taakgroep oecumene, in samenwerking met de
voorganger Martje Veenstra-Oving en heeft als
thema "Connected". Het Wijhes Mannenkoor
zorgt voor de muzikale begeleiding.

Het collectedoel is Ghana over de lIssel ...
www.stichtingghanaoverdeijssel.nl.

Tijdens de dienst is er in de tent een
kindernevendienst en hierna is er een
mogelijkheid om een kop koffie te drinken.

U bent allemaal van harte welkom!
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Warme Jassenactie

Samen met Olst en Boskamp gaan we meedoen
met de warme jassenactie van de PCl. Hebt u
winterjassen, mutsen, sjaals en of handschoenen
die u niet meer gebruikt?

Bewaar ze dan voor deze actie, die ten goede komt
aan mensen die we de komende winter niet in de
kou willen laten staan. Meer hierover leest u t.z.t.
in de Huis aan Huis Reclamix.

Wilt u graag meehelpen om deze actie tot een
succes te maken, meld u dan aan als vrijwilliger bij
Gerda Nijboer tel: 06-26956283.

Overledenin ons geloofscentrum
03-06-2023 Wim Zwartjens 89 jaar.

Agenda

9 juli informatie en opgave Bedevaart Kevelaer

in 't Klankbord na de viering.

11 juli 10.00 uur 't Weijtendaal Woord- en
Communieviering met parochiaanvoorganger Cor
van den Berg. Na de viering koffie en ontmoeting.
25 juli 10.30 uur Ontmoetingsviering Wijhe met
pastoraal werker Lonneke Gunnink.

8 augustus 10.00 uur 't Weijtendaal Woord- en
Communieviering met parochiaanvoorganger

Cor van den Berg. Na de viering koffie en
ontmoeting.

15 augustus Maria ten Hemelopneming 19.00 uur
H. Mis in de O.L.V. kerk te Wijhe met pastoor
Cornelissen.

24 augustus 10.30 uur ontmoetingsviering
Boerhaar met pastor Gauthier de Bekker.

Kopij voor deze pagina
Uiterlijk 7 augustus 2023 voor de maand
september,




Titus Brandsma Huis (TBH)
T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18
Secretariaat:  woensdag 10.00 - 12.30 uur

E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937
Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl Tevens Vietnamese parochie

Het nummer van 't Zout van juli/augustus ligt bij je in de brievenbus. Vakantiemaanden.
Veel activiteiten in het Titus Brandsma Huis stoppen tijdelijk in deze maanden. Maar
activiteiten zoals bij Titus op de koffie en het Donderdag Diner gaan gewoon door.

Wij willen dan ook iedereen, of je nu weg gaat, of thuis blijft, een fijne vakantie wensen.
Genieten van je vrije tijd en hopelijk ook van het zonnetje. En bedenk: Je hoeft niet ver
te reizen om mooie nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe herinneringen te maken.
Allemaal een fijne tijd toegewenst.

Ziehenza[uing Wilt u de Ziekenzalving ontvangen?

Op woensdag 11 oktober 2023 is er in het Titus Meld u zich voor 25 september aan bij het
Brandsma Huis een gezamenlijke Ziekenzalving, secretariaat van het TBH. Opgave kan per mail:
tijdens de wekelijkse eucharistieviering om 9.30 titusbrandsma@heiligelebuinus.nl of op tel. nr. 652618
uur m.m.v. Pastoor F. Zandbelt. (woensdag van 10.00 tot 13.00 uur).

De Ziekenzalving is een sacrament. Het wordt Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u 14 dagen
toegediend aan personen die ziek zijn of aan van te voren een tekstboekje als voorbereiding.
personen die door dit sacrament gesterkt willen Voor verdere informatie kunt u contact opnemen
worden of er behoefte aan hebben. Het ontvan- met mevrouw Anny Oosterhuis, tel. nr. 651129.
gen van de Ziekenzalving is meerdere keren Werkgroep Diaconie Titus Brandsma Huis
mogelijk.

Uitstapje ouderenmorgen

Op donderdag 25 mei reden we met 4 auto's en 13 leden van onze
ouderengroep richting Heino. Rond 11.30 uur waren we bij kasteel
het Nijenhuis in Heino, waar onze gids Silvia ons al opwachtte.
Tijdens haar rondleiding door het kasteel vertelde ze over de
geschiedenis en over de vele bijzondere schilderijen die er hangen.
De schilderijen van Jan Voerman en zijn verschillende manier van
schilderen was bijzonder om te zien! Men was erg zuinig op hun
collectie, "nergens aankomen", hoorden we constant.

Na een heerlijke lunch hebben we in groepjes de beeldentuin bezocht, aan de
4 hand van de uitgereikte catalogus. De zon scheen uitbundig deze middag,
waardoor het extra genieten was met zijn allen. Er waren bijzondere
beelden,herkenbaar en onherkenbaar, waarbij uitleg nodig was....Anneke en
Marijke lazen voor uit de catalogus, dat deden ze goed!Tot slot richting Hof van
Salland, waar we met zijn allen van een drankje op het terras genoten en ons
een driegangenmenu geserveerd werd. Het personeel was erg aardig en had
plezier aan onze oudersngroep, dat kon je zien! Het eten was voortreffelijk; het "Diepenveens toetje"
had iedereen zo op. Verrukkelijk! Kortom, (alweer) een geslaagd uitstapje.

Jannie Hilgers-Witteveen en Afra Janssen

Groene vingers gezocht!

Wij zijn op zoek naar een aantal mensen die het leuk vinden om zo nu en dan een keer een ochtend of
middag, buiten in de tuin aan de slag te gaan. Als wij in de tuin gaan werken, dan sturen we een
mailtje met de datum en de tijd. Kun je een keer niet, geen probleem! misschien dan wel de

volgende keer ... Denk je "dit is wel wat voor mij" stuur dan een mailtje naar:
titusbrandsma@heiligelebuinus.nl of bel naar: 0570-652618, ook voor meer inlichtingen.

adl
TITUS BRANDSMA HUIS - 27




Herberg van Ars

Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54
E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125

(otirdinator:  Jos Egberts

Elke woensdagochtend van 9.30 uur tot
9.45 uur ochtendgebed.

Elke woensdagochtend, aansluitend bij
ochtendgebed, ontmoetingsochtend van
10 tot 12 uur.

o i e w0 DT g g

Vst b amichta

A TE ¢ LPTLLA

Aandacht voor het volgende
Vanaf 1juli is er alleen op de eerste zaterdag van de maand een gebedsviering, we
starten met koffie en thee en eindigen met soep.

Herbergfilm woensdagavond 6 september
Het Koreaanse gezin Yi besluit het stadse leven in te ruilen voor het
landelijke Arkansas om daar hun "American dream" waar te maken.
Jacob hoopt dat een boerderij zijn gezin aan een beter leven zal helpen,
maar de nieuwe omgeving brengt flink wat uitdagingen met zich mee.
Financieel gaat het ze niet voor de wind en de hartafwijking van hun

i zoon David, houdt de familie constant op hun hoede. Toch proberen ze

samen een weg te vinden in het boerenleven. Maar als grootmoeder

onverwachts bij ze intrekt, wordt het gezin pas echt op de proef gesteld.Plaats: speeltuin de Driehoek
aan de Rielerweg, Aanvang 19.30 uur, koffie en thee gratis. Een vrije gift wordt op prijs gesteld vanwege
de gemaakte kosten.

Diaken in en rond de Herberg van Ars

Wat zo leuk is aan de herberg, is dat het een zoete inval is op de
ontmoetingsochtend en dat wij o.a. ontdekt zijn door Saxion.
Enkele weken geleden kwamen er drie studenten van Saxion met
een onderzoeksopdracht namelijk: wat weten ouderen van
technische innovatie in de zorg. Aanvankelijk was er wat
weerstand van de bezoekers van de herberg maar die was snel
overwonnen. Ook het begrijpen waar het om ging, was even
zoeken. Maar met enkele voorbeelden van innovaties kwamen de
verhalen los. Bijvoorbeeld: een blindegeleidestok met gps, luiers
voor volwassenen die een melding geven wanneer die vervangen
moet worden, VR-brillen: dat zijn brillen die een bepaalde
omgeving weergeven waarin je dingen kunt beleven/wandelen. Noem maar op. Een bijzonder leuke bijeenkomst
op de ontmoetingsochtend van de herberg.

De zomer begint en wij gaan gewoon door, elke woensdagochtend
ontmoeting van 10 tot 12 uur. Op 6 september weer een film.

Wij, de herbergiers wensen u een mooie zomer, niet te warm, maar
gewoon lekker zomerweer en hopen u op de woensdagochtend gewoon
te ontmoeten. Gaat u weg, dan een gezegende reis en een goede
thuiskomst gewenst. Kortom: een goede zomer en tot in september,
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Eerste Hulp In elk Zout-nummer geven we dit seizoen langs de weg van het
zogenaamde ABC-alfabet een korte, sobere uitleg van een aantal
katholieke begrippen die we niet meer zo vaak tegenkomen.

We baseren ons hierbij op het boekje Eerste Hulp bij katholieke

begrippen, Uitgeverij Abdij van Berne

bij katholieke begrippen

\

Roerende feestdagen
Kerkelijke feestdagen vinden op vaste of wisselende dagen plaats. Deze laatste groep noemen we
roerende feestdagen. Aswoensdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn daar voorbeelden van.

Roosvenster

Dit is een cirkelvormig venster met stenen versiering in geometrische patronen en meestal voorzien van
gebrandschilderd glas. Bij laat-romaanse en gotische kerken en kathedralen werden ze vaak geplaatst
aan de westgevel van de narthex (de voorhal achterin het kerkgebouw) of aan de noord- en zuidgevel
van het transept (meestal haaks op het lange "middenschip"). Bekende kerken met een roosvenster zijn
de Notre Dame in Parijs en de basiliek van San Francesco in Assisi.

Sacristie
De sacristie is een ruimte in de kerk, vlak bij het priesterkoor met het altaar, waar liturgische
benodigdheden worden bewaard en die tevens vaak wordt gebruikt als kleedruimte.

Schisma

Grieks: schizein = splitsen, afscheuren.

De bekendste schisma's zijn: het "Oosters Schisma" van 1054 waarbij de scheiding ontstond tussen de
Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-orthodoxe Kerk en later het "Westers Schisma" (1378-1417) toen
in de Rooms-Katholieke Kerk pausen en "tegenpausen" elkaar bestreden.

Schuilkerk

Een kerk die er vanbuiten niet als zodanig uitziet. Schuilkerken ontstonden in wat nu Nederland heet ten
tijde van de Reformatie in de tweede helft van de zestiende esuw toen er alleen maar godsdienstvrij-
heid was voor de calvinistische Gereformeerde Kerk. Behalve rooms-katholieken moesten ook luthera-
nen, remonstranten, doopsgezinden en oud-katholieken hun toevlucht nemen tot bestaande panden die
provisorisch als kerkjes werden ingericht. In dorpen en op het platteland ontstonden ook wel "schuur-
kerken", zo genoemd omdat ze eruit zagen als een schuur. De schuilkerkperiode duurde tot 1798, toen
alle godsdiensten voor de wet gelijk werden gesteld. Een bekende schuilkerk is de "Onze Lieve Heer op
Solder" in Amsterdam.

Serafijn
Een bepaald soort engel van hoge rang. Serafijnen worden genoemd in het Oude en Nieuwe Testament.
Na de serafijnen volgen in rang de cherubijnen-engelen.

Sint-juttemis

De uitdrukking "met sint-juttemis" betekent zoveel als "op geen enkele feestdag", ofwel "nooit". Het
betreft een verzonnen feestdag van een verzonnen heilige. De oorsprong is niet te achterhalen. Een
synoniem van deze uitdrukking is "als Pasen en Pinksteren op één dag vallen".

* "Het zal echt niet gebeuren. Je kunt tot sint-juttemis wachten totdat hij je ten huwelijk vraagt".
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Naar de kerk in de

waar dag tijd
zaterdag 1 en zondag 2 juli
Kruisverheffing 72 09.30
Herberg van Ars 7a 17.00
Heeten za 19.00
Boerhaar 20 09.00
Haarle 70 09.00
Lettele 70 09.00
Mariénheem 0 09.00
Broederen 70 1030
Kruisverheffing 20 10.30
Schalkhaar 70 1030

zaterdag 8 en zondag 9 juli

Boskamp 7a 19.00
Nieuw Heeten 7a 19.00
Luttenberg 70 09.00
Mariénheem 70 09.00
Wijhe 20 09.00
Broederen 70 10.30
Kruisverheffing 70 10.30
Schalkhaar 20 1030

zaterdag 15 en zondag 16 juli

Heeten 7a 17.30
Kruisverheffing za 19.00
Lettele za 19.00
Broekland 70 10.00
Mariénheem 0 09.00
Wijhe 70 09.00
Broederen 0 10.30
Kruisverheffing 70 1030
Schalkhaar 70 1030

zaterdag 22 en zondag 23 juli

Lettele 7a 19.00
Boskamp 70 09.00
Haarle 70 09.00
Heeten 20 09.00
Mariénheem 70 09.00
Broederen 0 10.30
Kruisverheffing 70 1030
Schalkhaar 0 10.30
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voorganger

G. de Bekker
parochiaanvoorganger

G. de Bekker eucharistie / gezin

H. Limbeek

J. Verweij
parochiaanvoorganger
werkgroepleden

G. de Bekker

J. Yerweij
parochiaanvoorganger

F. Zandbelt

(. de Bekker

G. de Bekker
werkgroepleden

L. Gunnink-van den Berg
R. Cornelissen

(. de Bekker

H. Limbeek & L. Gunnink-van den Berg eucharistie

G. de Bekker
G. de Bekker
L. Gunnink-van den Berg
L. Gunnink-van den Berg

J. Verweij
parochiaanvoorganger
H. Limbeek

G. de Bekker
parochiaanvoorganger

G. de Bekker
parochiaanvoorganger
G. de Bekker

L. Gunnink-van den Berg
werkgroepleden

M. Brinkhuis

G. de Bekker

P. Dullaert

soort viering koor
5e zondag van het jaar
eucharistie

gebed

Sunshine

eucharistie (aecilia
eucharistie gemengd
communie (antors
communie

eucharistie Schola
eucharistie

communie Brugkoor

14e zondag van het jaar

eucharistie gemengd en Spirit
eucharistie gemengd
eucharistie herenkoor
communie

communie (aecilia
eucharistie (aecilia
eucharistie

Nicolaaskoor

15e zondag van het jaar

eucharistie

kringviering

communie/gezin Youngest Voices XL

gebed herenkoor
Luttenberg

eucharistie

communie (aedlia

eucharistie Caecilia

eucharistie

communie Nicolaaskoor

16e zondag van het jaar

eucharistie (Cantores
communie gemengd
eucharistie gemengd
communie samenzang
communie

communie (aedlia
eucharistie

communie vakantiekoor



Heilige Lebuinus Parochie ﬁ

waar dag tijd voorganger soort viering koor
zaterdag 29 en zondag 30 juli 17e zondag van het jaar
Luttenberg 7a 19.00 J. Verweij eucharistie

Nieuw Heeten 7a 19.00 M. Brinkhuis communie gemengd
Boskamp zo  09.00 M.Brinkhuis communie gemengd
Lettele 20 09.00 parochiaanvoorganger communie Voce Magna
Mariénheem 7o 09.00 L. Gunnink-van den Berg communie

Broederen 70 1030 J. Verweij eucharistie (Caecilia
Kruisverheffing 0 1030 R.Cornelissen & F. de Graaf eucharistie

Schalkhaar 70 1030 M. Brinkhuis communie vakantiekoor
zaterdag 5 en zondag 6 augustus Gedaanteverandering van de Heer
Kruisverheffing 7 09.30 R.Cornelissen eucharistie

Herberg van Ars za 17.00 parochiaanvoorganger gebed

Heeten 7a 19.00 M. Brinkhuis communie

Luttenberg 70 09.00 werkgroepleden communie gemengd
Mariénheem 0 09.00 J.Verweij eucharistie

Lettele zo 0930 M.Brinkhuis gebed/ dialect alle koren
Broederen 20 1030 H.Limbeek & F. de Graaf eucharistie Schola
Kruisverheffing 0 1030 J. Verweij eucharistie

Schalkhaar 0 1030 parochiaanvoorganger communie vakantiekoor
zaterdag 12 en zondag 13 augustus 19e zondag van het jaar

Boskamp 7a 19.00 F Zandbelt eucharistie gemengd
Haarle 7a 19.00 R.Cornelissen eucharistie gemengd
Boerhaar zo  09.00 parochiaanvoorganger communie (Caecilia
Lettele z0  09.00 R.Comelissen eucharistie Voce Magna
Mariénheem 0 09.00 werkgroepleden communie

Broederen 70 1030 J. Verweij eucharistie (Caecilia
Kruisverheffing 0 1030 R. Cornelissen eucharistie

Luttenberg, tent 70 1030 G.Pieper gebed

Schalkhaar 0 1030 F Zandbelt eucharistie (Cantores
dinsdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming
Kruisverheffing di 09.00 R.Cornelissen eucharistie

Schalkhaar di 0930 H.Brummelhuis eucharistie

Broederen di 1030 H.Limbeek eucharistie

Heeten di 19.00 M. Brinkhuis communie gemengd
Wijhe di 19.00 R.Cornelissen eucharistie (aecilia
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19.00
19.00
19.00
19.00
09.00
09.00
09.00
10.00
1030
1030

09.30

19.00
08.30
09.00
09.00
09.00
09.00
10.00
10.30

dag tijd voorganger

M. Brinkhuis
parochiaanvoorganger

(. de Bekker

R. Cornelissen

G. de Bekker
werkgroepleden

H. Limbeek

R. Cornelissen & M. Brinkhuis
G. de Bekker

P. Dullaert

R. Cornelissen en anderen

G. de Bekker

(. de Bekker

L. Gunnink-van den Berg
parochiaanvoorganger
werkgroepleden

J. Verweij

M. Brinkhuis

H. Limbeek

waar

zaterdag 19 en zondag 20 augustus
Kruisverheffing 7a
Lettele za
Luttenberg 7a
Nieuw Heeten za
Heeten 0
Mariénheem 0
Wijhe 70
Broederen 0
Kruisverheffing 70
Schalkhaar 0
donderdag 24 augustus
Kruisverheffing do
zaterdag 26 en zondag 27 augustus
Haarle za
Kruisverheffing 0
Boskamp 70
Lettele 70
Luttenberg 0
Mariénheem 70
Raalte, tent 20
Broederen 20
Schalkhaar 0

zaterdag 2 en zondag 3 september

Kruisverheffing 7a
Herberg van Ars 72
Lettele 7a
Wijhe, tent 70
Broederen 0
Schalkhaar 70

1030

09.30
17.00
19.00
10.00
1030
10.30

@. de Bekker

(. de Bekker
parochiaanvoorganger

(. de Bekker

M. Veenstra

J. Verweij

R. Cornelissen & H. Brummelhuis

soort viering koor
20e zondag van het jaar

kringviering

communie (Cantores
eucharistie gemengd
eucharistie / Oogstdank Feder

eucharistie

communie

eucharistie Caecilia
eucharistie Basiliekkoor Raalte
eucharistie

communie vakantiekoor

eucharistie/Stoppelhaene

21e zondag van het jaar

eucharistie gemengd
eucharistie

communie gemengd
communie (antores
communie

eucharistie

oecumene/Stoppelhaene

eucharistie (aecilia
eucharistie vakantiekoor

22e zondag van het jaat

eucharistie

gebed

eucharistie Voce Magna
oecumene Wijhes Mannenkoor
eucharistie Schola

eucharistie Brugkoor &

Nicolaaskoor

4

Kleine gebaren van liefde - tips van paus Franciscus
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Zorgen voor de ander zonder reserve

Een eerlijk compliment geven

De kleine dingen waarderen

Liefhebben en dat ook tonen aan anderen

Je onthouden van kwetsende woorden en houdingen
Een oudere bezoeken
Waakzaam zijn om niet mee te gaan in bekoringen
Liefdadig zijn naar de allerarmsten

Vergeven en vergeving vragen



Ontmoetingsvieringen

Bij ontmoetingsvieringen draait het niet alleen om de viering zelf maar vooral ook om elkaar en de teamleden te ontmoeten als de
doordeweekse en/of de zondagsvieringen komen te vervallen. ledereen is welkom op de hierboven aangegeven tijd. Na de viering sluiten
we af met een eenvoudige maaltijd. Kijk voor alle details op de bladzijden van de geloofscentra - soms is aanmelden noodzakelijk.

dag tijd waar soort viering data
dinsdag 0930 Schalkhaar ontmoeting 18jul
10.30 Weijtendaal Wijhe ontmoeting 25jul
woensdag 10.30 De Hoeksteen Boskamp ontmoeting 12jul, 9aug
donderdag 10.30 Willibrordus Boerhaar ontmoeting 20jul, 24 aug
Overige vieringen
maandag 0830 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed elke week
09.30 Ludgerus Deventer eucharistie 3jul, 17 jul, 7 aug, 21 aug
10.30 Averbergen Olst communie 3jul, 7 aug
dinsdag  08.00 Broederenkerk Deventer Lezingendienst en Lauden elke week
0830 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed elke week
09.00 Vredeskapel Schalkhaar rozenkransgebed elke week
09.30 Vredeskapel Schalkhaar eucharistie elke week
10.00 Weijtendaal Wijhe communie 11jul, 8 aug
woensdag 08.00 Broederenkerk Deventer Lezingendiensten Lauden  elke week
0830 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed elke week
09.30 Titus Brandsma Huis Colmschate eucharistie elke week
11.00 Willibrordkapel Boskamp eucharistie 12 jul, 26 jul, 9 aug, 23 aug
19.00 Broederenkerk Deventer Taizé elke week
donderdag 08.00 Broederenkerk Deventer Lezingendienst en Lauden  elke week
08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed elke week
19.00 Broederenkerk Deventer Vesper elke week
vrijdag 08.15 Broederenkerk Deventer aanbidding elke week
08.30 Broederenkerk Deventer hiecht elke week
09.00 Broederenkerk Deventer eucharistie elke week
09.00 Nicolaas Lettele eucharistie elke week
zaterdag  11.00 Sparrenheuvel Diepenveen eucharistie 1jul, 5aug
zondag 10.30 St. Jozef Deventer eucharistie 23 jul, 27 aug
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Lief en leed
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Gebedsintenties

30 juni
Nicolaas Lettele - Bernard Aarnink en overleden familie

len 2 juli

Broederen - Elisabeth Hogenstijn-Nijmaller, Marijke en Fried Wind-
meijer

Nicolaas Schalkhaar - fam. Verwoolde-Groot Koerkamp, fam. Haver-
kamp-Groot Koerkamp, Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen, ouders
Lenferink-Willemsen, Lenie en Arnold Veldhuijzen-Kerkvliet, Henk Belt-
man, Hanneke Eggermont-van Beek, Trees Mulder-Tiebot

Nicolaas Lettele - voor alle ongedoopte kinderen die worden her-
dacht via het kindermonumentje (jgt), Jan en Dine Daggenvoorde, Bart
Elferink, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek
Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Willem en
Riek Oosterwijk-Groot Koerkamp, Hermanus Wichink Kruit en ouders
Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Engelbert Boerhaar - wvoor de zieken namens Lentebloesem,
Herman van Qosterhout, Diny Freriks-Haarman, Martien, Bernard en Mien
Groote Schaarsberg-van der Weerd, Wim Giesen (jgt), Ria, Jan, Louis en
Betsie, Betsie Schurink-Schrijver, Graats en Miene Boerhof-Brouwer, fam.
Koekoek-van den Berg, Marietje Harleman-Grooten, fam. Boerhof, Jan en
Diene Schutte, Geert Overmars, ouders Logtenberg, Trees Mulder-Tiebot

7 juli
Nicolaas Lettele - Theo Wiggers en overleden familie

8en 9 juli

Broederen - Riet Golbach

Nicolaas Schalkhaar - Johan Beltman, Tedla te Riele-Julius, Anton en Dien
Schutte-Oosterlaar, Tom Boevenbrink, Annie Keyzer, Henk Beltman, Maria
Drost-van Oldeniel, Annette Hurenkamp-Mulder, Annie Mulder-Maatman,
Hanneke Eggermont-van Beek, Trees Mulder-Tiebot, Tonny Roering-van
Gemst

Nicolaas Lettele - Bets Achtereekte, Gerrit en Marie Bloo-Groot
Koerkamp, Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Her-
manus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, Gerrit Klein Swormink, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Anton
en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink
Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny
Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Henk Vlaskamp en fam. Boerkamp-Biezeman,
Gerard Pohlmann, Bertus Verwoolde, Herman en Annie Roesink-Bosgoed,
Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan Elshof, Jan Jansen

Engelbert Wijhe - Hein en Marietje Elshof, ouders Hollegien-Tijhuis,
fam. Spithoven-Schoorlemmer, Betsie Dokman-Tutert, Dinie van den Berg-
Overmars, Dolf Huis in 't Veld-Klijnhout, Betsie Vastenavond-Overmars,
mevr. Homringhausen-van Rossum, Johan Zwakenberg, Wim Zwartjens
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15 en 16 juli

Nicolaas Schalkhaar - Antoon Kolkman (jgt), Lenie en Arnold
Veldhuijzen-Kerkvliet

Nicolaas Lettele - Bets Achtereekte, gebr. Hermanus, Johannes en Eg-
bertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit Klein Swor-
mink, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Dinie Tibben-Evers, Hermanus
Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop
en Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Wijhe - Dinie van den Berg-Overmars, Dolf Huis in 't
Veld-Klijnhout, Betsie Dokman-Tutert, ouders Hollegien-Tijhuis, mevr.
Homringhausen-van Rossum, Johan Zwakenberg, Hein en Marietje Elshof,
Wim Zwartjens

21 juli
Nicolaas Lettele - Antoon Kolkman

22 en 23 juli

Broederen - fam. de Kort-Holtkamp

Nicolaas Schalkhaar - Rita Klein Overmeen (jgt), Bernard en
Herman Klein Overmeen, Tecla te Riele-Julius, Annie Keyzer

Nicolaas Lettele - Bets Achtereekte, Johannes en Wilhelmina Groot
Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk,
Gerrit en Naatje Oosterwijk-Huis in "t Veld, Anton en Wilhelmina Wichgers-
Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink
Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp - ouders Linthorst-Franken, fam. Van
Oldeniel-Smit, Diny Meen-Geerdink, Jan Boksebeld, Miny Zwiers-Brouwer,
Gerardus en Bennie Voetdijk, Jan Jansen

28 juli
Nicolaas Lettele - Bernard Aarnink en overleden familie

29 en 30 juli

Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp

Nicolaas Schalkhaar - Anneke Benjamins-van Delden, Jan Braak-
man, Diene Beltman-Kolkman, Lenie en Arnold Veldhuijzen-Kerkvliet
Nicolaas Lettele - Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman (jgt),Joop
Zwiers (jgt), Johannes Groot Koerkamp, gebr. Hermanus, Johannes en
Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en
Joanna Kolkman-Rodijk, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink
Kruit-Hofstede en overleden familie, Erik Zandbelt, Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp - overleden fam. Boerkamp-Jansen



5 en 6 augustus

Broederen - (lé Nijmdller, Elisabeth Hogenstijn-Nijmoller, Marijke en
Fried Windmeijer

Nicolaas Schalkhaar - Joop en Lisette Beltman, fam. Verwoolde-
Groot Koerkamp, fam. Haverkamp-Groot Koerkamp, Maria Drost-van
Oldeniel, Annette Hurenkamp-Mulder

Nicolaas Lettele - Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-
Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek
Haverkamp-ten Have, Gerrit Klein Swormink, Hermanus en Joanna
Kolkman-Rodijk, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden
familie, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en
overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

12 en 13 augustus

Broederen - Riet Golbach

Nicolaas Schalkhaar - Anton en Dien Schutte-Oosterlaar, Annie
Keyzer, Lenie en Arnold Veldhuijzen-Kerkvlie

Nicolaas Lettele - Anton en Miny ten Have-Klein Swormink, gebr.
Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, Hermanus en Joanna Kolkman-Redijk, Hermanus Wichink Kruit en
ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-
Nijland

Willibrord Boskamp - Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan
Elshof, Bernard Casteel, Bertus Verwoolde, Herman en Annie Roesink-
Bosgoed, fam. Van Rossum-Mentink, Antoon en Gerrit Temmink, Jan
Jansen

Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, fam.
Boerhof, Herman van Oosterhout, Dinie Bril-Oosterlaar, Diny Freriks-Haar-
man, Annie ten Have-Holtkuile, Betsie Schurink-Schrijver, Tonnie Logten-
berg, Wim Koekoek, Marietje Harleman-Grooten, fam. Harleman-Jansen
van der Sligte, Martien, Bernard en Mien Groote Schaarsberg-van der
Weerd, Jan en Diene Schutte, Geert Overmars

15 augustus
Engelbert Wijhe - Thea Mulder, Hein en Marietje Elshof, ouders Holle-

Wij Gedenken

Annie Zwiers-Bosman

129 mei 2023 op 92-jarige leeftijd. Geboren in Nieuw-Heeten. Ze trouwde
in 1955 met Wim Zwiers en woonden eerst in bij de ouders van Wim. Later
woonden ze aan de Oerdijk in Lettele. Ze kregen zes kinderen. Annie was
een sterke vrouw. "Doorgaan” was haar motto. Ze heeft veel steun gehad
aan haar geloof. Zeker ook toen in 1973 Wim overleed en ze achterbleef
met de jonge kinderen. Annie was zorgzaam en overbezorgd voor de kin-
deren. Voor ze gingen "stappen” kregen ze thuis eerst koffie met koek. Op
vakantie ging ze graag en veel: naar Lourdes, Canada, Oostenrijk, Duits-
land, Frankrijk en Indonesié. De laatste jaren kon ze thuis met een beetje
hulp prima vit de voeten. Nadat ze een paar keer gevallen was is ze afgelo-
pen februari verhuisd naar het Dijkhuis in Bathmen. Ze kreeg een hersen-
bloeding en vervolgens een longontsteking. Daar is ze helaas niet meer van
hersteld.

gien-Tijhuis, Dinie van den Berg-Overmars, mevr. Homringhausen-
van Rossum, Johan Zwakenberg, Wim Zwartjens

19 en 20 augustus

Broederen - (lementine Kuttschriitte

Nicolaas Schalkhaar - Jan en Riet Golbach-te Riele en Pieter, Annie
Keyzer, Frans Ossewold

Engelbert Wijhe - Hein en Marietje Elshof, ouders Hollegien-Tijhuis,
Betsie Dokman-Tutert, mevr. Homringhausen-van Rossum, Dinie van den
Berg-Overmars, Johan Zwakenberg, Wim Zwartjens

Nicolaas Lettele - Gerrit en Marie Bloo-Groot Koerkamp, Jan en Dine
Daggenvoorde, Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr.
Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Anton te Riele Anton en
Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink
Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny
Iwiers-Nijland

24 augustus
Engelbert Boerhaar - Herman van Qosterhout, Dinie Bril-Qosterlaar,
Diny Freriks-Haarman, Annie ten Have-Holtkuile

26 en 27 augustus

Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp

Nicolaas Schalkhaar - ouders Te Riele-Geertman, Johan Beltman,
Anneke Benjamins-van Delden, Jan Braakman, Herman Evers, Diene
Beltman-Kolkman, Lenie en Arnold Veldhuijzen-Kerkvliet

Nicolaas Lettele - gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk,
Willem en Riek Oosterwijk-Groot Koerkamp, Gerrit en Cato Oosterwijk-
Vrielink, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en
overleden familie, Erik Zandbelt, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp — fam. Van Cldeniel-Smit, Anton Hulman, Diny
Meen-Geerdink, Jan Boksebeld, Miny Zwiers-Brouwer, fam. Tiebot-
Kolleman, overleden fam. Boerkamp-Jansen
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Op de redactie komen regelmatig aankondigingen binnen over concerten, lezingen enzovoort die in Deventer en

omstreken georganiseerd worden. Hier vindt u onze keuze uit het aanbod van deze maand

. De Heilige Lebuinus

Parochie staat niet in voor eventuele fouten en tekortkomingen in deze informatie. Neemt u bij vragen altijd

contact op met de organisatoren.

Klooster Nieuw Sion te Diepenveen

Als u de komende zomermaanden dichtbij Deven-
ter eens geheel nieuwe ervaringen op wilt doen,
dan is een uitstapje naar de voormalige abdij van
de monniken van Onze Lieve Vrouw van Sion in
Diepenveen misschien iets voor u.

Om en nabij acht jaar geleden kon de cecume-
nische Stichting Nieuw Sion het abdij-complex in
het buitengebied van Diepenveen overnemen van
de cisterciénzer monniken.

Voor de kleine overgebleven groep monniken werd
de last van de enorme verzameling gebouwen en
landerijen duidelijk te zwaar en daarom
vertrokken een paar monniken van hen naar de
abdij van Westmalle in Vlaanderen en vestigde
een ander klein groepje zich op het eiland
Schiermonnikoog voor een nieuwe start in de
afgelegenheid, passend bij de nisuwe tijd en bij de
kleine omvang van het aantal monniken.

Inmiddels is de afgelopen jaren gebleken dat
Klooster Nieuw Sion zich - tredend in de lange
traditie van de cisterciénzer monniken -
ontwikkeld heeft tot een fijne kloosterplek in een
fantastisch mooie natuuromgeving, waar mensen
dichter bij zichzelf, bij de medemens, bij God en
bij de natuur kunnen komen.

Daarom vermelden wij hier graag een aantal
activiteiten uit hun programma waarvan u de
komende zomermaanden op allerlei manieren zou
kunnen genieten.

Zaterdag 8 juli en 12 augustus: stiltewandelingen
Zaterdag 22 juli: Rondleiding in en om het klooster
Zondag 23 juli: Koorvesper

Elke zaterdag en zondag in juli/aug. : Bierproeverij
Tot slot bent u in de zomermaanden vrijwel alle
dagen welkom op de "Koffieschenkerij".

Ga voor een volledig overzicht en alle info naar
nieuwsion.nl.

4

EXPOSITIE "GEERT GROOTE EN DE KLOOF"

Kansongelijkheid in de samenleving van Hanze tot nu

De bekende Deventenaar Geert Groote leefde in de tijd van de Hanze (14e eeuw). Hij kwam met zijn
beweging "De Moderne Devotie" op voor de mensen die niet meeprofiteerden van de grote welvaart
die de Hanze bracht. De kloof tussen de rijke handelaren en de straatarme arbeiders in de regio
Deventer en elders was zeer groot. Geert Groote zette zich af tegen de hoogmoed en de hebzucht van

de machthebbers, vooral die van de kerk. Hij hielp de arme burger - mede vanuit zijn eigen bezittingen -
met onderdak, voedsel en gezondheidszorg. En met educatie, waardoor hij de burger mondiger maakte
en hen zo hielp nieuwe kansen te creéren.

De expositie vertelt over de kloven in de samenleving die er in de Hanzetijd bestonden en hoe die waren
ontstaan: tussen arm en rijk, tussen macht en onmacht, tussen theoretisch en praktisch opgeleiden,
tussen gezond en minder gezond, tussen man en vrouw. En vervolgens wordt onze huidige tijd daar
tegenover gezet. Welke kloven kennen we nu? Wat is hun oorsprong? Welke gevolgen hebben de kloven
voor onze samenleving? Het oplossen van maatschappelijke problemen wordt door de grote
verdeeldheid steeds moeilijker.

Hoe zullen dit soort kwesties zich verder ontwikkelen als we niets doen?

Een tentoonstelling die u eigenlijk niet mag missen.

Voor meer informatie over de locatie, openingstijden en entreeprijzen zie: www.geertgrootehuis.nl.
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Juul
Datum Activiteit Info Tijd
1 Gebedsdag Mariale Beweging Basiliek H.Kruis Raalte 09.30
1 Herbergviering Herberg van Ars 17.00
1,8,15,22,29 Inloopochtend Hovenhuus Hovenhuus 10.00-12.00
4,11,18,25 Gezellige inloop De Hoeksteen 14.00-16.00
5,12,19,26 Ochtendgebed Herberg van Ars 9.30-9.45
5,12,19,26 Inloopochtend Herberg van Ars Herberg van Ars 10.00-12.00
7,21 Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-12.00
7,21 Christelijke meditatie Meester Geertshuis 10.00-12.00
9 Info Kevelaer Bedevaart Broederenkerk na de viering
9|Info Kevelaer Bedevaart Klankbord na de viering
12 Ontmoetingsviering Boskamp De Hoeksteen 10.30
15 Gezinsviering Lettele Nicolaaskerk Lettele 19.00
15 Rondleiding in de kerk Nicolaaskerk Schalkhaar 14,00-16.00
18 Ontmoetingsviering Schalkhaar Schalkhaar 10.30
25 Ontmoetingsviering Wijhe Willibrordkerk Boerhaar 10.30
25 Openluchh}iering BOL Camping Flierweide 10.00
28 Ontmoetingsviering Lettele Lettele 10.30
30 Concert Wijhes Mannenkoor Kerk Wijhe
hele maand| "de H. Nicolaas en de Hanze" Parochiekerk Broederen pag 40
AUGUSTUS o
Datum Activiteit Info Tijd
1,8,15,22,29 Inloopochtend Hovenhuus Hovenhuus 10.00-12.00
1,8,15,22,29 Gezellige inloop De Hoeksteen 14,00-16.00
2,9,16,23,30 Ochtendgebed Herberg van Ars 9.30-9.45
2,9,16,23,30 Inloopochtend Herberg van Ars Herberg van Ars 10.00-12.00
4,18 |Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-12.00
4,18 Christelijke meditatie Meester Geertshuis 10.00-12.00
5 Gebedsdag Mariale Beweging Basiliek H.Kruis Raalte 09.30
5|Herbergviering Herberg van Ars 17.00
6 Kermisviering Lettele Lettele feesttent 09.30
9|0Ontmoetingsviering Boskamp De Hoeksteen 10.30
13 Taizé eucharistieviering Schalkhaar 10.30
15 Gezinsviering Lettele Nicolaaskerk Lettele 19.00
15 Rondleiding in de kerk Nicolaaskerk Schalkhaar 14.00-16.00
15 Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming
18 Ontmoetingsviering Schalkhaar Schalkhaar 10.30
19 Rondleiding in de kerk Nicolaaskerk Schalkhaar 14.00-16.00
20 KRO eucharistieviering Broederenkerk 10.00
20 Kermisdienst Wesepe Wesepe 10.00
24 Ontmoetingsviering Boerhaar
26 |Toeac Accordenconcert Broederenkerk 15.00
21-24 |Fietsbedevaart Kevelaer
22-23 Tweedaagse bedevaart Kevelaer
hele maand "de H. Nicolaas en de Hanze" Parochiekerk Broederen zie pag 40

LIVESTREAM-vieringen. Elke zondag om 10.30 uur is er een livestream van de eucharistieviering te
volgen. Vanaf 10.00 uur staat er op de parochiewebsite www.heiligelebuinus.nl een duidelijke link.

Kopij voor de september-editie dient bij de redactie bekend te zijn op

9 augustus

2023, voér 10.00 uur
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U met uw wensen en vragen. Wij mel onze kennis en ervaring.
Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. Cok als u niet of
elders verzekerd bent,
Monuta Wilco Leukenhaus Mon uta
T 0370-620490 .

wewnsemanutawilcoleukenhaus.n Wl I CO Le u ke n ha U S

BEGRAFENISVERENIGING
COLMSCHATE & OMSTREKEN

® Vertrouwd en betrouwbaar
@ Altijd dichtbij en respectvol

05705174 11

P dag en nacht bereikbaar

{alleen vaar overlidansberichten)

S Yoor wijrigingen on infarmatie

www.begrafenisverenigingcolmschate.nl
info@begrafenisverenigingcolmschate.nl

IN TECHNIEK

SSENDORP
T 0570613 001

Menstraat 24-28 // 7411 EZ Deventer

articulieren // bedrijfsleven

makelaars

Kent u een makelaar
die uw huis het
best verkoopt?

qu_ web..

Bel oor een gratis waardebepaling 0570 600207

HAFKAMP

www.hafkampnatuursteen.nl

De Meente 7, 8121 EV Dist

Hafkamp Natuursteen in Olst ontwerpt,
produceert & plaatst gedenkstenen.

Uw herinnering geven wij vorm
Enkele & dubbele grafstenen
Staande letterplaten
Graf- en glasmonumenten
Urngraven
Ruwe veldkeien
Belettering & accessoires

Persoonlijk contact
is onze belangrijkste
kwaliteit.

24/7 bereikbaar / 0570 - 60 62 66
www.dwuitvaartverzorging.nl

Werkzaam in de regio's
Olst-Wijhe en Deventer.

de\%erd

uvilvearlverzorging
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Bestuur Parochiecentrum en Dopen

Contact via het centraal secretariaat centraal secretariaat Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen Broederenstraat 18a1 www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”
Vicevoorzitter: TJ.G.M. Lam 7411 LB Deventer

Penningmeester: H. Elshof 0570- 60 90 40 Tarieven kerkelijke diensten

Secretaris: J. Kil info@heiligelebuinus.nl De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
Begraafplaatsen: T. Wellenberg Secretariaat: Caroline Legebeke onder "Qver ons/Financieel"

Namens pastoraal team: M. Brinkhuis woensdag en vrijdag van 9.00 -13.00 uur

Mens & Organisatie: W. Legebeke, adviserend lid  Financién en begraafplaatsen: Bereikbaarheidsdienst voo

Gebouwen & onderhoud: G. Strijker, adviserend lid - maandag t/m donderdag: 9.00-16.00 uur ZiekenZGlVing en uitvaart
06 - 13 32 44 06

Pastoraal team Colofon
R.G.W. (Ronald) 6.J.LS. (Gauthier)  |verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens
Cornelissen de Bekker
pastoor parochievicaris Redactie
0570 -.61 9087 06-22339977 Josefien Kenkhuis, Andrea Oomes,
comnelissen@ : | gdebekker@ Jan Miltenburg (hoofdredacteur)
aartsbisdom.nl heiligelebuinus.nl
ma. afwezig ma. afwezig Vaste medewerkers

M.J. (Marc) Brinkhuis Lucas Brinkhuis, Gabrie Gelissen, Marianne Kok en de
contactpersonen van de geloofscentra

AM.AL (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker
038-4527475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

Editie september 2023
Kopij binnen 9 augustus 2023 vddr 10.00 wur
Verschijningsdatum 29 augustus 2023

Postadres redactie
EN. (Fokko) de Graaf |Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer

diaken zout@heiligelebuinus.nl
06-2053 3946

Bernadet Albers
opbouwwerker
| 06-54685666
. bernadet@bamca.nl Advertenties

Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage
Vertrouwenspersoon Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

ongewenste omgangsvormen en integriteit Een vrijwillige bijdrage is welkun_1 op: reketjingnr.
B. Engberink-Herder NL8IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus

06-39123407 Parochie onder vermelding van 't Zout
vertrouwenspersoon.hlp@gmail.com e
P = Adreswijziging

Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Actuele informatie op onze website Vrijwaringsclausule

Komt u weleens op onze website www.heiligelebuinus.nl?  |pe redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
U vindt er allerlei informatie over onze parochie, u leest er de laatste korten of niet te plaatsen

nieuwsberichten, u kunt er foto's bekijken van gebeurtenissen binnen de
parochie, vieringenroosters raadplegen en rechtstreeks inloggen voorde  |AVG

live streams. De website en 't Zout vullen elkaar vitstekend aan. De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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Komen jullie ook naar de GezinSzondagen?
Voor alle gezinnen in de hele parochie is elke tweede zondag van de
maand een bheetje feest. Die dag beginnen we met de
eucharistieviering om 10.30 uur. Meestal in de Parochiekerk i
Broederen, soms in een andere kerk in de parochie. Na de viering eten -"ﬁ '
we samen een broodje. Daarna gaan we in groepjes uit elkaar: de

kinderen met |leeftijdsgenootjes en de mama's en papa's. In die

groepen hebben we cathechese. Om 13.00 uur gaat iedereen weer naar huis.

. 4 We starten weer in september, en hebben dan gelijk een bijzondere feestdag te
; vieren: Maria van Frieswijk. Die vieren we natuurlijk in de kerk waar Maria van
Frieswijk haar eigen plek heeft: in Schalkhaar. Dus: zet vast op de kalender:
GEZINSZONDAG Zondag 10 september, 10.30 uur in de Nicolaaskerk in Schalkaar: Gezinszondag.

Eerste Heilige Communie of Vormsel doen in 2024?

Dat kan natuurlijk, van harte welkom om mee te doen!

Zoals alle belangrijke stappen in het leven, hoort hier ook een goede voorhereiding bij. Die vindt in
onze parochie plaats tijdens de Gezinszondagen.

Wilt u meer informatie of wilt u zichzelf of uw kind alvast opgeven, neem dan contact op met het
centraal secretariaat: tel. 0570 - 609040 of mail naar info@heiligelebuinus.nl.

‘De Heilige Nicolaas en de Hanze’ vertelt het

== verhaal van de heilige Nicolaas, in combinatie
" met het verhaal van de Hanze, haar steden en

inwoners, én van hun bijzondere relatie.

Het is ook het bijzondere verhaal van de H.

= Nicolaas als patroonheilige van de Hanze.

Het verhaal wordt verteld aan de hand van 40

historische afbeeldingen op groot formaat,

aangevuld met een aantal bijzondere

religieuze voorwerpen.

~, Bij de tentoonstelling is er de gratis

stadswandeling ‘Van Nicolaas tot Sinterklaas’

door de historische binnenstad van Deventer,

met daarin het verhaal over de heilige

Nicolaas en Deventer. Er is eveneens de gratis

fietstocht ‘Langs de zeven Nicolaaskerken van

Salland’. Stadswandeling en fietstocht kunnen

[ 1 L]
de H e'll e ook |os van de tentoonstelling worden
gelopen of gefietst. Beide uitgaven zijn

"ico'aas verkrijgbaar in de kerk,

In de Nicolaaskerk van Schalkhaar geeft Coen

en d&Hanze Van Haaren op de zaterdagen 15 juli en 19

augustus van 14.00 uur tot 16.00 uur

= = rondleidingen. Koffie en thee staan klaar.
Brosdaranstradl W - tosgang gratis.

Apen wn e da T W

e i De tentoonstelling is gratis toegangkelijk op
woensdag en donderdag van 13.00-16.00 uur
vrijdag en zaterdag van 11.00 - 16.00 uur




