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Vakantie!
De vakantieperiode staat weer voor de deur. Voor
veel mensen een leuke tijd om aandacht aan elkaar
te besteden of iets samen te ondernemen. Even
alleen maar aan leuke dingen denken, afstand
nemen en samen mooie herinneringen maken.

Familie is belangrijk. Helaas komt het voor dat som-
mige familieleden aan hun lot worden overgelaten
of niet worden meegevraagd voor een uitje.

We zouden stil moeten staan bij wat dat doet met
onze naasten. Hoe dat voelt: te worden genegeerd,
eenzaam ... Niemand hebben om een praatje mee
te maken of iets leuks te doen.

Ook zijn er veel mensen die eenvoudigweg niet de
middelen hebben om met vakantie te gaan. Het
leven is in korte tijd (veel) duurder geworden. Het
eerste waarop moet worden bezuinigd, zijn de
leuke dingen zoals uitjes en een terrasje pikken.

Wat is het dan goed dat er inloophuizen zijn. Maar
dat is niet genoeg. Juist tijdens onze vakantie zou-
den we om moeten zien naar hen die het moeilijk
hebben en zich eenzaam voelen.

We hoeven heus niet al het leed van de hele wereld
op onze schouders mee te dragen, maar een bheetje
medeleven, denken aan een ander, iets willen bete-
kenen voor een ander is wat mij persoonlijk betreft
de normaalste zaak van de wereld.

Eris ook een prijs voor ingesteld: de driejaarlijkse
diaconale Ariénsprijs. Meer hierover in de column
"Kijk en zie (en zien om)" van Lonneke op blz. 33.

Na de vakantie zijn we weer opgeladen om aan het
werk te gaan en kunnen we "opnieuw beginnen".
Dat is ook de naam van de column van Marianne
Kok van het Meester Geertshuis. Wat zij beschrijft,
hoop je zelf nooit mee te maken.

Ik wens iedereen een geweldige vakantietijd toe.
Laten we daarbij zorgen dat ook mensen die het
moeilijk hebben het gevoel hebben erbij te horen
en niet vereenzamen.

Jan Miltenburg, hoofdredacteur
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\ De rust om een boek te lezen, met

\ een picknickmand naar het park ...
De tijd nemen voor een écht
gesprek, een spelletje spelen...
Dankbaar voor de zegeningen die je
kunt tellen, we wensen het u allen

“ van harte toe!
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Een Zemenpsabm

Als er een tekst is in de bijbel die bij mij een zomergevoel oproept is het wel Psalm 23.
Vooral die eerste regels:

De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij in grazige weiden rusten,

Hij voert mij naar vredig water,

daar geeft Hij mij nieuwe kracht.

Ik ga al een beetje op vakantie als ik deze regels zachtjes zeg... Het gaat over rust en uitrusten, op adem
komen. Misschien ook wel omdat ik ooit een bijzondere ervaring had, gekoppeld aan deze psalm.

Het is al bijna 40 jaar geleden. In mijn studententijd, in een periode van veel onrust en onzekerheid
begon ik wandelend door een park deze Psalm de prevelen en voelde ik plotseling een enorme rust
over me komen. Alsof Jezus zelf naast me stond en me liet voelen dat het goed komt.

Uit voorzichtigheid schrijf ik "alsof", maar het was een hele sterke ervaring.

Psalmen gebruiken vaak beeldende taal. Hier wordt God vergeleken met een herder. Het Hebreeuws
heeft er maar twee woorden voor nodig, kort en krachtig: JHWH - roo-ie (Heer - mijn herder).
Het is hier wel de allerbest denkbare herder. Hij zorgt ervoor dat het mij goed gaat. Ik kom bij grazige
weiden en vredig water. [k droom weg en zie bergmeertjes op vakantie voor me en vennetjes in
Drenthe, of uiterwaarden van de lissel. Tja, en ik word impliciet vergeleken met een schaap of geit ...
Maar wel het tevredengestelde lam dat gedronken en gegeten heeft. Ik ben weer op krachten
gekomen.

Hij leidt mij op het rechte spoor,

omwille van Zijn Naam.
Op vakantie - in de zomertijd - eindelijk rust om zaken in perspectief te zetten. Waar ben ik allemaal
mee bezig? En doe ik nog wel de goede dingen? Ben ik er voldoende voor de mensen voor wie ik er wil
zijn? Mijmerend bid ik om helder zicht. Zet mij weer op het rechte spoor. Omwille van Zijn Naam ...
Gods Naam - IK-ZAL-ER-ZIIN - blijkt waar te zijn: Hij is er voor ons, voor mij!
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Al moet ik door dalen van duisternis en dood,
ik ben voor geen onheil bang,

want U bent bij mij:

Uw knots en Uw staf

geven mij nieuwe moed.

Zoals vaker in de Psalmen wordt het ene beeld door het andere afgewisseld. Alsof we in een droom zijn.
Ik ben nu een wandelaar in het duister, doodsbedreigingen om mij heen. En toch zonder angst. Want
God zelf staat naast mij. Niets kan mij deren. En Hij is nog steeds de herder. Zijn herdersstaf heeft Hij mij
in handen gegeven. Ik kan de wereld aan.

Voor mijn ogen dekt U de tafel,

zodat ook mijn belagers het zien;

met olie zalft U mijn hoofd,

mijn beker is tot de rand gevuld.

Ja, uw goedheid en liefde blijven mij volgen

alle dagen van mijn leven.

Zo mag ik telkens weer wonen in het huis van de HEER,

tot in lengte van dagen.

(Willibrordvertaling)

Dan wordt de herder een Herbergier die voor mij een tafel dekt. Een zomerse maaltijd buiten met
lekkere gerechten en gekoelde dranken. Het is goed zo. Maar de psalm heeft een venijnig randje. Mijn
belagers zien het.

Degenen die mij het leven niet gunnen, de liegers en bedriegers winnen het bij God niet. Gods liefde en
goedheid winnen! Plotseling bevind ik me in Gods huis. Zoals op vakantie ergens een kerkje binnen
lopen en overvallen worden door rust en schoonheid.

Een zomerpsalm om af toe te bidden deze zomer, om even een flitsvakantie te maken naar rustig water
en grazige velden. En wie weet te ontdekken dat de Psalm over mij gaat. De HEER is mijn herder!

Diaken Marc Brinkhuis
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BeZI n nlng EerbleHemqe Communie

Vigran

Boerderijdienst

zondag 28 augustus 2022 om 10.00 uur
We zijn te gast bij

melkveehouderij en kaasboerderij

In 't Hof

Boersenk 4, 7437 PR Bathmen

Het thema van de viering:

Noaberschap

We willen samen vieren. Met alles wat er op dit moment speelt - we denken aan de corlog in de
zogenaamde graanschuur van Europa Oekraine en aan de stikstofproblematiek die veel boeren raakt -
willen we nadenken over en ons bewust zijn van het feit, dat alles met elkaar samenhangt. In hoeverre
weten we elkaar daarin te vinden en samen te werken?

Eindelijk kunnen we weer een boerderijdienst houden. Wij hebben er zin in!l U ook? ledereen is welkom.
Na de dienst kunnen mensen, die dat willen, het bedrijf bekijken.

Muzikale omlijsting wordt verzorgd door een ensemble van muziekvereniging Orpheus Bathmen.

We hopen op veel bezoekers! Voor wie dat kan: kom op de fiets.

Wie alvast meer wil weten over de plek waar we te gast zijn: www.kloasinthof.nl
Namens de werkgroep Landbouw en Kerken,
Lonneke Gunnink en Gert Wijnstok

Contemplatief
Deventer

Een platform van het Monastiek Leerhuis en partners

Bijbel lezen in de traditie van de monniken, in twee vormen

Lectio Divina waarbij we in stilte mediteren en bidden over een korte Schrifttekst.
Inspiratielezen waarbij we een gesprek voeren rond een Bijbeltekst. Hoe inspireert deze tekst mij vandaag?

Op 4 juli sluiten wij het lopende seizoen af met een thema-avond:
“Lectio divina als leefregel”
Maandag 4 juli, 20.00 uur, Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer
ingang via het secretariaat van de Broederen. Deze avond wordt geleid door Rien de Wit.

Na een deugddoende, inspirerende vakantie zien wij u graag terug op maandag 5 september,
zelfde plaats, zelfde tijd!

6 - VIEREN EN MIEEK



- Himmel
Erde

beriihren

Himmel + Erde bertihren - Hemel + aarde aanraken

Motto Kevelaer 2022
"Himmel + Erde berithren”

Fietsbedevaart

De fietsbedevaart is van maandag 15 t/m
donderdag 18 augustus. Op dinsdag 16 augustus
sluit deze groep zich aan bij de deelnemers van de
tweedaagse bushedevaart.

Tweedaagse bedevaart

De tweedaagse bedevaart is op dinsdag 16 en
woensdag 17 augustus. Reiskosten £ 45,00 p.p.
De kosten voor overnachting en maaltijden is £
€70,-.

In principe overnachten we in het priester-

huis. Dit staat midden in het centrum van waaruit
alles goed te bereiken is. Parochievicaris Gauthier
de Bekker zal ons begeleiden.

Opgave voor 15 juli bij: Ans van den Berg, Adeline
Schotgerrits of Rikie Nijkamp.

Eéndaagse bedevaart

De ééndaagse bedevaart is op vrijdag 2 september.

Reiskosten £ € 30,-.

Opgave en informatie

Zie onderstaande adressenlijst t/m 21 augustus.
Vicaris Cornelissen en diaken Marc Brinkhuis gaan
ons begeleiden.

Fanfare St. Caecilia uit Heeten doet weer mee en
een koor zal de zang ondersteunen.

Opgave en informatie: zie de adressenlijst t/m 21
augustus

Het Kevelaerlof wordt verplaatst naar de MIDDAG:

15.30 uur met koffie als afsluiting. De datum blijft:
eerste zondag van oktober: 2 oktober 2022

Broedermeesters

Adeline Schotgerrits (Lettele, Colmschate, Schalkhaar, Deventer)
Anton Kleinherenbrink (Boskamp,Olst)

Ans v.d. Berg (Boerhaar)

Jan Arink (Wijhe)

Rikie Nijkamp (Wijhe)

"Hemel + aarde aanraken”

Voor de bedevaarten geldt:

” Misdienaars mogen gratis mee

* Het is noodzakelijk in het bezit te zijn van
een geldig paspoort dan wel een Europees
identiteitshewijs

* U dient zelf voor een reisverzekering te
zorgen

o Ook als u een rolstoel of rollator gebruikt,
kunt u mee. U hebt vast wel een kennis, fa-
milielid of buur, die u daarin wil begeleiden

Opgave en info vragen is ook mogelijk:

Zondag 10 juli in 't Klankbord te Wijhe na de
viering van 9.00 uur

Zondag 10 juli in de Broederenkerk te Deventer na
de viering van 10.30 uur of bij de volgende
Broedermeesters:

e-mail adres
ab.schotgerrits@home.nl
anskhb@gmail.com
ansvdberg15@hotmail.com
jaarink53@gmail.com
nijkamp-wiggers@kpnmail.nl

telefoonnummer

06-23 68 86 36

0570-56 39 33 / 06-50 88 60 90
06-33848933

0570-523247

0570-522521

VIEREN EN MEER-7



Zou u graag eens naar Lourdes willen gaan maar twijfelt u nog? Of was u er al wel eens maar zou u die
mooie ervaring nog een keer willen beleven? Dan is er nu voor u een mooie gelegenheid, want van
22-27 september gaan we weer met een groep parochianen naar die mooie plaats in Frankrijk waar de
hemel en de aarde elkaar een beetje raken. Er hebben zich al dertig mensen aangemeld maar er is ook
voor u nog een plekje vrij!!

We hebben een eigen groep met een eigen pastor en voldoende ervaren Lourdesgangers die u met
raad en daad terzijde kunnen staan. We gaan zes dagen en reizen met het vliegtuig vanaf Maastricht.
Van Salland naar Maastricht en terug zorgen we voor busvervoer. In Lourdes kunt u deelnemen aan de
diverse plechtigheden, maar u kunt ook gewoon op uw eigen gemak rondkijken of rust nemen als u
daar behoefte aan hebt.

In de kerken vindt u informatiefolders, maar u kunt ook vrijblijvend contact opnemen met:

Mariét Kruit (Wijhe / Boerhaar) tel. 0570 525320
Anja van Reem (Deventer / Colmschate) tel. 0570-657465
Truus Albers (Schalkhaar) tel. 06 40987410
Dinie Meijerink (Lettele) tel. 06 12644518.
Lammie in 't Veld (Olst / Boskamp) tel. 06 57038176

Dankbaar terugkijken
Mooie bedevaart naar lerland

Vrijdag 27 mei: in alle vroegte vertrekken de deelnemers
aan de bisdombedevaart naar lerland. Het was de start
van een hele bijzondere reis, waarbij we verschillende
plaatsen in lerland en Noord-lerland hebben bezocht. De
vaardige buschauffeurs brachten ons naar verschillende
mooie steden en bijzondere plekken van verering, terwijl
het ruige landschap door de ramen van de bus voorbij
gleed. We bezochten oude, mystieke plaatsen en het
drukke, bruisende Dublin.

Indrukwekkende natuur bij de Cliffs of Moher, en een -
indrukwekkend kasteel bij Kylemore Abbey. We vierden L
de H. Mis in prachtige kathedralen, maar ook in een stukje weiland bij de bron van St.Brigida.

In de bus werd gebeden, gezongen, mooie gesprekken gevoerd en hartelijk gelachen.

Wie een mooi verslag wil lezen van deze bedevaart, kan dat vinden op de site van www.aartsbisdom.nl.
Roland Enthoven, hoofd communicatie van het Aartshisdom, zorgde voor een compleet reisverslag en
prachtige foto's.
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Onmoeting

Diaconie

Gemeenschapsopbouw Missiewerk

Carntas

Vastenactie

Parochiéle

Caritas Instelling
Heilige Lebuinus

Het helpen van mensen in nood is het werk van de
caritas. Vaak wordt daarbij gedacht aan materiéle
nood en geldgebrek. De oplossing is dan geld
geven, zodat de hulpvrager weer verder kan.

Toch behoort het hele terrein van naastenliefde tot
het werkterrein van de PCl. De oorsprong vinden
we in de werken van barmhartigheid, zoals: de
hongerigen voeden, dorstigen te drinken geven,
naakten kleden, zieken bezoeken, vreemdelingen
gastvrijheid verlenen, gevangenen bezoeken en de
doden begraven.

Als er vernieuwing in het bestuur optreedt, is dat
een moment om opnieuw te kijken waar aandacht
2an besteed kan worden. Wat zijn in de huidige
tijd de noden waar we als kerk aandacht voor
moeten hebben? En op welke wijze kunnen we
daar invulling aan geven?

Het bestuur van de PCl wil de zomerperiode
gebruiken om na te denken hoe we met nieuwe

Caritas in de parochie

ideeén en activiteiten aan de slag kunnen om het
werk van de caritas in de huidige tijd verder
gestalte te geven.

Hebt u ideeén, mail die gerust via
pci@heiligelebuinus.nl of u kunt ze ook in de
brievenbus van het parochiesecretariaat doen.
(Broederenstraat 18a, 7411 LB Deventer)
Bestuur PCI

Acties in de zomerperiode

In de zomerperiode zijn er enkele acties ondernomen om mensen met een minimaal inkomen iets

extra's te kunnen laten doen.

In Wijhe is een actie "vakantietas" voor kinderen in de basisschoolleeftijd die niet op vakantie kunnen

gaan.

In Deventer is dit jaar de actie "Vakantiegeld samen delen" uitgevoerd. In samenwerking met het
Kruispunt Diaconie Deventer en het Meester Geertshuis wordt gevraagd om iets van het vakantiegeld te
delen, zodat anderen ook op vakantie kunnen gaan. De ontvangen bijdragen worden ingezet onder de
aanvragers om ook het vakantiegevoel te geven aan degenen die daar financieel niet de ruimte voor

hebben.

Beide acties werden ondersteund door de PCI H. Lebuinus.

SAMEN DOEN -9



Helpt u mee???

Medische zorg voor de meest kwetsbaren
in Tanzania

Pionier Geofrey

's-Hertogenbosch, 15 april - Op 27 en 28 augustus 2022 vindt de MIVA-collecte plaats
in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor medische zorg
voor de meest kwetsbaren in Tanzania.

De bestemming van Geofrey

Pionier Geofrey zet zich in voor goede primaire gezondheidszorg in het westen van
Tanzania. Het ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan mensen in een groot gebied. Bijna
honderdduizend mensen die verspreid over 24 dorpen wonen zijn voor gezondheidszorg van
Geofrey's ziekenhuis afhankelijk.

Outreach-missie

“Het is het belangrijkste dat we voorkomen dat mensen ziek worden,” zegt Geofrey. Met een
auto die hij eerder met steun van MIVA aanschafte doet hij aan zogeheten ‘outreach’-
missies: doktoren en verpleegkundigen reizen af naar de omliggende dorpen om de
inwoners voor te lichten over hygiéne, ziektes, virussen en levensstijl. Geofrey: “We vertellen
mensen over hoe ze ziekltes, zoals diabetes en corona, kunnen voorkomen.”

Auto maakt verschil tussen leven en dood

Aangezien het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft, moeten patiénten soms met
spoed naar een groter ziekenhuis in Mwanza. “Dat is een rit van 58 kilometer,” legt Geofrey
uit. “Met de auto van MIVA zijn we daar ruim een half uur sneller dan voorheen. Dat betekent
soms het verschil tussen leven en dood.” Omdat Geofrey de auto nu niet volledig kan
inzetten als ambulance, vraagt hij aan MIVA een extra auto. Zo kan hij de hulp aan de
gemeenschap nog verder verbeteren.

Over MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor
de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te
helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en
communicatiemiddelen.

De opbrengst van de collecte van 2022 is besternd voor een auto voor Geofrey.
Hij wil in Tanzania gezondheidszorg bereikbaar maken voor de meest kwetsbaren.
Meer weten: www.miva.nl

Donatie overmaken?

In het weekend van 27-28 augustus wordt in onze kerken gecollecteerd voor MIVA.

10 - SAMEN DOEN
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Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Op
deze pagina vindt u de mededelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast
zijn onze bestuursleden natuurlijk altijd aan te spreken voor uw vragen!

Felicitatie dr. Fokke Wouda

Op 8 juni 2022 is onze acoliet Fokke Wouda gepromoveerd tot doctor in
de Theologie aan de Universiteit van Tilburg. Wij feliciteren hem hier van
harte mee! De titel van zijn proefschrift luidt: "Eucharistic Hospitality in
Ecumenical Contexts. Learning from Monastic Experiences".

Hieronder een toelichting van Fokke zelf:

Als Heilige Lebuinus Parochie weten we ons verbonden met andere
Christenen in onze omgeving. Sinds de Rooms-Katholieke Kerk zich vanaf
het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren '60 aansloot bij de cecume-
nische beweging is er veel toenadering bereikt op weg naar het herstel
van eenheid. Ook wij werken veel samen met andere kerken, onlangs
nog heel bijzonder in het estafette-gebed voor Oekraine. Ons gezamenlijk
gebed voor en oproep tot vrede is dan ook veelzeggender als we die zelf
doen vanuit de verzoenende liefde van God.

Juist te midden van die toenadering,
samenwerking en gezamenlijke gebeden
is het extra pijnlijk om verdeeld te blijven
tijdens de eucharistie.

In 2015 moedigde paus Franciscus
theologen aan om hier opnieuw over na
te denken, vanuit de vraag: is het delen
van de maaltijd van de Heer het einde
van de reis, of ook een viaticum (brood
voor onderweg) voor het samen
optrekken?

In mijn proefschrift heb ik plekken
onderzocht waar het delen van de
eucharistie gebeurt en die functie heeft:
de oecumenische kloostergemeen-
schappen van Taizé (bekend van de reizen
vanuit de parochie en het wekelijks avond-  Fokke Wouda in functie als acoliet
gebed in de Broederenkerk) en Bose (in Italig).

Woat doen zij? Hoe ervaren zij dat? En biedt dat nieuwe theologische
inzichten? De resultaten bieden een aanvullend perspectief voor het
academisch en kerkelijk gesprek en sluiten hopelijk aan bij aan de bede
van Jezus "opdat zij allen één mogen zijn" (Johannes 17, 21).

BESTUURSTAFEL-11



Synodaal proces
Ter voorbereiding op de bisschoppensynode over synodaliteit in 2023 in Rome, heeft Paus Franciscus
katholieken over de hele wereld gevraagd over een aantal onderwerpen na te denken. In Nederland is
dat per Bisdom georganiseerd en ook in Deventer is dat opgepakt.

Op 19 maart is een ochtend georganiseerd in het Titus Brandsma Huis waarbij over dit onderwerp is
gediscussieerd. Daaropvolgend is op 21 mei tijdens een vrouwenochtend op

dezelfde plek ook over de synode gediscussieerd.

Van beide bijeenkomsten is verslag gedaan aan het bisdom. Op 3 juni hebben alle . &
bisdommen in Nederland een verslag van de besprekingen gepubliceerd. Het N~
verslag van de diocesane fase van het synodaal proces in het aartshisdom Utrecht ’mtﬁ

is via Google makkelijk te vinden op het internet (zoek naar: verslag diocesane fase
synodaal proces). Het is een zeer lezenswaardig stuk geworden waarin voor velen
waarschijnlijk herkenbare stukken te lezen zijn.

3
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VOG Titus Brandsma tentoonstelling in de Broederen
Zoals al eerder aangegeven, is een Ook in onze parochie is
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nood- veel aandacht besteed
zakelijk voor mensen die actief zijn in de aan de heiligverklaring

kerk. Zo'n VOG is een momentopname en  van Titus Brandsma, in het
moet om de zoveel tijd vernieuwd worden. bijzonder, uiteraard, in het
De termijn voor vernieuwing van de VOG is Titus Brandsma Huis. In de

voor medewerkers die met kinderen Broederenkerk is een
werken vastgesteld op drie jaar en voor tentoonstelling over Titus
andere medewerkers op vijf jaar. Dit geldt  Brandsma opgezet die op
zowel voor betaalde als voor vrijwillige 22 mei geopend is. De
medewerkers. tentoonstelling is nog tot

Uiteraard doen we dit niet omdat we onze en met 10 juli te

medewerkers en vrijwilligers niet vertrou- bewonderen. Zeer de

wen, maar om te |aten zien dat we ook als  moeite waard!

kerk onze verantwoordelijkheid op dit Het parochiebestuur is alle

gebied nemen. vrijwilligers die zich

De vernieuwing van VOG's gaat binnenkort hebben ingezet om deze

van start, waarbij betrokkenen tijdig wor-  tentoonstelling en de

den geinformeerd. andere festiviteiten te
organiseren zeer
erkentelijk. Veel dank!

Koffieschenkerij Klooster Nieuw Sion

Sinds kort is Klooster Nieuw Sion in Diepenveen ( Vulikerweg 6) een prachtige koffieschenkerij rijker. In
de voormalige buitenkapel kun je genieten van heerlijke koffie, thee, huisgemaakt gebak of een
kloosterlunch. En tegelijkertijd kun je hier in de kloosterwinkel terecht voor Nieuw Sion-kaarten,
boeken, lesse-cider, routekaarten en nog veel meer. De koffieschenkerij is geopend van woensdag t/m
zondag van 10-18 uur. Reserveren is mogelijk (06-15 44 09 21) en parkeren kan aan de Vulikerweg (=
oprijlaan richting het klooster).

Voor meer informatie zie: https://www.nieuwsion.nl.
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lezingen

film concerten i
theater <N ] ;

kunst i\ 7/

tentoonstelling

Ve t‘j aar dagsconce l‘t Het is ondertussen een mooie
Hans Mol

traditie: Hans Mol trakteert elk
jaar rond zijn verjaardag alle
muziekliefhebbers op een mooi

- . - !
Franka Kranen (fagot) concert. Zo ook dit jaar!

en Hans Mol (piano)
NG STE R U bent allen van harte welkom !

/[ '0.a. Schumann en de Fasch

Titus Brandsma Huis, 28 augdstus, 15.00 uur
Toegang is vrij, na het concert is er een hapje en een
drankje =

Zomertentoonstelling in de Broederenkerk

Geloof in s tee-]gj €s

We hebben in onze collectie paramenten (liturgische kleding, zoals
kazuifels en koormantels) een aantal prachtige exemplaren .

In fijn en vaak kostbaar borduurwerk worden de Bijbelverhalen tot
leven gebracht, steekje voor steekje.

Omdat deze oude liturgische gewaden nooit meer gedragen worden (sommige te kwetsbaar, of
hoognodig aan reparatie toe), zijn ze voor niemand meer zichtbaar. Dat vonden we té jammer!

We stellen ze nog een keer tentoon in de Broederenkerk.

En dat belooft een boeiende catwalk te worden, rijk aan mooi handwerk, vol Bijbelverhalen en
symboliek. Kom en laat u verrassen tijdens de zomermaanden!

De Broederenkerk is open in juli en augustus:

Op woensdagen en donderdagen van 13.00 tot 16.00 uur

Op vrijdagen en zaterdagen van 11.00 uur tot 16.00 uur
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Column Gabrie

Gabrie Gelissen groeide op in Heerlen, kreeg kinderen in
Rotterdam en woont sinds 2008 met haar gezin in Deventer. In
2020 rondde zij een studie religiewetenschappen af. Inmiddels
staat ze weer voor de klas als lerares Duits, met hernieuwde

energie en veel plezier.

Een radicale monnik met passie

Een "theoloog des vaderlands" geeft een jaar lang
gevraagd en ongevraagd commentaar op het
nieuws vanuit religieus perspectief. In het
Holland-dominante Nederland is dit vaak een
protestant, maar dit jaar kreeg Thomas Quartier
de eer, een geboren Duitser die sinds kort in de
abdij van Keizersherg in het Belgische Leuven
woont. Monnik is hij echter al langer: in 2012 trad
hij in in de Willibordabdij in Doetinchem, waar hij
in 2020 zijn eeuwige professie deed.

Ik ken Thomas van de Radboud Universiteit, waar
hij begon als student, promoveerde, les gaf en in
2020 hoogleraar liturgiewetenschappen werd. Ik
volgde zijn colleges en schreef hij hem mijn
masterscriptie. Ter ere van
"onze" theoloog-des-
vaderlands en bovendien de
eerste monnik ooit, leek het mij
leuk u met hem te laten
kennismaken door mijn ogen.

Ik ontmoet Quartier in 2016. Een J
bont gezelschap studenten
maakt in zijn college kennis met
de in en outs van rituelen en
symbolen en met de docent die
van zijn studenten mensen met
passie en pit wil maken. Met
anekdotes, levendige hand-
gebaren en prikkelende vragen
probeert hij het engagement en
kritisch denken er "uit te
kietelen". Een habijt draagt hij
nog niet: hij wil niet "als
bezienswaardigheid op de
campus" lopen.

14 - COLUMN GABRIE

Misschien beoogt hij wel de houding te ontlokken
waarmee hij zelf zijn studententijd doorliep:
woede. Woede om de wereld te verbeteren en je
niet neer te leggen bij onrecht. Woede om niet te
verzanden in conformisme of - erger nog! - in
vastgeroeste ideeén over wereld, God en geloof.
Woede om radicale, idealistische ideeén te durven
omzetten in oprecht, in het eigen gedrag.

Quartier ziet zichzelf vooral als een zoeker en een
radicaal. Niet speciaal naar God - daarvoor is hij te
agnostisch - maar eerder naar een weg die hij kan
gaan, Dat leidde hem naar het klooster: een plek
die zijn gedachten en verlangens letterlijk be-
grenst in een vorm die zelf al radicaal is en dus
past. Maar waarheen leidt zijn
weg? Wat is het waarnaar hij
verlangt?

Quartier zocht het in zijn leven
op vele plekken: in felle discus-
sies, in boeken, bruine kroegen
en op straat als muzikant — met
Bob Dylan als zijn favoriet. Vorig
jaar augustus was hij te gast in
de Broederenkerk. Als muzikant.
Met "bede-zang". Een mix van
Dylan en psalmen, van protest
en geloof. Minder woede, wel
veel vuur. Thomas laat zijn
passie spreken en zijn hart. Hij
heeft zichzelf gevonden. Met
habijt, dat hij inmiddels overal
met trots en overtuiging draagt.
&% Thoams Quartier zelf aan het woord horen?
B8 Google: Thomas Quartier in "De

§ verwondering” op NPOstart.



Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 6123 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Vrijwilligers

We staan er niet altijd bij stil maar er zijn veel
vrijwilligers in onze locatie Broederen actief voor
hun kerk. Sommigen doen dat een enkele keer in
het jaar, anderen een paar keer per maand en een
enkeling dagelijks.

Er zijn heel veel zaken te regelen en te doen. Bij
elkaar zijn er 23 activiteiten/werkgroepen voor de
Broederenkerk actief. Van administratie tot
zangkoor.

Samen hebben die groepen 124 vrijwilligers,
verdeeld over 47 mannen en 77 vrouwen. De
jongste vrijwilliger is 14 jaar en de oudste is 89
jaar.

De grootste groep vormen de kerkenwachten met
21 mensen. Een misschien niet zo bekende
activiteit is die van de "tegelgroep". Zij verzorgen
(als er weer een paar namen bekend zijn) het
graveren van een vloertegel. Dat kan dus nog
steeds voor € 60,-- per tegel.

Misschien overbodig te vermelden dat alle
vrijwilligers niet betaald worden voor hun inzet.
Ock al doen ze het geheel vrijwillig, ieder beseft
dat het werk niet vrijblijvend is. De kerk als
organisatie kan op hen rekenen.

Geloven in kleine steekjes

De tentoonstelling over pater Titus Brandsma is
nog niet afgelopen of de volgende staat alweer in
de planning. Daarvoor worden op dit moment de
laatste onderdelen gesorteerd, geschilderd,
geplakt en in elkaar gezet. In de week van 11 t/m
16 juli wordt de Titus-tentoonstelling afgebroken
en tegelijkertijd de volgende opgebouwd.

Daarvan zal de
opening zijn op
zondag 17 juli, na de
viering van die
ochtend. Deze
tentoonstelling over
de vele liturgische

gewaden, waarvan
enkele al heel oud,
duurt tot en met het
weekeinde van Open
Monumentendag. Dat
is op zaterdag 11 en
zondag 12 septem-
ber.
Volledigheidshalve: de
tentoonstellingen zijn
te bezichtigen op
woensdag- en
donderdagmiddag
van 13.00 tot 16.00 uur en op vrijdag en zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur.

Boekenmarkt

Het is drie jaar geleden dat de grote Deventer boe-
kenmarkt in augustus 2019 werd georganiseerd.
Dit jaar kan het weer (7 augustus) en komen vele
duizenden boekenliefhebbers naar de stad. Net als
toen haken wij als Broederenkerk daarop in. We
verkopen in de kerk ook boeken, met name reli-
gieuze boeken. Een groot gedeelte is afkomstig van
de paters Maristen die, toen ze gingen verhuizen,
ons een grote hoeveelheid schonken. De op-
brengst gaat weer naar een goed doel.

Wist u daf ...

* Er een horloge gevonden is in de tuin en een
zonnebril in de kerk?

* Er op het secretariaat nog een hele doos staat
met gevonden voorwerpen?

* Er met de viering van de Eerste Heilige
Communie op 12 juni meer dan 400 mensen
aanwezig waren?

* De piano een makkelijk verrijdbaar onderstel
heeft gekregen?

* Er dagen bij zijn waarop er door de weeks meer
kerkbezoekers zijn dan op zondag?

* We altijd nieuwe nog vrijwilligers goed kunnen
inzetten?

* U gewoon even contact op moet nemen met ons
secretariaat (gegevens bovenaan deze bladzijde))?
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Nicolaas Schalkhaar

Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur

E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801 Misintenties - NL 38 RABO 0162443331
Contactpersoon 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 65 11 69, e-mail dianbouwman@kpnmail.nl

Ziekenzalving

Bij ziekenzalving wordt al snel gedacht aan mensen die in de eindfase van
hun leven zijn gekomen. Toch mogen we het ook breder zien. In ieders
leven komt wel eens een periode voor dat de balans verstoord is. Hetzij
door een burnout, hetzij door psychische problemen. Ook chronische
ziektes kunnen energieslopend zijn. Een ziekenzalving is ook bedoeld om
weer kracht te krijgen op momenten dat we het niet meer zien zitten.
Op zaterdag 27 augustus om 14.30 uur is er in de Heilige Nicolaaskerk te
Schalkhaar een ziekenzalving, voorganger pastor G. de Bekker. Na afloop
is er koffie/thee met iets lekker. Het zou fijn zijn als u zich van te voren
aanmeldt. Allen van harte welkom.

SR e

Rommelmarkt
De jaarlijkse rommelmarkt staat gepland op 3 september vanaf 9.00 uur rond het Koetshuis. Voor het
aanleveren van spullen bent u elke dinsdagochtend welkom aan de achterkant van Het Koetshuis, de
ingang van de tuinploeg. Op zaterdag 20 augustus bent u van 9.00 tot 13.00 welkom om uw hand-
zame spullen aan te leveren. Dus geen bankstellen, wasmachines enz. U kunt contact opnemen met
het secretariaat om een afspraak te maken, zodat de spullen bij u thuis opgehaald kunnen worden.
Ock vragen wij weer om taarten of cake te doneren voor consumptie / verkoop tijdens de
rommelmarkt. Er zijn dit jaar diverse kraampjes met streekproducten.

s

Klussendag

Op 3 september 2022 is er weer de jaarlijkse klussendag. Vorig jaar is er
heel veel werk verzet en was het ook beregezellig. Daar hopen we dit
jaar weer op. Begin augustus komt er een intekenlijst met klussen
waarvoor u kunt intekenen. U kunt ook via de mail aangeven dat u wilt
helpen en op de dag zelf wel ziet waar u wordt ingezet. Hopelijk kunnen
we op deze dag in iesder geval beginnen met het toegankelijker maken
van het Pastoorsbosje. Er liggen al plannen klaar om van dit bosje een
bezinningsbos te maken, hierover later meer.

Vakanftie

Op 16 juli gaan de schoolvakanties van start. We hopen op een mooie zomer waarin mensen, uit en
thuis, zich kunnen koesteren in een zonnetje en zich kunnen opladen en ontladen. We wensen u allen
een hele fijne vakantie toe.
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Nicolaas Lettele

E-mail:
Rekeningnr.:

Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 0570 - 65 13 28
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Bij vragen/bezoekje, contactpersoon Joke Haverkamp, tel. 0570-65 13 28

Contactpersoon 't Zout: Riky Westerbeek - e-mail rikywesterbeek@hotmail.com

Een feestelijke dag!
Op zondag 12 juni ont-
vingen 24 communicant-
jes de eerste Heilige
Communie. Ouders en
communicantjes van
harte gefeliciteerd
namens de geloofsge-
meenschap Lettele.

Wij wensen dat deze
jongens en meisjes
mogen opgroeien tot blije en gelukkige mensen.
Op zondag 2 juli ontvangen de vormelingen het
sacrament van het Vormsel.

In het volgende Zout van september schrijven de
communicantjes en de vormelingen hierover hun
verhaal.

Religieuze markt en Tentviering

Op zaterdag 6 augustus is vanaf 13.00 tot 16.00
uur en op zondag 7 augustus van 10.30 tot 15.00
uur de kerk open voor de religieuze markt.

De kermisviering in de tent begint om 9.30 uur.
Voorganger is diaken Marc Brinkhuis. Lector is
Betsie Leerkes. Zie verder op de site van de Heilige
Nicolaaskerk Lettele.

Boerderijviering

Op zondag 28 augustus is er in Bathmen weer een
boerderijviering. Voorganger is Lonneke Gunnink-
van den Berg. Lees meer op blz. 6.

Ziekenzondag
Op zondag

11 september is
het Nationale
Ziekendag.
ledereen die de
Zonnebloem een warm hart toedraagt, is welkom
in de viering.

Nadere mededeling hierover in het volgende

't Zout van september.

Ontmoetingsviering

De tweede bijeenkomst is op woensdag 7
september. Noteer het alvast in uw agenda.
Nadere mededeling hierover in volgende 't Zout.

Missie Verkeersmiddelen Actie

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezond-
heidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de
meest kwetsbaren. MIVA ondersteunt deze men-
sen met onmisbare middelen en vervoer.

In onze locatie is de collecte in het weekend van
20/21 augustus, in verband met de boerderijvie-
ring in Bathmen op 27/28 augustus. De collecte-
bussen voor de MIVA staan achter in de kerk.

Week van de Nederlandse Missionarissen
De collecte voor de Nederlandse missionarissen
heeft met Pinksteren een mooi bedrag van

€ 137,00 opgebracht. Alle goede gevers bedankt!

_JED?NKT

Namens onze geloofsgemeenschap willen wij de
vier vrijwilligers die het afgelopen jaar zijn gestopt
met hun werkzaamheden voor onze kerk hartelijk
bedanken voor hun inzet en vrijwilligers-

werk in onze geloofsgemeenschap. Het zijn de
dames: Annie Aarnink- Oosterhuis. Rikie Klein
Swormink, Miny te Boekhorst en Sia Kieine
Koerkamp. Al deze vrijwilligers hebben de |eeftijd
van 83 jaar en ouder bereikt en geven de taak
door aan de volgende generatie.

Vakantiegroet

Namens de codrdinatoren en de N &2
Werkgroep Pastoraat wensen wij _; >
allen die er op uit trekken weer

een goede thuiskomst en voor / \

iedereen:
mooie en zonnige vakantiemaanden!
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Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

J(gk J% maav naav de zen

zich wanmen aan jouws licht,

Ontmoetingsvieringen in de zomer

We hebben al een flink aantal mooie ontmoetings-
vieringen gehad op de tweede woensdag van de
maand. Het pastoraal team heeft besloten om ook
in de zomer door te gaan met deze waardevolle
bijeenkomsten. Daarom is er op woensdag 13 juli
een eucharistieviering waar pastoor Cornelissen in
zal voorgaan. En op woensdag 10 augustus is er
een communieviering waarin diaken Marc
Brinkhuis de voorganger is. Inloop vanaf 10.30 uur,
daarna een viering in de kerk en aansluitend een
eenvoudige broodmaaltijd. Graag even opgeven
bij Annie 06-54 24 69 06, Lammie 06-57 03 81 76
of bij het secretariaat 0570-56 38 43.

Inloopmiddag in De Hoeksteen

Als u tegen de stille zomermaanden aankijkt omdat
er dan zoveel mensen weg zijn en het misschien
nog eenzamer voor u wordt omdat ook de
kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn, dan
bent u elke dinsdagmiddag van harte welkom in

De Hoeksteen. Hier kunt u een praatje maken of
met elkaar spelletjes doen. Er is altijd veel plezier
en saamhorigheid op deze middagen, dus kom
gewoon eens langs van 14.00-16.00 uur.

Sterkte voor de zieken en eenzamen

Het is soms moeilijk te achterhalen wie er in onze
geloofsgemeenschap ziek zijn of anderszins moei-
lijke tijden doormaken. Daarom willen we ook
vanaf deze plaats iedereen die te kampen heeft
met gezondheidsproblemen, zorgen over dierbare
naasten of eenzaamheid, heel veel steun en moed
toewensen. En als we iets voor u kunnen
betekenen dan hopen we dat u ons dat laat
weten!

18- BOSKAMP

Bedevaarten

De data van de bedevaarten naar Kevelaer in
augustus en september zijn bekend. U kunt ze
vinden op pagina 7 van dit Zout. Ook gaan we
weer naar Lourdes, van 22-29 september. Er zijn
nog enkele plaatsen vrij, dus als u mee wilt kan
dat nog. Meer hierover op blz. 7 en 8.

Een dankjewel voor alle vrijwilligers

Aan het eind van het seizoen willen we alle
vrijwilligers die zich op welke manier dan ook
hebben ingezet voor onze geloofsgemeenschap
hartelijk danken. Het is geweldig wat u allemaal
op uw eigen manier en met uw eigen
mogelijkheden voor onze kerk doet. Omdat we
dat niet altijd persoonlijk kunnen zeggen willen we
op deze plaats onze welgemeende waardering
voor u allen uitspreken. Hartelijk dank!
Coérdinatoren Willibrord Boskamp,

Herman, Antoon en Lammie

Misintenties juli/augustus

In de weekenden van 2 juli, 16 juli en 6 augustus is
er geen viering in onze kerk. De misintenties die
voor deze data waren opgegeven, zijn daarom een
week opgeschoven.

Zomerwensen

Hoe u de komende maanden
ook invult, we wensen u allen
een goede en verkwikkende
zomertijd toe!

Oud papier

4 en 5 augustus




Stationsweg 9
8131 DG Wijhe

 Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09INGBO0000911561
= Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
=4 't Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com -
Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl . 8
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Afscheid dirigente Caeciliakoor Engelbert
Op woensdag 20 april hebben we als koor afscheid
genomen van onze dirigente Gerda Teelen. Zij was
vanaf 2011 dirigente van het koor in Boerhaar en
na de samenvoeging is zij dirigente gebleven bij
het koor van Engelbert.

Om gezondheidsredenen moest Gerda stoppen
met het dirigentschap. Als koor vonden wij het
dan ook wel zeer gepast om haar een mooi
afscheid te geven, ze heeft vol passie het toch
maar voor elkaar gekregen dat er nu nog steeds
een mooi koor staat te zingen tijdens de vieringen
in beide kerken van Wijhe en Boerhaar.

We zijn haar dan ook zeer dankbaar voor alle inzet
die zij ons koor heeft gegeven en wensen haar
met haar man en hun gezin nog vele mooie jaren
toe en dat het met haar gezondheid goed mag
blijven gaan.

Gerda uit naam van alle koorleden nogmaals heel
erg bedankt.

Oecumenische tentviering

Zondag 4 september 2022 om 09.30 uur. Pastoraal
werker Lonneke Gunnink is de voorganger en het
Sallands Vrouwenkoor zal zorgen voor de muzikale
omlijsting. Het thema van deze dienst is KLEUR
BEKENNEN.

Oecumenische viering Boerhaar

Pastor Marinus v.d. Berg en dominee Martje
Veenstra gaan zondag 17 juli voor in de
oecumenische viering op de Boerhaar,

Aanvang: 10.00 uur. Met medewerking van het
Wijhes mannenkoor. Thema: zonder hoop en
vrede kun je niet. Dit is nog een initiatief van
Bernard van den Berg, die deze viering graag op
de Boerhaar zag verwezenlijkt. Bernard zag graag
eenheid en wilde dit ook graag uitstralen.

Ontmoetingsvieringen

Dinsdag 26 juli met pastoor Cornelissen in Wijhe.
Opgave bij Joke Biezeman 06-24 16 01 05 of Minie
Strijdveen 0570-52 27 54.

Donderdag 11 augustus met pastoor Cornelissen in
Boerhaar opgave bij Mariet Kruit 0570-52 53 29,
Vanaf 10.30 uur inloop met koffie. 11.00 uur
Heilige Mis. Daarna een eenvoudige lunch, soep
met broodjes. ledereen is van harte welkom.
Aanmelden is noodzakelijk.

Overleden in ons geloofscentrum

Op 25 mei 2022 Miny Schuiling-Tijhuis 90 jaar

Op 3 juni 2022 Annie van Vilsteren-Kloppenberg 86 jaar
Op 5 juni 2022 Annie van Vilsteren-Schrijver 81 jaar

Op 5 juni 2022 Gerard Overweq 71 jaar

Op 10 juni 2022 Hein Holtkuile 83 jaar

Schoolvieringen
Op 13 juli zijn er drie schoolvieringen:

08.45 uur RK-kerk Wijhe

10.00 uur Nicolaaskerk

11.00 uur kerk Boerhaar.

Agenda

10 juli Opgave bedevaart naar Kevelaer na de viering van
9.00 uurin het Klankbord

12 juli Woord en Communieviering Weijtendaal

13 juli Schoolvieringen, zie hierboven.

17 juli Oecumenische viering 10.00 uur

26juli Ontmoetingsviering Wijhe

09augustus  Woord en Communieviering in de aula van het
Weijtendaal

11 augustus
04 september

Ontmoetingsviering Boerhaar
Oecumenische tentviering in verband met de
Wiejese Diekdagen

Kopij voor deze bladzijde
Uiterlijk 15 augustus voor de september-editie
inleveren via e-mail: zoutengelbert@gmail.com

Fijne vgliang )
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Titus Brandsma Huis (TBH)

T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18
Secretariaat:  woensdag 10.00 - 12.30 uur

E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937
Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl Tevens Vietnamese parochie

We hebben een drukke periode achter de rug. Uiteraard de voorbereidingen en de feestelijke

bijeenkomsten voor de heiligverklaring van Titus Brandsma.

Daarnaast merk je dat de coronamaatregelen verdwenen zijn. De activiteiten

vinden allemaal weer plaats, er komt meer vraag voor verhuur enz. En natuurlijk

het regelen van de dagelijkse zaken voor ons Titus Brandsma Huis.

We hebben dan ook allemaal wel een pericde van rust verdiend. Een tijd waarin
wij onze accu weer op kunnen laden, even rust kunnen nemen om in september

* weer vol goede moed en voldoende energie onze werkzaamheden op te pakken.

Wij wensen iedereen dan ook een hele prettige vakantie, waar je deze ook

doorbrengt. Op een plek ergens anders in Nederland, in het buitenland of gezellig

thuis, in de tuin. Veel plezier de komende vakantie periode!

De beheergroep

Viering Titus Brandsma

OP woensdag 27 juli herdenken wij tijdens de wekelijkse eucharistieviering de sterfdag van Titus
Brandsma . De viering begint om 9.30 uur en pastor Zandbelt zal hierin voorgaan. Na de viering is er de
mogelijkheid om samen gezellig koffie/thee te drinken en nog even na te praten.

U bent allen van harte welkom.

Viethamese viering
Zondag 17 juliis er in het TBH een Vietnamese eucharistieviering. De viering begint om 15.00 uur.
ledereen is van harte welkom.

Uitstapje van de ouderenmorgengroep

Zoals elk jaar werd het seizoen van de ouderenmorgen op 19
mei afgesloten met een uitstapje. Dit jaar is het cog
gevallen op de beeldentuin in Mariénheem. Hier wordt in
een prachtig park een collectie beelden getoond van
verscheidene kunstenaars. Hierdoor kom je er verschillende
stijlen tegen. De buitenomgeving maakt de expositie heel
apart: sommige beelden komen beter uit in een open gazon
of in een bloemperk, andere weer tegen een achtergrond
van bomen. Menige bezoeker wist niet dat er zo betrekkelijk
dichtbij Deventer zo'n mooie beeldentuin te bezichtigen is.
De uitbundig bloeiende rhododendron gaf de dag een
aparte dimensie.

We hebben er in de openlucht een heerlijke lunch genoten,
maar moesten noodgedwongen 's middags wegens een
onweer naar binnen viuchten. Een terrasje pikken zat er niet
meer in, maar 't Hof van Colmschate bood uitkomst. De dag
werd afgesloten met een heerlijk Indisch buffet bij de Oude
Molen.

Herman Dioncré
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Herberg van Ars

Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54
E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125

(otirdinator:  Jos Egberts

Ontmoetingsochtenden
Deze gaan in de maanden juli en augustus gewoon
door.

Herbergvieringen
In juli en augustus alleen op de eerste zaterdag van
de maand, en wel op 2 juli en 6 augustus.

Filmavonden
Deze komen in juli en augustus te vervallen. We zijn
met reces.

DE DRIEHOEK

Diaken zijn rondom de herberg van Ars

In de herberg worden naast de wereldlijke en plaatselijke politiek ook andere zaken besproken en soms
gaat dat over het verleden van Deventer. Laatst kwamen wij op het verleden van enkele mensen
persoonlijk uit.

Dit deed mij denken aan een avond van de KBO in Lettele waarbij ik tijdens mijn stage enkele malen
aansloot. Op één van die avonden kwam "het verhaal van je leven" aan bod. Een mooie manier om
mensen weer in contact te brengen met hun verleden middels vragen in de trant van o.a. "hoe zag de
keuken van je ouders eruit?" of "je eerste verkering?"

Voor wij hier mee bezig gaan, vraag ik eerst of ik alles mag vragen. Na enkele vragen overwinnen de
meeste mensen hun schroom om te vertellen en voelen zich gehoord en gezien en vinden ze het fijn om
leuke, maar soms ook minder leuke en verdrietige verhalen te vertellen.

In elk geval is het vaak intiem en vind ik het ook bijzonder waardevol om hier getuige van te zijn. Het is
een positieve vorm van nieuwsgierigheid, die aanzet tot gesprek over wat iemand raakt. Dat is één van
de mooie dingen van het diaconaat, dat je samen vreugde kan beleven en verbondenheid met elkaar en
God, de heilige Geest.

Ik wens u allemaal een goede en vooral vredige en gezegende zomertijd.
Diaken Fokko de Graaf
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waar dag tijd

zaterdag 2 en zondag 3 juli

Herberg van Ars 7a 17.00
Broederen 7a 17.00
Lettele 7a 19.00
Boerhaar 0 09.00
Broederen 20 10.30
Schalkhaar 70 10.30

zaterdag 9 en zondag 10 juli

Boskamp 7a
Lettele 20
Wijhe 70
Broederen 20
Schalkhaar 0

zaterdag 16 en zondag 17 juli

Herberg van Ars 7a
Lettele 7a
Boerhaar 20
Broederen 70
Schalkhaar 20

Titus Brandsma Huis  zo

zaterdag 23 en zondag 24 juli

Wijhe 7a
Boskamp 70
Broederen 0
Schalkhaar 0

woensdag 27 juli
Titus Brandsma Huis ~ wo

zaterdag 30 en zondag 31 juli

Lettele 7a
Boerhaar 20
Boskamp 70
Broederen 0
Schalkhaar 20

19.00
09.00
09.00
10.30
10.30

17.00
19.00
10.00
10.30
10.30
15.00

19.00
09.00
10.30
10.30

09.30

19.00
09.00
09.00
10.30
10.30
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Naar de kerk in de

voorganger

parochiaanvoorganger gebed
mgr. Hoogenboom /

G. de Bekker

M. Brinkhuis

H. Limbeek

G. de Bekker

R. Cornelissen

R. Cornelissen / M. Brinkhuis
parochiaanvoorganger
parochiaanvoorganger

R. Cornelissen / M. Brinkhuis
H. Limbeek /

L.Gunnink-van den Berg

parochiaanvoorganger
parochiaanvoorganger
M.v.d. Berg / M. Veenstra
H. Limbeek

P. Dullaert

eigen voorganger

J. Yerweij

J. Verweij
kardinaal Eijk
H. Brummelhuis

F. Zandbelt

F. Zandbelt

H. ten Have
parochiaanvoorganger
H. Limbeek

L. Gunnink-van den Berg

soort viering
14e zondag van het jaar

Heilig Vormsel

communie
eucharistie
eucharistie
eucharistie

15e zondag van het jaar
eucharistie

communie

communie

eucharistie

eucharistie & gezin

16e zondag van het jaar
gebed

communie

oecumene

eucharistie

communie

Vietnamese Viering

17e zondag van het jaar
eucharistie
eucharistie
eucharistie
eucharistie

eucharistie/Sterfdag Titus Brandsma

18e zondag van het jaar
eucharistie
eucharistie
communie
eucharistie
communie

koor

Magnificent

Cantors
(aecdilia
Cantors
Nicolaaskoor

Voce Magna
(aecilia

(Caecilia

Youngest Voices XL

Cantors
mannenkoor
(aecilia
vakantiekoor

Caecilia

(Caecilia
vakantiekoor

Voce Magna
(aedilia

Caecilia
vakantiekoor



Heilige Lebuinus Paarochie

waar dag tijd
zaterdag 6 en zondag 7 augustus
Herberg van Ars 7a 17.00
Boerhaar 20 09.00
Lettele zo 0930
Broederen 70 10.30
Schalkhaar 70 1030

voorganger

parochiaanvoorganger
H. Limbeek

M. Brinkhuis

R. Cornelissen
parochiaanvoorganger

zaterdag 13 en zondag 14 augustus

Boskamp za
Lettele 7a
Wijhe 70
Broederen 20
Schalkhaar 0

maandag 15 augustus
Broederen ma

19.00
19.00
09.00
1030
1030

10.30

G. de Bekker
parochiaanvoorganger
F. de Graaf

J. Verweij

H. Limbeek

G. de Bekker

zaterdag 20 en zondag 21 augustus

Herberg van Ars 7a
Boerhaar 7a
Boskamp 70
Lettele 70
Broederen 20
Schalkhaar 70

17.00
19.00
09.00
09.00
10.30
10.30

parochiaanvoorganger
F. Zandbelt
parochiaanvoorganger
(. de Bekker

H. Limbeek
parochiaanvoorganger

zaterdag 27 en zondag 28 augustus

Schalkhaar 7a
Boskamp 70
Wijhe 0
Lettele 0
Broederen 20
Schalkhaar 0

1430
09.00
09.00
10.00
10.30
1030

2

G. de Bekker

F. de Graaf

(. de Bekker

L. Gunnink-van den Berg
(. de Bekker

H. Brummelhuis

soort viering

19e zondag van het jaar
gebed

eucharistie

communie/dialect

eucharistie

communie

20e zondag van het jaar
eucharistie
communie
communie
eucharistie
eucharistie

Maria Tenhemelopneming

eucharistie

21e zondag van het jaar
gebed

eucharistie

communie

eucharistie

eucharistie

communie

22e zondag van het jaar
eucharistie/ziekenzalving
communie

eucharistie
communie/boerderij
eucharistie

eucharistie
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koor

(aecilia
Cantors
Schola
vakantiekoor

Voce Magna
(Caecilia
(Caecilia
Brugkoor

Caecilia
Cantors
Caecilia
vakantiekoor
Brugkoor

Caecilia

(aedlia
Nicolaaskoor



VASTE WEKELIJKSE VIERINGEN

maandag
08.30 Vredeskapel Schalkhaar

dinsdag
08.00 Broederenkerk Deventer

08.30 Vredeskapel Schalkhaar
09.00 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 Vredeskapel Schalkhaar
18.30 Broederenkerk Deventer
19.00 Broederenkerk Deventer

woensdag
08.00 Broederenkerk Deventer

08.30 Vredeskapel Schalkhaar

09.30 Titus Brandsma Huis
(olmschate

19.00 Broederenkerk Deventer

ONTMOETINGSVIERINGEN

dinsdag
09.30 Weijtendaal, Wijhe

woensdag
10.30 Willibord Boskamp
1030 Willibord Boskamp

Over Ontmoetingsvieringen

morgengebed

Lezingendienst
en Lauden
morgengebed
rozenkransgebed
Ev

Vesper

EV

Lezingendienst
en Lauden
morgengebed
EV

Taizé

26jul

13jul
10aug

donderdag
08.00 Broederenkerk Deventer

08.30 Vredeskapel Schalkhaar
19.00 Broederen

vrijdag

08.15 Broederenkerk Deventer
08.30 Broederenkerk Deventer
09.00 Broederenkerk Deventer
09.00 Nicolaas Lettele

donderdag
10.30 Willibrordus Boerhaar

Lezingendienst
en Lauden
morgengebed
Vesper

aanbidding
biecht

EV

EV

11aug

Bij Ontmoetingsvieringen draait het niet alleen om de viering zelf maar vooral ook om elkaar en de teamleden te ontmoeten als de
doordeweekse en/of de zondagsvieringen komen te vervallen. ledereen is welkom op de hierboven aangegeven tijd. Na de viering sluiten
we af met een eenvoudige maaltijd. Kijk voor alle details op de pagina's van de geloofscentra - soms is aanmelden noodzakelijk.

WOON- en ZORGCENTRA
maandag

09.30 Ludgerus, Deventer
09.30 Ludgerus, Deventer
10.30 Averbergen, Olst

10.30 Averbergen, Olst

dinsdag
10.00 Weijtendaal, Wijhe
10.00 Weijtendaal, Wijhe

woensdag

10.30 Park Braband, Schalkhaar
10.30 Park Braband, Schalkhaar
11.00 Willibrordkapel, Boskamp
11.00 Willibrordkapel, Boskamp
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EV  4jul, 18 jul
EV  Taug, 15aug
v 4jul

vV Taug

o 12jul

vV  9aug

EV  13jul

EV  10aug

EV  13jul, 27jul
EV  3aug, 17 aug, 31aug

zaterdag

19.00 Sparrenheuvel, Diepenveen
19.00 Sparrenheuvel, Diepenveen

zondag
10.30 St. Jozef, Deventer
1030 St. Jozef, Deventer

BV 2jul
BV 6aug
BV 24jul
BV 28aug



wonen bij God.

Gebedsintenties

2en3juli

Broederen - Marijke Windmeijer, Piet van Riel

Nicolaas Schalkhaar - Teda te Riele-Julius, Johan Beltman, Gerrit
Schutte, Frans Groot Koerkamp, fam. Verwoolde-Groot-Koerkamp, fam.
Haverkamp-Groot Koerkamp, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, fam.
Lenferink-Willemsen, Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen, Johan
Venneman, Ben Timmermans, Magda Cosijn-de Jong

Nicolaas Lettele - voor alle ongedoopte kinderen (jgt), Dine en Jan
Daggenvoorde-Oosterwijk, gebr. Hermanus, Johannes, Egbertus Haver-
kamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny Huis in 't Veld, Hermanus en
Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Anton en Wilhelmina Wichgers-Riet-
man en overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink
Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Gerard
Overweg, Geert Heuver, Jan, Ria en Louis, Mien, Jan, Oda en Marcel Over-
mars, Betsie Kleinlangeveldsloo, Betsie Schurink-Schrijver, fam. Boerhof,
Martien, Bernard en Mien Groote Schaarsberg-van der Weerd, Jan en Diene
Schutte-Koekoek, Geert Overmars, ouders Logtenberg, Graats en Miene
Boerhof-Brouwer, Wim Koekoek en overleden familie, Marietje Harleman-
Grooten

8 juli
Nicolaas Lettele - Theo Wiggers en overleden familie

9 en 10 juli

Broederen - Riet Golbach, Renate Golbach, Piet van Riel

Nicolaas Schalkhaar - Anton Schutte en Dien Schutte-Oosterlaar,
Tom Boevenbrink, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Johan Venneman,
Lenie en Arnold Veldhuyzen-Kerkvliet, Ben Timmermans, Magda Cosijn-de
Jong

Nicolaas Lettele - Dine en Jan Daggenvoorde, Johannes en Wilhelmi-
na Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes, Egbertus Haver-
kamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny Huis in 't Veld, Hermanus en
Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Hermanus Wichink Kruit en ouders
Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Erik Zandbelt Joop en Diny
Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan
Elshof

Engelbert Wijhe - Doortje Huisman, Hans Mulder, Hein en Marietje
Elshof, Herman en Riek Hauptmeijer en fam. Hauptmeijer-Duteweerd, fam.
Spithoven-Schoorlemmer, ouders Hollegien-Tijhuis, Agaath Blaauwgeers-
Scholten, Dini Schuiling-Tijhuis, Marietje Temmink-Zwijnenberg, Doortje
Veldhuis-Strijdveen, Anton Kleine Schaars, Anny van Vilsteren-
Kloppenberg, Anny van Vilsteren-Schrijver

= A\ ""PN Onze dierbare overledenen

A *" Een moment van bezinning voor hen die voortleven in ons hart en

16en 17 juli

Broederen - Piet van Riel

Nicolaas Schalkhaar - Antoon Kolkman (jgt), Tecla te Riele-Julius,
Anton Kleverkamp, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Bertus Nijboer,
ouders Brinkman-Kloosterman, Jan Brinkman, Ben Timmermans, Magda
Cosijn-de Jong

Nicolaas Lettele - Gerrit en Marie Bloo-Groot Koerkamp, gebr. Herma-
nus, Johannes, Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have,
Diny Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Di-
nie Tibben-Evers, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden
familie, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en
overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

23 en 24 juli

Broederen - Piet van Riel

Nicolaas Schalkhaar - Rita Klein Overmeen (jgt), Bernard en Her-
man Klein Overmeen, Anneke Benjamins-van Delden, Annie en Wim Mul-
der, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Lenie en Arnold Veldhuyzen-Kerk-
vliet, Ben Timmermans, Magda Cosijn-de Jong

Nicolaas Lettele - Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonk-
man, gebr. Hermanus, Johannes, Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haver-
kamp-ten Have, Diny Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna Wilhelmina
Kolkman-Rodijk, Gerrit en Naatje Qosterwijk-Huis in 't Veld, Hermanus
Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Erik
Zandbelt, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - fam. Van Oldeniel-Smit, Herman en Annie
Roesink-Bosgoed, Gerardus en Bennie Voetdijk, Wim Blanke

Engelbert Wijhe - Hein en Marietje Elshof, Herman en Riek Haupt-
meijer en fam. Hauptmeijer-Duteweerd, fam. Huisman-voor 't Hekke,
ouders Hollegien-Tijhuis, Dini Schuiling-Tijhuis, Marietje Temmink-
Zwijnenberg, Doortje Veldhuis-Strijdveen, Anton Kleine Schaars, Anny van
Vilsteren-Kloppenberg, Anny van Vilsteren-Schrijver

30 en 31 juli

Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp, Elisabeth Hogenstijn-Nijmaller,
Linda en Jimmy Olthof, Piet van Riel

Nicolaas Schalkhaar - Toos Hendriksen, ouders Dijkstra-Tutert en
zoon Harry, Johan Venneman, Magda Cosijn-de Jong

Nicolaas Lettele - Joop Zwiers (jgt), gebr. Hermanus, Johannes, Eg-
bertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny Huis in 't Veld,
Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Anton en Wilhelmina
Wichgers-Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en
ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp - fam. Boerkamp-ten Have
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6 en 7 augustus

Broederen - Marijke Windmeijer, Piet van Riel, Clé Nijmdller, Truus
Achtereekte-Revenberg

Nicolaas Schalkhaar - Joop en Lisette Beltman, Gerrit Schutte,
Anton Schutte en Dien Schutte-Oosterlaar, Frans Groot Koerkamp, fam.
Verwoolde-Groot-Koerkamp, familie Haverkamp-Groot Koerkamp, Bernard
en Rita en Herman Klein Overmeen, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry,
Lenie en Arnold Veldhuyzen-Kerkvliet

Nicolaas Lettele - Dine en Jan Daggenvoorde-Oosterwijk, Johannes
en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes, Eg-
bertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny Huis in 't Veld,
Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Hermanus Wichink
Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Erik Zandbelt,
Joop en Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Boerhaar - Gerard Overweg, Geert Heuver, Jan, Ria en
Louis, Geert Overmars, Tonnie Logtenberg, Betsie Kleinlangeveldsloo,
Betsie Schurink-Schrijver, Marietje Harleman-Grooten

13 en 14 augustus

Broederen - Riet Golbach

Nicolaas Schalkhaar - Frans Ossewold, ouders Dijkstra-Tutert en
zoon Harry

Nicolaas Lettele - Anton en Miny ten Have-Klein Swormink, gebr.
Hermanus, Johannes, Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, Diny Huis in 't Veld, ouders Klein Swormink-Haverkamp, Hermanus
en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Anton en Wilhelmina Wichgers-
Rietman en overleden familie, Hermanus, Wichink Kruit en ouders Wichink
Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, Antoon
en Gerrit Temmink, Bernard Casteel, fam. Tiebot-Kolleman, Betty van der
Vegt-Bloemen, Annie Tiebot-Walraven (jgt), Jan en Wim Zwartjens, fam.
Kakkenberg-Schuurman

Engelbert Wijhe - Hein en Marietje Elshof, Thea Mulder, fam. Spitho-
ven-Schoorlemmer, Agaath Blaauwgeers-Scholten, fam. Huisman-voor 't
Hekke, ouders Hollegien-Tijhuis, Dini Schuiling-Tijhuis, Marietje Temmink-
Zwijnenberg, Doortje Veldhuis-Strijdveen, Anton Kleine Schaars, Anny van
Vilsteren-Kloppenberg, Anny van Vilsteren-Schrijver

20 en 21 augustus

Nicolaas Schalkhaar - Riet Golbach-te Riele en Pieter, ouders
Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Lenie en Arnold Veldhuyzen-Kerkvliet
Nicolaas Lettele - Gerrit en Marie Bloo-Groot Koerkamp, ouders van
Breen-Overbeek en overleden familie, Dine en Jan Daggenvoorde, Bart
Elferink, Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Herma-
nus, Johannes, Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have,
Diny Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk,
Gerrit en Cato Qosterwijk-Vrielink, Hermanus Wichink Kruit en ouders
Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Erik Zandbelt, Joop en Diny
Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan
Elshof, fam. Van Rossum-Mentink, fam. Boerkamp-Jansen

Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Gerard
Overweg, fam. Boerhof, Jan, Ria en Louis, Martien, Bernard en Mien Groote
Schaarsberg-van der Weerd, Jan en Diene Schutte-Koekoek, Mien, Jan,0da
en Marcel Overmars, Betsie Kleinlangeveldsloo, Gerrit Schutte, fam.
Koekoek-van den Berg
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27 en 28 augustus

Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp, Elisabeth Hogenstijn-Nijmaller,
ouders Lodewijk-Bongers

Nicolaas Schalkhaar - Johan Beltman, ouders Te Riele-Geertman,
Toos Hendriksen, Hein en Mien Veldkamp en Hans Veldkamp, ouders Dijk-
stra-Tutert en zoon Harry, Anneke Benjamins-van Delden, Johan Venneman
Nicolaas Lettele - gebr. Hermanus, Johannes, Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna
Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en
overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hof-
stede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Anton Hulman, fam. Van Oldeniel-Smit,
Johan en Riek Elshof, fam. Jansen-Tiebot

Engelbert Wijhe - Hein en Marietje Elshof, fam. Huisman-voor 't
Hekke, ouders Hollegien-Tijhuis, Dini Schuiling-Tijhuis, Marietje Temmink-
Iwijnenberg, Doortje Veldhuis-Strijdveen, Anton Kleine Schaars, Anny van
Vilsteren-Kloppenberg, Anny van Vilsteren-Schrijver

Wij gedenken

Hermina, Antonia, Maria (Miny) Schuiling-Tijhuis

T 25-05-2022 op 90-jarige leeftijd. In de Engelbertlocatie Wijhe is Miny
overleden in het Weijtendaal in de leeftijd van bijna 91 jaar. Miny was ge-
hecht aan Olst en Wijhe en heeft daar met haar echtgenoot Joop fijn ge-
woond. Ze was een echt familiemens en hechtte aan goede relaties met de
omgeving. Miny was regelmatig bezoekster van de vieringen in de pa-
rochiekerk. Later in het Weijtendaal bezocht Miny trouw de dinsdag-
vieringen, ook na het overlijden van Joop op 27 augustus 2003. Na een af-
scheidsviering in de aula bij het Weijtendaal is ze op 1 juni 2022 begraven
bij Joop op het parochiekerkhof. Moge zij rusten in vrede.

Petrus Henricus (Piet) van Riel

129-05-2022 op 61-jarige leeftijd. Piet werd geboren als tweede in een ge-
zin van vier. Als geboren en getogen Twentenaar gaat Piet studeren aan de
TU. Hier verdiept hij zich met passie in scheikunde en milieuwetenschap-
pen. In 1984 trouwt hij met zijn eerste liefde: Cilia. Zij krijgen twee zonen.
Piet gaat aan het werk bij Tauw, en later bij de gemeente Arnhem. Ook was
hij politiek actief: D66. Een andere passie was de sport; zwarte band bij
judo, hij was hardloper en triatleet. Een lichamelijke ziekte maakte een
eind aan zijn sportieve leven. Gelukkig heeft hij met zijn gezin nog een
paar mooie reizen kunnen maken. Dat hij nu mag rusten bij God in de
hemel.

Johanna Alberta (Annie) Gerritsen-Keijzer

102-06-2022 op 86-jarige leeftijd. Annie was de lieve en zorgzame moeder
en oma van haar kinderen en kleinkinderen. Ze heeft hard moeten werken,
en dacht meer aan anderen dan aan haarzelf. In 2000 kwam ze Johan Lob-
bert tegen, met wie ze een goede tijd beleefd heeft. Hij nam haar overal
mee naar toe met zijn auto. Niet alleen naar haar kinderen en klein-
kinderen, op hun verjaardagen, maar ook naar kerkelijke vieringen en naar
Maria-heiligdommen, zoals Kevelaer en Lourdes. Ze maakte graag
humoristische opmerkingen. Toen ze niet meer in de Lindenhof kon blijven
vanwege haar gezondheid, nam Johan haar op in zijn boerderijtje, waar hij
haar liefdevol verzorgde. De laatste maanden moest ze opgenomen wor-
den in De Sparrenheuvel. Daar is zij op 2 juni rustig ingeslapen. De uitvaart
vond plaats op 8 juni in Schalkhaar, waar ze ook begraven is. Ze mag nu
thuis zijn in het hemels Vaderhuis.



Gerardus Antonius Johannus (Gerard) Overweg

1 05-06-2022 op 71-jarige leeftijd. Gerard trad 45 jaar geleden in het
huwelijk met Ria Bijsterveld. Ze woonden aan de Raalterweg, in de
ouderlijke boerderij. Later verhuisden ze naar Wijhe. Gerard genoot
van zijn gezin en familie en van sociaal contact en was graag met Ria
onder de mensen. Ze bezochten regelmatig samen de parochiekerk
van Boerhaar en later ook de parochiekerk van Wijhe. Zaterdag 11
juni is in de parochiekerk Boerhaar afscheid genomen met een
gebedsviering. Hij is begraven tegenover Judith op het kerkhof van de

Boerhaar. Moge Gerard rusten in vrede.

Ten inspiratie - boeken

™ JE ONDERSCHEIDEN
y N MET EEN VIS
rbtaks ACHTEROP DE AUTO

ver Paulus de gangmaker gaat het, de Open-
baring van Mohammed komt aan bod, en
een hoofdstuk is gewijd aan Hoor de engelen

t\

DE ACHTERKANT VAN zingen. Jos van Remundt, docent levensbe-
VERHALEN schouwing, levert met het kleurrijk uitgevoer-
Auteur: Jos van Remundt de boek De achterkant van verhalen een positieve bijdrage
ISBN: 978 946 301 2737 aan het ontdekken van de religieuze verhalen. 'We willen
Prijs: € 29,50 met dit boek aantonen dat er niet één juiste interpretatie

bestaat bij de teksten en verhalen in de Bijbel en de Koran,
schrijft Van Remundt.
Geen boek om in één keer uit te lezen, maar wel om bij de
hand te houden. Hoe zit dit? Wat betekent dat?
Jos van Remundt beschrijft wat woorden, verhalen en
beelden sinds de jaartelling teweeg hebben gebracht. Hoe
kernervaringen van hindoeisme en boeddhisme, van joden-
dom, christendom en islam, van Darwin en Marx, maar ook
van Aletta Jacobs en Martin Luther King invioed hebben
gehad op het verloop van onze geschiedenis. Van Remundt
wil duidelijk maken hoe moeilijk het kan zijn om oorspron
kelijke teksten te interpreteren en te vertalen.
Dakpansgewis is in dit verband een aardige term. Voordat
de verhalen in de Bijbel werden opgeschreven werden
ze mondeling doorgegeven, dakpansgewijs; er was een
samenhangend verband, maar de feiten konden door
omstandigheden en nieuwe ervaringen telkens opnieuw
worden aangedikt, veranderd of weggelaten.
Aardig om te weten bijvoorbeeld: volgens de joodse regels
moesten de christenen in de eerste eeuwen niet veel heb-
ben van afbeeldingen. Maar in de tweede eeuw hadden de
christenen behoefte om zich met sieraden te onderschei-
den van de niet-christenen. Symbolen met een christelijke
betekenis kwamen in sieraden terug: een duif, het lam, de
Recensent Teun-Jan Tabak vis, het scheepsanker.
Is journallst, gespecial seerd Jos van Remundt stipt in het boek van ruim 400 bladzijden
in kerkelijke en religieuze ; SR .
Beiichinering. veel om?len_uerpen aan. Een mooie basiskennis die uitnodigt
tot verdieping. m
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Onze U(WHHLLHLLO VOOY ’rf Ze zomer
Museum Catharijneconvent, Utrecht

Tentoonstelling VAN GOD LOS? (t/m 28 augustus 2022)

Welkom in de roerige jaren zestig. Eén van de meest revolutionaire én religieuze
periodes uit de Nederlandse geschiedenis. Dompel je onder in een tijdperk dat
misschien ver weg lijkt, maar doorwerkt tot op de dag van vandaag. Raakte
Nederland toen van God los? In de geschiedenis van Nederland is "secularisatie
sinds de zestiger jaren het kernwoord. "Van God los!" is de eerste grote
tentoonstelling ooit over de grote religieuze veranderingen in de jaren zestig.
Voor adres, openingstijden, toegangsbewijzen, enz. zie: www.catharijneconvent.nl.

Museum Catharijneconvent, Utrecht
Tentoonstelling PAUS ADRIANUS - WERELDLEIDER UIT UTRECHT ( t/m 13 november 2022)

Adrianus VI is de enige Nederlandse paus ooit. Precies 500 jaar geleden, in 1522,
wordt hij totaal onverwacht verkozen en vertrekt hij naar Rome. Adrianus groeit
op in Utrecht en maakt carriere in dienst van keizer Karel V. In die tijd beleeft de
kerk in West-Europa een grote crisis. Een slechtere tijd om paus te worden, is er
niet. Is Adrianus in staat de koers van de kerk te verleggen? In deze
tentoonstelling wordt alles u duidelijk en ontmoet u €én in alle opzichten
bijzondere paus.

Voor adres, openingstijden, toegangsbewijzen, enz. zie: www.catharijneconvent.nl.

Ikonenmuseum Kampen

Dit ikonenmuseum onderscheidt zich door alleen maar ikonen te tonen.

Je ontdekt wat een ikoon is, welke stijlen er zijn en welke rol ze nu

nog vervullen. In 2005 opende dit museum voor het eerst zijn deuren

met de tentoonstelling "Beelden van het licht". Inmiddels zijn er IKONENMUSEUM
meerdere collecties toegevoegd en is de tijd rijp voor een nieuwe v KAMPEN
overzichtstentoonstelling met oude bekenden en nieuwe aanwinsten.

Voor adres, openingstijden, toegangsbewijzen, enz. zie: www.ikonenmuseumkampen.nl.

A

In dit onlangs verschenen rijk geillustreerde boek neemt wandelaar en

k m bierliefhebber George Nelis u van trappistenabdij naar trappistenabdij mee op
negen voettochten in Belgié en Nederland. Aan het eind van elk wandelverhaal

‘ volgt een reportage van Frank Stoute over de betreffende abdij én de

* bijbehorende brouwerij en trappistenbieren. Als u net als George Nelis en Frank

Stoute van wandelen, bier en de serene rust in trappistenabdijen houdt, dan is

~ A ditboek zeker een aanrader. "Tour des Trappistes" is te bestellen in veel

A abdijwinkels, bij de betere boekwinkel en via de webshop van:

www.biermagazine.nl.

Prijs: € 12,95 / Paperback / ISBN: 9789491052095
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De blauwe mante( van Maria

Op 15 augustus vieren we het feest van Maria Ten Hemelopneming, één van de grote Maria-feesten van
het kerkelijk jaar. Vaak zien we afbeeldingen waarop Maria gekleed is in een blauwe mantel. Hebt u zich
wel eens afgevraagd of die mantel door de tijd altijd blauw is geweest en of die kleur ook nu nog een
betekenis heeft?

Blauw, een kostbare kleur

Al duizenden jaren wordt het blauwe "indigo-pigment" uit tropische planten gewonnen en gebruikt als
blauwe kleurstof. Ook de steensoort azuriet levert een blauwe kleur op voor schilderingen. Voor
kunstenaars in de Middeleeuwen en in de glazenierskunst van de 12e eeuw bleef het blauwe pigment
een luxe en zeldzaam product. Zo zien we dit blauw als dominante kleur verschijnen in de Franse
glas-in-loodramen.

Schilders die met blauwtinten wilden werken gebruikten ook een blauwe kleur die
afkomstig was van de azuurblauwe halfedelsteen, lapis lazuli. Omdat die steensoort
gewonnen werd in Afghaanse mijnen en van "over zee" naar Europa kwam, werd de
kleur "ultramarijn" ("van over de zee") genoemd. Voor het verkrijgen van dit blauw
als pigment waren zware bewerkingen nodig. De kleurstof werd hierdoor nog
kostbaarder, soms nog duurder dan goud.

Foto: Hannes Grobe - Own work
via commons.wikimedia.org

De blauwe mantel van Maria

Vanaf het begin van de Middelesuwen wordt Maria vaak afgebeeld in een rode mantel, de kleur die het
kwaad zou afweren. Maar vanaf de vijftiende eeuw zien we haar vaak in een blauwe mantel verschijnen,
wat haar belangrijke rol in de katholieke kerk benadrukt. Het blauw van haar kleding symboliseert
namelijk haar heiligheid en staat tevens voor de puurheid (maagdelijkheid) van Maria.

Vooral sinds die 15e eeuw is blauw dan ook de favoriete kleur voor de kledij van Maria. In de
afbeeldingen van de renaissancemeesters tot de moderne kunstenaars zien we het blauw als
karakteristieke kleur terugkeren. Voor de oude meesters was het ongemengde ultramarijn bij uitstek de
geschikte kleur voor Maria als "Hemelse Koningin". En de begunstigers van zo’n kunstwerk wilden er
ook hun gewichtige status mee bevestigen.

De wijde mantel

En niet alleen was de mantel van Maria vanaf de vijftiende esuw
steeds vaker blauw. Nee, het beeld van Maria met een WIJDE
mantel, waaronder mensen beschutting vonden, stamt zelfs al uit
de dertiende eeuw. Sindsdien krijgt ze namen als "Maria met de
schutsmantel" of "Madonna van Barmhartigheid".

De afbeelding van Maria als mantelbeschermster staat symbool
voor haar functie als schutsvrouwe van zwakken, armen,
vervolgden en viuchtelingen, mensen van alle rangen en standen.
Maria staat uitnodigend, de armen wijd geopend, bezorgd
toekijkend of de ogen naar de hemel gewend.

Een indrukwekkend voorbeeld van Maria in blauw zien we in een
schilderij van Vincent van Gogh, zijn "Piéta".

Vincent maakte het in 1889, naar een afbeelding van Eugéne
Delacroix, toen hij opgenomen was in het psychiatrisch ziekenhuis
in Saint-Rémy. In de open armen van Maria, met haar blauwe _
rouwkleed, ligt haar dode zoon, met wie Vincent zich identificeert,
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| Dat beeld van mededogen zien we ook terug op de zeventiende
eeuwse Oekraiense icoon van "De Moeder van erbarmen". Onder de
beschermend blauwe binnenkant schuilen de mensen. Een beeld dat
ons brengt naar de huidige situatie in Oekraine. Grote en kleine
mensen, zieken en gezonden, mannen, vrouwen en kinderen,
verdreven uit hun huizen en land, zoeken bescherming bij de Hemelse
Beschermvrouwe Maria.

Tot in onze 21e eeuw vind je dit beeld van "een blauwe Maria met een
wijde mantel" op allerlei manieren en plekken nog steeds terug. Onze
Lieve Vrouwe wordt nog steeds aanroepen door wie nood heeft aan
Haar bescherming, Haar liefde en Haar voorspraak. En dat alles is
terug te vinden onder haar blauwe, wijde mantel ...

(vrije bewerking van een artikel in de Roerom, mei 2022, door Peter
van Overbruggen)

¢

aviah(oemen

De grote devotie tot Maria vindt - ook nu nog steeds - zijn weerspiegeling in tientallen Mariaplanten- en
bloemen en dat vanwege hun naam, kleur, bijbelse verwijzingen, geur, symboliek of legendes. Hieronder
maakt u kennis met een aantal van zulke bloemen/planten. Ze zijn geschikt voor vrijwel alle tuinen. Dus

waarschijnlijk ook wel voor de uwe.

1. Roos (Rosa)

Met stip op nummer 1 van de Mariabloemen staat de roos. Denk maar aan
de rozenkrans, een gebedssnoer met een krans van kralen/rozen rond het
leven van Jezus en Maria. En in de litanie van Loreto wordt Maria de
mystieke roos genoemd.

En wat te denken van de meer dan 100 soorten lelies? Eén daarvan wordt de
Madonnalelie genoemd. Deze staat net als Maria voor zuiverheid en maagdelijkheid.
Zo vinden christenen in een symbolische verwijzing naar Maria over de lelie onder
meer een mooie tekst in het bijbelse Hooglied (2,2). En in christelijke schilderijen en
bij heiligen-afbeeldingen tref je de witte |elie eveneens regelmatig aan (Jozef, Clara
van Assisi en Antonius van Padua).

3. Blauwe lis (lris germanica)

De zwaardvormige bladeren van de blauwe lis herinneren aan het zwaard
van verdriet en pijn dat symbolisch het hart van Maria doorstak. En bij de
toewijding van Jezus in de tempel spreekt Simeon in zijn profetie eveneens
over dit zwaard (Lucas 2, 22-32). Verder verwijst het blauw hier naar Maria
als koningin van de hemel, zijn de driedelige bloemen een verwijzing naar
de Drie-eenheid, is het een populair symbool in de iconografie en tevens
onderdeel van veel bekende parfums.
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Lief Vrouwke,

ik kom niet om te bidden,

maar om €en poos bij u te zijn.

Ik heb u niets te geven,
niets te vragen deze dag.
Ik bezit alleen

de grote vreugde

dat ik u i)tl'(ijl(en mag.

Lieve moeder,

ik kom niet om te sprel(en,

maar om €en poos bij u te zijn.

Ik heb u niets te zeggen,
niets te vragen deze dag.
Bewaar voor mij
de grote vreugde

dat ik u beminnen mag.

O Maria,

mag ik cens wederkomen,

als ik uw steun niet missen kan,
als ik eens zick en I‘lulpeloos,
vol ellende ze'kre dag,

want dan l)ll]ﬂ' mij nog

de grote vreugde

dat il( u vertrouwen mag.

(naar Paul Claudel)

4, Lelietje-van-dalen (Convuallaria majalis)

Ook het lelietje-van-dalen of meiklokje mag zeker "Mariabloem" genoemd
worden: het is wit (zuiverheid, maagdelijkheid), het bloeit in mei
(Mariamaand), het geurt (schoonheid, heiligheid) en de naam verwijst
naar de lelie. In meerdere bijbelpassages komt dit woekerende plantje
voor, zoals bij Mattels (6, 28-29): "Leer van de lelies op het veld hoe ze
groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet ...",

Niet alleen de blauwe bloemen van dit kruid verwijzen naar Maria. De
witte vlekken op het blad zouden volgens de legende zijn ontstaan toen
¥ Maria druppels moedermelk morste bij het voeden van haar kind Jezus.

6. Lieveurouwebedstro (Galium odoratum)

En zo zijn er nog veel meer planten waarvan de (volkse) benaming naar Maria
verwijst. Enkele voorbeelden daarvan: de Mariadistel, het Vingerhoedskruid (ook
wel onzelievevrouwhandschoen genoemd), Mariatranen en Lievevrouwebedstro.
Deze laatste bloem verwijst met haar naam, haar witte kleur én zoete geur zelfs
drievoudig naar Maria. Meerdere legendes vertellen er over.

Tenslotte: wilt u nog meer bloemen en planten leren kennen die naar Maria verwijzen of zelf een Maria-
of Inspiratietuin maken? Zoek dan op internet verder onder bijvoorbeeld "Inspiratietuinen” en
"Mariabloemen" of bezoek een Mariatuin (onder andere in Aarle-Rixtel, Megen, Sibculo en Utrecht).
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Horizontaal

2 Discipel van Jezus van Nazareth 9 Organisme vlak na de
bevruchting 11 Indianentent 13 Scholing 14 Aantekenen
16 Onderwerp 18 Aangehecht takje 19 Vette vloeistof
22 Symbool voor neptunium 23 Uit kleine deeltjes bestaand
24 Het kortwieken van planten 26 Zacht en vettig 27 Zonder-
ling 28 Kluwen op het hoofd 29 Niet giftig 31 Lisbloem
32 Neusharen van een kat 34 Water in Noord-Holland en
Flevoland 36 Makers van 'Studio Sport’ 37 Deel van de week
(afk.) 39 Bokswedstrijd 40 Kopergravure 42 Slowaakse topwiel-
renner 44 Aantekening 46 Deel van een golfbaan 48 Land in
Azié 49 Stad in Italié 51 Vroomheid.

Verticaal

1 Confessie 2 Vrijwillige onthouding 3 Nummer (afk.) 4 Oude
eenheid van kracht 5 Katholiek 6 Griekse godin van de blinde
drift 7 Mijnheer de koning 8 Deel van Vaticaanstad (4-12)
10 Persoonlijk vnw. 12 Pastasoort 15 Blijkens de akten (Lat.
afk.) 17 Symbool voor helium 20 Kleefstof 21 Krasse oude man
24 Zijrivier van de Moezel 25 Voorschrift, bevelschrift
27 Wereldkampioen wielrennen op de weg in 1979 28 Hippie-
musical 30 Ongewenste muuropening 33 Familielid
35 Drijvende kracht 38 Hoofdstad van Egypte 39 Bazige vrouw
41 Grote woonplaats 42 Sine tempore (afk.) 43 Herkauwer
45 Roepnaam van Dwight Eisenhower 47 Voegwoord
50 Muzieknoot.

eweerd!

Picknic-aardbeiensalade

met watermeloen, croutons en parmezaanse kaas
In de zomer trekken veel mensen graag erop uit en picknicken in de natuur, De hieronder beschreven aardbeiensalade is heerlijk om mee te

nemen.

Ingrediénten (voor 4 personen)

Half focaccia-afbakbrood /1 rode ui / 1 citroen / 1 theelepel suiker /
500 gram aardbeien / halve watermeloen / 10 gram basilicum / 10
gram peterselie / 4 eetlepels olijfolie / 3 eetlepels rode balsamico-
azijn /100 gram grana padano (harde Italiaanse kaas) / 50 gram
pecannoten / peper en zout

Materialen
Oven / bakplaat/ bakpapier / kaasschaaf

Bereiding (plm. 20 minuten)

* Verwarm de oven voor op 180 graden

* Bekleed een bakplaat met bakpapier

* Snij de focaccia een blokjes van 2 cm en leg ze op de bakplaat
* Verdeel 1 eetlepel olijfolie over de blokjes focaccia en breng ze
op smaak met peper en zout

* Bak de blokjes focaccia 10 minuten in de oven knapperig en
goudbruin

* Snij de uiin ringen en doe de ringen in een kommetje
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* Persde citroen uit boven de uienringen en breng ze op smaak
met suiker, zout en peper

* Laatde uienringen vervolgens 10 minuten weken/marineren in
dit (citroen)mengsel

* Was ondertussen de aardbeien, verwijder de kroontjes en
halveer ze

* Snij de watermeloen in parten, verwijder de schil en eventuele
zaadjes en snij de meloen daarna in blokjes van 3 cm

* Pluk de blaadjes van de basilicum en hak de helft van de
basilicum en peterselie fijn

* Meng de fijngehakte kruiden met 3 eetlepels olijfolie en 3
eetlepels balsamicoazijn en breng deze kruidendressing op smaak
met peper en zout

* Schaaf mooie plakken van de grana padano met een kaasschaaf
* Verdeel de aardbeien, watermeloenblokjes, rode ui en croutons
over een saladeschaal en verdeel vervolgens de kruidendressing,
geschaafde grana padana en de pecannoten over de salade

* Ten slotte: garneer het geheel met de overige blaadjes basilicum
GENIET ERVAN!



Kijk en zie (en zie om)

Voor veel mensen is de tijd weer aangebroken er
op uit te trekken, de wereld in, op vakantie. Tege-
lijkertijd denk ik aan de mensen, die de middelen
niet hebben er op uit te trekken. Maar ik denk ook
iets meer letterlijk aan "buiten", namelijk buiten
onze (kerk)muren. Bij kerk-zijn denken we vooral
aan het vieren binnen onze kerkmuren. Juist in
deze tijd, waarin nagedacht wordt over onze
toekomst, over welke kerkgebouwen we nog
overeind kunnen houden en welke kerkgebouwen
een andere bestemming gaan krijgen, denken we
aan die gebouwen en wat daar binnen gebeurt.
Maar kerk zijn we ook buiten die muren. Letterlijk.

In oktober wordt de driejaarlijkse diaconale
Ariénsprijs uitgereikt. Vanuit ons bisdom mochten
projecten worden aangedragen, die hiervoor
genomineerd konden worden. Er zijn weer
pareltjes aangedragen.

Als jury raakte het ons, dat er zoveel moois
gebeurt. Onze samenleving is vaak ik-gericht, dat
horen en zien we overal in de media. Maar er zijn
gelukkig ook heel veel dingen die juist gedaan
worden voor de ander. Er wordt omgezien naar
elkaar.

Eris bijvoorbeeld een project, waarbij fietsen (die
over zijn) beschikbaar zijn voor viuchtelingen.

Er is een project, waarbij voedsel wordt verbouwd
in een moestuin. Dat voedsel wordt niet geconsu-
meerd door degenen, die in die tuin werken, maar
wordt gegeven aan de voedselbank.

Er waren mensen, die zich het lot aantrokken van
gevangenen en voor hen kleding inzamelden.

Er wordt gewandeld met mensen, die anders zelf

de deur niet uit gaan en die ook graag hun verhaal
met anderen delen.

Kan diaconie alleen maar binnenkerkelijk plaats-
vinden? Of misschien beter geformuleerd: kan de
Heilige Geest niet ook werkzaam zijn daarbuiten?
Zo vroegen we ons als jury af. Want wie zijn wij
om te bepalen, dat de Geest alleen maar werk-
zaam is waar iets gebeurt door kerk-betrokken
mensen? We mogen de Heilige Geest vooral niet
in de weg zitten. Wie weet waait zij juist daar waar
wij het niet verwachten, niet zien.

Zo wil ik op weg gaan. Niet alleen als ik op vakantie
ben natuurlijk, maar ook gewoon als ik op pad
ben, voor het werk en in mijn eigen leven. Om me
heen kijken en zien wat daar gebeurt, aan moois,
aan omzien naar elkaar, aan elkaar nabij zijn. Mijn
ogen open houden en iets van de Geest te zien.

Kijkt u met me mee?
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Eerste Hulp

In elk Zout-nummer geven we dit seizoen langs de weg van het
zogenaamde ABC-alfabet een korte, sobere uitleg van een aantal
katholieke begrippen die we niet meer zo vaak tegenkomen.

We baseren ons hierbij op het boekje Eerste Hulp bij katholieke
begrippen, Uitgeverij Abdij van Berne

bij katholieke begrippen

.

Effeta

Komt uit het Aramees: "ga open". Betekent symbolisch het aanraken van de oren en mond van een pas
gedoopte aan het eind van het doopsel, zodat deze Gods woord kan verstaan en het geloof kan belijden.
Deze "effeta-woorden" zijn terug te voeren op de passage in het evangelie van Marcus (7, 31-37),

waarin Jezus tegen een doofstomme man zei: "effeta”, "ga open”.

Emeritus

Latijn voor "uitgediend". Een emeritus is een diaken, priester, of bisschop die geen officiéle kerkelijke
functie meer vervult vanwege het bereiken van een bepaalde leeftijdsgrens of om gezondheidsredenen.
Maar hij houdt wel zijn titel en waardigheid (omdat het een wijding betreft en geen baan). Zo is Frans
Wiertz "emeritus-bisschop van Roermond" en niet "oud-bisschop van Roermond".

Fraterniteit

Een gemeenschap van mannelijke religieuzen die samen in een klooster wonen.

* Alhoewel erin Tilburg geen grote aantallen fraters meer wonen, kent deze stad aan de Gasthuisring nu nog steeds een fraterniteit van
religieuzen.

Geheimen van de rozenkrans

Het bidden van de rozenkrans (= een gebedssnoer) bestaat meestal uit het bidden van vijf maal tien
Weesgroetjes, telkens afgewisseld met één Onze Vader. Als je zo'n rozenkrans helemaal bidt, dan heet
dat: "lk heb 'n "rozenhoedje" gebeden". Elk "rozenhoedje" staat in het teken van één van de vier
"geheimen" (kleine overwegingen rond het leven van Jezus en Maria). We kennen:

1 de "blijde geheimen" - over de geboorte en jeugd van Jezus

2 de "droevige geheimen" - over diens lijden en sterven

3 de "glorievolle geheimen" - over Jezus' Verrijzenis en Hemelvaart en Maria

4 over de "geheimen van het licht" (later toegevoegd door paus Johannes Paulus I1).

Gregoriaans

Eénstemmige liturgische muziek die ontstond in de eerste eeuwen van het christendom en die vanaf de
negende eeuw schriftelijk werd vastgelegd. De benaming verwijst naar Gregorius | de Grote, paus van
590 tot 604, die de kerkmuziek ordende, hervormde en aanvulde. Gregoriaanse gezangen worden
uitgevoerd in het Latijn.

Habemus papam

Latijn voor: "we hebben een paus". Deze tekst wordt op het overdekte balkon van de Sint-Pietersbasiliek
in Rome uitgesproken door een kardinaal als ceremoniemeester nadat er witte rook is opgestegen uit de
schoorsteen van de Sixtijnse Kapel., ten teken dat er een nieuwe paus werd gekozen. En daarmee is de
zogenoemde "sede vacante-periode" (uit het latijn: sedis vacatio/vrije zetel) definitief afgesloten en
begint er een nieuw pontificaat oftewel ambtsperiode van de gekozen paus.

* De tragikomische film "Habemus papam" laat een paus zien die twijfelt of hij de verantwoordelijkheid van het ambt aankan.
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is algemeen codrdinator van het Meester Geertshuis, het oecumenisch
diaconaal inloopcentrum in het hart van Deventer. Zij doet verslag van
ervaringen in en rondom het Meester Geertshuis.

Het Meester Geertshuis biedt mensen een

luisterend oor, praktische hulp & ondersteuning,

budgetbegeleiding en verschillende activiteiten.

Er kemen ruim 720 unieke bezoekers per jaar die

samen een kleine achtduizend bezoeken brengen. meester geertshuis

Opnieuw beginnen

Bij het Spreekuur komt een leuke vrouw binnen-
stappen. Tot onze verbazing blijkt zij - Cynthia - in
de nachtopvang te zitten. Iriszorg heeft haar door-
gestuurd. Ze is in Griekenland na negen jaar uit
een giftige relatie gestapt.

Helemaal ongeschonden is ze niet uit deze
gewelddadige relatie gekomen. Na een ziekenhuis-
behandeling in Griekenland, komt ze met een
plastic tasje aan in Nederland op een noodpas-
poort met een beperkte geldigheidsduur.

Waar te beginnen?

Het noodpaspoort is verlopen. Dus moet er een
identiteitsbewijs aangevraagd worden. Heb je dat
niet, dan kunnen je in Nederland niets beginnen.
Maar ... voor een ID-kaart heb je ook een adres
nodig. Dat is er ook niet. Na een paar keer
stuiteren tussen het kastje en de muur komen
beiden dan toch in orde.

Ondertussen heeft het Spreekuur voor Hulpvragen
een budgetcoach voor haar ingeschakeld. Samen
vragen ze een uitkering aan, een Digid en een
bankrekening.

Daarnaast regelt het MGH een huisarts. Er wacht
er nog een operatie als gevolg van de mishande-
ling in Griekenland en ook haar chronische ziekte
verdient het nodige onderhoud. De aanmelding bij
de ziektekostenverzekering is gelukkig ook voor
elkaar.

Met de Digid kunnen nu ook de toeslagen worden
aangevraagd. Inschrijving bij de woningbouw
wordt geregeld. Inmiddels staat Cynthia ook als
urgent op de wachtlijst bij de crisisopvang.

Noodfonds

Gelukkig is er in een situatie als die van Cynthia het
Noodfonds van de gezamenlijke kerken. Vanuit het
fonds worden de kosten voor de pasfoto's en de
ID-kaart betaald. Ze krijgt elke week leefgeld
totdat de uitkering komt en ook wat geld voor
verzorgingsproducten.

Cynthia is superblij met de financiéle hulp en de
administratieve hulp. We zien haar zo'n vier keer
per week voor allerlei regelzaken. Zelf is ze ook
heel voortvarend. Ze wil graag weer een huis en
schrijft zich overal in.

Als er meer rust komt ...

Ondertussen komt alles wat ze heeft meegemaakt
ook langzaam naar boven. Er valt nog het nodige
te verwerken. Het |uisterende oor en het begrip
geven haar inzicht dat ze op dit gebied nog iets te
doen heeft. Het is niet de eerste keer geweest dat
een relatie uit de hand liep.

Het is fijn voor Cynthia als ze haar kamer bij de
crisisopvang krijgt en ook haar uitkering
binnenkomt. Nu heeft ze weer wat zelfstandigheid
terug. Na drie maanden komt ze blij vertellen dat
ze een huis in Zutphen krijgt.

We doen een oproep voor haar en een paar
anderen hij kerken voor de inventaris. Er komen
veel spullen binnen. Ze kan uitkiezen. Ook krijgt ze
hulp van de Rode Tassen die haar laminaatvloer
leggen. House of Hope heeft ook nog wat mooie
kastjes voor haar en uiteindelijk meldt zich bij het
MGH ook een fonds dat nog wat geld over heeft
voor individuele mensen. We vragen een
gasfornuis aan voor haar. Dat was het enige wat
nog ontbrak.
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www.hafkampnatuursteen.nl
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0370-562042
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@ Altijd dichtbij
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® Onafhankelijk van verzekeraars

® \ereniging zonder winstoogmerk

0570517411

dag en nacht bereikbaar
(alleen voor overlijdensberichten)

Uw herinnering geven wij vorm
Enkele & dubbele grafstenen
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Graf- en glasmonumenten
Urngraven
Ruwe veldkeien
Belettering & accessoires
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& i /\\ Voor wijzigingen en informatie:
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Agenda

Datum Activiteit JULI /Info Tijd
2 Gebedsdag Mariale Beweging Basiliek H.Kruis Raalte 09.30
2 Herbergviering Herberg van Ars 17.00
2|Vorsmelviering Broederenkerk 17.00
4|Lectio Divina thema avond Broederenzaal 20.00
8,22 Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-12.00
8,22 Christelijke meditatie Meester Geertshuis 10.00-12.00
10 Info en opgave Bedevaart Kevelaer Broederenkerk na de viering
10/Info en opgave Bedevaart Kevelaer t Klankbord Wijhe na de viering
17 Vietnamese Viering Titus Brandsma Huis 15.00
26/0Ontmoetingsviering Engelbert Boerhaar Willibrordus Boerhaar 10.30
1,8,15,22,29 Inloopochtend Hovenhuus Hovenhuus 10.00-12.00
5,12,19,26|Inloopmiddag Hoeksteen 14.00-16.00
6,13,20,27 | Inloopochtend Herberg van Ars Herberg van Ars 10.00-12.00
elke vrij/zat|Expositie Geloof in steekjes Broederenkerk 11.00-16.00
elke woe/do | Expositie Geloof in steekjes Broederenkerk 13.00-16.00
Datum Activiteit AUGUSTUS |info Tijd
2,9,16,23,30|Inloopmiddag Hoeksteen 14.00-16.00
3,10,17,24,31 Inloopochtend Herberg van Ars Herberg van Ars 10.00-12.00
5,12,19,26 Inloopochtend Hovenhuus Hovenhuus 10.00-12.00
5,19 Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-12.00
5,19 Christelijke meditatie Meester Geertshuis 10.00-12.00
6/ Gebedsdag Mariale Beweging Basiliek H.Kruis Raalte 09.30
6 Herbergviering Herberg van Ars 17.00
6 Religieuze markt Lettele 13.00-16.00
7 Religieuze markt Lettele 10.30-15.00
10/0Ontmoetingsviering Boskamp Willibrord Boskamp 10.30
11 Ontmoetingsviering Engelbert Boerhaar 10.30
15-17|Bedevaarten Kevelaer Broederenkerk na de viering
28 Boerderijdienst "Noaberschap" zie pag 6 10.00
28 Verjaardagsconcert Hans Mol Titus Brandsma Huis 15.00
elke vrij/zat Expositie Geloof in steekjes Broederenkerk 11.00-16.00
elke woe/do|Expositie Geloof in steekjes Broederenkerk 13.00-16.00

LIVESTREAM-vieringen

Elke zondag om 10.30 uur is er een livestream van de eucharistieviering te volgen. Vanaf 10.00 uur staat

er op de parochiewebsite www.heiligelebuinus.nl een duidelijke link.

Kopij voor de september-editie dient bij de redactie bekend te zijn op

17 augustus 2022, véér 10.00 uur

AGENDA - 37




OO

SCHUILING

ran Vemde en Wilco Leukenhau OPTIEK

i . . Nieuwstraat 10 1 Deventer
it i iy Y. e enr o
U met uw wensen en vragen. Wij met onze kennis en ervaring. ety

Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. Cok als u niet of info@schullingoptieknl
elders verzekerd bent. www.schullingoptiekn|

Monuta Wilco Leukenhaus Mon uta
T 0 20490

wens monutawilcoleukerhaus.n W”CO LeUkenhaUS

makelaars
Kent u een makelaar
die uw huis het

best verkoopt?
Menstraat 24-28 // 7411 EZ Deventer // T 0570 613 001 W

‘g_welz.--

Bel oor een gratis waardebepaling 0570 600207

/[ particulieren // bedrijfsleven

ISR IR SE A bl 2
‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door George, Floor en Niels van DELA

il I | l ___,_"l/ _— e

2

Wat uw wensen ook Zijrl, ons ervaren team he|pt u graag om het

afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Voor leden en

5 ; ! v
ieder ander. Ga voor informatie naar dela.nl/deventer of bel DELA
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Bestuur Parochiecentrum en

Contact via het centraal secretariaat centraal secretariaat
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen Broederenstraat 18a1

Vicevoorzitter: TJ.G.M. Lam 7411 LB Deventer

Secretaris: M. Buijs 0570 - 60 90 40

Penningmeester: H. Elshof info@heiligelebuinus.nl

Mens & Organisatie: E. van Zuylen Secretariaat: (aroline Legebeke
Begraafplaatsen: T. Wellenberg woensdag en vrijdag van 9.00 - 13.00 uur
Namens pastoraal team: M. Brinkhuis financién en begraafplaatsen:

maandag t/m donderdag: 9.00-16.00 uur

Pastoraal team
R.G.W. (Ronald) G.J.1.5. (Gauthier)
Cornelissen de Bekker

pastoor

0570- 619087
cornelissen@
aartshisdom.nl
ma. afwezig

AM.AL (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker

parochievicaris
06-22339977

| gdebekker@

i heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken
06-33756089

038-4527475 mbrinkhuis@
lonnekegunnink@ heiligelebuinus.nl
hetnet.nl ma. afwezig
vrij. afwezig
Bernadet Albers EN. (Fokko) de Graaf
opbouwwerker diaken

| 06-54685666 06 -2053 3946

bernadet@bamca.nl

Vertrouwenspersoon

ongewenste omgangsvormen en integriteit
B. Engberink-Herder

06-39123497

vertrouwenspersoon.hlp@gmail.com

Bereikbaarheidsdienst

voor ziekenzalving en uitvaart

06 -13 32 44 06

Dopen
Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "Over ons/Financieel"

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Lucas Brinkhuis, Gabrie Gelissen, Marianne Kok en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie september 2022
Kopij uiterlijk binnen 17 augustus 2022 voor 10.00 uur
Verschijningsdatum 30 augustus 2022

Postadres redactie
Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NL89IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
Parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG

De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevenshescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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GEZINSZONDAG

Onder luid klokkengelui en bij een prachtig zonnetje liep de kerk
helemaal voll Meer dan 400 mensen kwamen meevieren met de
communicanten! Het jeugdkoor Youngest Voices XL zong swingende
liedjes met mooie teksten. Alle kinderen hebben meegeholpen aan
de viering: door een stukje te lezen, kaarsen aan te steken of de
gaven aan te brengen.

ledereen had de doopkaars mooi versierd bij
zich.

. En dan is eindelijk het grote moment daar:

. voor het eerst de H. Communie ontvangen!
Tot slot was er voor iedereen nog wat lekkers.
We feliciteren alle communicantjes van harte!
En we verwelkomen alle gezinnen graag regel-
matig in de vieringen!

De vormelingen krijgen ook al gauw hun grote feestdag.

Op zaterdag 2 juli komt mgr T. Hoogenboom naar Deventer. Hij heeft
eerst nog een gesprek met de kandidaat-vormelingen. In de viering,
om 17.00 uur zullen ze daarna van hem het sacrament van het
Vormsel| ontvangen: de kracht van de H. Geest, die je helpt te leven
zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.

We wensen de vormelingen en hun familie een mooie dag toe!

o




