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Vrijwilligers

Dit jaar is uitgeroepen tot het Jaar
van de Eucharistie. De eucharistie
is de essentie van de viering, de
kern van ons geloof. Ons geloof
belijden en vieren we samen. En
de eucharistievieringen zijn momenten bij uitstek
waarop we ons echt verbonden weten met de
Heer en met elkaar.

Dit jaar bespreekt pastor Gé Nijland elke editie een
aspect van de eucharistie, Het wordt ongetwijfeld
een boeiende en leerrijke reeks.

Aan eucharistievieringen werken ook vaak vrij-
willigers mee. Denk maar aan koren, muzikanten
en dirigenten, aan lectoren, collectanten, kosters,
misdienaars en acolieten; en de dames en heren
van de koffieclubs ...

Het is niet gemakkelijk om vrijwilligers te vinden,
maar ze zijn erg belangrijk. Zonder hen blijven er
taken liggen, door tijdgebrek van professionele
krachten bijvoorbeeld. 7o is het in de maatschap-
pij en zo is het ook in onze parochie.

Wij mogen dankbaar zijn dat er in onze geloofs-
gemeenschappen zoveel vrijwilligers hun steentje
hijdragen. Het bestuur van het Johannes Vianney-
fonds reikte haar vrijwilligersprijs uit aan Gerard
Heerius, en daarmee ook aan de vele anderen die
jaarlijks de druk bezochte interactieve Kerststal
opbouwen.

We mogen u op blz. 6 en 7 twee nieuwe coodrdi-
natoren voorstellen: Ger Strijker en Beata Sosinska.
Zij nemen een verantwoordelijke taak op zich. Dat
wordt zeer gewaardeerd!

De roep om (jonge) vrijwilligers blijft hard klinken.
Wat zou het mooi zijn als daar nog wat jongeren
gehoor aan zouden geven.

Vrijwilligerswerk heeft ook een sociaal aspect.
Denk aan de Herberg van Ars die alweer tien jaar
bestaat; een belangrijke ontmoetingsplaats waar
iedereen welkom is. Meer hierover in de column
van Lonneke op blz. 33.

Laat u inspireren door de inzet van velen. Als u nu
denkt: ik kan hier ook iets betekenen, aarzel dan
niet!

Jan Miltenburg, hoofdredacteur

Bereikbaarheidsdienst

voor Ziekenzalving en uitvaart

06-13 324406
U_|tgeI|cht

Pastor Gé Nijland be- 4
spreekt dit jaar in elke

editie een aspect van

de eucharistie in de

rubriek "Rondom de

tafel met de Heer"

De herkomst van
carnaval

31

Onze nieuwe columnist
Lucas Brinkhuis aan het
woord over klimaat en
kerk

32

Parochienieuws

Over vieren en meer 8 Samen doen 13 Rijk palet 16
Van de bestuurstafel 17 Nieuws vitde centra 19
Vieringenoverzicht 26 Intenties 28 Wij gedenken 28

Rubrieken

Rond de tafel met de Heer 4 Actueel 8 Carnaval 31
Column Lucas 32 Column Lonneke 33 Zorg voor de ziel in
Zeewolde 34 Puzzel 35 Heiligen in spe 36 Agenda 37
Servicepagina 39

Bij de cover
Het Jaar van de Eucharistie.
. Brood en Wijn, de Maaltijd van de Heer,
= hier gevierd In de Broederenkerk op
Lebuinusdag 2019.

TEM GELEIDE - 3



rondom eucharistie.

Na de aankondiging in het vorige nummer van 't
Zout hierbij het begin of de aftrap van dit kleine
avontuur. Het betreft de beschrijving en uitleg
van de orde van dienst van de eucharistie. Dit in
het kader van het jaar van de eucharistie, zoals
door paus Franciscus afgekondigd voor dit
kerkelijk jaar. Een passende aanleiding om eens
wat dieper te duiken in vorm en betekenis van
dit, in beginsel, dagelijkse sacrament. Dat maakt
het op zich al uniek, naast de inhoud ervan
natuurlijk. Een belangrijke inspiratiebron voor
deze serie artikelen is het boek van dr. Ad de
Keyzer, "Om voor Gods gelaat te staan", een
expositio missae, Gooi en Sticht 1999,

Het betreft hier geen makkelijke materie, in de zin
van concreet, aanwijsbaar of tastbaar. Sterker
nog, het is rationeel niet volledig te doorgron-
den, ook al zit het wel logisch en rationeel in
elkaar. Het vieren en verstaan van dit sacrament
vraagt aandacht, geduld en geloof. En daarvan
uitgaande wil het ons mensen, zij die eucharistie
vieren, brengen tot een zekere toe-eigening van
wat er plaatsvindt. Ik denk dan bijv. aan de toch
nog steeds wel te horen uitspraak dat "het zon-
der heilige mis niet als een echte zondag voelt".
Kennelijk is het niet zo maar weg te denken,
hetgeen zeker ook de bedoeling is. En zou dat
idealiter niet voor alle generaties kunnen gelden?

Maar wat is liturgie c.q. het sacrament van de
eucharistie eigenlijk? Willen we er wat mee
bereiken? Is het ergens goed voor? Dat lijken
logische vragen in deze context. Mijn deel is te
proberen daar antwoord op te geven in de
bijdragen die gaan volgen. Steeds zal een
bepaald onderdeel in de aandacht staan. Via
nauwkeurige lezing van de tekst van de mis, de
zogenoemde "ordo missae', leren we over de
betekenis ervan. Tevens is een achterliggende
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Rond de tafel met de Heer

De paus heetft dit kerkelijk jaar uitgeroepen tot het "Jaar van de Eucharistie”.
Ons pasioraal team sluit daar graag bij aan en verzorgt in 't Zout een rubriek

"Verkondigen wij het MYSTERIE VAN HET GELOOF" (1)

gedachte vaak niet ver weg, waarmee de context
is gegeven voor wat er speelt tussen mens en
God. Want om die relatie draait het allemaal, om
die tot stand te brengen dan wel te verdiepen. En
als de tekst van de mis gezien wordt als een
bepaalde vorm ofwel een model, dan is het een
"omvormingsmodel”. En dat model beoogt het
omvormingsproces van de mens in God.

Dit is wellicht hoge taal, abstracte taal maar echt
eenvoudiger valt het niet te zeggen, zonder bij
voorbaat de plank mis te slaan. En niet alleen is
"God" nu eenmaal niet makkelijk, voor mensen
geldt dat doorgaans evenzeer. Jezus weet daar
immers alles van. Maar moeite doen, stil staan bij
het ons overstijgende en het mysteriekarakter
van dit sacrament kan niet alleen een verder
uitzicht openen.

Het kan ons ook dieper raken, op gevoelsniveau
dan wel in ons hart, "opdat wij zien en geloven™
Dit schrijvende bedenk ik dat het niet de
bedoeling is dat ik hier ga preken en in die zin
aan verkondiging doe. Dat laatste is prima op
zich (zie de titel: "Verkondigen wij het mysterie
van het geloof" immers en dan wel door ons)
maar hier via de "close reading". Het doel daarvan
is uitleg geven, in de hoop dat het veel minder
saai is dan het op het eerste gezicht misschien
lijkt. Hoe het ook zij, hopelijk blijft het naar meer
smaken.

Via enkele heel algemene opmerkingen over de
historie van de viering van dit sacrament,
belanden we bij de tekst van de "orde missae’, de
orde van dienst van de heilige mis dus, zoals die
te vinden is in het Romeins Missaal van 1975. Dat
is het missaal dat nu nog op de altaren ligt in de
katholieke kerken en van waaruit wordt gebe-
den, door priester en volk. Aan een nieuw missaal
wordt gewerkt.



Historie in reuzenstappen

In de vroege kerk werd de eucharistie aan de
christenen, eenmaal gedoopt, en gereed om deel
te nemen aan christelijke mysteria, uitgelegd in
het grotere verband van de doopcatechesen uit
de tijd van de kerkvaders. Een samenhangende
verklaring van gebeden, handelingen en symbo-
len met betrekking tot de missa ontbreekt in deze
tijd.

In de Karolingische tijd, vanaf Karel de Grote
(768-814) tot de stichting van het klooster van
Cluny (910}, richtte de misverklaring zich vooral
op het instrueren van de clerus. Via deze weg
vond dan de onderrichting van het volk plaats.

In de negende eeuw verschijnen allerlei
liturgische verhandelingen, die globaal vier
terreinen bestrijken, te weten: het doopritueel,
het symbolum (= de geloofshelijdenis), de mis en
het koorgebed. De uitleg van de mis krijgt dan de
titel "Expositiae missae". Vanaf dat moment is er
sprake van het eigen specifieke genre van de
misverklaring.

Tot aan het jaar 1000 ontstaan enerzijds geschrif-
ten over de mis waarin de theologische kennis
van die tijd wordt geétaleerd, anderzijds stichte-
lijke boeken die vooral de devotie met betrekking
tot de eucharistie willen bevorderen.

Het genre van de expositio missae krijgtin de
vroege middeleeuwen zijn definitieve vorm, dat
wil zeggen er worden enkele constanten zicht-
baar die kenmerkend zijn voor de wijze van
misuitleg. Op een beschrijvende manier volgt
men het rituele verloop van de mis en probeert
er structuur in te ontdekken. De nadruk ligt op de
teksten van het ritueel en niet zozeer op de
symbolen en symboolhandelingen. Het zijn de
gebeden die als principe van de indeling van de
mis worden gezien. Dit vooral als instructie van
de clerus, die immers dienen te kunnen

begrijpen wat ze zeggen. Wel zo handig toch?

Deze reuzenstappen hebben natuurlijk een groot
manco; ze laten meer niet dan wel zien, maar in
dit bestek is er geen andere keuze. De afsluitende
stap van dit historische uitstapje betreft de
liturgiehervorming van het tweede Vaticaans
Concilie.

De volkstaal wordt ingevoerd, de priester staat
niet meer met zijn gezicht naar het costen
gericht maar naar de gelovigen in de kerk. En het
begrip van de actieve deelneming van de
gelovigen, de zogenoemde "participatio actuosa"
doet haar intrede. Daarover zullen we nog het
hodige gaan vernemen in de volgende
bijdragen. We staan nu aan het begin van de
viering van de heilige mis. Daarover volgende
maand.

Pastor Gé hijland
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Wil je wat over jezelf vertellen?

Ik ben 66 jaar en ga medio maart definitief met
pensioen. Bijna heel mijn werkzame leven heb ik
in de ICT gewerkt, voornamelijk als manager van
teams die de ICT moesten waarmaken.

Mijn hobby's zijn genealogie (stamboomkunde,
nvdr) en verder ben ik erg geinteresseerd in
economie. Verder houd ik ook erg van oude
gebouwen. En een historisch gebouw als de
Broederenkerk met haar prachtige beelden hoort
natuurlijk bewaard te blijven. Het moet veilig,
netjes en heel blijven, daar wil ik graag aan
bijdragen. Ik snap de noodzaak wel van het feit
dat kerken moeten worden afgestoten, maar
vind het wel heel erg jammer.

Zelf ben ik niet kerkelijk, maar van huis uit
protestant, mijn vrouw is katholiek en is in haar
jeugd streng katholiek opgevoed. We zijn 44 jaar
geleden al cecumenisch gehuwd in Dedems-
vaart en gingen daarna in Spijkenisse wonen. Een
hele schok voor de gemeenschap en de cudetlin-
gen aldaar die bij ons aan huis kwamen en de
stelling hanteerden: "Twee geloven op één
kussen daar slaapt de duivel tussen”. In die tijd
was de scheiding katholiek/protestant nog heel
erg uitgesproken. Wij protestanten hadden het
idee dat katholieken altijd veel dronken en
vloekten en de katholieken hadden het idee dat
wij de heidenen waren. Gelukkig ligt dat
tegenwoordig een stuk genuanceerder.

Waar komt de interesse voor oude gebouwen
vandaan?

Ik ben misschien wel een beetje besmet door
mijn vrouw, die vindt dat nog mooier dan ik.
Tijdens de vakanties in Frankrijk moesten we ock
echt elke kerk en kathedraal bekijken. Hier in
Deventer liep ik ook al regelmatig binnen hij de
Broederen, of bij de Lebuinuskerk.

6- ACTUEEL

Ger Strijker

De Broederenkerk verwelkomt een nieuwe
codrdinator Beheer en onderhoud gebouwen:

Heb je technische vaardigheden?

Ja, vind ik wel. Ik heb twee rechterhanden, heb er
ook echt interesse in. 7o heb ik zelf ons nieuwe
huis getekend en ontworpen en heb als
voorzitter van een VvE iets soortgelijks gedaan
voor het appartement waar we toen in woonden.

Als je vanuit jouw achtergrond nu kijkt naar
onze parochie, onze structuur, onze mensen,
wat valt je dan op?

Vooral dat alles vanuit het bisdom strikt georgani-
seerd en gecontroleerd is tot en met het bestuur.
De verdere organisatie lijkt wat organischer, er is
weinig echt formeel vastgelegd, iedereen doet
zijn ding, lijkt het.

Het werkt overigens wel en deze geloofsgemeen-
schap wordt, mede door de inzet van alle vrij-
willigers, draaiende gehouden.

Ik maak me naar de toekomst toe wel wat zorgen
over de financiering van goed onderhoud. Het is
een complex gebouw, met veel ruimtes, met
ingewikkelde cv-installaties, oude elektrische
bedradingen, een orgel dat specifiek onderhoud
vraagt, enz.

Heb jij al bepaalde ideeén?

Een aantal dingen behoeven op korte termijn wel
wat extra onderhoud, maar dat komt stapje voor
stapje. Ook wil ik vooral contacten onderhouden
met alle vrijwilligers die hier werken om er samen
wat moois van te maken. Punt van zorg is natuur-
lijk ook dat het grote deel van deze mensen niet
meer heel erg jong is.

En als mensen ideeén hebben?
Moeten ze vooral mee komen en daar sta ik ook
graag voor open.



In Schalkhaar is de nieuwe
pastoraal codrdinator gestart:

Beata Sosinskl

Woensdagochtend bij Beata thuis

Aan de onthijttafel hebben we een gesprek aver gezin combineren
met (vrijwilligers)werk, over de spagaat tussen familie in het
buitenland en hier je eigen tradities willen maken. Maar vooral
over "samen parochie zijn", over binding en je thuis voelen op een
plek. Allemaal zaken die voor een stukje Beata's visie mee vorm-
geven.

Wil je wat over jezelf vertellen?

Ik ben moeder van drie kinderen, en getrouwd
met Frank Orie sinds 2005. Ik ben opgegroeid in
Polen.

Hoe kwam je in Schalkhaar als PCG'er
terecht?

Diny (de Lange) nodigde mij uit voor de
parochiesynode. Daar werd ik benaderd door Jan
Daggenvoorde. In eerste instantie dacht ik
"hartstikke leuk”. Maar ja ... ik ken de mensen niet,
ik weet niet hoe alles in zijn werk gaat.. |k ga
maar naar de kerk. En als ik het slecht heb, dan
ga ik extra bidden en ik hoop dat het goed komt
(lacht). Uiteindelijk heb ik toegezeqd, op
voorwaarde dat men accepteert dat het een
proces met vallen en opstaan is. Ik hoor dan ook
heel graag snel of dingen wel of niet bevallen,
zodat ik actie kan ondernemen.

Nu ik eraan begonnen ben, zie ik wel heel veel
werk wat nog moet gebeuren. Het is nu vooral
zoeken naar hoe alles gedaan te krijgen. Ik kan
ook niet alle klusjes doen die blijven liggen. Ik
ben er om te coordineren, om mensen aan te
sturen.

Ik besef heel goed dat ik waarschijnlijk toch
duidelijk verschil van Annet, de vorige
codrdinator. [k moet nog veel mensen leren
kennen

Heb je plannen?

Zeker. Er staan al oproepjes in dit Zout voor
nieuwe vrijwilligers. Ik wil graag in kaart brengen
waar mensen zich zorgen over maken. Een aantal
dingen, zoals de koffiegroep, de schoonmaak-
ploeg, de tuinploeg lopen heel goed. En dat
wordt zeer gewaardeerd. Maar de zorg is toch
ook het vrijwilligershestand te kunnen verjon-
gen.

Verder wil ik heel graag de Kinderkerk verder
uitbouwen. Het is zaak om daarin continuiteit op
te bouwen. Als het voor mensen gewoon wordt
om vanuit Kerk op Schoot door te schuiven naar
Kinderkerk, dan voelen ze zich verbonden met
een groep, met de parochie.

Hoe zie jij "parochie zijn?"

Mijn boodschap is vooral "Het is een parochie van
ons allen. Daar moeten we samen aan en voor
werken". De tijd dat anderen alles voor ons
heerzetten, is niet meer. Het is niet zo dat
iedereen bij wijze van spreken de H. Communie
kan komen halen, koffie drinken en dan naar
huis. Het mooiste is inbreng van iedereen. Hoe
klein je bijdrage daarin ook is: wat jij doet hoeft
een ander niet nog erbij te doen. De parochie
wordt gemaakt door ons!

Ook in die gemeenschapsopbouw is ruimte voor
nieuwe initiatieven. lk denk dan bijvoorbeeld
aan Sinterklaasavond. Waarom zouden we niet
met een aantal jonge gezinnen samen kunnen
vieren in het Koetshuis?

Aan jouw enthousiasme zal het niet liggen ...
Nee, maar we moeten opnieuw samenhang
tussen mensen creeeren, Dus: van harte welkom
om mee te bouwen!
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Pelgrimage L]

BG‘ZI I'Iﬂl ng E'II-II igaCommunie

A Viva Voce zingt voor Bolivia
> N v in viering op 9 februari in Wijhe
d{g 4 Zondag 9 februari zingt en collecteert het koor Viva Voce uit Raalte voor de stichting
Atiy tijdens de viering. Viva Voce treedt geregeld op tijdens vieringen om geld in te
> | 4 amelen voor Stichting Atiy. Pastor Harry Bloo gaat voor. De viering begint om 9 uur.
Na afloop van deze viering worden er spulletjes uit Bolivia tentoongesteld en
verkocht, die door de mensen daar gemaakt zijn. Ook is er een deurcollecte voor Stichting Atiy, die
het goede werk in Bolivia van Ans Haarman uit Mariénheem
financieel ondersteunt.
Ans werkt als vaste vrijwilligster voor Atiy. Zij woont en werkt al
meer dan 20 jaar in Cochabamba in Bolivia. Voor Stichting Atiy
coordineert zij daar een hulpproject voor de allerarmsten. Zo
heeft Atiy een school gebouwd, zorgt voor huiswerkbege-
leiding en het verstrekken van een warme maaltijd aan arme
kinderen op school. Tevens is er gezorgd voor een schoon-
drinkwatervoorziening en wordt de lokale bevolking
ondersteund op het gebied van land- en tuinbouw. Arme
gezinnen in crisissituaties krijgen hulp. Zie ook www.atiy.nl.

Stadshartkerken Deventer

~ “Het Bijbelverhaal tot Leven Brengen”
. Aanbod voor een serie van vijf avonden
| In deze serie staat elke keer een bijbelverhaal centraal. We
gaan met elkaar op zoek naar de diepere betekenis van
dit verhaal en brengen het tot leven.
De tekst wordt verkend op een ongewone manier. We
focussen op de personen in het bijbelverhaal en verkennen welke lagen zichtbaar worden. ledere
deelnemer gaat zich identificeren met een van de personen in het verhaal en neemt die rol op zich.
Het verdiepen in een van de rollen beinvloedt de kijk op de boodschap van het verhaal zelf.
Tot slot wordt het verhaal tot leven gebracht door een bijzondere manier van uitbeelden door de
deelnemers.
Plaats Meester Geertshuis, Assenstraat
Data maandag 9 maart, 23 maart, 20 april, 11 mei, 15 juni

19.30 — 22.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.
Kosten  vrije bijdrage
opgave  caboonstrai3@gmail.com of 06-26858304

Melleke Boonstra is woonachtig in Deventer en is emerituspredikant en trainer. Zij volgde de cursus bibliodrama voor Supervisoren van Jan
Lap en Majorie Streur, heeft gewerkt met de methode bibliodrama van Nico Derksen en heeft zich verdieptin Feministische Exegese,

Bij deze bijeenkomsten wordt gebruikt gemaakt van vormen van bibliodrama volgens verschillende methoden en feministische exegese
met als bron Fokkelien van Dijk-Hemmes
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Werkgroep KeSa (Kerk in de Samenleving)
organiseert een ontmoetingsdag voor

Y Olst— Boskamp — Boerhaar — Wijhe

b3 op dinsdag 3 maart 2020 zaal Logtenberg

Een dag om elkaar te ocntmoeten en samen vieren en zingen.
leder die zich aangesproken voelt door het programma, is welkom, ongeacht leeftijd.

Programma

1000 uur  Viering met medewerking van het dames- en herenkoor Engelbert
Voorganger lid van het pastorale team.

10.45 uur koffiedrinken, en vanaf 11.30 uur: een borreltje en een praatje

12.30 uur buffet met soep en broodjes

13.30uur middagprogramma muzikant /verhalenverteller Kees Posthumus

15.15 uur meditatieve afsluiting door lid pastorale team

Aanmelden

Via de folders die de parochiéle contactpersonen en Lentebloesem verspreiden. Of bel:
Ineke Middelkamp de Wandelingen 46 8131 WC Wijhe tel. 523417
Wilhelmien Straatman van Laakstraat 3 8121 HD Boskamp  tel. 562070
Annelies Legebeke van Limburg Stirumstr.62 8121 DZ Qlst tel. 561754
Mariet van Vilsteren Raalterweg 6 8131 SC Wijhe tel. 524714
Kosten

Voor deelname wordt € 12,50 aan eigen bijdrage gevraagd. Dit kunt u betalen bij binnenkomst in de
zaal. Dan kunt u ook op een briefje intenties voor de viering opgeven. Voor deze intenties kunt u een
vrije hijdrage geven.

Vervoer

Hebt u geen mogelijkheden voor eigen vervoer, dan kan de organisatie dat voor u regelen.
U kunt dat aangeven op het opgavenstrookje in de folder of via bovengenoemde telefoonnummers.

Uitnodiging cursus "Parochiaanvoorganger in de uitvaartliturgie"

In maart 2020 starten we met een cursus voor De cursus bestaat uit vijf avonden. Op die
parochianen die voor willen gaan in de uitvaart- avonden komen alle aspecten van een kerkelijke
liturgie. In onze parochie kennen we al toege- uitvaart aan bod zoals o.a. het voeren van een

ruste parochianen die zelfstandig de liturgie van  pastoraal gesprek (gesprek- en luistertechnie-
een uitvaart voorbereiden en daarin voorgaan. In  ken), de contacten met de familie van de over-
de Heilig Kruis Parochie is dit nog niet het geval,  ledene en het maken van de liturgie volgens de
vandaar dit toerustingsaanbod. Maar misschien traditie van onze kerk (liturgische vaardigheden).
zijn er ook parochianen in onze Heilige Lebuinus  Natuurlijk oefenen we ook de kerkelijke rituelen
Parochie die het leuk vinden om aan de cursus die hij een uitvaart horen.

deel te nemen. Van harte welkom!

Het pastoraal team verzorgt de vijf avonden. Vaste begeleider op alle avonden is pastoraal werker
Evelien Reeuwijk, ondersteund door verschillende leden van het team.

Data: wo 11 maart, wo 25 maart, wo 15 april, do 30 april, do 14 mei.

Tijd: 20.00-22.00 uur - Locatie: Pauluskerk in Raalte - Informatie: Evelien Reeuwijk, tel. 06-51310908.
Deelname na aanmelding via secretariaat@parochieheiligkruis.nl, Inge Stegeman-van Dijk, tel. 06-46638669.

NB: Aanmelding betekent niet direct dat degene ook daadwerkelijk parochiaanvoorganger voor uitvaarten wordt, Hierover wordt na de
cursus besloten in een gesprek en stage met leden van het pastaraal team. Aanstelling gebeurt met insternming van het pastoraal team
en betekent datmen bereid is in alle kerken van de parochie uitvaarten te verzorgen.
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26 februari: aswoensdag, begin van de 40-dagentijd

In de 40-dagentijd wordt op veel manieren en op veel plaatsen vorm gegeven aan deze tijd van bezinning, inkeer en voorbereiding op
het Paasfeest. In het maartnummer besteden we daar verder vitgebreid aandacht aan, maar hier vindtu alvast een paar korte aankon-
digingen.

Kruisweg in de Broederenkerk tijdens de 40-dagentijd

Als voorbereiding op Pasen kunt u ook dit jaar elke vrijdag om 15.00 uur -
vanaf vrijdag 6 maart t/m 3 april - de kruisweg meelopen langs de staties in
de Broederenkerk.

Mediterend, biddend en zingend gaan we de lijdensweg die Jezus gegaan
is en staan we in Jezus' lijden ook stil bij het verdriet en de pijn van vele
mensen in onze eigen leefomgeving en waar ook ter wereld.

Op vrijdag 20 maart zijn vooral ook kinderen uitgenodigd om de kruisweg
mee te lopen, mee te zingen, mee te bidden en kaarsjes te ontsteken.
Meer informatie volgt in het maartnummer van 't Zout.

Bijzondere voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen:

desstille wake in de Broederenkerk

De paaswake is goed bekend. De wake van Goede Vrijdag op Stille Zaterdag veel minder. In de
Broederenkerk, midden in het centrum van Deventer wordt dit gebruik al vele jaren met overtuiging
in ere gehouden. De stilte in deze eeuwenoude, van gebeden doordrenkte kerk staat garant voor een
goede voorbereiding op het bijzondere gebeuren dat ons te wachten staat.

Goede Vrijdag-wake

Goede Vrijdag vanaf 20,00 uur wordt er onafgebroken tot 8,00 uur op de ochtend van Stille Zaterdag
in blokken van één of meer uren gewaakt. We staan daarmee stil bij het verblijf van de gestorven
Jezus in zijn graf en bereiden ons voor op zijn opstanding die we met Pasen ophieuw beleven,

Meditatie en inspiratie

Voor wie daar gevoelig voor is, is het een inspirerende ervating om op dat
moment in de Goede Week en op die eeuwenoude plaats in stilte bijeen
te zijn in overdenking van Jezus' lijden en sterven. De middeleeuwse
Broederenkerk waarin zo velen ons in geloof, twijfel en gebed zijn
voorgegaan is een ideale omgeving eens grondig bij jezelf te rade te
gaan. Zeker s nachts, terwijl de geluiden van de stad gedempt
doorklinken in de kerk. Elk kwartier klinken de klokken en verder
verglijdt de tijd in stilte.

Deelnemers

Deze stille wake trekt jaarlijks mensen die niet behoren tot de gebruikelijke kerkgangers van de
Broederenkerk. Ook voor hen is het aantrekkelijk om op deze plek en op dat moment de stilte bezit
van zich te laten nemen. Voor wie ervoor open staat is het heel eenvoudig om tijdens de wake
geraakt te worden door een intense spirituele ervaring.

Aanmelding

ledereen is op elk moment tijdens de wake van harte welkom. Maar om tot een goede spreiding en
continuiteit in de wake te komen, is het prettig als u zich te voren opgeeft bij Theo van Leeuwen,
tvi@mzlesuw.nl, 0570-643031. U wordt dan op de hoogte gehouden van het waakrooster en van
praktische tips die bij de wake van belang kunnen zijn.
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nrt Stations of the cross

Hedendaagse kunstpelgrimage in Deventer
26 februari — 11 april 2020

Elke stap die je in de pittoreske binnenstad van Deventer zet, elk kunstwerk waarbij je stil komt te
staan, herinnert je eraan hoe kwetsbaar de mens is.

Onrecht, oorlog en eenzaamheid zijn van alle tijden. Het lijden is onafwendbaar. En toch zijn er altijd
mensen die zich inzetten voor vrede, gerechtigheid en naastenliefde.

Volg de voetsporen van bezieling in Deventer!

De internationale Art Stations of the Cross vindt in 2020 - na edities in Londen, Washington DC, New
York en Amsterdam - plaats in het hart van de eeuwenoude Hanzestad Deventer. Veertien
kunstenaars verbeelden het lijden van Jezus en van mensen in onze tijd. Langs de kunstwerken loopt
een pelgrimsroute.

Deze kunsizinnige contemplatieve tocht voert de bezoekers langs culturele, historische,
maatschappelijke en religieuze organisaties in Deventer. Wij beogen inspirerende kunst te verbinden
met enerzijds het passieverhaal en anderzijds de plaatsen waar hartstocht, enthousiasme en
commitment voor elkaar zichtbaar zijn in de plaatselijke gemeenschap.

Het wordt een boeiend geheel met kunstwerken uit verschillende kunstdisciplines, van verschillende
kunstenaars, op verschillende locaties. De kunst daagt uit en maakt eigen interpretaties in relatie tot
het thema mogelijk.

De oude spirituele traditie van het lopen van de kruisweg ontstond in de vierde eeuw in
Jeruzalem en kwam in de middeleeuwen naar het westen. Nu krijgt het een nieuwe vorm langs
religieuze en seculiere locaties, zoals de Grote of Lebuinuskerk, het Geert Groote Huis, het Etty
Hillesum Centrum, de Bibliotheek, Vluchtelingenwerk, de Broederenkerk en Meester Geerthuis. Ze
openen hun deuren voor hedendaagse videobeelden, soundscapes, foto’s, installaties of
beeldhouwwerken van onder ander Sara Rajaei, Masha Trebukova, Ans Heij, Roy Villevoye en Jan

Dietvorst. D0k de Broederenkerk maakt dus deel uit van de routel

Deze moderne kruiswegstatie is te bezoeken van Aswoensdag (26 februari) tot en met Stille Zaterdag
(11 april), van woensdag t/m zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. De start van de route is in de Grate
of Lebuinuskerk, maar is ook te volgen door de kaart op de website (via smartphone). De folder met
de route is te verkrijgen bij de meeste locaties.

Opening: De opening vindt plaats op woensdag 26 februari om 17.30 uur in de Grote of Lebuinuskerk
en wordt verricht door wethouder Carlo Verhaar.

Curatoren: theoloog en mediakunstenaar Arent Weevers, curator en cultuurhistoricus Anika
Ouwveneel.

Organisatie: Stichting Faces | See Faces, Heart and Soul | Studentenpastoraat Deventer en Visio Divina
in samenwerking met vele andere organisaties.

Meer informatie: via curator Aniko Quweneel aniko@websophia.com of www.artstations.arg.
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Bedevaarten
Bedevaart Rome eind september 2020

Wilt u graag eens naar Rome, of wilt u deze mooie
stad nog eens een keer bezoeken dan krijgt u nu
de kans! Want eind september gaan we vanuit
onze parochie samen met Marc Brinkhuis deze
prachtige stad verkennen. De werkgroep
pelgrimeren organiseert met de VNB een 6-7
daagse geheel verzorgde reis. In het Zout van
maart vindt u alles over het programma, de
kosten enz. Ook worden er in maart informatie-
bijeenkomsten worden gehouden op verschillen-
de plaatsen in de parochie. Maar hebt u nu al
belangstelling dan mag u dat al wel kenbaar
maken bij Marc Brinkhuis, Adeline Schotgerrits

of Johan Haverkamp.

Bedevaart naar Banneux 5-9 juni 2020
In juniis er een 5-daagse bisdombedevaart naar
Banneux, een Mariabedevaartplaats in de
Ardennen. Deze reis is uitermate geschikt voor
mensen die niet zo ver willen of kunnen reizen, of
die zorg nodig hebben en /of gebruik moeten
maken van een rolstoel. Er is voldoende deskun-
dige zorg en ondersteuning aanwezig!! De reis
per comfortabele touringcar wordt georgani-
seerd door het Banneux Comité Salland Twente
en er is hog plaats voor u. Aanmelding bij Jan
Arink 06-25176856, Mariet Kruit 06-11193471.

lerland

Hebt u belangstelling voor een reis naar letland,
kijk dan voor meer informatie op de website van
het bisdom: www.aartshisdom.nl.

Er wordt begin juni een prachtige reis
georganiseerd naar dit mooie land.

Een waardevolle bedevaartsdag naar de H. Jozef in Smakt (Noord-Limburg)

donderdag 19 maart 2020

De H. Jozef, de sfeer en de eenvoud van de bedevaart zijn - wat mij betreft - de wezenlijke elementen van samen
gelovig onderweg zijn. Graag beveel ik deze bedevaart bij u aan. Pastor G.Njland

Woorden, die heel mooi de rijkdom van deze dag weergeven ...

11.00 Hoogmis. Hoofdcelebrant: mgr. H. Smeets, bisschop
van Roermond. Een boeiende overweging over de
veelal weinig bekende Grote Heilige Jozef en over het
Heilig Huisgezin. En over hun bijzondere betekenis in
Gods heilsplan en tevens over hun betekenis en
aanwezigheid nu onder ons.

Na de lunch gaan we naar de St. Jozefkapel, daar is
een korte plechtigheid en kunnenh de mensen
gezegend worden met de icoon van de H. Jozef door
pastor G. Nijland. Een bijzondere genade

Afsluiting met een plechtig Lof in de grote Kerk

We keren huiswaarts

15.00
16.00

Kosten voor de busreis zijn tussen € 25,00 en € 30,00, afhankelijk van het aantal personen.
Vertrek tussen 8.00 en 8.30 uur. Terugkomst rond 19.00 uur. Men kan zich tot uiterlijk donderdag 12
maart 2020 aanmelden bij:

Ans v.d. Berg 06-33848933 ansvdberg 15@hotmail.com
Frank Hulsker 06-48387113 frankhulsker@gmail.com
Trudy Ulfman 06-42208089 tulfman@hotmail.com

Het schijnt dat God aan andere heiligen het voorrecht verleend heeft ons uit deze of gene nood te redden, maar
ga naar de [ 1Jozef! 11ij helpt altijd, dit weet ik bij ondervinding. De H. Theresia van Avila
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Diaconie
Gemeenschapsopbouw Missiewerk v
Vastenactie - =

Vrijwilligersprijs 2019 St. Joannes Vianney fonds

Pastoor H. Limbeek heeft in 2007 de Stichting Joannes Vianney fonds opgericht. Het fonds stelt zich
ten doel om een vrijwilligersprijs toe te kennen aan mensen en groepen die zich in een bepaalde
periode bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de liturgie, zoals koren, misdienaars en
acolieten, andere werkgroepen, enz.

In dat kader heeft het fonds bij gelegen-
heid van het kerstproject Broederenkerk
2019 de vrijwilligersprijs 2019 toegekend
aan alle vrijwilligers die betrokken zijn bij
dit jaarlijks terugkerende project. In de
B motivatiebrief van het fonds is onder

B— meer te lezen:

Her kerstproject is cen aanpak waarbij cerder
vrijgckomen materialen vit de in Deventer
gesloten kerken worden hergebruike. Gestart
in 2015 als experiment heeft het project met
een "nieuwe” vorm van het kerstverhaal
vertellen zijn huidige vorm bereikt. Opgezet onder de beziclende leiding van codrdinator Gerard Heerius is met
behulp van cen grote groep "vaste” vrijwilligers de invulling van het kerstverhaal g gercaliscerd en dit wordt
voortdurend verder ontwikkeld, Unick is daarbij dat deze vrqwﬂ igers deels ook vit de gesloten kerken komt,
waarbij sommigen ook allecn aan dit project gerelateerd zijn. In deze stadskerk is gedurende ruim dric weken het
interactief opgezerte kerstverhaal dagelijks te beleven, voor alle Deventer parochianen maar ook voor

geinteresseerden van ver daarbuiten.

De kindvriendelijke wijze waarop door het verhaal kan worden gelopen is een echte vondst. Dank zij al deze
vrijwilligers, de vele kerkwachten, hulpen bij de catering en anderen, die cen helpende hand bieden is dit praject
uitgegrocid tot wat het nu is en heeft het cen mooi voorbeeld opgeleverd van gemeenschapszin door de hele
parochie heen.

Op zondag 15 december aan het eind van de eucharistieviering heeft pastoor Limbeek als voorzitter

van het fonds de bij de prijs behorende oorkonde en gift in aanwezigheid van velen overhandigd aan
Gerard Heerius, zonder enige twijfel de grote stimulator en het creatieve brein achter het project.

PCI en diakonie

Dank, dank, dankl!

De uitgifte van de Kerstpakketten van de Aan alle mensen die geld gestort hebben voor
gezamenlijke kerken van Deventer is ook nu dit doel; en natuurlijk ook de Caritas en andere
weer prima verlopen. Diaconieén, en ook aan alle alle bezorgers(sters)

De bedeling van de bijna 500 gezinnen met een die in hun vrije tijd pakketten bezorgd hebben
al jaren minimum inkomen of minder is dankzij onhze hartelijke dank!

uw gulle geldstorting een groot succes. Ook Zonder u allen was het niet gelukt .
alleengaanden met financiéle problemen Wij wensen allen een goed en gezegend 2020
ontvingen een pakket. De blijdschap van de Stichting Wil Wientjes-Sas

mensen is enarm. a}(‘(gﬁt@n Waarnemend voorzitter

gezamen. ke Kerken Deverter
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Terugblikkend op 2019 ...

Uw PCl heeft in dit jaar weer de nodige
hulpvragen kunnen beantwoorden en de
bijdragen aan onze inloophuizen in de parochie
gedaan. Ook konden wij activiteiten van diverse
werkgroepen in onze parochie ondersteunen. De
PCl en het pastorale team werken daarbij goed
samen.

Onze twee inspiratiebijeenkomsten zijn goed
bezocht. In het voorjaar heeft Kees Posthumus
ons vragen gesteld middels onze hand. De duim:
waar word je vrolijk van? De pink: wanneer ben je
kwetsbaar? De ringvinger: waaraan wil je trouw
blijven?

Op inspirerende wijze
werd het verhaal van
de Emmatisgangers
uitgebeeld. Als
verdriet en rouw je
deel zijn, hoe vind je
dan de weg omhoog?
Yind je dan steun in je geloof? En tot slot: hoe
houden we het vuur brandend?

In oktober stelde Hans Oldenhof, pastoraal
werker DKCI, ons de vraag: wordc ons "doen van
goede werken" nog steeds geinspireerd door onze
overtuiging dat de Heilige Geest (God) ons hicrin
leide? Worden wij nog steeds spiritucel bewogen?

In de kersttijd viel het me dit jaar extra op: wat is
het toch fijn dat je een aantal mensen om je heen
hebt, die aandacht aan je schenken. Kerst is zo'n
tijd dat ik het liefst mijn meest dierbare mensen
om me heen heb. Ik kan zeer dankbaar zijn om
samen te eten, te wandelen, een gesprek te
voeren of een spelletje te doen. Helaas hadden
degenen die daar het eerst voor in aanmerking
kwamen, andere plannen, bezigheden en
verplichtingen. En dat gun ik ze cok van harte,
Er ontstond dus zomaar ruimte om andere
vrienden en familie uit te nodigen en de warmte
van het samenzijn met hen te delen. Hierdoor
besefte ik weer eens hoe mooi hetis om
"gewoon" aandacht te hebben voor de mensen
om je heen.

Dit maakte me extra dankbaar voor het vele werk
van vrijwilligers rendom de kersttijd; zij zorgden
ervoor dat Kerst ook voor anderen gezelliger
werd.
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Parochiale
Caritas Instelling

Heilige Lebuinus

De organisatie van de St. Kerstpakketten en
Minima voor Minima met alle bezorgers die deze
kerstpakketten thuisbrachten. Alle mensen die
waren betrakken bij het verzorgen van
maaltijden om elkaar te ontmoeten in een
feestelijke sfeer. Al degenen die een attentie
bezorgden om daarmee aan te geven: er is
iemand die aandacht voor u heeft en die u het
beste wil wensen. Het zijn de kleine uitingen van
aandacht voor elkaar die het samenleven wat
mooier maken.

De opbrengst van de deurcollecte bij de
kerstvieringen was € 5.115,10. Heel hartelijk dank
aan alle gulle gevers die hiermee ook uiting
geven aan aandacht voor elkaar en het mogelijk
maken om materiéle hulp te bieden.

Een nieuw jaar, een nieuw
decennium

Ook de komende jaren wil de PCl concrete
hulpvragen financieel blijven ondersteunen, in
samenspraak met het pastoraal team.

Het beleidsplan is herzien. Voor de komende
jaren, tot en met 2023, zijn de doelstellingen
omschreven. Het zittende bestuur is door het
bisdom herbensemd tot juli 2022. Dit is de
tweede zittingspetiode. We willen graag voor-
komen dat het hele bestuur tegelijkertijd moet
aftreden. Door elk jaar een bestuurslid te
vervangen, behouden we de kennis binnen het
bestuur.

Dat betekent dan ook dat wij dringend op zoek
zijn naar aanvulling in het bestuur. In principe is
de benoeming door de Bisschop voar vier jaar.
Afhankelijk van de planning van activiteiten is er
een dagdeel per maand nodig. Suggesties en
informatie via pd@heiligelebuinus.nl.

Wilt u op een andere manier bijdragen aan de
werking van de PCl, dan kan dat via donatie op
rekeningnr. NL 09 INGB 0659 9672 94 ten name
van PCI H. Lebuinus.

Namens het gehele PCl-bestuur een gezegend
Nieuwjaar met veel aandacht voor elkaar.



Veranderdagen 2020: Geloven in delen!

Present zijn voor een ander, tijdens de 40-dagentijd voor Pasen. Dat noemen wij
Veranderdagen. Help een dag(deel) bij het opfrissen van een woonkamer. Ga aan de
slag in een verwilderde tuin. Of drink koffie met de bewoners van een

LD verzorgingstehuis. Kies zelf een datum en Present kijkt vervolgens waar u, in uw
buurt, de handen uit de mouwen kunt steken.

Je kunt samen met een groep uit je kerk aan de slag gaan. Je betekent heel concreet iets voor
iemand die hulp nodig heeft. En het is leuk je groepsleden op een andere manier te ontmoeten.
Samen maken jullie het verschill

Ervaringen

Al diverse jaren zijn er via Present Deventer
kerkleden en groepen Present tijdens de
Veranderdagen. Voorbeeldprojecten van
vorige jaren:

- Opknappen van een kinderkamer;

- Duo-fietsen met bewoners van het
Thomashuis en aansluitend
pannenkoeken bakken;

- Het opknappen van de tuin van een
alleenstaande mevrouw;

- Wandelen met bewoners van een
verpleeghuis; - etcetera.

Wie weet inspireren deze voorbeelden je om
ook Present te zijn? De data voor de Veranderdagen in 2020:

- Zaterdag 29 februari (opgeven uiterlijk maandag 3 februari)
- Zaterdag 4 april (opgeven uiterlijk maandag 2 maart)

Als je je als groep aanmeldt, zijn ook andere data mogelijk. Laat ons dan weten waar jullie voorkeur
naar uitgaat! Meer informatie en aanmelden kan via de website:
www.presentdeventer.nl/veranderdagen.

= Enthousiaste groet,
-‘ ‘. Operationeel Team Stichting Present Deventer
stichting

present

deventer

Volg ons ook via facebook, www.facebook.com/stichtingpresentdeventer
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dans
lezingen
film concerten
theater
kunst

tentoonstelling

Inspirerende film

13 februari 2020 - Titus Brandsma Huis - 20.00 uur

The Children Act

Fiona Maye (Oscar®- winnares Emma Thompson) is een gerespecteerd
rechter van het Hooggerechtshof waar ze bekendstaat om haar
professionele en weloverwogen uitspraken binnen het complexe
familierecht. Terwijl haar huwelijk met Jack (Stanley Tucci) lijkt te
bezwijken onder haar toewijding voor het vak, stort Fiona zich op een
ingew!kkelde zaak.

De 17-jarige Adam (Fionn Whitehead) heeft leukemie en zal zonder
een bloedtransfusie niet lang meer leven. Vanwege zijn geloof als
Jehovah's getuige weigert Adam de noodzakelijke medische hulp te
accepteren. Fiona moet besluiten of hij te jong is om zelf over leven en
dood te beslissen of dat het recht op vrije wil toch zwaarder weegt.
Haar uitspraak heeft hoe dan ook grote gevolgen voor hen beiden,
ledereen is welkom, toegang: vrije gift

Woensdag 5 februari , 19.30 uur - Herberg van Ars

De film verhaalt over een karavaan op weg naar de eeuwenoude
stad Sijilmasa, waar een stervende sjeik begraven wil worden. Maar
de dood wacht niet, en bang voor de onbegaanbare bergpassen
laten zijn begeleiders hem achter. Alleen de twee schurken Ahmed
en Said voelen zich geroepen de laatste wens van de sjeik te
vervullen. Als profetisch redder uit een parallelle, eigentijdser
wereld, wordt Shakib (onweerstaanbaar enigmatisch gespeeld door
Shakib ben Omar) uitgekozen om hen bij te staan tijdens de
gevaarlijke reis. Een beeldschoon reisverslag en studie van een
landschap, maar bovenal een spannende en mysterieuze parabel
over de ongtijpbare krachten van geloof, kennis en lot. Lees meer
op blz. 25.

Inspirerende kunstroute .
We brengen hier ook nog graag even de
bijzondere kunstpelgrimage in Deventer onder Statlons i

uw aandacht: lees uitgebreid op blz. 11.
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Voorzitter: Vice-voorzitter/ Begraafplaatsen: Secretaris: Namens het Mensen |
vicaris R. Cornelissen  penningmeester; T. Wellenberg M. Buijs pastoraal team; Organisatie;
1. Grobbeé M. Brinkhuis E. van Zuylen

Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Wij vinden het belangrijk
dat u goed op de hoogte bent van de ontwikkelingen binnen de parochie. Daarvoor is deze plek
in 't Zout bedoeld. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd één van de bestuursleden aanspreken en
uw vragen stellen die we dan zo goed mogelijk beantwoorden.

De bestuursleden wensen u allen een gezond en gezegend 2020

Herbenoeming vicevoorzitter

2020 wordt voor de parochie een belangrijk jaar. Nieuwe ontwikkelingen moeten hun beslag krijgen.
Dit vergt veel inspanning van het pastoraal team en betrokken parochianen. Maar ook een goed
functionerend bestuuris daarbij van belang. Daarom zijn we dankbaar dat de heer J.JJ. (Johan)
Grobbée, vice-voorzitter, drijvende kracht van het bestuur, zich bereid heeft verklaard zijn functie nog
een jaar voort te zetten. Bij brief van 16 december 2019 heeft mar. Eijk, aartshisschop van Utrecht,
Johan Grobbée herbenoemd tot lid en vice-voorzitter van het bestuur van de H. Lebuinus Parochie
voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. De bisschop en alle overige betrokkenen
wensen hem een vruchtbaar jaar toe.

Onderhoud gebouwen

Ock hier valt een benoeming te melden. En tevens een vertrek. De heer Ab Rodenburg kon vanwege
privé-omstandigheden niet langer invulling geven aan zijn functie van BOG-codrdinator in de
Broederen-gemeenschap. De parochie is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet, in het bijzonder
voor hetgeen hij in bouwtechnisch opzicht heeft gedaan voor de Broederenkerk en de begraafplaats
aan de Ceintuurbaan. De heer Ger Strijker heeft zich bereid verklaard de taak van Ab Rodenburg over
te nemen. Elders in 't Zout kunt u meer van en over hem vernemen. Het bestuur is blij met zijn
benoeming en wenst hem veel succes.

Veiligheid in de gebouwen wordt een steeds belangrijker aandachtspunt. Onlangs heeft de
brandweer in een bijeenkomst van de BOG-co6rdinatoren via een power point presentatie
voorlichting gegeven. Waar moet bij gebouwen op gelet worden. Deskundigen van de brandweer
Zullen een rondje maken langs al onze gebouwen en rapporteren.

Vertrek Caroline Legebeke

Ook op het secretariaat vindt er een wisseling van de wacht plaats. Caroline Legebeke, al geruime tijd
parochiesecretaresse, heeft haar baan opgezegd en vertrekt per 1 februari 2020. De functie wordt
opnieuw onder de loep genomen. Wilma Legebeke gaat tot op zekere hoogte het pastoraal team
ondersteunen en Andrea Oomes neemt tijdelijk overige secretariaatswerkzaamheden voor haar
rekening. Wij zullen Caroline missen en haar een passend afscheid bezorgen.
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Gift rommelmarkt Centrum voor

Diepenveen Moderne Devotie

In september werd in Het parochiebestuur heeft bericht
Diepenveen de jaarlijkse !;;F;f';i ontvangen van het bestuur van het
rommelmarkt gehouden. L-_..-"..,L___ Centrum voor Moderne Devotie,

Van de organisatie die de dat de instelling zich met

"rommelmarkt en veiling" Cheque instemming van mgr. Eijk,
kerken Diepenveen organiseert aartsbisschop van Utrecht, heeft

mochten we een mooie gift Aamizibasa, o 12 dagemnber 019 doue opgeheven. Het Centrum bracht
ontvangen van € 1700,00. AR e middels lezingen, publicaties,

We gaan dat bedrag gebruiken g mediaoptredens en wandelingen
ten behoeve van een nieuwe € 1700,00 de belangrijke beweging van de
geluidinstallatie in de H. ) Moderne Devotie in de
Nicolaaskerk in Schalkhaar. - geschiedenis van Deventer onder

Lebuinusparochie
s Dicpenveen

Onze hartelijke dank voor deze de aandacht. Inmiddels wordt in
gift aan het Bestuur van de Deventer op nieuwe wijzen
organisatie en alle bij de invulling gegeven aan het erfgoed
rommelmarkt betrokken van de Moderne Devotie in het
vrijwilligers ! bijzonder dank zij het Geert Groote

Huis en het Meester Geertshuis,

Kerkbalans

De actie Kerkbalans die in de komende maanden wordt gevoerd is er om onze parochie van de
noodzakelijke inkomsten te voorzien. We hebben die financién hard nodig om al het pastorale werk
binnen onze parochie te kunnen uitvoeren. Het gaat dan om de vieringen in onze kerken maar ook
om het toedienen van sacramenten, de diaconie, caritas ofwel zorg voor elkaar, enz.

We zijn een vitale parochie en willen dat ook graag blijven. Onze parochie kent heel veel vrijwilligers
die op allerlei terreinen actief zijn en daar zijn wij erg dankbaar voor maar er zijn wel inkomsten nodig
om de kosten van ons pastoraal team en hun pastorale werk te kunnen betalen als ook om de
kerkgebouwen te onderhouden.

Een werkgroep is de afgelopen tijd bezig geweest om de actie Kerkbalans voor te bereiden. U zult de
komende weken het resultaat van hun inspanning zien. Het doel van de werkgroep is om met het
door hen ontwikkelde mooie voorlichtingsmateriaal in ieder geval dezelfde opbrengst te halen als
het afgelopen jaar. We zijn de leden van de werkgroep enorm dankbaar voor hun inzet en we hopen
dat het door hen gestelde doel wordt gehaald. Wij hopen dat u daar als parochiaan aan mee wilt
helpen.

Binnenkort krijgen alle geregistreerde parochianen bericht van ons met het verzoek om wederom
mee te doen aan de actie. Bij voorbaat zijn wij u dankbaar voor uw bijdrage.

Behalve via uw bijdrage aan de actie Kerkbalans kunt u op andere wijze aan de kerk schenken. Grotere
giften en nalatenschappen zijn belangrijk om de Katholieke kerk en het werk van de pastores in stand
te houden. U kunt de parochie als goed doel opnemen in uw testament. De parochie hoeft hierover
geen erfbelasting te betalen.

Wij wensen u alleh een zalig niesuwjaar.
Hartelijke groet namens het parochiebestuur

Johan Grobbee, vicevoorzitter en penningmeester

Actle

Kerkbalans
2020
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Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar
Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 622834

Secretariaat  dinsdag 18.30-19.30 uur en donderdag 9.30 - 12.00 uur

E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr:  Kerkbalans - NL 91 RABO 0146203801 Misintenties - NL 38 RABO 0162443331
Contactpersoon 't Zout: Leo Elders - tel. 621607, e-mail |.h.elders@kpnmail.nl

Doop

De eerste zondag van advent,

(1 december) vond een prachtige
plechtigheid plaats. Tijdens de
gezinsviering met zang van kinderkoor
The Youngest Voice XL is Lianne
Kershergen in het bijzijn van haar
familie en vrienden gedoopt en
gevormd door pastoor Cornelissen.

Vrijwilligers gevraagd !
Wij zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers voor diverse  Jan, bedankt voor de mooie bloemen!
te vervullen taken binnen onze geloofsgemeenschap.  Hebt u ook zo genoten van anze versierde

In het bijzonder betreft het hulp bij de ledenadmini- kerk afgelopen kerst? Lange tijd mochten
stratie en het verzorgen van bloemen bij vieringen/ we genieten van prachtige bloemstukken,
begrafenissen. Indien geinteresseerd, dan sprekenwe  gemaakt door Jan Kleverkamp.
graag af om te zien wat past qua tijd en interesse. Helaas stopt Jan met het versieren van de
Creatief met bloemen en/of met administratie? kerk. Wij danken Jan voor zijn jarenlange
Mail gerust naar nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl inzet en de mooie, altijd bij de gelegenheid
of bel; passende boeketten.
Jan Daggenvoorde  06-51033069
Martin Kortstee 06-51071381 Hein, bedankt voor alle inzst!
Beata Sosinska 06-13742503 Na dertien jaar vrijwilligerswerk stopt Hein
Hartelijk dank alvast voor uw interesse. Kolkman als acoliet rouw en trouw. Wij
danken Hein voor al zijn inzet en dienst
Kalender voor de parochie. We zijn blij dat hij actief
2 en16 februari Kinderkerk in Het Koetshuis blijft als collectant!
26 februari Kerk op Schoot 8.40 in de Vredeskapel
Adventsproject

Afgelopen advent hebben wij de kinderen
mee kunnen nemen in de voorbereiding op
de komst van Jezus. Op 1 december zijn we
begonnen met gezinsviering. leder kind
heeft zijn eigen adventskrans gemaakt en
versierd. Elke zondag van advent kwam er
steeds een kaarsje bij, en werd het steeds
lichter.

Er is een kerstspel geoefend dat gespeeld
werd tijdens het Kindje Wiegen op de
eerste kerstdag. ledereen die toen in de
kerk aanwezig was, mocht mee doen. Er
waren opeens heel veel engelen en herders
aanwezig bij de geboorte van de Heer!

Het Adventspraject was een groot succes.
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Broederen

Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 612360

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr..  NL68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 616779, e-mail colofon@hetnet.nl

Codrdinator BOG

We zijn blij met de benoeming van de heer Ger
Strijker tot codrdinator BOG. Zie voor een nadere
kennismaking blz. 6.

Marga Veenstra-Dijk en Ben Schotgerrits, cobrdinatoren Broederen

Kerkbalans

Op vrijdag 17 januari 2020 ging de Actie
Kerkbalans 2020 weer van start. Dit is een grote
inkomstenbron voor onze Heilige Lebuinus
Parochie, Voor het bezorgen van deze
Kerkbalanshrieven zoeken wij nog lopers. Mag ik
een beroep hiervoor op u doen? De brieven
liggen klaar op het secretariaat bij de Broederen.
Indien u wilt helpen, kunt u de brieven voor uw
wijk/woonomgeving daar ophalen. Bij voorbaat
mijn hartelijke dank voor uw hulp.

Marga Veenstra-Dijk

Terugblik kersttijd

40-dagentijd

Op de vrijdagen in de veertigdagentijd, te
beginnen op vrijdag 28 februari, zal in onze kerk
om 15.00 uur de kruisweg gebeden worden.
Daarmee gedenken we het lijden en sterven van
onze Heer Jezus Christus. Van Aswoensdag 26
februari tot 12 april doet de Broederenkerk mee
met een kunstroute door de stad geinspireerd
door de veertien kruiswegstaties. We proberen
dan de kerk elke woensdag t/m zaterdag open te
kunnen stellen. Wie wil ons als gastheer/vrouw
komen helpen daarbij?

of the cross

stations

Het lijkt elk jaar maar drukker te worden in de vieringen op kerstavond, Vorig jaar schreven we dat cok
al. Met een kinderkoor van 56 kinderen zorgde de viering van 17.00 uur op kerstavond meteen voor
een volle kerk. Die van 20.30 uur was minder druk maar met kerstavond 23.00 uur was het tot achterin

bij het hek stampvol.
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Wat ook veel drukte
opleverde, was het
bezoek aan de
kerststal. Naar
schattingzon84a 10
duizend bezoekers. Er
zijn in die periode
ruim 3500 kaarsen
door bezoekers bij de
stal opgestoken. De
St. Joannis Vianney
Fonds gaf dit jaar haar
vrijwilligersprijs 2019
aan de vrijwilligers
van het kerstproject.
En dat zijn er maar
liefst ruim 70:
bouwers, cateraars en
kerkenwachters.

Vrijwilligersprijs

Sr. Jeannes Vianney ':Fon_pf;




Nicolaas Lettele

Secretariaat  maandag 9,30 - 11.30 uur
. E-mail:
! Rekeningnr:

. Bathmenseweg 35, 7434 PX Lettele, tel. 0570- 551269

nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl
Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - ML 30 RABO 0163837074
Contactpersoon 't Zout: Riky Westerbeek - e-mail rikywesterbeek@hotmail.com

Overleden

Op 2 januari is op 81-jarige leeftijd overleden
mevr. Brigitte Goossens-Fleck uit Bathmen.

Op dinsdag 7 januari jl. heeft de uitvaartviering
en begrafenis plaatsgevonden.

Actie Voedselbank

Wij willen u allen ook namens de Voedselbank
Deventer heel hartelijk dank zeggen voor de
geweldige bijdrage aan de actie die is gehouden
vanuit de kerk i.s.m. de plaatselijke supermarkt.
Nieuw was de inzameling van Douwe Egberts
punten. Er werden 31.000 punten ingebracht.
Dank aan alle gulle gevers die de minstbedeel-
den een warm hart hebben toegedragen.

Aswoensdag

Woensdagavond 26 februari om 19.00 uur is er
een viering in de kerk. U kunt de palmtakjes van
vorig jaar meenemen. De palmtakjes mogen niet
in de kerk verbrand worden in verband met de
brandveiligheid. Er zal een bak geplaatst warden
achter in de kerk om daar de takjes in te leggen.
Voor of tijdens de dienst wordt dit aangestoken.
De as zal worden gebruikt voor de uitreiking van
het askruisje.

Eerste H. Communie/ Vormselvoorbereiding
Alle kinderen die zich hebben opgegeven, zijn
druk bezig met de vootbereiding. Zaterdag 28
maart wordt het sacrament van het H. Vormsel
toegediend in de H. Nicolaaskerk te Schalkhaar.
Op zondag 21 juni vindt de eerste H. Communie
plaats in Lettele. De presentatie is op zaterdag 29
februari tijdens de viering.

TV Oost

Heel bijzonder was de opname van TV Oost in
streektaal. In onze parochiekerk Lettele werd de
opname Kerstnachtviering met medewerking
van Vicaris Cornelissen, Dominee van der Kamp,
lectoren, kinderen en het koor TODA uit Rijssen
in beeld gebracht.In een overvolle kerk was het
een geslaagd gebeuren.

Comité 125 jaar H. Nicolaaskerk
Geloofsgemeenschap parochie Lettele bedankt
het comité voor de geweldige inzet en het
welslagen van het 125-jarig bestaan van de
parochiekerk. Een jaarprogramma met
activiteiten en bezienswaardigheden waar
iedereen groot en klein zich in kon vinden.

Een zeer geslaagd jaar!

Vrijwilligers

Wat zou een geloofsgemeenschap zijn zonder
vrijwilligers. Daarom aan iedereen die op welke
manier dan ook vrijwilligerswerk doet, willen wij
hartelijk dank zeggen voor al het werk van het
afgelopen jaar 2019, Behalve uw tijd brengt het
ook heel veel gezelligheid met zich mee.

Dus daarom: Dank dank dank.

Bedankt

Na 10 jaar neemt Betsie Jansen afscheid van de
Werkgroep Pastoraat. Ze heeft deze taak met veel
inzet en enthousiasme vervuld. We zullen haar
gaan missen. Ze heeft het stokje overgedragen
aan Toke Pleizier. Betsie bedankt!

Koffieschenken

Trees Schiphorst en Annie Aarnink-Oaosterhuis
zijn gestopt met koffieschenken voor helpers van
de kerkhofgroep. Beiden werden bedankt en
kregen een presentje voor hun jarenlange inzet.
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Willibrord Boskamp

Secretariaat  wrijdag 9.30 - 10.30 uur

. Boskamp 23,8121 (W Boskamp, tel. 0570 - 563843

Overige betalingen - NL 90 RABO 00162443293

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans- NL 90 RABQ 0139204202
\ Beheerder;

_ parochiezaal De Hoekstaan - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
| Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel, 0570 - 653177, e-mail gerda.albers@was.nl

Jubileum koorleden

Op zondag 24 november 2019 werden vier leden
van het dames- en herenkoor vanwege hun
jarenlange inzet gehuldigd. Riet Maatman (25
jaar kootlid), Riet Lubbers (40), Toos Verwoolde
(50) en Antoon Veldhuis (65) ontvingen een
passende oorkonde en een prachtig boeket
bloemen. Alle jubilarissen zijn enthousiaste
koorleden die vrijwel nooit verzuimen en zowel
tijdens de wekelijkse repetities als in de
weekendvieringen trouw aanwezig zijn. Namens
ons geloofscentrum van harte gefeliciteerd!

Afscheid vrijwilligers bloemengroep

Maandag 6 januari hebben we afscheid genomen
van drie vrijwilligers van de bloemengroep.
Caroline, Astrid en Diny, hartelijk dank voor
jullie creatieve inzet voor de versiering van onze
kerk in de afgelopen jaren. We zullen jullie
missen!

Nieuwe leden bloemengroep gezocht

Door het vertrek van bovengencemde leden is de
bloemengroep op zoek naar mensen die het leuk
vinden om bij toerbeurt (in tweetallen) te zorgen
voor de bloemversiering in de kerk. Meer
informatie en opgave bij Ans Kleinherenbrink, tel.
0570-563933.

Qud papier
27 en 28 februari
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Oecumenisch avondgebed 40-dagentijd
Traditiegetrouw wordt er in de zes weken voor
Pasen wekelijks op vrijdagavond van 19.30-20.00
uur een oecumenisch avondgebed gehouden in
de Dorpskerk in Olst. Bijzonder aan deze korte
avonddiensten is de rust en de verstilling die
uitgaat van lezing, gebed, zang en stilte; een
moment om te bezinnen in de drukte van het
dagelijks leven. U bent van harte welkom op 28
februari, 6, 13, 20, 27 maart en 3 april.

Jubileum collectant
Ook Bertus Verwoolde
vierde een jubileum.
Hij is 50 jaar collectant
en ontving hiervoor
als waardering een
antieke lei van het dak
van de kerk met
inscriptie. Dank je wel
Bertus, voor alles wat
je voor onze kerk doet
en gedaan hebt.

% || 201#]

Dankbaar

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie hebben we
gememoreerd dat we als parochianen en
vrijwilligers om onze kerk geven. Dat we samen
een gelovige gemeenschap vormen en dat uit
willen dragen. We zijn dan ook heel dankbaar
voor ieders inzet, op welke manier dan ook, en
hopen dat we met ons allen een levendige
geloofsgemeenschap kunnen blijven, met zorg
en aandacht voor elkaar. Een geloofsgemeen-
schap die de nieuwe ontwikkelingen binnen de
parochie ziet als een uitdaging voor de toekomst.
Cobrdinatoren Willibrord Boskamp



.~ Stationsweg 9
8131 DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 091NGBO0000911561
* Secretariaat; vrijdag 930 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl

"t Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com

Boerhaar - tel. 523439, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@heiligelebuinus.nl

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Collecte caritas

Tijdens de drie kerstvieringen
is er gecollecteerd voor de
parochiele caritas. De
opbrengst in ons
geloofscentrum is € 466,77.
Alle gevers hartelijk dank.

De actie kerkbalans van vorig
jaar (2019) heeft €43.022,20
: opgebracht. Een mooi
Actie resultaat voor ons geloofs-
Kerkbala NS centrum. We hopen dat we
dit jaar weer op u mogen
rekenen voor een ruimhartige bijdrage. Alvast
hartelijk dank.

Caeciliakoor

Op zondag 17
november was de
jaarlijkse Caecilia-
viering. Tijdens
deze viering
werden Henk
Blom, Henk
Schrijver en Gerda Strijdveen in het zonnetje
gezet vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. Jan
Arink heeft deze jubilarissen toegesproken en
hen een oorkonde en een boeket bloemen
aangeboden. Na de viering kon men de
jubilarissen feliciteren en daarna was er een
gezellig samenzijn in het parochiezaaltje. Het
Caeciliafeest is gevierd op 24 november. Mieke
Kruiper heeft de jubilarissen een door Dora
Tijhuis vervaardigde speld, opgespeld. De
overige bestuursleden brachten voor elke
jubilaris een mooi gedicht ten gehore. Verder
werd de middag gevuld met een quiz en een
mooaie film vervaardigd in 1960. Al met al weer
een geslaagde middag.

Kerstattentie PKO
De bezoekersgroep van de Engelbert Wijhe

bezorgt jaarlijks 80+ers en zieken een kerst-
attentie. De inhoud van de tasjes en de kaartjes
werden geleverd door Wijhese winkeliers en
dankzij de bijdrage van de PCl, de deurcollecte
en dit keer een bijdrage van de jubileumcommis-
sie 150 jaar RK-parochie Wijhe. Het belangrijkste
doel van de kerstattentie is de aandacht voor de
doelgroep; hen laten ervaren dat er ock aan hen
gedacht wordt. Het bezoekje is net zo belangrijk
als de attentie. In de kersttijd waarin de dagen
van ouderen en zieken soms donker zijn, wil de
bezoekersgroep wat licht brengen om zo het
samen kerk zijn vorm te geven.

Overliiden van zuster Hugolien

Zuster Hugolien, zeer gewaardeerde huisgenote
en gastvrouw van Pastoor Berntsen is overleden
op 30 november 2019. In 2004 verhuisde ze
naar de zusters in Denekamp samen met de
pastoor. In 2012 toen haar gezondheid afnam
werd ze verzargd in het verzorgingshuis St. Jozef.
Op 4 december vond de gezongen uitvaart
plaats in de kapel van de Zusters Franciscanes-
sen in Denekamp en aansluitend begraven op
het kloosterkerkhof. Een delegatie uit Wijhe heeft
haar de laatste eer bewezen.

Gedoopt

Op 12 januari zijn gedoopt Mila, dochter van
René Eshuis en Carmen Eshuis-Kloosterman en
Julie, dochter van Rob Groten en Nienke
Nijboer-Groten. Wij wensen de ouders en de
kinderen alle goeds voor de toekomst.

Agenda

30januari:  Filmavond 150 jaar RK Wijhe aanvang 20.00 uur in
het Klankbord

3 februari: Inleverdatum kopij editie maart

16 februari:  Daopviering Boerhaar om 11.00 uur

19 februari:  Taizé-viering Dagkapel Wijhe om 19.00 uur

2 maart: Uitleg visie richting hetjaar 2025 20.00 uur in het
Kiankbord

3 maart: Ontmoetingsdag
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Titus Brandsma Huis (TBH)

T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel, 652618
Secretariaat.  dinsdag en woensdag 10.00- 12.00 uur

E-mail: titushrandsma@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937

Contactpersoon 't Zout: Andrea (omes - e-mail andrea@vanduffel.nl Tevens Vietnamese parochie
13 februari 2020 - 20.00 uur Donderdag 20 februari:

Inspirerende film: The Chﬂd ren Act ouderenmorgen

ledereen is welkom, < ; We beginnen zoals gewoonlijk om tien uur, met
toegang: vrije gift een kort maar zeker zinvol ochtendgebed, in
Alle verdere informatie onze Tituskapel. Daarna drinken we samen koffie
over deze film vindt u ( met vast iets lekkers erbij). Om half elf

op blz. 16. verwelkamen we onze gastspreker: diaken Marc
Brinkhuis komt naar ons Titus Brandsma Huis.
Ongetwijfeld wordt het weer een boeiende en
fijne ouderenmorgen. Om ongeveer 12 uur
sluiten we af met een passend gedicht.

Voor vragen kunt u bellen met Jannie
Hilgers-Witteveen, telefoonnr: 0570-652693. Afra
S en ik hopen jullie weer te ontmoeten! Tot dan!
Afra Janssen en Jannie Hilgers-Witteveen

Een geslaagde vrijwilligersavond!

In de drukke decembermaand ontvingen we in het
TBH ook weer vele groepen. Het waren geslaagde
hijeenkomsten waatrbij onze vrijwilligers vaak
hebben aan meegewerkt.

Op 10 januari was het tijd om zelf een avond te
genieten! We hadden een feestelijke avond, met
een heerlijk stamppottenbuffet. ledereen genoot
ervan in alle rust gezellig bij te kletsen. Thea
Engelen, onze niewe voorzitter beheergroept,
dankte Yvonne Hemel voor alle werk van de
afgelopen jaren,

En zoals het op een waar Titus-feestje hoort: het
opruimen en afwassen gebeurde spontaan door
vele handen ... waarvoor onze dank!
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Herberg van Ars
Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23302254

E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr..  NL87 RABO 014615125
Codrdinator:  Jos Egberts

Feestje

Op 11 december vierden we op eeh bescheiden
wijze ons 10 jarig bestaan van onze
ontmoetings-/inloop-ochtenden met oud- en
huidige deelnmers. We genoten van koffie/thee
met gebak en vervolgens een hapje met een
drankje. Ondertussen konden we genieten van
een doorlopende dia show met beelden vanaf
het begin to en met heden. En natuurlijk verraste
onze Janny ons weer op een gebruikelijk verhaal
uit onze stad en streek.

Ontmoetingsochtenden
Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 is
iedereen van harte welkom voor een gezellig
samenzijn onder het genot van een kop
koffie/thee en/of een goed gesprek.

Filmavond op 5 februari 2020

Kerstontmoeting 2019

Op 18 december 2019 was er de kerstontmoeting
in de herberg van Ars, een gezellig samenzijn
waarbij onze gasten werden verrast door een
kerstblokfluit concert. Het ensemble begeleidde
de kerstvertelling van dit jaar. Onderwijl werden
de lekkernijen genuttigd, zoals kerstbrood,
kerstkransen, oliebollen ed. Een mooie
afwisseling van woord en muziek in een gezellige
entourage. De dank van de herbergiers gaat uit
naar allen die zich voor deze ochtend hebben
ingezet. Op naar een gezond en gezegend 2020.

Handwerkclub

Elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur.
Belangstellenden voor breien, haken en
borduren zijn van harte welkom. Ook zij die dat
willen leren.

Herbergvieringen

Deze zijn op 1 en 15 februari 2020. Inloop met
koffie/thee vanaf 16.30, dan om 17.00 uur de
viering en we sluiten af met een
soep-metbrood-maaltijd.

Gratis foegang

De toegang tot alle activiteiten van de Herberg is
gratis, doch in onze God-weet-wat-doos wordt
een bijdrage altijd op prijs gesteld.

Op 5 februari in de herberg van Ars am 19.30 uur, locatie speeltuin de Driehoek aan de Rielerweg
de film Mimosas. Mystieke wijsheid en poétische suggestie gaan hand in hand in deze onder Her-
zogiaanse omstandigheden in het Marakkaanse Atlasgebergte op beeldschoon 35mm gedraaide
gueeste: om de wens van een stervende sjeik te vervullen, moet een drietal mannen onbegaan-
bare bergpassen en andere gevaren trotseren. Laxe trotseerde met cast en crew de antheringen
van het ruige Atlasgebergte in Marakko om een spirituele western te draaien.

Die verhaalt over een karavaan op weg naar de eeuwenoude stad Sijilmasa, waar een stervende
sjeik begraven wil worden. Maar de dood wacht niet, en bang voor de onbegaanbare bergpassen
laten zijn begeleiders hem achter. Alleen de twee schurken Ahmed en Said voelen zich geroepen
de laatste wens van de sjeik te vervullen. Als profetisch redder uit een parallelle, eigentijdser
wereld, wordt Shakib (onweerstaanbaar enigmatisch gespeeld door Shakib ben Omar) uitgekozen
om hen bij te staan tijdens de gevaarlijke reis. Een beeldschoon reisverslag en studie van een
landschap, maar bovenal een spannende en mysterieuze parabel over de ongrijpbare krachten van
geloof, kennis en lot.
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waar dag fijd

zaterdag 1 en zondag 2 februari

Huize St Willibrord  za 13.00
Boskamp

Herberg van Ars 17.00
Lettele 19.00
Boskamp 20 09.00
Wijhe 0 09.00
Diepenveen 0 10.00
Broederen 0 10.30
Schalkhaar 70 10.30
zaterdag 8 en zondag 9 februari
Boskamp za 19.00
Lettele o 09.00
Wijhe o 09.00
Broederen 70 10.30
Schalkhaar 0 10.30

voorganger
G. Nijland

parochiaanvoorganger
C. Broekhoff

E. Reeuwijk

H. Limbeek

H. Bloo / H. Spit

M. Brinkhuis

R. Comelissen

R. Comelissen

@. Nijland

H. Bloo

G. Nijland

H. Limbeek / G. de Bekker

zaterdag 15 en zondag 16 februari

Herberg van Ars w  17.00

parochiaanvoorganger
F. Zandbelt

G. Nijland

L. Gunnink-van den Berg
H. Limbeek / F. de Graaf
G. Nijland

G. Nijland

R. Comnelissen

H. Limbeek / M. Brinkhuis
G. de Bekker

E. Reeuwijk

R. Comnelissen / G. de Bekker

G. Nijland / M. Brinkhuis
H. Limbeek

R. Comelissen

W. Boerkamp

Lettele 7 19.00
Boerhaar 70 09.00
Boskamp o 09.00
Broederen . 10.30
Schalkhaar ) 10.30
zaterdag 22 en zondag 23 februari
Schalkhaar 7] 19.00
Wijhe za 19.00
Boskamp o 09.00
Lettele o 09.00
Broederen o 1030
Schalkhaar 0 10.30
woensdag 26 februari
Broederen wo 1030
Boskamp wo  18.30
Boerhaar wo  19.00
Lettele wo  19.00
Schalkhaar wo  19.00
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G. Nijland

Naar de kerk in de

soort viering

koor

Maria Lichtmis / Opdracht van de Heer

eucharistie

gebed

communie
communie
eucharistie
oecumene
communie
eucharistie

Voce Magna
gemengd koor
Caecilia

Schola
Brugkoor

5e zondag van het jaar

eucharistie
eucharistie
communie
eucharistie
eucharistie

Ardente
samenzang
VivaVace

(aedilia

Youngest Yoices XL

Ge zondag van het jaar

gebed

eucharistie
eucharistie
communie
eucharistie
eucharistie

Voce Magna
Caecilia
gemengd
Caecilia
Nicolaaskoor

7e zondag van het jaar

elcharistie
eucharistie
eucharistie
communie
communie
eucharistie

Aswoensdag
eucharistie
eucharistie
eucharistie
eucharistie
eucharistie

Spirit
Caecilia
gemengd
Voce Magna
Cantorij
Schola

Caedilia
Caecilia

Voce Magna
Brugkoar



Heilige Lebuinus Parochie

woon- en zorgeentra

maandag

3 11.00
dinsdag
4,11,18,25 09.30
N 09.30
25 09.30
woensdag

5 10.15
512,19,26 1830
vrijdag

7 10.30
21 19.00
zaterdag

1 19.00
zondag

2,16 10.00
9,23 10.00
9 10.00
2,16,23 10.00
9 10.30
3 10.30
1,15 115

Averbergen Qlst (Y

Ludgerus Deventer EV
Weijtendaal Wijhe EV
Weijtendaal Wijhe CY

Park Braband Schalkhaar EV
Willibrordkapel Boskamp EV

Bloemendal Deventer CV
Sparrenheuvel Diepenveen QV

Sparrenheuvel Diepenveen EV

Elisabethskapel Brinkgreven GV
Elisabethskapel Brinkgreven OV
PW Janssen Colmschate CV

PW Janssen Colmschate OV

St. Jozef Deventer CYf

St. Jozef Deventer EV

Groote en Voorster Deventer CV

2 februari
9 februari
16 februari
26 februari

vaste wekelijkse vieringen

maandag
08.30

dinsdag
08.30
09.00
09.30
19.00

woensdag
08.30
09.30
18.00
18.30

512,19 19.00
19.00

donderdag
08.30
19.00

vrijdag
08.30
09.00
09.00
14 09.30

Vredeskapel Schalkhaar morgengebed

Vredeskapel Schalkhaar morgengebed
Vredeskapel Schalkhaar rozenkransgebed
Vredeskapel Schalkhaar EV
Broederenkerk Deventer avondgebed

Vredeskapel Schalkhaar morgengebed
Titus Brandsmahuis Colmschate EV
Vredeskapel Schalkhaar aanbidding
Vredeskapel Schalkhaar biecht
Vredeskapel Schalkhaar EV

Broederenkerk, Deventer Taizé avondgebed

Vredeskapel Schalkaar morgengebed
Willibrordus Boerhaar EY

Vredeskapel Schalkaar morgengebed
Broederenkerk Deventer EY

Nicolaas Lettele EV

Dagkapel O.L.V.0.0. Wijhe EV

Met je Wlenbjes naar de kerk

10.30 kinderkerk Nicolaaskerk Schalkhaar
10,30 viering met kinderkoor Youngest Voices XL Nicolaaskerk Schalkhaar
10.30 kinderkerk Nicolaaskerk Schalkhaar
08.40 Kerk op schoot Vredeskapel naast de Nicolaaskerk Schalkhaar
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B/ Intenties

1 en 2 februari

Nicolaas Schalkhaar — Annette Hurenkamp-Mulder (jqt), ouders
Hullegie-Mensink, fam. Verwoolde-Groot Koerkamp, fam. Haverkamp-
Groot Koerkamp, Antoon van Oldeniel, Bernard, Rita en Herman Klein Dver-
meen, Harrie Brinkman, Hennie Velers, Frans Groot Koerkamp, Herman en
Marie Hoppen-Kappert, Antoon van Oldeniel (namens de buren), Annie
Rotman-van Lies, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry

Broederen — Hisabeth Hogenstijn-Nijméller, Annie Witz-Tijhuls,
Marijke Windmeijer, Annie Zuithoff-van Roekelen

Nicolaas Lettele — Johannes Leerkes (jgt), Kitty Bettenhaussen-de
Wijn, Dine en Jan Daggenvoord-Oosterwijk, Miny ten Have-Klein Swor-
mink, gebr. Hermanus, lohannes en Egbertus Haverkamp, Hermanus en
Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Greda Leerkes-Daggenvoorde, Willem
en Riek Oosterwijk-Groot Koerkamp, Anton en Wilhelmina Wichgers-Riet-
man en overleden familie, Hermanus Wichink-Kruit en overleden ouders
Wichink Kruit-Hofstede, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot
Koerkamp-lonkman

Johanna Maria (Annie) van Oldeniel-de Witte

1 13-09-2019 op 88-jarige leeftijd. Annie is in 1957 getrouwd met haar
grote liefde Herman van Oldeniel. Ze kregen twee jongens en twee
meiden. Ze was een sociale, betrokken vrouw die hield van gezelligheid.
Dagjes it en winkelen vond ze heerlijk. Ze hield van het "goede leven".
Van lekker samen eten, van mooie en verzorgde kleding. Bovenal hield ze
van zingen. Annie Is meer dan 50 jaar (1) koorlid geweest van het koor in
Schalkhaar. Je genoot van de vriendschappen en de contacten. 7e was
trots ze op haar kinderen en kleinkinderen. "We zijn dankbaar en zullen
haar missen" zel haar dochter. We wensen haar familie, haar kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe en vertrouwen erop dat Annie geborgen is in
Gods hand.

Hendrika Johanna (Rikie) Beltman

T 15-11-2019 op 90-jarige leeftijd. Ze heeft samen met haar ouders en zus-
sen Annie en Marletje tot 2010 In hun boerderlj gewoond. Rikie verzorgde
elke dag het werk buiten op de boerderij. De tuin zag er altijd fleurig uit,
terwijl aan huis aardappels, melk en eieren werden verkocht Rikie hield
van schaatsen, was actief in het parochieel leven en volgde zowel de
plaatselijke als landelijke politiek. Ze volgde sen cursus Engels en kocht
een PC. In 2005 openbaarde zich de ziekte van Alzheimer bij Rikie. Ze werd
in 2010 opgenomen in het PW Jansen. Haar leven stond in het teken van
werken, liefde, eenvoud en zorg. Tijdens een gebedsviering in crematorium
Steenbrugge, hebben wij haar overgedragen in handen van de Levende
God. Haar um zal worden bijgezet in het graf van haar zussen.

Sidjan Sowirono

116-11-2019 op 75-jarige leeftijd. Sidjan is ongeveer 40 jaar geleden met
Roebi en hun kinderen van Suriname naar Nederland gekomen, en in
Colmschate gaan wonen. Ze waren gelukkig samen. De kinderen en
kleinkinderen waren trots op hem. Hij heeft zich volop ingezet voor hun
toekomst. Yoorheen werkte hij als chemisch laborant. Hij ging mee naar de
kerk bij bijzondera gelegenheden, en was op zijn manier gelovig. Vorig jaar
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Willibrord Boskamp — ouders 1Jsseldijk-Overmars, Herman en
Annie Roesink-Bosgoed, Hendrika Johanna Bouwmeester-Brouwer
Engelbert Wijhe — Jo Spithoven-Schoorlemmer, Wim Koebrugge,
Annie Groot Koerkamp-Wiggers (jgt), Wim HNijkamp, Herman en Riek
Hauptmeijer en overleden fam. Hauptmeijer-Duteweerd

8 en 9 februari

Nicolaas Schalkhaar — Annie Rotman-van Lies, auders Dijkstra-
Tutert en zoon Harry, Anton en Dien Schutte-Oosterlaar, Lenie en Arnold
Veldhuijzen-Kerkvliet, Bert Woerdman

Broederen — Riet Golbach, Marijke Windmeijer, Annie Zuethoff-van
Roekelen

Nicolaas Letiele — Johan Bloemenkamp (jgt).Richard ten Have,
ouders De Brouwer-Kruit, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot
koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Eghertus Haverkamp,
Gerriten Riek Hoekman-Klein Swormink en Annig, ouders Klein Swormink-
Haverkamp, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Hermanus
Wichink-Kruit en overleden ouders Wichink Kruit-Hofstade

werd hij ziek: de laatste tijd ging hij verder achteruit, Yoor hem was de
crematiedienst op 22 november. Moge hij rusten in vrede.

Theo Roelofs

116-11-2019 op 71-jarige leeftijd. Theo heeft eigenlijk twee levens geleid:
€én als chauffeur op de vrachtwagen en de laatste vijftien jaar als man met
lichamelijke beperkingen waardoor hij voor vervoer op zijn scootmoblel
was aangewezen. Nu kon Theo ook zijn overig talenten laten zien aan
anderen: zijn creativiteit, optimisme en zorgzaamheid. Zijn hezigheden en
contacten in het activiteitencentrum bepaalden zijn nieuwe dagritme. Hij
heeft veel voor veel mensen betekend. Daarbij hleef hij voor zijn gezin,
kinderen en vooral ook de kleinkinderen een actieve en liefdevolle man, Hij
was voor velen een bron van inspiratie en kracht, zoals hij van al zijn
dierbaren in liefde afscheid heeft genomen. Moge hij rusten in vrede.

Johanna Hendrika (Annie) Witz-Tijhuis

1 27-11-2029 op 86-jarige leeftijd. Annie was een vrouw met een sterk
rechtvaardigheidsgevoel. Dat uitte zich later in veel vormen van sociale
betrokkenheid. Yanuit de toenmalige werkgroep MOW richtte zij mede het
Mar. Wilderinksfonds op dat jaren actie voerde voor een kinderhuis in
Brazilie. Ook anderzijds hadden kinderen en de Jeugdbeweging haar grote
aandacht. In de voorbereiding voor de Eerst Communie pleitte zij voor het
aandeel van de kinderen in de Viering. Zij had altijd een oprechte
helangstelling voor mensen en genoot toen haar gezondheld beperking
oplegde nog van de kleine dingen van het leven. Met de woorden: Bedankt
voor alle liefde, heeft zj afscheid genomen en is in aanwezigheid van velen
uitgedragen. Zij ruste in vrede.



Willibrord Boskamp —ouders Van den Berg-Logtenberg
Engalbert Wijhe — Jo Spithoven-Schoorlemmer, Wim Koebrugge,
Hein en Marietje Elshof

15 en 16 februari

Nicolaas Schalkhaar —Joop en Lisette Beltman, ouders Beltman-
Hiethaar, Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen, Riet Rijntjes, Annie
Rotman-van Lies, Bemard Brugman, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry,
Antoon van Oldeniel (namens de buren)

Broedaren — Marijke Windmeijer, Annie Zuethoff-van Roekelen
Nicolaas Lsttale — Anne Tiebot-Hazelekke (jat), Johan en Ans Bloe-
menkamp-Grondhuis, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot
Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Willem en Riek Qoster-
wijk-Groot Koerkamp, Hendrikus Tiebot, Hein en Harry Wichers Schreur,
Anton en Wilhelmina Wichgers-Riatman en overleden familie, Hermanus
Wichink-Kruit en overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede, lohannes
@root Koerkamp en Wilhelmina Groot koerkamp-Jonkman

Willibrord Boskamp —ouders Tiebot-Walraven, Hans Tlebat
Engelbert Boerhaar — voor de zieken namens Lentebloeser,
overleden fam. Boerhof, Anne en Antoon v.d. Berg-Wellenberg, Geert Heu-
ver, Gerrit Schutte, Jan, Ria en Louis, Willem Groot Zwaaftink, Martien, Ber-
nard en Mien Groote Schaarsberg-van der Weerd, overleden fam. Ten
Have-Pappe, Bernard Schrijver

Wij gedenken

Catharina Maria (Kitty) Bettenhaussen-de Wijn
128-11-2019 op 79-jarige leeftijd. Ze is geboren in een familie met scheep-
vaarders. Haar jeugd was ongewoon, Zij verloor haar moeder op tweejarige
leeftijd en haar vader was vaak op zee. Op 17-jarige leeftijd ontmoette Zij
Dolf, de liefde van haar leven. Samen kregen ze twee kinderen. Tuinieren
was haar grote hobby. Samen met Dolf is zij de wereld rondgereisd. Ze
heeft erg genoten van haar vijf kleinkinderen. Kitty was ook actief in het
verenigingsleven van Bathmen. Zij zal erg gemist worden. Dat zij mag
rusten in Gods armen.

Mies Huis in ’t Veld-Hekkert

T 01-12-2019 op 85-jarige leeftijd. Op 6 december jI. is afscheid genomen
in een sfeervolle eucharistieviering van Mies Huis in 't Yeld, een bekende
parochiane. Ze heeft vanaf haar huwelijk met haar man Wim gewoond aan
de Kappertsteeg, in het veld aldaar, met het mooie uitzicht, terwijl ze een
steenworp verder is geboren en opgegroeid. Haar hele leven heeft zich
daar afgespeeld en ze is daar heel gelukkig geweest, als echigenote,
moeder, oma en overgrootmoeder. Ze was een sterke vrouw, zoals het boek
Spreuken ook zegt, en ze had een groot hart. Ze heeft de leeftijd van 85
jaar mogen bereiken. Dat 72 moge rusten in vrede.

Joop Spierenburg

t 02-12-2019 op 81-jarige leeftjd. In de Vredeskapel hebhen we tijdens
een intieme viering Joop herdacht met gezang, muziek, woord en gebed.
Hij hield van een indrulwekkende levensstijl, waarin gasturijheid en

22 en 23 februari

Nicolaas Schalkhaar — Theo en Leny Nas-Willemsen, Stef Groot
Koerkamp, Anne Beltman, ouders Hullegie-Mensink, Annie en Herman van
Oldeniel-de Witte, Dini Nijkamp-Spikker, Antoon van Oldeniel, ouders Dijk-
stra-Tutert en zoon Harry, Lenie en Arnold Veldhuijzen-Kerkvliet, Bert
Woerdman, Hans Geljsen

Broaderen — Anneke Benjamin-van Delden, Anniet Zuethoff-van
Roekelen

Nicolaas Letlele — Hendrika Maria Timmermans (jgt), Richard ten
Have, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Gerit en Riek
Hoekman-Klein Swormink en Annie, Anny en Herman Huis In 't Veld-Groot
Lipman, Anton Kolkman, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-
Rodijk, Gerrit Marsman, Hermanus Wichink-Kruit en overleden ouders
Wichink Krult-Hofstede

Willibrord Boskamp — let Polman, Hein en Trees Dollenkamp-
Kleinmeulman

Engelbert Wijhe — Jo Spithoven-Schoorlemmer, Wim Koebrugge,
Hein en Marietje Elshof, Netty Schoenaker-de Ridder, Anton Heljmeriks,
Herman en Riek Hauptmeijer en overleden fam. Hauptmeijer-Duteweerd,
Clemens en Jo Heijmerikx

Aswoensdag 26 februari 2020

Nicolaas Lettele —Gerard en Elly van der Vegt-Jansen op de Haar
Engelbert Boerhaar — Anne en Antoon v.d. Berg-Wellenberg,
Graats en Miene Boerhof-Brouwer

liefdevol omzien naar anderen centraal stond. Ook was hij een groot lief-
hebber van al wat groeit en bloeit en uiteraard zijn geliefde vakantieland,
Portugal. Aansluitend vond de crematie plaats in Steenbrugge. Dat hij mag
rusten in Gods vrede.

Théresia Rensink

Op 6 december heeft in het crematorium Steenbrugge de afscheidsplech-
tigheid plaats gevonden van Théresia Rensink. Zij is haar huwelijksleven
lang de moeder geweest van een gezin van vier kinderen. Samen met haar
man is 2e heel gelukkig geweest. Haar laatste jaren heeft ze noodgedwon-
gen moeten doorbrengen op PW Jansen. Het geloof is haar altijd tot steun
geweest en in die gelovige overtuiging is ze gestorven en was haar af-
scheid. Dat ze moge rusten in vrede.

Antonius Gerardus (Anton) Koerkamp

110-12-2019 op 90-jarige leeftijd. Als jongste geboren in een gezin van elf
kinderen. Hij is altijd in goede gezondheid geweest, Helder van geest en
goed op de hoogte van nieuws, politiek en sport. De moderne media wa-
ren niet vreemd voor hem. Zijn drie dochters hadden altijd zijn zorg en aan-
dacht. Zijn hele leven heeft hij hard gewerkt. Hij was erg verdrietig toen zijn
viouw, Minie Boerkamp, kwam te overlijden. Tijdens haar ziekbed had hij
voor haar gezorgd. Hij heeft veerkracht getoond en probeerde nog iets
maois van het leven te maken. Zijn [evensmotto was: geniet van het leven,
het duurt maar even. Dat hij nu, verenigd met Minie, mag rusten bij
God.
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Bernard Gielink

t 16-12-2019 op 91-jarige leeftijd. Bemard werd in Averlo geboren in de
boerderij waar hij ook gestorven is. Met recht een buitenmens die kon
genieten van de natuur om hem heen en van de dieren, werkzaamheden
en activiteiten op de boerderij. Helaas heeft hij al vroeg zijn echtgenote
verloren. Maar zoals Bernard was, zette hij opnieuw Zjn schouders
erander, nam het koken, de was vouwen en de wekelijkse boadschappen
voor Zjn rekening. Hij genoot van al zijn kleinkinderen. En zij van hem.
Beroemd en gevierd waren de opa-soep en de ijsjes. Bernard heeft zo tot
zijn 90e volop kunnen genieten op de boerderij. Het laatste half jaar nam
zijn gezondheid snel af. Op vrijdag 20 december hebben we hem bij zijn
echtgenote begraven op het kerkhof van de Micolaaskerk in Schalkhaar.

Wim Koebrugge

Op 19 december hebben we in de 0.L.V-kerk to Wijhe afscheid genomen
van Wim Koebrugge, wiens eigen smeedwerk onder meer het priesterkoor
sierde. Dit in een mooie, betrokken viering van de eucharistie. Hij is na een
relatief korte ziekteperiode gestorven. Deze man van weinig woorden wist
zich geliefd te maken, hij was een graag gezien iemand in de gemeen-
schap. Met zijn kleinkinderen was de relatie bijzonder hecht. De rouwbrief
heeft de volgende tekst: Als het waar is, wat in vele boeken staat beschre-
ven, Dat er ook iets is na dit aardse leven. Als al die dierbaren die zijn
voorgegaan, hou echt eens op je te wachten staan. Ach, dan is de dood 2o
erg nog niet. Dan heb alleen ik die achterblijf verdriet.

Annie Zuethoff-van Hoekelen

t 23-12-2019 op 97-jarige leeftijd. Op een vroege zaterdagmorgen 28
december Is op gepaste wijze afscheid genomen van Annie Zuethoff-van
Hoekelen in de haar zo dierbare Broederenkerk. Een klassieke requiem-
viering was de wens van haar, die 97 jaar is geworden. 7e was een echte
“mater familias”, In het in memoriam werd gezegd; “Het was hard werken
om vijf kinderen te onderhouden. Een drukke maar gezellige tijd. ledereen
probeerde zijn weg te vinden en dat is goed gelukt. Jullie hebben ervoor
gezorgd dat we een moole jeugd hadden en de opleidingen konden doen
die we wilden. Ook onze partners werden met open armen ontvangen"”.
Dank moeder voor alles.
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Hendrikus Comelis Albertus Antonius (Henri)
Gerritsma

123-12-2019 op 88-jarige leeftijd. Henri was bekend in Deventer als eige-
naar van “de Bijenkorf" in Deventer. Een aimabel persaon en een bekend
koffiedrinker in de Broederen. In verband met activiteiten in de Broederen
Is de afscheidsviering van Henri gehouden in Schalkhaar. Daar hebben we
aandacht besteed aan zijn indrukwekkende werklust. Hij was een familie-
mens in hart n nieren en hij wist te genieten van al de mooie en goede
dingen die op zijn weg kwamen. Aansluitend is hij begraven aan de
Ceintuurbaan en is hij weer verenigd met zijn vrouw Rieks. Wij geloven dat
ij samen verder mogen leven in Gods vrede.

Johannes Hermanus Wilhelmus (Johan) Elshof

1 30-12-2018 op 82-jarlge leeftljd. Hij trad op 41-jarige leeftijd In het
huwelijlk met Truus Schouten. Ze wonnden op het ouderlijk huis aan de
Dingshofweg 12 op de Boskamp en hadden daar een boerenbedrijf. Johan
was bescheiden en trad niet graag op de voorgrond. Achter de schermen
had hij wel een groot hart voor de parochie met het verzorgen van de
financiéle administratie, meewerken met de inzameling van oud ijzer en
uitsorteren ten behoeve van de kerk alsmede bergruimte voor de kerststal.
Van Truus moest hij te vroeg afscheid nemen. Het geluk hervond hij met
Annie Maatman, waarvan hij al na enkele jaren weer afscheid moest
nemen. Maandag 6 januari is onder flinke belangstelling afscheid geno-
men en is hij begraven hij Truus op het parachiekerkhof van de Boskamp.

Brigitte Hildegard Goossens-Fleck

102-01-2020 in Bathmen. Brigitte werd in Boedapest qeboren in 1938 en
Is mede door de Tweede Wereldoorlog en na veel omawervingen in Neder-
land neergestreken. Deze periode heeft zij haar hele leven als een last met
zich meegedragen. Ze had Gerard leren kennen en zj trouwden, Ze kregen
een zoon die overleed op 10-jarige leeftijd. Dit verlies raakte haar diep.
Omdat haar man officier was bij de Koninklijke Landmacht, hebben zij op
veel plaatsen In Nederland gewoond. Rond 2015 verhuisde de famille naar
Bathmen. Tijdens een gebedsviering in de aula te Bathmen hebben wij
haar herdacht en haar naar haar laatste rustplaats begeleid op de naast-
gelegen begraafplaats. Wij geloven en vertrouwen dat zij nu bij God haar
eeuwige rust zal vinden.

Alice de Groot

1 12-01-2020 op 87-jarige leeftijd. Thuis werken op de boerderij
was niets voor haar. Ze wilde verder leren en ging naar de meisjes-
MULQ. Ze heeft zich bekwaamd in administratief en organisatorisch
werk. Dat heeft ze vele jaren bij diverse bedrijven met plezier ge-
daan. Toen ze door ziekte haar werkzaamheden moest beéindigen,
heeft ze jaren haar administratieve kwaliteiten voor de Nicolaas-
parochie in Schalkhaar ingezet, Ze heeft ontelbare mishoekjes ge-
typt en gestencild (1). Helaas heeft ze haar man Piet al vroeg verlo-
ren, 30 jaar geleden. Ook daarna is haar geen leed bespaard geble-
ven: dochter Jolande stierf op 44-jarige leeftijd. Zelf is ze meer dan
35 keer in het ziekenhuis opgenomen. Ze kreeg chronische aandoe-
ningen. Maar Alice heeft ook veel gelukkige jaren gehad meten in
haar gezin en later de kleinkinderen. Alice had een grote en
liefdevolle omgeving van zorg en gezelligheid. We hebben haar te
ruste gelegd hij haar man op hetkerkhofin Schalkhaar.



CAR AVA
een feest van alle tijden

Maar hoe is het bij onze traditie gaan horen?

De herkomst van het carnavalsfeest is heel oud en divers: zelfs in
meerdere antieke beschavingen vinden we er al elementen van
terug, zoals in Mesopotamié, bij de Inca’s, de Joden en de Chinezen.

Sommigen menen dat het woord "carnaval" afge-
leid is van het Latijnse "carne levare’, wat zoveel
betekent als "opruimen/wegnemen van het
vlees". Dit zou dan te maken hebben met de
vastenperiode waarin de rooms-katholieken
geen vlees mochten eten. Maar ... de gewone
mensen in Europa aten tot laat in de middeleeu-
wen zo wie zo zelden of nooit vlees. Het begrip
"carnaval" bestond toen al vele eeuwen.

Het is veel waarschijnlijker dat het woord "carna-
val" afstamt van het Romeinse "carrus havalis™,
wat "scheepswagen" betekent: een kar die een
belangrijke rol vervulde in de lente-optochten
van zowel de oude Romeinen als de Grieken en
Egyptenaren.

De meeste historici denken dat de herkomst van
het carnavalsfeest een vermenging is van een
Romeins lentefeest en Germaans offerfeest, met
wortels in het oude Egypte en Mesopotamié.
Verder weten we dat in onze noordelijke streken
de Germaanse stammen toendertijd aan het
einde van de winter een heel ander feest vierden,
namelijk het feest van Moeder Aarde.

Tijdens deze zogenoemde Joelfeesten werd de
beeltenis van de god Freyr op een schip met
wielen geplaatst en door een stoet van mensen
in een diervermomming en mannen in vrouwen-

kleding begeleid. Onderweg werd aan boord
van het schip vervolgens het huwelijk van Freyr
met een priesteres voltrokken. Het verkleden en
daarmee aannemen van andere rollen wordt ge-
duid al een "omkeringsritueel”. Maatschappelijke
orde wordt gehekeld en overboord gegooid.
Eén ding is zeker: dit soort feesten kwam - met
grote verschillen - al vanaf de oudheid over
bijna de hele wereld voor. Bijna altijd stond daar-
bij een "karreschip" ofwel "carrus navalis" cen-
traal.

In de middeleeuwen antstond het fenomeen
Blauwe Schuit: een gezelschap dat rondreed op
een blauwgeverfde boat op wielen en de draak
stak met de gevestigde orde.

Ook in hedendaagse carnavalsoptochten is "De
Blauwe Schuit" een regelmatig terugkerende
attractie,

Hoe ging de Rooms-Katholieke Kerk om met die heidense feesten rond lente,

Nieuwjaar, carnaval?

Dreigende verboden hadden weinig effect op het
gelovige volk. Zij gingen gewoon door met hun
feesten, ook al waren ze christen. Carnaval was al
eeuwen lang - samen met de kermis - het be-
langrijkste feest voor het gewone volk. Paus Gre-
gorius (590-604) liet daarom bewust de vasten
ingaan op de dag na de heidense feesten, de dag
die ook wel Aswoensdag wordt gencemd. Zo
kwam er toch een duidelijke scheiding tussen
het heidense en christelijke leven. Ook nu nog
wordt over vrijwel de hele wereld - zowel buiten

als binnen de kerk - deze volgorde/scheiding
aangehouden. Bijna alle andere volksfeesten zijn
pas later ontstaan.

Carnaval wordt in "katholieke" steden, dorpen en
regio’s nog steeds gevierd op de vier-vijf dagen
voor de veertigdaagse vasten voor Pasen, met de
dinsdagavond ("vastenavond") als afsluiting.
Voor wie het graag viert: Alaaf!

We ontmoeten u graag op Aswoensdag, 26
februari in één van onze kerken om samen een
goede start van Yeertigdagentijd te maken!
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Column Lucas

Klimaat en Kerk

Beste lezer, vanaf dit nummer zal ik ongeveer vier
keer per jaar op deze plek een column verzorgen.
Het leekk me dan ook wel gepast om me in deze
eerste column aan u voor te stellen en u te
vertellen wat mij bezig houdt.

Ik studeer in Utrecht Katholieke Theologie en
Geschiedenis, daarbij ben ik afgelopen maart
verkozen tot lid van de Provinciale Staten van
QOverijssel voor GroenLinks, een hele eer! Mijn
doel is om de christelijke waarden in de praktijk
te brengen, en probeer dit via de paolitiek te
doen. In deze column zou ik het graag willen
hebben over hetgeen mij het meest bezig houdt,
het oplossen van het grootste probleem van
onze tijd: klimaatverandering.

Ik ben van mening dat zonder christelijke
waarden als uitgangspunt dit probleem niet op
te lossen is. Centraal is hierbij onze verantwoor-
delijkheid als christen. Die verantwoordelijkheid
moeten we ook nemen. We kunnen wel wijzen
naar India als zij een nieuwe kolencentrale
openen, maar wijs niet naar de splinter als je zelf
een balk in je oog hebt. De gemiddelde
Nederlander stoot ongeveer tien kilo CO2 per
jaar uit, een inwoner van India slechts twee, dat is
dus vijf keer zoveel. Laten we eerst dat eens
oplossen voordat we naar anderen wijzen.

We hebben ook een verantwoordelijkheid solidair
richting de armen te zijn. Paus Franciscus stelt in
Laudato Si' dat het zorgen voor de armen en het
Zorgen voor de aarde niet los van elkaar te zien is.
Klimaatverandering raakt in de eerste plaats de
armen van de aarde, mensen die leven in steeds
droger wordende woestijnen, overstromende
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Lucas Brinkhuis woont samen met zijn ouders en zijn broer Matthijs op de
pastorie in Schalkhaar. Hij studeert in Utrecht Katholieke Theologie en
Geschiedenis en is lid van de Provinciale Staten van Overijssel voor GroenLinks.

eilanden, gekapte regenwouden. Dit zijn de
mensen die nu al last hebben van klimaatveran-
dering, maar wiens stem nauwelijks wordt
gehoord. Laten we met hen solidair zijn en
verantwoordelijkheid nemen voor het mede
door ons veroorzaakte probleem.

Ten slotte onze verantwoordelijkheid voor goed
rentmeesterschap. Dit is een lastig begrip (ik
schrijf er mijn eindscriptie over), maar wordt
tegenwoordig uitgelegd als onze verantwoorde-
lijkheid om voor onze aarde te zorgen. Paus
Franciscus voegt daar nog een dimensie aan toe,
zorgen voor onze aarde is niet alleen maar
Zorgen voor de natuur, maar ook voor de
toekomstige generaties die deze aarde ook nog
willen bewonen. Ook richting hen hebben wij
een verantwoordelijkheid.

Het goede nieuws is dat wij als christenen samen
deze verantwoordelijkheid kunnen nemen, wij
hebben de mogelijkheid om onze wereld beter
te maken en tegelijkertijd grote problemen als
armoede op te lossen. Dat is het verhaal van het
Christendom waar ik voor sta.

Ik wens u een zalig 2020!




Column Lonneke

Lonneke Gunnink is pastoraal werker.
Zij schrijft over wat haar raakt, boeit en opvalt in haar diaconale ontmoetingen.

Tien jaar Herberg van Ars en God is erbij!

Woensdagochtend 11 december was niet
helemaal hetzelfde als alle andere woensdag-
ochtenden. Onofficieel bestond de Herberg tien
jaar en dat is alle reden voor een feestje. De
oprichters van het eerste uur waren erbij: Jos,
Marianne, Monique, Fokko en Paulien. Ook van
degenen die toen al binnen kwamen lopen
waren er mensen bij. Helaas is een aantal vaste
bezoekers de Herberg ontvallen, maar nog altijd
voorziet het duidelijk in een behoefte. De tafel zit
vrijwel altijd vol op de woensdagochtenden dat
ik aan mag schuiven.

De organisatie had het goed opgezet. ledereen
werd bijzonder hartelijk en feestelijk ontvangen
met koffie of thee en heerlijke taart. Er was een
officieel welkom, de vier kaarsen op de advents-
krans werden aangestoken en er werden foto's
getoond van de afgelopen tien jaar. Bijzonder
om al deze gezichten te zien. Intussen zijn we
met zijn allen zichtbaar tien jaar verder in de tijd.

De foto's leverden mooie verhalen op. Intieme
herinneringen kwamen weer naar boven en
werden gedeeld. Zoals elke woensdag las Janny
voor. Herkenning voor de echte Deventenaar en
voor mij een inkijkje hoe Deventer was en wat dit
voor eenieder betekent.

We werden in de watten gelegd met een drankje
en lekkere hapjes. Hierbij mag de naam van
Harry niet onvermeld blijven, want dankzij hem
kunnen we iedere woensdagochtend in De
Driehoek terecht, kunnen we de vieringen,
filmavonden en handwerkochtenden houden. En
meer, zoals de Paasbrunch.

ledereen is welkom. Wie je bent, maakt niet uit,
iedereen deelt elkaars verhaal. Voor de een is het
belangrijk een bepaalde structuur te hebben
door naar de Herberg te gaan, voor de ander is
het heetlijk het verhaal te kunnen delen en een
luisterend oor te vinden, Zelf mag ik deel
uitmaken van het team dat voorgaat in de
vieringen.

We zingen, lezen de lezingen van de zondag, er
wordt een korte overdenking gehouden waarop
mensen soms heerlijk kunnen reageren en
hoven alles is er de ruimte de eigen intenties uit
te spreken bij het branden van een kaatsje. Ook
claar het luisterend oor van elkaar én van God.

Ik hoop en wens de Herberg toe, dat deze nog
lang kan blijven bestaan om mensen op verhaal
te laten komen. Wat mij persoonlijk betreft
vooral ook om Gods aanwezigheid te kunnen
ervaren, want in ieder die er komt mogen we het
persoonlijke verhaal verbinden aan het Grote
Verhaal van God.
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Zorg voor de ziel in Zeewolde

Bij "pastoraat” denken we doorgaans aan enkele mensen in de parochie die zich bezighouden
met de zielzorg van parochianen en passanten. Het gaat dan om bijvoorbeeld pastoors,
diakens, pastoraal werkers en vrijwilligers. Wat de zorg betreft, kan het gaan om doopssl,
catechese, ziekencommunie en gesprekken. Maar ook mensen die kampen met problemen op
geestelijk gebied, kunnen terecht bij het pastoraat. Noem het de eerstelijns zorg van de Kerk.

Soms is echter een andere vorm van begeleiding
nodig. Dat kan bij het RK Centrum La Vie in Zee-
wolde. Stichteres is Elizabeth Duet, die bij haar
geboorte een bijzondere gave - een charisma -
van de heilige Geest kreeg toebedeeld, met een
speciale zending. Dat werd haar eigenlijk pas
echt duidelijk in de nacht van 28 op 29 mei 1997,
toen zij tot drie maal toe de heilige Maagd Maria
in het voorportaal van de hemel heeft gezien. In
september volgde een reis naar Lourdes, en daar
kreeq zij te verstaan dat zij mensen zou gaan
helpen en dat zij zou gaan werken in een
centrum waar "liefde zal zijn met een grote L.

Dat centrum werd RK Centrum La Viein
Zeewolde. Hier heeft zich gaandeweg een
gemeenschap gevormd van zes personen. Zij
vormen een biddende gemeenschap. Het werk
wat uit dit charisma is voortgekomen, bestaat
onder meer uit begeleiding die wordt gegeven
aan mensen in geestelijke nood of met een
verlangen naar meer eenheid in zichzelf.

Relatie met God

In overeenstemming met het dubbele gebod van

de liefde: "Gij zult God beminnen met geheel uw
hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand" en
"Gij zult uw naaste beminnen als uzelf*, gaat het
in La Vie om het herstel van de persoonlijke
relatie met God de Vader en het herstel van de
relatie met jezelf. Zo komt er ook genezing tot
stand van de relatie met de naaste.

De heilige Geest in Zijn Persoon is hier de grote
kracht die ordent, troost en die ons wegleidt uit
alles waar weinig tot geen leven meer mogelijk
is. Zo komt er geleidelijk aan een einde aan de
herhalingen van het oude en komt men in een
nieuw evenwicht, in het evenwicht van God.

34 - 70RG VOOR DE ZIEL IN ZEEWOLDE

Begeleiding

De begeleiding heeft zijn fundament in het
"naasten-zijn", Het is niet zozeer een hulpver-
lenend gesprek wat er plaatsvindt, het is meer zo
dat de woorden de kans krijgen om op te komen
en om aan te geven wat er niet goed gaat, wat
nog onvolledig is en wat de nodige aandacht
behoeft. Na het gesprek ontvangt de client door
de handen van Elizabeth Duet de kracht van de
heilige Geest, tot omvorming en zachte
verbreking van het oude. De begeleiding vindt
plaats in RK Centrum La Vie.

In de aanbiddingskapel bevindt zich het
Allerheiligste; daar, maar ook in de Mariakapel,
kunnen mensen hun dank, zorgen, verdriet en
blijheid brengen.




Voor wie?

La Vie begeleidt mensen die verkeren in moeilijke
situaties in hun leven, in hun huwelijk, werk of in
hun gezin. Er is vaak sprake van gebroken
gezinnen, alleenstaande ouders, scheiding of
andere grote gegevens zoals ondragelijk lijden.
Qok komen er mensen die diep verlangen naar
eenheid met de liefde van God om van daaruit te
kunnen leven met mensen, zowel met hun
dierbaren, als ook in werk en sociaal verkeer.

Er komen mensen die nog nooit hulp hebben
gezocht, en mensen die meer bekend zijn met
(verschillende vormen van) hulpverlening. Men
komt uit alle delen van het land. Het centrum is
er voor volwassenen, religieuzen en jongeren,

gelovig en niet-gelovig. De duur van de
begeleiding varieert van een enkel contact tot
enkele maanden of jaren, afhankelijk van het
persoonlijke gegeven.

Er zijn kosten verbonden aan deze wijze van
begeleiden. Wij vragen van u een bijdrage voor
de onkosten en voor levensonderhoud.

Meer informatie op www.laviezeewolde.nl.
Telefoon 036-52 36 089.
E-mail post@huisgezinvangod.nl.

Dit werk en dit charisma zijn erkend door middel
van een decreet door bisschop J.M. Punt als
private vereniging van RK gelovigen "huisgezin
van God".

Horizontaal

1 Zijn opdracht is bidden, bijbellezen en geestelijke
begeleiding 10 Grondsoort 11 Vaartuig 13 Oostenrijkse
autocoureur (1949-2019) 15 Dicht 16 Stadje in Wallonié
17 Tweelingbroer van Jakob 19 Niet meer dan 22 Duiven-
hok 23 Deel van de keel 24 Hit van Peter Maffay 25 Dat wil
zeggen (Lat. afk.) 26 Eten om een dier mee te vangen
28 Stad in Friesland 31 Qude Slavische heerser 35 Grote
drinkbeker 37 Lichamelijke opvoeding (afk.) 38 Romeinse
9 39 Geldstraf 41 Zoon van Noach 43 Rode kleurstof
44 Koffiedik 46 Beurscomplex in Amsterdam 47 Huivering
49 Gemeente in Utrecht 51 Lijfspreuk 53 Europeaan
54 Zielzorg.

Verticaal

2 Apparaat dat computernetwerken verbindt 3 Gelofte
4 Wijze van zich te kleden 5 Weg, beest! 6 Agavesoort
7 Toegewijd maar moeizaam 8 Voorzetsel 9 Kerkregio
12 Schrijver van 14 van de 21 brieven in de canon van het
Nieuwe Testament 14 Gemeente in Gelderland 18 Opera
van Verdi 20 Geheimschrift 21 Katern van een krant
27 Papegaai 29 Loofboom 30 Verkoopplaats 32 Teug
33 Offertafel 34 Appel van God 35 Diocees 36 Hindernis
bij een paardenwedstrijd 39 Lid van een Noord-Afrikaans
volk 40 Lijst met drukfouten 42 Zus van Lazarus en Maria
van Bethanié (Lucas 10:38-42) 45 Scherp 48 Onontkoom-
baar gegeven 50 Fotografische term 52 Voorzetsel.

0 Wim De Weerdr
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Helligen in spe

In "Heiligen in spe" maakt u kennis met mensen waaraan wij vandaag de dag een voorbeeld
zouden kunnen nemen. Gebeurtenissen en levens vanuit het verleden verbonden met het

heden. Onze toekomstige heiligen?

Jerzy Popietuszko
* 14-7-1947 t 19-10-1984

Popietuszko volbracht zijn militaire dienst in een
speciaal bataljon, dat erop gericht was seminaris-
ten van hun roeping af te brengen. Dit weerhield
hem er niet van zijn studies voort te zetten en tot
priester te worden gewijd. Hij werd bedienaar
van verschillende parochies in Warschau.

In 1981 was hij betrokken bij arbeiders die stakin-
gen uitvoerden in de staalfabrieken rond War-
schau. Hij was een tegenstander van het commu-
nistisch regime. In zijn preken laste hij tussen zijn
religieuze gedachten ook politieke boodschap-
pen in. Zijn preken werden vaak door Radio Free
Europe uitgezonden en werden hierdoor in heel
Polen bekend.

De Poolse geheime diensten, de Siuzba Bezpiec-
zenstwa, probeerden hem het zwijgen op te leg-
gen of te intimideren. Drie geheim agenten van
de Stuzba Bezpieczenstwa hebben hem in okto-

ber 1984 ontvoerd en
: vermoord. Het nieuws
1= S van deze politieke
4 \ A q-f-—ll mootd veroorzaakte veel
(| . { ophef in Polen en daar-
v/d | buiten. Op 3 november
1984 werd Popietuszko
in het bijzijn van 250.000
(andere bronnen zeggen
1 \‘. 800.000) rouwenden
(onder wie Lech Walesa)
begraven. Op 8 februari 2001 werd hij erkend als
Dienaar Gods. In 2009 werd hij postuum vereerd
met de Orde van de Witte Adelaar, de hoogste
Poolse onderscheiding. Hij is zalig verklaard op 6
juni 2010. In oktober 2013 deelde aartsbisschop
Kazimierz Nycz van Warschau mee dat een
mirakel toegeschreven aan de tussenkomst van
priester Popieluszko was bevestigd in Frankrijk.
Dit opende de weg naar een mogelijke heilig-
verklaring.

/4
1

ISSSUE PSSl B

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?

Wat uw wensen ook zijn, ons ervaren team helpt u graag om het
afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Voor leden en

ieder ander. Ga voor informatie naar dela.nl/deventer of bel
055 204 00 99 voor een persoonlijk gesprek.
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voor elkaar



AGENDA

Data
1

1,15
4,11,18,25
5,12,19,26
5,12,19,26

5
6,13,20,27
7,14,21,28
7,14,21,28

8,22

S

12
14,28
14,28
20

26

26

27

Activiteit

Eerste zaterdagviering Mariale
Priesterbeweging,biechtgelegenheid
Herbergviering

Vespers bidden

Inloopochtend

Aanbidding H. Sacrament
Filmavond “Mimosa”
Handwerk/naaigroep
Inloopochtend Hovenhuus
Coventry gebed

Interkerkelijk stadsgebed

Viva Voce zingt en steunt Bolivia
Filmavond “The Children Act”
Bij Titus op de koffie

Christelijke meditatie
Ouderenmargen

Aswoensdag

Opening kunstpelgrimage
“Stations of the Cross”
Veranderdag Stichting Present

Info

Heilige Willibrord
Boskamp
Herberg van Ars
Broederenkerk
Herberg van Ars

Vredeskapel Schalkhaar

Herberg van Ars
Herberg van Ars
Hovenhuus
Magistraatskapel
Lebuinuskerk

De Ontmoeting,
Nieuwstraat
Engelbert Wijhe
Titus Brandsma Huis
Titus Brandsma Huis
Meester Geertshuis
Titus Brandsma Huis

Lebuinuskerk

Tijd
10.00-14.30

17.00
19.00
10.00-12.00
18.00-19.00
19.30
14.00-16.00
10.00-12.00
12,15-12.35

11.00-16.00

09.00
20.00
10.00-11.30
10.00-11.30
10.00-12.00

17.30

Zag u het al??
De nieuwe website?

Wel op het vertrouwde adres:www.heiligelebuinus.nl

De Facebookpagina?

Volg ons op Facebook: Heilige Lebuinus Parochie

De gloednieuwe Instagram?

Daar vind je ons onder heiligelebuinus
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_ uitvaartbegeleiding .

Een uitvaart die precies past;
bij de overledene én bij u.

Betrokken. informeel cninallc rust leid ik

u langs alle keuzes die belangrijk zijn,
Zo krijgt de uitvaart gaandeweg
vorm cnwordt het altijd con
persoonlijk afscheld.

e Christelijke achtergrond

e Ongeacht waoar en hoe U
verzekerd bent

® Gratis voarbespreking

Dag & nacht: 06-5424 1105
www.rob-oostenrijk.nl _info@rc

“Mensen weten
vaak niet wat er

bij een uitvaart
allemaal moeelijlc is.
Wij regelen het -
graagvooru.”

Yeyor me

Ultvaartlelder

v vredehof

"“‘-W UITYAARTVERZORLING

Vredehof/Roelofs Uitvaartverzorging e fEPNSEWEE 7R, Deventer

Bel {US?U} 622 535 wwwuredehofinl

Korenmolen 2 = 812

De Meente 7 - 8121 EV Olst
Tel: 0570-562648 - Fax: 0570-561354
E-mail: info@hafkampnatuursteen.nl
WWW.HAFKAMPNATUURSTEEN.NL

Alanze sendom Hany Mashennk

Uw uitvaartondernemer
voor Deventer
en omstreken

;% Herman Bakker

0570 60 66 44 (seq en nacht bereikbasr)
Diepenveensewsg 76, Daventel
infohermanbakkar o » www nermantskker.nl




Servicepagina

Bestuur

Voorzitter: vicaris R. Cornelissen
Vicevoorzitter/penningmeester: J. Grobbée
Begraafplaatsen: T. Wellenberg

Secretaris: M. Buijs

Mamens pastoraal team: M. Brinkhuis
Mens & Organisatie: E. van Zuylen

Parochiecentrum en
centraal secretariaat
Secretariaat:

Kerkstraat 1, 7412 XM Deventer
1el. 0570- 60 90 40
info@heiligelebuinus.nl

ma. di. wo. do. 9.00 - 16.00 uur

Bereikbaarheidsdienst

voor ziekenzalving en uitvaart

06 - 1332 44 06

R.G.W. (Ronald) | GJ. (Gé) Nijland

Comnelissen - parochievicaris

pastoor 06-42 571832

(0570) 6190 87 pastornijland@

comelissen@ . parochieheiligkruis.nl
| aartsbisdom.nl ) ma. afwezig

ma. afwezig

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken

G1S. (Gauthier) de
Bekker

06-33756089 kandidaat-priester

mbrinkhuis@ 0570 -622328

heiligelebuinus.nl gdehekker@

vrij. afwezig heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

MA.M.AL (Lonneke) H.W.J. {Harry) Bloo

Gunnink-van den Berg pastoraal werker
pastoraal werker 06-22291539
(038} 4527 475 h.bloo@
lonnekegunnink@ katholieksalland.nl
hetnet.nl ma. afwezig

vrij. afwezig

CM, (Clazien) EEW. (Fvelien)
Broekhoff-Bosman Reeuwijk

pastoraal werker, pastoraal werker

diaken
(0570) 65 1054 M.CCJ. (Maria)
van Mierlo

06-22126638

Dopen
Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
www.helligelebuinus.nl onder "sacramenten/dopen”

Tarieven kerkelijke diensten
De tarlevenlijst vindt u op www heiligelebuinus.nl
onder "de parechie"

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Gé Nijland, Andrea Qomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Gabrie Gelissen, Lucas Brinkhuis en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie maart
Kopij uitedijk binnen 6 februari voor 17.00 uur
Verschijningsdatum 25 februari

Postadres redactie
Kerkstraat 1, 7412 XM Deventer
Zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570-609040 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parachianen ontvangen 't Zout gratis.

Fen vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
HLB3RABO 0118202944 t.n.v, Heilige Lebuinus
parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG

jongerenpastoraat 06 -513109 08 3 ]
i o x De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
06-83202244 ereeuwijk@
. ] 2 . Algemene Verordening Gegevenshescherming (AVG)
jpsalland@live.nl heiligelebuinus.nl ;
! 3 ; 2 van 25 mei 2018
ma. en vrij. afwezig ma. afwezig
FN. (Fokko) de Graaf Vertrouwenspersoon

ongewenste omgangsvormen en integriteit
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‘rOp reis met je geloof!

Rome-reis vanuit Nederland Taizé-reis (Frankrijk)
Van 26 april tot en met 2 mei 2020 11 tot met 18 cktober 2020

Voor maximaal 100 jongeren tussen Voor jongeren van 16-30 jaar

de 18 t/m 28 jaar Kosten: maximaal €200 p.p.

Prijs: €£439,- Begeleider:

meer informatie: priester Gauthier de Bekker

http://huisvoordepelgrim.nl/ Meer informatie komt later via de
website van onze parochie.

- e ] e
Magnifticent
Het nieuwe jongerenkoor in onze parochie voor
leden tussen de 16-30 jaar oefent op donderdag
avond in Schalkhaar van 20.00-21.30.

Samen zingen is niet alleen moo! maar ook
gezellig, dus doe mee!

Aanmelden, een keertje kijken of meer weten:
magnificentjongerenkoor@gmail.com
We zijn te horen op 28 maart tijdens de
vormselviering in Schalkhaar!

Tienerkamp Aartsbisdom

Wanneer: 1 tot en met 6 augustus
& in Haarle

p Voor tieners {j/m) van 13 t/m 16 jaar
Hoofdleiding: Bas Kolfschoten, Rik
E Ledoux & priester Gauthier de Bekker
Kosten; €145,- p.p.
Als er meerdere tieners uit €én gezin
meegaan, is er een speciaal tarief van
€95,- per extra tiener
Aanmelden of meer informatie:
www.jongaartsbisdom.nl

Mnderkamp Aartsbisdom:

Als je iets belooft, dan moet je dat ook doen. God houdt zijn belofte, altijd!
Dat horen we in de Bijbelverhalen over Abraham en aan Noah, dat zien we in het
leven van Jezus. In de catechese en vieringen zullen we daarover horen, En
natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel vee| leuke spelletjes doen, lekker naar het
bas, knutselen, zwemmen. Kortom: het belaoft een heel leuk kamp te worden. Ga
je mee?

Wanneer: 1 tot en met 6 augustus in Haarle

Voor wie: Jongens en meisjes van 7 t/m 12 jaar

Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten

Kosten: €125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een
speciaal tarief van €70,- per extra kind :
\ Aanmelden of meer informatie: www.jongaartsbhisdom.nl




