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Licht en warmte

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, maar
iedereen krijgt te maken met stijgende energieprij-
zen, minder koopkracht, een overspannen huizen-
markt. Kortom, geen leuk begin van het nieuwe jaar,
zeker gezien ook de internationale spanning op het
wereldtoneel.

We hebben allemaal behoefte aan een positief
toekomstperspectief met licht aan het eind van de
tunnel en warmte. Bedenk dit: al is het nog zo
donker, al hebben we nog zoveel tegenslagen voor
de kiezen, we kunnen het met elkaar en voor elkaar
leefbaarder maken. Door een lichtpuntje te zijn
zoals onze pastoor op blz. 5 schrijft.

Het is niet alleen maar kommer en kwel. Na de
lockdown van de afgelopen feestmaand hebben we
gelukkig met minder beperkingen te maken. De
overheid neemt een aantal maatregelen om de
mensen die in de knel komen, enigszins tegemoet
te komen. Het is fantastisch nieuws dat de kerken
de handen ineen hebben geslagen om de armste
mensen te ondersteunen bij het betalen van hun
energierekening. Lees meer over de actie
"Deventer geeft warmte" op blz. 32.

Een heel ander soort warmte, maar wel één die we
allemaal hard nodig hebben, is de warmte voor
onze parochie. Daarom is er de actie Kerkbalans.
Zonder uw steun staat de parochie letterlijk en
figuurlijk in de kou.

En dat terwijl we in de parochie juist naar elkaar
willen omzien. Zo spant de PCI zich in voor het
welzijn van iedereen die het moeilijk heeft. En denk
bijvoorbeeld aan de organisatie van het
"Soepcafé".

Door samen betrokken te zijn en te blijven bij onze
parochie kunnen we met elkaar zorgen voor licht
en warmte.

Jan Miltenburg, hoofdredacteur
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Bedankbrief

Pastoor Ronald Cornelissen vierde in oktober zijn 25-jarig priesterjubileum. Als geschenksuggestie gaf hij
aan graag uw bijdrage te ontvangen voor een actie van de Ridders van het Heilig Graf, ter ondersteuning
van Christelijke Palestijnen in het Heilig Land. U gaf zeer gul! Hieronder leest u de bedankbrief die

pastoor Cornelissen ontving vanwege de Ridders van het Heilig Graf. Hij deelt dit heel graag met u allen.

+1+
+1+

STICHTING STEUN HEILIG LAND

Aan RK parochies H. Lebuinus, H. Kruis en Sint Marcellinus
T.a.v. de hoogeerwaarde heer R.G.W. Cornelissen

Hillegom, 12 januari 2022
Hoogeerwaarde heer Cornelissen, confrater,

Namens de Commissie Caritas wil ik u en de parochianen van uw parochies meer dan hartelijk
danken voor de overweldigende bijdragen van totaal bijna € 11.000 die de parochianen bijeen
hebben gebracht als geschenk aan u; dit in het kader van uw 25-jarig priesterjubileum.

U hebt de wens geuit dat dat geschenk ten goede zou komen aan de hulp aan Christenen in het Heilig
Land. Daarbij is gekozen om de bijdragen toe te voegen aan onze Kerstactie 2021. Die actie was
gericht op zeer arme (Christelijke) Palestijnse gezinnen op de Westelijke Jordaanoever en in de
Gazastrook. Gezinnen waarvan gezinsleden lijden aan ernstige ziekten als hart- en vaatziekten,
longaandoeningen, nierziekten en kanker en die zelfs de meest basale medische hulpmiddelen
ontberen. Zij profiteren niet van de gezondheidszorg van overheidswege.

Met de actie stelden wij ons ten doel om tenminste 200 van deze gezinnen te kunnen helpen.
Daarvoor was circa € 100.000 nodig; op voorhand een bedrag dat niet of nauwelijks haalbaar leek.

De omvang van de bijdrage van uw parochianen is écht heel bijzonder. In email daarover binnen onze
commissie heb ik letterlijk het woord “WOW" zien passeren. En dat geeft goed weer hoezeer de
opbrengst onze verwachting overtreft. Nu bijna alle bijdragen aan de Kerstactie zijn ontvangen,
kunnen wij melden dat het doel ruimschoots is gehaald en dat we zelfs meer gezinnen kunnen
helpen dan wij hadden durven hopen. En het mag duidelijk zijn dat uw parochianen daaraan
belangrijk hebben bijgedragen. De betrokkenheid en verbondenheid met het Heilig Land die daaruit
spreekt, is hartverwarmend en past prachtig in de Kerstgedachte rond de actie.

Met hartelijke groet,




Een lichtpuntje zij'n" L

* Op 2 februari is het Mana Lichtmis.-Het is dan de 40e dag na I(erstmls de dag waarop het Kmd.
~ Jezus wordt opgedragen in de tempel. .

En net als met Kerstmis wordt ook begin februari nog eens benadrukt dat Jezus Christus voor ons
als ||cht is, licht om ons te verllchten in de duisternis van het Ieven Maar wat betekent dat'-’ ’

In het Schepplngsve‘rhaa{ stelt God het licht tegencwer de duisternis. :
Niet zozeer de duisternis van de nacht, maar veel meer de duisternis die over ons leven hangt: het
kwaad, de zonde, ellende, oorlogen, ZIektes tegenslagen. Soms z6 erg, dat mensen vragen: Is dat
nu het leven dat God voor ons wil?

In die vragen 'van mensen is er een Stem gehoor'd die zei: Ik wil dat er licht is! Er moet Iachtzun in
het duister waarin mensen leven, er moet hoop zijn, vertrouwen, geluk, er moet orde, goedheid,
liefde zijn, redding moet er zijn.

Allemaal woorden om aan te geven waaruit dat licht zal bestaan. En dat licht is heel helder gaan
schijnen in Jezus. Waar Hu verscheen werd het lichter, daar begonnen mensen opmeuw te leven,
‘mensen stonden op uit hun verlammlng,_ blinden kwamen tot-zien, doven gingen horen en doden
kwamen tot leven! ' e : :
Verharding werd openheid, hebzucht werd solidariteit en samen delen. ’
Allemaal verhalen van Jezus om te [aten zien, dat het licht werd waar Hij verscheen.

Jezus is het Licht van God, het Licht voor de wereld.

En nu wij. Als wij naar onze samen{evmg kijken, is het wel durdelljk dat wij dat Licht van God net zo
goed nodig hebben. Het is trouwens niet eens zo moeilijk te vinden. Het is immers uitgezaaid in
ons hart, om daar goede vruchten voort te brengeri. Vruchten van menslievendheid.
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Zélfin het iii:ht leven en door dat licht gelukkig zijn is een eerste stap. L?'-:b '
We mogen het licht ook uitdragen! Bij het doopsel krijgt de dopeling een ka
dan: Ontvang het licht van Christus en wees ook zelf als licht!

Dat is navolging van Christus. Zoals Hij, ook zelf licht zijn!

en de pastor zegt

Licht brengen: daar waar we voor mekaar in de bres springen;
waar we verdﬁetige'menﬁen troosten; waar we delen met wie het minder goed heeft, Waar we
andermans fouten kunnen vergéven zelfs als ze ons diep hebben gekwetst.
Het Licht van God licht op, overal waar christenen nadrukkeli jk goede dingen laten zien en
andere mensen mee raken en verllchten
Dat wij zulke Ilchtpuntjes zun'
Hartelijke groeten, e B

Pastoor Ronald Curnefi_sfé_i:gn X
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In een serie over kerkmuziek kan de Nederlandse
katholieke componist en organist Hendrik
Andriessen wat mij betreft niet ontbreken.
Hendrik Franciscus Andriessen werd op 17
september 1892 in Haarlem geboren en overleed
op 12 april 1981 in zijn geboortestad.

Hij kwam uit een katholieke familie van kunste-
naars. Hij was een zoon van Nico Andriessen,
organist van de Haarlemse Sint-Jozefkerk, en de
schilderes Gesina Vester. Zijn moeder was niet
muzikaal. Daarover doen mooie verhalen de
ronde. Maar als kunstenares begreep ze wel wat
haar muzikale zoons dreef. Hendrik was een broer
van de pianist en componist Willem Andriessen en
van de beeldhouwer Mari Andriessen. Zijn
grootvader was kunstschilder Willem Vester.

Zoals dat in veel muzikale families gaat, werd
Hendrik, zodra hij aanleg voor piano- en orgelspel
bleek te hebben, opgeleid door zijn vader en zijn
oudere broer. Dat gold zowel het spelen als het
improviseren, waar niet veel later het compo-
neren bij kwam.

Zelf zei hij over dat componeren: "Ik kan mij niet
herinneren dat ik niet aan het componeren was."
Zo schreef hij op tienjarige leeftijd een Andante
Religioso voor orgel. Twee jaar later kreeg hij al
veelvuldig de opdracht van zijn vader het naspel
bij een kerkdienst op het orgel te verzorgen.
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Over zijn schooltijd zei hij: "Ik zal nooit vergeten
dat ik als jongen (...) wel eens mijn schoolplicht
verzuimde om in de Haarlemse Grote Kerk [de
protestantse Sint-Bavo op de Grote Markt, LG]
fuga’'s van Bach te kunnen horen. Ik weet nog heel
goed hoe het niet alleen vorm en inhoud dezer
meesterwerken waren, die mij aantrokken, maar
ook de muzikaliteit van het orgel, waarin zo vele
verscheiden instrumenten van allerlei aard in een
eenheid van karakter gebonden waren. (...) Ik
verzuimde een school, maar leerde veel
schoonheid kennen."

Omdat hij nu eenmaal een baan moest hebben,
werd Andriessen voor korte tijd journalist bij de
Nieuwe Haarlemsche Courant. Schrijven kon hij
wel, maar uit het feit dat in 1912 het belang van
de ondergang van de Titanic hem volkomen was
ontgaan, bleek dat hij geen neus had voor de
waarde van het nieuws ...




Met Pinksteren 1912 kwam in de Sint-Jozefkerk
naar eigen zeggen zijn eerste echte compositie tot
klinken, een Veni Creator Spiritus voor gemengd
koor en orgel. Aan het orgel kreeg Andriessen
senior er de tranen van in zijn ogen.

Aan het Amsterdams Conservatorium studeerde
Andriessen vervolgens hij Jean-Baptiste de Pauw
(orgel) en Bernard Zweers (compositie). Dankzij
De Pauw werd Andriessen verder ingewijd in de
Franse romantische orgelkunst, terwijl hij toen al
sterk beinvloed was door César Franck.

De componist-in-opleiding legde zich ook toe op
het orkest. Daarbhij mag zijn bijzondere relatie met
Alphons Diepenbrock niet ongenoemd blijven. Ten
dele was Diepenbrock zijn leidsman, maar hij was
ook een raadgever. Boven alles waren ze sterke
gesprekspartners.

Op 12 augustus 1919 trouwde Andriessen met

Johanna Justina Anschiitz, zijn Tine. In augustus
1915 had Hendrik zijn eerste Pianotrio geschreven
voor de aankomende conservatoriumstudente. Hij
droeg het met heel zijn hart aan haar op. Het was
zijn "liefdezang" aan haar. "Jij bent er evenzeer de
schepper van als ik: het is onze liefde waaruit het
is voortgekomen en onze liefde alleen zal er dus
de schoonheid van kennen." Samen kregen ze zes
kinderen, van wie Jurriaan, Caecilia en Louis ook
bekende componisten werden, terwijl Heleen
fluitiste werd.

In de periode 1927-1949 was Andriessen docent
muziektheorie en compositie aan het Amsterdams
Conservatorium. De maandagen bestemde
Andriessen voor de Katholieke Kerkmuziekschool
in Utrecht, waar hij orgel, improvisatie en
gregoriaans doceerde.

Toen in 1934 de directeur-organist aan de Sint-
Catharinakathedraal van het aartshisdom Utrecht
Johan Winnubst overleed, volgde Andriessen hem
op, omdat hij naast organist ook componist was.
Het viel hem niet makkelijk na 21 jaar zijn geliefde
Adema-orgel in de Sint-Jozefkerk vaarwel te
zeggen, maar het Maarschalkerweerd-orgel zou
hem zeker ook inspireren.

Hoewel het dirigeren hem niet goed afging, werd
hij opnieuw koordirigent: van het St. Gregorius
Magnus, bestaande uit mannen en jongens. Het
gaf hem voldoening Renaissance muziek uit te
voeren, maar de repetities vielen hem niet mee,
omdat hij met name de rumoerige jongens niet
aankon. Toen hij in 1937 conservatoriumdirecteur
werd in Utrecht gaf hij de leiding over het koor op.
Hij bleef er wel organist.

Vanaf 1937 had hij een pittig weekrooster, waarin
hij het lesgeven in Amsterdam, in Utrecht aan de
kerkmuziekschool en het conservatorium afwis-
selde, naast zijn inzet voor de kathedraal en het
nonnenkoor in het RK- ziekenhuis. Bovendien had
hij nog de andere organistenverplichtingen zoals
de ochtendmissen, huwelijken en begrafenissen
(eventuele vervangers moest hij zelf betalen) en
gaf hij privéles in theoretische vakken. In deze
jaren trad hij ook graag op.

Deze podiumactiviteiten werden hem in de latere
jaren van de Tweede Wereldoorlog ontzegd. Hij
verbleef in meerdere gijzelaarskampen, waar hijin
1958 voor werd gelauwerd met de Prijs van de
Stichting Kunstenaarsverzet.

In zijn laatste jaar aan het Utrechts Conservato-
rium voerde Andriessen een nieuw vak in, school-
muziek. Leerlingen uit het hele land kwamen naar
Utrecht om er les in te krijgen.

KERKMUZIEK - 7



Noemenswaardig is dat zijn 50e verjaardag,
ondanks het feit dat hij gegijzeld vastzat, niet
vergeten werd. Op de zondag voor zijn verjaardag
werd de viering, waarin zijn mis Christus Rex
klonk, in de Utrechtse Kathedraal druk bezocht. In
het Haarlems Dagblad en De Tijd werden artikelen
over Andriessen geschreven en de "tres pueri”,
zoals Andriessen zijn drie getalenteerde leerlingen
Albert de Klerk, Jan Mul en Herman Strategier zelf
noemde, componeerden ter ere van deze
verjaardag hun mis "van de drie jongens": Trium
Puerorum. Het allermooiste geschenk was dat
Tine en hun oudste dochter Hendrik mochten
bezoeken om hem te feliciteren. Dat werd bijna
nooit toegestaan, maar Tine had het voor elkaar
gekregen.

Van 1949 tot 1957 bekleedde Andriessen de zware
functie van directeur van het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag. Hij combineerde die
jarenlang met het hoogleraarsambt aan
de Katholieke Universiteit Nijmegen
(van 1952 tot 1963). Met deze twee
werkkringen zette hij de kroon op zijn
carriére.

Tegelijkertijd bleef hij componeren. Hij
schreef muziek in alle mogelijke genres.
Hij componeerde veel instrumentale
muziek, zowel kamermuziek als orkest-
werken. Zo schreef hij vier symfonieén.
Tot zijn bekendste orkestwerken
behoren de Variaties en fuga op een
thema van Johann Kuhnau voor strijk-
orkest (1935) en de Ricercare voor
symfonie-orkest (1949). Vocale muziek
schreef hij niet alleen voor de liturgie.
Zo schreef hij onder meer twee opera’s,
Philomela (1948) en De Spiegel van
Venetié (1964).

Zijn orgelwerken zijn niet meer weg te
denken uit het repertoire van de
organist. Te denken valt aan de Toccata
uit 1917, de Sonata da Chiesa uit 1927
en de Passacaglia uit 1929 uit zijn

8 - KERKMUZIEK

Haarlemmer periode. De Intermezzi uit 1935 en
1943-1946, uit de periode aan de Kerkmuziek-
school in Utrecht, zijn pedagogisch van aard. Op
het Maarschalkerweerd-orgel in de Utrechtse
Kathedraal zette hij zijn grandioze improvisaties
voort en ontstonden kathedrale composities als
het dubbelkorige Missa Christus Rex uit 1938 en
de Sinfonia uit 1939-1940, zijn grootste orgelwerk.
Onlangs nog werd een verloren gewaand werk,
een grote orgelsonate, teruggevonden.

Voor Hendrik Andriessen bestond er een onverbre-
kelijke band tussen muziek en religie. Met zijn
sterke gevoel voor liturgie wist hij teksten subliem
te vertalen naar (kerk)muziek. Mogen we in zijn
vroege werk Magna res est amor (1919) voor
sopraan en orgel zowel zijn in muziek gestolde
liefde binnen als buiten het geloof beluisteren?
Lonneke Gunnink-van den Berg

HENDRIK ANDRIESSEN

SONATA
DA CHIESA
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In september met de Lebuinusparochie naar Lourdes!

Jawell We maken plannen om weer te gaan!!
Want ook in deze nog steeds vreemde tijd blijven we positief en
kijken we vooruit!

Hebt u er wel eens over nagedacht om een keer naar Lourdes te
gaan? Of bent u er wel eens geweest maar zou u die mooie
ervaring nog een keer willen beleven?

Dan is dit misschien wel de gelegenheid, want van 22 tot en met
27 september hopen we weer met een groep parochianen op
bedevaart naar Lourdes te gaan!! We hebben een flink aantal
plaatsen gereserveerd dus ook voor u is er een plekje vrij!

De reis wordt medisch, verpleegkundig en pastoraal begeleid, dus

ook als u evtueel wat zorg nodig hebt is er hulp mogelijk. We gaan zes dagen en reizen met het vliegtuig
vanaf Maastricht. Van Salland naar Maastricht en terug zorgen we voor busvervoer.

In Lourdes kunt u deelnemen aan de diverse plechtigheden, maar u kunt ook gewoon op uw eigen
gemak rondkijken of rust nemen als u daar behoefte aan hebt. En mocht de reis voor u financieel wat
problematisch zijn dan kunnen we daar wellicht ook een (discrete) oplossing voor bedenken, dus
schroom niet om vrijblijvend informatie te vragen, want juist in zo’n situatie kan het heel fijn zijn om er
eens even uit te zijn!

We hopen binnenkort een aantal informatiebijeenkomsten te kunnen organiseren in onze parochie.
Hierover leest u meer in 't Zout van maart. In de kerken vindt u informatiefolders, maar u kunt cok nu al
vrijblijvend contact opnemen met één van de volgende contactpersonen:

Mariét Kruit Wijhe / Boerhaar tel. 0570-525320
Anja van Reem Deventer / Colmschate tel. 0570-657465
Truus Albers Schalkhaar tel. 06-40987410
Diny Meijerink Lettele tel. 0570-551244
Lammie In 't Veld Olst / Boskamp tel. 06-57038176

\ 4

Ontmoetingsdag dinsdag1 maart 2022
Georganiseerd door werkgroep KeSa-Kerk in de Samenleving
Olst-Boskamp-Boerhaar-Wijhe

Het voornemen is om op 1 maart de ontmoetingsdag te houden. De
situatie is op dit moment nog onduidelijk zodat nadere berichtgeving
over het doorgaan van deze dag zal volgen via de Huis aan Huis /
Reklamix.

@

i
3
a

VIEREN EN MEER-9



Priesterzaterdag verplaatst naar Raalte

Al vele decennia wordt in Salland door leden van
de Mariale Priesterbeweging op de eerste
zaterdag van de maand een gebedsdag gehouden.
Ooit begon deze gebedsgroep in Klooster Sion,
daarna werd de gebedsdag gehouden in de kerk
van Wijhe en de laatste jaren in de kerk van
Boskamp (en in de wintermaanden vaak in de
kapel van huize St. Willibrord).

Door beperkingen van corona en ook door nog
eens goed naar het dagprogramma te kijken, is
besloten vanaf de eerste zaterdag in februari
samen te komen in de Basiliek van Raalte.

Niet meer een hele dag, maar van 9.30 uur tot
ongeveer 12.00 uur. In de loop van de jaren waren
er stilletjes aan steeds meer gebeden en liederen
toegevoegd. We gaan nu terug naar de bron, zoals
het vanuit Fatima wordt aangegeven. De dag
begint met een korte overdenking en een lied.

Dan wordt de gehele rozenkrans gebeden voor de
vele noden en intenties voor kerk en wereld, in
het bijzonder om roepingen tot het priesterschap,
het diaconaat en het religieuze leven en voor
goede huwelijken. Er is onderwijl gelegenheid om
het Sacrament van boete en verzoening te
ontvangen. Aansluitend aan de rozenkrans is er
stille aanbidding van het allerheiligst sacrament en
de ochtend wordt afgesloten met een
eucharistieviering.

De pastores De Bekker en Cornelissen van de
parochies H. Kruis en H. Lebuinus begeleiden de
gebedsochtenden om beurten. Op zaterdag 5
februari pastor De Bekker, 5 maart pastoor
Cornelissen.

ledereen is van harte welkom om deel te nemenl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Trudie Ulfman: 0570-563958

Aswoensdag: 2 maart 2022

4

De veertigdagentijd begint dit jaar op 2 maart, Aswoensdag. Omdat 't Zout van maart op 1 maart
verschijnt, nemen we hieronder de vieringen van Aswoensdag op zodat u in elk geval alvast op de
hoogte bent. Kijk u steeds op de website voor de laatste roosteraanpassingen!

10.30 uur

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

As als een warme gcbftc

Als het vuur gebrand heeft,

gezellig en hartverwarmend,

of verwoestend en meedogenloos ...

dan blijft er altijd as over.

As als een herinnering aan war gebeurd is.

As als een restant van de vreugde of de pijn.

En als die as &roog bll]\(t
dan is de kans groot dat de wind ze meeneemt,

soms l(iIOITlEtE]'S Ver.

Zo is as het beeld geworclen

van de vergankelijkheid van het leven:

van de ervaring dat alles uiteindelijk ooit sterft of kapot gaar ...

Op het cerste gezicht is dat geen aangename geclachre,
maar eerder een deprimerende boodschap,

die ons ertoe aanzet om lcrampachtig te genieten

om verl(rampt vast te houden aan clatgene

wat we straks l(unnen ver]iezen‘

10- VIEREN EN MEER

Aswoensdagviering in de parochiekerk Broederen, eucharistie
Van deze viering is ook een livestream te volgen
Aswoensdagviering in H.Nicolaaskerk in Schalkhaar, communie
Aswoensdagviering in de H.Willibrordkerk in Boerhaar, eucharistie
Aswoensdagviering in de H.Nicolaaskerk in Lettele, communie

Maar diczelfde as kan ook sti“etjes zingen
van een warme belofte en een smeulende, nieuwe tockomst,
van nieuwe vruchtbaarheid, ...

één vonkije is genoeg.

Daarom daagt ons geloof ons elk jaar weer uit,

om op Aswoensdag een grijze grens te trel{l(en.

een grens bij het begin van veertig dagen vasten.

Om lJE\VUSt een aanral dingen te verbranden. achter te !aten
en dan 40 dagen lang te oefenen in een leven zonder ...

e R |even ZOI'[CIET wat?

Vul het zelf maar in: iets wat je moeilij!( kan loslaten
iets wat je leven tot een kleine of grote hel maake,

" . e . a3 . e
iets wat je bllji‘t doen, ook al voel je je r niet goed |3|;.
iets waaraan je ve:'s'ingerd en verslaafd bent ...

Laten we i'h?t even Sl’il maken

Bron: www.kerkembodegem.be



' Even voorstellen

Andrea Oomes

. Pastoraal coérdinator parochiekerk projecten

. Per 15 december 2021 ben ik door het parochiebestuur en het pastoraal team
benoemd tot "pastoraal codrdinator parochiekerk projecten”.

Wie wat vertrouwder is met de structuur binnen onze parochie fronst nu wellicht even de wenk-
brauwen. Want een pastoraal codrdinator hoort toch bij een geloofscentrum? En de Broederenkerk is
Parochiekerk, maar daar is Fien Minis toch pastoraal coérdinator van het gelooofscentrum?

U hebt helemaal gelijk!

Een woordje uitleg
De Broederenkerk is parochiekerk. Dat betekent

dat het pastoraal team daar ook heel duidelijk
parochiebrede activiteiten in de breedste zin een
plaats wil geven. We denken dan uiteraard aan
dagelijkse eucharistievieringen, aan gezinszondag,
maar ook aan andere vormen van vieringen,
gebedsmomenten, meditatieve bijeenkomsten,
lezingen, cursussen ... alles wat geloofsverdieping
biedt.

Ik zet me in om deze visie van het pastoraal team
praktisch vorm te geven. Bijvoorbeeld organisatie
van Lebuinusdag, gezinszondag als voorbereiding
voor de Eerste Communie en Vormsel, de prak-
tische zaken rond een viering van barmhartigheid.

En de geloofsgemeenschap van de Broederen dan?
Naast parochiekerk is de Broederenkerk ook een

geloofscentrum waar mensen sinds jaren een
geloofsgemeenschap vormen, waar ze als
vrijwilliger komen, als vaste kerkganger. Daar kijk
ik met veel respect naar.

"Samen" blijft de rode draad
Ik werk veel en nauw samen met de codrdinatoren

van de Broederenkerk die u kent: Fien Minis, Ger
Strijker en Marga Veenstra-Dijk.

Voor de praktische organisatie van een en ander
leunen we op dit moment nog heel erg op de
vrijwilligers van de Broederenkerk.

Maar parochiekerk is een zaak van ons allen
samen. Mensen die hun jarenlange ervaringen
willen delen en inzetten. Mensen zonder ervaring,
maar die zich geroepen voelen, samen met zoveel
anderen, zich in te zetten om van de parochiekerk

Mijn inzet als codrdinator moet bij de leden van
het pastoraal team tijd vrijmaken voor hun
eigenlijke pastorale kerntaken.

We willen de parochiekerk ook een open kerk
noemen, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk open
staan voor bezoekers, figuurlijk openstaan voor
nieuwe initiatieven en vormen van geloofsbeleving
waar al onze parochianen zich in kunnen vinden.
Daarbij steeds uitnodigend naar iedereen die
oprecht zoekende is, of men nu parochiaan is of
niet. Een kerkgebouw in de stad trekt vele mensen,
met uiteenlopende drijfveren, achtergronden en
noden. Ook daarvoor zal ik mij als pastoraal
codrdinator parochiekerk projecten inzetten.

De Broederengemeenschap heeft tradities
opgebouwd in haar jarenlange geschiedenis.
Daarvan willen we de kostbaarste koesteren en
handhaven, en ze aanvullen met de nieuwe zaken
zoals hierboven beschreven.

een warm centrum te maken. Als koster, als
technische kracht, als lid van de schoonmaak-
ploeg, als kerkenwachter, ... Waar uw talenten en
interesses ook mogen liggen: u bent welkom!

Samen kunnen we zorgen voor een parochiekerk
waar we ook over 10, 20, 30 jaar ons geloof
kunnen vieren en handen en voeten geven!
Voelt u er iets voor? U kunt me altijd aanspreken
als u me ziet. Of neem contact via de mail
aoomes@heiligelebuinus.nl.
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Onmoeting

Diaconie

Gemeenschapsopbouw Missiewerk

Vastenactie

"Wie houdt wie in de wurggreep?"
De Werkgroep Landbouw en Kerken organiseerde
op 18 november jl. in de Ichtuskerk in Colmschate
de thema-avond "wie houdt wie in de wurg-
greep?" Met meer dan 30 bezoekers — boeren en
consumenten uit Deventer, Colmschate, Bathmen
en Lettele — werden er oprecht maar beviogen
standpunten uitgewisseld aan de hand van een
paar stellingen.

Drie uitgenodigde gasten uit de praktijk namen
steeds het voortouw in de discussies: een
traditionele boer, een biologische boer en een
eigenaar van een supermarkt. De bezoekers
konden gewaarworden dat alle drie gasten hun
vak op een zeer verantwoorde wijze uitoefenen
met liefde voor dier en natuur.

De formulering van het thema lijkt een soort strijd
weer te geven, maar op deze avond niets van dat
alles in de argumenten die werden uitgewisseld.
Over de stelling dat ons landbouwsysteem failliet
is, was eenieder het wel eens: dit is niet aan de
orde.

Wel werd duidelijk dat er in ons systeem het een
en ander moet veranderen om een duurzame
toekomst te waarborgen. Voorbeelden hiervan:
stimuleren van biodiversiteit, natuurlijke
gewasbescherming, een circulaire landbouw en
rentmeesterschap.

Rentmeesterschap is niet vrijblijvend maar
noodzakelijk voor moeder aarde.

Maar ook een goede balans in de prijs voor de
boer en de prijs voor de consument met een plek
voor zowel groot- als kleinschaligheid.

We concludeerden dat er, zoals op deze avond,
vooral ruimte moet zijn om open met elkaar in
gesprek te zijn.

Daarnaast is het van belang dat er voor de jeugd
op scholen aandacht is voor deze materie en dat
het niet alleen draait om laag geprijsd en gemak in
het gebruik. Gezondheid voor mens en dier zijn
van veel groter belang.

Een zeer geslaagde thema-avond.

Werkgroep Landbouw en Kerken

Stichting

Kerdy

De uitgifte van de kerstpakketten van de gezamen-
lijke kerken van Deventer is ook nu weer prima
verlopen en een groot succes te noemen.

De blijdschap van de bijna 525 gezinnen die al
jaren een minimuminkomen hebben of minder
was mogelijk dankzij uw gulle geldstorting. Ook
alleengaanden met financiéle problemen
ontvingen een pakket. De blijdschap van de
mensen is enorm.

aldketten

gezamenlijke Kerken Deventer
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Wij brengen DANK aan alle mensen die geld
gestort hebben voor dit doel. Natuurlijk ook aan
de Caritas en andere Diaconieén.

En ook aan alle alle bezorgers(sters) die in hun vrije
tijd pakketten bezorgd hebben in de gemeente:
ONZE HARTELIJKE DANK

Ook zonder u was het niet gelukt .

Wij wensen allen een goed en gezegend 2022

Wil Wientjes-Sas, penningmeester



Parochiéle \\\ Qf
=

Caritas Instelling Q
Heilige Lebuinus I/,u§

Er ligt weer een nieuw jaar voor
ons. We wensen ieder eerst het
allerbeste voor 2022. Als het
zonnetje ‘s morgens schijnt, is
het makkelijker om vol goede
moed aan de dag te beginnen, zo
ook bij een nieuw jaar.

Het jaar dat achter ons ligt, is an-
ders verlopen dat gedacht van te
voren. We hebben in onze kerst-
flyer erover geschreven. We heb-
ben enkele zeer positieve reacties
ontvangen op het verslag. Zo zijn
in december verschillende dona-
ties op de bankrekening gedaan,
totaal £1025,00. Tijdens de
kerstviering is er gecollecteerd
voor het werk van de PCl en dat
heeft € 1300 opgeleverd.

We hopen er ook dit jaar weer
mooie dingen van te doen. Naast
armoedebestrijding door een
geldelijke gift, vinden we aan-
dacht voor elkaar heel belangrijk.
Het bezoekwerk en andere vor-
men van ontmoeten hebben onze
bijzondere aandacht.

Het initiatief om de energiegift
die van de overheid verkregen
wordt, te verdelen onder dege-
nen die een zeer krap budget
hebben, is opgepakt samen met
het Meester Geertshuis. Op blz.
32 kunt u daar verder over lezen.

Een ander initiatief waarover we
gedachten laten gaan, is het
samen delen van vakantiegeld.
Het geld dat gestort wordt, kan
dan verdeeld worden zodat een
weekje vakantie of uitje of
kinderkamp betaald kan worden.
Hoe denkt u erover: is dat een
initiatief om verder uit te
werken? Geef uw reactie op ons
mailadres: pd@heiligelebuinus.nl.

SOEPCAFE WIJHE op 12 FEBRUARI

Door de verbondenheid tussen de kerken van Wijhe
en Boerhaar en het Noaberhuus is het soepcafé
ontstaan.

De doelstelling is bewust om te gaan met ons
voedsel en daarnaast het omzien naar elkaar heeft
geresulteerd in dit mooie initiatief.

Het volgende soepcafé staat gepland op zaterdag 12
februari van 17.00 tot 19.00 uur.

Via de Huis aan Huis/ Reklamix houden we u op de
hoogte of doorgang mogelijk is.

Bidden
Onderweg
Podcast

Probeer vandaag nog uit!
Download de app van Bidden
Onderweg in jouw app store.

%‘;{Szu?eten . biddenonderweg.org
| B P> Gooserioy Il @8 555
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Caroline Legebeke terug op het centraal secretariaat

Op 1 februari 2020 is Caroline Legebeke na vele jaren gestopt als
secretarieel medewerker van de H. Lebuinusparochie. De taken op het
secretariaat zijn sindsdien waargenomen door Andrea Oomes. Andrea
il heeft recent andere vrijwilligerstaken op zich genomen in de parochie.
Daarnaast werd een vaste kracht op het secretariaat toch een gemis.
Het parochiebestuur besloot de vacature voor secretarieel
medewerker open te stellen. De uitkomst van de procedure was
verrassend. Na selectie van brieven en gesprekken bleek de beste
kandidaat: Caroline Legebeke.

We zijn verheugd dat ze haar baan weer wil oppakken. Woensdag 15
december is Caroline begonnen. Ze heeft een aanstelling van 15 uur in
de week. Caroline wensen we veel werkplezier in onze parochie toe!

N Caroline is te bereiken op het secretariaat op
woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

L 4

De digitale nieuwsbrief

't Zout verschijnt één keer per maand. In deze tijden waarin belangrijke informatie snel wisselt , is er
nood aan een extra communicatiemiddel.

Daarom is besloten om elke maand, rond de 15¢, een digitale nieuwsbrief te maken.

Wij vragen u om uzelf daarvoor aan te melden. Dat kan via de website: www.heiligelebuinus.nl.

Klik op "Overons”, "Nieuwsbrief" om op de pagina te komen waar u zich kunt inschrijven.

\ 4

Info-avonden voor parochianen over Parochie 2025

Het parochiebestuur en het pastoraal team willen nog steeds graag in gesprek met alle parochianen over
Parochie 2025. We zijn helaas al een paar keer ingehaald door de coronamaatregelen als het gaat om
data plannen. Op het moment dat dit Zout gedrukt wordt, kunnen we nog geen concrete data melden,
maar zodra het weer kan, delen we de data mee.

is de titel van de gratis digitale
40-dagenretraite van de Jezuiten in 2022,
Deelnemers van de digitale retraite krijgen
dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten,
meditatieve vragen, citaten en technische
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke
reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en
het Paasmysterie intenser te beleven,

Op zaterdagochtend tijdens de 40-dagentijd
kunnen deelnemers van de retraite meedoen
aan een geleide meditatie via ZOOM.
Inschrijven kan via www.40dagenretraite.org.
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Hebt u al gereageerd?

De eerste twee (belangrijkste) weken van de actie Kerkbalans 2022 zitten er inmiddels
alweer op. Hopelijk doet u weer royaal mee om onze parochie vitaal te houden en
om de activiteiten in de geloofsgemeenschappen in stand te

houden. Want herkenbaar aanwezig zijn in alle geloofsge-

meenschappen heeft een hoge prioriteit in onze parochie.

"Geef vandaag voor de kerk van morgen" is de slogan van de 2022
actie Kerkbalans, want ook voor de generaties die na ons
komen, wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam ACtie

zijn. In de komende jaren zullen wij dat samen moeten

waarmaken. Ook in deze onzekere coronatijden is de kerk een kb l

baken in zee. Vandaaruit wil de Lebuinus Parochie met nieuw Ke r a a n s
elan samen met jong en oud werken aan onze toekomst.

Belangrijk is daarbij datin de
afzonderlijke geloofsgemeen-
schappen de kerk plaatselijk
present en aanspreekbaar
blijft.

In verschillende geloofsge-
meenschappen is de werkwijze
rond Kerkbalans de afgelopen
jaren veranderd onder invlioed
van de coronapandemie. Werd
in veel gevallen de retour-
envelop voorheen opgehaald,
nu wordt u gevraagd om deze
zelf in te leveren.

Dat is best een verandering en
samen met de plannen voor
onze parochie in 2025 heeft het ervoor gezorgd dat mensen afwachtend zijn gewor-
den en vorig jaar soms niet hebben meegedaan.

Nu het nieuwe parochiebestuur dat afgelopen zomer is aangetreden samen met de
parochianen wil streven naar de best mogelijke oplossing voor de afzonderlijke
geloofsgemeenschappen, verdienen zij onze financiéle steun om dat beleid mogelijk
te maken.

Hebt u nog niet gereageerd, geen probleem. Het kan nog steeds! Lever alsnog uw
toezegging in of maak uw bijdrage direct over naar het banknummer van uw
geloofsgemeenschap, dat u vindt in de door hen naar u toegestuurde informatie over
Kerkbalans 2022. Doe mee, want we laten elkaar toch niet in de kou staan?
Aansporing van de Werkgroep Kerkbalans 2022

SAMEN DOEN - 15



VEIZOrger.

In het evangelie staan niet zo maar wat verhaal-
tjes. Het zijn getuigenissen van Jezus' leven, van
Christus. Verhalen die velen inspireerden. Zoals
Anton Hakvoort, Broeder Romero, voormalig abt
van de voormalige abdij Sion. Hij overleed afge-
lopen oktober in de abdij van Westmalle.

Alberic, de laatste abt van Sion die met een deel
van de monniken naar Schiermonnikoog verhuis-
de, leidt de afscheidsdienst. Hij plaatst Romero in
de grote traditie van zoekers. Van hen die verlan-
gen het evangelie levend te maken in henzelf.

Anton wordt in 1943 als vijfde kind en eerste zoon
geboren in een Achterhoeks boerengezin. Hij weet
het al jong: God en kerk trekken hem. Vanaf zijn
12e volgt hij theologische opleidingen. In 1971
laat hij zich priester wijden. De jaren zestig zijn net
bedaard. Jonge mensen hebben de tradities,
moraal en kerk overhoop gehaald. Op de
theologie-opleidingen wordt nog driftig
gediscussieerd: hoe vanuit het geloof op de
nieuwe tijden reageren?

Ook Anton zoekt naar zijn eigen rol en plek. Na een
reis naar het straatarme India, is het hem duidelijk
geworden: "God is liefde, en mijn leven heeft
enkel zin als ik dat niet langer verborgen houdt."”
Hij gaat werken in een parochie in het Utrechtse
Betondorp. Om de actuele problemen daar een
hand te reiken, richt hij in zijn huis een opvang op
voor daklozen. De parochianen dragen hem op
handen, de studenten zijn het eens: Anton is het
grote voorbeeld. Het evangelie is er niet om vanaf
de kansel haar barmhartigheid mede te delen,
maar deze zélf handen en voeten te geven. Als
Anton in 1982 de weg van het klooster kiest, is
menigeen dan ook verbijsterd.

Zelf ziet hij het als een verdieping, een vervolg van
zijn weg. In een brief aan de abt schrijft hij: "In
16 - COLUMN GABRIE

Column Gabrie

Gabrie Gelissen woont met haar gezin in Deventer. Zij studeerde
religiewetenschappen aan de Radboud universiteit en is geestelijk

God is liefde

deze troosteloze wijk heb ik geleerd wat solidari-
teit is. Ten diepste weet ik nu dat Gods barmhar-
tigheid zo groot is, dat wij het niet kunnen bevat-
ten. Omdat ik zo veel vriendschap heb ontvangen
van hoeren, verslaafden, krotbewoners, crimine-
len en godverlatenen. In hun ogen heb ik Christus
zelf leren zien." In zijn monnik-zijn wil hij de
verbondenheid met deze mensen vergroten.

Ik ontmoet Romero in 2008. Hij geeft mijn man -
zijn neefje - en mij een rondleiding op Sion: de
landerijen, de bloeiende binnentuin, de pas opge-
knapte kapel, de druivenkas en de lommerrijke
begraafplaats. Dat wat ook Antons rustplaats zou
zijn: wie intreedt in de orde der Cisterciénzers
committeert zich aan gemeenschap én plek.

Het loopt anders. Anton is één van de drie monni-
ken die niet naar het Waddeneiland meeverhuist.
Het dubbele afscheid valt hem zwaar. Of hij ook
dit deel van zijn leven opvat als verdieping van zijn
geestelijke weg, blijft een geheim tussen hem en
God. Maar zijn verlangen naar verbondenheid en
vriendschap straalt van Belgié tot aan Drempt,
Deventer en Schier.
https://kloosterschiermonnikoog.nl/wij/broeder-romero
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Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Op
deze pagina vindt u de mededelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast
zijn onze bestuursleden natuurlijk altijd aan te spreken voor uw vragen!

Het parochiebestuur wenst u allen een heel gezond en gelukkig, een zalig
2022. Het nieuwe jaar wordt een jaar dat zeker niet makkelijk zal zijn
want we hebben harde noten te kraken. Maar het wordt ook een jaar
met kansen. Kansen om vanuit onze christelijke overtuiging te zoeken
naar manieren om dat wat echt belangrijk is te bewaren. En er is maar
€én manier om dat goed te doen: samen. Samen werken aan de toe-
komst van het katholieke geloof in onze regio. Wij wensen iedereen daar
veel succes bij.

VOG

Sinds enige tijd moeten om ons allen bekende redenen mensen die,
betaald of onbetaald, actief zijn in de kerk en op veel andere plaatsen
een verklaring omtrent gedrag (VOG) hebben. Zo'n VOG is een echter een
momentopname en moet met enige regelmaat vernieuwd worden. Het
bestuur heeft besloten om dit om de drie jaar te doen voor mensen die
met kinderen werken en om de vijf jaar voor alle anderen. Hiervoor zal
een administratief systeem opgezet worden. Degenen die het aangaat,
zullen te zijner tijd bericht krijgen.

Corona

In hoeverre de versoepeling van de maatregelingen per 15 januari 2022
gevolgen hebben voor de parochie is op het moment van het ter perse
gaan van dit bericht nog niet helemaal duidelijk. Zoals gebruikelijk raden
wij u aan goed de mailberichten te lezen en de website te raadplegen.
Kardinaal Eijk heeft laten weten, dat hij het van belang acht om de
mogelijkheden die er voor viering van de eucharistie zijn, zo goed
mogelijk te benutten. In onze parochie gebeurt dit ook.

Financién

Het financiéle jaar 2021 is ten einde. Momenteel zijn onze accountants
druk bezig om de jaarrekening op te stellen. Het resultaat is nog niet
bekend, maar we hopen in de volgende editie meer hierover te kunnen
mededelen,

In het algemeen hebben wij snel terug lopende inkomsten. De bijdragen
van onze parochianen neemt af, met name door de effecten van de
pandemie. Er zijn veel minder vieringen met normaal kerkbezoek
geweest. Daardoor is bijvoorbeeld een belangrijke inkomstenbron,
collectes en stipendia, fors teruggevallen. De kosten van vieringen en
pastoraat zijn echter op peil gebleven.

Een andere belangrijke inkomstenbron is de actie Kerkbalans. Juist in deze
tijd hebben wij deze inkomsten hard nodig. Het thema van de actie is
bijzonder actueel: "Geef vandaag voor de kerk van morgen." Laten wij
hieraan bijdragen en de actie kerkbalans tot een succes maken. Uw
ondersteuning wordt gewaardeerd. Zie verder blz. 15,
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Horizontaal

1 Berouwvol 11 Voorvechter van een godsdienst 12 Wind-
richting (afk) 13 Vervelend 14 Kledingstuk 15 Schaakniveau
17 Tekort 18 Land in Azié 19 Franse herdershond 20 Optreden
(Eng.) 21 Tweetal 22 Sportgebeurtenis (afk.) 23 Predikants-
woning 25 Grieks eiland 26 Die van Amazon 28 Vanachter in
het klassement 32 Symbool voor platina 33 Loofboom
34 Hartstochtelijk 35 Verstikken 38 Tijding 39 Kameelkleurig
41 Vorstenvermaker 42 Dik stuk brood of viees 43 Spaanse
hertog (1507-1582) 45 Opperviaktemaat 46 Kijkkast 48 Schijn-
heilige, femelaar.

Verticaal

1 Het Nederlandse en het Vlaamse fuseerden in 2021 2 Onder
voorbehoud (afk) 3 Koning in het land der blinden 4 Open
strook in een bos 5 Schimmig 6 Bloeiwijze 7 Symbool voor
argon 8 Groep rond Henny Vrienten 9 Stad in Turkije
10 Beroep 14 Natuurgebied 16 Ruimtehond (1954-1957)
17 Spelonk 19 Vervoermiddel 21 Marterachtig roofdier
23 Hooghartige houding 24 Voorteken (Lat.) 26 Doos zonder
deksel 27 'Tosca' bijvoorbeeld 29 Stakker 30 Deel van een
vishengel 31 Franse rivier en departement 34 Freak
36 Autochtone Nieuw-Zeelander 37 Oud-spits van Oranje
40 Politicus van de ChristenUnie 43 Hooghartige houding
44 Onafhankelijk 46 Predikante (Lat. afk.) 47 Persoonlijk vnw.

AWW.WImaoeweerat.com

Vegetarisch pastagerecht

De carnavalsdagen zijn al weer in aantocht en daarna beginnen vanaf Aswoensdag onze
voorbereidingsweken op het Paasfeest, tijd van bezinning en soberheid. Misschien wel een goed moment
om eens een eenvoudig vegetarisch hoofdgerecht te maken. Een recept daarvoor vind je hieronder.

200 gr. macaroni / half potje zongedroogde
tomaten / 400 gr. spinazie (diepvries) / 100 gr.
doperwten (diepvries) / 265 ml. basissaus (bijv.
Remia/lumbo) / 1 ui

18- PUZZEL & RECEPT
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Kook de macaroni gaar

Ontdooi ondertussen de spinazie en de
doperwten en meng ze daarna goed door
elkaar

Kook de groentes vervolgens in een afge-
dekte schaal in de magnetron in 5 minuten
gaar (op 800 Watt)

Snij de ui fijn en de gedroogde tomaatjes in
kleine stukjes

Bak de uitjes in een grotere pan met 2
eetlepels olie gedurende 2 minuten

Doe daarna de zongedroogde tomaatjes er
ook bij en bak ze 1 minuut mee

Voeg het spinazie-/doperwtenmengsel toe
en kook alles goed door

Voeg de basissaus toe en roer deze 2
minuten door

Doe ten slotte de macaroni erbij en schep
alles nog eens goed door elkaar



Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 6123 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RAB0 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Actie Kerkbalans 2022

De actie Kerkbalans is weer op 15 januari van start
gegaan. Vanzelfsprekend steunen we de oproep
van pastoraal team en parochiebestuur om ons
met uw financiéle bijdrage te (blijven) steunen.
Die is hard nodig. Zeker nu vanwege de
coronacrisis de inkomsten van de parochie sterk
achtergebleven zijn terwijl de vaste kosten wel
doorgaan. Mogen we op u rekenen? Bij voorbaat
onze hartelijke dank.

Wie helpt ons?

Het is één van de taken die misschien niet altijd in
het oog springen, maar wel gedaan moeten
worden: het schoonhouden van de kerk. We
hebben daarvoor een paar vrijwilligers die elke
eerste en derde maandagochtend van de maand
present zijn. Maar de groep is kleiner geworden .
We zoeken daarom naar versterking. Uiteraard
wordt de ochtend onderbroken voor een kop
koffie en een praatje. En als we met meer
vrijwilligers zijn, is een keer afzeggen niet zo'n
probleem. Over de onderlinge verdeling van de
taken worden we het vast wel eens. Wilt u ons
helpen, neem dan contact op met het secretariaat
(gegevens zie bovenaan deze bladzijde).

Wist u dat?

* Er elke maand dertien vrijwilligers in onze locatie
op pad gaan om 't Zout rond te brengen?

* De voormalige Radboud, Heilig Hart en Maria
Koningin eigen bezorgers hebben?

* De binnenstad is verdeeld in negentien wijken,
met een stukje van de voormalige Vianney?

* Er dus mensen zijn die in meerdere wijken dit
blad bezorgen?

* ledere bezorger maandelijks een “looplijst” mee
krijgt met mutaties?

* Er maandelijks wel tientallen adreswijzigingen
zijn?

* Twee vrijwilligers wekelijks een ochtend al die
wijzigingen in de administratie verwerken?

* Wijzigingen worden ontvangen van de SILA?

* SILA staat voor Stichting Interkerkelijke Leden
Administratie?

* De gemeente die gegevens aan hen doorstuurt?
* Het uurwerk na maanden stilstand is
gerepareerd?

* Een bedrijf uit Friesland er een hele ochtend mee
in de weer is geweest?

* De Broederenkerk nu weer bij de tijd is?

* We veel positieve reacties hebben gehad op de
binnen- en buitenkerststal?

* Alles met enkele vrijwilligers in drie dagen was
opgeruimd?

* We blijven hopen op weer een "bijzondere
interactieve kerststal" in 20227
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Nicolaas Schalkhaar

Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur

E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801 Misintenties - NL 38 RABO 0162443331
Contactpersoon 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 65 11 69, e-mail dianbouwman@kpnmail.nl

Vrijwilligers

Wat zouden we zonder hen zijn. Schalkhaar kent er velen. Vandaag wordt Yvonne
Daems in het zonnetje gezet. Yvonne heeft 25 jaar lang de bloemen in de Maria
Koningin verzorgd. Wat boffen wij dat zij bereid is gevonden de zorg van de verse
bloemen in Schalkhaar op zich te nemen. De |at lag best hoog, want wie durft de
shoeischaar van Jan Kleverkamp over te nemen? Jan, een meester op het gebied van
bloemschikken. Maar Yvonne laat zien dat ook zij heel bedreven is in het schikken
van prachtige boeketten. Zo ook de afgelopen Kerst. Yvonne, woonachtig op de
Vijfhoek en werkend in de zorg heeft ons uit de nood geholpen. Yvonne, heel veel
dank hiervoor. Hopelijk mogen we nog lang genieten van jouw mooie creaties.

Rommelmarkt
Heel fijn dat parochianen aan ons denken
wanneer ze aan het opruimen gaan. Hoewel de
rommelmarkt nog wel even op zich laat wach-
% ten, kunt u spulletjes elke dinsdagochtend van
9.30 tot 11.00 uur aan de achterkant van het
Koetshuis (ruimte van de tuinploeg) inleveren.
Mocht de dinsdagochtend een probleem zijn

" dan kunt u ook telefonisch een afspraak maken
met Willie Hurenkamp, tel. 0570-627240.

Noodoproep!!!

We hebben niet te klagen over vrijwilligers, maar er is één groep waar dringend versterking nodig is en
wel bij de acolieten tijdens begrafenissen. Hebt u vragen over wat deze taak inhoudt of wilt u zich
aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Tonnie de Witte, tel. 06-38427005.

Afscheid pastor Gé Nijland

8 december heeft de werkgroep pastoraat, namens de gehele geloofsgemeen-
schap van Schalkhaar, afscheid van pastor Gé Nijland genomen. We zijn hem
veel dank verschuldigd voor de vele keren dat hij voorging in Schalkhaar en
voor de vele dopen die hij gedaan heeft, maar zeker ook voor zijn waardevolle
bijdrage aan de werkgroep "pastoraat"”. Vanwege zijn onverwacht snelle
overplaatsing heeft pastor Nijland helaas geen afscheid in onze kerk kunnen
nemen. Gé, we wensen je een mooie en vruchtbare tijd toe in de O.L\V. van
Amersfoort en de H. Martha en Maria in Baarn.

2 februari vieren we "Maria Lichtmis"

Maria Lichtmis is de herdenking van de plechtigheid dat Jezus wordt opgedragen aan God in de tempel.
Het is het einde van de Kerstperiode. De kunstlichtjes verdwijnen, de zon gaat steeds meer aan kracht
winnen. Om hierbij stil te staan kunt u van de stompkaarsjes, overgebleven van de kersttijd, drijfkaarsjes
maken. Een leuke activiteit met kinderen. Als het donker geworden is drijfkaarsjes aan, en de mooiste
kerstliedjes nog een keer laten klinken. Hoe sfeervol.
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Nicolaas Lettele

E-mail:
Rekeningnr.:

Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 0570 - 65 13 28
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Contactpersoon 't Zout: Riky Westerbeek - e-mail rikywesterbeek@hotmail.com

Overleden

Op 10 november 2021 is Jantje Hoekstra uit Empe
op 62-jarige leeftijd overleden. De uitvaartviering
heeft in onze kerk plaatsgevonden op woensdag
17 november waarna hij is begraven op de be-
graafplaats aan de Ceintuurbaan te Deventer.

Op 17 november 2021 is Gerda Zwijnenberg-Hul-
man op 76-jarige leeftijd overleden.

De crematieplechtigheden hebben op vrijdag

26 november in besloten kring plaatsgevonden.
Op 29 november 2021 is Erik Zandbelt op 54-jarige
leeftijd overleden. Voorzien van de ziekenzalving is
op zondagmiddag 5 december in de geloofs-
gemeenschap Lettele een wake voor hem gehou-
den. De crematieplechtigheden hebben maandag
6 december in besloten kring plaatsgevonden.

Een dank je wel voor de PCI

De feestdagen liggen alweer ver
achter ons. De PCl van onze
Heilige Lebuinus Parochie heeft
voor alle vrijwilligers van onze
geloofsgemeenschappen een
extra kerstattentie uitgedeeld.
Een boekje met inspirerende
verhalen: "Op weg naar Kersmis
2021". Ook de zieken en bejaarden boven de 80
jaar kregen het boekje om te lezen. Voor de
misdienaartjes was er een leuk presentje. Een
dankjewel aan de PCl is op zijn plaats!

NAAR
KERSTMIS
2021

Adventsactie
De jaarlijkse Adventscollecte heeft £ 81,00
opgebracht. Goede gevers, heel erg bedankt!

Kerstcollecte voor de PCI
De collecte met de Kerst heeft € 255,51
opgebracht. Gulle gevers, heel erg bedankt!

Kerkbalans

De actie Kerkbalans 2021 heeft het mooie bedrag
van £ 29.000,00 opgebracht. Dank aan onze
geloofsgemeenschap die op deze wijze de Heilige
Lebuinus Parochie financieel wist te steunen.

Voedselbank Deventer

Namens de Voedselbank Deventer willen wij u
allen hartelijk dank zeggen voor de grote op-
brengst in het afgelopen jaar. Vanuit de Super
Lettele, de groentetuin en de kerk heeft het weer
een geweldige bijdrage opgeleverd. De inzameling
van de Douwe Egberts punten was het afgelopen
jaar £ 7500 punten.

Dank aan allen die de minstbedeelden weer een
warm hart hebben toegedragen.

Ontmoetingsviering

Het pastoraal team komt naar ons toe. Pastoraal
werker Lonneke Gunnink-van den Berg, codrdina-
toren en de werkgroep pastoraat hebben een over-
leg gehad om ook in onze geloofsgemeenschap
drie a vier keer per jaar een bijeenkomst te
organiseren.

Het plan is om op de woensdagmorgen samen te
komen. We beginnen met een viering in de kerk
en daarna samen met een kop koffie/thee, elkaar
te ontmoeten en in gesprek te gaan. De morgen
wordt afgesloten met soep en broodjes.

De eerste bijeenkomst is gepland op 16 maart.
Nadere mededelingen hierover volgen.

Jubileum koorlid

Op zaterdagavond 20 november tijdens de
eucharistieviering werd Betsie Jansen-Holtkuile
gehuldigd. Ze kreeg door pastor Nijland de ere-
medaille St. Gregorius in goud opgespeld met
daarbij de oorkonde en broche omdat ze 40 jaar
lid is bij het koor: Voce Magna.

Wij hopen dat
ze met haar
zangtalent en
haar prachtige
solostem nog
jaren koorlid
mag blijven in
onze geloofs-
gemeenschap.
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Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Een nieuw jaar

Aan het begin van het nieuwe jaar wensen we el-
kaar het allerbeste toe, een goede gezondheid en
voorspoed. Maar we weten inmiddels ook dat de
realiteit van het leven daar behoorlijk inbreuk op
kan maken. Omdat we in januari geen gebruike-
lijke nieuwjaarsreceptie konden houden en elkaar
ook niet zomaar even kunnen spreken, wensen we
u als coérdinatoren van de geloofsgemeenschap
H. Willibrord Olst-Boskamp bij deze veel hoop,
moed, geloof en vertrouwen toe voor 2022, Dat
we er ondanks alles toch weer samen voor mogen
gaan en elkaar niet loslaten, ook als de toekomst
onzeker is. Want alleen samen kunnen we
vormgeven aan het zijn van een gemeenschap,
waarin nabijheid en omzien naar elkaar de
dragende krachten zijn.

Van harte wensen we u allen een gezegend
nieuwjaar en alle goeds voor u en uw dierbaren.
Antoon, Herman en Lammie

Terugblik op Kerst 2021

Het was ook het afgelopen jaar weer een vreemde
en spannende aanloop naar Kerst. De kinderkerst-
viering werd afgelast, evenals de viering op Kerst-
avond. Gelukkig hadden we op zowel Eerste als
Tweede Kerstdag wel een mooie viering, zij het
met een minder volle kerk dan in de jaren voor
corona. Hopelijk hebt u ook in de rust van uw
eigen huis, met beperkt bezoek, de vrede en
vreugde van Kerstmis mogen ervaren.

Op weg naar Pasen

Nu zijn we alweer onderweg naar Pasen. Vanaf 2
maart (Aswoensdag) gaan we de veertigdagentijd
in. Meer hierover leest uin 't Zout van maart.

Informatiebijeenkomsten over de toekomst

De informatiebijeenkomsten over de toekomst van
onze parochie zijh door de coronamaatregelen in
alle geloofscentra geannuleerd. Zodra er weer
mogelijkheden zijn om bij elkaar te komen wordt

u daarover geinformeerd.
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Boodschappenpakkettenactie

Mogen we u nog even helpen herinneren aan de
boodschappenpakkettenactie van de PLUS?

Heeft u nog losse zegeltjes of (bijna) volle kaarten
in huis? Wij zouden deze graag willen geven aan
mensen die het financieel (even) wat moeilijker
hebben. De actie loopt t/m 19 februari. De zegels
en kaarten kunnen in de verzameldoos achterin de
kerk gedaan worden of ingeleverd worden bij:
Marian Timmer, Boskamp 3

Cees Vonk, Joh. de Wittstraat 25

Frits Polman, Koolmees 10

Corrie Jacobs, Averbergen 37

Gerrie Holtkuile, Jan Schamhartstraat 24,

Alvast hartelijk dank namens de gezamenlijke
kerken!

Geduld is ve kunst van het hopen
ook in ve kortste maand van het jaar




Stationsweg 9
8131 DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09INGBO0000911561
B— Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
=4 't Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com

Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Kerstattentie bezoekersgroep Engelbert
De bezoekersgroep van de Engel-
bert geloofsgemeenschap in
Wijhe heeft dit jaar zo’'n 100
kerstattenties samengesteld
voor de 80+ers en zieken.
Dankzij de deurcollecte en de
bijdrage van de PCl is deze kerst-
attentie mogelijk gemaakt. Het boekje "Op weg
naar Kerstmis" van Marinus van den Berg geeft
een extra waarde aan de inhoud van het tasje. Het
is belangrijk om in deze donkere dagen en voor
veel mensen een stille tijd wat extra warmte en
licht te brengen met een bezoekje en zo het
samen kerk-zijn vorm en inhoud te geven.

De kerkledenadministratie houdt de gegevens van
de 80+ers goed bij. Daardoor kunnen ook de leden
van de bezoekersgroep zelf hun lijst van 80+ers en
zieken goed bijhouden.

De 80+ers en zieken zijn altijd erg verrast als zij
zo'n mooi tasje in ontvangst mogen nemen. De
bezoekersgroep wil met deze actie de nadruk
leggen op het omzien naar elkaar en 80+ers en
zieken laten weten dat er aan hen gedacht wordt.

Soepcafé

Het soepcafé dat gepland stond op 8 januari kon
vanwege de coronavoorschriften niet doorgaan.
Door de verbondenheid tussen de kerken van
Wijhe en Boerhaar en het Noaberhuus is het
soepcafé ontstaan. De doelstelling is: bewust om
te gaan met ons voedsel en daarnaast het omzien
naar elkaar heeft geresulteerd in dit mooie
initiatief. De volgende soepcafé's staan gepland op
de zaterdag 12 februari en 12 maart van 17.00 uur
tot 19.00 uur. Via de Huis aan Huis/Reklamix
houden we u op de hoogte van de dan geldende
regels omtrent het aantal bezoekers dat zich kan
aanmelden.

Gedoopt in ons geloofscentrum

Op 14 november 2021 Ninthe Ubels en Viénne
Eilander. Wij wensen de ouders veel geluk voor de
toekomst.

Overleden in ons geloofscentrum

Op 1 november 2021 Liselotte Grouwstra-Moors
op 84-jarige leeftijd.

Op 3 november 2021 Johan Heijmerikx op
84-jarige leeftijd.

Op 20 november 2021 Wim Koerhuis op 80-jarige
leeftijd.

Op 6 december 2021 Gerhard Middelkamp op
80-jarige leeftijd.

Op 4 december 2021 Anton Groot Koerkamp op
91-jarige leeftijd.

Op 31 december 2021 Johan Groot Koerkamp op
90-jarige leeftijd.

Troost en sterkte voor de nabestaanden.

Kerkbalans

De totale opbrengst in 2021 is: € 31.325,00 (2020:
£ 40.571,00) Denkt u aan het inleveren van het
intekenformulier? Bij voorbaat dank voor uw
medewerking. Wij rekenen op u.

Afscheid pastor Gé Nijland

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van
parochievicaris Gé Nijland. Hij heeft zich zeer
verdienstelijk gemaakt in de geloofsgemeenschap
Engelbert.

Taizéviering

Donderdag 17 februari 19.00 uur in de RK-Kerk te
Wijhe. (onder voorbehoud). We zingen korte
liederen, die vele malen achter elkaar gezongen
worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als
een gebed ervaren wordt. Ook de 10 minuten
stilte sluit hierbij aan en is een moment van
overdenking.

Agenda

Donderdag 17 februari Taizéviering te Wijhe
Dinsdag 22 februari woord- en communiedienst in
't Weijtendaal om 10.00 uur.

Kopij voor deze pagina
Uiterlijk maandag 7 februari 2022 inleveren via

e-mail: zoutengelbert@gmail.com
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Titus Brandsma Huis (TBH)
T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18

Secretariaat:  dinsdag en woensdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: titushrandsma@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937

Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl Tevens Vietnamese parochie

Alweer een jaar voorhij, wat gaat de tijd toch snel. Een jaar waarin we ons konden laten vaccineren, een
boosterprik halen. Een jaar waarin we gedurende een aantal maanden wat meer vrijheden hadden.
Een jaar waarin je merkte, dat de mensen blij waren dat er weer meer mogelijk was. Dat men elkaar
makkelijker kon ontmoeten, samen mee kon doen met activiteiten, samen eucharistie kon vieren en
niet alleen via de livestream. Helaas ... een nieuwe variant gooide roet in het eten. Met Kerst waren we
weer terug bij af. Nu durven we voorzichtig weer vooruit kijken en plannen maken voor het nieuwe jaar.
Laten we in deze moeilijke periode blijven vertrouwen op God, dat we de kracht krijgen om ook deze
fase weer door te komen. Laten we ook in deze tijd elkaar blijven steunen en op elkaar blijven letten.
Laten we ervan uitgaan dat het mogelijk blijft om fysiek met elkaar eucharistie te vieren. Laten we ervan
uitgaan dat we na deze periode onze familie, vrienden, kennissen weer zonder restricties kunnen
ontmoeten. Laten we de moed niet verliezen! Thea Engelen

Gevraagd

Op de laatste woensdag van de maand bezorgen
Ben Starink en ik ( Thea Engelen) 't Zout bij de
lopers. Wij vertrekken rond 10.30 uur bij het TBH
en zijn rond 11.15 / 11.30 weer terug.

Omdat ik niet altijd de mogelijkheid heb om mee
te gaan, zoeken wij een vrijwilliger die incidenteel
mijn taak over wil nemen. Voor informatie kun je
Thea bellen: 06-12155319.

Terugblik op kerstperiode

Eind vorig jaar hebben we het plan opgevat om
een paar keer per jaar een activiteitencyclus te
organiseren rond een centraal thema. Voor de
Kerstperiode was dat "Wachten-Verwachten".

Heiligverklaring Titus Brandsma

Vreugdemoment vorig jaar: er kwam groen licht
voor de heiligverklaring! Ook in onze Lebuinus-
parochie en zeker in het Titus Brandsma Huis is het
nieuws blij ontvangen. Er start een werkgroep die
concrete plannen zal voorstellen om de heiligver-
klaring ook in de parochie te vieren. U hoort nog
van ons!

We hadden nieuwe activiteiten in het TBH , maar
de al bestaande activiteiten zouden zich bij dit
thema aansluiten. Ook de start van de
ontmoetingsmorgen sloot daarop aan. In de
agenda stonden data voor het maken van een
adventsspiraal, schilderen, liturgisch bloem-
schikken en de kerstsamenzang. Helaas, alleen het
schilderen en de adventsspiraal maken kon
doorgaan. Voor het bloemschikken kon men de
materialen ophalen in het TBH en hoe jammer
ook, de kerstsamenzang kon niet doorgaan
evenals de afsluitende ontmoetingsviering.

De website is weer bijgewerkt

Op de parochiewebsite www.heiligelebuinus.nl heeft
ook het TBH een eigen pagina. Die is nu bijge-
werkt en actueel gemaakt.

Vanaf nu zullen we ook de nieuwtjes op de site
kenbaar maken. Ga dus regelmatig ook eens op de
site kijken. Het is voor ons de beste manier omu
van actuele informatie te voorzien!

Toch is deze periode voor de deelnemers en
begeleiders erg waardevol geweest. Men heeft
samen van gedachten kunnen wisselen over het

thema, nieuwe mensen ontmoet, is op een andere
manier bezig geweest met het geloof. Ik dank
daarom graag iedereen die zich heeft ingezet om
deze activiteitencyclus mogelijk gemaakt hebben.
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Ouderenmorgen

Op 17 februari verwachten we jullie om 10.00 uur
voor het vertrouwde programma. We sluiten af
rond 12.15 uur. Jannie en Afra



Herberg van Ars

Herbye:
valn

Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54

E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125
(otirdinator:  Jos Egberts

Ontmoetingsochtend
Elke woensdagochtend van 10-12 uur. ledereen is van harte
welkom.

Filmavond in de herberg van Ars

Op woensdagavond 2 februari 2022 om 19.30 uur draaien wij, als het weer kan, de film Ordinary
People. Ordinary People is een uitzonderlijke film die handelt over een gezin dat door spanning en
tragedie uit elkaar valt. Donald Sutherland en Mary Tyler Moore zijn het getrouwde stel uit de hogere
middenklasse, wiens normale leventje op onherroepelijke wijze op zijn kop wordt gezet wanneer hun
oudste zoon in een bootongeluk om het leven komt. Timothy Hutton is de jongere zoon die worstelt
met zelfmoordneigingen en schuldgevoelens veroorzaakt door de verdrinkingsdood van zijn broer.
Judd Hirsh is de meelevende psychiater die hem in leven probeert te houden. Mary Tyler Moore speelt
op magistrale wijze de rol van de zeer afstandelijke moeder. Regisseur Robert Redford heeft met deze
film na meer dan twintig jaar als superster vadr de camera een Oscar® in de wacht weten te slepen.
Dankzij de uitstekende acteerprestaties, de meesterlijke regie en het bekroonde script, gebaseerd op

de roman van Judith Guest, is dit een prachtige film geworden.

U bent van harte welkom op woensdagavond 2 februari. Om 19.30 uur start de film.
Plaats: speeltuin de Driehoek aan de Rielerweg. Geen entree, wel een welkome eigen bijdrage om de

kosten laag te houden. Koffie en thee zijn gratis.

Diaken zijn rondom de Herberg van Ars

De Herberg is na de sluiting tussen Kerst en Oud en
Nieuw weer open, open omdat wij voorzien in
een noodbehoefte. In de Herberg ontstaan de ene
keer wel gesprekken en een andere keer niet, ook
deze keer.

Ik kwam in gesprek met twee bezoekers die zaten
te praten over hoe duur graftakken zijn en dat je
ze beter zelf kan maken. Eén van deze mannen
had net een graftak op het graf van zijn vader
gebracht, de steen was namelijk net op het graf
gelegd. Ik wist niet dat zijn vader pas was over-
leden en dan is respect en invoelen belangrijk. Wij
kwamen aan de praat over het begraven en het
hebben van wensen van de overledene en wat hij
of zij al geregeld kan hebben. Het gesprek ging
verder over hoe familie naar elkaar kan groeien of
juist uit elkaar kan groeien door misschien kleine
pietluttigheden. Pietluttigheden die voor iemand
wel belangrijk kunnen zijh, omdat dit misschien
een uiting is van verdriet en zorg, dat zich uit in
boosheid. Zorg, voor het beste wat iemand nog
kan doen, ondanks het weinige bezoek aan het
graf. Mooi en ook intiem waren de foto's die
werden getoond van het graf en graftak.

Herbergvieringen
Op zaterdag 5 en 19 februari. Aanvang: 17.00 uur.

Het zijn toch mooie persoonlijke en soms intieme
verhalen. Dan plots de opmerking: "zitten wij hier,
aan een tafel, op woensdagochtend over de dood
te praten, dat kan toch niet?". We moesten alle
drie even lachen. Trouwens, morgen maar even
naar het graf van mijn ouders in Wijhe gaan, kijken
hoe het graf erbij ligt, het is alweer even geleden
dat ik er geweest ben. Dit is wat er kan gebeuren
met ons in en rond de Herberg.

En dan ben je op 2 januari ineens op tv. Ik wilde de
pastoor van onze nieuwe woonplaats Goor wel-
eens assisteren in Hengelo. Dat kon op 2 januari.
"0 ja, hetis wel een tv-mis." Schrik. Maar na alle
poespas van twee uur van te voren aanwezig zijn,
oefenen en schmink, is het uiteindelijk een nor-
male eucharistieviering. Wel weer een mooie en
dankbare ervaring.

De herbergiers en ik hopen dat een ieder een mooi
Kerstfeest heeft gehad, het Licht van Christus in
zijn of haar hart heeft mogen ontvangen en het
nieuwe jaar 2022 goed is begonnen. Tot mis-
schien een ontmoeting in de Herberg van Ars.
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waar dag tijd
zaterdag 5 en zondag 6 februari
Herberg van Ars 7a 17.00
Lettele 7a 19.00
Boerhaar 70 09.00
Broederen 70 10.30
Schalkhaar 70 10.30

zaterdag 12 en zondag 13 februari

Boskamp za
Lettele 0
Wijhe 70
Broederen 20
Schalkhaar 0

zaterdag 19 en zondag 20 februari

Herberg van Ars 7a
Lettele 7a
Boerhaar 0
Boskamp 70
Broederen 20
Schalkhaar 20

zaterdag 26 en zondag 27 februari

Wijhe za
Boskamp 70
Lettele 20
Broederen 70
Schalkhaar 20

woensdag 2 maart

Broederen wo
Schalkhaar wo
Boerhaar wo
Lettele wo

19.00
09.00
09.00
10.30
10.30

17.00
19.00
09.00
09.00
10.30
10.30

19.00
09.00
09.00
10.30
10.30

10.30
19.00
19.00
19.00
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Naar de kerk in de

voorganger

parochiaanvoorganger
(. de Bekker

H. Limbeek

R. Cornelissen

M. Brinkhuis

L. Gunnink-van den Berg
parochiaanvoorganger
parochiaanvoorganger
G. de Bekker

H. Limbeek

parochiaanvoorganger
L. Gunnink-van den Berg
H. Limbeek
parochiaanvoorganger
J. Verweij
parochiaanvoorganger

R. Cornelissen en F. de Graaf
R. Cornelissen en F. de Graaf

parochiaanvoorganger

R. Cornelissen en F. de Graaf

H. Brummelhuis

(. de Bekker en M. Brinkhuis

L. Gunnink-van den Berg
G. de Bekker
M. Brinkhuis

soort viering koor

5e zondag door het jaar

gebed

eucharistie Voce Magna
eucharistie (Caecilia
eucharistie Ardente
communie Brugkoor

6e zondag door het jaar

communie Spirit
communie Voce Magna
communie (Caecilia
eucharistie / gezin (Caecilia
eucharistie Nicolaaskoor

7e zondag door het jaar

gebed

communie (antors
eucharistie (aedilia
communie gemengd
eucharistie Caecilia
communie Magnificent
8e zondag door het jaar

eucharistie (aecilia
eucharistie gemengd
communie Cantors
eucharistie (Caecilia
eucharistie Brugkoor
Aswoensdag

eucharistie

communie Brugkoor
eucharistie

communie



Heilige Lebuinus Parochie

VASTE WEKELIJKSE VIERINGEN

maandag donderdag
08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed 08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed
dinsdag vrijdag
08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed 08.15 Broederenkerk Deventer Aanbidding
09.00 Vredeskapel Schalkhaar rozenkransgebed 09.00 Broederenkerk Deventer EV
09.30 Vredeskapel Schalkhaar EvV 09.00 Nicolaas Lettele EV

09.30 0.LV.0.0. Wijhe EV 18
Woensdag
08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed Zodra de avondvieringen weer zijn toegestaan,
09.30 TBH Colmschate Ev worden deze hervat. Kijk op de site of vraag het na bij het
19.00 Willibrordus Boerhaar EvV secretariaat van uw geloofscentrum

WOON- en ZORGCENTRA

maandag woensdag
09.30 Ludgerus, Deventer EV 7,21 10.15  Park Braband, Schalkhaar EV 9
1030  Averbergen Olst v 7 11.00  Willibrordkapel Boskamp kv 913
dinsdag zaterdag
10.00 Weijtendaal, Wijhe v 22 19.00 Sparrenheuvel, Diepenveen v 5
zondag
10.30  St. Jozef, Deventer EV 27

De Synodale Weg
Op weg naar de bisschoppensynode 2023

Op 17 oktober werd met een eucharistieviering in Apeldoorn het
officiéle startsein gegeven voor het synodale proces in ons
Aartsbisdom. Aartsbisschop Eijk gaf hierbij aan:
"Vanuit Rome is voor het synodale proces een lijst met tien thema’s
aangereikt, Onze Bisschoppenconferentie stelt een drietal thema’s
van deze lijst centraal voor de eerste fase van het synodale proces
Voot een synodale [ferk inde Nederlandse bisdommen: vieren, medeverantwoordelijkheid

' participalic 1 misas yoor de missie en dialoog in kerk en samenleving.

De thema's vieren, missie en dialoog met de samenleving staan in dit teken. In het vieren worden we in
ons geloof en in ons leven als volgeling van Christus gevoed door het horen van Gods Woord en het
ontvangen van de sacramenten. Missie betekent dat we ons geloof ook openlijk uitdragen. En om dat te
kunnen doen, zullen we ook de dialoog met de samenleving moeten blijven aangaan."

In onze parochie staat op zaterdag 19 maart een bijeenkomst gepland hieromtrent. Op dit moment
wordt de concrete invulling uitgewerkt. Meer informatie in 't Zout van maart.
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wonen bij God.

Gebedsintenties

5 en 6 februari

Broederen - Marijke Windmeijer

Nicolaas Schalkhaar - Ans Elzer-Hofman, ouders Dijkstra-Tutert en
zoon Harry, Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen, Gerrit Schutte, Leny
Veldhuyzen-Kerkvliet, Frans Groot Koerkamp, Harry Brinkman, Anton en
Dien Schutte-Oosterlaar

Nicolaas Lettele - Dine en Jan Daggenvoorde-Oosterwijk, gebr. Her-
manus, Johannes, Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have,
ouders Klein Swormink-Haverkamp, Hermanus en Joanna Wilhelmina
Kolkman-Rodijk, Gerrit en Naatje Oosterwijk-Huis in 't Veld, Anton en Wil-
helmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink Kruit
en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny
Zwiers-Nijland

Engelbert Boerhaar - Gerhardus Antonius Middelkamp, Betsie Kleinlange-
velsloo, Mirjam Slinkman-van Gurp, Jurgen Kempel, Mien Overmars-Schut-
te, Anne en Antoon van den Berg, Geert Heuver, Jan, Ria en Louis, Geert
Overmars, Gerrit schutte

12 en 13 februari

Broederen - Riet Golbach, Renate Golbach

Nicolaas Schalkhaar - Jan Kleine Schaars (jgt), Joop en Lisette Belt-
man, ouders Beltman-Hiethaar, Ans Elzer-Hofman, ouders Dijkstra-Tutert
en zoon Harry

Nicolaas Lettele - Anne Tiebot-Hazelekke (jgt), ouders De Brouwer-
Kruit, Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus,
Johannes, Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit
en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Hermanus en Joanna Wilhel-
mina Kolkman-Rodijk, Hendrikus Tiebot, Hermanus Wichink Kruit en
ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-
Nijland

Willibrord Boskamp - Jan Logtenberg, Ferco, Marinda, Ingrid en
overleden familie, fam. Van den Berg-Logtenberg

Engelbert Wijhe - Johan Groot Koerkamp, Hein en Marietje Elshof,
Herman en Riek Hauptmeijer-Duteweerd en fam. Hauptmeijer-Duteweerd,
ouders Huisman, Harrie en Rikie, ouders Hollegien-Tijhuis, Herman Nijboer,
Jan Dokman, Liselotte Grouwstra-Moors, Johan Heijmerikx, Wim Koerhuis,
Anton Groot Koerkamp

19 en 20 februari

Nicolaas Schalkhaar - Anne Beltman, Lenie en Amold Veldhuyzen-
Kerkvliet, Ans Elzer-Hofman, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Bernard,
Rita en Herman Klein Overmeen, Theo en Leny Nas-Willemsen, Hans
Veldkamp, Jan en Riet Golbach-te Riele en Pieter

Nicolaas Lettele - Dine en Jan Daggenvoorde, gebr. Hermanus, Johan-
nes, Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en
Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Anton en Wilhelmina Wichgers-
Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink
Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland
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Afscheid

A1 ""PN Onze dierbare overledenen

4 -
"~ Een moment van bezinning voor hen die voortleven in ons hart en

Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, Toos
(asteel

Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Gerhar-
dus Antonius Middelkamp, Betsie Kleinlangevelsloo, Mirjam Slinkman-van
Gurp, Jurgen Kempel, Mien Overmars-Schutte, Anne en Antoon van den
Berg, fam. Boerhof, Jan, Ria en Louis, Martien, Bernard en Mien Groote
Schaarsherg-van der Weerd, Jan en Diene Schutte-Koekoek, Jan van den
Beld, Graats en Miene Boerhof -Brouwer

26 en 27 februari

Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp, Elisabeth Hogenstijn-Nijmoller
Nicolaas Schalkhaar - Anneke Benjamins-van Delden, ouders Huis
in 't Veld-Roddeman, Toos en Antoon van Oldeniel-Marsman, Ans Elzer-Hof
man, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Toos Hendriksen

Nicolaas Lettele - Hendrika Timmermans (jgt), Johannes en Wilhel-
mina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes, Egbertus
Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna
Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Gerrit Marsman, Antonius Timmermans, Hein
en Harry Wichers Schreur, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink
Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp - Truus Elshof, Annie Huis in "t Veld en Johan
Elshof

Engelbert Wijhe - Jan Qosthof en overleden familieleden, Hein en
Marietje Elshof, Herman en Riek Hauptmeijer-Duteweerd en fam. Haupt-
meijer-Duteweerd, ouders Leerkes-Oosterwijk, fam. Spithoven-Schoor-
lemmer, ouders Huisman, Harrie en Rikie, ouders Hollegien-Tijhuis, Agaath
Blaauwgeers-Scholten, Johan Groot koerkamp, Herman Nijboer, Jan
Dokman, Liselotte Grouwstra-Moors, Johan Heijmerikx, Wim Koerhuis,
Anton Groot Koerkamp

AW

nemen doen =

we samen. "

U et uw wensen en vragen. Wij met onze kennis en ervaring. Bel ons gerust

voor een vijbljvend gesprek. Ock als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta *
Wilco Leukenhaus




Wij gedenken

Wilhelmus Gerardus Koerhuis

T 20-11-2021 op 80-jarige leeftijd. Wim was één van de elf kinderen in het
gezin Koerhuis in Broekland. Net als zijn vader ging hij de bouw in. Na vijf
jaar verkering trouwde hij met Annie Neulen. Ze gingen wonen in Wijhe.
Het vroege overlijden van Berthold deed hen veel verdriet. Ze waren geluk-
kig met de komstvan Erwin en Ron. Wim werd in 1980 afgekeurd. Hij vond
een nieuwe besteding in het kerkelijk werk als koster, beheerder van het
Klankbord, voorganger in vieringen en beheerder van het kerkhof. Hij heeft
dat 30 jaar lang met veel zorg, betrokkenheid met veel mensen en plezier
gedaan. Wim had een rotsvast geloof Hij was een warme man met een
luisterend oor, maar kon ook koppig en eigenwijs zijn. En hij was een
trotse, vrolijke opa voor zijn vijf kleinkinderen. Het overlijden van Annie
viel hem erg zwaar. Hij is nu in vertrouwen op God gestorven en mag met
Annie en Berthold rusten in Gods vrede. Wij hebben hem op "zijn" kerkhof
in Wijhe te rusten gelegd.

Reinera Wilhelmina Maria (Renate) Golbach

T 24-11-2021 op 89-jarige leeftijd. Als jongste van vijf kinderen werd Re-
nate geboren in de Smedenstraat. Al op jonge leeftijd moest ze meehelpen
in de mosterdfabriek (voor heel weinig geld). En dat heeft zijn sporen
achtergelaten. Met veel toewijding was ze bejaardenverzorgster. Zij
woonde samen met haar zus Riet. Samen hebben ze mooie reizen
gemaakt. Toen Riet tien jaar geleden stierf, vond Renate het lastig de
draad weer op te pakken. Een middagje uit met haar nicht, daar genoot ze
heel erg van. Op een terras een wijntje drinken daar kon je haar voor
wakker maken. Gerardus Majella was haar "beschermheilige". Ze bezocht
het klooster in Zuid-Limburg en ze had een beeldje van hem. In de
Smedenstraat is ze overleden na een periode dat haar gezondheid
langzaam achteruit ging. Dat ze nu mag rusten in Gods armen.

Erik Zandbelt

T 29-11-2021 op 54-jarige leeftijd. Erik was een betrokken, enthousiaste,
fanatieke, optimistische en humoristische man, die naast zijn familie veel
kameraden en vrienden had. Ruim 25 jaren heeft hij het leven gedeeld
met zijn geliefde vrouw Annet en de kinderen Berit en Bram. Eerst in
Wesepe, en de laatste jaren in Raalte. Ook was hij zeer verknocht aan de
brandweer. Vier jaar geleden bleek dat hij ongeneeslijk ziek was. Toch
heeft hij die jaren alles wat mogelijk was uit het leven gehaald door zijn
positieve instelling. De laatste weken ging hij snel achteruit. Hij overleed
thuis te midden van zijn verdrietige dierbaren, maar ze waren dankbaar
voor hoe hij voor hen geweest was. Op 5 december was er een sfeervolle
middagwake in Lettele. Hij is de volgende dag in besloten kring gecre-
meerd.

Gerhardus Antonius (Gerard) Middelkamp

130-11-2021 op 80-jarige leeftijd. Geert, zoals hij meest werd aangespro-
ken, is geboren aan de Hogeweg in Raalte. Hij heeft in Raalte zijn vrouw
Rieky ontmoet. Ze hebben veel jaren in de Spoorstraat in Wijhe gewoond
en de laatste tijd in Achter de Hoven. Geert werkte zijn hele leven bij Sleg-
ten en was 26 jaar lid van de vrijwillige brandweer. Hij was een gelovig
mens, afkomstig uit de Engelbertlocatie Wijhe. Gerard en Rieky wa-
ren regelmatige bezoekers van de vieringen in de parochiekerk. Na een ge-
bedsviering is op 6 december afscheid genomen in het crematorium in
Zwolle. Moge hij rusten in vrede.

Anton Groot Koerkamp

T 04-12-2021 op 91-jarig leeftijd. Anton is opgegroeid op de boerderij in
een groot gezin aan de Raalterweg in Wijhe. Ondanks de zichtbare
gevolgen van polio heeft in zijn verdere leven volop deelgenomen aan het
sociale leven door zijn wilskracht, doorzettings- en aanpassingsvermogen.
Hij maakte gemakkelijk contact met anderen, en hield van kaarten,
zwemmen en sportgebeurtenissen. In 1995 ging hij in Wijhe wonen, maar
hield dagelijks contact met zijn familie en de boerderij. Toen hij meer zorg
nodig had, verhuisde hij 2018 naar het verzorgingshuis Sparrenheuvel,
waar hij nog een goede tijd heeft beleefd. Hij stierf nog vrij onverwacht
vanwege corona op 4 december. Op 11 december was de crematieviering
in besloten kring.

Hendrika Johanna Louise (Henny) van den Berg-Suerink
T 06-12-2021 op 96-jarige leeftijd. Tijdens de uitvaartviering in parochie-
kerk Broederen hebben we samen met haar kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen vol dankbaarheid teruggekeken op het lange leven van deze
sterke vrouw. Een leven vol hartelijkheid en inzet. Henny was een lieve en
zorgzame moeder en oma. Ze had een warm hart. Ze was bescheiden, al-
tijd netjes verzorgd en ze stond klaar voor anderen. Ook was ze een tikkeltje
eigenwijs. We lazen uit het Johannesevangelie over "elkaar liefhebben".
Dat paste helemaal bij haar. Ze was heel vergevingsgezind. Ze kon over
haar eigen schaduw heenstappen. We hebben haar begeleid naar de be-
graafplaats aan de Ceintuurbaan waar ze bij haar man Bertus is begraven.
Wij wensen Henny toe dat zij nu omgeven mag zijn door Gods liefde. Dat
zij mag rusten in vrede

Petrus Hubertus Wilhelmus (Piet) Voeten

1 07-12-2021 op 91-jarige leeftijd. Piet Voeten, de banketbakker uit de
Lange Bisschopstraat, heeft het ambacht van zijn vader geleerd en Piet had
echt talent. Zijn chocoladerol was niet te overtreffen. In 1991 hebben Ineke
en Piet besloten de winkel te sluiten. Ze wilden graag permanent op de
boerderij in Oxe gaan wonen. Ze hebben daar een gelukkige tijd gehad,
elke zondag gezellig met familie of vrienden samen zijn. Kinderen en
kieinkinderen bewaren er hele fijne herinneringen aan. Verhuizen naar de
Welle was een goed idee. Piet kende alle soorten boten, hij genoot van het
uitzicht. Zijn laatste jaren waren moeizaam. Dat hij nu mag rusten in Gods
armen.

Paul Jozef Albers

09-12-2021 op 80-jarige leeftijd. Paul werd geboren in Soerabaja op Java,
Indonesié. Op 15-jarige leeftijd verhuisde Paul met zijn ouders, broer en
twee zussen naar Deventer. Tijdens zijn opleiding aan de Tropische
Landbouwschool in Deventer leerde hij Ans van Dartel kennen, met wie hij
in 1965 trouwde. Niet lang daarna vertrokken ze naar Tanzania waar zjj zes
jaar woonden. Hier werden hun beide kinderen geboren. Na nog drie jaar
in Ghana te hebben gewoond, kwam het gezin samen terug in Deventer.
Paul was altijd geinteresseerd in anderen, hulpvaardig en gedreven in alles
wat hij deed. Hij hield van o.a. van lekker eten, reizen en tuinieren. De
laatste jaren moest Paul qua gezondheid veel inleveren maar hij bleef al-
tijd strijdbaar en positief, mede door de werkelijk fantastisch zorg van zijn
vrouw, familie, vrienden en de thuiszorg. Paul heeft alles gegeven. We
Wensen je een goede reis en rust nu maar uit.
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Vincenzo Messina

110-12-2021 op 88-jarige leeftijd. Op 17 december hebben we vanuit de
Broederenkerk afscheid genomen van Vincenzo Messina. Deze Siciliaan van
geboorte is als gastarbeider naar Nederland gekomen. Hier heeft hij samen
met zijn vrouw een gezin gesticht. Hij was zeer betrokken op de Italiaanse
gemeenschap in Deventer en daarnaast erg geliefd in zijn omgeving om
zijn grote hart en optimisme. In zijn lange ziekte waarin hij steeds minder
kon, bleef hij altijd zoeken naar die dingen waar hij nog wel plezier en
voldoening uit kon halen in plaats van het staren naar de onmogelijk-
heden, tot dit niet meer ging. Hij zal gemist worden om zijn liefde en
optimistische levenshouding. Rust zacht.

Gerritdina Maria Petra Roddeman-Strijkveen

T 18-12-2021 op 69-jarige leeftijd. Dinie werd geboren in Middel in een
klein boerderijtje waarover ze zei dat ze er "met dertien mensen en de koe
op de delle woonden". In 1973 trouwde ze met Willie Roddeman. Ze gin-
gen in Olst wonen. Ze kregen twee kinderen: Bianca en Patrick. Dinie hield
van gezelligheid en sociale contacten. De jaarlijkse rommelmarkt was een
hoogtepunt voor haar. Ze was een lieve moeder voor haar kinderen en later
ook voor Margreet en de kleinkinderen. Het overlijden van Willie was een
zware slag. Haar gezondheid liet haar de laatste jaren in de steek. Maar
juist in deze tijd werd de band met de kinderen en enkele dierbare naasten
nog intenser. Ze is rustig ingeslapen. We hebben haar begraven bij haar
man op de katholieke begraafplaats in Olst. Ze mag nu rusten in vrede.

Bep Tomassen

T 18-12-2021 op 91-jarige leeftijd. Sinds het voorjaar was ze weduwe.
Samen met haar echtgenoot Jan heeft ze jarenlang een fietsen verkoop en
reparatie winkel gehad. Na vele jaren van werken heeft ze gelukkig lang
samen met haar man mogen genieten van een welverdiend pensioen.
Sinds het overlijden van haar man ging het met haar steeds een beetje
slechter. Ze heeft samen met Jan oud mogen worden we bidden dat ze nu
in rust verenigd mag zijn met hem in Gods liefde.

Johanna Gerritdina Theresia (Annie)

Bosman-van der Sligte

T 24-12-2021 op 86-jarige leeftijd. Annie heeft niet voor zichzelf geleefd.
Ze stond helemaal open voor de ander. Voor haar gezin allereerst, maar
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ook voor de gemeenschap, in het bijzonder voor de geloofsgemeenschap
van de Maria Koningin. Daar heeft ze jarenlang meegezongen in het koor
en zich ingezet als secretaris. Zij zorgde op tijd voor een bloemetje voor de
jubilarissen en dacht aan de verjaardagen. Toen de Maria Koningin dicht
ging, deed haar dat dan ook veel pijn. Als moeder heeft ze ook grote
tegenslagen gekend. Kort na elkaar verloor ze een zoon en een dochter. Ze
sprak er niet veel over en is eigenlijk nooit aan echte verwerking toege-
komen. Pas op het eind van haar leven zei ze: "Het is niet niks om twee kin-
deren te verliezen". Bij alles was Annie altijd zo dankbaar. Voor de liefde en
de zorg van haar zoon en schoondochter en kleinkinderen. Ze was altijd blij
met bezoek. Nog op haar sterfbed was het: Dank je wel. Moge ze, bevrijd
van alle zorg en pijn, nu verenigd zijn met haar dierbare man en kinderen
in de rust en vrede van het eeuwig leven.

Martinus Wilhelmus (Mark) Sanders

T 28-12-2021 op 69-jarige leeftijd. Mark is geboren aan de Butersdijk in
Lettele. Het gezin Sanders woonde daarna op Frieswijk 5, waar een nieuwe
woning is gebouwd in 1954. Op één van zijn reizen ontmoette hij zijn grote
liefde de Poolse Basia, van wie hij in 2018 na 17 jaar huwelijk helaas
afscheid moest nemen. Marks lust en leven was de tuin. Ook werkte hijin
klooster Sion in de boekbinderij en daarna bij RESA. De laatste jaren moest
hij fors inleveren qua gezondheid en woonde hij in het PW Jansen in
Deventer. Dinsdag 4 januari 2022 is in de kerk van Schalkhaar afscheid
genomen met een gebedsviering in kleine kring. Mark is begraven op het
kerkhof bij de kerk. Moge hij rusten in vrede.

Johannes Wilhelmus (Jlohan) Groot Koerkamp

T 31-12-2021 op 90-jarige leeftijd. Hij trouwde 22 januari 1958 met Annie
Wiggers. Samen begonnen ze op de hoerderij in Nijverdal. Daarna hadden
ze een boerderij aan de Rijksstraatweg bij Herxen. Johan had veel belang-
stelling voor alles om hem heen en was graag onder de mensen. Grote te-
genvaller was het plotselinge overlijden van Annie, zijn steun en toeverlaat,
na 56 jaar huwelijk, nota bene als ze bezig is met de actie kerkbalans. Zijn
laatste jaren woonde hij in Wijhe in het Weijtendaal. Na een periode van
meerdere kwalen is hij oudjaarsdag overleden. Donderdag 6 januari is in
de parochiekerk in Wijhe afscheid genomen met een gebedsviering.
Aansluitend is hij begraven op het parochiekerkhof. Moge Johan rusten in
vrede.

Zelfs in de koudste e

donkerste winterdage
in ons leven

W\ is er alti S5



Eerste Hulp In elk Zout-nummer geven we dit seizoen langs de weg van het
zogenaamde ABC-alfabet een korte, sobere uitleg van een aantal
katholieke begrippen die we niet meer zo vaak tegenkomen.

We baseren ons hierbij op het boekje Eerste Hulp bij katholieke

begrippen, Uitgeverij Abdij van Berne

4 bij katholieke begrippen

Basiliek

Komt van het Grieks: "basilike" en van het Latijns: "basilica" , wat betekent "koninklijk gebouw". Een
basiliek was in de Romeinse oudheid een groot gebouw met drie langgerekte ruimtes (zogenoemde
schepen) die meestal gebruikt werden voor handel en rechtspraak. Vanaf de vierde eeuw na Christus
werden ook kerken als basilica gebouwd. Tot in de twintigste eeuw verrezen er overal in de wereld - ook
in Nederland - kerken in deze bouwvorm. De naam "basiliek" wordt door de paus van Rome als eretitel
aan katholieke kerken toegekend.

* Qverijssel kent zes basilieken: in Almelo, Hengelo, Oldenzaal, Tubbergen, Zwolle en Raalte.

Bedevaart

Een tocht naar een plaats van bezinning met een bijzondere betekenis voor een gelovig iemand. Het
woord komt van "bede" - is gebed - en van "vaart" - is reis. Katholieken gaan traditioneel "op bedevaart"
om voor iemand anders of voor zichzelf te bidden, uit dankbaarheid, voor troost, of om een bijzondere
gunst te vragen aan God, al dan niet door bemiddeling van een heilige.

* Bekende bedevaartsplaatsen zijn onder meer: Dokkum (Nederland), Kevelaer (Duitsland), Lourdes (Frankrijk).

Bisdom
Dit is de naam voor het territorium/gebied dat kerkelijk bestuurd wordt door een priester die door de
paus tot bisschop is gewijd. Zo’n gebied wordt meestal genoemd naar de plaats van waaruit de hisschop

zijn ambt uitoefent.
* De bisschop van Rotterdam ging met de bisschop van Roermond in gesprek over zijn zorgen over de coronamaatregelen in de katholieke

kerken.

Bidprentje

Een klein prentje met meestal een afbeelding en een korte tekst, als herinnering aan een belangrijke
gebeurtenis uit het leven van een katholiek iemand, zoals doopsel, huwelijk of overlijden. Vooral bij een
overlijden wordt vaak een bidprentje uitgedeeld.

* Na afloop van de uitvaartviering kregen alle aanwezigen bij het verlaten van de kerk een bidprentje aangereikt.

Blasiuszegen

Blasius is een heilige uit de vierde eeuw na Christus. Hij is de beschermheilige tegen keelziektes. Jaarlijks
wordt rond 3 februari in veel Nederlandse RK-kerken nog steeds de zogenoemde "blasiuszegen"
gegeven, een zegen die mensen moet beschermen of genezen van keelziektes.

Brevier

Het woord "brevier" komt van het Latijnse woord "breviarium" en betekent "kort overzicht", Het is een
boek dat een grote serie psalmen, gebeden en liederen voor het hele jaar bevat. Het werkwoord
"brevieren" staat voor het lopend, biddend lezen van de zogenoemde getijdengebeden welke elke dag
verspreid aan bod komen.

* De priester liep het liefst dagelijks te brevieren in de parochietuin.
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Diaconaal Deventer

‘OO Kruispunt Deventer

geeft

&“ 2?’ | warmte

meester geertshuis
Help mee iedereen warm te houden deze winter!

Door een sterke stijging van de energieprijzen en een hoge inflatie wordt het dagelijks leven flink
duurder. Dat is vooral slecht nieuws voor de mensen met een laag inkomen. Hoe ga je dan alles betalen?

De kerken verbonden aan het Kruispunt Diaconaal Deventer en het Meester Geertshuis slaan de handen
in elkaar. Samen organiseren ze de actie "Deventer geeft warmte". Wie het goed heeft kan door deze
actie delen met wie het nu moeilijk heeft. Dit omdat we geloven in verbondenheid tussen mensen, juist
in deze tijd.

Wie komen in aanmerking?

De bijdrage is bedoeld voor inwoners van Deventer die zelf een energierekening betalen en door de
stijgende energieprijzen in de problemen komen. Het gaat om mensen met een inkomen tot 120% van
het bestaansminimum. Daarbij worden de volgende nettomaandbedragen gehanteerd:
Alleenstaande: €1.244,54 Gehuwd/Samenwonend: €1.777,92

Mensen kunnen worden aangedragen door bijv. de Voedselbank, kerken, budgetcoaches,
bewindvoerders of hulpverleners. Zij kunnen samen met hun cliént een aanvraag indienen.

U kunt ook uzelf aanmelden als u denkt in aanmerking te komen. Dan kunt u zich onder andere melden:
via de parochie, tel. 0570-609040 of via e-mail: info@heiligelebuinus.nl,

en het Meester Geertshuis: 0570-613340 en via email: deventergeeftwarmte@meestergeertshuis.nl.

Als u uzelf aanmeldt, stuurt u dan een recente inkomensspecificatie mee en een recente maandnota van
uw energierekening.

Doneren: Geeft u ook warmte?

Geven kan via de QR-code hiernaast

of door een gift over te maken op bankrekeningnummer

NL 63 RABO 0348 7289 56

t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis

o.v.v. Deventer geeft warmte

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting (ANBI)

100% van de opbrengst gaat naar de ontvangers.

Deze actie loopt tot en met 14 februari 2022, dus aarzel niet!
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Lummel-tijd

Onlangs las ik een boek, waarin een pleidooi wordt
gehouden voor een langzame toekomst. "Stil de
tijd" van Joke Hermsen. Zoals het een goed
filosofisch boek betaamt, zette het mij aan het
denken. Het komt maar weinig meer voor, dat
mensen de tijd nemen om te lummelen, voor zich
uit te staren. Een tijd geleden was ik zelf ook
aardig aan het doordraven en op zulke momenten
merk ik, dat de inspiratie moeilijk te vinden is.

Het blijkt lastig even niets te doen. Met name,
omdat onze hele economie en maatschappij zo
langzamerhand
draait om het
nuttig besteden
van elke secon-
de. Ik kan me
niet aan de
indruk onttrek-
ken, dat dit onze
tijd en wat we er
mee doen uitein-
delijk alleen maar
meer en meer
opjaagt.

Het boek deed
me denken aan
een wijzerloze
klok uit het Cité
Saint-Pierre in
Lourdes: liefdadigheid kent geen tijd, stond er op
die klok. Wie zich toewijdt aan liefdadigheid, wie
aandacht en tijd (!) voor een ander heeft, die
verliest zich vaak in de tijd. Doordat het zo fijn is
die aandacht te kunnen geven, er voor een ander
te kunnen zijn.

Mijn gedachten gingen naar mensen, die niet mee
kunnen komen in onze (arbeidende) maatschap-
pij, naar mensen die niet teveel prikkels kunnen

verdragen. Mensen raken in onze samenleving
makkelijk overprikkeld met alle gevolgen van dien.
Ik dacht ook aan mensen met een verstandelijke
beperking. Zij kunnen zeker deelnemen aan het
werkzame leven. Maar dan wel in een ander
tempo en met begeleiding. Maar daar is geen
ruimte voor, want we moeten door, door, door.

De Franse filosoof Maurice Blanchot verbindt
wachten (Frans: attente) aan aandacht (Frans:
attention), die kan ontstaan als we "wachten", als
we tijd en ruimte vrijmaken. Deze vorm van
aandacht richt zich
niet op het bekende
van de verwachting,
maar op het
onbekende, het niet
ingevulde. Pablo
Picasso verwoordde
dit als: "lk zoek niet —
ik vind". En Hannah
Arendt wil onze
intuitie aanwakkeren
voor een andere,
niet door de klok
geregeerde tijd.

Wachten, vervelen,
luieren, mijmeren,
nadenken en niets
doen, zullen op weinig applaus kunnen rekenen in
onze rusteloze, door economische belangen
opgedreven tijd, maar het is nodig willen we niet
verharden en onze creativiteit terug kunnen
vinden.

Het is eveneens nodig en goed als daardoor ruimte
kan ontstaan voor mensen, die in de huidige
omstandigheden niet goed mee kunnen komen in
onze maatschappij.
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Vaderspreuken

Oude wijsheid die ons vandaag kan inspireren

In de aanloop naar de veertigdagentijd is het uitnodigend om op zoek te gaan naar bronnen van
inspiratie om deze tijd van bezinning, versobering en inkeer te verrijken.

Een van de oudste en steeds terugkerende elementen bij het zoeken naar verdieping is het leven in
ascese — een streng, vroom leven waarin men de aardse genoegens loslaat. Sinds het begin van het
Christendom hebben mensen dit nagestreefd. Door streng te leven (weinig eten, handenarbeid doen,
onthouding van seksuele activiteit, bidden en mediteren) werd een innerlijke groei nagestreefd (groeien
in deugdzaamheid, zelfkennis) nagestreefd. Met als uiteindelijke doel uiteraard dichter bij Christus te
komen.

In de 4e eeuw na Christus namen steeds meer mannen én vrouwen de beslissing om zich terug te
trekken in de Egyptische Woestijn, om daar deze sobere levensvorm te kunnen beoefenen, weg van de
verleidingen van de bewoonde wereld. Sommigen gingen echt in eenzaamheid in een hutje leven,
anderen leefden weliswaar in eenzaamheid, maar kenden toch een vast ritme van bij elkaar komen voor
vieringen en/of maaltijden. U ziet wellicht de grondslag van het kloosterleven hierin geschetst ...

In Sketis, in Egypte, ontstond zo één van de grotere van deze kloostergemeenschappen. Een aantal
kloosterlingen werd daarin gezien als wijze raadsman/vrouw, als geestelijke vader/moeder, en kregen de
titel Abba (Vader) of Amma (Moeder). Ze werden Woestijnvaders en Woestijnmoeders genoemd. We
kennen er zo een 130 hij naam. Vaak zijn dat poétische namen: Mozes de Donkere, Johannes van de
Ladder, Syncletica, ...

Mensen konden hen vragen om advies, om geestelijke raad. Die goede raad kwam vaak in de vorm van
spreuken of verhaaltjes.

In de loop van de tijd werden de uitspraken van en de verhaaltjes van en over deze wijze mannen en
vrouwen op schrift gesteld om ze te bewaren. Dat is wat we nu de "Vaderspreuken" noemen
(Apophthegmata Patrum in het Latijn). Een collectie van ongeveer 1200 wijsheden, die nog met
regelmaat worden vertaald en uitgegeven.

Overigens wordt de verzameling op een aantal manieren ingedeeld: er bestaat een alfabetische collectie,
ingedeeld op naam van de abba’s, maar ook een systematische collectie, gesorteerd op thema.

De teksten inspireren ook hedendaagse auteurs als Anselm Griin tot mooie handreikingen voor ons als
moderne lezer. Zeker aan te bevelen!
Andrea Oomes

non nwon

Nieuwsgierig geworden? Google eens op "woestijnvaders", "woestijnmoeders", "vaderspreuken".
Hieronder een aantal uitgaven die nog steeds te bestellen zijn, en dit lijstje is slechts een beginnetje:

Anselm Griin, Mattias Rouw, Anselm Griin,

Bidden met de Woestijnvaders Woenstijnvaders onderweg Een jaar met de woestijnvaders
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Ter Inspiratie:
een aantal spreuken en teksten

Abt Johannes zei:
"Eens kwamen we vanuit Syrié om abt Poimén te bezoeken, want we verlangden hem te
ondervragen over de hardheid van het hart. Hij zei: “De natuur van water is week, die van steen
hard. Maar als een kruik is opgehangen boven een steen, gestadig druppelend, dan holt het
water de steen uit. Zo is ook Gods woord week en ons hart hard. Als nu de mens geregeld naar
Gods woord luistert, opent zich zijn hart om God te vrezen.”

"Iemand die in de woestijn op wilde dieren jacht maakte, zag Antonius
bezig met zijn broeders plezier te maken, en hij was geérgerd. Antonius
nu wilde hem ervan overtuigen, dat men de monniken zo nu en dan

moet toegeven, en zei hem: "Leg eens een pijl op uw boog en span hem".
(= o

En hij deed het. Hij zei: "Span hem verder". En hij spande hem. En
opnieuw zei hij: "Spannen!” Toen sprak de jager tot hem: "Als ik de boog
bovenmate span, breekt hij’. Waarop Antonius antwoordde: "Zo ziet u
(Vaderspreuken |, Antonius 13.)

dat de boog niet altijd gespannen kan staan.

Abt Mozes vroeg aan abt Silvanus:
"Kan iemand elke dag opnieuw beginnen?”

En de grijsaard sprak:
"Een eerlijk mens van goede wil, kan ieder
moment opnieuw beginnen.”

Ammas Synklétike zei:

"Vaker moeten we de gehoor-
zaamheid hoger achten dan de
gestrengheid.

Het laatste leert ons namelijk
hoogmoed, het eerste nederig-
heid."

Bronnen
* Lucepedia.nl, Tilburg University
* https://dionysiusparochie.nl/spiritualiteit/vaderspreuken/
* https://sintsixtus.be/trial/godzoekers/
* https://www.eighthdayinstitute.org/
* "Woestijnvaders Onderweg, Inspiratie voor nu”, Matthias Rouw, 2018
* "Bidden met de woestijnvaders, Anselm Griin, 2003
* Podcast Nienke Vos "De woestijnvaders", in gesprek met Joop van der Elst
* Podcast Dirk Boone, in gesprek met Joop van der Elst
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UITVAARTZORG

24 uur bereikbaar 06 43 02 90 85
dehanzeuitvaartzorg

“Mensen weten
vaak niet wat er
bij een uitvaart
allemaal moeelijk is.

Wij regelen het
graagvooru.”

—
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Uitvaartleider

» vredehof

UITVAARTVERZORGING

Vredehof/Roelofs Uitvaartverzorging |

Bel (0570) 622 535 www.vredehof.nl

roboostenﬂ K

_ uitvaartbegeleiding .

Een uitvaart die precies past;
bij de overledene én bij u.

Betrokken, informeel en in alle rust leid ik

ulangs alle keuzes die belangrijk zijn.

Zokrijgt de uitvaart gaandeweg
vorm en wordt het altijd een
persoonlijk afscheid.

e \ertrouwd met de christelijke
spiritualiteit

e Ongeacht waar en hoe u
verzekerd bent

e Gratis voorbespreking

Dag & nacht: 06 - 5424 11 05
www.rob-oostenrijk.nl info@rob-oostenrijk.nl

Bs Schasp Harry Maaldennk

Uw uitvaartondernemer
voor Deventer
en omstreken

E;é Hen:'na}p iBakker

0570 60 66 44 (¢e9 en nocht bereikboor)

Diepenveenseweq 76, Deventer
Iinfo@hermantakker nl « www, hermanbakker nl



Agenda

Data Activiteiten

2,9,16,23 Inloopochtend Herberg van Ars 10.00-12.00
2 Filmavond "Ordinary People" Herberg van Ars 19.30
4,11,18,25 Aanbidding van het Allerheiligste Parochiekerk Broederen 8.15-9.00
411,18,25 Inloop Hovenhuus (onder voorbehoud Coronaregels) ~ Hovenhuus 10.00-12.00
4,18 Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00- 12.00
418 Christelijke meditatie Meester Geersthuis 10.00- 12.00
5,19 Herbergviering Herberg van Ars 17.00
13 Gezinszondag (onder voorbehoud) Parochiekerk Broederen 10.30-13.00
17 Quderenmorgen Titus Brandsma Huis 10.00-12.15
17 Taizéviering (onder voorbehoud) 0.L.Vrouw Onbevlekt ontvangen Wijhe 19.00

Kopij voor de maarteditie dient bij de redactie bekend te zijn op 10 februari, véér 17.00 uur

Welkom §7

op de site van de
Heilige LebUinUs parochie Deventer, Olst, Wijhe

Actuele informatie op de website
www.heiligelebuinus.nl

Komt u weleens op onze website www.heiligelebuinus.nl? U vindt er allerlei informatie over onze parochie, u leest er de laatste
nieuwsberichten, u kunt er foto's bekijken van gebeurtenissen binnen de parochie, vieringenrooster raadplegen en rechtstreeks inloggen
voor de live streams.

De website, de nieuwsbrief en 't Zout vullen elkaar uitstekend aan.
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BEGRAFENISVERENIGING

COLMSCHATE&OMSTREKEN SE
@ Vertrouwd en betrouwbaar
® Respectvol SCHUILING
® Ruimte voor eigen ideeén OPTIEK
® Kennis van gewoontes en mogelijkheden Nieuwstraat 10 | Deventer
v 7 i Tel 0570 612984
®:Aliljd dichthij in[o@-sc:lunlingamieknl
® Ondersteunt en regeltin overleg metu www.schullingoptieknl

® Onafhankelijk van verzekeraars

® Vereniging zonder winstoogmerk

D ( N 05705174 11
& | | / .,‘ dag en nacht berelkbaar
|_/\ .1 _.//"' {slieen voor overijdensberchten)

BEGRAFENISVERENIGING
COLMSCHATE&OMSTREKEN  Fos

IN TECHNIEK

A.P. Dijk en Zn.

Juweliers-Horlogers 5
Nieuwstraat 47-49 i
7411 LH Deventer N
Tel. 0570-612786 J

ASSENDORP

Menstraat 24-28 // 7411 EZ Deventer // T0570 613 001

De oudste juwelierszaak van de Hanzestad Deventer,

eden // particulieren // bedrijfsleven

GRAF~ EN URNMONUMENTEN UIT AMBACHTELIJKE WERKPLAATS, 153 JAAR KUNDE EN ERVARING
VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP, 5E GENERATIE MEESTER-STEENHOUWER
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Th.).D. LAMERS
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WWW.STEENHOUWERIJLAMERS.NL




Servicepagina

Bestuur Parochiecentrum en
Contact via het centraal secretariaat centraal secretariaat
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen Broederenstraat 18a1
Vicevoorzitter: T.J.G.M. Lam 7411 LB Deventer
Secretaris: M. Buijs 0570 - 60 90 40
Penningmeester: H. Elshof info@heiligelebuinus.nl
Communicatie en PR: E. Alink ma. di. wo. do. 9.00 - 16.00 uur

Mens & Organisatie: E. van Zuylen
Begraafplaatsen: T. Wellenberg
Namens pastoraal team: M. Brinkhuis

Pastoraal team

R.G.W. (Ronald)
Cornelissen
pastoor
0570-619087
cornelissen@
aartshisdom.nl
ma. afwezig

AM.AL (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker

G.J.J.S. (Gauthier)
de Bekker
parochievicaris
06-22339977

~ gdebekker@

| heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken
06-33756089

038-4527475 mbrinkhuis@
lonnekegunnink@ heiligelebuinus.nl
hetnet.nl ma. afwezig

vrij. afwezig

Bernadet Albers EN. (Fokko) de Graaf
opbouwwerker diaken

| 06- 5468 56 66
bernadet@bamca.nl

06-2053 3946

Vertrouwenspersoon

ongewenste omgangsvormen en integriteit
M.C.CJ. (Maria)

van Mierlo

06-22126638

Bereikbaarheidsdienst

voor ziekenzalving en uitvaart

06 -13 32 44 06

Dopen
Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "Over ons/Financieel"

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Gabrie Gelissen, Lucas Brinkhuis en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie maart 2022
Kopij uiterlijk binnen 10 februari 2022 voor 17.00 uur
Verschijningsdatum 1 maart 2022

Postadres redactie
Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NL89IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG

De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevenshescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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Zo grijs builen... denk jij ook al aan vakantie?

Na de succesvolle edities van 2021 organiseert het Aartshisdom Utrecht ook in 2022 weer een
kinder-en tienerkamp van 6 tot 11 augustus. Dit zomerkamp vindt opnieuw plaats op
Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle

Voor beide kampen kun je inschrijven via www.jongaartsbisdom.nl, voor 30 juni.

Wil je meer informatie?

Dat kan bij Jacqueline Kolfschoten, jacqueline.kolfschoten@gmail.com, tel.: 06 29015399

TIENERKAMP: REIS DOOR DE TUD

Na lang beraad is er gekozen voor het thema "Reis door de tijd". We zullen door verschillende
tijdperken heengaan en ons inleven in deze tijden. We gaan weer veel spellen doen waardoor we
kunnen zien welk team zich het best aan kan passen aan de tijd. Ook uitstapjes en catecheses staan
natuurlijk op het programma. Zin om ook te komen? Meld je dan vooral aan!

Wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar Aantal deelnemers: Maximaal 30
Hoofdleiding: Rik Ledoux, Bas Kolfschoten en priester Gauthier de Bekker,
Kosten: € 145 - p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief

van € 95,- per extra tiener (voorbeeld 2 tieners = € 240,- i.pv. £ 290,-)

KINDERKAMP: BEESTENBENDE

In de Bijbel staan heel veel mooie verhalen waar dieren een belangrijke rol in spelen. Denk maar aan
de ark van Noach of Jona en de walvis. En heb je wel eens gehoord van het sprekende ezeltje van
Bileam? We luisteren naar de verhalen, denken er samen over na en gaan aan de slag met leuke
opdrachten. We vieren de eucharistie en denken aan Jezus. Hij wordt de Goede Herder genoemd.
Wat zou dat betekenen? Natuurlijk gaan we ook veel leuke spelletjes doen, geheel in het
beestenbende thema, ravotten in het bos en zwemmen. Dus heb jij zin om een week veel plezier te
hebben in een gezellige Beestenbende? Meld je dan zo snel mogelijk aan!

Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar Aantal deelnemers: Maximaal 30
Hoofdleiding: vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten
Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er
een speciaal tarief van € 75,- per extra kind
(voorbeeld 2 kinderen = € 200,- i.p.v. € 250,-

TAIZEREIS

Voor jongeren van 15-30 jaar van zondag 17 tot zondag 24 Juli.

Naar Taizé komen betekent uitgenodigd worden om te zoeken naar een verbondenheid met God door
gemeenschappelijk gebed, zingen, stilte, persoonlijke bezinning en uitwisseling.

Een verblijf in Taizé kan helpen om een stap terug te nemen van je dagelijks leven, een grote
verscheidenheid aan mensen te ontmoeten en na te denken over je inzet voor de kerk en de
maatschappij.

In Taizé doe je mee aan het gemeenschappelijk leven en het dagelijkse programma van gebeden,
ontmoeting, gesprek en werken.

Aanmelden en meer informatie bij Gauthier de Bekker via gdebekker@heiligelebuinus.nl



