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Stil staan

Op 5 februari was de afscheidsre-
ceptie van Caroline Legebeke. Ze
heeft vanwege haar gezondheid
de beslissing genomen om te
stoppen met haar werk voor de
parochie. Ze was een levende vraagbaak die op de
hoogte was van vrijwel alles wat er er speelt bin-
nen de parochie. Altijd behulpzaam en betrokken.
Wij missen haar nu al enorm ... Caroline, bedankt
voor alles. Op blz. 16 en 17 is een uitgebreid
verslag van haar afscheid opgenomen.

De vastentijd is aangebroken. Tijdens deze periode
werd vroeger daadwerkelijk gevast. Sobere maal-
tijden, geen vlees op vrijdag, geen koekjes bij de
koffie, geen lekkers in de weekenden ... Vandaag
de dag vinden we het vaak al lastig om dit soort
(kleine) dingen te laten.

In de aanloop naar Pasen is de 40-dagentijd bij
uitstek een tijd van bezinning. We moeten "hollen,
vliegen, opstaan en weer doorgaan” ... Daarmee
lopen we het risico dat we onszelf voorbij gaan.
Daarmee doen we niet alleen onszelf tekort, maar
ook de mensen om ons heen. Josefien Kenkhuis
gaat hier in haar column op blz. 32 dieper op in.
Zeer de moeite waard!

Erisin de parochie een ruim aanbod aan bezin-
nende bijeenkomsten: van laagdrempelige medi-
taties tot een "stilledag’, of een gezamenlijke
vastenmaaltijd verzorgd door diaken Gauthier de
Bekker. Een maaltijd waarbij vooral ook verstilling
en ontmoeting de aandacht krijgen. Meer hierover
op blz. 12.

Wie 40-dagentijd zegt, denkt ook aan de Vasten-
actie. De actie richt zich dit jaar op het creéren van
mogelijkheden om onderwijs te volgen, zodat
mensen zelf daadwerkelijk aan een betere toe-
komst kunnen werken.

In haar column op blz. 33 geeft Lonneke ons een
inkijkje in het levensverhaal van twee mensen die
zelf kansen kregen door een opleiding en nu de
handen uit de mouwen steken om mensen in hun
omgeving ook echt vooruit te helpen.

Staat u tijdens de 40-dagentijd ook af en toe even
stil om na te denken wat ertoe doet in ons leven?
Jan Miltenburg, hoofdredacteur

Bereikbaarheidsdienst

voor ziekenzalving en uitvaart
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~ rondom eucharistie.

Rond de tafel van de Heer

De paus heeft dit kerkelijk jaar uitgeroepen tot het "Jaar van de Eucharistie”.
Ons pastoraal team sluit daar graag bij aan en verzorgt in 't Zout een rubriek

"Verkondigen wij het MYSTERIE VAN HET GELOOF" (2)

Voordat de mis begint eerst enkele inleidende
opmerkingen. In deze artikelenreeks gaat het om
de uitleg van tekst en betekenis van de heilige
mis. Dit aan de hand van de zogenoemde
“expositio missae".

Dat is de vaste tekst van de mis zoals opgenomen
in het Romeins Missaal uit 1975.

Die tekst is in zwart en rood gedrukt.

De in zwart gedrukte tekst geeft aan wat er dient
te worden gezegd. De rode tekst wanneer, wat,
door wie en waarmee er iets gedaan of gezegd
wordt. Zo laten beide tekstvormen het verloop
van het ritueel zien. Het gaat om in totaal 602
verzen. Het gaat hier (uiteraard) om de mis met
het volk. Priester en volk zijn dus de partijen.

Het gehele ritueel van de mis bestaat uit vier
delen. Die volgen elkaar op, een zogenoemde
sequentie (reeks).

Allereerst A. de "ritus initiales" (vanaf vers 1), de
inleidende riten. Dan volgt B. de dienst van het
woord (vanaf vers 81), gevolgd door C. de
liturgie van de eucharistie (vanaf vers 164).
Tenslotte is er D. de "ritus conclusionis®, ofwel
de slotritus.

Ik beschrijf het verloop van de riten. Dat heeft iets
opsommends, daar is geen ontkomen aan. Wel
probeer ik ook oog
te hebben voor de
innerlijke
samenhang van het
geheel en dat ook te
verwoorden.
Hopelijk kan uit de
beschrijving af en
toe iets oplichten
van het grote
geheim dat wordt
gevierd.

De herinnering aan
Jezus neemt
natuurlijk een
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centrale plaats in wanneer de eucharistie wordt
gevierd. Daarnaast gaat het om een
maaltijdviering én om het vieren van een offer.
Dat laatste is essentieel. Dat wil zeggen dat de
missa of mis zélf een offer is. Het is dus meer dan
alleen een herinnering aan het offer dat Jezus
heeft gebracht. En dat betekent vervolgens dat
het offer van de eucharistie zich slechts aan de
gelovigen kan voltrekken, wanneer zij zich iets
min of meer eigen hebben gemaakt. Dan wel
ervoor geschikt zijn.

Nog anders gezegd, in de eucharistie vindt de
wonderlijke ruil plaats van God die zich
wegschenkt en de mens die op deze gave
antwoordt.

Zo geeft de eucharistie gestalte aan de wijze
waarop God zich aan de mensen openbaart. En
de vaste tekst van de mis is daarvan het
raamwerk. Of mag ik zeggen, zoals een lichaam
een geraamte heeft, zo kent het lichaam van
Christus deze structuur?

Nogmaals, dit is geen alledaagse kost of
makkelijke materie. Daarom is een eenvoudige
weergave van zaken heel lastig. Langzame lezing,
rustige overweging en niet alles tegelijk lijken me
een goed idee. Daarnaast is de redactie van
mening dat er ook wel enige moeite voor mag
worden gedaan. Hoe dan ook, laat u ook vooral
niet afschrikken door een enkele Latijnse term.

s

Upeniogsring



De mis begint
A. Openingsritus

Dit duidelijke begin van het geheel valt in drie
delen uiteen, nl. a) exordium, b) introductio en ¢)
praeparatio.

Bij exordium dienen we te denken aan weefsel op
het getouw zetten en aan orde. Veelzeggende
beelden in dit verband. De introductio duidt op
het binnenvoerende of inleidende karakter van
de openinsgsrituelen. Dit terwijl de praeparatio
alles te maken heeft met de daadwerkelijke
voorbereiding op het voltrekken van het ritueel.
Alle drie hebben gemeen dat ze een houding of
attitude willen bevorderen. Zo worden we actief
binnen gevoerd in de ruimte van de rite.

Want wat gebeurt er allemaal in die
openingsritus?

Kijk maar en zeg "o ja". Of laat u verrassen.

De opgesomde inhoud is als volgt: introitus,
begroeting, verering altaar, kruisteken en
salutatio, introductio en actus paenitentialis,
kyrie, gloriahymne en oratio, het openingsgebed.

Het allereerste woord van de tekst van de mis is
het woord "populus”, oftewel volk, in de
uitdrukking "populo congregato”.

De vertaling is: het volk dat is verzameld. Maar
het onderwerp ervan is verzwegen en laat dat nu
God zelf zijn. Door deze uitdrukking worden in
feite de beide partijen geintroduceerd die een
hoofdrol spelen in het voltrekking van het ritueel.
God en het volk dus.

Deze uitdrukking impliceert bovendien dat het
volk reeds vergaderd is wanneer de priester en
zijn assistenten opgaan naar het altaar. De
beweging van het begin is daar ook op gericht,
op naar het altaar gaan (ad altare). De verering
van het altaar staat zowel aan het begin als aan
het einde van het ritueel.

Bij binnenkomst van de priester en zijn
assistenten staan de gelovigen en klinkt de
cantus ad introitum, de openingszang. Zowel
het staan als de zang hebben tot doel de eenheid
van de aanwezigen te bevorderen.

Het kruisteken door priester en gelovigen
gebeurt ook staande. Dit teken legt een
verbinding tussen het sacrament van de doop en
de eucharistie. Want de doop vindt immers ook

plaats in de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. Dit zijn de eerste woorden van de
priester binnen deze context van een uitgebreide
rituele dialoog. Zo wordt van meet af aan dit
ritueel van de mis geplaatst "in de Naam van de
drie-ene God". Dit wordt door het volk
uitdrukkelijk beaamd met een "Amen". En die
naam klinkt als eerste uit de mond van de
priester en ook praktisch als laatste, aan het
einde van de viering.

Na het kruisteken volgt de salutatio, de
begroeting van het volk door de priester. Hij doet
dat in woord en gebaar, de armen uitspreidend.
Het woord van hem daarbij is ontleend aan de
apostel Paulus: "De genade van onze Heer Jezus
Christus, de liefde van God en de gemeenschap
van de Heilige Geest zij met u". Via deze
begroeting geeft de priester aan de verzamelde
gemeenschap te kennen dat zij de Heer in haar
midden tegenwoordig mag weten. Daarop
reageert het volk met: "En met uw geest". Een
wensgedachte.

Dan is het moment van de introductio daar: het
eigene van die dag wordt meegedeeld, zoals
weergegeven in de lezingen die zullen volgen.
Vervolgens is de tijd rijp voor de
schuldbelijdenis, de actus paenitentialis.
Daartoe nodigt de priester uit, gevolgd door een
moment van stilte en daarna de belijdenis en de
absolutio.

Het inzien van en erkennen van onze tekorten
staat uitdrukkelijk in het kader van een bekwaam
of geschikt maken voor wat er volgt, het
deelnemen namelijk aan het mysterie van de
eucharistie. Het onderwerp van het schuld
belijden is duidelijk het "ik" (ik belijd ...).

Dat betekent dat er geen gezamenlijk tekort
wordt beleden maar er wordt een
door-ieder-afzonderlijk-in gezamenlijkheid tekort
beleden. Dit terwijl de absolutie door de priester
wel in de wij-vorm plaats vindt. "Moge de
almachtige God zich over ons ontfermen, onze
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig
leven". Het "Amen" van het volk hierop is dan een
dialogisch amen.
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In het Kyrie eleison wordt gevraagd om Gods
ontferming. Dit zijn Griekse woorden, waarbij
‘eleison’ een gebedsoproep is met een bijbelse
oorsprong. Te vinden in enkele psalmen en in het
nieuwe testament bij Jezus steeds in de context
van ziekte en genezing.

In eerste instantie wordt Christus aangesproken
met Kyrie ofwel Heer. Het bidden of zingen van
het Kyrie eleison vindt plaats tussen priester en
volk of koor en volk, om en om ofwel
alternerend.

De lofzang of gloriahymne wordt in de
zondagsliturgie gezongen dan wel gebeden,
door de week niet. Daarom is deze hymne

Een kleurrijk symbool

o

Dit jaar staat in ons aartsbisdom Utrecht het Jaar
van de Eucharistie centraal. Daarvoor zijn
speciale draagspeldjes ontworpen en
vervaardigd. Hieronder volgt een toelichting:

In het hart van het speldje zijn de handen van de
verrezen Christus te zien. Hij breekt het brood
voor de leerlingen op weg naar Emmads. Zo
herkennen zij hun gestorven en verrezen Heer.
Deze handen die het brood breken zijn ontleend
aan het schilderij De Emmatisgangers van
Rembrandt (1648, Parijs, Musée du Louvre). Deze
afbeelding is gekozen als beeldmerk voor het
Jaar van de Eucharistie. De handen van onze
Heer Jezus richten zich nu naar ons,

Hij blijft door het teken van het gebroken brood
zichzelf aan ons geven in de eucharistie.

De kleur boven de handen en het brood is blauw:

beeld van de hemel. De kleur eronder is groen:
beeld van de aarde. In de eucharistie zijn hemel
en aarde verbonden, de ene Kerk in de hemel en
op aarde rond de gekruisigde en verrezen
Christus.

6 - ACTUEEL

\ 4

wellicht meer van rituele dan van grote
inhoudelijke betekenis; zij wordt immers vaker
niet dan wel gezongen/gebeden.

Hierna zegt de priester: "Laten wij bidden", na de
handen te hebben gevouwen. Dan volgt een
rituele stilte, waarin allen samen met de priester
bidden, in stilte dus. Hierop volgt het gebed van
het volk, bij monde van de priester. Na die
"oratio" betuigt het volk haar instemming met
het ‘Amen’ als acclamatie. Priester en volk staan
hier niet tegenover maar naast elkaar, op God
gericht. En samen luisteren ze vervolgens naar
het woord van God.

Om de handen en het brood
heen bevindt zich een cirkel:
deze verwijst naar het
kruisoffer van de Heer.
Daarom is deze dieprood:
beeld van het bloed van
Christus. Zijn eens
volbrachte kruisoffer op
Golgotha komt voor ons aanwezig in het offer
van de eucharistie.

Het bloedrode kruis is omgeven door de kleur
goud: dit verwijst naar Pasen, de verrijzenis van
onze Heer uit de dood, als eerste van ons allen.
Hopelijk zullen velen dit speldje gaan dragen en
nodigt het uit om anderen te kunnen vertellen
over de kern van ons geloof — het Paasmysterie —
en over de betekenis van de eucharistie voor ons
persoonlijk en voor ons als Kerk tezamen. Onze
Heer blijft zich aan ons geven om ons te voeden,
als voorsmaak ook van het hemelse gastmaal.

Hartelijke groeten,
Pastoor Ronald Cornelissen
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Vormelingendag 2020 in Deventer

Dit jaar wordt de Vormelingendag van ons ten. Ook is er een fotospeurtocht door de binnen-
vicariaat in Deventer gehouden. Vormelingen uit ~ stad. De jongeren ontmoeten dan figuranten die
diverse Overijsselse parochies komen op zondag  vertellen over Geert Grote en de moderne

22 maart naar onze Broederenkerk voor de devotie, over Etty Hillesum en de holocaust, over
viering van de eucharistie (aanvang 12.30 uur). de H. Lebuinus die hier het Evangelie kwam ver-

Vicaris Cornelissen is de celebrant en enkele kondigen, en er wordt verteld over de opvang in
leden van pastorale teams assisteren. het Meester Geertshuis. De dag wordt afgesloten

met een lekker broodje.
Na de viering worden er workshops gehouden in
basisschool De Windroos naast de kerk. Zo zaler ~ We hopen dat veel vormelingen meedoen. Als u
worden geschilderd, gedanst en gezongen. Eris  wilt kunt u 12.30 uur meevieren! Welkom.
djembe en er zijn nog meer creatieve opdrach- Pastoor Ronald Cornelissen

De Viormelingen van Engelbert

Yeaoch i vuur en viam bereiden wii ons voor op ons Vormsel
onhder ien:ﬁr‘lg van Clazien Broe . Samen met kinderen uit
Letele en Deventer Stod eo. ontvangen wij op 28 maart ons Heiig
Vormsel in de Nicolaaskerk in Schalkhaor.

We heblben het erg gezelig Komt u ook? De viering is om 1030 uur.
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Na de Kinderkerkviering van 9 februari in Schalkhaar vroegen we de kinderen die in de kerk
waren samen met ons een bladzijde te maken voor 't Zout. Een juniorredactie, zeg maar, met
uiteraard ook eigen wensen (Wij willen rood-wit-blauw op de bladzijde ...)

Het is nog even samen zoeken naar de handigste formule, maar hieronder ziet u alvast het
eersie resuliaat! Hartelijk dank aan alle kinderen (en hun ouders) voor hun inzet!
Gauthier de Bekker en Andrea Oomes

Hallo allemaal,

wij zingen bij Youngest Voices XL.

Op zondag 9 februari gingen wij met het koor
zingen in Schalkhaar.

Meester Rob had de liedjes uitgezocht. We
hebben drie keer samen geoefend. ledereen
heeft een eigen lievelingsliedje.

Sommigen vonden "Good morning” heel erg
leuk. Het is een Engels liedje en aan het einde
mag je even lekker losgaan.

Of "Het spel van het leven": een lekker viot
liedje. Het gaat erover dat je in het spel van
het leven aardiger voor elkaar bent dan in een gezelschapsspelletje. Je slaat elkaar niet van het
bord af, maar helpt elkaar.

Het liedje "U en ik" vinden andere kinderen dan weer heel erg leuk. Eerst zingen we jij en ik. En
daarna zingen we over U en ik. Eerst doe je dingen samen, daarna zingen we over U en ik:
samen met God.

We zoeken nog steeds extra leden! We zouden het zeker leuk vinden als jullie komen
meezingen!!
Alexander, Olivia, Angel, Finet, Jessica

Na de viering hebben de kinderen die in de kerk waren in twee groepjes bij
elkaar gezeten. Met een groepje hebben we gepraat over de viering van die
ochtend. Twee woorden waren blijven hangen: licht en zout. Eerst spraken
we over zout. Sommigen vonden dit lekker zelfs als het puur is. Anderen die
vonden dat wat minder lekker. Ook hebben we hebben wij gesproken over
"het zout zijn" en hoe we dat kunnen doen. De één
dacht aan meer fietsen om milieu vervuiling tegen te
gaan. De ander dacht aan arme mensen helpen door
het geven van eten, mensen in nood helpen. Ook kun
je dit doen door gewoon aardig te zijn voor elkaar. Zo
zijn we ook een licht voor de wereld. Zo laten we licht
schijnen over de wereld.

Om dit licht als Gods licht te zien is soms nog wel
moeilijk. Maar de wereld wordt door dat werk wel
meer naar Zijn wil. Een mooiere plek!

Diaken Gauthier de Bekker
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Er zijn veel manieren om je in de
40-dagentijd voor te bereiden op
Pasen.

Eerder werd deze tijd benoemd als
"de vastentijd". En niets staat ons in
de weg om het in deze periode
met wat meer "basic" te doen. Alles
wat overbodig is, weg te laten.
Minder snoepen, minder of geen
alcohol, .... wat er zoal voor jezelf
van toepassing is.

Maar ook minder tijd met televisie,
telefoon of tablet. En meer tijd en
oprechte aandacht voor God en
voor elkaar.

Bijbeluur in de 40-dagentijd in de Broederenkerk
De 40-dagentijd is een tijd om wat intensiever stil te staan bij
ons geloof. Eén van de mogelijkheden is je te bezinnen op een
bijbeltekst. We bieden daartoe vier uren bijbelmeditatie aan.
We lezen een tekst, mediteren erover en sluiten biddend af.
Het is laagdrempelig. ledereen kan en mag meedoen. Het is
geen cursus. Je kunt één keer komen of vaker.

Bezinnend op weg naar Pasen!

De bijeenkomsten vinden plaats in de Broederenkerk,

op de woensdagen 4 maart, 11 maart, 1 april en 8 april

In Huize Salland

is er op woensdag 1 april om 10.30
uur een eucharistieviering. Dit ter
voorbereiding op het Hoogfeest
van Pasen.

U bent allen van harte welkom.

De bewoners vinden het erg prettig
als er ook mensen van buiten het
huis meevieren!

Huize Salland

van 14.00 — 15.00 uur.
Diaken Marc Brinkhuis

Bloemendalseweg 5
Colmschate

Het Open Vuur

Een plezierige adempauze

Het Open Vuur is een half uur zonder smartphone en
verplichtingen, om los te komen van de drukte van alledag en
meer thuis te raken bij jezelf. Je wordt niet bevraagd, beoordeeld

of getest, niet bekeerd of ergens toe gedwongen.

Het Open Vuur biedt inspiratie uit alle wind-
streken. Om je te laten raken door muziek, een
beeld of tekst. Omin alle rust je gedachten te
laten gaan of zo maar even weg te dromen en
van de stilte te genieten.

Vooraf en achteraf kun je mensen ontmoeten en
spreken —als je dat wilt. Maar het is ook prima
wanneer je kort voor het begin binnen schuift en
na afloop meteen weer vertrekt.

In de Broederenkerk organiseren wij vier bijeen-
komsten in de vastentijd.

Inloop vanaf 18.45 uur

Meditatie van 19.00 - 19.30 uur

Thee of koffie na afloop

Data: donderdag 5, 12, 19 en 26 maart
ledereen is van harte welkom

Toegang gratis

Eventueel een kleine bijdrage voor koffie/thee
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Kruisweg langs de staties van de Broederenkerk tijdens de 40-dagentijd

In de 40-dagentijd kunt u elke vrijdag (vanaf 6 maart t/m 3 april) om 15.00 uur de kruisweg langs
de staties van de Broederenkerk meelopen. We gaan we biddend, zingend en mediterend met Jezus
mee op zijn laatste weg van lijden en sterven.

Ook kinderen zijn van harte welkom om de kruisweg mee te lopen, zeker op 20 maart 2020

We denken dan in (eenvoudige) woorden en
beelden (de veertien staties) terug aan de pijn,
het lijden en sterven van Jezus. We kunnen zo

ervaren wat Jezus voor ons heeft moeten

doorstaan en hoe Zijn liefde en Zijn vertrouwen
in God ons helpen om alles te dragen wat 6ns

van een ander te helpen meedragen. Aan het
einde van de kruisweg steken we bij het
kruisbeeld een kaarsje aan en kunnen daarbij

hardop of in stilte uitspreken wat ons verdrietig

mogen zijn.

overkomt aan pijn en verdriet, of om het verdriet

Groot en klein, ga met Jezus mee op Zijn kruisweg en (her)ontdek hoe groot
Jezus' liefde voor ons, mensenkinderen, is. En weet je, en weet u, Zijn dood

is niet het einde. Het wordt echt Pasen!
06 maart:
13 maart:
20 maart:
27 maart:
03 april:
Mieke de Jong

Vespers 40-dagentijd
Vredeskapel Schalkhaar

Deze kunt u weer elke woensdag
meebidden en —zingen temidden van
Christus zelf in het uitgestelde H.
Sacrament.

Zo kunt u samen met Hem ook via de
psalmen — en de biechtgelegenheid en
aansluitende eucharistieviering - op
weg naar Pasen gaan. Van harte
welkom.
18.00 uur:
18.30 uur:

aanbidding H. Sacrament
biechtgelegenheid

(in de sacristie)

Vespers 40-dagentijd
eucharistieviering

18.45 uur:
19.00 uur:
Mieke de Jong

Oecumenische avondgebeden
in de dorpskerk in Olst

Zes weken lang komen op vrijdagavond
mensen uit verschillende tradities
samen om te zingen, te bidden, te
luisteren naar een lezing en om zich in
stilte te bezinnen. U bent welkom op 6,
13, 20, 27 maart en/of 3 april van
19.30-20.00 in de dorpskerk van Olst.
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kruisweg met diaken Marc Brinkhuis

kruisweg met pastor Gé Nijland

kruisweg ook voor kinderen met Mieke de Jong
kruisweg met pastoraal werker Evelien Reeuwijk
kruisweg met diaken Marc Brinkhuis

maakt, en ook waarvoor we dankbaar en blij

Bijzondere oecumenische koorvesper
op 14 maart 2020, 19.00 uur in Dorpskerk te Bathmen

Al sinds bijna veertig jaar
vinden in de 40-dagentijd
oecumenische vespers
plaats op de zaterdagavond
in de Dorpskerk te
Bathmen.

De vespers zijn het traditio-
nele avondgebed van
monniken om voor de dag
te danken, en rust en zegen
te vragen voor de nacht.
Deze vieringen worden
voorbereid door gelovigen
uit Bathmen, Okkenbroek
en Lettele (de BOL), en de
zang wordt begeleid op het
kistorgel.

De laatste vesper van het
seizoen krijgt meestal een
bijzonder karakter door een
speciale muzikale omlijs-
ting. Net als vorig jaar heeft
het Oost-Nederlands Barok
Consort (ONBC) onder

leiding van Jan Kleinbus-
sink aangeboden om deze
vesper met ons te vieren en
luister bij te zetten. Dit keer
zal het ONBC muziek uit de
Engelse traditie ten gehore
brengen, met kerkliederen
en psalmen van compo-
nisten als Henry Purcell en
William Boyce, voor koor
begeleid door orgel en
viola da gamba.

U wordt van harte uitgeno-
digd om deze bijzondere
koorvesper, tevens de
laatste voor Pasen, bij te
wonen.

Zaterdag 14 maart, om 19.00in het
koor van de Dorpskerk te Bathmen.
Vrije gift bij de uitgang.



Stilledag

In het Nieuwe Testament zien we Jezus voor
belangrijke momenten rust en stilte nemen voor
gebed. Voor hij begint aan zijn publieke optreden,
voor het roepen van de apostelen op de avond
van het laatste avondmaal. Ocok daarbuiten viel
het de apostelen op dat hij vaak in stilte bad.

Voor ons als gelovigen is het belangrijk om zo nu
en dan een pas op de plaats te maken in ons eigen
leven. Dit kan door op bedevaart te gaan, een paar
dagen uit te waaien op het strand of naar een
klooster te gaan.

Als parochie zijn we geen klooster maar toch willen we graag iets van deze beleving mogelijk maken.
Een dag van stilte en gebed waarin we God de kans willen geven tot ons te spreken door de Schrift en
in de stilte. Daarom bieden we net als afgelopen advent een stilledag aan. Deze wil ons helpen om op

weg te gaan naar Pasen en bewust deze 40-dagentijd te beleven.

De dag vindt plaats op 21 maart 2020 bij de Kruisverheffing Basiliek, Kerkstraat 6, te Raalte.
Aanmelden kan bij diaken Gauthier de Bekker: gdebekker@heiligelebuinus.nl of tel 0570622328

Programma

10.30 Inloop 13.15 Stilte
11.00 Inleiding 15.00 Inleiding
11.30 Stilte 15.30 Stilte
12.30 Middaggebed en lunch 17.00

Eucharistieviering

Een digitale retraite voor de 40-dagentijd

"De morgen komt" is de titel van de 40-dagenretraite 2020 van
de Jezuieten. De retraite gaat op Aswoensdag 26 februari van
start.

Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een e-mail
met daarin gebedsteksten, bestaande uit bijbelteksten en
meditatieve vragen. Het geheel vormt een innerlijke reis om
het mysterie van Pasen intenser te beleven.

De teksten zijn dit jaar geschreven door dominee Judith van
der Werf. Een primeur: Judith is de eerste vrouw en protestant
die een digitale retraite voor de Jezuieten maakte.

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via
www.ignatiaanshidden.org.

Oecumenische
herdenkingswake

voor de martelaren

Noteer alvast de datum!

Dit jaar vindt het gebed plaats op
dinsdag 7 april om 19.00 uur in de
Onze Lieve Vrouwekerk (Mariakerk)
aan de Stationsstraat 13,
Apeldoorn.

De Scriba van de generale synode
van de Protestantse Kerk in Neder-
land, ds. René de Reuver gaat voor,
samen met hoogwaardigheids-
bekleders van de Syrisch Orthodoxe
kerk, de Russisch Orthodoxe Kerk,
Oud-Katholieke Kerk, Koptische
Kerk, Church of England en
Rooms-Katholieke Kerk.

In het aprilnummer volgt meer
informatie.
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Vastenactie 2020

In onze parochie wordt de Vastenactie op verschillende manieren ondersteund. Uiteraard kunt u uw
bijdrage geven in de collectebussen die achterin de kerken staan.

Lonneke Gunnink schrijft erover in haar column, en laat u op blz. 33 alvast een beetje kennismaken
met twee jonge mensen voor wie het leven na een opleiding duidelijk beloftevoller is.

En er zijn op verschillende plaatsen andere initatieven waar u bij kunt aansluiten:

De pastor maakt er een potje van Geloofsgemeenschap Engelbert

Op dinsdag 3 en 17 maart is er tussen 18.00-19.30 uur | besteedt op zondag 8 maarte aandacht aan

een vastenmaaltijd bij de Broederenkerk. Deze de vastenactie. U kunt u na de viering in 't
maaltijd bestaat uit Klankbord producten uit de Wereldwinkel

een maaltijdsoep kopen.
® met broodjes. De
maaltijd is bedoeld
om door verstilling
en ontmoeting bezig
te zijn met de
veertigdagentijd.

De bijdrage voor de maaltijd bedraagt €2,50 en komt
ten goede aan de vastenactie. Voor inschrijving en
dieetwensen kunt u zich wenden tot diaken de Bekker
via: gdebekker@heiligelebuinus.nl.

783 Miljoen mensen verdienen te weinig om

van te leven. Met een goede opleiding kunnen

zij een fatsoenlijk inkomen verdienen. Dat maakt
hen economisch en maatschappelijker sterker.

In 2020 steunt Vastenactie projecten voor
beroepsonderwijs. Daarmee stellen we mensen
in staat te werken aan een betere toekomst.

Helpt u mee?
Technische leerboeken voor een hele klas van
20 leerlingen kosten bijvoorbeeld € 24.

www.vastenactie.nl

IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50

e (OB,
ANBI C}

GOED DORL
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Van 19 - 24 september naar Rome!

In de vorige editie van 't Zout hebt u kunnen lezen dat er in september een reis naar Rome wordt
georganiseerd. Deze reis staat nu vast. We hopen met een groep van 30 - 40 personen een prachtige
reis naar die bijzondere en indrukwekkende "Eeuwige Stad" te gaan maken!

Bijzonderheden Informatiebijeenkomsten

Datum: 19— 24 september In maart zijn er twee hijeenkomsten waarin u volledig wordt

Vervoer: per vliegtuig geinformeerd over het programma en alle aspecten van deze reis.

Kosten: Voorlopig beraamd op + €899,- o.v.h. 0Op woensdag 11 maart bent u om 19.30 uur welkom in

Organisatie: ~ VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten) parochiezaal "Het Koetshuis" naast de kerk in Schalkhaar.

Begeleiding:  Marc Brinkhuis, pastoraal begeleider 0Op woensdag 18 maart bent u om 19.30 uur van harte uitgenodigd
Chris Ketelaars, reisleider VNB in parochiezaal "De Hoeksteen" naast de kerk van Boskamp.

Ook vindt u informatie op de website van de Lebuinusparochie, onder het kopje Verdieping /
bedevaarten. Mocht u nu al vragen hebben of u mogelijk alvast willen aanmelden dan kunt u contact
opnemen met:

Johan Haverkamp 06-21211917, Adeline Schotgerrits 06-23688636, Lammie In 't Veld, 06-57038176

5-daagse Fietsbedevaart naar
Kevelaer

Vanuit de Broederschap Zwolle en Omstreken
wordt er van zondag 16 tot donderdag 20
augustus 2020 een fietsbedevaart naar Kevelaer
georganiseerd.

De heenweg fietsen we over de Veluwe en de
terugweg via de oostelijke kant van de lJssel.
In Kevelaer sluiten we op dinsdag 18 augustus
aan bij de deelnemers van de tweedaagse bus- personen per kamer. In Kevelaer kan dit ook een
bedevaart en nemen samen met hen deel aan de  zaal met meer personen zijn.

vieringen in Kevelaer. Die dag fietsen we maar

een halve dag. De overige dagen fietsen we U kunt zich aanmelden tot 15 mei 2020. U wordt

tussen de 65 en 80 km. op volgorde van aanmelding ingeschreven.
Voor informatie en opgave kunt u terecht bij:

We denken op basis van twee persoonskamers uit  Peter Terstappen 038-4652783

te komen rond de € 300,00. Dit is inclusief vier pjamterstappen@telfort.nl

warme maaltijden, vier overnachtingen + ontbijt.  Ansvan den Berg tel: 06-33 848 933,

De overnachtingen zijn in beginsel met twee ansvdberg15@hotmail.com

Eris nog plaats voor de bedevaart naar Banneux 5-9 juni 2020

In juni is er een vijfdaagse bisdombedevaart naar Banneux, een Mariabedevaartplaats in de Ardennen.
Deze reis is uitermate geschikt voor mensen die niet zo ver willen of kunnen reizen, of die zorg nodig
hebben en /of gebruik moeten maken van een rolstoel. Er is voldoende deskundige zorg en onder-
steuning aanwezig!! De reis per comfortabele touringcar wordt georganiseerd door het Banneux
Comité Salland Twente en er is nog plaats voor u. Aanmelding bij:

Jan Arink, 06-25176856 en Mariet Kruit 06-11193471
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Diaconie
Gemeenschapsopbouw Missiewerk
Vastenactie

Inspireren & ontmoeten

Diaconale Markt op woensdag 25 maart /” n

in de Ontmoetingsruimte van de Koningskerk
Aanvang 20.00 uur,
maar de koffie is al een half uurtje eerder klaar

De diaconale markt wordt georganiseerd door het Kruispunt Diaconaal Deventer.
Het adres van de Koningskerk is Mariénburghstraat 4, 7415 BP Deventer.

Dit voorjaar zal er geen aparte inspiratiedag, georganiseerd door ons PCl-bestuur,
plaatsvinden. Het PCl-bestuur nodigt alle diaconaal betrokken vrijwilligers van harte
uit naar deze markt te komen, want netwerken is ook voor ons van groot belang!

De diaconieén en de caritas van de kerken in Deventer zetten zich in voor mensen die in nood zijn. Dat
doen ze voor hun eigen leden, maar ook voor mensen die geen lid zijn van een kerk. Voor de grootste
en acute financiéle nood van mensen heeft het Kruispunt bij mogen dragen aan de oprichting van

het Noodfonds. Maar er is meer. Denk aan eten, kleding, aandacht, een verhuizing of een andere klus
waarbij hulp nodig is.

Behalve de diaconieén en de caritas zijn er in Deventer ook veel andere organisaties die zich inzetten
voor mensen die het wat minder getroffen hebben. Voor die mensen is het belangrijk dat al die
hulpverlenende instanties elkaar kennen en van elkaar weten wat ze kunnen en niet kunnen.

De diaconale markt is daar de gelegenheid voor. De ontmoetingsruimte verandert op 25 maart in een
marktplein waar veel van die organisaties zich zullen presenten. Al snuffelend kunt u kennis maken
met hen en kunnen zij kennismaken met u. De hier genoemde organisaties (waarvan de meeste al
hebben toegezegd) zijn benaderd om op 25 maart acte de presence te geven.

Kerstpakkettenactie - Herberg van Ars - Geldfit - Stichting Voor Mekaar - House of Hope - Stichting Ontmoeting

Stichting Present Deventer - Voedselbank - School van Vrede - Stichting Leergeld - De Ontmoeting - Meester Geertshuis

Bed, Bad en Broodopvang - Leger des Heils - St. Burgerweeshuis - Stichting Vriendendiensten Don Bosco - Budget Adviesdienst
Deventer - Emmanuelgemeente - Sociale Wijkteams - Philadelphiagemeente

We hopen op een grote opkomst.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Kruispunt (Aagje
Papineau-Salm), telefoon 0570-650018, of een mailtje sturen naar kddeventer@gmail.com.

Met hartelijke groet en graag tot ziens op 25 maart,

Kruispunt Diaconaal Deventer

Van harte aanbevolen door het PCl-bestuur!
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Wat een vervelende fout!!

Beata Sosinska-Orie

Filmavond 150-jarig bestaan

WUIHE - Het was gezellig druk in 't Klankbord in Wijhe op donderdag 30
januari. Daar werd namelijk de film vertoond, die Gerard Huisman had
gemaakt van het 150-jarig bestaan. Deze was professioneel van opzet en
bleek een goed verslag van alle activiteiten. Petje af, Gerard!

ledereen werd meegezogen naar de hoogtepunten en zong mee met de
liederen. Ook was er gezorgd voor een lekker kopje koffie met gebak, een
drankje en een hapje. Tot slot werden de leden van het actiecomité in het
zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar. Eigenlijk
was de avond ook bedoeld als "dankjewel" voor iedereen, die mee had
geholpen. Zulke bijeenkomsten zijn zo waardevol voor een
geloofsgemeenschap!

-
*)!

B We zagen het te laat ... in het vorige nummer heeft Beata Sosinska-Orie zich
| voorgesteld als nieuwe PCG-er van Schalkaar. Bij het artikel stond haar naam echter
fout gespeld. Onze oprechte excuses aan Beata, en hierbij de juiste gegevens:

®
ar

§
e

De film(s)/cd is(zijn) te bestellen bij Gerard Huisman tel. 0570-522868 g.a.j.huisman@hccnet.nl met

vermelding naam, adres en telefoonnummer. Kosten 4 € 5,-

A=1DVD met zoals de film is getoond

B=1DVD met film uitgebreide versie van de Parochie avond
C=1DVD met plechtige Eucharistieviering

D=1CD metdezang van het projectkoor (zonder beeld)

Een hart onder de riem voor de agrarische sector

We kunnen dit niet aan iedereen persoonlijk laten
weten, maar we willen met dit kleine, hopelijk
hartverwarmende bericht, laten voelen dat we
aandacht hebben voor de agrarische sector.

Elke dag is wel iets te horen over de boeren in de
media. De ene keer gaat het over het boeren-
protest, de andere keer omdat er een rapportis
uitgekomen over de teruggang in biodiversiteit
in de natuur en weer een
andere keer omdat meer
en meer jonge boeren
besluiten te emigreren.
Het is onze ervaring, dat
boeren graag meeden-
ken over en bij willen
dragen aan een gezonde
en leefbare toekomst
voor iedereen.

We zien helaas ook, dat
veel boeren en hun
gezinnen in zwaar weer verkeren. Dat gaat ons,
mensen van de werkgroep Landbouw en Kerken,
aan het hart. We dragen iedereen, die zich inzet
voor de schepping, voor de aarde waarop en
waarin wij leven, een warm hart toe.

Werkgroep Landbouw en Kerken, waarvan ds. Plattje en pastoraal werker Gunnink deel uitmaken

kan nemen.

Mocht iemand van u
denken "graag zou ik
toch eens mijn verhaal
kwijt kunnen', dan mag u
weten dat dat kan. De
leden van de werkgroep,
maar zeker ook ds. Trijnie
Plattje en pastoraal
werker Lonneke Gunnink
staan hiervoor open.
Problemen zullen wij niet
oplossen, maar we willen

wel Gods Naam "lk-zal-er-zijn" eer aan doen.
Misschien is er aan een van de vele keukentafels
wel een stoel, waarop een van ons eens plaats
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Hejtalleheurd det......

Caroline, de vliegnde kiep
van ut commandocentrum,
de secretaresse van altiedduurnde biestand
noe hef ezegd: ut zit dr'op!

zie onmeundig onder de indruk was van
alle bedankies, lieve woordn, geinige stukkies,
cadeauchies, kaartn en bloemn?

zie iederene zal goan missn, zie iederene
allejekus bedankt

en zegt tot kiekes ... det kump wel goed
in onze perochie!

i @
T
i

Woensdag 5 februari -

een gezellige drukte in de
vergaderzaal van de Kerkstraat.
De aanleiding is minder prettig,
want Caroline Legebeke stopt met
haar werkzaamheden op het
algemeen secretariaat van de
parochie. Maar deze middag
zwaaien we haar feestelijk uit!

Uiteraard hoort daar een speech
bij! En dat is onze pastoor wel
toevertrouwd.

Met zijn kenmerkende humor
schetste hij de waardering voor
Caroline van het bestuur en het
pastoraal team, maar ook van
alle andere vrijwilligers binnen
de parochie.

Johan Grobbee en Elise
Van Zuylen overhan-
digden namens het
bestuur en pastoraal
team een passend
cadeau en een mooie
bos bloemen!
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De collega's _
van het —
pastoraal team %
brachten met |
een zeer
geslaagde en
gesmaakte
parodie op
hilarische wijze
in beeld waar
Caroline al die
jaren zoal mee
vandoen had ...

g
i

En uiteraard mocht een goed afsluitend lied niet ontbreken ...
Caroline, dank voor je jarenlange onvoorwaardelijke inzet.
We zullen je missen op het secretariaat, maar we wensen
jou vooral alle goeds!

Caroline was jarenlang de spil op het centraal secretariaa

Ieder die wat nodig had, kon het bij haar vragen of 1

-ECICTL.

Samen met Ben Sclh:\:gc-:':'its en Jan den H rtog zette ze "de

noodtelefoon” op. Zo is de parochie altijd bereikbaar bij noodvragen
cn overlijdens.
Naast allerlei administratieve taken voor de parochie, werd Caroline

door het bestuur, het team en zowat de hele parochie

gevraagd voor alles wat je zoal in een parochie kan bedenken.
Doopkaarsen bijna op? Bel Caroline.

Zock je een bepaald iemand bij een geloofsgemeenschap? Caroline
kent diegene vast wel, en heeft ook nog wel contactgegevens voor je.
Vergaderruimte nodig in de Kerkstraat? Bel ...

(

aar te zwijgen van de vele kannen koffie en thee die ze verzorgd

heeft ... een uitmuntende collega!
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dans
lezingen
film concerten
theater
kunst

tentoonstelling

Inspirerende films

woensdag 4 maart
Herberg van Ars (speeltuin de Driehoek) - 19.30 uur

De veertigjarige Rike is een succesvolle arts. Haar werk eist echter alles
van haar. Daarom gebruikt ze haar welverdiende vakantie om een oude
droom te vervullen: een solozeiltocht van Gibraltar naar het vulkanische
eiland Ascension in de Atlantische Oceaan. Haar verlangen naar een
zorgeloze vakantie lijkt aanvankelijk uit te komen, maar dan stuit ze na
een storm op een zwaar beschadigde en overvolle vliuchtelingenboot.
Meer dan honderd mensen dreigen te verdrinken. Rike probeert hulp in
te roepen, maar ontdekt tot haar ontzetting dat haar goede
bedoelingen botsen met de harde realiteit.

donderdag 26 maart - Titus Brandsma Huis - 20.00 uur
ledereen is welkom, toegang: vrije gift

Samuel leidt een rustig leven zonder verantwoordelijkheden in het
zuiden van Frankrijk waar hij niet al te hard werkt. Op een dag krijgt hij
het nieuws van een van zijn ex-vriendinnen dat hij de vader is van een
paar maanden oude baby en ze laat het meisje, Gloria bij hem achter.
Samuel ziet de verantwoordelijkheid niet zitten en vertrekt halsoverkop
naar Londen in de hoop de moeder te vinden om het kind terug te
brengen. Maar zijn zoekactie heeft geen succes en acht jaar later woont
hij samen met Gloria in Londen waar ze onafscheidelijk geworden zijn
en een nieuw leven opgebouwd hebben. Op een dag duikt de moeder
van Gloria weer op en eist haar dochter terug maar Samuel is niet van
plan op deze eis in te gaan.

4

Hedendaagse kunstpelgrimage

in Deventer Statio ns of the cross

26 februari - 11 april 2020
Volg de voetsporen van bezieling in Deventer!

Veertien kunstenaars verbeelden het lijden van Jezus en van mensen in onze tijd. Langs de
kunstwerken loopt een pelgrimsroute. Deze kunstzinnige contemplatieve tocht voert je langs
culturele, historische, maatschappelijke en religieuze organisaties in Deventer.

Ook in de Broederenkerk is een statie van deze kruisweg te zien van woensdag t/m zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur. De start van de route is in de Grote of Lebuinuskerk, maar is ook te volgen door de
kaart op de website (via smartphone). De folder met de route is te verkrijgen bij de meeste locaties.
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Voorzitter: Vice-voorzitter/ Begraafplaatsen: Secretaris: Namens het Mens en
vicaris R. Cornelissen  penningmeester: T. Wellenberg M. Buijs pastoraal team: Organisatie:
J. Grobbeé M. Brinkhuis E.van Zuylen

Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Wij vinden het belangrijk
dat u goed op de hoogte bent van de ontwikkelingen binnen de parochie. Daarvoor is deze plek
in 't Zout bedoeld. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd €én van de bestuursleden aanspreken en
uw vragen stellen die we dan zo goed mogelijk beantwoorden.

Gastvrije kerk

De stichting Welkom in de Kerk, die ondersteund wordt door het Programma Toekomst Religieus
Erfgoed van de provincies Overijssel en Gelderland voert een actie om de meest gastvrije kerk in
Oost-Nederland te kiezen. Het bestuur vindt dit een prima initiatief, omdat op deze wijze de kerk
meer onder de aandacht wordt gebracht. Verschillende van onze kerken voldoen aan de gestelde
criteria. Het bestuur heeft via een mail aan de codrdinatoren alle geloofsgemeenschappen
aangemoedigd mee te doen. Misschien inspireert de site www.gastvrijekerk.nl wel om meer met de
kerkgebouwen te doen. Het bestuur hoort graag welke kerken/ geloofsgemeenschappen zich
hebben aangemeld.

Functionaris Gegevensbescherming

In de AVG-nieuwsbrief RKKerk.nl wordt vermeld, dat per 1 januari 2020 Alex Commandeur is benoemd
tot Functionaris Gegevensbescherming RK-ledenadministratie voor de hele RK-kerk binnen
Nederland.

Onze parochie heeft een eigen Functionaris Gegevensbescherming, te weten Andrea Oomes,
andrea@vanduffel.nl. Indien er zich iets voordoet, waarbij u vindt dat er een functionaris moet worden
ingeschakeld, dan verzoekt het bestuur u eerst Andrea te raadplegen.

Veiligheidsfunctionaris

Het bestuur is al lange tijd op zoek naar een veiligheidsfunctionaris. Deze moet voor de hele parochie
toezien op de naleving van de (wettelijke) veiligheidsvoorschriften, die de laatste tijd door het
Bisdom onder de aandacht zijn gebracht, en samen met de BOG'ers en andere vrijwilligers naar
oplossingen zoeken voor bestaande knelpunten. Daarnaast moet hij de ontwikkelingen op dit gebied
in de gaten houden en overbrengen.

Henk Bloemendal heeft zich bereid verklaard deze functie als vrijwilliger op zich te nemen. Hij is
enigszins bekend met deze materie en heeft leidinggevende ervaring. Hendrik is geen parochiaan. Hij
is hervormd en kerkelijk betrokken. Een nadere kennismaking volgt nog.

Het bestuur wenst Hendrik een gastvrije ontvangst binnen de diverse gelederen van onze parochie en
wenst hem veel succes met zijn werk.
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"Die hoeft wellicht niet te wachten bij de hemel in de rij"
De titel is ontleend aan een lied van Daniél Lohues. In deze reeks maakt u kennis met mensen
die hun geloof vertaalden in concrete daden. Of het nu gaat om verzet tegen elke vorm van on-
recht, of een bijzonder engagement in kerk of maatschappij. Voorbeelden voor ons allen.

|/ Pére Joseph Wresinski
*12-02-1917 1 14-02-1988

Wresinski werd geboren in een
arme wijk in Angers (Frankrijk). Zijn
vader was een Poolse en zijn
moeder een Spaanse immigrant.
Hij was een Franse priester. Hij zette zijn hele
leven in tegen armoede en uitsluiting, in dienst
van de allerarmsten.

In 1957 richtte hij de Beweging ATD Vierde
Wereld op in een woonbarakkenkamp voor
dakloze gezinnen in Noisy-le-Grand. ATD staat -
vertaald - voor: Allen voor waardigheid.
Wresinski bouwde samen met de kampbewoners
een bibliotheek, een kleuterschool, een werk-
plaats, een kapel enz. Tegelijkertijd zocht hij hulp
van buitenaf. De beweging ontwikkelde zich met
vertakkingen in 26 landen in Azié, Europa, Afrika
en Amerika.

In 1966 vraagt de bisschop pére Joseph Wresinski
om naar het daklozenkamp aan de rand van

Tof van

7 De acaciaboom

In de bijbel wordt regel-
matig gesproken over
de acaciaboom. Het
woord "acacia" is afge-
leid van het Griekse
woord "axe", wat
"stekel" betekent. De
takken van een acacia-
boom zitten namelijk
vol stekels die alle
kanten opsteken. De
boom groeit niet recht omhoog, maar is heel
warrig en het hout is keihard (veel harder dan
bijv. eikenhout).

De boom levert, behalve het harde hout, vooral
Arabische gom op, en de lakschildluis leeft op
zijn bast. Van de afscheiding van de vrouwelijke
dieren wordt schellak gemaakt, een glansmiddel
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Parijs te gaan. Daar overleven 252 gezinnen in de
modder en in de kou.

In 1979 wordt Wresinski lid van de Sociaal-Econo-
mische Raad van Frankrijk. In 1987 neemt de
Raad het Wresinski-rapport "Grote armoede en
sociaal-economische onzekerheid" aan. Dit
rapport was ook de aanzet voor de wet tegen
sociale uitsluiting in Frankrijk (juli 1998).
Wresinski lanceerde ook de internationale dag
voor de uitroeiing van armoede, die jaarlijks op
17 oktober plaatsvindt. In 1992 werd deze dag
erkend door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties.

De Beweging ATD Vierde Wereld brengt
wereldwijd nog steeds mensen samen met de
boodschap: "Armoede is geen noodlot. Wij
moeten ons verenigen om armoede uit te
roeien.”

Ook in ons eigen Wijhe is er een Vierde Wereld
Ontmoetingscentrum: 't Zwervel. Kijk eens op
https://www.atd-vierdewereld.nl/waar-zijn-wij/
ontmoetingscentrum-t-zwervel/

dat gebruikt wordt bij onder andere de productie
van bonbons en suikergoed.

In woestijnen kom je niet vaak acaciabomen
tegen, maar in de Sinai-woestijn is deze boom
juist de meest voorkomende.

Met name in het Oude Testament wordt de
acaciaboom regelmatig aangehaald. Zo wordt er
in het boek Exodus (vrij vertaald) onder meer
over gezegd:

"Toen de Israélieten aan de voet van de berg Sinai
gelegerd waren, riep God hen op acaciahour bij elkaar
te brengen en daarmee de Ark van het Verbond (ook
wel het Tabernakel, het Huis van God genoemd), de
tafel voor de toonbroden, het reukofferaltaar en het
brandofferaltaar en al hun draagstokken te maken.”

(Exodus 25,23-30)

Ook de profeet Jesaja spreekt erover (Jesaja 41,
17-20).



Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar
Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 622834

Secretariaat:  dinsdag 18.30-19.30 uur en donderdag 9.30 - 12.00 uur
E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801

Misintenties - NL 38 RABO 0162443331

Contactpersoon 't Zout: Matthijs Brinkhuis - e-mail matthijsjpbrinkhuis@gmail.com

Verhuizing Brummelhuis

Na zijn hartoperatie is pastor Brummelhuis
verhuisd. Hij schrijft hier het volgende over:
Beste mensen,

Na een verblijf van ruim 12 jaar op de Lindenhof,
woon ik sinds 15 februari op een mooie plek in
Park Brabant. Mijn gezondheid is na een zware
hartoperatie weer redelijk hersteld. Ik hoop, dat
ik binnenkort weer kan fietsen en auto rijden.
Alle goeds voor ieder van u.

Hartelijk groet,

Herman Brummelhuis

Park Brabant kamer 101

Ontmoeting GelovenNu Groep

De GelovenNu groep van Schalkhaar is al 20 jaar
actief op zoek naar inspiratie door christelijk
geloof. Maandelijkse ontmoetingen leiden tot
mooie gesprekken. Op maandag 3 februari had
de groep een bijzondere spreker te gast.
Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Tom van
Vilsteren kwam vertelden over geestelijke zorg
en geloof bij Defensie.

Terugblik gezinsviering

Zondag 9 februari hebben we weer een prachtige
gezinsviering gehad met medewerking van het
kinderkoor The Youngest Voices XL onder leiding
van Rob van den Berg en Lisanne van de Sande.

Meer informatie over de poster rechts kunt
vinden op flyers achter in onze kerk.

Deurcollectanten gezocht

Om onze geloofsgemeenschap draaiende en
vitaal te houden zijn we natuurlijk altijd op zoek
naar vrijwilligers. Momenteel zijn we op zoek
naar deurcollecanten. Aanmelden kan door een
mail te sturen naar beata_sosinska@hotmail.com.

Vormsel 28 maart

Op zaterdag 28 maart om 18.00 wordt het H.
Vormsel toegediend aan vormelingen uit onze
parochie. Rector Kuipers zal de vormheer zijn en
gaat samen met diaken De Bekker en pastoraal
werkster Broekhoff voor in de viering. Het
jongerenkoor Magnificent verzorgt de zang.
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Broederen

Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 612360

Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag 10.00- 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr..  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 616779, e-mail colofon@hetnet.nl

Programmagroep Broederen

Eind januari is de programmagroep van de
Broederenkerk bij elkaar geweest. De groep
denkt na over activiteiten in de kerk buiten de
vieringen om, zoals tentoonstellingen en zaken
die een breed publiek kunnen interesseren.

In de afgelopen vergadering is het kerstproject
geévalueerd: wat ging goed, wat kunnen we
volgend jaar anders/beter doen? Ook is de
Vluchtelingen-challenge besproken die medio
januari in het decor van de kerststal is gehouden.
Het was een try-out met positieve reacties. We
hebben tips en aandachtspunten verzameld voor
de volgende editie.

Het QR project, weet u nog? Daarbij kunnen
bezoekers straks met hun smartphone op allerlei
plekken in het gebouw informatie krijgen.
Daarbij hoort een te ontwikkelen eigen website.
Hiervoor wordt subsidie aangevraagd.

Er werd ook van gedachten gewisseld over
meditatievieringen. Hoe ga je die zé promoten,
dat jongeren het ook interessant vinden; dat is
nog iets om over na te denken.

In de maanden juli en augustus komt er in de
Noordbeuk een zomertentoonstelling met als
thema: Tijd. Er is veel om het over te hebben:
klokkentijd, Bijbeltijd, Kerkelijke tijd, Tijd voor
God. Daarnaast kwamen er nog tal van ideeén
rondom het thema die om een nadere
uitwerking vragen. Daarvoor heeft men nog even
... inderdaad ... de tijd.

In september is een tentoonstelling over de
beroemde theoloog Bonhoeffer gepland, een
project van de gezamenlijke stadshartkerken. En
in september is er uiteraard ook de Vredesweek
en Monumentendag.

Verder kwam ter sprake het aanbod om eens per
kwartaal een heiligenbeeld uit het gebouw te
bespreken, deelname aan de wedstrijd Meest
gastvrije kerk van Oost-Nederland, uitbreiding
van het aantal kerkenwachters en een nieuwe
inhoud voor de biechtstoelen in plaats van de
beeldschermen. U leest het: de Broederen bruist!
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40-dagentijd

Op de vrijdagen in de 40-dagentijd, te beginnen
op vrijdag 28 februari, wordt in onze kerk om
15.00 uur de kruisweg gebeden. Daarmee geden-
ken we het lijden en sterven van onze Heer Jezus
Christus. Bij elke statie komt, evenals voorgaande
jaren, een korte vraag die bezoekers hopelijk tot
nadenken brengt.

Afgelopen woensdag 26 februari was in de grote
Lebuinuskerk de opening van de kunstroute
Stations of the Cross. Van Aswoensdag 26 febru-
ari tot 12 april doet de Broederenkerk mee met
deze kunstroute door de stad geinspireerd door
de veertien kruiswegstaties. De kerk is dan elke
woensdag t/m zaterdag open (van 11.00 tot
16.00 uur). Een routefolder is beschikbaar.

Op donderdagavonden kunt u aansluiten bij "Het
Open Vuur". Vier keer een meditatie van een half
uur. Kijk voor meer info op blz. 9.

Uit de oude doos
Menige oud-parochiaan herkent deze foto wel. De
school aan de Broederenstraat diein 1991 is

afgebroken waarna er een nieuwe school wer
afgebrok hool werd
gebouwd, thans basisschool De Windroos.




Nicolaas Lettele

Bathmenseweg 35, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 551269

= Secretariaat: maandag 9.30-11.30 uur
¢ E-mail: nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:

Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Contactpersoon 't Zout: Riky Westerbeek - e-mail rikywesterbeek@hotmail.com

Overleden

Op zaterdag 25 januari is op 91-jarige leeftijd
overleden Bernard Huis in 't Veld. De uitvaart-
viering en begrafenis heeft zaterdag 1 februari jl.
plaatsgevonden.

Op vrijdag 31 januari is op 93-jarige leeftijd
overleden Joop Kleine Koerkamp. De uitvaart-
viering en begrafenis heeft vrijdag 7 februari jl.
plaatsgevonden.

Zie verder bij "Wij gedenken.”

Kruiswegmeditatie

Op woensdag 4 maart om 19.15 uur en de
daaropvolgende woensdagavonden zal in de
40-dagentijd een kruiswegmeditatie worden
gehouden in de sacristie. Een tijd van bezinning
en voorbereiding op Pasen.

Sobere maaltijd

Op woensdag 18 maart
om 18.00 uur kuntu
weer deelnemen aan
een sobere maaltijd -
met soep en zelfgebakken brood in de pastorie.
Tijdens de maaltijd gaan we het ook hebben over
het thema van de Vasten "Werken aan je
toekomst”. Aansluitend is er ook gelegenheid om
mee te doen met het bidden van de kruisweg in
de sacristie om 19.15 uur. U bent van harte
uitgenodigd en kunt zich opgeven voor de
broodmaaltijd bij Diny Meijerink.
dinymeijerink@kpnmail.nl - tel. 551244,

Luiden kerkklokken

Na een proefperiode van een jaar is in overleg
besloten vanaf 1 april de klokken zoals voorheen
weer een half uur voor de dienst te laten luiden.

Gedachteniskruisje

Riky Westerbeek heeft de afgelopen tien jaar vele
gedachteniskruisjes gemaakt met teksten erop in
kalligrafieschrift. Zij stopt hiermee. Hartelijk dank
voor al het werk in de afgelopen tien jaar!

Sacrament van het H. Vormsel

Op zaterdag 28 maart vindt in de H. Nicolaas kerk
te Schalkhaar een feestelijke eucharistieviering
plaats (aanvang 18.00 uur).

Rector Patrick Kuipers, vormheer van het
aartsbisdom Utrecht, gaat aan twaalf
vormelingen uit de parochie het sacrament van
het Heilig Vormsel toedienen.

De namen zijn: Marit Brinkhof, Guus Groot
Lipman, Roos Fenneman, Mendy ten Have, Laura
Katicic, Kiki Obdeijn, Anneloes van Mierlo, Anne
Pleizier, Maaike Soons, Milan Westerbeek, Else
Wismans en Stef Zandbelt.

Vastenactie
Thema
Vastenactie
2020:

"Werken aan je
toekomst." Dit
project laat zien
hoe belangrijk
het is dat kin-
deren niet
alleen naar de
basisschool
kunnen, maar ook een vervolgopleiding kunnen
krijgen om een vak te leren. Wees daarom
solidair en steun dit project! Dat vergroot hun
kansen op werk, waarmee ze een redelijk
inkomen kunnen verdienen.

Vastenactie 2020

Actie Kerkbalans

De meeste enveloppen

zijn weer binnen-

gekomen. Dank aan de
Actie bezorgers van 't Zout die

de enveloppen
Kerkbala NS rondgebracht en weer

2020 ©pgehaald hebben.

Natuurlijk past ook een
dankjewel aan iedereen die een bijdrage aan de
Kerkbalans 2020 heeft gegeven.
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| Willibrord Boskamp

. Secretariaat:  vrijdag9.30-10.30 uur

. Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 563843

Overige betalingen - NL 90 RAB0O 00162443293

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
S Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL90RABO 0139204202
N Beheerder:

parochiezaal De Hoekstaan - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 653177, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Oecumenische avondgebeden 40-dagentijd
Traditiegetrouw wordt er in de zes weken voor
Pasen op vrijdagavond een oecumenisch
avondgebed gehouden. Mensen uit
verschillende tradities komen dan samen om te
zingen, te bidden, te luisteren naar een
psalmlezing en andere teksten en om zich in
stilte te bezinnen op hun leven in relatie tot het
komende Paasfeest. We hopen u te ontmoeten
op 6, 13, 20, 27 maart en/of 3 april van
19.30-20.00 uur in de Dorpskerk van Olst.

Herinnering Ontmoetingsdag Kesa

Op dinsdag 3 maart is de jaarlijkse
Ontmoetingsdag in zaal Logtenberg in Boerhaar
van 9.30 - 16.00 uur. Hebt u geen folder met
opgavestrookje ontvangen, dan bent u toch van
harte welkom. De zaal is open om 9.30 uur en de
kosten zijn € 12,50 p.p. U kunt zich nog
aanmelden of informatie vragen, ook wat betreft
vervoer, bij:

Annelies Legebeke  Olst
Wilhelmien Straatman Boskamp
Mariet van Vilsteren ~ Boerhaar
Ineke Middelkamp ~ Wijhe

0570-561754
0570-562070
0570-524714
06-28342607

Wie wil met ons meezingen?

Het oecumenisch kinderkoor Sparks of Joy bestaat
alweer vier jaar. Doordat oudere kinderen
vertrekken omdat ze naar andere scholen gaan,
zijn we op zoek naar nieuwe leden. De eerstvol-
gende viering is op Palmzondag 5 april. Daar-
voor repeteren we op woensdagmiddag 26
februari, 4,11, 18, 25 maart en 1 april van 15.30 -
16.30 uur in De Bastiaan in Olst. Jongens en
meisjes tussen 5 en 14 jaar zijn van harte welkom
om eens een keer een repetitie bij te wonen.

Oud papier: 23 en 24 april.
Geslaagde PLUS-actie: meer info in april.
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Bedevaarten

We gaan dit jaar naar Banneux en naar Rome.
Voor meer informatie zie blz.13. De
informatiebijeenkomst voor Rome is op

18 maart om 19.30 uur in parochiezaal

De Hoeksteen in Boskamp. Laat u vrijblijvend
informeren over deze prachtige reis!

Eucharistieviering op zaterdagmiddag

Vindt u het fijn om op zaterdagmiddag naar de
kerk te gaan, dan is dat mogelijk in Boskamp!
Elke eerste zaterdag van de maand is er een
gebedsdag van de Mariale Priesterbeweging. Die
dag is er ook altijd een eucharistieviering om
13.00 uur, die voor alle parochianen toegankelijk
is. De viering vindt gedurende de
wintermaanden plaats in de kapel van Huize St.
Willibrord en gedurende de zomermaanden in
de kerk.

Vastenwandeling " Op weg naar Fasen"

Op zondag 22 maart organiseert de werkgroep
pastoraat een bezinningswandeling in de
omgeving van Boskamp. Tijdens die wandeling
zullen we met elkaar van gedachten wisselen
over onderwerpen die te maken hebben met
leven en vernieuwd leven. We starten rond 10.30
uur en besluiten de wandeling met een broodje
in De Hoeksteen.

Mooi resultaat Actie Kerkbalans

De in de afgelopen weken gehouden Actie
Kerkbalans heeft voor Olst en Boskamp € 37.575,-
opgeleverd. Dit bedrag zal zeker nog stijgen,
aangezien een aantal parochianen hun
toezegging nog niet heeft ingeleverd. Mocht uw
toezegging nog niet zijn opgehaald, doet u de
retourenvelop dan op de post of in de
brievenbus van de kerk. Alle gevers en lopers
voor de Actie Kerkbalans heel hartelijk bedankt!



, Stationsweg 9
N 8131DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09INGB0000911561
t Secretariaat; vrijdag 9.30- 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl

't Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com

Boerhaar - tel. 523439, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@heiligelebuinus.nl

Boerhaar 41
8131 SV Boerhaar

Afscheid Diny Pot
Helaas moest, door een ernstige ziekte, het
Rouw en Trouwkoor afscheid nemen van haar
dirigente Diny Pot. Jaren heeft ze met plezier en
trouw voor het
 koor klaar
| gestaan. Zij

| mooie klankin

y het koor. Wij
wensen Diny
samen met haar
man en kinderen nog een goede tijd. Haar broer
Gerrit Ruiter neemt haar taak over, waar wij als
koor blij mee zijn. DINY HARTELIJK DANK.

Vrijwilligers onderhoud begraafplaats Wijhe
Herman Qosterhuis, Harry Huismans en Jan Ach-
terhuis hebben deze winter aangegeven te stop-
pen als vrijwilliger voor het onderhoud van de
begraafplaats. Wij danken hen voor hun jarenlan-
ge inzet. Mede dankzij hen is de begraafplaats
nog steeds een keurige plek waar mensen hun
dierbaren kunnen herdenken.

Met hun vertrek is er behoefte aan nieuwe vrij-
willigers voor het onderhoud ontstaan. Als u tijd
hebt, meld u dan aan.

Parochieavond

Parochieavond Engelbert op maandag 2 maart in
't Klankbord over de toekomstvisie 2025 van
20.00 - 22.00. Uitleg door iemand van het pasto-
rale team en het parochiebestuur. Er wordt die
avond gelegenheid gegeven om hierop (schrifte-
lijk) te reageren. Uw aanwezigheid wordt zéér op
prijs gesteld. Komt U allen, het gaat ook om de
toekomst van ons geloofscentrum Engelbert.

Vastenactie

Zondag 8 maart wordt aandacht besteed aan de
Vastenactie (zie blz. 12). Na afloop van

de viering is er in het Klankbord een verkoop van
producten uit de Wereldwinkel.

Zomertijd

Vanaf zondag 29 maart is de kerk in Wijhe
dagelijks van 9.00 uur tot 18.00 open tot de
glaswand. We zijn weer benieuwd naar het aantal
bezoekers. De openstelling voldoet in de
behoefte. Mensen komen graag even binnen om
tot rust te komen, voor de stilte of voor een
kaarsje branden.

Heilig Vormsel

Zaterdag 28 maart ontvangen zes kinderen uit
onze geloofsgemeenschap het sacrament van
het Heilig Vormsel in Schalkhaar. Wij wensen alle
vormelingen en hun ouders een mooie dag toe.

Dank je wel voor Toos Strijdveen die de zieken
bezocht en voor Dinie Oosterlaar voor haar inzet
bij het schoonhouden van de kerk. Toos blijft nog
wel de 80-plussers bezoeken.

Dames hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet.

Actie kerkbalans

Het was gezellig druk in het Langhuus te Wijhe
op zaterdag 18 januari 2020. Ongeveer 50 dames
en heren van zowel katholieke als protestantse
huize waren daar verzameld, om samen op een
ludieke manier een start te geven aan de
jaarlijkse actie Kerkbalans.

Met één druk op de
knoppen werd de
actie kerkbalans
ingeluid. Na een
kop soep met een
broodje vertrok
iedereen om 12.30
naar de RK-kerk, waar vicaris Cornelissen enkele
inspirerende woorden sprak. We zijn blij met
zoveel medewerkers, want een actie Kerkbalans
zonder vrijwilligers is ondenkbaar!

Agenda
03 maart Ontmoetingsdag
18 maart Taizéviering dagkapel Wijhe 19.00 uur
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Titus Brandsma Huis (TBH)

T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 652618
Secretariaat:  dinsdag en woensdag 10.00 - 12.00 uur

E-mail: titushrandsma@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937
Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl Tevens Vietnamese parochie

b Vrijwilligers gevraagd

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die drie & vier keer per jaar mee
willen helpen met de viering op woensdagochtend in Huize
Salland. Deze viering begint om 10.30 uur.

Het is de bedoeling dat je met een aantal mensen samen de viering
voorbereidt, overlegt met Huize Salland over o.a. koffie/thee, het
halen en brengen van de deelnemers, klaar zetten van de kerkzaal.

Om dit alles op tijd klaar te hebben, wordt er van je verwacht dat je op de desbetreffende woensdag-
ochtend om 9.30 uur aanwezig bent in Huize Salland. Heb je interesse? Wil je hierover graag meer
weten , stuur dan een mailtje: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl of bel: Thea Engelen: 06-12155319.

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op voor verdere informatie. Met vriendelijke groet,
Thea Engelen, Anny Oosterhuis

Ook voor andere werkzaamheden in het TBH zoeken we nog vrijwillige handen!! Bijvoorbeeld:
gastheer/gastvrouw tijdens verhuur
Mensen bezoeken die ziek zijn, eenzaam zijn
Helpen bij incidentele werkzaamheden
Ondersteuning op het secretariaat
Mocht je hierin interesse hebben of er graag meer van weten, mail of bel met bovenstaand mailadres
of telefoonnummer. Thea Engelen

De Paasdagen komen weer dichterbij. Is er dit jaar of begin komend jaar een
speciale gebeurtenis in uw leven en wilt u daarvoor een mooie herinnering? Is het
dan een idee om nu de Paaskaars te sponsoren? Deze zal dan het komende
kerkelijk jaar worden gebruikt bij de eucharistievieringen. Nadien, dus na de
Paasdagen 2021 is de kaars voor u. U kunt hem dan thuis een mooie plaats geven.

De kosten zijn rond de € 80,00. _2
In de hal van het Titus Brandsmahuis hangt een poster waarop de diverse soorten b
en afmetingen zijn afgebeeld. Bestellen - ook voor thuis - kan tot 23 maart 2020. 2 1 o B o

U kunt contact opnemen met het secretariaat ( zie bovenaan de bladzijde) voor RN
vragen en bestellingen.

Kaarten te koop Filmavond 28 maart Bijbelstudie

De dames van de Demain tout commence. Maandag 30 maart, 20.00 uur
kaarten-maak-club zijn weer Aanvang om 20.00 uur. verdiepen we ons weer in een verhaal
ijverig aan de gang gegaan. Kijk op blz .18 voor uit de Bijbel. Marc Brinkhuis weet ook
Er zijn kaarten voor allerlei uitgebreide informatie. u ongetwijfeld te boeien! Welkom!

gelegenheden, van Pasen
tot verjaardig te koop.

Voor €1,00 koopt u al zo een
unieke, handgemaakte
kaart!

Ouderenmorgen

Donderdag 19 maart komen we om
10.00 uur hij elkaar. Ook deze ochtend
wordt zeker boeiend én gezellig!

Afra Jansen en Jannie Hilgers-Witteveen
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Herberg van Ars

Rielerweq 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23302254
E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125
(odrdinator:  Jos Egberts

Ontmoetings-inloopochtend Handwerkelub

Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 is ledere donderdagmiddag van 14.00 -16.00 uur.
iedereen van harte welkom voor een gezellig Belangstellenden voor breien, haken en
samenzijn onder het genot van een kop borduren zijn van harte welkom. Ook zij die dat
koffie/thee en/of een goed gesprek. willen leren.

Herbergvieringen Gratis toegang

Deze zijn op 7 en 14 maart 2020. Inloop met De toegang tot alle activiteiten van de Herberg is
koffie/thee vanaf 16.30, dan om 17.00 uur de gratis, doch in onze God-weet-wat-doos wordt
viering en we sluiten af met een een bijdrage altijd op prijs gesteld.

soep-metbrood-maaltijd.

Filmavond op 4 maart 2020

Op woensdagavond 4 maart draaien wij in de herberg van Ars de film Styx.
De veertigjarige Rike is een succesvolle arts. Haar werk eist echter alles van
haar. Daarom gebruikt ze haar welverdiende vakantie om een oude droom
te vervullen: een solozeiltocht van Gibraltar naar het vulkanische eiland
Ascension in de Atlantische Oceaan. Haar verlangen naar een zorgeloze
vakantie lijkt aanvankelijk uit te komen, maar dan stuit ze na een storm op
een zwaar beschadigde en overvolle vluchtelingenboot. Meer dan
honderd mensen dreigen te verdrinken. Rike probeert hulp in te roepen,
maar ontdekt tot haar ontzetting dat haar goede bedoelingen botsen met
de harde realiteit.

Aanvang 19.30 uur

Locatie Speeltuin de Driehoek, Rielerweg, Deventer

Licht

Laten we ons warmen aan het licht
Laten we elkaar aansteken met diec warmte

Laat de vlam van dec hoop in ons opglocicn
Laat het vaur in de korte lontjes uitdoven

En laat cr cen golf van warmte door de wereld
gaan
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Naar de kerk in de

waar dag tijd voorganger soort viering koor
zaterdag 29 februari en zondag 1 maart 1e zondag 40-dagentijd
Lettele za 19.00 M. Brinkhuis communie/ presentatie Youngest Voices XL
EHC-Vormsel
Boskamp 0 09.00 parochiaanvoorganger communie gemengd
Wijhe 0 09.00 parachiaanvoorganger communie (aecilia
Broederen 0 1030 H.Limbeek / G. de Bekker aucharistie Schola
Schalkhaar 20 10.30 J. Verweij eucharistie Nicolaaskoor
zaterdag 7 en zondag 8 maart 2e zondag 40-dagentijd
Boskamp 7a 13.00 G. Nijland eucharistie
Herberg van Ars 73 17.00 parochiaanvoorganger gebed
Boskamp 7a 19.00 G. Nijland eucharistie samenzang
Lettele 20 09.00 parochiaanvoorganger communie samenzang
Wijhe 0 09.00 H.Limbeek / G. de Bekker ~ eucharistie (aecilia
Broederen 0 10.30 M. Brinkhuis communie Spirit
Schalkhaar 70 10.30 G. Nijland eucharistie Nicolaaskoor
zaterdag 14 en zondag 15 maart 3e zondag 40-dagentijd
Lettele 7a 19.00 G. Nijland / G. de Bekker eucharistie Voce Magna
Boerhaar 0o 09.00 L. Gunnink-van den Berg communie (aecilia
Boskamp 0 09.00 E. Reeuwijk communie gemengd
Broederen 0 1030 R. Cornelissen eucharistie (aecilia
Schalkhaar 70 10.30 Rector P. Kuipers / G. de Bekker eucharistie Brugkoor
zaterdag 21 en zondag 22 maart 4e zondag 40-dagentijd
Herberg van Ars 72 17.00 parachiaanvoorganger gebed
Schalkhaar 3 19.00 R. Cornelissen / M. Brinkhuis  eucharistie Ardente
Wijhe 7a 19.00 E. Reeuwijk communie (aecilia
Boskamp 0 09.00 C. Broekhoff communie samenzang
Lettele 20  09.00 E. Reeuwijk communie (Cantorij
Broederen 20 1030 H.Bloo communie (aedlia
Schalkhaar 0 1030 H. Limbeek eucharistie Nicolaaskoor
zaterdag 28 en zondag 29 maart 5e zondag 40-dagentijd
Schalkhaar za  18.00 Rector P. Kuijpers / H. Vormsel Magnificent
C. Broekhoff/ G. de Bekker
Boskamp 73 19.00 G. Nijland eucharistie gemengd
Lettele o 09.00 G. Nijland eucharistie samenzang
Wijhe zo  09.00 J. Verweij eucharistie Caecilia
Broederen 0 10.30 Mgr. Th.C.M. Hoogenboom /  eucharistie (aecilia
G. de Bekker
Schalkhaar o 1030 H. Limbeek / F. de Graaf eucharistie Con Amore

dinsdag 31 maart
Paulus, Raalte di 19.00 R. Cornelissen / M. Brinkhuis ~ Avond van Barmhartigheid
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Heilige Lebuinus Parochie

woon- en zorgcentra

maandag

Y 11.00
dinsdag
3,10,17,2431 09.30
10 09.30
24 09.30
woensdag

4 10.15
4,11,18,25 1830
vrijdag

b 10.30
20 19.00
zaterdag

7 19.00
zondag

1,15 10.00
8,22 10.00
8 10.00
1,15,22,29 10.00
8 10.30
22 10.30
1,15,29 11.15

Averbergen Olst CV

Ludgerus Deventer EV
Weijtendaal Wijhe EV
Weijtendaal Wijhe CV

Park Braband Schalkhaar EV
Willibrordkapel Boskamp EV

Bloemendal Deventer CV
Sparrenheuvel Diepenveen QV

Sparrenheuvel Diepenveen EV

Elisabethskapel Brinkgreven GV
Elisabethskapel Brinkgreven OV
PW Janssen Colmschate CV

PW Janssen Colmschate OV

St. Jozef Deventer CV

St. Jozef Deventer EV

Groote en Voorster Deventer CV

1 maart
15 maart
] 26 maart

vaste wekelijkse vieringen

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

12,26
519

vrijdag

13

08.30

08.30
09.00
09.30
19.00

08.30
09.30
18.00
18.30
18.45

19.00
19.00

08.30
19.00
19.00

08.30
09.00
09.00
09.30

Vredeskapel Schalkhaar morgengebed

Vredeskapel Schalkhaar morgengebed
Vredeskapel Schalkhaar rozenkransgebed
Vredeskapel Schalkhaar EV
Broederenkerk Deventer avondgebed

Vredeskapel Schalkhaar morgengebed
Titus Brandsma Huis Colmschate EV
Vredeskapel Schalkhaar aanbidding
Vredeskapel Schalkhaar biecht
Vredeskapel Schalkhaar

vesper 40-dagentijd

Vredeskapel Schalkhaar EV

Broederenkerk Deventer Taizé avondgebed

Vredeskapel Schalkaar, ochtendgehed
Willibrordus Boerhaar EV
Willibrordus Boerhaar CV

Vredeskapel Schalkaar ochtendgebed
Broederenkerk Deventer EV

Nicolaas Lettele EV

Dagkapel 0.L.V.0.0. Wijhe EV

Met Je Vlemtjes naar de kerk

10.30 Kinderkerk in de Nicolaaskerk in Schalkhaar
10.30 Kinderkerk in de Nicolaaskerk in Schalkhaar
0840 Kerk op schoot in de Vredeskapel naast de Nicolaaskerk in Schalkhaar

Gedurende de vastentijd zullen de collectebussen achterin onze kerken staan.
Sinds een paar jaar gebruiken we geen vastenzakjes meer. U kunt uw gift zo in de
bus doen, u kunt er ook een enveloppe omheen doen. Ook kunt u het geld
overmaken naar NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag. Van harte
\bij u aanbevolen.

J/
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w Intenties

1 en 2 maart

Nicolaas Schalkhaar — Annette Hurenkamp-Mulder, Antoon van
Oldeniel, Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen, Frans Groot Koerkamp,
Herman en Marie Hoppen-Kappert, Antoon van Oldeniel (namens de bu-
ren), ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, ouders Huis in 't Veld-Rodde-
man, Stef Groot Koerkamp, fam. Verwoolde-Groot Koerkamp, fam. Haver-
kamp-Groot Koerkamp, Jan-Willem Spierenburg

Broederen — pastoor Van Oostrum, Maria Joanna Ganzefles, Elisabeth
Hogenstijn-Nijmaoller, Marijke Windmeijer, Annie Zuethoff-van Hoekelen
Willibrord Boskamp — ouders Kleinherenbrink-Pronk, Jan Bouw-
meester

Engelbert Wijhe — Wim Koebrugge, Jan Qosthof, Hein en Marietje
Elshof, Herman en Riek Hauptmeijer en overleden fam. Hauptmeijer-
Duteweerd

7 en 8 maart

Nicolaas Schalkhaar — ouders Albers-Swartjes, ouders Dijkstra-
Tutert en zoon Harry, Anton en Dien Schutte-Oosterlaar, Lenie en Arnold
Veldhuijzen-Kerkvliet, Jan-Willem Spierenburg, Bert Woerdman
Broederen — Riet Golbach, fam. v.d. Werf-Simons, Marijke Windmeijer

Jopie Wiggers-Dijkhuizen

T 19-01-2020 op 86-jarige leeftijd. Jopie trad altijd iedereen hartelijk en
belangstellend tegemoet. Ze was een opgewekte vrouw, die hield van
volksdansen en fietsen. Ze was ook een pittige vrouw met een onafhanke-
lijke, kritische instelling. Na het vertrek vit de oude stadsboerderij aan de
Rielerweg, de Wiggershof, woonde zij aan de Koning Christiaanstraat en
later in volle tevredenheid op Ludgerus. Zij was heel betrokken bij de kin-
deren en hun gezinnen, maar ook bij de overige families. Na een korte tijd
in Humanitas te hebben doorgebracht, is ze rustig in haar slaap overleden.
Zij ruste in Gods vrede.

Aleida Geertruida (Leida) Battels-Rooze

1 20-01-2020 op 99-jarige leeftijd. Leida "opoe Battels” was een lieve en
godsdienstige vrouw. In haar lange leven heeft zij veel meegemaakt, maar
ze is altijd overeind gebleven door haar geloof. Elke week was ze met haar
dochter Annie in de Vianneykerk. later, zolang haar gezondheid het
toeliet, in de Nicolaaskerk te Schalkhaar. Ze bad ook altijd de kruisweg
mee, als deze in de 40-dagentijd werd gehouden. Ze had een grote devotie
tot Maria, haar grote toeverlaat in lief en leed. Ze was de spil van de hele
familie en zoals haar dochter zei: moeder, buurvrouw en vriendin tegelijk.
Na een korte tijd in het PW Jansen Verpleeghuis heeft ze haar leven in
Gods handen gelegd. Gods liefde moge voor altijd haar deel zijn.

Johanna Aleida Maria Gemma (Annie)
Lentelink-Gerritzen

T 21-01-2020 op 65-jarige leeftijd. Slechts drie maanden na het overlijden
van haar moeder, hebben we ook afscheid moeten nemen van Annie.
Annie was haar leven lang een sterke vrouw. Zij zorgde ervoor dat de win-
kel kon groeien. Annie heeft eerst haar vader en daarna ook haar moeder
tot het einde met liefde, zorg en aandacht omgeven. Niets was haar teveel.
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Nicolaas Letiele — Jan Daggenvoorde (jgt), Diny Zwiers-Nijland
(jgt), Dine Daggenvoorde-Oosterwijk, Miny ten Have-Klein Swormink, Jo-
hannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr.
Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Hermanus en
Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Wim Kruit, Giska Kruit, Herman Meije-
rink en overleden familie, Gerard en Elly van der Vegt-Jansen op de Haar,
Hermanus Wichink-Kruit en overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede,
ouders Zwiers-Hulman

Willibrord Boskamp — Johan Elshof en Roelof Jannink namens de
KBO, Wim Legebeke, overleden ouders Kinds-Hollegien en kinderen, over-
leden fam. Van Oldeniel-Smit, Albertus Albers

Engelbert Wijhe — Wim Koebrugge, Clemens en Jo Heijmerik,
Netty Schoenaker-de Ridder, Anton Heijmerikx

14 en 15 maart

Nicolaas Schalkhaar — Frans Kuttschruitter (jgt), ouders Dijkstra-
Tutert en zoon Harry, Antoon van Oldeniel (namens de buren), ouders
Meussen en zoon, Antoon Kleverkamp, Jan-Willem Spierenburg, Bernard,
Rita en Herman Klein Overmeen

Broederen — Marijke Windmeijer

Tot Annie ook zelf werd getroffen door een ernstige ziekte. Haar kinderen
en kleinkinderen waren haar zeer lief. Zij was de eenvoud zelf, het was bij
Annie altijd geven, doen wat ze moest doen, en vooral: niet klagen maar
dragen. Op maandag 27 januari hebben we haar in crematorium Steen-
brugge aan de Heer toevertrouwd. Dat ze daar mag rusten bij haar ouders.

Egbertus Bernardus (Bernard) Huis in 't Veld
125-01-20 op 91-jarige leeftijd. Zijn laatste maanden heeft hij op Stevens-
kamp in Heeten doorgemaakt. Zijn aanwezigheid werd daar door de mede-
bewoners en het verzorgend personeel gewaardeerd. Hij hield van het zijn
onder de mensen. Lettele was echter zijn thuis. Als boerenknecht en later
als boer woonachtig naast de Kerk heeft hij nu zijn laatst rustplaats gevon-
den op de begraafplaats waar hij bij zijn vrouw te rusten is gelegd. Hij heeft
de mooie leeftijd van 91 jaar mogen halen. Hij zal worden gemist door zijn
kinderen en kleinkinderen die warme herinneringen aan hem koesteren.

Selma Koers-Busenius

T 28-01-2020 op 81-jarige leeftijd. Selma was een opgewekte, levenslusti-
ge vrouw. Ze heeft jarenlang meegezongen in het koor van de Maria
Koningin Parochie, waarvan ze ook voorzitter is geweest. De laatste jaren
zong ze met veel genoegen mee in het Ludgeruskoor. Selma is in de oorlog
samen met haar zus onder moeilijke omstandigheden naar Nederland
gevlucht. Ze trouwde met Piet Koers: "een betere vrouw had ik me niet
kunnen wensen”. Selma's grote hobby waren haar poppen, die ze allemaal
feestelijk aankleedde, vaak in traditonele Russische dracht. Moge de her-
innering aan deze karakteristieke vrouw die zo positief in het leven stond,
helpen het verdriet te dragen. Moge zij thuis zijn bij de Heer van alle leven.



Nicolaas Lettele — Marie Duteweert-Schiphorst (jgt), Herman Huis
in 't Veld (jgt), Jo Lubbers-de Ruiter (jgt), Theo en Riek Bijsterveld-Dag-
genvoorde en Bennie en Erik Poll, Gerrit en Marie Bloo-Groot Koerkamp,
gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haver-
kamp-ten Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Willem
en Riek Oosterwijk-Groot Koerkamp, Gerrit en Naatje Oosterwijk-Huis in t
Veld, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie,
Her-manus Wichink-Kruit en overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede,
Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp — ouders lsseldijk-Overmars, Herman en
Annie Roesink-Bosgoed, fam. Van Rossum-Mentink, fam. Huysmans-Van
Oldeniel

Engelbert Boerhaar — voor de zieken namens Lentebloesem,
overleden fam. Boerhof, Anne en Antoon v.d. Berg-Wellenberg, Geert Heu-
ver, Antonius Marinus Franciscus ten Have, Hendrikus Johannes Mentink en
Maria Theresia Mentink-Punte, Jan, Ria en Louis, Martien, Bernard en Mien
Groote Schaarsberg-van der Weerd, overleden fam. ten Have-Poppe, over-
leden ouders Kruithos- Schutte, Miranda van de Berg, Annie Neulen, ouders
Beumer-Yoshaar

21 en 22 maart

Nicolaas Schalkhaar — Riet Rijntjes, Antoon van Oldeniel, ouders
Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Lenie en Arnold Veldhuijzen-Kerkvliet,
Jan-Willem Spierenburg, Bert Woerdman, Mies Huis in 't Veld-Hekkert
Broederen — fam. v.d. Werf-Simons, Marijke Windmeijer

Nicolaas Letftele — Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot
koerkamp-Jonkman, Kitty Bettenhaussen-de Wijn, Johannes Groot

Wij gedenken

Theodora Maria (Doortje) Schuck-Visscher

1 30-01-2020 op 97-jarige leeftijd. Doortje werd als tweede kind geboren
in een gezin van zeven kinderen op de Boskamp. Op haar veertiende moest
ze werken als huishoudelijke hulp. In 1941 is ze als hulp in dienst gekomen
bij de familie Doorninck op de Ossebosch in de Eikelhof. In 1953 trouwde ze
met Wim. Ze kregen twee kinderen: Jan en Wilma. Het gezin mocht wonen
op de Ossebosch. Ze hadden daar een mooie tijd. Doortje was erg gastvrij
en zorgde goed voor de familie en hun gasten. Ook nadat Wim was over-
leden, bleef Doortje daar wonen. Toen haar gezondheid minder werd, is ze
verhuisd naar de Sekkelanden en de laatste jaren was ze op St. Willebrord.
Daar heeft ze nog goede jaren gehad. Dat ze nu mag rusten in Gods armen.

Maria Theresia Johanna (Riet) Hoogstraten

T 01-02-2020 op 92-jarige leeftijd. Riet was onderwijzeres en bij velen
bekend als juffrouw Hoogstraten van de Ceintuurbaanschool. Daar heeft ze
jarenlang les gegeven. Ze had hart voor de kinderen. Ze was tegelijk lief en
duidelijk. Ze is nu herenigd met haar zussen Annie en To, met wie ze altijd
heeft samengewoond. Ze stonden bekend als de dames Hoogstraten. Toen
haar zussen kwamen te overlijden en Riet alleen achterbleef, was dat voor
haar moeilijk. Ze heeft met al haar neven en nichten feestelijk haar 90e
verjaardag gevierd. Daarna ontving ze zorg in de Ravelijnafdeling van het
St. Jozef. Ze was er dankbaar voor elk bezoek, al bleef je altijd te lang weg.
Moge de Heer haar opnemen in zijn vrede.

Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus,
Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit
en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Hermanus en Joanna Wilhel-
mina Kolkman-Rodijk, Wim Kruit, Ciska Kruit, Hermanus Wichink-Kruit en
overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede, Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp — Henk Vlaskamp en overleden fam. Boer-
kamp-Biezeman, ouders Van den Berg-Logtenberg, Gerardus en Bennie
Voetdijk

Engelbert Wijhe — Wim Nijkamp, Maria Wiggers-in t Veld, Hein en
Marietje Elshof, Herman en Riek Hauptmeijer en overleden fam. Haupt-
meijer-Duteweerd, Clemens en Jo Heijmerikx

28 en 29 maart

Nicolaas Schalkhaar — Herman en Annie van Oldeniel-de Witte,
ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Jan-Willem Spierenburg, Wim Jonk-
man, Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen

Broederen — Anneke Benjamins-van Delden, Marijke Windmeijer,
ouders Hunink-v.d. Kamp

Nicolaas Letiele — gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus
Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Anny en Herman Huis in 't
Veld-Groot Lipman, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk,
Willem en Riek Oosterwijk-Groot Koerkamp, Anton en Wilhelmina
Wichgers-Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink-Kruit en
overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede, Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp — Johan Elshof

Engelbert Boerhaar — Antoon Schrijver (jgt), Geert Heuver, Jan,
Ria en Louis

Femy (Euphemia Maria) van Eunen-Schiphorst

1 01-02-2020 op 85-jarige leeftijd. Femy trouwde begin 1963 met Henk. Ze
gingen wonen in Deventer. Ze hebben het 57 jaren lang samen heel goed
gehad. Wel vonden ze het jammer dat ze geen kinderen kregen. Ze was
een familiemens, zorgzaam voor haar ouders, en gastvrij en belangstellend
voor anderen. Ze zag er graag verzorgd uit. Ze was een gelovige vrouw,
betrokken bij de Maria Koninginkerk. EIf jaar geleden verhuisden Femy en
Henk naar huize Ludgerus, waar ze graag woonden. De |aatste maanden
ging haar gezondheid verder achteruit. Voor haar was de uitvaartdienst op
6 februari in Schalkhaar, waarna de crematie plaats vond. We geloven dat
ze nu in Gods liefde is opgenomen.

Hendrikus Wilhelmus Theodorus (Hein) Elshof

T 03-02-2020 op 87-jarige leeftijd. Hij trad in het huwelijk met Diny
Eeuwes, Ze woonden aan de Lierderholthuisweg en hadden daar een
landbouwloonbedrijf. Later verhuisden ze naar de Oude Raalterweg in
Wijhe. Hein had een groot hart voor de parochie Lierderholthuis en was er
bestuurslid. Hij was een optimist en had een sterke wil. Hij wilde het leven
leven, ook nadat hij al in 2006 het sacrament der zieken ontving. Zondag 9
februari is in de avondwake afscheid genomen door de parochie. Maandag
is in familiekring afscheid genomen in Zwolle. Moge Hein rusten in vrede.
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Column Josefien

Josefien Kenkhuis is theologe en werkte in Tilburg tot aan haar pensionering 20
jaar als districtscatecheet & pastoraal werker. Sinds 2017 woont ze in Deventer.

Een wijze les van Yval Noah Harari

Daar zitten we dan met zijn tweeén in een leuk
eetcafé op de Flora in Colmschate. Om samen
even een pas op de plaats te maken en na te
denken over het feit dat ook vrijwilligerswerk zijn
grenzen kent. Mijn tafelgenoot vertelt me
namelijk dat ze als vrijwilliger steeds meer stress
ervaart. Ze heeft ontdekt, dat ze regelmatig veel
te veel hooi op haar vork neemt. Met als gevolg
dat ze nu op haar tandvlees loopt en op het punt
staat de handdoek in de ring te gooien. Einde
van haar vrijwilligerswerk, dat eerst zo leuk was?

We waren er snel uit welke klussen allemaal
geschrapt moesten worden. En ja: zo zou ze haar
gezondheid én lol in het vrijwilligerswerk zeker
wel terugkrijgen.

Toen ik rond half zes weer met de bus richting
Keizerslanden reed, bedacht ik dat het toch echt
wel iets van deze tijd is: steeds maar weer
doédrgaan en dodrgaan, zonder ons echt af te
vragen wat dit met onszelf , met de ander doet
en welke gevolgen dat heeft voor de kwaliteit
van leven van ieder van ons.

Op datzelfde moment schoot mij een tv-interview
met Yval Noah Harari te binnen, een Israélische
historicus, filosoof en futurist (1976). Hij vertelde
over het gevaar dat hij in de ontwikkeling van de
huidige wereld zag: dat de individuele mens zou
kunnen worden ingehaald door zijn eigen
creaties, omdat we maar blijven voorthollen
zonder op alle niveaus onze EIGEN keuzes te
blijven maken. Volgens hem is er inmiddels een
oorlog begonnen tussen de informatietechno-
logie en de biotechnologie (waartoe hij ook de
mens als soort rekent) en dat het maar de vraag
is of de mens zoals hij nu leeft die oorlog wint.
Volgens hem is het hoog tijd voor bezinning,
moeten we ons afvragen waar hetin ons leven
echt om behoort te gaan. Welnu: voor die
bezinning is iadereen, zowel privé als in het
openbare leven (in de politiek, economie/
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technologie, cultuur, enzovoort), verantwoorde-
lijk. Als we er de komende decennia niet in slagen
een pas op de plaats te maken, dan zou het wel-
eens zo kunnen zijn dat de mens over honderd
jaar een heel andere mensensoort is geworden
als wij ons gewenst hadden ...

Toen ik in Keizerslanden uit de bus stapte, wist ik
het opeens: richting Pasen wil ik mij dit jaar extra
gaan toeleggen op "stilstaan bij ... ". Wie weet
leidt me dat daarna soms wel tot andere keuzes
dan nu.

Het gaat er in de vastentijd immers om dat we
ons ontdoen "van de niet belangrijke dingen des
levens?" Hoorden we in de viering van Maria
Lichtmis in dit verband onlangs niet twee
belangrijke dingen? Namelijk:

1. Dat we elkaar (net als Maria deed) in het licht
moeten zetten, uit het duister moeten weghalen
2. Dat wij voor elkaar "engelen van het verbond"
kunnen worden?

Als we ons langzaam maar zeker zo'n levens-
houding weten eigen maken, dan is het
misschien nog niet te laat en kan ik — ook in deze
complexe wereldtijd - blijven geloven in de
Opstanding van elke mens, kan het nog steeds
Pasen worden voor iedereen. Jezus ging ons
daarin voor en Hem is het ook gelukt.




Lonneke Gunnink is past

A TRIRE i i b
Zlj schrijft over wat haa

Wie kennis vergaart heeft veel te delen
Wie een ambacht leert kan iets doorgeven

kt, boeit en opvalt in haar diaconale ontmoetingen.

Wie vaardigheden heeft, kan anderen begeleiden
Wie een goede leraar durft te zifn, krijgt vele leerlingen ...

Het grootste gcschcnk aan een jongc mens is hem of haar te leren

volwaardig mens te zijn dic kan geven en delen en léven!

Het jaarthema van Vastenactie is "Werken aan je toekomst". Projecten rond beroepsonder-
wijs en ondernemerschap kunnen worden ondersteund met het geld, dat wij tijdens de
vasten inzamelen. Daarmee draagt Vastenactie bij aan twee van de duurzame ontwikke-
lingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030, te weten goed onderwijs en eerlijk werk
voor iedereen. We maken kennis met twee jonge mensen.

Het levensverhaal van Liliana Moreno (32) uit
Honduras laat zien hoe een opleiding mensen in
staat stelt in hun eigen inkomen te voorzien en
hun zelfbewustzijn te ontwikkelen.

Liliana vertelt hoe zij zich aan de armoede heeft
ontworsteld, een onderneming is begonnen en
nu ook andere vrouwen hierbij op weg helpt.

Al van jongs af aan is Liliana actief in een netwerk,
dat onderdeel is van een Hondurese organisatie
die zich inzet voor vrouwenrechten en strijdt
tegen ongelijke behandeling en geweld tegen
vrouwen. Deze organisatie heeft ervoor gezorgd,
dat Liliana een opleiding in het maken van
imitatiejuwelen kon volgen. Hiermee kan ze nu
een bescheiden eigen inkomen verdienen. Ze
geeft workshops om haar kennis en vaardig-
heden met andere vrouwen te delen.

Liliana: "Ik wil graag meer leren, zoals gouden
sieraden maken, want daarmee kan ik meer
verdienen en volledig voorzien in het levens-
onderhoud van mijzelf en mijn dochter. Het voelt
goed dat ik een creatieve ambachtsvrouw ben en
dat ik andere vrouwen kan helpen. Mijn droom is
een eigen winkel waar ik sieraden en andere
handvaardigheidsproducten kan verkopen'

Patrick Siluyele (23) werd opgevoed in een
weeshuis in Zambia, waar hij een opleiding kon
volgen. Tegenwoordig geeft hij naailes aan
gehandicapten. In een interview vertelt hij, dat
hij in een opvangcentrum van de Zusters van de
Heilige Harten van Jezus en Maria terecht kwam,
waar hij een vak leerde.

"Soms kreeg ik dingen zomaar, soms moest ik er
klusjes voor doen. Zonder het centrum had ik
niet overleefd. Daarom vind ik het belangrijk om
mensen te helpen.”

Hij geeft les, omdat hij zijn kennis en vaardig-
heden door wil geven aan anderen. Zodat ze
straks voor zichzelf kunnen zorgen.

"In onze gemeenschap zijn er mensen die
neerkijken op gehandicapten. Maar zij kunnen er
niets aan doen, het zijn gewoon mensen die, net
als ikzelf, een vak willen leren. Ook met een
handicap kun je je eigen geld verdienen, als je
beschikt over een vaardigheid. Ik help ze om
dingen te maken en op de markt te verkopen.'

Gedurende de vastentijd zullen de collectebussen achterin onze kerken staan. Sinds een paar
jaar gebruiken we geen vastenzakjes meer. U kunt uw gift zo in de bus doen, u kunt er ook een

enveloppe omheen doen. Ook kunt u het geld overmaken naar NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v.
astenactie Den Haag. Van harte bij u aanbevolen.
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Omnibus

Op de redactie komen regelmatig aankondigingen binnen over concerten, lezingen enzovoort
die in Deventer en omstreken georganiseerd worden. Hier vindt u onze keuze uit het aanbod
van deze maand. De Heilige Lebuinusparochie staat niet in voor eventuele fouten en
tekortkomingen in deze informatie. Neemt u bij vragen altijd contact op met de organisatoren.

Russisch-Orthodoxe klanken in de vastentijd

Oude hymnes, pelgrimsliederen en Psalmen
getoonzet door Russische componisten klinken in
de lijdenstijd.

De Lebuinuskerk in Deventer staat zondag 22 maart
in het teken van Russisch-Orthodoxe muziek voor
de vastentijd. Het in 1996 opgerichte kamerkoor
Oktoich onder leiding van Aliona Ovsiannikova
zingt dan onder meer werken uit de 20e eeuw.
Kamerkoor Oktoich legt zich toe op Russisch-
orthodoxe kerkmuziek. Het koor behoort in
Nederland tot de top van de amateurkoren, en

'KAMERKOOR " ™.
- OKTOICH

stond op veel binnen- en buitenlandse podia. 22 maart 15:30 uur - www.lebuinuskerk. nl

Lebuinuskerk Deventer, zondag 22 maart. Het concert begint om 15.30 uur en de toegangsprijs
bedraagt € 12,50. Meer info: concerten.lebuinuskerk.nl (zonder www ervoor!)

oNLINe Een online kunstretraite
Van Aswoensdag tot Stille Zaterdag 2017 maakte kunstenares Davitha
van de Kuilen elke dag een kunstwerk, als haar eigen zoektocht om
bewust naar Pasen toe te leven, gebaseerd op het Evangelie van
Johannes en het boek Beelden van Jezus van Anselm Grin.

'f DAGEN &"«u Samen met cultuurwetenschapper en tekstschrijver Robin van Deutekom
04, ?.\ vormde ze deze uitdaging tot een unieke online retraite. Deelnemers
RG_‘(Q" ontvangen een digitaal pakket om iedere dag thuis een moment apart te

zetten om bewust naar Pasen toe te leven. Dit digitale pakket bevat:

- 40 kunstwerken van Davitha

— 40 "Beelden van Jezus" uit de kunstgeschiedenis (met toelichting)

- 40 stilte- en meditatietips om elke dag bewust te leven, in tekst,
beeld, muziek en opdrachten

- 40 teksten uit het Evangelie van Johannes

Plus het e-book "Leef bewust toe naar Pasen" waar alle werken en teksten
in verzameld zijn!

Kosten: €1,00 per dag
Meer info: onlinekunstretraite.nl (zonder www) of mail: info@onlinekunstretraite.nl
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Oproep voor vrijwilligers en voorzangers

In onze Woonzorgcentra worden elke zondagochtend oecumenische kerkvieringen gehouden.

Een vaste groep van vrijwilligers haalt de bewoners van de afdelingen en blijft tijdens de viering
aanwezig. Sommige bewoners zijn dementerend en andere bewoners hebben lichamelijke
beperkingen. De bewoners ervaren de persoonlijke aandacht die zij van de vrijwilligers ontvangen als
erg prettig.

Horizontaal

1 Werkzaam in de zending (prot.) 9 Voorzetsel 10 Figuur
uit Sesamstraar 12 Gebak 14 Ogenblik 15 Viekkenwater
16 Amerikaanse marine 18 Afstandsmaat (afk.) 19 Neder-
landse cabaretier, acteur en zanger 21 Zoon van Noach
(Genesis 11:10-32) 22 Aanvankelijk 24 Symbool voor tantaal
25 Schildpad uit Het jungleboek 26 Koersinstrument 28 Ko-
ranhoofdstuk 31 Zoon van Juda die slecht was in Gods
ogen en ter dood werd gebracht (Genesis 38:7) 32 Medi-
cinae doctor (afk.) 33 Longaandoening 36 Spaanse alco-
holische drank 37 Slee 38 Uitroep van rappers 39 Samen-
hang van een verhaal 41 Makers van Studio Sport 43 Ge-
bied 44 Deel van het bovenbeen 45 Eruitzien 47 Taxi in
Engeland 48 Loopvogel 50 Schoonmoeder van Ruth (Ruth
[:2) 52 Bode of gezant van God 54 Oom uit Amerika
55 Predikant.

Verticaal

1 Joodse tollenaar die een discipel van Jezus Christus werd
(zonder h in de Nieuwe Bijbelvertaling) 2 Vervelend
3 Plaaggeest 4 Ongeschonden 5 Tennishindernis 6 Soort
palmboom 7 Ingevoegd stuk 8 Het Romeinse Rijk (Lat.
afk.) 11 Joodse tovenaar en valse profeet (Handelingen der
Apostelen 13:6-12) 13 Behoeftig iemand 17 Light 19 Zoon
van Jakob en Zilpa (Genesis 49:.20) 20 Geur 23 Gordijnstang
27 Historische stad in Jordanié, oorspronkelijk Sela
genaamd 29 Opwaarts 30 Slagader 34 Aartsmoeder (0.q.
Genesis 20:12) 35 Religieus gerstenat 36 Kerkvergadering
39 Europese vrouw 40 Bijbelse figuur die 930 jaar oud
werd (Genesis 5:5) 42 Katoenen weefsel 46 Naar omlaag
47 Volkomen bewusteloosheid 49 Zwart-witte zeevogel
51 Bloeiwijze 53 Nederlands kampioenschap (afk.).

© Wim De Weerdt

Voor woonzorgcentrum PW Janssen zijn wij op
zoek naar versterking van onze vaste groep
vrijwilligers om per toerbeurt, eens per maand of
naar eigen behoefte vaker, de bewoners naar de
viering te begeleiden.

Daarnaast zijn wij voor PW Janssen ook op zoek
naar voorzangers. Van de voorzanger wordt
verwacht dat hij/zij de leiding neemt om de
liederen in te zetten; de bewoners volgen.
Aanvang dienst: elke zondag 10.00 uur, aanwezig
09.00 uur.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u
contact opnemen met: Maaike Visscher en Miek
dan Daas via de receptie op nummer
0570-698200 of mail naar:
Miek.dendaas@zorggroepsolis.nl.
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Wees stil...
en weet dat God er is.
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‘Wist u dat er zoveel mogelijk is»’

Geregeld naar wens door Gearge, Floor en Niels van DELA

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en

bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend Meer informatie of een persoonlijk
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk
en bijzonder te maken. Op een waardige manier afscheid nemen, is bij DELA zonder
verzekering al mogelijk vanaf € 1.450.

gesprek? Ons ervaren team helpt u
graag. Ga naar dela.nlfdeventer of bel
055 204 00 99,

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook bij u in de buurt is een

van onze teams beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij

codiperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar. DEUA

voor elkaar

Wi verzorgen voor Hier adverteren?

U" alle soorten gebitsprotheses U reparaties

\/ het klikgebit op implantaten \/ advies op maat Informeer naar de
mogelijkheden
J.A N\ Jries _570 ) 699040 -
Tandprothetische Praktijk lnfo@ helllgeIEbU|nus.nI

Maak vrijblijvend en kosteloos een afspraak
Kerkstraat 10 | 8011 RT Zwolle | 038 4235800
www, kunstgebit-zwolle.nl




AGENDA

Data Activiteit Info Tijd
2 Parochieavond Engelbert 2025 't Klankbord 20.00-22.00
3 Kesa ontmoetingsdag Zaal Logtenberg 10.00-16.00
3,17 De pastor maakt er een potje van Broederenkerk 18.00-19.30
3,10,17,24 Vespers bidden Broederenkerk 19.00
4 Filmavond “Styx” Herberg van Ars 19.30
4,11 Bijbeluur Broederen 14.00-15.00
4,11,18,25 Inloopochtend Herberg van Ars 10.00-12.00
4,11,18,25 Aanbidding H. Sacrament Vredeskapel Schalkhaar 18.00-19.00
5,12,19,26 Handwerk/naaigroep Herberg van Ars 14.00-16.00
5,12,19,26 't Open Vuur Broederenkerk 19.00-19.30
6,13,20,27 Inloopochtend Hovenhuus Hovenhuus 10.00-12.00
6,13,20,27 Coventry gebed Magistraatskapel 12.15-12.35
Lebuinuskerk
6,13,20,27 Kruisweg bidden Broederen 15.00
6,13,20,27 Oecumenisch Avondgebed Dorpskerk Olst 19.30
7 Eerste zaterdagviering Mariale Willibrord Boskamp 11.00-16.00
Priesterbeweging,biechtgelegenheid
7,14 Herbergviering Herberg van Ars 17.00
8 Verkoop Wereldwinkel Klamkbord Wijhe Na de viering
13,27 Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-11.30
13,27 Christelijke Meditatie Meester Geertshuis 10.00-11.30
De Ontmoeting,
14,28 Interkerkelijk stadsgebed Nieuwstraat 11.00-16.00
14 Bijzondere oecumenische vesper Dorspkerk Bathmen 19.00
18 Sobere maaltijd Lettele 18.00
19 Ouderenmorgen Titus Brandsma Huis 10.00
21 Stilledag Basiliek Raalte
22 Vormelingendag Broederenkerk 12.30
22 Vastenwandeling Boskamp 10.30
25 Diaconale markt Koningskerk 20.00
26 Filmavond “Demain tout commence” Titus Brandsma Huis 20.00
28 H.Vormsel Schalkhaar 18.00
30 Bijbelstudie Titus Brandsma Huis 20.00

Kopij voor de aprileditie dient bij de redactie bekend te zijn op 5 maart, v66r 17.00 uur

Actuele informatie op de website

Komt u weleens op onze wehsite www.heiligelebuinus.ni? U vindt er allerlei informatie over onze
parochie, u leest er de laatste nieuwsherichten en de preek van de maand, u kunt er foto's bekijken
van gebeurtenissen binnen de parochie, een kaarsje opsteken en nog veel meer.

De website en 't Zout vullen elkaar uitstekend aan. Kijk op: www.heiligelebuinus.nl/nieuwshrief.
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uitvaartbegeleiding ,

Een uitvaart die precies past;
bij de overledene én bij u.

Betrokken, informeel enin alle rust leid ik
u langs alle keuzes die belangrijk zijn.

Zokrijgt de uitvaart gaandeweg
vorm en wordt het altijd een
persoonlijk afscheid.

HAFKAMP

Grafwerken en Natuursteen b.v.

e Christelijke achtergrond

® Ongeacht waar en hoe u
verzekerd bent

o Gratis voorbespreking

De Meente 7 - 8121 EV Olst
Tel: 0570-562648 - Fax: 0570-561354

E-mail: info@hafkampnatuursteen.nl
WWW.HAFKAMPNATUURSTEEN.NL

“Mensen weten
vaak niet wat er

bij een uitvaart
allemaal mogelijk is.
Wij regelen het
graagvooru.”

e " _—

- _ Uw uitvaartondernemer
Verar Bestzborertye

Uitvaartieider VDOF Deve nter

en omstreken

@M ET":'EIQVS!O‘RBMf w Herman Bakker
& UITVAARTZORG

0570 60 66 44 (620 en nacht bereikbaar)

Vredehof/Roelofs Uitvaartverzorging Dieper wee 76, Deventer Blapenvamsmg ?5 BEVEH?GI’
Bel {(0570) 622 535 www.uredehof. nl hfa-mMakjwr_ni'- www. hermanbakker.nl
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Bestuur Parochiecentrum en Dopen

Contact via het centraal secretariaat centraal secretariaat Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
Voorzitter: vicaris R. Cornelissen Kerkstraat 1 www.heiligelebuinus.nl onder "sacramenten/dopen”
Vicevoorzitter/penningmeester: ). Grobbée 7412 XM Deventer
Begraafplaatsen: T. Wellenberg 0570- 60 90 40

Secretaris: M. Buijs info@heiligelebuinus.nl
Namens pastoraal team: M. Brinkhuis ma. di. wo. do. 9.00 - 16.00 uur
Mens & Organisatie: E. van Zuylen

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "de parochie”

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Bereikbaarheidsdienst

voor ziekenzalving en uitvaart

06 - 13 32 44 06

Redactie

R.G.W. (Ronald)
Cornelissen
pastoor

(0570} 619087
cornelissen@
aartshisdom.nl
ma. afwezig

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
vrij. afwezig

MAM.AL. (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker
(038) 45 27 475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

.M. (Clazien)
Broekhoff-Bosman
pastoraal werker,
jongerenpastoraat
06-83202244
jpsalland@live.nl

| ma. en vrij. afwezig

FN. (Fokko) de Graaf
diaken
(0570) 65 10 54

| GJ.(Gé) Nijfand

parochievicaris
06-42571832
pastornijland@
parochieheiligkruis.nl
ma. afwezig

G.J.).S. (Gauthier) de
Bekker
kandidaat-priester
0570 - 622328
gdebekker@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

H.W.J. (Harry) Bloo
pastoraal werker
06-22291539
h.bloo@
katholieksalland.nl
ma. afwezig

EEW. (Evelien)
Reeuwijk
pastoraal werker
06-513109 08
ereeuwijk@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

Josefien Kenkhuis, Gé Nijland, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Gabrie Gelissen, Lucas Brinkhuis en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie april
Kopij uiterlijk binnen 5 maart voor 17.00 uur
Verschijningsdatum 31 maart

Postadres redactie
Kerkstraat 1, 7412 XM Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570-609040 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NL8IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG
De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

van 25 mei 2018

Vertrouwenspersoon
ongewenste omgangsvormen en integriteit

M.C.CL. (Maria)
van Mierlo
06-2212 6638
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Het open vuur!
Kom meedoen, een half uur zonder
smartphone of verplichtingen, klink goed,he?
Je bent van harte welkom op de donderdagen
5,12,19 en 26 maart, vanaf 18.45 in de Broederenkerk Kijk op blz. 8 waar een
Kijk voor meer informatie op blz. 9. heuse juniorredactie haar
y Yy debuut maakte. Volgende keer
doe jij misschien wel mee?

Heb jij al
vakantieplannen??
Je kan nog insschrijven voor de

Kinder-en Tienerkampen
van het Aartsbhisdom!

Kijk op www.jongaartsbisdom.nl
Het beloven weer gave weken te worden!




