een keer vaker Bijbel op je bordje?
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Reuring

Na de lange lockdown gaat de samenleving weer
open. Er mag weer van alles. Ook onze parochie
kan weer vooruit kijken en activiteiten organiseren.
En wat hebben we het gemist, samen vieren,
gesprekjes bij de koffie ...

Nu dat weer kan, starten ook de Ontmoetings-
vieringen op verschillende plaatsen in de parochie.
Een échte ontmoeting met de leden van het
pastoraal team, samen vieren en samen lunchen.
Op verschillende plaatsen in 't Zout leest u hierover.

Reuring van een heel andere orde is de Synodale
Weg. Nooit eerder riep een paus de gelovigen op
om hun stem te laten horen als voorbereiding op
een bisschoppensynode. Maar - en hoe hijzonder is
dat - wel voor de komende bisschoppensynode van
2023. Dus ook u en ik mogen meepraten! U leest
er alles over op blz. 4 en 5.

Aan het begin van deze 40-dagentijd doet ook
Vastenactie een beroep op ons. Zij vragen aandacht
voor de rechten van inheemse volkeren in hun
oorspronkelijke leefgebied. Een basisvoorwaarde
om daar een menswaardig bestaan op te bouwen!

En we verwelkomen een nieuwe columnist in 't
Zout: Marianne Kok van het Meester Geertshuis. Zij
neemt ons mee in de verhalen van mensen die hier
aan de rand van de samenleving vechten voor een
menswaardig bestaan.

Kortom, reuring alom ...

Er gebeurt van alles, en daar kunt u ook een
steentje aan bijdragen. Door uw gebed, uw inzet,
uw gaven.

Blijft u aan de kant staan of doet u mee?

Jan Miltenburg, hoofdredacteur

Bereikbaarheidsdienst
voor ziekenzalving en uitvaart

06 - 13 3244 06
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40 dagen lang extra
aandachtig leven.
Soberheid, tot inkeer
komen, gebed en
bezinning, delen met anderen.

We wensen u een tijd vol inspiratie!
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We hebben er al een paar keer melding van gemaakt, maar zaterdag 19
maart is het zover: dan gaan we ook in onze parochie concreet aan de slag
rond het Synodale Proces waar paus Franciscus toe uitnodigt. We komen die
dag van 9.30 - 12.30 uur samen in het Titus Brandsma Huis.

Voor een synodale fferk

Een synode is toch voor bisschoppen? Wat kan ik daarmee?

Het eerste gegeven klopt: Paus Franciscus heeft een bisschoppelijke synode aangekondigd ... in 20231 De
bisschoppensynode gaat over een centrale vraag:

Bij het verkondigen van het Evangelie is een synodale kerk "samen op weg":

* Hoe vindt dit "samen op weg zijn" plaats in je lokale kerk?

* Tot welke stappen nodigt de Geest ons uit om te groeien in dit "samen op weg zijn"?

Maar: de paus wil voorafgaand aan deze synode weten wat er leeft aan gevoel in de kerk wereldwijd. En
dat kun je maar op één manier achterhalen: door mensen te vragen naar hun gevoel en beleving als het
om kerk-zijn gaat. Dat betekent dat er als voorbereiding op de bisschoppensynode van 2023 een grote
raadpleging wordt georganiseerd.

Wereldwijd gaan mensen nadenken over een aantal vragen die de paus aan ieder van ons richt. Die
antwoorden zullen uiteindelijk in 2023 mee het onderwerp zijn van de gesprekken van de grote synode.
Kort door de bocht: zonder de inbreng van u als gelovige mist de synode een belangrijke basis.

Waarover gaan we het dan hebben?

In het totaal zijn er tien thema's voorgesteld om het over te hebben. Omdat dat heel breed is, hebben
de Nederlandse bisschoppen besloten daar drie thema'’s uit te lichten waarover ze graag hebben dat
mensen in gesprek gaan:

In alle parochies, maar ook in kleinere gemeenschappen, bij pastorale teams en in bijvoorbeeld
jongerengroepen, komen deze thema's terug in bijeenkomsten. In die bijeenkomsten komt een ieders
beleving naar voren: wat geeft je vreugde in de kerk van vandaag? Wat zorgt voor verdriet? Hoe beleef
je het idee "samen op weg" te zijn? Of juist niet?

Wat voorop staat, is dus uw/jouw verhaal. Dat mag je vrijuit brengen in de bijeenkomst die we
organiseren. En uiteraard kun je je laten inspireren door wat je van anderen hoort.

Ik vind het maar niks om in een groep van alles te vertellen ...
Dat kan, natuurlijk. We bieden daarom ook gelegenheid om tijdens de bijeenkomsten op verschillende
manieren te delen wat u/je wilt delen.

Waarom moet ik me aanmelden in plaats van gewoon aan te schuiven?

Om louter praktische redenen vragen we een aanmelding.

Dat kan gemakkelijk via de parochiewebsite, of via het centraal secretariaat: tel. 0570-60 90 40.
Aanmelden kan tot 14 maart.

We hopen van harte u daar te mogen ontmoeten!
Namens werkgroep "Synodaal Proces”,

Andrea Oomes

John Vaessen

Pastor Gauthier de Bekker

Pastoor Ronald Cornelissen
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Voor een s)modc.le Kerk

missio

ommunic | ParTicipoTio |

Een raadpleging van alle
gelovigen in onze kerk.

Doe je mee?

Paus Franciscus droomt van een
‘synodale Kerk’. Een Kerk die het
evangelie verkondigt en ‘samen op
weg gaat’. En hij wil iedereen
meenemen en horen in deze droom.

Elke gelovige, over de hele wereld,
wordt opgeroepen om deze weg te
bewandelen, te beginnen in het
eigen bisdom, De paus moedigt ons
aan om elkaar te beluisteren zonder
vooroordelen, om moedig en
vrijmoedig te spreken en om in
dialoog te gaan met de Kerk en de
samenleving.

Luisterend naar elkaar en luisterend naar

God, gaan we in gesprek.

Wat zijn je ervaringen bij Gelovig samen op weg
gaan? Welke vreugdes, welke moeilijkheden,
welke inzichten hebben deze ervaringen
losgemaakt?

We horen graag jouw verhaal!

Dromers en durvers, verlegen of vrijuit sprekend,
twijfelaar of die-hard...

Ben je een actieve parochiaan of stille aanwezige
in de vieringen:

Deel jouw beleving, en laat je raken door de
inspiratie van anderen,

Zet het vast in je agenda:

Zaterdag 19 maart 2022

Titus Brandsma Huis

9.30-12.30 uur

Meld je voor 14 maart aan via de
parochiewebsite, of bel 0570 60 90 40

(woensdag en vrijdag van 9.00-13.00)
[

Heilige
Lebuinus
Parisbie

Deventer
Olst, Wijhe

“Het doel van deze synode is niet méér documenten op te stellen, maar om mensen te inspireren om te
dromen over de Kerk die we door onze roeping zelf zijn, om hoop van mensen te doen ontwaken,
vertrouwen te wekken, wonden te verbinden, nieuwe en diepe relaties te smeden, van elkaar te leren, en
een positieve dynamiek in gang te zetten die de geesten zal verlichten, harten zal verwarmen en de handen
kracht zal geven voor onze gemeenschappelijke zending.”

Paus Franciscus
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In de herfst van 1914, wanneer de Eerste
Wereldoorlog gaande is, ontvluchten Jos de Klerk
en zijn vrouw Louise van de Velde met hun
dochtertje Mia Antwerpen en zoeken een veilig
heenkomen in het neutrale Nederland. Na enige
omzwervingen nemen ze hun intrek in het huis
aan de Bakenessergracht 26 in Haarlem, naast de
familie Andriessen. Daar wordt op 4 oktober 1917
zoontje Jozef Albert geboren. Vader Jos is musicus
(zanger, fluitist en dirigent) en vestigt zich als
muziekrecensent van de "Opregte Haarlemse
Courant". Het is niet meer dan logisch dat de
jonge Albert zijn eerste muzieklessen van zijn
vader ontvangt.

Eind 1915 werd Jos de Klerk dirigent van het koor
van de St. Josephkerk, waar Hendrik Andriessen
organist was. Toen Albert groot genoeg was, ging
hij met zijn vader mee naar de Josephkerk. Vooral
het orgelspel van Andriessen maakte grote indruk
op de jonge Albert. De Klerk kreeg aanvankelijk
pianoles van de zangeres en pianiste Adéle Drees.
Op aanraden van "mejuffrouw Drees" vervolgde
De Klerk na een paar jaar zijn pianolessen bij
Hendrik Andriessen. Daarnaast kreeg hij vioolles
van Marinus Adam, de concertmeester van de
Haarlemsche Orkest Vereeniging (HOV).

Hendrik Andriessen en vader Jos de Klerk worden
niet alleen elkaars collega, maar ontwikkelen
tegelijk een hechte vriendschap die tientallen
jaren zal duren. Beide mannen staan hierdoor aan
de wieg van het kunstenaarschap van Albert.

6 - KERKMUZIEK
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Wanneer Andriessen in 1934 naar Utrecht verhuist
om daar organist aan de Kathedraal te worden,
volgt Albert de Klerk hem op 16-jarige leeftijd op
als organist van het Adema-orgel van de St.
Josephkerk. Tot aan zijn overlijden in 1998 zal hij
dit blijven doen. Voorwaarde voor De Klerk was
wel, dat hij orgel ging studeren aan het
conservatorium. Daar begon hij zijn studie bij
Cornelis de Wolf. Vanwege ziekte werden de
lessen tijdelijk waargenomen door Jacob Bijster en
daarna nam Anthon van der Horst de orgelklas
over. Deze drie volledig verschillende orgeldocen-
ten hebben er —samen met de brede muzikale
basis van huis uit — voor gezorgd, dat Albert de
Klerk zich niet in een bepaalde stijlperiode heeft
gespecialiseerd, maar alle muziek, uit alle tijden
tot zich nam en er zich in bekwaamde.

Albert de Klerk
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Hierboven een partituur, die ooit toebehoorde aan een van zijn talentvolle
leerlingen Dorthy de Rooij. Zij was Lex' leermeester en is ook een zeer
grote naam geworden in de orgelwereld, in binnen- en buitenland.

Begin juni 1939 deed De Klerk eindexamen en
studeerde cum laude af met een onderscheiding
voor improvisatie. Maar daarmee eindigde zijn
studieperiode aan het Amsterdamsch
Conservatorium nog niet. De examencommissie
oordeelde, dat hij nog twee jaar door mocht
studeren voor de "Prix d'Excellence" (Prijs van
Uitnemendheid). Hij behaalde de "Prix" met een
door hem zelf gecomponeerd concert. Een
uitzonderlijke prestatie: allereerst vereiste het
behalen van de "Prix" het hoogst denkbare niveau
van orgelspelen en dat met een concert, dat van
een dergelijke moeilijkheidsgraad was, dat hij nota
bene zelf had gecomponeerd. Bovendien ontving
hij de Toonkunstprijs van de Maatschappij ter
Bevordering van de Toonkunst. Helaas kon hij de
beurs, die aan de Toonkunstprijs verbonden was,
niet gebruiken om in het buitenland te studeren,
omdat inmiddels de Tweede Wereldoorlog was
uitgebroken.

In het artikel over Hendrik Andriessen in de vorige
aflevering van 't Zout kwamen we de naam van
Albert de Klerk al tegen als een van de Tres Pueri.
Samen met Jan Mul en Herman Strategier vormde
De Klerk de club van de "Tres Pueri", zoals
Andriessen zijn drie getalenteerde leerlingen
noemde, die clandestiene publicaties van muziek
verzorgde. In 1942 componeerden ze samen de
"Missa trium puerorum" bij gelegenheid van
Hendrik Andriessens 50e verjaardag, die hij in een
gijzelaarskamp moest vieren.

In 1946 werd De Klerk orgeldocent aan de Rooms
Katholieke Kerkmuziekschool aan de Utrechtse
Plompetorengracht. In 1964 nam hij afscheid van
deze school, die inmiddels omgedoopt was tot
Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek,
om hoofdleraar orgel te worden aan het
Amsterdamsch Conservatorium, later het
Sweelinck Conservatorium, als opvolger van zijn
oud-leraar Anthon van der Horst. Tot de vele
organisten, die Albert de Klerk heeft opgeleid,
behoren Bob van Asperen, Bernard Bartelink,
Gemma Coebergh, Gonny van der Maten, Hans
van Nieuwkoop, Gert Oost, Ben van QOosten,
Dorthy de Rooij en Bernard Winsemius. De Klerk
onderhield een intensief contact met zijn oud-
studenten, waarbij zijn vrouw Lies een niet te
onderschatten rol speelde.

Eveneens in 1946 richtte hij het Koor Katholiek
Haarlem (het tegenwoordige Concertkoor Haar-
lem) op, dat hij tot 1991 zou blijven dirigeren.

Vanaf 1956 bekleedde hij tot aan zijn pensionering
samen met Piet Kee de functie van stadsorganist
van Haarlem. Daarmee was hij — na vier eeuwen —
de opvolger van Jan Pieterszoon Sweelinck. Als
stadsorganist had hij de verplichting elk seizoen
een groot aantal concerten te verzorgen op het
Miller-orgel in de Grote of St. Bavokerk (een
unicum, omdat hij van katholieken huize was) van
Haarlem en in de wintermaanden enkele
concerten op het Cavaillé-Coll-orgel in het
Haarlemse Concertgebouw. In de jaren na de
Tweede Wereldoorlog was zijn concertpraktijk in
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Nederland al flink gegroeid. Maar door zijn bence-
ming tot stadsorganist werd hij ook steeds vaker in
het buitenland gevraagd, tot in de Verenigde
Staten en Canada toe.

Oock al was hij succesvol als concertorganist, hij
heeft zich bovenal kerkorganist gevoeld. Hij was
geheel verbonden aan de St. Josephkerk en de
Rooms Katholieke liturgie met zijn Gregoriaanse
gezangen, die er gepraktiseerd werd. Ook na het
Tweede Vaticaans Concilie bleef deze praktijk met
het Gregoriaans daar in stand. Een enkele keer
werd hem een aanbod gedaan het ambt van
organist in een andere kerk te vervullen, maar
daar is hij nooit op ingegaan. Hij is "zijn" St.
Josephkerk trouw gebleven tot aan zijn overlijden.

Als componist kunnen wij Albert de Klerk kennen
van zijn liederen "Christus die verrezen is" (GvL
411), "Het brood in de aarde gevonden" (GvL 457)
en ‘Vriendelijk licht’ (GvL 645). Al vanaf zijn jeugd
was De Klerk actief als componist. Zijn eerste
compositie, het koormotet "O quam suavis est"
dateert al uit 1928, zijn "Ave Maria" uit 1998. Hij
schreef werken voor de meest uiteenlopende
instrumenten en bezettingen.

Het zal niet verbazen, dat veel van zijn muziek
bestemd is voor de liturgische praktijk. Van zijn
concertante werken zijn "Concerto voor orgel-
positief en strijkorkest" uit 1964, "Concerto per
organo" uit 1967, "Vier redeloze zangen" uit 1979,
"Tres Meditationes Sacrae" 1992/1993 en het "Te
Deum" uit 1997 noemenswaardig. Altijd heeft hij
grote affiniteit met de amateurmuziekbeoefening
gehad en zijn relatief eenvoudige werken zijn
uitmuntend geschreven. Hij maakte daarmee het
gezegde waar, dat zich in de eenvoud de meester
toont.

De Klerk werd regelmatig gevraagd jurylid te zijn.

In 1952 voor de eerste keer bij het Orgelimprovi-
satieconcours dat, mede op initiatief van zijn vader

8 - KERKMUZIEK

voor het eerst plaatsvond in 1951, Zelf ontving hij
de nodige onderscheidingen en prijzen, waaron-
der een Edison (1962), de Jos de Klerk-prijs (1983),
bij zijn afscheid als stadsorganist van Haarlem, en
de Nederlandse Koorprijs (1991), vanwege zijn
verdiensten als componist van religieuze koor-
muziek.

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd had hij zijn baan aan het conservatorium
en als stadsorganist moeten beéindigen. Als
dirigent van het Koor Katholiek Haarlem zou hij
aanblijven tot 1991, Ter gelegenheid van zijn 75e
verjaardag in 1992 werd hem door het Nederlands
Instituut voor Kerkmuziek een liber amicorum
aangeboden, dat onder de titel "Klerke-werk" is
uitgegeven.

De St. Josephkerk bleef hij trouw tot zijn over-
lijden. Op 27 november 1998 werd De Klerk,
onderweg van de St. Josephkerk naar huis,
getroffen door een beroerte. Hij overleed op 2
december 1998. In een "In memoriam" werd zijn
verbondenheid met de St. Josephkerk aangehaald:
"De Joseph is de plaats waar ik het meest geweest
ben in mijn leven. Als baby slaakte ik daar bij de
doop mijn eerste kreetjes, ik hoop er ook mijn
requiem te krijgen."

Lonneke Gunnink-van den Berg
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Ditis een partituur in de categorie: In de eenvoud toont zich de meester.
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Inspiratie Lezen en Lectio Divina op de

maandagavonden in de Broederenkerk
Sinds enige tijd heeft het pastoraal team een
goede samenwerking met het Jongerenklooster
in Deventer. Op de maandagavonden is er een
programma in de Broederenkerk of het
parochiehuis ernaast. We wisselen Inspiratie
Lezen en Lectio Divina af. Bij Inspiratie Lezen
wordt een Bijbelgedeelte gelezen en samen
besproken wat de tekst betekent. Een beetje
uitleg, maar vooral uitwisseling. Bij Lectio
Divina wordt een korte Schrifttekst biddend
gelezen. In een aantal stappen - en met veel
stilte - zoek je wat deze tekst jou te zeggen
heeft. Wie wil mag delen wat de tekst haar of
hem zegt. We beginnen om 20.00 uur. Hartelijk
welkom!

Catharinus van den Berg, Rien de Wit en Marc
Brinkhuis

Getijdengebed: Lauden en Vespers

in de Broederenkerk

In de Broederenkerk bidden we op een aantal
momenten de Getijden. U bent daarbij van
harte welkom. Het Getijdengebed is het oude
gebed dat de monniken in de kloosters bidden.
Het bestaat voornamelijk uit Psalmgebed en
lezingen.

In de Lezingendienst bidden we psalmen en
lezen we twee lange lezingen. De eerste lezing
is uit de Schrift (in twee jaar komt ongeveer de
hele Bijbel aan bod). De tweede lezing is uit de
rijke traditie van de kerk.

De Lauden is het eigenlijke ochtendgebed van
de kerk. Hoogtepunt is het zingen van het
Benedictus ( de Lofzang van Zacharias).

De Vespers zijn het avondgebed van de kerk
met als hoogtepunt het Magnificat (de Lofzang
van Maria). Voor een groot gedeelte zingen of
reciteren we de getijden op gemakkelijke
melodieén.

Boeken met de gebeden zijn voorhanden.

's Ochtends bent u op dinsdag, woensdag en
donderdag van harte welkom. De kerk is via de
Bidkapel bereikbaar vanaf 7.55 uur. Het duurt
ongeveer 35 minuten.

De Vespers kunt u op dinsdagavond meebidden.

De kerk is dan vanaf 18.20 uur geopend.

Q

Vaste gebedsmomenten en vieringen in de
Broederenkerk door de week

Maandag 20.00 uur:

Dinsdag

18.30 uur:
19.00 uur:
Woensdag 08.00 uur:

19.00 uur:
Donderdag 08.00 uur:

08.00 uur:

08.15 uur:

Inspiratie Lezen/Lectio Divina
i.s.m. het Jongerenklooster
Getijdengebed
(Lezingendienst enLauden)
Getijdengebed (Vespers)
Eucharistieviering
Getijdengebed
(Lezingendienst en Lauden)
Taizégebed

Getijdengebed
(Lezingendienst en Lauden)
Aanbidding van het

Vrijdag
Allerheiligste
Biechtgelegenheid
Eucharistieviering

08.30 uur:
09.00 uur:

Oecumenische Vespers van Bathmen,
Okkenbroek en Lettele in de 40-dagentijd

Door de covid-maatregelen hebben we eigenlijk al
twee jaar nauwelijks de oecumenische Vespers
kunnen vieren zoals we al 48 jaar gewend waren, Met
de verruiming van de regels kan dat nu gelukkig weer,
en de oecumenische Vespergroep met deelnemers
van beide kerken nodigt u uit bij deze vespers.

We hopen daarmee bij te dragen aan samen rust
vinden, reflecteren, mediteren, met een bijbeltekst,
met gezang en muziek, maar ook met stilte,
ondersteund door mooie afbeeldingen. Zo hopen

we samen met de drie kerken van Bathmen,
Okkenbroek en Lettele in de veertigdagentijd een
mooie voorbereiding naar Pasen te beleven.

U bent daarvoor van harte uitgenodigd in het koor van
de Dorpskerk in Bathmen:
Zaterdagavond 26 februari 19.00 uur
Zaterdagavond 12 maart 19.00 uur

ook online via "kerkdienstgemist.nl Bathmen"
Zaterdagavond 26 maart 19.00 uur

ook online via "kerkdienstgemist.nl Bathmen"
Zaterdagavond 9 april 19.00 uur

Speciale muzikale invulling
We zien u graag!!
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Geloofsgemeenschap Engelbert start met ontmoetingsvieringen!
dinsdag 22 maart in Wijhe - donderdag 21 april in Boerhaar

Door het tekort aan pastorale teamleden vervallen de doordeweekse vieringen na februari 2022.

Op initiatief van het pastorale team worden deze maandelijkse ontmoetingsvieringen gehouden om de
geloofsgemeenschap bij elkaar te houden, ook met het cog op eventuele sluiting van kerken in 2025 .
Pastoor Cornelissen, parochievicaris de Bekker, pastoraal werker Gunnink-van den Berg, diaken Brinkhuis
of emiritus pastoor Verweij zullen de vieringen verzorgen en bij de ontmoetingen zijn.

Programma van de Ontmoetingsviering

10.30 uur: Inloop met koffie

11.00 uur: Viering
Daarna nog een kop koffie voor de liefhebber
Aansluitend soep + broodjes

12.30 Sluiten

Na afloop mogelijkheid voor vrijwillige bijdrage. Het pastorale teamlid is de hele tijd aanwezig. Samen
eten biedt verbondenheid met elkaar.

De ene maand in Wijhe

De voorbereidingsgroep heeft gekozen om de ene maand in de aula van het Weijtendaal in Wijhe te
vieren, op de vierde dinsdag van de maand. We starten hier op dinsdag 22 maart om 10.30 uur.

De volgende data zijn: 24 mei, 26 juli, 27 september en 22 november.

De aularuimte is zeer geschikt voor onze geloofsgemeenschap. Mensen vanuit het Weijtendaal kunnen
hier gemakkelijk komen en ook mensen uit het dorp. Op het moment van publicatie mogen we met 25
personen in de aula op de anderhalve meter.

De aanmelding voor de viering is bij Joke Biezeman zodat we de nodige voorbereidingen kunnen treffen.
Mocht er geen plaats meer zijn dan staat u de volgende keer bovenaan de lijst. Kunt u niet zelfstandig
komen dan kunt u dat ook bij haar melden zodat er voor vervoer gezorgd kan worden. ledereen is
welkom.Mocht de aula bezet zijn vanwege een uitvaart, dan kunnen we terecht in het Klankbord.

De andere maand op de Boerhaar

De andere maand vieren we op de Boerhaar in de kerk, de lunch houden we in het parochiezaaltje.

Op de Boerhaar vieren we in principe elke tweede donderdag van de maand.

In april beginnen we gelijk met een uitzondering. Omdat 14 april Witte Donderdag is, gaan we dan naar
21 april. Noteert u verder: 9 juni, 11 augustus, 13 oktober en 8 december.

In Boerhaar is de viering in de kerk voor iedereen toegankelijk , de lunch in het kerkzaaltje. Voor het
kerkzaaltje is aanmelding wel noodzakelijk. Als de groep te groot is, is het voor de pastorale voorganger
moeilijker om contact met alle bezoekers te hebben.

Woord- en communiediensten in de aula Weijtendaal in Wijhe

We hebben in Wijhe momenteel een groep vrijwilligers voor de vieringen in de aula.
Parochiaanvoorganger Cor van de Berg blijft nog wel voorgaan in de maandelijkse communiediensten
op elke 2e dinsdag van de maand in de aula te Wijhe. Aanvang: 10.00 uur.

Mocht hier de aula bezet zijn, dan mogen we uitwijken naar de biljartzaal in 't Weijtendaal.

Na afloop is er koffie en ontmoeting. Komt er verruiming van de coronamaatregelen, dan drinken we
koffie samen met de bewoners van het Weijtendaal.

10- VIEREN EN MEER



Het Titus Brandsma Huis
nodigt u uit voor de
activiteiten rond de
40-dagen tijd en Pasen.

Woensdag 16-03-2022: Ontmoetingsviering met pastor Fons Zandbelt en diaken Marc Brinkhuis
Aanvang 09.30 uur: Viering. Daarna ontmoeting met koffie en afsluiting met lunch.

Maandag 21-03-2022 en maandag 28-03-2022, 10.00 - max 16.00 uur:
Eéndaagse workshop schilderen in acrylverf onder leiding van Anneke Koch.
In de tijd op weg naar Pasen gaan we in gesprek met elkaar wat licht of het Licht voor ons
betekent of heeft betekend. Niet alleen op weg naar Pasen, maar ook in ons leven.
We kunnen terugkijken en vooruitkijken. Zo ontstaan er niet alleen mooie gesprekken; je
komt zo ook op een idee hoe je beeld gaat geven aan het thema. We schilderen met acryl.
Mocht je niet op die data kunnen, maar wel veel interesse hebt, dan hoor ik het graag.
Na opgave krijg je meer info over de invulling van de dag.
Opgeven bij: Anneke Koch-Wiegers - email: anneke@annekewiegers.nl - tel. (0570) 52 61 96.

Vrijdag 01-04-2022 Koken/Sobere maaltijd onder leiding van Wendy Savelberg en pastor Gauthier
de Bekker. Aansluitend op het thema van de vastenactie, koken we traditionele gerechten
met aandacht voor lokale producten.

Graag opgeven via titushrandsma@heiligelebuinus.nl.

Donderdag 07-04-2022, 20.00 uur Bijbelstudie onder leiding van diaken Marc Brinkhuis

Maandag 11-04-2022 en dinsdag 12-04-2022: Liturgisch bloemschikken o.l.v. Angela Dorland.
We starten maandag om 19.00 uur, dinsdag om 14.00 uur. Deelname in de kosten: €7,00.
Graag aanmelden voor 5 april via titusbrandsma@heiligelebuinus.nl

Vrijdag 15-04-2022 Goede Vrijdag
19.00 vur - 20.30 uur: Kruisverering in stilte met bloemenhulde.
Aansluitend de gebedsviering "de zeven kruiswoorden".
Onder leiding van Hans Mol zingt het koor vierstemmige passiemuziek.
Met een overweging bij elk van de zeven kruiswoorden van Christus stippelen we
letterlijk een weg naar het Licht uit.

21.00 uur: start wake in het TBH: er is permanent iemand aanwezig in het TBH tot
Paasochtend. ledereen is welkom voor een bezinnende aanwezigheid in het TBH. U
blijft zo lang als u zelf wilt.

Zondag  17-04-2022 PASEN
06.34 uur: Bij zonsopgang houden we een gebedsdienst op Paasochtend.
Aansluitend: gezamenlijk ontbijt.

Woensdag 20-04-2022 Afsluitende bijeenkomst: na de eucharistieviering van 9.30 uur, drinken we
samen koffie. Er is gelegenheid om terug te blikken op de afgelopen weken.
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Onmoeting

Diaconie

Gemeenschapsopbouw Missiewerk
Vastenactie

Al enkele jaren is het
PCl-bestuur op zoek
naar vernieuwing van
het bestuur. Het
huidige bestuur is
immers al in haar
tweede ambtstermijn.
In het najaar 2021
meldde penningmees-
ter Harry Elshof dat hij
de roep van het
parochiebestuur niet
kon weerstaan: Harry
zal de penningmeester worden van de Heilige
Lebuinus Parochie Deventer. Zo geschiedde. Per 1
januari 2022 is het huidige PCl-bestuur haar
penningmeester kwijt.

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Na
vele vruchteloze pogingen kwam Henk van
Vilsteren op ons pad, als een geschenk uit de
hemel. Er was maar één gesprek voor nodig: PCI
blij, Henk blij.

Henk heeft inmiddels de benoeming van het
bisdom ontvangen. Hij heeft de penningen
overgedragen gekregen van Harry Elshof.

Met Harry Elshof nemen we afscheid van een
inspirerend persoon. Harry heeft een warm hart
voor de vrijwilligers, het goud van de parochie.
Harry heeft de eerste aanzet gegeven voor een
beleidsplan. De PCl heeft in haar beleidsplan

PCl heeft een nieuwe penningmeester

uiteraard armenzorg staan, maar ook sociale zorg
en vrijwilligersondersteuning. Daarmee zijn ook de
inspiratiedagen geboren.

Vanuit de organisatiestructuur is het bijna niet
mogelijk om zelf actie te ondernemen bij zorg-
vragen, nood te lenigen. Daarvoor zijn vrijwilligers
de ogen en de oren van de parochie.

Harry, dank voor alle tijd, deskundigheid en
inspiratie die jij hebt gestoken in PCI H. Lebuinus.

In Henk heeft de PCl een waardige opvolger
gevonden. Henk is zeer bekend met financiéle
functies. Henk is zeer bekend met het wel en wee
van een parochie, in het bijzonder met de geloofs-
gemeenschap Engelbert, locatie Boerhaar.

In gesprekken kwam nadrukkelijk naar voren dat
Henk het hart op de goede plaats heeft: zorgen
voor hen die het nodig hebben en proberen de
nood te lenigen.

Henk onderschrijft de kerntaken van de PCl van
onze parochie: caritas is niet alleen nood lenigen,
maar ook werken aan het bouwen van een
gezonde gemeenschap.

Henk, welkom in het bestuur PCI Heilige Lebuinus

Marlies ter Horst
Vz PCI

Parochiéle
Caritas Instelling
Heilige Lebuinus

4

U HEEFT TOCH AL GEREAGEERD OP DE ACTIE KERKBALANS?

Het bestuur en het pastorale team hebben in hun folder duidelijk

2022

aangegeven waarom de actie van essentieel belang is voor onze

parochie en afzonderlijke geloofsgemeenschappen. De parochie heeft

Actie
Kerkbalans ="
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uw steun nodig om ook voor volgende generaties inspirerend, gastvrij
en zorgzaam te zijn. Geef daarom vandaag voor de kerk van morgen. Wij



HELP! ...

Een calamiteit bij een viering of bijeenkomst.

Veiligheid heeft al een tijd lang de volle aandacht van het bisdom én van onze eigen BOG-codrdinatoren (Beheer
en Onderhoud Gebouwen). De parochie heeft ook een eigen codrdinator veiligheid, Hendrik Bloemendal.

Er bestaan ondertussen voor al onze kerken goed
uitgewerkte viuchtroutes, er zijn brandblussers
aangeschaft, er zijn sleutelplannen etc. Nu is het
tijd voor de volgende stap, namelijk het imple-
menteren van de stappen die genoemd zijn in het
calamiteitenplan. Het parochiebestuur heeft

besloten dat de Broederenkerk als pilot of proef
zal fungeren. Daarom is deze oproep in eerste
instantie bedoeld voor mensen die regelmatig een
viering in de Broederenkerk willen bijwonen.

Het woord HELP in de kop van dit artikel heeft ook
een dubbele betekenis:

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om een EHBO-en calamiteitenteam te bemensen

De vrijwilligers die zich nu al gemeld hebben voor
de Broederenkerk zijn nu nog te klein in getal.

De bedoeling is dat bij de vieringen, waar meer
dan ca. 50 mensen aanwezig zijn, er onder de
kerkgangers personen aanwezig zijn die in geval
van nood een reanimatie / AED kunnen uitvoeren
of EHBO kunnen verlenen. En ook mensen die
kunnen en willen assisteren bij een eventuele
ontruiming van de kerk.

We zoeken daarom mensen met een (al dan niet
verlopen) EHBO diploma, mensen met een
reanimatie/AED training of een BHV opleiding. Als
u daarover niet beschikt zullen wij —indien u dat
wilt- trainingen organiseren (waarvan de kosten
uiteraard vergoed worden).

In het voorkomend geval staat men er dan nooit

alleen voor. We zorgen voor een goed gestruc-

tureerd geheel waarbij een codrdinator-calamiteit

de leiding heeft. En uiteraard houden we zo nu en

dan een gedegen oefeningl!

U hoeft overigens niet bij elke viering aanwezig te

zijn en we gaan ook niet met een rooster werken.

Daarom zoeken we ook meerdere mensen.

Wilt u meedoen, meld u zich dan bij:

Ger Strijker (coordinator gebouwen):
ger.strijker@gmail.com of Tel: 06 2395 1420

Fien Minis (coérdinator pastoraat) :
f_minis@hotmail.nl

Doe mee, maak het verachil!

4

Jos Egberts en Harrie Meuleman in het zonnetje gezet

Uitreiking Herbergpenning

Op woensdagochtend 16 februari hebben pastoraal werker Lonneke Gunnik en pastor Henk Limbeek de
Herbergpenning uitgersikt aan Jos Egberts, herbergier van het eerste uur, en aan Harrie Meuleman ons

vertrouwde gezicht van speeltuin De Driehoek.
Lonneke en pastor Limbeek zijn zeer betrokken bij
het reilen en zeilen van de herberg van Ars. De
bezoekers van de ontmoetings-

ochtend en Jos en Harrie kregen, onder het genot
van een lekkere slagroom-

taart, uitleg: Jos kreeg de penning vanwege al de
jaren dat hij zich onvermoeibaar inzet voor de

herberg en Harrie kreeg de penning omdat hij altijd

voor ons klaar staat en met de feestdagen steeds
weer met iets lekkers aankomt. Dank jullie wel
mannen, de penning komt jullie toe!
Medeherbergiers

Monique, Chris en Fokko

Links: Jos Egberts - rechts: Harrie Meuleman
SAMEN DOEN - 13



VASTENAC IE

Campagnethema 2022:
Je land is je leven!

Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk en ze bewonen meer dan 20% van het
aardoppervlak. Toch worden hun rechten vaak met voeten getreden als hun grond wordt opgeéist door
grote bedrijven of overheden. Vastenactie 2022 staat daarom in het teken van landrechten. We zullen
zien dat het een belangrijk onderwerp is, dat grote invloed heeft mensen, maar ook op natuur en
milieu. We laten een paar inheemse vrouwen aan het woord, die hun persoonlijke ervaringen tijdens

een internationaal online seminar deelden.

Esther uit West-Papoea

"Als inheemse volken beschouwen we het land
waar we |leven als onze moeder, omdat de natuur -
land, water en wouden - het centrum van ons
universum vormt en onze identiteit vormgeeft. De
natuur is het centrum van onze kennis en wijsheid
en de belangrijkste bron voor ons overleven."

Ze legt helder uit dat haar volk niet tegen ontwik-
keling is, maar zich wel verzet tegen uitbuiting en
plundering van de aarde: "We vinden dat we ont-
wikkeling nodig hebben, maar geen destructieve
ontwikkeling, die geen rekening houdt met duur-
zaamheid en het overleven van onze planeet.
Ons aanhoudende verzet tegen monocultuur
plantages, mijnindustrie en een inhalige overheid
vormt een bedreiging voor investeerders en
overheid. Nu zorgt een speciale wet ervoor dat de
overheid controle over ons land heeft en dat ons
verzet geen wettige grondslag heeft. De dreiging
daarvan voelen we diep.

Onderzoek heeft uitgewezen dat bijna anderhalf
miljoen hectare oerwoud dat aan inheemse
papoea’s toebehoorde door de overheid aan grote
palmoliebedrijven is toegewezen. Daarnaast is nog
anderhalf miljoen hectare van inheemse mensen
afgenomen door fraude, intimidatie en andere
lafhartige methodes. Bovendien zijn belangrijke
passages over milieubescherming uit de wet
verdwenen."

Inheemse volken leven van hun land, maar ook
met hun land.

14 - SAMEN DOEN

Lucélia uit Guatemala

vertelde zo dat door de bouw van grote water-
krachtcentrales in de voor haar volk heilige rivier,
hele dorpen onder water kwamen te staan en
landbouwgrond verdween. Er stond geen
vergoeding tegenover, slechts de mogelijkheid
elders een nieuw bestaan op te bouwen. Ze
vertelde hoe de achterblijvers vechten voor hun
rechten, maar dat ze worden tegengewerkt en
bedreigd. Het aantal zelfmoorden in haar gemeen-
schap is gestegen en wie opstaat tegen de
overmacht van overheid en multinational begeeft
zich op een levensgevaarlijke weg. Ook Lucélia
ontving doodsbedreigingen.




De Indiaanse Lucélia uit Brazilié lIze Brands Kehris,

zei tijdens het seminar: "Ons leven en onze ass. secretaris-generaal bij de VN op het gebied
identiteit hangen nauw samen met ons land. De van mensenrechten, vertelde dat er in 2020 331
rivier is heilig voor ons. Ze verbindt ons. Zonder mensen werden vermoord, die opkwamen voor
land en zonder rivier zullen wij verdwijnen." de rechten van inheemse volken en voor het

milieu. Want ook het milieu en de bescherming
Onder andere de wereldvoedselmarkt, de energie-  ervan is een belangrijk en gevaarlijk thema als het

behoefte van zich ontwikkelende economieén en gaat over landrechten: de inheemse volken maken
de vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld 6% van de wereldbevolking uit, maar ze beheren
elektronica eisen echter heel veel ruimte en 80% van resterende biodiversiteit. Denk aan de
grondstoffen op. En die wordt vaak gevonden op oerwouden, maar ook rivieren en kusten waar
nog - min of meer - ongerepte natuurgebieden. talloze planten en dieren leven.

Daarbij wegen economische belangen zwaarder De grote multinationals - producenten van

dan de rechten van de mensen die er wonen: die bijvoorbeeld palmolie en soja - vervangen een
worden niet zelden met geweld beroofd van hun gevarieerd landschap met honderden soorten
huizen en hun land. En daarmee van hun thuisen  door een monocultuur: een groot opperviak waar
hun levensonderhoud. slechts één gewas groeit dat bovendien met

kunstmest en zware bestrijdingsmiddelen
kwetsbaar en zwak wordt.

Ook in onze parochie kunt u uw steentje bijdragen. U kunt geven in de collectes, die in de meeste
gevallen bij de uitgang van de kerk staan, na afloop van de weekendvieringen in de Veertigdagentijd.
U kunt ook uw geld overmaken o.v.v. Vastenactie 2022 op

NL21 INGB 0000 0058 50

t.n.v. Vastenactie, Den Haag

Vastenactie 2022
Je land is je leven

Dagelijks worden mensen uit hun
huizen gezet omdat een overheid of
grote onderneming zich de kostbare
grond toe-eigent waar ze wonen. Uw
hulp is hard nodig om deze kwetsbare
mensen bij te staan, die vaak letterlijk
met lege handen achterblijven.

Helpt u mee?

Voor € 23 kunnen we
bijvoorbeeld al een
drinkwatersysteem
herstellen.

IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50

€7  www.vastenactie.nl | VASTENAC IE |
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"Samen sterk: ik begrijp jouw gemis ... "
Lotgenotenbijeenkomsten voorjaar 2022

Langzaam maar zeker durven we weer het nodige
te organiseren. Zo willen we opnieuw lotgenoten-
bijeenkomsten opzetten in de regio Olst-Boskamp-
Wijhe-Boerhaar en dat doen we in oecumenisch
verband. Mensen, die een partner hebben
verloren en die dat willen, brengen we samen op
een drietal ochtenden:

21 april (in het Langhuus in Wijhe),

12 mei (in De Bastiaan in Olst) en

2 juni (in De Hoeksteen in Boskamp).

Ochtenden waarop mensen met een zelfde
verlieservaring elkaar ontmoeten.

Lotgenoten hebben vaak maar een half woord
nodig om elkaar - ook al kennen ze elkaar niet of
nog maar pas - toch te begrijpen. Daarmee hopen
we mensen te helpen weer een weg te vinden in
het leven. Dat het leven op de een of andere
manier weer kleur en zin krijgt.

De mensen zullen zoveel mogelijk persoonlijk
worden benaderd, maar we gaan er vanuit dat we
niet alle mensen kennen, die in de afgelopen jaren
een partner hebben verloren. Daarom publiceren
we dit artikel ook in de kerkbladen.

Wij willen er zinvolle achtenden van maken: koffie
en thee afgewisseld met het delen van elkaars
verhaal, een bezinningsmoment en ter afsluiting
een eenvoudige maaltijd.

Wilt u graag deelnemen, geef u dan op bij
Annie van den Berg (06-54 24 69 06),
Lammie In 't Veld (06-5703 81 76) of
Mariet Leerkes (06-40 81 58 09).

We hopen u dan te zien.

Ds. Henk Jan Damstra, PG Olst en PG Wesepe
Lonneke Gunnink-van den Berg, pastoraal werker
parochie H. Lebuinus

Ds. Martje Veenstra-Oving, PG Wijhe

L4

Het is nog best lang tot 11 juni. Maar omdat de inschrijvingen
heel snel vollopen, kondigen we nu toch al de
boerenpelgrimstocht aan.

Aarzel dus niet te lang om in te schrijven!

“De boerenpelgrimstocht bracht mij een gevoel van saamhorigheid en

inspiratie om het platteland te eren en te danken”.

De boerenpelgrimstocht
Op 11 juni 2022 gaan we weer|
Samen struinen door akkers en weilanden.

Stil staan in het boerenlandschap en persoonlijke teksten horen van

omliggende boeren over hun boerenwaarden.

Ruimte ervaren voor bezinning en verbinding, om op verhaal te komen bij

Boer en Mens.

In deze bijzondere tocht ontmoet je een ‘kleurrijke’ gast die je meeneemtin

zijn hartstocht voor boeren.

Aankondiging

De boerenpelgrimstocht (9 kilometer) vindt 2x plaats op 11 juni 2022.

Ochtend: vertrek om 9.15 uur.
Middag: vertrek om 13.30 uur.

Vertrek en eindpunt: De Oarns Hoeve, Eekteweg 1, 7448 PN Haarle.

Opgave voér 25 mei 2022
Kosten incl. boerenpannenkoek: € 15,-

Voor de wandeltocht is het belangrijk dat je goed ter been bent. Zorg voor

stevige waterdichte schoenen. Honden niet toegestaan.
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De tocht heeft een maximaal
aantal deelnemers, dus geef je snel op, via betaling bij www.boerenmens.nl




Eerste Hulp In elk Zout-nummer geven we dit seizoen langs de weg van het
zogenaamde ABC-alfabet een korte, sobere uitleg van een aantal
katholieke begrippen die we niet meer zo vaak tegenkomen.

We baseren ons hierbij op het boekje Eerste Hulp bij katholieke

begrippen, Uitgeverij Abdij van Berne

bij katholieke begrippen

.

Carnaval

Komt van de Latijnse woorden "carne vale" wat betekent "vlees vaarwel".

De meningen zijn verdeeld of carnaval een van ocorsprong katholiek feest is of dat katholieken zich op
enig moment een van origine heidens eet- en drinkgelag hebben toegeéigend. Het woord "carnaval”
duidt in de katholieke traditie op drie dagen van uitbundig feestvieren, voorafgaand aan Aswoensdag
c.g. de 40-dagentijd (de zes weken van bezinning en soberheid ter voorbereiding op het Paasfeest). Met
name in het zuiden van ons land wordt het carnavalsfeest nog steeds elk jaar uitbundig gevierd.

Ca ritas

In het Latijn betekent "carus": dierbaar, waardevol. Het gaat hier om het begrip "naastenliefde"”. Vaak
houdt het woord "caritas" verband met organisaties die gericht zijn op het doen van goede werken voor
armen, dak- en thuislozen, viuchtelingen en andere hulpbehoevenden.

*In onze Lebuinus Parochie is de PCl de caritasinstelling, waar mensen een vraag voor concrete (materiéle) hulp kunnen neerleggen.

Catechese

Afkomstig van het Griekse woord "katechesis" = onderricht.

Bedoeld wordt hier "godsdienstonderricht" (onderwijs) voor zowel kinderen als volwassenen. Kinderen
krijgen bijvoorbeeld catechese-onderricht ter voorbereiding op eerste communie en vormsel. En zo kan
bij volwassenen catechese gegeven worden bij de huwelijksvoorbereiding of bij de toetreding tot de
Rooms-Katholieke Kerk.

Catechumeen
lemand die catechese (onderricht/onderwijs) ontvangt ter voorbereiding op het doopsel.

Celibaat

Dit woord is afgeleid van het Latijnse woord "caelebs": ongehuwd .

Het celibaat is de aanvankelijke kerkelijke gewoonte en latere kerkelijke wet (voor de Katholieke Kerk
althans) om als priester, religieus/religieuze of "gewijde maagd" niet te trouwen en zich te onthouden
van elk seksueel contact. Deze regel gaat voornamelijk terug op de navolging van Jezus, die volgens de
overlevering celibatair leefde, en op het "vrij zijn" om zich geheel en al te kunnen wijden aan God en
een leven ten dienste van de kerkgemeenschap. Een priester, religieus of religieuze die seks heeft met
iemand, "breekt" het celibaat.

Concilie

Latijn: concilium = samenkomst, vergadering.

Een algemene vergadering van bisschoppen onder leiding van de paus. Op een concilie staan belangrijke
onderwerpen centraal die de geloofsleer en morele of sociale leer van de kerk betreffen. Het vormt het

hoogste bestuursniveau van de Rooms-Katholieke Kerk.

Een synode daarentegen is een vergadering van kerkelijke leiders en dan meestal op het niveau van een

groep bisdommen.
*Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) werd in de Rooms-Katholieke Kerk het Latijn als enige liturgische taal vastgesteld.
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Voorzitter:
vicaris
R. Cornelissen

Vicevoorzitter:
TJ.GM. Lam

Secretaris:
. M. Buijs

Penningmeester:
H. Elshof

Communicatie
en PR:
Evert Alink

Mens en
~ Organisatie:
§ E.van Zuylen

U Begraafplaatsen:
‘W T Wellenberg

Namens het
pastoraal team:
M. Brinkhuis
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Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Op
deze pagina vindt u de mededelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast
zijn onze bestuursleden natuurlijk altijd aan te spreken voor uw vragen!

Parochie 2025

Ondanks het feit, dat de informatiebijeenkomsten wederom uitgesteld moesten worden, ligt het
proces niet stil. Er zijn bijeenkomsten geweest met de codrdinatoren van de geloofsgemeen-
schappen ter voorbereiding van de info-bijeenkomsten en alle codrdinatoren hebben een notitie
"Parochie in beeldverhalen ontvangen".

Aan de geloofsgemeenschappen wordt gevraagd zich een beeld te vormen over hoe zij denken, dat
hun geloofsgemeenschap er na 2025 uit ziet. Hiervoor zijn richtlijnen gegeven over: welke
aspecten moeten in het heeldverhaal aan bod komen, wat zijn de voorwaarden om aan het beeld
te kunnen voldoen en hoe worden de stappen in een tijdslijn geplaatst.

De codrdinatoren en andere betrokkenen van de geloofsgemeenschap kunnen ondersteuning
hierbij krijgen. Sommige geloofsgemeenschappen zijn al een eind op weg, andere willen eerst de
info-bijeenkomst afwachten.

Afstemmingsoverleg

Véor corona vond er met enige regelmaat een overleq plaats tussen een afvaardiging van de
besturen van de Heilig Kruis Parochie en de Heilige Lebuinus Parochie. In februari is dit weer
opgepakt. Gesproken is over het personeelsheleid. Het streven is om hier zoveel mogelijk
eenvormigheid in te brengen en waar mogelijk samen te werken. Hetzelfde geldt voor de actie
Kerkbalans.

Ook in de Heilig Kruis Parochie is een project Parochie 2025 gaande. Ideeén en ervaringen zijn
uitgewisseld. En natuurlijk is ook aan bod gekomen hoe het gat dat door het vertrek van Gé
Nijland is ontstaan opgevangen zal worden. Duidelijk is al wel, dat zijn vertrek consequenties zal
hebben voor de doordeweekse vieringen in beide parochies.

Vertrouwenspersoon

Maria van Mierlo, vertrouwenspersoon van onze parochie, heeft aangegeven met deze taak te
willen stoppen. We zijn haar zeer erkentelijk voor haar inzet voor onze parochie. En we zijn ook
heel blij ute kunnen meedelen, dat er een vervangster is gevonden in de persoon van Betsie
Engbrink-Herder.

Betsie woont met haar man in Olst. Ze is een aantal jaren lid van het parochiebestuur geweest met
de portefeuille communicatie. Ze werkt voor het centrum voor jeugd en gezin. Ze heeft onlangs
een opleiding tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit afgerond.

Corona
We kunnen weer naar de kerk zonder vooraf aan te melden. Handen reinigen, mondkapije op
tijdens het lopen en 1,5m afstand worden voorlopig nog aangehouden.

Nieuwe adviseur vastgoed aartsbisdom Utrecht

Per 1 februari 2022 is de heer Ellenkamp in dienst getreden van het aartshisdom Utrecht. Hij volgt
als adviseur vastgoed de overleden ing Van Heijst op. De meeste BOG-codrdinatoren zullen hem
kennen, omdat hij tot 1 februari 2022 medewerker was bij onze "huisarchitect” Boerkamp.



Van de penningmeester

Het jaar 2021 is financieel ook afgesloten. Momenteel wordt er hard aan gewerkt om de jaarrekening opgesteld te krijgen. Zodra deze er is
en de bestuursvergadering en het bisdom hiermee hebben ingestemd, zullen we deze publiceren op onze website.

Voor 2022 is er een begroting gemaakt van onze verwachte baten en lasten. Het is best gecompliceerd om een goede cijfermatige
verwachting te maken. Toch zijn er bepaalde trends, die hierin zichtbaar worden.

De laatste jaren heeft de parochie een positief financieel resultaat behaald. Dit resultaat is wel elk jaar minder geworden, maar ook over
2021 schrijft onze parochie "zwarte cijfers”. Tot zover het goede nieuws.

Bij de samenstelling van de begroting 2022 zien we toch een achteruitgang in onze baten. De kerkbijdrage gaat verder achteruit en de
hijdrage van vieringen (collectes, stipendia e.d.) loopt ook terug. Uiteraard heeft corona dit mede veroorzaakt.

De kosten van met name onderhoud aan onroerend goed en de energiekosten stijgen fors. De kans is reéel, dat we dit jaar op de rand van
positief/negatief komen. In een indicatief overzicht ziet het er als volgt uit:

realisatie concept begroting
2020 2021 2022
Totale lasten 752.445 719.886 732.006
Totale opbrengsten 805.910 753.897 732.020
Resultaat 53.465 34.01 14
Waaronder:
Opbrengst collectes 52122 37.573 31.400

Opbrengst begraafplaatsen  172.300 164.332 153.240

Op onze website kunt u de opgestelde begroting voor 2022 bekijken. Als u hierover vragen of opmerkingen hebt, dan vernemen wij dat
graaq. Eén ding is duidelijk: zonder uw financiele steun, in welke vorm dan ook, kunnen we niet!!

\ 4

Huispaaskaarsen bestellen?

Dat kan! Hiernaast ziet u welke motieven er zijn.
Bestellen kan tot 21 maart.

L 3 ﬁ i Lz
U kunt van elk motief verschillende maten bestellen:
Motief A 60 cm hoog 8 cm dik £ 65,00
50 cm hoog 7 cm dik € 50,00
30 cm hoog 6 cm dik € 25,00
20 cm hoog 7 cm dik €12,00
= - '@
“

Motief B 60 cm hoog 8 cm dik € 65,00
50 cm hoog 7 cm dik €50,00 s N
30 cm hoog 6 cm dik € 25,00

Motief C 60 cm hoog 8 cm dik € 65,00 - - u _
50 cm hoog 7 cm dik £ 50,00
30 cm hoog 6 cm dik € 25,00 =

Motief D 50 cm hoog 7 cm dik € 50,00 A B & D
30 cm hoog 6 cm dik € 25,00

U betaalt vooraf. U levert het gepaste bedrag bij het secretariaat van de Parochiekerk Broederen,
onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel mailadres.

Bent u daartoe niet in de gelegenheid, neem dan contact op met Andrea Oomes,
aoomes@heiligelebuinus.nl. Vermeld s.v.p. "Bestelling huispaaskaars".

Of bel het centraal secretariaat op woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

U kunt, indien u wilt, de kaars laten zegenen in de Paaswake in de Broederenkerk op zaterdag 16 april,
om 21 uur.

BESTUURSTAFEL- 19



Vertrouwenspersoon ongewenste
omgangsvormen en integriteit:

Betsie Engberink-Herder

Met het vertrek van Maria van Mierlo als vertrouwens-
persoon per 1 maart was het bestuur op zoek naar een
opvolger en heeft ze deze gevonden in mijn persoon. Ik
waadrdeer het vertrouwen dat het bestuur in mij heeft, voor
het vervullen van de rol van vertrouwenspersoon binnen
onze pdarochie.

Voorstellen

Ik ben Betsie Herder, getrouwd met Herman Engberink en
we wonen in Olst. Wij hebben samen drie kinderen die al
een tijdje niet meer thuis wonen. Sinds oktober zijn wij de
trotse opa en oma van een kleindochter.

Ik ben werkzaam bij de gemeente Voorst als codrdinator
voor het Centrum Jeugd en Gezin waar ik zorg dat
medewerkers goed vorm kunnen geven aan ondersteuning voor gezinnen en de kinderen in die
gezinnen.

In 2020 heb ik de opleiding tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit gevolgd
bij het landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIV)

Wat doet een vertrouwenspersoon

Stel je voor ...

Een medewerker neemt enkele kantoorspullen van de parochie mee naar huis. Onschuldig toch? Papier,
plakband, kleine dingen. Maar sommigen vinden dat niet kunnen. Overdreven?

Een medewerker legde zijn arm om de schouders van een vrouwelijke vrijwilliger heen. Hij troostte haar
alleen maar, want ze was verdrietig. Ja, dat zijn hand haar borst aanraakte, dat was gewoon niet de
bedoeling geweest. Maar zij baalt ervan. Aanstellerij?

Een bestuurslid gebruikt een parochiezaal voor een privéverjaardagsfeest. De zaal is toch leeg die avond,
hij heeft de sleutel, is verder niemand tot last en nou ja - hij doet genoeg voor de parochie, en allemaal
voor niets, dus daar mag best eens iets tegenover staan. Moet kunnen?

Dit zijn natuurlijk voorbeelden, maar zelf kun je misschien wel meer van dit soort situaties bedenken. De
grens tussen wat kan en wat (net) niet kan is vaak behoorlijk vaag. Als je twijfelt over een voorval,
bespreek het dan altijd eerst met de direct betrokkenen of met de PCG-er. Mocht je dat niet durven, of
kan het niet omdat het over dingen gaat die echt privé zijn of die juist over een verantwoordelijke gaan,
dan kun je je wenden tot de vertrouwenspersoon. Je kunt je verhaal kwijt en zij bespreekt met jou wat
de mogelijke vervolgstappen zijn naar aanleiding van de situatie.

Verder
Als je besluit te bellen (een mail mag ook) vertel je dat je contact zoekt als vertrouwenspersoon.
Vervolgens luister ik naar je verhaal en maken we een vervolgafspraak.

Gegevens

Betsie Engberink-Herder

tel.: 06-3912 3497

mail: vertrouwenspersoon.hlp@gmail.com
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Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 61 23 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RAB0 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Bidden en vieren

De lauden is een deel van
de kerkelijke getijden dat
vroeg in de morgen
wordt gebeden. In de
Broederenkerk kunt u
meebidden op dinsdag,
woensdag en/of
donderdag, 's morgens
van 08.00 tot 08.30 uur.
Elke dinsdagavond is er
voortaan een
eucharistieviering om
19.00 uur.

In de vastentijd wordt
elke vrijdag om 15.00
uur de kruisweg
gebeden. Ook dan bent
u welkom.

Koper poetsen

Vele handen maken licht werk. Dat geldt ook voor
het koperpoetsen. Voor één persoon is dat een
hoop werk en niet gezellig. Als er een paar
meedoen gaat het sneller en werkt het ook een
stuk prettiger. Met één of twee samenkomsten
zijn we dan hopelijk klaar. Interesse? Meldt u dan
aan op ons secretariaat (gegevens zie boven aan
deze bladzijde).

Kerkenwacht

Nu er weer meer mogelijk is wat betreft de
coronamaatregelen denken we ook al voorzichtig
over activiteiten in onze kerk voor de komende
maanden en in de zomer (exposities, enz.). Op het
ogenblik hebben we achttien vrijwilligers die per
toerbeurt gastheer/vrouw zijn op de vrijdag en
zaterdag dat de kerk is opengesteld. Maar op die
manier hebben we elke week acht mensen nodig
en ben je dus vaker aan de beurt. Willen we in de
zomermaanden de kerk ook op andere dagen
openstellen voor met name toeristen (en die
zullen er zeker komen), dan hebben we veel meer
hulp nodig. Ock hier geldt: hebt u interesse, of

Paramenten Broederenkerk

wilt u een keer meelopen om te zien of het u
bevalt? Neem contact op met ons secretariaat.

1672-2022

Dit jaar is het precies 350 jaar geleden dat de
Republiek in corlog was met Engeland, Frankrijk,
Keulen en Miinster. Na een beschieting van slechts
enkele dagen door troepen in dienst van de
vorst-bisschoppen van Minster en Keulen moest
de vesting Deventer capituleren. De katholieken
kregen de Grote kerk toegewezen en de
gereformeerden bleven in het bezit van o.a. de
Broederenkerk, die ze bij de reformatie al in
gebruik hadden genomen. Maar in dit "rampjaar"
1672 gebruikten de huurtroepen van de bisschop
(jawel, van een katholiek geestelijke) de
Broederenkerk als een soort kazerne en
wapenopslagplaats! Het Keulse bezettingsleger
vertrok in 1674. De Gereformeerde Kerk werd
toen weer hersteld als de geprivilegieerde religie
in de stad en kreeg wederom het gebruik van alle
kerkgebouwen.(Uit het boek van onze parochiaan
Clemens Hogenstijn over de Broederenkerk.)
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Nicolaas Schalkhaar

Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur

E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 97 RABO 0146203801 Misintenties - NL 38 RABO 0162443331
Contactpersoon 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 65 1169, e-mail dianbouwman@kpnmail.nl

Palmpasen Jezus op de ezel begroeten in de Nicolaaskerk

De zondag voor Pasen vieren we de intocht van Jezus in Jerusalem. De kinderen worden 10 april
uitgenodigd bij de eucharistieviering van 10.30 uur met hun mooi versierde Palmpasenstok. Met deze
stok gaan ze Jezus op de ezel in de kerk begroeten.

Zaterdagochtend, 9 april om 10.00 uur, bieden we de kinderen aan om in Het Koetshuis hun
meegenomen kruisstok te versieren. De versieringen worden door de werkgroep aangeboden, de stok
graag zelf meenemen. Uiteraard zijn alle kinderen van harte uitgenodigd bij de eucharistieviering op
Palmpasen met of zonder Palmpasenstok.

De kinderen die zaterdagochtend 9 april de Palmpasenstok in Het Koetshuis willen komen versieren
moeten zich aanmelden véér 6 april

online: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl of

telefonisch op dinsdag- donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur 0570-62 28 34

Pasen

Eerste Paasdag zal in de eucharistieviering van 10.30 uur het licht van Christus over de vier windstreken
verdeeld worden. We hopen op veel kinderen in deze viering, zij mogen het licht van de Paaskaars
symbolisch over de wereld verspreiden. Na de viering mogen de kleinste kinderen Paaseieren zoeken op
het grasveldje in de tuin en de oudere kinderen mogen gaan speuren in het Pastoorsbosje.

Betaalverzoek voor collecte- en plaatsengeld

Nicolaas Schalkhaar. Scan de code met de Camera App op je telefoon. Vanaf nu
kunt u uw plaatsengeld en collectegeld betalen met de QR-code. De hierbij
geleverde QR-code kunt u ook thuis gebruiken. In de kerk is op de hoeken van
de bank, aan beide zijden, ook een QR-code geplakt dus ook in de kerk is betalen
op deze manier vanaf nu mogelijk. Mocht u liever met contant geld betalen,
geen nood; de vertrouwde bus achterin de kerk blijft natuurlijk ook mogelijk.

Ontmoetingsvieringen

Drie keer per jaar wordt er op de dinsdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur een ontmoetingshijeenkomst
georganiseerd, en wel op 15 maart, 21 juni en 18 oktober. De ochtend begint om 9.30 uur met een
eucharistieviering. Vervolgens is er een gezellig samen zijn met koffie en iets lekkers.

Elke ochtend heeft een eigen thema. Aan de hand van dat thema zal iemand van het pastoraal team met
ons in gesprek gaan. Mocht u vanwege lichamelijke beperkingen moeilijk naar de kerk kunnen komen,
geen nood, gaan wij samen met u op zoek naar een oplossing. Vooraf aanmelden is wel gewenst in
verband met de catering.

Aanmelden bij het secretariaat 0570-62 28 34 op de dinsdag- of donderdagochtend van 9.30 uur tot
12.00 uur of online aanmelden kan ook: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl.

Thuis communie ontvangen

Marlies Lucassen, Betty van Oldeniel en Dick Bouwman reiken maandelijks of tweemaandelijks, al naar
de wens van de communicant, de communie thuis uit. Mocht u niet in staat zijn of vanwege corona
angstig zijn om naar de kerk te komen, maar wel de communie willen ontvangen, dan kunt u zich
aanmelden bij het secretariaat van de Nicolaaskerk: 0570-62 28 34.
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Nicolaas Lettele

E-mail:
Rekeningnr.:

Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 0570 - 65 13 28
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Bij vragen/bezoekje, contactpersoon Joke Haverkamp, tel. 0570-65 13 28

Contactpersoon 't Zout: Riky Westerbeek - e-mail rikywesterbeek@hotmail.com

Kerkbalans 2022

Bij de Actie Kerkbalans zijn in de maand februari al
veel enveloppen binnengekomen.

De retourenvelop kan gedeponeerd worden in de
brievenbus van kerk, Bathmenseweg 37, of met de
scah QR-code in uw Rabo-app.

Wij hopen dat u allen de kerk blijft steunen en
rekenen op een ruimhartige bijdrage.

Woensdagmorgenviering

In de 40-dagentijd is er op woensdagmorgen

geen viering in de kerk. Na Pasen is er elke woens-
dagmorgen om 9.00 uur weer een korte overwe-
ging. De parochianen in onze geloofsgemeenschap
zijn van harte welkom om deze dienst in de kerk
mee te vieren.

Ontmoetingsmorgen

In 't Zout februari stond
vermeld dat er 16 maart een
ontmoetingsmorgen is
gepland. Deze gaat niet door.
De nieuwe datum is vastgesteld op 18 mei.
Nadere mededelingen hierover volgen.

Wijziging opening parochiesecretariaat

Helaas is het vanwege een tekort op personele
bezetting niet meer mogelijk het parochiesecreta-
riaat op de maandagmorgen open te houden. Wel
zullen alle aanvragen welke binnenkomen via mail
of via de brievenbus, wekelijks worden verwerkt.
Als u toch graag iemand wilt spreken dan mag u
bellen met Joke Haverkamp 0570-65 13 28.

Mededeling parochiebestuur en pastoraal team
Vanwege de huidige coronamaatregelen waren

zij helaas genoodzaakt om alle geplande
informatiebijeenkomsten over de toekomst van de
parochie en de geloofsgemeenschappen uit te
stellen. Toch zou het parochiebestuur en het
pastoraal team graag met parochianen van alle
geloofsgemeenschappen in gesprek gaan over de
toekomst. En dat kan nu weer.

De nieuwe datum is vastgesteld op 16 maart
Nadere mededelingen hierover volgen.

Op weg naar Pasen
Wij bereiden ons voor
op Pasen. Op woens-
dag 2 maart is het
Aswoensdag. Om
19.00 uuris ereen
viering in onze kerk. Voorganger is diaken Marc
Brinkhuis. Vervolgens begint ook de 40-dagentijd.
En wat is dan nog mooier om ook aan de kruisweg-
meditatie deel te nemen. Stilstaan bij de veertien
staties van de kruisweg, het lijden en sterven van
onze Heer Jezus Christus. De Kruisweg- meditaties
zijn op de vijf volgende woensdagen en begint op
9 maart om 19.00 uur in onze kerk. Een zinvolle
voorbereiding op weg naar Pasen, naar een nieuw
leven, naar een nieuw begin.

Vastenactie

De Vastenactie 2022 heeft als thema:
"Landrechten". Deze actie is bedoeld voor het
belang voor lokale mensen. Ze delven vaak het
onderspit tegenover overheden en grote bedrijven
die hun kostbare grond opeisen, met desastreuze
gevolgen voor hun welzijn.

De collectebussen staan vanaf 2 maart t/m 17 april
in het portaal van de kerk.

Oecumenische Vespers van Bathmen,
Okkenbroek en Lettele in de 40-dagentijd

Een uitnodiging van de drie kerken. Zie verder in
't Zout op blz. 9 en op de site van Heilige Nicolaas
Lettele.
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Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  Kerkbalans- NL 90 RABO 0139204202 Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293
Beheerder:  parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08

Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Ontmoetingsviering

ledereen die het fijn vindt om samen koffie te drinken, samen een viering mee te maken en daarna nog
samen wat te eten en na te praten, nodigen we uit op woensdag 9 maart. Vanaf 10.30 uur bent u
welkom in parochiezaal De Hoeksteen en ontmoeten we elkaar bij een kopje koffie of thee. Om 11.00
uur is er een communie- of eucharistieviering in de kerk en daarna gaan we in De Hoeksteen aan tafel
om samen te genieten van soep en broodjes.

De voorgangers in de viering zijn leden van het pastoraal team. Zij vinden het fijn om u daarna ook nog
op een ongedwongen manier te ontmoeten. U kunt zich voor deze ontmoetingsbijeenkomst opgeven bij
Annie van den Berg, 06-54 24 69 06 of Lammie In 't Veld, 06-57 03 81 76.

Informatiebijeenkomst

De informatie- en uitwisselingshijeenkomst over de toekomst van onze kerk en geloofsgemeenschap in
Olst/Boskamp vindt plaats op maandag 14 maart om 19.30 uur in parochiezaal De Hoeksteen of in de
kerk. Meer hierover leest u in het losse inlegvel in dit Zout.

Oecumenische avondgebeden

We hopen in de komende veertigdagentijd ook de oecumenische avondgebeden in de Dorpskerk in Olst
weer op te kunnen pakken. Het bijzondere van deze korte avonddiensten zijn de rust en de verstilling
die ervan uitgaan; een moment om op adem te komen in de drukte van het dagelijks leven.

Wilt u ook even de weldaad voelen van een halfuurtje bezinning op het Paasfeest binnen de
eeuwenoude muren van de Dorpskerk, dan nodigen we u van harte uit. Misschien kent u deze vieringen
al en was u een trouwe bezoeker, maar misschien hebt u er ook nog nooit van gehoord. In beide
gevallen hopen we u te ontmoeten op 4, 11, 18 en 25 maart en op 1 en 8 april van 19.30-20.00 uur in
de Dorpskerk in Olst.

Geen enkele winter
duurt eeuwig

Geen enkele lente
slaat een beurt over

Lourdesbedevaart

Na een lange periode van niet kunnen reizen en dus ook niet op bedevaart kunnen gaan, zijn we blij dat
we in september van dit jaar weer een parochiereis naar Lourdes kunnen aanbieden. Meer info vindt u
in de folder achterin de kerk of via Johan Haverkamp, 06-21 24 19 17 of Lammie In 't Veld,

06-57 03 81 76. In 't Zout van april worden ook informatiebijeenkomsten aangekondigd.

Communie thuis

Voor iedereen die om welke reden dan ook niet meer naar de kerk kan komen en graag de H. Communie
thuis wil ontvangen, is er de mogelijkheid om dit aan te vragen. Diaken Henk Bosch en Lammie In 't Veld
kunnen dit naar wens verzorgen. U kunt hiervoor op vrijdagochtend tussen 9.30 en 10.30 uur contact
opnemen met het secretariaat, 0570-56 38 43, of op een ander moment met Lammie, 06-57 03 81 76.

Oud papier: 31 maart en 1 april.
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~ Stationsweq 9
8131 DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09INGB0000911561
= Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
=4 'tKlankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com

Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl |
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Doordeweekse vieringen stopt per 1 maart 2022
Het pastoraal team heeft zich bezonnen op de
consequenties van het vertrek van pastor Ge
Nijland voor onze pastorale inzet. Met name voor
de (doordeweekse) vieringen lopen we tegen
grenzen aan. Daar komt bij dat we in het
afgelopen jaar al meer teamleden zijn
kwijtgeraakt en er geen nieuwe pastorale krachten
bij zijn gekomen. Daarnaast waren we al enige tijd
bezig met een nieuwe vorm van een
(maandelijkse) doordeweekse viering, de
zogenoemde ontmoetingsviering. Door de
coronamaatregelen heeft de implementatie van
die viering helaas vertraging opgelopen.

We hebben besloten om nu de ontmoetingsvierin-
gen echt te gaan starten. Met de komst van de
ontmoetingsviering zullen we echter de doorde-
weekse vieringen in Engelbert (door een lid van
het pastoraal team) beé&indigen.

We snappen heel goed dat dit een aantal mensen
pijn zal doen, maar het is helaas niet meer vol te
houden. We hopen dat de ontmoetingsviering in
het Weijtendaal en Boerhaar een goed alternatief
zal bieden.

Vanaf maart gaan de ontmoetingsvieringen van
start.De eerste ontmoetingsviering is op 22 maart
om 10.30 uur in het Weijtendaal.

Marc Brinkhuis.

Bezorgers parochieblad 't Zout,

Hartelijk dank voor jullie inzet om 't Zout elke keer
weer bij onze parochianen te bezorgen. Afgelopen
jaar hebben we afscheid genomen van de
bezorgers de familie Huis in 't Veld en Willy Kleine
Schaars. We hebben hen bedankt met een aardige
attentie. De betreffende wijken zijn overgenomen
door Trees Wellenberg en Wim Brand. Voor
iedereen een mooi en gezond bezorgjaar 2022,

Overleden in ons geloofscentrum
Op 5 februari 2022 W.G. Strijdveen-Heuvink op 87-
jarige leeftijd.

oo Aﬂwmhalans ,I:\:thboag:;gingen thans
je kerk

binnen € 26.033,-.

Dit is de situatie op
12-02-2022. Niet alle toezeggingen zijn binnen.
We rekenen nog op u. De bijdrage kunt u
overmaken op banknummer:
NLOS5 INGB 0006 5627 56 t.n.v. Geloofscentrum
Engelbert te Wijhe. Alvast dank voor uw
medewerking en bijdragen.

Agenda

Dinsdag 8 maart Woord- en Communiedienst in
't Weijtendaal om 10.00 uur.

Donderdag 17 maart Taizéviering in de
Nicolaaskerk om 19.00 uur.

Dinsdag 22 maart Ontmoetingsviering in

't Weijtendaal om 10.30 uur.

Kopij voor deze pagina
Uiterlijk maandag 7 maart 2022 inleveren via
e-mail: zoutengelbert@gmail.com

Tijd

Een hand op je schouder

Een simpel gebaar

Gewoon laten weten

Wif staan voor jullie Rlaar

Een luisterend oor

Het kan zo veel betekenen

Het Rost vaak niet veel

Je hoeft alleen wat van je tijd te geven
Vele staan daar niet bij stil
Hoe eenzaam een mens Kan zijn
Geef met een efdevol gebaar
ALis het nog zo Rlein

‘Wat van je tijd aan een ander

Het zou zo maar Runnen

Dat je zonder het te beseffen < _/

Temands leven Kan veranderen

Met een beetje tijd . J
Daor Amnekie Hubers ’_r\\, : *’:‘ — :"‘z k“'ﬁ

\) N,

e A ]

%
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Titus Brandsma Huis (TBH)

T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18
Secretariaat:
E-mail:

Rekeningnr.:

titusbrandsma@heiligelebuinus.nl
NL 18 RABO 0314589937

Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl

woensdag 10.00 - 12.30 uur, Mw Lotty de Weerdt

Tevens Vietnamese parochie

Op woensdag 16 maart, 9.30 uur, is er opnieuw een ONNIMoOeETINgsviering in het Titus Brandsma
Huis. Pastor Fons Zandbelt gaat voor, samen met diaken Marc Brinkhuis. Bij de koffie en de afsluitende
eenvoudige lunch is er volop gelegenheid om met beide voorgangers in gesprek te gaan.

Het is tegelijk het startsein voor de nieuwe activiteiten rond de 40-dagen tijd en Pasen, met als thema
"Op weg naar het Licht." Het uitgebreide programma vindt u op blz. 11. Er zijn allerlei mogelijk-

heden om verdiepend en verbindend bezig te zijn!

U bent allen van harte welkom op 16 maart! Aanmelden is niet nodig.

Op zoek naar een chauffeur:

Na jarenlang 't Zout rondgebracht te hebben naar de lopers
in Colmschate Zuid stopt Ben met ingang van mei als chauf-
feur. Wij willen hem dan ook hartelijk danken voor zijn inzet.
We zoeken nu echter wel een nieuwe chauffeur, die tien keer
per jaar, aan het einde van de maand, een rondje door de
wijk wil rijden om 't Zout rond te brengen.

Het kost je ongeveer een uurtje. Je hoeft het niet alleen te
doen, er gaat iemand met je mee die de pakketjes hij de
deur legt.

Denk je: "dat is wel wat voor mij" laat het ons dan weten!
Stuur een mail naar titusbrandsma@heiligelebuinus.nl of bel naar:
0570-65 26 18 ( je kunt ook een berichtje inspreken).

Donderdag 17 maart: eren | in onze "Titus"
Zoals altijd beginnen we deze ochtend om 10 uur met een
kort ochtendgebed en koffie met vast iets lekkers erbij.

Deze lentemorgen hebben we een gastspreker
uitgenodigd: mevrouw Miny van der Zande.

Zij geeft een lezing: "De Min van de Koningin".
Een boeiend verhaal over een hijzondere band
tussen twee vrouwen aan het koninklijk hof!

- We sluiten af om 12.15 uur met een passend
agedicht. Vragen?

Bel Jannie Hilgers-Witteveen: 0570-652693.
We kijken naar jullie uit!. Afra en Jannie

Zondag 20 maart: Vietnamese viering om 14.00 uur.
U bent van harte welkom in deze eucharistievieirng!

Noteer alvast:

donderdag 7 april, 20.00 uur: Bijbelstudie

zaterdag 9 april, 13.00 uur: Verhalenverteller Peter Vermaat
vertelt een verhaal over Titus Brandsa. Toegang gratis

Goede Vrijdag 15 april, 19.00 uur: Gebedsviering
"de 7 kruiswoorden" m.m.v. Hans Mol en koorleden
Vanaf 21.00 uur de wake, we zoeken nog deelnemers!

26 - TITUS BRANDSMA HUIS

Inspirerende film

Donderdag 17 maart om 20.00 uur:
The Fundamentals of Caring

Ben, een gepensioneerde
schrijver wordt na een
persoonlijke tragedie
verzorger. Zijn eerste
klantis de onbeschaaf-
de 18-jarige Trevor, die
lijdt aan spierdystrofie.
Samen ondernemen ze
een geimproviseerde
roadtrip.

Qok dit jaar is het weer mogelijk om
sponsor te worden van onze Paaskaars.
In het jaar dat Titus Brandsma heilig
verklaard wordt, is het natuurlijk hele-
maal bijzonder dat "uw" Paaskaars

e il

eucharistie-
vieringen brandt.
= “ L _

U kiest zelf het reliéf
A,B,C,of Dopde
foto hiernaast. Het
kost €£65,00.

A B C D

Na Pasen 2023 kunt u de kaars ophalen
en thuis verder branden. Ock kunt u een
kleinere huisPaaskaars bestellen. Kijk
voor alle info op blz. 19.

Uiteraard kunt u gewoon bestellen bij
titushrandsma@heiligelebuinus.nl, of op de
posterin de hal.



Herberg van Ars

Rielerweg 110, 7416 ZJ Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54

E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125
(odrdinator:  Jos Egberts

Ontmoetingsochtenden

Elke woensdagmorgen van 10.00 tot
12.00 uur inloopochtend voor een
kop koffie/thee en een gezellig of
eventueel serieus gesprek.

Herbergvieringen
Deze zijn op zaterdag 5 en 19 maart.
Aanvang 17.00 uur

Filmavond

Op woensdagavond 2 maart 2022,
om 19.30 uur, vertoont de herberg
van Ars in speeltuin De Driehoek
aan de Rielerweg in Deventer de film
Drunk. Het verhaal gaat over Martin
en zijn drie middelbare school
collega’s die een experiment, waarbij
ze de hele dag een constant en
weloverwogen alcoholpromillage in
hun systeem, aangaan. De eerste
resultaten zijn zeer positief, de
uitgebluste leraren komen weer tot
leven en zelfs de resultaten van hun
klassen verbeteren. Maar...

Geen entree, wel een welkome eigen
bijdrage om de kosten laag te
houden. Koffie en thee zijn gratis.

Diaken zijn rondom de Herberg van Ars
Kent u dit: je hebt afgesproken om iets te doen en
hoe dichterbij het komt, hoe minder zin je erin
hebt. Dat overkomt mij met enige regelmaat en
dit bevliegt mij. Soms gebeurt dit wanneer ik naar
mijn werk moet en heel soms wanneer ik op
huisbezoek ga.

Dit heeft absoluut niets te maken met de mensen
bij wie ik op bezoek ga. Toch is dit een tijdelijk iets,
wanneer ik aankom bij een adres neem ik de tijd
om alles van mij af te zetten, een Weesgegroet,
een Onze Vader, maakt dat ik vrij ben van
gedachten van thuis of werk. Het mooiste is dat ik
er totaal kan zijn voor de ander en dit de mensen
kan laten ervaren.

WINNER
BAFTA

5T IMTERMAT

%k ke **** % %k Kk k

DE STANDAARD

Kok kok  khokkk hkkkk

FOCUS VIF

OSCAR WINNER BEST INTERNATIONAL FEATURE FILM *

NOMINATION BEST DIRECTOR

NOMINATION
GOLDEN GLOBE

IMAL FEATURE FILM BEST INTERMNATIOMAL FEATURE FiLm

KNACK FOCUS LE SOIR

DE MORGEN HUMO

www.filmhuismechelen.be

Na een klein uur, na een gezamenlijk afsluitend
gebed, sta ik altijd weer buiten; bevrijd, gelukkig
en snap ik niet wat Jezus doet in mijn leven. Was
Jezus nu bij ons?

Was Jezus aanwezig tijdens ons gesprek? Wat
heeft Hij dan gedaan? Waar ik ben geweest, wordt
meestal gevraagd of ik weer terug kan komen,
ondanks de beginnende aarzeling in het gesprek.
De ander is gehoord, gezien, er is voor hem of
haar gebeden.

Voldaan ga ik naar huis en dank ik God in het
avondgebed of tijdens de avondviering in Delden
voor toch weer een mooie dag.

Fokko de Graaf
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Naar de kerkin de

waar dag tijd voorganger soort viering koor
woensdag 2 maart Aswoensdag

Broederen wo 1030 G. de Bekker / M. Brinkhuis  eucharistie

Schalkhaar wo  19.00 L. Gunnink-van den Berg communie Brugkoor
Lettele wo  19.00 M Brinkhuis communie Voce Magna
Boerhaar wo  19.00 G. de Bekker / F. de Graaf eucharistie (aecilia
zaterdag 5 en zondag 6 maart 1e zondag van de 40-dagentijd

Herberg van Ars za 17.00 parochiaanvoorganger gebed

Lettele 7a 19.00 M. Brinkhuis communie Cantor
Boerhaar zo  09.00 parochiaanvoorganger communie (Caecilia
Broederen 70 10.30 J. Verweij eucharistie Schola
Schalkhaar 70 10.30 H. Limbeek eucharistie Nicolaaskoor
zaterdag 12 en zondag 13 maart 2e zondag van de 40-dagentijd

Boskamp 7a 19.00 J. Verweij eucharistie Ardente
Lettele 0 09.00 parochiaanvoorganger communie Voce Magna
Wijhe z0  09.00 H. Limbeek eucharistie Caecilia
Broederen 70 10.30 R. Cornelissen / M. Brinkhuis  eucharistie / gezin LIVE Spirit
Schalkhaar 20 10.30 H. Brummelhuis eucharistie Nicolaaskoor
zaterdag 19 en zondag 20 maart 3e zondag van de 40-dagentijd

Herberg van Ars 7a 17.00 parochiaanvoorganger gebed

Lettele za 19.00 L. Gunnink-van den Berg communie Voce Magna
Boerhaar 0 09.00 H. Limbeek eucharistie (aedilia
Boskamp zo  09.00 parochiaanvoorganger communie gemengd
Broederen 70 10.30 R. Cornelissen eucharistie LIVE Caecilia
Schalkhaar 70 10.30 parochiaanvoorganger communie Cantorij
zaterdag 26 en zondag 27 maart 4e zondag van de 40-dagentijd

Wijhe za 19.00 J. Verweij eucharistie (Caecilia
Boskamp 0  09.00 M. Brinkhuis communie gemengd
Lettele 20 09.00 G. de Bekker / . de Graaf eucharistie (Cantor
Broederen 70 10.30 (. de Bekker / F. de Graaf eucharistie (aecilia
Schalkhaar 70 10.30 M. Brinkhuis communie gemengd

Ock in onze parochie kunt u uw steentje bijdragen aan de Bisschoppelijke Vastenactie.
U kunt geven in de collectes, die in de meeste gevallen bij de uitgang van de kerk staan, na afloop van
de weekendvieringen in de Veertigdagentijd.

U kunt ook uw geld overmaken o.v.v. Vastenactie 2022 op
NL21 INGB 0000 0058 50 VASTENAC IE
t.n.v. Vastenactie, Den Haag

28 - VIERINGENQVERZICHT



Heilige Lebuinus Parochie

VASTE WEKELIJKSE VIERINGEN

maandag
08.30 Vredeskapel Schalkhaar

dinsdag
08.00 Broederen

08.30 Vredeskapel Schalkhaar
09.00 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 Vredeskapel Schalkhaar
18.30 Broederen
19.00 Broederen

woensdag

Aswoensdag zie Vieringenoverzicht

08.00 Broederen

08.30 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 TBH
19.00 Broederen

ONTMOETINGSVIERINGEN

dinsdag
09.30 Vredeskapel Schalkhaar
1030 Weijtendaal, Wijhe

Over Ontmoetingsvieringen

morgengebed

Lezingendienst
en Lauden
morgengebed
rozenkransgebed
EV

Vesper

EV

Lezingendienst

en Lauden

morgengebed

EV 2,9,3,30
Taizé

15
22

donderdag
08.00 Broederen

08.30 Vredeskapel Schalkhaar

vrijdag

08.15 Broederen
08.30 Broederen
09.00 Broederen
09.00 Broederen
09.00 Nicolaas Lettele

woendag
09.30 Titus Brandsma Huis

1030 Willibrordkapel Boskamp

Lezingendienst
en Lauden
morgengebed
aanbidding
biechtgelegenheid
EV 11,18,25
v 4
EV

16

9

Bij Ontmoetingsvieringen draait het niet alleen om de viering zelf maar vooral ook om elkaar en de teamleden te ontmoeten als de
doordeweekse en/of de zondagsvieringen komen te vervallen. ledereen is welkom op de hierboven aangegeven tijd. Na de viering sluiten
we af met een eenvoudige maaltijd. Kijk voor alle details op de pagina's van de geloofscentra - soms is aanmelden noodzakelijk.

WOON- en ZORGCENTRA
maandag

09.30 Ludgerus, Deventer
10.30  Averbergen Olst

dinsdag
10.00 Weijtendaal, Wijhe

woensdag
10.30  Park Braband, Schalkhaar
11.00  Willibrordkapel Boskamp

EV .21
v 7

v 8

EV 9

EV 2,923

zaterdag

19.00 Sparrenheuvel, Diepenveen

zondag
10.30  St. Jozef Deventer

v 5

v 27
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wonen bij God.

Gebedsintenties

5 en 6 maart

Broederen - Marijke Windmeijer, Christina van Versseveld-Gaeliker
Nicolaas Schalkhaar - Gerrit Schutte, Ans Elzer-Hofman, ouders Dijk-
stra-Tutert en zoon Harry, Frans Groot Koerkamp, Bernard, Rita en Herman
Klein Overmeen, Lenie en Arnold Veldhuyzen-Kerkvliet, Anton en Dien
Schutte-Oosterlaar, Harm Raamsman, Wim Spikker

Nicolaas Lettele - Anny Bloemenkamp (jgt), Diny Zwiers-Nijland (jgt),
Gerrit Bloemenkamp, Dine en Jan Daggenvoorde-Oosterwijk, gebr. Herma-
nus, Johannes, Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have,
Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Anton en Wilhelmina
Wichgers-Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en
ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Erik Zandbelt, Joop
Iwiers

Willibrord Boskamp - Jan Logtenberg, Ferco, Marinda, Ingrid en
overleden familie, Albertus Albers, overleden fam. Tiebot-Kolleman
Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Gerhar-
dus Antonius Middelkamp, Betsie Kleinlangevelsloo, Mirjam Slinkman-van
Gurp, Jurgen Kempel, Mien Overmars-Schutte, Anne en Antoon van den
Berg, Geert Heuver, Annie Neulen, Geert Overmars, ouders Van Vilsteren-
Kolkman, pater van Vilsteren, Betsie Schurink-Schrijver

12 en 13 maart

Broederen - Hans Zwolsman, Riet Golbach, fam. v.d. Werf-Simons,
Renate Golbach, Christina van Versseveld-Gdeliker

Nicolaas Schalkhaar - Ans Elzer-Hofman, ouders Dijkstra-Tutert en
zoon Harry, ouders Albers-Swartjes, Harm Raamsman, Anton Kleverkamp,
fam. Delsink-Rothengatter-Bruinenberg

Nicolaas Lettele - Jo Lubbers-de Ruiter (jgt), Gerrit en Marie Bloo-
Groot Koerkamp, Dine en Jan Daggenvoorde Johannes en Wilhelmina Groot
Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes, Egbertus Haverkamp, Jan
en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-
Rodijk, Herman Lubbers, Gerrit en Naatje Oosterwijk-Huis in 't Veld,
Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden
familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Wijhe - Johan Groot Koerkamp, Hein en Marietje Elshof,
Herman en Riek Hauptmeijer-Duteweerd en overleden fam. Hauptmeijer-
Duteweerd, ouders Huisman-Harrie en Rikie, ouders Hollegien-Tijhuis, Her-
man Nijboer, Jan Dokman, Liselotte Grouwstra-Moors, Johan Heijmerikx,
Wim Koerhuis, Anton Groot Koerkamp, Wim Nijkamp

18 maart
Nicolaas Lettele - Hein van Gurp (jgt)

19 en 20 maart

Nicolaas Schalkhaar - Ans Elzer-Hofman, ouders Dijkstra-Tutert en
zoon Harry, Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen, Lenie en Amold
Veldhuyzen-Kerkvliet, Gerard Pelgrom

30 - ONZE DIERBARE OVERLEDENEN

= A\ ""PN Onze dierbare overledenen

A *" Een moment van bezinning voor hen die voortleven in ons hart en

Nicolaas Lettele - Maria Duteweert-Schiphorst (jgt), Albertus Dute-
weert, gebr. Hermanus, Johannes, Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haver-
kamp-ten Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina, Kolkman-Rodijk, Anton
en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink
Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Erik Zandbelt,
Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, overle-
den fam. Van Rossum-Mentink, overleden familie Van den Berg-Logten-
berg, Gerardus en Bennie Voetdijk, Bertus Mentink

Engelbert Boerhaar - Gerhardus Antonius Middelkamp, Betsie Klein-
langevelsloo, Mirjam Slinkman-van Gurp, Jurgen Kempel, Mien Overmars-
Schutte, Anne en Antoon van den Berg, overleden fam. Boerhof, Hendrikus
Johannes Mentink en Maria Theresia Mentink-Punte, Jan, Ria en Louis,
Martien, Bernard en Mien Groote Schaarsberg-van der Weerd, Jan en Diene
Schutte-Koekoek, Miranda van den Berg en Tonnie Logtenberg

26 en 27 maart

Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp, Elisabeth Hogenstijn-Nijmaller
Nicolaas Schalkhaar - Ans Elzer-Hofman, ouders Dijkstra-Tutert en
zoon Harry, Anneke Benjamins-van Delden en Pieter, Toos Hendriksen,
Wim Spikker, Ferry Bakker

Engelbert Wijhe - ouders Huisman, Harrie en Rikie, Wim Nijkamp,
Johan Groot Koerkamp, Hein en Marietje Elshof, Herman en Riek Haupt-
meijer-Duteweerd en overleden fam. Hauptmeijer-Duteweerd, ouders
Hollegien-Tijhuis, Anton Groot Koerkamp, Agaath Blauwgeers-Scholten
Nicolaas Lettele - Johan Obdeijn (jgt), Johannes en Wilhelmina Groot
Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes, Egbertus Haverkamp, Jan
en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-
Rodijk, Mariet Obdeijn-Schiphorst, Hermanus Wichink Kruit en ouders
Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp - Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld, Johan
Eishof, overleden fam. Van Oldeniel-Smit

Wij gedenken

Gerardus (Gerard) Jacobus Kersten

T 01-06-2021 op 86-jarige leeftijd. Gerard werd 6 april 1936 geboren in
Maartensdijk. Gerard was een actief persoon. Naast zijn dagelijkse werk-
zaamheden, was hij actief betrokken bij het wel en wee van de parochie in
Schalkhaar. Hij zette zich o.a.in voor de bouw van de Vredeskapel en
onderhield goede contacten met het onderwijs. Want de jeugd had de toe-
komst en dat fundament moest stevig zijn. Aansluitend aan de gebeds-
viering in Schalkhaar is hij begraven op de Natuurbegraafplaats Konings-
akkerin Arnhem. Wij geloven dat hij nu mag rusten in Gods vrede.



Christina Johanna Francisca van Verseveld-Goeliker

1 05-01-2022 op 89-jarige leeftijd. Geboren in Doesburg en opgegroeid in
Arnhem. Ze was de enige dochter en had drie broers. Christien ging er voor.
Ie was perfectionistisch in alles wat ze deed. Als kleuterleidster, leerkracht
bij gehandicapte kinderen, en poppenmaakster. Ze was een hele goede
gastvrouw. Ze was 61 jaar getrouwd. Zij en haar man hebben heel veel
gedaan voor de neven en nichten: ze namen ze mee op hun vele reizen, ze
betaalden de studiekosten, namen ze mee naar musea. Ook was het geen
probleem als een van hen even geen onderdak had. Een geweldige lieve
tante. Een geweldige echtgenote. Dat ze nu mag rusten in vrede.

Maria Antonia Catharina (Riet) Pannekoek-lansen

1 14-01-2022 op 89-jarige leeftijd. Riet Pannekoek was een lieve en zorg-
zame vrouw en moeder. Ze was opgeleid tot verpleegkundige. Toen ze
trouwde, wijdde ze zich zoals gebruikelijk in die tijd aan haar gezin. Maar
ze zette zich ook in voor de ouderraad op de scholen van haar kinderen.
Later kreeg ze smaak voor de politiek en heeft vele jaren als vrijwilliger en
bestuurslid het (DA in Deventer gediend. De verschrikkingen van de
oorlog, waar ze als jong meisje midden in het bombardement van Nijme-
gen, haar geboorteplaats, terecht kwam hebben haar altijd achtervolgd.
Dat is mede de oorzaak geweest dat ze haar steentje wilde bijdragen aan
een betere samenleving en maatschappij. Bij haar uitvaart hebben we de
lezing over de sterke vrouw uit het boek Spreuken gelezen, door haar
overleden man aangegeven, omdat hij in haar die wijsheid en kracht van

een sterke vrouw herkende. En we hebben het zesde couplet gezongen van
het Wilhelmus: Mijn schild ende betrouwen zijt Gij mijn God en Heer. Lied
van bevrijding. Vanuit dit geloof leefde zij en hebben wij haar uitgeleide
gedaan onder het |uiden van de paasklokken als teken van verrijzenis en
eeuwig leven.

Theodorus Wilhelmus van Noesel

T 01-02-2022 op 81-jarige leeftijd. Theo was Deventenaar als telg in het
kappersgezin Van Noesel uit de Grote Overstraat. Na de kweekschool werd
hij onderwijzer op de basisschool aan de St. Jurriénstraat en later leer-
kracht aan de RK LTS aan de Willem de Zwijgerlaan, waar hij ook langere
tijd adjunct-directeur was. Hij leefde voor zijn leerlingen en zijn leer-
krachten. In zijn vrije tijd was hij stadionspeaker bij Go Ahead. Op school
leerde hij zijn grote liefde Vanessa kennen met wie hij later trouwde. Theo
hield enorm van gezelligheid en feestjes. Hoogtepunten in het jaar waren
de Deventer kermis en de kersttijd. Als het even kon stond de kerstboom
op 1 december. Door een reorganisatie moest hij al vroeg stoppen op
school. Theo heeft in zijn leven lichamelijk problemen gehad, maar
kiaagde nooit. De afgelopen jaren bleek hij dementie te hebben. Hij kon
het moeilijk aanvaarden. Ook de verhuizing naar Diepenveen, "weg uit
Deventer" vond hij lastig. Vanessa heeft hem tot het laatst liefdevol
verzorgd. Gelukkig was er ook een aantal lieve en trouwe vrienden om hen
heen. Op 8 februari hebben we in het crematorium afscheid van hem
genomen. Moge hij rusten in vrede.

4

Meester Geertshuis zoekt vrijwilliger

voor de taak van administrateur

Het Meester Geertshuis (www.meestergeertshuis.nl)
zoekt een vrijwilliger die de taak van administra-
teur wil oppakken. Het gaat om een halve dag per
twee weken en daarnaast in februari / maart het
meewerken aan het opstellen van de jaarrekening.
De administratieve processen zijn goed geauto-
matiseerd.

Informatie (waaronder een taakomschrijving)
wordt graag gegeven door Bram de Borst, telefoon
06-53 40 24 96 of per mail bram.deborst@gmail.com.

Wij verzorgen voor u:

\_/ alle soorten gebitsprotheses U' reparaties

U het klikgebit op implantaten \_/ advies op maat

J.ANa ries

Tandprothetische Praktijk

Maak vrijblijvend en kosteloos een afspraak
Kerkstraat 10 | 8011 RT Zwalle | 038 4235800
www.kunstgebit-zwalle.n|

In de woonzorglocatie Sint Jozef zijn op zondag-
ochtend kerkdiensten. Bewoners van het huis
worden begeleid naar en tijdens de kerkdiensten.
We hebben een mooie vrijwilligerspool van
mensen die op zondagochtend helpen, maar we
zijn op zoek naar versterking.

De kerkdienst begint om 10.30 uur.

Om 10.00 uur verzamelen we en gaan we
bewoners ophalen.

Na afloop wordt er met elkaar (als de omstandig-
heden dat toelaten) een kopje koffie of thee
gedronken. Er zijn zowel katholieke als
protestantse kerkdiensten.

Het adres van het Sint Jozef is

Sint Jozefplein 1

7415 EH Deventer.

Wilt u ons helpen door op zondagochtend af en
toe bewoners naar de kerkdienst te begeleiden?
Dat zou geweldig zijn en wij horen dat graag!
Voor meer informatie kunt u terecht bij

Joset van Leeuwen, geestelijk verzorger
j-vanleeuwen@carinova.nl / 06-53 32 27 34
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Onvoorziene hulp

Afgelopen half jaar kreeg een aantal van onze
bezoekers in vrij korte tijd een woning. En daar sta
je dan. Levend vanuit een caravan of een paar
koffers, weinig of geen spullen, nauwelijks een
netwerk van hulptroepen, geen geld en een lege,
kale woning. Ga er maar aan staan! Waar moet je
beginnen.

De eerste euforie van eindelijk een woning, slaat al
gauw om in verlamming. De opgave te groot, geen
oplossing voorhanden. Kees zegde bijna zijn
woning weer op om terug te keren naar zijn oude,
vertrouwde situatie van dak- en thuisloosheid.
Wat had Kees nodig om een start in zijn nisuwe
huis te maken: "een bed! Want als ik er een keer
slaap dan komt de rest ook wel."

Het vertrouwen dat hij daarmee uitsprak werkte
aanstekelijk. Die middag reed ik naar de kringloop-
winkel in mijn woonplaats.

Ik fotografeerde een paar
bedden, appte die naar
Kees met de vraag welke
wordt het? De volgende
dag laadde ik het bed in
in onze camper, haalde
Kees op van de camping
en reden samen naar z'n
flat om het bed naar
boven te sjouwen.

In de camper op de stoep
voor de deur van de flat
hebben we een lijst
gemaakt voor wat Kees
en zijn vrouw nodig
hebben om te kunnen
wonen. Een moeilijke

32 - MEESTER GEERTSHUIS

Het Meester Geertshuis biedt mensen een
luisterend oor, praktische hulp & ondersteuning,
budgetbegeleiding en verschillende activiteiten.
Er komen zo’n 700 bezoekers per jaar die samen
meer dan achtduizend bezoeken brengen.

is algemeen codrdinator van het Meester Geertshuis, het oecumenisch
diaconaal inloopcentrum in het hart van Deventer. Zij doet verslag van
ervaringen in en rondom het Meester Geertshuis.

meester geertshuis

opgave voor iemand die het liefst alles zelf doet.
De lijst hebben we gedeeld in het netwerk van het
Meester Geertshuis.

De spullen stroomden het Meester Geertshuis
binnen. Twee vrijwilligers haalden de spullen op,
weer anderen hadden gereedschap geérfd met de
missie dit in te zetten voor mensen die zelf niet
kunnen klussen of een steuntje in de rug nodig
hebben. Via het Leger des Heils werd een lami-
naatvloer voor de woonkamer geregeld. Kortom, in
een maand tijd was de woning deels ingericht en

in elk geval goed leefbaar.

|
Helemaal af was het niet en dat zat me niet lekker.
Gelukkig belde medio december ineens een fonds
op. Ze hadden nog geld op de plank liggen voor
individuele hulpvragen dat voor het einde van het
jaar toegekend moest zijn. Dezelfde middag heb-
ben we met ons team voor meerdere mensen
aanvragen gedaan. Zo ook voor Kees.
Begin januari het laminaat voor de slaapkamers en

keuken gelegd, een tv-kast en dressoir via markt-
plaats aangekocht en een kledingkast besteld.

Onlangs kwam Kees koffiedrinken. En passant
merkte hij op: "ik wist niet dat er zoveel lieve
mensen zijn die graag willen helpen." Mijn dag
kon niet meer stuk.



Vooruit met de kerk

U vraagt het zich vast wel eens af: wat is de plek
van de kerk in onze huidige maatschappij? Waar
moet het heen met de kerk in deze tijd?

Met het Synodale Proces wil paus Franciscus deze
discussie voeren in de kerk. Franciscus ziet een
kerk voor zich die continu met elkaar in gesprek is,
in plaats van een kerk waarin alles van boven
wordt opgelegd.

Franciscus is daarin zichtbaar anders dan zijn
voorgangers. Dit is bijvoorbeeld goed te zien als je
kijkt naar hoe Franciscus zijn encyclieken schrijft.
Waar vorige pausen zich voornamelijk baseren op
eerdere pausen en de Bijbel staan de voetnoten
bij de encyclieken van Franciscus vol met verwij-
zingen naar bisschoppenconferenties en andere
lokale organisaties.

Het synodale proces is kerkbreed, dus ook in
Nederland. De Nederlandse bisschoppen hebben
drie thema’s uitgekozen voor Nederland: liturgie,
verkondiging en dialoog tussen kerk en samen-
leving.

Andere belangrijke thema's zoals de inspraak en
rol van leden in de kerk, autoriteit, besluitvorming
en participatie zijn niet gekozen, maar mogen wel
besproken worden, viel te lezen in het Nederlands
Dagblad. Wat mij betreft een gemiste kans.

Datzelfde Nederlands Dagblad had ook een peiling
afgenomen onder Nederlandse katholieken.
Daaruit bleek dat meer dan de helft vindt dat er
meer inspraak moet komen voor "gewone"
gelovigen.

In diezelfde peiling kwam ook naar voren dat de
Nederlandse katholieken het op veel punten niet
eens zijn met de leer. Zo vinden de meeste
Nederlandse katholieken dat homoseksuelen

Column Lucas

Lucas Brinkhuis is theoloog en historicus. Daarnaast is hij lid van de
Provinciale Staten van Overijssel voor GroenLinks en hoofdredacteur van
De Linker Wang, het religiemagazine van GroenLinks.

moeten kunnen trouwen en de communie krijgen,
dat vrouwen priester zouden moeten kunnen
worden en dat gescheiden mensen ter communie
zouden mogen.

Persoonlijk geloof ik in de wereldkerk, met duide-
lijke waarden en wereldwijde verbinding. Paus
Franciscus laat zien dat dit ook kan van onderop
en met lokale verschillen.

Dat verschillende delen van die wereldkerk anders
over de leer denken, vraagt om een discussie. Een
permanente synodale kerk. De Luxemburgse
bisschop Jean-Claude Hollerich, als voorzitter van
de Europese bisschoppen een invloedrijk persoon,
laat zien dat dit mogelijk is. De bisschop zegt
bijvoorbeeld over homoseksualiteit dat hij het
oneens is met de leer van de kerk dat een
homoseksuele relatie zondig is.

lk ben graag lid van een wereldwijde kerk waarin
iedereen zijn of haar mening kan geven, van
bisschoppen tot aan de "gewone" gelovigen. Een
ware synodale kerk, laten we daar de komende
tijd allemaal aan meedenken!
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HAFKAMP

www.hafkampnatuursteen.nl

D Meente 7, 6131 EW D
057-562648
infodhafkampnatuursteen.nl

Hafkamp Natuursteen in Olst ontwerpt,
produceert & plaatst gedenkstenen.
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Uw herinnering geven wij vorm
Enkele & dubbele grafstenen
Staande letterplaten
Graf- en glasmonumenten
Urngraven
Ruwe veldkeien
Belettering & accessoires

I

-

Korenmoler
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A.P. Dijk en Zn.
Juweliers-Horlogers
Nieuwstraat 47-49

7411 LH Deventer ﬁ
Tel. 0570-612786

De oudste juwelierszaak van de Hanzestad Deventer.

e mfort

BEGRAFENISVERENIGING

COLMSCHATE&OMSTREKEN

® Vertrouwd en betrouwbaar

® Respectvol

® Ruimte voor eigen ideeén

® Kennis van gewoontes en mogelijkheden
* Altijd dichtbij

® Ondersteunt en regelt in overleg met u

® Onafhankelijk van verzekeraars

® Vereniging zonder winstoogmerk

0570517411

dag en nacht bereikbaar
(alleen voor overlijdensberichten)

Voor wijzigingen en informatie:
www.hegrafenisverenigingcolmschate.nl
info@begrafenisverenigingcolmschate.nl

Postadres:
Gooikersdijk 13, 7427 RC Deventer
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# EGRAFENISVERENIGING
COLMSCHATE&OMSTREKEN

De parochie is vertegenwoordigd!
Mogen we rekenen op

#2 Marcel Evers  #6 Niels Koning

"De gemeenschap maken we samen™

CDA DEVENTER
VERTROUWD EN VERNIEUWEND

o)




De Ariéns Prijs voor Diaconie 2022

In oktober wordt voor de zevende keer de Ariéns Prijs, die om de drie jaar plaatsvindt, uitgereikt. De Prijs
is in 2003 in het Aartsbisdom Utrecht in het leven geroepen om diaconale inzet te bemoedigen, te
waarderen en te stimuleren. Ze draagt de naam van Alphons Ariéns, priester van ons bisdom. Hij toonde
grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente en bracht het katholieke

sociale denken in praktijk in heel Nederland.

De Ariéns Prijs wordt op 22 oktober 2022 in het Titus Brandsmahuis uitgereikt. Voor de winnaars is er een
geldbedrag en een kunstwerk. Elk genomineerd initiatief ontvangt een aandenken. Er verschijnt een
publicatie met portretten van alle genomineerde activiteiten en projecten. Ook is er weer een
Publieksprijs: iedereen kan meedoen aan het stemmen op het favoriete initiatief. De Publieksprijs gaat
naar het initiatief met de meeste stemmen. Vanuit onze parochie zijn drie projecten genomineerd:

Moestuin Lettele

Sinds voorjaar 2018 is er een groentetuin in een
deel van de door de parochie beschikbaar gestel-
de volkstuin in Lettele. Bovendien stelde de
parochie een budget beschikbaar voor de aan-
schaf van zaad en pootgoed. In de afgelopen jaren
heeft de Voedselbank Deventer wekelijks verse
groente kunnen verstrekken in het oogstseizoen.

Soepcafé Wijhe

In oktober 2021 is in het Noaberhuus (dat al eens
genomineerd was voor de Arién Prijs) het
Soepcafé gestart. Een eenvoudige maaltijd,
samengesteld met producten van plaatselijke
supermarkten en een fruitbedrijf, die overhlijven
en anders weggegooid moeten worden, wordt
klaargemaakt door vrijwilligers. Op tafel een
bloemetje, dat de bloemist niet verkocht heeft en
weg moet gooien. Uit de kringloopwinkel komen
soepmokken en bestek. ledereen kan aanschuiven
en dat alles bij elkaar zorgt voor een bijzondere
ontmoeting.

Tosticafé Spreekuur Meester Geertshuis

Het spreekuur is er voor mensen, die in de knel
komen en hulp nodig hebben. Vaak missen ze de
aansluiting bij en het vertrouwen in de reguliere
hulpverlening.

Het team van het Spreekuur voor Hulpvragen (SvH)
helpt mensen op een praktische manier: met
tijdelijk leefgeld, een voedselpakket, een nieuwe
identiteitskaart, bemiddeling bij vastgelopen
hulpverlening, goede doorverwijzing, formulieren
invullen of gewoon luisteren naar een verhaal.

Toen bleek, bij een onderzoek onlangs door de
gemeente Deventer gedaan, dat er meer zwerf-
jongeren waren dan verwacht, is er in september
2021 een Tosticafé gestart.

Jongeren (die dakloos zijn, bankhopper of dreigen
dakloos te worden) kunnen in de huiskamer
terecht. Een ervaringsdeskundige vrijwilliger, een
budgetcoach en hulpverleners van Pactum zijn
aanwezig. Een twaalftal jongeren is in beeld en
een zestal wordt inmiddels actief geholpen.

Voor de vierde keer mag ik eén van de juryleden
zijn. Het voelt als heel bijzonder, dankbaar en
eervol om betrokken te zijn, zoveel mooie
projecten te ontdekken en bevlogen mensen
diaconaal bezig te zien. Het inspireert.

Wilt u zich ook laten inspireren door alle
genomineerde diaconale projecten? ledereen is
welkom op zaterdag 22 oktober 2022 in het Titus
Brandsma Huis.
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Horizontaal

1 Theoloog 11 Vogel die net als de tortelduif en de gierzwaluw
de tijd van zijn vertrek kent (Jeremia 8:7) 12 Soort straling (afk.)
13 Persoon die talmt 14 Is nu 1 met BNN 16 Gezond maken
17 Vuiligheid 19 Huis 20 Elektrisch deeltje 21 Topmanager
(Eng. afk.) 22 Emeritus (afk.) 23 Oorsprong 25 Mist 26 Loon
28 Driekamp 32 En dergelijke (afk.) 33 Dierenverblijfplaats
34 Daad van affectie 35 Redenaar 38 Stuk voor stuk 39 Tabaks-
verbruiker 41 Stemming 42 Economische sector 45 Koning van
Bazan 46 Hoofdstad van Zuid-Afrika 48 Dogma.

Verticaal

1 Conflict 2 Handvat 3 Eerste van de drie hogere wijdingen
(r-k.) of protestants ambt 4 Hairstylingproduct 5 Wild zwijn
6 Mensaap 7 En andere (afk.) 8 Nagelaten krijgen 9 Stad in
Duitsland 10 Predikant 15 Schuilnaam 16 Gedroogd gras
18 Katholieke stad 19 Verbindingsstrook 21 Kamer met tralies
23 Bustehouder 24 Middag 26 Chinese braadpan 27 Overeen-
komst (Eng.) 29 Aziaat 30 Oud-Noorse dondergod 31 Oude lap
34 Gemeente in Flevoland 36 Rode schmink 37 Snelheid
40 Steenmassa 42 Bezinksel 43 Stuk perkament 44 Compagnie
(afk.) 47 Internetextensie van Roemenié,

www.wimadeweerdr.com

Feestrecept: Hamantaschen-koekjes

Deze koekjes horen bij het joodse Poerimfeest, oftewel "Lotenfeest" (17 maart 2022). Met zijn verkleedpartijtjes lijkt dit feest wel een
beetje op het christelijke carnavalsfeest, maar het is op een volstrekt ander, ernstig verhaal gebaseerd. De gevulde, driehoekige

hamantaschen stellen de oren of de hoed van Haman voor, de slec

hte Perzische minister die in de Se eeuw voor Christus alle joden wilde

laten vermoorden. Echter: het joodse meisje Esther en haar oom Mordechai staken daar een stokje voor. Zij vermoordden Haman en het

joodse volk werd bevrijd.

Ingrediénten (voor 4-6 personen)

110 gram boter of margarine / 150 gram kristalsuiker / 1ei /
1 eetlepel (amandel)melk / 1 theelepel vanille-extract /

1 theelepel geraspte citroenschil / 120 gram bloem /

Ya theelepel bakpoeder / ¥ theelepel zout / jam voor vulling

o - |
https://commons.wikimedia. memade_hamantaschen2.jpg
36 - PUZZEL & RECEPT

Bereidingswijze

x Klop de boter en suiker samen tot een glad mengsel. Yoeg
ei, melk, vanille en citroenschil toe tot alles goed gemengd is

¥ Voeg de bloem, het bakpoeder en zout samen en meng dit
droge mengsel met het natte mengsel tot een stevig deeg

¥ Koel het deeg minimaal 1 uur of maximaal 24 uur

- Bestrooi het schone en droge aanrecht met poedersuiker
(om te voorkomen dat het deeg blijft kleven aan het aanrecht)
en rol het deeq uit tot ongeveer een kwart centimeter dik

* Gebruik een ronde koekjessnijder of een glas ondersteboven),
snijd zo ronde vormen uit het deeg en leg ze op een bakplaat.
Om te voorkomen dat het deeg aan de snijder of glas blijft
plakken, dip je deze voor elke snede in poedersuiker

* Vul elk rondje met je favoriete vulling en knijp de hoeken
strak samen in een driehoek

* Bak ze tenslotte ongeveer 7-9 minuten op 200 graden
SMAKELIJK ETEN!



Agenda

Datum Activiteit Info Tijd
2  Aswoensdag
2,9,26,23,30 Inloopochtend Herberg van Ars Herberg van Ars 10.00-12.00
2 Filmavond"Drunk" Herberg van Ars 19.30
4,11,18,25 Inloopochtend Hovenhuus Hovenhuus 10.00-12.00
4,11,18,25 OQecumenisch Avondgebed Dorspkerk Olst 19.30-20.00
4,18  Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-12.00
4,18  Christelijke meditatie Meester Geertshuis 10.00-12.00
519 Herbergviering Herberg van Ars 17.00
7,14,21,28 Inspiratielezen/Lectio Divina Parochiehuis 20.00
8 Woord-en Communiedienst Aula Weijtendaal 10.00
9  Ontmoetingsviering Willibrord Boskamp Hoeksteen 10.30
9  Kruiswegmeditatie Nicolaas Lettele 19.00
12  Oecumenische Vespers Dorpskerk Bathmen 19.00
13  Gezinszondag Parochiekerk Broederen  10.30-13.00
14  Informatiebijeenkomst P2025 Boskamp Hoeksteen 19.30
15 Ontmoetingsviering Nicolaas Schalkhaar Nicolaas Schalkhaar 9.30
16  Ontmoetingsviering TBH Titus Brandsma Huis 9.30
17  Quderenmorgen Titus Brandsma Huis 10.00-12.15
17  Filmavond "The fundamentals of caring" Titus Brandsma Huis 20.00
17  Taizéviering Nicolaaskerk Wijhe 19.00
19  Synodebijeenkomst Titus Brandsma Huis 09.30-12.30
20  Vietnamese eucharistieviering Titus Brandsma Huis 14.00
21  Workshop Schilderen (zie pag 11} Titus Brandsma Huis 10.00-16.00
22  Ontmoetingsviering Engelbert Wijhe Aula Weijtendaal 10.30-12.30
28 Workshqp_Schiideren_{gie_ pa_g_ll_) Titus Brandsma Huis 10.00-16.00

Kopij voor het aprilnummer dient bij de redactie bekend te zijn op 10 maart 2022, véér 17.00 uur

Jubilerende pastoor Cornelissen in de bloemetjes gezet

Volgens goede traditie besteedt CDA Deventer op Valentijnsdag
aandacht aan mensen of organisaties die zij dankbaar zijn. Dit
jaar was er ook een Valentijnsbloemetje voor pastoor
Cornelissen. Het CDA-Deventer feliciteerde hem zo met zijn
25-jarig priesterjubileum en sprak zijn waardering uit voor zijn
onvermoeibare inzet in deze zeer uitdagende tijden. Hij werd
geprezen voor zijn altijd opgeruimde humeur, zijn mooie
overwegingen en op verbinding gerichte houding, waarmee hij
van grote waarde is voor zijn parochianen. Een bloemetje was
dan ook zeer op zijn plaats. Dat werd hem overhandigd door
kandidaat raadsleden Marcel Evers en Ad van der Linde.
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SCHUILING

ran Vemde en Wilco Leukenhau OPTIEK

i . . Nieuwstraat 10 1 Deventer
it i iy Y. e enr o
U met uw wensen en vragen. Wij met onze kennis en ervaring. ety

Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. Cok als u niet of info@schullingoptieknl
elders verzekerd bent. www.schullingoptiekn|

Monuta Wilco Leukenhaus Mon uta
T 0 20490

wens monutawilcoleukerhaus.n W”CO LeUkenhaUS

makelaars
Kent u een makelaar
die uw huis het

best verkoopt?
Menstraat 24-28 // 7411 EZ Deventer // T 0570 613 001 W

‘g_welz.--

Bel oor een gratis waardebepaling 0570 600207

/[ particulieren // bedrijfsleven

ISR IR SE A bl 2
‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door George, Floor en Niels van DELA

il I | l ___,_"l/ _— e

2

Wat uw wensen ook Zijrl, ons ervaren team he|pt u graag om het

afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Voor leden en

5 ; ! v
ieder ander. Ga voor informatie naar dela.nl/deventer of bel DELA
055 204 00 99 voor een persoonlijk gesprek. voor elkaar




Servicepagina

Bestuur Parochiecentrum en

Contact via het centraal secretariaat centraal secretariaat

Voorzitter: pastoor R. Cornelissen Broederenstraat 18a1

Vicevoorzitter: TJ.G.M. Lam 7411 LB Deventer

Secretaris: M. Buijs 0570 - 60 90 40

Penningmeester: H. Elshof info@heiligelebuinus.nl

Communicatie en PR: E. Alink Secretariaat: Caroline Legebeke

Mens & Organisatie: E. van Zuylen dinsdag en vrijdag van 9.00 - 13.00 uur
Begraafplaatsen: T. Wellenberg Financién en begraafplaatsen:

Namens pastoraal team: M. Brinkhuis dinsdag t/m donderdag: 9.00-16.00 uur

Pastoraal team

R.G.W. (Ronald)
Cornelissen
pastoor

0570- 619087
cornelissen@
aartshisdom.nl
ma. afwezig

AM.AL (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker
038-4527 475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

G.J.).S. (Gauthier)
de Bekker
parochievicaris
06-22339977

_ gdebekker@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

Bernadet Albers
opbouwwerker
06- 54 68 56 66
bernadet@bamca.nl

EN. (Fokko) de Graaf
diaken
06-20533946

Vertrouwenspersoon

ongewenste omgangsvormen en integriteit
B. Engberink-Herder

06-39123497

vertrouwenspersoon.hlp@gmail.com

Bereikbaarheidsdienst

voor ziekenzalving en uitvaart

06 -13 3244 06

Dopen
Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "Over ons/Financieel"

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Lucas Brinkhuis, Gabrie Gelissen, Marianne Kok en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie april 2022
Kopij uiterlijk binnen 10 maart 2022 v6dr 17.00 uur
Verschijningsdatum 29 maart 2022

Postadres redactie
Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NLB9RABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG

De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevenshescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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Eindelijk hadden we op zondag 13 februari de kans om een
echte gezinszondag te houden.

Wat fijn om zoveel gezinnen te mogen verwelkomen!

We kregen mooie ingekleurde kleurplaten, dank jullie wel!

In de viering hebben meisjes en jongens voorgelezen, of
gaven aangebracht, de kaarsen bij het evangelieboek

G EZI N SZO N DAG gehouden of pastor Gauthier geholpen bij zijn preek ;-)
S

uper!

Ons lunchpakketje konden we opeten buiten, in het zonnetje, nog een meevaller!

En daarna is er hard gewerkt door alle groepjes in de catechese bijeenkomsten.

De eerste plannen voor het versieren van de kerk bij de Eerste Communie- en vormselvieringen zijn
gemaakt.

We kijken uit naar de volgende keer, op zondag 13 maart, 10.30 uur in de Broederenkerk.
Hou ook Palmzondag, 10 april, zeker vrij. Dan gaan we wat bijzonders doen!
g g e S e 2 e g e M e G e e e o e e e e e o

Na Ca Komt. .
de vastentijd

Misschien heb je ook een carnavalsfeestje kunnen vieren. Op school, bij
familie, of met de carnavalsvereniging.

Met carnaval mag je een beetje gek doen, met een knotsgekke bril of
pruik rondlopen, je verkleden als brandweerman, als fee, noem maar op.

Na Carnaval begint in de kerk een tijd van 40 dagen , waarin we proberen wat vaker na te denken. Kun jij
met minder speelgoed? Of een week niet snoepen?

Minder vaak gamen? En dan de tijd nemen voor een gebedje. "Dank je wel" zeggen tegen God voor alles
wat je altijd zomaar krijgt ...

Probeer het maar eens!

R Gl e e e R

Op de website "Geloventhuis.nl" vind je veel inspiratie.
Ook om een mooie kijktafel te maken waar je in de
40dagentijd af en toe bij stil kunt staan.

Met eenvoudige materialen. Maar ook allerlei
ondersteunend materiaal.

Warm aanbevolen: www.geloventhuis.nl/2019/voor-de-verandering/kijktafels/kijktafels-voor-de-veertigdagentijd-2019.html



