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24 uur bereikbaar 06 43 02 90 85
dehanzeuitvaartzorg

“Mensen weten

vaak niet wat er

bijeen uitvaart

allemaal mogelijkiis.
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Vredehof/Roelofs Uitvaartverzorging Dieper

Bel {0570) 622 535 www.vredehof.nl

roboostenriik

uitvaartbegeleiding !

Een uitvaart die precies past;
bij de overledene én bij u.

Betrokken, informeel enin alle rust leid ik

u langs alle keuzes die belangrijk zijn.

Zo krijgt de uitvaart gaandeweg (I
vorm en wordt het altijd een k-
persoonlijk afscheid.

e \Vertrouwd met de christelijke
spiritualiteit

e Ongeacht waar en hoe u
verzekerd bent

e Gratis voorbespreking

Dag & nacht: 06 - 5424 1105
www.rob-oostenrijk.nl info@rob-oostenrijk.nl

Els Schaap

Uw uitvaartondernemer
voor Deventer
en omstreken

@ Herman Bakker

P et

0570 60 66 44 (dag en nacht bereikbaar)

Diepenveenseweg 76, Deventer
info@hermanbakker.nl « www.hermanbakker.nl




Bereikbaarheidsdienst
voor ziekenzalving en uitvaart

06 - 13 3244 06
Uitgelicht
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Een bijzondere meimaand B Terugblik Pasen &
Meimaand, Mariamaand. Veel mensen bidden tot .‘,.g Goede Week 4

Maria, zoeken en vinden troost bij haar. Bidden,
ook voor de ander. Voor degenen die te maken -
hebben met uitbuiting, onderdrukking, hongers- et~
nood, oorlogsgeweld en natuurrampen. Danken

voor alles wat we vaak als vanzelfsprekend ervaren:

e i
vrede, vrijheid van meningsuiting, geluk in het Ee \a".ro:wensynode: 15
gezin, overvioed aan beschikbaar voedsel. BEIShEE om
vrouw te zijn in de

4 mei, Dodenherdenking. Een moment waarop we Viouwe katholieke kerk

stil staan bij de vele slachtoffers van de Tweede

Wereldoorlog en de conflicten daarna. We denken

daarbij natuurlijk aan Oekraine, maar ook elders

zijn er oorlogen waar we niet of maar heel weinig Special Titus “Brandsma 2 1
over horen. Ook nu weer cpnieuw: bidden. Bidden
voor vrede. Bidden dat wijzelf niet immuun raken
voor andermans ellende en het op kunnen brengen
om de helpende hand toe te steken. Het is hartver-
warmend hoeveel landen en mensen iets doen voor
Oekraine en de mensen die uit hun land zijn ge-
vlucht. Ook hier wordt er van alles georganiseerd.

De langverwachte
heiligverklaring van
Titus Brandsma
vindt plaats op
zondag 15 mei.

Ter gelegenheid
hiervan vindt u een
extra midden-
katern in dit Zout

3 1, L.' -
1'itus Brandsma

5 mei, Bevrijdingsdag. Wij vieren dat we in vrijheid
kunnen en mogen leven. Wat een schril contrast
met Rusland!

Titus Brandsma wordt op 15 mei heilig verklaard. Hij
was Karmeliet en had een grote verering voor Ma-
ria. Als journalist was hij onverzettelijk in zijn pro-
test tegen het nazisme. Hij was een bijzondere man
die tot aan zijn dood toe zich heeft verzet tegen het
nazisme. Zelfs in concentratiekamp Dachau cijferde  Parochienieuws

hij zichzelf weg en was hij een enorme steun voor Actueel 4 Over vieren en meer 10 Samen doen 14
zijn medegevangenen. In deze tijd zou Titus het Van de bestuurstafel 18 Nieuws uit de centra 31
ongetwijfeld ook opnemen voor corlogsslachtoffers ~ Vieringenoverzicht 38
en andere ontheemden. Wat kunnen we nog veel Onze dierbare overledenen 40
van hem leren. Als mysticus heeft hij heeft ons een -
grote geestelijke rijkdom nagelaten. Rubrieken

Kerkmuziek 7 Rijk Palet 19 Column Gabrie 20
Persoonlijk hoop ik dat wij ons allemaal kunnen Column Lonneke 29 Meester Geertshuis 42
laten inspireren door Titus Brandsma. Dan wordt Puzzel & recept 43
deze meimaand écht een bijzondere maand. EHBO bij katholieke begrippen 44
Jan Miltenburg, hoofdredacteur Agenda 45 Servicepagina 47
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Het passiekruis in de
Broederen: elke zondag van
de Veertigdagentijd met
een passende verbeelding
van de evangelielezing. Hier
de Verheerlijking op de berg
Tabor

Palmpasenoptocht van de
Lebuinuiskerk naar de
Broederenkerk

De Veertigdagenschikking in Boskamp:
van dor hout via de berg, het zand, de
stenen en voorzichtige bloemetjes
naar een uitbundige Lelie op
Paasmorgen!

In Schalkhaar werd het ezeltje
in de kerk binnengeleid

Palmpasen: stokken maken in
Schalkhaar, hoeveel rozijntjes
waren het ook alweer??

Palmpasen op de Boerhaar
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De voetwassing op

Witte Donderdag,

‘ | de plechtigheden van

Goede Vrijdag met de
Kruisverering,

| het aansteken van de

Paaskaars,

het rondbrengen van
het Licht van Christus,
de doop van een
catechumeen, en het
Vormsel van drie
volwassenen ...
Prachtige momenten in
| de Parochiekerk
Broederen!




In Lettele riep mgr. Woorts de kinderen naar voren
om samen de zegenbede te bidden en dan het
| licht van de Paaskaars mee te nemen.

U zij de Glorie!! Als jubelend slotlied gezongen door
een voltallig koor en veel blijde mensen in een heel
goed gevulde kerk. Het licht van de zon kwam vol
naar binnen en het was heerlijk om zo samen weer
Pasen te kunnen en mogen vieren in Boskamp!

In het Titus Brandsma Huis werd dit jaar
weer doorlopend gewaakt van Goede
Vrijdag tot Paasmorgen. Met een
gebedsviering bij zonsopgang op
Paasmorgen werd het project "Op weg
naar het Licht" afgesloten.

Het mocht weer! Pasen vieren in de kerk, zonder
beperkingen! Het waren blije momenten, zowel
voor de voorgangers als voor de parochianen.

En uiteraard was het niet mogelijk geweest zonder
de inzet van zoveel vrijwilligers!

Aan al wie een bijdrage leverde: koorleden,
lectoren, kosters, acolieten en misdienaars,
bloemengroepen, klusgroepen, koffieteams,
schoonmaakploegen, noem maar op:

Hartelijk dank!!
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"Vrouwen zingen veel in kerk en koor, maar in de
liederenbundels zijn weinig teksten en melodieén,
door vrouwen gemaakt, te vinden. Zo vanzelf-
sprekend als het voor iedereen is, dat vrouwen
kinderen baren, zo weinig sprak het tot nu toe
vanzelf, dat vrouwen creatief bijdragen aan cul-
tuur en kerk. De zorgende vrouw, in de gemeente
zwijgend (maar wel zingend), is een bij uitstek
christelijk beeld.”
Zo lezen we in het
| voorwoord bij de
' bundel "Eva’s lied
99 liederen door

/| vrouwen", waarin
de liederen zijn

| opgenomen die

§ cerder waren

| verschenen in

;': "Eva’s lied" (1e

il druk 1984) en
"Eva’s lied twee"
(1e druk 1988).

In de jaren ‘70 was de bewustwording groot, dat
vrouwen zich in alle eeuwen en overal ter wereld
voor de kerk hadden ingezet, maar dat ze
tegelijkertijd onzichtbaar en ongehoord waren
gebleven. We kunnen op zijn minst constateren,
dat de kerk maar een halve stem liet - en laat -
horen zolang de stem van vrouwen niet meeklinkt
in haar liederen.

o | ‘fi:'- :rr-‘ (& 2
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Kerkmuzlek.
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In hetzelfde jaar waarin "Eva's lied" verscheen,
kwam ook de eerste editie van de zangbundel
"Gezangen voor Liturgie" uit. Een tweede editie
van de GvL-bundel verscheen in 1996. In het
Nederlands taalgebied waren uiteraard dichters
en componisten doorgegaan met het scheppen
van psalmbewerkingen, toonzettingen van vaste
gezangen en nieuwe liederen. Het bestuur van de
stichting Liedbundel verzocht daarom de samen-
stellers de bundel bij de tijd te brengen. In die
tweede editie waren verschillende nieuwe
liederen, geschreven of getoonzet door vrouwen,
opgenomen.

Vrouwelijke componisten en tekstdichters blijven
in de geschiedenis onderbelicht, maar ze waren en
zijn er wel degelijk. Op Radio 4 zijn tegenwoordig
regelmatig composities te beluisteren van bijv.
Clara Schumann, Fanny Hensel-Mendelssohn, Lili
Boulanger, Henriétte Bosmans om er maar een
paar te noemen. En laten we vooral Hildegard von
Bingen niet vergeten. Lange tijd hebben we het
werk van deze vrouwen nauwelijks kunnen horen.
Gelukkig vinden er processen van bewustwording
plaats in de hele wereld. Steeds vaker bekleden
vrouwen functies in de zakelijke wereld, in de
sport, in cultuur en ook de kerk. Dankzij paus
Franciscus kunnen vrouwen bestuursfuncties
vervullen binnen het Vaticaan bijvoorbeeld. We
houden het in dit artikel beperkt tot de kerk-
muziek. Graag lichten we een aantal vrouwen uit.

KERKMUZIEK - 7



“Ida Gerhardt en “Marie van der Zeyde

Als eerste mogen |da Gerhardt en Marie van der
Zeyde worden genoemd. Hun werk was al opgeno-
men in de eerste editie van de bundel "Gezangen
voor Liturgie". Ida Gerhardt was een Nederlands
dichter en classica. Ze vertaalde literatuur vanuit
het Latijn en Hebreeuws. Wij kennen vooral de
psalmvertaling uit 1972, die is opgenomen in de
Willibrord-vertaling.

In 1956 ging Ida Gerhardt samenwonen met haar
vriendin Marie van der Zeyde. Ida had Marie leren
kennen in Utrecht, die daar Nederlandse letteren
studeerde. In 1964 slaagde ze cum laude voor
haar studie Hebreeuws. Met Marie ging ze aan
een nieuwe psalmvertaling werken. Om rust te
vinden, gingen ze vaak voor langere tijd naar ler-
land, waar ze in 1966 met hun project begonnen.
Deze vertaling werd onder meer gebruikt door
een zestal kerkmusici vanuit de Benedictijnen,
Benedictinessen en de Cisterci&nzers die, verenigd
in de Intermonasteriéle Werkgroep voor Liturgie,
zochten naar een psalmvertaling die na toonzet-
ting een waardige opvolger van de Latijnse teksten
zou kunnen zijn. Deze nieuwe toonzettingen in alle
kerktoonladders werden uitgegeven als "Het Boek
der Psalmen" bij de

[7 e A Y BT .
HET BOEK KBS in 1975. Alle

DER PSALMEN 150 psalmen wor-
ST o den gezongen tij-

d ' dens de dagelijkse
koorgebeden in de
Nederlandse abdij-
en. In de GvL-bun-
del zijn 67 zettingen
van deze psalmver-
taling opgenomen
van diverse Neder-
landse en Belgische
componisten. In
2005 schreef
Willem Vogel een melodie voor twee van haar
gedichten: "Zevenmaal om de aarde te gaan" en
"Het andere land".
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‘Hanna “Lam

De liederen van Hanna Lam, op muziek gezet door
Wim ter Burg, zijn overbekend. Voor haar kinde-
ren schreef Hanna de eerste versjes, waarin ze de
kern van diverse bijbelverhalen samenvatte, Maar
ze schreef niet alleen liederen voor kinderen. In
het nieuwe "Liedboek zingen in huis en kerk" wer-
den maar liefst 21 van haar liederen opgenomen.

8 - KERKMUZIEK

Een bijzonder project werd geinitieerd door Nieuw
Liedfonds. Nieuwe liederen, gebaseerd op
liedteksten van Hildegard von Bingen, werden
geschreven, "hertaald", door Jannet Delver - een

LL A

na loop vag het leven, zodet alle

erdibmbalsr, mar be
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aantal jaren docent aan de Anglicaanse
theologie-opleiding in Tanzania en lid van het
liturgisch team van de Amsterdamse
Dominicusgemeente - en op muziek gezet door
Mariétte Harinck, pianist en componist. Harinck
schreef sinds 1993 meer dan 30 liederen voor het
Nieuw Liedfonds. Een prachtige liedtekst over
Gods Naam "lk zal er zijn" is "Tussen de tijd in
woorden en gebroken zinnen" van Jannet Delver.
Het zijn geen doorsnee kerkliederen, ze zijn wel
uitermate inspirerend.

Gon “Voorhoeve

Gon Voorhoeve studeerde fluit bij Jeannet Landree
en compositie bij Daan Manneke aan het
Amsterdams Conservatorium. Ze schreef
meerdere kerkliedmelodieén, die vooral te vinden
zijn in beide delen van "Eva’s lied", maar het
meest bekend is het Pinksterlied "De Geest van
God waait als een wind", GuL 586. De tekst van dit
lied is geschreven door Marijke de Bruijne.

“Marijke (Koijck-) de “Bruijne

Een groot deel van haar leven was Marijke (Koijck-)
de Bruijne actief als schrijfster van artikelen en
romans, maar ook van liturgische teksten en
liederen. Haar belangstelling voor de feministische
theologie werd gewekt in de jaren ‘70 en '80. Ze
behoorde tot de "Bende van vier", vier vrouwen
die een discussie op gang brachten over te man-



nelijk taalgebruik in zowel theologie als kerk en
dan met name in het "Liedboek voor de kerken".
Ze stimuleerde ook andere vrouwen te schrijven.
Ze zocht naar woorden, beelden, symbolen en
rituelen waarin religieuze ervaringen van vrouwen
beter verwoord werden. Daaruit kwam "Eva’s lied"
voort, maar ook haar boek "Als een boom aan
stromend water", waarin suggesties en liederen
voor vieringen. In de jaren '90 schreef ze de
teksten van drie oratoria bij de grote christelijke
feesten: "Als appelbloesem in de winter" voor
Kerstmis, "Als de graankorrel sterft" voor Pasen en
"Aanwezig" voor Pinksteren. Haar zoektocht naar
woorden, beelden, symbolen en rituelen, die ons
dichter bij het mysterie van een Nabije en
Aanwezige God kunnen brengen, was de rode
draad door al haar liturgische teksten.

Veel vrouwelijke componisten kennen we uit de
liedbundels voor eredienst in katholieke en
protestantse kerken van slechts een enkel lied.
Een aantal mag niet ongenoemd blijven:
Josephine Boevé, Herma Bulder, Janine Mehrtens,
Geertruide Mesdag — Schuurman, Jetty Podt, Nelly
Poortier en Johanna Wagenaar. Eén naam wil ik er
tot slot nog uitlichten, die van Tera de Marez
Oyens, of ook Tera Arnoni-Wansink.

Tera “Arnoni-“Wansink

Tera Wansink was echtgenote van achtereenvol-
gens Gerrit de Marez Oyens, Menachem Arnoni en
Marten Toonder. Aan het Amsterdams Conserva-
torium werd haar talent voor compositie ontdekt.
In 1953 trouwde ze met haar vroegere piancleraar

Gerrit de Marez Oyens en gebruikte voortaan zijn
achternaam. Het echtpaar verhuisde in 1958 naar
Hilversum, waar Gerrit directeur werd van het
Goois Muzieklyceum en zijzelf cantor van de
hervormde gemeente in Hilversum. Hierdoor
heeft ze zich intensief beziggehouden met de
kerkmuziek. Voor het "Liedboek voor de Kerken",
dat in 1973 verscheen, heeft ze voor veertien
liederen melodieén geschreven, waarvan "Zolang
er mensen zijn op aarde", "Een mens te zijn op
aarde" en "Midden in de dood". In 1977 werd ze
docent voor eigentijdse muziek aan het conserva-
torium in Zwolle, onder de naam van haar tweede
echtgenoot, als Tera Arnoni-Wansink. Na diens
overlijden werd ze fulltime componist. In 1996
trouwde ze met Marten Toonder en ging in lerland
wonen. Helaas overleed ze daar al na enkele
maanden. Na haar overlijden hebben Marten
Toonder en haar kinderen de Stichting Tera de
Marez Oyens Fonds opgericht, met onder andere
als doel het stimuleren van componisten van
hedendaagse muziek. De tweejaarlijkse prijs
wordt uitgereikt in samenwerking met het
Genootschap Nederlandse Componisten
(Geneco), die ook de Henriétte Bosmansprijs
uitreikt.

Ongetwijfeld zullen veel van bovengencemde
namen u vreemd in de oren klinken. Uiteraard
hoeft u zich daarvoor niet te schamen. Des te
beter ze in dit artikel een keer genoemd te
hebben.

Lonneke Gunnink-van den Berg
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Oecumenische viering op het Vogeleiland
Hemelvaartsdag 26 mei, 10.00 uur

~

o

U bent van harte welkom donderdag 26 mei op

. het Vogeleiland. Na twee jaar zonder gezamen-

| lijke oecumenische viering, verheugen we ons

¢ op een mooie viering samen met de mensen
van de Lebuinuskerk.

Het Vogeleiland is helemaal opgeknapt. Er zijn
eenvoudige klapstoelen beschikbaar. Wie wil
kan een eigen zitje meebrengen.

d \/oorgangers zijn ds. Saar Hogendijk en pastoraal
! werker Lonneke Gunnink-van den Berg.

% Onder leiding van Hans Mol wordt de viering
- TUESE opgeluisterd door een gelegenheidskoortje.
Wilt u daarmee meezingen, meld u zich dan even bij aoomes@heiligelebuinus.nl

Onze "ouwe getrouwe gastheer" verwacht ons alvast. Wij hopen u te mogen begroeten!

e

Fietstocht en kerkdienst op Hemelvaartsdag 26 mei

Het wordt tijd om een jarenlange traditie weer op te pakken. Coronaregels zijn opgeheven en we zetten
in op mooi weer, kortom: we gaan fietsen op Hemelvaartsdag.

We starten de fietstocht in Okkenbroek om 8.15 uur en fietsen richting Lettele. Vandaar vertrekken we
om 8.50 uur naar Bathmen. Het vertrek richting Okkenbroek is om 9.20 uur.

Aansluiten ergens halverwege de fietstocht is geen probleem. De vertrektijden leest u hierboven.

Zo rond een uur of 10 zullen we dan weer terug zijn in Okkenbroek. We zorgen dan dat er koffie en thee
met iets lekkers erbij is om de inwendige mens weer alvast
wat te versterken.

Daarna gaan we om 10.30 uur beginnen met de dienst.

De voorgangers zijn: ds. Gert Wijnstok en diaken Marc
Brinkhuis.

U bent hartelijk welkom in Okkenbroek, ook als u niet fietst.
Koffie is dus voor aanvang van de dienst en niet zoals
gebruikelijk op zondag, erna.

We hopen op een fijne ochtend samen,

Hartelijke groet,

Oecumenisch overleg B.O.L.
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Detail uit "The Ascension”, John Singleton Copley, 1775

"Mannen van Galilea, wat staat ge naar de
hemel te kijken? Deze Jezus die van u is
weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde
wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel
hebt zien gaan.”

Hand 1:11.

Een paar jaar geleden, tijdens een stille retraite,
was ik in een kapel waar een liftje was voor de
mensen in een rolstoel. Gedurende mijn retraite
zat ik dagelijks naast dit liftje achter in de kapel.
Het liftje werd gebruikt door een van de
Jezuietenpaters die retraites begeleidden.

Op een avond toen hij weer dit tergend langzame
liftje gebruikte leunde hij naar mij toe en sprak:
“mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel
te kijken." Ik antwoorde hem: "Die van u wordt
weggenomen zal op de zelfde manier weerkeren.'
We moesten beiden onze lach inhouden in de
kapel van dit stiltecentrum.

1

Waarschijnlijk staan de meesten van ons niet
dagelijks de lucht af te speuren om Jezus te
zoeken. Maar als christenen leven we in de

verwachting van de wederkomst van de Heer.
Ons leven hier op aarde duurt totdat Hij komt.
In de eucharistieviering verkondigen wij het
mysterie van het geloof met drie verschillende
antwoorden. Eén daarvan gebruiken we in de
veertigdagentijd "Redder van de wereld ...".

De andere twee gebruiken we door de rest van het
jaar heen. Dit zijn: "Heer Jezus, wij verkondigen
uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat

Gij verrezen zijt". Of: "Als wij dan eten van dit
brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij
de dood des Heren totdat Hij komt."

In deze beide antwoorden klinkt het tijdelijke door.
De sacramenten die we vieren zijn er om ons op
deze reis te steunen. Ons leven hier op aarde is
geen eindeloze reis, maar een verder gaan tot dat
hij komt.

Net als de leerlingen worden we uitgenodigd niet
naar de hemel te staren maar te doen wat Hij van
ons vraagt: de wereld in te gaan en te belijden in
woord en daad dat Jezus is verrezen.

Pastor Gauthier de Bekker
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15 t/m 18 augustus: vierdaagse Fietsbedevaart naar Kevelaer

met de Broederschap voor Zwolle en omgeving
Vanuit de Broederschap Zwolle en Omstreken wordt er van maandag 15 tot donderdag 18 augustus
2022 een fietsbedevaart naar Kevelaer georganiseerd.
De heenweg fietsen we over de Veluwe en de terugweg gedeeltelijk aan de oostelijke kant van de lJssel.
In Kevelaer sluiten we op dinsdag 16 augustus aan bij de deelnemers van de tweedaagse bus bedevaart
en nemen samen met hen deel aan de vieringen in Kevelaer. Als het weer en de windrichting mee zitten,
zijn we ruim op tijd in Kevelaer om deel te nemen aan de binnen- of buitenkruisweg. We fietsen die
dagen rond de 60 en 80 km per dag.
We denken op basis van tweepersoonskamers uit te komen rond de £ 300,00. Dit is inclusief vier warme
maaltijden, drie overnachtingen + ontbijt en koffie/thee onderweg. De overnachting kan zijn op een
eenpersoonskamer, tweepersoonskamer, vierpersoonskamer of op een zaal in het priesterhuis. Er wordt
in één groep gefietst.
U kunt zich aanmelden tot 25 mei 2022. U wordt op volgorde van aanmelding ingeschreven. Vol is vol.
Voor informatie en opgave kunt u terecht bij:
Ans van den Berg tel: 06-33 848 933, ansvdberg15@hotmail.com of bij één van de plaatselijke
broedermeesters.

4

Nagekomen bericht n.a.v Synode-werkochtend 19 maart 2022 in TBH

Helaas waren we te laat op de hoogte van de inleverdatum van de enquéte die door
het Netwerk van Katholieke Vrouwen (NKV) was uitgezet en die de vrouwelijke
deelnemers aan de synode-ochtend toegestuurd zouden krijgen om in te vullen .
Gevolg: inleveren kan helaas niet meer. Wilt u toch op de hoogte blijven van de
synode-bijdrage van het Netwerk, dan kunt u één en ander volgen via:

TR https://unkv.online/synode

4

Dodenherdenking 2022, 4 mei om 19.00 uur: Herdenkingsbijeenkomst in de Nicolaaskerk, Wijhe

In deze bijeenkomst staan we stil bij de slachtoffers zijn. Graag nodigen we alle Wijhenaren, jong en
van de Tweede Wereldoorlog en oorlogsconflicten  oud, uit om deze herdenkingsbijeenkomst in de

daarna. We willen stilstaan bij de corlog in Nicolaaskerk bij te wonen. De bijeenkomst wordt
Oekraine en wat dat met hen en met ons doet. georganiseerd door de oecumenische werkgroep.
Het jaarthema van 2022 is VRIJHEID IN Lees op blz. 35 de mooie, uitgebreide uitnodiging!
VERBONDENHEID, uitgewerkt met o0.a. muziek en
gedichten,

(/‘“
Na afloop van de deze bijeenkomst lopen we in / )
een gezamenlijke tocht naar het oorlogsmonu- 4ensme
ment om daar bij de dodenherdenking aanwezig te

Dodenherdenking: woensdag 4 mei om 19.00 uur in de Dorpskerk aan het kerkplein in Diepenveen
De herdenkingsrede zal worden uitgesproken door de heer Jan Terlouw, politicus en schrijver,

met als thema : "Vrijheid in verbondenheid".

Het Doré Dubbel Kwartet zal enige liederen ten gehore brengen en Fredrik Kwakkel bespeelt het orgel.
Na de plechtigheid lopen we gezamenlijk in stilte naar de Gemeentelijke begraafplaats aan de
Roeterdsweg in Diepenveen.

Sempre Crescendo is hier muzikaal aanwezig om de taptoe te blazen en het Wilhelmus te begeleiden.
De Stille Tocht vertrekt om ca. 19.45 uur vanaf de Dorpskerk.
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Rozenkrans bidden in de maand mei

Nu de door de weekse vieringen op de Boerhaar zijn Op woensdag 4, 11, 18 en 25 mei bent u

vervallen, is in overleg met de parochievoorgangers om 19.00 uur van harte welkom in de

besloten om in de maand mei, na het rozenkransgebed op Heilige Nicolaaskerk te Schalkhaar.

de woensdagavonden om 18,30 uur, om 19.00 uur een Ook elke dinsdagochtend om 9.00 uur

eucharistie/communieviering in te plannen. wordt daar de Rozenkrans gebeden.

Wo. 4 mei 18.30 uur rozenkransgebed In Wijhe wordt op dinsdagavonden om
19.00 uur communieviering 19.00 uur de rozenkrans gebeden.

Wo. 11 en 18 mei 18.30 uur rozenkransgebed

19.00 uur communieviering
daarna ontmoeting met koffie of
thee.

Wo. 25 mei 18.30 uur rozenkransgebed,
19.00 uur eucharistieviering met
pastor Gauthier de Bekker en
ontmoeting met koffie of thee.

Speciale Mariaviering
Op zondag 22 mei is er om 9.00 uur in de Willibrordkerk in Boskamp een speciale Mariaviering.

Mariamaand

Deze keer een bijzonder eerbetoon aan Onze Lieve
Vrouwe: een geborduurd gebed in het Oekraiens,
met daarboven de beeltenis van Maria.

Hieronder de vertaling:

Grote en almachtige God,
bescherm ons geliefde Oekraiene
Zegen haar met vrijheid en licht
van uw heilige stralen.

Verlicht ons, uw kleine kinderen,
i _ met kennis en kunde.
W T O : : Doe ons, o God, groeien in pure
ﬂ"‘mn"‘“"‘nﬂ""{” i en blijvende liefde.
B wmctin mosoel nnm
Hanmracs, Gose La M ] We bidden u, almachtige God,
iM Hpaiky }PAHN, . B
bescherm ons geliefde Oekraiene.
Verleen onze mensen en ons land
al uw goedheid en genade.

Zegen ons met vrijheid,
Zegen ons met wijsheid.

Onze gids naar een liefdevolle wereld,
Zegen ons, God, met veel geluk
In de eeuwen der eeuwen.
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Onmoetig Diaconie
Gemeenschapsopbouw Missiewerk
Vastenactie

Pinksteractie

week
missionasis

28 mei
tot en met
5 juni 2022

Doe meel!

Werken aan een rechtvaardige wereld

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen - paters, broeders,
fraters en zusters - en missionair werkers financieel in hun persoonlijke welzijn. Zo betaalt de WNM de
ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan, en draagt bij aan een welverdiend verlof in
Nederland. Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van de missionair werkers. Bevlogen
mensen die in de voetsporen treden van de missionarissen: onze missionarissen 2.0.

Missionair werkers ontvangen een maandelijkse onkostenvergoeding, diverse verzekeringen, en een
vliegticket, voorbereidingskosten zoals een veiligheidstraining. Zo kunnen zij zich elke dag opnieuw
kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd.

Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar! en zo draagt zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder
mens telt. Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de
missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens.

Pinksteractie

In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie en zo belangrijke werk van de
missionarissen onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden. "Geloven
in de ander. Samen één missie" is het thema van de Pinksteractie in 2022.

Dit jaar staan pater Dick Zwarthoed, missionaris in Congo en Frans van Kranen, missionair werker in
Brazilié centraal. Pater Dick is er voor de lokale bevolking in Lubumbashi. Hij steunt straatjongeren.
Frans werkt als codrdinator van twee opvanghuizen. Hij is ook voogd van de kinderen die er worden
opgevangen en die al veel trauma’s hebben doorgemaakt.

Frans, pater Dick en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander.
En samen met u zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie!

In onze vieringen zal worden gecollecteerd in het weekend van 5 en 6 juni.

U kunt uw gift ook overmaken op: NL30 RABO 0171 2111 11.
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Vrou

Vrouw zijn in de katholieke kerk anno 2022...
hoe vind je dat nou eigenlijk?
En hoe denken andere vrouwen daarover?

Kom en deel je verhaal: brengt de kerk jou vreugdevolle momenten? Waardering?
Teleurstelling? Verdriet?

Kortom, genoeg stof om over na te denken, te luisteren naar elkaar en het gesprek aan
te gaan met elkaar. Daartoe nodigen wij alle meisjes en vrouwen uit. Gelovig of “net
wat minder”, kerkganger of juist niet, oud of jong...

: i i ? Een initiatief van
21 mei 2022 Tutus Brandsma Huis Aanmelden? '
10.00~13.00 itus Brandsmaplein 2 Graag... hoeft niet de peerChl("s
0.00-13.00 uur 1493 EM Deventer : :
423 EM Devent info@heiligelebuinus.nl H.Kruis en
0570 60 90 40 H.Lebuinus

wat je "Glewur” 004 mag Zijn: je Gent wellom!
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Op bezoek

Op 13 april in de Goede Week, koffietijd, gingen Diny Meijerink en Elsbeth Wubbe naar de boerderij
van de familie Schoneveld om namens de Nicolaaskerk in Lettele een welkomstplantje te brengen
aan de Oekraiense gezinnen die daar zijn ondergebracht. We ontmoetten daar de drie moeders en
oma, met hun kinderen. Ze waren verrast door het gebaar en trakteerden ons op boekweitpannen-
koekjes. Met behulp van Google-translate konden we het hebben over het mooie Paasbrood dat zij
wilden bakken. En over hun traditie om met Pasen een kring rond de kerk te maken en hun gekookte
eieren te laten zegenen, wat dan het eerste is dat je met Pasen eet. Wij hadden het over onze
traditie van een Paasbrood met rozijnen en spijs, en het verstoppen van chocolade eitjes in de tuin,
die de kinderen dan moeten zoeken. We hehben ze daarvoor uitgenodigd in de tuin van de pastorie,
dat vonden ze een fijn idee. En zij en de familie Schoneveld weten dat ze ons kunnen benaderen
voor hulp.

Oekrainer Paasbrood Boerderij familie Schoneveld

Benefietconcert
voor OeRkraiene

\f,%

Zaterdag 28 mei, 19.30 uur
Titus Brandsma Huis

Zaterdagavond 28 mei geeft Gospelkoor Con Amore een
benefietconcert voor Oekraine, in het Titus Brandsma Huis
op het Titus Brandsmaplein 2 in Deventer(Colmschate).
Het wordt een gevarieerd programma met gospelmuziek
en licht klassieke muziek, uitgevoerd door het koorenmet = =
bijdragen van Hans Mol, Yvonne Hemel en Ingrid Tiemens. :
En u kunt zelf meedoen met de samenzang!

Tijd: 19.30-21.00 uur

Na afloop bent u uitgenodigd voor een kopje koffie of thee.
Toegang is gratis met een collecte bij de uitgang.

Wij zien u graag op 28 meil
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Parochiéle
Caritas Instelling
Heilige Lebuinus

Een nieuw bestuurslid

Verheugd geven wij u kennis van ons nieuwe
bestuurslid Edwin Dorland. In het gesprek
dat Anita en ik met Edwin hadden, bleek
duidelijk dat Edwin een mens is die hart
heeft voor de samenleving. Zijn expertise is
zeker een aanvulling binnen het bestuur. Een
fris, nieuw geluid brengt met zich mee dat
"gewoontes" weer eens tegen het licht
gehouden gaan worden. De komende tijd
gaan we ons, samen met Edwin, afvragen:
waarom handelen en doen we steeds zoals
we doen? Dat past goed in het beleidsplan
dat in 2023 vernieuwd gaat worden.
Reflectie en opnieuw met open ogen
vooruitkijken. Edwin, daarin kun je heel veel
bijdragen.

Met deze uitbreiding is uw PCI slagvaardiger,
sterker, breder.
Edwin, heel hartelijk welkom.

4

Samen Eten - Broederlijk Delen

Edwin stelt zichzelf voor

"Herkent u dit? Je wilt als vrijwilliger een hijdrage
leveren, maar je weet niet goed hoe. Wat is er

allemaal te doen? Wat past bij me?"

Al een tijdje liep ik rond met dergelijke vragen. En soms
komt het antwoord op een vraag zomaar op je pad.
Toen ik namelijk op een zondagochtend in de
Broederenkerk de dienst bijwoonde, zag ik een
jaarverslag van de PCl Heilige Lebuinus liggen waarin
stond geschreven dat de PCl bestuursleden zocht. En
toen ik dat las, had ik antwoord op mijn vragen.

Wat volgde, was een goed gesprek met het bestuur van
de PCI (Marlies en Anita) en uiteindelijk de benoeming
als algemeen bestuurslid van de PCl Heilige Lebuinus.

Samenwerken met de andere bestuursleden van de PCI
en een bijdrage te leveren aan datgene wat de PCl te
doen heeft ... ik heb er zin in!

Met vriendelijke groet,

Edwin Dorland

..—P“_

& >

Op woensdagavond 30 maart kwamen we met dertien mensen bijeen voor een sobere maaltijd van
tomatensoep en zelfgebakken brood in de keuken van de pastorie Heilige Nicolaas Lettele.

Daarbij bespraken we het thema van de Vastenactie: "Je land of je leven".

Hoeveel "je land" voor je betekent zoals de planeet aarde die ons voedt en waar je soms al generaties

lang de aarde, je land bewerkt.

Je land als de plek waar je je thuis voelt met je familie en je vrienden, de plek die vertrouwd voor je is en

waar je je veilig voelt.

Dit aspect wordt bijzonder duidelijk in het conflict tussen Rusland en Oekraine, maar waar de hele

wereld meeleeft en ongerust is.

Van de opbrengst van de sobere maaltijd gaat € 50,- naar de Vastenactie, en € 26,- naar een
welkomstpresentje voor de drie gezinnen viuchtelingen die nu in Lettele zijn ondergebracht.
Samen met andere groeperingen in Lettele willen we deze mensen zich thuis laten voelen in onze

gemeenschap.
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Voorzitter:
vicaris
R. Cornelissen

Vicevoorzitter:
TJ.GM. Lam

Secretaris:
, | M. Buijs

Penningmeester:
H. Elshof

Mens en
Organisatie:
E.van Zuylen

Begraafplaatsen:
T. Wellenberg

Namens het
pastoraal team:
M. Brinkhuis

18 - BESTUURSTAFEL

Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Op
deze pagina vindt u de mededelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast
zijn onze bestuursleden natuurlijk altijd aan te spreken voor uw vragen!

Beeldverhalen en plan

Het parochiebestuur besteedt veel tijd aan gesprekken met de geloofsgemeenschappen over de
toekomst van onze parochie. Parochieavonden, kleine vergaderingen, wekelijks komen we wel
ergens bij elkaar. Er wordt hard gewerkt aan beeldverhalen, waarin de geloofsgemeenschappen
zelf opschrijven hoe zij denken dat hun geloofsgemeenschap er over enkele jaren uit zal zien.
Vervolgens bespreken we met elkaar of en hoe we dat beeldverhaal kunnen realiseren en maken
daar een plan voor. Een flinke klus en een grote uitdaging, maar we zetten ons gezamenlijk in voor
de toekomst van het katholieke geloof in onze regio. En dat voelt goed, we gaan ervoor!

Vluchtelingen uit Oekraine

De parochie heeft van het Bisdom een schrijven ontvangen over de opvang van vluchtelingen uit
Oekraine.

(itaat: "Het opvangen van viuchtelingen is één van de werken van barmhartigheid. Jezus zegt in
het Evangelie: [k was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen.”

Het aartshisdom Utrecht krijgt onder meer vragen over de mogelijkheden die er zijn om een
leegstaande kerk, pastorie, parochiecentrum of een ander parochieel gebouw geheel of
gedeeltelijk voor huisvesting beschikbaar te stellen. Het Bisdom geeft een aantal richtlijnen, die
aansluiten bij de gemeentelijke richtlijnen en in voorkomende gevallen toegepast zullen worden.

Op dit moment speelt de opvang van Oekraiense viuchtelingen in gebouwen van onze parachie
niet. Meer praktische informatie kunt u vinden op de websites van VluchtelingenWerkNederland
en Takecarebnb We hopen en bidden dat er snel weer vrede mag komen in de Oekraine.

Terugtreden Evert Alink.

Evert is sinds september 2021 lid van het parochiebestuur met de portefeuille communicatie en
PR. Het lukt Evert echter niet om deze taak te combineren met zijn werk en gezin. Hij heeft bij het
Bisdom zijn ontslag ingediend.

Het bestuur vindt het jammer dat Evert dit besluit heeft moeten nemen, maar heeft begrip voor
zijn keuze. De inbreng vanuit een jongere generatie was en is zeer welkom en het bestuur bedankt
Evert voor zijn inzet en ingebrachte ideeén tijdens zijn bestuursperiode. Het bestuur wenst hem
veel geluk en succes in zijn verdere levensloop.

Gasprijzen

De verhoging van de gasprijzen stelt de parochie voor een grote uitdaging. In 2021 is door alle
gebouwen gezamenlijk voor een Kleine €80.000 aan gas verbruikt. Een groot deel hiervan bestaat
uit belasting. Op deze belasting krijgen wij als parochie 50% korting, zodat een bedrag van ruim
£€65.000 resteert (alleen gas). Het collectief Energie voor Kerken, waar onze parachie hij
aangesloten is, heeft voor 2022 nog deels gas tegen normaal tarief ingekocht. Het is afwachten
waar we dit jaar op uitkomen.

Voor 2023 en verder waarschuwt het collectief, dat we rekening moeten houden met minstens een
verdubbeling van de kosten. Dit is financieel natuurlijk moeilijk vol te houden enzal meerin
detail met de BOG-codrdinatoren besproken worden. Aan alle gebruikers van onze gebouwen
wordt verzocht om goed te kijken of het mogelijk is om nog wat te besparen op gasverbruik, dat
grotendeels naar verwarming gaat.
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“Expositie "“Deventer besmet"”

Deventer onder invioed van pandemieén, van de Pest tot Covid-19

Van 8 mei tot en met 6 november 2022

De expositie "Deventer besmet!" neemt u mee in de
geschiedenis en vertelt meer over de medische kenmerken
van de pandemieén die Deventer teisterden. Daarnaast
willen we u bewust maken van wat een pandemie deed en
doet met ons gedrag. Dit doen we met een spannend
interactief spel waarbij u, als burgemeester van Deventer,
beslist over de toekomst van de stad. Een uitgelezen kans om
eindelijk zelf eens het roer in handen te nemen!

“Medische en historische achtergrond
Bezoekers zullen in de expositieruimte eerst kennismaken
met het medische verhaal van een aantal belangrijke
pandemieén die Deventer teisterden: melaatsheid, de pest,
cholera, pokken, tuberculose en natuurlijk Covid-19.
Vervolgens schetsen we aan de bezoekers de historische
situatie in Deventer. Waar brachten we onze zieken onder?
Welke medische hulp konden we hen bieden? Hoe
gedroegen we ons ten aanzien van de zieken?

‘Interactief spel
Zo werken we toe naar het hoogtepunt: u confronteren met

uw eigen gedrag ten aanzien van een pandemie. We gaan u - —

met een kunstzinnig vormgegeven interactief spel vragen om -in de rol van burgemeester van Deventer-
keuzes te maken, waarna u geconfronteerd wordt met de consequenties van uw keuzes voor Deventer.
Gaat u de uitdaging aan? Het kunstwerk is gemaakt door Front404 uit Utrecht.

Over de totstandkoming van de expositie

De expositie is tot stand gekomen in samenwerking met de Bibliotheek Deventer, Collectie Overijssel,
Peerke Donders Paviljoen en Museum Tilburg, Museum de Dorpsdokter, Museum Boerhaave, Deventer
Ziekenhuis en enkele particulieren. Financiéle steun kregen we van: Prins Bernhard Cultuurfonds,
Mondriaanfonds, Provincie Overijssel en Gemeente Deventer.

Toegang tot Museum Geert Groote Huis, inclusief de expositie, kost € 7,50. Museumkaarthouders
hebben gratis toegang. Kijk voor meer informatie over de expositie en de openingstijden op

www.geertgrootehuis.nl
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waar is en betrouwbaar?

Laatst liep ik tegen een boekje aan: "Antwoorden van Moeder Meera". Deze
"moeder" blijkt een Hindoestaanse die leeft in Duitsland en werkt in stilte. Hier
antwoordt ze op vragen van mensen. Meteen raakt het me en voel dat het klopt.

Maar waarom? En: wat denkt u er eigenlijk van?

Hoe be/augn}’k is het, het GOO"GIEJ":};(? om fets te
vragen?

Als men icts wil hebben, zoals liefde of moed, dan
moet men daar om vragen. Wie God vol liefde en
decmoed om iets vraagt, zal het kriigen. Maar vraag
het met heel fu“ie hart, zodat ju“ie hart !eeg is en
God het kan vullen. Zo|ang €r nog trots in is, kan hij
het niet gel‘leel vullen. God wil juuie alles schenken.
Jullie moeten leren, Hem te laten. Daarvoor hebben

ju”ie overgave nodig.

War is overgave? Overgave betekent alle handelingen
— heel ons leven — met groot vertrouwen aan God
opdragen. Zich aitijd eraan herinneren, dat er iets
groters is: God. Eenvoud is overgave. Als we
eenvoudig zijn, lost het ego op en komen er
antwoorden. Een !Jelang:'ijke VOIm van overgave is,
naar de regels van de gekozen religie te leven. De
beloning van overgave is |J|ijmoedig|1€id en inzicht.

Betekent overgave niet, dat men zwak is?
Nee. Ware overgave is niet zwak. Zij is het sterkste

watl een mens kan volbrengen.

Waar?

De wereld kent ontelbaar veel religisuze visies. Sommige vergelijkbaar met ons
geloof, andere niet. Hoe omgaan met die vele standpunten? Hoe weet je of iets

Column Gabrie

Gabrie Gelissen groeide op in Heerlen, kreeg kinderen in
Rotterdam en woont sinds 2008 met haar gezin in Deventer. In
2020 rondde zij een studie religiewetenschappen af. Inmiddels
staat ze weer voor de klas als lerares Duits, met hernieuwde
energie en veel plezier.

Waarom moet je alles aan het god’a"ff;ﬂ{e aanhieden?
Het aanbieden van alles, goed én slecht, is de snelste
weg voor geesteiijkc ontwikkefing. Alles dat men Ged
aanbiedt, zal Hij het aannemen en omvormen, zelfs de
ergste dingen, Bied alles aan, en ju"if zullen de
gewoonte aannemen, altijcl aan God te denken. Dat

zal jul!ie veranderen.

Hoe biedr men iets aan God aan? Het kan met
woorden of alleen met cen gevoel. Als we iets goecls
of moois willen aanbieden, kunnen we God
eenvoudigweg ervoor danken. Bij negatieve dingen
kunnen we vragen of Hij het van ons af wil nemen.
Als wij de dingen eenvoudigweg aanbieden, kunnen
wij ons ook verlegen voelen. Ook dit kan een iJegin

zijn van een verandering in ons.

Waar mag ik om vragen? Vraag om alles, zoals een
kind zijn moeder om alles vraagt, zonder zich te
generen. Schroom niet om alles te vragen waar je hart
ten diepste naar verlangt. En wees stil, want de kracht
van het gcdde]ijke werkt in stilte.

Ook als ik ze opschrijf, ervaar ik het weer: het zijn woorden, wijs en mooi, die mijn innerlijk aanspreken.
En belangrijk, vind ik: ze praten me niet naar de mond. En wat vindt u? Deelt u mijn mening dat deze
woorden het geloof in God sterken? Zelfs Christus’ woorden kan ik hiermee beter begrijpen. En u?
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Jonge jaren
Anno Sjoerd Brandsma werd geboren als zoon van Tjitsje en Titus Brandsma op 23
februari 1881 in Ugoklooster, bij Bolsward in Friesland.

Een telg uit een oud, rooms-katholiek en Fries
boerengeslacht. Het gezin Brandsma bestond uit
vier meisjes en twee jongens, van wie Titus de op
€én na jongste was.

Het overgrote deel van de bevolking was
toentertijd niet-katholiek. Het gezin Brandsma
leefde een sober leven, waar gebed en vroomheid
voorop stonden. Vijf van de broers en zussen
zouden later kiezen voor het religieuze leven.

Anno's vader zette zich in voor het behoud van de Friese cultuur en was actief in de
lokale politiek. Later zal ook Anno Sjoerd zich hiervoor sterk maken.

Het gezin had een melkveebedrijf, en verkocht melk en kaas die op de boerderij zelf
werden gemaakt.

De jonge Anno Sjoerd blijkt fysiek niet heel sterk te zijn. Voor het zware werk op de
boerderij is hij niet geschikt. Maar de jongen is gezegend met een goed stel hersens.

| Hij studeerde van 1892 tot 1898 aan het gymnasium van het
Minderbroederklooster St. Antonius van Padua te Megen, bij
de Franciscanen. Na zijn middelbare schoolopleiding besloot
Anno in te treden in de Karmelorde.

Hij begon zijn noviciaat in Boxmeer in september 1898 en
nam de naam van zijn vader Titus aan als zijn kloosternaam.
In oktober 1899 legde hij zijn eerste professie af en op 17
juni 1905 werd hij tot priester gewijd.

Hij vervolgt zijn studie aan de Gregoriana Universiteit in Rome , waar hij ook colleges
van de socioloog Pottier aan het Leonijns instituut volgt. Na zijn studie in Rome
promoveerde hij in 1909 tot doctor in de wijsbegeerte.

Titus had ook een grote belangstelling voor spiritualiteit en voor journalistiek, twee
gebieden die, samen met zijn academische bezigheden, een groot deel van zijn
levenswerk zouden uitmaken.
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WerRk en Missie

In 1923 was Titus één van de
oprichters van de Katholieke
Universiteit Nijmegen, en
werkte er als hoogleraar en
bestuurder. Tot zijn dood in
1942 bekleedde Titus
Brandsma de functie van
hoogleraar in de Wijshegeerte
en de Geschiedenis van de

In het academisch jaar 1932-1933 was Titus Brandsma

Rector Magnificus aan de Universiteit van Nijmegen. In die
hoedanigheid spreekt hij in 1932 zijn Diesrede uit (een

toespraak door een hoogleraar op de stichtingsdag van de
universiteit).

Deze Diesrede gaat over het godsbegrip. Titus spreekt daarin

ook al zijn zorg uit over het feit dat velen kerk en geloof de rug
toekeren.

Hij was actief op vele maatschappelijke terreinen, zoals onderwijs,
Friese taal & cultuur en vredeswerk. Als pater Karmeliet deelde

hij de spirituele traditie van de Orde ook graag met mensen buiten de universiteit, en
reisde daarvoor veel.

JournalistieR

Titus ontwikkelde ook zijn belangstelling voor journalistiek en andere media. Eind 1935
werd hij de geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke
Journalistenvereeniging. In die hoedanigheid had hij een groot aandeel in de
modernisering van de katholieke dagbladpers in Nederland en in betere
arbeidsvoorzieningen voor katholieke journalisten. Zijn voorstellen tot het oprichten
van een journalistenopleiding kregen pas vorm na zijn dood.

In deze functie stimuleerde hij ook het verzet tegen de publicatie van nazi-propaganda
in katholieke kranten en in de pers in het algemeen. Hij was vooral kritisch over het
antisemitisme. Toen de nazi's Nederland binnenvielen in mei 1940, moedigde hij de
bisschoppen aan zich uit te spreken tegen de vervolging van de Joden en de schending
van de mensenrechten in het algemeen door de bezetters.

Door dit te doen, viel hij op bij de autoriteiten.

.‘Tr. N 9 -
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Arrestatie en martelaarschap

Het aanzetten van katholieke kranten om te weigeren nazi-propaganda af te drukken
bezegelde het lot van Titus. Titus had toegezegd aan elke redacteur persoonlijk een
brief van de bisschoppen te overhandigen. In deze brief werden de redacteuren
geinstrueerd niet te voldoen aan een nieuwe wet die hen verplichtte nazi-advertenties
en -artikelen af te drukken. Titus had veertien redacties bezocht toen hij op 19 januari
1942 in Nijmegen door de Gestapo werd gearresteerd.

Titus werd gevangen gezet in Scheveningen en Amersfoort.
Tijdens zijn gevangenschap schreef hij onder andere het prachtige gebed
"0 lJezus als ik U aanschouw".

Tijdens zijn opsluiting schrijft hij ook "Mijn cel".

Titus geeft hierin een gedetailleerde beschrijving van zijn cel en hoe
1 hij deze probeerde in te richten met de middelen die hij ter

| beschikking had.

"Beata solitudo", "Zalige eenzaamheid", schrijft Titus. Hij ervaart de
eenzaamheid van zijn cel niet als eenzaamheid, maar als een
samenzijn met God.

In juni 1942 wordt Titus naar Dachau vervoerd. Hij verdroeg
zijn martelgang gelijkmoedig en bemoedigde zijn mede-
gevangenen. Onder het strenge kampregime ging zijn
gezondheid snel achteruit en kwam hij in de derde week van
juli in de ziekenbarak terecht.

Op 26 juli 1942 werd hij daar vermoord met een dodelijke
injectie.

Op de dag dat hij stierf, gaven de Nederlandse bisschoppen
een pastorale brief uit waarin zij krachtig protesteerden tegen
de deportatie van Joden uit Nederland.

Tltus Brandsma werd op 3 november 1985 in Rome zalig verklaard door
paus Johannes Paulus Il en wordt op 15 mei 2022 heilig verklaard door
paus Franciscus.
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GEBED VOOR HET BEELD VAN JEZUS -

O Jezus, als ik U aanschouw,

Dan leeft weer, dat ik van U hou
En dat ook uw hart mij bemint
Nog wel als uw bijzondren vriend.

Al vraagt mij dat meer lijdensmoed
Och, alle lijden is mij goed,

Omdat ik daardoor U gelijk

En dit de weg is naar Uw Rijk

Ik ben gelukkig in




i Heilige paterTltus
als een fysiek kwetsbaar mens hebt u geleefd
maar tevens als een man met een
scherp verstand en een groot geloof.
U leefde vanuit het evangelie en de grote
mystieke traditie van de Karmel.
Toen het nationaalsocialisme duisternis bracht over
Europa bleef het licht van Christus uw gids.
Onvermoeibaar bleef u strijden voor
vrijheid en rechtvaardigheid.
U kwam op voor de waardigheid van iedere
mens als schepsel van God.
Uw werk maakte de vijand razend en daarom
moest u tot zwijgen worden gebracht.
Maar in alle kwetsbaarheid bleef u trouw
en leefde u dicht bij Jezus.
In het concentratiekamp bleef u vergevingsgezind
en bidden voor uw beulen, in navolging van de Heer.
Heilige pater Titus, wees voor ons
een voorbeeld en een voorspraak.
Maak dat wij in onze tijd opkomen voor recht,
vrijheid en de waardigheid van iedere mens.
Amen

+ GERARD DE KORTE
BissCHOP VAN 's-HERTOGENBOSCH

Meer lezen van en over Titus Brandsma?
De uitgeverijen Adveniat en Berne Boekhandel bieden een ruim aanbod aan boeken over Titus
Brandsma. Daarnaast zijn er ook veel publicaties te koop met (delen van) zijn teksten.

S 3 Maria
randsma

TOT

Edith Stein
®
Bronnen: T o
www.karmel.nl www. titusbrandsmateksten.nl _;-"" *9
www.kn.nl www.heiligelebuinus.nl www.ru.nl 2 - &:J
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Waarom is deze heiliguerklaring zo speciaal?

Op de eerste plaats natuurlijk omdat het niet alle dagen voorkomt dat een Nederlander
heilig wordt verklaard!

Op de tweede plaats is Titus echt een heilige van deze tijd. Hij heeft door zijn sociale
betrokkenheid en activiteit veranderingen doen plaatsvinden in onze maatschappelijke
orde, die nog steeds doorklinken in onze tijd. Hij verdedigde persvrijheid en vrijheid
van meningsuiting, nog steeds kostbare en actuele principes. Hij heeft laten zien hoe
ver de zorg voor je medemensen kan gaan. Verzetsman en martelaar die een
getuigenis naliet wat ons nog steeds beroert.

Wat verbindt Deventer met Titus?

Titus en Deventer is een inspirerende combinatie. Hij bezocht zelf meermalen deze
stad. Op 11 november 1931 hield hij in de Bergkerk een toespraak over de "vrede". Hij
had veel interesse in het werk van Geert Groote en de Moderne Devotie,

en was in 1940 aanwezig bij de onthulling van de gedenksteen ter ere van Geert Grote
naast de Lebuinuskerk. Bij die gelegenheid hield hij zijn toespraak "Zijn keer naar de
Heer" .

En natuurlijk onze H. Lebuinusparochie, waar we in Colmschate het huidige Titus
Brandsma Huis hebben met een Titus Brandsma gedachteniskapel.

Bsay,

anh

In juni 1979 was men in Colmschate ver
gevorderd met de plannen voor een nieuwe RK
parochie. Het bisdom had toestemming
gegeven. Nu moest er ook een naam gekozen
worden. Alle parochianen kregen de gelegen-
heid daartoe ideeén aan te dragen. Naast enkele
andere namen, werd door Henk Kemerink de
naam van Titus Brandsma naar voren gebracht.

Hoewel er maar weinigen iets van deze Karmeliet
wisten, werd bij de uiteindelijke keuze toch met
ruime meerderheid deze eigentijdse figuur als
patroon voor de toekomstige parochie
aangenomen.

Hoe kwam men bij zijn naam?

Al gauw na het bericht van zijn sterven in Dachau
in 1942 en nog tijdens de bezetting van
Nederland werd zijn naam steeds meer bekend
via bidprentjes.En direct na de bevrijding van

het zuiden in 1944 werden enkele brieven van
Titus in "Mijn Cel" en "Het laatste geschrift"
uitgegeven. Er verschenen biografieén, in talrijke
dagbladen verschenen artikelen over hem.

vl
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Straten,scholen en verkennersgroepen hadden
zijn naam gekregen. En dat niet alleen in
Nederland.

Door die groeiende helangstelling voor en
devotie tot Titus, werd in 1953 een begin
gemaakt met zijn zaligverklaringproces in
Nederland. Dat werd afgesloten in 1957. Het
vervolg in Rome kon beginnen. Men verwachtte
dat het rond 1980 afgesloten zou worden.

Er werden herdenkingsbijeenkomsten gehouden
rond Titus. Hij was immers een voorbeeld van
trouw aan zijn Kerk, zijn Karmelorde maar ook
aan zijn volk en vaderland. Daarom werd hij in
1982 postuum onderscheiden met het
"Verzetsherdenkingskruis". Titus was dus volop
in beeld!

Bij zijn zaligverklaring werd hij aan de wereld ten
voorbeeld gesteld niet alleen als martelaar maar
ook als "profeet van verzoening", "die haat niet
met haat beantwoordde maar met liefde".

Voor de parochie dus een inspirerend voorbeeld!
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_aterdag 14 ‘mei, 19.00 uur: Vgllievmring in hef Tius Brandsma Huaa
‘ln deze plechtige eucharistieviering gaan vier, concelebranten voor { :
Pastor De Bekker, nameqs het team, - il S
| Pastor Boerkamp, laatste pastor van de B parochie en zelf Karmehet ) ,':-"-,.’*
. Pastor Zandbelt, die wekelijks op woensdag voorgaat in de edhg
QUCharlstJevlenng in het Titus Brandsma Huis . RS
- Pastor Hien, Vietnamese pastor namens de Vietnamese parochle voor
\wie het Titus Brandsma Huis ook de eigen parochiekerk is. D i
- De viering wordt opgeluisterd door het muzikaal kwartet Bemused en het !
gelegenheldskoor Moles Chapel Chcur :

| ;'”Zondag 15 mei, vanaf 9.30 uur, in het Titus Brandsma Huis . '+
~ We kijken naar de officiéle heiligverklaring door paus Franciscus in.
‘Rome

_In het Titus Brandsma Huis zullen we de uutzendlng van de KRO NCRV op
.groot scherm samen volgen. Om 9.30 uur start de uitzending van de Vlenng
“van de Heiligverklaring. De viering zelf begint om 10.00 uur. )
. Vanaf 9.00 uur kunt u terecht in de gedachteniskapel in het Titus Brandsma
~ Huis voor persoonluk gebed en verering. i

 Zondag 22 mei, 10.30 uur, Broederenkerk: plechtige eucharisﬁeviering:
- Aansluitend wordt de tentoonstelling over Titus in de Broederenkerk offlc:leel
geopend. e e
. Bij al deze plechtigheden bent u van harte welkom. iy K

'-”Tl'en’roons’reilmg in de Broederenkerk
i KMet de tentoonstelling willen we Titus eren door zijn Ieven en werk betet
: "'rbekend te maken. : .

Lo Ter gelegenheid van de Hellrgverklarlng wordt ook een wandehng d00r %
: -.-__Deventer heru;tgegeven Deze is te koop voor een beschelden bedrag bij: het :

o



Eenzaamheid

In de coronatijd, in het werk en ook privé
ontmoette en ontmoet ik met regelmaat mensen,
die zich eenzaam voelen. Ook met ons PCl-bestuur
hebben we het er meerdere keren uitgebreid over
gehad: "we horen veel over eenzaamheid, ook in
de media, maar hoe kunnen wij daarin iets
betekenen".

Dat valt nog niet mee. We leven in een samen-
leving, die sterk geindividualiseerd is en dus is er
minder en minder contact tussen mensen, die
dicht bij elkaar wonen. Ik ontmoette een vrouw,
die heel realistisch was. "lk ben nog aardig goed
ter been en ik ga er zelf nog wel op uit om even
een boodschapje te doen. Maar daarna kom ik
weer in een leeg huis."

Vanuit ons perspectief gezien — ons, werkende
mensen (al dan niet betaald of vrijwillig) - is het
makkelijk gezegd: "Er zijn zoveel mensen alleen.
Kunnen die elkaar niet opzoeken?! Probleem
opgelost.”

Maar zo werkt het niet, merk ik. Oudere mensen,
mensen die geestelijk kwetsbaar (ja, ik gebruik het
woord dan toch maar) zijn, mensen die op allerlei
manieren buiten de boot vallen, kunnen niet
makkelijk meer zelf het initiatief nemen contact te
leggen met anderen en trekken zich vooral terug
in hun eigen huis.

Ik zag het gebeuren bij mijn eigen moeder. Ze trok
zich meer en meer terug en ging zichtbaar achter-
uit. Aan de ene kant merkte ik, dat haar medeflat-
bewoners zich wel degelijk om haar
bekommerden, aan de andere kant waren zij en
ook ik niet in staat haar gevoel van eenzaamheid
weg te nemen.

Inmiddels mocht ik haar verhuizen, na indicatie
gekregen te hebben en behoorlijk hoog op de lijst
van wachtenden te zijn gekomen, naar een
woonzorgcentrum,. Er zijn er teveel, die naar zo’'n

woonzorgcentrum zouden willen of moeten, dat je
er een indicatie voor nodig hebt, wil het je nog
lukken bij leven daar te komen wonen. Beschermd
wonen, heet dat tegenwoordig.

Ze woont nog altijd min of meer zelfstandig, maar
dan wel in een (klein) appartement, dat uitkomtin
een inpandige gang. Zodra zij een stap buiten haar
eigen kamer zet, is ze onder de mensen. Boven-
dien komen er meerdere keren op een dag mensen
van de zorg binnenlopen om iets af te geven, te
kijken of ze haar medicijnen heeft ingenomen of
zomaar. Kleine momentjes, maar steeds even
contact. Precies waar zij behoefte aan heeft.
Daarnaast gaat ze met medebewoners twee keer
op een dag eten in het restaurant.

De mevrouw, die ik ontmoette zei: "Eigenlijk
zouden wij allemaal, voordat we de fase ingaan
dat het echt slechter met ons gaat ergens in een
soort gemeenschap moeten wonen. Waar we
elkaar vanzelf tegenkomen zonder dat te hoeven
organiseren."

Ik hoor wel eens van die projecten van mensen,
die uit eigen beweging, in de vitale leeftijd nog, in
een soort van gemeenschap samen gaan wonen.
Meestal zijn dit overigens mensen, die dit kunnen
betalen. Zou dat de oplossing zijn? In onze sterk
vergrijzende samenleving?

Mijn moeder leeft enorm op. Ik zou het iedereen
gunnen.
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COLMSCHATE&OMSTREKEN

HAFKAMP

www.hafkampnatuursteen.nl

De Meente 7, 8121 EV Olar
0370-562042

Inféehafkeimpnatuursteerinl ® Vertrouwd en betrouwbaar
tio@

® Respectvol
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Hafkamp Natuursteen in Olst ontwerpt, Ruimte voor eigen ideeén

produceert & plaatst gedenkstenen. ® Kennis van gewoontes en mogelijkheden

@ Altijd dichtbij
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Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 61 23 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Wist u dat..

* Leerlingen van het Etty Hillesum lyceum, locatie
het Corberic, op bezoek zijn geweest?

* Diaken Brinkhuis hen iets vertelde over de kerk
en ons geloof?

* Hij had gerekend op een schoolklas, maar dat er
290 leerlingen in de kerk zaten?

* Er merkbaar meer kaarsen de afgelopen weken
zijn gebrand in de bidkapel?

* We dat weten door het wekelijks tellen van het
muntgeld uit de muurkluis?

* Er dit jaar met Palmpasen superkleine
palmtakjes zijn verdeeld?

* Dat komt omdat er bijna niets te krijgen was?

* Die vervelende Buxusmot alles had opgevreten?
* Er mogelijk een heiligenbeeld wordt aangeschaft
voor de lege sokkel in de kerk?

* De kleurplatentafel gewaardeerd wordt door
jonge bezoekers en ook hun ouders?

* Wekelijks het mandje met wijwaterflesjes moet
worden aangevuld?

* Daar kennelijk veel vraag naaris?

* Op 2 mei alle kerkenwachters bijeen zijn geweest
voor overleg?

* Zo'n bijeenkomst door corona, twee jaar geleden
voor het laatst was?

Geluid

Er heeft een zogenoemd akoestisch onderzoek
plaats gehad in de Broederen door een
gespecialiseerd bureau. Er is een galm in de kerk
die bij bepaalde gelegenheden storend werkt. Dat
is 0.a. één van de redenen waarom de stichting
Zaterdagmiddagconcerten de Broederen niet
meer opneemt in haar programma, met
uitzondering van een orgelconcert. Binnenkort
verschijnt er een eindrapport. Als er verbeteringen
mogelijk zijn beslist het kerkbestuur of dat ook
gedaan kan worden, gelet op het kostenplaatje.

Titus Brandsma

Op zondag 15 mei wordt pater Titus Brandsma
heilig verklaard. Op die dag kunnen parochianen
dat live meevieren in het Titus Brandsma Huis. Een
vervolg is op zondag 22 mei met een speciale
viering in de Broederenkerk. Aansluitend is daar
de opening van een tentoonstelling over deze
Karmeliet. Vanuit het Titus Brandsmahuis in
Colmschate worden dan verschillende zaken
geéxposeerd, waaronder een rozenkrans van
Titus. Deze tentoonstelling zal te zien zijn tot en
met zondag 12 juli. De openingsdagen en tijden
worden nog nader bekend gemaakt. We hopen op
extra kerkenwachters zodat we mogelijk meer
dagen de kerk kunnen openstellen.
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Nicolaas Schalkhaar

Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur

E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801 Misintenties - NL 38 RABO 0162443331
Contactpersoon 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 65 11 69, e-mail dianbouwman@kpnmail.nl

graagin ere. Op woensdag 4, 11, 18 en 25

Maria de moeder van ons allen, die weet mei bent u om 19.00 uur van harte welkom
wat lijden is, maar vertrouwen houdt in in de Heilige Nicolaaskerk te Schalkhaar.
hele moeilijke situaties. Zij is daarin een Samen bidden we dan de rozenkrans.Op 4
krachtig voorbeeld voor ons. De traditie mei zal het rozenkransgebed op tijd

van meimaand Mariamaand met het worden afgesloten zodat u ruimschoots op
rozenkransgebed houden we dan ook tijd thuis bent voor de dodenherdenking.

Heiligverklaring Titus Brandsma 15 mei 2022

In verband met de heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 mei in
Rome zal Johan Maas, als gastspreker, op zondag 1 meij, tijdens de
zondagviering, ons achtergrondinformatie geven over het leven van
deze bijzondere man. Van harte aanbevolen.

Dauwtrappen voor de kinderen

Op Hemelvaartsdag 26 mei om 10.00 uur wordt er voor de kinderen van Schalkhaar en Lettele een
fietstocht georganiseerd. Vertrekpunt voor de kinderen uit Schalkhaar is de Heilige Nicolaaskerk in
Schalkhaar. Ze krijgen daar een fietsroute mee die zal leiden naar een gezamenlijke ontmoetingsplek
waar de kinderen een ontbijtje krijgen aangeboden. Aanmelden voor de kinderen in Schalkhaar via de
mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl.

Bij regen kan de fietstocht helaas geen doorgang vinden.

Alhoewel corona nog niet helemaal weg is, voelde het met Pasen al wel weer als
vanouds. Heel veel vrijwilligers hebben zich weer belangeloos ingezet om er
prachtige vieringen van te maken. Met Palmpasen voelde het even of we Gods
zegen moesten missen toen een zekering doorsloeg en we het zonder versterker
en weinig verlichting moesten stellen. Maar we zijn vol vertrouwen doorgegaan
en het werd ondanks dit gemis toch een mooie viering, waarin de bemoediging
van de bezoekers ons veel goed heeft gedaan. Soms werkt pech heel verbindend.
De vieringen in de Goede Week waren inspirerend, prachtig opgeluisterd door
onze koren, Het aantal bezoekers zeker met de paasvieringen was ook geweldig.

Rechts: de inhuldiging van Jezus met de ezel in
Jeruzalem (Schalkhaar).

Links: het licht van Christus dat over de
kerkgangers wordt verdeeld.

Elke laatste zondag van de maand is er kinderneven-
dienst
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Nicolaas Lettele

E-mail:
Rekeningnr.:

Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 0570 - 65 13 28
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Bij vragen/bezoekje, contactpersoon Joke Haverkamp, tel. 0570-65 13 28

Contactpersoon 't Zout: Riky Westerbeek - e-mail rikywesterbeek@hotmail.com

Overleden

Op donderdag 24 maart is Diny Huis in 't Veld op
95-jarige leeftijd overleden. De uitvaartviering in
onze kerk heeft plaatsgevonden op donderdag 31
maart. Aansluitend was de crematieplechtigheid
in het crematorium te Diepenveen.

Op donderdag 7 april is Mies ten Have-Jansen
Holleboom op 87-jarige leeftijd overleden. De
avondwake vond plaats op dinsdag 12 april. De
uitvaartviering en de begrafenis hebben woens-
dag 13 april plaatsgevonden.

Zie verder bij: "Wij gedenken."

Woensdagmorgenviering

Elke woensdagmorgen om 9.00 uur is er een
meditatieviering in de kerk. U allen bent van
harte welkom hieraan deel te nemen.

Dodenherdenking

Op woensdag 4 mei

wordt bij het monument
aandacht geschonken

aan de gesneuvelden

in de Tweede Wereldoorlog
en alle militairen die tijdens een latere missie zijn
gesneuveld. 's Avonds om 19.30 uur is er een
herdenkingsbijeenkomst.

In de viering op zondag 8 mei gaat het koor Voce
Magna de viering opluisteren met Maria liederen.
Er zal in de viering extra aandacht geschonken
worden aan onze hemelse Moeder. Wij willen
Maria danken voor de goede dingen in ons leven
en haar vragen ons te helpen en te steunen in
moeilijke tijden. Vervolgens zal ook extra aandacht
geschonken worden aan Moederdag en onze
aardse moeders.

Sobere maaltijd

Op woensdag 30 maart werd in
/ de keuken van de pastorie een
. sobere maaltijd gehouden. Een
periode in de 40-dagentijd van
bezinning en soberheid. Ook de
tijd van broederlijk delen, letterlijk en figuurlijk.
Op blz. 17 een verslag hierover.

Ontmoetingsmorgen

Op woensdag 18 mei is de eerste ontmoetingsmor-
gen. Vooraf is om 9.30 uur de inloop met een kop
koffie/thee. Vervolgens om 10.30 uur zal Gauthier
de Bekker in de viering voorgaan. Na de dienst
gaan we in gesprek en sluiten de morgen af met
een kop soep en broodjes.

Opgave is mogelijk tot 11 mei bij Frans Brinkhof,
tel. 0570-55 15 80 of via e-mail:
nicolaaslettele@heiligalebuinus.nl

Hemelvaart

Op 26 mei gaat het comité van de drie kerken,
Bathmen, Okkenbroek en Lettele de jaarlijkse
fietstocht organiseren. Na de fietstocht is er een
viering in de kerk van Okkenbroek. Meer informa-
tie hierover zie blz.10.

Kerkbalans

De afgelopen maanden is de actie kerkbalans weer
gestart. Met de toezegging en al wat binnen is
zitten we op een bedrag van € 22.160,-. Wij willen
degene die hieraan heeft meegewerkt en allen die
hebben toegezegd hartelijk danken voor deze
ondersteuning.

Vastenactie 2022

Deze collecte heeft een mooi bedrag van € 169,13
opgebracht. Alle goede gevers hartelijke dank
hiervoor.
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Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Meimaand = Mariamaand =
Moederdagmaand

De meimaand is begonnen. Het is
de maand van Maria en veel
mensen hebben, ook in onze tijd,
nog steeds een bijzondere band
met Maria. Dat is te zien aan de
vele kaarsen en lichtjes die in onze
kerken bij Maria branden. Een katholieke kerk
zonder beeld of afbeelding van de Moeder van
God is ondenkbaar. Maar ook Moederdag valt in
de meimaand; dat lijkt vaak een beetje een
commercieel gebeuren, maar die dag is ook een
goede gelegenheid om even stil te staan bij alles
wat onze moeders voor ons doen en deden. Ons
hele leven bewaren we hopelijk de herinnering
aan de hartelijkheid en liefde van onze moeder. Zo
mogen we ook aan Maria denken, want zij wijst
ons als moeder van alle gelovigen de weg naar
haar Zoon, naar Jezus. Zo is de Meimaand dus
eigenlijk één grote Moederdag!

Mariaviering

Op zondag 22 mei is er om
9.00 uur een speciale Maria-
viering. We hopen veel men-
sen te mogen begroeten.
ledereen die erover denkt
om (weer) eens een keer
een bedevaart naar Lourdes
te gaan maken, maar ook iedereen die een warm
plekje in zijn hart heeft voor Maria, iedereen die
het fijn vindt om met elkaar te bidden, een kaarsje
op te steken en Marialiedjes te zingen is van harte
welkom. Na afloop van de viering is er in de
Hoeksteen een kopje koffie of thee.

Maandelijkse ontmoetingsviering op 11 mei
Zoals u wellicht weet is er elke tweede woensdag
van de maand een zgn. ontmoetingsviering. In mei
is dat op woensdag de 1le. ledereen is van harte
welkom. We  ~ 5
starten om ( Mrn O etl n g

10.30 uur
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met een kopje koffie of thee in de Hoeksteen en
daarna gaan we naar de kerk voor een communie-
viering waarin deze keer pastoraal werkster Lon-
neke Gunnink-van den Berg zal voorgaan. Daarna
gaan we samen van een maaltijd genieten. Het
doel is om elkaar op een ongedwongen manier te
spreken en samen te vieren. Graag even van te
voren opgeven bij Annie: 06-54246906 of Lammie:
06-57038176. Voor vervoer kan worden gezorgd.

Herdenking 4 en 5 mei
Dit jaar is het meer dan ooit
van belang om stil te staan bij

(7
vrijheid. Het landelijke thema
voor 4 en 5 mei is dan ook:

7 4engmei
"Vrijheid in verbondenheid".

Daarmee wordt benadrukt dat onze vrijheid
nadrukkelijk verbonden is met de vrijheid van een
ander. De oorlog in Oekraine toont hoe kwetsbhaar
vrijheid is en daarom willen we op de avond van 4
mei alle oorlogsslachtoffers herdenken bij het
oorlogsmonument in Olst, Namens de
gezamenlijke kerken van Olst/Boskamp zal er ook
een krans worden gelegd. Meer hierover leest u in
de Huis-aan-Huis-Reklamix.

Sam's kledingactie voor Mensen in Nood
Op zaterdag 7 mei kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur
weer kleding en schoeisel inleveren hij de familie
Kappert, Boskamp 54. De opbrengst is bestemd

voor hulp aan school-
kinderen en hun ouders in @ "
KLETHMGINTAMELING
ST MENSEN M NOOD

Oeganda. Kapotte en vuile
kleding, speelgoed en —

knuffels, handdoeken,

kussens en dekbedden mogen zij helaas niet
aannemen. Sam's kledingactie zamelt geen
kleding in speciaal voor Oekraine; voor deze
vluchtelingen is er vrijwel geen kleding meer
nodig. Wel worden met de opbrengst van de actie
hulpprojecten voor Oekraine gesteund.

Oud papier: 2 en 3 juni



Stationsweg 9
8131 DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09INGBO0000911561
B— Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
=4 't Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com

Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Mariamaand

De maand mei is in onze traditie Mariamaand, een
maand waarin Maria als moeder van de Heer en
als moeder van ons allen speciaal in de aandacht
staat. We bidden samen het rozenkransgebed op
de dinsdagavonden om 19.00 uur in Wijhe. Op de
Boerhaar op de woensdagavonden om 18.30
gevolgd om 19.00 uur door een woord- en
communiedienst en koffie na afloop.

Ontmoetingsvieringen

Dinsdag 24 mei Ontmoetingsviering in de aula

van 't Weijtendaal te Wijhe

10.30 uur ontvangst met koffie

11.00 uur communieviering met pastoraal
werkster Lonneke Gunnink

11.30 uur eenvoudige lunch.

U kunt zich aanmelden bij

Joke Biezeman tel. 06-24 16 01 05

Minie Strijdveen

of op het secretariaat op vrijdagmorgen van 9.00

tot 11.00 uur: tel: 0570-52 40 86.

Kunt u niet zelfstandig komen, dan wordt u ge-

haald en gebracht. Dit geldt ook mensen uit het

dorp.

Donderdag 9 juni Ontmoetingsviering op de

Boerhaar met diaken Marc Brinkhuis

Opgave bij Mariét Kruit 0570-52 53 20.

Dodenherdenking 2022

Net als andere jaren vindt er op 4 mei a.s. een
herdenkingshijeenkomst plaats. Deze wordt
gehouden in de Nicolaaskerk te Wijhe. Aanvang
19.00 uur. In deze bijeenkomst willen we stilstaan
bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en
oorlogsconflicten daarna. We willen stilstaan bij
de oorlog in Oekraine en wat dat met hen en met
ons doet. Twee jaar geleden was de hoopvolle
verwachting dat de coronacrisis ons nader tot
elkaar zou brengen, maar dat blijkt maar deels
waar. De pandemie heeft ook juist maatschappe-
lijke problemen en tegenstellingen aan de opper-
vlakte gebracht en getoond dat onze vrijheden

soms haaks op elkaar lijken te staan - persoonlijke
zeggenschap en het collectieve belang lijken niet
altijd verenigbaar. De komende tijd kunnen we
elkaar hopelijk weer meer ontmoeten.

Maar het feit dat we weer bij elkaar mogen
komen, betekent niet automatisch dat we ons ook
verbonden voelen. Wat zijn de spanningen die
hierdoor worden opgeroepen en hoe gaan we
daarmee om? Naast dit gegeven heeft de oorlog
in Oekraine ons weer meer verbonden. We staan
samen klaar om te helpen. Voelen ons verbonden
met de Oekrainers.

Het jaarthema van 2022 is VRUHEID IN
VERBONDENHEID, uitgewerkt met 0.a. muziek en
gedichten. Na afloop van deze bijeenkomst lopen
we in een gezamenlijke tocht naar het
oorlogsmonument om daar bij de dodenher-
denking aanwezig te zijn. De bijeenkomst wordt
georganiseerd door de cecumenische werkgroep.

Lentebloesem Boerhaar

In de maand mei kunt u, nu corona het hopelijk
voor langere tijd laat afweten, weer iemand van
de ziekenbezoekgroep "Lentebloesem" bij u aan
de deur verwachten voor een kleine bijdrage.

Overleden in ons geloofscentrum
Op 3 april 2022 Herman Hollegien 72 jaar.

Agenda

2 mei Parochieavond om 19.30 uur kerk Wijhe

3,1017,24,31mei  Rozenkransgebed om 19.00 uur te Wijhe

4,11,18, 25 mei Rozenkransgebed om 18.30 uur
aansluitend communieviering Boerhaar

4 mei Dodenherdenking om 19.00 uur Nicolaaskerl

8 mei 9.00 uur viering 30 jarig jubileum Rouw en
Trouwkoor

10 mei 10.00 uur communieviering Weijtendaal

kopij voor deze bladzijde
Uiterlijk maandag 10 mei 2022 inleveren via
e-mail: zoutengelbert@gmail.com
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Titus Brandsma Huis (TBH)

T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18
Secretariaat:  dinsdag en woensdag 10.00 - 12.00 uur

E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937
Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl Tevens Vietnamese parochie

We kunnen terugkijken op een aantal mooie bijeenkomsten in de voorbije Veertigdagentijd en rond
Pasen. De ontmoetingsvieringen met de mooie gesprekken en ontmoeting worden zeer gewaardeerd.
De workshop schilderen leverde de deelnemers een dag op met zinvolle gesprekken en fantastisch
mooie schilderijtjes!

Op Goede Vrijdag luisterden we naar het Passieverhaal en de moderne meditaties tijdens de 7
Kruiswoorden. Moles Chapel Choir zong meerstemmige passiemuziek.

De wake was ook dit jaar voor alle deelnemers een waardevolle ervaring: de stille aanwezigheid van
deze en gene, het sfeervol verlichte kruis ...

Na de gebedsviering op Paasmorgen hebben we met een gezamenlijk ontbijt de Paasdag ingeluid.

Ouderenmorgen Het verhaal van Titus
Op donderdag 19 mei gaan we voor een Op zaterdag 9 april was verhalenverteller Peter Vermaat
feestelijke ouderenmorgen op stap. te gast, met zijn voorstelling "Titus Brandsma".

Het uitstapje brengt ons naar de beeldentuin  Hij weet het verhaal van Titus op een indrukwekkende
in Mariénheem. Om kwart voor tien staater  manier neer te zetten! Met een eenvoudig decor,

bij de Titus een kopje koffie klaar voor alle bijzondere poppen en een heel groot verteltalent weet
deelnemers. hij iedereen te roeren.
Afra en Jannie kijken uit naar jullie komst! Het was een prachtige middag, en uiteraard een mooie

opstap naar de heiligverklaring van Titus!

Titus Brandsma wordt heilig verklaard!

Op deze feestelijke gebeurtenis is lang gewacht, en ineens was daar de
aankondiging: 15 mei gaat het gebeuren!

In de extra katern in dit Zout vindt u het volledige programma.

We hopen u in groten getale te mogen begroeten in de Vigilieviering op

zaterdag 14 mei, om 19.00 uur!

Op zondag 15 mei kijken we samen naar de rechtstreekse uitzending van de viering
met de heiligverklaring.

Zondag 22 mei is er een plechtige eucharistieviering in de Parochiekerk Broederen.

Hulp gezocht! Benefietconcert voor Oekraiene
In de Broederenkerk wordt een tentoonstelling rond Titus Op zaterdag 28 mei houdt het
Brandsma opgebouwd, waarin we de mooiste stukken gospelkoor Con Amore een

vanuit het TBH ook laten zien. De kerkenwachten van de benefietconcert in het TBH.

Broederen doen al een forse extra inspanning om wat vaker Met een gevarieerd programma en veel
de kerk te kunnen opnehouden voor bezoekers. Het zou fijn samenzang. Lees meer op pag 16!

zijn als er ook wat mensen vanuit onze achterban willen ledereen van harte welkom!!

aansluiten bij deze kerkenwacht. Alles wordt je uitgelegd, en
je zit er nooit alleen!

We zoeken met name nog mensen die op woensdag- en/of
donderdagmiddag een paar uurtjes willen helpen. Lijkt het
je wat?

Neem dan contact op met Andrea via acomes@heiligelebuinus.nl.

Of meld het bij het secretariaat van de Titus
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Herberg van Ars

Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54

E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125
(otirdinator:  Jos Egberts

Ontmoetingsochtend

Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur is
iedereen welkom op de koffie/thee en voor een
gezellig/of serieus gesprek.

Herbergvieringen

De Herbergvieringen zijn op zaterdag 7 en 21 mei.
Zoals altijd om 17.00 uur en waarschijnlijk weer
met soep met brood ter afsluiting.

Filmavond

De filmavond op woensdag 4 mei komt te vervallen

in verband met de dodenherdenking die avond. In
juni sluiten we dit filmseizoen af met de film
FATHER.

Al onze bijeenkomsten zijn gratis en een vrije gift is

altijd welkom om de kosten te dekken.

Diaken zijn rondom de herberg van Ars

Het diaken-zijn betekent ook zo nu en dan verkondigingen schrijven en het mooie is, dat ik als
onbezoldigd permanent diaken, dit ook mag doen. Na dertien jaar diaken zijn gaat dit nog steeds niet
van een leien dakje, en toch boeit het mij om te doen. Ik moet er echt tijd voor nemen want het rolt

niet zo uit mijn mouw.

Het "kerk naar de maatschappij brengen" en vice
versa is een van de taken van de diaken. Veel voor-
beelden kan ik halen uit mijn werk, toch een beet-
je vreemde en onbekende doelgroep.

Bijvoorbeeld dat enkele cliénten mij als diaken van
dienst, op tv zagen in een tv-mis, uitgezonden van-
uit Hengelo. Dat is moeilijk te begrijpen voor de
cliénten waarbij ik werk.

Vooral als je de volgende dag weer op de werk-
vloer, zonder groene jurk (dalmatiek), in een con-
flict de opmerking naar je hoofd geslingerd krijgt:
"zondags vrede wensen en nu mij straffen, kl....k I"
Tja, hoe vervelend het ook is, ik blijf natuurlijk ook
nog groepsleider.

Ik vind het mooi dat ik, wanneer de viering gedaan
is, bij het koffiedrinken opbouwende kritiek of een
compliment krijg over hetgeen ik gezegd heb.

Het mooiste was dat iemand mij apart nam en
vertelde dat het haar bijzonder in haar hart raakte
wat ik verkondigd had. Ze gaf mij een doosje
bonbons, "niemand vertellen hoor!"

Nu mogen wij niets aannemen maar wist ik wel
een |leuke bestemming voor dit cadeau; de groep
cliénten die ik begeleid en geen cent te makken
hebben. Ik heb dit op de groep neergezet en het
was zo op. Fokko, blijf maar mooi diaken dan
krijgen wij weer wat.

Diaken Fokko de Graaf
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waar dag tijd

zaterdag 7 en zondag 8 mei
Herberg van Ars 7a 17.00
Boskamp 7a 19.00
Lettele 70 09.00
Wijhe 0 09.00
Broederen 70 10.30
Schalkhaar 70 10.30

zaterdag 14 en zondag 15 mei

Titus Brandsma Huis  za

Boerhaar 20
Lettele 0
Broederen 20
Schalkhaar 0

zaterdag 21 en zondag 22 mei

Herberg van Ars 7a
Wijhe 7a
Boskamp 70
Lettele 20
Broederen 70
Schalkhaar 70

19.00

09.00
09.00
10.30
10.30

17.00
19.00
09.00
09.00
10.30

10.30

Naar de kerk in de

voorganger

parochiaanvoorganger

R. Cornelissen
parochiaanvoorganger

H. Limbeek

R. Cornelissen / M. Brinkhuis
L. Gunnink-van den Berg

(. de Bekker en anderen

parochiaanvoorganger
parochiaanvoorganger
H. Limbeek

parochiaanvoorganger

L. Gunnink-van den Berg

G. de Bekker

M. Brinkhuis
parochiaanvoorganger

(. de Bekker, M. Brinkhuis e.a.

H. Brummelhuis

woensdag 25 en donderdag 26 mei

Boerhaar wo
Deventer, Vogeleiland do
Okkenbroek do
Schalkhaar do

zaterdag 28 en zondag 29 mei

Boskamp 7a
Lettele 0
Broederen 20
Schalkhaar 0

19.00
10.00
10.00
10.30

19.00
09.00
10.30
10.30
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G. de Bekker

L. Gunnink-van den Berg
M. Brinkhuis / G. Wijnstok
G. de Bekker

G. de Bekker
(. de Bekker
G. de Bekker
P. Dullaert

soort viering

4e zondag van Pasen
gebed

eucharistie

communie

eucharistie

eucharistie / gezin
communie

5e zondag van Pasen
Vigiliemis /

heiligverklaringT itus Brandsma
communie

communie

eucharistie

communie

be zondag van Pasen
gebed

eucharistie

communie / Maria

communie

eucharistie /

heiligverklaring Titus Brandsma
eucharistie

Hemelvaart
eucharistie
oecumene
oecumene
eucharistie

7e zondag van Pasen
eucharistie
eucharistie
eucharistie
communie

koor

gemengd

Voce Magna
rouw-/trouwkoor
Magnificent
Brugkoor

Bemused en

Moles Chapel Choir
(aedilia

Cantors

(Caedlia

Spirit

(aecilia

gemengd

Cantors

Bemused en

Moles Chapel Choir
Nicolaaskoor

Caecilia

Brugkoor

Ardente
Voce Magna
(Caecilia
Brugkoor



Heilige Lebuinus Parochie

VASTE WEKELIJKSE VIERINGEN

maandag
08.30 Vredeskapel Schalkhaar

dinsdag
08.00 Broederen

08.30 Vredeskapel Schalkhaar
09.00 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 VredeskapelSchalkhaar
18.30 Broederen

19.00 Broederen

19.00 0.LV.0.0. Wijhe

woensdag
08.00 Broederen

08.30 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 Titus Brandsma Huis
18.30 Willibrordus Boerhaar
19.00 Broederenkerk Deventer

ONTMOETINGSVIERINGEN

dinsdag
1030 Weijtendaal, Wijhe

Over Ontmoetingsvieringen

morgengebed

Lezingendienst
en Lauden
morgengebed
rozenkransgebed
EV

Vesper

EV
rozenkransgebed

Lezingendienst
en Lauden
morgengebed
Ev
rozenkransgebed
Taizé

24

donderdag
08.00 Broederen

08.30 Vredeskapel Schalkhaar

vrijdag

08.15 Broederen

08.30 Broederen

09.00 Broederenkerk Deventer
09.00 Nicolaas Lettele

woendag
10.30  Willibord Boskamp
10.30 Nicolaas Lettele

Lezingendienst
en Lauden
morgengebed

aanbidding

biecht

EV

EV 6,13,20

1
18

Bij Ontmoetingsvieringen draait het niet alleen om de viering zelf maar vooral ook om elkaar en de teamleden te ontmoeten als de
doordeweekse en/of de zondagsvieringen komen te vervallen. ledereen is welkom op de hierboven aangegeven tijd. Na de viering sluiten
we af met een eenvoudige maaltijd. Kijk voor alle details op de pagina's van de geloofscentra - soms is aanmelden noodzakelijk.

WOON- en ZORGCENTRA
maandag

09.30 Ludgerus, Deventer
10.30 Averbergen, Olst

dinsdag
10.00 Weijtendaal, Wijhe

woensdag
10.30 Park Braband, Schalkhaar
11.00 Willibrordkapel, Boskamp

EV 2,16
v 9

v 10
EV 1
EV 4,18

zaterdag

19.00 Sparrenheuvel, Diepenveen

zondag
10.30 St. Jozef, Deventer

EV 7
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wonen bij God.

Gebedsintenties

7 en 8 mei

Broederen - Riet Golbach, Renate Golbach, Karel ven Beijnum
Nicolaas Schalkhaar - Dien Schutte-Oosterlaar, Anton Schutte,
ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, ouders Meussen en zoon, Frans Groot
Koerkamp, Jan Wiggers en Vincent, Hein en Mien Veldkamp, Hans
Veldkamp, Rinus Duijvestein

Nicolaas Lettele - Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk
(jgt), Johan en Ans Bloemenkamp-Grondhuis, Gerrit en Marie Bloo-Groot
Koerkamp, Dine en Jan Daggenvoorde-Oosterwijk, gebr. Hermanus, Johan-
nes en Eghertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny Huis in
't Veld, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie,
Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden
familie, Johanna Maria Zandbelt-Zuidberg, Joop en Diny Zwiers-Nijland, vit
dankbaarheid voor alle goeds in ons leven achter ons

Willibrord Boskamp - Wilhelmina Albers-Veldhuis en Harrie, fam.
Tiebot-Kolleman

Engelbert Wijhe - Hein en Marietje Elshof, Herman en Riek Haupt-
meijer en fam. Hauptmeijer-Duteweerd, Trees Koekkoek-Middelkamp, fam.
Spithoven-Schoorlemmer, ouders Hollegien-Tijhuis, Agaath Blaauwgeers-
Scholten, Doortje Huisman, Hans Mulder

14 en 15 mei

Broederen - Marijke Windmeijer, Karel van Beijnum

Nicolaas Schalkhaar - Gerard Pelgrom, ouders Dijkstra-Tutert en
zoon Harry, Marianne Hagen-Frazer, Lenie en Arnold Veldhuyzen-Kerkvliet,
Rinus Duijvestein, Jo Nijboer

Nicolaas Lettele - Jan en Riek Haverkamp-ten Have (jgt), Johannes en
Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Eg-
bertus Haverkamp, Diny Huis in 't Veld, Hermanus Kolkman, Joanna
Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Hendrikus Tiebot, Anne Tiebot-Hazelekke,
Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden
familie, Erik Zandbelt, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Marie
van Riele-Blom, fam. Boerhof, Hendrikus Johannes Mentink en Maria
Theresia Mentink-Punte, Wim en Jo Stegeman namens geloofsgemeen-
schap Engelbert Martien, Bernard en Mien Groote Schaarsherg-van der
Weerd, Diny van den Beld-Elzebroek

21 en 22 mei

Broederen - fam. v.d. Werf-Simons, Karel van Beijnum

Nicolaas Schalkhaar - Rinus Duijvestein, Bertus Nijboer, ouders
Dijkstra-Tutert en zoon Harry, ouders Beltman-Lammertink-Hiethaar
Nicolaas Lettele - Dine en Jan Daggenvoorde, Anton en Miny ten
Have-Klein Swormink, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna
Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en
overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-
Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

40 - ONZE DIERBARE OVERLEDENEN

~ A\ ""PN Onze dierbare overledenen

y " Een moment van bezinning voor hen die voortleven in ons hart en

Willibrord Boskamp - Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan
Elshof, overleden familie-Kakkenberg-Schuurman, Anton Hulman, fam.
Jansen-Tiebot, Herman ten Have, Herman en Annie Roesink-Bosgoed, fam.
Van Oldeniel-Smit, familie Kloosterman-Haarman

Engelbert Wijhe - Trees Koekkoek-Middelkamp, ouders Hollegien-Tij-
huis, Hein en Marietje Elshof, Herman en Riek Hauptmeier en fam.
Hauptmeijer-Duteweerd, ouders leerkes-Oosterwijk, Doortje Huisman,
Hans Mulder

25 mei
Engelbert Boerhaar - Marie van Riele-Blom, Jan, Ria en Louis, Betsie
Kleinlangeveldsloo, Theo Giesen, Wim Koekoek en overleden familie

28 en 29 mei

Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp, Elisabeth Hogenstijn-Nijmaller,
Karel van Beijnum

Nicolaas Schalkhaar - Toos Hendriksen, Anton Kleverkamp, ouders
Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Frans Ossewold, Riet Pannekoek-Jansen
Nicolaas Lettele - Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonk-
man, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Ha-
verkamp-ten Have, Diny Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna Wilhelmina
Kolkman-Rodijk, Gerrit en Cato Oosterwijk-Vrielink, Hermanus Wichink
Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Erik Zandbelt,
Joop en Diny Zwiers-Nijland

Wij gedenken

Johannes Antonius (Johan) Venneman

1 09-03-2022 op 98-jarige leeftijd. Wij ontvangen het leven als een gave,
zegt Prediker, wij mogen ervan genieten. Daarin herkennen wij Johan
Venneman. Hij genoot van zijn gezin, was trots op zijn kinderen en
kleinkinderen. Hij genoot van zijn tuin en het verzorgen van de kippen. Dat
laatste gaf ook afleiding, want hij verkocht de eieren aan huis. Johan was
tijdens zijn werkzame leven als vrachtwagenchauffeur lange dagen
onderweg. Dan hoefde vakantie voor hem niet zo. Een dagje met de
kinderen uit, dat was het. Later heeft hij met Lida, zijn vrouw, nog wel
reizen gemaakt, ook naar Canada en Aruba. Daar kon hij naderhand veel
over vertellen. Jarenlang is hij koorzanger geweest in de Maria Koningin
Parochie, een sonore bas. Na zijn pensioen was hij altijd aanwezig bij de
rouw- en trouwvieringen. Als hij een uitvaart had meegezongen, zei hij :
We hebben er weer een de hemel ingezongen. Ook wij hebben hem een
waardig afscheid willen geven en gezongen en gebeden dat God zijn
trouwe dienaar bij Hem thuis heeft gebracht. Johan, rust in vrede.



Annie Hagen-Bouwhuis

T 12-03-2022 op 86-jarige leeftijd. Annie is geboren en getogen in Olst.
Haar leven begon op de Dijk en daar heeft ze een mooie jeugd gehad. In
1959 trouwde ze met haar grote liefde Hein en samen runden ze een krui-
denierswinkel en later een supermarkt. Ze kregen vijf kinderen en naast
hard werken en klaarstaan voor anderen was ze een hele goede moeder.
Annie ontwikkelde al vroeg in haar leven een hobby die gaandeweg een
passie werd. Ze leerde orgel en piano spelen van haar oom, ruim 60 jaar
zong en speelde ze in de Theresiakerk in Olst en ze kreeg daar een pause-
lijke onderscheiding voor. Ook speelde ze in de beide zorgcentra bij vierin-
gen en andere gelegenheden. Annie was een mensenmens en ze hechtte
veel waarde aan vriendschappen. Helaas overleed haar man Hein onver-
wachts in 2006. Ze moest alleen verder maar pakte de draad weer op en
kon ondanks haar verminderde gezichtsvermogen genieten van uitjes met
kinderen, kleinkinderen en vriendinnen. Plotseling overviel de dood haar
echter en op 19 maart werd er in de kerk van Boskamp afscheid van haar
genomen. Met een lach en een traan werden herinneringen gedeeld en
vanaf het grote orgel kreeg ze een muzikale ode. Het "Ode an die Freude”
klonk en met "Alle Menschen werden Briider" werd op een waardige
manier afscheid genomen van een sterke vrouw, moeder en oma.

Lien van Beek-Klunder

122-03-2022 op 94-jarige leeftijd. Lien is nog echt een vrouw geweest van
de oude generatie, zoals vaak wordt gezegd: opgegroeid in een gezin als
oudste van vier kinderen. Na de huishoudschool werken, thuis op de boer-
derij. Tijdens de bevrijdingsfeesten in 1945 leerde ze Tonnie, haar latere
man, kennen. Ze is 25 jaar lid geweest van het kerkkoor van de Maria Ko-
ningin. Lien kreeg veel tegenslag in haar leven te verwerken: op 10-jarige
leeftijd verloor ze haar moeder, slechts 40 jaar oud, haar oudste dochter
Marian overleed al vroeg in 2003. Toen Tonnie op 51-jarige leeftijd ernstig
ziek werd, gaf Lien veel energie en liefde. Dagelijks bezocht ze Tonnie in
het verpleegtehuis. Kortom: altijd zorgen, met weinig tevreden. Ze heeft
nog twaalf jaar zelfstandig gewoond, en met heel veel plezier: "hier ga ik
nooit meer weg". Niet op de laatste plaats door haar liefdevolle buren wa-
ren deze jaren heel kostbare jaren, ondanks fysieke achteruitgang. Toen
deze achteruitgang zo erg en slopend werd dat ze niet meer thuis kon
blijven wonen, betekende dit voor Lien in feite ook het einde. "Zo is het
goed", zei ze vol overtuiging. In een gebedsdienst hebben we op 28 maart
afscheid van Lien genomen. Aansluitend hebben we Lien te ruste gelegd
op het kerkhof van de Nicolaaskerk in Schalkhaar bij haar man. Moge zij
daar rusten in vrede en Gods goedheid met Tonnie en Marian blijven
ervaren.

Tonny Borgonjen-Dellink

T 22-03-2022 op bijna 82-jarige leeftijd. Met Tonny is een talentvolle
vrouw heengegaan. Muzikaal en een begaafd schilderes, in het bijzonder
bekwaam in het maken van aquarellen. Zij genoot van zingen en vele jaren
was zij een trouw lid van het Gemengd Koor van de voormalige Joannes
Vianney Parochie en van het koor van Ludgerus. Haar man, kinderen en
kleinkinderen waren trots op haar en zij op hen. Meerdere kinderen en
kleinkinderen hebben haar muzikaliteit geérfd. Heel onverwacht kwam
het bericht van haar ziekte, waarvoor geen genezing mogelijk bleek. In
alle openheid en rust heeft zij haar situatie onder ogen gezien en nog zo-
veel mogelijk genoten van het samen zijn met haar gezin en afscheid
genomen van haar familie. Tonny was een oprecht gelovige vrouw en heeft
in overgave het sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. Moge de
dankbare herinnering aan haar een troost zijn voor allen die van haar
hielden en dat zij daaruit kracht vinden om in haar geest verder te gaan.
Tonny, rustin vrede.

Bets Kleverkamp-Booijink

10-04-2022 op 69 jarige leeftijd. Bets is geboren in Broekland als jongste
dochter in een gezin van zes jongens en zes meisjes op de boerderij van
haar ouders. Bets was een zorgzame vrouw, was een veilige haven voor
haar kinderen. Ze was het vaste anker van de buurt, iemand die er altijd
was en die altijd voor iedereen klaar stond. Het motto van de overlijdens-
kaart - Je liefde, je zorgzaamheid, je warmte, je lach ... we zullen je elke
dag missen - typeert Bets ten volle. Bets heeft erg genoten in en van haar
gezin, Heel blij was Bets met de komst van Annemijn en Elise. En toen er
twee kleinkinderen kwamen genoot Bets optimaal. Helaas kon ze door
corona veel te weinig bij hen op bezoek komen. Maar ze genoot enorm van
de beide jongens, Niels en Stijn. Helaas is dit voor haar maar van korte
duur geweest omdat Bets ongeneeslijk ziek bleek te zijn. Lang heeft ze een
sprankje hoop gehad dat er toch een ommekeer in het ziekteproces zou ko-
men. Ze hoopte nog 70 jaar te mogen worden op 19 april. Op Paaszaterdag
16 april hebben we Bets in een gebedsviering in de Nicolaaskerk in Schalk-
haar vitgeleide gedaan en haar te rusten gelegd in Gods handen op het
kerkhof. Moge Bets rusten in vrede.

4

Oproepje: Wie helpt Bertus aan Kerkpad-gidsen?

Bertus Overmars, één van onze parochianen, beschikt niet over
internet, maar wil wel heel graag zijn Kerkepad-verzameling aanvullen.
De NCRV organiseerde Kerkepad vanaf 1977, Bertus spaart
Kerkepadgidsen, -stempels en -treinkaartjes. Hij zoekt nog gidsen,
(fotokopieé&n van) stempels en Enkeltjes met een NCRV-embleem vanaf
1979. Eventuele kosten worden vergoed. Hij woont in Deventer. Hebt u
nog iets voor zijn verzameling, neem dan even contact op met
zout@heiligelebuinus.nl. Zijn adres is bij de redactie bekend.

KERKEPAD'88
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‘Duiventil

Het afgelopen jaar was een druk jaar voor het
Meester Geertshuis. Dat voelen we dan op onze
klompen aan. Maar klompen zijn geen goede
graadmeter voor allerlei instanties die ons van
geld voor onze activiteiten voorzien. Hoe fijn is het
als dat ook bevestigd wordt door de cijfers. We
tellen unieke bezoekers en - zoals overal in
inloophuizenland - het aantal drempelover-
schrijdingen.

‘Een dag loopt altijd anders

Door de hectiek en de waan van de dag schiet de
registratie er soms weleens bij in. Soms staat er
weleens iemand buiten te wachten voordat we
open zijn of als je net met je jas aan staat om weg
te gaan. Of komen er ineens drie of vier mensen
tegelijk binnen met een serieuze hulpvraag. We
proberen ze dan naar het spreekuur voor
hulpvragen te loodsen.

Dat lukt niet altijd. En zeker niet als iemand al een
paar dagen niet gegeten heeft. Als je maag leeg is,
kun je niet goed denken. Zeker niet over je
situatie. Meestal bakken we dan een tosti, zorgen
voor een kop koffie en pakken een boodschappen-
tas vol uit de vriezer voor een paar dagen. We
maken dan een afsprazk voor het spreekuur om te
kijken wat er verder nodig is.

We nemen mensen serieus, luisteren naar hun
verhaal, zijn ook kritisch over hun omgaan met
geld en verslaving. Soms zijn mensen dan teleur-
gesteld als we niet meegaan in hun verhaal. En dan
aan het einde van de dag moet je dan ook nog
even bedenken, wie heb ik nu allemaal tussen de
bedrijven door gesproken ... voor die befaamde
registratie ...

42 - MEESTER GEERTSHUIS

is algemeen codrdinator van het Meester Geertshuis, het oecumenisch
diaconaal inloopcentrum in het hart van Deventer. Zij doet verslag van
ervaringen in en rondom het Meester Geertshuis.

Het Meester Geertshuis biedt mensen een
luisterend oor, praktische hulp & ondersteuning,
budgetbegeleiding en verschillende activiteiten.
Er kemen zo’n 700 bezoekers per jaar die samen
meer dan achtduizend bezoeken brengen.

meester geertshuis

“Verschuiving naar individuele vragen
Onder invloed van corona zien we dat de groeps-
activiteiten over de hele linie wat afgenomen zijn.
De anderhalve meter gaf zo z'n beperkingen in de
ruimtes die we hebben. Zo langzamerhand komen
er ook weer wat meer bezoekers hij de inloop en
andere activiteiten. De andere beweging is dat
individuele vragen toenemen. We zien het in het
spreekuur voor hulpvragen, bij de actie Deventer
geeft Warmte, bij de aanvragen voor de noodpak-
ketten van de voedselbank die bij het Meester
Geertshuis worden uitgereikt. We horen ook de
verhalen dat mensen de eindjes niet of nauwelijks
meer aan elkaar kunnen knopen.

Cijfers

Oh, ja, waar was ik ook al weer gebleven met de
cijffers? Het aantal unieke bezoekers van het
Meester Geertshuis is in vier jaar tijd meer dan
verdubbeld van 301 naar 720 per jaar. Het aantal
drempeloverschrijdingen is na de coronadip in
2020 ook weer flink gestegen naar een kleine
7600 bezoeken per jaar in 2021. Gemiddeld zijn
dit dan 145 bezoeken per week en 24 bezoeken
per dag. Een mooie bijenkorf of als je meer van
vogels houdt, een goedbezochte duiventil.




Horizontaal

1 Streng sermoen 10 Raadsel 11 Voordat 12 Krankjorum
13 Succes 15 Vettig vuil 17 Maand (afk.) 19 Vulkaan op Sicilié
21 Luim 23 Romanum Imperium (afk.) 24 Rivier in Portugal
25 Kweken 27 Vreemde taal 28 Boomstomp 29 Hoofdstuk
{afk.) 30 Kunststof buisje dat bloedvaten openhoudt 31 R-k.
ordesgeestelijke 33 Symbool voor platina 34 Tweede vrouw
van de aartsvader Jakob 36 Lopend gerucht 38 Emiraat
39 Doopvader 40 Voormalige partner 41 Bladzijde (afk.)
43 Profeet uit de Hebreeuwse Bijbel 44 Belemmering 46 Servi-
sche natuurkundige (1856-1943) 48 Bezwaarschrift 50 Wind-
richting (afk.) 52 Rondedans 53 Achternaam van Joe, Jack,
William en Averell uit ‘Lucky Luke’ 55 Cleresij, belijdenis.

Verticaal

1 Christus (3 woorden) 2 Engels telwoord 3 lemand die voor
niets deugt 4 Directeur-generaal (afk.) 5 Loopvogel 6 Hande-
ling van metselaars 7 Zuid-Amerikaanse struisvogel 8 Qoit
9 Irriteren 14 Winkelier 16 Militair muziekstuk 18 4 juni 2022,
tussen 18 en 24 uur 20 Opgooi 22 Hart 26 Bijbelse figuur uit
Sodom 28 Koppel 30 Moeilijke klim 31 Schadelijke stof (afk.)
32 Kapitein die op Moby Dick jaagt 33 Groente 35 Stad in
Frankrijk 36 Tot fijn poeder gemalen graan 37 Olympische stad
in 1996 42 In de top 10 45 Binnenwater 47 Stijf 49 Zeer flauw
geluid 51 Kloosterzuster 54 Welwillende lezer (Lat. afk.).

www.wimaeweerdt.com
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Cholent: populair joods vrijdagavond-stoofpotje

Sjabbat (Hebreeuws voor "Hij staakte/rustte") is de zevende dag van de joodse week. Deze dag is een teken van Gods verbond met het
Joodse volk en wordt allereerst gevierd door onthouding van alle arbeid. Op vrijdagavond, kort voor zonsondergang, begint de sjabbat en
hij eindigt op zaterdagavond als het donker is. De sjabbat is vooral belangrijk voor gelovige joden. Het liefst gaan ze dan samen eten en
vaak zijn ze netjes gekleed. Eén van de populaire vrijdagavond-hoofdgerechten is cholent. Meer dan het proberen waard.

Ingrediénten

3 eetl. plantaardige olie / 1 kilo doorregen runderlappen / 2 grote
uien in plakken / 3-5 hele knoflooktenen zonder vlies / 1 mergpijp /
1kilo aardappels, geschild en als ze groot zijn in vieren gesneden /
250 gram gedroogde witte bonen (1 uur geweekt) / 100 gram
(parel)gerst / zout en vers gemalen peper

Voorbereiding
Week de witte bonen 1 uur voor

P

Bereidingswijze

. Verwarm de olie in een grote braadpan of kasserol (met
een goed afsluitdeksel) en bak hierin het vlees bruin

» Haal het vlees eruit en bak vervolgens de uien tot ze zacht
zijn

* Voeq de knoflook toe en bak deze tot de geur vrij komt

* Doe het vlees terug in de pan, voeq de mergpijp toe en
schik de aardappels, bonen en gerst erom heen

* Bestrooi alles met zout en peper

» Bedek vervolgens het geheel met water en breng het aan
de kook

* Verwijder het schuim, leg het deksel op de pan en zet het
gerecht een nacht in een oven van 110 graden C.

¥ Verwijder het deksel pas als de pan op tafel staat zodat
iedereen kan meegenieten van de heerlijke geur die
opstijgt zodra de pan open gaat

Eet smakelijk !
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Eerste Hulp In elk Zout-nummer geven we dit seizoen langs de weg van het
zogenaamde ABC-alfabet een korte, sobere uitleg van een aantal
katholieke begrippen die we niet meer zo vaak tegenkomen.

We baseren ons hierbij op het boekje Eerste Hulp bij katholieke

begrippen, Uitgeverij Abdij van Berne

bij katholieke begrippen

B
Crucifix

Latijnse benaming voor "cruci fix" (= aan het kruis genageld).

Van oorsprong is het kruis een Romeins martelwerktuig waaraan ter dood veroordeelden werden

opgehangen of vastgespijkerd. Ze stierven door uitputting en verstikking. Het zogeheten Latijnse kruis is

het belangrijkste symbool in het christendom geworden. Het symboliseert in feite de overwinning van

Jezus op de dood. Naast het Latijnse kruis zijn er verschillende andere typen kruisen. De balken van het

kruis zijn dan op een andere manier met elkaar verbonden. Zo kennen we het Griekse kruis en het

Antonius- en Petruskruis.

In onze Nederlandse taal wordt in plaats van het woord "crucifix" meestal het woord "kruisheeld"

gebruikt.

* Het christelijke kruis komt in de Nederlandse taal regelmatig in gezegden voor, zoals in: "ieder huisje heeft zijn kruisje" (er mankeert overal wel
iets aan) en "dit gezin heeft een zwaar kruis te dragen” (moet met iets zeer ernstigs leven).

Curie

Komt uit het Latijn: "curia" = vergadering, raad.

In de kerkelijke organisatie heeft het woord "curie" twee betekenisniveaus:

1.  de Romeinse Curie bestaat uit instanties die de paus bijstaan in het vervullen van zijn taken als
hoofd van de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk. Zo vallen het Staatssecretariaat van de paus
onder deze Curie en ook meerdere congregaties, bestuursorganen van de paus, zoals: de
rechtbanken en administratieve instanties.

2.  Ook op nationaal bisdomniveau zijn er curies/organen die de bisschop bijstaan in het werk van het
bisdom.

¥ De Congregatie voor de Geloofsleer is één van de oudste organen van de Romeinse Curie.

Devotie

Betekent in het Latijn: toewijding

Een devotielichtje is vaak in uiteenlopende kleuren te vinden in kerkgebouwen en kapellen bij beelden
van Maria en heiligen. Zulke lichtjes worden gebrand als teken van devotie (toewijding).

Ook kennen we devotieprentjes. Dat zijn kleine afbeeldingen van Jezus, Maria of een heilige op de
voorkant van een prentje en een gebedstekst op de achterkant als uiting van devotie (toewijding).

Diaconie

Het woord "diaconie" komt uit het Grieks: diakona = dienst. In de Rooms-Katholieke Kerk is "diaconie"
eigenlijk de parapluterm voor de zorg voor arme, zieke en oude mensen en anderen die zorg nodig
hebben (zoals vluchtelingen).

Diaken (= diakonos, oftewel: helper, dienaar)

De diakenwijding is één van de wijdingen in de Rooms-Katholieke Kerk. Van oudsher houdt een diaken
zich allereerst bezig met de zorg voor arme en zieke mensen en anderen die hulp nodig hebben. De
vroege kerk kende ook vrouwelijke diakens, maar al vrij snel werden alleen mannen tot dit ambt
toegelaten (zie in de Bijbel in de Brief aan de Romeinen van Paulus, hoofdstuk 16, 1)

44 - EHBO BIJ KATHOLIEKE BEGRIPPEN




Ag

enda

Datum  Activiteit Info Tijd
2 Parochie avond 0.L.V.0.0. Wijhe 19.30
3,10,17,24 Rozenkransgebed 0.L.V.0.0. Wijhe 19.00
4,11,18,25|Rozenkransgebed Willibrordkerk Boerhaar [18.30
4,11,18,25|Rozenkransgebed Nicolaaskerk Schalkhaar 19.00
4,11,18,25 | Inloopochtend Herberg van Ars Herberg van Ars 10.00-12.00
4|Dodenherdenking
4 Dodenherdenking Nicolaaskerk Wijhe 19.00
4|Dodenherdenking Dorpskerk Diepenveen 19.00
6,13,20,27 Inloopochtend Hovenhuus Hovenhuus 10.00-12.00
7| Gebedsdag Mariale Beweging Basiliek H.Kruis Raalte 09.30
7,21 Herbergviering Herberg van Ars 17.00
8/Gezinszondag Parochiekerk Broederen 10.30
8/Opening "Deventer besmet" Geert Groote Huis
11 Ontmoetingsviering Boskamp Willibrordkerk Boskamp  {10.30
12 Bijbelstudie Titus Brandsma Huis 20.00
13,27 |Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-12.00
13,27 Christelijke meditatie Meester Geertshuis 10.00-12.00
- "'1'4"V'igiiiévié?irij_hei_ligvérklaring Titus Brandsma |Titus Brandsma Huis 19.00
15|Heiligverklaring Titus Brandsma livestream | Titus Brandsma Huis 09.30
16,23,30 Inspiratielezen/Lectio Divina Broederenstraat 18 20.00
18 Ontmoetingsviering Lettele Nicolaaskerk Lettele 09.30
19|0Ouderenmorgen Titus Brandsma Huis
21|Vrouwensynode "Zij spreekt" Titus Brandsma Huis 10.00
22|0pening Tentoonstelling Titus Brandsma Parochiekerk Broederen |na viering
24 Ontmoetingsviering Wijhe Weijtendael 10.30
25 Ontmoetingsviering Engelbert Boerhaar Willibrordkerk Boerhaar  |na viering
26 Hemelvaart
26 Oecumenische viering Vogeleiland Vogeleiland 10.00
26 |Fietstocht BOL zie pag 10
28 Benefietconcert Con Amore voor Oekraiene |Titus Brandsma Huis 19.30
28.05-05-06 Week van de Nederlandse Missionaris

LIVESTRERM-vieringen
Elke zondag om 10.30 uur is er een livestream van de eucharistieviering te volgen. Vanaf 10.00 uur staat
er op de parochiewebsite www.heiligelebuinus.nl een duidelijke link.

Kopij voor het juni-nummer dient bij de redactie bekend te zijn op 18 mei 2022, v66r 10.00 uur
AGENDA - 45
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Bestuur

Contact via het centraal secretariaat
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen
Vicevoorzitter: T.J.G.M. Lam

Secretaris: M. Buijs

Penningmeester: H. Elshof
Communicatie en PR: E. Alink

Mens & Organisatie: E. van Zuylen
Begraafplaatsen: T. Wellenberg
Namens pastoraal team: M. Brinkhuis

Pastoraal team

R.G.W. (Ronald)
Cornelissen
pastoor

0570- 619087
cornelissen@
aartshisdom.nl
ma. afwezig

AM.AL (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker

038 -45 27 475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

Bernadet Albers
opbouwwerker

. 06-54685666

bernadet@bamca.nl

Parochiecentrum en

centraal secretariaat
Broederenstraat 18a1

7411 LB Deventer

0570-609040

info@heiligelebuinus.nl

Secretariaat: (aroline Legebeke
woensdag en vrijdag van 9.00 - 13.00 uur
financién en begraafplaatsen:

maandag t/m donderdag: 9.00-16.00 uur

G.J.J.S. (Gauthier)
de Bekker
parochievicaris
06-22339977
gdebekker@

| heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

EN. (Fokko) de Graaf
diaken
06-20533946

Vertrouwenspersoon
ongewenste omgangsvormen en integriteit

B. Engberink-Herder
06-39123497

vertrouwenspersoon.hlp@gmail.com

Bereikbaarheidsdienst

voor ziekenzalving en uitvaart

06 -13 32 44 06

Dopen
Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "Over ons/Financieel"

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Lucas Brinkhuis, Gabrie Gelissen, Marianne Kok en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie juni 2022
Kopij uiterlijk binnen 18 mei 2022 vdor 10.00 uur
Verschijningsdatum 31 mei 2022

Postadres redactie
Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NL89IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG

De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevenshescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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Zondag 8 mei

vieren we weer samen eucharistie .

Daarna gaan we in kleine groepjes uit elkaar
voor de catechese.

Het is voor de kinderen die de Eerste Heilige
Communie gaan doen de laatste bijeenkomst
voor het grote feest van 12 juni.

Dus is het belangrijk dat iedereen er ook bij is!
We zorgen dat de bijeenkomst om 13.00 uur

G EZI N Szo N DAG ook echt afgelopen is, want op 8 mei is het
ook....

Meederd,

/V { Qeadenc (z{/‘;/

Thuis vieren we dan natuurlijk onze moeders. We laten mama weten dat we
haar heel erg lief vinden. Met een mooie tekening, of een ontbijtje op bed, of
een mooi knutselwerk...

Een bedankje voor je moeder die heel veel voor je doet, dat is fijn!

Wist je dat we in de kerk ook een moeder hebben bij wie we ook altijd
terecht kunnen met vragen of zorgen? Moeder Maria is er altijd voor ons, ze
luistert naar alle grote en kleine zorgen en geeft troost.

Daarom bidden veel mensen tot Maria, of steken ze een kaarsje aan bij een
beeld van Maria. Een gebed dat je altijd weer kunt bidden is het Wees
Gegroet:

Wees gegroet, Maria, vol van genade,

De Heer is met U,

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en
Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,

Bid voor ons, zondaars,

Nu en in het uur van onze dood, Amen.

Q Rowwert Raticen

ROMMERT, WE WEBBEN EEN N TOEPASSELIJK TOCH,
BALLON GEWUURD, WEB JE ) ‘N BALLONVAART 0P
ZIN OM MEE TE GAAN? KEMELVAARTSDAG

HALLO OPA
JANSEN, SPECIALE
HEMELSE SERVICE

YANDAAG!

————

’ HWEMELVAART?! OK NEE,
IK WAS 0P WEG NAAR OPA

ROMMERT ZAL
ME TOCH NIET VERGETEN
TOF MAN, DAAR HEB VITGEREKEND MET

\IKGOK WEL ZIN IN l-EMEWW




